İLLUMİNATİ ÜYESİ YAHUDİ BANKER DAVİD ROCKEFELLER İTİRAF! 


(26-07-2013 yılında internetten akındı) 


ILLUMINATI 


ABD'li Yahudi bankacı iş adamı David Rockefeller den... 
son yüzyılın en büyük itirafları..... 
Türk'lerin ve diğer insanların bilmesi gerekenler! 


İşte David Rockefeller’in söyledikleri: 
Türkiye'ye Adnan Menderes Zamanında "Marshall Yardımı" İle El Attık 


Mesela Türkiye'yi ele alalım. Türkler de yıllar boyu komünizme karşı savaşmıştır. 1950'lerde ülke yönetimine bize desteğimizle Adnan Menderes gelmişti. Aslında Menderes bizimle başta gayet güzel bir diyalog kurmuştu. Bizden seçimde aldığı destek karşılığında, Marshall yardımı adı altında devamlı borç alıyor ve ülkesinde yatırımlar yaparak sanayi yapısını geliştiriyordu. 
Fakat o kadar plansız ve programsız harcama yapıyordu ki ödeme günleri geldiğinde, bizden, borç ödemek için tekrar tekrar borç istemeye başladı. Biz de kendisinden ülkesini yabancı sermayeye açmasını ve bizim şirketlerimize özel imtiyazlar tanımasını, diğer bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu'na dayatılan kapitülasyonlar benzeri şeyler talep ettik Menderes bize bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi ve bizden uzaklaşamaya başladı. Ülke insanı ilk defa asfalt yollarla tanışıyor, fabrikalar arka arkaya dikiliyordu. Ülkenin çoğunluğu Müslüman olduğu için ülkenin her yerine camiler yaptırıyordu. Menderes bu şartlarda iktidarda ki yerini uzunca bir süre için, sağlamlaştırdığını sanıyordu. Bir darbe ile bu işe bir son verildi ve sonunun öyle bitmesini istemediğimiz halde, çalışma arkadaşlarıyla beraber idam edildi. Sadece CELAL BAYAR kurtuldu, çünkü bir MASONDU ve yakın arkadaşı Papa Roncalli ya da diğer adıyla 23. John, Vatikan'ın baskısıyla onu idamdan kurtardı. 


1980 Darbesi Bizim İsteklerimiz Doğrultusunda Yapıldı 


Aynı ülkede gerçekleşen 1980 darbesi de bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı. O zamanlar ülkede bir solcular, bir sağcılar iktidara geliyor ve bizim isteklerimiz doğrultusunda ülke ekonomisini yönlendiriyorlardı. Fakat Amerika ve Avrupa'da gelişmiş ülkelerin piyasaları doyuma ulaşmışlar ve biz yeteri kadar mal satamaz olmuştuk. Bunun üzerine diğer az gelişmiş ülkelere uyguladığımız planı onları da uygulamak istedik ve serbest piyasa ekonomisine geçmelerini ve ithalatın serbest bırakılmasını talep ettik. Bu istediğimizi kabul etmiş görünüyorlar, fakat işi uzatıyorlardı. 


Binlerce Türk Genci Uydurma İdeojiler Uğruna Can Verdi 


En sonunda bu ikilem yine bildiğimiz yollarla, Ordo Ab Chaos ile çözüldü. Yani önce kaos, sonra düzen. Provokatörlerimiz aracılığıyla sağ ve sol ideoloji kavgaları başlatıldı. Aslında başında onay vermiş gibi göründüğümüz Kıbrıs Savaşı'ndan sonra ülkeye uygulanan ambargo sayesinde halk canından bezmiş, ülkede yağ ve tuz bile bulunamaz olmuştu. Karaborsacılar zenginleşirken halk iyice sefalete düşmüştü. Ülkeye gönderilen provokatörlerimiz için bu halkı kışkırtmak hiç zor olmadı. Ülke halkı sağcı ve solcu olarak iyiye bölündü ve çatışmaya başladılar. Olaylar öyle bir dereceye geldi ki, hergün elli-altmış kişi sokak çatışmalarında ölmeye başlamıştı. Bütün ülke terör korkusu altında eziliyordu. İnsanlar akşamları sokağa çıkamaz olmuştu. Her an bir serseri kurşuna hedef olmak vardı. Binlerce Türk genci uydurma ideolojiler uğruna can vermişti. Hükümetler birbiri arkasına iktidara geliyor fakat olayları önleyemiyorlardı. Sonra darbe geldi ve bütün olaylar bıçak gibi kesiliverdi. Zavallı ülke halkı bu sözde başarıyı darbenin bir neticesi olarak gördüler. Çünkü nihayet terörizm sona ermiş, ülkeye huzur gelmişti. Aslında provokatörlerin görevi bitmiş, sahneden çekilmişlerdi. Burada oynanan oyun, halkı umutsuz ve çaresiz bir duruma düşürmek ve onlara bir “kurtarıcı” sunmaktır; ondan sonra bu kurtarıcı ne yaparsan yapsın hemen kabullenecektir. 


Özal, İsteklerimiz Doğrultusunda Kapıları Sonuna Kadar Açtı 


Askeri hükümet bir süre devlet yöneticiliği yaptı ve bizim belirlediğimiz bir kişiye yönetimi devretti. Bu Turgut Özal'dı. Özal, tam da bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkenin kapılarını bize sonuna kadar açtı. Bizim şirketlerimiz bu bakir piyasaya kurtlar gibi saldırdılar. İlk önceleri fiyatları çok düşük tutarak yerli sanayinin rekabet gücünü düşürdüler. Ülke artık Amerikan ve Avrupa yapımı mallarla dolmuştu. Sanayi şirketlerimiz stoklarını eritirken finans şirketlerimiz de ülkeyi artan ithalatı karşılayabilmeleri için yüksek faizlerle borç yatağına sürüklüyorlardı. Böylece, gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırdığımız bu ülkelerin hemen hemen hepsinde uygulanan ve 80'li yıllarda başlatılan bu proje ile, bütün ülkeler, hem bizlerden aldıkları mallarla sanayi şirketlerimizi zenginleştirmeye devam ediyorlar, hem de bu malların karşılığı olan ödemelerini yapabilmek için bizim finans şirketlerimizden aldıkları yüksek faizli kredilerle, her sene artan bir borç batağına sürükleniyorlar. 


Türkiye'de Para İtibar Gördü, Arkadaş, Dost, Aile Gibi Kavramlar Unutuldu 


Bu arada, Özal bütün bunların yapılabilmesi için gereken kanunları yavaş yavaş çıkarmıştı. 
Bu ülke vahşi kapitalist sistemle o kadar çabuk uyum sağladı ki, bizim bile düşünemediğimiz hayali ihracat gibi vurgun yöntemleri keşfettiler. İnsanlar artık en kısa ve en kolay yönden servet yapmanın peşine düştüler. Rüşvet, devlet bankalarının çeşitli entrikalarla soyulmaları, banker skandalları birkaç örnek. Arkadaş, dost, aile gibi kavramlar unutuldu ve sadece parası olanlar itibar görmeye başladı. Bu arada, yerli sanayi can çekişiyor, küçük işletmelerden başlayarak yavaş yavaş büyük işletmelere doğru bir iflas dalgası yayılıyordu. Devlet işletmeleri ise bizim istediğimiz yöneticilerin atanmaları sağlanarak zarar ettiriliyordu. 
Sonunda bu işletmeler ya kapatılıyor, ya da özelleştirme hikayesiyle, ucuz fiyatlarla şirketlerimiz tarafından ele geçiriliyordu. 


"Kürt Devleti Projesini" Hayata Geçirmek İçin Önce Örgüt Yarattık 


Beyni yıkandığı için temiz hayallerle işe başlayan Özal, sonunda bu sistemin gerçeklerini görerek kendisini de kapitalizmin çarklarına kaptırdı. Ailesini ve yakın çevresini zengin etmeye başladı. Öyle bir duruma geldiler ki Özal'ın çevresinde prens ve prensesler ortaya çıkmaya başlamış, biz ülke monarşizme dönüyor diyerek kaygılanmaya başlamıştık. Aslında tam bir komedi oynanıyormuş. Her neyse, ülke insanının tepkisini ölçmek için kendisinden Kürt devleti fikirlerinden bahsetmesini istedik. Fakat bu düşünceler kendisine pahalıya maloldu. Biz de Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için *** denilen bir örgüt yaratıldı. 
Bu örgütle uğraşmak ülke ekonomisine çok büyük zarar verdi ve şu anda koskoca Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalan bir avuç toprakta varlığını sürdüren Türkiye, bizim hiçbir istediğimiz geri çevirecek durumda değil. Sanırım yakın gelecekte topraklarından biraz daha, bir süre sonra da bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması uyarınca hemen hemen tamamından fedakarlık etmek zorunda kalacak. 


Türkiye Bizim İçin Çok Önemli... Su Kaynaklarının Önemli Bir Kısmı Burada Rockefeller de sözü devralarak başlıyor; 


Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum; çünkü dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir ve bizim için çok önemlidir. Nedenlerine gelince: 


Bir kere Büyük İsrail Devleti topraklarının su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Türkiye'ye aittir. 


İkincisi, Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. İslamiyeti yıkmak istiyorsak önce Türkiye'den başlamalıyız. 


Üçüncüsü, Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumdadır. Maden, petrol, doğalgaz gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip Ortadoğu ve Kafkasya'ya hakim olmak istiyorsak bu ülke elimizin içinde olmalıdır. Ortadoğu hemen hemen elimizde sayılır. Kafkasya ve Orta Asya'daki diğer Türk devletleri de yakında darbelerle kargaşaya boğulacaklar ve avucumuzun içine düşecekler. Bu Türkler aslında birleşip bir araya gelseler karşılarında hiçbir güç duramaz. Bu yüzden böyle bir olasılığa karşı, ajanlarımız her an tetikte bekliyorlar. Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız, aralarında en ufak bir yakınlaşma sezdiklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar. 


En Önemlisi, Türkler Medeniyetin Beşiğidir Ve Kökenleri Sümerlere Kadar Dayanır 


Dördüncüsü, ülke bor madenleri bakımından dünyanın en zengin ülkesidir ve bu maden dünyada yakın bir gelecekte, petrolden bile daha önemli bir hale gelecek. 


Beşincisi ve belki de en önemli olanı Türkler medeniyetin beşiğidir. Türkler, Milattan Önce 


4.000'lerde Orta Asya'da yaşayan büyük bir felaketten sonra yaşadıkları yerleri terk edip, Mezopotamya'ya ve Rusya üzerinden Avrupa'ya gelen Aryanlar, yani dünyadaki en medeni olarak kabul ettiğimiz Ari Irk'tandırlar ve Avrupa'daki Finliler, Macarlar gibi bazı uluslar Türk kökenlidir. Ayrıca Anadolu'da büyük uygarlıklar kuran Hititler ve Asurlular'ın da Türk kökenli olma ihtimali yüksektir. 


Milattan Önce 3.500 yıllarında Mezopotamya'da yaşamış olan Sümerler ilk yazıyı bulan, toplumda adaleti sağlamak için ilk yasaları çıkaran ve mahkemeleri kuran, ilk para kullanan ve vergi toplaya, ilk okul açan ve tekerleği bulan ulustur: yani dünya medeniyetinin başlangıç noktasıdır ve soyları tarihçilerimizin araştırmalarına göre Türk kökenli insanlardır. Çünkü Sümerler o bölgenin yerli halkı değildirler; yani göçebedirler ve tarihçilerimizin araştırmalarına göre “kız” manasına gelen “kır” kelimesi, “öküz” manasına gelen “ökür” kelimesi gibi bugüne kadar çözülebilen 1000 civarında Sümerce kelime ve “Ayağını yere sıkı bas, Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır, Sel gibi silip süpürmek, Yağ gibi erimek” gibi yüzlerce atasözü bugün Türkçe'de kullanılmaktadır. Sümerlerin Ay Tanrısı'nın simgesi olan “Yarımay”, bugün Türk bayrağında kullanılmaktadır. Roma ve Yunan medeniyetleri Sümerlerden oldukça fazla faydalanmışlardır; mesela yapılarındaki süslemeleri ve Tanrıları Sümer tapınaklarından gelir. 


Fakat biz bunu örtbas etmek için, Milattan Önce 2.000 yıllarında, yani Sümerlerden 1.500 yıl sonra başlamış olmasına ve Yunan medeniyetini, dünyadaki ilk medeniyet olarak dünyaya tanıttık. Daha da ilginç olanı, Yunanlılardan önce Mısır Medeniyeti başlamıştır; ama onlar da ancak Sümerlerden 1000 sene sonra piramitlerini yapabilecek uygarlık düzeyine gelebilmişlerdir. Mayalar ve İknalar; Sümerlerden 2000 sene sonra ziguratlarını aynı biçimde yapmışlardır. 


Medeniyetin Beşiği Olarak Türkleri Kabul Edemezdik, Bu Mirasa El Koymalıydık 


Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik; tam aksine binbir entrika ile bu kültür miraslarına el koyarak biz onları bütün dünyaya barbar, hak hukuk tanımayan bir toplum olarak tanıttık ve bunda da oldukça başarılı olduk. Sümer Kralları Urukagina ve Urnammu, çok tanrılı bir toplum kurarak, insanlar arasında adaleti sağlamak ve haksızlıkları önlemek için yasalar çıkararak, çağımız toplumlarına öncü olurlarken, bugün tek tanrılı bir toplum olan Türkiye'de bizim çalışmalarımız sonucu, fuhuş, rüşvet, hırsızlık, haksız kazanç ve gelir dağılımı aşırı düzeylerdir. 


Aslında insanlar tarih kitaplarını açıp okusalar, bütün gerçeği görecekler ama insanoğlu için duyduğuna inanmak yeterlidir, okumak çok zor gelir. 


Ben de o ana kadar en medeni ulus olarak İngilizleri görüyordum. Duydukları hiç hoşuma gitmeyince konuyu değiştirmek istedim. 


Osmanlı'yı Yıkmak Zor Olmadı 


“Dünya ülkelerini nasıl ele geçirmeyi düşünüyorsunuz?” diye sordum. Rothschild kendimden emin bir tavırla konuşmayı sürdürdü. 


Rothschild: Sana tarihten örnekler vererek gücümüzü göstermek istiyorum; Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da bize karşı olan imparatorlukları dağıtmak ve en önemlisi Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayarak Ortadoğu'daki petrol yataklarını ele geçirmek ve İsrail devletinin yolunu açmak için çıkarılmıştı. İsrail devletinin kurucusu sayılan Theodor Heriz, o zamanki Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'e giderek, bizim ailemizin desteğiyle Filistin topraklarını satın almak istedi. Fakat padişah bize karşı çıktı. Bizim için Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak çok zor olmadı. Çünkü padişahlar genellikle Türk kadınları yerine, fethettikleri ülkelerden köle olarak getirdikleri başka din ve ırklara mensup kadınlarla evleniyorlardı. Tabii Hürem Sultan gibi bu kadınlar zamanla ülke yönetiminde söz sahibi oldular ve kendileri gibi yabancı kökenli adamlarıyla bizim istediğimiz gibi, ülkeyi yıkıma götüren bir şekilde yönetmeye başladılar. Padişahlar ise devlet yönetiminin emin ellerde olduğu düşüncesiyle zevk ve sefaya dalmışlardı. Bu da Osmanlı'nın çöküş devrini başlattı. 
Mason örgütleri tarafından kışkırtılan insanların çıkardıkları isyanlarla topraklar kaybedilmeye başlandı. Hazine plansız harcamalarla tüketildi. Savaş sonunda hedefimize ulaşmamıza az kalmıştı; ama Atatürk adında bir lider ortaya çıkarak planlarımızı bir süreliğine ertelememize neden oldu. Tabii ki sonuçta bizim finans ve silah sanayi şirketlerimiz servetlerini onlarca kez katladılar. I. Dünya Savaşı sonunda Monarşizm tez olarak, Demokrasi antitez olarak, Komünizm'i yani sentezi oluşturdu. 


Hitler, Bizim Tarafımızdan Getirildi, Çünkü Buradaki Yahudiler İsrail Devletini Kurmaya Yardımcı Olmadılar 


İkinci Dünya Savaşı'nın asıl sebebi şu an olduğu gibi dünyada başlayan ekonomik krizlerdi; diğer bir önemli neden ise Diaspora'nın yani kutsal topraklar dışında yaşayan Yahudilerin, yeni İsrail devletini kurmaya yardımcı olmamaları ve bu ülkeye dönmeyi kabul etmemeleriydi. Hitler'in bulunduğu mevkiye gelmesi ve Alman ulusunu büyülemesi, yine bizim tarafımızdan aldığı mali yardımlar sayesinde olmuştur. Harriman, Guaranty tröstü gibi Amerikan finans devleri, Alman çelik kralı Thyssen'ın mali yardımları ve Thule Örgütü'nün desteğiyle Hitler, dünya savaşı başlatacak güce erişiyordu. Bu iş için Hitler seçilmişti; çünkü Yahudilerden nefret ediyordu. Sebebi ise, babaannesi o zamanlar zengin bir Yahudinin yanında hizmetçi olarak çalışıyordu ve babaannesi bu Yahudi patronu tarafından hamile bırakılmış, durumdan haberdar olan evin hanımı tarafından evden kovulmuştu. Babaanne kucağında bir bebek ile, yani Hitler'in babasıyla, başka bir iş bulamayınca koyu Katolik olan baba evine geri dönmüştü. Hitler zamanla bu gerçeği öğrenmiş, Yahudilere kin duymaya başlamıştı. İsrail topraklarına dönmemekte ısrar eden Yahudileri korkutmak amacıyla birkaç katliama izin verildi ve söylenenden çok daha az kişinin öldüğü bu katliamlar kullanılarak sözde milyonların yok edildiği Yahudi katliamı senaryoları üretildi. Şimdi aynı katliam senaryosu Ermeni Soykırımı adı altında Türklere uygulanmaktadır. Bu saçma soykırım masalı Türklere yüklenecek ve böylece Türkiye yüz milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu da Türk ekonomisi için büyük bir darbe olacaktır. 


Atom Bombası, Yahudilerin Yaşadığı Almanya'ya Atılamazdı, Bu Nedenle Japonya Kışkırtıldı 


Almanlar'dan nefret eden o zaman ki Siyonist başkanımız Einstein'ın Amerikan Başkanı Roosevelt?e bir öneri mektubu göndermesiyle atom bombası çalışmaları Manhattan Projesi altında başlatılmış ve kısa sürede sonuç alınmıştı. Ama bir sorun vardı, bu bomba çok güçlüydü ve deneme yapılabilmesi için Amerika'nın halkın desteğiyle savaşa girmesi gerekiyordu. Ayrıca Alman şehirlerinde çok sayıda Yahudi yaşıyordu; bu ülkeye atom bombası atılamazdı. Japonlar kışkırtıldı ve daha önceden haber alınmasına rağmen, halkın duygularıyla oynanarak desteğinin kazanabilmesi için yüzlerce Amerikan askerinin ölmesiyle sonuçlanan Pearl Harbor baskınına göz yumulmuş ve bu sorun da aşılmış oluyordu. 


İsrail Devleti, Rotschıld Ailesi'nin Cömert Mali Desteği İle Kuruldu 


Ve böylece Büyük İsrail İmparatorluğu”nun temelini oluşturan İsrail Devleti 1948 yılında Rotschild Ailesi'nin cömert mali desteğiyle kuruldu. Ordo Ab Chaos yine işe yaramıştı. Bu arada savaşta iflas eden ülkelerin ekonomilerinin düzeltilmeleri için Harriman, Rockefeller, Vanderblit ve Rothschild finans kurumlarından aldıkları borç paralar devreye giriyordu. 


Sovyetler Birliği'ne Yeteri Kadar Ülke Tahsis Edilmiş, Mali Destek Verilmişti 


Sovyetler Birliği, Hegel Diyalektiği gereği bir karşıt güç yaratılması gerektiği için, Amerikan International Barnsdall Corporation şirketinin verdiği ekipman ve yine Amerikan W.A Harriman Company ve Guaranty Tröstü tarafından verilen mali desteklerle petrol kuyuları ve maden yatakları açarak, ekonomisini geliştirdi. Bu arada dünya ülkeleri komünizm ve kapitalizm arasında seçimlerini yapmaya başlamışlar; Sovyetler Birliği'ne kapitalizmi savunan bizlere karşı eşit bir güç oluşturması ve bu oyunun sürdürülebilmesi için yeteri kadar ülke tahsis edilmişti. 


Çin, Henüz Kontrol Edemediğimiz Bir Ülke Ama Abd Ekonomisine Katkısı Büyük 


Çin ise Amerikan Bechtel Corporation'ın verdiği teknoloji ve beyin gücüyle süper bir güç haline geldi. Bu ülke henüz kontrol edemediğimiz, dünyadaki tek ülke. Fakat Amerikan ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlar; çünkü iş gücü çok ucuz, ayda 30 dolara çalışacak işçi bulmak bizim ülkelerimizde patronların en tatlı rüyası olurdu. 


Vietnam, Kore, Kamboçya, Tayland, Endonezya, Afganistan, İran-Irak, Yugoslavya Savaş Endüstrisi'nin Deneme Ve Gelişmesine Yaradı 


Size dünyadan kısa örnekler vererek konuşmamıza devam edeceğim; Vietnam savaşında, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği silah endüstrileri, yeni imal ettiği silahları deneme fırsatı bulmuştu ve silah sanayisini canlandırmak için devlet, eskileri kullanarak elden çıkarmıştı. “Agent Orange” adlı kimyasal silah ile bu zehirin bitkiler üzerinde ölümcül etkileri görülmüş oldu. Bir ülke ekonomisi batağa sürüklendi. 


Kore savaşı ile bu ülke iyiye bölündü ve kalkınma hayalleri suya düştü. Böylece ülke ekonomisi tahrip edildi. Ayrıca bu ülkede mikrop bombaları ve dioksin gibi çeşitli zehirler ile biyolojik savaş denemeleri yapıldı. 


Kamboçya'da Amerika ile ticaret yapmayı reddeden lider Sihanuk 1970 yılında bir darbe ile devrildi ve yerlerine ülkeyi kaosa sürükleyen Pol Pot ve Kızıl Kmerler geçirildi. 


Tayland'da yine ülke yönetimi devrilerek yerine diktatörlük rejimi kuruldu. Ülke ekonomisi yıllarca bize çalıştı. 


Endonezya devlet başkanı Suharto 1957-58 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlarla Doğu Timor'u işgal etti ve yıllarca sürecek bir kaos yarattı, binlerce insan öldü. 


Afganistan savaşı Ruslara silah sanayisini geliştirmek için büyük fırsatlar sunmuştur. Biz de yeni üretilen silahların etkilerini deneyebilmek için büyük bir fırsat yakalamıştık. Ayrıca ülke çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Afganistan yönetimi şu anda tamamen bizim kontrolümüz altındadır. 


İran-Irak savaşı Saddam'a büyük vaatler yapılarak başlatıldı. İlk iş olarak birbirlerinin petrol kuyularını ve tesislerini bombaladılar. Tabii sonunda petrol zengini bu iki bizlerden daha fazla silah satın alıp savaşı kazanabilmek için ülke ekonomilerini iflas ettirecek düzeye getirdiler. 
Sonuçta bütün şehirleri ve petrol tesisleri yine bizler tarafından yeniden kurulacaktı. Bu de yine bizlerden daha fazla borç almakla mümkün oluyordu. 


Saddam dolduruşa getirilerek başlatılan 1990 yılındaki Körfez savaşı, ile ırak ekonomisi bir kez daha çökertildi; Kuveyt”i tekrar inşa etmek için milyarlarca dolarlık iş bağlantıları yapıldı; Amerikan askerleri bölgeye ilelebet yerleşti. Bu savaşta test amacıyla tüketilmiş uranyum bombaları kullanıldı. Bu bombalar, etkisi yıllarca sürecek radyoaktif maddeler yayarak bölgedeki yüz binlerce insanın, tabii bu arada bizim askerlerimizin de ölmesine yol açtı, hala da insanları öldürmeye devam ediyorlar. 


1990 Yugoslav savaşında salkım bombaları kullanıldı. Bu teknoloji harikası bombalar yere 
yaklaştıklarında yüzlerce küçük bombalara ayrışıyorlar ve yere düştüklerinde hala patlamamış olanlar her zaman aktif birer bomba olarak kurbanlarını bekliyorlar. 


Rotthschild konuşmasına “Bu ülkelerin şimdi tamamen bizim kontrolümüz altında olduğunu sanırım söylememe gerek yok” diyerek ara verdi. Onun kaldığı yerden Rockefeller devam 


etti. 


Zaire, Çad, Yemen, Guatemala, Şili, Brezilya, Dominik, Somali, Panama, El Salvador, Bolivya,Ekvator, Peru, Uruguay, Angola'daki Savaşlar Ve Darbeler Bizim Planlarımızdı 


Zaire devletinin başına CIA destekli bir darbe ile 1965 yılında geçen Mobutu, George 


Bush'un deyimiyle Afrika'daki en iyi adamımız oldu. 


Çad Hükümeti 1982 yılında bir darbe ile devrildi ve yerine diktatör Hissen Harbe geçirildi. Bu geçiş sırasında on binlerce insan öldü. 


Yemen 1990 yılına kadar iki ayrı devlet halinde uzun yıllar birbirleriyle savaştılar. Bizim şirketlerimiz zenginleşmeye devam ettiler. 


Guatemala'da hükümet, komünist rejim tehlikesi bahane edilerek CIA yardımıyla 1953 
yılında devrildi ve bugüne kadar bizim tayin ettiğimiz askeri hükümetlerle ülke sonsuz bir kargaşa içinde yönetilmektedir. 


Şili'de General Pinochet, 1973 yılında iktidarı ele geçirerek, yıllarca bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkeyi yönetti. Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığı milyarlarca dolarla ülke ekonomisi bataklığa sürüklendi. Ülke insanları sefalet içinde yüzerken, bizler daha zengin olduk. 


Brezilya da komünizmden kurtarılan bir diğer ülkeydi. Ülke yönetimi 1964 yılında bir darbe ile devrildi, ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Amerika'daki en güvenilir müttefiklerinden biri oldu. 


Dominik Cumhuriyeti, aynı şekilde 1963 yılında bir darbe ile bizim istediğimiz yöneticilere kavuştu. Ülkenin serveti bizlere aktı. 


1990'lı yıllarda Kolombiya'da uyuşturucu ile mücadele etmek maskesi altında ülke yönetimi ele geçirildi. CIA bu ülkeden gelen uyuşturucu parasıyla dünyanın çeşitli ülkelerindeki 


operasyonlarını finanse ediyor. 


Fiji, Grenada, Panama, Somali, El Salvador işgal edildi. Sarin, hardal gazı gibi sinir gazları halk üzerinde denendi. Yüz binlerce insan öldü ve hala ölmeye devam ediyor. 


Bolivya, Gana, Ekvator, Haiti, Filipinler, Peru, Uruguay, Angola, Seyşel adaları gibi üçüncü dünya ülkelerinde yapılan darbeler ve karışıklıklar hep bizim planlarımızın bir parçasıydı. 


Bütün Ülke Yönetimlerini Kontrol Altında Tutuyoruz, Aksi Halde Terör Olaylarını Devreye Sokuyoruz 


Avrupa ülkelerinde kurulan İtalya Gladio?su benzeri istihbarat örgütleri sayesinde, bütün ülke yönetimlerini kontrol altında tutmaktayız. 


İstanbul'daki sinagoglara yapılan saldırılar ve Madrid'deki tren bombalama olayları, bu ülkelere bizim isteklerimizi görmezden geldiklerini hatırlatmak için yaptırıldı. 


New York İkiz Kuleler, Pentagon saldırıları, Kenya ve Suudi Arabistan'daki bombalama 


olayları ise tamamen bizim planlarımız doğrultusunda icra edildiler. 


Ben “dünyada el atmadıkları başka ülke kaldı mı acaba” diye düşünüyordum. Rockefeller böyle beni şaşkınlığa uğratmanın zevkiyle içkisini bir yudumda bitirerek sözlerini tamamladı; 


Dünyada Hiçbir Yerde Mafya Ve Kaçakçılık Olayları Bizim İznimiz Olmadan Yapılamaz 


“Bu arada, bütün organizasyonların çok yüksek olan maliyetleri konusu var. Onların kaynağı ise vergiden muaf olan vakıflarımızın topladığı bağışlardan ve mafya ile olan bağlantılarımız sayesinde finanse diliyor. Dünyanın hiçbir ülkesine mafya veya kaçakçılık faaliyetleri, o devletin haberi ve izni olmadan yapılamaz. Yapılması için, üst kademelerde işbirlikçilerin olması gerekir. Bu işbirlikçiler gözünü para hırsı bürümüş insanlar seçilir ve bir kere bu işlere bulaşıldı mı, bir daha çıkış yoktur. Dünyanın her yerinde tamamen bizim kontrolümüz altında çalışan mafya, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile ilgilenir, çünkü en tatlı para bu alanlardadır. Bu paradan biz en büyük payı alırız ve bu parayla birlikte masum görünüşlü vakıflarımızın desteğiyle bütün bu faaliyetlerimiz finanse edilir ve buna işbirlikçilere dağıtılan para ve rüşvetler dahildir. 


Neden Kuzey Amerika Ve Batı Avrupa Varlıklı Bir Yaşam Sürer Dünyadaki 5 Milyar İnsan, Bizim 1 Milyar İnsanımız İçin Çalışır 


Bu örnekler inanın bana sadece buzdağının dışarıdan görünen başı. Gördüğünüz gibi dünyanın her noktası kontrolümüz altında. Hegel Diyalektiği’ nin amacımız doğrultusunda ne kadar çok işe yaradığını görüyorsunuz. Hiç düşündünüz mü, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri vatandaşlarına rahat ve varlıklı yaşam olanakları sunarken, dünyanın diğer ülkelerinde neden sefalet ve bitmeyen bir kargaşa var? Çünkü bizim ırkımız seçilmiş ırktır, diğerleri sadece köledirler. Eğer yaşamak istiyorlarsa ömür boyu bize bu şekilde hizmet etmek zorundadırlar. Dünyadaki 5 milyar insanı bizim toplumlarımızdaki 1 milyar insan için çalışıyorlar. Bütün zenginlikleri bizim şirketlerimize ve dolayısıyla bizim ülkelerimize atkılıyor. Biz gelişmiş ülkeler, her geçen gün daha da zenginleşirken, üçüncü dünya ülkeleri, ekonomileri çökertilmiş, halkı uydurma savaşlar ve olaylarla sefalete sürüklenmiş çaresiz bir halde; refah içinde yaşayan işbirlikçi yöneticileri ve zengin tabakları bizim emirlerimizi bekliyorlar. 


Bizimle işbirliği yapanlar, çok yakında yeni dünya hükümetinde kendi bölgelerini bizim idaremiz altında yönetecekler. Üçüncü sınıf ülkelerin halkları eğitim düzeylerine göre işçi olarak çalışacaklar, bizim gibi gelişmiş halklar da bunların üstünde bir hiyerarşi içinde yönetici olarak görev yapacaklar. Bu sınıfa giren ülke insanları için cumartesi günleri dışında bütün bayram ve tatil günleri kaldırılacak ve ancak karınlarını doyurabilecekleri bir maaş karşılığında, bütün yıl boyunca haftanın altı günü çalışacaklar. Bizim insanlarımız günün çok az bir kısmını çalışmaya ayıracak ve günün geri kalan kısmını zevk ve eğlenceyle geçirecekler!İyi okumalar sevgili insanlar! 


Sevgilerimle ;Batuhan Oğuz, Attila Kağan 


DAVID ROCKEFELLER TÜRKİYE İÇİN NELER DEDİ? YAŞAYAN ŞEYTAN...! 
19 Ocak 2013- 


İllümünati Diye Bir Şey Duydunuz Mu? (Googledan Araştırınız) 
Murdoch'dan Rockefeller Ve Rothschild İle Türkiye'yi De İçeren Dünya Gerçekleri... 
Çarpıcı Bir Röportaj 


Zamanın Ruhu, sizlere Zeitgeist teması ile para-ekonomisi düzenini sürdüren Şirketokrasi'nin imparatorları hakkında iki belgesel film sunmuştu... İzleyenler futurist, bilim adamı ve toplum mühendisi Fresco'nun görüşlerini hatırlayacaklar... 


Aşağıda okuyacağınız röportaj, bu filmlere paralel bir temayı işliyor... Kişiler ise Murdoch, Rockefeller, Rothschild aileleri ki, 100 yılı aşkın bir süredir dünyaya yön veren şirketlerin ve örgütlerin başındaki gerçek kişiler ve niyetlerini düne kadar başarıyla saklayabiliyorlardı... 


Fakat "güneş balçıkla sıvanmaz" misali, farklı ülkerdeki bir avuç gazeteci, araştırmacı ve yazar ile bürokrat, bilim adamı ve politikacı, yaptıklarından, alet olduğundan utanç duyarak insafa gelen itirafçıların şahit olduğu entrikalar, olaylar, artık medyaya haber ve cilt cilt kitaplara konu oldu... En önemlisi de İnternet'e aktarılarak hızla yayılmaya başladı... 


Bu kez, gazeteci/yazar/araştırmacı ve belgeselci Banu Avar'dan Murdoch'un tanık olduğu son derece çarpıcı, dünya gerçekleri ile birebir örtüşen, kimileri için fantastik, kimileri içinse gerçek ötesi denilebilecek bir röportajı sunuyorum. 


YCY 


Illuminati ’nin çekirdek üyesi ve Amerikan Medya imparatoru Rupert Murdoch şöyle anlatıyor: 

Trokya Toplantısı, Illuminati’ nin yemek buluşmasıydı. David Rockefeller, Baron de Guy Rothschild ve Yale, Harvard, Princeton ve MIT üniversitelerinin yöneticileri ile buluşmuştuk. 


Yemekten sonra Rockefeller ve Rothschild dışındaki konuklar okullarına dönmüş, üçümüz özel bir odada baş başa kalmıştık. Onlarla geçtiğimiz sohbetlerimizin hepsini vermiyorum ama sizin merak ettiğiniz ve bilmeniz isteyeceğimiz şeyleri de söyleyebilirim. 


Kraliçe Ve Kiliseyi Gözden Düşürdük 


Rockefeller: Fransız İhtilali öncesinde Kraliyet ve Kilise mensuplarını halkın gözünden düşürmek için şöyle bir oyun oynandı. Kraliçe Marie Antoniette adına devrin ünlü bir kuyumcusuna iri elmaslardan oluşan bir gerdanlık siparişi verildi. Kuyumcu bu siparişi hazırlayıp Kraliçe’ye götürdü; ama Kraliçe doğal olarak gerdanlığı kabul etmedi ve para 


ödemedi. Fakat bu olay kraliçenin parayı çarçur ettiği şeklinde bütün basında yer aldı. Devrin kardinaline, durumu izah etmek isteyen Kraliçe adına; adamlarımız tarafından genelev olarak işletilen şehrin bir otelinde randevu verildi. Otele gelen Kardinale bir fahişe Kraliçe olarak tanıtıldı ve fahişe ile Kardinal bütün basında yer aldı. Böylece hem Kraliyet Ailesi, hem de en yüksek kilise makamı yıpratılmış oluyordu. Eski başkanlardan Nixon bizim yolumuzdan çıkınca, Watergate Skandalı ile bir anda gözden düşürülüp istifa etmek zorunda bırakılmıştır.” 


Kennedy Ve Marıly Monroe Neden Öldüler 


“John F. Kennedy suikastı bir diğer güzel örnektir. Aslında yaramaz çocuk Kennedy tam bizim isteklerimiz doğrultusunda hareket ediyordu; fakat vücudunu bitkin düşüren rahatsızlıkları vardı. Devlet başkanlığı yapmak çok yorucu bir iş olduğu için uyarıcı ilaçlar kullanıyordu. Fakat son zamanlarda özellikle seks yaşamını sürdürebilmesi için bu ilaçların dozunu arttırmaya başlamıştı ve ilaçlar içkiyle karışınca ağzından çıkanların farkına varmıyordu. Marily Monroe ile yakın ilişkisi vardı ve biz bir gün yatak odasını dinlemeye aldırdık ve bize karşı çıkararak o sıralarda sürmekte olan Vietnam Savaşı'nı sona erdirmeyi planladığını öğrendik. Bizler ise bu savaşın çıkması için çok büyük paralar harcamış; ama henüz hedeflediğimiz cirolara ulaşamamıştık. Sonucu biliyorsunuz, her ikisi de dünyaya erken veda etmek zorunda kaldılar. 

Amaç, Dünyada Tek Devlet, Tek Din 

Bizim amacımız yeryüzündeki bütün devletleri birleştirip, tek bir dini olan tek bir dünya devleti kurmaktır. Bütün dünya tek bir merkezden yönetilecek, ve başkenti de Kudüs olacak. 
Böylece savaşlar, acılar, açlık gibi kavramları ortadan kaldıracağız.” 

Ben de burada konuşmaya girmek isteyip “Peki bu dünya devletinin yönetim biçimi ne olacak, Hegel Diyalektiği konusunda neler söyleyeceksiniz, merak ediyorum. Yoksa komünizm geri mi geliyor?” diye sordum. 

Vatandaş Devleti Tanrı Gibi Görmeli Ve Kendini Feda Edebilmeli 

Rockefeller cevap veriyor; “Komünizmin kurucuları Marx ve Engel, Haham, Moritz Moses Hess'in öğrencileriydiler ve Hegel'e fikir babalığı yapmışlardır. Hegel diyalektiği kısaca tez ile anti-tezden bir sentez oluşacağını söyler. Bu sentez daha sonra yine tez olur ve karşısına yine bir anti-tez çıkarak yeni bir sentez oluştururlar. Bu böylece devam eder. Hegel'in diyalektiğine göre iki zıt gücü kontrol eden, yeni dünyanın da efendisi olur. Hegel'in politik sisteminde devlet aynı zamanda Tanrı'dır; köle olarak görülen vatandaşın tek görevi bu devlete hizmet etmesidir ve bu hizmeti Tanrı'ya tapmak olarak algılamasıdır. Vatandaş kendini ülkesi için feda etmeye her an hazır olmalıdır. İkiz Kuleler saldırısında ölen onbinlerce Amerikalı buna güzel bir örnektir. 

Seçimler, Tamamen Bir Aldatmaca... Amaç; Yeni Dünya Düzeni 

Seçimler tamamen bir aldatmaca olup, vatandaşın düşüncesine bir değer veriliyormuş gibi gösterilmektedir. Seçimlerde aday bol bol vaatlerde bulunarak seçmenin gururunu okşar ve seçmene sorunlarının farkında olduğu izlenimi verir. Seçmen için ise birisinin sorunlarını bilmesi yeterlidir, vaatlerin yerine getirilmesi onun için ikinci planda kalır. Hiçbir zaman da seçim öncesinde verilen sözler tutulmaz ve bir süre sonra da tamamen unutulur, gelecek seçimlere kadar. Seçimden sonra devlet yine Tanrı rolünü oynamaya devam edecektir. 
Zamanımızda, Amerika Birleşik Devletleri'nin kapitalizmi tez, Rusya'nın komünizmi anti-tez olmuştur ve sentezi dünya “Küreselleşme” olarak sunduğumuz “Yeni Dünya Düzeni” olacaktır. Bu yeni rejime faşizm diyebiliriz; çünkü otoriter bir devlet yönetimi, bizim 


anlayışımıza göre, dünyayı yönetebilmek için en ideal rejimdir. Böylece kişilerin yaşamı polis denetimiyle mutlak kontrol altına alınacak, varlıklarına devlet her an el koyabilecek, toplumlar bizim istediğimiz şekilde yönlendirilecek. Bu yeni düzende fakir yaşlı ve hastalara yer yoktur ve onların hemen yok edilmeleri gerekmektedir. 
Kapitalizm-Komünizm-Sosyalizm... Fark Etmez, Hepsi Bizim Eserimiz 

İkinci sorunuza gelirsek, yukarıda bahsettiğim gibi bir ülkenin Komünizm, Kapitalizm veya Sosyalizm'i benimsemesi hiç fark etmez. Hepsi sonuçta bizim eserimiz olan aynı şeyler. 
Başta akıllı ve zengin, yönetici bir avuç insan, geride hiçbir değeri olmayan ve istenildiği gibi yönlendirilen bir köle sürüsü. Fransız İhtilali neden yapıldı sanıyorsunuz, Fransız halkı çok fakirdi de açlıktan mı ölüyordu, ya da burjuvazi gerçekten çok mu zengindi? Hayır, hayır, sınıf farkı tarih boyunca hep olmuştur, bugün de böyledir. Asıl sebep Masonluğun en büyük kahramanlarından Jacques De Molay ve diğer Tapınak Şövalyeleri'nin, 1314 yılında o devrin Fransa kralı IV. Philip tarafından Tapınakçıların hazinesini kendisine vermediği için yakılarak öldürülmeleridir. Bu ihtilalin Masonlar tarafından kışkırtıldığını biliyorsunuz. Devrim sonunda XVI. Louis giyotinle idam edildiği zaman, bir devrimcinin; “Molay, intikamın alındı.” Diye haykırdığı bilinen bir gerçektir. 


Rus Devrimi başta bir sebepten dolayı yapılmıştır. O zaman ki Illuminati yöneticileri, Hegel Diyalektiği gereği Amerika Birleşik Devletleri'nde oluşan kapitalist sisteme bir karşı sistem oluşturarak dünya yönetimini ellerine geçirmenin planlarını yapıyorlardı. Çünkü istediğiniz gibi yönlendirebilmek için bir şekilde insanları avuçlarınızın içinde devamlı baskı altında tutmanız ve korkutmanız gerekir. Rotschild ailesinin özel desteğiyle Rusya'da devrim gerçekleştirildi ve Komünizm ilan edildi. Amerikan Kapitalist sistemine karşı, Rusların Komünizm sistemi. Burada Hegel Diyalektik yönetimi gereği, Marksist yönetim antitez olarak yani Kapitalist yönetimin karşısına çıkarılıyordu. Bu iki zıt gücün sentezinden, Amerikan Bir Doları'nın arka yüzündeki piramitin altında yazdığı gibi, Yeni Dünya Düzeni ortaya çıkıyordu. 

Medya Ve Sinema Endüstrisinin Rolü Çok Önemli 

Böylece dünya ülkelerinin Komünist rejime dahil olmayan yarısı, Komünizm tehlikesine karşı devamlı korkutuldu. Bu sistem içindeki insanlar sahip oldukları mal ve mevkilerin Komünizm gelirse ellerinden gideceği korkusu içinde, devlet yönetimine sonsuz destek verdiler. Öte yandan eski Sovyetler Birliği ve Komünist sistemde yaşayan diğer insanlara ise Kapitalizmin ne kadar öcü olduğu anlatılıyordu. Onlar da yaşadıkları yaşam şartlarının en iyisi olduğuna inandırılmış, bunun da Komünist sistem sayesinde olduğunu düşünüyorlardı. Böylece insanlar devamlı baskı altında tutuluyor ve istediğimiz gibi yönlendirilebiliyorlardı. Tabii burada medyaya ve sinema endüstrisine büyük görevler düşmüştür. 

Nükleer Savaş Tehdidi En Büyük Blöftü 

Nükleer savaş tehdidi en büyük blöf olarak tarihe geçmiştir. Ama doğal olarak insanları öyle ya da böyle bir şekilde ömür boyu aldatmak imkansızdır. Bu yüzden Komünist rejimin sonunun gelmesine karar verdik, daha da önemlisi komünist ülkelerin serbest piyasa ekonomisine geçip Kapitalizme yönelmeleri gerektiği için sizin de bildiğiniz gibi birkaç günde durup dururken ve hiç kan dökülmeden o çok korkulan Sovyetler Birliği dağılıverdi; meşhur Berlin duvarı yıkıldı ve öcü komünizm balonu söndürüldü. 

Gerektiğinde Çeşitli Ülkelerde Provokasyonlar Çıkardık 

Rotschild ben hayretten faltaşı gibi açılan gözlerimize bakarak sözü devraldı. 


Rotschild: Bu arada, dünyanın çeşitli ülkelerinde karışıklıklar çıkarılıyor, ülkeler provokasyonlar sonucu bir hiç yüzünden kanlı savaşlara giriyorlardı. Doğal olarak bütün paralarını bizlerden silah almak için harcıyorlar, daha sonra savaşta kaybedilen silahlarını yerine koymak ve savaşta harap olan şehirlerini yeniden inşa edebilmek için yine bizlerden borç alarak ömür boyu bize bağlı bir duruma düşüyorlardı. Eğer, bir ülke yöneticisi bizimle işbirliği yapmayı kabul etmezse, o ülkede hemen bir darbe ya da ayaklanma çıkarılıyor, daha önceden ayarlanmış ve istediklerimizi harfiyen yapacak bir kişi yönetime getiriliyordu. 
Türkiye'ye Adnan Menderes Zamanında "Marshall Yardımı" İle El Attık 

Mesela Türkiye'yi ele alalım. Türkler de yıllar boyu komünizme karşı savaşmıştır. 1950'lerde ülke yönetimine bize desteğimizle Adnan Menderes gelmişti. Aslında Menderes bizimle başta gayet güzel bir diyalog kurmuştu. Bizden seçimde aldığı destek karşılığında, Marshall yardımı adı altında devamlı borç alıyor ve ülkesinde yatırımlar yaparak sanayi yapısını geliştiriyordu. 
Fakat o kadar plansız ve programsız harcama yapıyordu ki ödeme günleri geldiğinde, bizden, borç ödemek için tekrar tekrar borç istemeye başladı. Biz de kendisinden ülkesini yabancı sermayeye açmasını ve bizim şirketlerimize özel imtiyazlar tanımasını, diğer bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu'na dayatılan kapitülasyonlar benzeri şeyler talep ettik Menderes bize bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi ve bizden uzaklaşamaya başladı. Ülke insanı ilk defa asfalt yollarla tanışıyor, fabrikalar arka arkaya dikiliyordu. Ülkenin çoğunluğu Müslüman olduğu için ülkenin her yerine camiler yaptırıyordu. Menderes bu şartlarda iktidarda ki yerini uzunca bir süre için, sağlamlaştırdığını sanıyordu. Bir darbe ile bu işe bir son verildi ve sonunun öyle bitmesini istemediğimiz halde, çalışma arkadaşlarıyla beraber idam edildi. Sadece CELAL BAYAR kurtuldu, çünkü bir MASONDU ve yakın arkadaşı Papa Roncalli ya da diğer adıyla 23. John, Vatikan'ın baskısıyla onu idamdan kurtardı. 

1980 Darbesi Bizim İsteklerimiz Doğrultusunda Yapıldı 

Aynı ülkede gerçekleşen 1980 darbesi de bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı. O zamanlar ülkede bir solcular, bir sağcılar iktidara geliyor ve bizim isteklerimiz doğrultusunda ülke ekonomisini yönlendiriyorlardı. Fakat Amerika ve Avrupa'da gelişmiş ülkelerin piyasaları doyuma ulaşmışlar ve biz yeteri kadar mal satamaz olmuştuk. Bunun üzerine diğer az gelişmiş ülkelere uyguladığımız planı onları da uygulamak istedik ve serbest piyasa ekonomisine geçmelerini ve ithalatın serbest bırakılmasını talep ettik. Bu istediğimizi kabul etmiş görünüyorlar, fakat işi uzatıyorlardı. 

Binlerce Türk Genci Uydurma İdeojiler Uğruna Can Verdi 

En sonunda bu ikilem yine bildiğimiz yollarla, Ordo Ab Chaos ile çözüldü. Yani önce kaos, sonra düzen. Provokatörlerimiz aracılığıyla sağ ve sol ideoloji kavgaları başlatıldı. Aslında başında onay vermiş gibi göründüğümüz Kıbrıs Savaşı'ndan sonra ülkeye uygulanan ambargo sayesinde halk canından bezmiş, ülkede yağ ve tuz bile bulunamaz olmuştu. Karaborsacılar zenginleşirken halk iyice sefalete düşmüştü. Ülkeye gönderilen provokatörlerimiz için bu halkı kışkırtmak hiç zor olmadı. Ülke halkı sağcı ve solcu olarak iyiye bölündü ve çatışmaya başladılar. Olaylar öyle bir dereceye geldi ki, hergün elli-altmış kişi sokak çatışmalarında ölmeye başlamıştı. Bütün ülke terör korkusu altında eziliyordu. İnsanlar akşamları sokağa çıkamaz olmuştu. Her an bir serseri kurşuna hedef olmak vardı. Binlerce Türk genci uydurma ideolojiler uğruna can vermişti. Hükümetler birbiri arkasına iktidara geliyor fakat olayları önleyemiyorlardı. Sonra darbe geldi ve bütün olaylar bıçak gibi kesiliverdi. Zavallı ülke halkı bu sözde başarıyı darbenin bir neticesi olarak gördüler. Çünkü nihayet terörizm sona ermiş, ülkeye huzur gelmişti. Aslında provokatörlerin görevi bitmiş, sahneden çekilmişlerdi. Burada 


oynanan oyun, halkı umutsuz ve çaresiz bir duruma düşürmek ve onlara bir “kurtarıcı” sunmaktır; ondan sonra bu kurtarıcı ne yaparsan yapsın hemen kabullenecektir. 

Özal, İsteklerimiz Doğrultusunda Kapıları Sonuna Kadar Açtı 

Askeri hükümet bir süre devlet yöneticiliği yaptı ve bizim belirlediğimiz bir kişiye yönetimi devretti. Bu Turgut Özal'dı. Özal, tam da bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkenin kapılarını bize sonuna kadar açtı. Bizim şirketlerimiz bu bakir piyasaya kurtlar gibi saldırdılar. İlk önceleri fiyatları çok düşük tutarak yerli sanayinin rekabet gücünü düşürdüler. Ülke artık Amerikan ve Avrupa yapımı mallarla dolmuştu. Sanayi şirketlerimiz stoklarını eritirken finans şirketlerimiz de ülkeyi artan ithalatı karşılayabilmeleri için yüksek faizlerle borç yatağına sürüklüyorlardı. Böylece, gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırdığımız bu ülkelerin hemen hemen hepsinde uygulanan ve 80'li yıllarda başlatılan bu proje ile, bütün ülkeler, hem bizlerden aldıkları mallarla sanayi şirketlerimizi zenginleştirmeye devam ediyorlar, hem de bu malların karşılığı olan ödemelerini yapabilmek için bizim finans şirketlerimizden aldıkları yüksek faizli kredilerle, her sene artan bir borç batağına sürükleniyorlar. 

Türkiye'de Para İtibar Gördü, Arkadaş, Dost, Aile Gibi Kavramlar Unutuldu 

Bu arada, Özal bütün bunların yapılabilmesi için gereken kanunları yavaş yavaş çıkarmıştı. 
Bu ülke vahşi kapitalist sistemle o kadar çabuk uyum sağladı ki, bizim bile düşünemediğimiz hayali ihracat gibi vurgun yöntemleri keşfettiler. İnsanlar artık en kısa ve en kolay yönden servet yapmanın peşine düştüler. Rüşvet, devlet bankalarının çeşitli entrikalarla soyulmaları, banker skandalları birkaç örnek. Arkadaş, dost, aile gibi kavramlar unutuldu ve sadece parası olanlar itibar görmeye başladı. Bu arada, yerli sanayi can çekişiyor, küçük işletmelerden başlayarak yavaş yavaş büyük işletmelere doğru bir iflas dalgası yayılıyordu. Devlet işletmeleri ise bizim istediğimiz yöneticilerin atanmaları sağlanarak zarar ettiriliyordu. 
Sonunda bu işletmeler ya kapatılıyor, ya da özelleştirme hikayesiyle, ucuz fiyatlarla şirketlerimiz tarafından ele geçiriliyordu. 

"Kürt Devleti Projesini" Hayata Geçirmek İçin Önce Örgüt Yarattık 

Beyni yıkandığı için temiz hayallerle işe başlayan Özal, sonunda bu sistemin gerçeklerini görerek kendisini de kapitalizmin çarklarına kaptırdı. Ailesini ve yakın çevresini zengin etmeye başladı. Öyle bir duruma geldiler ki Özal'ın çevresinde prens ve prensesler ortaya çıkmaya başlamış, biz ülke monarşizme dönüyor diyerek kaygılanmaya başlamıştık. Aslında tam bir komedi oynanıyormuş. Her neyse, ülke insanının tepkisini ölçmek için kendisinden Kürt devleti fikirlerinden bahsetmesini istedik. Fakat bu düşünceler kendisine pahalıya maloldu. Biz de Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için *** denilen bir örgüt yaratıldı. 
Bu örgütle uğraşmak ülke ekonomisine çok büyük zarar verdi ve şu anda koskoca Osmanlı İmparatorluğu'ndan geriye kalan bir avuç toprakta varlığını sürdüren Türkiye, bizim hiçbir istediğimiz geri çevirecek durumda değil. Sanırım yakın gelecekte topraklarından biraz daha, bir süre sonra da bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması uyarınca hemen hemen tamamından fedakarlık etmek zorunda kalacak. 

Türkiye Bizim İçin Çok Önemli... Su Kaynaklarının Önemli Bir Kısmı Burada Rockefeller de sözü devralarak başlıyor; 

Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum; çünkü dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir ve bizim için çok önemlidir. Nedenlerine gelince: 

Bir kere Büyük İsrail Devleti topraklarının su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Türkiye'ye aittir. 

İkincisi, Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. İslamiyeti yıkmak istiyorsak önce Türkiye'den başlamalıyız. 


Üçüncüsü, Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumdadır. Maden, petrol, doğalgaz gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip Ortadoğu ve Kafkasya'ya hakim olmak istiyorsak bu ülke elimizin içinde olmalıdır. Ortadoğu hemen hemen elimizde sayılır. Kafkasya ve Orta Asya'daki diğer Türk devletleri de yakında darbelerle kargaşaya boğulacaklar ve avucumuzun içine düşecekler. Bu Türkler aslında birleşip bir araya gelseler karşılarında hiçbir güç duramaz. Bu yüzden böyle bir olasılığa karşı, ajanlarımız her an tetikte bekliyorlar. Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız, aralarında en ufak bir yakınlaşma sezdiklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar. 

En Önemlisi, Türkler Medeniyetin Beşiğidir Ve Kökenleri Sümerlere Kadar Dayanır Dördüncüsü, ülke bor madenleri bakımından dünyanın en zengin ülkesidir ve bu maden dünyada yakın bir gelecekte, petrolden bile daha önemli bir hale gelecek. 


Beşincisi ve belki de en önemli olanı Türkler medeniyetin beşiğidir. Türkler, Milattan Önce 4.000'lerde Orta Asya'da yaşayan büyük bir felaketten sonra yaşadıkları yerleri terk edip, Mezopotamya'ya ve Rusya üzerinden Avrupa'ya gelen Aryanlar, yani dünyadaki en medeni olarak kabul ettiğimiz Ari Irk'tandırlar ve Avrupa'daki Finliler, Macarlar gibi bazı uluslar Türk kökenlidir. Ayrıca Anadolu'da büyük uygarlıklar kuran Hititler ve Asurlular'ın da Türk kökenli olma ihtimali yüksektir. 


Milattan Önce 3.500 yıllarında Mezopotamya'da yaşamış olan Sümerler ilk yazıyı bulan, toplumda adaleti sağlamak için ilk yasaları çıkaran ve mahkemeleri kuran, ilk para kullanan ve vergi toplaya, ilk okul açan ve tekerleği bulan ulustur: yani dünya medeniyetinin başlangıç noktasıdır ve soyları tarihçilerimizin araştırmalarına göre Türk kökenli insanlardır. Çünkü Sümerler o bölgenin yerli halkı değildirler; yani göçebedirler ve tarihçilerimizin araştırmalarına göre “kız” manasına gelen “kır” kelimesi, “öküz” manasına gelen “ökür” kelimesi gibi bugüne kadar çözülebilen 1000 civarında Sümerce kelime ve “Ayağını yere sıkı bas, Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır, Sel gibi silip süpürmek, Yağ gibi erimek” gibi yüzlerce atasözü bugün Türkçe'de kullanılmaktadır. Sümerlerin Ay Tanrısı'nın simgesi olan “Yarımay”, bugün Türk bayrağında kullanılmaktadır. Roma ve Yunan medeniyetleri Sümerlerden oldukça fazla faydalanmışlardır; mesela yapılarındaki süslemeleri ve Tanrıları Sümer tapınaklarından gelir. 


Fakat biz bunu örtbas etmek için, Milattan Önce 2.000 yıllarında, yani Sümerlerden 1.500 yıl sonra başlamış olmasına ve Yunan medeniyetini, dünyadaki ilk medeniyet olarak dünyaya tanıttık. Daha da ilginç olanı, Yunanlılardan önce Mısır Medeniyeti başlamıştır; ama onlar da ancak Sümerlerden 1000 sene sonra piramitlerini yapabilecek uygarlık düzeyine gelebilmişlerdir. Mayalar ve İknalar; Sümerlerden 2000 sene sonra ziguratlarını aynı biçimde yapmışlardır. 


Medeniyetin Beşiği Olarak Türkleri Kabul Edemezdik, Bu Mirasa El Koymalıydık Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik; tam aksine binbir entrika ile bu kültür miraslarına el koyarak biz onları bütün dünyaya barbar, hak hukuk tanımayan bir toplum olarak tanıttık ve bunda da oldukça başarılı olduk. Sümer Kralları Urukagina ve Urnammu, çok tanrılı bir toplum kurarak, insanlar arasında adaleti sağlamak ve haksızlıkları önlemek için yasalar çıkararak, çağımız toplumlarına öncü olurlarken, bugün tek tanrılı bir toplum olan 


Türkiye'de bizim çalışmalarımız sonucu, fuhuş, rüşvet, hırsızlık, haksız kazanç ve gelir dağılımı aşırı düzeylerdir. 


Aslında insanlar tarih kitaplarını açıp okusalar, bütün gerçeği görecekler ama insanoğlu için duyduğuna inanmak yeterlidir, okumak çok zor gelir. 


Ben de o ana kadar en medeni ulus olarak İngilizleri görüyordum. Duydukları hiç hoşuma gitmeyince konuyu değiştirmek istedim. 


Osmanlı'yı Yıkmak Zor Olmadı 
“Dünya ülkelerini nasıl ele geçirmeyi düşünüyorsunuz?” diye sordum. Rothschild kendimden emin bir tavırla konuşmayı sürdürdü. 


Rothschild: Sana tarihten örnekler vererek gücümüzü göstermek istiyorum; Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da bize karşı olan imparatorlukları dağıtmak ve en önemlisi Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayarak Ortadoğu'daki petrol yataklarını ele geçirmek ve İsrail devletinin yolunu açmak için çıkarılmıştı. İsrail devletinin kurucusu sayılan Theodor Heriz, o zamanki Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'e giderek, bizim ailemizin desteğiyle Filistin topraklarını satın almak istedi. Fakat padişah bize karşı çıktı. Bizim için Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak çok zor olmadı. Çünkü padişahlar genellikle Türk kadınları yerine, fethettikleri ülkelerden köle olarak getirdikleri başka din ve ırklara mensup kadınlarla evleniyorlardı. Tabii Hürem Sultan gibi bu kadınlar zamanla ülke yönetiminde söz sahibi oldular ve kendileri gibi yabancı kökenli adamlarıyla bizim istediğimiz gibi, ülkeyi yıkıma götüren bir şekilde yönetmeye başladılar. Padişahlar ise devlet yönetiminin emin ellerde olduğu düşüncesiyle zevk ve sefaya dalmışlardı. Bu da Osmanlı'nın çöküş devrini başlattı. 
Mason örgütleri tarafından kışkırtılan insanların çıkardıkları isyanlarla topraklar kaybedilmeye başlandı. Hazine plansız harcamalarla tüketildi. Savaş sonunda hedefimize ulaşmamıza az kalmıştı; ama Atatürk adında bir lider ortaya çıkarak planlarımızı bir süreliğine ertelememize neden oldu. Tabii ki sonuçta bizim finans ve silah sanayi şirketlerimiz servetlerini onlarca kez katladılar. I. Dünya Savaşı sonunda Monarşizm tez olarak, Demokrasi antitez olarak, Komünizm'i yani sentezi oluşturdu. 

Hitler, Bizim Tarafımızdan Getirildi, Çünkü Buradaki Yahudiler İsrail Devletini Kurmaya Yardımcı Olmadılar 

İkinci Dünya Savaşı'nın asıl sebebi şu an olduğu gibi dünyada başlayan ekonomik krizlerdi; diğer bir önemli neden ise Diaspora'nın yani kutsal topraklar dışında yaşayan Yahudilerin, yeni İsrail devletini kurmaya yardımcı olmamaları ve bu ülkeye dönmeyi kabul etmemeleriydi. Hitler'in bulunduğu mevkiye gelmesi ve Alman ulusunu büyülemesi, yine bizim tarafımızdan aldığı mali yardımlar sayesinde olmuştur. Harriman, Guaranty tröstü gibi Amerikan finans devleri, Alman çelik kralı Thyssen'ın mali yardımları ve Thule Örgütü'nün desteğiyle Hitler, dünya savaşı başlatacak güce erişiyordu. Bu iş için Hitler seçilmişti; çünkü Yahudilerden nefret ediyordu. Sebebi ise, babaannesi o zamanlar zengin bir Yahudinin yanında hizmetçi olarak çalışıyordu ve babaannesi bu Yahudi patronu tarafından hamile bırakılmış, durumdan haberdar olan evin hanımı tarafından evden kovulmuştu. Babaanne kucağında bir bebek ile, yani Hitler'in babasıyla, başka bir iş bulamayınca koyu Katolik olan baba evine geri dönmüştü. Hitler zamanla bu gerçeği öğrenmiş, Yahudilere kin duymaya başlamıştı. İsrail topraklarına dönmemekte ısrar eden Yahudileri korkutmak amacıyla birkaç 


katliama izin verildi ve söylenenden çok daha az kişinin öldüğü bu katliamlar kullanılarak sözde milyonların yok edildiği Yahudi katliamı senaryoları üretildi. Şimdi aynı katliam senaryosu Ermeni Soykırımı adı altında Türklere uygulanmaktadır. Bu saçma soykırım masalı Türklere yüklenecek ve böylece Türkiye yüz milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu da Türk ekonomisi için büyük bir darbe olacaktır. 

Atom Bombası, Yahudilerin Yaşadığı Almanya'ya Atılamazdı, Bu Nedenle Japonya Kışkırtıldı 

Almanlar'dan nefret eden o zaman ki Siyonist başkanımız Einstein'ın Amerikan Başkanı Roosevelt?e bir öneri mektubu göndermesiyle atom bombası çalışmaları Manhattan Projesi altında başlatılmış ve kısa sürede sonuç alınmıştı. Ama bir sorun vardı, bu bomba çok güçlüydü ve deneme yapılabilmesi için Amerika'nın halkın desteğiyle savaşa girmesi gerekiyordu. Ayrıca Alman şehirlerinde çok sayıda Yahudi yaşıyordu; bu ülkeye atom bombası atılamazdı. Japonlar kışkırtıldı ve daha önceden haber alınmasına rağmen, halkın duygularıyla oynanarak desteğinin kazanabilmesi için yüzlerce Amerikan askerinin ölmesiyle sonuçlanan Pearl Harbor baskınına göz yumulmuş ve bu sorun da aşılmış oluyordu. 

İsrail Devleti, Rotschıld Ailesi'nin Cömert Mali Desteği İle Kuruldu 

Ve böylece Büyük İsrail İmparatorluğu”nun temelini oluşturan İsrail Devleti 1948 yılında Rotschild Ailesi'nin cömert mali desteğiyle kuruldu. Ordo Ab Chaos yine işe yaramıştı. Bu arada savaşta iflas eden ülkelerin ekonomilerinin düzeltilmeleri için Harriman, Rockefeller, Vanderblit ve Rothschild finans kurumlarından aldıkları borç paralar devreye giriyordu. 
Sovyetler Birliği'ne Yeteri Kadar Ülke Tahsis Edilmiş, Mali Destek Verilmişti 

Sovyetler Birliği, Hegel Diyalektiği gereği bir karşıt güç yaratılması gerektiği için, Amerikan International Barnsdall Corporation şirketinin verdiği ekipman ve yine Amerikan W.A Harriman Company ve Guaranty Tröstü tarafından verilen mali desteklerle petrol kuyuları ve maden yatakları açarak, ekonomisini geliştirdi. Bu arada dünya ülkeleri komünizm ve kapitalizm arasında seçimlerini yapmaya başlamışlar; Sovyetler Birliği'ne kapitalizmi savunan bizlere karşı eşit bir güç oluşturması ve bu oyunun sürdürülebilmesi için yeteri kadar ülke tahsis edilmişti. 

Çin, Henüz Kontrol Edemediğimiz Bir Ülke Ama Abd Ekonomisine Katkısı Büyük 

Çin ise Amerikan Bechtel Corporation'ın verdiği teknoloji ve beyin gücüyle süper bir güç haline geldi. Bu ülke henüz kontrol edemediğimiz, dünyadaki tek ülke. Fakat Amerikan ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlar; çünkü iş gücü çok ucuz, ayda 30 dolara çalışacak işçi bulmak bizim ülkelerimizde patronların en tatlı rüyası olurdu. 

Vietnam, Kore, Kamboçya, Tayland, Endonezya, Afganistan, İran-Irak, Yugoslavya Savaş Endüstrisi'nin Deneme Ve Gelişmesine Yaradı 

Size dünyadan kısa örnekler vererek konuşmamıza devam edeceğim; Vietnam savaşında, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği silah endüstrileri, yeni imal ettiği silahları deneme fırsatı bulmuştu ve silah sanayisini canlandırmak için devlet, eskileri kullanarak elden çıkarmıştı. “Agent Orange? adlı kimyasal silah ile bu zehirin bitkiler üzerinde ölümcül etkileri görülmüş oldu. Bir ülke ekonomisi batağa sürüklendi. 


Kore savaşı ile bu ülke iyiye bölündü ve kalkınma hayalleri suya düştü. Böylece ülke ekonomisi tahrip edildi. Ayrıca bu ülkede mikrop bombaları ve dioksin gibi çeşitli zehirler ile biyolojik savaş denemeleri yapıldı 


Kamboçya'da Amerika ile ticaret yapmayı reddeden lider Sihanuk 1970 yılında bir darbe ile devrildi ve yerlerine ülkeyi kaosa sürükleyen Pol Pot ve Kızıl Kmerler geçirildi. 


Tayland'da yine ülke yönetimi devrilerek yerine diktatörlük rejimi kuruldu. Ülke ekonomisi yıllarca bize çalıştı. 

Endonezya devlet başkanı Suharto 1957-58 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlarla Doğu Timor'u işgal etti ve yıllarca sürecek bir kaos yarattı, binlerce insan öldü. 
Afganistan savaşı Ruslara silah sanayisini geliştirmek için büyük fırsatlar sunmuştur. Biz de yeni üretilen silahların etkilerini deneyebilmek için büyük bir fırsat yakalamıştık. Ayrıca ülke çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Afganistan yönetimi şu anda tamamen bizim kontrolümüz altındadır. 

İran-Irak savaşı Saddam'a büyük vaatler yapılarak başlatıldı. İlk iş olarak birbirlerinin petrol kuyularını ve tesislerini bombaladılar. Tabii sonunda petrol zengini bu iki bizlerden daha fazla silah satın alıp savaşı kazanabilmek için ülke ekonomilerini iflas ettirecek düzeye getirdiler. 
Sonuçta bütün şehirleri ve petrol tesisleri yine bizler tarafından yeniden kurulacaktı. Bu de yine bizlerden daha fazla borç almakla mümkün oluyordu. 


Saddam dolduruşa getirilerek başlatılan 1990 yılındaki Körfez savaşı, ile ırak ekonomisi bir kez daha çökertildi; Kuveyt”i tekrar inşa etmek için milyarlarca dolarlık iş bağlantıları yapıldı; Amerikan askerleri bölgeye ilelebet yerleşti. Bu savaşta test amacıyla tüketilmiş uranyum bombaları kullanıldı. Bu bombalar, etkisi yıllarca sürecek radyoaktif maddeler yayarak bölgedeki yüz binlerce insanın, tabii bu arada bizim askerlerimizin de ölmesine yol açtı, hala da insanları öldürmeye devam ediyorlar. 

1990 Yugoslav savaşında salkım bombaları kullanıldı. Bu teknoloji harikası bombalar yere 
yaklaştıklarında yüzlerce küçük bombalara ayrışıyorlar ve yere düştüklerinde hala patlamamış olanlar her zaman aktif birer bomba olarak kurbanlarını bekliyorlar. 


Rotthschild konuşmasına “Bu ülkelerin şimdi tamamen bizim kontrolümüz altında olduğunu sanırım söylememe gerek yok” diyerek ara verdi. Onun kaldığı yerden Rockefeller devam etti. 

Zaire, Çad, Yemen, Guatemala, Şili, Brezilya, Dominik, Somali, Panama, El Salvador, Bolivya, Ekvator, Peru, Uruguay, Angola'daki Savaşlar Ve Darbeler Bizim Planlarımızdı 

Zaire devletinin başına CIA destekli bir darbe ile 1965 yılında geçen Mobutu, George Bush'un deyimiyle Afrika'daki en iyi adamımız oldu. 

Çad Hükümeti 1982 yılında bir darbe ile devrildi ve yerine diktatör Hissen Harbe geçirildi. Bu geçiş sırasında on binlerce insan öldü. 

Yemen 1990 yılına kadar iki ayrı devlet halinde uzun yıllar birbirleriyle savaştılar. Bizim şirketlerimiz zenginleşmeye devam ettiler. 

Guatemala'da hükümet, komünist rejim tehlikesi bahane edilerek CIA yardımıyla 1953 
yılında devrildi ve bugüne kadar bizim tayin ettiğimiz askeri hükümetlerle ülke sonsuz bir kargaşa içinde yönetilmektedir. 

Şili'de General Pinochet, 1973 yılında iktidarı ele geçirerek, yıllarca bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkeyi yönetti. Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığı milyarlarca dolarla ülke ekonomisi bataklığa sürüklendi. Ülke insanları sefalet içinde yüzerken, bizler daha zengin olduk. 


Brezilya da komünizmden kurtarılan bir diğer ülkeydi. Ülke yönetimi 1964 yılında bir darbe ile devrildi, ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Amerika'daki en güvenilir müttefiklerinden biri oldu. 

Dominik Cumhuriyeti, aynı şekilde 1963 yılında bir darbe ile bizim istediğimiz yöneticilere kavuştu. Ülkenin serveti bizlere aktı. 

1990'lı yıllarda Kolombiya'da uyuşturucu ile mücadele etmek maskesi altında ülke yönetimi ele geçirildi. CIA bu ülkeden gelen uyuşturucu parasıyla dünyanın çeşitli ülkelerindeki operasyonlarını finanse ediyor. 

Fiji, Grenada, Panama, Somali, El Salvador işgal edildi. Sarin, hardal gazı gibi sinir gazları halk üzerinde denendi. Yüz binlerce insan öldü ve hala ölmeye devam ediyor. 

Bolivya, Gana, Ekvator, Haiti, Filipinler, Peru, Uruguay, Angola, Seyşel adaları gibi üçüncü dünya ülkelerinde yapılan darbeler ve karışıklıklar hep bizim planlarımızın bir parçasıydı. 
Bütün Ülke Yönetimlerini Kontrol Altında Tutuyoruz, Aksi Halde Terör Olaylarını Devreye Sokuyoruz 

Avrupa ülkelerinde kurulan İtalya Gladio?su benzeri istihbarat örgütleri sayesinde, bütün ülke yönetimlerini kontrol altında tutmaktayız. 

İstanbul'daki sinagoglara yapılan saldırılar ve Madrid'deki tren bombalama olayları, bu ülkelere bizim isteklerimizi görmezden geldiklerini hatırlatmak için yaptırıldı. 

New York İkiz Kuleler, Pentagon saldırıları, Kenya ve Suudi Arabistan'daki bombalama olayları ise tamamen bizim planlarımız doğrultusunda icra edildiler. 

Ben “dünyada el atmadıkları başka ülke kaldı mı acaba” diye düşünüyordum. Rockefeller böyle beni şaşkınlığa uğratmanın zevkiyle içkisini bir yudumda bitirerek sözlerini tamamladı; Dünyada Hiçbir Yerde Mafya Ve Kaçakçılık Olayları Bizim İznimiz Olmadan Yapılamaz 

“Bu arada, bütün organizasyonların çok yüksek olan maliyetleri konusu var. Onların kaynağı ise vergiden muaf olan vakıflarımızın topladığı bağışlardan ve mafya ile olan bağlantılarımız sayesinde finanse diliyor. Dünyanın hiçbir ülkesine mafya veya kaçakçılık faaliyetleri, o devletin haberi ve izni olmadan yapılamaz. Yapılması için, üst kademelerde işbirlikçilerin olması gerekir. Bu işbirlikçiler gözünü para hırsı bürümüş insanlar seçilir ve bir kere bu işlere bulaşıldı mı, bir daha çıkış yoktur. Dünyanın her yerinde tamamen bizim kontrolümüz altında çalışan mafya, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile ilgilenir, çünkü en tatlı para bu alanlardadır. Bu paradan biz en büyük payı alırız ve bu parayla birlikte masum görünüşlü vakıflarımızın desteğiyle bütün bu faaliyetlerimiz finanse edilir ve buna işbirlikçilere dağıtılan para ve rüşvetler dahildir. 

Neden Kuzey Amerika Ve Batı Avrupa Varlıklı Bir Yaşam Sürer Dünyadaki 5 Milyar İnsan, Bizim 1 Milyar İnsanımız İçin Çalışır 

Bu örnekler inanın bana sadece buzdağının dışarıdan görünen başı. Gördüğünüz gibi dünyanın her noktası kontrolümüz altında. Hegel Diyalektiği’ nin amacımız doğrultusunda ne kadar çok işe yaradığını görüyorsunuz. Hiç düşündünüz mü, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri vatandaşlarına rahat ve varlıklı yaşam olanakları sunarken, dünyanın diğer ülkelerinde neden sefalet ve bitmeyen bir kargaşa var? Çünkü bizim ırkımız seçilmiş ırktır, diğerleri sadece köledirler. Eğer yaşamak istiyorlarsa ömür boyu bize bu şekilde hizmet etmek zorundadırlar. Dünyadaki 5 milyar insanı bizim toplumlarımızdaki 1 milyar insan için çalışıyorlar. Bütün zenginlikleri bizim şirketlerimize ve dolayısıyla bizim ülkelerimize atkılıyor. Biz gelişmiş ülkeler, her geçen gün daha da zenginleşirken, üçüncü dünya ülkeleri, ekonomileri çökertilmiş, halkı uydurma savaşlar ve olaylarla sefalete sürüklenmiş çaresiz bir 


halde; refah içinde yaşayan işbirlikçi yöneticileri ve zengin tabakları bizim emirlerimizi bekliyorlar. 

Bizimle işbirliği yapanlar, çok yakında yeni dünya hükümetinde kendi bölgelerini bizim idaremiz altında yönetecekler. Üçüncü sınıf ülkelerin halkları eğitim düzeylerine göre işçi olarak çalışacaklar, bizim gibi gelişmiş halklar da bunların üstünde bir hiyerarşi içinde yönetici olarak görev yapacaklar. Bu sınıfa giren ülke insanları için cumartesi günleri dışında bütün bayram ve tatil günleri kaldırılacak ve ancak karınlarını doyurabilecekleri bir maaş karşılığında, bütün yıl boyunca haftanın altı günü çalışacaklar. Bizim insanlarımız günün çok az bir kısmını çalışmaya ayıracak ve günün geri kalan kısmını zevk ve eğlenceyle geçirecekler. 


İlk önce bütün bu anlatılanları çok büyük hayaller olarak görmüştüm; ama diğer ülkelerin durumu aklıma gelince gerçekleşme olasılıklarının olduğunu hesapladım. Gerçekten de çok az televizyon seyretmeme rağmen savaş ve ayaklanma haberleri gözüme çarpıyor, açlıktan ve sefaletten sürünen insanları seyrettiğimi hatırlıyorum. Ama ben medya adamıydım ve bütün bunların sebeplerini araştıracak zamanım yoktu.... 

ABD'li Yahudi bankacı işadamı David Rockefeller, son yüzyılın en büyük itiraflarını 

yaptı. Rockefeller?e atfedilen bu itiraflar, aslında hepimizin bildiği tarihi gerçekler.. 


İşte David Rockefeller?in söyledikleri: 


TÜRKİYE'YE ADNAN MENDERES ZAMANINDA “MARSHALL YARDIMI” İLE 
EL ATTIK 


Mesela Türkiye'yi ele alalım. Türkler de yıllar boyu komünizme karşı savaşmıştır. 1950'lerde ülke yönetimine bize desteğimizle Adnan Menderes gelmişti. Aslında Menderes bizimle başta gayet güzel bir diyalog kurmuştu. Bizden seçimde aldığı destek karşılığında, Marshall yardımı adı altında devamlı borç alıyor ve ülkesinde yatırımlar yaparak sanayi yapısını geliştiriyordu. 
Fakat o kadar plansız ve programsız harcama yapıyordu ki ödeme günleri geldiğinde, bizden, borç ödemek için tekrar tekrar borç istemeye başladı. Biz de kendisinden ülkesini yabancı sermayeye açmasını ve bizim şirketlerimize özel imtiyazlar tanımasını, diğer bir deyişle Osmanlı İmparatorluğu'na dayatılan kapitülasyonlar benzeri şeyler talep ettik Menderes bize bunu hiçbir zaman kabul etmeyeceğini söyledi ve bizden uzaklaşamaya başladı. Ülke insanı ilk defa asfalt yollarla tanışıyor, fabrikalar arka arkaya dikiliyordu. Ülkenin çoğunluğu Müslüman olduğu için ülkenin her yerine camiler yaptırıyordu. Menderes bu şartlarda iktidarda ki yerini uzunca bir süre için, sağlamlaştırdığını sanıyordu. Bir darbe ile bu işe bir son verildi ve sonunun öyle bitmesini istemediğimiz halde, çalışma arkadaşlarıyla beraber idam edildi. Sadece CELAL BAYAR kurtuldu, çünkü bir MASONDU ve yakın arkadaşı Papa Roncalli ya da diğer adıyla 23. John, Vatikan'ın baskısıyla onu idamdan kurtardı. 


1980 DARBESİ BİZİM İSTEKLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA YAPILDI 


Aynı ülkede gerçekleşen 1980 darbesi de bizim isteklerimiz doğrultusunda yapıldı. O zamanlar ülkede bir solcular, bir sağcılar iktidara geliyor ve bizim isteklerimiz doğrultusunda ülke ekonomisini yönlendiriyorlardı. Fakat Amerika ve Avrupa'da gelişmiş ülkelerin piyasaları doyuma ulaşmışlar ve biz yeteri kadar mal satamaz olmuştuk. Bunun üzerine diğer az gelişmiş ülkelere uyguladığımız planı onları da uygulamak istedik ve serbest piyasa ekonomisine geçmelerini ve ithalatın serbest bırakılmasını talep ettik. Bu istediğimizi kabul etmiş görünüyorlar, fakat işi uzatıyorlardı. 


BİNLERCE TÜRK GENCİ UYDURMA İDEOJİLER UĞRUNA CAN VERDİ 


En sonunda bu ikilem yine bildiğimiz yollarla, Ordo Ab Chaos ile çözüldü. Yani önce kaos, sonra düzen. Provokatörlerimiz aracılığıyla sağ ve sol ideoloji kavgaları başlatıldı. Aslında başında onay vermiş gibi göründüğümüz Kıbrıs Savaşı'ndan sonra ülkeye uygulanan ambargo sayesinde halk canından bezmiş, ülkede yağ ve tuz bile bulunamaz olmuştu. Karaborsacılar zenginleşirken halk iyice sefalete düşmüştü. Ülkeye gönderilen provokatörlerimiz için bu halkı kışkırtmak hiç zor olmadı. Ülke halkı sağcı ve solcu olarak iyiye bölündü ve çatışmaya başladılar. Olaylar öyle bir dereceye geldi ki, hergün elli-altmış kişi sokak çatışmalarında ölmeye başlamıştı. Bütün ülke terör korkusu altında eziliyordu. İnsanlar akşamları sokağa çıkamaz olmuştu. Her an bir serseri kurşuna hedef olmak vardı. Binlerce Türk genci uydurma ideolojiler uğruna can vermişti. Hükümetler birbiri arkasına iktidara geliyor fakat olayları önleyemiyorlardı. Sonra darbe geldi ve bütün olaylar bıçak gibi kesiliverdi. Zavallı ülke halkı bu sözde başarıyı darbenin bir neticesi olarak gördüler. Çünkü nihayet terörizm sona ermiş, ülkeye huzur gelmişti. Aslında provokatörlerin görevi bitmiş, sahneden çekilmişlerdi. Burada oynanan oyun, halkı umutsuz ve çaresiz bir duruma düşürmek ve onlara bir “kurtarıcı” sunmaktır; ondan sonra bu kurtarıcı ne yaparsan yapsın hemen kabullenecektir. 


ÖZAL, İSTEKLERİMİZ DOĞRULTUSUNDA KAPILARI SONUNA KADAR AÇTI 


Askeri hükümet bir süre devlet yöneticiliği yaptı ve bizim belirlediğimiz bir kişiye yönetimi devretti. Bu Turgut Özal'dı. Özal, tam da bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkenin kapılarını bize sonuna kadar açtı. Bizim şirketlerimiz bu bakir piyasaya kurtlar gibi saldırdılar. İlk önceleri fiyatları çok düşük tutarak yerli sanayinin rekabet gücünü düşürdüler. Ülke artık Amerikan ve Avrupa yapımı mallarla dolmuştu. Sanayi şirketlerimiz stoklarını eritirken finans şirketlerimiz de ülkeyi artan ithalatı karşılayabilmeleri için yüksek faizlerle borç yatağına sürüklüyorlardı. Böylece, gelişmekte olan ülkeler olarak adlandırdığımız bu ülkelerin hemen hemen hepsinde uygulanan ve 80'li yıllarda başlatılan bu proje ile, bütün ülkeler, hem bizlerden aldıkları mallarla sanayi şirketlerimizi zenginleştirmeye devam ediyorlar, hem de bu malların karşılığı olan ödemelerini yapabilmek için bizim finans şirketlerimizden aldıkları yüksek faizli kredilerle, her sene artan bir borç batağına sürükleniyorlar. 


TÜRKİYE'DE PARA İTİBAR GÖRDÜ, ARKADAŞ, DOST, AİLE GİBİ 
KAVRAMLAR UNUTULDU 


Bu arada, Özal bütün bunların yapılabilmesi için gereken kanunları yavaş yavaş çıkarmıştı. 
Bu ülke vahşi kapitalist sistemle o kadar çabuk uyum sağladı ki, bizim bile düşünemediğimiz hayali ihracat gibi vurgun yöntemleri keşfettiler. İnsanlar artık en kısa ve en kolay yönden servet yapmanın peşine düştüler. Rüşvet, devlet bankalarının çeşitli entrikalarla soyulmaları, banker skandalları birkaç örnek. Arkadaş, dost, aile gibi kavramlar unutuldu ve sadece parası olanlar itibar görmeye başladı. Bu arada, yerli sanayi can çekişiyor, küçük işletmelerden başlayarak yavaş yavaş büyük işletmelere doğru bir iflas dalgası yayılıyordu. Devlet işletmeleri ise bizim istediğimiz yöneticilerin atanmaları sağlanarak zarar ettiriliyordu. 
Sonunda bu işletmeler ya kapatılıyor, ya da özelleştirme hikayesiyle, ucuz fiyatlarla şirketlerimiz tarafından ele geçiriliyordu. 


“KÜRT DEVLETİ PROJESİNİ” HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÖNCE ÖRGÜT 
YARATTIK 


Beyni yıkandığı için temiz hayallerle işe başlayan Özal, sonunda bu sistemin gerçeklerini görerek kendisini de kapitalizmin çarklarına kaptırdı. Ailesini ve yakın çevresini zengin etmeye başladı. Öyle bir duruma geldiler ki Özal'ın çevresinde prens ve prensesler ortaya çıkmaya başlamış, biz ülke monarşizme dönüyor diyerek kaygılanmaya başlamıştık. Aslında tam bir komedi oynanıyormuş. Her neyse, ülke insanının tepkisini ölçmek için kendisinden Kürt devleti fikirlerinden bahsetmesini istedik. Fakat bu düşünceler kendisine pahalıya maloldu. Biz de Kürt devleti projemizi hayata geçirmek için *** denilen bir örgüt yaratıldı. 
Bu örgütle uğraşmak ülke ekonomisine çok büyük zarar verdi ve şu anda koskoca Osmanlı İmparatorluğu”ndan geriye kalan bir avuç toprakta varlığını sürdüren Türkiye, bizim hiçbir istediğimiz geri çevirecek durumda değil. Sanırım yakın gelecekte topraklarından biraz daha, bir süre sonra da bizim için hala geçerli olan Sevr Antlaşması uyarınca hemen hemen tamamından fedakarlık etmek zorunda kalacak. 


TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ... SU KAYNAKLARININ ÖNEMLİ BİR 
KISMI BURADA 


Rockefeller de sözü devralarak başlıyor; 


Türkiye hakkında biraz daha durmak istiyorum; çünkü dünyadaki en stratejik konumdaki ülkedir ve bizim için çok önemlidir. Nedenlerine gelince: 


Bir kere Büyük İsrail Devleti topraklarının su kaynaklarının önemli bir kısmı şu anda Türkiye'ye aittir. 


İkincisi, Müslüman ve demokratik bir ülke olarak bu konuda öncü bir ülkedir. İslamiyeti yıkmak istiyorsak önce Türkiye'den başlamalıyız. 


Üçüncüsü, Avrupa ve Asya arasında bir köprü durumdadır. 


Maden, petrol, doğalgaz gibi zengin yer altı kaynaklarına sahip Ortadoğu ve Kafkasya'ya hakim olmak istiyorsak bu ülke elimizin içinde olmalıdır. Ortadoğu hemen hemen elimizde sayılır. Kafkasya ve Orta Asya'daki diğer Türk devletleri de yakında darbelerle kargaşaya boğulacaklar ve avucumuzun içine düşecekler. Bu Türkler aslında birleşip bir araya gelseler karşılarında hiçbir güç duramaz. Bu yüzden böyle bir olasılığa karşı, ajanlarımız her an tetikte bekliyorlar. Türk devletlerinde kilit mevkilerdeki adamlarımız, aralarında en ufak bir yakınlaşma sezdiklerinde hemen istikrarı bozacak olaylar ve darbelerle bunu önlüyorlar. 


EN ÖNEMLİSİ, TÜRKLER MEDENİYETİN BEŞİĞİDİR VE KÖKENLERİ 
SÜMERLERE KADAR DAYANIR 


Dördüncüsü, ülke bor madenleri bakımından dünyanın en zengin ülkesidir ve bu maden dünyada yakın bir gelecekte, petrolden bile daha önemli bir hale gelecek. 


Beşincisi ve belki de en önemli olanı Türkler medeniyetin beşiğidir. Türkler, Milattan Önce 4.000'lerde Orta Asya'da yaşayan büyük bir felaketten sonra yaşadıkları yerleri terk edip, Mezopotamya'ya ve Rusya üzerinden Avrupa'ya gelen Aryanlar, yani dünyadaki en medeni olarak kabul ettiğimiz Ari Irk'tandırlar ve Avrupa'daki Finliler, Macarlar gibi bazı uluslar Türk kökenlidir. Ayrıca Anadolu'da büyük uygarlıklar kuran Hititler ve Asurlular'ın da Türk kökenli olma ihtimali yüksektir. 


Milattan Önce 3.500 yıllarında Mezopotamya'da yaşamış olan Sümerler ilk yazıyı bulan, toplumda adaleti sağlamak için ilk yasaları çıkaran ve mahkemeleri kuran, ilk para kullanan ve vergi toplaya, ilk okul açan ve tekerleği bulan ulustur: yani dünya medeniyetinin başlangıç noktasıdır ve soyları tarihçilerimizin araştırmalarına göre Türk kökenli insanlardır. Çünkü Sümerler o bölgenin yerli halkı değildirler; yani göçebedirler ve tarihçilerimizin araştırmalarına göre “kız” manasına gelen “kır” kelimesi, “öküz” manasına gelen “ökür” kelimesi gibi bugüne kadar çözülebilen 1000 civarında Sümerce kelime ve “Ayağını yere sıkı bas, Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır, Sel gibi silip süpürmek, Yağ gibi erimek” gibi yüzlerce atasözü bugün Türkçe'de kullanılmaktadır. Sümerlerin Ay Tanrısı'nın simgesi olan “Yarımay”, bugün Türk bayrağında kullanılmaktadır. Roma ve Yunan medeniyetleri Sümerlerden oldukça fazla faydalanmışlardır; mesela yapılarındaki süslemeleri ve Tanrıları Sümer tapınaklarından gelir. 


Fakat biz bunu örtbas etmek için, Milattan Önce 2.000 yıllarında, yani Sümerlerden 1.500 yıl sonra başlamış olmasına ve Yunan medeniyetini, dünyadaki ilk medeniyet olarak dünyaya tanıttık. Daha da ilginç olanı, Yunanlılardan önce Mısır Medeniyeti başlamıştır; ama onlar da ancak Sümerlerden 1000 sene sonra piramitlerini yapabilecek uygarlık düzeyine gelebilmişlerdir. Mayalar ve İknalar, Sümerlerden 2000 sene sonra ziguratlarını aynı biçimde yapmışlardır. 


MEDENİYETİN BEŞİĞİ OLARAK TÜRKLERİ KABUL EDEMEZDİK, BU MİRASA 
EL KOYMALIYDIK 


Medeniyetin beşiği olarak Türkleri kabul edemezdik; tam aksine binbir entrika ile bu kültür miraslarına el koyarak biz onları bütün dünyaya barbar, hak hukuk tanımayan bir toplum olarak tanıttık ve bunda da oldukça başarılı olduk. Sümer Kralları Urukagina ve Urnammu, çok tanrılı bir toplum kurarak, insanlar arasında adaleti sağlamak ve haksızlıkları önlemek için yasalar çıkararak, çağımız toplumlarına öncü olurlarken, bugün tek tanrılı bir toplum olan Türkiye'de bizim çalışmalarımız sonucu, fuhuş, rüşvet, hırsızlık, haksız kazanç ve gelir dağılımı aşırı düzeylerdir. 


Aslında insanlar tarih kitaplarını açıp okusalar, bütün gerçeği görecekler ama insanoğlu için duyduğuna inanmak yeterlidir, okumak çok zor gelir. 


Ben de o ana kadar en medeni ulus olarak İngilizleri görüyordum. Duydukları hiç hoşuma gitmeyince konuyu değiştirmek istedim. 


OSMANLPYI YIKMAK ZOR OLMADI 


“Dünya ülkelerini nasıl ele geçirmeyi düşünüyorsunuz?” diye sordum. Rothschild kendimden emin bir tavırla konuşmayı sürdürdü. 


Rothschild: Sana tarihten örnekler vererek gücümüzü göstermek istiyorum; Birinci Dünya Savaşı, Avrupa'da bize karşı olan imparatorlukları dağıtmak ve en önemlisi Osmanlı İmparatorluğu'nu parçalayarak Ortadoğu'daki petrol yataklarını ele geçirmek ve İsrail devletinin yolunu açmak için çıkarılmıştı. İsrail devletinin kurucusu sayılan Theodor Heriz, o zamanki Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'e giderek, bizim ailemizin desteğiyle Filistin topraklarını satın almak istedi. Fakat padişah bize karşı çıktı. Bizim için Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmak çok zor olmadı. Çünkü padişahlar genellikle Türk kadınları yerine, fethettikleri ülkelerden köle olarak getirdikleri başka din ve ırklara mensup kadınlarla 


evleniyorlardı. Tabii Hürem Sultan gibi bu kadınlar zamanla ülke yönetiminde söz sahibi oldular ve kendileri gibi yabancı kökenli adamlarıyla bizim istediğimiz gibi, ülkeyi yıkıma götüren bir şekilde yönetmeye başladılar. Padişahlar ise devlet yönetiminin emin ellerde olduğu düşüncesiyle zevk ve sefaya dalmışlardı. Bu da Osmanlı'nın çöküş devrini başlattı. 
Mason örgütleri tarafından kışkırtılan insanların çıkardıkları isyanlarla topraklar kaybedilmeye başlandı. Hazine plansız harcamalarla tüketildi. Savaş sonunda hedefimize ulaşmamıza az kalmıştı; ama Atatürk adında bir lider ortaya çıkarak planlarımızı bir süreliğine ertelememize neden oldu. Tabii ki sonuçta bizim finans ve silah sanayi şirketlerimiz servetlerini onlarca kez katladılar. I. Dünya Savaşı sonunda Monarşizm tez olarak, Demokrasi antitez olarak, Komünizm'i yani sentezi oluşturdu. 


HİTLER, BİZİM TARAFIMIZDAN GETİRİLDİ, ÇÜNKÜ BURADAKİ YAHUDİLER 
İSRAİL DEVLETİNİ KURMAYA YARDIMCI OLMADILAR 


İkinci Dünya Savaşı'nın asıl sebebi şu an olduğu gibi dünyada başlayan ekonomik krizlerdi; diğer bir önemli neden ise Diaspora'nın yani kutsal topraklar dışında yaşayan Yahudilerin, yeni İsrail devletini kurmaya yardımcı olmamaları ve bu ülkeye dönmeyi kabul etmemeleriydi. Hitler'in bulunduğu mevkiye gelmesi ve Alman ulusunu büyülemesi, yine bizim tarafımızdan aldığı mali yardımlar sayesinde olmuştur. Harriman, Guaranty tröstü gibi Amerikan finans devleri, Alman çelik kralı Thyssen'ın mali yardımları ve Thule Örgütü'nün desteğiyle Hitler, dünya savaşı başlatacak güce erişiyordu. Bu iş için Hitler seçilmişti; çünkü Yahudilerden nefret ediyordu. Sebebi ise, babaannesi o zamanlar zengin bir Yahudinin yanında hizmetçi olarak çalışıyordu ve babaannesi bu Yahudi patronu tarafından hamile bırakılmış, durumdan haberdar olan evin hanımı tarafından evden kovulmuştu. Babaanne kucağında bir bebek ile, yani Hitler'in babasıyla, başka bir iş bulamayınca koyu Katolik olan baba evine geri dönmüştü. Hitler zamanla bu gerçeği öğrenmiş, Yahudilere kin duymaya başlamıştı. İsrail topraklarına dönmemekte ısrar eden Yahudileri korkutmak amacıyla birkaç katliama izin verildi ve söylenenden çok daha az kişinin öldüğü bu katliamlar kullanılarak sözde milyonların yok edildiği Yahudi katliamı senaryoları üretildi. Şimdi aynı katliam senaryosu Ermeni Soykırımı adı altında Türklere uygulanmaktadır. Bu saçma soykırım masalı Türklere yüklenecek ve böylece Türkiye yüz milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu da Türk ekonomisi için büyük bir darbe olacaktır. 


ATOM BOMBASI, YAHUDİLERİN YAŞADIĞI ALMANYA'YA ATILAMAZDI, BU 
NEDENLE JAPONYA KIŞKIRTILDI 


Almanlar'dan nefret eden o zaman ki Siyonist başkanımız Einstein'ın Amerikan Başkanı Roosevelt?e bir öneri mektubu göndermesiyle atom bombası çalışmaları Manhattan Projesi altında başlatılmış ve kısa sürede sonuç alınmıştı. Ama bir sorun vardı, bu bomba çok güçlüydü ve deneme yapılabilmesi için Amerika'nın halkın desteğiyle savaşa girmesi gerekiyordu. Ayrıca Alman şehirlerinde çok sayıda Yahudi yaşıyordu; bu ülkeye atom bombası atılamazdı. Japonlar kışkırtıldı ve daha önceden haber alınmasına rağmen, halkın duygularıyla oynanarak desteğinin kazanabilmesi için yüzlerce Amerikan askerinin ölmesiyle sonuçlanan Pearl Harbor baskınına göz yumulmuş ve bu sorun da aşılmış oluyordu. 


İSRAİL DEVLETİ, ROTSCHILD AİLESİ'NİN CÖMERT MALİ DESTEĞİ İLE 
KURULDU 


Ve böylece Büyük İsrail İmparatorluğu”nun temelini oluşturan İsrail Devleti 1948 yılında Rotschild Ailesi'nin cömert mali desteğiyle kuruldu. Ordo Ab Chaos yine işe yaramıştı. Bu 


arada savaşta iflas eden ülkelerin ekonomilerinin düzeltilmeleri için Harriman, Rockefeller, Vanderblit ve Rothschild finans kurumlarından aldıkları borç paralar devreye giriyordu. 


SOVYETLER BİRLİĞİ'NE YETERİ KADAR ÜLKE TAHSİS EDİLMİŞ, MALİ 
DESTEK VERİLMİŞTİ 


Sovyetler Birliği, Hegel Diyalektiği gereği bir karşıt güç yaratılması gerektiği için, Amerikan International BarnsdalI Corporation şirketinin verdiği ekipman ve yine Amerikan W.A Harriman Company ve Guaranty Tröstü tarafından verilen mali desteklerle petrol kuyuları ve maden yatakları açarak, ekonomisini geliştirdi. Bu arada dünya ülkeleri komünizm ve kapitalizm arasında seçimlerini yapmaya başlamışlar; Sovyetler Birliği'ne kapitalizmi savunan bizlere karşı eşit bir güç oluşturması ve bu oyunun sürdürülebilmesi için yeteri kadar ülke tahsis edilmişti. 


ÇİN, HENÜZ KONTROL EDEMEDİĞİMİZ BİR ÜLKE AMA ABD EKONOMİSİNE 
KATKISI BÜYÜK 


Çin ise Amerikan Bechtel Corporation'ın verdiği teknoloji ve beyin gücüyle süper bir güç haline geldi. Bu ülke henüz kontrol edemediğimiz, dünyadaki tek ülke. Fakat Amerikan ekonomisine büyük katkıda bulunuyorlar; çünkü iş gücü çok ucuz, ayda 30 dolara çalışacak işçi bulmak bizim ülkelerimizde patronların en tatlı rüyası olurdu. 


VİETNAM, KORE, KAMBOÇYA, TAYLAND, ENDONEZYA, AFGANİSTAN, İRAN- 
IRAK, YUGOSLAVYA SAVAŞ ENDÜSTRİSİNİN DENEME VE GELİŞMESİNE 
YARADI 


Size dünyadan kısa örnekler vererek konuşmamıza devam edeceğim; 


Vietnam savaşında, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği silah endüstrileri, yeni imal ettiği silahları deneme fırsatı bulmuştu ve silah sanayisini canlandırmak için devlet, eskileri kullanarak elden çıkarmıştı. “Agent Orange? adlı kimyasal silah ile bu zehirin bitkiler üzerinde ölümcül etkileri görülmüş oldu. Bir ülke ekonomisi batağa sürüklendi. 


Kore savaşı ile bu ülke iyiye bölündü ve kalkınma hayalleri suya düştü. Böylece ülke ekonomisi tahrip edildi. Ayrıca bu ülkede mikrop bombaları ve dioksin gibi çeşitli zehirler ile biyolojik savaş denemeleri yapıldı. 


Kamboçya'da Amerika ile ticaret yapmayı reddeden lider Sihanuk 1970 yılında bir darbe ile devrildi ve yerlerine ülkeyi kaosa sürükleyen Pol Pot ve Kızıl Kmerler geçirildi. 


Tayland'da yine ülke yönetimi devrilerek yerine diktatörlük rejimi kuruldu. Ülke ekonomisi yıllarca bize çalıştı. 


Endonezya devlet başkanı Suharto 1957-58 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği silahlarla Doğu Timor'u işgal etti ve yıllarca sürecek bir kaos yarattı, binlerce insan öldü. 


Afganistan savaşı Ruslara silah sanayisini geliştirmek için büyük fırsatlar sunmuştur. Biz de yeni üretilen silahların etkilerini deneyebilmek için büyük bir firsat yakalamıştık. Ayrıca ülke 


çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Afganistan yönetimi şu anda tamamen bizim kontrolümüz altındadır. 


İran-Irak savaşı Saddam'a büyük vaatler yapılarak başlatıldı. İlk iş olarak birbirlerinin petrol kuyularını ve tesislerini bombaladılar. Tabii sonunda petrol zengini bu iki bizlerden daha fazla silah satın alıp savaşı kazanabilmek için ülke ekonomilerini iflas ettirecek düzeye getirdiler. 
Sonuçta bütün şehirleri ve petrol tesisleri yine bizler tarafından yeniden kurulacaktı. Bu de yine bizlerden daha fazla borç almakla mümkün oluyordu. 


Saddam dolduruşa getirilerek başlatılan 1990 yılındaki Körfez savaşı, ile ırak ekonomisi bir kez daha çökertildi; Kuveyt'i tekrar inşa etmek için milyarlarca dolarlık iş bağlantıları yapıldı; Amerikan askerleri bölgeye ilelebet yerleşti. Bu savaşta test amacıyla tüketilmiş uranyum bombaları kullanıldı. Bu bombalar, etkisi yıllarca sürecek radyoaktif maddeler yayarak bölgedeki yüz binlerce insanın, tabii bu arada bizim askerlerimizin de ölmesine yol açtı, hala da insanları öldürmeye devam ediyorlar. 


1990 Yugoslav savaşında salkım bombaları kullanıldı. Bu teknoloji harikası bombalar yere 
yaklaştıklarında yüzlerce küçük bombalara ayrışıyorlar ve yere düştüklerinde hala patlamamış olanlar her zaman aktif birer bomba olarak kurbanlarını bekliyorlar. 


Rotthschild konuşmasına “Bu ülkelerin şimdi tamamen bizim kontrolümüz altında olduğunu sanırım söylememe gerek yok” diyerek ara verdi. Onun kaldığı yerden Rockefeller devam etti. 


ZAİRE, ÇAD, YEMEN, GUATEMALA, ŞİLİ, BREZİLYA, DOMİNİK, SOMALİ, 
PANAMA, EL SALVADOR, BOLİVYA, EKVATOR, PERU, URUGUAY, 
ANGOLA'DAKİ SAVAŞLAR VE DARBELER BİZİM PLANLARIMIZDI 


Zaire devletinin başına CIA destekli bir darbe ile 1965 yılında geçen Mobutu, George Bush'un deyimiyle Afrika'daki en iyi adamımız oldu. 


Çad Hükümeti 1982 yılında bir darbe ile devrildi ve yerine diktatör Hissen Harbe geçirildi. 
Bu geçiş sırasında on binlerce insan öldü. 


Yemen 1990 yılına kadar iki ayrı devlet halinde uzun yıllar birbirleriyle savaştılar. Bizim şirketlerimiz zenginleşmeye devam ettiler. 


Guatemala'da hükümet, komünist rejim tehlikesi bahane edilerek CIA yardımıyla 1953 
yılında devrildi ve bugüne kadar bizim tayin ettiğimiz askeri hükümetlerle ülke sonsuz bir kargaşa içinde yönetilmektedir. 


Şili'de General Pinochet, 1973 yılında iktidarı ele geçirerek, yıllarca bizim isteklerimiz doğrultusunda ülkeyi yönetti. Amerika Birleşik Devletleri'ne aktardığı milyarlarca dolarla ülke ekonomisi bataklığa sürüklendi. Ülke insanları sefalet içinde yüzerken, bizler daha zengin olduk. 


Brezilya'da komünizmden kurtarılan bir diğer ülkeydi. Ülke yönetimi 1964 yılında bir darbe ile devrildi, ülke Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Amerika'daki en güvenilir müttefiklerinden biri oldu. 


Dominik Cumhuriyeti, aynı şekilde 1963 yılında bir darbe ile bizim istediğimiz yöneticilere kavuştu. Ülkenin serveti bizlere aktı. 


1990'lı yıllarda Kolombiya'da uyuşturucu ile mücadele etmek maskesi altında ülke yönetimi ele geçirildi. CIA bu ülkeden gelen uyuşturucu parasıyla dünyanın çeşitli ülkelerindeki operasyonlarını finanse ediyor. 


Fiji, Grenada, Panama, Somali, El Salvador işgal edildi. Sarin, hardal gazı gibi sinir gazları halk üzerinde denendi. Yüz binlerce insan öldü ve hala ölmeye devam ediyor. 


Bolivya, Gana, Ekvator, Haiti, Filipinler, Peru, Uruguay, Angola, Seyşel adaları gibi üçüncü dünya ülkelerinde yapılan darbeler ve karışıklıklar hep bizim planlarımızın bir parçasıydı. 


BÜTÜN ÜLKE YÖNETİMLERİNİ KONTROL ALTINDA TUTUYORUZ, AKSİ 
HALDE TERÖR OLAYLARINI DEVREYE SOKUYORUZ 


Avrupa ülkelerinde kurulan İtalya Gladio'su benzeri istihbarat örgütleri sayesinde, bütün ülke yönetimlerini kontrol altında tutmaktayız. 


İstanbul'daki sinagoglara yapılan saldırılar ve Madrid'deki tren bombalama olayları, bu ülkelere bizim isteklerimizi görmezden geldiklerini hatırlatmak için yaptırıldı. 


New York İkiz Kuleler, Pentagon saldırıları, Kenya ve Suudi Arabistan'daki bombalama olayları ise tamamen bizim planlarımız doğrultusunda icra edildiler. 


Ben “dünyada el atmadıkları başka ülke kaldı mı acaba” diye düşünüyordum. Rockefeller böyle beni şaşkınlığa uğratmanın zevkiyle içkisini bir yudumda bitirerek sözlerini tamamladı; 


DÜNYADA HİÇBİR YERDE MAFYA VE KAÇAKÇILIK OLAYLARI BİZİM 
İZNİMİZ OLMADAN YAPILAMAZ 


“Bu arada, bütün organizasyonların çok yüksek olan maliyetleri konusu var. Onların kaynağı ise vergiden muaf olan vakıflarımızın topladığı bağışlardan ve mafya ile olan bağlantılarımız sayesinde finanse diliyor. Dünyanın hiçbir ülkesine mafya veya kaçakçılık faaliyetleri, o devletin haberi ve izni olmadan yapılamaz. Yapılması için, üst kademelerde işbirlikçilerin olması gerekir. Bu işbirlikçiler gözünü para hırsı bürümüş insanlar seçilir ve bir kere bu işlere bulaşıldı mı, bir daha çıkış yoktur. Dünyanın her yerinde tamamen bizim kontrolümüz altında çalışan mafya, özellikle uyuşturucu ve silah kaçakçılığı ile ilgilenir, çünkü en tatlı para bu alanlardadır. Bu paradan biz en büyük payı alırız ve bu parayla birlikte masum görünüşlü vakıflarımızın desteğiyle bütün bu faaliyetlerimiz finanse edilir ve buna işbirlikçilere dağıtılan para ve rüşvetler dahildir. 


NEDEN KUZEY AMERİKA VE BATI AVRUPA VARLIKLI BİR YAŞAM SÜRER 
DÜNYADAKİ 5 MİLYAR İNSAN, BİZİM 1 MİLYAR İNSANIMIZ İÇİN ÇALIŞIR 


Bu örnekler inanın bana sadece buzdağının dışarıdan görünen başı. Gördüğünüz gibi dünyanın her noktası kontrolümüz altında. Hegel Diyalektiği’ nin amacımız doğrultusunda ne kadar çok işe yaradığını görüyorsunuz. Hiç düşündünüz mü, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa ülkeleri vatandaşlarına rahat ve varlıklı yaşam olanakları sunarken, dünyanın diğer 


ülkelerinde neden sefalet ve bitmeyen bir kargaşa var? Çünkü bizim ırkımız seçilmiş ırktır, diğerleri sadece köledirler. Eğer yaşamak istiyorlarsa ömür boyu bize bu şekilde hizmet etmek zorundadırlar. Dünyadaki 5 milyar insanıbizim toplumlarımızdaki 1 milyar insan için çalışıyorlar. Bütün zenginlikleri bizim şirketlerimize ve dolayısıyla bizim ülkelerimize atkılıyor. Biz gelişmiş ülkeler, her geçen gün daha da zenginleşirken, üçüncü dünya ülkeleri, ekonomileri çökertilmiş, halkı uydurma savaşlar ve olaylarla sefalete sürüklenmiş çaresiz bir halde; refah içinde yaşayan işbirlikçi yöneticileri ve zengin tabakları bizim emirlerimizi bekliyorlar. 


Bizimle işbirliği yapanlar, çok yakında yeni dünya hükümetinde kendi bölgelerini bizim idaremiz altında yönetecekler. Üçüncü sınıf ülkelerin halkları eğitim düzeylerine göre işçi olarak çalışacaklar, bizim gibi gelişmiş halklar da bunların üstünde bir hiyerarşi içinde yönetici olarak görev yapacaklar. Bu sınıfa giren ülke insanları için cumartesi günleri dışında bütün bayram ve tatil günleri kaldırılacak ve ancak karınlarını doyurabilecekleri bir maaş karşılığında, bütün yıl boyunca haftanın altı günü çalışacaklar. Bizim insanlarımız günün çok az bir kısmını çalışmaya ayıracak ve günün geri kalan kısmını zevk ve eğlenceyle geçirecekler. 


İlk önce bütün bu anlatılanları çok büyük hayaller olarak görmüştüm; ama diğer ülkelerin durumu aklıma gelince gerçekleşme olasılıklarının olduğunu hesapladım. Gerçekten de çok az televizyon seyretmeme rağmen savaş ve ayaklanma haberleri gözüme çarpıyor, açlıktan ve sefaletten sürünen insanları seyrettiğimi hatırlıyorum. Ama ben medya adamıydım ve bütün bunların sebeplerini araştıracak zamanım yoktu... 


DOĞAL SEÇME KURAMI VE ‘TÜRLERİN KÖKENİ? 


Profesör Celal Şengör-16.04.2018-haberturk 
MUHTEREM okuyucularım... 


Geçen hafta sizlere Sir Charles Lyelin ölümsüz eseri “Jeolojinin İlkeleri” ile dünyamızın tekdüze evrimi fikrinin jeolojide yerleştiğini ve bunun dünyamızın tarihinin çok ama çok uzun bir geçmişi kucaklıyor olduğunu bilim dünyasına kabul ettirdiğini anlatmıştım. Bu haftaki 


yazımın amacı bu olayın yaşam bilimleri, yani biyoloji üzerindeki etkisini tartışmaktır. 
Evrim Yeni Bir Fikir Değildir 


Daha önceki yazılarımda da zaman zaman ifade ettiğim gibi, dünyamızın tarihinde yaşamın değiştiği, yani bazı türlerin yok olup bazılarının yeni ortaya çıktığı fikri çok ama çok eskidir ve bilebildiğimiz kadarıyla bilimsel bir çerçevede ilk defa Anadolulu büyük doğa 

bilimci Anaksimandros tarafından MÖ 6. yüzyılın sonu veya 5. yüzyılın başında dile getirilmiştir. Benzer fikirler Ortaçağ'da hem Hıristiyan hem de Müslüman dünyasında zaman 


zaman ortaya atılmış ve tartışmalar 19. yüzyıl ortalarına kadar uzanmıştır. 


Dünyanın tarihi boyunca yaşamın değiştiği konusunda 19. yüzyıl başına gelindiğinde bilim dünyasında hiçbir şüphe kalmamıştı. Sorun, bu değişimin nasıl gerçekleştiğiydi. 19. yüzyıl başında Lamarck’ın bireyin yaşamı boyunca edindiği özelliklerin yavrulara geçtiği ve bu suretle değişimin olduğu varsayımı gözlemle desteklenememişti. Dolayısıyla Lamarck, Geoffroy Saint-Hilaire (1772-1844), hatta Goethe gibi yazarların açtıkları tartışmalardan 


olumlu bir sonuç alınamamıştı. 


İşte bu ortamda iki bilim insanı, Charles Darwin (1809-1882) ve Alfred Russell Wallace (1823-1913), Güney Amerika ve Pasifik Okyanusu adalarında ve Güneydoğu Asya'da yaptıkları gözlemleri yepyeni bir görüş çerçevesinde yorumlayarak evrim kuramının 


modem safhasını başlattılar. 
Darwin 


Charles Darwin zengin bir taşra doktorunun oğluydu, ama pek çok dâhi gibi okul yaşamında başarılı olamamıştı. Cambridge'de hocası John Stevens Henslow (1796-1861) ona yakında dünya çevresinde bir araştırma gezisine katılacak olan Beagle gemisine katılma tavsiyesinde bulundu. Darwin bu gezide önce Güney Amerika'da bulduğu fosillerle bugün orada yaşayan Güney Amerika devekuşu (Rhea americana), armadillo (Dasypus ve akrabaları) ve tembel hayvan (Bradypus ve akrabaları) gibi hayvanları karşılaştırınca bunların birbirlerine çok 


benzer olduklarını ama aralarında önemli farklılıklar da gösterdiklerini fark etti. 


İlk defa defterine türlerin herhalde zaman içinde değişmiş olduklarını yazdı. Galapagos Adaları'nda ise pek çok ispinoz kuşu topladı. Bunların her birinin ayrı bir tür olduğunu ise ancak İngiltere'ye vardıktan sonra ona oradaki uzmanlar söylediler. Darwin hayretler içinde kalmıştı. Bu kuşların hepsi Güney Amerika'da benzer bir ispinoza benziyorlardı ve büyük bir 


ihtimalle de ondan türemişlerdi. Bu nasıl olmuş olabilirdi? 


Darwin önce hayvan ıslahçılarını düşündü ve onlarla mektuplaşmaya başladı. Bu adamlar belirli hayvan ırklarını nasıl türetiyorlardı? Bu mektuplaşmalar sonucunda işin sırrının seçmede olduğunu anladı. Hayvan ıslahçıları istedikleri özellikleri gösteren hayvanları seçip sadece onları çiftleştirerek yeni ırklar oluşturuyorlardı. Yeni ırk oluşumu da tür oluşumunun ilk safhasıydı. Bu fikirlerle boğuşurken Darwin iktisatçı Thomas Robert Malthus'un (1766- 1834) meşhur eseri “Nüfus İlkesi Üzerine Bir Deneme” yi okudu. Bu eserinde Malthus, 


insanların geometrik bir şekilde arttıklarını (yani 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256...) buna mukabil 


yiyecek miktarının sadece aritmetik olarak çoğalabileceğini (yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8...) 


göstermişti. 


Yani nüfus artışı, kontrolsüz bir şekilde olduğu takdirde sürdürülebilir olamazdı ve eninde sonunda bireyler arasında yiyecek için bir çatışmanın çıkması kaçınılmazdı. Darwin bunun doğada bireyler arasında bir mücadeleye yol açacağını, bu mücadelede de tesadüfen daha iyi özellikler geliştirebilmiş bireylerin kazanacağını, sadece onların yavrularının yaşam hakkı olabileceğini anladı. Bu şekilde bir hayvan topluluğunda nüfusun karakter değiştirmesi, yani 


evrilmesi, kaçınılmaz olacaktı. 


İşte bu mekanizmaya bugün doğal seçme diyoruz. İnsan toplumu içinde hayvan ıslahçılarının suni seçmeyle kısa sürede yaptıklarını, tabiat doğal seçmeyle uzun sürelerde yapıyordu ki bu uzun sürenin de mümkün olduğunu Lyell göstermişti. Darwin bu önemli buluşunu arkadaşları Charles Lyell ve Joseph Hooker'a söyledi; bir mektupla da Amerikalı meşhur botanikçi Asa Grey'e bildirdi, ama bu dostlarının tüm ısrarlarına rağmen yayımlamadı. 
Toplumun tepkisinden çekiniyor, bilim dünyasını tam ikna edecek delilleri toplamaya devam 


etmesi gerektiğini söylüyordu. 
Wallace 


Darwin'in tersine Wallace fakir bir ailenin çocuğu idi ve tahsiline 13 yaşından sonra devam edememiş, kendini yetiştirmişti. Yaşamını tropik bölgelerde hayvan örnekleri toplayıp bunları müzelere ve meraklı zenginlere satarak kazanıyordu. Güneydoğu Asya'daki Malay Takımadaları'nda (bugünkü Endonezya) çalışırken buradaki tür zenginliği ve türlerin belirli adalara has olduklarının gözlenmesi dikkatini çekmişti. O da aynen Darwin gibi Malthus'un 


eserini okumuştu. 


Bir gün Halmahera Adası'nda sıtmadan ateşler içinde yatarken aklına Malthus'un kitabı geldi ve oda Darwin gibi, evrimin doğal seçmeyle olabileceğini düşündü. Bu düşüncesini sıtma nöbeti geçer geçmez bir makale haline getirerek daha önceden mektuplaşmaya 


başladığı Darwin'e yolladı ve eğer beğenirse Lyell?e de göstermesini rica etti. 


Wallace'ın mektubunu alan Darwin yıkılmıştı. Çok önem verdiği kendi kuramını bir başkası da bulmuştu. Durumu Lyell ve Hooker'a bildirdi ve Wallace?ın mektubunun yayımlanması 


gerektiğini söyledi. Ancak gerek Lyell gerekse de Hooker, bu fikri Darwin'in Wallace'ın 


mektubunun gelmesinden 16 sene önce bulduğunu biliyorlardı. Bir haksızlığı önlemek için 


ortak bir yayın yapılmasını teklif ettiler. 
Ortak Tebliğ Ve Makale 


Dolayısıyla 1858 senesinin 1 Temmuz'unda Londra'daki Linné Derneği'nin 

toplantısına Darwin ve Wallace'ın ortak yazarlığında “On the Tendency of Species to form Varieties; and on the Perpetuation of Varieties and Species by Natural Means of Selection” (Türlerin Çeşitlenme Konusundaki Doğal Eğilimleri ve Çeşitlerin ve Türlerin 


Sürekliliklerinin Doğal Seçme Yoluyla Sağlanması Üzerine) başlıklı tarihi tebliğ sunuldu. 


Kızıldan yeni ölmüş olan çocuğunun cenazesinde olduğundan Darwin bu sunuma katılamamıştı. Zaten Wallace da Güneydoğu Asya'daydı. Tebliğ ortak yazarlı bir makale olarak Linné Derneği dergisinde 20 Ağustos 1858'de yayımlandı. Tebliğ başlangıçta büyük bir heyecan uyandırmadı; ta ki bir yıl sonra Darwin yirmi küsur yıldır topladığı verileri meşhur kitabında derleyene kadar. “Türlerin Kökeni” adlı eser bilim dünyasında bir bomba etkisi yaptı. Büyük jeolog Eduard Suess (1831-1914) Darwin'in eserini Kopernik?in kitabıyla karşılaştırmış, insanlığa yepyeni ufuklar açtığını yazmıştır. 


THE ORIGIN OF SPECIES 


WE MEAS OF MAYOR BILDETON, 


Darwin'in büyük eserinin serlevhazı, 
“Türlerin Kökeni?nde Türlerin Kökeni Yok 


Ancak Darwin yaşamı boyu yeni türleri neyin ortaya çıkardığını bulamamıştır. 
Yani “Türlerin Kökeni” adlı eserinde türlerin kökeninin ne olduğu açıklığa kavuşmamıştır. 
Bir değişiklik bir kere olduktan sonra onun egemen hale gelmesini doğal seçmenin sağladığı 


çok ama çok önemli bir buluştu ve Darwin ile Wallace'ın buluşu ve Darwin'in kitabının 


konusu da buydu. Ama bu buluş ne değişikliğin nasıl olduğunu, ne de ebeveynden yavruya 


nasıl geçtiğini açıklıyordu. 


Bu iki açıklama Darwin'in eserinin yayımlanmasından sonra biri Avusturyalı, diğeri Hollandalı iki büyük bilim adamının eseridir. Bunlardan birincisi Brünn şehrinde oturan (bugünkü Çek Cumhuriyeti sınırları içindeki Brno) Gregor Mendel'in (1822-1884) bezelyelerle yaptığı deneylerde elde ettiği genetik kurallardır. Mendel hangi şartlarda hangi karakterlerin ebeveynden yavruya hangi ölçülerde geçeceğini tespit etmiş ve bunun nesillere 


nasıl dağıldığını göstermiştir. 


g 


San 


Bmo'dak heykelinin önünde 
İkinci önemli buluş Amsterdam Üniversitesi botanik profesörü Hugo de Vries’e (1848-1935) aittir. De Vries, Mendel'den tamamen bağımsız olarak onun genetik kurallarını baştan keşfetmiş, fakat daha da önemlisi canlılardaki değişikliklerin kendisinin “pangen” adını verdiği temel yapıtaşlarında olan tesadüfi bozulmalarla ortaya çıktığını ispat etmiştir. Bu bozulmalara de Vries “mutasyon” adını vermişti. Bugün bu bozulmaların genleri oluşturan (“gen” terimi Danimarkalı botanikçi Wilhelm Johannsen'indir: 1857-1927) DNA ve RNA dizilerinde çok çeşitli nedenlerle (örneğin radyasyon etkisi) oluşan değişiklikler sonucunda 


meydana geldiğini biliyoruz. 


Günümüzün modem evrim kuramı dolayısıyla üçlü bir sacayağına oturur: Darwin- Wallace doğal seçme kuramı/Mendel genetiği/ Vries mutasyonları. Bu üç kuramı kendi çatısı altında toplayan ve geliştiren temel evrim teorisine biyologlar “modern sentez” adını 


vermişlerdir. Darwin- Walace kuramı modern evrim kuramının sadece bir bölümünü 


oluşturduğu halde, onların keşfinin evrimin anlaşılmasına ve modern evrim kuramının doğuşuna en büyük katkıyı yaptığı kuşkusuzdur. 
Dünya Seyahatlerinde Bilimi Anlamak İçin Nerelere Gidelim? 


Darwin'in Evi: Down House 


DARWIN Ailesi'nin 1842'den 1896'ya, yani Darwin'in eşi Emma”nın ölümüne kadarki yuvası olan Down House bugün bir Darwin Müzesi haline getirilmiştir. Londra'nın hemen 
dışındaki bu müze her gün saat 10.00 ile 18.00 arası açıktır. Yetişkinlerin bilet fiyatı 12 
sterlin, çocuklarınki ise 7.20 sterlindir. 2 yetişkin ve 3 çocuktan oluşan bir aile için fiyat ise 


31.20 sterlindir. 
Adres: Luxted Road, Downe, Kent, BR6 7JT 


Londra'dan kolayca ulaşılabilecek olan bu müze içinde Darwin'in çalışma odası, dışında da 


serası ve deney yaptığı bahçesi gezilebilir. 


BİRİ BİZE YALAN SÖYLÜYOR 


Selcan Taşçı Hamşioğlu-24 Aralık 2008-yenicaggazetesi 


Özcan, faaliyeti ABD geneline yayıldıktan sonra TISD adını alan TIPS ile ilişkisini reddetti. 
Öğrencisi Teymur ise,“FBI ve CIA ile gayri nizami ilişkisi tartışılan” enstitüye katkılarından dolayı YÖK Başkanı'na teşekkür ediyor 


TISD, ABD'de Türk polisini eğitmek için kurulmuş bir enstitü idi. TISD'in eğitim toplantılarına FBI ve CIA ajanları giriyor, TISD yöneticileri FBI ve CIA ile gayri nizami ilişkiler geliştiriyordu. TISD Başkanı Samih Teymur, CIA'ya Guentanamo'da ki sorgulamalara katılmayı teklif etmişti. Bu ölçüsüz ilişkiler yasalarımıza göre suçtu. Bunun için yetkili kurumların harekete geçmesi gerekiyordu. 


TISD nasıl kuruldu? 

Polis Akademisi üyeleri, şimdiki YÖK başkanı zamanın ODTÜ yöneticisi ve polis akademisi öğretim görevlisi Yusuf Ziya Özcan ile üniversitede akademi kurma fikrini konuştu. Yusuf Ziya Özcan'da bu projenin hayata geçmesi için zamanın ODTÜ Rektörü Ömer Saatçioğlu ile görüştü ve önce ODTÜ bünyesinde polis eğitimi için 2000 yılında “Uluslararası Güvenlik ve İnsan Hakları Araştırma Merkezi” kuruldu. Ardından benzer bir bölümü yurtdışında kurma 


fikri yine Yusuf Ziya Özcan ile görüşüldü ve Teksas Üniversitesi”nde TIPS (Turkish Institute for Police Studies) kuruldu.Bir ABD Üniversitesi olan Teksas Üniversitesi”nde Türk Polisi'ni eğitmek için enstitü kurulmuştu. Bir süre sonra genişleyerek bütün ABD'de hizmet veren TISD'e dönüştü. Bu arada ilişkiler de akademik olanla sınırlı kalmadı. TISD, NATO ile bile ortak çalışmalar yürütmeye başladı. FBI ve CIA ile ilişkiler kuruldu. 


Eğin'i yalanlamıştı 

YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'dan Oray Eğin'e yalanlama geldi. Yusuf Ziya Özcan ne diyordu? 

“Prof. Dr. Yusuf Ziya ÖZCAN”ın Türk Emniyet güçleriyle olan bağlantısı 18 yıl süresince Polis Akademisi'nde öğretim üyeliği yapmak ve Türk emniyet mensuplarının öncülüğünde düzenlenen iki uluslararası konferansın düzenleme komitelerinde yer almaktan ibarettir.” 
Yusuf Ziya Özcan bu kuruluş ile herhangi bir ilişkisi olmadığını açıkça söylüyor. 


Teymur itiraf etti 

Komiser Fatih Balcı, mezun.com için Teymur ile röportaj yaptı. Tarihi 15.03.2007. 
Röportajda TISD Başkanı Teymur bakın Özcan'ın rolünden nasıl açıkça söz 

etmiş: “Fikrimizi ODTÜ eski rektörlerinden Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu ile aynı zamanda Polis Akademisi'nden de hocamız olan ve ODTÜ Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan'a ilettik. Akademi ile uygulamanın, teori ile pratiğin birlikte yoğrulduğu bir enstitü kurulmasının suçu önlemedeki önemini değerlendirdik. Sağ olsunlar, Hocalarımız çok 
ilgili davrandılar ve hemen bir tez önerisi hazırladık. TIPS'in kurumsallaşması 2003 
senesinde gerçekleşti. 2002 yılında master eğitim süresince, ODTÜ ile gerçekleştirdiğimiz enstitü projesini University of North Texas ile de gerçekleştirebileceğimiz yönündeki düşüncemizi başta bölüm hocalarımız olmak üzere üniversitede yetkililerle paylaştık. Çok hoşlarına giden ve takdir edilen bir husus oldu. ” 

YÖK Başkanı kendi öğrencisi olan Samih Teymur'u değil de, neden Oray Eğin'i ve odatv'yi yalanlıyor? 


TISD’de eğitim alan polislerle biraraya gelen Başbakan Erdoğan'la da görüşen Teymur'un “yabancı istihbarat örgütleriyle gayri nizami ilişki içinde olduğu? söyleniyor 


YÖK Başkanı Özcan ODTÜ'de görevliyken, TISD'ın kuruluşunda görev alan Polis Akademisi öğrencilerine büyük destek vermiş 


CIA, Soros, Taraf ve polisleri... 

Medyada yaygınlaşan haberlere göre Taraf gazetesinde garip bir kadrolaşma söz konusu... 
Gazetenin dört önemli elemanından ikisi polis ve polise yakın... İkisi de CIA'ya yakın... 
Gazetenin önderlerinden kıdemli gazeteci Yasemin Çongar'ın kocası CIA ile irtibatlı.. 
Önemli yazarlarından Amberin Zaman'ın kocası CIA'nın ajanı.. Taraf'ın köşe yazarı Emrullah Uslu Türkiye Cumhuriyeti Emniyet örgütünde komiser ve altı yıldır Amerika'da yaşıyor.. Yine gazetenin köşe yazarı Önder Aytaç bir yandan Ankara'da polisle içlidışlıyken Tarafta yazıyor... 

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Ahmet Davutoğlu açıkladı: “- Büyük Ortadoğu Projesi’ çöktü...” 

Ve ekledi: “- Çok taraflı bir yeni yaklaşım lazım...” 

RTE'nin en güvendiği danışmanı AKP'nin hayatını mematını saptayan bir sürecin bittiğini söylüyor... Ve ezberler bozuluyor... CIA MIA.. Komiser momiser.. Polis molis.. Soros moros.. Taraf maraf.. Vakit makit.. derken ezber bozulunca ne olacak?. Şimdi CIA ajanlarıyla 


sırtını Amerika'ya dayamış polisler, bu sorunun yanıtını almak için gözlerini Obama'ya çevirip pür dikkat bekliyorlar... Bakalım Hüseyin (Obama) ne diyecek?.. 

* İlhan Selçuk / Cumhuriyet 

Neyi imzaladınız siz? 

Bu arkadaşlar ya attıkları imzanın anlamını bilmiyor ya da bu ülke insanını çok saf sanıyorlar... Ne diyor bakın özür metninde: “Osmanlı Ermenileri'nin maruz kaldığı Büyük Felâket'e duyarsız kalınmasını, bunun inkâr edilmesini vicdanım kabul etmiyor. ” 

“Büyük Felaket” Ermenice “Medz Yegern”in karşılığıdır. 
Nasıl Yahudiler soykırım yerine halk dilinde “Shoah”ı kullanıyorsa Ermeniler de “Medz Yegern”i aynı anlamda kullanırlar. 

En net yorumu emekli büyükelçi ve milletvekili Şükrü Elekdağ yaptı: “Büyük Felaket'i kabul etmek, soykırımı kabul etmektir.” 

Ermenistan'ın en büyük haber sitesi Pan Armenian haberi şöyle verdi: “200 Türk aydını soykırım nedeniyle Ermenilerden özür diliyor.” 

Avrupa Ermeni Federasyonu Başkanı Hilda Tchoboian şöyle dedi: “AP Ermeni soykırımı için özür dileyen Türkleri yüreklendirmelidir.” 

“Aydınlar” denen zevat aslında Türkiye'nin soykırımı kabul etmesi kampanyasını 

başlattı... İmza verenlerin kimisi bilerek, kimisi bilmeden “kalenin içerden fethi”ne omuz veriyorlar... Türkiye'yi mahküm etme operasyonunu tazminat ve toprak talepleri izleyecek... 
O masum ! imzalar, Türkiye'ye yönelik büyük bir komploya hizmet ediyor... 

* Melih Aşık / Milliyet 


GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI (1): AİHM KARARLARI 12 EYLÜL 
YASASINI GEÇERSİZ KILDI 


GEZİ Parkı direnişi ve sonrasında meydana gelen olaylar, demokrasinin en temel kavramları arasında yer alan toplanma hakkının, gösteri özgürlüğünün kamuoyunda geniş bir tartışma konusu haline gelmesine yol açtı. 


Vatandaşların mesajlarını aktarmak, kendilerini ifade etmek üzere yararlanabilecekleri toplanma hakkının sınırları Türkiye'de ne kadar geniş? Sokaktaki vatandaş hangi somut haklara sahip? Hükümet/kamu otoritesi vatandaşların bu özgürlüğü kullanmasına hangi noktaya kadar hoşgörü göstermelidir? Bu özgürlük hangi durumlarda sınırlanabilir? 
Göstericilerin hangi filleri özgürlük alanı içindedir, hangi fiiller tanınmış olan bu hakkın 


ihlalini oluşturur? 


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına baktığımızda, bu gösterileri bir bütün olarak yasadışı ilan eden bir tutum içinde olduğunu görüyoruz. Başbakan, her vesileyle gösteriler için önceden başvuru yapılması gerektiğini söylüyor, “Bu ülkede yürütme, gösteri ve yürüyüşlerle ilgili nereye müsaade ederse, oraya gider orada yaparsın. Müracaatını 


yaparsın, gösteri yeri bellidir” diye konuşuyor. Özetle, her gösteri için izin yetkisini 


yürütmede, yani kendisinde görüyor. 

Başbakan, gösteri özgürlüğüne bu şekilde yaklaşınca, çizdiği sınırların dışında kalan her gösteriye yapılacak polis müdahalesine de -Taksim Gezi Parkı'na düzenlenen biber gazlı baskın dahil- yasallık, meşruluk atfetmiş oluyor. Peki Erdoğan, bu tutumunda hukuk bazında 


haklı mı? 


Bütün bu sorulara yanıt arıyorsak, esas almamız gereken iki önemli kaynak var. Bunlardan birincisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve bu metni yorumlayan A vrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) içtihatları. İkinci kaynağımız ise Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve onu tamamlayan 12 Eylül askeri rejiminin son icraatlarından biri olan ve AB'ye tam üyelik sürecinde çok sınırlı bir değişime uğrayan 6 Ekim 1983 tarihli, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu. 

Ya bu iki kaynak çatışırsa? 

AK Parti hükümetinin 2004 yılında gerçekleştirdiği anayasa reformu çerçevesinde değiştirilen 90'ıncı madde, “Temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla (ulusal) kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır” dediği için, bu durumda 


ana referans olarak AİHM içtihatlarını esas almak durumundayız. 


Anayasa, 34'üncü maddesinde “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” diyerek aslında oldukça geniş bir özgürlük alanı açıyor vatandaşlara. 

Anayasanın bu hükmü, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin “Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak, demek kurmak... haklarına sahiptir” şeklindeki 1 1'inci maddesiyle uyum gösteriyor. Anayasa, 34'üncü maddede bu hakkı tanıdıktan sonra aynı maddenin bir sonraki paragrafında, bu hakkın “ancak milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabileceğini” belirtiyor. 

Sınırlamaya ilişkin bu anayasa hükmü de neredeyse satırı satırına yine AİHS’ den alınmış. 
Buraya kadar anayasa ile AİHS arasında bir uyumsuzluk yok, örtüşme var. Uyumsuzluk, 


Türkiye'de toplantı hakkının kullanımını düzenleyen 2911 sayılı yasa nedeniyle 


beliriyor. Çünkü bu yasa, toplanma hakkının kullanılmasına “şekil, şart ve 

usul” bakımından pek çok sınırlama getirerek, kamu otoritesine bu araçlar üzerinden çok geniş bir takdir yetkisi tanıyor. 

Bu yasa, örneğin toplantının hangi meydan ve açık yerlerde yapılabileceğini belirleme yetkisini vali ve kaymakamlara veriyor. Keza, gösteriler için düzenleme kurulları oluşturulmasını şart koşuyor. Hatta, toplantılara güneş doğmadan başlanamayacağını da 


söylüyor. 


Türkiye açısından temel mesele burada karşımıza çıkıyor. Çünkü 2911 sayılı yasa ile hükümete tanınmış olan yetkiler, bugün Türkiye'nin uymayı taahhüt ettiği ve kendi yasalarının üzerinde tuttuğu AİHM içtihatlarının önemli ölçüde gerisinde kalmıştır. 

AİHM içtihatları ile hükümetin dayandığı 12 Eylül'den miras 2911 sayılı yasa; çatışan iki hukuk zihniyetini, farklı paradigmaları temsil ediyor. 

Bu çelişki karşısında ne yapmalıyız? Tabii ki hükümetin açtığı yoldan giderek anayasanın 90'ıncı maddesine bakmamız gerekiyor. Ulusal mevzuat ile uluslararası sözleşmeler arasında çelişki varsa, anayasa bize uluslararası hükümlere bakmamızı söylüyor. Yani bütün yollar AİHM içtihatlarına çıkıyor. Buradan çıkış yok... 


Yarın bu tespitimizi somut kararlar üzerinden detaylı bir şekilde izah edeceğiz. 


AİHM VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNÜN SINIRLARI (2) :GÖSTERİ BARIŞÇIYSA 


POLİS MÜDAHALESİ SORUNLU 


TOPLANMA hakkı söz konusu olduğunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatlarının, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının önünde açtığı özgürlük alanının sınırları ne kadar geniştir? 

AİHM'nin toplanma hakkının muhtelif farklı yönlerini düzenleyen ve önüne gelen vakaların özelliklerine göre değişik yönlere gidebilen sayısız kararı var. Ancak bu kararlardan söz ederken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) “Herkes asayişi bozmayan toplantılar yapmak hakkına sahiptir” şeklindeki 1 1'inci maddesinin yorumlarında “içtihat birliği” gösteren ana ilkeleri öncelikle vurgulamamız gerekiyor. 


Bu ilkelerden biri, AİHM'nin, şiddet içermediği, barışçıl bir çerçeve içinde kaldığı sürece 


vatandaşların toplanma hakkından yararlanmalarını AİHS”nin koruma altına aldığı özgürlük rejiminin en doğal unsurlarından biri olarak görmesidir. Mahkeme, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin ulusal mevzuatları ve idari tasarruflarıyla bu hakkın kullanımına getirdiği sınırlamaları sıkça AİHS'nin 11'inci maddesinin ihlali olarak görüyor. 

AİHM, bu bağlamda toplanma hakkına getirilebilecek sınırlamaları ancak “demokratik toplum açısından gerekli” ve “orantılı olması” ölçütlerine göre değerlendiriyor. 
Mahkemenin bu ilkeleri Türkiye ile ilgili spesifik bir davada nasıl yorumladığını görebilmek için yakın tarihimizden hafızalarımızda yer eden ve Türk hükümetinin Büyük Daire'ye götürme talebi de reddedildiği için kesinleşmiş olan 27 Kasım 2012 tarihli “DİSK ve KESK/Türkiye” kararına göz atabiliriz. 

Bu şikâyetin konusu olan olay, 1 Mayıs 2008 tarihinde İstanbul'da DİSK Genel Merkezi önünde toplanan DİSK ve KESK üyelerinin polis tarafından zor kullanılarak dağıtılmasıdır. 
AİHM'nin bu şikâyetle ilgili olarak Türkiye'yi mahküm ederken, dikkate aldığı unsurlardan bir bölümü şöyle özetlenebilir: 

-AİHM, hükümetin yasadışı bir grubun (DİSK merkezinden) polise taş attığı yolundaki iddialarını destekleyen bir delil bulunmadığını tespit etmiştir. 

-Dosyada DİSK merkezinin önünde toplanan grubun kamu düzenine tehdit oluşturduğu ya da şiddet içeren eylemlere karıştığını gösteren hiçbir işaret yoktur. 

-Dosyada polisin göstericilere karşı aşırı güç kullanımını izah edecek şekilde herhangi bir şiddet olayı ya da aktif fiziki dirençle karşılaştığına ilişkin olarak da herhangi bir bilgi yoktur. 
-Polis, DİSK Genel Merkezi'nin önünde bekleyen insanları gaz bombası, boyalı sprey gaz ve tazyikli su sıkarak dağıtmaya çalışmıştır. Polis, bazı göstericileri kovalamış ve dövmüştür. 
-Polislerin Şişli Etfal Hastanesi'ne gaz bombası atması da kaygı vericidir. AİHM, biber gazının insan sağlığı açısından ciddi tehlikeler oluşturduğunu belirtir. Dolayısıyla bir 


hastanede kullanılması gerekli ve orantılı görülemez. 


x k * 


AİHM, dosya üzerinden bu saptamaları yaptıktan sonra şu kanaati belirtiyor: “Mahkemenin görüşüne göre, göstericilerin şiddet eylemlerine karışmadıkları durumlarda, kamu makamlarının, Sözleşme'nin 11'inci maddesinde güvence altına 


alınan gösteri özgürlüğünün özününün zarar görmemesi açısından barışçıl gösterilere 


belli düzeyde bir hoşgörü göstermeleri önemlidir”. 

Ve bir sonraki paragrafta mahkemenin kararı şöyle ifade ediliyor: “Mahkeme, yukarıda anlatılanlar ışığında polis görevlilerinin bu olaydaki kuvvetli müdahalesinin orantısız olduğuna ve kamu düzeninin bozulmasını önlemek açısından gerekli olmadığına kanaat 


getirmiştir. Dolayısıyla, bu davada Sözleşme'nin 11'inci maddesi ihlal edilmiştir”. 


x k * 


Adalet Bakanlığı'nın web sitesinde de yer alan 

ve http://www.inhak.adalet.gov.tr/ara/karar/diskkesk.pdf adresinden kolaylıkla girilip okunabilecek olan bu örnek kararın ilginç bir boyutuna özellikle dikkat çekmek istiyoruz. 
Hükümet, AİHM’ ye gönderdiği savunmasında İstanbul Valiliği'nin DİSK Genel Merkezi önündeki gösteriye polis gücüyle müdahalesini meşru göstermek için, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 22'nci ve 24'üncü maddelerine dayanmıştır. 

AİHM de kararında, polis müdahalesinin dayanağını oluşturan bu yasanın “Genel yollar ile parklarda, mabetlerde, kamu hizmeti görülen bina ve tesislerde toplantı 

yapılamaz” şeklindeki 22'nci maddesine özellikle atıf yapıyor. (22'nci maddedeki PARK faktörüne dikkat.) 

Önemli olan, AİHM'nin kararını verirken, 2911 sayılı yasanın ilgili maddesine atıf yapmakla birlikte Türkiye'ye yine de “ihlal” vermiş olmasıdır. AİHM, gösteri barışçı bir karakter taşıdığı sürece, AİHS'nin 11'inci maddesinde güvence altına alınmış olan gösteri özgürlüğünün gözetilmesi hedefini —gereklilik ve orantılılık ilkelerini de dikkate alarakulusal yasalarla bu hakka getirilen sınırlamaların üstünde tutmaktadır. 

Bu çerçevede, şiddet içermeyen bir gösteriye sahne olan Taksim Gezi Parkı'na düzenlenen yoğun biber gazlı polis müdahalesinin, söz konusu içtihatlar ışığında ne anlama geldiğini 


tahmin edebilmek için AİHM uzmanı olmaya gerek yoktur. 


AİHM VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ (3) :GÖSTERİ İÇİN İZİN ŞART DEĞİL 


TAKSİM Gezi Parkı direnişi ve sonrasında yaşanan olaylar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) gösteri özgürlüğü konusundaki içtihatlarının vatandaşların sahip oldukları haklar bakımından ne kadar hayati bir değer taşıdığını çarpıcı bir şekilde ortaya koydu. 


Konu gösteri özgürlüğü olunca, AİHM'nin bu başlıkta referans niteliğindeki en önemli metinlerinden biri olan 5 Aralık 2006 tarihli “Oya Ataman/Türkiye” kararını muhakkak 


değerlendirmek gerekiyor. 


Avukat Oya Ataman, İnsan Hakları Derneği'nin yönetim kurulu üyesi olarak 22 Nisan 2000 
tarihinde F tipi cezaevlerini protesto etmek üzere basın açıklamasıyla sona erecek bir yürüyüş düzenlemiştir. Yaklaşık 50 kişi bu gösteri için İstanbul Sultanahmet Parkı'nda toplanmıştır. 
Polisin “izinsiz gösteri yaptıkları, kamu düzenini bozdukları, dağılmaları 

gerektiği” yolundaki uyarısına rağmen topluluk yürüyüşe geçmiş, polis bunun üzerine göstericileri biber gazı sıkarak dağıtmıştır. Ataman'ın da aralarında bulunduğu 9 kişi karakola götürülmüş, aynı gün serbest bırakılmıştır. 

Ataman, biber gazı kullanarak kötü muamele yaptıkları, kendilerini yasadışı bir şekilde gözaltına aldıkları, basın açıklamalarına engel oldukları iddiasıyla polis görevlileri hakkında şikâyetçi olmuş, savcılık takipsizlik kararı vermiş, bir üst mahkeme de bu takipsizlik kararını onaylamıştır. İç hukuk yolları bu şekilde tüketilince, Ataman 2001 yılında AİHM'ye şikâyetçi olmuştur. 

AİHM”nin 5 Aralık 2006 tarihinde verdiği ve Adalet Bakanlığı'nın web 

sitesindeki http://Www.inhak.adalet.gov.tr/ara/karar/oyaataman2006.pdf adresinde bulunan karar, birçok açıdan önem taşıyor. 

Bir kere, AİHM biber gazı kullanımı nedeniyle ihlal vermiyor. Bunun nedeni, Ataman doktor raporu almadığı için dosyada biber gazı kullanıldığına ilişkin bir delilin bulunmamasıdır. 
Buna karşılık AİHM, Türkiye'nin bu dosyada Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin gösteri özgürlüğüne ilişkin 11'inci maddesini ihlal ettiğine karar vermiştir. Bu kararın gerekçesi, Türk hükümet yetkililerinin “Gösteri izinsiz” ya da “Önceden bildirim yapılmadı” gibi göstericiler karşısında sıkça başvurduğu resmi tezlerin AİHM içtihatları ışığında aslında 


kuvvetli bir dayanağının olmadığını gösteriyor. 


AİHM kanaatini oluştururken öncelikle, başka benzer kararlarda olduğu gibi, sözleşmenin gösteri özgürlüğüne ilişkin 11'inci maddesindeki hakların etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak için devletin (Türkiye) “pozitif yükümlülüğünün bulunduğunu” vurguluyor, yani 


bu konuda edilgen değil aktif olmasını istiyor. 


Bir başka anlatımla, AİHM doktrini, devlete bir gösterinin kazasız belasız sonuçlanması için önlem alma görevini de veriyor. 

Peki Oya Ataman ve arkadaşları, bu yürüyüşü düzenlerken 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu ihlal etmediler mi. Evet ettiler, örneğin bu yasanın 10'uncu maddesi uyarınca 48 saat önceden valiliğe bildirimde bulunmaları gerekiyordu ama bulunmadılar. 
İlginçtir ki, AİHM de “bildirim yapılmadığı takdirde gösterinin yasadışı 

olacağını” belirtiyor ama hemen ardından bakın ne diyor: “Ancak AİHM, yasadışı bir durumun toplantı özgürlüğünün (devlet tarafından) ihlal edilmesini haklı gösteremeyeceğini hatırlatmaktadır... Bu tür (bildirim) kurallar gösteri özgürlüğüne gizli bir engel oluşturmamalıdır”. 

Yani, “yasadışılık devlete gösteri özgürlüğü açısından hak ihlali yapma mazereti 


vermez” mesajını vermiş oluyor mahkeme. 


Şimdi gerekçedeki kritik bir başka noktaya gelelim. Türk hükümeti, mahkemeye gönderdiği savunmada “yürüyüşün kamu düzeninde karışıklığa yol açtığı” tezini işlemiştir. AİHM, dosyayı inceleyip savunmaya baktıktan sonra bu teze katılmadığını şöyle kayda geçiriyor: “Dosyada grubun -trafikte karışıklık yaratmak dışında- kamu düzeni için tehlike arz ettiğine ilişkin hiçbir delil yoktur. Elliye yakın kişi kamuoyunun dikkatini güncel bir soruna çekmek için toplanmıştır. Gösteri saat 12.00 sularında başlamış ve yarım saat sonra tutuklamalarla sona ermiştir. Mahkeme, yetkililerin İnsan Hakları Derneği adına düzenlenen gösteriye son vermekte gösterdiği sabırsızlığa anlam verememiştir.” 
Mahkeme, bunu izleyen bölümde dünkü yazımızda değindiğimiz 2012 tarihli DİSK kararında olduğu gibi “gösteri özgürlüğünün geçerli olabilmesi için kamu otoritelerinin barış yanlısı toplanmalara hoşgörüyle yaklaşmasının önem arz ettiğini” vurguluyor ve Türkiye'ye Sözleşme'nin 11'inci maddesinden ihlal veriyor. 

Mahkeme, 19 Temmuz 2012 tarihinde verdiği “Berladir/Rusya” kararında da bu 

doktrinini “Kamu makamları barışçıl gösterilere —günlük yaşamı bir nebze aksatsalar bile- hoşgörü göstermeleri gerekir” ifadesiyle tekrarlamıştır. 

Evrensel hukuk, yalnızca ifade özgürlüğüne değil, gösteri özgürlüğüne de aynı ölçüde 


hoşgörü tanıyor. 


AİHM VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ (4): BARIŞÇI GÖSTERİYE “CEZAİ 


YAPTIRIM” TARİHE KARIŞIYOR 


Taksim Gezi Parkı direnişi sonrasındaki süreç, Türkiye'nin gösteri özgürlüğü konusundaki en temel mevzuatını oluşturan ve olaylar sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan kişiler hakkında yürütülen hukuki işlemlerin büyük bir bölümünün dayandırıldığı 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'nda ciddi bir revizyon ihtiyacını göstermiş bulunuyor. 
Bu gereklilik, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) gösteri özgürlüğünün sınırlarını her seferinde biraz daha genişleten doktrini çerçevesinde “barışçı gösterilere cezai yaptırım uygulanamayacağı” yolunda yeni sayılabilecek bir içtihadının da sonucu. 

AİHM'nin bu içtihadı, Türkiye'deki bir üniversitede gerçekleştirilen bir protesto eylemine verilen mahkümiyet kararı üzerine yapılan başvurunun sonucu olarak ortaya çıktı. Şimdi bu 


dosyaya bakalım. 


Olayın geçtiği yer, Abant İzzet Baysal Üniversitesi. Sayıları 70 dolayındaki bir solcu öğrenci grubu, 3 Mayıs 2002 tarihinde bir arkadaşlarının ölüm yıldönümü dolayısıyla okulda anma töreni düzenler. Okul yönetimi, öğrencilere töreni okul kantininde düzenleyebileceklerini bildirir. Öğrenciler kantinde toplanırlar, ancak daha sonra “Faşizme karşı omuz 

omuza” sloganları atarak rektörlüğe doğru yürüyüşe geçer. Bu sırada jandarma grubu durdurur. Olay çıkar, jandarma 9 öğrenciyi gözaltına alır. Daha sonra öğrenciler hakkında 
2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten dava açılır. 

Öğrenciler hakkındaki en önemli suçlama, toplantının kantinde yapılmasına izin verildiği halde, bu iznin dışına çıkarak gösteriyi okulun bahçesine taşımış olmalarıdır. 

2911 sayılı yasanın 32'nci maddesi, “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşlerine 
katılanlar, ihtar ve zor kullanmaya rağmen dağılmamakta ısrar ederlerse, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” hükmünü taşıyor. Bu suçu toplantı ve gösteri yürüyüşünü düzenleyenler işlerse, ceza yarı oranında arttırılıyor. 

Uzun ve iniş çıkışlı seyreden bir yargılama süreci sonucunda öğrenciler 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılır, ancak ceza ertelenir. Öğrencilerden Ali Akgöl ve Hakan Göl, mahkümiyet kararını AİHM'ye götürürler. 

AİHM, 17 Mayıs 2011 tarihinde söz konusu şikâyetle ilgili aldığı kararda, Türkiye”nin iki 


öğrencinin dosyasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin toplanma hakkını tanıyan 11'inci 


maddesini ihlal ettiğine hükmeder. 

Karar metni incelendiğinde, son iki gündür bu köşede irdelediğimiz 2006 tarihli “Oya Ataman/Türkiye” ve 2012 tarihli “DİSK-KESK/Türkiye” kararlarındaki gerekçelerin hemen hemen hepsini bulmak mümkündür. Mahkeme, şiddet içermediği, barışçıl olduğu sürece bir gösteriye hoşgörü gösterilmesi gerektiği görüşündedir. Bu çerçevede 

Türkiye'nin “Gösteriyi kantinde yapmalarına izin verilmişti, iznin dışına 

çıktılar” şeklindeki savunması karşısında, AİHM “bildirim kuralının gösteri özgürlüğünün karşısında gizli bir engele dönüşmemesi gerektiğini” belirtir. AİHM, ayrıca jandarma müdahalesinin de çok süratli yapıldığı kanaatindedir. Mahkemeye göre, öğrencilere görüşlerini açıklayabilmeleri için yeteri kadar zaman tanınmamıştır. 

AİHM, sonuçta jandarmanın solcu öğrencilere müdahalesini “gerekli ve orantılı” bulmamış ve Türkiye'ye “ihlal” vermiştir. Mahkeme, Türkiye'nin Ali Akgöl'e 12 bin Euro, Hakan Göle de 9 bin Euro tazminat ödemesine de hükmetmiştir. 

Kararın en çarpıcı bölümünde şu ifadeler yer alıyor: “Mahkeme, başvuru sahiplerinin sırf izinsiz ama barışçıl bir toplantıya katıldıkları için yargılanıp mahküm olmasını kaygıyla karşılamaktadır. Mahkemenin kanaatine göre, barışçıl bir gösteri ilke olarak bir cezai yaptırımla karşılaşmamalıdır.” 

Kararın 43'üncü paragrafındaki bu ifadenin önemi, mahkemenin cezai yaptırımların -barışçı olması koşuluyla- gösteri özgürlüğü kapsamında uygulanamayacağını ilk kez bu şekilde 


kayda geçirmiş olmasıdır. 


Bu ilke Türkiye açısından ne anlama geliyor? Türkiye, AİHM kararlarını uygulamakla yükümlüdür. Mahkeme bu kararı alınca Türkiye, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi karşısında bu kararı icra etmek, yani ihlale yol açan durumu düzeltmek yükümlülüğü altına giriyor. Dün AİHM'nin web sitesindeki “uygulama” (execution) bölümüne girip kontrol ettiğimde, “Akgöl-Göl/-Türkiye” kararının Bakanlar Komitesi'nin önünde uygulama bekleyen kararlar listesinde durmakta olduğunu tespit ettim. 
Bu kararın doğurduğu sonuç yeteri kadar açık. Türkiye, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu ciddi bir şekilde gözden geçirmek ve barışçıl nitelikte 

»« 


gösterilere “İzin almadınız”, “İznin dışına çıktınız”, “Yanlış yerde toplandınız” gibi 


gerekçelerle hapis cezası verilmesini mümkün kılan hükümleri ayıklamak zorundadır. 


NOT: Kararın adresi: http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx# (“fulltext”:(“akgol”),”itemid”:|(“ 001-104794”1) 


AİHM VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ (5):UFUKTA CİDDİ İHLAL KARARLARI 


BEKLİYOR 


HAFTA başından beri bu köşede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) gösteri özgürlüğü konusundaki içtihatlarını ayrıntılı bir şekilde değerlendiriyoruz. 


Bunu yapmaktaki amacımız, Taksim Gezi Parkı direnişi ve sonrasındaki olaylar nedeniyle gösteri özgürlüğü konusunda çıkan tartışmalara ışık tutmak ve vatandaşların bu alanda sahip oldukları hakların aslında ne kadar geniş olduğunu göstermek. Türkiye'yi de bağlayan AİHM içtihatları, hükümet temsilcilerinin göstericiler karşısında sıkça 

başvurdukları “kısıtlayıcı” resmi söylemin, aslında büyük ölçüde dayanaksız olduğunu da gösteriyor. 

Öncelikle bu içtihatlarla ilgili şu ortak çizginin altını çizmeliyiz. İşin esası, gösterilerin barışçı niteliğini hiçbir şekilde kaybetmemesi. Gösterici, şiddete başvurduğu noktada AİHM'nin koruyucu kalkanını kaybediyor. Ama şiddetten uzak durursa, devletin müdahaleleri karşısında AİHM'”yi genellikle yanında buluyor. Çünkü, devletin gösterinin yapılıp yapılamayacağı, yapılırsa nerede ve ne zaman yapılabileceği gibi başlıklarda sıkça “Yetki bende” anlayışıyla sergilediği müdahaleci tutumlar, Strasbourg?'daki mahkemeden çoğunlukla destek görmüyor 


ve “ihlal”, yani yalın Türkçesiyle mahkümiyet kararlarıyla sonuçlanıyor. 


xk k 


AİHM'nin, Avrupa İnsan Hakları Sözleş-mesi’nin (AİHS) 11inci maddesinde düzenlenen “toplanma hakkı” bağlamında verdiği çok sayıda karar var. Son olarak meselenin şiddet boyutunu değişik bir düzlemde yakından ilgilendirdiği için muhakkak dikkate alınması gereken bir AİHM kararından daha söz etmek istiyorum. Bu kararla Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden Dr. Tolga Şirin'in 15 Haziran'da Taraf gazetesinde yayımladığı, AİHM'nin toplanma hakkına ilişkin içtihatlarını analiz ettiği son 


derece aydınlatıcı makalesinde karşılaştım. Mahkemenin 1991 yılında 


aldığı “Ezelin/Fransa” kararından söz ediyorum. 

Bu kararın önemi, bir gösterinin barışçı niteliğini kısmen kaybetmesi halinde, bu gösteride yer alan ama şiddete karışmayan kişilerin durumunu ele alıyor olması. Bu yönüyle 31 Mayıs sonrasındaki gösterilerin belli bir bölümünde karşımıza çıkan “şiddet” meselesinin hukuki sonuçları açısından önemli bir referans metin niteliği taşıyor. 

Bu dosyanın öyküsü, Roland Ezelin adındaki bir avukatın katıldığı bir siyasi protesto gösterisinin kontrol dışı saldırgan eylemlere sahne olmasıdır. Gelgelelim Ezelin, bu hareketlerin dışında kalmıştır. Kendisine yöneltilen suçlama, bu saldırgan hareketlerle ilişkisizliğini göstermemesi, onaylamadığını kayda geçirmemesidir. Baro, bu nedenle kendisine disiplin cezası verir ve dosya büyük bir hukuk savaşına dönüşür. Temyiz mahkemesi, “Saldırgan hareketlere katılmadığını göstermek için gösteriden ayrılması gerekirdi” şeklinde kanaat belirterek cezayı onaylar. 

AİHM ise Ezelin'in şikâyeti üzerine aldığı kararda, bu gerekçeyle verilen disiplin cezasının 


Fransız avukatın gösteri özgürlüğünün ihlali olduğuna kanaat getirmiştir. 


xk x 


Dr. Şirin'in de vurguladığı gibi, göstericilerin belli bir kesiminin şiddete başvuruyor olması, şiddete katılmayan diğerlerinin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının engellenmesinin gerekçesi olamaz. 

AİHM'nin bu içtihadını son olaylara uyguladığımızda şu sonuca varabiliriz: Ortalıkta şiddete başvuran kişilerin olması, bunların dışında kalan ve hiçbir şekilde barışçı çizginin dışına çıkmayan insanların gösteri özgürlüğüne yapılacak müdahalenin gerekçesi olamaz. 

On yıla yakın bir süre AİHM’ de yargıç olarak görev yapan ve bu içtihatların şekillenmesinde rol oynayan Rıza Türmen, 19 Haziran'da T-24 haber sitesinde yayımlanan “Taksim?de Hukukun Rafa Kaldırılması” başlıklı yazıda, polisin Gezi Parkı'ndaki barışçı gösterilere karşı müdahalelerinin AİHS”nin 11'inci maddesindeki toplantı ve gösteri özgürlüğünün ihlali 


olduğunu belirtmiştir. 


xk k 


Toplam 5 yazıdan oluşan bu dizide AİHS'nin yalnızca 11'inci maddesi çerçevesindeki ihlallere odaklandık. Özellikle kapalı yerlerde ve doğrudan insanlar hedef alınarak biber gazı 


kullanımının AİHS'nin kötü muameleye ilişkin üçüncü maddesi çerçevesinde sorunlu 


olduğunu daha önce vurgulamıştık. 

Taksim Gezi Parkı direnişi ve sonrasındaki olaylar sırasında yaşanan hak ihlallerinin sözleşmenin yalnızca bu iki maddesiyle sınırlı kaldığını düşünmek doğru olmaz. AİHS'nin başka maddelerinin ihlalleri de söz konusudur. Örneğin Türmen'e bakarsanız, polisin can kaybına yol açması ya da yol açacak şekilde güç kullanması Sözleşme'nin “yaşam hakkı”na ilişkin ikinci maddesinin ihlalidir. 

Özetle, önümüzdeki 3-5 yıllık bir perspektif içinde Anayasa Mahkemesi”nde bir sonuç alınamadığı takdirde AİHM’ den çıkabilecek Taksim Gezi Parkı kararlarına şimdiden 


hazırlıklı olalım. 


BİR ANAYASA HUKUKÇUSUNUN GEZİ PARKI NOTLARI 


Tolga Şirin-İstanbul - BİA Haber Merkezil1 Haziran 2013, Salı-bianet.org/ 


Taksim gezi parkı eylemleri ikinci haftasına girdi. Bu süreç, politize etti, yeni bir kuşağın siyasal bir pozisyon almasını sağladı. Eylemlerin nereye gideceğinden bağımsız olarak, bu durumun bizzat kendisi olumludur. Çünkü kitleselleşmiş toplumsal hareket, yarattığı sinerjiyle zamanın ruhuna, yani çağın düşünce ve duygu biçimine katkı sağlar. Bu tarz toplumsal olaylar, toplumlarda bir yandan yeni bir dil ve kültürün oluşumuna katkı sağlar, diğer yandan bu sürecin içindeki veya bu sürece ucundan veya köşesinden dokunan kesimlerin kendi içindeki çelişkilerin gözden geçirilmesine neden olur. Örneğin özellikle batıda 1968 ve sonrasında yaşananlar, siyasal bir devrimin önünü açmamış olsa da, sosyal bir devinime kapı aralamıştır. 


60'lı yıllar öncesi ABD’ sindeki işveren-işçi, birey-aile, birey-devlet, kadın-erkek, heteroseksüel-homoseksüel, insan-doğa arasındaki ilişki ve çelişkiler kademe kademe köklü bir değişiklik yaşamıştır. Bugün dahi birçok ülkedeki siyasi yelpazenin özgün renkleri, bu sosyal devinimin tezahürüdür. Dahası bu tarz karşı çıkışlar, ülkedeki tüm siyasi öznelerin de programlarını ve hassasiyetlerini canlandırır, siyasi kodlarını güncelleştirir. Mesela Almanya'da Yeşiller hareketinin ortaya çıkışı, tüm siyasi partilerin ister istemez çevre siyaseti üzerine bir konum almasını ve söz söylemesini zorunlu kılmıştır. Yine son dönemde Almanya'da Korsan Partisi'nin yükselişi, tüm siyasi partilerin programlarını internet özgürlükleri temelinde güncellemesine neden olmuştur. 


Bu bakımdan Türkiye'deki birlik içinde çeşitlilik temelinde görünür 

olan #direngeziparki olayı, tüm toz duman ortadan kalktıktan sonra, geriye İslamofobik veya homofobik algıda açılan bir gedik, basın ve internet özgürlükleri konusunda yaygın bir tartışma, çevre politikaları konusunda ilgi, Kürt sorununa ilişkin bir empati ve totalitarizm potansiyeline karşı sivil özgürlükler lehine bir hassasiyet bırakabilir. 


İşte tam da bu nedenle, demokratik toplum düzeninin en önemli bileşenlerinden olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı sıradan bir hak sayılamaz. Bu tarz eylemler sıradan bir hak kullanımın ötesinde de etkilere neden olur. Cinsiyetçi erkekler, kamu gücüyle karşı karşıya kaldıklarında kadınların cesur tutumlarını gördüklerinde algılarında kırılma yaşarlar. 
Milliyetçi Türkler, yıllarca TV'den izleyip lanet yağdırdıkları Kürtleri anlamaya başlarlar. 
İslamofobik endişeliler, mütedeyyinlerin bir öcü olmadığını kavrarlar. Mütedeyyinler, endişelilerin topyekün darbeci olmadığını anlarlar. Bu, toplumda yatay biçimde bir dönüşüme kapı aralar. 


Siyasal Klişe Episode 1: Bir temcit pilavı olarak sandık demokrasisi 

Eylemler, siyasal iklimde farklılıklara kapı aralayacak olsa da, geçtiğimiz bir haftaya bakıldığında geleneksel devlet söyleminin klişelerden ibaret bir olduğu görülüyor. Gerçi gezi parkı eylemleriyle beraber yine yeniden, hep beraber demokrasi kavramı üzerine tartışıyoruz. 
Bu tartışmada paradoksal biçimde, hem gezi parkı eylemlerine katılanlar, hem de siyasi iktidar, sürekli olarak demokrasiye atıf yapıyor. Ancak gezi parkı eyleminin bileşenlerinin, (sevabıyla-günahıyla) demokrasiye gönderme yapma biçimlerinin çeşitliliğinin aksine, hükümet yetkililerinin demokrasi kavramına biçtiği anlam, daha statik ve homojen bir görüntü çiziyor. Özellikle son bir haftadır bu görüntü, demokrasiyi sandık kavramına indirgemekle malul. Daha trajik olanı ise bunun en ufak bir tereddüt taşımadan, büyük bir özgüvenle savunuluyor olmasıdır. Oysa unutmayalım ki demokrasi salt sandık değildir. Artık hepimizin ezberlediği üzere demokrasi, halkın yönetimidir. Bu noktada bilinçli veya bilinçsiz sık yapılan yanlış, bunu “çoğunluğun yönetimi” şeklinde kavranmasıdır. Bu kavrayış en az iki nedenle yanlıştır: 

Birincisi demokrasi, halkın bir kısmının diğer kısmını yönetimi değil, halkın tamamının yönetimidir. Evet, seçimler, karar alma sürecinde belli bir çoğunluğun isteklerinin niceliksel toplamına işaret eder ve bu bakımda önemlidir. Öyle ki halkın azınlıkta kalan kısmı, günün birinde çoğunluk olabileceğine ve bu yönetime, aynı saygının kendisine de gösterileceğine inanarak riayet eder. Ne var ki “azınlıkların yok sayılması” halinde (örn. muhalefetin propaganda hakkının yasaklanması) veya “çoğunluk olması hiçbir zaman mümkün olmayan sürekli azınlıklara ilişkin” (örn. Yahudilerin kültürel haklarının yok sayılması) veya azınlığın günün birinde çoğunluk olması durumunda dahi “eski hale dönüşün mümkün olmadığı kritik konulardaki” politikalarda (örn. köklü çevre politikaları) bu kural mutlak biçimde işlemez. 
İşte burada, tartışma, değiştirme ve uzlaşma kavramları devreye girer. 

İkincisi geçtiğimiz asrın ortasından beri demokrasi, çoğunlukçu olmaktan çıkıp çoğulcu bir anlam kazanmıştır. Bu çoğulculuğun kalbinde ise insan hakları yatmaktadır. Yani egemenlik, hala “kayıtsız şartsız milletindir” ancak milletin sahip olduğu egemenlik, kayıtsız şartsız değildir. Egemenlik insan haklarıyla kayıtlanmıştır. Yapılacak seçimlerde çoğunluğun desteğini almak, geride kalanların insan haklarının yok sayılmasına imkânı vermez. 

Açık fikirlilik, hoşgörü ve çoğulculukla anlamını bulan demokratik toplum düzeninde insanlar sandığa giderler, doğrudur. Ancak demokrasilerde insanlar, aynı zamanda, seçtiği kişilerin faaliyetlerini baskı altında olmayan basın yoluyla öğrenirler. (bkz. basın özgürlüğü) Öğrendikleri karşısında icabında seçilmişleri eleştiriler (bkz. ifade özgürlüğü) Bu eleştirilerin 


tek başına bir anlam taşımadığını düşündükleri yerde, kendi gibi düşünenlerle bir araya gelirler (bkz. örgütlenme özgürlüğü) ve bu düşüncelerini toplu halde ifade ederler (bkz. 
toplantı ve gösteri yürüyüşü özgürlüğü) Öyle ki bu düşünceler, devletin veya çoğunluğun hoşuna giden veya zararsız addedilecek nitelikte olmak zorunda da değildir. Bunlar, devlete veya halkın bir kısmına, hatta çoğunluğuna ters düşen, onları şoke eden ya da üzüntüye sevk eden nitelikler de taşıyabilir. (Bkz. AİHM'ın Handyside kararı) 

Öte yandan demokratik bir toplumda seçilmiş de olsa kamu gücü, insanların özerk alanlarına tecavüz edemez. (bkz. özel yaşamın dokunulmazlığı) Bu korunak, kişilerin mutfağı (ne yiyip ne içeceği) oturma odası (hangi diziyi izleyeceği), soyunma odası (ne giyeceği), yatak odası (kaç çocuk yapacağı veya kürtaj yapıp yapmayacağı) gibi kişisel özerk alanlar için geçerli olduğu gibi, sosyal açıdan çevresel yaşam alanlar için de geçerlidir. Demokratik toplumda kişisel özerk alanın ve çevresel yaşam alanının üzerindeki tasarruflarda söz ve karar alma yetkisi, öncelikle bu alanın öznelerine aittir. 

Bu unsurları dikkate almadan sadece sandığa gönderme yapılarak kavranan demokrasi, çoğunlukçu bir anlam taşır. Böyle bir demokrasi, İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki dönemde kalmıştır, dolayısıyla anakroniktir, yani zamanını şaşmış niteliktedir. Bu, 21'inci yüzyılın anayasasını hazırlama niyetindeki Türkiye?de hala rahatlıkla savunulabiliyorsa, yaşanan onca gelişmeye rağmen demokrasi kavrayışı bakımından çok da ilerlemiş değiliz demektir. 


Siyasal Klişe Episode 2: Bir cadı avı aracı olarak marjinalleştirme 

Kendisi gibi düşünmeyenleri ötekileştirme/marjinalize etme, muktedirlerin en yaygın kullandığı klişe metodlardan biridir. Salt çoğunluk kavramı temelinde üretilen propagandalar, demokrasinin en kaba yorumunun bir tezahürüdür. Bu yorumun pratiği de standarttır: Farklı sesler önce cadılaştırılır, sonra da cadı avına çıkılır. Soğuk savaş döneminin diline uygun olan bu tutum, istisna dönemlerinde hortlar. 


Bu tutum, Türkiye'de geçtiğimiz iki haftadır aktüel biçimde hortlamış görünmektedir. Söz konusu dil, mevcut anayasal sistemin dahi sınırlarını zorlamaktadır. Bu dönemde anayasal yetkilerini kullanan öznelerin anayasal olduğu iddiasındaki üç klişesi yeniden tedavüle sokulmuştur. 


Birinci klişe, eylemcilerin izinsiz gösteri yaptığı yönündedir. Anayasal yetkilerini kullandığı iddiasındaki yetkililer, izinsiz kavramına pejoratif bir mana yüklemekte ve bu, marjinalleştirme amacının, aracı haline getirmektedirler. Oysa Anayasa'ya göre “herkes önceden izin almadan toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir” (md. 34) Öte yandan AİHM içtihatlarına göre toplantı ve gösteri yürüyüşünün en geniş anlamıyla izinsiz olması durumunda dahi kamu gücü otoriterleri orantısız şiddet kullanamazlar. 

İkinci klişe orantısız kamu gücünü fiili uygulayıcısı kolluk kuvvetlerinin tutum ve eylemlerini meşrulaştırmak için kolluğu göstericilerin tahrik ettiği yönündeki söylemdir. Göstericilerin şiddete başvurması —ki bunu tahrik edenin kamu gücü olduğu da göz ardı edilemezdurumunda dahi, bu ilişki iki gerçek kişi arasındaki ilişki gibi algılanamaz. Göstericiler ve kolluk kuvvetleri arasındaki ilişki eşit bir ilişki değildir. Kolluk görevlileri profesyonel bir faaliyet yürütmektedirler. Bu bakımdan olası bir hukuksuzluğa karşı mücadele ederken bile, 


hukuk dışına çıkmamak konusunda çok daha katı bir disiplin altında olmak durumundadırlar. 
Aksi halde kendilerine tanınan meşru güç kullanma yetkisini kötüye kullanmış olacaklardır. 
Zaten bu nedenlerdir ki Anayasa'ya göre konusu suç teşkil eden emir, hiçbir suretle yerine getirilmez; yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. (md. 137) 

Üçüncü klişe ise bazı göstericilerin seçim dışındaki metotlara gönderme yapan sloganlarına büyük manalar yükleyip, bunları tüm göstericilere teşmil ederek, gösterilerin barışçıl bir öz taşımadığı yönündeki söylemdir. Bu söylem de manipülatiftir. AİHM'a göre gösterilerdeki sloganlar belli bir şiddet tonunu içeriyor görünse de, bu tarz sloganların geleneksel ve steorotipleşmiş solcu sloganları olduğu göz ardı edilemez. Dolayısıyla tek başına bu sloganların, kamu düzeni ve ulusal güvenliğini tehdit eden, şiddete ve ayaklanmaya çağrı yapan bir nitelik taşıdığı söylenemez. (bkz. Gül ve diğerleri v. Türkiye) 

Uzatmadan bitireyim. Taksim gezi parkı olayı üzerine şüphesiz konuşulacak ve yazılacak çok şey var. Ancak şimdiden belli olan şey, tüm toz duman kalktıktan sonra eylemin farklı bileşenlerinin tutumu, dayanışması, yarattığı dili ve kültürünün Türkiye sosyal tarihinde önemli bir köşe taşı olarak kalacağıdır. Aynı açıklık, bugün muktedir olan birçok kişinin tutum ve davranışlarının gelecekte hayırla anılmayacağı konusunda da geçerlidir. 
Yaşadığımız geçmiş, bunu doğrulamıştır. Bu geçmişten tecrübe çıkarılması beklenirdi. Ne yazık ki geleneksel iktidar söylemlerinin yeniden üretimi, muktedirler cephesinde yeni bir şey olmadığını göstermiştir. Anladık ki öznenin isminin değişmesi de çok şey ifade etmemektedir. 
Eski şarap, yeni şişededir veya güncel bir dille ifade edersek: Siyasal iktidarlar bakımından tencere tava, hep aynı hava... (TŞ/HK) 


* Dr. Tolga Şirin, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 


“DİRENME HAKKI? ANAYASA VE ANARSİ 


18 Nisan 2013-milliyet- Rıza Türmen-Düşünenlerin Düşüncesi 


Direnme hakkı demokrasilerin içsel, ayrılmaz bir ögesi. Günümüzde seçimle işbaşına gelen iktidarların giderek artan bir biçimde güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, çoğulculuk, hukuk devleti, basın özgürlüğü gibi demokrasinin öz değerlerini ortadan kaldıran “seçilmiş otortterlik? rejimlerine kaymaları karşısında direnme hakkı yeni bir önem kazandı. Bu koşullarda seçim ile iktidarın değiştirilmesi yolunun açık olması demokrasi açısından yeterli olmayabilir. 


17 Haziran 1941 İstanbul doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 
Kanada'da yüksek lisans eğitimi aldı. Türkiye'ye dönünce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde doktorasını tamamlayıp, Dışişleri Bakanlığı'nda çeşitli görevlerde bulundu. 1985'te Singapur'a atanarak Türkiye'nin en genç büyükelçilerinden biri oldu. 
1995-1996 yıllarında da Bern Büyükelçisi ve 1996-1998 yılları arasında da Avrupa Konseyi daimi temsilcisi oldu. Türkiye'nin uluslararası hukuk alanındaki en önemli isimlerinden biri olmuş, 1998'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığına seçilmiş ve 2008'e kadar bu görevde kalmıştır. 12 Haziran 2011 Seçimleri'nde CHP İzmir 1. bölge 2. 
sıra adayı olmuş ve milletvekili seçilmiştir. 


CHP'nin Anayasa'nın başlangıç bölümüne ilişkin Anayasa Uzlaşma Komisyonu'na verdiği öneri “direnme hakkını”? içeriyor. Sn.Taha Akyol 10 Nisan tarihli Hürriyet gazetesinde bunu eleştiren bir yazı yayımladı. Sayın Akyol'a göre iktidarın meşruiyetini kaybettiğine kimin karar vereceği belli değil. Direnme hakkı anarşik bir kavram. Ayrıca günümüzde AİHM gibi merciler vardır. 

Modern toplumlarda direnme hakkı bireylerin siyasal iktidara neden itaat ettikleri sorusuyla yakından ilişkili. İktidar “kutsal”dan ayrılıp iktidarın kaynağı halk olunca, iktidara itaat de sorgulanmaya başladı. Bir lidere koşulsuz mutlak itaat, biat kültürü iktidarın kaynağını kutsaldan aldığı döneme ait oldu. 


Devletle Sözleşme 

Modern zamanlarda iktidar-halk ilişkisi sözleşme anlayışına dayanır. Locke'a göre, bireyler sahip oldukları doğal hakları uygulamaktan, devletle bir sözleşme yaparak vazgeçerler. Güvene dayanan bu sözleşme gereğince siyasal iktidar bireysel hakları korumakla görevlidir. İktidar yönetilenlerin haklarını ihlal eder, bu güvene aykırı davranırsa o zaman yönetilenlerin direnme hakkı doğar. Sözleşme'nin feshi anarşi doğurur kaygısıyla insanlar diktatörlüğü kabul etmek zorunda değildir. 

Bu görüşler 1776 Amerikan ve 1789 Fransız Devrimleri üzerinde de etkili oldu. 

1776 Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi'nde ise şu ifadeler yer alır: “Bireylerin yaşam, 
özgürlük ve mutluluğa erişmek gibi doğal, devredilmez haklarını sağlamak için insanlar arasında meşru, iktidar hak ve yetkilerini yönetilenin rızasından alan hükümetler kurulmuştur. Halk bu amaçtan sapan yönetimi değiştirmek ve devirmek ve temelleri kendi güvenlik ve refahlarını sağlamaya en uygun görünecek ilkeler üzerine dayanan, güç ve yetkiyi aynı amaçla örgütleyen yeni bir hükümet kurmak hakkına sahiptir.” 

1789 Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin 2. maddesi baskıya karşı direnme 
hakkını bir temel insan hakkı olarak görür: Her politik birleşmenin amacı; doğal ve dokunulamaz insan haklarını korumaktır. Bunlar; özgürlük hakkı, mülkiyet hakkı, güvenlik hakkı ve baskıya karşı direnme hakkıdır. 1793 Fransız Anayasası'nın giriş bölümünde direnme hakkına geniş yer verilir: 

Yakın zamanlarda kabul edilen uluslararası belgelerde de direnme hakkına yer verildiğini görüyoruz. 10 Aralık 1948 tarihli Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin başlangıç bölümünde şu ifade yer alır: “İnsanın zulüm ve baskıya karşı son çare olarak ayaklanmaya mecbur kalmaması için insan hakları hukuk rejimi ile korunmalıdır.” 


Avrupa Anayasaları 

Bunun dışında, Alman ya da Yunan Anayasaları gibi yürürlükte olan anayasalarda da direnme hakkı bulunmakta. Alman Anayasası'nın 20. maddesi şöyle der: “Bu anayasa düzenini ortadan kaldırmak isteyen herkese karşı, başka bir çözüm bulunmaması halinde, bütün Almanlar direniş hakkını bir hak ve ödev olarak niteler.” 

“Direnme hakkı” Türk anayasa sistemine yabancı değil. 1808'de kabul edilen Sened-i İttifak'ta sadrazamın buyruğu padişah buyruğu derecesinde idi. Sadrazamın yasalara aykırı buyruğu karşısında ayanın oybirliği ile direnme hakkı vardı. 1961 Anayasası'nın başlangıç bölümü de direnme hakkına yer verir. 

Anayasa Mahkemesi Sosyalist Parti programındaki “Parti, haksızlık ve baskılara karşı emekçilere birey olarak ve birlikte direnme hakkı tanır, direnenler korunur” biçimindeki tümceyi Anayasa'ya aykırı görmemiş ve kapatma nedeni saymamıştır. Bu kararında, direnme hakkını bireysel özgürlüklerle ilgili bir insan hakkı olarak kabul etmiştir. 


“Direnme Görevi? , 
Kurtuluş Savaşı da işgalci güçlere ve meşruiyetini yitirmiş Istanbul Hükümeti'ne karşı bir 


büyük direniş değil midir? 

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi de gençliğe bazı koşullarda “direnme?” görevi vermekte. 
Pek çok yazar, düşünür direnme hakkını özgürlüklerin korunmasında başvurulabilecek hukuki yollardan biri olarak kabul eder. Ünlü Fransız hukukçu Duguit bunlardan biri. 
Direnme hakkı keyfi bir biçimde kullanılamaz. Kullanılmasını düzenleyen ve genellikle kabul edilen koşullar var. Bir kere siyasal iktidar tarafından temel hak ve özgürlüklerin sistemli bir biçimde ihlal edilmesi, bir baskı ortamı yaratılması ve buna karşı başvurulacak hukuk yollarının kapalı olması gerekir. Başka bir deyişle, direnme hakkına Alman Anayasası'nın belirttiği gibi en son çare olarak başvurulabilir. Hukuka aykırı bir yasanın çıkartılması direnme hakkının doğması için yeterli değil. Hukuk düzeninin çökmesi zaten anarşik bir durum doğurur. Direnme hakkı bu anarşik duruma son vermek için başvurulan bir araç. O nedenle, Sn. Akyol'un direnme hakkının anarşik bir kavram olduğu eleştirisi doğru değil. 

Günümüzde, insan hakkı ihlallerine karşı AİHM gibi uluslararası yargı yollarının bulunması ise, siyasal iktidarın meşruiyetinin ortadan kalktığı durumlara bir çözüm değil. 
AİHM? ye bireysel şikâyetler götürülebilir. İktidarın meşruiyetine ilişkin genel sorunlar götürülemez. 

Direnme hakkının kullanılmasında mutlaka şiddete başvurulması gerekmez. Örneğin şiddetin söz konusu olmadığı sivil itaatsizlik yöntemleri de direnme hakkının bir türü olarak görülebilir. Direnme hakkı demokrasilerin içsel, ayrılmaz bir ögesi. Günümüzde seçimle işbaşına gelen iktidarların giderek artan bir biçimde güçler ayrılığı, yargı bağımsızlığı, çoğulculuk, hukuk devleti, basın özgürlüğü gibi demokrasinin öz değerlerini ortadan kaldıran “seçilmiş otoriterlik”? rejimlerine kaymaları karşısında direnme hakkı yeni bir önem kazandı. 


En Son Çare... 

Bu koşullarda seçim ile iktidarın değiştirilmesi yolunun açık olması demokrasi açısından yeterli olmayabilir. Basın özgürlüğünün ihlali nedeniyle halkın bilgi edinme hakkının sınırlandığı, yargının bağımsız olmaması nedeniyle temel hak ve özgürlüklerin güvencesiz kaldığı, baskı ve korkunun egemen olduğu bir ülkede sadece seçimlerin serbest olması demokrasi açısından fazla bir anlam taşımaz. Bu koşullarda en son çare olarak direnme hakkının kullanılması kaçınılmaz olabilir. 

Bu nedenlerle, CHP'nin anayasanın başlangıç metni önerisine direnme hakkını koyması demokrasiye olan bağlılığın bir ifadesidir. 


İrtibat telefonumuz: 0212 337 92 23. Mail adresi:dsazak(Omilliyet.com.tr 


15 SORUDA 1 MAYIS OLAYLARI, 1 MAYIS AÇIKLAMALARI, HUKUK VE 
DEVLET 
Doğan Akın- 06 Mayıs 2013- t24.com.tr/ 


Türkiye'de 1 Mayıs ile ile özdeşleşmiş olan Taksim'de miting yasağı, hem “demokratik toplum düzeninin gereklerine, hem de izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının özüne” aykırı görünüyor. 


1 Mayıs'ta yaşanan olaylar, Türkiye'nin çok alışık olduğu bir devlet anlayışının fotokopisini 
de bir kez daha karşımıza koydu. Sadece askeri vesayetin geriletilmesiyle demokratikleşmediği anlaşılan, peşin kabulle vatandaşını suçlu olarak görürken memurunun şiddetini savunan çok tanıdık bir devletin fotokopisinden söz ediyorum. 


Emek Bayramı için Taksim'de toplanmak isteyenlere karşı sergilenen tavır ve sonra yapılan açıklamalar hangi açılardan sorunlu, soru ve cevaplarla anlamaya çalışalım: 


1- Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının dayanağı ne? 


Anayasa. Anayasa uyarınca, herkes önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sahip bulunuyor. Anayasa'nın “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı” başlığını taşıyan 34. maddesi şu hükmü taşıyor: 


“Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. 


Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlâkın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. 


Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir. ” 


2- Anayasa önce izinsiz gösteri hakkını, ama hemen ardından da bu hakkın sınırlanabileceğini hükme bağladığına göre, Istanbul Valiliği'nin yasaklama kararı Anayasa'ya uygun mu? 


İki nedenle hayır. Birincisi; Taksim'de toplanmanın yasaklanması “milli güvenliği, kamu düzenini, suç işlenmesinin önlenmesini, genel sağlığı, genel ahlakı ve başkalarının hak ve özgürlüklerini korumayı” kendiliğinden sağlamıyor. Aksine; valiliğin, hükümetin talimatı doğrultusundaki yasaklama kararını orantısız güç kullanarak uygulama çabasının kamu düzenini bozduğuna, suç işlenmesine (polis şiddeti) neden olduğuna tanık olduk. 


Yasaklama kararını Anayasa'ya aykırı kılan diğer nedenlere gelince... Anayasa'nın “Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması” başlığını taşıyan 13. maddesi şu hükmü taşıyor: 


“Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın, yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, 

Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz. ” 


Madde metni, hak ve hürriyetlerin sınırlanmasına iki temel sınır getiriyor. Birincisi; “sınırlanacak hak ve hürriyetin özüne dokunulmaması.” İkincisi de, “sınırlamanın demokratik toplum düzeninine ve ölçülülük ilkesine aykırı olmaması.” 


Türkiye'de 1 Mayıs ile ile özdeşleşmiş olan Taksim'de miting yasağı, hem “demokratik toplum düzeninin gereklerine, hem de izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının özüne” aykırı görünüyor. 


Diğer yandan; “toplantı ve gösteri yapma hakkı”, bu hakkı kullanacakların “toplantı ve gösterinin nerede yapılacağını belirleme hakkını” da kapsıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de (AİHM), bu konuda bir içtihat geliştirmiş bulunuyor. 


3- Anayasa'nın dili, yasaklama yorumuna da olanak vermiyor mu? 
y y y 


Özünde, devletin temel örgütlenişinin yanı sıra devlete karşı temel hakları güvence altına alan anayasaların yasaklayıcı bir anlayışla yorumlanmaması gerekir. Güncel tartışma; temel hakların sınırlanmasında “öze dokunma yasağı” ve “demokratik toplum düzeninin gerekleri” gibi kısıtlamalar getiren kriterlere rağmen yapılan uygulamaların, anayasaların yanı sıra anayasaların nasıl yorumlandığının da ülkedeki demokrasi anlayışı hakkında fikir verdiğini gösteriyor. 


4- Taksim yasağının Anayasa hükümleri karşısındaki durumu bu maddelerden mi ibaret? 


Hayır. 12 Eylül 1980'de darbe yapan generallerin son biçimini verdiği 1982 Anayasası'nda 
gerçekleştirilen önemli reformlardan biri, 90. madde üzerinde yapıldı. 90. maddeye 2004 
yılında eklenen hükümle, temel haklara ilişkin uluslararası sözleşmeler iç hukukun üzerinde sayıldı. 2004'te 90. maddeye eklenen hükmü hatırlayalım: 


“Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.” 


5- Bu ne anlama geliyor? 


Türkiye'nin de taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hükümleri ile bu sözleşmeye dayanarak yargılama yapan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının, iç hukuktan üstün olduğu anlamına geliyor. Taksim yasağı, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra kapatılan parlamentonun tekrar açılmasına kadar geçen sürede ülkeyi yöneten Milli Güvenlik Konseyi döneminde çıkan ve hâlâ yürürlükte olan Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na dayanarak uygulansa da, Anayasa'nın 90. maddesi ile çelişiyor. Zira AİHM, yargılama 
yetkisini tanıyan Türkiye için DİSK ve KESK'in açtığı dava üzerine verdiği kararda, 2008 
yılında 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasının gaz ve su sıkılarak engellenmesini mahküm etti. 
AİHM, polisin biber gazı kullanmasının da gösteri yapmak isteyenlere karşı “orantılı bir güç” olarak kabul edilemeyeceğine hükmetti. Mahkeme, gösteri hakkının, gösterinin nerede yapılacağını seçebilmeyi de kapsadığını hükme bağladı. 


AİHM'nin, Anayasa'nın 90. maddesi kapsamına giren ve iç hukuktan daha öncelikli bir statü tanınan AİHS'ye dayanarak aldığı kararların Türkiye'de yargıyı da, idareyi de bağlaması gerekir. Ancak İstanbul Valiliği, AİHM'nin hukuksuz saydığı Taksim yasağını biber gazlarıyla, tazyikli sular ve coplarla bir kez daha uyguladı. 


6- Taksim yasağının Anayasa'ya aykırı başka boyutu var mı? 


Var. Taksim, 1 Mayıs günü, sadece burada miting yapmak isteyenlere değil, bütün İstanbullulara yasaklandı. Otobüs ve metro seferleri durduruldu, deniz ulaşımı engellendi, 
bölgeye yaya olarak girmek isteyenlere de akşama kadar izin verilmedi. Bu uygulama, 1 
Mayıs'ta İstanbul'u felç etti. İstanbul Valiliği, bu kararıyla Anayasa'nın 23. maddesinde güvence altına alınan “Seyahat Özgürlüğü”nü ihlal etmiş oldu. 


İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun, uyarılarını dinleyerek gelmeyenlere teşekkür ettiği Taksim'e ulaşım, 1 Mayıs'ta sadece uçarak mümkündü! Zira Mutlu yer altından, yer üstünden, denizden ve yaya olarak Taksim'e ulaşımı yasaklamıştı. 


Anayasa'nın 23. maddesi, seyahat özgürlüğünün ancak “suç soruşturma ve kovuşturması 
sebebiyle ve suç işlenmesini önlemek” için sınırlanabileceğini hükme bağlıyor. Ancak 1 
Mayıs'ta Taksim'e seyahat özgürlükleri çiğnenen insanlar için ortada ne bir soruşturma ve kovuşturma, ne de önlenecek bir suç vardı. 1 Mayıs'ta devlet Taksim'de suç öngördü ve bu öngörüsünü haklı çıkarmak için aşağıda örnekleyeceğimiz hukuk dışı gayretler sergiledi. 


7- Peki sendikalar Taksim'de öne sürülen kazı gerekçesini dikkate alarak sembolik anmayla yetinebilirler miydi? 


Elbette bu da mümkündü. Ancak, Taksim Meydanı kazılmış haliyle bile binlerce kişiyi alabilecek durumda olmasına karşın, buradaki “sembolik anma” sayıları valilik tarafından alabildiğine abartıldı. DİSK Genel Başkanı Kani Beko, emniyetin her konfederasyondan sadece “30 kişiye” izin verdiğini açıkladı. Yani, Taksim'de yapılan kazı nedeniyle işçi konfederasyonları için toplam 100-150 kişiye izin veren valilik, aynı Taksim'e binlerce polisi sığdırdı. Valiliğin her konfederasyon için meydanın alabileceği ölçüde bir kontenjan teklif etmesi anlaşmayla sonuçlanabilirdi. 


Nitekim dün akşam, binlerce Galatasaray taraftarı, takımının şampiyonluğunu kutlamak üzere flama ve meşalelerle kutlamak üzere Taksim'e geldi ve hiçbir özel güvenlik önlemi bulunmamasına rağmen önemli bir sorun yaşanmadı. 


Bu durum devletin ve siyasetin kriterlerinin, gösteri hakkını kimin kullandığına göre değişebildiğini de gösreriyor. Türkiye'ye ilişkin olarak bu yönde bir gözlem, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son insan hakları raporuna da yansımış durumda. Raporda, "Yasalar toplanma özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Bununla birlikte hükümet, seçici bir şekilde, belli tarihler ya da mekanlarla sınırlamış ve özellikle hükümeti eleştiren bir nitelik taşıyorsa ya da hassas konularla ilgiliyse gösterileri peşinen yasaklama yoluna gitmiştir" deniyor. (Sedat Ergin, Hürriyet, 2 Mayıs 2013) 


8- Taksim'de 1 Mayıs 2013'ün sembolleri kim oldu? 


Polisin sıktığı biber gazının kapsülünün isabet etmesi üzerine ağır yaralanan 17 
yaşındaki Dilan Alp ve onu suçlu göstermek için ısrarla yanıltıcı açıklamalar yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu. 


Rizeli olan ve 1 Mayıs olaylarına kadar özenli bir dil kullanmaya çalıştığı izlenimini veren Mutlu, İstanbul Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldıktan sonra mülki idare amirliği kariyerine başlamış bir isim. Mutlu'nun 1 Mayıs olaylarındaki tavrı, Türkiye'de en önemli valilik makamı olan İstanbul'a atanmadan önce sadece iki ilde (Siirt ve Diyarbakır) valilik yapmış olmasının bir tecrübe açığı yarattığı sorusunu da zihinlere taşıdı. 


9- Vali Mutlu hangi yanıltıcı açıklamaları yaptı? 


Birincisi; olayların ardından yaptığı ilk açıklamada, yaralı polis ve sivilleri anlatırken sivil yaralının “biber gazı kapsülüyle değil, göstericilerin attığı taşla yaralandığını” öne sürdü. 


Mutlu burada isim vermedi, ancak bu sözlerini dinleyen herkes, Taksim İlk Yardım Hastanesi'nde kafatası ameliyatına alınan Dilan Alp'i anladı. Nitekim, hastanede Dilan'ın durumunu izleyen BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel telefonla aradığında, Vali Mutlu'nun kendisine, “Dilan Alp'i kastetmediğini söylediğini” açıkladı. 


Sivil yaralılar için “Üçü de militandır” diyen Mutlu, “Dilan adlı kızımız da yaralıdır. Dilan örgüt üyesidir, marjinal grup üyesidir. Bizde kayıtları vardır. Çatışma içindedir. Tam bir radikal mensuptur” ifadelerini kullandı. 


10- Örgüt üyesi olmak suç mu? 


Değil. İhtimal İstanbul Valisi Mutlu da birçok örgüte üye. Ancak Mutlu, Dilan'ı suçlarken “Örgüt üyesidir” vurgusu yaparak “yasadışı örgüt ve / veya yasadışı silahlı örgüt üyeliği üyesidir” demek istiyor. 


11- Peki öyle mi? 


Hayır, bugüne kadar polisten gelen bilgiler Dilan'ın yasadışı bir örgüte üyeliğini kanıtlamadı. 
Mutlu neyi kast ediyor bilmiyoruz, ancak yasalarda “marjinal ve radikal olmak” gibi bir suç da bulunmuyor. 


12- Vali'nin açıklamalarındaki yanıltmalar “Dilan'ın örgüt üyesi olduğu”ndan mı ibaret? 


Hayır, ne yazık ki bununla sınırlı kalmadı. Mutlu, kamera görüntülerine dayanarak, kameralar önünde, Dilan'ın, gaz bombası kapsülüyle ağır yaralanmadan önce elinde “molotof kokteyli” taşıdığını da iddia etti. Ancak Dilan'ın elindeki şişede “molotof kokteyli” değil, biber gazı etkisine karşı önlem olarak düşünülen sirke olduğu anlaşıldı. 


Kendisine “faşist” denmemesini isteyen, “yufka yürekli bir vali” olduğunu öne süren Mutlu, kelimelendirme konusunda kendisi için talep ettiği hassasiyeti 17 yaşındaki bir çocuk için göstermek bir yana, gerçeğe aykırı iddialar dile getirebildi. 


13- Vali Mutlu'nun açıklamaları hangi hukuki sorunları içeriyor? 


Birincisi; Vali, 1 Mayıs olaylarının hemen ardından, daha hiçbir inceleme ve soruşturma yaptırmadan, polisin halka karşı “fevkalade orantılı güç kullandığını” öne sürdü. Ancak, binlerce polise aynı anda ve bir savunma refleksiyle kefil olmadan önce, polis müdahalesiyle Dilan gibi ölümün eşiğine getirilmiş, şiddet görmüş insanlar olup olmadığını, yetkisini kötüye kullanan polis ve polis şefleri bulunup bulunmadığını araştırması gerekirdi. 


Hüseyin Avni Mutlu, emrindeki polisler hakkında idari soruşturma yapılması izni verme yetkisini “vali” olarak elinde bulunduran bir isim olmasına rağmen, bu statüsünü de ihmal ettiğini gösteren bir tutum sergiledi. Böylece, olayların hemen ardından, hiçbir inceleme ve soruşturma yaptırmadan, ihtimal Türkiye'nin AİHM'de bir kez daha mahküm edileceği kötü muameleler konusunda topyekün bir savunma yaparak bu kadar tartışmalı bir süreç için gündeme gelmesi gereken idari soruşturmayı daha baştan gölgeledi. 


Aynı hatayı, Mutlu'nun selefi İçişleri Bakanı Muammer Güler de, polise nedensiz bir şekilde yapılan saldırıları tasvip eden varmış gibi bir varsayımı öne sürerek yaptı. Güler, polise yöneltilen eleştirilere “Bu eleştirileri yapanlar önce polise yapılan saldırıları soruştursunlar bakalım" cevabını vererek, hakkında idari soruşturma yaptırması gereken valilik ve emniyeti baştan savunan bir tavır sergiledi. 


Vali Mutlu'nun açıklamalarında hukuki açıdan sorunlu ikinci nokta, yasaların bile reşit saymadığı 17 yaşındaki bir çocuğa karşı, gerçek olmayan bilgilerle aleyhte bir kamuoyu oluşturmaya çalışmasıydı. Dilan'ı “terörist” gibi göstermeye çalışan Mutlu'nun açıklamaları gösterdi ki, İstanbul polisinin elinde, yargıya iletilmeyen, ama valinin eline tutuşturulan “fişleme bilgileri” vardı. “Yasadışı bir örgüt üyesi” hakkında savcılığı harekete geçirmesi gereken valilik ve polis böyle bir şey yap(a)mamış, ancak ölümün eşiğine getirilmiş bir çocuk hakkında hiçbir hukuki değeri bulunmayan fişleme bilgilerini kamuoyunun önüne sürmüştü. 
O bilgilere göre, Dilan “TKP?den ayrılan Türkiye Devrim Partisi üyesi ve Söz adlı dergiyi dağıtan” bir tehlikeli vatandaştı. Hey Tekstil işçisi olan babası Ali Ekber Alp aylardır ücret alamayan, üniversite sınavlarına hazırlanan, “suçlu” değil ama “tehlikeli” bir vatandaş! 


Vali Mutlu'nun açıklamalarında hukuki olarak kabul edilemeyecek üçüncü nokta, yine Anayasa'nın ve hukuk devleti olmanın temel ilkelerinden birini ihlal etmesi. Anayasa'nın 15. 
maddesi “Suçluluğu mahkeme kararı ile saptanıncaya kadar kimse suçlu 

sayılamaz” hükmünü taşıyor. Mutlu, Dilan ve diğer göstericileri suçlu ilan ederek, Anayasa'nın bu hükmünü de açıkça ihlal etti. 


14- Hükümet ve valiliğin, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı konusundaki yaklaşımı hukuki açıdan ne sorunlar taşıyor? 


Bu seneki yasaklayıcı tutuma ilişkin talimatın, 1 Mayıs öncesinde konfederasyon liderleriyle de bir araya gelen Başbakan Tayyip Erdoğan'dan geldiğini biliyoruz. Erdoğan, olaylardan sonra, 4 Mayıs Cumartesi günü, “Bu medyaya göre taş atan, molotof atanlar çiçek çocuk; polis faşist! Belki yarın Taksim miting alanı olmaktan çıkarılacak, sana neresi gösterilirse orada miting yapacaksın. Yenikapı'da miting alanı yapılıyor. İnşaat bitince Kadıköy'de mitinge izin vermeyeceğiz" dedi. 


İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da, birinci tekil şahıs kipi kullanarak, “Asıl sıkıntı yaşatanlar benim verdiğim karara riayet etmeyenlerdir. İhtiyaç olmasaydı vatandaşımıza sıkıntı yaşamazdık. Benim verdiğim karara uymazsınız çıkıp meydanlara çağrı yaparsanız bu yaralanmalar ortaya çıkar. Hukuken benim kararımı uygulamak zorundalar” dedi. Mutlu, seneye ne karar vereceğini henüz bilmediğini, ancak kişisel olarak Taksim'de mitinge karşı olduğunu da söyledi. İstanbul Valisi Mutlu'nun, Anayasa'nın toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını “önceden izin almaya bağlamayan” hükmü ile “sınırlamaların hakkın özüne ve demokratik toplum düzeninin gereklerine aykırı olamayacağı” kriterlerini dikkate almayan, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanımını kişisel takdirine bağlıymış gibi söz konusu eden tutumu sorunlu. Diğer yandan, Mutlu'nun yaklaşımı, “toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının, toplantı ve gösterinin yapılacağı yeri belirleme hakkını da içerdiğini karara bağlayan” AİHM içtihadına da aykırı. 


15- Bu tabloda ne eksik? 


Atamayla gelmiş bir valinin, gerek göstericilere karşı, gerekse o gün ulaşım olanakları felç edilmiş herkese karşı tavrı tartışılıyor. Tabloda, İstanbulluları ve İstanbul meydanlarını bu 


kadar ilgilendiren bir konuda İstanbul'da yaşayanların oylarıyla seçilmiş belediye başkanı eksik. Burada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'tan değil, Türkiye'nin yönetim alışkanlıklarından söz ediyorum. Düşünün; İstanbul'da meydanları düzenleyen, Taksim Meydanı'ndaki kazıyı yapan, toplu ulaşımı idare eden ve halkın oyuyla seçilen belediye yönetiminin, kentin kullanımına ilişkin olarak çıkan bu kadar büyük bir ihtilafta tek kelime edememesi normal mi? 


İstanbulluların oylarıyla seçilen bir kişi, İstanbul'da ulaşım olanaklarını felç edecek bir kararı bu kadar kolay alabilir mi, insanların gaz ve su sıkılarak püskürtülmesini, yaralanmasını bu kadar kolay savunabilir mi? 


I Mayıs olaylarından sonra çıkan tabloya iyi bakın; yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, sadece Kürt sorunu ile sınırlı olarak tartışmamız gereken bir mesele midir? Yoksa, Tarhan Erdem'in yıllardır vurguladığı gibi, bütün Türkiye'nin çok daha iyi yönetilmesi için düşünülmesi gereken bir mesele mi? 


POLİSİN TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİNE MÜDAHALESİ 
Ersan erşen- haber7.com/-14.05.2013 


Son zamanlarda televizyon ve gazetelerde, polisin sıkça toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleyen ve düzenlemek isteyenlerle karşı karşıya geldiği, zor kullandığı ve bu sırada tazyikli su, biber gazı ve cop gibi vasıtalara başvurduğunu görmekteyiz. 


Polis; hukuk düzenini korumayı, suçları önlemeyi, başkalarının kişi hak ve hürriyetlerini gözetmeyi, demokratik hukuk toplumunda herkesin istediğini yapamayacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmek adına, gerektiğinde güç kullanmak zorunda kaldığını ve bunu orantılı kullandığını ifade ederken, toplantı ve gösteri yürüyüşü yapan birey de; toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmanın demokratik bir hak olduğunu, bu hakkın kullanılmasının izne bağlı olmadığını, iktidarın ve kamu kudreti kullanıcısının eleştiriye ağır da olsa tahammül edip, iktidarın ve kamu kudreti kullanıcısının sadece kendi lehine hareket edenleri gözetmeyip, herkese eşit mesafede durması ve düşünce açıklama hürriyetinin kullanımına saygı göstermesi gerektiğini, aksi halde özgür toplum ve birey olunamayacağını, yerini baskı, korku tek sesliliğin alacağını ileri sürmektedir. 


Belirtmeliyiz ki, kamu düzeni, kamu yararı ile bireyin hak ve hürriyetleri ve birey yararı arasındaki denge, hem hukuk kuralında ve hem de uygulamada iyi ve eşit kurulmalıdır. Aksi halde, denge bir tarafın aleyhine tahmin edilmeyecek ölçüde bozulabilir ve buna karşı oluşabilecek tepki de bu defa diğer taraf aleyhine sonuç doğurabilir. Bu yazımızda, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi'nin bazı kararlarına yer vermek suretiyle hukuk alanında bu dengenin nasıl sağlanabileceğine değineceğiz| ||. 


Bir toplantı ya da gösterinin “Toplantı ve dernek kurma özgürlüğü” başlıklı İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 11. maddesi kapsamında koruma görebilmesi için şiddet içermemesi, bir başka deyişle barışçıl olması gerekir. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, şiddet içeren bir gösterinin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nin 11. maddesinin 2. fıkrasına göre demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığı incelenmeyecektir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının devletlere yüklediği yükümlülük sadece toplantı gösteri yürüyüşüne müdahale etmemekle sınırlı değildir. Bunun haricinde devletin bu toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin barış içerisinde yapılabilmesini sağlamak için bazı önlemler alması gerekmektedir. 


16 Aralık 2008 tarihli K. K. - Türkiye kararına konu olayda, Kasım 2002 tarihinde 
ABD'nin Irak'a müdahale ihtimalini protesto etmek üzere Taksim'de toplanan 150 kişilik bir gösterici grubu İstiklal caddesinden Taksim'e doğru yürüyüşe geçer. Meydana varmadan önce polis barikatı ile karşılaşırlar. Polis amiri, gösterinin yasa dışı olduğunu ihtar eder (gösteriyi 
72 saat önceden otoritelere haber verme kuralına uyulmamış olması sebebiyle). Bunun 
üzerine göstericiler polislere pankart sopalarıyla vurmaya başlarlar. Polis, güç kullanarak gösteriyi dağıtır ve 21 gösterici gözaltına alınır. Yapılan muayenelerde göstericilerin vücutlarında darp izlerine rastlanır. Aynı gün 24 kolluk mensubu da doktor muayenesinden geçer ve raporlara göre onların da vücutlarında darp izlerine rastlanır. 


5 Aralık 2006 tarihli O. A. - Türkiye kararına konu olayda, başvurucunun da aralarında 
bulunduğu 40-50 kişilik bir grup F tipi cezaevlerini protesto etmek amacıyla Sultanahmet meydanında toplanmışlardır. Gösteri, bildirim şartı yapılmaksızın tertip edilmiştir. Polis, göstericilerin toplanmasından yaklaşık 30 dakika sonra, bildirim şartının yerine getirilmediğini, bu yüzden göstericilerin dağılması gerektiğini ihtar etmiştir. Göstericilerin dağılmaması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericileri dağıtmıştır. Olaylarında ardından bazı göstericiler gözaltına alınmıştır. 


7 Temmuz 2009 tarihli Slawomir Skiba - Polonya kararına konu olayda, önceden haber 
verme şartı yerine getirilmeden gerçekleşen bir toplantı gösteri yürüyüşünün kolluk tarafından kuvvet kullanılarak dağıtılmamış, ancak gösteriden sonra kimliği tespit edilen göstericilere kanunun gerekliliklerini yerine getirmemelerinden dolayı bir ceza kesilmiştir. Mahkeme, fikirlerini ifade etme imkanı bulan göstericilerin bu şekilde cezalandırılmalarını Sözleşmeye uygun bulmuştur. 


4 Kasım 2008 tarihli E. Ö.- Türkiye davasında, bir grup lise öğrencisi okulun duvarına 
pankart asarken sivil giyimli üç polis memuru olaya müdahale etmek isteyince öğrenciler tarafından sopalarla tehdit edilirler. Polis memurları bunun üzerine ikaz ateşi açarlar. 
Göstericiler sokak aralarına kaçışırlar. İkaz atışları sırasında da olay tarihinde 14 yaşında olan başvurucu vurulur ve yaralanır. Mahkeme bu davada, polis memurlarının göstericilerin sopalı tehditlerine karşılık destek kuvvet çağırarak daha hafif tedbirlerle karşılık verebilecek iken, ateşli silah gibi aşırı bir güç kullanmasın orantısız bulmuştur. Olayda, göstericilerin şiddete başvurduğu ortadadır, ancak bu şiddete karşı kamu kudreti kullanıcısı tarafından alınan tedbirler orantısızca serttir. 


Mahkeme, önceden izin alınmamış olsa bile barışçıl şekilde yapılan gösterilerde kolluğun bir miktar tolerans göstermesi gerektiğini belirtmiş ve somut olayda polisin oldukça sabırsız davrandığını, kamu düzeni için ciddi bir tehlike oluşturmayan ve şiddete başvurmayan bu kişilere karşı, göz yaşartıcı gaz kullanmak suretiyle çabuk ve kuvvetli bir müdahalenin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını ihlal ettiğini belirtmiştir. Belirtmeliyiz ki bu hoşgörü, mutlak bir hoşgörü değildir ve iç hukuk gerekliliklerinin tamamen gözardı edilmesi sonucunu doğurmaz 


Mahkemenin olayla ilgili olarak yaptığı tespitlere göre göstericiler polisin dağılın emri üzerine saldırıya geçmişler, polise ait araçlar ile sivil araçlara zarar vermişler ve olay yerinde bulunan çeşitli dükkanların camlarını kırmışlardır. Bu tespitleri yaptıktan sonra Mahkeme, gösterinin barışçıl olmadığını söylemiş ve bu şartlar altında gösterinin dağıtılmasının Sözleşmenin 11. maddesine aykırı olmadığına karar vermiştir. 


Özetle; kanuni gereklilikleri yerine getirmemiş olan, ama şiddete de başvurmayan bir topluluğun kolluk tarafından güç kullanılarak dağıtılması veya yine kolluğun aşırı/orantısız güç kullanmak suretiyle toplantı veya gösteriyi dağıtması, bu davalardaki başlıca sorunları oluşturmaktadır. 


Sorun, iç hukuk düzenlemelerinden ziyade, daha çok idari pratik, yani hukuk kurallarının uygulanmasından kaynaklanmaktadır. Bunun yanında, kamu kudreti kullanıcısının görüşünde olanlara veya bu görüşe yakınlık duyanlar karşı gösterilen müsamaha da kendisini “eşitlik” ilkesine aykırılık olarak gösterebilmektedir. Bu nedenle, önceden bilgi verilsin veya verilmesin cebir ve şiddet içermeyen toplantı veya gösterilere zor kullanmak suretiyle müdahale edilmemesi, bu toplantı veya gösterilerin cebir ve şiddet dışında başkalarının hak ve hürriyetlerini kısıtlaması durumunda ise, bu kısıtlılığa gösterilecek tahammül sınırının dikkate alınarak, hukuka aykırı başlayan veya hukuka aykırı hale gelen toplantı veya gösterinin sonlandırılması veya dağıtılması ve gerektiği kadar güç kullanılması isabetli olacaktır. 


Kişi hak ve özgürlükleri asıl korunması gerekendir. Demokratik hukuk toplumunda, kişi hak ve özgürlüklerinin kısıtlanması değil, bireylerce kullanımı hedeflenmelidir. Bu kapsamda, hak ve hürriyetini kullanan bireyin düşüncelerini açıklayabilmesi, bu sebeple yaşam ve sağlığının zarar görmemesi ve tehlikeye düşürülmemesi çok önemlidir. 


Cebir ve şiddet içermeyen toplantının sırf bildirimsiz yapılması veya trafik düzenini etkilemesi ya da karmaşıklığa yol açması, bu toplantı veya gösteri yürüyüşüne zor kullanmak suretiyle müdahale dayanağı olarak görülmemelidir. Hukuka aykırı bir toplantı veya gösteriye zor kullanmak suretiyle yapılacak müdahale, beraberinde hiç beklenmeyen ve istenmeyen ağırlıkta sonuçların doğmasına da yol açabilir. Belirtmeliyiz ki, esas olan kamu kudreti kullanıcısının somut olayda ne yapacağı, önyargısız olması, karar makamında olan amirin objektif bir davranışla sınırları ve olabilecekleri belirleyebilmesi ve demokratik hukuk düzeninde zor ve silah kullanmayı bir öncelik ve ayrıcalık olarak görmemesidir. 


[1] Karar özetleri, Dr. Ziya Çağa Tanyar'ın “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı” başlıklı makalesinden alınmıştır. 


TOPLANTI ve GÖSTERİ HAKKI ÜZERİNE 
Bir Gönüllü Avukat- 11.06.2013- https://gonulluavukat.wordpress.com/2013/06/1 1/toplanti- ve-gosteri-hakki/ 


Bir demokratik toplumun can damarıdır toplantı ve gösteri hakkı. Toplumdaki farklı görüşlerin dışa vurumunun doğal yoludur. Ne var ki bu hakkın kullanılış biçimi kadar kolluk güçlerinin bu demokratik haklarını kullananlara yaklaşımı da toplumsal olayların gidişini belirler. 


Öncelikle ifade etmeliyim ki bu hak Anayasal bir haktır ve Anayasa'nın 34. maddesi ile güvencelenmiştir. 34. maddenin ilk fıkrası, herkese toplanma ve gösteri yürüyüşü yapma hakkını önceden izin almaksızın tanımaktadır. Toplantı ve gösteri yürüyüşünün silahsız ve saldırısız olması aranan diğer temel koşuldur. 

Peki bu hak hangi koşullarla kısıtlanabilir? Anayasa bu sorunun da cevabını vermektedir. 
2.fıkrada “Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve 


özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir. ” denerek konu açıklığa kavuşturulmuştur. 

Ancak, burada Anayasa'nın 13. maddesini de gözetmemiz gerekmektedir. Zira 13. maddede, bir temel hak ve özgürlüğün ancak Anayasa'nın ilgili maddesinde belirtilen sebeplere bağlı olarak, yargıç kararı ile ve kanunla sınırlandırılabileceği ifade edilmiş; buna ek olarak bir hak kısıtlamasının hakkın özüne, Anayasa'nın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin gereklerine, laik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamayacaktır. Keza 
14. maddede, hiçbir temel hak ve özgürlüğün özgürlükleri yok etmek amacıyla kullanılamayacağı ifade edilmektedir. 

Bu ilkeleri biraz açarsak şunu söyleyebiliriz. Eğer toplantı ve gösteri yürüyüşü, silahsız ve saldırısız biçimde devam ediyorsa, kitlelerin düşüncelerini ifade etmesi, belli bir olayı/ kişiyi protesto etmesi düşünceyi ifade özgürlüğüne aykırılık taşımadığı gibi (ki bu konuyu yakında inceleyeceğim) demokratik toplumdaki çoğulculuk ilkesine de aykırılık taşımadığından kısıtlanamaz. Zira, yerleşik yargı kararlarında (Avrupa İnsan Hakları mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay) bir düşüncenin şok edici, rahatsız edici, genel kabul gören ilkelere aykırılık taşısa dahi, şiddete teşvik etmediği sürece rahatlıkla ifade edilebilmesi gerektiği belirtilmektedir. Kaldı ki siyasi kişiliklerin, sıradan insanlara nazaran eleştirilere daha hoşgörülü olması gerektiği de vurgulanmaktadır. O nedenle, siyasi kişilere yöneltilen eleştirilerin daha sert şekilde ifade edilebilmesi hukuken mümkündür. (Bu konuyu da ayrı bir yazıda inceleyeceğim) 

Konu hakkındaki yasal düzenlemenin çok da yeterli olmadığını ifade etmeliyim. 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun da toplantı ve gösterilerin önceden izin alınmaksızın, silahsız ve saldırısız biçimde yapılabileceğini (md3/1) ifade etmekte ise de koyduğu sınırlamalarla adeta bu hakkı kullanılamaz duruma getirerek hakkın özüne dokunmaktadır. Yani, bu kanun bu şekli ile Anayasa'ya aykırıdır. 


Kanun'un 6/1. maddesinde, toplantı ve gösteri yürüyüşünün her yerde yapılabileceği açıkça ifade edilmektedir. O halde, umuma açık olan meydanlarda (TAKSİM, KIZILAY vb) toplantı yapılabilir. Bunun için izin almaya da gerek yoktur. buralarda yapılan gösteriler de “yasa dışı” kabul edilemez. Ancak, başkalarına/kolluk güçlerine/ araçlara ya da işyerlerine saldırmak söz konusu olursa yasadışılık olgusu ortaya çıkar ve polisin ancak ve ancak bu durumda kalabalığa müdahale etme hakkı doğar. Polis bu hakkını kullanmadan önce kalabalığı uyarır ve kalabalığı dağıtacak ölçüde güç kullanabilir. 

Yasal bir yürüyüşün engellenmesini de bu kanun suç olarak belirlemiştir. (md 29). Şu halde, kolluk güçleri, eğer bir meydandaki yasal bir gösteriyi, yukarıda beliritlen herhangi bir yasa dışı durum yokken engelliyorlarsa suç işliyorlar demektir. Engellenmesi yönündeki emir de kanunsuz emirdir. 

Ayrıca ifade etmeliyim ki bir gösteri eğer yasa dışı ise ve kolluk güçleri buna rağmen orantısız güç uygulamışsa, göstericilere verilecek olan cezada indirime gidielbileceği gibi ceza verilemeyebilir de. (md 29) 

Şu durumda, gezi parkı olayları sırasındaki yasal gösterilere müdahale eden kolluk güçlerinin bu müdahaleleri/ yvaliliklerin yasal gösterileri keyfi olarak engellemesi suç olduğu gibi, herhangi bir silah kullanmayan göstericilerin gözaltına alınması durumunda bu gözaltının da haksız olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Kaldı ki bu durumda göstericiye ceza verilmemesi gerekir. Çünkü, yasa dışı gösteriye dahi orantısız güçle müdahale edilmesi durumunda bu eylem nedeniyle göstericiye ceza verilemyebilecektir. oysa bu durumda yasal bir gösteri söz konusu olduğundan, göstericiye hukuktaki “evleviyet” (öncelik) kuralı gereğince ceza verilmemesi gerekir. 


Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile de teminat altına alınmış (md 11/2) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ile de güvencelenmiştir. 
Oradaki kısıtlama sebepleri de Anayasamızdakine benzemektedir. 


Son olarak şunu ifade etmeliyim ki 2911 Sayılı Kanun'un 22/2. maddesinde genel meydanlarda trafiği aksatmamak kaydıyla gösteri yapılabileceği açıkça belirtilmiştir. 

Şu halde TAKSİM’ deki, KIZILAY 'daki ve diğer yerlerdeki gösterilerde bir hukuka aykırılık var mıdır? Polisin müdahalesi haklı mıdır, haksız mıdır? “HÜKÜMET İSTİFA” gibi söylemler ifade hürriyeti sınırında mıdır, artık bunca bilgiden sonra yanıtını verebilirsiniz. 


İstanbul Barosunun konu hakkındaki linki : 


http://istanbulbarosu.org.tr/Detail.asp?CatID—I &SubCatID—I &ID—8207 


YANDIM, KAADİR-İ MUTLAK'TAN PANİĞE 
Baskın Oran-23/06/2013- Radikal 


Önceleri, uzun bir iktidar döneminin kabarttığı kibir ve narsisizm diyordum ama artık izah etmiyor. Ancak 'panik' yaptırabilir bu kadarını Başbakanım. Sen basbayağı panikledin ve bu yüzden girişiyorsun 'Cadı Avı'na 


Sayın Başbakanım. “Dost acı söyler ve çok hayırlı iş yapar” ilkesi icabı, izninle devam ediyorum. Bazıları var, bir insana veya bir fikre “ilke olarak taraftar veya karşı” olmayı marifet sayıyorlar, ben o fukaralardan değilim, insan hakları yolunda gideni desteklemeye ve gitmeyeni kösteklemeye inanırım; ilke arıyorsan/arıyorlarsa, ilke budur. 

Sn. Başbakanım. İnsanların hayatına karışayım derken vahim bir kısır döngüye girdin. Bunu hemen özetleyeceğim, ama şimdiden söyleyeyim: Senin “Ben değişmem!” demen, kendi kendini bir “Panik İmparatorluğu” içine hapsettiğinin fotoğrafıdır. Buna da en sonda geleceğim. 

Kısır döngü şöyle: Dediğin yapılmayınca, şiddet. Tepki büyüyünce, panik. Panikleyince, artırdığın şiddet. İyi de, 21. yüzyılda muhalefeti şiddetle önleyemiyorsun ki; senin henüz idrakine varamadığın şey bu işte. Artık alıştığın düşmanlar yok; “polisin” piyano tutukluyor. 
Son olarak “Duran İnsan” icat oldu geldi. Ardından, “Bakan İnsan” veya “Düşünen İnsan” çıkacak (R. Türmen, T24, 19.06.2013). Artık sona ermiş bir dönemde kalmış vaziyettesin Don Kişot gibi Sn. Başbakanım; hadi gel de savaşa gir şimdi yel değirmenleriyle. Tahliline geçeceğim, ama önce paniğin aklıma geliveren semptomlarını (belirtilerini) özetleyeyim. 
Paniğin semptomları 

1) Kavga etmediğin, aşağılamadığın, tahrik etmediğin kalmadı. Köprünün adını, Uluderelilere anma töreninden üçer bin lira idari para cezasını, Hasan Kaçan adlı karikatüre uyup “Park sidik kokuyor” demeni, TOMA suyuna kimyasal (“Valin”e göre: ilaç; yani tezek) karıştırmayı filan bırak, tehlikeli katillere yapılan şeyi sen hayat kurtaran doktorlara ve tıp öğrencilerine yaptın: Ters kelepçe. 

Toplantıya çağırıyorsun, DİSK Genel Sekreteri “Gezi Parkı artık sosyolojik, toplumsal meseledir” deyince, senin sosyoloji okuduğunu bilmiyordum, “Haddinizi bilin, sizin 


haddinize mi bize sosyoloji öğretmek” diyorsun, sakinleştirmek için Sümeyye kardeşimiz babasının yanına geliyor, dışarıya çıkartıyor, içeridekiler 15 dakika daha kalıp dağılıyorlar (T24, 15.06.2013). Bir daha kimse Sümeyye hanımın her toplantıya ve seyahate niye katıldığını sormaz da, Sn. Başbakanım, böyle devlet yönetilir mi? 

2) Bundan sonra senin sözüne nasıl güvenilecek? “Valin” ve Arınç özür dilemiş, Gül ortalığı yatıştırmış, barikatlar kaldırılmakta, ertesi gün için senden randevu almışlar, ama “polisin” birdenbire basarak Gezi ve Taksim'i dağıtıyor. Bunun arkasından, “Park 24 saat içinde boşaltılsın” demenden birkaç saat sonra, 20.50'de “polisin” Gezi'ye aniden saldırıyor ve boşaltıyor. 

3) Yalan/yanlış/çok şüpheli şeyleri temcit pilavı gibi tekrarlıyorsun. “Camide içki içtiler” bunların içinde en sevdiğin. Seni önce müezzin yalanladı ama, dinsel duyguları bu kadar iyi tahrik edecek bir iddiadan kendini mahrum bırakacağını sanmıyorum. Üstelik, kendi söylediklerinle bir anlamda tutarlısın da. 1994'te Alper Görmüş'e demecin: “Ben bu şehrin sadece belediye başkanı değil, aynı zamanda imamıyım. İnsanların günah işlemesine engel olmak da görevlerim arasındadır” (Taraf, 05.06.2012). 

Ortada bir yargı süreci varken, “Milli iradeye saygı; halk yoklaması yapacağım” diye çıktın. 
Şimdi de, yargı senin aleyhinde karar verse bile “bütün İstanbul ’da” oylama yapacaksın. 
Gezi Parkı'nı hayatlarında görmemiş milyonlarca AKP seçmeninin oylarını, yani “sandık”ı, demokrasi ve insan haklarını vurmak için kullanmak ancak bu kadar olur. 

Bir dikta klasiği 

“İç ve dış mihraklar bizi düşürmek istiyorlar. Düğmeye bastılar, önce Reyhanlı sonra Taksim” diyorsun. Bilmem biraz fazla “â la Kenan Evren” olmadı mı ama, bu söylediğin iki hesaba dayalı gözüküyor: Birincisi, “Bizim hiçbir günahımız yok, biz sütten çıkmış ak kaşığız, yabancılar yaptı”, ikincisi, “Gezi Parkçılar bu mihrakların ajanıdır”. 20'lik Erasmus öğrencileri bile ajan ilan edildi. Tabii, imam-cemaat ilişkisi icabı Kocaeli “Valin”in Kocaeli Barış Platformu'na söyledikleri: “Kocaeli'de tespit ettiğimiz birçok yabancı kimlikli kişinin faaliyetini yakından takip ediyoruz. Bunlardan biri olan bir Amerikalı antropoloji profesörü geçtiğimiz günlerde bir dernekte çok iyi düzeydeki Türkçesiyle bir konuşma yaptı.” 

“Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü bacılarıma saldırdılar”. Şunu da artık bir açıklığa kavuşturalım. Mümkündür; bunu yapabilecek çok sayıda ideolojik öküz var ülkede. O zaman derhal ifşa ettir. Utansınlar. Mobese kayıtları açıklansın. Ama kullanma böyle sürekli, sanki Gezi Parkçılar yapmış gibi. 

4) Çok tutarsız davranıyorsun Sn. Başbakanım. Toplantıda Mahsun Kırmızıgül bile söylemiş diyorlar: “Başörtülü anneme sokağı haram ettiler, şimdi biz içenlere git evinde iç diyoruz.” 
Halk oylaması diyorsun, ama üç mahallesi elinden alınan Mustafa Sarıgül halk oylaması yapmaya kalkınca, Kasım 2012'de “kaymakamın” yasakladı. 

Teşhis 

Önceleri, uzun bir iktidar döneminin kabarttığı kibir ve narsisizm diyordum ama, artık izah etmiyor. Ancak “panik” yaptırabilir bu kadarını Sn. Başbakanım. Sen basbayağı panikledin ve bu yüzden girişiyorsun “Cadı Avına. 

Çünkü “büyü” bozuldu. Önce, sen İttihatçı statükoya karşı çıkarken arkandan gelen, ama şimdi bizzat İttihatçılığa başlayınca vicdanlarının sesini dinlemeye devam eden mütedeyyinler (Antikapitalist M., Vicdani retçi M., Genç Müminler, vb.) bunu İslam'a sığdıramadılar. 
Homurdanmaya başladılar, üstelik de Kuran'dan ayetler okuyarak. Bir de, “iki baldırıçıplağın” parkında Cuma namazı kıldılar. Burada da kalmadı. Şubat 2012'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan olayıyla da patlak veren AKP-Gülen Cemaati çekişmesi sürerken, partili vekillerden sesler yükselmeye başladı: Erdal Kalkan, “Ben de içiyorum” diyen İbrahim Yiğit, attığı tweetlerle tek başına 50 CHP muhalefeti eden Ertuğrul Günay. 

“Kaadir-i mutlak” imajını sarsan homurtular bir de partinden gelince kötü oldun, daha da genişlemesinden korkuyorsun. Tamamen haklısın. Askeri vesayeti hallettin, onun yerine 


kendi askerini yani MİT'i ve polisi koyamayacağını anlıyorsun, mutlak otoriteni kaybetmek seni dehşete düşürüyor. Ama bunun “ecele faydası yoktur”, diyorlar. Tek çare, Sn. 
Başbakanım, bir “balkon konuşması” yapıp ona ebediyen sarılmakta. “Zararın neresinden dönsen, kârdır” diyorlar. Başka çaren de yok zaten. Ateşe benzin döktükçe, kalan da gidecek. 


SÖZCÜ HEDEF GÖSTERDİ, IRKÇILAR SALDIRDI! 


20 Nisan 2021 Salı- Haksöz Haber 


Sözcü gazetesinin pespaye haberciliği mültecileri nefret objesi haline getirmeye devam ediyor! 


Sözcü'nün ırkçı terkiplerle dolu “Ankara'nın göbeği Somali oldu” başlıklı haberi meyvelerini(!) vermeye başladı. Somalili iş adamları ve muhacirlerin kurduğu işletmeleri hedef gösteren bir üslupla haberleştiren Sözcü gazetesi, Suriyeli mültecilerden sonra Somalileri de ötekileştirerek kendi çapında bir rekora da imza atmış oluyor! Hiçbir muhacir Sözcü'nün elinden kaçamaz! 


Irkçıların yeni hedefi Somalililer mi? 


Somalililerin restoran işletmesini büyük bir hadise gibi gösteren Sözcü aynı tutumu bir Avrupalı işletme açtığında neden göstermiyor? Etnosantirik ötekileştirme olarak ifade edilen bu durum özünde ırkçılığın en temel özelliklerinden neşet ediyor. Siyah-esmer tenli insanları nefret objesi olarak görürken beyaz tenliler ise beğeni unsuru olarak değerlendiriliyor. Oldukça saçma ve ilkel bir düşünme biçimi olan ötekileştirici düşmanlık Sözcü'nün haber dilinin temel kalkış noktasını oluşturuyor! 


Sözcü'nün zikredilen haberinden sonra bir grup ırkçı Ankara'da Somalililerin dükkanlarını basmaya çalıştı. Dükkanların camlarını kıran ırkçılar, bazı çalışanları da darp etti. Taş ve sopalarla saldıran ırkçılar bir muhacirin omzunu ise vahşice ezdiler! 


Yaşananlardan sonra Sözcü gazetesinden yapılan herhangi bir açıklama yok! Muhacirleri hedef gösteren Sözcü'nün normal şartlarda insan hakları mahkemelerinde saldırının faili ırkçılar ile birlikte yargılanması gerekiyor. Ancak Türkiye?de siyasetten medyaya kadar yayılmış ırkçı söylemler gün geçtikçe normalleşiyor. Devlet ise buna karşı bir adım atmaya yeltenmiyor bile! 


BİLGİNİN İSLAMİLEŞTİRİLMESİ TARTIŞMALARI 


20 Nisan 2021 Salı- Davut Taşdemir / Haksöz Haber 
Davut Taşdemir geçtiğimiz aylarda Özgür-Der Üniversite Gençliği tarafından forumu gerçekleştirilen "Bilginin İslamileştirilmesi' eserini Haksöz Haber okuyucuları için 


değerlendirdi. 


Bilginin İslamileştirilmesi tartışmaları 


Peygamberin öncülüğünde ve ilk Müslüman cemaatin katkılarıyla büyük çapta bir sosyal değişmenin meydana geldiği Mekke'de ve kendine özgü İslami bir sosyal düzenin meydana geldiği Medine'de İslam dünya görüşü içerisinde bir bilgi yapısı geliştirilmiştir. 
Müslümanların, artan ihtiyaçların giderilebilmesi için, özelikle tıp, astronomi gibi ilimler ile mali işlerde gerekli bilgi ve tekniğin öğrenilmesinde sürekli bir merak içinde olmuş, yabancılarla entelektüel ve ilmi etkinliklerle etkileşim içinde bulunamaları kendi dünya görüşlerinin gelişmesinde katkıda bulunmuştur. 


Orta çağda Batı, bilimsel faaliyette neredeyse durma noktasına gelmişken iken bilimin bayrağı o zamanlarda büyük ölçüde Müslümanların elindeydi. Bu dönemde İslam dünyası, kültür ve bilimdeki gelişmeler sayesinde bilimin her alanında söz sahibi olmayı başarmıştır. 
Batı, özellikle aydınlanmanın gerçekleştiği Rönesans hareketinden sonra, İslam dünyasında yapılan bilim ve kültür çalışmalarını, kendi dillerine tercüme ederek uzun süre Müslümanlardan yararlanmaya çalışmıştır. Müslüman ilim adamlarından ve onların eserlerinden yararlanarak aldığı bilimi, sekülerleştirme süzgecinden geçirerek, kendi dünya görüşlerini oluşturmuştur denilenbilir. Batı bilimsel faaliyetlerde bazı hamleler yapmaya çalışıp gelişme gösterirken İslam dünyası, önceki Müslüman ilim adamlarının ürettikleri bilimin üzerine fazla bir şey koyamamıştır. Artık yabancıların ürettiği bilime ve teknolojiye muhtaç olan, yönünü batıya çeviren Müslümanlar, siyasi, kültürel ve dini açıdan bunalımlara girmekten kendini kurtaramamıştır ve çöküntü sürecine girmişlerdir. İslam dünyasının bilim, kültür ve medeniyette yaşadığı bu inişli çıkışlı tarihsel süreç ilim adamları tarafından tartışılmış ve tartışılmaya devam etmektedir 


“Bilginin İslamileştirilmesi” meselesi, İslam dünyasında bazı ilim adamlarının ve Müslümanların bilimsel çalışmalarda gerekli gördüğü ve kullandığı metodik durumunun ıslahı için ortaya koydukları bir kavramdır. Hareketin temel amacı, bilimin sekülerleşmesinde pay sahibi olan Batı anlayışına karşı bir arayışa girerek bilimsel faaliyetlerdeki ideolojik soruna çözümler aramaktır. İslamileştirme kavramı, ilk olarak 1960'larda Nakıb El-Attas tarafından kullanılsa da Bilginin İslamileştirilmesi, sonralarda İsmail Raci Faruki tarafından sık sık gündeme gelmiştir. 


Batılı bilgi teorisine bir eleştiri olarak doğan bu kavram çeşitli şekillerde ele alınmış ve farklı bakış açılarıyla yorumlanıp dile getirilmiştir. Bir doktrin, Kur'an ve sünnetin esaslarına ters düşmediği ölçüde gerçek manada İslami”dir diyebiliriz. Fakat bu durumda bir sorun ile karşılaşmaktayız: Kur'an'ın ve Hadisin bazı öğretilerinin yoruma ihtiyacı var; ne var ki, aynı ayet veya hadisin farklı yorumlanması da mümkündür. Bu durumda şöyle bir soru sorabiliriz: Hangi yorum İslamidir? Şayet yapılan yorumlamalar gerçekten ortaya atılan fikirlerde sürülen ölçütlerden oluşuyorsa onlar birbirleriyle çelişmemeli ve birbirlerinden farklı olmamalıdırlar. “İslamileştirme özgürleştiricidir çünkü insan hem maddi hem de ruhani bir varlık olduğundan, özgürleşme onun ruhuna ilişkindir. İslamileşme asıl benliğin geliştirilmesinden çok asıl öze dönüş sürecidir.” “Bilginin İslâmileştirilmesi” konusu da “Bilginin Batılılaşmaktan Kurtarılması” yönündedir. 


20. yüzyılın ortalarında İslam ülkelerini terk eden sömürgeci ülkeler geride kukla yöneticiler ve batı tarzı bir eğitim sistemi bırakmışlardı. Bundan dolayı eğitim sistemlerinde batılı gibi düşünen aydınlar yetişiyorken diğer taraftan klasik medrese ve resmi olmayan eğitim sistemlerinde sadece din ve geleneği öğrenen, modern bilgiden uzak bireyler yetişmekteydi. 
Bu ikili eğitim sistemi Müslümanlar arasında entelektüel bir krize sebep olmaktaydı. İşte Müslümanlar arasındaki bu ikilemi ortadan kaldırmak için el-Faruki ve arkadaşlarının bir 


proje olarak 1970'li yılların sonunda başlattıkları bilgilinin İslamileşmesi çalışmaları günümüze kadar devam etmektedir. 


Faruki çeşitli alanlarda İslam Enstitüleri kurup oralarda kültür ve ideoloji karmaşası yaşayan gençleri bir araya getirerek bu buhrana sürekli çözüm aramıştır. İsmail Raci el-Faruki'ye göre Bilginin İslamileşmesi”'ndeki maksat ister insana ister tabiata ister dine ilişkin olsun, tüm bilginin Tevhid ilkesine göre yeniden düzenlenmesidir. Bu kavramın ilk hedefi ümmetin şuurlandırılmasıdır. Bilginin İslamileştirilmesi'nin gerçekleştirilmesi için, İslami düşünce sorunun çözülmesi, medeniyet ve imarda başarılı bir ümmet çalışması en önemli bir çıkış noktasıdır. Bunun için de İslam'ın temel kaynaklarının iyice kavranması gerekir. Faruki, Bilginin İslamileştirilmesi meselesiyle ilgili çalışma planını ortaya koyarken şu amaçları hedeflemektedir: 


Modern disiplinleri iyice öğrenmek, İslami birikimi iyice öğrenmek, modem bilginin her alanına İslam'ın özel irtibatını sağlamak, İslami kültür birikimiyle modern bilgi arasında geçerli bir sentez için yollar aramak ve İslami düşünceyi Allah'ın yaratıştaki ilahi tarzlarını keşfedecek bir yörüngeye İslam Düşüncesini Yeniden İnşa Çabası olarak Bilginin İslamileştirilmesi şeklinde oturtmak gerekir. “Bilginin İslamileştirilmesi, mevcut ilmi gerçekleri muhtelif şekillerle, felsefi varsayımlara bağlılıktan kurtarmak, bu ilimleri dinin düzenleyici olduğu bir ortamda yeniden görevlendirmektir. ” 


Bilinçli veya bilinçsiz batılılaşmaya açık insanlar eninde sonunda İslam'a ve yönetim altında bulunan halka zarar vermiştir. Batılı eğitim sistemi ile İslami kültürden habersiz nesiller oluşmaya başlanmıştır. Kısacası Müslümanlar batılılaşma oranında kendilerini kaybetmişlerdir. Ne İslam ne de Batı sayılabilecek çağdaş bir kültür garibesine dönüşmüşlerdir. Ümmetin bunalımın bir başka kaynağı eğitim sistemidir. İnsanın İslam kültür ve üslubundan uzaklaştığı yerdir. Eğitim sistemi gençliğin batının bir karikatürü biçimine sokulduğu laboratuvar haline gelmiştir. Müslüman geçmişiyle burada ayrılmakta ve atalarından gelen birikimi burada yok etmektedir. 


Günümüzde Batı eğitim sistemi İslami sistemi alan dışı ederek onu devletin mali desteğinden yoksun bir sistem haline getirmiştir. Devletler her ne kadar Batılı eğitim sistemini benimseseler de aksine elde edilen sonuç Batı modeli değil onun karikatürüdür. Temel görüşün tabiatı taklide müsait değildir. Bunun kanıtı ise batıdaki yaratıcılık, mükemmeliyette hiçbir şey üretememelerinin ve o alanda bir yetkinlik kuramamalarının sebebi budur. Yani kopya edilemeyen şey ruhun kendisidir. Faruki'nin İslamileştirme projesinde, İslami ve Batılı iki tarz birleştirilip kaynaştırılmalıdır ve ortaya çıkan yeni sistemde İslami anlayış egemen olmalıdır. Biz bunun mümkünlüğünü tartışmıyoruz. Ne Batıyı körü körüne taklit ne de kör taassuba izin verilmemelidir. Faruki'ye göre bu şekilde batılı sisteme İslami bilgiyi ve İslami sisteme de modern bilgiyi getirmiş oluruz. İslami görüş yalnızca uzmanların ilgi alanı ve onların ihtiyacı değildir. O bütün insanlar içindir. İslam insanlar için ruhban ve ruhban olmayan diye ayırımlara girmez. Hakikati herkesin bilmesi öğrenmesi gerektiğini vurgular. 
Günümüzde ise İslam âlemi üniversitelerinde gayrı müslimlerin başarıları dünya görüşleri ve fikirleri Müslüman gençlere öğretiliyor. Artık Müslüman gençler kendi üniversitelerinde ki Müslüman hocalar tarafından Batılılaştırılmaktadır. 


Bilginin İslamileştirilmesi Düşüncesine Yönelik Eleştiriler 


Bilginin İslamileştirilmesi düşüncesinin temel hedefi, İslam dünyasının bugünkü sosyal, siyasal ve kültürel anlamda yaşadığı sorunlara çözüm aramaktır. Daha çok İsmail Raci Faruki ve arkadaşları tarafından desteklenen bu fikre ve fikrin uygulama alanındaki düşüncelerine dönemin bazı ilim adamları karşı çıkarak eleştirmektedir. Aslında eleştirenlerin çoğu fikrin kendisini eleştirmiyor, fikrin hareket planını veya yöntemini eleştiriyordu. Faruki Batılı bilgiyi de İslam'a katma hedefi taşır ve bunları adeta sentezleyerek yeni bir çağdaş İslami bilgiyi oluşturmak ister. Asıl eleştiriler bu noktada geliyor, bizler batının bilgisini alırken onun zihnini de almış oluyoruz bu şekilde bilgiyi İslamileştirirken zihni de Batılılaştırmış oluruz. Bundan dolayı İslami olan hep çağdaş olma seviyesine getirmek istendiği için asıl özden kopma süreci oluşabilir. Nakıb el-Attas, bilginin Batı'nın kültür potasına dökülerek bambaşka bir kalıba girdiğini, Batı uygarlığında seküler bir kültüre dönüşürken, Bilginin İslamileştirilmesinin bir gereklilik olduğunu ancak yönteminde yanlışlık olduğunu dile getirmektedir. Attas'a göre çağımızda yayılan bilgi hakiki bilgi değildir, Batı kültürü içirilmiş, onun ruhu üflenmiş ve onun maksadına ayartılmış bir bilgidir. 
Öncelikle bilginin gayrı İslamileşme sürecinin engellenmesi gerekir. Bütün bu unsurlar tek tek tanınmalı ve bilginin gövdesinden koparılıp atılmalıdır. Ona göre geri kalmışlık sanıldığı gibi politik, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden kaynaklanmamaktadır. Ona göre bu alanlarda bir yenileşme iyi niyetli ama yanlış hedeflenmiş çalışmalardır. Bilgiyi algılamamız ve tanımlamamızda bozukluklar var. Temel amaç bilgiyi tanımlamaktır zira bilgi, bir şeyin varlığının nedenini bilmektir. 


Bilginin İslamileştirilmesi kavramı üzerinden Faruki'ye eleştiriler yönelten diğer isim Yasin Muhammed'dir. Yasin Muhammed, modem disiplinlerin İslamileştirmenin hiçbir faydası olmadığını söyler ve Bilginin İslamileştirilmesi kavramı yerine Bilginin Çağdaşlaştırılması kavramını kullanır. Ona göre Müslümanların içinde bulunduğu fikri bunalımın nedeni eğitimde kullandığımız yöntem ile Müslümanların değerleri arasındaki çatışmadır. Eğitim sistemimiz din dışı seküler Batı eğilimiyle şekillenmiştir. Faruki, modern bilim ile İslamiyet'in ilgisini kurmaya çalışırken, Yasin Muhammed, İslami disiplinlerin çağdaş bir dil ile kültürel mirastan hareketle kurulmasını, sonra modern disiplinlerinin olumlu yönlerinin kurulan disipline ilave edilmesi ve uzlaşmanın sağlanmasını savunmaktadır. Yasin Muhammed'e göre Faruki'nin faaliyetlerinde sekülerizmin ciddi bir eleştirisi yapılamamaktadır. Faruki modern disiplinde uzmanlaşmayı sunmakta. Halbuki Yasin'e göre ilk adım İslami bilimlerde uzmanlaşmak ve sonra modern bilimleri İslami bakış açısıyla tahlil etmektedir. 


Muhammed Nakib Al-Attas "İslamileştirme" genel planını ileri sürdüğünden beri bilginin çeşitli dallarında bu yöntemi tatbik etmek için birçok teşebbüs yapıldı. Fakat maalesef böyle büyük bir projede önce "İslamileşme" teriminin ne demek olduğu üzerine çok fazla yoğunlaşılmıyor. Sonuçta bu tür çalışmalar, "İslami bilim" kavramının bütün olarak eleştirilmesini icap ettirdi. Bu yüzden önce İslamileşmenin ne olduğunu anlamak gerekmektedir. Tüm bunlar bir yana Siyonistlerce katledilerek şehit olan İsmail Raci Faruki'nin Müslüman dünyanın gidişatı hakkında ortaya koyduğu şahitliğin kendisi bizler için en büyük örneklik olarak önümüzde durmaktadır. 
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“TAM KAPANMA” DİYE DİRETENLER “23 NİSAN'I KUTLAMAKTA NE BEİS 
VAR” DİYE SORUYORLAR 
20 Nisan 2021 Salı-haksözhaber 


Okullarda 23 Nisan kutlamalarına ilişkin MEB genelgesini eleştiren Kemalist Eğitim İş Sendikası “senede bir gün bahçede kutlama yapmanın ne sakıncası var” diyor. 


Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir haberde 23 Nisan kutlamalarına ilişkin tedbirler kapsamında belirlenen kısıtlamalar eleştirildi. Haberde şunlar söyleniyor: 


“Milli Eğitim Bakanlığı'nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılacak törenlere ilişkin illere gönderdiği yazıya göre 23 Nisan saat 09.00'da, il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından “asgari düzeyde personel ve öğrenci katılımı” ile Atatürk anıtlarına çelenk koyulacak. Okul törenleri ise “yüz yüze eğitime devam eden okullarda” yapılabilecek. Vaka sayılarının artması nedeniyle okulöncesi eğitim kurumları ile 8. ve 12. 
sınıflar dışında yüz yüze eğitime devam eden sınıf grupları yok. Bu durumda ilkokullarda tören yok. 


Eğitim - İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Yüz yüze eğitime devam etmeyen okullarda kutlama olmayacağını” belirtirken okullarda bulunan okul idarecileri ve öğretmenler ile kutlama yapılabileceğine dikkat çekti. 


Yıldırım, “23 Nisan'ı, yılda bir günü bile gerekli önlemler alınarak kutlamaktan uzak durulması doğru bir yöntem değil. Sadece okul öğretmenlerinin okul bahçesinde kutlama yapmasının ne sakıncası olabilir? Milli konularda pandeminin bahane edilerek insanların bir araya gelmesini engellemeye yönelik adımları doğru bulmuyoruz” dedi.” 


Gerçekten çok ilginç, sürekli biçimde salgınla “baş edemiyoruz, tam kapanma olsun” diye ısrar edenler de bunlar ama 23 Nisan ve benzeri tapınma eylemleri söz konusu olduğunda “ne olacak bir günlüğüne bahçede kutlama yapalım” diyenler de! 


Bu arada tüm bu hengame içinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın kutlama ısrarını anlamak da mümkün değil. Görünen o ki MEB'in ve daha genelde devletin tören fetişizmi bir türlü dinmiyor ve bu yüzden birtakım kısıtlamalarla da olsa illa da tören yapılacak mantığıyla hareket ediliyor. 


GÜNEŞ BRİTANYA İMPARATORLUĞU'NUN ÜZERİNDE ASLA BATMAZ 


Fatih Demir / Haksöz Haber-19 Nisan 2021 Pazartesi 


İngiltere'nin sömürge ülkeleri olan Myanmar, Hong Kong ve Hindistan'daki liderler, İngiltere İmparatorluğu'nun baskıcı ve totaliter yasalarını uygularken eski sömürgeci efendilerini suçlamakta da herhangi bir beis görmüyorlar. 


Timothy Mclaughlin / The Atlantic 


Geçen ayın sonlarında, Myanmar'ın cuntasının lideri Min Aung Hlaing, ordunun "tarih yıllıklarına kazınmış muazzam prestijini" anlatmak için büyük bir geçit töreni düzenledi. 
Ülkenin darbesine karşı bir ayaklanma çıkmasın diye uğraşan yüzlerce asker, şafak vakti düzenli bir şekilde yürütüldü. Yanlarında kara duman saçan zırhlı araçlar gümbürdeyerek ilerlemeye çalışıyordu. Tıpkı eski günlerdeki İngiltere askerleri gibi. 


Myanmar'ın senelik “Silahlı Kuvvetler Günü' kutlanırken darbeci General Min Aung Hlaing, askeri kurumun "görkemli geçmişi"nin yükselen hikayesini anlattı. Ülkenin yakın tarihinin birçok yeniden anlatımında olduğu gibi, eski sömürge efendisinin suçlarına ve ordunun "İngiliz Emperyalistlerini yok etme" biçimine özellikle dikkat çekildi. 


"Kimi yasaların sömürgeci devletler tarafından "sömürgelerini ve sömürge konularını kontrol etmek ve güvence altına almak için oluşturulduğu biliniyor." 


Aslında, Myanmar (Burma olarak da bilinir) 1948'de bağımsızlığını kazanmış gibi görünebilir ancak ülkenin neredeyse tüm problemleri -gerçek veya algılanan- hala İngilizlerin bir eseri olarak görülüyor. 


Yine de bu küçümseme biçimi ve suçlamalar, İngiltere'nin geride bıraktığı zahmetli yasaları ortadan kaldırmak için yeterli değil: Birbirini izleyen Burma hükümetleri, o yasaları eleştirmenlerini susturmak ve muhalefetlerini bastırmak için kullanmaktan hoşlandılar. Min Aung Hlaing de onlardan farklı olmadığını kanıtladı. 


Min Aung Hlaing hükümetin lideri olan ve 1 Şubat darbesinden bu yana tutuklu bulunan Aung San Suu Kyi'yi “Resmi Sırlar Yasası? uyarınca suçladı. Yasa 1923'ten kalmaydı. Ve yasa gizli sayılan belgelere izinsiz girmek ve bunlara sahip olmak da dahil olmak üzere çok sayıda suçu kapsayanları cezalandırmayı ifade ediyordu. Darbeci General devirdiği Suu Kyi'ye karşı 14 yıl hapis cezası verdirecek bu yasayı kullanmaktan çekinmedi. 


Asya'nın her yerinde, Myanmar, Hindistan ve Hong Kong gibi yerlerde, milliyetçi retoriği benimseyen ve eski sömürge efendilerinden şikâyet eden liderler, bu “yabancı efendiler tarafından tasarlanan yasaları? kendi halklarına karşı uygulamakta herhangi bir sorun görmüyorlar. 


İngiliz imparatorluğunun bu kalıcı hatıraları; acımasız, aşırı geniş ve belirsiz bir şekilde ifade edilmiş yasalar ile çevrili bir dünya oluşturmuş durumda. Ancak bunlar, modern hukukun güçlü silahları olarak var edildiği için varlıklarını sürdürmeye devam ediyorlar. Aslında, bazı hükümetler onları yürürlükten kaldırmak yerine ince ayarlar yapıyor veya yeni kurallarla birleştirerek daha da sorunlu düzenlemeler yapıyorlar. 


“Herhangi bir hükümet, bu tür yasaların kendileri için siyasi olarak uygun olduğunda onu kullanabilmek ve muhalifleri susturmak için kalmasını istiyor? böylelikle de ülkenin kolonyal yasal mirası devam ettirilmiş oluyor. Bu yasalar, ifade özgürlüğü üzerinde ürpertici bir etkiye sebep olduğu gibi otoriterlerin baş düşmanlarını imhada da çok işe yarıyorlar. 


Asya'daki demokratik ve yarı-demokratik postkolonyal hükümetler, Myanmar'ın Resmi Sırlar Yasası, Hindistan ve Hong Kong'daki kışkırtıcı yasalar ve bir dizi diğer sömürge dönemi düzenlemeleri de dahil olmak üzere bu tür yasaları on yıllardır kaldırmaktan veya önemli ölçüde reforme etmekten kaçındı. 


1997'de, İngiltere Hong Kong'u Çin'e geri vermeden aylar önce, İngilizler, diğer birçok kolonide olduğu gibi Hong Kong'a da hukukun üstünlüğünün bereketlerini getirdiklerini iddia ettiler. İngilizler aslında kişisel özgürlükleri ve bireysel hakları ihmal ederken, hukuk ve düzeni vurgulayan ve örf ile adetleri de kapsayan bir hukuk geleneği oluşturdular. Amaçları bireysel yolları sistematik ve bütüncül bir yol ile kapatmak mıydı bilinmez ama işe yaradığı kesin. 


Myanmar'da, meşruiyet çabası içinde kendisine “Devlet İdare Konseyi? adını veren ordu, bu modası geçmiş yasaları liberal bir şekilde kullandı. Suu Kyi'nin davası en çok ilgiyi çekmiş olsa da cunta, devlet televizyonu ve radyosu aracılığıyla gazetecileri, aktivistleri, modelleri ve sağlık çalışanlarını hedef alan yeni tutuklama emirlerini neredeyse her gece duyurmakla meşgul. Bu tutuklamalar da ülkenin 1861 ceza yasasının uzun süredir devam eden bir bölümü altında gerçekleştiriliyor. Aktivistler ve hak grupları, yasaların konuşmayı dahi neredeyse suç sayan yasalar nedeniyle tutuklanıyor. Ordu ayrıca, iktidarı ele geçirmesinin ardından yasanın bir kısmını değiştirerek darbenin veya askeri hükümetin meşruiyetini sorgulayanların cezalandırılmasını mümkün kılan bir düzenlemeyi yürürlüğe koydu. 


Darbeciler, cuntalarının güçlü görünmesini istedikleri için baskı yolu ile ünlü isimlere cuntanın ne kadar korkulması gereken bir yapı olduğunu söylettiriyor. Kimi ünlüler sosyal medya hesapları üzerinden cuntacılar için, “İnsanların onlardan korkmasını, güçlü olduklarını hissettirmelerini istiyorlar" diyerek tepkilerini dile getiriyorlar. Yine insanların cuntacılara ve yöntemlerine dair tepkisi şu sözlerde netlik kazanıyor, 


“Korkutmak için "aptal" yasaları, iletişim kesintilerini ve keyfi cinayetleri kullanarak eski taktiklere başvuruyorlar. Ancak 21. yüzyılda yaşıyoruz; Bizi kolayca korkutamazlar.” 


2012'den Şubat'a kadar sınırlı demokrasi döneminde seçilmiş olanlar da dahil olmak üzere Myanmar'ın geçmiş hükümetlerinden hiçbiri, Resmi Sırlar Yasası veya benzeri yasaları önemli ölçüde değiştirmek veya kaldırmak için ciddi çaba sarf etmedi. Yasalardaki keyfilikleri ve yasanın getirdiği yönetimsel kolaylıkları kendi lehlerine kullandılar. 


2018'de iki Reuters gazetecisi, bir grup Rohingyalı erkeğin katliamını haber yaptıkları için Resmi Sırlar Yasası'nı ihlal etmekle suçlandı. “Hukukun üstünlüğü” nden kaçındığı haller 


neredeyse tüm kamuya açık konuşmalarında en az bir kez yakalanan Suu Kyi, hapishaneleri hem alenen hem de özel olarak savundu. 


Birleşik Krallık'taki Roehampton Üniversitesi'nde hukuk öğretim görevlisi olan Daniel Aguirre, “Resmi Sırlar Yasası gibi yasaların sömürgeci devletler tarafından "sömürgelerini ve sömürge konularını kontrol etmek ve güvence altına almak için oluşturulduğunu söylüyor. Sömürgeci ekonomik sömürü için istikrarını bu yolla sağlıyor.” diyor. 


Aguirre, bu yasaların bağımsızlıktan bu yana birbirini izleyen hükümetler tarafından sürdürüldüğünü, insan hakları ve özgürlükler üzerinde istikrar ve sükunete değer veren bir yönetimi yansıttığı düşünüldüğü için tercih edildiğini söylüyor. 


Hong Kong mahkemelerinde de İngiltere ve Pekin arasındaki tartışmalar eski kalıntı yasaların sorgulanması gerektiğini açığa çıkardı. Hong Kong'da kışkırtıcı davalar yeniden ortaya çıktı bu süreçte. İngiltere'nin bu tarz suç isnad eden yasaları kaldırmasından sadece on yıl sonra bile bu yasalara benzer yasaların aynı etkiyi doğurduğu ortaya çıktı. 


2009'da bir İngiliz yetkili, yasanın "ifade özgürlüğünü sınırlayan yasaların bugün olduğu gibi değil de geçmişten geldiğini” söyledi. Benzer yasaların hala uygulandığı diğer ülkelerin de aynı şeyi yaparak yasaları kaldırmaları gerektiğini ifade etti. 


Hong Kong da protestolar başlamadan önce bile, Lam'ın hükümeti, bölgenin Çin'e iade edilmesinden bu yana bir ilk olan: 2018'deki sınır dışı ettirdiği bir siyasi grubun geri gelmesini önlemek için ve diğer gruplara gözdağı vermek için ‘1911 tarihli bir kamu güvenliği yönetmeliğini” kullandı. Hong Kong yönetimi yıllar sonra bile hedeflerine ulaşmak için geçmişe geri dönmekten usanmadı. Daha yakın zamanlarda, şehrin yetkilileri, güvenliği sağlama kisvesi altında muhalefeti ortadan kaldırmayı amaçlayan yeni yasalarla devir öncesi yasaları birleştirdiler. 


"Yerel medyaya göre hükümet, tarihini gözden geçirmeye çalışırken, şehir müzelerinde de sömürgecilikten söz ediyor." 


Bir yandan sömürgeciliğe atıf yapılırken öte yandan polis gücü saflarında görev yapan İngiliz subaylarla ilgili bir sorunu yok hükümetin. Her zaman kendi düşük popülariteleri ve kötü yönetim sicilleri için suçlanacak hedefler arayan Pekin yanlısı figürler, sömürgeciliğin sorumlu olduğunu savunurken kendi sömürgeci tavırlarını da açıklayamıyorlar. 


Hong Kong'da ulusal kimlik eksikliği nedeniyle genel bir problem bulunsa da sömürgeciliği bir sopa olarak kullanan ve sürekli olarak Britanya'nın karışmasını kınayan Pekin yetkililerinin İngilizlerden farkını Hong Konglular söyleyecek. 


Hong Kong'un en büyük ön-demokrasi partisinin bir üyesi ve avukatı olan Senia Ng, sorunun sadece bu tür yasaların varlığını sürdürmesi olmadığını hükümetin bunları kullanma biçimi olduğunu söylüyor. Ng, "Hükümet, Hong Kong'un sömürge kökenlerinden kurtulmaya çalışıyor, ancak yararlı bulduklarında yine de kullanıyor" diyor. 


Benzer hareketler, Hindistan'da da görülüyor. Şubat ayında isyanla suçlanan 22 yaşındaki iklim aktivisti Disha Ravi, Başbakan Narendra Modi'nin Hindu milliyetçi hükümetinin hedefi oldu. Özgürlüğünün bastırılmasına yeniden dikkat çeken aktivist Ravi'ye yöneltilen 


suçlamalar ise, çiftçilerin tarım yasalarını protesto etmelerine yardımcı olmak için bir belge derlemesi ve paylaşması olarak gösteriliyor. 


Avukat ve yazar Sinha, Hindistan'da isyan yasalarının kullanımının "düpedüz baskıcı" ve "kesinlikle ikiyüzlü" olduğunu söylüyor. Başka yerlerde olduğu gibi, "/ngilizlerin muhalefeti ele alma şeklini yansıtıyor" diye de ekliyor. 


Kaynak: The Atlantic 


BİLİMİN GELİŞMESİNE EN BÜYÜK ENGEL ORTAÇAĞ BEZİRGÂNLARIDIR 


Prof. Dr. Âdem Tatlı- 24 Şubat 2021- nurdanhaber.com/ 


Bilimin ve bilimsel gelişmenin karşısında bizim ülkemizde en büyük engel Ortaçağ bezirgânlarıdır. Bezirgân, tüccar, ticaretle uğraşan kimse demektir. Bunların ticaret malı öyle maddi değildir. Bunlar Ortaçağ tarihleri olarak ifade edilen M.S. 375-1453 yılları arasını kendilerine bilim ticareti malzemesi yaparlar. Kendi pozitivist ve ateist felsefelerine uymayan her türlü görüş ve düşünceyi Ortaçağ geri kafalılığı ile itham ederler. İşin içinde olmayanlar da bunların elinde bir hak olduğunu zannederek bilimdeki yeni gelişme ve düşüncelere mesafeli dururlar. Çünkü bunların on parmağının onu da karalıdır. Bu karaları nereye nasıl ve 


ne zaman çalıp insan ve müesseselerin itibarını düşürecekleri belli olmaz. 


Nedir ortaçağ karanlığı? 
Ortaçağ 375-1453 yılları arasıdır. 


-Peki, ne olmuştur bu tarihler arasında? 


-Avrupa'da ardı arkası kesilmeyen ve onlarca hatta yüzlerce yıl süren iç savaşlar. Suçsuz insanların öldürüldüğü engizisyon mahkemeleri. Aristokratların insanları köleleştiren zulüm 


ve icraatları. 
-Peki, bu devirde İslâm âlemi nasıldır? 


-İslam âlemi M.S. 600. Yüzyıldan itibaren Asr-ı Saadet, yani en güzel asrı yaşamıştır. İşte İspanya”da Müslümanlar tarafından kurulan Endülüs Devleti, 711-1492 yılları arasında, yani 
781 sene ilmin ve tekniğin zirvesini yaşamış. Adalet, uhuvvet ve kardeşlik toplumda esas 
olmuştur. Bugün tahsil için Amerika'ya gidildiği gibi, o zamanın Avrupa insanları tahsil için 


Endülüs'e gidiyordu. 
-Bitti mi? 


-Hayır, bitmedi. Yedi kıtaya adalet, huzur ve saadet götüren Şanlı Osmanlı İmparatorluğu var. 


Kaç sene hüküm sürmüş biliyor musunuz? Tam 624 sene (1299 —1923). 


İşte gördünüz. Ortaçağ'da İslam âlemini ve Avrupayı. Endülüs devleti 700 sene, Osmanlı 


İmparatorluğu 600 sene. Bunlar dile kolay. 
-Ey bezirgân efendi! Senin bunlardan haberin var mı? 


-Şayet haberin varsa, Müslümanların göz kamaştıran Ortaçağ saltanatını ve hükümranlığını nasıl ters yüz edersin? Bu insafa ve hele hele bilim insanına yakışır mı? Sen Müslümanları sevmeye bilirsin. Ama onların ortaçağ hükümranlığındaki adalet ve hakkaniyeti ve ilme ve ilim adamına gösterdiği saygı ve hürmet karşısında bütün dünya hayranlığını belirtirken, sen bu milleti sevmiyorsan hiç olmazsa sus ki, insanların şevk ve gayretini kırma, onlara 


ümitsizlik aşılama. 


Şimdi, “Manevi değerlerine, milletinin örf ve adetlerine bağlı kalarak, Batı'nın eline geçen fen ve tekniği alıp, kendi manevi harcımızla nasıl yoğurur ve tekrar şu mazlum ve masum milletin ayağa kalkmasına sebep olabiliriz? Bozulmaya yüz tutan aile düzenin nasıl selamete çıkarırız? Şu gençleri uyuşturucu bataklığından nasıl kurtarabiliriz?” Düşüncesiyle yapılan bilimsel yaratılış kongresini ortaçağı geri getirme olarak ifade eden bezirgâncılara ne diyelim? 
Ama artık şapka düşmüş kel görünmüştür. Ortaçağ bezirgânlarının Tanzimat'tan beri bu masum ve mazlum milletin ensesinde boza pişirdikleri anlaşılmıştır. Telaşları esas buradan 


gelmektedir. 


On sene önce bir dostum anlatmıştı. Arap âleminde ilkokul kitaplarında bir hikâyeden bahsetmişti. Aslan ölmüş, yavrusunu bir koyun emzirmiş. Zamanla aslan büyümüş ama kendisini koyun zannedermiş. Koyunlar demişler ki, yabani hayvanlar bize rahat vermiyor. 
Sen aslansın şöyle bir kükresen bütün bu hayvanlar kaçarlar, biz de rahat ederiz. Aslan kendisinin koyun olduğunda ısrarlı imiş. Bir gün su kenarında kendi şeklini suyun içerisinde görünce hayret etmiş. Bir kendisine bir de koyunlara bakmış, onlara benzemiyor. Bir de 


kükreyince çevrede ne kadar yabani hayvan varsa kaçmış. 


Dostum bu hikâyeyi anlattıktan sonra, işte o aslan Türkiye. Hep kendisinin koyun olduğunu zannediyor. Aslan olduğunun farkına varsa ve şöyle bir kükrese, mazlum ve perişan olan 


İslam âlemi rahat bir nefes alacak. 


Bezirgân Efendi! 

Artık, “Ortaçağ zihniyeti, gerici, yobaz, şeriatçı, laiklik düşmanı” gibi bazı sihirli kelimeler arkasına sığınarak ucuz bezirgânlık devri bitti. Senin bunlardan haberin yok mu? Şayet haberin yoksa sen hâlâ Avrupa Ortaçağ karanlığındasın. 

Bizim böyle ucuz kahramanlıklara ve Avrupa Ortaçağı bezirgânlarına ihtiyacımız yoktur. 


Bize bilimsel düşünce ve fikir lâzımdır. Varsa fikrin koy ortaya. Milleti maddeten ve manen 


ihya edecek, refah ve huzurunu arttıracak proje ve planların varsa söyle. Söylenen sözler, sunulan tebliğler hakkında görüşün varsa dile getir. Elbette onun cevabı ilimin kuralları 


içerisinde verilecektir. Yoksa sus da hiç olmazsa seni âlim zannetsinler. 


Ey bezirgân Efendi! Öyle anlaşılıyor ki, artık bu pazarda senin işin kalmadı. Sür eşeğini başka pazara. 

Son on yılda İslam âleminde yıkmadık bina, öldürmedik insan koymayan, o çok sevdiğin ve meftun olduğun vahşi Batı dostların karanlık ve batı Avrupa Ortaçağını İslam âlemline mal 


ettiğin için belki senin altına bir minder sererler. 


Batı medeniyeti ile İslâm medeniyeti arasındaki farklılıklar 


Ey Ortaçağ bezirgânı Efendi! 


Laiklikleriyle meftun olduğun Batı'nın Müslümanlara köpekle eziyet ettiklerini, onların mescitlerini postalları altına aldıklarını, makineli tüfekle camiide tarandıklarını belki görmemişsindir. Şimdi işte o Batı medeniyeti ile İslam medeniyetinin farklarını sana 


sunacağım. 
1-Batı medeniyeti; 
I-Dayanak noktasını kuvvet kabul eder. Hâlbuki kuvvetin gereği tecavüzdür. 


2-Hedefini menfaat bilir. Menfaatin gereği her arzuya kâfi gelmediğinden üstünde 


boğuşmaktır. 
3- Batı medeniyetine göre hayat bir mücadeledir. Bu mücadelenin gereği çarpışmaktır. 


4- Toplum fertlerinin aralarındaki bağları ırkçılık ve menfi milliyet kabul eder. Bu menfi 


milliyetin ve ırkçılığın gereği, başkasını yutmakla beslenmek olduğundan tecavüzdür. 


5- Bu medeniyetin gayesi; nefsin heveslerini tatmin ve insanlığın ihtiyacını arttırmak için 


oyun ve eğlencelerdir. 


İşte batı medeniyeti benimsediği bu düsturları hayat tarzı yapmakla, bütün iyilikleriyle beraber insanlığın ancak yüzde yirmisine bir nevi geçici saadet verip, yüzde seksenini 


rahatsızlığa ve sefalete atmıştır. 


2-İslâm medeniyeti ise; 


1. İnsanlık için dayanak noktası olarak kuvvet yerine hakkı kabul eder. Yani “Kuvvetli olan haklı değil, haklı olan kuvvetlidir” prensibini esas alır. Bu da insanlar arasında adaletin ve hukukun yerleşmesine sebep olur. O da huzur ve barışı netice verir. 

2. Gayede şahsi menfaat yerine fazileti ve Allah rızasını esas alır. Bu da insanlar arasında tesanüdü ve dayanışmayı sağlar. 


3.Hayatta mücadele yerine yardımlaşmayı kabul eder. Bu da insanları birbirinin yardımına 


koşturur. 


4. Cemaatlerin rabıtalarında; yani birbirlerine bağlanmalarında ırkçılık ve menfi milliyet yerine, din birliğini, vatan ve sınıf birliğini kabul eder. Bu da cemiyet arasında uhuvvete, kardeşliğe, incizaba, yakınlaşmaya vesile olur. 

5. Hayatın hedefini yalnız nefsani isteklerini yerine getirmeye bedel, ruhunu yükseltmeye, ulvi hislerini tatmin etmeye, insanı hakiki insanlığa çıkaran yüksek ahlak sahibi mükemmel insan olmaya sevk eder. Bu da nefsin kötü isteklerinin bağlanmasına, ruhun yükseltilmesine ve dünyada da ahirette de huzurlu, mesut bir insan olmasına yol açar. 


Demek ki, bugün insanlığın huzur ve saadeti için İslam medeniyetinin koyduğu düsturlara 


şiddetle ihtiyaç vardır. 


Ey bazirgân Efendi! 

Sana son olarak şu kadarını da söyleyeyim ki, bazılarının İslam'ı kendi kötü niyet emellerine alet etmeleriyle İslam lekadar olamaz. Onun saflığı ve temizliği kaynaklarındadır. Oraya müracaat edilir. Burada model insan Peygamberimiz aleyhisselatu vesselamdır. Aynı şekilde tarikatlar ve İslami kaynakların bazıları tarafından yanlış yorumlanması ve takdim edilmesi de sadece o şahısları bağlar. 


Sen ki Ortaçağın bilim bezirgânısın bunları iyi bilmen lazım. 
KOPYALANAN CANLILARIN RUHU 
21 Şubat 2021- Âdem Tatlı-nurdanhaber 


Soru —Kopyalanan Canlıların Ruhu Yok Mudur? 
Bazıları, ilk kopyalanan koyun Dolly'nin DNA'sı ile annesinin DNA'sının aynı olduğunu, ikisinin de benzer hareketler yaptığını, dolayısıyla ikisinin tek ruhunun olduğunu ileri 


sürüyorlar. Bunda doğruluk payı nedir? 


Cevap:Canlılardan hayvanlar ve insanların ruhu vardır. En kâmil ruh insandadır ve şuur sahibidir. Bediüzzaman ruhu şöyle tanımlar: 
“Ruh, zihayat, zişuur, nurani vücud-u harici giydirilmiş, câmi, hakikattar, külliyet kesb etmeye 


müstaid bir kanun-u emridir ”/1). 


“Ruha bir derece müşabih ve ikisi de âlem-i emirden ve iradeden geldiklerinden masdar itibarıyla ruha bir derece muvafık, fakat yalnız vücud-u hissi olmayan nevilerde hükümran olan kavânine dikkat edilse ve o namuslara bakılsa görünür ki, eğer o kanun-u emri vücud-u harici giyseydi, o nevilerin birer ruhu olurdu. Hâlbuki o kanun daima bâkidir. Daima müstemir, sabittir. Hiçbir tagayyürat ve inkılâbat, o kanunların vahdetine tesir etmez, bozmaz. Meselâ, bir incir ağacı ölse, dağılsa, onun ruhu hükmünde olan kanun-u teşekkülâtı, zerre gibi bir çekirdeğinde, ölmeyerek bâki kalır. 

İşte, madem en âdi ve zayıf emri kanunlar dahi böyle beka ile, devam ile alâkadardır. Elbette, ruh-u insani, değil yalnız beka ile, belki ebedü'l-âbâd ile alâkadar olmak lâzım gelir. Çünkü, ruh dahi Kur'ân'ın nassı ile, De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. ” [2] ferman-ı celili ile, âlem-i emirden gelmiş bir kanun-u zişuur ve bir namus-u zihayattır ki, kudret-i ezeliye ona vücud-u harici giydirmiş”|3). 

“Gayet kat'i bir hads ile, belki müşahede ile sabittir ki, ceset ruhla kaimdir. Öyleyse, ruh onunla kaim değildir. Belki ruh binefsihi kaim ve hâkim olduğundan, ceset istediği gibi dağılıp toplansın, ruhun istiklâliyetine halel vermez. 

Belki ceset ruhun hanesi ve yuvasıdır, libası değil. Belki ruhun libası, bir derece sabit ve letafetçe ruha münasip bir gılâf-ı lâtifi ve bir beden-i misalisi vardır. Öyleyse, mevt hengâmında bütün bütün çıplak olmaz; yuvasından çıkar, beden-i misalisini giyer” [4]. 
Demek ki ruh, hayat ve şuur sahibi, nurani, harici bir vücuda sahip emri bir kanundur. Ruh gibi âlem-i emirden ve iradeden gelen bir takım kanunların harici vücut giymesiyle bir nevi ruha benzeyeceğine veya ruhun vücud-u haricisi çıksa o kanunlar gibi olacağına dikkat çekilmektedir. Bunlar âlemde cereyan eden yer çekimi kanunu, büyüme kanunu, gelişme ve 


farklılaşma kanunu gibi emirlerdir. İşte bitki hayatında ruh yerine bu kanunlar hâkimdir. 


Ceset ruhun evi veya yuvası gibidir. Dolayısıyla ruh cesede bağlı değildir. Her an o yuvayı veya evi terk edebilir. Fakat ceset ruhla ayakta durmaktadır. Ruh çıktığı zaman ceset de dağılır. Cesetten ayrılan ruh bütün bütün çıplak kalmamakta, bedenine uygun nurani bir kılıf 


giymektedir. 


Bu açıklamadan sonra yukarıdaki soruya dönersek, her canlının ruhu ayrıdır ve kendine hastır. 
Tek yumurta ikizlerinin bazı konularda zaman zaman benzer davranış gösterdikleri olur. Ama her birisinin ruhu ayrıdır. Koyundan meydana gelen kuzunun, koyunla aynı ruhu taşıdığını 


söylemek, cahilliğin ifadesidir. 


Normal kuzu ile, kopyalama kuzu arasında biyolojik bakımdan sadece babadan gelen kromozomlar yerine, anne hücresindeki daha önce babadan gelen kromozomlar vardır. Kaldı ki, iki canlı arasında bütün genetik yapı tıpa tıp ayni aynı olsa bile, ruhları ayrıdır. İki canlının ruhu kesinlikle aynı olamaz. İki farklı canlının ruhlarını bir kabul etmek saçmalıktır. Bunun 


bilimle ve mantıklı düşünce ile bir ilgisi olamaz. 


[1] Nursi, B. S. Sözler. Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları-600. Ankara, 3.baskı, s. 643. 
[2] İsrâ Süresi, 85. 

[B] Nursi, B. S. Sözler. s. 644. 

[4] Nursi, B. S. Sözler. s. 642. 


SON DAKİKA: AVRUPA SÜPER LİGİ RESMEN KURULDU! İNGİLİZLER 


BOMBAYI PATLATTI, SÜPER LİG'DEN... 
19 Nisan 2021-milliyet 


Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri bir süredir konuşulan Avrupa Süper Ligi konusunda resmi adım attı. Avrupa'nın 12 büyük kulübü, yeni Şampiyonlar Ligi sistemi 

konusunda UEFA ile anlaşmayınca resti çekti. Avrupa Süper Ligi resmen kuruldu. UEFA'dan konuyla ilgili sert açıklama geldi. Ayrıca Avrupa Süper Ligi'nde kurucu kulüplere ödenecek rakam belli oldu. Futboldaki kriz İtalya basınında geniş yankı buldu. 


UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği arasındaki yeni Şampiyonlar Ligi sistemi ve TV yayınları ile pazarlama faaliyetlerinin düzenlenmesi konusunda anlaşma sağlanamaması üzerine kulüpler rest çekti. 


Resmen Kuruldu 


Avrupa Süper Ligi için resmi açıklama yapıldı. 12 kulüp organizasyona resmen katıldıklarını duyurdu. Manchester United, Liverpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan ve Juventus; Avrupa Süper Ligi'ne katıldıklarını resmen duyurdu. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Avrupa Süper Ligi'nin başkanı seçildi. 


Koronavirüse Dikkat Çekildi 


Açıklamada, en kısa sürede başlaması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne 3 takımın daha katılmasının beklendiği belirtildi. Kurucu kulüplerin, yeni lig ve bir bütün olarak futbol adına en iyi sonucu elde etmek için UEFA ve FIFA yetkilileriyle görüşmeyi “dört gözle” beklediği kaydedilen açıklamada, Avrupa Süper Ligi'nin kuruluşunun, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Avrupa futbol ekonomisindeki istikrarsızlığı hızlandırdığı bir zamana denk geldiğine dikkat çekildi. 


3.5 Milyar Euro 


Açıklamada, kurucu kulüplerin, birkaç yıldır Avrupa'daki müsabakaların kalitesini ve yoğunluğunu iyileştirme, en iyi kulüplere ve oyuncularına düzenli olarak rekabet etmelerini sağlayacak bir format oluşturma hedefinde olduğu aktarıldı. Ayrıca kurucu kulüplere toplam 3.5 milyar euro ödeneceği ifade edildi. 


THE SUPER LEAGUE 


1 PRINCIPALI CLUB EUROPEI DI CALCIO ANNUNCLANO LA NUOVA SUPER LEAGUE 


Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale, la Super League, governata dal Club Fondatori 


AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur hanno tutti aderito in qualità di Club Fondatori. E previsto che altri tre club aderiranno come Club Fondatori prima della stagione inaugurale, che dovrebbe iniziare non appena possibile 


20 Kulüp Olacak 


Turnuvanın detaylarına ilişkin bilgilerin de yer aldığı açıklamada, 15 kurucu kulüple birlikte toplamda 20 kulübün mücadele edeceği ligde, 5 takımın her sezon değişeceği kaydedildi. 
Ağustosta başlayacak turnuvada takımların 10'arlı iki grupta yer alacağı ve grupları ilk 3'te bitirenlerin direkt çeyrek finale yükseleceği, ligi 4. ve 5. srada tamamlayan takımların çeyrek finale yükselmek için play-off karşılaşması yapacağı bildirildi. Çeyrek finalin çift maç usulüne göre oynanacağı, final müsabakasının da mayıs ayında yapılacağı belirtildi. 


Psg Veto Etti 


Fransa'dan Paris Saint-Germain ise Avrupa Süper Ligi teklifini kabul etmedi. Alman kulüpleri organizasyonda bulunmuyor. 


Dortmund Ve Bayern De Yok 


Borussia Dortmund CEO'su Hans-Joachim Watzke: "Bayern Münih ile birlikte Süper Lig'e katılım çağrısını reddettik. Sonuna kadar planlanan Şampiyonlar Ligi reformuna sadık kalacağız!" açıklamasında bulundu 


Dev Galatasaray İddiası 

Dev oluşuma katılmayan PSG, Bayern Münih, Borussia Dortmund'un yerine 3 kulübün daha katılacağı ifade edilmişti. Çeşitli İngiliz kaynaklarda dev turnuvaya Galatasaray'ın da katılabileceği iddia edildi. İşte turnuvaya davet alma ihtimali bulunan kulüpler; Porto, Ajax, 


Anderlecht, Olympiakos, GALATASARAY, CSKA Moskova, Dinamo Kiev 
Mustafa Cengiz: Gelen Teklif Yok 


Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Avrupa Süper Ligi ile ilgili DHA'ya yaptığı açıklamada, "Galatasaray'a gelen şu an için resmi bir teklif yok. Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım" dedi.Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı sonrası Türkiye'den de Galatasaray'ın dahil olacağı iddia edildi. Avrupa futbolunda yaşanan bu kritik olayla ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, kendilerine gelen şu an için bir resmi teklif bulunmadığını belirtti. Cengiz, “Galatasaray menfaatleri neyi gerektirirse onu yaparım. Tabii ki camianın izni ve onayı olmadan karar veremeyiz. Avrupa'da bütün büyük kulüplerin başkanları benim yakın dostum. Özellikle Real Madrid Kulübü Başkanı Perez ile ayrı bir dostluğumuz var. Hatta bir maç sonrası torunum Mert'e hediye ettiği formayı unutamam. 
Dediğim gibi şu an için bize gelen resmi bir teklif yok. Böyle bir teklif gelirse, camiamızın 


menfaatleri doğrultusunda hareket ederiz" diye konuştu. 
Burak Elmas: Temas Halindeyiz 


Galatasaray başkan adaylarından Burak Elmas'ın Avrupa Süper Ligi açıklaması geldi. Elmas açıklamasında 'Avrupa futbolundaki köklü değişimi uzun zamandır izliyoruz. İlgili kurumlarla üst düzey temas halindeyiz.Galatasaray'ın âli menfaatleri, marka değeri ve kuruluş misyonu 


neyi gerektiriyorsa, onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.' sözlerini kullandı. 
Uefa'dan Resmi Açıklama 


UEFA, Premier Lig, La Liga, Serie A yönetimlerinden açıklama: "Avrupa Süper Ligi'ne katılacak kulüpler, UEFA ve FIFA organizasyonlarından men edilecek. İmza atmayı reddeden Fransız ve Alman kulüplerine teşekkür ederiz. Savaşımızda bize katılmak isteyen futbol aşıklarına, taraftarlara ve politikacılara çağrı yapıyoruz. Azınlık bir grup, uzun süredir sadece 


kendini düşünmekte ısrar ediyor. Artık yeter!" 
Perez'den Dünya Kupası Resti 


Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Real Madrid Başkanı ve Avrupa Süper Ligi'nin ilk başkanı Florentino Perez, "Futbola her seviyede yardımcı olacağız ve onu hak ettiği yere götüreceğiz. Futbolun dünyada 4 milyardan fazla taraftarı var ve dünyadaki tek küresel spor. 
Büyük kulüpler olarak bizim sorumluluğumuz onların isteklerine cevap vermektir. Bu turnuvaya katılan oyuncuların 2022 Dünya Kupası'na katılmasına izin verilmezse, kendi Dünya Kupası turnuvamızı kurarız, sorun yok." ifadelerini kullandı. 

Juventus Çekildi 


Juventus, Avrupa Kulüpler Birliği'nden çekildi. Juventus Başkanı Agnelli de Avrupa Kulüpler 


Birliği'nin başkanlığından ve UEFA İcra Kurulu'ndaki görevinden istifa etti. 
İtalya'da Manşetlerde 


Avrupa'nın önde gelen 12 kulübünün gece yarısı "Avrupa Süper Ligi'ni kurdukları açıklaması, İtalyan basınında da ilk haber olarak geniş şekilde yer buldu. La Gazzetta dello Sport, internet sitesinden, "Süper Lig doğuyor. 12 kulüp açıkladı: Inter, Milan ve Juventus da var" başlığını kullandı. Corriere dello Sport, "Artık resmi: Futbolda devrim. Aralarında 


Juventus, Inter ve Milan'ın olduğu 12 kulüple Süper Lig doğuyor" manşetiyle haberi verdi. 
'Avrupa Futbolunda Deprem' 


La Repubblica gazetesi, "Süper Lig: Avrupa futbolunu değiştiren gece. İşte asilerin karşılaşacağı riskler" başlığıyla bu haberi ilk sıradan gördü. Gazete, söz konusu 12 kulübün UEFA ve FIFA tarafından ulusal ve uluslararası şampiyonalardan men edilme riskiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. La Stampa gazetesi, "Avrupa futbolunda deprem: Juventus, Inter ve Milan'la yeni Süper Lig doğuyor. UEFA: Kim dahil olursa her şeyden men edilir" başlığını kullandı. ANSA ajansı da "Süper Lig doğuyor. Inter, Juventus ve Milan da var" başlığıyla 


haberi duyurdu. 
Başbakan Johnson'dan Uyarı 


İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İtalya, İspanya ve İngiltere'den 12 kulübün kurulması konusunda anlaştığı "Avrupa Süper Ligi'nin futbol için yıkıcı olabileceği uyarısında bulundu. 
Johnson, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, futbol otoritelerinin yeni ligin kurulmasına karşı harekete geçmesini desteklediklerini aktardı. Avrupa Süper Ligi'nin futbol için "yıkıcı" olabileceğini kaydeden Johnson, yeni turnuvanın yerel liglere de darbe vuracağını ve ülke genelinde taraftarları endişeye sürükleyeceğini ifade etti. Johnson, "Kulüpler adım atmadan 


önce taraftarlarına ve daha geniş futbol topluluğuna cevap vermelidir." ifadesini kullandı. 
Fıfa'dan Açıklama 


"Uluslararası takvime ve değerlere karşı olan Avrupa'da kopuk ve kapalı bir lig düşüncesine 


karşıyız. FIFA, her zaman dünya futbolunda birliktelikten yanadır." 
Ticari Haklarda Anlaşmazlık 


Bu kriz öncesinde geçtiğimiz aylarda Avrupa'nın önde gelen kulüplerini temsil eden Avrupa Kulüpler Birliği ile UEFA arasındaki ticari haklar konusunda anlaşmazlık yaşanmıştı. UEFA ile Avrupa Kulüpler Birliği, 17 üyeyle birlikte karma Kulüp Yarışmaları Komitesi kurdu. 
Anlaşma Olmadı 

Bu komite mart ayı içerisinde toplandı. Manchester United Yönetim Kurulu Başkanı Ed Woodward ve Manchester City CEO'su Ferran Soriano, bu komitenin üyeleri arasında yer alıyordu ve toplantıdan anlaşma olmadan ayrıldı. Anlaşmazlık, Avrupa Kulüpler Birliği'nin Şampiyonlar Ligi'nin yayın ve ticari haklarının nasıl satıldığı ve pazarlandığına dair daha 


fazla kontrol sahibi olmak istemesinden kaynaklandı. 

Uefa Ve Fıfa Tavrını Koydu 

FIFA ve kıtaların futbol konfederasyonları UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL ve OFC imzaladıkları ortak bildiriyle Avrupa Süper Ligi projesine karşı açık cephe aldı. 

Men Edilecek 

İşte FIFA ve altı konfederasyonun yayınladığı bildiri: "Son dönemde medyada yer alan Avrupa kulüplerinin kuracağı söylenen Avrupa Süper Ligi projesine karşı FIFA ve altı konfederasyon olarak bir kez daha uyarımızı yapacağız. Bu tür bir turnuva ne FIFA, ne de altı konfederasyon tarafından tanınmayacaktır. Bu turnuvaya katılan kulüpler ve futbolcular, FIFA ve konfederasyonların düzenleyeceği hiçbir organizasyona alınmayacak ve men edilecektir. FIFA ve konfederasyonları statüsünde, tüm turnuvaların organizatörleri olarak FIFA ve konfederasyonları gösterilmiştir. Global çaptaki tek turnuva FIFA Kulüpler Dünya Kupası'dır ve global çapta başka bir turnuva düzenlenmesi düşünülemez. 

Uefa Ve Fıfa'dan 12 Kulübü Men İçin Toplantı 

UEFA, FIFA, Premier Lig ve Serie A yönetimleri; Avrupa Süper Lig'i kuran 12 kulübü Şampiyonlar Ligi'nden, UEFA Avrupa Ligi'nden ve yerel liglerden men etme kararını görüşecek. 

FIFA'dan Açıklama: Gereken Yaptırım Uygulanacak 

FIFA, "Avrupa Süper Ligi" adıyla kurulan yeni girişimin karşısında olduğunu ve buna karşı gereken yaptırımların uygulanacağını duyurdu. FIFA'dan yapılan açıklamada, futbolun bütünlüğü ile finansal modelde adil dağılımın, sporun ruhunda yer aldığı ve futbolun global ölçekte gelişmesine yardımcı olduğu belirtildi. FIFA'nın öncelikli görevinin bunları korumak olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bize göre, ulusal, bölgesel veya global ölçekte tüm futbol organizasyonları, birlikteliğin, kapsayıcılığın ve adil finansal dağıtımın temel prensiplerine uygun şekilde hareket etmek zorundadır. Bu sayede futbol, bir spor olarak küresel ölçekte gelişim gösterebilir. FIFA'nın kuruluş amacı da bu yöntemlerle futbolun gelişimini sağlamaktır. FIFA, futbolun bu ilkelerle yönetilmesine devam edilmesi için gereken yasal, sportif ve diplomatik yöntemleri kullanmaktan çekinmeyecektir." ifadeleri kullanıldı. 

'Avrupa'dan Kopanların Ligi' 


Avrupa Süper Ligi'nin futbolun evrensel niteliklerine karşı bir oluşum olduğu belirtilerek, "FIFA, 'Avrupa'dan kopanların ligine' destek vermeyecektir. Bu oluşum, uluslararası futbol yapısının dışında kalmaktadır ve prensiplerimize saygı duymamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.FIFA, futbolun birliğinin korunmasını görüşmek amacıyla tüm tarafların katılımıyla bu konuların bir kez daha masaya yatırılması gerektiğini de açıkladı. İngiltere'den Arsenal, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Tottenham, İtalya'dan Milan, Inter ve Juventus, İspanya'dan Atletico Madrid, Barcelona ve Real Madrid kulüpleri, "Avrupa Süper Ligi" adıyla yeni bir girişim başlattıklarını duyurmuştu. UEFA, İngiltere Futbol Federasyonu, İngiltere Premier Lig, İspanya Futbol Federasyonu, La Liga, İtalya Futbol Federasyonu ve Serie A yönetimleri, ortak bir bildiri yayımlayarak önde gelen 


kulüplerin ayrı lig kurma fikrine karşı çıkmıştı. 
Neville: "Mide Bulandırıcı" 


Eski Manchester United kaptanı Garry Neville Süper Lig planlarını "Mide bulandırıcı" olarak nitelendirdi. ManU efsanesi ve Lig 2 kulübü Salford City'nin ortaklarından Neville, Sky Sports'a kararla ilgili konuşurken, "40 yıldır Manchester United taraftarıyım. Dürüst olmak gerekirse, buna benim kulübüm de dahil, bu gücü ligin zirvesindeki takımlardan geri 


almalıyız" dedi. 
"Tam Bir Açgözlülük"' 


Eski İngiltere Milli Takım oyuncusu 6 İngiliz ekibinin puanlarının düşürülmesi ve cezalandırılmaları gerektiğini vurgularken, özellikle Liverpool ve Manchester United'ı hedef aldı ve "Tam bir açgözlülük. Onlar (kulüp sahilleri) açgözlüler. Bu ülkede futbolla ilgili bir 


şey yapmalıdır. 
"Ligin En Altına Gönderin" 


Bu yüz yıllık kulüpleri seven ve yaşayan taraftarlar var. Liverpool, 'Asla yalnız yürümeyeceksin' diye şarkı söylüyor. Halkın kulübü öyle mi? Man United, 100 yıldan fazla bir süre önce işçilerin kurduğu bir kulüptü. Artık öyle mi? Bu dünyanın ve bu ülkenin en büyük spor organizasyonu. Bu bir suç " diye sordu. Salgının ve ekonomik krizin ortasındayız. 
Yarı profesyonel futbol kulüpleri iflas etmiş durumda. Yarın bu takımların tüm puanlarını düşürün. Ligin en altına gönderin ve ceza verin. Ciddi şekilde, bunu yapın" ifadelerini 


kullandı. 
Borıs Johnson'dan Tepki 


İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan da konuyla ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Süper Ligi planı futbola çok büyük zarar verebilir. Biz de futbol otoritelerinin harekete geçmesini destekliyoruz. Bu durum yerel futbolun kalbini kurşunlayıp taraftarları endişelendirir. İlgili kulüpler herhangi bir adım atmadan önce taraftarlara ve daha 


geniş futbol topluluğuna yanıt vermeliler" ifadelerini kullandı. 


Şampiyonlar Ligi'ne Yeni Sezonda Katılması Muhtemel Takımlar 
Öte yandan Avrupa Ligi kurulduğu takdirde Şampiyonlar Ligi'ne yeni sezonda katılması 


muhtemel takımlar şöyle: Leicester, West Ham, Everton, Leeds (Premier Lig) 


İSA: "TANRI ve İNSAN" 


William Lane Craig-https://www.answering-islam.org/turkce/isamesihkimdir/sa-tanr-ve-nsan- william-I-craig.html 

Hıristiyanlığın enkarnasyon (beden alma) doktrini, İsa Mesih'in insan bedeni almış Tanrı olduğunu söyler. İsa gerçekten Tanrı olduğu gibi gerçekten insandı. Bakire Meryem'den doğdu; bu da İsa'nın ana rahmine doğaüstü bir şekilde düşmesine karşın doğumunun tamamen doğal olduğu anlamına gelir. İsa beden almış Tanrı olduğu için annesi Meryem de ilk Hıristiyan inanç bildirgelerinde "Tanrı'nın Annesi" ya da "Tanrı'yı doğuran" olarak adlandırılır. Bu Tanrı'nın bir şekilde Meryem'in hamile kalması sonucunda var olduğu ya da Meryem'in Tanrı'yı yarattığı anlamına gelmez. Ancak rahminde taşıdığı ve doğurduğu kişi ilahi olduğu için Meryem Tanrı'yı doğuran olarak adlandırılabilmiştir. 

Ancak bu, sorunu sadece bir adım geriye itebilir. Çünkü İsa Hıristiyanlar'ın inandığı gibi nasıl hem Tanrı hem de insan olabilir? Bundan daha büyük bir çelişkiden söz edilebilir mi? Çünkü ilahi olmanın özellikleri ile insani olmanın özellikleri birbirini dışlar, biri diğerini olasılık dışı kılar. Tanrı yaratılmamıştır, gereklidir, sonsuzdur, her şeye gücü yeter, her şeyi bilir, her yerde bulunur vs. Ancak insanlar yaratılmış, bağımlı, zamanla kısıtlıdırlar; güç ve bilgide, ve uzayda sınırlandırılmışlardır. O halde bir kişi nasıl hem tanrı hem de insan olabilir? 

Bir kişinin bu soru tarafından sıkıştırıldığını ve bu sorundan kaçınma kaygısıyla İsa'nın gerçekten ilahi ya da gerçekten insan olduğunu inkar etme olasılığı yoktur, çünkü Kutsal Kitap bize böyle bir seçenek bırakmaz. Yeni Antlaşma İsa Mesih'in hem tanrılığını hem de insanlığını kabul eder ve böylesine bir sorunu bizedayatmış olur. Örneğin Yuhanna müjdesinin ilk bölümüne göz atalım. Matta ve Luka müjdeleri İsa'nın doğaüstü bir biçimde ana rahmine düşmesi ve bakire doğumla başlarlar; ancak Yuhanna'nın müjdesi daha geniş ve evrensel bir bakış açısı taşır ve ezelden beri var olan Tanrı Sözü'nün beden alışını anlatır. 
"Yuhanna 1:1-18" burada yazılıdır. Yuhanna burada İsa'yı 2000 yıl önce beden alarak Yahudiye ülkesinde dünyay gelmiş ve insanlık tarihi içerisine girmiş her şeyin Yaratıcısı, "Tanrı" olarak betimler. Bunun sonucu ve bizi karşı karşıya bıraktığı sorun kaçınılmazdır: İsa hem insan hem de ilahi idi. 

Sonraki nesiller enkarnasyon doktrinini anlamaya çabalarken bazıları bu açık çelişkiyi Kutsal 


Kitap öğretisinin bir ya da diğer ucunu reddetme pahasına çözmeye çalıştılar. Örneğin Agnostikler ya da Doketistler gibi gruplar Mesih'in gerçekten insan olduğunu reddettiler. 


Onlara göre Mesih sadece insan bedeni almış gibi görünmüştü; Mesih'in bedeni sadece bir hayal ya da görüntü idi ve acıları da sadece görünüşten ibaretti. Öte yandan Evlat Edinme Öğretisine inananlar ya da Euthyches yanlıları Mesih'in gerçekten ilahi olduğunu inkar ettiler. 
Onlara göre Nasıralı İsa Tanrı'nın kendi Oğlu olarak evlat edindiği ve cennete kabul ettiği ölümlü bir insandan ibaretti. Her iki uçta da ortaya çıkan bu gruplara karşın ilk kilise Mesih'in insanlığının ya da ilahiliğinin inkar edilmesini dinsel sapkınlık olarak kabul edip tekrar tekrar kınadı. Bu ne kadar çelişkili ya da gizemli görünse de, ilahiyatçılar İsa Mesih'in hem gerçekten Tanrı hem de gerçekten insan olduğu yönündeki Kutsal Kitap öğretisinin sıkı savunucusu oldular. 


İlk kilise içerisinde enkarnasyon konusundaki ilahiyat tartışmasında zamanla iki merkez ortaya çıktı; bunlardan biri Mısır'daki İskenderiye kenti, diğeri ise Antakya kentiydi. Her iki düşünce okulu da İsa Mesih'in hem insan hem ilahi olduğunu kabul ettiler; ancak her biri enkarnasyonu anlamak için farklı bir görüş sundu. Bu görüşler benim birazdan sunacağım kendi önermem için bir atlama tahtası oluşturdukları için şimdi bunlar üzerinde durmak istiyorum. 


Hem İskenderiyeli hem de Antakyalı ilahiyatçılar cisimlerin tabıiatları olduğunu, yani 

ne für bir cisim olduklarını belirleyen asli özelliklere sahip olduğunu baştan varsaydılar. 
Örneğin bir atın tabiatı bir domuzunkinden farklıdır ve her ikisinin tabiatı da insanınkinden farklıdır. Büyük Grek filozofu Aristo'ya göre insanın tabiatı, rasyonel bir hayvan olmasıdır. 
Bu, insanın özünde rasyonel bir ruh ve fiziksel bir bedenden oluştuğu anlamına gelir. Hem İskenderiyeli hem de Antakyalı filozoflar insan tabiatı konusundaki bu anlayışı kabul ettiler. 
Buna ek olarak söz konusu görüşe göre Tanrı'nın da bir tabiatı vardır. Bu tabiat da yaratılmamış olması, sonsuzluk, her şeye gücünün yetmesi, her şeyi bilmesi ve bunun gibi özellikleri içerir. 


İskenderiye ile Antakya arasındaki anlaşmazlığın temelinde yatan şey şöyle özetlenebilir: İsa Mesih'in tek bir tabiatı mı, yoksa iki tabiatı mı vardı? İskenderiyeli ilahiyatçılar beden almış Mesih'in ilahi ve insani özelliklerin karışımından oluşan tek bir tabiatı olduğunu savundular. 
Bu okuldan çıkan en dahiyane önermelerin biri, İ.S. 390 civarında ölmüş olan piskopos Apollinarius'dan gelir. Apollinarius, enkarnasyon ile Üçlü Birliğin ikinci kişisi olan Oğul Tanrı'nın insan bedeni aldığını, böylece İsa Mesih'in insan bedenine sahip olmakla birlikte ilahi bir akıl ya da ruha sahip olduğunu önermiştir. Tanrı böylece dünyayı bir insan bedeni içerisinde tecrübe eder ve bu beden içerisinde acı çeker, ancak varlığı açısından günahsız ve hatasız kalır. Böylece Mesih ilahi-insani tabiata sahipti ve hem Tanrı hem de insandı. 


Antakyalı ilahiyatçılar Apollinarius'un görüşlerine iki açıdan saldırdılar. /k 

olarak Apollinarius'un görüşüne göre Mesih'in tam bir insan tabiatı olmadığını söylediler. 
Sadece insan bedeni vardı. Ancak ruhu ilahiydi. Tam olarak insan olmak, hem insan bedeni hem de insan ruhuna sahip olmayı gerektirir. İnsanı hayvanlardan ayıran şey fiziksel bedeni değil, rasyonel ruhudur. Bunun sonucunda Antakyalı ilahiyatçılar Apollinarius'un görüşünün, enkarnasyonun Tanrı'nın insan olması değil, hayvan olması sonucunu doğurduğunu söyleyerek onu suçladılar. Ikinci itirazları da ilkiyle ilişkiliydi. Enkarnasyonun amacı insanlığın kurtuluşu olduğuna göre, Mesih tam olarak insan olmadıysa kurtuluş da boşa çıkmıştır. Enkarnasyonun ardında yatan mantık, Mesih'in bizden biri olarak ve insanlarla özdeşleşerek kendi günahsız yaşamını Tanrı'ya bizim adımıza bir kurban olarak sunabilmesiydi. İsa Mesih çarmıhta bizim yerimize geçmişti; bizim hakettiğimiz cezayı o çekmişti. Bunun sonucunda İsa kendisine inanan herkesin kurtarıcısdır. Ancak Mesih tam olarak insan değildiyse o halde Tanrı'nın huzurunda bizim temsilcimiz olarak hizmet 


edemezdi, ve acıları da geçersiz ve boştu, sonuçta da kurtuluş yoktur. Apollinarius İsa'nın tam insanlığını göz ardı ederek Mesih aracılığıyla kurtuluş fikrini zayıflatmıştır. Bu nedenlerle daha sonra 377'de Apollinarius'un görüşleri sapkın ilan edilerek kınandı. Benim düşünceme göre hala sormamız gereken soru ise Apollinarius'un görüşlerinin tamamen geçersiz mi olduğu, yoksa içerisinde hala kurtarabilecek değerli bir gerçek tanesi barındırdığı mıdır. 


O halda Antakyalı ilahiyatçılar nasıl bir alternatif sundular? Antakya'nın ilahiyatçıları İskenderiyeliler'in aksine Mesih'in enkarnasyonunun biri insani diğeri ise ilahi olmak üzere iki tam tabiatı olduğunda ısrar ettiler. İnsan olan İsa'nın Meryem'in rahmine düştüğü andan itibaren Üçlü Birliğin ikinci kişisi olan Oğul Tanrı'nın, bir anlamda insan olan İsa'da konut kurduğunu savundular. Antakya okulunun önde gelen piskoposlarından Nestorius bu nedenle Meryem'in "Tanrı'yı doğuran" olarak adlandırılmasına itiraz etti, çünkü Meryem'in doğurduğu Tanrı'nın kendisi değil, Mesih'in insan tabiatııydı. Mesih'in insan tabiatının hem insan ruhu hem de insan bedeni vardı ve Oğul Tanrı bunları bir şekilde üzerine aldı ya da bunlara sahip oldu. 


İskenderiyeli muhaliflerinin gözünde Antakya okulunun görüşündeki sorun, Mesih'in iki kişiden oluştuğunu öğretiyor gibi görünmesidir. İlk olarak Meryem'in hamile kalmasından önce de var olan Üçlü Birliğin ikinci kişisi olan ilahi kişi vardır. İkinci olarak da Meryem'in rahmine düşen ve onun tarafından doğurulan insani kişi vardır. Bunun sonucunda biri insani, diğeri ilahi olan iki kişi varmış gibi görünür. O halde eğer İsa'nın insan bedeni ve insan ruhunu içerisinde barından tam olarak insan bir tabiatı varsa, varlığı ana rahmine düştüğü anda başlayan ve ardından Oğul Tanrı'nın kendisinde konut kurduğu bir insan neden olamazdı? Ancak bu durumda gerçek bir enkarnasyondan söz edemezsiniz, sadece Tanrı bir insanda konut kurmuştur. Sonunç olarak talihsiz Nestorius kendisini eleştirenler tarafından Mesih'in kişiliğinin birliğini bozmakla suçlandı ve görüşü 431'de sapkın ilan edildi. 


O halde ne yapılmalıydı? Antakya ile İskenderiye arasındaki anlaşmazlığı çözmek üzere 451 
yılında Kadıköy'de ekümenik bir konsül toplandı. Konsül'ün yayınladığı bildiri, derin ve dikkatle sıralanmış ortodoks bir enkarnasyon doktrininin özelliklerini içerisinde barındırır. 
Her bir okulun doğru görüşlerini kabul edip onaylarken aynı zamanda yanlışlık içerisinde oldukları noktaları kınar. Bildiri temel olarak Antakya ile birlikte Mesih'in 

tabiatlarının çeşitliliğini ve aynı zamanda İskenderiye ile birlikte 

kişiliğinin birliğini onaylar: iki tabiatı olan tek bir kişi. Size Konsül'ün bildirisinden bir parça okuyayım: 


Biz... bir ve değişmez Oğul, Tanrılık'ta ve insanlıkta aynı şekilde tam, gerçekten Tanrı ve gerçekten İnsan, anlaşılır bir ruha ve bedene olan Rabbimiz İsa Mesih; Tanrılığı açısında Tanrı ile aynı öze sahip, insanlığı açısından bizimle aynı öze sahip, günah dışında her şeyde bizim gibi olan; Tanrılığı uyarınca çağların başlangıcından önce Baba tarafından Oğul edinilmiş, ve bu son günlerde bizim ve kurtuluşumuz için Bakire Meryem'den, Tanrı'nın Annesi'nden doğmuş, insanlığı açısından bir ve tek Mesih, Oğul, Rab, Biricik, birbirleriyle karıştırılmadan, değişmeden, bölünmeden, ayrılmadan iki tabiatı olan, tabiatları arasındaki fark birliğinden dolayı hiçbir şekilde ortadan kalkmayan, ancak her tabiatının özelliği korunmuş ve tek bir Kişi ve tek bir Öz'de aynı anda bulunan, iki kişiye bölünmeyen ve ayrılmayan, ancak bir ve tek Oğul ve biricik Tanrı, Söz, Rab İsa Mesih... 


O halde bu ifadeye göre Mesih insani ve ilahi olmak üzere iki tabiatı olan tek bir kişidir. 
Kaçınılması gereken iki hata tek kişiyi ikiye bölmek ve iki tabiatı birbiriyle karıştırmaktır. 
Tabiatlar ayrı ve tamdır ve kişi tektir. 


Şimdi Konsül'ün bildirisinin tek bir kişinin biri insani diğeri ilahi olmak üzere nasıl iki tabiatı olabileceğini açıklamaya girişmediğine dikkat edelim. Bunu yapmak, daha detaylı ilahiyat tartışmalarına bırakılmıştır. Ancak Konsül'ün üzerinde ısrar ettiği nokta, eğer Kutsal Kitap'a dayanan bir enkarnasyon doktrinini benimseyeceksek, ne Mesih'in kişiliğini ikiye bölmemizin, ne de iki tabiatı tek bir tabiat olmak üzere birleştirmemizin doğru olacağıdır. 


O halde şu soruyu sormalıyız: bu yapılabilir mi? Enkarnasyonun mantıksal olarak tutarlı ve Kutsal Kitap'a sadık bir açıklaması yapılabilir mi? Birçokları bunun olanaksız bir iş olduğunu düşünür. Enkamasyon ya bir çelişki olarak görüp reddedeceğiniz, ya da bir gizem olarak görüp kabul edeceğiniz bir doktrindir. Ben buna katılmıyorum. Ben, enkarnasyonun mantıksal açıdan ve aynı zamanda Kutsal Kitap'a sadık bir biçimde açıklanabileceğini düşünüyorum. Ve şimdi size kısaca açıklamak istediğim konu da budur. Bunu üç adımda geliştireceğim. 


Birinci Adım: Kadıköy Konsülü ile birlikte Mesih'in iki tabiata sahip tek bir kişi olduğunu kabul etmek. Enkarnasyon, Tanrı'nın kendisini bir insana dönüştürmesi olarak düşünülmemelidir. Enkarnasyon, antik mitolojide okuduğumuz tanrıların kendilerini bir süre için insanlara ya da hayvanlara dönüştürdükleri ve ardından tekrar tanrı olmaya döndükleri öykülerden tamamen farklıdır. Mesih i/k önce Tanrı, sonra insan, ardından tekrar Tanrı değildi. Bunun yerine aynı anda hem Tanrı hem de insandı. O halde enkarnasyon bir tür tenzil, bir tür azalma Tanrı'nın insan olabilmek için bazı özelliklerinden vazgeçmesi değildir. 
Aksine bir tür artıştır Tanrı kendi ilahi tabiatına insan tabiatını da eklemiştir. O'nun zaten kendine has başka bir tabiatı, insan tabiatı vardı, böylece enkarnasyon ile Oğul Tanrı iki tabiata sahip oldu: Biri sonsuzluktan bu yana sahip olduğu ilahi tabiat, diğeri ise Meryem'in rahmine düştüğü andan itibaren başlayan insan tabiatı. Böylece her tanrılığın hem de insanlığın tüm özelliklerine sahipti. 


Şunu sorabiliriz: Bir tek kişi nasıl iki tabiata sahip olabilir? Bu da bizi ikinci adıma götürür: 


İkinci Adım: Apollinarius ile birlikte İsa Mesih'in ruhunun Oğul Tanrı olduğunu kabul etmek. Apollinarius Nestor'u izleyenlerin yaptığı gibi Mesih'te iki farklı kişi olduğunu düşünme yanılgısına düşmekten kaçınmak için Mesih'in insan ve ilahi tabiatlarında ortak bir yapıtaşı bulunduğunu varsaymak gerektiğini gördü. Böylece bu iki tabiat bir anlamda örtüşecekti. Apollinarius'un önerisi, bu ortak yapıtaşının İsa Mesih'in ruhu olduğu yönündeydi. Ne yazık ki görünüşe göre Apollinarius Mesih'in tam bir insan tabiatına sahip olduğunu düşünmemişti, bunun sonucunda da kendisini eleştirenlerin doğru bir biçimde gördükleri gibi Mesih'in insanlığı ve kurtarma eylemini göz ardı etti. 


Ancak Apollinarius'un görüşünün bu eksik yönleri düzeltilemez mi? Ben düzeltilemeyeceğini düşünmüyorum. İnsan tabiatının ne olduğunu hatırlayalım: insan olmak, rasyonel bir hayvan olmaktır. Tanrı'nın bir bedeni olmadığını göre, hayvan tabiatına sahip değildir. Ancak 

Tanrı, gerçekten de mutlak rasyonel zihindir. O halde Oğul Tanrı, beden almasından daha önce rasyonelliğe ve kişiliğe sahipti. Bunun sonucunda Oğul Tanrı beden alarak Mesih'in fiziksel bedenine tam da bu bedeni basit bir hayvan bedeninden rasyonel bir ruh ve bedenden oluşan tam insan bedenine yükseltecek özellikleri getirmiştir. Mesih'in insan tabiatı Oğul Tanrı ile olan birliğinden bağımsız olarak var olamaz; bu birlik olmaksızın var olan şey olsa olsa bir ceset ya da zombi olur. Mesih'in insanlığı, Oğul Tanrı'nın bedeniyle birleşmesi sonucunda varlık bulur. Böylece Mesih'in gerçekten de iki tam tabiatı vardır: birisi sonsuzluktan beri var olan ilahi tabiat, diğeri ise Oğul Tanrı'nın bedenle birleşmesi sonucunda Mesih'in rahminde oluşan insani tabiat. 


Böyle yeniden formüle edildiğinde Apollinarius'a karşı geleneksel itirazlar da savuşturulmuş olur. Çünkü bu görüşe göre ilk olarak Mesih'in rasyonel bir ruh ve bedeni de içeren, ilahi ve insani olmak üzere iki tabiatı vardır. İkincisi, sonuç olarak Mesih gerçekten insandır ve böylece bizim uğrumuza ölümü geçerlidir. Mesih'in sadece insan olmakla kalmadığına dikkat edin, çünkü aynı zamanda ilahiydi, ancak yine de tamamen insandı ve bunun sonucunda Tanrı'nın önünde vekilimiz olabildi, bizim özgür kılınmamız için bizim cezamızı çekti. 


Şimdilik her şey yolunda! Ancak önerme hala yeterli değil. Çünkü eğer İsa Mesih'in ruhu Oğul Tanrı ise, Kutsal Kitap'ın İsa'yı çocukluktan yetişkinliğe doğru gelişen gerçek insan bilincine sahip olarak betimlemesini nasıl açıklayacağız? Önermem bizi İsa'nın insanlara has sınırlardan etkilenmeyen bir tür süpermen olduğu sonucuna götürmüyor mu? Bu da bizi üçüncü adımıma getiriyor. 


Üçüncü Adım: İsa'nın kişiliğinin ilahi yönlerinin dünyadaki yaşamı sırasında büyük oranda bilinç altında kaldığını kabul etmek. İsa'nın kimliğinin insanüstü öğelerinin temel olarak bilinçaltında olduğunu öneriyorum. Bu önermemde, bir kişinin bilincinin kendisinin farkında olduğundan çok daha fazla şeyden oluştuğu yönündeki derin psikoloji anlayışından faydalanıyorum. Tüm psikanaliz projesi, davranışlarımızın bazılarının bizim pek az farkında olduğumuz, hatta hiç farkında olmadığımız derin kaynaklarda saklı olduğu gerçeğinde temellenir. Çok kişiliklilik hastalığına sahip birini düşünün. Böyle bir hastalıkta, bireyin zihninin bilinçaltında yatan yönlerinde bulunan birbirinden ayrı bilinçlerin su yüzüne çıkmasının çok uç bir örneğini görürüz. Bazı vakalarda diğer kişiliklerin farkında olan baskın bir kişilik bile bulunur; bu baskın kişilik diğerlerinin bildiklerini bilir, ancak diğer kişilikler onun bildikleri konusunda habersizdir. Hipnotizma da aynı şekilde bilinçaltı gerçeğini canlı bir biçimde ortaya koyar. Charles Harris'in açıkladığı gibi hipnotize olmuş bir kişiye bazı gerçekle anlatılıp ardından kişiden "uyandığında" bunları unutmuş olması istenebilir; ancak Harris'in anlattığına göre "... bilgi aslında kişinin zihnindedir, ve özellikle kişinin bazı eylemlerinde kendisini kesinlikle gösterir, ... çünkü kişinin bu bilgiye sahip olmadan söz konusu eylemleri gerçekleştirebilmiş olması mümkün değildir." Birçoğunuz televizyonlarda bu fenomenin eğlenceli yönlerini izlemiş olabilirsiniz. Örneğin genç bir adamın hipnotize edilerek bir ağacın evlenme teklif etmek istediği güzel bir kız olduğuna inandırılması vs. 
Harris şöyle devam eder: 


Bundan daha da sıradışı olan şey ise, hipnotize edilmiş hassas bir kişinin bir nesneyi aynı anda hem görmesinin hem de görmemesinin sağlanabilmesidir. Örneğin bir elektrik direğini görmemesi istenebilir ve bu elektrik direğini göremez (bildiğimiz anlamda). Ancak yine de görür, çünkü onu görmekten kaçınmaktadır ve bunu görmekten kaçınmak için öncelikle görmemesinin sağlanması mümkün değildir. 


Oğul Tanrı da dünyada beden aldığı dönemde kişiliğinin sadece sıradan insan yaşamıyla uyumlu yönlerinin İsa'nın bilinci içerisinde yer almasına izin verdi, diğer yandan ise bilgisinin büyük bir kısmı suyun altında kalan bir buzdağı gibi bilinçaltının derinliklerinde gizliydi. 
Önerdiğim teoride Mesih böylece tek bir kişidir, ancak bilinçli ve bilinçaltı öğeler bu tek kişide teolojik açıdan önemli bir biçimde birbirinden ayrılmıştır. Nestoriancılığın aksine benim önermem iki kişi var olduğu yönünde değildir, çünkü bir kişinin zihninin bilinçli yönleri ile aynı kişinin zihninin bilinçaltı yönleri iki farklı kişi bulunduğu anlamına gelmez. 


Böyle bir teori, müjdelerde betimlenen İsa'yı tatmin edici bir biçimde açıklar. İsa bilinçli tecrübesi dahilinde tıpkı bir çocuğun yapacağı gibi bilgi ve bilgelikte büyüdü. Bebek İsa'nın yemlikte yatarken infinitemisal hesapları üzerinde kafa yorduğunu düşünemeyiz. Sıradan 


insan bilincine sahip olan İsa korkuya, zayıflığa ve ayartılara karşı savaşarak iradesini Göksel Babası'nın iradesiyle aynı hizaya getirmek zorundaydı. İsa aslında günah işlemesi mümkün olmamasına rağmen bilinç dünyasında gerçekten ayartıldı. Günahın ayartısını gerçekten hissetti ve bu ayartının kolayca savuşturulması söz konusu değildi; ayartılara direnmek için ruhsal disiplin ve ahlaki kararlılığa sahip olması gerekiyordu. İsa bilinç dünyasında belirli bazı gerçeklerin farkında değildi, ancak ilahi bilinçaltı sayesinde hata yapmaktan alıkondu ve doğaüstü bir biçimde aydınlatıldı. Oğul Tanrı kuantum mekaniğinden araba mekaniğine kadar her konuda bilgiye sahip olmakla birlikte Nasıralı İsa'nın da ilahi bilinçaltına başvurmadığı sürece bu konulardaki sorulara yanıt verebilecek bilgiye sahip olduğunu düşünmemiz için bir neden yoktur. İnsanın içinde bulunduğu duruma inebilmek için bu kadar alçalması gerekmiştir. 


Bunun da ötesinde İsa bilinç dünyasında insan kaygılarının her türünü tecrübe etti ve fiziksel acı ve bitkinliği tattı. Önermem, aynı zamanda İsa'nın dua yaşamının gerçekliği ve içtenliğini de korur ve İsa'nın nasıl olup da acılar aracılığıyla yetkinliğe erişebildiğini açıklar. Onun da düşmüş bir dünyada zaferli bir biçimde yaşayabilmek ve Baba'nın ona verdiği görevi yerine getirebilmek için bizim gibi her an Baba'ya dayanması gerekiyordu. Getsemani bahçesindeki şiddetli ıstırap, oynadığı bir rolden ibaret değildi, beden almış Oğul'un bilinç dünyasındaki gerçekleşen gerçek bir mücadeleyi yansıtıyordu. Oğul Tanrı'nın Mesih'in zihni olduğuna karşı çıkan tüm geleneksel itirazlar, enkarnasyonun bu şekilde anlaşılmasıyla geçersiz hale gelir, çünkü burada sadece ilahi olmakla kalmayıp aynı zamanda tamamen insanlığımızı paylaşan bir İsa'dan söz etmekteyiz. 


O halde benim enkarnasyon teorim doğru mu? Sanırım sadece şu kadarını söylebiliriz: Tanrı bilir! Bunun aksini iddia etmem küstahlık olurdu. Ancak iddia ettiğim bir şey var ki, o da bu 

teorinin hem mantıksal olarak tutarlı, hem de Kutsal Kitap'a uygun olduğu, bu nedenle büyük olasılıkla doğru olduğudur. Ve eğer bir olasılıkla doğruysa, İsa Mesih'in hem gerçekten Tanrı hem de gerçekten insan olmasına karşı itirazları ortadan kaldırır. 


Ancak bu teorinin bundan daha da fazlasını başardığını düşünüyorum. Aynı zamanda tüm sıkıntı, zorluk ve kısıtlamalarıyla insanlığımızı üzerine alarak bizim uğrumuza ve kurtuluşumuz için kendisini alçaltıp boşaltan Tanrı'ya şükretmemize de olanak sağlıyor. Elçi Pavlus'un yazdığı gibi, "O'nun yoksulluğuyla siz zengin olasınız diye, zengin olduğu halde sizin uğrunuza yoksul oldu" (2 Ko. 8.9). 


Kaynak: htip://www.reasonablefaith.org/turkish/isa-tanri-ve-insan#ixz72BdCiJOUM WİLLİAM LANE CRAİG'İN TEİSTİK ANLAYIŞINA NASIL CEVAP VERİLEBİLİR? 


Ercanyunus-06.01.2017-sorularlaislamiyet 
Soru Detayı 


- Ünlü teist (Hristiyan) felsefeci William Lane Craig'den Kur'an yorumu ... 

- Yaratıcının varlığına güçlü argümanlar veren ve yüzlerce ateistlerle debate (tartışma) yapan 

güçlü bir felsefeciden kısaca Kuran hakkında yorumunu dinledim ve sorumu sormak istiyorum: - Felsefeci şunları söyledi , "Kuran'da tanıtılan yaratıcı (Allah); taraflı, şartlı ve evrensel değil birçok bölümünde buna rastlıyoruz. Sadece inananları seviyor ona inanmayanları sevmiyor bu da bana göre yaratıcı kavramıyla uyuşmuyor." tarzında .. 

- Buna nasıl cevap veririz? 


Cevap 
Değerli kardeşimiz, 
Craig'in teistik anlayışı, öznel, koşullu ve Tanrı hakkındaki ön yargıya dayalı bir yorumdur. 


Her şeyden önce Kur'an'ın hemen başında Fatiha suresinde Allah kendini âlemlerin rabbi olarak ve rahman ve rahim sıfatlarıyla tanıtmaktadır. 


Dolayısıyla din günü olan mahşere değin, inanan inanmayan herkese hayat, vücut, rızık, hidayet gibi umumi nimetlerden yararlanma kapısı açıktır. 


İnananlar olarak kastedilen, tevhid inancını ve bu inancın habercisi olan peygamberleri tasdik edenlerdir. Bunlara inanmayanları da seven bir Allah düşüncesi, kendi kendisi ile çelişik olacaktır. Zira Allah öncelikle kendi teklik ve birliğe dayalı varlığını sevmektedir. 


Dolayısıyla buna inananları da kendisine olan sevgisi ve kendi saygınlığına olan bağlılığı gereği sevmektedir. 


Kendi varlığını ve elçilerini inkâr edenleri sevmesi ise, onun kendi varlığına olan sevgisine layık düşmeyeceği gibi, sevginin kendisine de zıt bir durum olacaktır. Zira sevgi güzelliğe ve kemale matuftur. Şirk ve inkâr ise kısmen bile güzel olmayıp, olmayan bir gerçekliğe tekabül etmesi ile en büyük yalan ve Allah'a karşı bühtandır. 


Bu hakareti yapanları üstelik uyarıldıkları halde sevmek yalanı ve mutlak çirkinliği sevmek olur ki, bunu yapan birisi de Allah olamaz. 


Yalancıları ve müfterileri sevmek kötülüğü istemek anlamına gelecektir. 


Oysa Allah tüm noksanlıklardan beridir. 


TANRI VAR MIDIR? 
William Lane Craig-1 Ekim 2020-Yazar: William Lane Craig-Çevirmen: Damla Belemir Aydın-kualiafelsefedergisi.com/2020/10/tanri-var-midir-william-lane-craig/ 


William Lane Craig, var olduğunu düşünmek için iyi nedenler olduğunu söylüyor. 


8 Nisan 1966'da Time dergisi, koyu arka planda parlak, kırmızı harflerle süslenmiş üç kelime 
dışında kapağının tamamen siyah olduğu bir başmakale yayımladı: “TANRI ÖLDÜ MÜ?” 
Hikaye, o zamanlar Amerikan teolojisinde güncel olan “Tanrı'nın Ölümü” hareketini anlatıyordu. Ancak, Mark Twain'i alıntılayacak olursak, Tanrı'nın ölümüyle ilgili haber “fazlasıyla abartılmış” gibi görünüyordu. Çünkü ilahiyatçılar Tanrı'nın ölüm ilanını yazarken, yeni nesil genç filozoflar Tanrı'nın canlılığını yeniden keşfediyorlardı. 


1940'larda ve 50”lerde filozoflar arasında Tanrı hakkında herhangi bir konuşmanın anlamsız olduğuna inanılıyordu, çünkü beş duyu tarafından doğrulanamıyordu. Bu doğrulamacılığın (verificationism) çöküşü, belki de yirminci yüzyılın en önemli felsefi olayıydı. Bu çöküş, doğrulamacılığın bastırdığı diğer geleneksel felsefe problemleriyle birlikte metafiziğin yeniden canlanması anlamına geliyordu. Bu dirilişe eşlik eden, tamamen beklenmedik bir şey 


oldu: Hristiyan felsefesinin rönesansı. Dönüm noktası muhtemelen 1967'de, analitik felsefenin araçlarını din felsefesindeki sorulara benzeri görülmemiş bir titizlik ve yaratıcılıkla uygulayan Alvin Plantinga'nın God and Other Minds'ı yayınlanmasıyla geldi. Plantinga'nın treni, profesyonel dergilerde yazarak ve profesyonel konferanslara katılarak ve en iyi akademik preslerle yayınlanarak, bir dizi Hıristiyan filozof tarafından takip edildi. Sonuç olarak, Anglo- Amerikan felsefesinin yüzü değişti. Ateizm, belki hala Batı üniversitelerinde hâkim bakış açısı olsa da, gerileyen bir felsefedir. Batı Michigan Üniversitesi filozofu Quentin Smith, yakın tarihli bir makalesinde, “1960'ların sonlarından bu yana felsefe bölümlerinde gelişen akademinin desekülerleşmesi ” olarak adlandırdığı şeyden yakınıyor (‘The Metaphilosophy of Naturalism’, Philo, Vol 4, #2, at philoonline.org). Smith, “bugün akademiye giren zeki ve yetenekli teistler” dalgası karşısında natüralistlerin pasifliğinden şikâyet ederek, “Tanrı, akademide ‘ölü’ değildir; 1960'ların sonunda hayata döndü ve şu anda yaşıyor ve son akademik kalesi olan felsefe bölümlerinde iyi durumda.” şeklinde sözlerini sonuçlandırıyor. 


Hıristiyan felsefesinin rönesansına, doğal teolojiye (felsefi argüman yoluyla, otoriter ilahi vahyin kaynaklarına başvurmadan Tanrı'nın varlığını kanıtlamaya çalışan teolojiye) ilginin yeniden canlanması eşlik etti. Yaratıcı, yeni argümanlardan bahsetmek yerine; kozmolojik, teleolojik, ahlaki ve ontolojik argümanlar gibi Tanrı'nın varlığına ilişkin tüm geleneksel felsefi argümanlar, çağdaş felsefi sahnede zeki ve açık savunucular bulur. 


Peki Richard Dawkins, Sam Harris ve Christopher Hitchens tarafından temsil edilen sözde “Yeni Ateizm” ne olacak? Bu eğilimin tersine döndüğünün habercisi değil mi? Pek sayılmaz. 
Etkileşime girdiği — ya da daha doğrusu etkileşime girmediği — yazarlardan da anlaşılabileceği gibi, yeni ateizm, aslında, entelektüel güçten yoksun ve Anglo-Amerikan felsefesinde meydana gelen devrimden neşeyle habersiz pop-kültürel bir fenomendir. Çağdaş entelektüel sahneden ziyade geçmiş bir neslin bilimciliğini yansıtma eğilimindedir. 


Tanrı'nın Varlığını Destekleyen Sekiz Neden 


Tanrı'nın varlığının, insan deneyiminin geniş veri yelpazesini en iyi şekilde açıkladığına inanıyorum. Bunu destekleyen sekiz nedenden kısaca bahsedeceğim. 


Tanrı var olan her şeyin neden var olduğunun en iyi açıklamasıdır. 


Ormanda yürüyüş yaptığınızı ve yerde duran bir topa rastladığınızı varsayalım. Doğal olarak oraya nasıl geldiğini merak edersiniz. Yürüyüşünüze eşlik eden arkadaşınız size “Unut gitsin! 
O hep oradaydı! ” dese, ya şaka yaptığını ya da yürümeye devam etmenizi istediğini düşünürdünüz. Hiç kimse, topun herhangi bir açıklama olmaksızın var olduğu fikrini ciddiye almazdı. Şimdi, topun boyutunun yalnızca evrenle birlikte genişleyene kadar büyümekten başka, varlığının bir açıklamasını sağlamak veya ihtiyacını ortadan kaldırmak için hiçbir şey yapmadığına dikkat edin. Öyleyse evrenin varlığının açıklaması nedir (evren? ile tüm uzay- zaman gerçekliğini kastediyorum)? Evrenin açıklaması, yalnızca insan zihninin ötesinde — uzay ve zamanın ötesinde — varoluşunun metafiziksel olarak gerekli olduğu aşkın bir gerçeklikte yatabilir (aksi takdirde varlığının da açıklanması gerekir). Şimdi, evren gibi koşullu bir varlığı zorunlu olarak var olan bir nedenden elde etmek için düşünebildiğim tek bir yol var ve bu yol, olumsal gerçekliği özgürce yaratmayı seçebilen bir etken olabilir. Bu nedenle, olumsal evrenin varlığının en iyi açıklamasının aşkın bir kişisel varlık olduğu sonucuna varılır — herkesin “Tanrı” derken kastettiği budur. 
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Bu mantığı şu şekilde özetleyebiliriz: 


Her olası şeyin varlığının bir açıklaması vardır. 

Evrenin varlığının bir açıklaması varsa, bu açıklama aşkın, özel bir varlıktır. 
Evren olası bir şeydir. 

Bu nedenle, evrenin varlığının bir açıklaması vardır. 

Bu nedenle, evrenin açıklaması aşkın, özel bir varlıktır. 


-Herkesin “Tanrı” derken kastettiği budur. 
(2) Tanrı, evrenin kökeninin en iyi açıklamasıdır. 


Evrenin geçmişte ebediyen var olmadığına, ancak sonlu bir zaman önce bir başlangıca sahip olduğuna dair oldukça güçlü kanıtlarımız var. 2003 yılında matematikçi Arvind Borde ve fizikçi Alan Guth ve Alexander Vilenkin, ortalama olarak tarihi boyunca genişleyen herhangi bir evrenin geçmişte ebedi olamayacağını, ancak geçmiş bir uzay-zaman sınırına sahip olması gerektiğini kanıtlayabildiler (yani, başlangıcı kanıtladılar). Kanıtlarını bu kadar güçlü kılan şey, evrenin ilk zamanlarının fiziksel tanımından bağımsız olarak, zaman ve nedensellik devam ettiği sürece devam etmesidir. Henüz bir kuantum yerçekimi teorisine sahip olmadığımız için, evrenin ilk saniyesinin fiziksel bir tanımını henüz sağlayamayız; ancak Borde-Guth-Vilenkin teoremi, kişinin yerçekimi teorisinden bağımsızdır. Örneğin, Borde-Guth-Vilenkin teoremi, erken evreni karakterize etmiş olabilecek kuantum vakum durumunun ebediyen geçmişte var olamayacağını, ancak bu durumun bir başlangıcı olması gerektiğini ıma eder. Evrenimiz, birçok evrenden oluşan sözde “çoklu evren” in sadece küçük bir parçası olsa bile, Borde-Guth-Vilenkin teoremi, çoklu evrenin kendisinin bir başlangıcı olmasını gerektirir. 


Elbette, bu mutlak başlangıçtan kaçınmak için döngü kuantum yerçekimi modelleri, sicim modelleri, hatta kapalı zaman eğrileri gibi son derece spekülatif fiziksel senaryolar önerilmiştir. Bu modeller problemlerle doludur, ancak sonuç şu ki, bu teorilerden hiçbiri, doğru olsa bile, evren için ebedi bir geçmişi geri getirmeyi başaramaz. Geçen yıl, Cambridge'de Stephen Hawking'in yetmişinci doğum gününü kutlayan bir konferansta Vilenkin, bu soruyla ilgili olarak mevcut kozmolojiyi inceleyen “Evrenin Bir Başlangıcı Oldu mu?” başlıklı bir makale sundu. “Bu senaryolardan hiçbirinin geçmişte ebedi olamayacağını” savundu. Spesifik olarak, Vilenkin, teoreminin anlamını engellemeye çalışan üç modele kapıyı kapattı: Sonsuz şişme, döngüsel bir evren ve genişlemeden önce statik bir tohum olarak “ortaya çıkan’, ebediyen var olan bir evren. 


Ama sonra kaçınılmaz soru ortaya çıkıyor: Evren neden ortaya çıktı? Evreni var eden nedir? 
Evreni ortaya çıkaran aşkın bir sebep olmalı- evrenin kendisinin dışında bir sebep. 


Bu argümanı şu ana kadar şu şekilde özetleyebiliriz: 


Evren var olmaya başladı. 
Evren var olmaya başladıysa, o zaman evrenin aşkın bir nedeni vardır. 
Bu nedenle, evrenin aşkın bir nedeni vardır. 
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Durumun doğası gereği, fiziksel evrenin bu nedeni maddi olmayan (yani fiziksel olmayan) bir varlık olmalıdır. Şimdi, bu tanıma uyabilecek sadece iki tür şey vardır: ya bir sayı gibi soyut bir nesne ya da bedensiz bir zihin / bilinç. Ancak soyut nesneler, fiziksel şeylerle nedensel ilişki içinde değildir. Örneğin 7 numarasının hiçbir şey üzerinde etkisi yoktur. Bu nedenle, evrenin varoluş nedeni bedensiz bir zihindir. Böylece tekrar, sadece evrenin aşkın bir nedenine değil, aynı zamanda kişisel yaratıcısına da ulaşıyoruz. 


Tanrı, matematiğin fiziksel dünyaya uygulanabilirliğinin en iyi açıklamasıdır. 


Filozoflar ve bilim adamları, fizikçi Eugene Wigner'in “Matematiğin Doğal Bilimlerde Mantıksız Etkililiği” dediği şey konusunda şaşkına döndüler. Peter Higgs gibi bir matematik teorisyeni masasına oturabilir ve matematiksel denklemleri dökerek, otuz yıl sonra, milyonlarca dolar ve binlerce saat yatırım yaptıktan sonra, deneycilerin nihayet tespit edebilecekleri temel bir parçacığın varlığını nasıl tahmin edebilir? Matematik, doğanın dilidir. 
Ama bu nasıl açıklanır? Sayılar ve matematiksel teoremler gibi matematiksel nesneler fiziksel evrenden nedensel olarak izole edilmiş soyut varlıklarsa, matematiğin uygulanabilirliği, matematik filozofu Mary Leng'in sözleriyle “mutlu bir tesadüf” dür. Öte yandan, eğer matematiksel nesneler sadece yararlı kurgular ise, o zaman doğa bu kurguların dilinde nasıl yazılır? Natüralistlerin, matematiğin fiziksel dünyaya tekinsiz uygulanabilirliği için hiçbir açıklaması yoktur. Bunun aksine, teistin hazır bir açıklaması vardır: Tanrı fiziksel evreni yarattığında, onu aklındaki matematiksel yapıya göre tasarladı. 


Bu argümanı şu şekilde özetleyebiliriz: 


Tanrı olmasaydı matematiğin uygulanabilirliği sadece mutlu bir tesadüf olurdu. 
Matematiğin uygulanabilirliği sadece mutlu bir tesadüf değildir. 
Bu nedenle Tanrı vardır. 


Tanrı, akıllı yaşam için evrenin ince ayarının en iyi açıklamasıdır. 


Son yıllarda bilim adamları, Büyük Patlama'nın başlangıç koşullarının, akıllı yaşamın varlığı için tam anlamıyla insan anlayışına meydan okuyan bir hassasiyet ve incelikle ince ayarlandığını keşfettiklerinde şaşkına döndüler. Bu “ince ayar”ın iki çeşidi var. İlk olarak, doğa kanunları denklemlerle ifade edildiğinde, bunların içinde yerçekimi sabiti gibi bazı sabitlerin olduğunu görürsünüz. Bu sabitlerin değerleri doğa kanunlarından bağımsızdır. 
İkincisi, bu sabitlere ek olarak, doğa yasalarının faaliyet gösterdiği başlangıç koşullarını tanımlayan bazı rastgele nicelikler vardır — örneğin, evrendeki entropi (düzensizlik) değeri. 
Şimdi bu sabitler ve nicelikler, olağanüstü dar bir yaşama izin veren değerler aralığına giriyor. 
Bu sabitler veya nicelikler bir saç teli genişliğinden daha az değiştirilecek olsaydı, doğanın yaşama izin veren dengesi yok olurdu ve yaşam mevcut olmazdı. 


Bu olağanüstü ince ayar için canlı olarak açıklayıcı üç seçenek vardır: fiziksel gereklilik, şans veya tasarım. 


Bununla birlikte, fiziksel gereklilik makul bir açıklama değildir, çünkü ince ayarlanmış sabitler ve değerler doğa kanunlarından bağımsızdır. Bu nedenle fiziksel olarak gerekli değillerdir. 
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Peki bu ince ayar şans eseri ortaya çıkmış olabilir mi? Bu açıklama ile ilgili sorun, tüm sabitlerin ve değerlerin, anlaşılmaz derecede küçük bir yaşama izin verme aralığına rastgele düşme olasılığının, makul bir şekilde kabul edilemeyecek kadar düşük olmasıdır. Bu nedenle, şans açıklamasını savunanlar, diğer evrenlerin, tercihen sonsuz sayıda ve rastgele düzenlenmiş bir “dünya topluluğunun? varlığını varsaymak zorunda kaldılar, böylece bizimki gibi yaşama izin veren koşullara sahip evrenler, toplulukta bir yerde tesadüfen ortaya çıkacaktı. Bu hipotez sadece Richard Dawkins'in “eşsiz bir saçmalık” ifadesini ödünç almakla kalmaz, aynı zamanda aşılmaz bir itirazla karşı karşıya kalır. Şimdiye kadar, bir dünya topluluğundaki en olası gözlemlenebilir evrenler, tek bir beynin boşluktan var olduğu ve boş dünyasını gözlemlediği dünyalar olacaktır. Yani, eğer dünyamız Dünya topluluğunun rastgele bir üyesi olsaydı, o zaman büyük olasılıkla böyle gözlemlere sahip olmamız gerekirdi. Bunu yapamadığımız için, bu, dünya toplulukları hipotezini kesinlikle çürütmektedir. Yani bunların şans oluşu da iyi bir açıklama değil. Böylelikle, 


Evrenin ince ayarı fiziksel zorunluluk, şans ya da tasarımdan kaynaklanır. 


. Evrenin ince ayarı fiziksel gereklilik veya tesadüflere bağlı değildir. 


Bu nedenle, evrenin ince ayarı tasarımdan kaynaklanmaktadır. 


Böylece, evrenin ince ayarı, kozmik bir tasarımcı için kanıt oluşturur. 


Tanrı, yönelimsel* bilinç durumlarının en iyi açıklamasıdır. 


Yönelimsel olma durumu filozofları şaşırtıyor. Yönelimsellik, bir şey ya da bir şey ile ilgili olma özelliğidir. Düşüncelerimizin nesne yönelimsel olduğunu gösterir. Mesela yaz tatilimi veya karımı düşünebilirim. Bu anlamda hiçbir fiziksel nesnenin yönelimselliği yoktur. Beyin gibi bir sandalye veya bir taş veya doku küresi başka bir şeyle ilgili değildir. Yalnızca zihinsel durumlar veya bilinç durumları başka şeylerle ilgilidir. Materyalist Alex Rosenberg, The Atheist's Guide to Reality: Enjoying Life without Illusions'da (2011) bu gerçeği kabul eder ve ateistler için gerçekten yönelimsel durumlar olmadığı sonucuna varır. Rosenberg cesurca, hiçbir şey düşünmediğimizi iddia ediyor. Ama bu inanılmaz görünüyor. Açıkçası, Rosenberg'in argümanı hakkında düşünüyorum — ve siz de öyle! Bu bana Rosenberg'in ateizminin reductio ad absurdum**'ü gibi görünüyor. Buna karşılık, teistler için, Tanrı bir akıl olduğu için, yönelimsel durumlarda başka, sonlu zihinlerin olması şaşırtıcı değildir. 
Böylelikle yönelimsel devletler, teistik bir dünya görüşüne rahatça uyar. 


Öyleyse: 


Tanrı olmasaydı, yönelimsel bilinç durumları mevcut olmazdı. 


. Ancak yönelimsel bilinç durumları mevcuttur. 


Bu nedenle Tanrı vardır. 
Tanrı, nesnel ahlaki değerlerin ve görevlerin en iyi açıklamasıdır. 


Deneyimlerimizde, kendilerini nesnel olarak bağlayıcı ve doğru olarak empoze eden ahlaki değerleri ve görevleri kabul ediyoruz. Örneğin, otomatik bir silahla bir ilkokula girip küçük kız ve erkek çocuklarını ve öğretmenlerini vurmanın yanlış olduğunu kabul ediyoruz. 
Bununla birlikte, natüralistik bir bakış açısına göre, bunda gerçekten yanlış olan bir şey yoktur: ahlaki değerler, biyolojik evrimin ve sosyal şartlanmanın öznel yan ürünleridir ve nesnel bir geçerlilikleri yoktur. Alex Rosenberg burada da ateizminin etkileri konusunda 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acımasızca dürüst. “Ahlaki olarak doğru veya yanlış diye bir şey yoktur” diye beyan ediyor. 
(The Atheist's Guide to Reality, p.145); “Bireysel insan hayatı anlamsızdır ... ve nihai ahlaki değeri yoktur.” (p.17); “Nihilizmin haklı olduğu gerçeğiyle yüzleşmemiz gerekiyor.” (p.95). 
Buna karşılık, teist, Tanrı'nın nesnel ahlaki değerlerini ve onun emirlerindeki ahlaki görevlerimizi temel alır. Teist, böylece, ateistin sahip olmadığı nesnel ahlaki değerleri ve görevleri temel alan açıklayıcı kaynaklara sahiptir. 


Bu argüman şu hâle gelir: 


Nesnel ahlaki değerler ve görevler mevcuttur. 


. Ancak Tanrı olmasaydı, nesnel ahlaki değerler ve görevler var olmazdı. 


Bu nedenle Tanrı vardır. 
Tanrı'nın var olma olasılığı, Tanrı'nın varlığına işaret eder. 


Bu argümanı anlamak için, filozofların “olası dünyalar” ile ne kastettiklerini anlamanız gerekir. Olası bir dünya, dünyanın olabileceği bir durumdur. Olası bir gerçekliğin tanımıdır. 
Yani olası bir dünya bir gezegen veya bir evren veya herhangi bir tür somut nesne değildir, bir dünya tanımıdır. Gerçek dünya, doğru olan tanımdır. Diğer olası dünyalar, gerçekte doğru olmayan ancak doğru olabilecek tanımlamalardır. Olası bir dünyada bir şeyin var olduğunu söylemek, o varlığı içeren gerçekliğin tutarlı bir tanımının olduğunu söylemektir. Her olası dünyada bir şeyin var olduğunu söylemek, hangi tanımın doğru olduğu önemsenmeksizin, bu varlığın açıklamaya dahil edileceği anlamına gelir. Örneğin, tek boynuzlu atlar aslında mevcut değildir, ancak tek boynuzlu atların var olduğu bazı olası dünyalar vardır. Öte yandan, birçok matematikçi sayıların olası her dünyada var olduğunu düşünür. 


Şimdi bunu aklınızda tutarak, 1011 yılında Canterbury'nin keşişi Anselm tarafından keşfedilen ontolojik argümanı düşünün. Anselm, Tanrı'nın tanım gereği düşünülebilecek en büyük varlık olduğunu gözlemliyor. Tanrı'dan daha büyük bir şeyi tasavvur edebilseydiniz, o zaman bu Tanrı olurdu. Bu nedenle Tanrı, düşünülebilecek en büyük varlıktır — azami ölçüde büyük bir varlıktır. Öyleyse böyle bir varlık nasıl olur? O, her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve bütünüyle iyi biri olacak ve mantıksal olarak mümkün olan her dünyada var olacaktı. Bu özelliklerden herhangi birine sahip olmayan bir varlık, azami ölçüde büyük olmazdı çünkü tüm bu özelliklere sahip olan daha büyük bir varlık düşünebilirdik. 


Ancak bu, Tanrı'nın varlığı mümkünse, Tanrı'nın var olması gerektiği anlamına gelir. Çünkü mümkün olan herhangi bir dünyada azami derecede büyük bir varlık varsa, hepsinde var olur. 
Bu, mantıksal olarak mümkün olan her dünyada her şeye gücü yeten, her şeyi bilen ve bütünüyle iyi olmanın azami derecede büyük olmanın anlamının bir parçasıdır. Öyleyse, eğer Tanrı'nın varlığı mümkünse, mantıken mümkün olan her dünyada mevcuttur ve dolayısıyla gerçek dünyada da var olur. 


Bu argümanı şu şekilde özetleyebiliriz: 


Azami ölçüde büyük bir varlığın (Tanrı) var olması mümkündür. 


. Azami ölçüde büyük bir varlığın var olması mümkünse, olası bir dünyada azami ölçüde 


büyük bir varlık vardır. 


D 


Olası bir dünyada azami derecede büyük bir varlık varsa, o zaman mümkün olan her dünyada da vardır. 

Mümkün olan her dünyada azami ölçüde büyük bir varlık varsa, o zaman gerçek dünyada da vardır. 

Bu nedenle, gerçek dünyada azami ölçüde büyük bir varlık vardır. 

Bu nedenle, azami ölçüde büyük bir varlık vardır. 

Bu nedenle Tanrı vardır. 


Bu argümanın 2. ve 7. adımlarının nispeten tartışmasız olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. 
Filozofların çoğu, eğer Tanrı'nın varlığı mümkünse, Tanrı'nın var olması gerektiği konusunda hemfikirdir. 

Öyleyse soru şu ki, Tanrı'nın varlığı mümkün müdür? Peki, siz ne düşünüyorsunuz? Ateist, Tanrı'nın var olmasının imkânsız olduğunu savunmalıdır. Yani, evli bir bekar ya da yuvarlak bir kare gibi Tanrı kavramının mantıksal olarak tutarsız olduğunu iddia etmelidir. Sorun şu ki, Tanrı kavramı bu şekilde tutarsız görünmüyor. Mümkün olan her dünyada mutlak güce sahip, her şeyi bilen ve her şeye gücü yeten bir varlık fikri mükemmel bir şekilde tutarlı görünüyor. 
Dahası, gördüğümüz gibi, Tanrı'nın varlığına dair en azından Tanrı'nın var olmasının mümkün olduğunu öne süren başka argümanlar da vardır. Bu yüzden bunu size bırakacağım. 
Benim yaptığım gibi, en azından Tanrı'nın var olmasının mümkün olduğunu düşünüyor musunuz? Eğer öyleyse, mantıksal olarak O'nun var olduğu sonucuna ulaşılır. 


Tanrı şahsen tanınabilir ve deneyimlenebilir. 


Bu gerçekte Tanrı'nın varlığı için bir argüman değildir; daha ziyade, Tanrı'nın argümanlardan tamamen ayrı olarak, onu kişisel olarak deneyimleyerek var olduğunu bilebileceğiniz iddiasıdır. Filozoflar, bu şekilde kavranan inançları “düzgün temel inançlar?olarak adlandırırlar. Başka inançlara dayanmazlar; daha ziyade bir kişinin inanç sisteminin temelinin bir parçasıdırlar. Diğer düzgün temel inançlar, geçmişin gerçekliğine veya dış dünyanın varlığına olan inançlardır. Düşündüğünüzde, bu inançların hiçbiri tartışmayla kanıtlanamaz. 
Dünyanın beş dakika önce, midelerimizdeki hiç yemediğimiz kahvaltılardan yiyecekler ve beynimizde hiç yaşamadığımız olayların hafıza izleri gibi yerleşik görüntülerle yaratılmadığını nasıl kanıtlayabilirsiniz? Bu makaleyi okuduğunuza inanmak için bazı çılgın bilim adamları tarafından elektrotlarla uyarılan kimyasal fıçıdaki bir beyin olmadığınızı nasıl kanıtlayabilirsiniz? Bu tür inançları tartışmaya dayandırmayız; daha ziyade inanç sistemimizin temellerinin bir parçasıdırlar. 


Ancak bu tür inançlar bizim için temel olmasına rağmen, bu onların nedensiz oldukları anlamına gelmez. Daha ziyade, belirli deneyimler bağlamında oluştukları anlamında temellendirilmişlerdir. Bir şeyleri görmenin, hissetmenin ve duymanın deneyimsel bağlamında, doğal olarak, algıladığım bazı fiziksel nesnelerin olduğu inancını oluşturuyorum. 
Bu nedenle, temel inançlarım nedensiz değil, deneyimlerime dayanıyor. Bu tür inançları kanıtlamanın bir yolu olmayabilir, ancak yine de onları benimsemek tamamen mantıklıdır. Bu tür inançlar bu nedenle yalnızca temel değil, aynı zamanda düzgün temel inançlardır. Aynı şekilde, Tanrı'ya olan inanç, O'nu arayanlar için, Tanrı deneyimlerine dayanan düzgün temel inançtır. 


Şimdi durum eğer buysa, o zaman Tanrı'ya dair felsefi argümanların dikkatinizi Tanrı'nın kendisinden uzaklaştırabileceği gibi bir tehlike mevcut. İncilde, “Tanrı'nın yanına yaklaşın, o 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da size yaklaşacaktır” diye vaat eder. (James 4: 8) Dışsal argümanlara o kadar konsantre olmuşuz ki, Tanrı'nın iç sesinin kalplerimizle konuştuğunu duyamıyoruz. Bu sesi dinleyenler için Tanrı, hayatlarında kişisel bir gerçeklik haline gelir. 


Özet 


Özetle, Tanrı'nın dünya hakkında natüralizmden daha iyi bir açıklama sağladığı sekiz yön gördük. Tanrı bunların en iyi açıklamasıdır: 


Var olan şeylerin neden var olduğunun. 

Evrenin kökeninin. 

Matematiğin fiziksel dünyaya uygulanabilirliğinin. 
Akıllı yaşam için evrenin ince ayarının. 
Yönelimsel bilinç durumlarının. 

Nesnel ahlaki değerler ve görevlerin. 


Dahası, 


Tanrı'nın var olma olasılığı, Tanrı'nın varlığına işaret eder. 
Tanrı şahsen tanınabilir ve deneymlenebilir. 


Açıklamalar: 


*Yönelimsellik (Intentionality): Stanford Encyclopedia of Philosophy tarafından, “zihnin bir şey, özellik veya şey durumu hakkında olma, temsil etme, yerine geçme gücü,” şeklinde tanımlanmıştır. Terim zihnin tasarımlar oluşturma yeteneğine işaret eder ve niyet ile karıştırılmamalıdır. ( https://plato.stanford.edu/entries/intentionality/ ) 


** Reductio ad absurdum: Reductio ad absurdum, olmayana ergi ya da Latince saçma olana indirgeme anlamına gelir ve bir iddiayı doğru kabul ederek saçma bir sonuca varıp iddianın yanlış olduğu sonucuna ulaşıldığı bir mantık yöntemidir. 


TANRIYI TANITMAK BİLİMİN SONU MUDUR? 


Ercanyunus-26.02.2017-sorularlaislamiyet 


Soru Detayı 


- Richard Dawkins'in Tanrı Yanılgısı adlı kitabında yaratıcıya karşı sergilediği temel argüman 


"Tanrıyı tanıtmak bilimin sonudur. Tanrı(Allah) açıkladığın şeyden çok karmaşıktır bu yüzden bu bir açıklama değildir basitlik her zaman doğruluk kriteridir." 

- Bunu kitabında temel argüman olarak kullanıyor bu argümanın geçersizliğine karşı yanıt alabilir miyim sizden? 


Cevap 


Değerli kardeşimiz, 
Dawkins”in bu temel yaklaşımı kendi içinde çok çelişkiler barındırmaktadır. 


Öncelikle karmaşık (kompleks) olmakla açıklama arasında zıt bir ilişki söz konusu ise ve bu bilimi bitiriyorsa, her şeyden önce kuantum fiziğinin bilimi bitirdiğini söylememiz gerekecektir. 


Zira kuantum teorileri paradoksal tanımlanamaz ve belirsiz bir doğanın açıklanması çabaları ile doludur. 


Bu durumda Tanrı'ya daha varmadan bilim zaten bitmiş demektir. 
Tanrı'nın deneysel bilimin konusu olduğunu ise hiçbir din söylemez. 


Her ne kadar imanın rasyonel temelleri söz konusu olsa bile, iman ancak sezgisel bir mahiyet ya da sıçrama ifade eder. 


Yine eğer basitlik her zaman doğruluk kriteri ise, Allah hakkında hiçbir din onun bileşik bir doğası olduğunu söylemez. Aksine onu özü itibariyle basit ve cevher olarak tanımlarlar. 


Bu ise Onu Hak ismi ile (asli doğru) adlandırmamıza neden olmaktadır. 
Selam ve dua ile... 
EVRİMİ BÖYLE SAVUNDULAR 


02 Mart 2012 Cuma-gazetevatan 


Ünlü sanatçıların evrimi neden savunmak gerektiğini anlattıkları video büyük ilgi gördü. 
Tiyatro, sinema ve müzik dünyasının alanlarında önemli isimleri Emin Gürsoy, Levent Üzümcü, Erkan Can ve Nejat Yavaşoğulları'nın evrimi neden savunmak gerektiğini anlattıkları video büyük ilgi gördü. 


Evrimi Savunuyorum grubu ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Video ekibi, ortak bir video hazırladı. Videoda tiyatro sanatçıları Emin Gürsoy, Levent Üzümcü, Erkan Can ve müzisyen Nejat Yavaşoğulları, neden evrimi savunduklarını anlatıyor. Başbakan Erdoğan'ın "dindar nesil" söylemine de yanıt veren sanatçıların kullandıkları samimi üslup ile dikkat çeken video, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. 


Videonun sonunda, 4 Mart Pazar günü saat 19:00'da NHKM Ruhi Su Salonu'nda düzenlenecek olan "Evrim - Neden Saldırıyorlar? Nasıl Savunacağız?" panelinin duyurusu yer aldı. Panelde İstanbul Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Dr. Çağatay Tarhan, Üniversite Konseyleri Derneği'nden biyoloji öğretmeni Zelal Durmuş ve soL yazarı Mustafa Kemal Erdemol birer konuşmayapacak. 


İnternette yayınlanan röportaj videosu ile sosyal medyada tartışılmaya başlayan "Evrimi Savunuyorum" çalışmasının, Üniversite Konseyleri Derneği ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin desteğiyle evrimi anlatan film gösterimleri; çocuklar, anne-babalar ve eğitimcilerle gerçekleştirilecek "Evrim Atölyeleri"; çocuklar için hazırlanacak kitap ve çizgi film çalışmaları ile devam edeceği belirtildi. Evrim'e dair farklı başlıklarda kısa röportajlar, 


evrimin temel işleyiş mekanizmalarını ve doğa tarihini anlatan kısa filmler yapılmaya devam edileceği kaydedilirken panelin duyurusunda çalışmanın temel amacı şöyle ifade edildi: 


"Evrim karşıtlığının devlet ideolojisi haline geldiği; doğrudan çocuk aklını, eğitimi hedef alan pek çok saldırının yanı sıra, evrim teorisinin de müfredattan çıkartılmasıyla eğitim sisteminin bilimsel bilgiden arındırılarak baştan tasarlandığı bir ülkede yaşıyoruz. Bir nesil doğanın ve insanın tarihini öğrenmeden büyüyecek! Oysa evrim, bilim dünyasında bundan 200 yıl önce sınandı ve kabul edildi. Tablonun bir yanında sürekli gelişen, her gün daha nitelikli çalışmalarla insanın, doğanın tarihindeki boşlukları bir bir dolduran bilimsel bir gerçek, insanlığın ilerleme mücadelesini sırtlanan bilim insanları, eğitimciler, aydınlık çocuklar yetiştirmek isteyen anne-babalar var. Diğer tarafta ise hep aynı karanlık. Evrim karşıtlarının profili 200 yıldır hiç değişmedi. Gerici meczuplar, cemaatler, "dindar nesiller yetiştirmek" isteyen iktidarlar... Bizler, "Evrimi Savunuyoruz". Evrime kimler, neden saldırıyor biliyoruz. 
Hep beraber nasıl savunacağımızı tartışıyoruz." (WwWw.sol.org.tr) 


BİLİM DIŞI, EVRİM KARŞITI SEMPOZYUM İPTAL EDİLMELİDİR 
https://evrimkarsitisempozyumiptaledilsin.blogspot.com/-16 Mayıs 2012 


16-17 Mayıs tarihlerinde Marmara Üniversitesi'nde "Bilim Türler Arası Evrimi Neden Kabul Etmiyor?" başlıklı bir sempozyum düzenleneceği duyuruldu. Yaratılış görüşünü "bilimsel" olarak tartışmaya açmayı iddia eden bu sempozyum, bir üniversitenin bünyesinde gerçekleştirilmek isteniyor. Bilimsel bir kuram olan evrimi savunmak için bu girişim durdurulmalıdır. Bilimsel bilgilerin öğretilmesinden yana olan herkesi bu sempozyuma karşı durmaya çağırıyoruz. 


Basına ve Kamuoyuna 
Bugün Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'ndeyiz. 


Tam bir ay boyunca yürüttüğümüz imza kampanyasıyla Marmara Üniversitesi'ne, bilim karşıtlığına ev sahipliği yapmaması için çağrıda bulunduk. 


Anlaşılan o ki 1000 akademisyen, hekim, öğretmen ve öğrencinin imzasıyla yapılan çağrıya Marmara Üniversitesi Rektörlüğü kulak asmadı. Ne yazık ki, bilimin üretildiği ve öğretildiği yerler olması gereken üniversitelerden birinde bugün tamamen bilim dışı bir sempozyum gerçekleşiyor. 


Bugün Ord. Prof. Reşat Kaynar Salonu'nda başlayan sempozyumun “Bilim Türler Arası Evrimi Neden Kabul Etmiyor?” başlığı bile başlı başına bir çarpıtma iken, sempozyum kapsamında yapılacak konuşmaların bilimsel içerikten çok uzakta olacağı açık. 


Bir kez daha belirtiyoruz! 


Bir üniversite yönetimi, evrim-karşıtlığının üniversitelerde bilimmiş gibi sunulmasına fikir özgürlüğünden hareketle olur veremez. Bilimde özgürlük son derece önemlidir, ancak bilim dışı safsataların üniversitelerde “bilimmiş” gibi tartışmaya açılması bilimsel özgürlükle bağdaşmaz. Üniversiteler bilimsel bilginin üretildiği kurumlardır. Bilimsel bilgi ise inançla 


değil, bilimsel süreçlerle üretilir. Bilimsel süreçlerin dışında bilgi üretilmesi bilim etiği ilkelerine aykırıdır ve bu tür davranışlar tüm dünya bilim camiasında uydurma, saptırma gerekçeleriyle bilimde sahtekarlık olarak nitelendirilirler. Yaratılış görüşü bilimsel bir zemine dayanmamakta, bir inanç sistemini temsilen karşımıza çıkmaktadır. Bir inanç sistemini bilimsel olarak dayatmak bilime aykırıdır, çünkü bilimsel bir hipotezin test edilebilir ve delillere dayalı olması gerekir. 


Evrim ise bilimsel bir gerçektir. Evrim bir sav değil, biyolojinin temel kuramıdır. Biyologlar arasında evrim kuramının doğruluğu konusunda bir tartışma yoktur. Günümüzde evrim alanında birçok araştırma yapılmakta ve kuramı destekleyen bulgular uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanmaktadır. Bugün tıptan tarıma birçok alanda evrim kuramından yola çıkılarak yol alınmaktadır. 


Bilimsel bir kuram olan evrim ile yaratılış görüşünü karşı karşıya getirmek, bilimsel zemini ortadan kaldırmaktadır. Bu konuda bilim insanlarına düşen görev bellidir. Bilimden yana taraf olmak ve bilimsel düşüncenin topluma taşınması için çalışmak bizlerin başlıca sorumluluğudur. 


16-17 Mayıs tarihlerinin Türkiye bilim tarihine kara günler olarak yazılmasını engelleyecek olan, bilimi savunan akademisyenler, hekimler, öğrencilerdir. Tüm üniversite bileşenlerine çağrımız, bilimsel düşüncenin yaygınlaştığı aydınlık bir gelecek için birlikte mücadele çağrısıdır. 


Bilime Sahip Çıkalım, Evrimi Savunalım! 


BİZ NE YAPIYORUZ? 
14 Mayıs 2012-evrimsempozyumu.org/ 


Neler Yapildi? 

Marmara Üniversitesi'nde evrim karşıtlarına bilim insanlarından yanıt (Youtube) Ege Üniversitesi'nde düzenlenen panelden kesitler 

16 Mayıs Çarşamba 

“Haydarpaşa Kampüsü'nde” 9.00 — 10. 00 buluşma ve giriş 

11.00 — 12.00 bahçede sembolik evrim dersi 


“Her üniversitede her bölümde” 9.00-17.00 arası, sempozyum salonuna gelemeyen bilim insanlarını ve bilimsel düşünceden yana olan herkesi evrim karşıtı sempozyumun teşhir edildiği ve bilim dışılığının anlatıldığı konuşmalar yapmaya, hicveden etkinlikler düzenlemeye çağırıyoruz (Gerçekleştirdiğiniz etkinliklerin görsellerini bize gönderirseniz buradan paylaşabiliriz.) 


MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NDE YAPILACAK EVRİM KARŞITI SEMPOZYUM 
BİLİME BİR SALDIRIDIR 
09 Mayıs 2012-evrimsempozyumu.org/ 


Marmara Üniversitesi'nde 16 — 17 Mayıs 2012 tarihlerinde, Marmara Genç Vizyon Kulübü tarafından “Bilim, türler arası evrimi neden kabul etmiyor?” başlıklı bir sempozyum düzenleneceği Nisan ayının ilk haftasında ilan edildi. İlk günlerde etkinliğin bilimsellik iddiası ve üniversitelerin dönüşümü tartışılırken, geçen süre zarfında bu sempozyumun bir öğrenci kulübü etkinliğinin çok daha ötesi olduğu belirginlik kazandı. Bugün itibariyle YÖK'e bağlı resmi bir kurul olan Türkiye Öğrenci Konseyi ve Marmara Üniversitesi Öğrenci Konseyi de etkinliğin düzenleyicileri arasına katılmıştır. 


Öğrencilerin, akademisyenlerin ve derneklerin üniversite içinde çeşitli etkinlikler düzenleme talepleri oldukça olağandır. Yalnız bu tür işler üniversitenin kimliğiyle uyumlu olmalı, akademisyenler bu sorumlulukla hareket etmeli, öğrencilerin bilgisinin ve ufkunun eksik kaldığı noktalarda akademisyenler bilimin yolunu göstermelidirler. Evrim karşıtı sempozyum ise bir bilimsel etkinlik olarak değil, bir inanç meselesi olan yaratılış görüşünün propagandası olarak karşımıza çıkmaktadır. 


Üniversitelerin, nitelikli düşüncenin üretildiği, topluma doğru bilginin aktarıldığı kurumlar olması gerektiği ve topluma safsata sunulmasının yeri olmadığı vurgusunu yapan bir grup bilim insanının itirazıyla bir metin kaleme alındı ve imzaya açıldı. 700'den fazla akademisyen, öğrenci ve öğretmenin desteklediği metin için Marmara Üniversitesi Rektörlüğü ile konu hakkında görüşmek üzere bir randevu talebinde bulunduk. 


Biyoloji, moleküler biyoloji, genetik, antropoloji ve tıp gibi çeşitli dallarda çalışan bir grup bilim insanı olarak, Marmara Üniversitesi yönetimi ile yapacağımız görüşmede, evrim kuramının yaşam bilimlerinin bilimsel omurgası olduğunu, evrimsiz bilimsel araştırma yapılamayacağını, böyle bir sempozyumun bir üniversitede neden düzenlenmemesi gerektiğini ve ayrıca “bilimsel yaratılışçılık” iddiasının bilim etiği ihlali olduğunu açıklamayı hedefliyorduk. Ne yazık ki, üniversite yönetiminin randevu isteğimizi “yarın, öbür gün” diye öteleyerek geçiştirmeye çalıştığına tanık olduk. Ardından evrim paneli yapma talebinde 


bulunduksa da, bu dönem içerisinde üniversitenin herhangi bir salonunda, herhangi bir saatte uygun olmadığı cevabıyla karşılaştık. 


Rektörlük evrim-karşıtlığının üniversitelerde bilimmiş gibi sunulmasına fikir özgürlüğünden hareketle olur veremez. Bilimde özgürlük son derece önemlidir, ancak bilim dışı safsataların üniversitelerde “bilimmiş” gibi tartışmaya açılması bilimsel özgürlükle bağdaşmaz. 
Üniversiteler bilimsel bilginin üretildiği kurumlardır. Bilimsel bilgi ise inançla değil, bilimsel süreçlerle üretilir. Bir kişinin inanç sahibi olması bilim yapmasına engel değildir, ancak o kişi -eğer bilim yapmak istiyorsa- sahip olduğu inançların yönlendirmesine göre değil, bilimsel süreçlere dayanarak bilim yapmak zorundadır. Bilim camiası bilimsel süreçlerin dışında üretilen bilgileri bilimsel bilgi olarak kabul etmez. Bilimsel süreçlerin dışında bilgi üretilmesi bilim etiği ilkelerine aykırıdır ve bu tür davranışlar tüm dünya bilim camiasında uydurma, saptırma gerekçeleriyle bilimde sahtekarlık olarak nitelendirilirler. Yaratılış görüşü 

bilimsel bir zemine dayanmamakta, bir inanç sistemini temsilen karşımıza 

çıkmaktadır. Üniversite yönetimi ve düzenleyiciler sempozyumu bu içerikte yapmakta ısrar ederek bilim etiği ihlali yaptıklarının farkına varmalıdırlar. Bir inanç sistemini bilimsel olarak dayatmak bilime aykırıdır, çünkü bilimsel bir hipotezin test edilebilir ve delillere dayalı 
olması gerekir. Bu nedenlerle Marmara Üniversitesi'nde 16 — 17 Mayıs 2012 

tarihlerinde “Bilim, türler arası evrimi neden kabul etmiyor?” başlıklı sempozyumun bir üniversite çatısı altında yapılması kabul edilemez. 


Şunu açıkça belirtmemiz gerekir ki, bu sempozyumun bir üniversite çatısı altında yapılmak istenmesindeki amaç, topluma işlenmeye çalışılan evrim karşıtlığının üniversiteden ve bilim camiasından destek görüyormuş algısının yaratılmasıdır. Oysa uluslararası bilim camiasında bugün evrim kuramının aksini kanıtlayan bir tek çalışma dahi olmadığı gibi, genom çalışmaları kapsamında yapılmakta olan araştırmalar sürekli evrim kuramını desteklemektedir. Yaratılışçı söylemlerin ise bilimsel desteği olmamıştır, olamayacaktır. 
Sempozyumu düzenleyen öğrencilerin bu konularda bilgi eksikliği olabilir ancak, “profesör” ünvanına sahip akademisyenlerin bu sempozyumun bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini bilmesi gerekir. 


İnsanlık bugüne kadar ürettiği bilgi birikimiyle evrim karşıtlığı fikrini aşmıştır, bu göz ardı edilerek bilimsel ve toplumsal ilerleme sağlanamaz. 


Öğrencilerimizin bilimsel yaklaşımları benimsemeleri için atılacak her adımı desteklerken, sözde bilim ile akıllarının kirlenmesine karşı koymak bir akademisyen sorumluluğudur. Bu ülkenin aydınlanmacı bilim insanları olarak sempozyumun bilim dışılığını anlatmak, bir aldatmaca olduğunu göstermek için etkinliğin başladığı 16 Mayıs günü saat 9.00'da, Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü Ord. Prof. Dr. Reşat Kaynar Salonu'nda olacağız. 
Bilimden yana olan ve bunun toplumda kök salmasını isteyen herkesi sözünü söylemeye çağırıyoruz. 


Üniversite Konseyleri Derneği 


ÜKD TÜBİTAK'A EVRİM KİTABI HEDİYE 
ETTİ 


http://www.evrimsempozyumu.org/content/%C3%BCkd-t%C3%BCbitaka-evrim-kitabi- hediye-etti (e.t: 26.04.2021) 


ÜKD TÜBİTAK'a Evrim kitabı hediye etti! 


Üniversite Konseyleri Derneği üyesi akademisyenler, Bilim Teknik Dergisi'ndeki "evrim" dosyasının TUBITAK yönetimi tarafından sansürlenmesini kınadı ve cehalet olarak nitelendirdi. Dernek, mayıs ayında bir evrim sempozyumu düzenleyeceğini de ilan etti. 


Üniversite Konseyleri Derneği (ÜKD) üyesi akademisyenler, 11 Mart 2009, saat 12.30'da TÜBİTAK binası önünde bir basın açıklaması yaparak Bilim ve Teknik Dergisi'ndeki evrim dosyasının ve derginin Darwin ve evrim ile ilgili kapağının sansürlenmesini kınadı. 


Kızılay'dan Kavaklıdere'deki TÜBİTAK Başkanlığı binasına "Bilim düşmanı Ömer Cebeci istifa", "TÜBİTAK'ta Harun Yahya'lar istemiyoruz", "Evrim'i biz Okuduk, sen de oku", "Bilim düşmanlarını durdurun" yazılı dövizlerle yürüyen akademisyenlere Yurtsever Cephe Öğrenci Birliği (YCÖB) üyesi üniversite ve lise öğrencileri de destek verdi. 


TÜBİTAK önünde yapılan basın açıklamasında, TÜBİTAK'ın çıkardığı Bilim ve Teknik dergisinin Mart sayısı için hazırlanan, evrim ile ve evrimci bilim insanı Charles Darwin ile ilgili içeriğin TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr.Ömer Cebeci tarafından sansürlenerek değiştirildiği ve derginin genel yayın yönetmeninin işine son verilidiği yönünde basında haberler çıktığı, Cebeci'nin ise bu haberleri yalanlama amaçlı herhangi bir açıklama yapmadığı belirtildi. Evrim kuramının biyolojik bilimlerin en temel unsurlarından biri olduğu ve evrimle iligili sadece 2008 yılı başından beri uluslararası bilimsel yayınlarda 23,406 makale yayımlandığına işaret edileren bu yayınlara TÜBİTAK'ın, Turkish Journal of Biology gibi kendi hakemli dergilerinin de dahil olduğu hatırlatıldı. 


Açıklamanın devamında, "Demek ki TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Cebeci, ne dünyada, ne ülkemizde, ne de kendi kurumunda yürüyen araştırma faaliyetlerinden habersiz, cahil bir yöneticidir. Üstüne üstlük cahil dünya görüşüne uymadığı için toplumun bilgilenmesine de engel olabilen, gorevini kötüye kullanan bir yöneticidir. Sn. Cebeci'yi bu makama getiren siyasi irade ve bürokratik çevre de kendisi kadar cahil ve ehliyetsizdir. Durumun yegane açıklaması budur" denildi. 


Daha sonra ODTÜ Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi Mehmet Ali Olpak, birçok insanın TÜBİTAK'ın kendi yayınları arasında yer alan kitaplar sayesinde evrim kuramını öğrenme şansı bulduğunu belirterek TÜBİTAK Popüler Bilim Serisinde bulunan "Evrim" adlı kitabı Ömer Cebeci'ye iletileceklerini söyledi ve kitabı TÜBİTAK görevlilerine teslim etti. 


Eylem, ÜKD'nin 23-24 Mayıs 2009 tarihi arasında pek çok bilim insanının katılımyla "Evrim, Bilim ve Eğitim" adlı bir sempozyum düzenleyeceğinin ilan edilmesiyle sona erdi. 


http://Wwww.evrimsempozyumu.org/content/harun-yahya-trt 0 E240804499ye-haber-servisineba%C5%9Flad%C4%B1 (e.t: 26.04.2021) 


Harun Yahya TRT'ye Haber Servisine Başladı: 
TRT evrimini tamamladı!.. 


Türkiye'de bilime saldırı giderek şiddetlenmekte ve bilimi dışlayan anlayış her kuruma tepeden yayılmaya çalışılmaktadır. Bir toplumda akılcılığı yok etmek itaatkâr insanları yaratmanın en kolay yoludur ve çark döndürülmeye devam etmektedir. 


Bilim insanları olarak TRT'de geçtiğimiz günlerde “Darwin'i bitiren balık” başlığı ile yayınlanan “evrim” haberinde yalandan ve çarpıtmadan başka hiçbir şey göremedik. Halkı bilgilendirmekle yükümlü kamu kuruluşu TRT, Harun Yahya denen zat'ın cümlelerini aynen tekrarlamakta, bir Harun Yahya klasiğini “haber” diye vermektedir. TRT Harun Yahya'nın bilimsel verileri asıl kaynaklarına saygı duymadan, istediği gibi kesip biçip servis etmek için hazırladığı görüntüleri kullanmaktadır. Bu konuda bir bilim insanına veya bir bilimsel kurula danışma gereği duyulmamıştır ve hala da duyulmamaktadır. 


“Haber” içeriğinde geçen Coelacanth türü balık ne ilk kez görüntülenmiştir ne de bilim çevrelerinde tek geçiş hattı olarak tarif edilmektedir. Coelacanth bilim dünyasını şaşırtmıştır ama sadece bu kadardır. Coelacanth 1938 yılında, soyu tükendiği zannedilirken keşfedilmiştir. 
Bugün yeni olan yalnızca derin sularda yaşayan balığın ilk kez genç formunun filme alınmasıdır. 


Coelacanth balığının ve benzer diğer canlıların, güçlü bir seçilim baskısına maruz kalmadıklarında fazla değişim göstermemeleri esas olarak evrim kuramını desteklemektedir. 
Bu tür bitki örnekleri de yaygındır. Yine de moleküler düzeyde değişim kesindir. Ayrıca bir bilimsel kuram defalarca söylendiği gibi asla bir inanış değildir. 


Ülkenin eğitimine katkıda bulunması beklenen bir kamu kurulşunun böyle mesnetsiz, bilime saldırı haberlerini yayınlaması çok üzücüdür ve toplumun zararınadır. Bilim toplumları 


geleceğe taşır. Evrimi bilmeden, bilime saygı duymadan haber yapmak cehalettir. 


TRT bu haberi hemen tekzip etmeli ve bilim insanlarına cevap verme hakkı tanımalıdır. 


TRT Harun Yahya'nın saçmalıklarını haber yapma peşinde koşmak yerine, kamu adına parasının kaynağını araştırmalıdır. 


Üniversite Konseyleri Derneği 
Evrim Sürüyor Çalışma Grubu 


TRT'NİN EVRİM KARŞITI HABERİNİ 
PROTESTO EDİYORUZ: 


http://Wwww.evrimsempozyumu.org/content/trt(6E240804499nin-evrim-kar(oC5909Fiti- haberini-protesto-ediyoruz-(e.t: 26.04.2021) 


Trönin Evrim Karşıtı Haberini Protesto Ediyoruz: 


Üniversite Konseyleri Derneği "TRT evrim karşıtı haberi hemen tekzip etmeli ve bilim insanlarına cevap verme hakkı tanımalıdır" söylemiyle TRT'yi protesto ediyor. 

Protesto eylemi 3 Aralık 2009 TRT Genel Müdürlüğü Önünde gerçekleştirilecek. Bilimden yana olan herkesi bu protestoya davet ediyoruz. 


Yer: TRT Genel Müdürlüğü Önü (Oran) 
Tarih: 03 Aralık 2009 (Perşembe) saat: 12.45 


Otobüs Kalkış Yer ve Saatleri: 

ODTÜ Sosyal Bina Önü 12:10 

Hacettepe Üniversitesi City Center Önü 12:00 
Güven Park'tan da dolmuş sağlanacaktır. 


COELACANTH'IN BİLİMSEL KONUMU 


http://Wwww.evrimsempozyumu.org/content/coelacanthin-bilimsel-konumu-(e.t: 26.04.2021) 


Coelacanth'ın Bilimsel Konumu (Yaşayan Fosil mi?) 


Bir kamu kuruluşu olan TRT'de geçtiğimiz günlerde “Darwin'i bitiren balık” başlığı ile sunulan “evrim” haberi yayınlanmıştır. Hiçbir bilim insanına danışmadan böyle asılsız haberler yapılması, evrim ve bilim konusunda yürütülen dezenformasyonun bir ayağı olarak işlev görmüştür. Biyolojinin farklı alanlarında çalışan bilim insanları olarak Coelacanth'ın bilimsel boyutunun kamuoyuna duyurulmasını önemli görüyoruz. 


Evrimleşmediği, hep aynı kaldığı iddia edilen ve Coelacanth olarak bilinen “fosil türe” ait çok sayıda moleküler evrim çalışması bulunuyor. Örneğin Coelacanthda saptanan ve beyin gelişiminde rol oynadığı bilinen procadherinleri kodlayan gen kümelerinden 49 tanesinin düzenlenme biçimi insandakiyle aynı. Yine, embriyon gelişimde organ farklılaşmasını düzenleyen bir gen (ve onun ürünü) olan HOXA11 incelendiğinde, yüzgeçten bacak-ayak yapısına geçişte önemli bir değişime uğradığı görülüyor. Bu değişimin kritik noktasında ise coelacanth HOXATI geninin geçirdiği evrim önemli bir yer tutuyor. Benzer şekilde, bağışıklık sisteminin önemli gen kümelerinden olan MHC Sınıf I genlerine bakıldığında, bu sınıfın önemli gen ailelerinden birindeki bir gen duplikasyonu (gen sayısının iki katına çıkması) ile, bugünkü memelilere dek uzanan bir MHC Sınıf I evrimleşmesi izlenebiliyor; ilgili gen ailesinin iki katına çıktığı soy hattında ise yine coelacanth oldukça önemli bir evrimsel pozisyona sahip bulunuyor. Bütün bunların yanı sıra, tür ve tür üstü kategorileri saptamada belirteç olarak kullanılan 28S ribozomal RNA geni ile yapılan çalışmalar, Colecanthları memelilerin de dahil olduğu omurgalı hayvanlarla oluşturulan evrim ağacına net bir şekilde ve geçiş durumunu simgeler biçimde yerleştiriyor. 


Özetle, hem işlevsel önemli genetik değişimleri (beyin gelişimi, yüzgeçten ayak yapısına geçiş, modern bağışıklık sisteminin oluşumu) hem de diğer hayvanlarla olan akrabalık durumlarını (28S rRNA çalışmaları) göz önüne aldığımızda, Coelacanth evrimsel yaşam tarihinin pek çok noktasında yer alan “geçiş “ özelliğine sahip bir form olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca, Coelacanth, morfolojik olarak 400 milyon yıldır çok az değişim geçirmiş olmasına karşın, tekil bir canlı da değil: lob yüzgeçli balıkların evrimi açısından bakıldığında, 


morfolojik değişim örüntüleri sunan pek çok atasal formu var ve günümüzde bulunan Coelacanthlar ise farklı tür isimleriyle adlandırılıyorlar. Yukarıdaki nedenlerden ötürü, seçilim baskısının son derece düşük olduğu görece kapalı yaşama alanlarına sıkışmış olarak keşfedilen ve dış görünümsel açıdan fosil benzerlerinden hiç farkı yokmuş gibi görünen Coelacanthlar, aslında omurgalı evriminin pek çok özelliğini bize sunan kritik canlılar olarak karşımıza çıkıyor. 


Dr. Aykut Kence / Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü 

Dr. Aslı Tolun / Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 

Dr. Ergi Deniz Özsoy / Hacettepe Üniversitesi Evrimsel Genetik — Biyoloji Bölümü 

Dr. İzge Günal / Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi / Üniversite Konseyleri Derneği Başkanı 

ÜKD Evrim Sürüyor Çalışma Grubu 


EVRİMİ SAVUN BİLİMDEN YANA OL! 


http://www.evrimsempozyumu.org/content/evrimi-savunuyoruz-(e.t: 26.04.2021) 


Geleceğimizi ortaçağ karanlığına teslim etmeyeceğiz... 


Geçtiğimiz yıl derslerinde öğrencilerine "evrim kuramını anlatmak suçunu" işledikleri için sürgün edilen öğretmenlerin görev yerlerin geri dönmesi için başlatılan imza kampanyasını 
2005 yılı sonunda binin üzerinde akademisyen imzalamıştır. Aynı zamanda ilk ve orta öğretim 
müfredatlarında değişiklik ve lise biyoloji dersindeki yaratılış görüşünün çıkarılması talebiyle MEB'e dilekçe vermiştir. Üniversite Konseyleri Derneği gelişmelerin takipçisi olacaktır. 


I. EVRİM, BİLİM VE EĞİTİM SEMPOZYUMU: TÜRLERİN KÖKENİ'NİN YAYINLANMASININ 150. YILINDA 


http://Wwww.evrimsempozyumu.org/content/ii-evrim-bilim-ve-e(oC4449Fitim-sempozyumu 


Evrim düşüncesi, Charles Darwin” in Türlerin Kökeni Üzerine adlı eserinin 1859 yılında yayımlanmasıyla birlikte tarihte ilk kez bilimsel temele kavuştu. Aradan geçen 150 yıl boyunca bilimin yoğun sorgulamasından başarıyla çıkan ve yeryüzündeki canlı çeşitliliğini en iyi şekilde açıklayan evrim kuramı, özellikle 20. yüzyıl boyunca keşfedilen yeni taşıllar ve 


bilimin her dalında yapılan çalışmalarla daha da güçlü konuma geldi. Dahası evrimsel bilgi birikimi, tıp, tarım, doğal hayatı koruma gibi çok çeşitli alanlarda bilimsel ve teknolojik gelişmelerin önünü açtı. 


Charles Darwin? in somutlaştırdığı evrim kuramı, ortaya atıldığından bu yana evrim ve bilim karşıtlığının hedefi olmuştur. Bu bağlamda evrime ve bilime karşı yürütülen çok yoğun kampanyalar sonucunda bilimsel gerçeklerin geniş toplum kesimlerine ulaşımı 
engellenmektedir. Ne yazık ki ülkemizde de durum farklı değildir. Bilim karşıtlığına 1985 
yılında öğretim programlarında yer verilmeye başlanmış ve Türkiye 2000'li yıllarda Dünya'da ilk ve orta öğretimde bilimsel yöntemi yanlış öğreten tek laik ülke olarak ön plana çıkmıştır. Hatta, inanç ile bilim insan düşüncesinin birbiri ile çatışan karşıt ürünleriymiş gibi tanıtılarak, toplumun değer yargıları üzerinden yoğun bir kampanya yürütülmektedir. Bunun bir sonucu olarak, 34 çağdaş ülke arasında yapılan bir çalışmada evrim ve bilimin benimsenmesi açısından Türkiye, son sırada yer almaktadır. 


Evrim, bilim ve toplumsal gelişme arasında sıkı bir ilişkinin olduğu yadsınamaz. Bu gerçekten yola çıkarak, “doğal seçilim yoluyla evrim” kuramını bizlere ilk tanıtan “Türlerin Kökeni Üzerine” kitabının yayımlanmasının 150. yılında “TI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu”nu düzenliyoruz. Konunun uzmanı bilim insanları ile eğitimcilerin konuşmacı olarak yer alacağı sempozyumda, hem evrim kuramı ayrıntılı olarak tanıtılacak, hem de çeşitli alanlardaki uygulamaları ele alınacaktır. Sempozyum aracılığı ile kuramı ve bilimsel düşünceyi kamuoyuna doğru şekilde tanıtmayı, toplum-bilim bağının güçlendirilmesini, mevcut önyargıların yıkılmasını ve ülkemizin ilerlemesine ve aydınlanmasına katkı 

sunmayı amaçlamaktayız. 


III. EVRİM, BİLİM VE EĞİTİM SEMPOZYUMU: BİLİMSEL DÜŞÜNCENİN YAYGINLAŞMASI İÇİN 


Doğadaki canlı çeşitliliği, ortak mekanizmalar, genetik yapıdaki süreklilik gibi birçok süreci ve olguyu açıklayan evrim kuramı bugün halk sağlığı, tarım, çevrenin korunması gibi farklı alanlarda uygulama yeri buluyor. Fosil bilimdeki buluntulardan moleküler genetiğin verilerine kadar birçok farklı bulgu evrim kuramı sayesinde insanın doğadaki yerine ışık tutuyor. 


Bilim dünyasında bu kadar önemli ilerlemeler yaratan ve ana kuramlardan biri olan evrim kuramı ülkemizde bilim düşmanı çevreler tarafından durmaksızın tahrip edilmeye çalışılıyor. 
Yıllar içerisinde evrim kuramının müfredattaki içeriğinin azaltılmasının ötesinde, bugün öğretimini engellemek için derslerinde evrimden bahseden öğretmenler hakkında soruşturma açılması olağanlaşmış durumda. Evrim kuramını reddeden bilim dışı yaklaşım resmi kanallardan destek aldıkça, sahte fosil sergileri açanlar üniversitelerde boy gösterme cüreti buluyor. Gerici düşünce, toplumun aklını kuşatmak için üniversiteyi ve bilimi tahakkümü altına almaya uğraşıyor. 


Biz, bu ülkenin bilim insanları olarak evrim kuramına ve bilimsel düşünceye su gibi, hava gibi ihtiyacımız olduğunu görüyoruz. Aydınlık fikirler ve üretken bir topluma yönelik atılan önemli adımlardan birinin Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumları olduğunu bilerek, bu çabanın gelenekselleşmesi isteğiyle üçüncüsü için yola koyuluyoruz. 


Evrim kuramının öğretilmesi ve evrim alanındaki çalışmaların yaygınlaşması amacıyla 17-18 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşecek olan II. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu'na tüm akademisyenler, öğretmenler, öğrenciler ve halkımız davetlidir. 


IV. EVRİM, BİLİM VE EĞİTİM SEMPOZYUMU: KARANLIĞI DAĞITMAK İÇİN 


Türkiye'de toplum, bilim, bilimsel düşüncenin toplumsal algıdaki yeri sürekli saldırıya maruz kalıyor. Çok mu abartıyoruz? Örneğin, artık adında bilim geçen bir bakanlığımız var, denilebilir. Ama bizzat bakanın kendisi üniversitelerin, bilimle bağını koparıp fizikçi veya biyolog değil, pastacı yetiştirmesi gerektiğini söylüyor. Evrimsiz biyoloji (bilim) olmaz demenin, teoriyi inanca dönüştürmek olduğunu iddia ediyor. Ülkemizde matematik, biyoloji, kimya ve fiziğin tüm bilim ve teknolojinin altyapısını oluşturduğundan habersiz politikalar izlenmeye devam ediliyor. 


Evrim teorisinin bilim dünyasında tuttuğu yer, teoriyi “maymundan mı geldik?” sığlığında tanımlayanların saldırılarıyla yıkılacak değil. Bunu, teorinin açıklayıcı gücünden biliyoruz. 
Evrimin doğada olgusal olarak tespit edilebilmesinden biliyoruz. Ama zaten konunun bam teli burası değil. Evrim bir ideoloji değil, bilimsel bir teoriyse neden mücadele edilen bir alan haline gelmiş durumda? 


Çünkü sürekli gerici hamlelerle şekillendirilmeye çalışılan bir toplumda yaşıyoruz. Çünkü bilim “patentli pasta” yapmayı değil, ufuk açıcı izleğiyle insan yaşamının iyileşmesini ve Dünya'daki tüm yaşam çeşitlerinin korunmasını sağlamalı diye düşünüyoruz. Çünkü aydınlanmış bir toplumun kendi kaderini çizebildiğini gördüğümüz bir tarihsel birikime sahibiz. Dolayısıyla evrim kuramının öğretilmesini savunmayı ve anlaşılması için çaba sarf etmeyi, yaşadığımız karanlıktan çıkış mücadelesinin bir parçası olarak görüyoruz. 


Ne mutlu ki elimiz zayıf değil. Ülkemizde evrim kuramı yasaklandıkça, hurafeler yaygınlaştırılmaya çalışıldıkça, evrim kuramına ilgi duyan, öğrenmek isteyen, tartışan, merak eden gençlerin, öğretmenlerin sayısı artıyor. Aydınlık için, bilimsel düşüncenin yaygınlaşması için mücadele eden bilim insanları ve aydınlar da daha fazla üretiyor. 


Tüm bu katkılarla hazırlıklarına başladığımız IV. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu”'ndaki 


oturumlarda, geçen yüzyıllarda evrim kuramına yönelik yürütülen tartışmalardan, günümüzde evrimsel biyolojinin yanıt bulmaya çalıştığı sorulara uzanan tartışmalara yer vereceğiz. İnsan davranışının biyolojik temellerini sinir bilim alanından çalışmalarla irdeleyip, biyolojik evrimle toplumsal hareket arasındaki ilişkileri ele alacağız. Farklı çalışma alanlarında evrim kuramının yeri ve bilimin toplumsal alanda yaygınlaştırılması başlıkları da sempozyumda yer bulacak. 


Karanlığı dağıtma mücadelesinin bilimsel ayaklarından birini oluşturduğunu düşündüğümüz, evrim alanındaki çalışmaların yaygınlaşması ve bu alandaki yeni tartışmaların toplumla paylaşılması amacıyla, 21-22 Aralık 2013 tarihlerinde gerçekleşecek olan IV. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu'na tüm akademisyenleri, öğretmenleri, öğrencileri ve halkımızı davet ediyoruz. 


V. EVRİM, BİLİM VE EĞİTİM SEMPOZYUMU: DÜNÜ ANLAMAK, YARINI 
AYDINLATMAK İÇİN 


ar 
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Türkiye’de iktidar ve cemaatler, bilimsel düşünceyi, yani maddeci, tarihselci ve eleştirel bakış açısını toplumdan silmek için uğraşıyor. İnsanlığın aydın ve üretken bir toplum arayışına yol gösterecek bakış açısı saldırı altında. Eğitim, sağlık, kültür-sanat bu saldırıdan nasibini alırken, biyolojik evrimin inkârı ile kadınların toplumsal konumunun gerilemesi aynı kaynaktan besleniyor. Bilimsel üretim sermayenin hizmetine koşuluyor, toplum ise dinselleşmeye mahkum ediliyor. 


Türkiye’nin ilerici kesimleri olarak bunun önüne geçmeye kararlıyız. Çabamız gerici iktidara karşı siyasi tavır almayı da, düşünsel tavır almayı da gerektiriyor. Fen ve sosyal bilimler alanındaki gelişmeleri daha fazla takip etmeye, tarihsel maddeci ve bilimsel düşünce pratiklerimizi geliştirmeye, var olan bilgi birikimine katkı koymaya ihtiyacımız var. 


Sonuncusunu Haziran Direnişi'nin hemen ertesinde gerçekleştirdiğimiz evrim sempozyumu, geçtiğimiz 10 yıl içinde bilimsel düşünce mücadelesinin toplumsal mücadele içinde yer etmesini sağlayan bir girişim oldu. Sempozyum, bilimsel düşünce saldırıya maruz kalmaya devam ederken, evrime ilgi duyan, öğrenmek ve anlatmak isteyen insanları bir araya getirdi, bilimsel düşüncenin yaygınlaşması yönünde önemli bir birikim yarattı. 


Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Sempozyum'da, evrimsel biyoloji başta olmak üzere fen bilimlerinin bir dizi alanındaki yeni gelişmeleri paylaşacak, aynı zamanda bilim felsefesi alanında beraber tartışma yürüteceğiz. Toplantımızda insanın toplumsal bir canlı olarak 


irdelendiği ve insan evriminde önemli dönüm noktalarının tartışıldığı sunumlar yer alacak. 
Ayrıca eğitimde dinselleşmeye karşı veli ve öğretmenlerin mücadele deneyimlerinin paylaşıldığı oturumlara yer vereceğiz. 


Başta öğrenciler, öğretmenler ve bilim emekçileri olmak üzere tüm halkımızı 19-20 Aralık 
2015 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan 
sempozyuma bekliyoruz. 


VLEVRİM BİLİM VE EĞİTİM SEMPOZYUMU:EVRİM YOKSA BİLİM DE YOK! 


Dünyada ve Türkiye'de toplumlar bir kez daha birbirine zıt olgular yumağına dönüşmüş durumda. Olanaklar ve eşitsizlikler, ilerleme ve gerileme iç içe. Teknoloji akıllı ama toplumlar aklını yitirmiş gibi. 


Bir yanda eğitim hayatları boyunca evrim sözcüğünü duymayan öğrenciler, öte yanda DNA hasarı ve tamir mekanizmaları ile ilgili kazanılan bilim ödülleri. 


Bir yanda genleri çıkarıp ekleyen yeni metotlar, öte yanda tekellerin patent savaşları. 


Bir yanda meraklı, genç, dinamik milyonlarca bilim emekçisi, diğer yanda işsizlik, fonlar, şirketler, projeler, sanayi işbirliği baskısı. 


Türkiye ve dünyadaki duruma bakıldığında büyük bir çelişkiler yumağı görülüyor olsa da aslında tablo net: Bilim bir kıskacın içinde. Birbirini besleyen sermaye ve gericiliğin kıskacı... 


Bugün evrimi savunmanın, saygın bilim yapmanın ve bilimsel bilgiyi yaygınlaştırmanın tek yolu düzen tarafından yaratılan kuşatmanın farkına varıp bu boyunduruktan kurtulmaktan 


geçiyor. 


Gericilik ve piyasacılık bilime birlikte saldırıyor. Bilimde indirgemeci yaklaşımlar hâkim oluyor. Evrenin, dünyanın, canlılığın ve insanın tarihini hiçe sayan bir yaklaşım, dönüştürücü/devrimci bilimin de özünde olan anlamı, eleştirel düşünceyi ve değiştirme iradesini yok etme uğraşısı içinde. 


Bilim ise ancak bir aydınlanma ve toplumsal değişim mücadelesinin sonucunda maddi zeminine kavuşabilir. Ancak piyasanın kuşatmasından kurtulduğunda toplumun ve içinde yaşadığımız doğanın yararı için üretilebilir. 


Bu koşullar altında VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu 'nu düzenliyoruz. 


Geride bıraktığımız 10 küsur yıl boyunca binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumlarının enerjisine güvenerek bu yıl mücadele eksenini genişleterek devam ediyoruz ve sempozyumu bu yıl Bilim ve Aydınlanma Akademisi ile birlikte hayata geçiriyoruz. 


VI. Sempozyumda, yeni gelişmelerin de paylaşılacağı evrimsel biyoloji oturumlarının yanı sıra, müfredatların son durumu ve öğretmen eğitimi gibi başlıklar üzerinden eğitim sistemi 


değerlendirilecek. Bilim tarihinden örnekler ile kapitalizm-bilim ilişkisi ele alınacak. "İnsanın doğası var mı?" tartışmalarının da yer alacağı sempozyumun önemli bir başlığı da bilimsel üretim ile toplumsal ilerleme arasındaki ilişkiye dair değerlendirmeler olacak. 


Tüm öğrencileri, öğretmenleri, (o akademisyenleri ve halkımızı 23-24 (Aralık 
2017 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenecek olan VI. Evrim, Bilim ve Eğitim 
Sempozyumu'na davet ediyoruz. 


Çağrımız birlikte tartışmak, üretmek ve bilimi içine düştüğü kıskaçtan kurtarmak için! 
Üniversite Konseyleri Derneği 
Bilim ve Aydınlanma Akademisi Girişimi 


Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi 


ANTALYA'DA 'EVRİMİ SAVUNUYORUZ' SÖYLEŞİSİ 
Cumartesi, 26 Mayıs 2012-haber.sol.org.tr/ 


Antaya'da "Evrimi Savunuyoruz" başlıklı söyleşinin konuğu olan Üniversite Konseyleri Derneği'nden Zelal Durmuş, "Son yıllarda evrime yönelik saldırılar hız kazandı. Saldırıyorlar çünkü toplumu dönüştürmenin bir ayağı da bu" dedi. 


Üniversite Konseyleri Derneği'nin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği “Evrimi Savunuyoruz” başlıklı etkinliklerden biri de Antalya Nazım Kültürevi'nde yapıldı. Dernek üyesi, biyoloji öğretmeni Zelal Durmuş'un konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, evrim gerçeğine son yıllarda artan saldırıların arka planındaki siyasi tablo üzerinde duruldu. 


Türkiye'deki siyasi ve toplumsal dönüşümün bir parçası olarak evrime saldırıların yoğunlaştığını belirten Zelal Durmuş, “Aslında bu saldırılar AKP ile başlamadı. ABD'de köktendincilerin 1920'li yıllardan beri sürdürdükleri evrim karşıtlığının ülkemizde on yıllardır var olduğunu biliyoruz. AKP döneminde bu evrime daha kapsamlı bir saldırı sürdürülüyor. 
Bunun nedeni ise açık, birinci cumhuriyetin temelleri sarsılırken toplumu dönüştürmek için bilim karşıtlığına başvuruyorlar. Dünyanın ve insanlığın oluşumunu, gelişimini maddi zeminde, tarihsel arka planıyla kavrayan bir toplum değil istedikleri” diye konuştu. 


Son 10 yılda Türkiye genelinde evrim karşıtı hareketlerin üniversitelere ve bilim çevrelerine sızdığını vurgulayan Durmuş, “Marmara Üniversitesi'nde evrim karşıtı bir panel düzenleneceğini haber aldık. Biz de onların karşısına çıktık, panel sırasında eylem yaptık. 
Bize karşı (Bilim yapıyoruz, siz engelliyorsunuz. Bizim konuşma hakkımız yok mu? Sizin 


demokrasi anlayışınız bu mu?) diyerek savunmaya geçtiler. İşin trajik yanı, postmodern aydınlar evrim karşıtlarının bu söylemlerini destekliyor” dedi. 


Yoğun ilgi altında gerçekleşen söyleşiye yaklaşık 100 kişi katıldı. Gelen soruları da yanıtlayan Zelal Durmuş, dünyanın oluşumunu ve insanlığın evrimini kısaca özetledi. 


(soL - Antalya) 


SANATÇILARIN EVRİMİ SAVUNDUKLARI VİDEO ÇOK İLGİ ÇEKTİ 


Perşembe, 01 Mart 2012-haber.sol.org.tr/ 


Emin Gürsoy, Levent Üzümcü, Erkan Can ve Nejat Yavaşoğulları'nın evrimi neden savunmak gerektiğini anlattıkları video büyük ilgi görüyor. 


Evrimi Savunuyorum grubu ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Video ekibi, ortak bir video hazırladılar. Videoda tiyatro sanatçıları Emin Gürsoy, Levent Uzümcü, Erkan Can ve müzisyen Nejat Yavaşoğulları, neden evrimi savunduklarını anlattılar. 


Başbakan Erdoğan'ın "dindar nesil" söylemine de yanıt veren sanatçıların içten anlatımlarıyla dikkat çeken video, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılmaya başladı. 


Videonun sonunda, 4 Mart Pazar günü saat 19:00'da NHKM Ruhi Su Salonu'nda düzenlenecek olan "Evrim - Neden Saldırıyorlar? Nasıl Savunacağız?" panelinin duyurusu yer aldı. Panelde İstanbul Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Dr. Çağatay Tarhan, Üniversite Konseyleri Derneği'nden biyoloji öğretmeni Zelal Durmuş ve soL yazarı Mustafa Kemal Erdemol konuşmacı olacaklar. 


Evrimi Savunuyorum grubunun Facebook sayfasına şuradan ulaşılabilir.( https://Wwww.facebook.com/groups/270569756349009/) e.t:26.04.2021 


İnternette yayınlanan röportaj videosu ile sosyal medyada tartışılmaya başlayan "Evrimi Savunuyorum" çalışması, Üniversite Konseyleri Derneği ve Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nin desteğiyle evrimi anlatan film gösterimleri çocuklar, anne-babalar ve eğitimcilerle gerçekleştirilecek "Evrim Atölyeleri" çocuklar için hazırlanacak kitap ve çizgi film çalışmaları ile devam edecek. Evrim'e dair farklı başlıklarda kısa röportajlar, evrimin temel işleyiş mekanizmalarını ve doğa tarihini anlatan kısa filmler yapılmaya devam edilecek. 


Panelin duyurusunda çalışmanın temel amacı şöyle ifade ediliyor: 


"Evrim karşıtlığının devlet ideolojisi haline geldiği doğrudan çocuk aklını, eğitimi hedef alan pek çok saldırının yanı sıra, evrim teorisinin de müfredattan çıkartılmasıyla eğitim sisteminin bilimsel bilgiden arındırılarak baştan tasarlandığı bir ülkede yaşıyoruz. Bir nesil doğanın ve insanın tarihini öğrenmeden büyüyecek! Oysa evrim, bilim dünyasında bundan 200 yıl önce sınandı ve kabul edildi. 

Tablonun bir yanında sürekli gelişen, her gün daha nitelikli çalışmalarla insanın, doğanın tarihindeki boşlukları bir bir dolduran bilimsel bir gerçek, insanlığın ilerleme mücadelesini sırtlanan bilim insanları, eğitimciler, aydınlık çocuklar yetiştirmek isteyen anne-babalar var. 
Diğer tarafta ise hep aynı karanlık. Evrim karşıtlarının profili 200 yıldır hiç değişmedi. 
Gerici meczuplar, cemaatler, "dindar nesiller yetiştirmek" isteyen iktidarlar... 

Bizler, "Evrimi Savunuyoruz". Evrime kimler, neden saldırıyor biliyoruz. Hep beraber nasıl savunacağımızı tartışıyoruz." 


(soL - Haber Merkezi) 


EVRİM KARŞITLIĞI'NDA TÜRKİYE'Yİ KİM GEÇER? 
Pazar, 13 Eylül 2009- haber.sol.org.tr/ 


Tabii ki ABD. Charles Darwin'in hayatını anlatan İngiliz yapımı “Yaratılış” adlı film, ABD'deki hiçbir dağıtımcı firma filmin dağıtımını üstlenmediği için bu ülkede gösterilemiyor. 


İngiliz yönetmen Jon Amielm tarafından çekilen ve ünlü bilimadamı Charles Darwin'in yaşamını konu alan “Yaratılış” adlı film, ABD'de gösterilemiyor. Toronto Film Festivali'nin açılış filmi olan ve neredeyse tüm ülkeler için şimdiden dağıtım anlaşmaları imzalanmış bulunan film, ABD'deki hiçbir firma filmin dağıtımını üstlenmeye yanaşmadığı için bu ülkede gösterilemiyor. 


Filmin yapımcısı Jeremy Thomas'ın açıklamasına göre, ABD'li dağıtım şirketleri filmin “fazla ihtilaflı” olduğu ve ülkede kargaşaya meydan vereceği gerekçesiyle dağıtım anlaşması 


yapmaktan çekiniyor. Thomas, filme konu olan Darwin'in “Türlerin Kökeni” adlı kitabının yayımlanmasından 150 yıl sonra hâlâ böylesi tavırların var olmasına şaşırdığını belirtiyor. 


Thomas, “Filmin ABD'de dağıtımcısı yok. Dünyadaki diğer her yerde anlaşmalar yapıldı fakat sadece ABD'de yapılmadı, ve bunun sebebi de filmin konusu. Bu konunun ABD'de hâlâ tabu bir mesele olması bizim için inanılmaz. Hâlâ O'nun dünyayı altı günde yarattığına dair büyük bir inanç var” dedi. 


Hristiyan yönelimli ABD'li sinema sitesi movieguide.org, filmle ilgili kaleme aldığı bir eleştiri yazısında Darwin'i “bir ırkçı, bir yobaz ve mirası kitlesel katliamlar olan 1800”lerin bir natüralisti” olarak tanımladı. Siteye göre “Adolf Hitler'in katliamları, klonlama ve gen mühendisliği gibi” sayısız suç Darwin'in eseri. 


ABD), evrim karşıtı düşüncenin dünyadaki düşünsel merkezi konumunda. Türkiyeli evrim karşıtları da düşünsel olarak büyük oranda ABD kaynaklı “akıllı tasarım” gibi hikâyelerden besleniyorlar. 

(soL - Dış Haberler) 


“EVRİM KARŞITLIĞI DEVLET İDEOLOJİSİ HALİNE GELDİ? 
Cuma, 09 Mart 2012- haber.sol.org.tr/ 


Geçtiğimiz hafta yayınlanan ve büyük ilgi çeken “Evrimi Savunuyorum” videosu ve ardından aynı başlıkla düzenlenen panelin mimarlarıyla bundan sonraki süreçte çalışmaların nasıl devam edeceğini ve videonun ardından evrim karşıtı gerici basının saldırılarını konuştuk. 


Başbakan'ın “Dindar nesiller yetiştirmek istiyoruz” açıklaması yaptığı, eğitimde 44-444 tartışmalarının sürdüğü, bütün genel okullara İmam Hatip bölümlerinin konulmasının planlandığı bir dönemde “Evrimi Savunuyorum” projesiyle ortaya çıkan Nâzım Hikmet Kültür Merkezi çalışanlarından Tuluğ Ünlütürk ve panelin katılımcılarından olan Üniversite Konseyleri Derneği'nden Zelal Durmuş ile projeyi ve sonrasını konuştuk. 


“Çocuklarımıza Okulda Ne Öğretiliyor Ciddi Endişelerimiz Var” 


soL: İlk olarak büyük ilgi gören Emin Gürsoy, Levent Üzümcü, Erkan Can ve Nejat Yavaşoğulları'nın, “Evrimi Savunuyorum” adlı videosu ardından Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde aynı başlıkla bir panel. Öncelikli olarak bu projenin fikri nereden çıktı? 


Tuluğ Ünlütürk: Biz çalışmaya başlarken içinde yaşadığımız toplumun evrime ve bilime yabancı olması ya da bırakılmasını temel aldık. Buna çözüm olarak neler yapabileceğimizi düşündük ve ilk olarak çekilen sanatçı videosuyla adım atmış olduk. 


Ayrıca hepimizin çocukları var, okullara gönderdikten sonra ne öğrenip ne öğrenmediklerine dair ciddi endişelerimiz var. Onlar okuldan döndükten sonra, akıllarında yalan-yanlış bilgilerle karşımıza çıktıklarında ne yaparız diye düşünüyoruz. 


Çocuklarımızın Başbakan'ın söylediği şekliyle dindar bir nesil olarak yetiştirilmesini istemiyoruz. Bilimsel bir eğitim almalarını istiyoruz. Çevredeki insanların da doğa, insanlık tarihi hakkında bilgi sahibi olmasını istiyoruz. Çıkış noktamız bunlardı aslında. 


Biliyorsunuz içinde bulunduğumuz toplumda bilime ve özelinde evrime ulaşmak çok sistemli bir şekilde engelleniyor. Biz de bu sistemli saldırıya karşı bir şey yapmak gerektiğini düşündüğümüz için “Evrimi Savunuyorum” etkinliklerini başlatmış olduk. 


Zelal Durmuş: ÜKD'ye NHKM'den bu teklif geldiğinde bizim birikmiş bir çalışmamız 
vardı. Biliyorsunuz bu sene üçüncü Evrim Sempozyumu'nu gerçekleştirdik. Yaklaşık bin 200 
kişinin katıldığı önemli bir etkinlik oldu. 


Bizim yaptığımız bu etkinlikler ve sempozyumlar işin üniversite ve akademiyle ilgili ayağını oluşturuyor. 


Buna karşın biz biliyoruz ki insanlar üniversiteye gelene kadar bilimsel bilgiler açısından birçok önemli saldırıya maruz kalıyor. Toplumun önemli bir kesimi akademiye girmeden önce ciddi bir evrim karşıtı heyula ile yaşıyor. 


Dolayısıyla evrim ve bilimin toplumsal ayağını da kurmak gerekiyor diye düşünüyoruz. Bu yüzden gelen teklifin ardından severek yer aldık bu etkinliklerin içinde. 


“Evrimi Savunuyorum Derken Bir Güce İşaret Ediyoruz” 


soL: Çocuklar okula gittiğinde neler öğretilecek bilemiyor ve korkuyoruz diyorsunuz. 
Buradan hareketle toplumda son dönemde bizzat siyasi iktidar ve Başbakan Erdoğan'ın söylemlerine de değinmek gerekiyor diye düşünüyorum. Dindar nesil talep eden, 4141-4 öneren bir ülkede “Evrimi Savunuyorum” demek ve bunun çalışmasını yapmaya çalışmak nasıl bir düşünce yaratıyor? 


Tuluğ Ünlütürk: Ülkede genel bir umutsuzluk halinin hâkim olduğunu düşünüyoruz. Bunun kaynağı ne yapacağını bilememezlikten kaynaklanıyor. Insanların aklındaki aydınlık fikirleri nereye yönlendireceğini kestiremediğine inanıyoruz. 


Biz “savunuyorum” diyoruz ve bir güce işaret ediyoruz aynı zamanda... 


İnsanlar bir şeyi savunabilir, bunun için bir araya gelebilir ve bir şey yapabilir. Biz buna inanıyoruz ve bunu yapabileceğimizi gösterdiğimizi düşünüyoruz. 


Bundan 10 sene önce ortalama bir yaşam şekli tutturulup, etliye sütlüye bulaşmadan kendini ve çocuklarını koruyup yaşayabiliyordun. Buna karşın şimdi böyle bir yaşam alanının olmadığını görüyoruz. 


Ortada bilimsel düşünceye dört koldan sürdürülen çok sistemli bir saldırı var. Biz “Evrimi Savunuyorum” videosunu çektiğimizde insanlar birden oraya tutunuverdi. Binlerce insan buraya yöneldi. 


Bu ülkenin sanatçıları ve aydınlarının bu sözleri söylemesi büyük bir enerji yarattı. Bilimle toplumsal hayat arasında öyle bir duvar yaratılmış ki. O aşılamayan duvar böylesi bir video ile çok ciddi bir şekilde aşılmış oldu diye düşünüyoruz. 


“Eğitimde Gericilik Ve Paralılaştırma Kol Kola İlerliyor” 
soL: ÜKD olarak eğitim alanında yaşanan bu değişimi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? 


Zelal Durmuş: Eğitimdeki dönüşüm sürecinin gericileşme ve paralılaştırma ile kol kola ilerlediği kanısındayız. 


Yapılmak istenen 4444-4 düzenlemesi sonucunda “ilköğretimde eğitim parasızdır” ilkesi kaldırılıyor. Artık ilkokullara kadar inen bir paralılaştırma dalgası var. 


Burada çok önemli olduğunu düşündüğüm bir açıklamayı hatırlatmakta yarar var diye düşünüyorum. TÜBİTAK Başkanı “Artık biz topa, tüfeğe, uçağa odaklandık. Evrim teorisine inanan var inanmayan var. Biz ilgilenmiyoruz böyle şeylerle” demişti. 


Bu söz çok açık biçimde biz sadece para kazandıracak şeylerle ilgileniyoruz bilimle değil anlamına geliyor. Nitelikli düşünce yerine para gittikçe öne çıkıyor. 


“Evrim Karşıtlığı Örgütlü” 
soL: Evrim konusu açıldığında gericilerin refleks haline getirdiği saldırıları nasıl değerlendiriyorsunuz. Benzer bir saldırı yayınlanan video ve panelin ardından sizlere de 


yönelmiş oldu bunları nasıl değerlendirmek gerekiyor? 


Tuluğ Ünlütürk: Burada söylenmesi gereken ilk şey evrim karşıtlığının örgütlü olduğudur kanımca. 


Bu sadece Türkiye'de yaşanan bir süreç değil üstelik. Dünyanın birçok yerinde olan evrim karşıtlığını Türkiye'de Adnan Oktar üstlenmiş oldu. 


Ancak burada özellikle dikkat çekmek istediğimiz başlık şu olacak: Adnan Oktar ve onun evrim karşıtı mücadelesinden çok daha önemli olan evrim karşıtlığının bugün devlet ideolojisi 


haline gelmiş olmasıdır. 


Gerici dönüşümü Adnan Oktar değil, Milli Eğitim Bakanı ve hükümet yapıyor. Burada siyasi muhatap gerici iktidardır. 


Zelal Durmuş: Evrim ve bilim karşıtlığı konusunda Adnan Oktar'dan önce Fettullah Gülen'i hatırlamak da gerekiyor. Gülen “Bizim ilim ve bilim adamlarımız okutsunlar, kitapları onlar yazsınlar” diyor. 


Bu zihniyetten bilim çıkmaz... 


“Evrimi Savunuyorum Etkinlikleri Sürecek” 


sol: “Evrimi Savunuyorum?” etkinlikleri önümüzdeki süreçte ne gibi etkinliklerle devam edecek. Bu konuda bilgi vermeniz mümkün mü? 
Tuluğ Ünlütürk: Öncelikli olarak bilgilendirici seminerler yapmayı planlıyoruz. 


ÜKD''nin bu konudaki bilgilerini, eğitimcilerle, işçilerle, öğrencilerle paylaşmış olacağız. 


Bunun dışında çocuklara dönük ÜKD''nin üstleneceği atölyenler olacak. Çocukların bir kurstan diğer kursa gittiği bir ortamda anne ve babalarıyla bilimi ve evrimi konuşmasını sağlamak istiyoruz. Bunun çok da değerli olduğunu düşünüyoruz. 


Bunun dışında NHKM'de film gösterimleri, belgeseller olacak. Bir de çizgi film projesi ve kitap hazırlama girişimimiz var. Bu arada kısa filmler ve videolar hazırlamayı sürdüreceğimizi de söylemek istiyorum. 


Çay Demleme Tarifi Dahi Akıldan Kaçarak Yapılıyor 


Zelal Durmuş: ÜKD olarak evrim çalışmalarını sadece Kadıköy'de değil üniversitelerde, diğer kentlerde de sürdürüyoruz. 


Bugün üniversitelerde bilimci olan bir insan komik biçimde bilimi ve evrimi savunamıyor. 


Hatırlanacağı üzere TÜBA''nın evrime dair çevirdiği kitap dahi başına bela oldu. Türkiye'de bilimi savunacak bir kurum kalmadığı için bunu biz ÜKD olarak savunacağız. Bıkmadınız mı bilimden evrimden diyenlere karşı inat edeceğiz. 


Nisan'da İzmir'de bir gün boyunca evrimi anlatan büyük bir sempozyum düzenleyeceğiz bunu da duyurmuş olalım. 


Akla karşı yapılan saldırılarla uğraşacağız. Çay demlemek için bile akıldan kaçarak tarif yapılıyorsa buna karşı mücadeleyi elbette büyüteceğiz. 


(soL - İstanbul) 


TÜRKİYE'NİN BİYOLOJİK EVRİM İLE İMTİHANI 
Ezgi Altınışık — bilimsol-Pazar, 26 Kasım 2017- haber.sol.org.tr/ 


Türlerin Kökeni'nin yayımlanışının 158. yıldönümünde Türkiye'de evrim karşıtlığının tarihini yeniden inceledik: Soğuk Savaş, anti-komünizm ve Fethullah Gülen, 12 Eylül ve Vehbi Dinçerler, 28 Şubat ve ardından AKP... Türkiye'de kapitalizm sürdükçe evrim karşıtlığı son bulabilir mi? 


Geçtiğimiz Cuma, 24 Kasım, bilim tarihinin en önemli eserlerinden birinin, Türlerin Kökeni'nin yayımlanışının 158. yıldönümüydü. 


Uzun yıllar yaptığı çalışmaların sonuçlarını Türlerin Kökeni kitabında derleyerek insanlığa sunan Charles Robert Darwin, doğal seçilim prensibini ortaya koyuyordu. Darwin, evrim düşüncesini ilk ortaya atan bilim insanı değildi, ancak sistematik biçimde evrimsel süreci açıklamayı başaran ilk bilim insanı olarak tarihe geçti. 


Canlıların evrimi, bugünün bilim camiasında bir tartışma konusu değil; tektonik hareketler gibi hem doğrudan hem dolaylı gözlenebilen bir olgu. Evrimin mekanizmaları da yaşam bilimlerinin başlıca birkaç araştırma alanından biri. Darwin'in çalışmaları üzerine inşa edilen evrimsel biyoloji teorileri bugün hem geçmişi anlamaya hem geleceğe dönük kestirimlerde bulunmaya yarıyor. Evrimsel modeller, tıptan ziraate, bilgisayar mühendisliğinden biyoteknolojiye kadar birçok alanda uygulama buluyor. 


Bu yazıda “evrim var mıdır yok mudur” tartışmalarına girmeyeceğiz. Bu, birçok kaynakta ve etkinlikte anlatılıyor. Eğer bilim insanlarının ağzından evrimsel biyolojiyi ve tarihsel gelişmesini dinlemek isterseniz, güzel bir haberimiz var. 6. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu, 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenecek. Çağrı metnini okumak ve kayıt yaptırmak için evrimsempozyumu.org sitesini ziyaret edebilirsiniz. 


Bu yazıyı 158 yıl sonra bile Türkiye'de evrimsel biyolojiye yönelik devam eden sistemli saldırıları tarihsel bir perspektiften sunmak ve açıklamak için hazırladık. Yazının esas odak noktası 12 Eylül sonrası Vehbi Dinçerler dönemi olacak. Bugün gündemde olan müfredat tartışmaları, konunun tarihi düşünüldüğünde aslında hiç de şaşırtıcı değil. 


Cumhuriyet Döneminde müfredatta evrim teorisinin okutulması tarih dersleriyle başlıyor. 
1931 yılında yazılan dört ciltlik Tarih dersi kitabında, canlıların oluşumundan insanın 
evrimine kadar dönemin bilimsel bilgileri aktarılıyor. Kitap aydınlanmacı bir çizgide yazılmış. Kitaba ulaşmak zor, ancak bazı bölümlerinin fotoğraflarına internetten ulaşmak mümkün. 


Devamında neler olduğu, eğitimci Nazlı Somel'in 2007 yılında Malatya'daki Biyoloji Eğitiminde Evrim Sempozyumunda yaptığı sunumda tarihleriyle beraber açıklanmış [1]. 
Somel'in sunumundaki tarihlendirmeye göre, 1942 yılında Tarih derslerinden evrim konusu çıkarılıyor ve tarih dersleri Yontma Taş Devri ile başlıyor. Ancak 1938'lerden itibaren evrim konusu Tabiat Bilgisi kitaplarında yer alıyor. 1950'lerde Lise 2. sınıfta Evrim ve Delilleri-Evrim Teorileri başlığıyla konu işlendiği gibi, Lise 3. sınıfta da Jeoloji ile birlikte fosil bilgisi öğrencilere kazandırılıyor. Bundan 50 küsur yıl öncesinin yaşam bilimleri müfredatının evrim konusu açısından bugünkünden daha ileri bir noktada olması çarpıcı. 


Türkiye?de Evrim Karşıtlığının İlk Mimarı: Fethullah Gülen 


Türkiye'de evrim karşıtlığının tarihi, ülkede bugünkü dinci gericiliğin köklerinin aslında 20. 
yüzyıl anti-komünizmine dayandığının güzel bir örneği. 


Biyolojik evrimin toplumsal bir tartışma konusu haline gelmesi 1960-70'li yıllara dayanıyor. 
Sol hareketin işçi ve öğrenciler arasında yaygınlaşması karşısında dinci sağ örgütler Türkiye burjuvazisi ve CIA gibi anti-komünist odaklarca desteklenmeye başlanıyor. Bunlar 

arasında Komünizmle Mücadele Derneği (KMD) ve İlim Yayma Cemiyeti gibi yapılar var. 
Evrim karşıtlığının bir anti-komünist propaganda aracı olarak yaygınlaşmasının mimarı da, o yıllarda KMD için çalışan imam Fethullah Gülen. Gülen'in 1970 tarihli Yaratılış Gerçeği ve Evrim isimli kitabının tanıtımı şöyle: 


“Bu eser, nesli tükenmiş maymun fosillerini kendi düşüncelerine göre tamamlayıp “İnsanın Atası’ diye takdim edenlere, yüzlerce mutasyon denemesiyle zavallı meyve sineği Drosophila'ya etmediklerini bırakmayanlara, fosil sahtekarlıkları ve kasıtlı yorumlamalarıyla bilim dünyasını aldatanlara, Allah'ın tabiat dediğimiz sanat eseri üzerindeki tasarrufuna ait kaide ve prensipleri ateizm adına hayali evrim senaryoları olarak kurgulayanlara, kısacası Evrim Teorisine, Yaratılış Gerçeği doğrultusunda verilmiş bir cevaptır. ” 


Gülen, kitabının sonraki baskılarına yazdığı önsözünde o yıllardaki faaliyetlerini şöyle aktarıyor: 


“Bu kitabın esası altmışlı yılların sonuna doğru, çok dar dairedeki bir kısım sohbetlere dayanmaktadır. Konferans unvanıyla daha kalabalık kitlelere arzı ise yetmiş sonrası yıllara rastlamaktadır.” 


Gülen'in çabaları boşa gitmiyor. “Gençlerimize evrim öğretemezsiniz ” nidaları 1970'li yıllarda TBMM'de yankılanmaya başlıyor. 1970'li yılların sonunda kurulan Milliyetçi Cephe (MC) hükümetlerinin icraatları arasında ders kitaplarına evrimin tartışmalı olduğunu notunun eklemesi de var. Buna karşın o dönemde TÖBDER'de örgütlenen solcu öğretmenler, alternatif müfredat ve ders kitapları kullanılmasını teşvik ediyorlar. 


Yükseliş Dönemi: Özal Ve Vehbi Dinçerler 


12 Eylül 1980'de gerçekleşen anti-komünist askeri darbe yalnızca Türkiye siyasi tarihi için 
değil, evrim öğretimi açısından da önemli bir dönüm noktası. 12 Eylülcüler, solun Türkiye?de yeniden güçlenmesine izin vermemek için Türk-İslam sentezinin resmi kanallardan pompalanmasına karar veriyorlar. Yine 12 Eylülcüler tam boy ABD yandaşlıklarıyla biliniyorlar. 12 Eylül'ün yarattığı ortam AKP Türkiyesine giden yolu açıyor [2]. Evrim öğretimi bu ortamdan nasibini fena alıyor. 


Esas serüven, 13 Aralık 1983'te Vehbi Dinçerler'in 1. Turgut Özal hükümetinde Milli Eğitim Bakanı olmasıyla başlıyor. Dinçerler birçok ANAP'lı siyasetçi gibi Nakşibendi tarikatı mensubu. Yaklaşık iki yıl süren bakanlığı döneminde işe yarar hiçbir düzenleme yapmamasıyla bilinen Dinçerler'in asli icraatı, evrim karşıtlığını resmileştirmek. İlk işlerinden biri, ABD'de yer alan “Yaradılış Araştırma Enstitüsü”ne (Institute for Creation Research, 
ICR) ulaşarak, oradan evrim karşıtı fikirleri devşirmek oluyor. Bu durum ICR'nin 1992 
yılında yayımladığı Acts and Facts dergisinde şöyle açıklanıyor: 


“1980'li yılların ortalarında bir gün ICR, Türk Milli Eğitim Bakanı Sayın Vehbi 

Dinçerler 'den, davetsiz bir telefon aldı. Dini bütün bir müslüman olarak Sayın Dinçerler yaratılışa inanıyordu (yaratılışın Kur'an'daki anlatımı İncil'deki ile hemen hemen aynıdır). 
Türk Hükümetinin bir üyesi olarak, tüm eğitim sistemine vakıf olduğu için okullarında baskın olan laik temelli salt evrim öğretimine son verip, bunun yerine yaratılış ve evrime eşit zaman ayrıldığı iki modelli bir sistemi getirmek istiyordu. Bunun sonucu olarak yaratılışın bilimsel (İncil'deki değil) kanıtlarını içeren ICR'nin çeşitli kitapları Türkçe 'ye çevrildi ve Türkiye'de tüm okul öğretmenlerine dağıtıldı. ” [3] 


Hız kesmeden “çalışmalarına” devam eden Dinçerler, Yaradılış Araştırma Enstitüsünden devşirdikleri bilgilerle “Evrim Teorisi Hakkında Rapor Özeti” isimli bir ucube yayını Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yayınlıyor|4 |. Dinçerler'in önsözü ile başlayan kitapta yazar ismi bulunmuyor. Ancak, Meclis tutanaklarında bu raporun ikisi doçent üç kişilik “ilim heyeti” tarafından yazıldığı belirtiliyor [5]. Bu kişiler Prof. Dr. Münip Yeğin, Doç. Dr. Adem Tatlı ve Doç. Dr. Edip Keha. Münip Yeğin, Said-i Nursi'nin öğrencilerinden Abdullah Yeğin'in kardeşi. Edip Keha, Münip Yeğin'in doktora öğrencisi. Kendisi Nurculuk ve tarikatlarla bağını gayet ayrıntılı bir biçimde açıklamış [6]. Adem Tatlı ise botanik profesörü ve yeminli evrim düşmanı (tesadüf ki, Adem Tatlı isminde bir gerici daha var: Gülen'le fotoğrafları yayımlanan bir eski AKP milletvekili [7]). 


Dinçerler, önsözde “evrim teorisinin ilim adamları tarafından ekseriyetle eksik ve tutarsız bulunduğunu” iddia ediyor. Tabii Dinçerler bir inşaat mühendisi. Gülen sirke sineği Drosophila*yı ne kadar tanıyorsa, Dinçerler de evrimi ve biyolojiyi o kadar biliyor. Ancak gericilik böyle bir şey: cehalet ile cüret başabaş gidiyor. 


Dinçerler raporla yetinmiyor. Okullara “evrim teorisinin bir kanunmuş gibi okutulmaması” yönünde bir genelge gönderiyor. Arkasından bu görüşü destekleyen ve desteklemeyen öğretmenlerin listesi isteniyor! 


Hızını alamayan Dinçerler, bir de “Darwin Konseyi” adıyla 91 bakanlık mensubu, bilim insanı ve öğretmenden oluşan bir toplantı yapıyor [8]. Bu toplantıda Dinçerler, “Biz yasakçı değiliz, evrim teorisinin yanında yaradılış teorisinin de okullarda okutulmasını 

istiyoruz, ” içerikli bir konuşma yapıyor. Aynı konuşmada, 1980 yılında dönemin bir diğer ünlü anti-komünist siyasetçisi, ABD Başkanı Ronald Reagan'ın “evrim teorisi hakkında ciddi endişelerim var” dediğini hatırlatıyor. 12 Eylül darbesinin Amerikancı ve anti-komünist karakterinin yansımalarını burada da görüyoruz. 


“Darwin Haklı Mı Değil Mi Millet Karar Verir” 


“Darwin Konseyi” toplantısından bir gün önce TBMM konuşmalarında, dönemin sosyaldemokrat eğilimli partilerinden olan Halkçı Parti milletvekili Turgut Sözer, Vehbi Dinçerler'i eleştiriyor. Sözer'in konuşmasındaki bazı tespitler ilginç: 


“Milli Eğitim Bakanı olmuş bir zat çıkıyor ve «Darwin Teorisi kanun gibi takdim edilmesin» diyor. Görülüyor ki, Sayın Milli Eğitim Bakanı, Atatürk'ün ölümünden neredeyse yarım asır sonra, tıpkı bir isyan gibi, muhteşem o büyük inkılabını sarsmaya çalışıyor. 


Sayın Milli Eğitim Bakanı her şeyi istediği gibi yapacağını sanarak, milli eğitim yapısında istediği değişikliğin arzusuna göre olacağını düşünerek at koşturmayı yeğ görüyor. Onu destekleyen, bu yolda teşvik eden, mektup yazan, telgraf çeken Atatürk karşıtı kişiler olabilir, 


bu konuda çevresine aldığı uzmanlar ve ona bu yolda yol gösteren kişiler bulunabilir, bizzat Sayın Milli Eğitim Bakanı geldiği örgütten aldığı ilhamla, yetişmeyle bu görüşlere inanabilir; ama bir gerçek var ki, çağımızda ırmakları ters döndürmek asla mümkün değildir. Bundan sonra da bu ters döndürmenin yapılacağına ve başarılı olacağına inanmıyorum. ” 


Aynı oturumda Dinçerler, Sözer'e “millet karar verir” diye cevap veriyor. “Demokrasi ve özgürlük” vurgusu yapıyor. Başkan Reagan'ın evrim karşıtlığını hatırlatıyor. Tunceli milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım “Reagan büyük bir bilim adamı” diye dalga geçerken, Kahramanmaraş milletvekili Turan Bayezit “Onu da mı Amerika'dan kopya 

aldınız? ” sorusuyla Dinçerler'in Amerikancılığını yüzüne vuruyor. 


Tartışmalar sürerken yine bir basın toplantısı yapan Dinçerler, “Şerefsizim ben Darwin'e karşı değilim ancak görüşlerine de katılmıyorum. Aslında bu tartışmayı açtığım ve bu konuda yasak koymadığım için bana teşekkür edilmesi gerekir” açıklamasında bulunuyor (91. Ne diyelim? Teşekkürler Vehbi Bey! 


1985'de Dinçerler görevden alınıyor. Ancak alınmadan kısa süre önce gazetecilerle yaptığı bir toplantıda, tarzını değiştirmiş: “Biz istediğimizi öğretiriz, sizin istediğinizi değil. Müfredat programını biz yapıyoruz kardeşim. ” (101 Aynı toplantıda kendini tutamayıp “Nakşibendi tarikatıyla bağlantınız olduğu söyleniyor, doğru mu? ” diye soran gazeteciye, “Senin de başka bağlantıların olduğu söyleniyor. Mesela AIDS gibi. Senin AIDS'le ne bağlantın varsa benim de o tarikatla öyle bağlantım var, ” cevabını verecek kadar seviyesiz bir siyasetçi kendisi. 


28 Şubat, Akp Ve Dinçerler'in Mirası 


Dinçerler 1985'te görevi bırakıyor ama mirası büyüyerek gelişiyor. 1980”ler ve 1990'larda okutulan biyoloji ders kitaplarında “Yaratılış”, evrime alternatif bir bilimsel açıklama olarak yer alıyor! Bir nesil, mevcut AKP döneminin müfredatından çok daha bilim dışı bir içerikle eğitiliyor. 


Türkiye burjuvazisinin ağırı sağcılaşan ve kontrolden çıkma emareleri gösteren düzene çekidüzen verme çabası, Erbakan hükümetine karşı 28 Şubat 1997 askeri müdahalesiyle sonuçlanıyor. Bu dönemde MEB'e sosyal-demokrat bakanların gelmesiyle fen ve biyoloji kitapları revize ediliyor, “Yaratılış” biyoloji kitaplarından çıkarılıyor, evrim konusu kısmen daha sağlıklı işlenmeye başlanıyor. 


Ancak sorun çözülmüyor; çözülmesi mümkün değil. Birincisi, evrim karşıtlığı sağ siyasetin 
propaganda aracı olmaya devam ediyor. Bunun bir örneği Muhsin Yazıcıoğlu ve 20 
arkadaşına ait 1998 tarihli dönemin Milli Eğitim Bakanı hakkındaki gensoru önergesi. 
Önergede öğretmen atamalarını eleştiren Yazıcıoğlu, önemli görevlere “aşırı solcu”ların getirildiğini iddia ediyor. Aynı önergede, “Yaratılış” görüşünün Biyoloji dersinden çıkarılması eleştirilerek, milli ve manevi unsurların müfredattan temizlendiği belirtiliyor. 


Buna paralel olarak Adnan Oktar grubu ve Gülen'in Sızıntı dergisi gibi çevreler yaygın evrim karşıtı propagandalarına devam ediyorlar. Fosil sergileri, kitaplar, dergiler. Dünyanın yaşından ve evrimin mekanizmalarından bihaber toplumumuza “700 milyon yıldır değişmemiş fosiller ”in inandırıcı gelmesi şaşırtıcı sayılamaz. Aynı dönemde TÜBİTAK Toplum ve Bilim bürokratları da evrimle ilgili yayınlarını otosansürle sınırlamaya başlıyor. 


Bir diğer sorun, evrim konusu müfredatta olsa bile derslerde işlenmiyor. Konu biyoloji müfredatında hep en sonda yer alıyor ve dönem sonunda öğrenciler okula gelmediklerinden, fiilen işlenmiyor. Ayrıca öğretmenlerin kendileri üniversitede evrim konusunu etkili biçimde öğrenmedikleri için konuyu ya anlatamıyor ya da sağcı velilerin tepkisi nedeniyle anlatmaktan çekiniyorlar. 


İşte tüm bu nedenlerle Türkiye'de onyıllardır toplum yaşam bilimlerinin bu temel modelini öğrenemiyor. Sonuç: ülkemiz onyıllardır canlı popülasyonların değişebildiklerini idrak edemeyen çiftçiler, ormancılar, doktorlar yetiştiriyor. Sonra da dönemin Sağlık Bakanı Recep Akdağ “bakterilerde antibiyotik direnci gelişimi açısından Türkiye vahim durumda” diye açıklama yapıyor. O bakteriler siz halkı uyuturken evrildi, sayın Bakan! 


Kısacası AKP'nin 2017 sürecinde gerçekleştirdiği müfredat değişikliği, zaten derin bir sorunu bir nebze daha akutlaştırdı. Evrimin biyoloji dersindeki yeri birkaç saatle kısıtlanmış, içeriğin yarıdan fazlası kırpılmış oldu. Bir de üstüne, evrimin konuları "evrim" terimi sansürlenerek anlatılıyor... 


Sonuçlar: Bugün Ne Yapmalı? 
Bu kısa tarihçeden çıkabilecek bir dizi sonuç var. 


Bir defa, evrim öğretimi açısından durum AKP'den önce de yeterince vahimdi. Tersine, AKP'nin yerine bir başka düzen partisinin gelmesiyle de kalıcı olarak iyileşmesi beklenmemeli. 


Aslına bakarsanız, Türkiye'de kapitalizm sürdükçe evrim karşıtlığından kurtulmak mümkün değil. Çünkü kapitalizm yoksulluk, eşitsizlik ve cehaletin kaynağı. Sağ siyaset ise zenginlerin yoksulları idare etmesinin ve sömürü düzenini meşrulaştırmasının başlıca aracı [11]. Ve Türkiye'de sağ siyasetinin cephanesinde evrim karşıtlığı yerini hep koruyacak. “Bu komünistler ecdadınızın maymun olduğunu söylüyor” — daha zarif ve etkili bir araç 


düşünebiliyor musunuz? Ayrıca mevcut düzenin, biyolojik evrimin ima ettiği "sürekli değişim" fikrinden rahatsızlık duyması doğal değil mi? 


Bugünün Türkiye'sinde bilim insanları ve öğrencilerin topluma bilim götürmek ve evrimi anlatmak yönündeki çabaları çok değerli. Ancak kapitalist Türkiye'de toplumun kitlesel olarak aydınlanmasını beklemek sadece hayalcilik olur. Siyasetten uzak duran ve insanların aklına düzen değişikliği fikrini sokamayan her tür faaliyetin çıktılarının nihayetinde uçup gideceği unutulmamalı. Türkiye'den ancak eşitlikçi ve kamucu bir düzen bilimin hakkını verebilir. 
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EVRİM PANELİNE BÜYÜK İLGİ 
Pazartesi, 05 Mart 2012- haber.sol.org.tr/ 


Sanatçılarla yapılan kısa röportaj filmle ilgi çeken "Evrimi Savunuyorum" etkinlikleri dün Nâzım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen panelle başladı. 


Be. gazın 


AA 


İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji Öğretim Görevlisi Dr. Çağatay Tarhan, Biyoloji Öğretmeni Zelal Durmuş ve soL Portal yazarı Mustafa Kemal Erdemol'un konuşmacı olarak katıldıkları "Evrim: Neden Saldırıyorlar, Nasıl Savunacağız" başlıklı panel büyük ilgi gördü. 
Salonun küçüklüğü nedeniyle panele ancak 300 kişi katılabildi. 


Panelin açış konuşmasında çalışmanın adının "Evrimi Savunuyorum" olarak seçilmesinin anlamından bahsedilirken "Elbette evrimin bilimsel varlığını savunmak gibi bir niyetimiz yok. 
Evrim doğa bilimlerinin temelini oluşturuyor. İnsanlığın bu temel üzerinde yükselen koskoca bir birikimi var. Bu birikimin altından evrim taşını çekmek zaten mümkün değil. Ancak mesele bu kadar netken, evrim sistemli ve cahilce bir saldırıyı göğüslüyor. 'Evrimi savunuyorum' bu saldırı karşısında örülmüş bir savunma hattını ifade ettiği, mücadele etmek konusunda bir irade beyanı olduğu için tercih edildi." denildi. Çalışmanın bir "internet aktivizmi"nden ibaret olmadığı belirtilirken, "Bu ülkede nesiller evrimi, doğanın insanın tarihini öğrenmeden büyüyor, bu bir matematik formülünü eksik öğrenmeye benzemez" 


denilerek etkinlikler vesilesi ile örgün ilişki kurulan herkes bu irade beyanına katılmaya davet edildi. 


Dr. Çağatay Tarhan konuşmasında Türkiye'de aydınlanmanın güdük kalmasına değinirken "Yakın tarihimizdeki sistemli dönüşümle İmam Hatipler, Kuran kursları artar, bilim düşmanlığı camilerin önüne asılan ışıklı panolarda kendine yer bulurken aydınlanma Cumhuriyet tarihinde türban karşıtlığından ibaret bir savunmaya indirgenmiş oldu. Bilimsel eğitimin maddi temellerinin oluşması, aydınlanmanın topluma nüfuz etmesi sağlanmadı" dedi. 
Konuşmasında 12 Eylül sonrasında Evrim Teorisine ve bilimsel eğitime karşı başlatılan sistemli saldırıyı anlatan Tarhan, Vehbi Dinçerler tarafından Evanjelist kaynaklardan doğrudan yararlanılarak hazırlanan Evrim Teorisi Raporu'ndan ve sürecin ABD kaynaklı Yaratılış Araştırmaları Enstitüsü ile sıkı ilişkişkisinden başlayarak Adnan Oktar gibi figürlerle 


p Nİ 


günümüze ve uzanan "Evrim Karşıtlığı"nı örneklerle anlattı. 


Üniversite Konseyleri Derneği üyesi Biyoloji öğretmeni Zelal Durmuş konuşmasında ilk ve orta öğrenim müfredatında evrim teorisinin ve doğa bilimlerinin eksik ve yanlış bilgilerle anlatıldığını ifade etti. Müfredat kitaplarından çarpıcı örnekler vererek bilimsel eğitimin yerine keyfilik ve cehaletin geçtiğini anlatan Durmuş, "Veliler, eğitimciler ve öğrenciler doğru bilgiyi talep etmelidir" dedi. Durmuş, evrim ve bilim karşıtlığında bayrağın 12 Eylül sonrasında Adnan Oktar figürüne teslim edildiğini, bir dönem boyunca inanılmaz maddi kaynaklar kullanılarak bilim dışı yalanlarla sürdürülen bir saldırının ardından, bugün, artık evrim karşıtlığının devlet ideolojisi haline geldiğini belirtti. 


Panelde son konuşmacı olarak yer alan Mustafa Kemal Erdemol, Adnan Oktar'ın kendisine açtığı dava nedeniyle panelde yer aldığını belirtirken esprili konuşmasıyla panelin oldukça neşeli geçmesini sağladı. İslam düşünürleri olarak bilinen büyük isimlerin tıpkı Galile veya Kopernik gibi, dönemin bir gereği olarak "İslam dairesinin içinde" ürettiklerini ve eserler verdiklerini ancak fikirlerinin İslamı güçlendirmek bir yana bilime hizmet ettiğini söyleyen Erdemol bu değerlerin "İslam felsefesi"nin bir parçası olarak görülmemesi, buna teslim edilmemesi gerektiğini belirtti. "Elbette ben de evrimi savunduğum için buradayım" diyen Erdemol'un Darwin, Lamarck ve evrim teorisinin tarihine dair ilginç yaklaşımlarla sürdürdüğü konuşmasının ardından izleyicilerin de katıldığı uzun bir tartışma yapıldı. 


Eğitimcilerin bilim eğitimi konusunda bilinçlendirilmesi ve evrim konusunda çalışan grupların biraraya gelmesi gibi önerilerle süren forumda "bilim ve din arasındaki çizgi net bir şekilde çizilmeli midir?" sorusu üzerine söz alan konuşmacılar bilim ve din arasındaki mücadelenin bir inanan-inanmayan mücadelesi olmadığını, bunun tarihsel ve siyasal bir mücadele olduğunu, bilim alanındaki mücadelenin inanç konusunda hesaplaşılarak değil, bilime saldırarak dindar ve cahil nesiller yetiştirmek isteyen iktidarlara karşı yürütülmesi gerektiğini belirttiler. 


"Evrimi Savunuyorum" etkinlikleri film gösterimleri, atölyeler ve seminerlerle NHKM'de devam edecek. 


(soL - İstanbul) 


EVRİM PANELİ SALONA SIĞMADI 
Pazartesi, 16 Kasım 2009- haber.sol.org.tr/ 


Samsun'da düzenlenen 150. yılında Evrim Paneli'ne ilgi yüksek olunca, birçok katılımcı paneli ayakta izlemek zorunda kaldı. Panele engel çıkaran OMÜ Rektörlüğü eleştirildi 


Samsun'da Üniversite Konseyleri Derneği, Samsun Tabip Odası ve Eğitim-Sen'in düzenlediği 
150. yılında Evrim Paneli 14-15 Kasım tarihlerinde gerçekleştirildi. Atakum Belediye Başkanı, demokratik kitle örgütleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, eğitimciler ve üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği panelde salon dolunca birçok katılımcı paneli ayakta izledi. 


14 Kasım'da gerçekleştirilen panelin ilk oturumunda açış konuşması yapan Eğitim-Sen Şube 
Başkanı Kenan Gülçiçek ve Tabip Odası Başkanı Cem Şahan, OMÜ Rektörlüğü'nü Evrim Paneli'ne engel çıkarmakla eleştirdi. 


Panele OMÜ'den engel çıkarıldı 

Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Gülçiçek, evrim panellerini Türkiye'nin bütün kentlerinde düzenlemeye devam edeceklerini, önümüzdeki hafta da Kayseri'de gerçekleştirileceğini belirterek OMÜ'de düzenlemek istedikleri panele engel çıkarıldığını açıkladı. Gülçiçek şöyle konuştu: “Paneli üniversitede düzenlemek istedik ancak izin verilmedi, genel merkezin devreye girmesiyle ücret karşılığında salonu alabildik. Panel afişlerinin OMÜ kampüsünde asılması için başvurumuza ise dört gün sonra yanıt verildi. Yani, panele iki gün kala afişlerimizi asabildik. Üniversitede düzenlemeye çalıştığımız her etkinlikte bizlere zorluk çıkarılıyor” Gülçiçek, örgütlü olmanın önemine dikkat çekerken, “Hele hele üniversitelerde örgütlü olmak bu süreçte daha da anlamlıdır. Yaşadığımız süreç zor bir süreçtir. Faturayı, krizin bedelini krizi çıkaranlar ödesin demek için 25 Kasım'da başbakana ve hükümete uyarı grevi yapacağız” diyerek destek çağrısında bulundu. 


“Bilim karşıtlarına Samsun'un haykırışı” 

Samsun Tabip Odası adına ikinci konuşmayı yapan Dr. Cem Şahan ise yapmak istedikleri etkinliklerin OMÜ Rektörlüğünce engellendiğini belirterek “Bir bilim yuvasının böylesi önemli bir etkinliğe sahnesini vermek istememesi TTB”'yi üzmüştür. Genel merkezden gelen baskıyla bir ücret karşılığı OMÜ sahnesinin verilmesi kabul edilemez. Bu panel, bilim karşıtlarına Samsun'un haykırışıdır. Piyasalaştırmanın tüketim aracına, kamu yöneticilerinin iktidar partilerinin sözcülerine dönüştürüldüğü, bilim ve evrim karşıtlığının arttığı bir dönemde tüm engellemelere rağmen 150. yılında evrim panelini gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz” diyerek panele katkı sunanlara teşekkür etti. 

Şahan ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nın 11 Haziran'da 18-35 yaş aralığındaki kadınlara kızamıkçık aşısı yapma kararına değinerek, 60 bin 112 kadına süresi geçmiş aşıların yapıldığına dikkat çekti ve “Bu aşılamanın ülke için gerekli olmadığı, piyasa bazlı olduğu ortaya çıktı. 
Samsun'da 27 gebeye de bu aşılar yapıldı ve bu kadınlar kürtaj olmak zorunda kaldı” dedi. 


Samsun 19 Mayıs Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen ilk oturumda Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy “Evrimsel Biyoloji ve Genetik: Türlerin Kökeninden Günümüze”, Prof. Dr. 
Erhan Nalçacı “Sinir Sisteminin ve İnsan Aklının Anlaşılmasında Evrim Teorisi”, Prof. Dr. 
Mehmet Elbistan “İlk Canlı Hücrenin Oluşum Süreçleri” ve Prof Dr. Haluk Kefelioğlu ise “İnsanın Evrimi” konulu birer sunum yaptılar. 


Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy yaptığı konuşmada Darwin'in "Türlerin Kökeni' adlı kitabından örnekler verirken, katılımcılar da sık sık not tuttu. Darwin'in 'Türlerin Kökeni' adlı kitabından örnekler vererek Darwin'in yıllar önce yazdığı kitapta oluşturduğu ortak köken yaşam ağacı ile bugünkü evrensel biyolojinin ana hatlarını belirttiğini söyleyen Özsoy'u panele katılanlar dikkatle dinledi. 


Panelistlere soru yağmuru 

Panelde Prof. Dr. Erhan Nalçacı'nın sunumuna da katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. 'Sinir Sisteminin ve İnsan Aklının Anlaşılmasında Evrim Teorisi' üzerine sunum yapan Nalçacı, insan beynine ilişkin umutsuzluk beslenemeyeceğine vurgu yaptı. Nalçacı konuşmasında şu sözlere yer verdi: “Beynin yapısı toplumsal kötülüğü üreten bir yapıya sahip değildir. İnsan beyni 2 milyon yıl eşitlik hukuku ile yaşadı. Depresyonlar, intiharlar toplumsal yapının ürünüdür. Eşit toplum insan doğasına uygundur. Yaşadığımız rezillikleri insan beyniyle açıklayamazsınız. İçinde yaşadığımız koşullarda insanlar sorgulamasınlar diye, sömürünün devamı için insan aklına saldırılmaktadır. Bu siyasi bir sorundur.” Nalçacı'nın sözleri salondan yoğun alkış alırken Nalçacı ve diğer panelistler soru yağmuruna tutuldu. 


Panelin ikinci oturumu 15 Kasım Pazar günü Eğitim Fakültesi Atakum Yerleşkesi'ndeki OMÜ Sahnesi'nde yapıldı. Prof. Dr. Hasan Bağcı, Evrim Teorisi'ne karşıt savları çürütmeye yönelik bir sunum yaptı. Doç.Dr. Ergi Deniz Özsoy “Evrimsel Biyoloji ve Genetik: Türlerin Kökeninden Günümüze” konulu sunumunun ikincisini aktardı. Yrd. Doç. Dr. Hasan Aydın, “Din, Bilim ve Evrim”, Yrd. Doç. Dr. Özgür Taşkın ise “Evrim Kavramı Daha Kolay Nasıl Algılanabilir?” konulu bir sunum yaptı. Yrd. Doç. Dr. Zeki Apaydın'ın “Bilimin Doğası ve Evrim Öğretimi” konulu sunumunun ardından panel sona erdi. 

(soL-Samsun) 


ORHAN GENCEBAY: EVRİMİ SAVUNUYORUM 
Cumartesi, 04 Şubat 2017- haber.sol.org.tr/ 


Orhan Gencebay, "Evrim son zamanlarda yapılan en mantıklı açıklama" dedi. 


Orhan Gencebay, lise son sınıf biyoloji dersinin müfredatından evrimin çıkarılmasıyla ilgili soruya evrimi savunduğu yönünde yanıt verdi. 


Duvar'a konuşan Gencebay, konuya ilişkin soruya "Evrimi bilim insanlarının hepsi kabul etmiyor ama son zamanlarda yapılan en mantıklı açıklama. 9050'si kabul edilmemiş olsa bile diğer 9050'si doğru. Dinozor çağından sonra, minicik bir organizmadan türeyerek bugüne gelinen noktada bu konu hakkında yapılan daha iyi bir açıklama yok" yanıtı verdi. 


Gencebay, referandum tartışmalarına ilişkin de "Siyasi olarak benim de bir fikrim tabii ki var ama hiçbir zaman fikrimin ne olduğunu kimseye söylememişimdir. Her duyarlı vatandaş gibi oyumu kullanırım ama hiçbir zaman kimseye oyumu buna attım ya da ona atalım dememişimdir. Kimseyi etkilemek istemem çünkü. Kendime ve sisteme saygımdan dolayı 


beni sevenleri hiç yönlendirmedim bugüne kadar. Herkesin özgürlüğüne saygı duymuşumdur. 
Benim özgürlük anlayışım bu!" diye konuştu. 


ORHAN GENCEBAY'IN EVRİM VE %50 İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ NE KADAR 
İSABETLİ? 


Çağrı mert bakırcı-05.02.2017-evrimagaci.org/ 


Sanatçıların Evrimle İlgili "Çıkışları", Bize Bilim Hakkında Neler Öğretebilir? 


Sanatçılar arasında evrimle ilgili görüş bildirme furyasına katılan Orhan Gencebay, evrimle 


gili fikirlerini kamuoyuna bahşetmiş bulunmakta: 
ii F Aj © 


Evrimi bilim insanlarının hepsi kabul etmiyor ama son zamanlarda yapılan en mantıklı açıklama. %50’si kabul edilmemiş olsa bile diğer 9050'si doğru. Dinozor çağından sonra, minicik bir organizmadan türeyerek bugüne gelinen noktada bu konu hakkında yapılan daha iyi bir açıklama yok. - Orhan Gencebay 


Ortalamanın üstü bilgisiyle göz dolduran Gencebay'ın açıklamasına hızlıca bir göz atacak olursak: 


Evrimi bilim insanlarının hepsinin kabul etmediği doğrudur. Muhtemelen bilim insanlarının istisnasız olarak kabul ettiği şeylerin sayısı yok denecek kadar azdır; mutlaka şurada veya burada "bilim insanı" unvanına sahip olup da sıradışı ve hatta bilim-dışı şeylere inananlar 


olacaktır. 


Eğer ki merak ediyorsanız, biyologlar arasında evrim %99'un üzerinde kabul oranına sahiptir. 
Tüm bilim insanları arasında ise %90'ın üzerinde bir kabul oranı bulunmaktadır. Bu bakımdan Evrim Teorisi, bilim insanlarının üzerinde ortak olarak anlaştıkları en önemli teorilerden biri olarak bilim tarihinde yerini almıştır. Gencebay'ın da belirttiği gibi Evrim Teorisi, bilim tarihinde (ve özellikle de son zamanlarda) insanlığın geliştirdiği en güçlü, en mantıklı, en 


açıklayıcı bilimsel teorilerden birisidir. 


%50 konusuna gelecek olursak... Bu ifade tamamen hatalı; ancak Gencebay'ın literal olarak "yarı yarıya kabul oranı"ndan söz ettiğini sanmıyoruz. "Bir kısmı kabul ediliyor, bir kısmı kabul edilmiyor." demeye getirdiğini düşünüyoruz. Böyle bile ele alacak olsak, bir sorun var: Evrim Teorisi'nin "tartışmalı" olan veya "genel geçer olarak kabul edilmeyen" kısımları, halkın sandığı gibi "Evrim var mı?", "Canlılar ortak ataları paylaşır mı?", "İnsan 


maymunlardan mı evrimleşmiştir?" gibi klişeler değildir. 


Doğal Seçilim ile Genetik Sürüklenme arasındaki bağlantı nedir, matematiksel bilgi çökmesi probleminin üstesinden gelerek günümüzdeki bir popülasyonun niteliklerinden yola çıkarak 2'den fazla sonraki neslin niteliğini hesaplayabilir miyiz, X türünün atası şu mudur, yoksa bu mudur, Akraba Seçilimi bir çeşit Grup Seçilimi midir yoksa ayrı mı değerlendirilmelidir gibi sorulardır. Yani işin teknik kısmında konusunda bilimin içinde her zaman olduğu gibi farklı 


görüşler vardır. 


Ancak günümüzde (aslına bakılırsa yaklaşık son 150 yıldır) evrimin geçerliliği, gerçekliği, varlığı bilim dahilinde artık tartışılmamaktadır. Evrim sıradan bir yasa olarak görülmekte, 


Evrim Teorisi ise bu yasayı izah eden tek teori olarak kabul edilmektedir. 


Açıklamanın son kısmı ise yine genel bir kafa karışıklığını gözler önüne seriyor: Sözü edilen "minicik organizma" eğer ki tüm canlıların ortak atası (LUCA) olan tek hücreli protohücre yapısı ise, bu canlı dinozorlardan milyarlarca yıl önce, günümüzden 4 milyar yıl kadar önce yaşamıştır. Dinozorlar ise 250 milyon yıl kadar önce evrimleşmiş ve 65 milyon yıl kadar önce 


yok olmuştur. 


Ancak eğer ki Gencebay'ın söz ettiği dinozorların yok olmasından sonra yükselişe geçen sürüngenlerse ve tüm canlıların ortak atasından ziyade, insan ve diğer memelilerin de ortak atası olan sivrifare benzeri öncül canlılar kastediliyorsa, Gencebay'ın dediğinde doğruluk payı olduğunu söyleyebiliriz. Zira bu basit memeli canlıların soy hattı, yeni habitatlara yayılmaları sayesinde çeşitlenip farklılaşarak günümüzdeki sayısız canlı türüne evrimleşmiştir. İnsanlar da bu soy hatlarından birinden (spesifik olarak kuyruksuz maymunlara giden soy hattından) 


gelmektedir. 


Son kısım ise tamamen doğrudur: Günümüzde canlılığın var oluşu ve bugünkü çeşitliliğine kavuşması konusunda Evrim Teorisi haricinde hiçbir bilimsel açıklama bulunmamaktadır. Bu 


durum, var olan modern Evrim Teorisi'ni otomatik olarak "en iyi açıklama" yapmaktadır. 


Evrim Teorisi sayesinde keşfettiğimiz ve aydınlattığımız gerçeklerin ucu bucağı 


bulunmamaktadır. 
Kaynaklar ve İleri Okuma 


1-soL. Orhan Gencebay: Evrimi Savunuyorum. (04 Şubat 2017). Alındığı Tarih: 06 Kasım 2019. Alındığı Yer: sol | Arşiv Bağlantısı(https://web.archive.org/web/*/https://haber.sol.org.tr/medya/orhan-gencebay-evrimi- savunuyorum-184565) 


ADNAN OKTAR: EVRİMİ ÇÜRÜTMESEYDİK, TÜRKİYE KOMÜNİST OLURDU. 
23.12.2020-sol.org.tr/ 


Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, Silivri'deki duruşmasında savunmasını yaptı. 


Suç örgütü kurmak, cinsel istismar, casusluk, terör örgütüne yardım gibi suçlamalarla 1365 
yıla kadar hapsi istenen Adnan Oktar, "Türkiye'yi komünizmden ben kurtardım", "FETO yü övüyor gibi yapıp alttan alta vurdum", "RTÜK beni kıskanıyor" gibi ifadelerle kendisini savundu. 


Silivri'deki davanın duruşmasında, kendisine yöneltilen suçlamalara yanıt veren Adnan Oktar, I saat 15 dakikalık savunmasını bel fıtığı hastalığı olduğunu söyleyip oturarak yaptı. 


Hürriyet gazetesinden Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre suçlamaları kabul etmeyen Adnan Oktar özetle şunları söyledi: 


"Kız arkadaşlar (itirafçı sanıklar ile mağdur/müşteki kadınlar) tutuklanmayacaklarını bilseler buraya doluşurlar. Beni hayranlık seviyesinde seviyorlar. Allah ömür verirse yine görüşeceğiz zaten. Hiyerarşi diye bir şey yok, samimi bir arkadaş topluluğu var. Arkadaşlarımın neredeyse tamamı zengin. Kara para, ak parayla işimiz olmaz. 


Yaptığım çalışmalarla İslam dinini ve Türkiye'yi kurtardım. Eğer biz evrimi çürütmeseydik, Türkiye komünist olurdu. Türkiye'de Müslümanlar bizim sayemizde rahatça dolaşıyor. Şu an gençlerin yüzde 90'ı evrime inanmıyor. Bunu biz başardık. 


'Onu övüyor gibi göründüm ama alttan alttan vurdum' 


FETÖ gözü dönmüş bir sistem. Hem homoseksüelliği hem bölünmeyi savunuyorlardı. Onlara yardım etsem celladıma yardım etmiş olacağım. FETÖ başarılı olsaydı benim bedenimi yok ederdi. Ben onu övüyor gibi göründüm ama alttan alttan vurdum. İyiler, haslar gibi konuşmalarım olabilir ama araştırılsın diyordum. O dönem herkes destekliyordu, sıraya giriyorlardı onun elini öpmek için. Ben bu adamlarla ne konuştum ne görüştüm. 


'Vatikan'la konuştum' 


İsrail'le niye görüştük; çünkü İslam âleminin en çekindiği yer. İslam Birliği kurulduğunda Siyonizm kurulmuş olacak ve İsrail de bize katılacak. Siyonizm İslam âleminin birliğidir. 
Vatikan'la da konuştum. İsrail'den yaşlı hahamlar geldi. Benim sayemde İslam'ı kabul ettiler.” 


DNA EVRİM SONUCU OLUŞAMAZMIŞ 
Cuma, 04 Aralık 2009-haber.sol.org.tr/ 


Yaşamın yapıtaşı olarak adlandırılan DNA molekülleri basit bir alfabe kullanarak proteinleri kodluyorlar. Akıllı tasarımcılar, alfabe kullanan insan gibi DNA'nın da bir yaratıcısı olması gerektiğini savunuyorlar. 


Charles Darwin'in, evrim teorisini ilk olarak formüle ettiği Türlerin Kökeni 

Üzerine kitabının basılmasının 130. yılında teori, hala bilimdışı itirazlar ile karşılaşıyor. 
Evrimi eleştiren seslerden en yüksek olanı, bitki ve hayvanlardaki pekçok yapının doğaüstü bir akıl tarafından hatasızca tasarlanmış olduğunu savunan “akıllı tasarım “cıların. Son olarak TRT'de yayınlanan bir habere de konu olan yaradılışçıların en çok dile getirdiği safsatalara evrim teorisinin verdiği yanıtları bir yazı dizisi ile soL okurlarına sunuyoruz. 


Safsata: DNA ancak bir yaratıcının elinden çıkabilir 

Yeryüzündeki neredeyse tüm yaşam formlarının planı, yüksek derecede karmaşık, belirlenmiş bilgiler taşıyan kendi DNA moleküllerinde bulunuyor. Sadece dört kimyasal bazı “harf” olarak kullanan DNA'nın sarmal yapısında, bir organizmanın yaşaması için gerekli tüm proteinler kodlanıyor. 


Akıllı tasarımcılar, DNA'nın bu yüksek derecede karmaşık ve belirlenmiş özelliğini, insan zekasının ürünü olan dil ve makinalara benzetiyorlar. Nasıl makinaları tasarlayan birileri varsa, DNA gibi özgün bir yapının ancak bir aklın tasarımı olabileceği iddiasını savunuyorlar. 


Evrimcilerin cevabı 

İnternet sitesi ülkemizde Harun Yahya tarafından yasaklanan ünlü evrimbilimci Prof. Richard Dawkins'e göre inanılmaz miktarlarda bilgi içeren canlılarda bilginin çoğu dijital olarak DNA'nın içinde şifrelenmiş bulunuyor. DNA'nın bilgi içeriği jeolojik zaman içinde Darwin'in doğal seçilim adını verdiği yöntemle gerçekleşiyor. Kendi oluşum süreci de evrimsel olan DNA'ların korunması ve yeniden üretilmesi, aslında onu içeren organizmanın hayatta kalıp üremesi anlamına geliyor. 


Doğada akıllı tasarımcıların iddia ettiği gibi mükemmel yapılar olmadığı için DNA'nın kopyalanması sırasında da hatalar (mutasyonlar) meydana geliyor ve bunların bir kısmı çevresel koşullarda daha iyi hayatta kalmayı destekliyor. Böylece zaman geçtikçe, hayatta kalmak için şifrelenen bilginin veri tabanı iyileşiyor, DNA'nın özgün yapısı ortaya çıkıyor. 


Buna ek olarak evrim teorisini geliştirmeye çalışanlar, DNA'yı oluşturan genetik kodun Darwin'in de dediği gibi, tüm canlıların tek bir atadan türediğinin kanıtı olduğunu ve tüm hayvan, bitki, mantar, bakteri ve virüsler için ortak ve özdeş olduğunu belirtiyorlar. Üç harfli DNA kelimelerinin yirmi amino asit ve noktalama işaretine çevirildiği 64 kelimelik sözlük, canlılar aleminde her yerde aynı olarak bulunuyor. Bu aynı zamanda harflerin birer kimyasal baz, yani fiziksel ve kimyasal kuvvetlere tabi moleküller olmalarıyla ilgilidir, bilimsel olarak açıklanamayan akıllı bir üretim ya da karmaşıklık söz konusu değildir. Tüm canlıların ortak ve özdeş bir kodu kullandığı genetik bilimi ile ortaya konmuştur. 


BAĞLAMANIN PİRİ İLE SICAK BİR SOHBET! 


İlkay Polat-05 Şubat 2012-https://www.suskumru.com/baglamanin-piri-ile-sicak-bir- sohbet/ 


Zülfü Livaneli'nden tutun da Ahmet Kaya'ya, Tarkan'a, Sezen Aksu'ya, İbrahim Tatlıses'e, Kayahan'a, Bülent Ersoy'a, Orhan Gencebay'a, Fatih Erkoç'a, Sertab Erener'e, Haluk Levent'e, Leman Sam'a, Selda Bağcan'a kadar bir çok sanatçıya bağlamasıyla eşlik eden, bu da yetmezmiş gibi bir çok reklamın (Türkcell, Vodafone vs...)müziklerine imza atan, bunlardan başka da Recep İvedik serisi, AROG, Kahpe Bizans, Gönül Yarası, Kel Oğlan Kara Prens'e Karşı gibi filmlerin müziklerini yapmaya zaman bulan, çok aktif bir sosyal yaşam süren ama evlenmeye hatta dünyalar tatlısı bir eşe(Derya Abla) yoldaşlık, yine dünyalar tatlısı iki çocuğa(Ata ve Derin) babalık etmeye de zaman ayırabilen ender insanlardan bir tanesi ile yaklaşık yarım saat sohbet ettim. Ha bu arada unutmadan dünyanın en iyi bağlama yapımcısı Ragıp Akdeniz'in oğlu olan mükemmel ağabeyimizin adı: Çetin Akdeniz. 

Bu ağabeyimiz bir de utanmamış bu sırada iki tane enstrümantal albüm de çıkarmış. 
Enstrumantal Folk Müzik ve Anadolu'dan Ezgiler isimli iki de bireysel albümü varmış. 
Neyse ki bende bir tane imzalı olanından edindim. Haydi geçelim röportajımıza... 
Öncelikle Karasu'ya hoşgeldiniz. Röportaj talebimi nazik bir şekilde kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. 

Rica ederim. 


Sizi biraz tanıyabilir miyiz? 

Tabi. Ben 15.09.1967 doğumluyum. İstanbul?da dünyaya geldim. Biz tabi köken olarak, Ordu-Perşembe'liyiz. Efsane bağlama yapımcısı Ragıp Akdeniz'in de 5 çocuğundan en 
küçük olanıyım. Babam 1964'te Ordu-Perşembe'den İstanbul'a göç etmiş. 2 ağabeyim, 2 
ablam var. Babam ve annem 4 çocuklarıyla İstanbul'a ayak basıyorlar. 1967'de de ben dünyaya geliyorum. 


Biraz da çocukluk ve gençlik döneminizden bahsedebilir miyiz? Bağlama ne zaman ve nasıl girdi hayatınıza? 

Çocukluk dönemlerim babamın Kasımpaşa'daki atölyesinde geçti. Ünlü üstatlar gelir giderlerdi. Ben küçücük çocuktum ve onların bacaklarının arasında dolaşırdım. O üstatları gördükçe gördükçe bağlamaya karşı bir heves oldu içimde. Benim ilk enstrümanım 


süpürgedir. Süpürgeyi elime alıp ağzımla o üstatların çaldıklarını ağzımla taklit ederek başladım. Babam da onu farketti ve ilk olarak vücuduma (boyuma) göre bir cura yaptı bana. Benim gerçek anlamda ilk enstrümanım da oydu. Ve bir kere duymam yeterliydi bir eseri. Duyduktan sonra hemen bir odaya geçip bir yere çekilip kendi kendime çıkarabiliyordum. Tabi çocukluk dönemlerimiz mahalle arasında top oynayarak, koşturarak geçti. O zamanlar Xbox, Play Station, bilgisayar gibi şeyler yoktu. İyi ki de yokmuş. Ben kendimi o konuda şanslı hissediyorum. Bugünkü çocuklar evde bilgisayarları başına kapanıyorlar. Bunlar benim açımdan üzücü şeyler. Bazı şeyleri yaşaması gerekiyor çocukların. O enerjiyi vücutlarından atmaları gerekiyor. Benim böyle geçti işte çocukluğum; patinaja binerek, top oynayarak, çocuk oyunları oynayarak... Ve açıkçası 12 yaşıma kadar bağlama üzerine çok fazla eğilmedim. 12 yaşımdayken yine babamın ve ağabeylerimin etkisiyle İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı -1976 yılında kurulmuştu ilk olarak-sınavlarına girdim, yıl 1978'di. O zamanlar ilkokul 5 seneydi. İlkokulu bitirdikten sonra orada ortaokul, lise, üniversite ve yüksek lisans eğitimimi tamamladım sırasıyla. 


Bu aşamadan sonra tabi eğiliminiz arttı? 

1985 senesinde-daha 18 yaşındaydım o zaman- bir yandan konservatuarda öğrenciliğime 
devam ederken bir yandan da müzik piyasasında albüm kayıtlarına girmeye başladım. 
Ağabeylerimiz, büyüklerimiz tarafından yeteneğimiz farkedildi ve 18 yaşında genç bir çocuk olarak albümlere girip bağlama çalmam çoğu kişi tarafından takdirle karşılandı. “O kolay bir şey değil” dediler. Yani o stüdyoya gireceksiniz, belki hayalini bile kuramayacağınız sanatçılarla bir araya geleceksiniz ve onun albümüne enstrüman çalacaksınız; o kulaklığı kulağınıza takacaksınız, mikrofonun karşısına geçeceksiniz. Hiç tanımadığınız bir müzik yönetmeniyle ünlü aranjörler sizin karşınıza gelecekler, sizin hiç bilmediğiniz bir eserin notasını önünüze koyacaklar ve siz o notaları hemen deşifre edip çalacaksınız... Bu çok kolay bir şey değil tabi ki ama demek ki yeteneğimiz de varmış. 


Çok çalışır mıydınız bağlama ile? 

Bir de ben bağlamama çok çalışırdım. Doğuştan gelen Allah vergisi yeteneğin yanısıra günde 7-8 saat de bağlama çalışırdım ben. Yani bu bir çok şeyden de fedakarlık anlamına gelmekteydi. Gençsiniz neticede bir şeyler yapmak istersiniz. Bugünkü gençlere siz onu anlatın bakalım, 7-8 saat enstrüman çalışacaksınız diye... Kavga ederler sizinle J O bilgisayarın başından kaldırıp da enstrüman çaldırmaya kalkın bakalım ne oluyor... İşin gırgırı, esprisi bir tarafa ciddi fedakarlıklar göstererek bugünlere kadar geldik. 


Kaç albüme eşlik ettiniz peki? 

Eşlik ettiğim albüm sayısını ben hatırlamıyorum. Hayranlarımdan takip edenler var. 
“Hocam, 5 Binden fazla” diyorlar. Öyle bir iddiada bulunuyorlar, sağolsunlar. Doğrudur da bilemiyorum ama bazen bana soruyorlar kimlere eşlik ettiniz diye. Şimdi onu saymak mümkün değil. Ben de diyorum ki “Kimlere eşlik etmediniz?”diye sorun bana, ben daha kolay sayarım. 


Peki kime eşlik etmediniz? 

Birgün bir televizyon programında bana bu soru soruldu: “Peki, söyleyin bakalım kime eşlik etmediniz?” Benim de cevabım şu oldu: Michael Jackson! Bir tek ona eşlik etmedim ama belki tanışsak ona da çalardım J (Burada kahkahayı patlatıyoruz) Müziklerine bağlama yakışır mıydı yakışmaz mıydı bilemiyoruz ama isterdim. 


Bizim kuşağımızdaki gençlerin müzik piyasasına girmesinde bağlamanın ciddi anlamda bir kabuk değiştirdiğini iddia ediyorum. Bağlama çok farklı tekniklerle çalınmaya başlandı. Bizim çok çok değerli hocalarımızın da bizlere bu konuda önemli ışıkları oldu. 
Orhan Gencebay, Arif Sağ... Arif Hoca bizim hep idolümüz olmuştur mesela. Arif Hoca da bağlamayı farklı çalanlardandır. Gerçekten bir virtüözdür. Gerçekten bir ustadır. Ayrı bir tarzı vardır onun da. Nida Tüfekçi zaten okulda hocamdı. Talip Özkan, Ege Zeybekleri konusunda benim feyz aldığım, nasiplendiğim hocalarımdandır. Tabi benim bir de şöyle bir avantajım oldu: Ben Türk Halk Müziği yöre tavırlarını tam 4-4 lük olarak hocalarımdan —başta Nida Tüfekçi olmak üzere- öğrendim ama bir çok kişi müzik piyasasını önemsemez ya da aşağılarlar. Hayır, müzik piyasası da kendine göre bir okuldur aslında. Müzik piyasasında da o yaşadığınız tecrübeler, orada edindiğiniz bilgi birikimleri de aslında size farklı bir tecrübe kazandırmaktadır. Hani alaylı denir ya ben hem okullu olmanın hem de alaylı olmanın sentezini yaptım. İkisinin avantajını kullandım ve bir Çetin Akdeniz Tarzı çıkardım ortaya. Yani Çetin Akdeniz tarzı ne demektir açıklayayım kısaca. Albümlerde insanlar dinledikleri zaman o pasajlarda ben mutlaka bir yere bir imza koyarım, kendimi anlatan ve kendi çalmamı ifade eden. Direkt olarak o bir kimliktir aslında, çalma kimliği... Ve insanlar hemen tanırlar sizi. Dinlerler, dinlerler, dinlerler bir hareket yaparsınız “Aa Çetin Akdeniz'miş bu” derler. Sağlam kulaklar bunu hemen anlarlar. İşte bu bir tarzdır. O zaman siz gerçekten o kişi olmuşsunuzdur. 

Şimdiki gençlere neler tavsiye ediyorsunuz sanat konusunda? 

Şimdiki gençlere de tavsiyem hep şu oluyor: Arkadaşlar, elbette birini örnek alın ama taklit etmeyin. Taklit etmek taklit edileni yüceltir çünkü. Siz kendiniz olun, kendiniz bir şeyler çıkarmaya bakın. Önemli olan da budur aslında. 


Peki nasıl gidiyor sizin müzik çalışmalarınız? 

Müzik çalışmalarım da şu anda yoğun bir şekilde devam ediyor. Öğrencilerim var yetiştirdiğim, ders verdiğim. Zehir gibi talebeler geliyorlar. Bağlama çalınmaya ama çok çok daha güzel çalınmaya devam edecek. Zaten boynuzun kulağı geçmesi gerekiyor. 


Nerede veriliyor bu eğitimler? 
Genellikle ben birebir özel ders tercih ediyorum, öğrenciye daha faydalı olabilmek açısından. 


Nasıl ulaşabilirler peki size? 

Benim internette, facebook'ta sayfalarım vardır. Hiç tanımadığım kişiler bana oralardan ulaşıyorlar. Onların dışında Çetin Akdeniz isimli hayran sayfalarım var. “Efsane Çetin Akdeniz” sayfası oluşturuldu. Bu şekilde ulaşabiliyorlar. Yani ulaşmamaları imkansız. 
Diyoruz ya çocuklara zararı oluyor diye, aslında faydalı tarafları da çok fazla. Dünyanın bir ucundaki insan size ulaşabiliyor. Dediğim gibi ayarında kullanabilirsek aslında dengelemiş oluruz. 


Başka bir yerde eğitim veriyor musunuz? Şartlarınız neler? 

Bir de çalıştırdığım koro var İstanbul'da. Mavi Nota Halk Türküleri ismindeki koromuzun şefliğini yapmaktayım. Bu koro amatör insanlardan oluşuyor. Bu arkadaşlar konservatuar bitirmiş, nota bilgisi olan, profesyonel müzisyenlerden oluşmuyorlar. 
Kimisi doktor, kimisi mühendis, kimisi avukat, kimisi elektrikçi... Hepsi farklı meslek gruplarından ama kulakları müziğe aşina. Hatta bir çoğunun da koro geçmişi var. Amatör bir topluluk ama arkadaşlarımız çok sağlamlar. Tabi benim de harmanlamamla 2,5 sene 


içerisinde ciddi bir atılım yaptık. Konserlerimiz oluyor. Ulaşmak isteyenler Mavi Nota Facebook Sayfası'ndan ulaşabilirler. Onun dışında İstanbul'da Küçükçekmece Belediyesi'nin korosunu çalıştırıyorum. O da amatör insanlardan kurulmuş bir koro. 
Yani birikimlerimi elimden geldiğince insanlarla paylaşmaya çalışıyorum ama dediğim gibi bağlama dersinde mümkün olduğunda özel dersi tercih ediyorum çünkü toplu derslerde öğrencilerin hepsi aynı seviyede olmayınca problem çıkabiliyor. Ben ille de toplu ders vereceksem gelecek olan öğrencilerin hepsinin aynı seviyede olması şartını arıyorum. Öğrencinin biri çok yüksek algılama kaabiliyetine sahipken bir diğeri algılayamıyor. Bu sefer de algılayan kişinin önünü kesmiş oluyor diğer kişi. Ee diğer kişiyi de bir tarafa itemezsiniz. Dediğim gibi toplu dersi çok tercih etmiyorum. Benden ders almak isteyen öğrencinin kapasitesini ölçüyorum önce. İlk olarak dinlerim; Gerçekten Çetin Akdeniz'den ders alabilecek kapasiteye sahip mi değil mi diye. Bunu yaptıktan sonra onların içerisinde de seviye grupları olacağından parmak seviyesini ölçüyorum. Kendime göre metodlarım var. Hiç kimsenin herhangi bir metodunu uygulamıyorum. Çetin Akdeniz metoduyla yoluma devam ediyorum. 


Sizi konser sırasında izledim. Hem sima olarak hem de araya hikayeler sokuşturmanız açısından Sunay Akın'la benzerlik gösteriyorsunuz. Bunu daha önce söyleyen olmuş muydu? 

(Gülüyor) Teşekkür ederim. İlk defa böyle bir benzetme duyuyorum ama hoşuma gitti. 


Peki hikayeler konusunda tepkiler ne oluyor? 

Şunu diyorlardı bana: “Hocam seyirciyle öyle bir bütünleşiyorsunuz ki sahneye çıkıp, enstrüman çalıp gidenlerden değilsiniz.” Mesela ben bir de doğaçlama yaparım. O anda çaldığınız eserle alakalı aklınıza bir şey gelir. O anda onu paylaşmayı isterim seyirciyle. 
Yeri gelir fıkra da anlatırım ama bunlar böyle damdan düşer gibi olmaz. Bazen de seyircilere “Umarım sıkılmamışsınızdır, umarım abartmamışımdır” diyorum. Bazen biz sanatçılar, karşımızdan olumlu elektrik aldığımız zaman biraz şımarmayı severiz ama bu şımarmak, abartmak anlamında değil. Tatlı bir şımarmaktır o. Zaten seyirci ve sanatçı bütünleştiğinde o konser daha renkli bir hal alıyor. 


Zamanınız da kısıtlı, ben kısa kısa sorayım geçeyim. 

Babanız Ragıp Akdeniz'den ve ailenizden biraz bahsedebilir miyiz? 

Ben kendimle alakalı konuştuğum zaman mümkün olduğunca mütevazı davranmaya çalışırım ama çok şeyler başardığıma da inanıyorum. Bu söylediklerim megalomani şeklinde algılanmasın çünkü ben hocalarımızdan bayrağı doğru şekilde alıp taşıdığıma inanıyorum. Ben her zaman Türk Halk Müziğinin yöresel tavırlarını çok önemsedim. 
Bağlamayı alıp, alakasız armoniler dökülüyor. Şimdi hocanız size yöre tavırlarıyla ilgili bir şey sorduğunda ve siz ona cevap veremediğinizde bağlama çalabiliyorum dememeniz lazım. 


Babam konusunda ise her zaman iddialı konuşurum. Benim babam gelmiş geçmiş en iyi bağlama yapım ustasıdır. Bağlamaya çağ atlatmış kişidir çünkü bağlamanın tınısı ve yapımı babamın geliştirmesiyle, eklemeleriyle gelişmiştirdir. Ayrıca görsel olarak da ayrı bir güzellik kazanmıştır. Ve babam bir çok öğrenci yetiştirip piyasaya salmıştır. Ve çok kişi de babam sayesinde bağlama yapımından ekmek yemektedir. Bunu da bir çoğu söyler zaten. 


Peki bağlama çalar mı? 


Babam aynı zamanda enstrümanisttir. Bir çok enstrüman çalar. Bağlama, kemençe, klarnet, saksafon... Askerde klarnet olmadığı için mecburen saksafon çalmış, bandodaymış o zaman. Ayrıca kabak kemane, ud... Neredeyse çalmadığı enstrüman yok gibi. Ama tabi İstanbul'a geldiğinde bağlamak çalmak, bağlama sanatçısı olmak ümidiyle gelmiş. O zamanlar —askerden yeni geldiği dönemler-bana dedi ki, “Oğlum, Orhan'ı dinledim-Gencebay- Arif'i de dinledim.-Sağ-Sonra vazgeçtim çalmaktan!” Sonrasında da bağlama yapımcılığına soyundu. İyi ki de öyle yapmış babam çünkü babam ağaçtan insan bile yapar. Sadece ona can veremez. O kadar ustadır ağaç sanatları konusunda. 
Yapmadığı hiç bir şey kalmamıştır. Hatta memleketin en iyi balıkçı teknesi yapan ustasıymış Ordu — Perşembe?de. Ee tabi İstanbul'a gelince bağlama ustası Ragıp Usta olarak ün salıyor. 


Evdeki herkesin ağabeylerim, ablalarım; hepsinin müzik kulağı vardır. İyi çalanla kötü çalanı çabucak ayırırlar ama sadece ben içlerinde enstrümanist olarak yoğunlaştım. Diğer iki ağabeyim baba mesleğini sürdürüyorlar şu anda. İyi ki de sürdürüyorlar. O mesleğin sürmesi lazım. Babam da artık dinleniyor. 78 yaşında, 80'e merdiven dayadı ama hâlâ da dinç maşallah. Ablalarım ise evlendiler, çoluk çocuğa karıştılar. Yeğenlerimin de hepsinin kulakları müziğe yatkındır. Benim oğlum da yeteneklidir ama oğlum bağlamayı sevmedi, gitar çalıyor. Kızım daha 3 yaşında ama geleceği çok fena görünüyor. Fena bir ritim kulağı var onun da. Ben balerin olmasını çok isterim mesela kızımın. Öyle bir hayalim var. Bakalım kısmet diyelim. Annemin de müzik kulağı vardır, iyi bir dinleyicidir ama açık konuşalım biz müzik yeteneğini baba tarafından alıyoruz. Annem de iyi müziği kötüsünden ayırır yani. 


Bir anım daha var: Küçükken annem tarafından kovalanmışım mesela ben. Hani dedim ya süpürgeyle başladım diye; Ben çalarken süpürgenin koçanları yere saçılıyormuş. 
(Kahkahayı patlatıyoruz burada) Annem de “Daha pazardan yeni almıştım onu, gel bakayım buraya” diye beni kovalarmış. Sonra anneciğim bana diyor ki, “Ah evladım ben senin böyle olacağını bilseydim seni hiç kovalar mıydım”(Kahkahalar iyice yükseliyor) Küçükken ne olmak istiyordunuz? 

Biraz spor merakım vardı. Futbolcu da olmak istedim, basketbolcu da olmak iştedim. 
Voleybola çok fazla merak salmadım ama voleybolcu olmamı çok isteyenler olmuştu çünkü yaşımın üstünde bir fiziğim vardı çocukluğumda. Futbol deneyimim şöyle 

oldu: Davutpaşa Klübü vardı eskiden. O zaman ikinci ligdeydi Davutpaşa. Ben de onun altyapısında futbola başladım. 14-16 yaş grubundaydım. Yaşım da 15,5-16'ya doğru gidiyordu. Takım arkadaşlarım içerisinde ciddi bir fizik farkım vardı benim. Yani bir çoğundan bayağı uzundum ve yapılıydım da. Boyum 1.80'in üzerindeydi. Kilom da 85- 
90 civarındaydı. Hocam hep şunu diyordu: “Çetin, senden mükemmel bir defans 
oyuncusu yaratacağım ama tekniğin zayıf, biraz çalışman gerekiyor” İyi de koşardım ama hep yedek kalıyordum. “Ya hocam, ben ne zaman oynayacağım?” “Bekle” diyor. Bir daha soruyorum hep aynı cevap: “Bekle”En sonunda çıldırdım. “Ya niye oynatmıyorsun beni!” dedim. “Oğlum rakibi sakatlarsın” dedi bana. (Kahkahalaaarrr) Hepsinden iriyim ya... “Ben gidiyorum” dedim. Bir taraftan konservatuar öğrencisiyim tabi. 

Bir gün de basketbol takımından beni istediler fiziğimden dolayı. “Seni pivot olarak yetiştireceğiz” dedi. Bağlama hocam Nida Tüfekçi bunu duydu. Bana bir fırça attı ki anlatamam. Sert de bir ses tonu vardı. “Heyt” dedi. “Duymayayım hayta! Basketbol topu o parmaklarını bir kırarsa ne olacak!” dedi. Basketbol hayatımın da başlamasıyla bitmesi bir oldu. Bir gün de bir voleybol takımından teklif geldi. Nida Hoca direkt olarak ona da karşı çıktı. 


Biraz yüzmeye merakım vardı. Üzerine eğilseydim iyi bir yüzücü olur muydum bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim özet olarak: Benim yapabileceğim en iyi meslek yine bağlama çalmak. Yani ben bu dünyaya bağlama çalmak için gelmişim. 

Peki bu mesleği yapmıyor olsaydınız ne yapardınız? 

Herhalde yüzmeye ağırlık verirdim. 


Müzik dışında neler yapıyorsunuz? 

Boş zamanlarımda aileme zaman ayırmak çok hoşuma gidiyor. Evlenmeden önce de ev hayatını severdim. Düzenli bir hayatım vardı hep. Mesela müzik piyasasında bir çok arkadaşımız gece hayatını severler. Ben ise tam tersine hep prensipli oldum. Bizde stüdyo kayıtları ortalama saat 11 gibi başlar çünkü ancak kendinize geliyorsunuz ve akşam 19.00-20.00 olduğu zaman ben ne olursa olsun, isterse iki eser kalsın, üç eser kalsın, “Yarın çalarız” derdim ve eve giderdim. O saatten sonra insanın verimi düşer çünkü. 
Benim prensibim oydu. Belli bir saatte giderim, akşam yemeğimi yerim. Ondan sonra izleyeceksem biraz televizyon izlerim. Bekarken de böyleydim, evlendikten sonra da pek bir şey değişmedi benim için. Yani ben düzenli hayatı seviyorum. 


Kendinizde en sevdiğiniz ve en sevmediğiniz huyunuz? 

En sevmediğim huyum: Bir şeye karar verecekken hemen herşeyin en kötüsünü düşünürüm. Bu en kötüsünü düşündüğüm için de hep “acabalar” beni bazı şeylerden uzak tutmuştur. Ama içine girdiğim zamanda ondan çekinecek hiç birşeyin olmadığını anlıyorsunuz. O zaman da rahatlıyorsunuz. 


En sevdiğim huyum ise; dışarıdan sert görünürüm ama aslında insanları severim ve diyalog kurarım. Çok çabuk samimi olur, çok çabuk kaynaşırım. Eğer karşımdaki kişiden güzel elektrik alırsam sonuna kadar dost kalırım o kişiyle ama bir olumsuz tarafını görürsem de hiç yaklaşmam. 


Bağlama yapmayı biliyor musunuz siz de? 

Önceleri denedim, üzerine düştüm ancak şöyle söyleyeyim bağlama yapımında maalesef kesici aletler vardır. Makineler kullanır ağabeylerim, ağacı kesmek için. Rende kullanırlar. Bu makineler tabi tehlikeli. Ben bir iki kere çember bağlama(diğer adıyla yaprak bağlama) yapmak için denemeler yaptım. Ağaçlar dilim dilim biçilirler, ütüyle bükülürler bir kalıp üzerine. Onu da inceltmek için rende kullanırlar. Ben o denemelerimde parmağımı rendeye kaptırdım. Ciddi anlamda yara oldu parmağım benim. 
Bu benim bağlama çalmamı engellediği için de babam hemen “Oğlum, senin bağlama çalma yönün daha önemli bizim için. Sen o yönünü geliştir, bir daha bu dükkana girmiyorsun” dedi. “Eğer geleceksen de bağlama çalmak için gel” dedi. Ondan dolayı benim bağlama yapma hayatım orada bitti. İkisi bir arada zor gidiyor. 


Şelpe tekniğiyle bağlama çalmak isteyenlere ne önerirsiniz? 

Şelpe tekniğini hiç uygulamadım. Yapamayacağımdan değil tabi. Şelpe tekniği de bir tarzdır. Bu teknikle tarz edinmiş çok değerli meslektaşlarım vardır. Mesela Erdal Erzincan, Erol Parlak. Şelpeye ağırlık verecek olan arkadaşlara bu değerli meslektaşlarımı dinlemelerini öneririm. Bunlardan feyz alsınlar. Ya da onların yetiştirdiği öğrencilerden eğitim alabilirler. 


Erkan Oğur tarzı hakkında neler söylersiniz? 


Erkan Oğur da yine parmakla çalıyor, ona benzer bir tarz ama ismine “Kopuz” dediği çok eski yapılı, yapısı biraz farklı bağlama tınısını çıkardı. Zaten Erkan Ağabey de öteden beri —her ne kadar gitar çalsa da aslında- içinde hep türkü sevdasını, Türk Halk Müziği sevdasını taşıdı. En sonunda yine kendi duygularına hitap eden enstrümana döndü. İsmail Hakkı Demircioğlu ağabeyimizle de güzel bir ikili oluşturdular. Konserlerine de devam ediyorlar. 


Müzik dünyasında kimleri beğeniyorsunuz? 

Çok geniş bir yelpaze olacak. Buna genel olarak cevap vereyim ben. Ben bir çok sanatçıyı —her tarzda- kulağıma hoş gelen her tür müziği dinlerim ama zaten bu işe gerçekten gönül vermiş, bu işi gerçekten sanat olarak yapan ve gerçekten sanatçı olan kişileri kastediyorum. Zaten bu cevabımdan da kimleri kastettiğimi herkes çok iyi anlayacaktır. Şu şu şu diye isim vermek istemiyorum. 


Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz? 

Herşeyden önce ben Çetin Akdeniz olarak bağlamamla ünlendim. Ve bizim yaşadığımız ülkede de sadece enstrümanlar ünlenmek çok kolay bir şey değildir. Yani sesini kullanmayan insanları çok fazla dinlemiyorlar. Enstrümantal müzik kültürü bizim ülkemizde daha yeni yeni oluşmaya başlıyor ama bu Batı'da böyle değildir. Orada resitallerde salonlar hınca hınç doludur ve insanlar çıt çıkarmadan dinlerler. Ve ben bunun benzerini de Alanya'da yaşadım. Dediğim gibi orada yabancı konuklar da vardı. 
Daha çok enstrümantal müzik yaptım orada mesela ve eşlik yoktu. Sadece bağlamam ve ben... Zaten resital de böyle olur. Mesela piyano resitalinde Fazıl Say çıkar tek başına, keman resitalinde Suna Kan ya da İdil Biret enstrümanlarını adeta konuştururlar. Ben de Çetin Akdeniz olarak bağlamamla resitaller veririm. Bir çok kişi de şöyle der: “Bağlamayla resital mi olur!” Neden olmasın? Bağlama da bir enstrümandır. Yeter ki o sanatçı, o enstrümanın kapasitesini gösterecek kalitede olsun. Ben enstrümantal müzik yapmaya devam edeceğim. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Beni izlemeye, enstrümanımı dinlemeye lütfen devam etsinler. 


Kimlere eşlik etti: 


Ahmet Koç — Yol Türküleri: Solo Grup Bağlama, Elektro Saz, Cura, Tar: Ahmet Koç Grup Bağlama: Çetin Akdeniz, Güray Hafiftaş 


Arşiv 1 — Ege Bölgesi: Grup Bağlama: İsmail Derker, Güray Hafiftaş, Çetin Akdeniz Solo bağlama: İsmail Derker (A1 — B5) Çetin Akdeniz (A3) 

Şelpe: Güray Hafiftaş (B-6) 

Cura: İsmail Derker 


Arşiv 2 — Orta Anadolu Bölgesi: Grup Bağlama: İsmail Derker, Güray Hafiftaş, Çetin Akdeniz Solo bağlama: İsmail Derker (A1 — B1) Çetin Akdeniz (A3) 

Şelpe: Güray Hafiftaş (B-6) 

Cura: İsmail Derker 

Kopuz: Erkan Oğur (A5) 


Cafe Mosaic — Anatolian Sound: Bağlama-Cura: Çetin Akdeniz 


Deniz Şamdereli — Divane: Bağlamalar: Çetin Akdeniz,Güray Hafiftaş 
Şelpe Bağlama: Özlem Özdil 


Efkan Şeşen — Merhaba: Bağlamalar: İsmet Aydoğdu 
Buzuki: Çetin Akdeniz 


Emrah — Dura Dura: Bağlamalar: Çetin Akdeniz, Güray Hafiftaş 
Emrah — Narin Yarim: Bağlama, Buzuki, Cura: Çetin Akdeniz 


Fatih Kısaparmak — Olur Mu Böyle Hasan: Bağlamalar: Ahmet Koç, Çetin Akdeniz, Güray Hafiftaş Solo ve Elektro 
Bağlama/Cura: Ahmet Koç 


Ferda Anıl Yarkın — Sonuna Kadar: Bağlama: Çetin Akdeniz 
Grup Laçin — Bekar Gezelim: Bağlama, Cura, Buzuki: Çetin Akdeniz 


Grup Laçin — Sevdalım: Bağlama: Çetin Akdeniz 
Bağlama (Solist) Hakan Alkar 


Gülay — Bir Sevi Masalı: Bağlama: Çetin Akdeniz 
Gülay — Damlalar III : Bağlamalar: Çetin Akdeniz, Güray Hafiftaş 


Güler Duman — Öl Deseydin Ölmez Miydim: Bağlama-Cura: Çetin Akdeniz Bağlama: Musa Eroğlu (Başımda Bir Sevda Döner) 


Güllü — Yalan Sevgiler: Buzuki: Çetin Akdeniz 

Haluk Levent — Bir Gece Vakti: Bağlama: Çetin Akdeniz 
Haluk Levent — Mektup: Bağlama: Çetin Akdeniz, Özkan Alıcı 
Kerim Tekin — Haykırsam Dünyaya: Bağlama Çetin Akdeniz 
Kibariye Fırtınası: Cura-Buzuki: Çetin Akdeniz 


Kubat — Yare Doğru: Bağlama: Grup Bağlamalar: İsmail Derker 
Güray Hafiftaş 

Çetin Akdeniz 

Elektro Bağlama: İsmail Derker 


Latife — Latife: Bağlamalar: Çetin Akdeniz, Musa Eroğlu (A.6) 
Şelpe: Ünsal Doğan 
Kopuz-Perdesiz Gitar: Erkan Oğur 


Musa Eroğlu — Sele Verdim: Bağlamalar: Musa Eroğlu, 
Çetin Akdeniz (A6/B6) 
Şelpe Bağlama: Kenan Çallı 


Özlem Özdil — Uzakların Türküsü: Bağlama-Cura: Çetin Akdeniz 


Özlem Özdil — Yürü Be Haydar: Bağlama, Cura: Çetin Akdeniz 
Reha — Reha: Çetin Akdeniz: Bağlama, Buzuki 


Sevim Erkılıç — Oğul-Küstüm Feleğe: Bas Bağlama: Mustafa Öztürk 

Grup Bağlamalar: İsmail Derker,Çetin Akdeniz, Necati İpek, Fatih Doğaner, Hasan Gümüş, Solo Bağlamalar: Erdal Erzincan BI B4, Kenan Çallı b5, 

Şelpe Cura: Kenan Çallı 


Sevingül Bahadır — Cana Yakın: Bağlama: Çetin Akdeniz 


Songül Karlı — Omuz Omuza: Bağlamalar: İsmail Derker, Çetin Akdeniz, Güray Hafiftaş Şelpe: Erensoy Akkaya 


Tarkan — Bir Oluruz Yolunda: Bağlama: Çetin Akdeniz 
Tarkan — Bounce: Bağlama: Çetin Akdeniz 


Tarkan — Come Closer: Bağlama: İsmail Tunçbilek (SHHH) 
Bağlama: Çetin Akdeniz (Bounce) 


Tarkan — Karma: Bağlama: Çetin Akdeniz (Sen Başkasın — Taş) 
Bağlama: Ahmet Koç (Yandım) 


Umay Umay: Bağlama: Çetin Akdeniz 


Ümit Yaşar — Nazar Değmesin: Bağlamalar: Çetin Akdeniz, Güray Hafiftaş, İsmail Derker, Ali Osman Erbaşı, Özkan Alıcı 


Ümmüşen — Nenni: Çetin Akdeniz: Bağlama 
Derya Köroğlu: Vokal,Bağlama, Gitar 

Erdal Erzincan: Bağlama 

Erol Parlak: Bağlama 

Zafer Gündoğdu: Bağlama, Bas Bağlama 


Yaşar — Esirinim: Bağlama: Çetin Akdeniz 


Zeynel Aba — Yarın Başka Olacak: Bağlama Grubu: Çetin Akdeniz, Güray Hafiftaş Bağlama (Uzun Hava) : Yusuf Sorgun 
Cura: Çetin Akdeniz 


2000 YILI VE TÜRKİYE 
http:/Yarsiv.ntv.com.tı/news/52828.asp 


Türkiye, büyük ümitler ve iyimser temennilerle başlayan 21. yüzyılın ilk yılını da yoğun bir gündemle geçirdi. 


Bütün dünya gibi Türkiye?de 2000 yılını büyük bir coşkuyla karşıladı. Ancak iyi dileklerle karşılanan 2000 yılı Türkiye açısından sarsıcı operasyonların ve siyasi olayların meydana geldiği bir yıl olarak tarihe geçti. Hizbullah ile başlayan operasyonlar zinciriyle Türkiye'deki 


pekçok faili mechul aydınlandı. Banka operasyonlarıyla çok büyük yolsuzluklar ortaya çıkarıldı. Ayrıca 2000 yılı siyasi arenada da çok büyük yeniliklere sahne oldu. 


Evrensel bir sendromla girilen 2000 yılı, iyimser bir sonuçla başladı. Yılbaşı gecesi Başbakanlık'ta gece mesaisi yapan Başbakan Bülent Ecevit, Türkiye'nin, bilgisayarlı sistemlerde yaşanması muhtemel 2000 yılı sendromunu başarıyla aştığını açıkladı. 

Ocak ayının ilk haftasında Metris Cezaevi'nde İBDA/C davasından yargılanan hükümlülerin, cezaevi görevlilerini rehin almasıyla başlayan olay, ölüm ve yaralanmaların yaşandığı müdahale ile sonuçlandı. 


25 Ocak'ta Şeriatçı terör örgütü İBDA-C üyelerinin kaldığı 2 koğuşta yine isyan çıktı. Şeriatçı 
terör örgütü üyeleri, elebaşıları Mirzabeyoğlu'nu duruşmaya götürmek isteyen jandarmaya saldırarak koğuşları ateşe verdi. 


Şeriatçı terör örgütü İBDA-C'nin elebaşı Salih Mirzabeyoğlu bir yıldır duruşmaya götürülemiyordu. 26 Ocak'ta yasadışı şeriatçı terör örgütü İBDA-C'nin elebaşı Salih Mirzabeyoğlu kod adıyla bilinen Salih İzzet Erdiş , yaklaşık bir yıl sonra ilk kez hâkim karşısına çıktı. Böylece, bütün bir yıl boyunca konuşulacak olan cezaevleri, gündemdeki yerini aldı. 


Liderler, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi”nin, idama mahkum edilen terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan hakkında verdiği ihtiyati tedbir kararına uyulmasını kararlaştırdılar. 

Stresli gündem biraz rahatlamışken, 17 Ocakta İstanbul Kavacık”ta bir villaya düzenlenen operasyon, dehşet dolu günlerin başlangıcını oluşturdu. 

2000 yılı aynı zamanda mali alanda da pekçok yolsuzlukların ortaya çıktığı operasyonlar yılı 
olarak tarihe damgasını vurdu. 

Meclis Cumhuriyet Tarihi'nin en yoğun çalışma dönemini 2000 yılında yaşadı. Pek çok yasaya imza atan meclisin siyasi simalarında da büyük değişiklikler ve gelişmeler oldu. Türk siyasetine damgasını vuran Süleyman Demirel siyasi sahnelerden çekildi ve DGM tarafından alınan bir karala kapatılan Refah partisi'nin genel başkanı Necmettin Erbakan ömür boyu siyasi yasaklı oldu. 

Türkiye'nin siyasi tarihini damgasını vuran Süleyman Demirel'in cumhurbaşkanlığına devam 
etmesi için liderler arasında anlaşma sağlandı. Ancak Anayasadeğişikliği için yapılan 29 
Mart'taki ilk oylamada ittifak büyük fire verdi. Süleyman Demirel'in tekrar seçilebilmesini sağlayacak Anayasa değişikliği için yapılan 5 Nisan'daki son oylamada da yeterli çoğunluk sağlanamayınca Türk siyasetinde Demirel dönemi sona erdi. 

Liderler 24 Nisan'da Ahmet Necdet Sezer'i yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak göstermek için ortak karar vardı. Cumhurbaşkanlığı yetkilerini fazla bulduğunu ifade ettiği konuşmasıyla gündeme darmasını vuran Sezer 5 partinin anlaşmaya varmasının ardından 5 Mayıs'ta Çankaya'nın yeni ev sahibi oldu. Bu tarihten itibaren ilk kez bir hukukçu Çankaya'nın başına geçmiş oldu. 

Sezer'in Cumhurbaşkanı olması siyasi alanda yaşanacak pek çok gerginliğinde başlangıcı oldu. Hükümet ve Sezer arasında İrticaya karşı hazırlanan ve irticacı memurların işten çıkartılmasını konu alan kanun Hükmünde Kararname'nin veto edilmesiyle başlayan gerginlikler 35 Bin mahkumu etkiley af çalışmalarında da yaşanacaktı. 


Bu arada, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan Belkıs (Zeugma) antik kentinin bir bölümünün Birecik Barajı suları altında kalacak olması yurtta ve dünyada geniş yankı uyandırdı. Oluşan kamuoyu sayesinde, çok sayıda mozaik sular altında kalmaktan kurtarıldı ve Fransız L*Express dergisi Zeugmayı “dünyanın yeni yedi harikası” arasında gösterdi. 
Ancak Birecik Baraj sularının altında kalan Zeugma için yürütülen kurtarma çalışmalarına 30 
Ekim'de son verildi. 

Çeşitli kereler “son kez” olduğu belirtilmesine karşın yine sokağa çıkma yasağı uygulanarak 
22 Ekim'de gerçekleştirilen genel nüfus sayımı, tüm dünyanın kamuoyuna konuoldu. Yapılan 
bu sayıma Tükiye'nin nüfusu 71 milyon olarak belirlendi. 

Kış aylarına giren Türkiye'nin gündemi, bu kez cezaevi ve af tartışmaları ile ısındı. 
Cumhurbaşkanı Sezer, Yargıtay Genel Kurulu'nda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı için yapılan seçimde 153 oy alan Vural Savaş'ın yerine, ikinci sırada bulunan ve 104 oy alan Sabih Kanadoğlu'nu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na atadı. 


F tipi cezaevlerini protesto amacıyla başlatılan açlık grevleri ve ölüm oruçları Aralık ayının başlarında kritik günlerine ulaştı. “Hayata Dönüş” adıyla düzenlenen operasyonla açlık grevleri ve ölüm oruçları yapılan 20 cezaevine müdahale edildi. 


Uzun tartışmalar sonucu “af”, üç parti liderinin mutabakatıyla “şartla tahliye” olarak şekillendi. TBMM'den geçen “Şartla Tahliye Yasası” Çankaya Köşkü'nden döndü. 
Cumhurbaşkanı Sezer, bayramdan önce tahliyelerin yapılması beklentisini doğuran yasayı, iade etti. Ancak, yasa hükümet tarafından yeniden TBMM gündemine getirildi ve hiç bir değişiklik yapılmadan aynen çıkarıldı. 

2000 yılına damgasını vuran bir diğer gelişme ise yürüyüşlerdi. Yapılan maaş zamlarını az 
bulan memurların caddeleri 


doldurmasının ardından iki çevik kuvvet polisinin şehit edilmesinin ardından bu defa polisler gösteri yürüyüşündeydi. Bergamalı köylüler ise siyanürle altın çıkartılmasını engellemek için uzun bir yürüyüş yaptı. 

Siyasi arenadaki gelişmeler açısından da yoğun olan 2 bin yılında Fazilet ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlık seçimleri ve Fazilet Partisi'nin kapatılması gibi konular da gündemde kalan ve hakkında tartışılan başlıklardı. 

Türkiye, 2000 yılı içerisinde yurt genelinde tanınan ve sevilen insanları yitirdi. AKUT üyesi İskender Iğdır'ın Ağrı Dağı'nda geçirdiği bir kaza sonucu yaşamını yitirmesini Kemal Sunal, Cenk Koray gibi isimler izledi. 


TÜRKİYE'DE DÜNYADA 2001 
01.01.2002-milliyet 


11 Eylül yılları 
KADRİ GÜRSEL 


11 Eylül sadece 2001'in değil, önümüzdeki yılların da olayıdır. Ne zaman biteceği belli 
olmayan bir dönemin adıdır. 1991'deki Körfez Savaşı, iki kutuplu dünya sisteminin çöküşü ve "Yeni Dünya Düzeni"nin kuruluşunun simgesel olayıydı. Bundan 10 yıl sonra 11 Eylül'de "Yeni Dünya Düzeni"nin lideri ABD, en tehditkar ideolojik akımın saldırısına uğradı. Küresel 


çapta örgütlenmiş bir İslamcı terör örgütü, ABD'nin ekonomik (New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'nin ikiz kuleleri) ve askeri egemenliğinin sembollerine (Washington'da Pentagon binası) saldırdı. Dördüncü uçağın hedefi siyasal egemenliğin simgesi Beyaz Saray'dı belki; ama bilemiyoruz. 


Örgüt avı sürüyor 

Saldırı, hedef tespiti bakımından tahayyül ötesi; planlama, hazırlık ve uygulama bakımından kusursuzdu. İnsani ve maddi sonuçları bakımından ise tüyler ürperticiydi. ABD'nin 
reaksiyonu da buna orantılı olarak gerçekleşti. Saldırının üzerinden bir ay geçmeden, 7 
Ekim'de Afganistan'daki Taliban rejimi ve El Kaide'ye karşı operasyon başladı. Bir ay sonra, 
7 Kasım'da Kabil düşmüştü. Şimdi, Taliban liderleri ve Usame bin Ladin kaçacak yer 
arıyorlar. İslamcı terör örgütlerine karşı av sürüyor. 


Türkiye'nin önemi arttı 

11 Eylül'ün diğer bazı sonuçları da şöyle oldu: 

e ABD'nin dünyadaki askeri ve siyasi üstünlüğünü perçinledi. 

* "İslam fobisi", "uygarlıklar çatışması" değirmenine su taşıyıp durdu. 

e Terörizmi hasım görülen devletlere karşı bir araç olarak kullanmak zorlaştı. 

* Laisizmin kararlı savunucusu, İslam dünyasının tek demokratik ülkesi ve ABD'nin yakın 


müttefiki Türkiye'nin önemi daha da arttı. 


Yılın Adamı Ladin Kanla Damgasını Vurdu... 

11 Eylül'den beri insanlığın kafasına "Suudi asıllı terörist" sıfatıyla birlikte kazınan Usame 
bin Ladin, ikinci milenyumun ilk yılına tartışmasız biçimde damgasını vuran isimdi. Dünya, tarihi boyunca onlarca, yüzlerce "sivri" kişilikler, kahramanlar görmüş, ancak Hitler'den bu yana hiçbir kişi tek başına dünyanın tarihini bu kadar etkilememişti. 


Sahibini yemeye kalktı 

Afganistan'ın Sovyetler tarafından işgal edildiği dönemde bizzat ABD eliyle desteklenip palazlandırılan radikal İslam ve onun simgeleri olan Taliban ile bin Ladin, sonunda Frankenştayn örneği, sahibini yemeye kalkmıştı. 1957'de 57 çocuklu zengin bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Ladin, diğerlerinin aksine, servetini Afganistan'daki İslamcıların hizmetine sundu. 


Akıbetini bekliyor 

Ancak Körfez Savaşı sırasında Amerika'nın Suudi Arabistan topraklarına asker yığmasına karşı çıkınca "aforoz" edildi. Kurduğu "El Kaide", yani "Temel" adlı örgüt bir süre sonra "Yeni Dünya Düzeni"ne karşı savaşın öncüsü olunca şimşekleri üzerine çekti. 4 uçakla yapılan 11 Eylül saldırıları, mücadelesinin zirvesi olurken, diğer yandan da sonunun başlangıcı oldu. 


TÜRKİYE'DE YILIN OLAYI 

Anayasa fırlatıldı ekonomi çuvalladı 

MGKdaki Anayasa fırlatma olayının ardından öyle bir krize girdik ki çıkamadık Cumhurhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in 19 Şubat'taki sadece yarım saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında Başbakan Bülent Ecevit'e fırlattığı Anayasa kitapçığı tüm yıla damgasını vurdu. 19 Şubat'ta yaşanan olay, cari açıktaki büyüme, TL'deki aşırı değerlenme ve hükümetin IMF'ye verdiği bazı taahhütlerindeki gecikme nedeniyle her an patlayabilecek bir krizin de fitilini ateşledi. Aynı gün borsa yüzde 14.6 geriledi, gecelik faiz 
yüzde 760'ı gördü, Merkez Bankası'ndan 7 milyar dolar çekildi. Gecelik faiz ertesi iki günde 7 


bin 500'ü gördü. 


Sekiz ay dalgalandık 

21 Şubat'ta 698 bin lira olan dolar kuru 22 Şubat'ta 964 bine çıktı. 26 Şubat'ta Hazine 
Müsteşarı Selçuk Demiralp ve Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel istifa etti. Dalga 8 ay boyunca yükseldi ve dolar 19 Ekim'de 1 milyon 652 bin lirayı gördü. 


İnanılır gibi değil ama 2001'de bunlar da oldu... 
Nevşehir'de dövüş horozlarını kaçırıp yediler. (8 Ocak) 


Bir seks shop sahibi: En çok şişme at ve şişme keçi satıyoruz! 

Nuriş, Alaattin Çakıcı'ya "Sanal Pokemon" dedi. (2 Şubat) 

ABD'li din bilimci Michael Sanders, "Adem ile Havva Laz" dedi. (4 Şubat) 

Ünlü travesti Sisi'nin polis akademisinden atıldığı ortaya çıktı. (8 Şubat) 

Cavit Çağlar oğlunun "Bizde para bitmez" lafını yalanladı: Sadece 150 milyon dolar kefen param var! (11 Şubat) 

Karadeniz'de silah çeken erkeklerin yüzde 80'inin cinsel organlarını vurdukları açıklandı. (12 Şubat) 


Zekeriya Beyaz, "Kurban bayramında tavuk kesilsin" dedi. (28 Şubat) 

Erzurum'da bir zengin, sevgilisi için 22 ayar altından ayakkabı yaptırdı. (5 Mart) Küçükçekmece'de salla göle açılan, 2'si eşcinsel 5 genç batma tehlikesi geçirince Reha Muhtar1'ı aradı. (14 Mart) 

Alaattin Çakıcı, cezaevinden komünistleri şikayet etti: Tüm gün marş söyleyip uyutmuyorlar. 
(16 Mart) 

Rizeliler, zaten Rizeli olan Yaşar Okuyan'ı fahri hemşeri ilan ettiler! (17 Mart) 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 Olimpiyatları için bastırdığı afişlerde 4 halka vardı. 
Çünkü beşinci halka afişle aynı renkti ve görünmüyordu! (19 Mart) 

2002 Dünya Kupası elemelerinde Avusturya, Tongo'yu 22 - 0 yendi. TV'ler golleri hızlı 
çekimle verdi. (10 Nisan) 

Antalya'da bir adam kopan kulak memesini tutkalla yapıştırdı. (16 Ekim) 

Uşak'ın Eşme köylüleri UFO gördüler ve gördükleri uzaylıyı taşla kovaladılar! 

Göz ameliyatı olan adam faturayı görür görmez hastaneden kaçtı. (7 Haziran) 


Nevşehir'de kahvede okey oynayanların üzerine inek düştü; bir okeycinin ayağı kırıldı. (10 Temmuz) 


Fatih Terim, Swissotel'de 'Liderlik Konferansı' verirken Milan'daki görevinden azledildi! (5 Kasım) 

Köpekler üzerinde tıbbi (!) deneyler yapan hademe Sabri Düz'ün meyve bıçağıyla koyunları da incelediği ortaya çıktı. Düz, 'kısmı oksijen patlaması' teorisini araştırdığını söyledi. (4 Aralık 


1992-2002 ARASINDA ÖZELLİKLE 2001'DE TÜRKİYE'DE NE OLDU? 


14 Temmuz 2013 Pazar-Yiğit Bulut-Star 


Bugün “Türkiye'de neler oluyor” diyenler, 2001 yılında “neler olduğunu, yaşananın tam olarak nasıl adlandırılabileceğini” ve en önemlisi vatandaşlardan yöneticilere, bürokratlardan siyasetçilere kadar birçok ismin, nelere “bilerek-bilmeyerek” alet olduklarını, hangi suça iştirak edip, kimlere yol verdiklerini sorguluyorlar mı ? 


Sevgili dostlar, “2001 krizi” diye algılanan ve “anayasa atıldı” gibi anlamsız bir etiketle sunulan süreç, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve kurumlarına içeriden-dışarıdan planlanıpyönetilen bir diz çöktürme” darbesi olup, “dönemin iktidar sahipleri” başta olmak üzere birçok şahıs ve kurumun, isteyerek-istemeyerek suça iştirak etmeleri ile sonuçlanmıştır! 


Sonuç 1: 2001'de yaşananların “anayasa atılması” ile en küçük bir bağı yoktur! O sadece “işin paketi” olup, Türkiye “iç-dış YERLEŞİK DÜZEN” tarafından her anlamda çarpılıp, budanıp, boyunduruk altına alınmış ve “refleks göstermesi” gerekenler, finansal-entelektüel eksiklikleri ve siyasi basiretsizlikleri sonucu maalesef ağzı açık yaşananları seyretmişlerdir... 


Peki 2001'de tam olarak ne oldu? 


Bu ülkede neden yaşanana tam bir teşhis konamadı ve “anayasa atıldı” gibi basit bir etiketleme genel kabul gördü? 


Bu noktada yaşananları bir daha hatırlayalım; 


1- 1999 yılının 6. Ayından itibaren Türkiye, tarihinin en büyük para-sermaye piyasaları “manüpülasyonuna” muhatap olmuş ve “AB-IMF” algılaması altında İMKB 100 endeksi 1999-6. Ayından başlayarak 2000-17 Ocak sabahına kadar “dolar bazında” 9 katına kadar şişirilmiştir... 


2- Bu giriş yaşanırken MB ve Siyasi Otorite “ne olduğunu” idrak edemeyerek veya etmesine rağmen “sessiz-tepkisiz” kalarak, “şişirme” operasyonuna iştirak etmiştir... 


3- 2000 yılı Ocak ayında Sermaye Piyasaları “EN NOKTASINA” değerken, 17 Ocak sabahı “İÇ-DIŞ Yerleşik Düzen'in” BOŞALTMA operasyonu başlamış ve bu süreç 2001-18 Şubat sabahına kadar devam etmiştir... 


4- 2000-17 Ocak ile 2001-18 Şubat arasında İMKB endeksi dolar bazında 1999 seviyesine dönüp neredeyse “9 kat değer” kaybederken, Türkiye 10 milyar dolar cari açık vererek Cumhuriyet Tarihi rekorunu kırmıştır... 


5- Bu satış ve Türkiye'yi BOŞALTMA sürecinde, sermaye piyasası takası 15,3 milyar dolardan 3 milyar dolara inmiş, hazine bonosu takası da 13 ayda yarıdan fazla erimiştir... 


6- EN ÖNEMLİSİ; Türkiye'den BU BÜYÜK ÇIKIŞ-BÜYÜK SOYGUN olurken; MB ve SİYASİ OTORİTE “sessiz-tepkisiz-eylemsiz” kalarak SUÇA iştirak etmiş ve DOLAR kurunu “dalgalanmaya bırakmayarak, sabit-lineer tutarak” SOYGUNCULARA İSTEDİĞİ KURDAN DOLAR vermiştir! 


7- Bu “fonlama” Cumhuriyet tarihinin en büyük MALİ SUÇ sürecine, kolektif EN BÜYÜK CEHALETİN eklenmesiyle veya eylemsizlik yoluyla YOL açmaktır! Kaç liradan dolar alacağını bilen yerli-yabancı spekülatörler, Merkez Bankası nezaretinde Türkiye'nin varlıklarını “şişirme-söndürme” operasyonları ile kendi ceplerine transfer ederek Dünya tarihine geçecek BÜYÜK SOYGUN'u gerçekleştirmişlerdir... Bu operasyonların yapılabildiği ülkelerde, yönetenlerin “finansal-entelektüel” birikimlerinin zayıf olması ve ne olduğunu 


anlayamayanların sessiz kalması, anlayanların da bazen maalesef iştirak etmesi en önemli detaydır! 


8- İlk dalga sonrası 2001-21 Şubat öncesi bildikleri dolar kurundan (600,000”lerden) dolara geçenler, “Anayasa atıldı algılaması” ile birlikte Siyasi Otorite- Merkez Bankası nezaretinde İKİNCİL dalga hareketine başlamışlardır...600,000”lerden aldıkları dolarları 1,350,000 üstünde satarak ANA operasyon tamamlanmıştır ! 


9- İşin “finansal kısmı” bitince “Siyasi Manipülasyon” başlamış ve maalesef TÜRKİYE'nin altın anahtarı “muhtar bile seçilmemiş” Derviş'e teslim edilmiştir! 


10- Derviş, “Milli Bakışlar” eşliğinde 15 günde 15 yasa çıkartmış ve maalesef kendisine direnen tek isim olan Enis Öksüz'ün de koltuğunu da altından çekerek, almıştır ! 


11- İşin en acı tarafı, Türkiye toplumsal olarak yaşananı analiz edememiş ve işi yapanların medya yoluyla koydukları “anayasa atıldı kriz çıktı” etiketi genel kabul görmüş ve bilincimize-bilinçaltımıza işlenmiştir! 


Sevgili dostlar, 2001 süreci, İÇ-DIŞ-YERLEŞİK-İKTİDAR odakları tarafından da “bilerekbilmeyerek” desteklenmiş ve içeride de ses vermesi gerekenler tarafından sessiz kalınarak destek olunmuştur! 2000-2001 dönemi Türkiye'nin en ağır “mali-siyasi-sosyolojik” suçlarını içerir ve maalesef bugüne kadar da ne olduğu, neden, nasıl olduğu araştırılmamış ve anlaşılamamıştır! 


Sonuç 2: 2000-2002 dönemini araştıracak cesur insanlara ihtiyacımız var! Bu dosyayı açalım bakın içinden “NELER AMA NELER” çıkacak! Bugün ortada “Aslan” diye dolaşanlar ve birçok itibarlı olduğunu iddia eden “isimler” ne hale gelecek! Korkma Türkiye aç bu DOSYAYI! Dönemin “suça iştirak” etmiş “siyasetçilerini, medya mensuplarını, bürokratlarını, her meslekten isimleri” deşifre et! Burada çok önemli detayı da unutmayalım; 
2001 dosyası “28 Şubat sürecinden ve 94 krizini yaratan 92 sonrası dönemden ayrı 
düşünülemez”! Olaya bu açıdan bakınca 2002”de taçlanarak biten dönem 1992'de Özal'ın Kürt politikasını değiştirme denemesi ile başlamış ve 1994 krizi, 28 Şubat süreci ve 2001 krizi ile sona ermiştir! 

Sonuç 3: 2003'ten itibaren de aynı oyunlar “küçük-büyük” ölçeklerde yine oynanmış hatta fiili darbe denemeleri bile ortaya çıkartılmıştır. 2003 sonrası ülkeyi yönetenler kararlı bir şekilde bu saldırıya karşı durmuş ve Türkiye'nin kendi ekonomi politikalarını “IMF'den de bağımsız kalarak” devam ettirmişlerdir. Bu bağımsızlaşma olmasaydı bugün “çözüm süremiz” çok sert siyasi-finansal darbeler alabilirdi (şu an denenmiyor değil)! 

Son söz: 1992-2002 arasındaki KARANLIK DÖNEM tam olarak aydınlanmadan Türkiye “Aydınlanma” sürecini tamamlayamaz! Haydi Türkiye aç bu dosyayı! Korkma orada kendini görmeyeceksin! 


2002 BÖYLE GEÇTİ... 
01.01.2003-milliyet 


AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi yasaklı olmasına ve başbakan adayının belli olmamasına rağmen AKP'yi seçimlerde zirveye taşıdı. Yüzde 35'e yakın oy alarak siyasete damgasını vuran Erdoğan, attığı her adımla da toplumun bütün kesimlerinde kendisinden söz ettirmeyi başardı. Erdoğan, yasağı nedeniyle başbakan olamasa da, başbakan üstü bir konumla dünya liderleriyle görüşerek Türk siyasi yaşamında bir ilki gerçekleştirdi. 


ABD Başkanı George Bush, İngiltere Başbakanı Tony Blair ve Almanya Başbakanı Gerhard Schröder başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin başbakanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, Türkiye'nin AB'ye alınması için sıkı bir çalışma yaptı. 14 AB ülkesine ara vermeden yorucu seyahatler gerçekleştiren Erdoğan, bu turlarda Türkiye için "Kasımpaşalı" yönüyle büyük pazarlıklar yaptı. 


3 Şubat: Afyon'da 6 büyüklüğünde deprem oldu. 46 kişi öldü, 172 kişi yaralandı. 

16 Şubat: Türk ordusu Afganistan'a görevli olarak gitti. 

27 Mart: Antalya polisi, satanist ayin yapıldığı belirlenen Mezbahane'deki eve baskın 
düzenledi. 15-22 yaşında, 8 genç yakalandı. 

28 Nisan: Galatasaray şampiyonluğunu ilan edip üçüncü yıldızı takmaya hak kazandı. 

5 Mayıs: Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Bülent Ecevit, 26 saat sonra alkışlarla 
taburcu edildi. 

17 Mayıs: 13 gün evden çıkmayan Ecevit'in kaburgasında kırık tespit edildi. 

29 Haziran: Türkiye, Dünya Kupası kapsamında Güney Kore'yi 3 - 2 yenerek dünya 
üçüncüsü oldu. 

10 Temmuz: İsmail Cem, Kemal Derviş ve Hüsamettin Özkan yeni bir parti kurmak için 
anlaştı. 

24 Temmuz: Rize, Yozgat, Çorum, Tokat ve Kars'ı sel vurdu. 22 kişi öldü. 

11 Ağustos: Süreyya Ayhan, 1500 metrede 3:58:79'luk derece yapıp Avrupa Şampiyonu oldu. 
3 Ekim: Abdullah Öcalan'ın idam cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. 

16 Ekim: Manisa Davası, sonunda tamamlandı. 10 polis toplam 1020 ay hapis cezasına 
mahkum oldu. 

20 Kasım: Formula 1 Organizasyonu Başkanı, 2005 yarışlarının bir ayağı için İstanbul'u seçti. 
2 Aralık: YSK, Siirt'teki seçimi iptal etti. 

7 Aralık: Azra Akın, dünyanın dört bir yanından gelen güzelleri geride bırakıp "Miss World 
2002" seçildi. 

10 Aralık: Milletvekilliği düşen Fadıl Akgündüz, tutuklandı. 

18 Aralık: Dr. Necip Hablemitoğlu öldürüldü. 


3 Kasım'da yapılan erken genel seçimin sonuçları, siyasi yapı üzerinde "deprem" etkisi 
yarattı. Yüzde 10'luk ülke barajının altında kalan merkez sağın iki partisi DYP ve ANAP'ta genel başkanlar Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz görevden ayrılırken, 57. hükümetin diğer iki ortağı DSP ve MHP de, yeni isimlerin arayışına girdi. Erken seçim, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in sağlık sorunları ve MHP ile ANAP arasındaki AB yasaları kriziyle gündeme geldi. MHP'nin isteğiyle, seçimin Nisan 2004 yerine 3 Kasım 2002'de yapılması kararlaştırıldı. Seçim sonunda hükümet ortakları DSP, MHP ve ANAP barajın altında kaldı. 
Muhalefetteki DYP de yüzde 9.5 oyla baraja takıldı. 


7 Mart: Banu Alkan'ın anne ve babası, Altınoluk'taki evlerinde 2.5 saat arayla hayatlarını 
kaybetti. 

12 Nisan: Yasemin Kozanoğlu, Kemal Derviş'in oğlu Erol Derviş”le nişanlandı. Sonra nişanı 
atıp Derya Danacı'ya kaçtı. 

I Mayıs: Sevda Demirel, programına konuk olduğu Hande Ataizi'ni "Ne dedin sen" deyip, 


stüdyoda tokatladı. 

2 Ekim: Çağla Şıkel'in meslektaşı Yüksel Ak'ın eşi Şenol İpek'e, "Tostumu yedim, odamda 
bekliyorum" diye mesaj çektiği ortaya çıktı. 

31 Ekim: Alaturka eğlencenin marka ismi Maksim Gazinosu ile popüler eğlence mekanı Laila 
birleşip Maksim - Laila'yı oldu, ortaklık 1 ayda bitti. 

24 Kasım: "O Kızı" Reyhan Gökdeniz, "Kaya Çilingiroğlu bana tecavüz etti" diye polise 
bavurdu. Hülya Avşar, eşiyle ayrı evde yaşamaya karar verdi. 

30 Kasım: "Çocuklar Duymasın"ın "Taşfırın erkeği" Tamer Karadağlı, Arzu Balkan'la 
evlendi. 

22 Aralık: Ebru Gündeş, eski sevgilisi Ömer Durak'la evlendi. 

23 Aralık: Mehmet Ali Erbil, Sedef Erbil'den boşanacağını açıkladı. 


Kopenhag Zirvesi'nde alınan kararlarla doğuya doğru en büyük adımını atan Avrupa Birliği (AB), gerçekleştirdiği genişlemeyle birlikte kuruluşundan bu yana en önemli hamlelerinden birini gerçekleştirmiş oldu. 

AB Dönem Başkanlığı'nı yürüten Danimarka'nın Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in "Bugün Avrupa tarihindeki en belalı ve en karanlık dönemlerden birini kapattık. Yeni Avrupamız doğmuştur" sözleriyle önemine vurgu yaptığı genişleme, ilk kez bütün Avrupa'nın sınırları içinde yaşayan ulusların rızasıyla gerçekleşti. AB'nin, Soğuk Savaş sırasında "düşman" olarak nitelendirilen karşı bloktaki ülkeleri de bünyesine almış olması tarihi bir adım. Kopenhag'da Çek Cumhuriyeti, Estonya, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slovakya ve Slovenya'ya yeşil ışık yakan Birlik, üye sayısını 15'ten 25'e çıkarırken uluslararası ilişkilerdeki ağırlığından ekonomisine, nüfusundan coğrafyasına kadar bir çok alanda gücüne güç kattı. 


TÜRKİYE 2004’Ü BEKLİYOR 

2004 Mayıs ayından itibaren fiilen 25'li formatta işlemeye başlayacak olan AB, yeni on 
üyesiyle 9.5 trilyon dolarlık ekonomik güce ulaşıyor. Türkiye'nin durumu ise 2004 Aralık aynıda belli olacak. n GÜVEN öZALP Brüksel 


Ladin'i unuttu sıra Saddam'da 

ABD Başkanı George Walker Bush, bilgisiz ve beceriksiz bir başkan olarak görülerek başladığı 2002 yılını, hem ülkesinde popülaritesini ve meşruiyetini kanıtlamış, hem de dünyadaki nüfuzu artmış bir lider olarak kapatıyor... "Ya ölüsünü ya dirisini isterim" dediği Bin Ladin'i yakalayamayan, 2002'de bir müttefik başkentte kendisi için "moron" denilen, bir diğerinde Hitler'e benzetilen George Walker Bush, şimdi Saddam Hüseyin'i devirme hedefine adım adım yürüyor... 


1 Ocak: 12 Avrupa ülkesi, tarihin en büyük para birimi değişimini gerçekleştirerek, ortak para 
birimi euro'ya geçti. 

12 Şubat: Yugoslavya eski Devlet Başkanı Miloşeviç, Hollanda'nın Lahey kentindeki savaş 
suçları yargıç önüne çıktı. 

13 Mart: National Geographic'ten Steve Macurry, 1983'te fotoğrafını çektiği Afgan kızı 
Şerbet Gula'yı 2002'de bulup yeniden görüntüledi. 


4 Temmuz: Yunanistan polisi, 27 yıldır faaliyette bulunan terör örgütü 17 Kasım'ı art arda 
tutuklamalarla çökertti. 

19 Ağustos: Nijerya'da Mart ayında recm cezası verilen 30 yaşındaki Emine Laval, temyiz 
davasını kaybetti. 

12 Ekim: Bali'de bir gece kulübüne düzenlenen bombalı saldırıda, çoğu yabancı yaklaşık 200 
kişi öldü. 

2-24 Ekim: Washington ve çevresinde keskin nişancı terörü yaşandı. Körfez savaşı gazisi John Muhammed Allen, tüfeğiyle 10 kişiyi öldürüp üç kişiyi yaraladıktan sonra yakalanabildi. 
23 - 26 Ekim: Moskova'da yaklaşık 40 Çeçen, kalabalık bir tiyatroyu basarak, Rus 
birliklerinin Çeçenistan'dan çekilmemesi durumunda yüzlerce rehineyi öldürecekleri tehdidinde bulundu. Eylem, yaklaşık 800 rehineden 1 18'inin öldüğü operasyonla sona erdi. 
21 Kasım: Dünya güzellik yarışmasının yapılacağı Nijerya'da Hazreti Muhammed hakkında 
bir gazetede yayınlanan yazı yüzünden çıkan çatışmalarda 100 kadar kişi öldü, 500 civarında kişi yaralandı. 

27 Aralık: Raelian tarikatına bağlı çalışan Clonaid isimli kuruluş, ilk kopya bebeğin 
doğduğunu ve kız olduğunu iddia etti. 


FRANSA: Paris'teki Zafer Takı'nın altında bulunan Meçhul Asker anıtının meşalesini çişini yaparak söndüren adam tutuklandı. 

ABD: ABD'li bir kadın yolcu, uçak tuvaletinde oturken sifonu çekince yerinden kalkamadı. 
Vakumla klozete yapışan talihsiz yolcu, uçak ancak New York'a inince yerinden kalktı. 
İNGİLTERE: Hartpool kentindeki belediye seçimini, maymun kılığıyla kampanya düzenleyen aday kazandı. Başkan Stuart Drummond'un öğrencilere bedava muz dağıtacağını söylemesi etkili oldu. 


2003 TÜRKİYE'DE DE FIRTINALIYDI 


Oktay Pirim / Ankara-31.12.2003-www.dw.com/tr/ 


2003 Türkiye açısından hayli sancılı geçti. Irak savaşının yarattığı gerginlik, siyasi yasaklı 
Erdoğan'ın başbakanlık koltuğuna oturması, hükümet - Çankaya, hükümet-asker gerilimleri, türban tartışmaları, AB reformları ve İstanbul'daki kanlı terörist saldırılar 2003'e damgasını 


vuran en önemli konular oldu. 
"v 


Irak'a asker gönderilmesine Türkiye'de kamuoyu düzenlediği gösterilerle tavrını koyuyordu 2003'te ardı ardına tarihin en ağır krizlerini yaşayan Türk-Amerikan ilişkileri Erdoğan hükümetini derinden sarsan konuların başında geliyor. Türk-Amerikan ilişkilerinin ciddi olarak sorgulanmasına yol açan, hatta bu ilişkileri kopma noktasına getiren iki önemli gelişme yaşandı 2003 te. İlki Türk askerinin Irak'a gönderilmesine ilişkin tezkerenin meclis tarafından reddedilmesiydi. İkincisi ise Süleymaniye'de 11 Türk subayının başlarına çuval geçirilip terörist muamelesi yapılarak gözaltına alınması... 

Bu gelişmeler Türk - Amerikan ilişkilerini germekle kalmadı, Erdoğan yönetimindeki Türk hükümetini de sarstı. Hükümetin, Türk ulusunun onurunu koruyamadığı suçlamaları getirildi. 
Ancak hükümet, herşeye karşın müttefiklik ilişkilerini sürdürmekte kararlı göründü ve bu çerçevede Washington yönetimiyle asker gönderilmesine ilişkin talebin ayrıntılarını görüşmeyi sürdürdü. Sonuçta Türk askerinin Irak'a gönderilmesine ilişkin tezkere çıktı, ancak, bu kez Amerika vazgeçti. 

Hükümetin hedefi ise Irak'ta bir biçimiyle yer almak, bu çerçevede özellikle Kuzey Irak'taki terör örgütünün varlığını sona erdirebilmekti. Bu amaçla, ABD'nin de isteğiyle Topluma Kazandırma Yasası çıkartıldı. Topluma Kazandırma Yasası'nın ardından PKK-Kadek'e karşı operasyon başlatılacak, Türkiye, gelmek isteyenlere kapıları açacak, kalanlar ise cezalandırılacaktı. Ancak, şu ana kadar PKK-Kadek'e karşı ABD henüz bir adım atmış değil. 
Anayasa değişiklikleri 

Erdoğan hükümetinin 2003'te başını ağrıtan bir başka konu ise Anayasa değişiklikleri idi. 
Seçmen yaşının 30?dan 25'e düşürülmesi ve ormanların devlet tekelinden çıkartılması konusundaki düzenlemeler Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edildi. Ancak hükümet, özellikle ormanların özel sektöre açılması konusunda ısrarlı davranarak anayasa değişikliklerini yeniden Meclis gündemine getirdi. 

Laiklik tartışmaları 

Askerlerle Erdoğan hükümeti arasında yaşanan laiklik konusundaki gerilim 2003'te gündemden hiç düşmedi. Çatışma, Askeri Şura toplantılarına da yansıdı. Önce, Abdullah Gül'ün Başbakan iken, daha sonra da Recep Tayyip Erdoğan'ın ordudan ihraç edilmek istenen irticacı subaylara muhalefet şerhi koymaları askerleri kızdırdı. AB rüzgarını arkasına almak isteyen Erdoğan askerlerin güvenini bir türlü kazanamadı. Türban ve irticai kadrolaşmaların gündeme gelmesiyle sık sık hükümet-asker gerilimi yaşandı. 

Askeri Şura toplantıları için verilen resepsiyonların iptal edilmesi, yemeklerin eşlerin katılımı olmaksızın yapılması bunun en çarpıcı örnekleri arasında gösteriliyor. Askerler ödün vermedi, kararlılık gösterd; hükümet ise gerilimin artmaması için “bir ileri, iki geri politikası” izleyerek gerginlikleri yatıştırmayı tercih etti. 

Dehap kararı 


2003'e damgasını vuran bir başka gelişme ise Dehap'ta yaşandı. Yargıtay 6. Ceza Dairesi, Dehap yöneticilerinin 3 Kasım seçimlerine katılabilmek amacıyla resmi evrakta sahtecilik 
yaptıkları yönündeki yerel mahkeme kararını oy birliği ile onayladı. Yargıtay'ın kararıyla 3 
Kasım Milletvekili Genel Seçimleri tartışmalı hale gelirken gözler Yüksek Seçim Kurulu'na çevrildi. Ancak, Yüksek Seçim Kurulu seçimlerin yenilenmesine gerek olmadığına kadar verdi. 

Erdoğan başbakan oldu 

Yılın en önemli olaylarından biri her ne kadar Irak savaşı ise de bir diğeri siyasi yasaklı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık koltuğuna oturmasıydı. 3 Kasım seçimlerine yasaklı olduğu için katılamayan Erdoğan'ın önündeki engeller önce Anayasa değişikliği ile kaldırıldı. Siirt seçimleri Yüksek Seçim Kurulu'nca sandıklarda sahtecilik yapıldığı gerekçesiyle iptal edilince Erdoğan'ın önü iyice açıldı. 

9 Mart'ta yapılan seçimlere katılan Erdoğan Siirt Milletvekili seçildi. Erdoğan, Sezer 
tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. 15 Mart'ta Erdoğan görevi Gül'den devraldı. 
Kendini fırtınalı denizlerin usta kaptanına benzeten Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz ateşten gömleği de giymiş oldu. Irak savaşında alınacak tavır, Amerikan askerlerine Türk topraklarının açılması, Kıbrıs ve ekonomi Erdoğan'ın kucağında bulduğu hayati sorunlar oldu. 

Hadep kapatıldı 

2003 bir parti kapatılmasına daha sahne oldu. Hadep, PKK terör örgütüne yardım ve yataklık 
yapmaktan kapatıldı ve aralarında Genel Başkan Murat Bozlak'ın da bulunduğu 46 kurucu ve yöneticisine beş yıl siyaset yasağı konuldu. Hadep, 3 Kasım seçimlerine DEHAP çatısı altında katılmış ve yüzde 6.22 oy almıştı. Kapatılma kararının ardından Güneydoğu'daki belediye başkanları bağımsız olarak görevlerini sürdürüyorlar. Hadep'in kapatılmasıyla cumhuriyet tarihinde kapatılan parti sayısı 26'ya ulaştı. 

Türban gerilimi 

Parlamentonun kuruluşunun 83'üncü yıldönümü nedeniyle Meclis Başkanı Bülent Arınç, vereceği resepsiyona türbanlı eşi Münevver Arınç ile birlikte ev sahipliği yapacağını bildirince, laiklik konusunda son derece hassas olan Cumhurbaşkanı Sezer, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları ile ana Muhalefet Partisi CHP hükümete karşı ortak tavır koyarak resepsiyona gitmeme kararı aldılar. Bu Cumhuriyet tarihi boyunca laikliğe karşı uygulamaların protesto edildiği bir ilk olması bakımından son derece dikkat çekiciydi. Laiklik konusunda devlet kurumları arasında resmen bir güç mücadelesi yaşanmaya başlandı. 

Kıbrıs sorunu 

2003'te Türkiye'yi en zorlayan konuların başında ise Kıbrıs geldi. Annan planının açıklanmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Denktaş'a karşı tavır aldı. Bir süre 


hükümet-Denktaş gerginliği yaşandı. Kıbrıs sorunun çözülmesini isteyen Erdoğan bir ara 


Belçika modelini önerdi. Avrupa Birliği'nin bastırıyor olması, ayrıca devreye Amerika'nın girmesi Türk hükümetini büyük sıkıntıya soktu. Devlet zirvesinde yapılan değerlendirmelerin ardından sonuçta Denktaş'ın yanında yer alınması kararlaştırıldı. Hükümet bunun üzerine Kuzey Kıbrıs'a destek yapmaya karar verdi. Ancak 2003 Kıbrıs sorusunun çözümünü getirmedi. 

AB reformları 

Cumhuriyet tarihinin en büyük toplumsal dönüşüm projelerinden biri olarak görülen Avrupa Birliği üyeliği için hükümet 2003'te dört uyum paketini parlamentodan geçirdi. Avrupa Birliği üyelik süreci için gerekli olan reformlardan ilki 6 Şubat 2002 tarihinde Ecevit'in başkanlığındaki üçlü koalisyon hükümeti döneminde parlamentoda kabul edilmişti. 

Bunu altı uyum paketi daha izledi. Son iki yıl içinde Ecevit döneminde üç, Erdoğan hükümeti 
döneminde de dört uyum paketi kabul edilerek yasalaştı. Böylece, bugüne kadar toplam 7 
uyum paketi parlamentodan geçmiş oldu. Ne var ki, cumhuriyet döneminin en geniş demokratik açılımları yapılmasına karşın bunların uygulanmasında henüz istenen düzeye gelinmedi. Reformlardan bazıları uygulandı, bazıları ise gerekli yönetmelikler çıkartılmadığı için hayata geçirilemedi. 

İstanbul saldırıları 

2003'te Türkiye'yi sarsan en önemli olay İstanbul'da ardı ardına gerçekleştirilen terörist saldırılardı. 11 Eylül saldırılarıyla benzerlik taşıyan kanlı eylemlerin ikiz olması dikkati çekti. 
İlk saldırılar bomba yüklü kamyonetlerle 15 Kasım'da Beyoğlu'nda Neve Şalom ile Şişli'de Beth İsrael sinagoglarına düzenlendi. Bu saldırılarda 24 kişi yaşamını yitirirken, 262 kişi de yaralandı. 

İlk saldırının şoku henüz atlatılmadan bu kez 20 Kasım'da ikinci bir saldırı dalgası geldi. Bu kez hedef, Levent'teki HSCB Genel Müdürlük binası ile Britanya Başkonsolosluğu idi. 
Saldırı sonucu 28 kişi öldü, 450 kişi de yaralandı. Böylece her iki saldırıda toplam 52 kişi 


yaşamını yitirdi, 712 kişi de yaralanarak tedavi altına alındı. 
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Dünyada, 2004 yılına damgasını vuran en önemli olaylar Irak'taki saldırı ve çatışmalar ile terör saldırıları ve doğal afetler oldu. 

2004 yılı boyunca dünya gündeminden Irak hiç düşmedi. Ülkenin birçok yerinde saldırı ve 
çatışmalar dinmedi. Terör Avrupa'ya da sıçradı. Avrupa tarihinin en büyük ikinci terör saldırısını yaşadı. İspanya'nın başkenti Madrid'de dört trene düzenlenen saldırılarda 100'ün üzerinde insan hayatını kaybetti. 2004*ün önemli olayları 3 ocak 2004 Mısır'ın özel havayolu şirketi Flash Air'e ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı, Kızıldeniz'e düştü. Kazada 134'ü Fransız, 148 kişi hayatını kaybetti. 4 Ocak 2004 Gürcistan'da halkı sokaklara döken 'Kadife 


devrimi'nin öncülerinden Mikhail Saakaşvili, Eduard Şevardnadze'nin yerine devlet başkanı seçildi. 23 ocak 2004 ABD'nin Irak'ta kitle imha silahları arayan ekibinin Başkanı David Kay istifa etti ve Irak'ta kitle imha silahları bulunduğunu sanmadığını açıkladı. Avrupa Uzay 
Dairesi'nin (ESA) Mars'a gönderdiği Mars Express uzay aracı, buz biçiminde su saptadı. 2 
Mart'ta NASA da bu saptamayı doğrulayarak, Mars'ta yaşama elverişli koşullar bulunmuş olabileceğini açıkladı. 27 ocak 2004 BBC, Savunma Bakanlığı'nda görevli bilim adamı Dr. 
David Kelly'nin ölümüyle ilgili olarak yargıç Brian Hutton'ın raporunun ardından özür diledi ve BBC Yönetim Kurulu Başkanı Gavyn Davies ile muhabir Andrew Gilligan istifaya karar verdi. 1 şubat 2004 Irak'ın kuzeyindeki Erbil'de 2 Iraklı Kürt parti IK YB ile IKDP'nin bürolarına düzenlenen çifte saldırıda 105 kişi öldü. Suudi Arabistan'da hac görevini yerine 
getiren 251 hacı adayı çıkan izdihamda hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenler arasında 44 
Türk vatandaşı da bulunuyor. 6 şubat 2004 Moskova metrosuna düzenlenen ve bir Çeçen grup tarafından üstlenilen saldırıda 41 kişi öldü, 120'den fazla kişi yaralandı. 13 şubat 

204 Kuş gribi salgını, milyonlarca kümes hayvanının itlaf edilmesine rağmen 10 kadar Asya 
ülkesinde can aldı. 24 şubat 2004 Fas'ın kuzeydoğusunda meydana gelen Richter ölçeğine göre 6.1 büyüklüğündeki depremde 600'den fazla kişi hayatını kaybetti. 25 şubat 2004 Mel Gibson'ın yönettiği İsa'nın Çilesi adlı film, Yahudi toplumu tarafından eleştirilirken, dünya çapında büyük ticari başarı elde etti. 2 mart 2004 Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir cami ile Kerbela'da düzenlenen çifte saldırıda 170'den fazla kişi öldü. 8 mart 2004 Irak'ta geçici anayasa kabul edildi. Anayasa, egemenliğin Iraklılara devrinden, genel seçimlerin ardından bir hükümetin kurulmasına kadar ülkenin idare edilmesini öngörüyor. 11 mart 

2004 İspanya'nın başkenti Madrid'de dört trende meydana gelen patlamalarda 191 kişi öldü, 
1900 kadar kişi yaralandı. El Kaide tarafından üstlenilen saldırılar, 1988'deki 270 kişinin 
öldüğü Lockerbie faciasından sonra Avrupa'da meydana gelen en büyük saldırılar olarak tarihe geçti. Üç gün sonra düzenlenen genel seçimlerde Sosyalist lider Jose Luis Rodriguez Zapatero galip geldi. 14 mart 2004 Rusya'da düzenlenen başkanlık seçimlerinin birinci turunda oyların yüzde 71'ini alan Vladimir Putin'in ikinci dönem başkanlığı kesinleşti. İsrail'in Aşdod limanında düzenlenen çifte intihar saldırısında 2 saldırgan ile 10 kişi öldü. Bunun üzerine İsrail, Filistinlilerle diyalogu reddettiğini ve radikal hareketlere karşı saldırılarını yoğunlaştıracağını açıkladı. 17-19 mart 2004 Kosova'da Sırp karşıtı şiddet olaylarında 19 kişi öldü, 900'den fazla kişi yaralandı. 22 mart 2004 Hamas örgütünün ruhani lideri Şeyh Ahmed Yasin, İsrail tarafından öldürüldü. Yerine geçen Abdülaziz Rantissi ise, 17 nisanda öldürüldü. 29 mart 2004 Romanya, Bulgaristan, Slovenya, Slovakya, Litvanya, Estonya ve Letonya NATO'nun yeni üyeleri oldu. 7 ülkenin katılımıyla NATO'ya üye ülkelerin sayısı 26'ya yükseldi. Yılın ikinci çeyreğine Kıbrıs sorunu ve AB'deki gelişmeler damgasını vurdu Irak, geride kalan 2004 yılının ikinci çeyreğinde dünya gündeminde ilk sıradaki yerini korurken, 24 nisanda Kıbrıs'ta yapılan referandumda Türklerin kabul ettiği Annan planını Rumların reddetmesi, bu döneme damgasını vuran gelişmeler arasında yeraldı. ABD askerlerinin Irak'taki işkence ve kötü muamelesi de bu dönemde dünya gündemini meşgul ederken, Irak'ta egemenlik haziran sonunda geçici Irak hükümetine devredildi. 2004 yılının ikinci çeyreğinde dikkati çeken olaylar 4 nisan 2004 Irak'ta küçük, ancak radikal bir Şii grup, Necef kentinde radikal lider Mukteda Sadr'ın bir yetkilisinin tutuklanmasının ardından kentte şiddet eylemlerine girişti. Ertesi günü Sadr'ın milisleri Mehdi Ordusu Necef, Kufe ve Basra kentlerinin kontrolünü elegeçirdi. Amerikalıların aradığı Sadr, milislerin her gün 


çatıştığı Necef'e sığındı. Şii lideri, haziranda ilan ettiği ateşkese kadar burada kaldı. 
Çatışmalar, ağustosta yeniden başladı. Sadr, yandaşlarını çatışmaları durdurmaya çağırdı ve siyasi sürece katılacaklarını açıkladı. 14 nisan 2004 Irak'ta 12 nisanda üç vatandaşıyla kaçırılan İtalyan Fabrizio Quattrocchi öldürülen ilk rehine oldu. Diğer İtalyanları 8 haziranda serbest bırakan eylemciler, Irak'taki İtalyan askerlerinin çekilmesini istiyordu. 11 Mayıs'ta Amerikalı Nicholas Berg'in boğazının kesilerek öldürülüşü de internetten yayımlanan ilk rehine öldürme eylemi oldu. Yıl içinde 30'dan fazla rehine öldürüldü. Bu eylemlerin çoğunu Ürdünlü Ebu Musab Zerkavi'nin grubu üstlendi. 15 nisan 2004 El Arabiye adlı Arap yayın kuruluşu tarafından yayımlanan ve doğruluğu CIA tarafından da tespit edilen bir ses kasetinde Usame Bin Ladin, Müslümanlara saldırmamayı kabul eden tüm Avrupa ülkelerine barış önerdi, ancak ABD'ye şiddetle saldırdı. Bin Ladin, Madrid'deki 11 mart saldırılarını açıkça üstlenmeden doğruladı. Avrupalılar, topluca bu öneriyi reddetti ve El Kaide ile görüşmeyeceklerini bildirdi. 18 nisan 2004 İspanya'da sosyalist Başbakan Jose-Luis Rodriguez Zapatero, iktidara gelişinin ikinci gününde Irak'taki 1432 İspanyol askerinin geri çekilmesi talimatını verdi. İspanya'yı Honduras ve Dominik Cumhuriyeti izledi. 24 nisan 
2004 Kıbrıslı Rumlar, BM tarafından sunulan ve Kıbrıslı Türklerce kabul edilen barış planını 
reddetti. 27 nisan 2004 Avrupa Birliği ve Rusya, 1 mayısta AB'nin genişlemesiyle ilgili görüş ayrılıklarını, özellikle ticari alanda ortaklığı genişletme kararıyla giderdi. 28 nisan 

2004 Amerikan CBS televizyonu, Bağdat yakınlarındaki Ebu Garib cezaevinde Amerikalı 
askerlerin kötü muamelesine ve işkencelerine uğrayan Iraklı tutukluların görüntülerini yayımladı. Amerikalı general Taguba tarafından 3 mayısta yayımlanan rapor, bunun sistematik olduğunu ortaya koydu. 6 mayısta Başkan Bush'un yeni fotoğrafların ortaya çıkmasıyla özür dilemesinin ertesi günü Kongre'ye ifade veren Savunma Bakanı Donald 
Rumsfeld istifa etmeyi reddetti. Olayın ardından bir generale görevden el çektiren ABD, 26 
askeri divan-ı harbe gönderdi, 46'sına da ceza verdi. Ayrıca 8 haziranda İngiliz askerlerinin 
kötü muamelesine maruz kaldığını açıklayan 75 Iraklı siville ilgili soruşturma başlatıldı. 1 
mayıs 2004 Avrupa Birliği, Polonya, Slovenya, Slovakya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Litvanya, Letonya, Malta ve Güney Kıbrıs Rumyönetimini saflarına katarak 25 
ülkeye ulaştı. AB'nin temellerinin atıldığı 1957'den bu yana bu en önemli genişlemede, AB'nin nüfusu 450 milyona ulaştı. 6 mayıs 2004 Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Özerk Gürcü Cumhuriyeti Acaristan'ın kontrolünü, bölgesel isyancı lider Aslan Abaşidze'nin istifası ve sürgüne gönderilmesinden sonra ele geçirildi. Ülkenin bütünlüğünü sağlayacağın açıklayan Saakaşvili'nin seçilmesinden sonra bölgede gerginlik artmıştı. 18 mayıs 

2004 Hindistan'da genel seçimleri kazanan Sonya Gandi, İtalyan kökenlerine ve kuracağı 
hükümetin istikrarına yönelik şüpheler üzerine yürütülen sert bir kampanyanın ardından başbakanlıktan çekildi. Hindistan Cumhurbaşkanı, 71 yaşındaki ekonomist Manmohan Singh'i hükümeti kurmakla görevlendirdi. 21 mayıs 2004 Nepalli şerpa Pemba Dorji, Everest'e 8 saat 
10 dakikada tırmanarak, dünyanın en yüksek dağına en hızlı çıkma rekorunu kırdı. Amerikalı 
yapımcı Michael Moore'un Bush karşıtı belgeseli 'Fahrenheit 9/11', 57'inci Cannes Film Festivali'nde büyük ödülü kazandı. 29-30 mayıs 2004 Suudi Arabistan'ın doğusundaki Hobar kentinde girişilen saldırılar ve rehin alma eyleminde 12'si yabancı 22 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Saldırıdan sonra El Kaide yayımladığı bildiride, 'Arap yarımadasını Amerikan zındığından temizlemeye kararlı olduğunu' bildirdi. Riyad, saldırıların ardından, El Kaide'ye yakın İslamcı hedeflere operasyonlar düzenledi. 3 haziran 2004 11 Eylül saldırılarını 


engelleyememek ve Irak'taki kitle imha silahlarıyla ilgili yanlış istihbarat toplamakla eleştirilen CIA Başkanı George Tenet istifa etti. 6 haziran 2004 Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, Avrupa'nın kurtuluşu ve Nazilerin bozgununun başlangıcı olan Normandiya çıkartmasının 60'ıncı yıldönümü törenlerine katılan ilk Alman başbakanı oldu. 9 haziran 
2004 G-8 ülkelerinin devlet ve hükümet başkanları, ABD'nin Georgia eyaletinin Sea Island 
kasabasında, Büyük Ortadoğu ve Kuzey Afrika ile gelişme ve ortak gelecek için ortaklık yapmayı kararlaştırdı. ABD Başkanı George Bush'a ait olan bu düşünce, birçok bölge ülkesi tarafından çekinceyle karşılandı. 18 haziran 2004 Genişlemiş Avrupa'nın 25 üyesi, AB'nin ilk anayasasının 29 ekimde Roma'da imzalanması için karara vardı. Bu imzayla birlikte her ülkenin resmi olarak onay süreçlerini başlatmaları kararlaştırıldı. 21 haziran 2004 Amerikan yapımı insanlı uzay aracı SpaceShipOne, 100 km irtifa sınırını aşan ilk özel uzay aracı 

oldu. 28 haziran 2004 ABD'de Yüksek Mahkeme, Guantanamo'daki terör mahkumlarının kendilerini savunabileceklerine hükmetti. 2004 yılının üçüncü çeyreğinde gelişen önemli olaylar Irak'ta 14 ay süren işgalden sonra koalisyon güçleri, egemenliği Başbakan İyad Allavi'nin geçici hükümetine devretti. Kuzey Osetya'nın Beslan kentindeki bir okulda başlatılan rehin alma eyleminin nasıl sonuçlanacağı, rehinelerin çocuk olması nedeniyle, bütün dünyada nefesler kesilerek izlendi. Rus güvenlik güçlerinin başlattığı operasyon 10 saat sürdü. Operasyon kanlı sonuçlandı: 31 saldırganın yanı sıra en az 344 kişi hayatını kaybetti, 700'den fazla kişi yaralandı. Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ve adamlarının mahkemeye çıkarılması ve Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in inşa ettiği 'güvenlik duvarı'nın uluslararası hukuka aykırı olduğuna hükmetmesi gibi gelişmeler, yılın üçüncü çeyreğine damgasını vuran diğer gelişmeler oldu. 1 temmuz 2004 Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin 
mahkemeye çıkarıldı. Kendisini yargılamak için kurulan özel mahkeme, Saddam Hüseyin'e 7 
suçlama yöneltti, ancak devrik lider mahkemenin meşru olmadığı gerekçesiyle hakkındaki iddianameyi imzalamadı. Rejimin üst düzey 11 yetkilisi de aynı mahkemeye çıkarıldı. Güneş Sistemi'nin ikinci büyük gezegeni Satürn'ün yörüngesine yerleşen insansız uzay aracı Cassini, dev gezegenin halkalarına ait ilk fotoğrafları göndermeye başladı. Final maçında Portekiz'i 1- 
0 yenen Yunanistan, dünya futbol tarihinin en büyük sürprizlerinden birini yaparak, 2004 
Avrupa Futbol Şampiyonası'nın galibi oldu. Yerine Sosyal Demokrat Heinz Fischer seçildi. 9 
temmuz 2004 Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in inşa ettiği 'güvenlik duvarı'nın, uluslararası hukuka aykırı olduğuna hükmetti ve İsrail'in duvarın inşasına derhal son vermesini, işgal 
ettiği bölgelerde duvarı yıkmasını ve zarar gören kişilere tazminat ödemesini istedi. 16 
temmuz 2004 Irak'a asker gönderen ülkelerden biri olan Filipinler, bir Filipinlinin rehin alınması ve ölümle tehdit edilmesi üzerine bu ülkedeki askerlerini çekti. Rehine 20 temmuzda salıverildi. 20 temmuz 2004 BM Genel Kurulu, İsrail'in inşa ettiği " aleyhinde bir kararı oy çokluğuyla kabul etti. 1 ağustos 2004 Paraguay'ın başkenti 


güvenlik duvarı" 


Asuncion'da bir mağazada kazara çıkan yangında 380 kişi hayatını kaybetti. Mağazanın kapılarının, müşteriler para ödemeden kaçmasın diye kilitlendiği, bu yüzden ölü sayısının yüksek olduğu açıklandı. 9 ağustos 2004 Eurocorps, Afganistan'daki uluslararası güç ISAF'ın yerini aldı. Böylece Eurocorps ilk kez Avrupa dışında bir görev almış oldu. 11 ağustos 

2004 İngiltere'de insan embriyosu üzerindeki her türlü araştırmanın iznini verme yetkisine 
sahip olan İnsan Üremesi ve Embriyoloji Otoritesi (HFEA), bir uzman ekibine, tedavi amaçlı insan embriyonu kopyalama için ilk kez izin verdi. Ekim ve Kasım'da da İspanya ve İsviçre 
insan embriyonunda elde edilen kök hücreler üzerine araştırma yapılmasına izin verdi. 22 


ağustos 2004 Norveç'in başkenti Oslo'daki müzeden gün ortasında, ziyaretçilerin gözü 
önünde ünlü ressam Edvard Munch'un "Çığlık" ve "Madonna" adlı tabloları çalındı. 100 
milyon dolar paha biçilen tablalar sigortasızdı. 24 ağustos 2004 Rusya'da iki sefer uçağında meydana gelen patlamalarda 90 kişi öldü. 31 Ağustos'ta da Moskova'da bir intihar saldırısı düzenlendi, 10 kişi öldü. Her iki saldırı da Çeçenistan'ın bağımsızlığını isteyen yabancı bir grup tarafından üstlenildi. 26 ağustos 2004 Şili'de yüksek mahkeme eski diktatör Augusto Pinochet'nin dokunulmazlığını kaldırdı. Bu karar, Condor planı çerçevesinde siyasi muhaliflerin ortadan kaldırmasına karıştığı için eski diktatörün yargılanmasının yolunu 

açtı. 1-3 eylül 2004 Kuzey Osetya'daki Beslan kentinde bir okulda yüzlerce çocuk rehin alındı. Rus güçlerinin müdahalesinin ardından 31 saldırganın yanı sıra en az 344 kişinin hayatını kaybettiği, 700'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Eylemi Çeçen lider Şamil Basayev üstlendi. 8 eylül 2004 Rusya, "dünyanın herhangi bir yerinde terörist üstleri vurmaya hazır olduğunu" açıkladı. 9 eylül 2004 Endonezya'nın başkenti Cakarta'daki Avustralya Büyükelçiliği önünde bomba yüklü bir aracın havaya uçması sonucu, aralarında saldırganın da bulunduğu 11 kişi öldü. Saldırıyı, El Kaide bağlantılı İslam Cemaati üstlendi. 15 eylül 
2004 BM Genel Sekreteri Kofi Annan ilk kez Irak'taki savaşı 'gayri meşru' olarak niteledi. 17 
eylül 2004 Hollanda'nın Noordwijk kasabasında düzenlenen AB savunma bakanları toplantısında, Avrupa jandarma gücü kurulmasına ilişkin niyet beyanı anlaşması imzalandı. 
'Avrupa jandarma gücü' adıyla çok uluslu bir polis gücü oluşturulmasını öngören anlaşmaya Fransa, İspanya, İtalya, Portekiz ve Hollanda'nın savunma bakanları imza koydu. 18-19 eylül 
2004 Haiti'de aşırı yağışların ardından seller 1870 kişinin ölümüne, 850 kadar kişinin 
kaybolmasına yol açtı. 20 eylül 2004 Endonezya'da eski general Susilo Bambang Yudhoyono, 
devlet başkanı Megawati Sukarnoputri'ye rakip olduğu başkanlık seçimlerini kazandı. 23 
eylül 2004 Kuzey Kore, ABD'nin saldırma olasılığı karşısında Japon Denizi'ni "nükleer bir ateş topuna çevirme" tehdidinde bulundu. Ertesi gün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, müfettişlerin bu ülkeye gitmesini istedi. 2004 yılının son çeyreğindeki önemli 

olaylar Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat'ın ölümü, yılın son aylarına damgasını vuran bir gelişme oldu. Paris yakınlarındaki bir askeri hastanede 11 kasımda yaşamını yitiren Arafat, ertesi gün Kahire'de düzenlenen resmi cenaze törenininardından Ramallah'ta toprağa verildi. Filistin liderliğinde değişiklikler yapıldı ve 9 ocakta devlet başkanlığı seçiminin düzenlenmesine karar verildi. Yılın son çeyreğindeki diğer önemli gelişmeler arasında, ilk kez bir Afrikalı kadına (Kenyalı çevreci Wangari Maathai) Nobel Barış Ödülü verilmesi ve Ukrayna'da devlet başkanlığı seçiminde yolsuzluklar yapıldığı iddialarıyla yaşanan gelişmeleri sayabiliriz. 6 ekim 2004 Avrupa Komisyonu, Türkiye ile AB arasında müzakerelerin geçiktirilmeksizin başalatılması yönünde tavsiye kararı aldı. Irak'taki Amerikalı silah denetçilerinin başında bulunan Charles Duelfer, Irak'ta araştırma yapan uzmanların, 1991'den sonra ülkede herhangi bir kitle imha silahı üretildiğine dair kanıt bulamadığını açıkladı. 7 ekim 2004 Pakistan'ın orta kesimlerindeki Multan'da patlayan iki bomba, 41 Sünni'nin ölümüne yol açtı. Mısır'ın turistik beldelerinde eşzamanlı olarak düzenlenen üç saldırıda, aralarında İsrailli turistlerin de bulunduğu 34 kişi hayatını kaybetti. 
Saldırıları El Kaide adına bir grup üstlendi. 7-8 ekim 2004 Kenyalı çevreci Wangari Maathai, Nobel Barış Ödülü alan ilk Afrikalı kadın oldu. Avuturyalı kadın yazar Elfriede Jelinek de Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. 11 ekim 2004 AB, 1986'dan bu yana Libya'ya silah teslimatına uygulanan ambargoyu kaldırdı. 24 ekim 2004 Tunus Cumhurbaşkanı Zeynel 


Abidin Bin Ali, yapılan seçimde oyların yüzde 94.48'ini alarak dördüncü kez bu göreve seçildi. 26 ekim 2004 İsrail Başbakanı Ariel Şaron, parlamentoya Gazze'den tek taraflı çekilme planını kabul ettirdi. Plan, Gazze'den çekilmenin yanısıra ilk kez yaklaşık 8 bin Yahudi yerleşim biriminin boşaltılmasını öngörüyor. 31 ekim 2004 Sosyalist Tabare Vazquez, Uruguay devlet başkanı seçildi. 2 kasım 2004 ABD'de yapılan başkanlık seçimlerini Başkan George Bush kazandı. Müslümanlar hakkındaki görüşleri ve kısa bir süre önce yaptığı filmle eleştiri oklarını üzerine çeken Hollandalı film yapımcısı ve program sunucusu Theo van Gogh (47) başkent Amsterdam'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. 5 kasım 2004 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kyoto protokolünün onaylanmasına ilişkin belgeyi imzaladı. 6 kasım 2004 Fildişi Sahili'nin hava kuvvetlerine ait uçaklar, bir Fransız mevzisini bombaladı, 9 Fransız askeri öldü. Fransız ordusunun karşılık vermesi 4 gün süren Fransa karşıtı şiddet eylemlerinin başlamasına yol açtı. 7 kasım 

2004 Irak Başbakanı İyad Allavi, ocak 2005'te seçimlerin düzenlenmesine olanak sağlamak 
amacıyla, kuzey bölgesi hariç, bütün ülkede 60 günlük olağanüstü hal ilan etti. 8 kasım 
2004 Amerikan kuvvetleri, Irak'ın Felluce kentindeki direnişçilere yönelik operasyon başlattı. 
Bu operasyon, Bağdat'ın düştüğü nisan 2003'ten bu yana düzenlenen en geniş operasyondu. 
Filistin'in efsanevi lideri Yaser Arafat, Fransa'nın başkenti Paris yakınlarındaki bir askeri hastanede hayata veda etti. 12 kasım 2004 Arafat, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen resmi cenaze töreninin ardından Ramallah'ta toprağa verildi. Arafat'ın ölümünün ardından Mahmud Abbas Filistin Kurtuluş Örgütü lideri olurken, Faruk Kaddumi, El Fetih liderliğine seçildi. Filistin Meclis Başkanı Ruhi Fettuh da, Filistin'in geçici devlet başkanı oldu. 
Başbakan Ahmed Kurey, görevinde kaldı. 15 kasım 2004 ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, istifasını açıkladı. Powell'ın yerine ulusal güvenlik danışmanı Condoleezza Rice geçecek. 21 kasım 2004 Ukrayna'da devlet başkanlığı seçimini Başbakan Viktor Yanukoviç'in kazandığının açıklanması, Batı yanlısı lider Viktor Yuşçenko'nun yandaşlarını sokağa döktü. 22 kasım 2004 Atom bombası yapmaya çalışmakla suçlanan İran, uranyum zenginleştirme programını tamamen askıya aldığını açıkladı. 30 kasım 2004 BM, 1945'teki kuruluşundan bu yana, 101 teklifli en geniş reform paketini açıkladı. Pakette, 15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin 24 üyeye çıkarılması teklifi de bulunuyor. Filipinler'de etkili olan tropikal tayfun, 1600 kişinin ölümüne ya da kaybolmasına neden oldu. 2 aralık 2004 Filistin 
Seçim Komisyonu, 9 ocakta yapılacak başkanlık seçimi için aday olanların listesini açıkladı. 6 
aralık 2004 ABD'nin Cidde'deki konsolosluğuna saldırı düzenlendi. El Kaide'nin üstlendiği 
saldırıda dört saldırganın yanı sıra konsolosluğun beş Amerikalı olmayan çalışanı öldü. 7 
aralık 2004 Afganistan'da ikinci dönem için devlet başkanı seçilen Hamid Karzai, düzenlenen törende yemin ederek göreve resmen başladı. 10 aralık 2004 Irak'ta ölen ABD askerlerinin resmi rakamı bini geçti. İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi, 1980'li yılların ikinci yarısında, SME mağazalar zincirinin özelleştirilmesinde yargı mensuplarına rüşvet vermekle suçlandığı davadan aklandı. 16 aralık 2004 AB liderleri Brüksel'de gerçekleştirdikleri zirvede Türkiye ile 3 ekim 2005'te müzakerelere başlama kararı aldı. 22 aralık 2004 Merkezi Endonezya'nın Sumatra adası açığı olan 9.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin oluşturduğu dev dalgalar 11 ülkeyi vurdu. Yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak nitelendirilen faciada şimdiye kadar 125 bin kişi öldü. 


TÜRKİYE VE DÜNYADA 2007'DE NELER OLDU? 
31.12.2007-dunyabulteni.net/ 


Türkiye'de 2007 yılı bir çok ilke atılan bir yıl olarak tarihe geçerken, dünyada da önemli olayların yaşandığı yıl oldu. 

2007 Türkiye'de özellikle siyasi havanın son yılların en gergin ve ateşli bir ortamda işlediği 
bir yıl oldu. Türkiye'nin 80 yıllık tarihinde ilk kez bir başörtülü kadının Köşk'e çıkması uzun tartışmalara neden olurken, Ak Parti'nden bir cumhurbaşkanının seçilmemesi için yapılan girişimler de uzun süre ülkenin gündemini meşgul etti. 


Abdullah Gül'ün her şeye rağmen Cumhurbaşkanı seçilmesi öne çıkarken içinde 6 önemli nükleer fizikçinin bulunduğu AtlasJet yolcu uçağının Isparta yakınlarında düşmesi ve hiç kurtulan olmaması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. 


Genelkurmay'dan Sanal Muhtıra 


27 Nisan 2007 gecesinde Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan 
açıklamada, son günlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde öne çıkan sorunun, laikliğin tartışılması konusuna odaklanmış durumda olduğu belirtilerek, "Bu durum, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından endişe ile izlenmektedir. Unutulmamalıdır ki, Türk Silahlı Kuvvetleri bu tartışmalarda taraftır ve laikliğin kesin savunucusudur" denildi."Milli bayramlara alternatif kutlamalar" gibi faaliyete girenlerin "Halkın dini duygularını istismar etmekten çekinmediği, devlete açık bir meydan okumaya dönüştüğü" belirtilen açıklamada, buna örnek gösterilen bazı etkinliklere yer verildi. Açıklamada, "Özetle, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün, 'Ne mutlu Türküm diyene!' anlayışına karşı çıkan herkes Türkiye Cumhuriyeti'nin düşmanıdır ve öyle kalacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bu niteliklerin korunması için kendisine kanunlarla verilmiş olan açık görevleri eksiksiz yerine getirme konusundaki sarsılmaz kararlılığını muhafaza etmektedir ve bu kararlılığa olan bağlılığı ile inancı kesindir" denildi. 


Gül Cumhurbaşkanı Seçilemedi 


27 Nisan 2007'de TBMM Genel Kurulu'nda 11. cumhurbaşkanı seçimi için yapılan ilk tur 
oylamada Abdullah Gül, 357 oy olarak, Anayasa'nın öngördüğü 367 oyu sağlayamadı. 
TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın açıkladığı ilk tur sonucuna göre oylamaya 361 milletvekili katıldı. CHP, oylamada "toplantı yeter sayısının 367'yi bulmadığı" iddiasıyla, ilk turun iptali 


ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı. 


Genelkurmay Başkanlığı'nın 27 Nisan bildirisi ve arkasından erken seçim kararı ve AK Parti'nin beklentilerin tersine daha da güçlenerek gelmesi bir başka önemli gelişme. 


Anayasa Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanı Seçim Kararı 
27 Haziran'da CHP'nin açtığı seçimlerin iptal edilmesi istemine yönlik dava, Anayasa 
Mahkemesi'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci ve ikinci turunda toplantı yeter sayısının 


367 olduğu yönündeki kararının gerekçesi Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Gerekçede, 367 oy koşulunun "Anayasa'nın, Cumhurbaşkanı seçiminin uzlaşmaya dayanması amacına yönelik olduğu" belirtildi. 


Ak Parti İkinci Kez Tek Başına İktidar 


22 Temmuz'da Türkiye genel seçime gitti. Ak Parti tahminlerin üzerinde bir oy çoğunluğu ile 
ikinci kez tek başına iktidar oldu. 


Abdullah Gül Türkiye'nin 11. Cumhurbaşkanı Seçildi 


28 Ağustos- Ak Parti Kayseri Milletvekili Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah 
Gül, 339 oyla TBMM tarafından Türkiye'nin 11. cumhurbaşkanı seçildi. 


Dağlıca Katliamı 


21 Ekim 2007'de Hakkari-Dağlıca'da konuşlu piyade taburuna teröristlerce sabaha karşı 
düzenlenen saldırıda 12 asker şehit düştü, 16 asker yaralandı, 8 askerle irtibat kesildi. Saldırı sırasındaki çatışma ve ardından gerçekleştirilen operasyonlarda 34 terörist etkisiz hale getirildi. 


8 Türk Askeri Pkk'nın Elinde 


Genelkurmay Başkanlığı 4 Kasım'da yaptığı bir açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca bölgesindeki terörist saldırıdan sonra irtibat kesilen 8 personelin TSK bünyesine katıldığını bildirdi. 


Türk Hava Kuvvetleri Kuzey Irak'a Girdi 


Irak'ın kuzeyindeki Zap, Avaşin, Hakurk bölgeleri ile derinlikteki Kandil Dağı'nın Irak tarafında kalan kesimlerinde tespit edilen terör örgütüne ait hedefler, Türk Hava Kuvvetleri savaş uçaklarının saat 01.00'den itibaren uyguladığı geniş kapsamlı hava harekatı, ardından da Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı uzun menzilli silahlarla vuruldu. 


Ermeni Asıllı Türkiye Vatandaşı Gazeteci Öldürüldü 


İstanbul'da Ermenice-Türkçe yayımlanan Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 
19 Ocak tarihinde gazetesinin önünde suikaste kurban gitti. Dink'in katil zanlısı Ogün Samast, 
azmettiricisi Yasin Hayal ile suça karışan Erhan Tuncel, Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolçu, Ahmet İskender, Tuncay Uzundal ve Salih Hacısalihoğlu tutuklanarak cezaevine konuldu. 
Cinayet soruşturmasındaki aksaklıklar ise halen gündeme gelmeye devam ediyor. 


Pkk'ya Operasyon Kararı 


Türk Silahlı Kuvvetleri, saldırılar üzerine PKK terör örgütüne sınır ötesi heraket yapma kararı aldı. Yeterli istihbaratı sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri 17 Aralık tarihinde, F-16'larla PKK'lı teröristlerin gizlendikleri kampları ve mağaraları yok etti. Operasyon sonrası Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 175 yer bombalandı, yaklaşık 200 terörist etkisiz hale getirildi. 


Nokta Dergisine Nokta Kondu 


Andıç, darbe planları ve Genelkurmay'ın 'sivil toplum örgütleri'yle ilişkisini haber yapan Nokta Dergisi, 13 Nisan'da Ankara Askeri Savcılığı'nın talimatıyla polis tarafından basıldı. 


Baskından sonra iki sayı çıkan derginin yayın hayatına, derginin sahibi Ayhan Durgun'un tarafından son verildi. 


Türkiye'nin En Kurak Yılı 


Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgası 2007 yılında tüm yurtta etkili oldu. Türkiye en sıcak ve kurak yıllarından birini geçirdi. Küresel ısınmanın da etkisiyle bir çok su kaynağı kurudu. Barajlarda yaşanan su kaybı ve yağışların azalması nedeniyle birçok il ve ilçede su kesintisine gidildi 


Ankara'da Patlama 


Ankara'da kentin işlek merkezlerinden Ulus'taki Anafartalar Çarşısı önünde 22 Mayıs tarihinde meydana gelen patlamada 9 kişi öldü, 88 kişi yaralandı. Ölenlerin arasında daha önce örgüt üyeliği suçundan yargılanan Güven Akkuş'un da olması patlamanın canlı bombadan kaynaklandığını ortaya çıkardı. Daha önce Kadıköy'de yapılan 1 Mayıs gösterilerinde bir polis memurunu öldüresiye döverken görüntülenen canlı bomba Güven Akkuş'un 2 yıldır ailesinden uzak yaşadığı belirtildi. 


Wolfowitz'in Çorapları 


Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz'in delik çorapları Türkiye ve dünya basınını şaşırttı Dünya Bankası Başkanı Paul Wolfowitz, Edirne Selimiye Camii girişinde ayakkabılarını çıkarınca delik çoraplarıyla objektiflere yakalanmıştı. Türkiye'yi şaşırtan bu görüntü dünya basınında da uzun bir süre yer almıştı. 


Mevlana Yılı 2007 


2007 yılına hem Türkiye hem dünyada Mevlana damgasını vurdu.UNESCO, Mevlana'nın 
doğumunun 800'üncü yılı nedeniyle 2007'yi "Mevlana Yılı" ilan etti. 


Dünyadan 


Dünya'da ise Kaliforniya'yı kaplayan orman yangınları, Yunanistan'da büyük yangın, Benazir Butto'nun öldürülmesi sonrası Pakistan'da iç savaş tehlikesi, laik Fransa'nın cumhurbaşkanı Sarkozy'nin papadan fahri 'piskoposluk' ünvanı alması ardından 'pozitif laiklik' çağrısı, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair'in Anglikan mezhebinden Katolik mezhebine geçişi, Filistin'de Hamas ve El Fetih arasındaki parçalanma, Gazze Şeridi'nin kontrolünün tamamen Hamas eline geçmesi yılın dikkat çeken olayları. 


Kısaca 2007... 


- Abdullah Gül'ün 11. Cumhurbaşkanı seçilmesi. 

- Genelkurmay Başkanlığı'nın 27 Nisan bildirisi. 

- Hrank Dink'in öldürülmesi. 

- AK Parti'nin orylarını artırarak yüzde 47 oyla tek başına iktidara yeniden gelmesi. 

- Referandumda, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin kabul edilmesi. 

- Dağlıca'da 12 askerin şehit edilmesi 

- TBMM'nin Kuzey Irak'ta yuvalanan PKK'ya karşı sınırötesi harekat yapılması için hükümete yetki vermesi, yetkinin TSK'ya devri ve kapsamlı askeri operasyonların başlaması. 


- Isparta yolcu uçağı düştü, ölen yolcular arasında 6 nükleer bilimadamının bulunması. 
- Kültür Sanat Büyük Ödülü şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'a verildi. 


- Pakistan eski Başbakanı Benazir Butto'nun bir suikast sonucu öldürülmesi - İngiltere eski Başbakanı Tony Blair'in Katolikliğe geçmesi. 

- Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin "pozitif laiklik" çıkışı. 

- İran ile ilgili CİA raporu. 

- Putin'in AKKA anlaşmasından geri adım atması. 

- Japonya'nın askeri füze sistemini geliştirmesi. 

- Kosova'da bağımsızlık belirtileri. 

- Yunanistan'daki büyük yangın. 

- Kaliforniya'daki büyük yangın. 

- Benazir Butto ve Navaz Şerif'in Pakistan'a dönmesi, Müşerref'in askeri üniformayı çıkarması. 

- Putin'in veliahtını ilan etmesi. 

- Özbekistan'da 8 şiddetinde deprem olması. 

- Pakistan'da Kanlı Lal Mescidi baskını. 

- Hamas'ın El Fetih ile ipleri koparması ve Gazze Şeridi'ni ele geçirmesi. 

- Ahmedinecad'ın New York'ta bir üniversitede yaptığı konuşma. 


Ocak 

1 Ocak - Romanya ve Bulgaristan Avrupa Birliği'ne katıldı. 

1 Ocak - Ban Ki-moon Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlik görevini Kofi Annan'dan 
devraldı. 

2 Ocak - Endonezya'da Adam Havayolları'na ait bir uçak 102 yolcusuyla kayboldu. Hiç iz 
bulunmadı. 

5 Ocak - Kültür Sanat Büyük Ödülü şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç'un oldu. 

9 Ocak - Merkez üssü Özbekistan'ın başkenti Taşkent'in 200 kilometre güneydoğusu olan 8 
şiddetinde deprem meydana geldi. 

9 Ocak - Bağdat'ta yolcu uçağı düştü. 32 kişi öldü, 1 kişi yaralandı ve 2 kişi kayboldu. 

19 Ocak - Gazeteci Hrant Dink öldürüldü. 

23 Ocak - Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul-Ankara istikameti, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ile İtalya Başbakanı Romano Prodi tarafından açıldı. 

24 Ocak - TRT Eski Genel Müdürü ve Dışişleri Eski Bakanı İsmail Cem hayata gözlerini 
yumdu. 


Şubat 
3 Şubat - Hukuk Profesörü İsmet Giritli vefat etti. 


Mart 

23 Mart - İran donanması, Basra Körfezi'nde denetleme görevi yapan 15 İngiliz deniz 
piyadesini karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle esir aldı. 

24 Mart - Türkiye ve Yunanistan milli futbol takımları arasında oynanan karşılaşma 4-1 
Türkiye'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. 

25 Mart - Avrupa Birliği'nin kuruluşunun 50. yılı Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 
resmi törenle kutlandı. 


Nisan 
2 Nisan - Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 8.1'lik deprem sonucu oluşan tsunami 


dalgaları Solomon Adaları'nı vurdu. 28 kişi öldü. 

7 Nisan - Tartışmalara neden olan Karadeniz Sahil Yolu hizmete girdi. 

14 Nisan - Eski dünya satranç şampiyonu Garri Kasparov, Moskova'da yasadışı düzenlenen 
Putin karşıtı gösteriye katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındı. 

16 Nisan - ABD tarihinin en büyük kampüs katliamı Virginia Tech Üniversitesi'nde 
düzenlendi. Olayı Güney Koreli saldırgan Cho Seung-Hui gerçekleştirdi. 

18 Nisan - Malatya'da Hıristiyanlık konulu kitaplar basan Zirve Yayınevi'nde çalışan 3 kişi, 
boğazları kesilerek öldürüldü. 

23 Nisan - Pakistan İçişleri Bakanı Aftab Khan Sherpao'nun ülkenin Afganistan sınırına yakın 
bir bölgede yaptığı konuşma esnasında gerçekleşen intihar saldırısında 22 kişi yaşamını yitirdi. 

24 Nisan - Abdullah Gül'ün Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından partisince Türkiye Cumhuriyeti'nin 11. Cumhurbaşkanlığı için aday gösterileceği açıklandı. 

27 Nisan- Cumhurbaşkanlığı için yapılan ilk turda, Abdullah Gül'e 357 oy çıktı. 

27 Nisan-Türk Silahlı Kuvvetleri bir basın bildirisi yayınladı. Kamuoyunda elektronik muhtıra 
diye anılan bu bildiride, TSK 'nın Atatürk İlkeleri'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz savunucusu olduğu ve o ilkeleri korumaktaki kararlılığı bir kez daha vurgulandı. 

28 Nisan - Irak'ın Kerbela kentinde patlatılan bomba yüklü bir araç 55 kişinin ölümüne, 70 
kişinin de yaralanmasına sebep oldu. 


Mayıs 

1 Mayıs - Anayasa Mahkemesi, CHP'nin yaptığı başvuru sonucunda, cumhurbaşkanlığı 
seçiminin ilk turunu, anayasaya aykırı bularak iptal etti. 

5 Mayıs - Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi,"Demokrat Parti" adı altında birleşme kararı 
aldılar. 

6 Mayıs - TBMM'de yapılan Cumhurbaşkanı oylamasında 367 bulunamadı ve aday Abdullah 
Gül, adaylıktan çekileceğini açıkladı. 

7 Mayıs - Fransa cumhurbaşkanlık seçimlerinde merkez sağın adayı Nicolas Sarkozy oyların 
yüzde 53'ünü alarak Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı oldu. 

13 Mayıs - Kuzey Irak'ta Kürdistan Demokratik Partisi'nin genel merkezine yönelik intihar 
saldırısında 30 kişi öldü. 

16 Mayıs - Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in görev süresi tamamlandı ama 
kimse seçilemediğinden dolayı göreve devam edecek.Cumhurbaşkanı seçilemediğinden dolayı halkın yeni cumhurbaşkanını seçmesi fikri ortaya atılmıştır 

22 Mayıs - Ulus Anafartalar Çarşısı önünde yapılan patlamada 7 kişi öldü, 100 kişi yaralandı. 


Gazze'nin Kontrolü Hamas'ın Eline Geçti 


Haziran 

8 Haziran - Umman ve İran'ın güneyini vuran Gonu kasırgası toplam 52 kişinin hayatını 
kaybetmesine ve büyük çaplı maddi hasara neden oldu. 

15 Haziran - Filistin Ulusal Yönetimi'ne bağlı Gazze, Hamas ile El Fetih militanları 
arasındaki çarpışmalardan sonra tümüyle Hamas'ın kontrolüne geçti. 


Temmuz 

1 Temmuz - Kanada kuruluşunun 140. yılını kutladı. 

4 Temmuz - Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu vefat etti. 

17 Temmuz - Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde bir yolcu uçağı piste inişi sırasında 
duramayarak yakıt istasyonuna çarptı.Latin Amerika tarihindeki en ölümlü uçak kazasında 


toplam 205 kişi hayatını kaybetti. 

22 Temmuz - 2007 Türkiye Cumhuriyeti Genel Seçimleri sonucunda AK Parti Türkiye 
genelinde aldığı yüzde 47 oy alarak tekrar birinci seçildi. Bu sonuçla AK Parti mecliste 341 
milletvekili bulundururken CHP 112 ve MHP 71 milletvekili bulunduracak. 


Ağustos 

1 Ağustos - İngiltere, 38 yıl sonra Kuzey İrlandadan askerlerini çekti. İngiltere sembolik 
olarak Kuzey İrlanda'da 5000 asker bulunduracak. 

14 Ağustos - Irak'ta, Musul'un batısındaki Kataniye kasabasında, ABD işgalinden beri 
düzenlenen en kanlı intihar saldırısında 400 kişi yaşamını kaybetti. 

18 Ağustos- Atlas Jet uçağı kaçırıldı. Hiçbir can ve mal kaybının olmadığı kaçırma eylemi 
Amerika' yı protesto etmek amacıyla yapıldığı belirlendi. Uçak Antalya Havalimanı'na indirildi. Bakınız:18 Ağustos 2007 Uçak Kaçırma Eylemi 

24 Ağustos- 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası Japonya'nın Osaka kentinde başladı. 

26 Ağustos- Üçüncü kez yapılan Türkiye Grand Prix'ini Felipe Massa kazandı. 

27 Ağustos- Yunanistandaki orman yangınları ülkenin 3'te birinin bulunduğu mora 
yarımadasının 3'te 2'sini vurdu. 62 kişinin hayatını kaybetmesi ve yangının kontrol altına alınamaması sonucu olanüstü hal ilan edildi. Bunun bir sabotaj olduğu ileri sürüldü. 

28 Ağustos- Abdullah Gül, 339 oyla TBMM tarafından Türkiye'nin 11. cumhurbaşkanı 
seçildi. 

31 Ağustos- Malezya İngiliz hakimiyetinden kurtuluşunun 50. yılı kutlandı. 


Eylül 

16 Eylül- Yunanistan'da milletvekili seçimleri yapıldı. 

29 Eylül- Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Beşağaç köyü yakınlarında bir yolcu minibüsü PKK'lı 
militanlarca tarandı olayda 13 kişi öldü,2 kişi yaralandı.Ölenlerin 7'sinin köy korucusu olduğu açıklandı. 


Ekim 

8 Ekim - Türkiye PKK terör örgütüne karşı 24 saat içinde 15 şehit verdi. 

20 Ekim'de başlayan Kaliforniya şiddetli yangınlar 

21 Ekim - Türkiye'de Cumhurbaşkanını halkın seçmesi konusunda referandum yapıldı. 
21 Ekim - Terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 12 Türk askeri şehit edilmiştir. 


Kasım 

30 Kasım - İstanbul-Isparta seferinini yapan AtlasJet uçağı Isparta Keçiborlu'da düştü.50 
yolcu 7 mürettebattan kurtulan olmadı. 

Benazir Butto Öldürüldü 

Aralık 


22 Aralık - İngiltere eski Başbakanı Tony Blair'in Hıristiyanlığın Katolik mezhebine geçtiği 
Vatikan tarafından açıklandı. 


23 Aralık - Fransa Cumhurbaşkanı Nikolas Sarkozy, bir konuşmasında "pozitif laikliği" 
gündeme getirerek "dini düşman görmeyen bir laikliğe ihtiyacımız var" dedi. 


27 Aralık - Pakistan eski Başbakanı Benazir Butto, bir seçim mitingi ardından düzenlenen 
silahlı ve bombalı bir suikastle öldürüldü. 


Devam eden olaylar 
Irak Savaşı 
Ölümler 


Ocak 

3 Ocak - Mustafa Rüştü Taşar, eski bakan ve milletvekili (d. 1951) 
19 Ocak - Hrant Dink, gazeteci (d. 1954) 

24 Ocak - İsmail Cem, eski bakan ve milletvekili (d. 1940) 


Şubat 
3 Şubat - İsmet Giritli, hukuk profesörü (d. 1924) 


Mart 
22 Mart - Kadir Has, iş adamı (d. 1921) 


Nisan 
18 Nisan - Ali Dinçer, CHP'li milletvekili (d. 1945) 
23 Nisan - Boris Yeltsin, Rus devlet ve siyaset adamı. (d. 1931) 


Mayıs 


Haziran 

2 Haziran - Doğan Ergül, Türk şair (d. 1968) 

6 Haziran - Turan Yavuz, Türk gazeteci (d. 1956) 

8 Haziran - Richard Rorty, ABD'li düşünür. 

10 Haziran - Ufuk Güldemir, Türk gazeteci (d. 1956) 

26 Haziran - Jupp Derwall, Alman futbol adamı (d. 1927) 


Temmuz 
4 Temmuz - Barış Akarsu, Türk şarkıcı, oyuncu (d. 1979) 
30 Temmuz - Ingmar Bergman, İsveçli oyun yazarı ve yönetmen (d. 1918) 


Ağustos 
24 Ağustos - Abdül Rahman Arif 4. Irak Devlet Başkanı (d. 1916) 
27 Ağustos - Şakir Süter gazeteci-yazar (d. 1950) 


Eylül 

6 Eylül - Luciano Pavarotti, İtalyan tenor (d. 12 Ekim 1935) 

11 Eylül - Cem Gürdap Türk sinema sanatçısı, (d. 1955) 

16 Eylül - Robert Jordan, Zaman Çarkı adlı epik fantastik dizinin yazarı (d. 1948) 


Ekim | 
31 Ekim - Erdal İnönü, Bilim ve siyaset adamı. 


Kasım 


10 Kasım: Amerikalı yazar Norman Mailer 84 yaşında yaşamını yitirdi 


12 Kasım: Amerikalı yazar İra Levin 78 yaşında öldü. 
Aralık 

9 Aralık: 

Hocaların Hocası Vefat Etti 


Prof. Dr. Sabahattin Zaim Vefat Etti 
Hocaların hocası, Profesör Doktor Sabahattin Zaim (81) tedavi gördüğü Sema Hastanesi'nde 9 
Aralık 2007 tarihinde vefat etti. 


Hocaların hocası Prof. Dr. Sabahattin Zaim, 1926 yılında Makedonya'nın İştip kasabasında doğdu. Ailesi ile birlikte 1934'te İstanbul'a göç etti. Yüksek öğrenimini Ankara Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi İdari Şube kısmında (1947) tamamladı. 1953 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Sosyal Siyaset Kürsüsü'nde asistan oldu ve tam 40 yıl aralıksız bir şekilde bu üniversitede doktor, doçent, profesör ve kürsü başkanı olarak görev yaptı. 


Suudi Arabistan'daki Melik Abdülaziz Üniversitesi'nde misafir öğretim üyesi, Sakarya 
Üniversitesi'nde de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin kurucu dekanı olan Zaim, 1998 
yılında emekli olarak yarım asırlık akademik hayatını tamamladı. 


Zaim, 1998-2000 yıllarında da YÖK üyeliği yaptı. Çalıştığı süre boyunca binlerce öğrenci ve bilim adamı yetiştiren ve bu nedenle hocaların hocası olarak anılan Prof. Zaim'in akademi ve fikir dünyasındaki ünü tüm dünyaya yayılmış bulunuyor. 


27 Aralık - Pakistan eski Başbakanı Benazir Butto. 
2007'DE NELER OLDU NELER 
31.12.2007-hurriyet 


Armağan Uzun'un Bülent Ersoy ile evlendikten 20 gün sonra bir kızla yakalanması, yılın en çok konuşulan magazin olayı oldu. 


Yılın magazin olayı 

Bülent Ersoy'un, "Popstar Alaturka" yarışmasında yakınlaştığı ve hemen sonra evlendiği Armağan Uzun'un, evlendikten 20 gün sonra İzmir Narlıdere'de bir kızla sarmaş dolaş yakalanması, yılın en çok konuşulan magazin olayı oldu. 


Yılın öpücükleri 

Yaz aylarında sevgilsi İlhem”le birlikte tatil yaptığı Bodrum'da sevgilisini kalçasından öpen Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can da gündemi meşgul etti. Deniz Akkaya'nın, "Living&Diving" filmindeki rol arkadaşı, eski Playboy güzeli Çinli Bai Ling'le kutlama yemeği sırasında dudak dudağa pozları şaşkınlık yarattı. 


Yılın kıyafeti 

Cem Yılmaz'ın entariyi andıran kıyafetiyle çekilmiş görüntüleri çok konuşuldu. 

Yılın en hızlı boşanan çifti 

Tuna Kiremitçi'nin Anneyiz.biz dergisi için eski eşi Yasemin ve üç yaşındaki oğlu Can'ı fotoğraflaması, 5 aylık eşi İclal 
Aydın'la ayrılmasına neden oldu. Bu ayrılığın ardından 
Kiremitçi'nin eski eşine dönmesi de gündemi meşgul etti. 


Yılın mahkumu 


Rulet Operasyonu'nda, Susurluk Davası hükümlülerinden 

Yaşar Öz ve 7 kişinin tutuklanmasının ardından, manken 
Tuğba Özay da, ?Çeteye yardım ve yataklık? suçundan tutuklandı. Özay, 13 saatlik sorgunun ardından Paşakapısı Cezaevi'ne gönderildi. 
Yılın en üzgün kadını 
Tamer Karadağlı'nın evliliğinin bitmesine neden olan Deniz Uğur, Karadağlı ile yollarını ayırdıktan sonra psikolojik destek aldığını söyledi. Uğur tam da bu günlerde, "Arzu Balkan kocasını tutabilmek için hamile kaldı. Onun hamile kaldığını öğrenince Tamer'i sette dövdüm" diyerek, günlerce magazin gündeminde kaldı. 
Yılın özlü sözleri 
Müjde Ar'ın, NTV'deki "Haydi Gel Bizimle Ol" programındaki "Gazozumu Bedri açtı" sözü, Cem Yılmaz'ın deyimiyle literatüre girdi. "Bakkal müziği yapıyorlar" diyerek rakiplerine laf atan Hande Yener, eşleri hamileyken ilişki yaşadıkları kadınlara "Loğusa avcıları" diyen Seda Sayan ve "İkinci el erkek arıyorum" diyen Pınar Aylin listeye girdi. 
Yılın bilinmeyen denklemi 
Manken Eylem Şenkal'ın, solcu şair Hasan Hüseyin Korkmazgil'in kızı olduğu iddialarına net bir yanıt veremedi. 
Yılın mayo savaşları 
Ünlülerin mayo savaşları da çok konuşuldu. Tatil beldelerinde mayolarıyla görüntülenen Hülya Avşar, Gülben Ergen, Seda Sayan, Lerzan Mutlu gibi isimler selülit tartışmalarıyla gündemi uzun süre meşgul etti. 


Yılın gafları 


Ata Demirer: Beyaz Show'da canlı yayına telefonla bağlanan bir seyirci, "Kız arkadaşın var mı" diye sorunca, "Ne yapıcan, vercen mi?" demişti. 

Ebru Elver: Hayatında ilişkiler yaşadığını anlatmaya çalışırken, "Bakire değilim. Ay rahibe değilim" demişti. 

Seray Sever: "Latife ve Fikriye" adlı tiyatro oyununu değerlendirirken, "Atatürk, hem Kurtuluş Savaşı'nı yapmış, hem de iki kadını birden idare etmiş. O bile böyleyse Türk erkekleri ne yapmaz" demişti. 

Mazhar Alanson: "Beyaz Show"da canlı yayına telefonla bağlanan ve yaşının 41 olduğunu söyleyen seyirciye "Kaşaaar" demişti. 

Mustafa Topaloğlu: Okan Bayülgen'in Makina'sında Tayfun Duygulu'nun çok konuşmasına kızıp, "Muhabbetin ağzına sıçtınız. Ne anlatıyorum, bu ne anlatıyor" demişti. 

Orhan Gencebay: "Popstar Alaturka" adlı yarışma programında Bülent Ersoy'un "Eskiden çapkın adamdı. Eşini de aldatmıştır" sözlerine, "Sevdiklerim benim dediğimi yapsın, yaptığımı yapmasın. Hayatımda tek insan vardı ve bu yüzden hayatın nimetlerinden faydalanamadım" demişti. 

Ereğli Belediye Başkanı Murat Sesli: Deniz Seki'nin konseri sırasında çiçek vermek için sahneye çıkıp, "Deniz Hanım'ı kuliste gördüm, hiç selüliti yok" demişti. 

Yılın en çok konuşulan çifti 

Deniz Seki'nin Nazire Şenlendirici?” yle evli Hüsnü Şenlendirici'yle yaşadığı aşk, bütün bir yıl boyunca manşetlerden inmedi. 

Yılın yakalanması 

Eşi Yavuz Demir'i geçen yıl kanserden kaybeden Sibiryalı Anna Demir'in eşinin kuzeni olan işadamı Teoman Demir ile bir gece kulübünden çıkarken yakalanması, çok konuşuldu. 

Yılın bebeği 

Yılın tartışılmaz en çok ses getiren haberlerinden biri de Leyla Kömürcü'nün sperm bankasından hamile kalması oldu. 5 bin dolar karşılığında hamile kalan Kömürcü, 2007'de bebeğini dünyaya getirdi. 

Yılın ayrılanları 

Alişan'la Sezin Erbil, nişanlanmalarına rağmen ayrıldı. Çiftin ayrılık sonrası konuşmaları günlerce haber oldu. Seda Sayan'ın Nihat Doğan'la ayrılığı da çok konuşuldu. 


Yılın yumruğu 


Teoman'ın, kendisini arkadan ittiğini iddia ettiği Takvim Gazetesi magazin muhabirini yumruklaması, yılın son günlerine denk geldi. 

Yılın ihaneti 

Tamer Karadağlı, iki dizide birlikte rol aldığı Deniz Uğur'la ilişkisi ortaya çıkınca hamile eşi Arzu Balkan'la yollarını ayırdı. Karadağlı'nın adı Uğur'la ayrıldıktan sonra "Fedai" dizisindeki rol arkadaşı Seda Sayan'la aşk dedikodularına karıştı. 

Yılın kapışanları 

Levent Kırca'nın "pornocu" dediği Ali Poyrazoğlu'nun "Şöhreti bitmiş hüzünlü karga" lafı ikili arasında uzun süren bir tartışmaya yol açtı. 

Yılın en hırçınları 

"Yaprak Dökümü" dizisi oyuncusu Tolga Karel ile Nihat Doğan, listede üst sıralarda yer aldı. 
Yılın tartışması 

İki dost, İbrahim Tatlıses”le Bülent Ersoy, canlı yayınlarda atıştı. Ersoy, "Popstar Alaturka" yarışmasında kameralara karşı parmağını sallayarak, Tatlıses'e, "Bu kadar kıskanç olma. 
Arkadaşın doğursa fena mı olurdu" diye seslendi! Tatlıses de, Ersoy'un bu sözlerine, "Bak Ersoy efendi, senin o parmağını alıp kulağını kaşırlar" diye yanıt verdi. 

Yılın ayrılığı 

Yılın son günlerinde şaşırtıcı bir ayrılık haberi geldi. Ferdi Tayfur ile 30 yıllık hayat arkadaşı Necla Nazır, ayrıldı. 

Yılın dedikodusu 

Helin Avşar'ın Arnavutköy'de bir çorbacıda bir erkekle seviştiği haberi, mahkemeye taşındı. 
Yılın yasaklıları 

Canlı yayında pantolan indiren M. Ali Erbil’ le Huysuz Virjin olarak ekrana çıkamayan Seyfi Dursunoğlu. 

Yılın şarkısı 

Fatih Ürek seslendirdikten sonra herkesin okumak istediği "Hadi Hadi" şarkısı. 

Yılın üzücü olayları 

Barış Akarsu'nun "Yalancı Yarim" dizisinin çekimleri için gittiği Bodrum'da kaza geçirerek vefat etmesi milyonları hüzne boğdu. Yılın son günlerinde ünlü tiyatrocu Savaş Dinçel ve "Çocuklar Duymasın" dizisindeki Müzeyyen karakteriyle tanınan Ayşen Tekin'in ölümleri 


sanat camiasını çok üzdü. 


TÜRKİYE'DE 2008 YILININ ÖNEMLİ OLAYLARI 
19 Aralık 2008-124.com.tr/ 


Türkiye'nin Kuzey Irak'a düzenlediği kara harekatı, 2008'e damgasını vuran en önemli olaylar arasında... 


Ergenekon davası, Anayasa Mahkemesi'nin türban ve AKP'nin kapatılması hakkındaki kararları, TSK'nın ağır kış koşullarında Irak'ın kuzeyine hava gücü destekli kara harekatı, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Ermenistan ziyareti, Türkiye'de bu yıla damgasını vurdu. 


Bu yıla damgasını vuran önemli olaylar ana hatlarıyla şöyle: 
Ergenekon davası 


İstanbul Ümraniye'de geçen yıl ele geçirilen patlayıcılarla ilgili başlatılan süreç "Ergenekon" soruşturması olarak devam etti. 


İstanbul'da görevlendirilen savcıların yürüttüğü çalışmalara ilişkin iddianamenin "Ergenekon terör örgütü" kapsamında hazırlandığı açıklandı. 


"Ergenekon" soruşturmasında aralarında emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün de bulunduğu bazı kişiler tutuklandı. Haklarında dava açılan Veli Küçük, İşçi Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Başyazarı İlhan Selçuk ve eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Yalçın Alemdaroğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 86 sanığın yargılanmasına ise 20 Ekimde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 


Soruşturma kapsamında halen ADD Genel Başkanı emekli Orgeneral Şener Eruygur, emekli Orgeneral Hurşit Tolon, gazeteci Tuncay Özkan'ın da aralarında yer aldığı bazı kişiler tutuklu bulunuyor. Önce tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan ATO Başkanı Sinan Aygün'ün de bulunduğu bazı sanıklar hakkında ise henüz iddianame hazırlanmadı. Sağlık sorunları yaşayan emekli Orgeneral Eruygur ise tahliye edildi. 


"Ergenekon" soruşturmasında değişik illerde de gözaltılar oldu ve bu kişilerin ifadelerine başvuruldu. 


Başörtüsü tartışması 


Üniversitelerde başörtüsünün serbest bırakılmasına ilişkin Anayasa değişikliği ile bu süreçteki tartışmalar da uzun süre gündemde kaldı. 


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İspanya'da, başörtüsü konusundaki "Velev ki bir siyasi 


simge olarak taktığını düşünün. Bir siyasi simge olarak takmayı da suç kabul edebilir misiniz?" sözlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konunun "hukuki zeminde siyasal ve toplumsal gerginliklere yol açmadan çözüme kavuşmasında yardımcı olacaklarını" açıkladı. 


Daha sonraki süreçte, 5735 sayılı "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" çıkarıldı ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından onaylandı. 


Üniversitelerde uygulamaya ilişkin farklı görüşler ortaya konulunca, YÖK Başkanı Prof. Dr. 
Yusuf Ziya Özcan, " Anayasa'nın 10 ve 42. maddelerine göre uygulama yapılabilmesi için ayrıca bir kanuni düzenlemeye ihtiyaç bulunmadığını" bir yazıyla rektörlüklere bildirdi. 
Açılan dava üzerine Danıştay 8. Dairesi, bu yazıyı "genelge" kabul ederek, yürütmesini durdurdu. 


Anayasa değişikliğinin uygulamasına ilişkin süreçte YÖK Başkanlığı ile Üniversitelerarası Kurul'un farklı yöndeki görüşleri konunun uzun süre tartışılmasına neden oldu. 


Daha sonra, CHP ve DSP, Anayasa değişikliğinin iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açtı. Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, anayasa değişikliğinin yürürlüğünü durdurarak, iptaline karar verdi. 


AKP'ye kapatma davası 


Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya'nın, 14 Mart'ta "laikliğe aykırı fillerin odağı haline geldiği" iddiasıyla AK Parti'nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açmasıyla başlayan süreç, 2008 boyunca tartışılan konuların başında yer aldı. 


İddianamede, Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu 71 kişi için siyasi yasak istendi. 


Anayasa Mahkemesi, davayı 30 Temmuzda karara bağladı. Yüksek Mahkeme heyetindeki 6 
üye partinin "kapatılması", 5 üye ise "kapatılmaması" yönünde oy kullandı. Anayasa'da kapatma için aranan nitelikli çoğunluk olan 7 üyenin oyuna ulaşılamadı. 


Ancak Yüksek Mahkeme, AKP'nin 2008'de aldığı Hazine yardımından 1/2 oranında yoksun bırakılmasına karar verdi. 


Anayasa Mahkemesi'nin, AKP hakkındaki kapatma davasına ilişkin gerekçeli kararı da 24 
Ekimde Resmi Gazete'de yayımlandı. 


Gerekçeli kararda, "Dinin ve dinsel duyguların istismarı nedeniyle laikliğe aykırı görülen davalı parti eylemlerinin toplumu devlete ve siyasete yabancılaştırması yoluyla demokratik 


işleyişi engelleyebileceği ve anayasal düzenin meşruiyetinin sorgulanmasına yol açabileceği inkar edilemez" deniliyordu. 


Irak’a hava ve kara harekatı 


Irak'ın kuzeyindeki Zap-Şivi, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen terör örgütü PKK/KONGRA-GEL.'e ait hedeflere, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarınca icra edilen hava harekatının ardından, 21 Şubat günü akşam saatlerinde, ağır kış koşulları altında sınır ötesi kara harekatı başlatıldı. 


29 Şubat'ta sona erdirilen harekatta 240'ı tespit edilen çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi, 
teröristlere ait altyapı imha edildi. Sınır ötesi kara harekatındaki çatışmalarda 27 güvenlik görevlisi ise şehit düştü. 


Hakkâri'nin Şemdinli İlçesindeki Aktütün Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı'na 3 Ekim günü 
bölücü terör örgütünün Irak'ın kuzeyinde bulunan unsurları tarafından yapılan saldırıda, 17 
güvenlik görevlisi şehit oldu. Çatışma sırasında 23 terörist etkisiz hale getirildi. 


Aktütün'deki çatışmayı Türkmenistan'da bulunduğu sırada öğrenen Başbakan Erdoğan, ziyaretinin Moğolistan bölümünü iptal ederek yurda döndü. 


Terörle Mücadele Yüksek Kurulu'nun olağanüstü toplantısının ardından bir dizi önlem gündeme geldi. Terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesine yönelik yeni önlemler ile bu 


kapsamda İçişleri Bakanlığı bünyesinde yeni yapılanmaya gidilmesi de halen tartışılıyor. 


Terör örgütünün Irak'ın kuzeyindeki unsurlarına yönelik hava operasyonları ise yıl boyunca devam etti. 


Terörün kanlı yüzü kent merkezlerinde de kendini gösterdi. İstanbul Güngören'de peş peşe meydana gelen iki patlamada 17 kişi ile annesinin karnındaki bir bebek öldü, 154 kişi 


yaralandı. 


Diyarbakır'da ise askeri servis aracını hedef alan teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda 6'sı öğrenci 7 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. 


ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu binası önündeki silahlı saldırıda 3 polis şehit oldu, saldırıyı düzenleyen teröristlerden 3'ü ölü ele geçirildi. 


Siyasetteki bazı gelişmeler 
Siyaset dünyasında bu yıl yaşanan gelişmeler de gündemde kalan konular arasındaydı. 


AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Abdüllatif Şener görevlerinden ve partiden istifa ettiğini açıkladı. 


AKP Genel Başkan Yardımcıları Dengir Mir Mehmet Fırat ile Şaban Dişli de partideki görevlerinden istifa etti. Fırat'tan boşalan genel başkan yardımcılığına İstanbul Milletvekili Abdülkadir Aksu getirildi. 


CHP'nin 32. Olağan Kurultayı'nda seçime tek aday olarak katılan Antalya Milletvekili Deniz Baykal yeniden genel başkan seçildi. 


Saadet Partisi'nde Numan Kurtulmuş, Anavatan Partisi'nde Salih Uzun ve Demokrat Parti'de ise Süleyman Soylu genel başkanlığı üstlendi. 


Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanlığı görevini sürdürürken "sahte çürük raporu" iddiasıyla tutuklanan Nurettin Demirtaş, yargılamanın ardından askerlik görevi için silah altına alındı. Demirtaş'ın genel başkanlıktan istifa etmesi üzerine bu göreve Mardin Milletvekili Ahmet Türk seçildi. 


Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kapatılan RP'nin son genel başkanı ve eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ı "Kayıp trilyon" davasında "özel belgede sahtecilik" suçundan 2 yıl 4 ay hapse mahküm eden ve bu cezanın evde infazına ilişkin Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı onadı. 


Balıkesir- Altınoluk'taki evinde ikamet eden Erbakan'ın cezası, daha sonra "sürekli hastalık" nedeniyle Cumhurbaşkanı Gül tarafından kaldırıldı. 


Görev değişiklikleri 

Yüksek Askeri Şura'da, Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaş haddinden emekli olması nedeniyle boşalan Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlker Başbuğ getirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Işık Koşaner, Jandarma Genel 


Komutanlığına ise Orgeneral Avni Atila Işık atandı. 


Osman Arslan'dan boşalan Yargıtay Başkanlığına Hasan Gerçeker, Sumru Çörtoğlu'dan boşalan Danıştay Başkanlığına ise Mustafa Birden seçildi. 


Günlük hayatı etkileyen gelişmeler 


Bu yıl uygulamaya konulan bazı düzenlemeler ise günlük hayatı doğrudan etkiledi. Sigara içme yasağı, kapsamı genişletilerek 19 Mayıs'tan itibaren uygulanmaya başlandı. 


Maddi hasarlı trafik kazalarında sürücülerin, polis beklemeden tespit tutanağı tutması ve kaza yapan araçları fotoğraflamasına ilişkin uygulama da 1 Nisan'dan itibaren hayata geçirildi. 


Emekliler ve bakmakla yükümlü oldukları aile fertleri ile BAĞ-KUR'luların muayene ve tedavide sağlık karnesi yerine T.C Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanlarını 


göstermelerini yeterli sayacak yönetmelik değişikliği ise Nisan ayında yürürlüğe girdi. 


Cep telefonu abonelerinin numarasını değiştirmeden başka operatöre geçebilmesine olanak sağlayan "Numara Taşınabilirliği" de bu yıl başlayan önemli uygulamalar arasında yer aldı. 


Cep telefonu kullanıcılarına yeni iletişim olanakları sağlayacak Üçüncü Nesil Mobil İletişim Sistemleri (3G) ihalesi de yıl içinde yapıldı. 


Almanya'daki Deniz Feneri davası 


Almanya'da görülen "Deniz Feneri e.V" davasında Türkiye bağlantılı iddialar da uzun süre gündemde kaldı. RTÜK Başkanı Zahid Akman, dava sürecinde kendisine yöneltilen suçlamaları yalanladı. 


Almanya'daki bu davada yer alan bazı iddialarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasıyla soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Almanya'daki davanın karar ile diğer bazı bilgi ve belgelerini istedi. 


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile harekete geçen Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, "Deniz Feneri" soruşturmasında adları geçen RTÜK Başkanı Zahid Akman'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin mal varlıkları ile varsa ortağı oldukları şirketlerin mal varlıklarına ilişkin inceleme başlattı. 


Çalışma hayatından 


Emeklilikte SSK kapsamında çalışanlarda aranan prim ödeme gün sayısını 7200'e çıkaran, kadın ve erkeklerde emeklilik yaşını 2048 yılında da 65'e yükselten 5754 sayılı "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" çalışma hayatında tartışma yaratan düzenleme oldu. 


Bazı sendika ve sivil toplum örgütleri, bu yılki 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nda kutlanması yönünde karar aldı. İstanbul Valiliği ise Taksim'in bu tür toplantılara açık olmadığı gerekçesiyle izin vermedi. 


Bu süreçte, Bakanlar Kurulu'nda, 1 Mayıs'ın "Emek ve Dayanışma Günü" olarak kutlanmasına ilişkin karar alındı. 1 Mayıs'ı kutlamak amacıyla Taksim Meydanı'na yürüyüş başlatmayı planlayan gruba, DİSK binası önünde polis müdahale etti, çok sayıda kişi gözaltına alındı. 


Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde meydana gelen ve bazıları ölümle sonuçlanan iş kazaları da uzun süre tartışılan konular arasındaydı. 


Aramızdan ayrılanlar 


Bu yıl İstiklal Savaşı'nın hayattaki son iki gazisinden Yakup Satar Nisanda, emekli Albay Mustafa Şekip Birgöl ise Kasımda hayata gözlerini yumdu. 


Siyaset dünyasından ise MHP İstanbul Milletvekili Gündüz Aktan, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Yağmurdereli, eski bakanlardan Ayvaz Gökdemir ve Ersin Faralyalı ile Sosyal Demokrasi Partisi'nin (SODEP) eski genel başkanlarından Cezmi Kartay vefat etti. 


Dünyada "La Diva Turca" olarak alkışlanan opera sanatçısı Leyla Gencer, besteci ve devlet sanatçısı Avni Anıl, tiyatro sanatçıları Suna Pekuysal ve Hadi Çaman, bestekar Necdet Tokatlıoğlu, söz yazarı Aysel Gürel, müzisyen Tanju Duru, sanatçı Erkan Ocaklı bu yıl aramızdan ayrılan sanat dünyasının önemli isimleriydi. 


"Türkçenin yaşayan en büyük şairi" olarak nitelendirilen Fazıl Hüsnü Dağlarca, eleştirmen ve yazar Fethi Naci (İsmail Naci Kalpakçıoğlu), şair İlhan Berk, şair ve düşünce adamı Erdem Bayazıt, yazar ve bilim adamı Metin And'ın yanı sıra gazeteci Cüneyt Koryürek de aramızdan ayrıldı. 


Bu yıl yaşamını yitirenler arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ile şampiyon güreşçi Gazanfer Bilge de vardı. 


İş dünyasında ise Hasan Kalyoncu, Mustafa Yeşil ve Esat Edin yaşamını yitirdi, "Banker Kastelli" olarak tanınan Abidin Cevher Özden ise intihar etti. 


Kaza, ihmal, ölüm 


Bu yıl meydana gelen bazı olaylar toplumda derin üzüntüye yol açtı. Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar beldesinde bir vakfa ait üç katlı kız öğrenci yurdunun çökmesi sonucu 
18 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı. 


İstanbul Zeytinburnu'ndaki iş merkezinde maytap üreten bir atölyedeki patlamada 21 kişi öldü. Patlamada yaralananların sayısı ise 115 kişi olarak açıklandı. 


İstanbul-Denizli seferini yapan Pamukkale Ekspresi'nin bazı vagonlarının Kütahya'nın Çöğürler köyü yakınlarında raydan çıkması nedeniyle 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 


Kırıkkale'deki MKE Barut Fabrikası'nda meydana gelen patlamada ise 3 işçi öldü, yaralı sayısı ise 26 kişiydi. 


Ankara Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 15 gün içinde düşük doğum ağırlıklı (prematüre) 27 bebeğin, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 13 bebeğin ölümü gündemde kalan konular arasında yer aldı. 


TÜRKİYE'DE 2009'A DAMGA VURAN OLAYLAR 
Yaşam / 22 Aralık 2009 Salı-beyazgazete.com/ 


Gündemin bir türlü durulmadığı ülkemizde bir yılı daha geride bırakıyoruz.. Peki gündemin 
bu kadar yoğun olduğu ülkemizde 2009'da hangi önemli olayları geride bıraktık? İşte 2009 


yılında Türkiye'de gündeme damga vuran olaylar: 
OCAK 


1 Ocak: 
-Kürtçe yayın yapan TRT 6 yayın hayatına başladı. 


7 Ocak: 

-"Ergenekon" soruşturması kapsamında eski YÖK Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, eski MGK Genel Sekreteri emekli Orgeneral Tuncer Kılınç, emekli Orgeneral Kemal Yavuz, emekli Kurmay Albay İlyas Çınar, eski Genelkurmay Adli Müşaviri emekli Tümgeneral Erdal Şenel, Özel Kuvvetler'den emekli Albay Mustafa Levent Göktaş, Prof. Dr. Yalçın Küçük ve eski Özel Harekât Dairesi Başkanı İbrahim Şahin'in de aralarında bulunduğu kişiler gözaltına alındı. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun evinde de arama yapıldı. 

8 Ocak: 

-"Ergenekon" soruşturmasında gözaltına alınan eski Özel Harekat Dairesi Başkanvekili İbrahim Şahin'in evinde yapılan aramalarda elde edilen bilgi ve belgelerin ışığında Ankara-Gölbaşı Yolu üzerindeki arazide arama yapıldı. 


20 Ocak: 
-Uludağ'da kaybolduktan sonra donmak üzereyken bulunarak hastaneye götürülmek istenen üniversite öğrencisi Ümit Özgen yolda öldü. 


22 Ocak: 

-"Ergenekon" soruşturması kapsamında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Özbek ile genel başkan yardımcıları Mecit Hazır ve Pevrul Kavlak, araştırmacı Erhan Göksel'in de aralarında bulunduğu kişiler Ankara'da gözaltına alındı. 


25 Ocak: 
-Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Zigana Dağı'nda günübirlik yürüyüşe çıkan 17 kişilik grubun üzerine çığ düşmesi sonucu 10 kişi öldü, 7 kişi kurtarıldı. 


30 Ocak: 

- Başbakan Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu toplantısı kapsamında düzenlenen "Gazze" konulu oturumda yaptığı 'one minute' çıkıyı ve İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez'e katliamları hatırlatmasının ardından İsviçre'den İstanbul'a hareket eden Erdoğan'ı karşılamak üzere çok sayıda vatandaş, Atatürk Havaalanı'na akın etti. 


ŞUBAT 


1 Şubat: 

-"2008 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü", Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın katıldığı törenle Çetin Altan'a verildi. 

-Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'a, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde "tanısal amaçlı koroner anjiyografi" yapıldı. 


11 Şubat 
- Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı General Rail Rızayev, Bakü'de evinin önünde silahlı saldırıya uğradı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 


17 Şubat: 

-Türkiye'nin Kyoto Protokolü'ne Katılmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

-TCG Giresun Fırkateyni Aden Körfezi'nde görev yapan uluslararası deniz gücüne katılmak üzere Marmaris Aksaz'daki deniz üssünden yola çıktı. 

-Sanatçı Gazanfer Özcan, kronik akciğer rahatsızlığı ve damar tıkanıklığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. 


24 Şubat: 

-DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, kendilerinin Türkiye'de resmi dilin Türkçe olmasına herhangi bir itirazlarının olamayacağını belirtti. Türk, konuşmasının son bölümünü Kürtçe olarak yaptı. 


25 Şubat: 
-Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Hareket Daire Başkanı Behçet Oktay intihar etti. 


-Hollanda'da THY uçağı yere iniş yaparken çakıldı. Uçak üç parçaya bölündü. Kazada 3'ü mürettebattan 9 kişi yaşamını yitirdi. 25'i ağır 50 kişi yaralandı. 


-MART 


6 Mart 
-Münevver Karabulut, vahşice bir cinayete kurban gitti. 


10 Mart: 

-Türkiye'nin ilk hızlı treni olan Yüksek Hızlı Tren'nin (YHT) ilk seferi Ankara-Eskişehir hattında yapıldı. 

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "Ermenilerden özür dileme" kampanyasına ilişkin verilen takipsizlik kararını kaldıran Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinin kararının, "kanun yararına" bozulması talebiyle Adalet Bakanlığı'na başvurdu. 

-Başbakan Erdoğan, hükümetin küresel mali kriz için önlemleri kapsamında konut, otomotiv ve beyaz eşyada KDV ve ÖTV indirimleri öngören "4. Önlemler Paketi"ni Eskişehir'de açıkladı. 


27 Mart: 

-Muhsin Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişiyi Kahramanmaraş'tan Yozgat'a götürürken düşen helikopterin enkazı Kahramanmaraş'ın Döngel Köyü Şahin Kayası mevkinde bulundu. 
Kazada, Yazıcıoğlu ile birlikte biri pilot olmak üzere 5 kişinin hayatını kaybettiği, İHA Muhabiri İsmail Güneş'i arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. 


30 Mart: 

-BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterdeki İHA Muhabiri İsmail Güneş'in cesedi, kaza yerinden 600 metre uzaklıkta bulundu. 

Kazada yaşamını yitiren BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı ve Belediye Meclisi üye adayı Murat Çetinkaya için Sivas'ta cenaze töreni düzenlendi. 


-NİSAN 
-TRT'nin Kürtçe radyosu yayına başladı. 


6 Nisan: 

-Türkiye'deki temaslarına başlayan ABD Başkanı Barack Obama, Anıtkabir'i ziyaretinin ardından Çankaya Köşkünde Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü. Obama, önce TBMM Başkanı Köksal Toptan ile ardından da CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve DTP Genel Başkanı Ahmet Türk ile görüştü. Obama, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu. 

-Medeniyetler İttifakı toplantısı İstanbul'da yapıldı. Ağustos ayında NATO Genel Sekreterliği'ni üstlenecek olan eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen'in, zirve kapsamındaki basın toplantısında, "Hazreti Muhammed'in çizildiği karikatür" nedeniyle Müslüman dünyasından özür dileyeceği beklentisi gerçekleşmedi. 


13 Nisan: 

-"Ergenekon" soruşturması kapsamında Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Prof. Dr. Erol Manisalı, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu, eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel ile Doğan Gazetecilik AŞ İcra Kurulu üyesi Tijen Mergen gözaltına alındı. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın İstanbul'daki evinde de arama yapıldı. 

-DSP'de yerel seçimlerde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal 
Kılıçdaroğlu'nu destekledikleri gerekçesiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilen 5 
milletvekilinden İstanbul Milletvekili Ahmet Tan, partiden ihraç edildi. 


24 Nisan: 

-Anayasa Mahkemesi'nin yeni hizmet binası, mahkemenin 47. kuruluş yıl dönümünde törenle hizmete açıldı. 

-"Ergenekon" soruşturması kapsamında Poyrazköy'deki arazide yapılan kazılarda 15'i dolu 22 
adet lav silahı, 14 el bombası, 24 adet el bombası fünyesi, 450 gram C3 patlayıcı madde ile 


çok sayıda mühimmat ele geçirildi. 

-Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1990'lı yıllarda işlenen 25 faili meçhul cinayet, Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz, eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak, oğlu Temel Atak ile itirafçılar Abdülhakim Güven, Hıdır Altuk ve Adem Yarkın'ın tutuklu bulunduğu soruşturma dosyasıyla birleştirildi. 


27 Nisan: 

-İstanbul Bostancı'da "aşırı sol, bölücü ve radikal örgütlere yönelik başlatılan operasyonda silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 1 baş komiser, 1 vatandaş hayatını kaybetti; 6 polis bir gazeteci yaralandı. 

-Beşiktaş'ta çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan Münevver Karabulut cinayetinin zanlısı olarak aranan Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu "cinayete iştirak"ten tutuklandı. 


29 Nisan: 

-Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsal kesiminde mayın patlaması sonucu 9 asker şehit oldu. 

- Eski bakanlardan Hikmet Sami Türk'e, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bombalı saldırı girişiminde bulunan saldırgan etkisiz hale getirildi. Vücuduna sardığı bombanın fünyesinin patlamasıyla yaralanan Didem Akman'ın geçen yıl terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyondan sonra tutuklandığı belirtildi. 

-MAYIS 


I Mayıs: 
-DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve bazı siyasi parti ile sivil toplum kuruluşları 1 Mayıs'ı Taksim'de kutladı. 


3 Mayıs: 

-DTP Genel Başkanı Ahmet Türk, Diyarbakır'da, DTP'li milletvekilleri ve bazı belediye başkanlarının katılımıyla 2 gün sürecek "açlık grevi" başlattıklarını söyledi. 

-Genelkurmay Başkanlığı, Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi'nde deniz haydutluğu ile mücadele amacıyla kurulan Birleşik Görev Kuvveti'nin komutasının 2 Mayısta Bahreyn'in Manama kentinde düzenlenen törenle Türkiye'ye geçtiğini bildirildi. 

-Sinema ve tiyatro sanatçısı Yaman Tarcan yaşamına son verdi. 


5 Mayıs: 

-İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Bilge köyündeki silahlı saldırıda 44 kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını bildirdi. Atalay, saldırıyla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Saldırının eski köy muhtarı Cemil Çelebi'nin kızının düğün töreni sırasında gerçekleştiği bildirildi. 
-Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyündeki saldırıda hayatını kaybeden 44 kişiden 24'ünün cenazesi toprağa verildi. 


17 Mayıs: 
-54. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Norveç ekibi birinci oldu. Türkiye, Hadise'nin seslendirdiği "Düm Tek Tek" adlı şarkıyla 177 puan alarak dördüncü sırada yer aldı. 


-ADD'nin öncülüğündeki bazı sivil toplum kuruluşlarınca Ankara Tandoğan Meydanı'nda "Cumhuriyet Mitingi" düzenlendi. 
-DSP Olağanüstü Kurultayında Genel Başkanlığa Masum Türker seçildi. 


25 Mayıs: 
-Eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in de kurucuları arasında yer aldığı Türkiye Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığına verildi. 


-HAZİRAN 


2 Haziran 2009 

-Almanya'daki Deniz Feneri bağlantılı soruşturma kapsamında "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanmak"tan hakkında dava açılan İstanbul 10. Noteri İsmet Büyükkılıç'ın yargılanmasına başlandı. 


3 Haziran 2009 

-AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mayınlı arazilerin temizlenmesine ilişkin yasa tasarısında "tasarlanmış bir ülke ya da şirket olmadığını" bildirdi. 
Erdoğan, partisinin kısa adının AK Parti olduğunu da ifade ederek, "AKP diyenler ne yazık ki demokratik noktadaki etik kurallara uymadan, siyasi etiği hiçe sayarak bunu edep dışı söylemektedirler" dedi. 

-Alevi Çalıştayı'nın ilk toplantısı Ankara'da yapıldı. 


15 Haziran 2009 

- Tekvandoda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen ve 5 gün süren 2. Dünya Takımlar Şampiyonası'nda Türkiye, erkeklerde Dünya Şampiyonu, bayanlarda ise dünya üçüncüsü oldu. 


18 Haziran 2009 

-Bazı il emniyet müdürlerinin atanmasına ilişkin üçlü kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, İstanbul'a İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İzmir'e Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, Ankara'ya da Kayseri Emniyet Müdürü Orhan Özdemir getirildi. 


-TEMMUZ 


1 Temmuz: 
-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, vatani görevini yapacağı Burdur 58. 
Piyade Er Eğitim Alay Komutanlığı'na teslim oldu. 


10 Temmuz: 
-Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, Uygur Türklerine uygulanan şiddet olayları, yurdun çeşitli yerlerinde protesto edildi. 


13 Temmuz 2009 
-Nabucco Projesi Hükümetlerarası Anlaşması Rixos Otel'de yapılan törenle imzalandı. 


16 Temmuz: 

-Sigara yasağı kapsamının 19 Temmuzdan itibaren genişletilmesi nedeniyle uygulama birliğinin sağlanması ve herhangi bir aksaklık yaşanmaması için Başbakan Erdoğan'ın imzasıyla genelge yayımlandı. 


19 Temmuz: 

-Kapsamı genişletilen sigara yasağı yürürlüğe girdi. Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle eğlence hizmeti verilen işletmeler ve lokantalar dahil kamu ve özel hukuk kişilerine ait tüm binaların kapalı alanlarında tütün ürünleri tüketimi yasaklanıyor. 


22 Temmuz: 

-Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkındaki Kararname Taslağının imzalandığını, toplam 1332 hakim ve Cumhuriyet savcısının atama kararnamesinin imzalandığını bildirdi. 

-Karadeniz'de 12-18 Temmuz tarihleri arasındaki yağışlar sonucu yaşanan sel ve taşkınlarda, Zonguldak, Artvin, Sinop, Samsun, Ordu ve Bartın'da toplam 8 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce yapının zarar gördüğü bildirildi. 


23 Temmuz: 

-DP ve ANAVATAN arasındaki birleşmenin DP çatısı altında olması ve genel başkanlığı Hüsamettin Cindoruk'un üstlenmesi kararlaştırıldı. 

-"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra avukatının itirazıyla tahliye edilen Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz ile tutuklanmasına karar veren Hakim Rüstem Eryılmaz'ı HSYK'ya şikayet etti. 


-AĞUSTOS 


1 Ağustos: 

-Yüksek Askeri Şura, Başbakan Erdoğan'ın bakanlığında Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda toplandı. 

-Polis Akademisi'nin ev sahipliğinde, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile bazı gazetecileri bir araya getiren "Kürt Meselesinin Çözümü: Türkiye Modeline Doğru" başlıklı çalıştay Ankara'da yapıldı. 


6 Ağustos: 


-Başbakan Erdoğan ile Rusya Federasyonu Başbakanı Vladimir Putin, iki ülke arasında "Gaz 


alanında iş birliği" ve "petrol alanında işbirliği" protokollerini imzaladı. İmza törenine İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi de katıldı. 


9 Ağustos: 


-TBMM Başkanı seçilen Şahin, görevi Köksal Toptan'dan devraldı. TBMM'de düzenlenen devir teslim töreninde Köksal Toptan, Şahin'in seçildiğine dair Meclis kararını imzalayarak Şahin'e verdi. 


17 Ağustos 
-17 Ağustos 1999'daki Marmara depreminde hayatını kaybedenler, olayın 10. yılında, depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde törenle anıldı. 


-EYLÜL 


8 Eylül: 

-Trakya'da yaşanan sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 13 kişinin de yaralandığını bildirdi. 

-Genelkurmay Başkanlığı, Çukurca ve Eruh'taki çatışmalarda 6 askerin şehit olduğunu, 3 
askerin yaralandığını bildirdi. 


17 Eylül: 

-Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu, İstanbul-Bahçelievler'de avukatı tarafından emniyet güçlerine teslim edildi. Garipoğlu, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmasının ardından Maltepe Cezaevi'ne konuldu. 


24 Eylül: 

-Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği "Güneşi Gördüm" filmi, yabancı dilde en iyi film dalında Oscar aday adayı oldu. 

- IMF-Dünya Bankası sonbahar dönemi toplantıları İstanbul'da başladı. 


EKİM 
3 Ekim 2009 


-AK Parti Genel Başkanlığı'na, İstanbul Milletvekili Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçildi. 


05 Ekim 2009 
-DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Şişli'deki sendika genel merkezinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. 


08 Ekim 2009 
-Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "demokratik açılım" konusunda görüşme talebini de içeren mektubu CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a gönderdi. 


12 Ekim 2009 
-CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, "demokratik 


açılım" konusundaki mektubuna yanıtı, Başbakanlığa ulaştı. 


21 Ekim 2009 


-Aden Körfezi'nde kaçırıldıktan 89 gün sonra korsanlarla yapılan anlaşma sonucu serbest bırakılan "Horizon 1" gemisinin makine görevlisi Mustafa Şenkal, Mersin'in Tarsus ilçesindeki ailesine kavuştu. 


29 Ekim 2009 


-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhuriyet'in 86. yıl dönümü dolayısıyla TBMM'de kutlamaları kabul etti. 


KASIM 


3 Kasım: 
-Zeytinburnu'ndaki bir iş merkezinde 2008'de meydana gelen ve 21 kişinin ölümü, 116 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan patlamaya ilişkin iddianamede 8 kişinin cezalandırılması istendi. 


10 Kasım 

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in Dersim”le ilgili TBMM”de yaptığı konuşma kriz yarattı. 

-Sağlık Bakanı Recep Akdağ "domuz gribi" aşısı yaptırdı. 

-Başbakan Erdoğan "domuz gribi aşısı olmayı düşünmediğini" söyledi. 


13 Kasım: 

-Yüksek Hızlı Tren'in bazı vagonları Eskişehir yakınlarında raydan çıktı. 

-Radyo ve televizyonların farklı dil ve lehçedeki yayınlarında süre sınırlamasını kaldıran yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 

-"İrticayla Mücadele Eylem Planı" başlıklı belgede ıslak imzası bulunduğu öne sürülen ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek, "delil durumu", "kaçma şüphesinin bulunmaması" ve "sabit ikametgah sahibi olması" gerekçeleriyle ikinci kez tahliye edildi. 

-Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşaviri Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu, "İrticayla Mücadele Eylem Planı" başlıklı belgenin ıslak imzalı olduğu bildirilen aslının halen Askeri Savcılığa ulaşmadığını, belge ile ilgili adli tıp raporunun Askeri Savcılığa ulaştığını, raporda, sadece imza tetkikinin yapılmış olduğunu bildirdi. 


- 14 Kasım: 

-Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, "Telefon dinlemeler toplumda paranoya, korku yarattı dedi. 

-Diyarbakır'da 43 sivil toplum kuruluşu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen'in "demokratik açılım" konusunda TBMM'de yapılan ön görüşmelerdeki "Dersim isyanı" sözlerine tepki gösterdi. 


15 Kasım: 
-YARSAV 21. Olağan Genel Kurulu'nda, Başkan Ömer Faruk Eminağaoğlu yönetim kurulu listesine seçilemedi. 


6 Kasım: 

-"Ergenekon" soruşturması kapsamında Poyrazköy'deki kazılarda çıkarılan mühimmata ilişkin adliyeye getirilen 5 askeri personel serbest bırakıldı. 

-Metris Cezaevi'nde "İşkence ve kötü muamele" sonucu öldüğü öne sürülen Engin Çeber ile ilgili disiplin soruşturması çerçevesinde, 8 infaz koruma memurunun "devlet memurluğundan çıkarılması", 4 yönetici ile 41 infaz koruma memuru hakkında ise "kınama cezası" verilmesi istendi. 

-"Domuz gribi"ne karşı koruyucu bir önlem olarak yapılmaya başlanan aşı uygulamasının 2. 
aşaması, tüm yaş gruplarındaki kronik hastalığı olanlarla 6 ay-5 yaş arası çocukları kapsayacak şekilde başladı. 

-CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen'in 10 
Kasımda TBMM'de yaptığı konuşmadaki "Dersim isyanıyla ilgili" sözlerini değerlendirirken, "Yara kanamıştır. Bu süreçte yapılması gereken tepkileri dikkate almaktır. Tepkileri dikkate alması gereken sayın Onur Öymen'dir ve gereğini yapmak zorundadır" dedi. 


17 Kasım: 

-Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Adli Müşavirliği tarafından hazırlandığı iddia edilen belgenin sahte olduğu" bildirildi. Açıklamada, "İddia edilen 3. ihbar mektubunun 15 Kasım 2009 günü medyada yer almaya başlamasının tesadüf olmadığı ve zamanlamasının da oldukça düşündürücü olduğu ortadadır" denildi. 

-Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın hükümlü bulunduğu İmralı Cezaevi'ne 5 mahkum gönderildi. 


18 Kasım: 
- Araştırmacı, gazeteci-yazar Ömer Lütfi Mete yaşamını yitirdi. 


19 Kasım: 

-Başbakanlık, "Kafes Eylem Planı" iddialarla ilgili soruşturmanın, ilgili yargı makamları tarafından sürdürüldüğünü bildirdi. Başbakanlık açıklamasında, "Soruşturmaya ilişkin bilgilerin basında yer alması, soruşturmanın gizliliği ve masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir" denildi. 


20 Kasım: 

-"Ergenekon" soruşturması kapsamında Poyrazköy'deki kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin adliyeye sevk edilen 5 askeri personel serbest bırakıldı. 

-Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde "askerin eline pimi çekilmiş el bombası vererek patlamasına neden olduğu" öne sürülen Piyade Teğmen Mehmet Tümer 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 


21 Kasım: 

-İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK'nın amacına dönük faaliyette bulundukları gerekçesiyle aralarında KESK yöneticileri ve üyelerinin de bulunduğu kişilere yönelik başlatılan operasyona ilişkin davanın ilk duruşmasında tutuklu 22 sanığın tahliyesine karar verildi. 


22 Kasım: 
-Ovit Dağı'nda kar yağışı nedeniyle minibüste mahsur kalan 18 kişi kurtarıldı. 


23 Kasım: 

-CHP Genel Başkan Yardımcısı Öymen'in sözleri nedeniyle Tunceli'de aralarında 3 ilçe belediye başkanının da bulunduğu 100 kişi, CHP'den istifa etti. 

-Demokratik Sol Halk Partisi (DSHP) adıyla yeni bir siyasi parti kuruldu. Kurucu genel başkanlığını Hulki Cevizoğlu'nun üstlendiği partinin kurucuları arasında Rahşan Ecevit de yer alıyor. 


24 Kasım: 

-BTK Başkanı Tayfun Acarer, "Ne sayın Başbakan'ın ne de Sayın Ulaştırma Bakanı'nın Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'ndaki atamalara bir müdahalesi olmuştur" dedi. 
-Mardin'in Bilge köyünde 7'si çocuk 44 kişinin öldürüldüğü, 10 kişinin yaralandığı saldırıyı yapanların yakınları, otobüslerle getirildikleri Kırklareli'nde kendileri için ayrılan konutlara yerleştirildi. 

-Sağlık Bakanlığı daha önce 6 ay-5 arası ile her yaşta kronik hastalara uygulanan "domuz gribi" aşısı için yaş sınırını 24'e yükseltti. 


25 Kasım: 

-Türkiye KAMU-SEN, KESK, Birleşik KAMU-İŞ, BASK ve HAKSEN üyesi kamu çalışanları "grevli, toplu sözleşmeli sendika hakkı" talebiyle bir günlük "uyarı grevi" yaptı. 
-Danıştay 8. Dairesi, YÖK'ün üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini oy birliği ile durdurdu. 

-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının suç duyurusu üzerine, Türkiye liglerindeki 3 futbol karşılaşmasında "şike" yapıldığı iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı. 


26 Kasım: 

-YÖK'ten yapılan açıklamada, Danıştay'ın üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararının yürütmesini durdurması itiraz edileceği belirtilerek, "İtirazı takiben Danıştay tarafından alınacak karara göre Başkanlığımız, ÖSS sisteminde daha önceden hazırladığı alternatif çözümlerden birisini kullanacaktır" denildi. 

-"Ergenekon" soruşturması kapsamında Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri mahkemece serbest bırakılan 3 askeri personel hakkında, "yakalama" kararı çıkartıldı. 


27 Kasım: 

-"Ergenekon" soruşturması kapsamında Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin mahkemece serbest bırakıldıktan sonra haklarında "yakalama" kararı çıkartılan 3 askeri personel tutuklandı. 

-Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "halen sürmekte olan bir soruşturma (amirallere suikast) ile ilgili, bugüne dek ifade vermeye gönderilen askeri personel sayısının 


29 olduğu belirtilerek, "26 Kasım günü, son grupta ifade veren ve mahkeme kararıyla serbest 
bırakılan 3 subayın, savcılığın istemi üzerine, mahkeme kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir" denildi. 

-Terör örgütü PKK'nın kuruluş yıl dönümünü bahanesiyle bazı illerde izinsiz gösteriler yapıldı. 


28 Kasım: 

-Çankırı Hizmet ve Muhafız Bölük Komutanlığı'nda "gönüllü olarak vatani görevini yapan" ve "en yaşlı asker olduğu" için ödül alan 70 yaşındaki Ahmet Vatansever, solunum yetmezliği sonucu yaşamını Yitirdi. 


30 Kasım: 

-Cumhuriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Yücelman yaşamını yitirdi. 

-"Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" adlı filmiyle tanınan Yönetmen Ahmet Uluçay, İstanbul'da hayatını kaybetti. 


ARALIK 


1 Aralık: 

- Diyanet İşleri Başkanlığı, İsviçre'deki "minare referandumu"yla ilgili olarak, "temel insan haklarının iptali veya ihlalinin referandum konusu yapılamayacağı gibi herhangi bir ulus, devlet yahut organ tarafından kısıtlanması veya bu anlama gelebilecek şekilde sınırlandırılmasının da kabul edilemeyeceğini" bildirdi. 

- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına "Ergenekon" soruşturması kapsamında ifadelerine başvurulmak üzere savcılığa çağrıldı. 

- Yazar Cahide Birgül, vefat etti. 


2 Aralık: 

- YÖK, üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararın yürütmesinin durdurulmasına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, "Dava dilekçesinin, davacının talebinin açık olmaması nedeniyle reddedilmesi gerekirken Danıştay 8. Dairesi, davacının yerine geçerek ve usul hükmünü çiğneyerek davanın kapsamını resen belirlemek suretiyle adeta tarafmış gibi davranmıştır" denildi. 


4 Aralık: 
- Yurdun çeşitli yerlerindeki eczacılar, ilaç fiyatlarındaki iskontonun artırılmasını protesto etmek amacıyla Türk Eczacıları Birliğinin kararıyla bir günlük iş yeri kapatma eylemi yaptı. 


5 Aralık: 
- Eski kuvvet komutanları emekli Orgeneral Aytaç Yalman, emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ile emekli Oramiral Özden Örnek, "Ergenekon" soruşturma kapsamında ifadeleri alındıktan 


sonra serbest bırakıldı. 


6 Aralık: 
- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DTP'li 99 belediye başkanı ve 10 İl Genel Meclis Başkanı adına yapılan basın açıklamasıyla ilgili inceleme başlattı. 


7 Aralık: 

- Tokat'ın Reşadiye ilçesi Sazak köyü yakınındaki terörist saldırıda 7 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. 

- Küçükçekmece'de bir İETT otobüsüne molotofkokteyli atılması sonucu yanarak yaralanan Serap Eser vefat etti. 

- Anayasa Mahkemesi heyeti, DTP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı görüşmeye başladı. 


8 Aralık: 

- YÖK Başkanlığından, üniversite sınavına girişte katsayı farkını kaldıran kararın yürütmesinin Danıştay 8. Dairesince durdurulmasının ardından "söz konusu maddeler yerine yeni bir düzenleme yapılmasına karar verildiği" bildirildi. Açıklamada, "farklı katsayı uygulamasına geri dönüş artık söz konusu değildir" denildi. 

- Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedelinin en fazla yüzde 70'ine kadar ilave ücret alabilmelerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulama, 1 Ocak 2010'da başlayacak. 


10 Aralık: 

- "Birinci Roman Çalıştayı" İstanbul'da yapıldı. 

- Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, YÖK'ün, Danıştay 8. Dairesinin üniversiteye girişte katsayı farkını kaldıran kararın yürütmesini durdurmasına yaptığı itirazını reddetti. 

- Gazeteci Kemal Gönül, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 


11 Aralık: 

- Anayasa Mahkemesi, DTP'nin, "eylemleri yanında, terör örgütüyle olan bağlantıları da değerlendirildiğinde devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı nitelikteki fiillerin işlendiği bir odak haline geldiği" gerekçesiyle oy birliğiyle kapatılmasına karar verdi. 
Yüksek mahkeme, Genel Başkan Ahmet Türk ile Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk'un da aralarında bulunduğu 37 kişiye, gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımından itibaren 5 yıl siyasi yasak getirdi. Karara göre, partinin tüzel kişiliği karar tarihinde, Türk ve Tuğluk'un milletvekilliği de gerekçeli kararın Resmi Gazete'de yayımı tarihinde sona erecek. 

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki bir maden ocağındaki grizu patlaması ve ardından meydana gelen göçüğün altında kalan 19 işçi hayatını kaybetti. 


12 Aralık: 
- Kapatılan DTP'nin Genel Başkanı Ahmet Türk, "Grubumuz fiili olarak parlamentodan çekilmiştir, çalışmalara katılmayacaktır" dedi. 


14 Aralık: 

- Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 19 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturmada maden ocağının genel müdürü Fahrettin Çolpan, işletme müdürü Hayrettin Çelik ve ocak şefi Bayram Erdoğan tutuklandı. 


15 Aralık: 

- Muş'un Bulanık ilçesinde DTP'nin kapatılmasını bahane ederek izinsiz gösteri yapan grup, bir banka ve bazı iş yerlerine taşla saldırdı. Çıkan olaylarda 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 

- İş yerleri kapatıldığı için özlük haklarıyla kamu kuruluşlarına yerleştirilmelerini isteyen TEKEL işçileri, Ankara'da eyleme başladı. 


21 Aralık 
- Deniz Yarbay Ali Tatar intihar etti. 


2010'DA TÜRKİYE'DE NELER OLDU? 
Cuma, 31 Aralık 2010-https://haber.sol.org.tr/ 


OCAK:2009 Aralık ayında başlayan 2010 yılının ilk aylarına da sarkan bir dizi KCK operasyonu kapsamında birçok Kürt siyasetçi gözaltına alındı ve ilerleyen günlerde tutuklanıp cezaevine gönderildi. Aynı günlerde İçişleri Bakanı Beşir Atalay mecliste AKP'nin günlerdir merakla beklenen Kürt açılımı üzerine konuşmasını gerçekleştirdi. Kamuoyunda açılımın tartışıldığı sıralarda Kürt hareketinin birçok temsilcisinin tutuklanması ise dikkat çekici bir gelişme olarak akıllarda yer etti. 


Beşir Atalay Kürt açılımı ile ilgili uzun süredir beklenen konuşmasını mecliste gerçekleştirdi. 
Atalay kamuoyunda hayal kırıklığı yaratan konuşmasında hükümet adına elle tutulur bir öneri getirmezken zaten bilinen gerçekleri sıralamakla yetindi ve çalışmalara devam edileceğini söyledi. 


Aynı günlerde ülke gündemini oldukça meşgul eden bir başka gelişme yaşandı. Erdoğan'ın “One minute” çıkışından sonra bir süredir araları gergin olan Türkiye ve İsrail arasında büyükelçiler düzeyinde “koltuk krizi” olarak akıllarda kalan diplomatik krize sahne oldu. 
Türk büyükelçisi İsrail Büyükelçisi karşısında alçak bir koltuğa oturtulmuş, bu durum medya ve kamuoyunda uzun süre tartışılmıştı. 


2010 Ocak ayının akıllarda en çok yer eden olayı, son 30 yılın en büyük işçi direnişine imza 
atan TEKEL işçilerinin 78 gün sürecek olan büyük mücadelesi oldu. Türkiye'nin dört bir 


yanından gelen binlerce tekel işçisi AKP'nin BAT'a sattığı Tekel fabrikalarından toplam 8 
bin 247 işçinin işten çıkarılması üzerine Türkiye tarihine geçecek bir mücadele başlattılar. 
Ankara'nın ortasına kurulan çadırlarda kalan işçilere birçok sosyalist örgüt, aydın ve Ankara halkı destek verdi. Aynı günlerde büyük tartışmalara sebep olan AKP'nin Kürt açılımına en güzel cevap yine aynı çadırlarda kalan Türk-Kürt tüm Tekel işçilerinin ortak mücadelesinden gelmiş oldu. 


ŞUBAT 


Cemaatlere yönelik düzenlediği operasyonlarla tanınan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner 16 Şubat 2010'da gözaltına alınmıştı. Erzurum Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcısı Osman Şanal'la gözaltına alınan Cihaner arasında, Cihaner'in cemaatlere yönelik düzenlediği operasyonların arkasından “yetki kimde” tartışması yaşanmış daha sonra Başsavcı Cihaner'in yürüttüğü soruşturmalar elinden alınarak hakkında 26 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı. 
Cihaner gözaltının ardından 7 saatlik bir sorgunun sonrasında ertesi gün tutuklanmıştı. 


Taraf gazetesinde yayınlanan “Balyoz darbe planı” sonrasında 22 Şubatta gerçekleştirilen bir operasyonla eski kuvvet komutanları da dâhil pek çok üst rütbeli subay gözaltına alınmıştı. 
Operasyonların nedeninin Taraf gazetesinde yayınlanan, 2003 yılında ordu içerisinde hazırlandığı iddia edilen “Balyoz darbe planı” olduğu iddia edilmişti. Operasyon öncesinde “Balyoz”a ilişkin binlerce dokümanı içerdiği söylenen CDler ve bir bavul dolusu belgenin Taraf muhabiri tarafından Ergenekon savcılarına teslim edildiği ortaya çıkmıştı. 


24 Şubatta Balıkesir'de Şentaş Madencilik?e ait özel bir kömür ocağında meydana gelen grizu 
patlamasında 17 işçi yaşamını yitirmişti. Yapılan araştırmada aynı şirkete ait kömür ocaklarında 2006 ve 2007'de de ölümle sonuçlanan grizu patlamalarının gerçekleştiği ortaya çıkmıştı. 


MART 
TEKEL işçilerinin 77 günlük mücadelesi Danıştay'ın 4-C'ye geçiş için kısıtlı süre veren yürütmeyi durdurma kararı ile sonucuna ulaştı. 


Tüm Türkiye'nin gündemine oturan, birçok hak mücadelesineörnek teşkil edecek bir kararlılıkla sürdürülen bu uzun direnişin ardından kazanılan bu sonuç sonrasında Tekel işçileri eylemlerini durdurma kararı aldılar. 


8 Mart'ta Elazığ'da 6,0 büyüklüğündeki deprem 57 kişinin ölmesi ile sonuçlandı. Başbakan 
Erdoğan ölümlerden “kerpiç evleri” sorumlu tutmuştu. Ancak depremin hemen sonrasında soL Muhabirlerinin deprem yerinde yaptıkları araştırma sorumlunun “devletin verdiği yanlış “sağlam? raporlarında” olduğunu ortaya çıkarmıştı. Çünkü 2006 yılında yaşanan Bingöl depreminden sonra ilk olarak “hasarlı” raporu verilen evlere daha sonradan hiçbir şey değişmemesine rağmen “sağlam” raporu verildiği ortaya çıkmış, yıkılan evlerin de bu evler olduğu anlaşılmıştı. 


Tekel direnişinin toplumsallaşmasından ve kamuoyundan gördüğü destekten rahatsız olan AKP, İstanbul Çekmeköy Mehmetçik Lisesi'nde okuyan 24 öğrencinin okulda TEKEL 
işçilerine destek etkinliği düzenledikleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kararıyla 17 
Martta okullarından atılmasını sağladı. 


NISAN 

Muş'un Bulanık ilçesinde DTP'nin kapatılmasının ardından meydana gelen olaylar nedeniyle açılan dava Samsun'da görülmüştü. Mahkeme çıkışı bir kişi DTP eski milletvekili Ahmet Türk'e yumruk atmıştı. Ahmet Türk'e düzenlenen yumruklu saldırıdan sonra şehirde gerilim artmış, ilde faaliyet gösteren Yusufiyeli Ülkücüler Teşkilatı Genel Başkanı Ahmet Yılmaz TKP ve SP'yi hedef göstererek “bu partilerden "devlet (hesap) sormazsa biz bildiğimiz yoldan sorarız" diyerek açıkça tehdit etmişti. 


Nisan ayında Siirt'te akıllara durgunluk veren bir olay yaşandığı ortaya çıkmıştı. Siirt'in Pervari ilçesindeki YİBO”da okuyan 13—14 yaşındaki 8 öğrencinin, iki ve üç yaşındaki iki bebeğe tecavüz ettiği ortaya çıkmıştı. Daha sonra yapılan soruşturmalarda çocukların bebeklerden birini havuzda boğarak öldürdükleri anlaşılmıştı. 


Tüm Türkiye uzun süre bu vahşetin nasıl olabileceğini konuşmuş, bölgede ki sosyolojik yapı üzerine birçok tartışma yapılmıştı. 


İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında hazırlanan iddianameyi 29 Nisan'da kabul etmişti. 
Kabul edilen iddianamede Bedrettin Dalan bir, Dursun Çiçek iki numaralı sanık olarak kayıtlara geçmişti. İddianamede Başbakan Recep Tayyip Erdoğan mağdur olarak yer almış Ahmet Türk, Hasip Kaplan ve Aysel Tuğluk müşteki olmuştu. 


MAYIS 
I Mayıs İşçi Bayramı 32 yıl aradan sonra ilk defa kitlesel olarak Taksim Meydanı'nda 


kutlandı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen emekçiler, sendikalar, partiler, sivil toplum örgütleri ve aydınlar Taksimi doldurdu 


Mayıs ayının bir diğer unutulmaz olayı CHP'nin eski genel Başkanı Deniz Baykal'ın özel görüntülerini içeren bir videonun Vakit internet sitesinden yayınlanması olmuştu. Deniz Baykal bu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından istifa etmiş ve Kılıçdaroğlu'nu CHP Başkanlığı'na götüren yolda böylece açılmıştı. 


Zamanında affedilmediği için hastalığı gittikçe ilerleyen Güler Zere 8 Mayıs 2010'da yaşamını yitirdi. Kanser olan Güler Zere tedavisi için tahliye edilmesini talep etmiş, bu talep uzun zaman kabul edilmemişti. Kamuoyu baskısına dayanamayan Abdullah Gül artık Güler Zere'yi kurtulma imkanı kalmadıktan sonra affetmek zorunda kalmıştı. 


Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında 30 işçi ölmüştü. Patlamanın ardından Çalışma Bakanlığı İş Teftiş Kurulunun hazırladığı raporda taşeron şirketin yüzde 70, Türkiye Kömür İşletmelerinin yüzde 30 kusurlu bulunmuştu. Başbakan Erdoğan ise facianın ardından yaptığı skandal açıklamada: “Bu mesleğin kaderinde maalesef var. Bu mesleğe giren kardeşlerim de, bu mesleğe girerken içerisinde bu tür şeylerin olacağını bilerek giriyorlar” diyerek büyük tepki toplamıştı. 


Kemal Kılıçdaroğlu 22 Mayıs 2010'da yapılan CHP Kurultayında geçerli oyların tümünü alarak yeni Genel Başkan olmuştu. 

İsrail ordusu İHH gemisi Mavi Marmara'ya saldırmış, 9 kişi saldırı da hayatını kaybetmişti. 
Saldırıdan sonra İsrail'e karşı sert bir söylem tutturan AKP'nin önceden böyle bir baskını öngörmesine rağmen önlem almayarak dolaylı yoldan saldırının önünü açtığı iddiaları uzun süre kamuoyunda tartışılmıştı. 


HAZİRAN l l 
3 Haziran Hatay'ın Iskenderun İlçesi'nde Anadolu Episkoposluğu ve Havarisel Vekili Peder 
Luigi Padovese oturduğu sitesin bahçesinde bıçaklanarak öldürülmüştü. 


Yargıtay 11. Ceza Dairesi, İlhan Cihaner'in Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "Ergenekon terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla yargılandığı dava ile Yargıtay'daki davasının birleştirilmesine ve tahliyesine karar vermişti. Cezaevinden tahliye edilen Cihaner, "Yargıya güven kalmadığı söyleniyor. Böyle olmamalı. Bugün yaptığınız sıradan bir hareket yarın sizin karşınıza çıkma ihtimali, üstelik terör suçu gibi çıkıyorsa siyasette bunun adı faşizmdir" demişti. 


Cumhuriyet gazetesi Başyazarı İlhan Selçuk 21 Haziran ‘da hayatını kaybetmişti. 


TEMMUZ 

25 Temmuz'da Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ellerinde bıçak ve sopalarla kahvehaneye giren 3 
kişi, 5 kişiyi bıçakla yaraladı. Bu herhangi bir kavga değildi. Zaten bu olayın ardından yaşananlar tüm Türkiye'yi meşgul etti. Çünkü yaşanan adeta bir Kürt-Türk çatışmasının provası niteliğindeydi. 


Saldırıyı gerçekleştiren ve Kürt oldukları öne sürülen 3 kişinin gözaltına alınmasının ardından yaralıların yakınları önce İnegöl Devlet Hastanesi önünde toplanmış, sonra da polis merkezine giderek içeride bulunan zanlıların kendilerine verilmesini istemişlerdi. Taleplerinin kabul edilmemesi üzerine kalabalıktakiler zanlılara ait olduğu tahmin edilen aracı taşlamaya başlamışlar, grup ancak biber gazı sıkılarak dağıtılabilmişti. Gittikçe kalabalıklaşan grup 3 bin kişiye ulaşmış, polis araçlarını da yakıp zarar verdikten sonra panzerlerin de lastiklerini kesmişlerdi. Polis, İnegöl ilçe merkezini savaş alanına çeviren kalabalıktan 3 kişiyi gözaltına almakla yetinmişti. 
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ayan Kürtlere yönelik linç kampanyası 27 Temmuz’da Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devam etmişti. Bir polis aracına kimliği belirsiz kişilerce açılan çapraz ateş sonucu dört polisin ölmesinin ardından, BDP binası ateşe verilmiş, Erzurum’da Selahattin Demirtaş'ın arabası taşlanmıştı. 


AĞUSTOS 

Eskişehir Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın Fetullah Gülen Cemaati'nin devlet içindeki örgütlenmesini konu alan "Haliç'te yaşayan Simonlar Dün Devlet Bugün Cemaat" adlı kitabı gündeme bomba gibi düştü. Eskiden cemaate yakın duran bir isim olan Avcı'nın yazdıkları kamuoyu tarafındanbirinci elden bilgi olarak değerlendirildi ve uzun süre gündemden düşmedi. Avcı, kitabının yayınlanmasının ardından kısa bir süre sonra “Devrimci karargah” soruşturması kapsamında gözaltınaalındı. 


Rize'nin merkeze bağlı Gündoğdu beldesinde sağanak yağış sonucu oluşan heyelanda 12 kişi hayatını kaybetti. 


KPSS'de geçtiğimiz yıllarda düşük puan alan birçok kişinin bu sene tam puan alması, üstelik bunların birbirlerini tanıyan kişiler olması üzerine başlatılan soruşturma aylarca gündemden düşmedi. Gittikçe büyüyen soruşturma sürecinde gerek tanık ifadeleri, gerekse tam puan alanların incelenmesi sonucu ortaya çıkanlar hırsızlığın arkasında cemaatin olduğunu açıkça ortaya koymuştu. Bu süreçte ÖSYM'nin yaptığı birçok başka sınavda da aynı sorunların yaşandığı belli olmuş, yapılacak sınavların tarihleri de değiştirilmişti. 


EYLÜL 

Dünyaca ünlü müzik grubu U2'nun 6 Eylül günü verdiği konserde Bono Egemen Bağış'a teşekkür edince bütün stat tarafından yuhalanmıştı. Ne olduğunu bir süre anlamayan Bono durumu fark edince konser boyunca bir daha siyaset ile ilgili konuşmamıştı. 


12 Eylül'de Anayasa değişikliği için yapılan referandum sonucu: yüzde 58 evet, yüzde 42 
hayır oldu. Erdoğan'ın teşekkür konuşmasında saydıklarının arasında “okyanus ötesi” de vardı. 


“Kürt Dili Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Hareketi” tarafından okulların, anadilde eğitim hakkı için bir hafta süre ile boykot edileceğinin duyurulmasının ardından doğu'da birçok şehirde derslere girilmediği gözlenmişti. 


ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan KPSS'de yaşanan kopya skandalının ardından 21 Eylül'de istifa etmişti. 


Aralarında Serdar Turgut ve Cüneyt Özdemir'in olduğu dört gazeteci Pensilvanya'da Fethullah Gülen'le görüşmüştü. Cüneyt Özdemir bu görüşmeden kısa bir süre sonra Fetullahçı Eyüp Can yönetimindeki yeni Radikal'de köşe yazarı olmuştu. 


28 Eylül günü “Devrimci Karargah örgütüne yardım yataklıktan” gözaltına alınan Hanefi 
Avcı ertesi gün çıkarıldığı mahkemede tutuklanmış ve Silivri'ye gönderilmişti. Avcı çıkardığı kitapta anlattıklarıyla cemaatin oldukça fazla tepkisini çekmişti. 


EKİM 

YÖK'ün getirdiği yeni uygulamayla türban üniversitelerde serbest hale geldi. Star TVde sunduğu Çarkıfelek programında Alevilere hakaret eden Mehmet Ali Erbil'in, televizyondaki programına son verildiği açıklandı. 


Uzun süredir hükümetle gerilim yaşayan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun 7 üyesi 11 
Ekim'de istifa etti. İstifaların ardından kurum hükümetin bir uzantısına dönüştüren süreç hızlanırken, Başbakan Erdoğan istifaları “şov” olarak niteledi. 6 gün sonra yapılan HSYK seçimlerini bakanlığın listesi kazandı. 


KoM Tube, 


Broadcast 


Yaklaşık 2,5 yıldır süren Youtube yasağı kalktı. 


Basın Konseyi Başkanı ve Hürriyet gazetesi yazarı Oktay Ekşi, gazetesinden istifa ettiğini açıkladı. Ekşi, AKP’nin Karadeniz’de hidroelektrik santraller yapımı konusundaki ısrarını dile getirirken “analarını bile satan zihniyet” ifadesini kullanmıştı. Ekşi, gelen tepkiler üzerine istifa ettiğini açıkladı. 


Türkiye Komünist Partisi (TKP), cepheleşme çağrısında bulundu. 


Teknopark açılışı için Boğaziçi Üniversitesi'ne gelen Başbakan Erdoğan, öğrenciler tarafından protesto edildi. Kampüste terör estiren yüzlerce çevik kuvvet polisi, sayıca kendilerinden çok az olan öğrencilere cop ve biber gazlarıyla 3 kez müdahale etti. 
Gösterilerde çok sayıda öğrenci yaralandı. 


CHP Genel Sekreteri Önder Sav, görevini Süheyl Batum'a devretti. Sav'ın sekreterliği, Baykal'ın istifasının ardından partide krize dönüşmüştü. Böylece CHP'de bir dönem kapanmış oldu. 


Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 2010 yılı adli ve idari yargı sonbahar . 
kararnamelerinde uygulanacak prensip kararlarını açıkladı. YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, süreci “faşizmin ayak sesleri” olarak niteledi. 


Eski Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Sekreteri ve Türkiye Birleşik Komünist Parti kurucularından Dr. Nihat Sargın, 83 yaşında hayata veda etti. 


NATO'nun gelecek dönem stratejisine yön verecek Lizbon Zirvesi'nin sonucu niteliğindeki “Strateji Belgesi” kabul edildi. NATO füze kalkanını Türkiye'ye yerleştirme kararı aldı. 


Tarihi Haydarpaşa tren garının çatısı, bina üzerinde yapılan “iyileştirme çalışmaları” sırasında yandı. Bulunduğu yer milyarlarca dolarlık bir rant projesine konu olan gar yanarken, yangına havadan müdahale edilmedi. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, “2 uçağın transfer edildiğini, ancak kullanılmasına gerek görülmediğini” söyledi. 


ARALIK 
Polis, Başbakan Erdoğan'ın Dolmabahçe'de rektörlerle yaptığı toplantıyı protesto eden öğrencilere karşı insanlık dışı bir şiddet uyguladı. Protestocu 


öğrenciler arasında yer alan 19 yaşındaki Ezgi Özen, polis tekmeleriyle bebeğini düşürürken, 
13 öğrenci gözaltına alındı. 


Polis daha sonraki açıklamasında “öğrencileri sakinleştirmek için biber gazı kullandığını” açıkladı. Polisin Dolmabahçe'de uyguladığı şiddetin ardından birkaç gün sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen “Türkiye'de Anayasa” konulu konferansa katılan AKP'li Burhan Kuzu öğrencilerin yoğun protestosu ile karşılaştı. Kuzu'nun kürsüye gelmesi ile tüm amfi ayağa kalkarak Kuzu'yu yumurta yağmuruna tuttu. Protestonun ardından hükümet ve yandaş medya öğrencilere karşı günlerce kin kusarken, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi dekanına defalarca kez istifa çağrısında bulundu. 


CHP, 15. Olağanüstü Kurultayını gerçekleştirdi. Kurultay?'da tartışmalı Parti Meclisi (PM) seçimleri sonucunda Deniz Baykal ve Önder Sav yanlıları PM'de yer bulamadı. Ancak pekçok tartışmalı ismin bir arada yer aldığı yeni PM, CHP'de suların durulmayacağının işaretçisi olarak yorumlandı. 


İzmir'in Bergama İlçesi'nde baraj suları altında kalacak olan Allianoi antik kenti kumla tamamen örtüldü. 


Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan ve 12 Eylül döneminde aralarında DİSK Başkanı Süleyman Çelebi'nin de bulunduğu yüzlerce kişinin işkence gördüğü Hünkar Kasrı, hükümet tarafından restore edilerek “Otağ-ı Hümayun Kültür Merkezi” olarak faaliyete açıldı. Açılışta polis, protesto gerçekleştiren DİSK üyeleri ve öğrencilere sert müdahalede bulundu. 


(soL-Haber Merkezi) 


TÜRKİYE'DE 2011 YILI BÖYLE GEÇTİ 
21.12.2011-dunyabulteni 


2011 yılında Türkiye'de ve dünyada çok önemli olaylar meydana geldi. Türkiye'de yaşanan 
gelişmelerin yanı sıra dünyadaki gelişmeler de Türkiye'nin gündemini oluşturdu. 
2011 yılında Türkiye'de ve dünyada çok önemli olaylar meydana geldi. Türkiye'de yaşanan 
gelişmelerin yanı sıra dünyadaki gelişmeler de Türkiye'nin gündemini oluşturdu. 


Türkiye ocak ayında, tutukluluk sürelerini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 
102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle aralarında terör örgütü Hizbullah üyelerinin de bulunduğu birçok sanığın tahliye edilmesini tartıştı. Tahliyelerin ardından yargının iş yükü nedeniyle davaların kısa zamanda bitirilememesi eleştiri konusu oldu. 


Yargıtay 9. Ceza Dairesi, tahliye edilen ancak adli kontrol tedbirlerine uymayan tüm sanıkların saklanacakları ve kaçacakları şüphesi duyulduğundan tutuklanmalarına karar verdi. 
Kararın ardından daha önce tahliye edilen terör örgütü Hizbullah'ın sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan ve oğlu ile İstanbul sorumlusu İlyas Kutluman'ın da aralarında bulunduğu bazı kişiler yeniden tutuklandı. 


Ocak 2011'in önemli gelişmeleri şöyle: 

1 Ocak: 

- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 2010 yılını değerlendirdiği konuşmasında, "Halkımız, milletimiz müsterih olsun; bizim ne bayrağımız üzerinde kimse herhangi bir tasarrufta bulunabilir, ne vatanımız üzerinde herhangi bir ameliyata girişebilir" dedi. 

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla Sultanahmet, Sirkeci ve Beyazıt'ı da içine alan alanda 90 cadde ve sokak, araç trafiğine kapatıldı. 

3 Ocak: 


- 31 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe giren CMK'nın 102. maddesi uyarınca, çeşitli mahkemelerce tutukluluk süreleri dolan sanıkların tahliye edilmesine başlandı. 


- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, CMK'nın 250. maddesinde tanımlanan örgütlü suçlarda tutukluluk süresinin en fazla 10 yıl olabileceğine hükmetti. 


- Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, ayağındaki rahatsızlık nedeniyle Güven Hastanesi'ne kaldırıldı. 


- Mardin'in Bilge köyünde 44 kişinin öldürülmesi olayına ilişkin davada 44 kez ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına çarptırılan Süleyman Çelebi, hükmen tutuklu bulunduğu Sincan 1 
No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda kendini asarak intihar etti. 


4 Ocak: 


-31 Aralık 2010'da yürürlüğe giren CMK'nın 102. maddesi uyarınca, çeşitli mahkemelerce tutukluluk süreleri dolan sanıkların tahliyelerine devam edildi. 


- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, tutukluluk sürelerini belirleyen CMK'nın 102. maddesinin yürürlüğe girmesiyle aralarında terör örgütü Hizbullah'ın üst düzey sorumlularının da bulunduğu 10 sanığı tahliye etti. 


- Türkiye Barolar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu tarafından "CMK'nın 102 ve 252. 
maddelerinin Meclis tarafından ivedilikle ele alınarak yeniden düzenlenmesi" istendi. 


- Terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olan biri çocuk 9 kişi, Etkin Pişmanlık Yasası'ndan yararlandırılarak serbest bırakıldı. 


- Dünyanın en saygın bilim dergilerinden "Science" ve "GE HEALTHCARE" firmasının 4 
kıtadaki en iyi araştırmacılara verdiği, "2010 yılı Avrupa Kıtası Genç Araştırmacı Ödülü" Türk bilim insanı molekülerbiyolog Ataman Şendöl'e verildi. 


5 Ocak: 


- Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, CMK 102. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından yapılan tahliyelerin toplum vicdanında tepkilere yol açtığını belirterek, "Bir taraftan toplum vicdanı bazı şeylere karşı çıkıyor, öbür taraftan AB kriterlerine göre bugün 10 yıla kadar uzayan tutukluluk süresi kabul edilebilir bir süre değil ama kanun maddesi o şekilde yazıldıysa hakimlerin, savcıların söyleyecek bir şeyleri yok ki. Uygulamak zorundalar" dedi. 


- Adalet Bakanlığı, CMK 102. maddesi kapsamındaki tahliyeler konusunda, bugün itibarıyla 5 
ve 10 yıllık tutukluluk sürelerini dolduran ilk derece mahkemelerinde davaları devam eden 
283 kişi ile hakkında mahkumiyet kararı verilip Yargıtayda temyiz süreci devam eden 953 
hükmen tutuklunun tahliye edilmesinin söz konusu olabileceğini bildirdi. 


- Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun'dan "çingene" tabirinin çıkarılmasına ilişkin yasa, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 


- Bitlis'in Mutki ilçesinde Cumhuriyet Savcılığı tarafından boş bir arazide başlatılan kazı çalışmasında ilk belirlemelere göre 8 insana ait kemik parçaları bulundu. 


- İstanbul seferini yapan ve Atatürk Havalimanı'na inen uçakta, üzerinde bomba olduğunu söyleyen Cuma Yaşar (40) adlı bir yolcu kokpite yönelince yolcular tarafından etkisiz hale 


getirildi. 


6 Ocak: 


- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, üniversitelilerin protesto gösterileri yaptıkları bir dönemde görüşlerini dinlemek üzere Ankara'daki 11 devlet ve vakıf üniversitesinin öğrenci konseyi temsilcileriyle "Çankaya Sofrası'nda bir araya geldi. 


- TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in grup başkanvekilleriyle yaptığı toplantıda Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu tasarılarının Genel Kurulda görüşülme takviminde mutabakata varıldı. 


- CMK'nın 102. maddesi kapsamında bazı sanıkların tahliyeleri devam etti. Ankara 8. Ağır Ceza Mahkemesi, tutukluluk süresini doldurduğu gerekçesiyle 4 cinayetten sabıkası bulunan ve şartla salıverildikten sonra tekrar cinayet işlediği iddiasıyla yargılanan Hüseyin Yeniyapan ile Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesini öldürmeye teşebbüs ettiği, eşini ve oğlunu da öldürdüğü gerekçesiyle hükmen tutuklu bulunan Hafızar Rahman'ın tahliye etti. 


7 Ocak: 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da 2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları Tesisleri'nin açılışını Yunanistan Başbakan Yorgo Papandreu ile birlikte yaptı. 


8 Ocak: 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde, kentteki "İnsanlık Anıtı'na ilişkin, "Burada Hasan Harakani Hazretlerinin hemen yanı başında bir ucube oraya koymuşlar, bir garip şey dikmişler. Tabii bu oradaki tüm vakıf eserlerinin, sanatkarane eserlerinin olduğu yerde böyle bir şeyin olması düşünülemez. 
Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanımız görevini süratle yerine getirecektir. İnşallah ilk gelişimizde bunu da göreceğiz" dedi. 


10 Ocak: 


- Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Yargıtay ve Danıştaya yeni daireler kurulmasına ilişkin çalışmaları değerlendirirken, "Danıştaya yeni daireler kurulması çözüm olmaz. Yargının yıpratılması, ülkenin yıpratılmasıdır. Kimse, yargı organlarını kendi başlarına müstakil organlar olarak düşünmesin" dedi. 


- Erzurum ve Sivas kongrelerinin yapıldığı binalar, imzalanan protokolle, ilgili valiliklerden TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığına devredildi. 


- Ankara'da eğitim uçuşu yapan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait UH-1 tipi helikopterin Tuluntaş köyü civarında düşmesi sonucu 1'i üsteğmen, 4'ü teğmen 5 pilot şehit oldu. 


11 Ocak: 
- Türk Borçlar Kanunu Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 649 maddeden oluşan tasarı 2,5 saatte yasalaştı. Bütün partilerin vardığı mutabakat nedeniyle 30'ar maddeden 


oluşan her bölüm, 3 dakikada geçti. 


- Elektronik yolla da tebligata olanak sağlayan Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 


- "Kıvırcık Ali" olarak tanınan sanatçı Ali Özütemiz (42), Çatalca'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. 


- Türkiye ile Yemen arasında vizeler karşılıklı olarak kaldırıldı. 


- İstanbul Üniversitesi (İÜ) Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Erhan Kansız, "Ergenekon" davası kapsamında tutuklu bulunan eski Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mehmet Haberal'ın mahkemeye gönderilmeyen sağlık raporuna ilişkin soruşturma çerçevesinde tutuklandı. 


-Bedrettin Dalan hakkında kırmızı bülten- 
12 Ocak: 


- "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, firari sanık Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan hakkında kırmızı bülten ile arama kararı çıkarılmasına karar verdi. 


- TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner, BDP grubunu ziyaret etti. 


- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, bir soru önergesine verdiği yanıtta, AK Parti hükümetleri döneminde adli ve idari yargıya 3 bin 683 hakim ve savcı alındığını bildirdi. 


- Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı ile Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı yasalaştı. 


13 Ocak: 


- 1535 maddelik Türk Ticaret Kanunu Tasarısı yasalaştı. Yeni düzenleme ile şehirlerarası yolculuklarda kokan yiyecek yenilmeyecek, canlı hayvan taşınmayacak. Kamyon ve dolmuşlarda "tampon yazıları" kaldırılacak. Yolcular, gemi kazalarında tazminat alabilecek. 
Yanlış tedavi uygulayan doktor, yanlış savunma yapan avukat, kötü yönetim sergileyen şirket yetkilisi "sorumluluk sigortası" kapsamında tazminat ödeyecek. Bileşik faiz uygulamasına son verilecek. Her şirket internet sitesi kurmak zorunda olacak. Şirketlerin yönetim kurulu ve genel kurul toplantıları, elektronik ortamda yapılabilecek. Evin kapısına gelerek veya yoldan çevirerek yapılan satışlar, "saldırgan satış yöntemi" olarak değerlendirilecek. Başkalarını veya mallarını ve fiyatlarını, yanıltıcı, incitici ve kötüleyici beyanlar, karşılaştırmalı ve aşırı reklamlar, paye, diploma veya ödül almadığı halde bunlara sahipmiş gibi hareket etme, rekabeti bozucu satış yöntemleri, haksız rekabet sayılacak. Kooperatifler ticaret şirketi sayılacak. 


- TBMM Kanser Araştırma Komisyonu raporunda "hiçbir önlem alınmazsa 2030'lu yıllarda Türkiye'de yıllık teşhis edilen kanser sayısının 400 bine ulaşacağına" yer verildi. 


- Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, tedavi gördüğü Özel Güven Hastanesinden taburcu edildi. 


- "Şantaj ve askeri casusluk" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne getirilen 2 binbaşı tutuklandı. 


14 Ocak: 


- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, CMK 102. maddesi uyarınca tahliye edilen, ancak adli kontrol tedbirlerine uymayan tüm sanıkların saklanacakları ve kaçacakları şüphesi duyulduğundan tutuklanmalarına karar verdi. 


- Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi, Kıbrıs'taki Maraş bölgesinde babasından kendisine miras yoluyla kaldığını iddia ettiği mülkünü, "Türkiye'nin askeri müdahalesi sonucu kullanamadığı" iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuran ve 885 bin avro tazminat kazanan Rum Mira Ksenides- Arestis'in, üzerinde hak talep ettiği mülkü, Abdullah Paşa Vakfı'na ait olduğunu belirten 23 kişiyi "vakıf evladı" olarak tescil etti. 


15 Ocak: 


- Demokrat Parti'nin 10. Olağan Büyük Kongresinde, genel başkanlığa Namık Kemal Zeybek seçildi. 


- Bolu'nun Mengen ilçesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada bir işçi hayatını kaybetti. 


- Tunus'ta yaşanan olayların ardından 8'i bebek 333 Türk vatandaşı, özel uçakla yurda getirildi. 


16 Ocak: 


- Büyük Alevi Kurultayı, bazı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Anadolu Gösteri Merkezi'nde yapıldı. 


17 Ocak: 


- Etibank'ın zarara uğratılmasıyla ilgili 27 sanığın yargılandığı davada, bankanın eski sahibi 
Dinç Bilgin'e "nitelikli zimmet" suçundan 4 yıl 10 ay 10 gün, oğlu Şevket Önay Bilgin'e de 3 
yıl 2 ay 26 gün hapis cezası verildi. 


-Oktay Ekşi CHP'ye katıldı- 
18 Ocak: 


- CHP'ye katılan gazeteci-yazar Oktay Ekşi, Basın Konseyi Başkanlığı ve Yüksek Kurul üyeliği görevlerinden istifa etti. Gazeteci yazar Oktay Ekşi'den boşalan Basın Konseyi Başkanlığına, Orhan Birgit seçildi. 


- Dicle Üniversitesinde "Yaşayan Diller Merkezi" kuruldu ve merkez için Kürtçe, Ermenice, Zazaca, Süryanice ve Arapça dillerini kapsayan yönetmelik hazırlandı. 


- Hollanda'dan yola çıkıp Türkiye üzerinden Irak'ın kuzeyine transit geçiş yapmak isteyen 4 
TIR'ın terör örgütüne malzeme taşıdığı ortaya çıktı. 3'ü Kapıkule'de, 1'i Habur Gümrük Sahası'nda durdurulan TIR'larda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda örgütsel doküman, tıbbi araç gereç, çok sayıda cep telefonu ve elektronik malzeme ele geçirildi. 


- İstanbul'da terör örgütü Hizbullah'a yönelik operasyonda, CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliye edilen ve haklarında tekrar yakalama kararı çıkarılan örgütün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan ve oğlu ile İstanbul sorumlusu İlyas Kutluman'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 


- "Kurban bağışı kesim ihalelerinde yolsuzluk" iddialarıyla ilgili haklarında dava açılan LÖSEV Yönetim Kurulu Başkanı Üstün Ezer, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet 
Cengiz ve Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Salih Güloğlu'nun da aralarında bulunduğu 45 
kişinin yargılanmasına başlandı. 


- Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında, 17 Mayıs 2010'daki patlamanın ardından Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesedi, düştükleri kuyunun 720 metre derinliğinden 8 ay sonra yer üstüne çıkartıldı. 


19 Ocak: 
- Ardahan'ın Posof ilçesinde 5.3 büyüklüğünde deprem oldu. 


- Danıştay 8. Dairesi, 2010 Akademik Personel ve Lisans Üstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) sonbahar dönemi kılavuzundaki kılık kıyafetle ilgili düzenlemelerin yürütmesini oy birliğiyle durdurdu. 


- Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesinin (AYİM), Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu'nun, "Bir üst rütbeye terfi ettirilmeme işleminin iptali" istemini yerinde bulduğu kararına itiraz ederek, kararın düzeltilmesini talep etti. 


- Rize Milletvekili Mesut Yılmaz'ın DP'den istifasının ardından Mecliste temsil edilen parti sayısı 6'ya düştü. 


21 Ocak: 
- Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, yeniden hastaneye kaldırıldı. 
- AK Parti Antalya Milletvekili Yusuf Ziya İrbeç, partisinden istifa etti. 


- CMK'nın 102. maddesi kapsamında tahliye edilen ve haklarında tekrar yakalama kararı çıkarılan örgütün sözde askeri kanat sorumlusu Hacı İnan ile Mehmet Eşin tutuklandı. 


- Uluslararası PEN İfade Özgürlüğü Ödülü, Milliyet gazetesinden Nedim Şener'e verildi. 
24 Ocak: 

- Türkiye, İsrail'in Mavi Marmara saldırısıyla ilgili BM'ye sunduğu ara raporda, saldırıyı ayrıntılı şekilde anlatarak, "Uluslararası hukukun en temel ilkelerinden biri, uluslararası yükümlülüklerini ihlal eden devletlerin hatalarını telafi ve yol açtıkları zararları tazmin 


etmelerini emretmektedir" sözleriyle saldırının tazminini istedi. 


26 Ocak: 


- İller Bankasını "Anonim Şirket" olarak yapılandıran tasarı, TBMM'de kabul edildi. İLBANK AŞ kalkınma ve yatırım bankası olarak görev yapacak. 


- Beypazarı-Nallıhan karayolu üzerinde servis minibüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. 


27 Ocak: 


- Devlet Denetleme Kurulu (DDK) tarafından, BBP Eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin hayatlarını kaybetmesine yol açan helikopter kazasına ilişkin hazırlanan raporda, "Gerek kaza nedeninin belirlenmesi gerekse arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin ülkemizin mevzuat, idari ve teknik kapasite ve yeteneklerinin uluslararası düzenlemeler ve uygulamalar karşısında yeterli olmadığı ve mevcut kaynakların da etkin bir şekilde örgütlendirilemediği/değerlendirilemediği anlaşılmaktadır" denildi. 


- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, DSP'den istifa etti. 
28 Ocak: 


- Bağımsız milletvekilleri Murat Başesgioğlu (İstanbul) ve Yusuf Ziya İrbeç'in (Antalya) katılımıyla MHP'nin sandalye sayısı 72'ye yükseldi. 


29 Ocak: 
- TBMM Adalet Komisyonunun CHP'li üyeleri, Yargıtay ve Danıştayda yeni daireler 


kurulmasını öngören tasarının görüşmeleri sırasında, "çalışma koşullarının ortadan kalktığı gerekçesiyle komisyon üyeliğinden istifa ettiler. 


30 Ocak: 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Hayalet Sürücü 2" filminin Pamukkale'deki çekimleri için Denizli'de bulunan Oscar Ödüllü Aktör Nicolas Cage ile görüştü. 


31 Ocak: 


- TBMM Başkanlık Divanı, 24. Dönem'de milletvekillerine üçüncü yardımcı personel verilmesi yönünde karar aldı. 


2011'DE TÜRKİYE'DE NELER OLDU? 


30 Aralık 2011-posta 


2011'den akılda kalan güzel şey az... Ergenekon, Balyoz davaları bitmedi. OdaTV eklendi. 
Cezaevindeki gazeteci sayısı arttı. Şehit cenazeleriyle, anaların gözyaşları dinmedi... Hopa olaylarındaki ölüm ve sonrasındaki protestolar unutulmadı. 23 Ekim'deki Van depremi ise tüm Türkiye'yi ve insanlığı sarstı... 


4 Ocak:- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, tutukluluk sürelerini belirleyen CMK'nın 102. maddesinin 
yürürlüğe girmesiyle aralarında terör örgütü Hizbullah'ın üst düzey sorumlularının da 


bulunduğu 10 sanığı tahliye etti. 


Kars'taki İnsanlık Anıtı söküldü! 


8 Ocak: Başbakan Erdoğan, Kars Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış töreninde, 
kentteki “İnsanlık Anıtı”na ilişkin, “Burada Hasan Harakani Hazretlerinin hemen yanı başında bir ucube oraya koymuşlar, bir garip şey dikmişler. Konuyla ilgili olarak Belediye Başkanımız görevini süratle yerine getirecektir” dedi. 


17 Nisan: Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın temel taşları kepçe ile söküldü. 


11 Ocak: “Kıvırcık Ali” olarak tanınan sanatçı Ali Özütemiz (42), Çatalca'da geçirdiği trafik 
kazasında hayatını kaybetti. 


18 Ocak: Zonguldak'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon Müessese Müdürlüğü maden 
ocağında, 17 Mayıs 2010'daki patlamanın ardından Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesedi, düştükleri kuyunun 720 metre derinliğinden 8 ay sonra çıkartıldı. 


21 Ocak: Uluslararası PEN İfade Özgürlüğü Ödülü, Milliyet gazetesinden Nedim Şener'e 
verildi. 


2 Şubat: - Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Joy Foster (32), Kadıköy'de bir arkadaşına ait evde 
ölü bulundu. 


Ostim'de patlama 


3 Şubat: Ankara'nın Organize Sanayi Bölgesi Ostim'deki iki ayrı iş yerinde LPG tüplerinden 
çıkan gazın ortamı kaplaması ve alev alması sonucu patlamalar meydana geldi. Patlamalarda 
17 kişi öldü. 


4 Şubat: “Devrimci Karargah Örgütü” soruşturması iddianamesinde, tutuklu sanıklardan 
Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın 22 yıl 6 ay ila 49 yıl 6 ay hapisle cezalandırılması istendi. 


6 Şubat Kahramanmaraş'ta Afşin-Elbistan B Termik Santrali için üretim yapılan Çöllolar 
kömür üretim sahasında meydana gelen göçükte 10 işçi öldü. 


11 Şubat: Balyoz Planı davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, aralarında 
Ozden Örnek, Halil Ibrahim Fırtına ve Engin Alan'ın da bulunduğu 133 sanığın tutuklanmasına karar verdi. 


13 Şubat: Kamuoyunda “Torba tasarı” olarak nitelenen ve bazı kamu alacaklarının yeniden 
yapılandırılmasına olanak sağlayan düzenleme yasalaştı. 


14 Şubat:- Ergenekon soruşturması kapsamında Odatv yöneticisi Soner Yalçın gözaltına 
alındı. 


18 Şubat - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ve kuvvet komutanları Balyoz 
davasında tutuklanarak Hasdal Askeri Cezaevi'ne konulan 24'ü general, 102 subayı ziyaret etti. 


Küçük İşletmeler İçin %50 Devlet Teşvikli Yemek KartıTicket Restaurant Yemek KartıKayıt Ol 


Kasko Fiyatını 1 Dakikada ÖğrenGenerali Sigorta 


by Taboola 


Yılların siyasetçisi Erbakan'a veda... 


27 Şubat: - Eski Başbakanlardan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan kalp 
yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. 


Gazeteci Nedim Shel Gizredi Ahmet Şık 
Gazeteci Nedim Şener, Ahmet Şık cezaevinde 
3 Mart 


- Ergenekon soruşturması kapsamında evleri aranan gazeteci-yazar Ahmet Şık ile gazeteci Nedim Şener gözaltına alındı. 
- Gazetecilere Özgürlük Platformu Dönem Başkanlığı, gazetecilere yapılan baskıları kınadı. 


8 Mart: - Eski CHP lideri Deniz Baykal, gözaltına alınıp serbest bırakılan Odatv yazarı İklim 
Bayraktar'ın taciz iddialarıyla ilgili olarak ailesini ve yakın çalışma arkadaşlarını “Bana yönelik bir komplo tezgahı kurulmaya çalışılıyor” diye uyardığı belirtildi. 


- 14 yaşındaki B.Ç”ye cinsel istismardan 13 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 2.5 yıl hapis yatan Hüseyin Üzmez serbest kaldı. 


Tatlıses'e saldırı 


14 Mart: Sanatçı İbrahim Tatlıses İstanbul'da silahlı uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. 
17 Mart: - Türkiye ile Rusya arasında vizeler kaldırıldı. 


20 Mart: - Batman'daki Nevruz kutlamalarında BDP Milletvekili Bengi Yıldız taşla araçların 
önünü kesti. BDP'li Sebahat Tuncel ise Şırnak'ta başkomisere tokat attı. 


23 Mart: - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, DTK ile “sivil itaatsizlik” eylemleri 
başlatma kararı aldıklarını açıkladı. 


24 Mart: - Tutuklanan gazeteci Ahmet Şık'ın “İmamın Ordusu” kitabının dijital kayıtlarına, 
Ithaki Yayınevi ve Radikal Gazetesine yapılan polis operasyonuyla el konuldu ve kopyaları silindi. 

28 Mart - YGS'de bazı okullardaki tüm adayların kız olduğu ortaya çıktı. 

29 Mart: - Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'na Prof. Dr. Ali Demir atandı. 


30 Mart: - Ergenekon davasının özel yetkili savcısı Zekeriya Öz, İstanbul Başsavcıvekilliğine 
atandı. 


I Nisan: - YGS'de basına dağıtılan kitapçıktaki cevap şıklarının “şifreli” olduğu iddiası ortaya atıldı. 


6 Nisan: Hükümete, bazı konularda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi 
veren tasarı yasalaştı. Düzenleme 4 yeni bakanlık kurulmasına imkan sağlıyor. 


14 Nisan: HSYK, eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya hakkındaki meslekten ihraç 
kararını kaldırdı. 


18 Nisan: - YSK, aralarında Hatip Dicle, Leyla Zana, Sabahat Tuncel ve Gülten Kışanak'ın da 
bulunduğu bağımsız milletvekili adayları Harun Özcan, Abdullah Kızılay, İsa Gürbüz, Çiçek Otlu, Mehmet Salih Yıldız, Ertuğrul Kürkçü, Nezir Sincar ve Şerafettin Efe'nin adaylıklarını iptal etti. 


- Ressam Bedri Baykam, İstanbul'daki Akatlar Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kars'taki İnsanlık Anıtı ile ilgili bir toplantıdan çıkarken bıçaklı saldırıya uğradı. 


19 Nisan: YSK'nın bağımsız milletvekilleriyle ilgili kararının ardından yurdun çeşitli 
yerlerinde taşlı, sopalı, molotofkokteyli protestolar yaşandı. 


25 Nisan: Hakkari?de terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK”'ya 
yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 35 kişi gözaltına alındı. 
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27 Nisan: Başbakan Erdoğan, kamuoyunda “çılgın proje” olarak adlandırılan “Kanal İstanbul” 
projesini tanıttı. 


- MHP Genel Başkan Yardımcıları Recai Yıldırım ile Metin Çobanoğlv’na ait olduğu iddia edilen bazı kadınlarla çekilmiş görüntüler internette yayınlanınca istifa eden iki isim adaylıktan çekildi. 


4 Mayıs: Kastamonu'da Başbakanlık otobüsüne eskortluk yapan polis aracına ateş açıldı. 
Polis memuru Recep Şahin şehit oldu. 


7 Mayıs: - Kütahya'da Eti Gümüş A.Ş'ye ait siyanürlü su bulunan üç kademeli barajın 
ortasındaki set çöktü. Siyanürün yayılma tehlikesi olduğu için üretim durduruldu. 


17 Mayıs: - MHP'li bazı yöneticilere ait yeni görüntüler internet sitelerinde yer aldı. MHP 
Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Kimin elinde ne kaset varsa kamuoyunu duyursunlar” dedi. 


25 Mayıs: - Danıştay 13. Dairesi, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunun tartışma 
yaratan yönetmeliğindeki hacmi 20 cl ve altında bulunan ambalajlardaki alkollü içkilerin bakkal ve marketlerde satılamayacağına ve çocukları ve gençleri hedef alan veya bu kişilerin ilgi alanına giren etkinliklerde alkollü içki satılamayacağına ilişkin hükümlerin yürütmesini durdurdu. 


30 Mayıs: Balyoz Planı soruşturmasında Orgeneral Bilgin Balanlı tutuklandı. Balanlı, 
tutuklanan en yüksek rütbeli muvazzaf subay oldu. 

- 1980-1989 yıllarında Milli Güvenlik Konseyi üyeliği yapan emekli Ora. Nejat Tümer vefat etti. 


Hopa'daki olaylar ülkeyi sarstı 


31 Mayıs: Başbakan Erdoğan'ın Artvin Hopa'daki mitinginin ardından çıkan olaylarda, Ak 
Parti konvoyundaki araçlar taşlandı. Polisin yoğun biber gazı sıktığı protestoculardan emekli öğretmen Metin Lokumcu hayatını kaybetti, bir polis yaralandı. 


9 Aralık: Ankara'daki Hopa protestolarıyla ilgili 22'si tutuklu 28 kişinin yargılandığı davada, 
tutuklu sanıkların tümünün tahliyesine karar verildi. 


6 Haziran: 12 Eylül darbesiyle ilgili Ankara'daki soruşturmada eski Cumhurbaşkanı Kenan 
Evren'in ifadesi alındı. 


8 Haziran: 12 Eylül soruşturmasında dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı emekli orgeneral 
Tahsin Şahinkaya'nın ifadesi alındı. 


Türkiye sandık başına gitti 


12 Haziran: - Türkiye genel seçim için sandık başına gitti. AK Parti yüzde 49.80, CHP yüzde 
25.98, MHP yüzde 13.02, bağımsızlar ise yüzde 6.59 oy aldı. TBMM'de AK Parti 326, CHP 135, MHP 53 ve BDP destekli bağımsızlar 36 sandalye kazandı. 


- Hatip Dicle, Kemal Aktaş, Selma Irmak, İbrahim Ayhan, Faysal Sarıyıldız, Gülseren Yıldırım milletvekili seçildi. İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanıkları Mehmet Haberal ve Mustafa Balbay ile tutuksuz yargılanan İlhan Cihaner ve Sinan Aygün, CHP'den milletvekili seçildi. 


17 Haziran: BM iyi niyet elçisi ve ünlü film yıldızı Angelina Jolie, olaylardan kaçarak 
Türkiye'ye gelen Suriyelilerin konuk edildiği Altınözü çadırkentini ziyaret etti. 


21 Haziran: - YSK, Diyarbakır'dan bağımsız milletvekili seçilen KCK davası tutuklusu Hatip 
Dicle'nin milletvekilliğinin oy birliğiyle düşürülmesine karar verdi. 


- İçişleri Bakanlığı kararıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Aytaç Durak'ın evinde polis arama başlattı, 17 kişi gözaltına alındı. 


23 Haziran: - Şerafettin Elçi, YSK'nın Hatip Dicle kararına tepki olarak tüm bağımsız 
milletvekillerinin Meclise girmeme kararı aldığını bildirdi. 


28 Haziran: - CHP'li 134 milletvekili, tutuklu vekiller Mustafa Balbay ile Mehmet Haberal'ın 


tahliye edilmemelerini protesto amacıyla Meclise gelmelerine rağmen yemin etmedi. BDP destekli bağımsızlar ise TBMM'ye gelmedi. 


5 Temmuz ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan “başı açık 
fotoğraf” koşulunu kaldırdı. 


6 TEMMUZ Türkiye Cumhuriyeti'nin 61. Hükümeti kuruldu. 


- RTÜK üyesi Zahid Akman, Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman, Kanal 7 
Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Çelik, Kanal 7 Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karahan ile Finans Müdürü Erdoğan Kara Almanya'daki Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturma kapsamında gözaltına alındı. 


8 Temmuz - Diyarbakır 6. ve 4. Ağır Ceza mahkemeleri, KCK davasında tutuklu 
yargılanırken bağımsız milletvekili seçilen Selma Irmak, Kemal Aktaş, Faysal Sarıyıldız, İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım ile Hatip Dicle'nin tahliye edilmemesini kararlaştırdı. 
11 Temmuz - CHP'li milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda and içti. 

13 Temmuz - Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. Hükümet, TBMM'den güvenoyu aldı. 


14 Temmuz - Diyarbakır Silvan kırsalında bir grup teröristle çatışma çıktı. 13 asker şehit 
oldu. 


- Diyarbakır'da toplanan DTK sonuç bildirisinde “demokratik özerkliğimizi ilan ediyoruz” denildi. 


25 Temmuz - İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant Dink cinayetiyle ilgili yargılanan Ogün Samast'ı 21.5 yıl hapis cezasına çarptırdı. 


28 Temmuz 1917 yılında restorasyon amacıyla Türkiye'den Almanya'ya götürülen 
Boğazköy Sfenksi, 94 yıl sonra Hitit başkenti Hattuşa'ya götürülmek üzere Almanya'dan İstanbul'a getirildi. 


TSK'da YAŞ öncesi deprem 


29 Temmuz Türkiye tarihinde bir ilk yaşandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, 
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay YAŞ öncesi emekliliklerini istedi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanvekilliği’ ne getirildi. 


4 Ağustos: - YAŞ sonucu Org. Özel Genelkurmay Başkanı oldu. Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı'na Org. Hayri Kıvrıkoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Ora. Murat Emin Bilgel, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Org. Mehmet Erten, Jandarma Genel Komutanlığı'na Org. Bekir Kalyoncu atandı. 


30 Temmuz - Şair ve siyaset adamı Kemal Burkay, 31 yıldır yaşadığı İsveç'ten Türkiye'ye 
döndü. 


8 Ağustos: İnternet andıcı davası kapsamında Orgeneral Hüseyin Nusret Taşdeler ile 
Tümgeneral Hıfzı Çubuklu'nun da aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında yakalama emri 


çıkarıldı. 


12 Ağustos: İkinci Ergenekon davasının tutuklu sanığı CHP İzmir Milletvekili Mustafa 
Balbay, Silivri'deki duruşma salonunda milletvekili yemin metnini okudu. 


13 Ağustos: Marmara depreminde Çınarcık”ta yaptığı konutların yıkılması sonucu 195 kişinin 
ölümünden sorumlu tutularak 18 yıl 9 ay hapse mahkum edilen Veli Göçer tahliye oldu. 


14 Ağustos: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, PKK elebaşı Murat Karayılan'ın yakalandığı 
haberlerine ilişkin, “Henüz teyit edilmiş bir bilgi yok” dedi. 


17 Ağustos: İnternet andıcı davası kapsamında Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu ve 
Tümgeneral Hıfzı Çubuklu tutuklandı. 


22 Ağustos: Koramiral Deniz Cora, ikinci amirallere suikast girişimi davası kapsamında 
tutuklandı. 


23 Ağustos: Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'e ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı 


paylaşım sitesinde yayınlandı. 


26 Ağustos: - Kamuoyunda “Tam Gün Yasası” olarak bilinen yapılan yeni düzenlemeyle 
devlet hastanelerinde çalışan hekimlere muayenehane açma, herhangi bir iş yeri veya vakıf üniversitelerinde çalışma yasağı getirildi. 


27 Ağustos: Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturmayı yürüten 3 savcı gitti, yerine 2 yeni 
savcı geldi. 


28 Ağustos: 27 Nisan bildirisi, TSK'nın internet sitesinden kaldırıldı 
30 Ağustos: - Abdullah Gül, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü 


dolayısıyla Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen törende tebrikleri “Başkomutan” sıfatıyla kabul eden ilk cumhurbaşkanı oldu. 


Kadına şiddetin sembolü oldu 


2011 kadına şiddette adeta rekor yılı oldu. Birçok kadın eşleri ya da sevgilileri tarafından 
öldürüldü. 


1 Eylül'de Konya'da otobüs durağında ağır yaralı halde bulunan, 4 gün boyunca aç ve susuz 
bırakıldığı belirlenen Meral Tahta, tedavi gördüğü hastanede 43 gün sonra hayatını kaybetti. 


4 Eylül: - Tunceli'de halı sahada futbol maçı yapan polislere yönelik silahlı saldırıda, bir 
komiser ile eşi şehit oldu. 


5 Eylül: - Korgeneral İsmail Hakkı Pekin internet andıcı davası kapsamında tutuklandı. 


- Emniyet Genel Müdürlüğü, 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde trafik kazalarında 144 
kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. 


9 Eylül: Korgeneral Mehmet Eröz internet andıcı davası kapsamında tutuklandı. 


MİT-PKK görüşmeleri sızdırıldı 


13 Eylül: - Terör örgütü PKK yöneticileri ile MİT temsilcileri arasında yapıldığı iddia edilen 
görüşmelere ilişkin ses kaydı internet sitelerinde yayımlandı. 


15 Eylül: - Eski bakanlardan Mehmet Ağar, “Susurluk” davasında, “Cürüm işlemek için 
silahlı teşekkül oluşturmak” suçlamasıyla 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 


16 Eylül: - Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde bir cezaevi nakil aracında çıkan yangında 5 tutuklu 
ve hükümlü yanarak hayatını kaybetti. 


19 Eylül: - Ankara'da Kumrular Caddesi'ndeki Çankaya Kaymakamlığı önünde meydana 
gelen patlamada, 3 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. 


21 Eylül: - Siirt'te polis okulu yolu üzerinde 6 kadının bulunduğu araca teröristlerce saldırı 
düzenlendi, 4 kadın öldü. 


22 Eylül: - Başbakan Erdoğan, BM Genel Kurulu'na hitap etti. 


23 Eylül: - Petrol sondajı öncesi sismik araştırmaları yapacak Koca Piri Reis Gemisi, 
Urla'dan demir aldı. 


26 Eylül: - Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Hopa davasında, “terör örgütü 
propa-gandası”yla suçlanan 7 kişi beraat etti. 


27 Eylül: - Batman'da, teröristlerce ateş açılması sonucu 8 aylık hamile bir kadın ile 4 
yaşındaki kızı öldü. 


- Kayseri'de, 2009'daki Ramazan Bayramı'nda şeker toplarken kaybolan 3 çocuğun katil zanlısı Uğur Veli Gülışık, 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 


- HSYK, Deniz Feneri e.V. soruşturmasını yürütürken görevden alınan 3 savcı hakkında 


kovuşturma izni verdi. 


28 Eylül: - BDP Genel Başkanı Demirtaş, 1 Ekim'den itibaren Meclis çalışmalarına katılma 
kararı aldıklarını bildirdi. 


- BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun öldüğü helikopter kazasına ilişkin soruşturmada, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 


Tayyip Erdoğan annesini kaybetti 


I Ekim- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan safra kesesi ameliyatı oldu. 


7 Ekim- Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan 88 yaşında vefat etti. 


8 Ekim: - Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın cenazesi, İstanbul Karacaahmet 
Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

- Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çarşıya giden annelerinin evde yalnız bıraktığı 3 çocuk çıkan yangında öldü. 


I Ekim: BDP'li vekiller yemin etti. 


5 Ekim: - SİPA Press'in kurucusu gazeteci Gökşin Sipahioğlu, Paris'te 85 yaşında hayatını 
kaybetti. 


9 Ekim ABD'den getirilen “Yorgun Herakles” heykeli Antalya Müzesi'nde ziyarete açıldı. 


9 Ekim: - İstanbul Sultangazi'de bir gecekonduda çıkan yangında 7 Afgan kapının kilitli 
olması nedeniyle yaşamını kaybetti. 


11 Ekim: - CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Deniz Feneri e.V. bağlantılı soruşturmayla ilgili 
“Köstebek Beşir Atalay'dır” dedi. 

- Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış sonucu Serik ilçesine bağlı Gebiz beldesinde sel sularına kapılan 6 kişiden 4'ünün cesedine ulaşıldı. 


16 Ekim: - 12 Eylül döneminin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya, darbe 
soruşturması kapsamında verdiği ifadede, “Bugün olsa yine yaparım” dedi. 
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Türkiye 24 şehide ağladı... 


19 Ekim: - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terörist saldırıda 24 asker şehit oldu, 18 asker 
yaralandı. 


11 Filistinli Ankara’da... 


19 Ekim- İsrail ile Hamas arasındaki tutuklu takas anlaşması sonucu serbest bırakılan biri 
kadın 11 Filistinli Ankara’ya getirildi. 


21 Ekim: - Deniz Feneri e.V. soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Zahid Akman, 
Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, İzzet Kurum ve Ali Solak tahliye edildi. 


- Bir süredir kanser tedavisi gören gazeteci Hikmet Bila (57) Ankara’da vefat etti. 


- Kalp krizi sonucu ölen ünlü mimar Behruz Çinici (79) İstanbul'da toprağa verildi. 


Van 7.2 ile yıkıldı 

23 Ekim: - Türkiye, Van'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı, 604 kişi 
hayatını kaybetti. Kentte 75 öğretmen de yaşamını yitirdi. Enkaz haline gelen binalardan 222 
vatandaş sağ çıkarıldı. 


24 Ekim: - Erciş'te depreme internet kafede yakalanan, Yunus adındaki 13 yaşındaki çocuk 
enkazdan sağ çıkarıldı, ancak hastane yolunda hayatını kaybetti. 


25 Ekim: Depremden iki gün sonra Erciş ilçesinde 14 günlük Azra bebek enkazdan sağ 
kurtarıldı. 


27 Ekim: Van ve Erciş Cumhuriyet Başsavcılıkları yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlattı. 


9 Kasım: - Van, merkez üssü Edremit olan 5.6 büyüklüğünde ikinci depremle sarsıldı. 39 
kişinin hayatını kaybettiği depremde Bayram Oteli'nin enkazı altında kalan DHA muhabirleri Sebahattin Yılmaz ve Cem Emir de can verdi. Japon yardım ekibinden Atsushi Miyazaki de kurtarılamadı. 


14 Kasım: - Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 5.6 büyüklüğündeki depremde Bayram ve Aslan 
otellerinin yıkılmasına ilişkin soruşturma başlattı. 


29 Ekim- Bingöl'de terörist saldırıda biri canlı bomba 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 


I Kasım - İstanbul'daki KCK operasyonu kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklandı. 


3 Kasım: - Konya'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait düşen F-4 uçağında Pilot Binbaşı 
Serdar Kandemir ve Pilot Üsteğmen Engin Kayadibi şehit oldu. 


4 Kasım: Van'ın Özalp ilçesinde kışlanın girişindeki tabeladan “Orgeneral Mustafa 
Muğlalı”nın adı kaldırılarak “Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Erkan Durukan”ın adı yazıldı. 


11 Kasım: İzmit-Gölcük seferini yapan “Kartepe” adlı deniz otobüsünü kaçıran Mensur Güzel 
düzenlenen operasyonla öldürüldü. 


- Tiyatro sanatçısı İstemi Betil, 68 yaşında hayatını kaybetti. 


Kaşif Kozinoğlu cezaevinde öldü 


10 Mart: Ergenekon soruşturması kapsamında mahkemeye sevk edilen MİT görevlisi Kaşif 
Kozinoğlu tutuklandı. 


13 Kasım: - Odatv'de yapılan aramalara ilişkin davanın tutuklu sanığı Kaşif Kozinoğlu 
cezaevinde öldü. 


14 Kasım: Ünlü sanatçı Esin Afşar, lösemi tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 


17 Kasım: - Başbakan Erdoğan, ABD'nin ünlü dergisi Time'ın 28 Kasım tarihli Avrupa, Asya 
ve Güney Pasifik baskılarında, “Erdoğan'ın Yolu” başlığıyla kapak oldu. 


18 Kasım: - Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Münevver Karabulut'un öldürülmesine 
ilişkin davada, sanık Cem Garipoğlu'nu, “çocuğa karşı, tasarlayarak, canavarca bir hisle ve 


eziyet ederek öldürmek” suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı. 


- Van'ın Karpuzalan köyünde, depremzede bir ailenin kaldığı çadırda çıkan yangında 3 çocuk öldü. 


19 Kasım: Ünlü yönetmen Ömer Lütfi Akad, 95 yaşında vefat etti. 


21 Kasım: - Genelkurmay Başkanlığı ilk kez bir açıklama yaparak, TSK bünyesinde 365'i 
general toplam 720 bin personelin görev yaptığını bildirdi. 


22 Kasım: “Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşmeleri talimat olarak örgütün dağ kadrosuna 
ulaştırdıkları” iddiaları üzerine 42'si avukat 46 kişi gözaltına alındı. 


- İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik düzenlenen operasyonda 44 kişi gözaltına alındı. 


23 Kasım: - Başbakan Erdoğan, Dersim olaylarıyla ilgili “Eğer devlet adına özür dilemek 
gerekiyorsa ve böyle bir literatür varsa ben özür dilerim ve diliyorum” dedi. 


24 Kasım: - Atlas Okyanusu'na düşen uçakta hayatını kaybeden AÜ Devlet Konservatuvarı 
öğretim görevlisi Fatma Ceren Necipoğlu İstanbul?da toprağa verildi. 


Başbakan ameliyat oldu 
26 Kasım: - Başbakan Erdoğan, “laparoskopik” yöntemle sindirim sistemi ameliyatı oldu. 


29 Kasım: - Başbakan Erdoğan, ameliyat olduğu Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'nden taburcu oldu. 


14 Aralık: - Başbakan Erdoğan, geçirdiği ameliyatın ardından istirahatini tamamlayarak 
Ankara'ya geldi. 


29 Kasım: Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür, faili meçhuller 
soruşturmasıyla ilgili İstanbul?da gözaltına alınarak Ankara'ya getirildi. 
- Hukuk, siyaset bilimi uzmanı Prof. Dr. Server Tanilli vefat etti. 


30 Kasım: - Sultanahmet'te pompalı tüfekle çevreye ateş açarak bir asker ile özel güvenlik 
görevlisini yaralayan Libya uyruklu Samir Salem Ali Elmadhavri vurularak etkisiz hale getirildi. 


- Bedelli ve dövizli askerlik, TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamayla kabul edildi. 
I Aralık: - YÖK Genel Kurulu, üniversiteye giriş sınavında katsayı uygulamasını kaldırdı. 


- TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanun Teklifi'nin kabulüyle Meclisteki askeri birliğin görevi sona erdi. 


10 Aralık: TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeler sırasında sinirlenen BDP'li Hasip Kaplan, 
kürsüdeki bardağı kırarak fırlattı. 


- “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, “Karagümrük çetesi” soruşturması kapsamında tutuklandı. 


15 Aralık: “Kurtlar Vadisi” adlı televizyon dizisindeki “Halo Dayı” karakteriyle hafızalara 
kazınan tiyatro sanatçısı Sönmez Atasoy, hayatını kaybetti. 


Milliyet 
TÜRKİYE'DE 2012 BÖYLE GEÇTİ 


17 Aralık 2012 Pazartesi —trthaber 


İşte 2012 yılının ilk 6 ayında meydana gelen önemli olaylar... 


Ocak ayının önemli gelişmeleri şöyle: 
2 Ocak 


- Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davası kapsamında, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında soruşturma başlattı. 


- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik operasyon kapsamında ifade verdi. Kocaoğlu, adliyeden ayrılırken, "Bildiklerimizi cevapladık. Şimdi belediye gidiyoruz çalışmaya devam edeceğiz. Umuyorum, diliyorum biran önce iddianame hazırlanır, tutuklu arkadaşlarımız özgürlüğüne kavuşur." dedi. 


3 Ocak 


- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Ergenekon soruşturması kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Danıştay saldırısıyla ilgili görüntülerin silindiği iddiasıyla ilgili OYAK Genel Müdürlüğünün 


de aralarında bulunduğu 19 noktada arama yaptı. Bazı, OYAK personeli ile Danıştay Bilgi İşlem Daâiresi'ndeki bir personel gözaltına alındı. 


5 Ocak 


- Hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, "örgüt yöneticiliği" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçlarından tutuklanması istemiyle İstanbul 
Nöbetçi 12. Ağır Ceza Mahkemesine sevk edildi. İlker Başbuğ'un savcılık ifadesi yaklaşık 7 


saat sürdü. 


- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 21 Aralık'ta Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Mümtaz'er Türköne, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. 


-Başbuğ tutuklandı- 
6 Ocak 


- Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, hakkında başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Başbuğ, adliyeden çıkarılırken, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. 
Genelkurmay Başkanı, terör örgütü kurmaktan ve yönetmekten tutuklandı. Takdir yüce Türk milletinindir" dedi. Başbuğ, Silivri cezaevine konuldu. 


- Sanatçı Azer Bülbül, Antalya'da kaldığı otelde ölü bulundu. Şarampol Caddesinde konakladığı otel odasında, kendisini cep telefonuyla arayan ve ulaşamadığı için otele gelen menajeri tarafından ölü bulunan Bülbül'ün solunum yetmezliğine bağlı olarak vefat ettiği belirlendi. Bülbül'ün cenazesi, Esenyurt Gülbahçe Mezarlığı'nda toprağa verildi. 


7 ocak 


- Irak'ın Şırnak Uludere sınırında, 28 Aralık gecesi düzenlenen operasyonda öldürülen 35 kişi için Gülyazı köyünde kurulan taziye çadırını ziyaretinde Uludere Kaymakamı Naif Yavuz'a saldırıda bulundukları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. 


- Türkiye Bölgesel Amatör Lig 1 1'inci Grup'ta mücadele eden Keşanspor'u taşıyan otobüs Antalya'nın Korkuteli ilçesinde uçuruma yuvarlandı. Kazada, futbolcu Can Çetinkaya öldü, 
21 kişi yaralandı. 


- Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kargıcık Çayı'nın taşması nedeniyle yaşanan selde 100'den fazla evi su bastı, narenciye bahçeleri sular altında kaldı. Yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin yanı sıra tarım alanları zarar gördü. Sel nedeniyle bazı hayvanlar telef oldu, ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölgeye, son 30 saatte metrekareye 170 kilogramın üzerinde yağış düştüğü belirtildi. 


10 ocak 


- Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 12 Eylül askeri darbesine ilişkin dönemin Genelkurmay Başkanı 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile Emekli Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın şüpheli olarak yer aldığı iddianameyi kabul etti. İddianamede, Evren ve Şahinkaya'nın, "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına" çarptırılmaları istendi. 


- İkinci "Ergenekon" davası kapsamında tutuksuz yargılanan emekli Orgeneral Hurşit Tolon tutuklandı. 


-MİT'te toplantı- 
11 Ocak 


- MİT Müsteşarlığının 85'inci kuruluş yıl dönümünü kapsamında, MİT'in Yenimahalle'deki kampüsünde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar, askeri erkan ve yüksek yargı organlarının başkanlarının katıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, devlet erkanına, teşkilatın yürüttüğü halkla ilişkiler çalışmalarını anlattı, iç ve dış istihbarat alanındaki yeniden yapılandırmaya ilişkin süreç ve yürütülen projelerle ilgili bilgi verdi. 


12 Ocak 


- Milli Eğitim Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarının başkent dışında stadyumlarda değil, sadece okullarda öğrencilerle kutlanmasını öngören genelge yayımladı. 


13 Ocak 


- İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK'ya yönelik operasyonda, BDP eski Milletvekili Fatma Kurtulan ve DEHAP eski Genel Başkanı Tuncer Bakırhan gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Leyla Zana'nın kaldığı Çankaya'daki evde de arama yapıldı. 


- Somalili korsanlar tarafından yaklaşık 16 ay önce kaçırılan Malta bandıralı Yunan firmasına ait "MV Olib-G" geminin 3'ü Türk, 15'i Gürcistan uyruklu mürettebatı, kurtarıldıktan sonra İstanbul'a getirildi. Somalili korsanların 8 Eylül 2010 tarihinde kaçırdığı geminin mürettebatı, Somali'den havalanan Air Zena Havayolları'na ait uçakla geldiği Atatürk Havalimanı'nda Gürcistan Devlet Başkanı Mikheil Saakaşvili ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. 


16 Ocak 
- Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait T-37 tipi uçak, İzmir'in Foça ilçesinde eğitim uçuşu 


yaptığı sırada "bilinmeyen bir nedenle" düştü. Türkiye İle Pakistan arasında imzalanan "Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde Türkiye'de görev yapan Pilot Binbaşı 


Masood Hussain Chhachhar'ın cesedine uzun aramaların ardından 20 Ocak'ta, pilot adayı Teğmen Serkan Sağır'ın cesedine ise 24 Ocak'ta ulaşılabildi. 


-Dink davasında karar- 
17 Ocak 


- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanık Yasin Hayal'e "Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bütün sanıkların "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan beraatına karar veren mahkeme heyeti, Erhan Tuncel'i Mc Donalds'ın bombalanması eylemine ilişkin 10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Tutuklulukta geçirdiği süreyi göz önüne alan heyet, Tuncel'in tahliyesini kararlaştırdı. 


18 Ocak 


- Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davada verilen kararda, tutuksuz sanıklardan Coşkun İğci hakkında hüküm kurulmadığı ortaya çıktı. İğci hakkındaki kararın yazılmasının sehven unutulduğu, mahkeme heyetinin toplanıp bu konuda ek karar vereceği öğrenildi. 


19 Ocak 


- Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, Dink'in öldürülmesine ilişkin dava dosyasına, kararı temyiz edeceğini belirten dilekçe sundu. Savcı Hikmet Usta, "Basına yansıyan, mahkemeden yapılan 'örgüt var, delil yok' açıklamasına karşı biz, 'örgüt de var, delil de var, hem de fazlasıyla var olduğunu' belirtmek istiyoruz" dedi. 


- Dink davasını karara bağlayan Özel Yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Rüstem Eryılmaz ise "Verilen karar beni de tatmin etmedi. Örgüt yok diyemem ama delil durumuna göre karar verdik" ifadelerini kullandı. 


-Türkiye'de ilk yüz nakli- 
21 Ocak 


- Türkiye'de ilk yüz nakli, Akdeniz Üniversitesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gerçekleştirildi. Operasyonla, Uşak'ta beyin ölümü gerçekleşen Ahmet Kaya'dan alınan yüz, Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Gebece köyünde yaşayan 19 yaşındaki Uğur Acar'a nakledildi. Özkan başkanlığındaki ekip, ayrıca dünyada ilk kez uygulanan bir hastaya iki kol ve bir bacak nakline imza attı. Kaya'dan alınan iki kol ve sağ bacak, Kepez ilçesine bağlı Varsak Altıayak Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Atilla Kavdır'a nakledildi. 


22 Ocak 


- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Ayşe Paşalı'nın katil zanlısı olarak hakkında dava açılan boşandığı eşi İstikbal Yetkin hakkında verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. 


23 Ocak 


- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "tasarlayarak Hrant Dink'i öldürmek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Ogün Samast'ın tahliye talebini reddetti. 


- Baskın Oran, Ahmet İnsel ve Gençay Gürsoy'un aralarında bulunduğu 5 kişi, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel hakkında, "siyasi amaçla demeç vermek" ve "yargı görevini yapanı etkilemek" iddiasıyla Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. 


24 Ocak 


- Erdoğan, partisinin grup toplantısında, CHP'ye, "Siz bu imam hatiplerden neden rahatsız oluyorsunuz. Meslek liselerinden neden rahatsız oluyorsunuz. Bu okullarda okuyan çocuklar bu ülkenin evlatları değil mi" diye sordu. Erdoğan, "Kazanıp da üniversitelerde herhangi bir yere devam ediyorsa, bu, bunları rahatsız ediyor. Niye dindar bir nesil gelmesin" dedi. 


26 Ocak 


- Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesini ve seçimlerin 5 yılda bir yapılmasını öngören Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 


27 Ocak 


- Öldürülen Yazar Musa Anter'in oğlu Anter Anter, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel izniyle geldiği Türkiye'de, babasının Nusaybin'deki kabrini ziyaret etti. 


28 Ocak 


EDİL 


- Türkiye'nin ilk "Dünya Güzeli" Keriman Halis Ece Tamer (99), "kalp yetmezliği" nedeniyle İstanbul'da kızının evinde hayatını kaybetti. 3 Temmuz 1932'de Türkiye'de yapılan güzellik yarışmasında "Türkiye Güzeli", 31 Temmuz 1932'de Belçika'da yapılan ve 28 ülkenin katıldığı yarışmada da "Dünya Güzellik Kraliçesi" seçilen Keriman Halis'e, 1934'te çıkan Soyadı Kanunu sonrası Atatürk tarafından kraliçe anlamına gelen "Ece" soyadı verilmişti. 
Keriman Halis Ece, İstanbul'da toprağa verildi. 


31 Ocak 


- Sendikal hayata 50 yılını harcayan, 16. Dönem Ankara Milletvekilliği, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in başdanışmanlığı görevlerinde bulunan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikasının eski Genel Başkanı Mustafa Başoğlu, 79 yaşında solunum yetmezliği nedeniyle Ankara'da hayatını kaybetti. 


- Kırıkkale'de askeriyeye ait Mühimmat Ayırma ve Ayıklama Tesisi'nde patlama meydana geldi. Yahşihan ilçesindeki tesislerdeki patlamanın ardından başlayan yangın, MKE fabrikası, Kırıkkale ve ilçe itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Patlamada 4 işçi hayatını kaybetti. 


- Yaklaşık bir ay önce faaliyetlerini durdurma kararı alan Suriye'nin Gaziantep Başkonsolosluğu, binasını boşalttı. Geçen yıl Aralık ayı başında 5 gün kapalı kaldıktan sonra yeniden açılan ve 26 Aralık 2011 günü hizmetlerini tamamen durduran Başkonsolosluğun hizmet binasındaki eşyalar toplandı. 


Şubat ayının önemli gelişmeleri şöyle: 
1 Şubat 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısındaki, "Niye dindar bir nesil gelmesin?" sözlerini eleştiren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yanıt verdi. Erdoğan, "Benim Türkiye'yi dindarlar, dinsizler diye ayırdığımı söylüyor. Önce şu kulakların duymaya alışsın; benim ifademde dindarlar, dinsizler diye bir ifade yok. Dindar bir gençlik yetiştirme var. Bunu yine söylüyorum, bunun arkasındayım. Sayın Kılıçdaroğlu, sen bizden, muhafazakar demokrat parti kimliği sahibi AK Parti'den ateist bir nesil yetiştirmemizi mi bekliyorsun? O belki senin işin olabilir, senin amacın olabilir. Ama bizim böyle bir amacımız yok. Biz muhafazakar ve demokrat, milletinin, vatanının değerlerine, ilkelerine, tarihten gelen ilkelerine sahip çıkan bir nesil yetiştireceğiz. Bunun için çalışıyoruz" dedi. 


- Erdoğan, yeni kitabı Winter Journal için bir gazeteye verdiği röportajda, "Cezaevindeki tutuklu gazetecileri gündeme getirerek Türkiye'ye gelmeyeceğini" açıklayan ABD'li yazar Paul Auster'a, "Aman! Biz sana çok muhtacız. Gelsen ne olur gelmesen ne..." dedi. 


- Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, 27 Nisan 2007'de Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yayınlanan e-bildiriyle ilgili soruşturma başlattı. 


- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 30 yıllık Dev-Yol ana davasının tüm sanıklar yönünden zaman aşımından düşürülmesine karar verdi. 


- Genelkurmay Başkanlığı toplam personel sayısının 721 bin 153 olduğunu bildirdi. 
2 Şubat 


- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, "12 yaşındaki çocuğun sözleşme karşılığı satıldığı" iddialarına ilişkin, olayın çocuk haklarına aykırı olduğunu belirterek, konunun tüm yönleriyle hassasiyetle takip edildiğini bildirdi. 


3 Şubat 


- Genelkurmay Başkanlığının suç duyurusu üzerine Sultanbeyli Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "hakaret" suçundan yargılanması talebiyle hazırladığı fezlekeyi Adalet Bakanlığı'na gönderdi. 


ad l 


- Lojmanında ölü bulunan ve "intihar ettiği" öne sürülen eski Tunceli Jandarma Alay Komutanı Albay Kazım Çillioğlu'nun oğlu Gökhan Çillioğlu, Malatya Adliyesine gelerek özel yetkili savcıdan bilgi aldı, soruşturmayla ilgili ifade verdi. 


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'li yazar Paul Auster'e mektup göndererek, Auster'ı Türkiye'ye davet etti. 


- Anadolu Ajansı'nın, Türkiye ve dünyadaki gelişmelerin ele alınarak, analizlerin yapıldığı, abonelere gün içinde sunulacak haberlerin başlık ve içeriklerinin değerlendirildiği gündem toplantıları için oluşturduğu "Editör Masası", Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından hizmete açıldı. 


4 Şubat 


- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Kürtçenin şartlar elverirse sadece seçmeli ders olabileceğini belirterek, "Yoksa bu dilde bütünüyle ilköğretimden üniversiteye kadar Kürtçe bir eğitimin yapılması mümkün değildir. Bir hakkı vermek kolay bir şey. Ama kullanması noktasına da bakacağız" dedi. 


-Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'a saldırı- 
5 Şubat 


- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde görevli Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç, bir şarküteriden alışveriş yaptıktan sonra arabasına doğru giderken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ağır yaralanan ve Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 


6 Şubat 


- Başbakan Erdoğan, Fatih Projesi'nin okullarda uygulamaya geçmesi dolayısıyla katıldığı törende,"Bir haftadır köşelerinde yazanlara sesleniyorum; bu gençliğin tinerci olmasını mı istiyorsunuz? Siz bu gençliğin büyüklerine isyankar bir nesil mi olmasını istiyorsunuz? Siz, bu gençliğin milli, manevi değerlerinden kopuk, hiçbir istikameti, meselesi olmayan bir nesil mi olmasını istiyorsunuz? Biz, sizlerle burada anlaşamayız ama 'çağdaş bir nesil' derken, dindar bir nesil çağdaş olamıyor mu? Hem çağdaş hem dindar olunamıyor mu? Beyler, önce başınızı öne eğin de hem çağdaş hem dindar bir nesil nasıl yetiştirilirmiş onu bir düşünün. 
Dindar bir nesil özgürlüklere saygılıdır; dindar bir nesil, farklı düşüncelere, farklı inanç gruplarına da saygılıdır. O terbiyeyi alarak yetişmiş bir nesiliz biz. Bu saygının nasıl gösterilmesi gerektiğini de bugüne kadar gösterdik" dedi. 


- Bursa'da yaşamını sürdüren tiyatro ve sinema oyuncusu Baykal Kent (69), tedavi gördüğü Bursa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. 


7 Şubat 


- Suriye'deki olayları değerlendiren Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'a, "Gittiğin yol yol değildir. Bu yol çıkmaz sokaktır. Ya Beşşar, men dakka dukka. Ey Beşşar, eden bulur" diye seslendi. 


- Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ABD'li yazar Paul Auster'a davetini hatırlatarak, "Eğer O yazar (Paul Auster) CHP'nin davetine icabet eder de buraya gelirse, lütfen Türkiye'den sonra birlikte İsrail'e gitsinler. Aksi takdirde bu seyahat eksik kalır. 
'İsrail'de tutuklu gazeteci ve yazar yok' demek, en hafif tabiriyle yalancılıktır, cahilliktir" dedi. 


- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Savcı Hakan Kılıç, kaldırıldığı Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın cenazesi, Ankara'da Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'nın Ereğli ilçesinde toprağa verildi. Kılıç'a yönelik silahlı saldırı olayını araştırmak üzere özel ekip kuruldu. 


- Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Pamukova ilçesinin Mekece köyü yakınlarında, 22 
Temmuz 2004'te meydana gelen ve 41 kişinin ölümüyle sonuçlanan hızlandırılmış tren kazası davasının zaman aşımından düşürülmesine karar verdi. 


- Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "haksız ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü" operasyonu kapsamında gözaltına alınarak, mahkemeye sevk edilen zanlılardan "Kürt Ahmet" lakaplı Ahmet T'nin de arasında bulunduğu 7 kişi tutuklandı. 


- Vakıflar Genel Müdürlüğü, Galata Rum İlkokulu Vakfı'na ait okul binasının vakfa iadesini kararlaştırdı. 


8 Şubat 


- Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, eski Müsteşar Emre Taner ve eski Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş'in ifade vermek üzere savcılığa çağrıldığını bildirdi. 


- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, MİT görevlilerinin ifadeye çağrılmasıyla ilgili, "Şüpheli sıfatıyla KCK içerisinde bu 3 kişi nasıl yer alır, aklımla izah edemiyorum. Yargıdır ne isterse yapar, bir şey diyemeyeceğim. Ama benim bildiğim şu var; halihazırda MİT'te resmen görevi olanların doğrudan 'şüpheli' sıfatı ile bir ifade vermeye çağrılması herhalde mümkün değil bilebildiğim kadarıyla. Emekli olanlar veya görevle ilişiği kesilmiş olanlar için mümkün olabilir" dedi. 


-Erdoğan'a ikinci sindirim sistemi operasyonu- 
10 Şubat 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, 26 Kasım 2011'de gerçekleşen sindirim sistemi operasyonunun ikinci ve son aşaması yapıldı. Operasyonun yaklaşık 30 dakika sürdüğü ve 


başarıyla tamamlandığı, başlangıçta planlandığı üzere tedavinin bu şekilde nihayete erdirildiği bildirildi. 


- Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ifadesinin alınması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı gönderdi. 


- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, dindarlığı, "yaratıcıya, kendimize, bütün insanlara ve bütün evrene karşı dürüst, adil, ahlaklı ve samimi olmaktır" diye tanımladı. 


11 Şubat 


- Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Fikret Seçen, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da ifadeye çağrıldığı soruşturma dosyasının, Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya'dan alındığını bildirdi. 


12 Şubat 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, sindirim sistemi operasyonunun ikinci ve son aşamasının gerçekleştirildiği Koşuyolu'ndaki Özel İstanbul Medipol Hastanesi'nden taburcu oldu. 


- Libya hükümeti ve Ulusal Geçiş Konseyi, Libya devriminin sesinin dünyaya duyurulmasındaki rolü dolayısıyla Anadolu Ajansı'na (AA) ödül verdi. 


-Yüz nakli yapılan Uğur Acar, tıraş edildi- 
13 Şubat 


- Başbakan Erdoğan, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddinin suç sayılmasının öngören yasa tasarısın Fransa Senatosu tarafından kabul edilmesinden sonra Fransa'nın açıkça taraf olduğunu ispatladığını ifade ederek, "Minsk Üçlüsü içerinde bu vesile ile Fransa'nın artık çıkması lazım" dedi. 


- Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de insan kemiklerinin bulunduğu bölgedeki kazılarda 5 kafatası daha bulundu. Kazılarda şu ana kadar bulunan kafatası sayısı 34'e yükseldi. 


- Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yüz nakli yapılan Uğur Acar, doktoru Prof. Dr. Ömer Özkan tarafından tıraş edildi. Acar ilk kez aynaya bakarak yeni yüzünü gördü. 


14 Şubat 


- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MİT mensupları veya özel bir görevi ifa etmek üzere Başbakan tarafından görevlendirilen kişilerin, özel yetkili ağır ceza mahkemeleri kapsamındaki suçlarla ilgili soruşturmalarının Başbakanın iznine bağlanmasını öngören kanun teklifinin, "Trafik ışıklarında kırmızı ışığı kaldırmak kadar aptalca bir teklif" olduğunu savunarak, "Bu bir hukuk cinayetidir. Bu teklifi kanunlaştırmak, bütün devleti ve sistemini illegal hale getirmek demektir. Bu utanca kimse el kaldırmamalı" dedi. 


- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Yüce Divan'da yargılanma başvurusunu yetkisizlikten reddetti. 


- Anayasa Mahkemesi, Soyadı Kanunu'nun, evliliğin feshi veya boşanma hallerinde çocuğun babasının seçtiği veya seçeceği adı alacağına ilişkin hükmünü iptal etti. Böylelikle boşanan ailelerde çocuğun annesinin soyadını almasının da önü açıldı. 


- Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukcu, bir Danıştay üyesinin odasında dinleme cihazı bulunduğunu belirterek, "Bir şeyin izinsiz dinlenilmesi aslında büyük bir olay. Hiç alışık olmadığımız, bizde çok rastlanmayan bir şey. Üzerinde hassasiyetle duruyoruz" dedi. 


15 Şubat 


- "Balyoz Planı" davasına bakan mahkeme heyeti, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu, eski Genelkurmay Başkanları emekli orgeneraller Yaşar Büyükanıt ve İlker Başbuğ'un tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. 


- İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 9 personelin görev yerleri değişti. 


- İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davası kapsamındaki iddialara ilişkin hazırlanan iddianameyi kabul etti. İddianamede, Orgeneral Başbuğ'un "Ergenekon silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda, askeri bir darbe ortamı oluşturmak amacıyla, internet siteleri ve bu siteleri meşrulaştırmak amacıyla düzenlenen andıç vasıtasıyla kara propaganda 


zın 


ve dezenformasyon faaliyetlerini icra ve organize ettiği" öne sürüldü. 
16 Şubat 


- Ankara'da kamu ihalelerine menfaat karşılığında fesat karıştırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, Kamu İhale Kurumu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 


- Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "terör örgütlerinin içine sızan istihbarat görevlilerinin, suç işlediklerine" yönelik bir açıklamasının olmadığını belirterek, "Örgütlerin içine sızmış MİT görevlileri canı pahasına, şehitliği göze alarak görev yapıyorlar. Onları terörist, terör örgütüyle işbirliği yapar göstermek, bunu kim, hangi saikle yapıyorsa yapsın bu ülkenin birlik, beraberliğine, güvenliğine, bekasına iyilik değil, kötülüklerin en büyüğünü yapıyor" dedi. 


- Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliğince, MİT müsteşarı Hakan Fidan, eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve eski MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş ile 2 MİT görevlisinin ifadeye çağrılmasına ilişkin bilginin basına sızması konusunda inceleme başlatıldı. 


- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Bilge köyünde 7'si çocuk 44 
kişinin öldürüldüğü saldırıya ilişkin davada, olayın asli faili Mehmet Çelebi hakkında Fesih 


Çelebi'yi öldürme suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu. Mehmet Çelebi hakkında diğer 43 kişiyi öldürme suçundan verilen cezalar ise onandı. Daire, 44 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan 4 sanık ile 44 kez 15 yıl hapis cezası alan sanık hakkındaki kararları da onadı. 


17 Şubat 


- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, MİT mensupları veya kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarında "Başbakan izni" şartını yeniden düzenleyen Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı. 


- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkındaki davanın "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davasıyla birleştirilmesine karar verildi. 


18 Şubat 


- MİT mensupları veya bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarında Başbakan izni şartını yeniden düzenleyen Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. 


19 Şubat 


- AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları'nın 3. Olağan Kongresi'ne Üsküdar Kısıklı'daki konutundan telekonferans yöntemiyle katılan Erdoğan, dünya ile rekabet edebilen, dünyayı yakından takip eden, meselelere sahip çıkan, bir ayağı bu topraklarda, diğer ayağı ile alemleri gezen bir gençlik tahayyül ettiklerini belirterek, "En önemlisi de milli, manevi değerlerine sahip çıkan, onları yaşatan, geleceğini geçmişinden aldığı güç, gurur ve ilhamla şekillendiren bir gençlik tasavvur ediyoruz. Altını çiziyorum; modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. 
Dininin, dilinin, beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kalbinin, kininin davacısı bir gençlikten bahsediyorum" dedi. 


20 Şubat 


- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün talimatıyla Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastını inceleyen Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporu tamamlandı. Raporda, "Hrant Dink'e yönelik tehlikenin varlığının Emniyet ve Jandarma personelince öğrenildiği, Hrant Dink'in korunmasına yönelik istihbarat birimlerinin gerekli çalışmaları yapmadığı ve işbirliğine gitmediği, idari makamların Dink'e yönelik riskleri bilebilecek durumda olmalarına rağmen her kademedeki sorumluların zincirleme eylemleri sonucunda tehlikeyi önlemek için gereken tedbirlerin alınmadığına işaret edildi. Kamu görevlilerinin yargılanmalarına ilişkin mevzuatın da eleştirildiği raporda, "İdare organlarınca sürdürülen soruşturmalarda yasal olarak öngörülen süreçlere uyulmakla birlikte, gerek kamu görevlilerinin yargılanmasına ilişkin mevzuat düzenlemelerinin niteliğinden gerekse kamu görevlilerinin soruşturulması hususunda izlenen yöntemlerdeki hatalar/yanlışlıklar ve diğer eksiklikler sebebiyle yürütülen soruşturmalardan etkin bir sonuç alınamadığı kanaatine ulaşılmıştır" denildi. 


- Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce, MİT Müsteşarı Fidan'ın ifadesinin alınması amacıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen talimatın geri çekileceği bildirildi. 


- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen "KCK'nın terör örgütü olduğuna karar verdi. Daire kararında, "PKK ile bağlantısı açıklanan amaç ve stratejisi, hiyerarşik yapısı, üye sayısı, sahip olduğu silahlı ve zorlayıcı gücü itibariyle devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden cebren ayırmaya yönelik amaç suçu gerçekleştirmeye elverişli silahlı terör örgütü niteliğinde bulunduğu sonucuna varılmıştır" denildi. 


-Erovizyona Can Bonomo- 
21 Şubat 


- Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gazetecilerin karşısına çıktı, "Kendimi çok iyi hissediyorum" dedi. 


- Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, Ankara 15. İş Mahkemesi'nin, Yargıçlar ve Savcılar Sendikasının (YARGI-SEN), kapatılmasına ilişkin kararını onadı. 


22 Şubat 


- CHP, MİT mensupları veya bazı kamu görevlileri hakkındaki ceza soruşturmalarında Başbakan izni şartını yeniden düzenleyen Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un iptali için Anayasa Mahkemesine başvurdu. 


- Can Bonomo'nun, Azerbaycan'da yapılacak 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi, "Love me back/Sen de beni sev" adlı İngilizce parçayla temsil etmesine karar verildi. 


- Antalya'da çevreye rastgele ateş açan kişiyi ikna etmeye çalıştığı sırada vurulan Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürü Uğur Gökcan şehit oldu. 


23 Şubat 


- Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, eğitim sisteminin, 18. Milli Eğitim Şurası'nda alınan kararlar doğrultusunda, "4 4 4" şeklinde yeniden yapılandırılması, eğitimlerin ayrı binalarda verilmesinin sağlanması gerektiğini belirterek, "İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, eğitim sistemimizin yapısal sorunlarına ve gelecek hedeflerimize dönük önemli bir düzenlemedir" dedi. 


- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in 

öldürülmesine ilişkin gerekçeli kararını yayınladı. Kararda, "Örgüt var ise nerede, ne zaman, hangi amaç ile kurulduğu tespit edilememiştir. Örgütü kuranların karşılıklı iradelerinin hangi prensip ve suçlar etrafında oluştuğu tespit edilememiştir. Devamlılık gösteren bir yapı var ise 


19 Ocak 2007 tarihinden sonra ne tür eylemler içerisinde olduğu bilgisi elde edilememiştir" 
denildi. 


-Gazi Tıp'ta nakiller- 
24 Şubat 


- İzmir Alaçatı'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden 40 yaşındaki Nazım Alkan'ın bağışlanan yüz, kol ve bacakları Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan operasyonla iki hastaya nakledildi. Operasyonlarda 54 doktor, 128 yardımcı sağlık personeli görev aldı. 
Cengiz Gül'e yapılan yüz nakli Türkiye'de ikinci, dünyada ise 22'inci, Şevket Çavdar'a 2 kol ve 2 bacağın nakledildiği 4 uzuv nakli ise dünyada ilk kez yapıldı. 


- Adana'nın Kozan ilçesindeki Gökdere Köprü Barajı Derivasyon Tüneli kapağı patlaması sonucu 2 işçi yaralandı, 10 işçi akıntıya kapılarak kayboldu. Askeri helikopter ve 300 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin katıldığı çalışmalarda, 4 işçinin cesetlerine ulaşıldı. Olayla ilgili şantiye şefi ve proje müdürü tutuklandı. 


-Cezaevi'ndeki çocuklara cinsel saldırı iddiaları- 
25 Şubat 


- Adana'nın Pozantı Cezaevi'nde kalan çocuklara cinsel saldırı ve istismarda bulunulduğu iddiaları ortaya atıldı. 


26 Şubat 


- Adalet Bakanlığı, Pozantı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili basına yansıyan iddialar üzerine, Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturmanın yanı sıra olayların yerinde araştırılması için cezaevine Bakanlıkça cezaevi müfettişi gönderildiğini bildirdi. 


- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çift kol ve çift bacak nakli yapılan Şevket Çavdar'ın, vücudun kalp dolaşım ve kan sisteminin bacaklardan birini idame ettiremediğinden, sol bacağı alındı. 


- CHP tarihinde ilk kez iki gün arka arkaya Kurultay yaptı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla toplanan 16. Olağanüstü Kurultay'da tüzük değişikliği kabul edildi. Ertesi gün ise 362 imzasıyla toplanan 17. Olağanüstü Kurultay'da ise tüzük değişikliği istemleri delegelerin oylarıyla reddedildi. 17. Kurultay, 2 saat sürerek, CHP tarihindeki en kısa Kurultay oldu. 


- İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, şarkıcı Ozan Doğulu gözaltına alındı. 


27 Şubat 


- Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde çift kol ve çift bacak nakli yapılan, dün sol bacağı alınan Şevket Çavdar'ın, vücudun kalp dolaşım ve kan sisteminin nakledilen uzuvları idame ettirememesi nedeniyle iki kol ve sağ bacağı da alındı. Şevket Çavdar, yaşamını yitirdi. 
Şevket Çavdar'ın operasyon sonrası hayatını kaybetmesi üzerine Nazım Alkan'ın ailesi tarafından bağışlanan organları Alkan'ın mezarına konuldu. 


28 Şubat 


- AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, güvenlik birimlerinin bugüne kadar örneği görülmeyen bir koordinasyon ve uyum içinde olduğunu belirterek, "Kurumlarımız arasında bir çatışma varmış gibi göstermek, hiç kimsenin işine yaramaz. 
Aksine Türkiye'ye büyük zarar verir" dedi. 


- Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu'nca İçkale'deki kazılarda çıkarılan kemiklerde yapılan incelemede, "en az 100 yıl toprak altında kalmaya bağlı morfolojik değişimler tespit edildiğini, kemiklerde ölüm sebebini açıklayabilecek herhangi bir bulgu saptanmadığını" bildirdi. 


Mart ayında yaşanan önemli olaylar şöyle: 
1 Mart 


- Beyoğlu'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı polisleri taşıyan midibüsün yakınında meydana gelen patlamada 15'i polis 16 kişi yaralandı. 


- İstanbul'daki havalimanlarında el bagajlarında sıvı kısıtlaması başladı. 1 Nisan'dan itibaren yurttaki bütün havaalanlarında uygulanacak kısıtlamaya göre, yolcuların yanına aldığı sıvı malzemeler plastik poşet içerisinde olacak ve her bir ürün 100 mililitreyi geçmeyecek. 


2 Mart 


- Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Pozantı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan 
çocukların taciz iddiaları nedeniyle Sincan'daki kapalı infaz kurumuna nakledileceğini, 4 
personelle ilgili idari tedbir uygulaması kararı alındığını bildirdi. 


- Kültür ve Turizm Bakanlığı 2011 Yılı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü, fotoğraf sanatçıları Ara Güler, Sıtkı Fırat, Prof. Dr. Sabit Kalfagil ve İzzet Keribar'a verildi. 


4 Mart 


-Van'da meydana gelen depremlerden sonra kent merkezi ile Erciş'te kurulan ve 25 bin kişinin barındığı 14 çadır ve konteyner kentlerin devreye girmesiyle kaldırıldı. 


5 Mart 


- Yargıtay binası önünde bomba patladı. Bombanın, pet şişe içine konulmuş 150 gram hafif patlayıcı olduğu belirlendi. Olayda Yargıtay'da görevli bir şoför hafif yaralandı. 


6 Mart 


- Pozantı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tutuklu ve hükümlü çocuklar, taciz iddiaları üzerine otobüslerle Sincan'daki Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi. 


- Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, Türk Dil Kurumu Başkanlığı'na atandı. 


7 Mart 


-Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kamuoyunda "intibak yasası" olarak bilinen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u onayladı. 


8 Mart 


- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 
kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davanın sanıklarından Bülent Düğenci'ye "Anayasal düzeni cebren değiştirmeye kalkışmak" suçundan verilen müebbet hapis cezasını onadı. 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat etmiş kadınlara Nisan ayından itibaren iki ayda bir 500 lira ödeneceğini açıkladı. 


- Çıplak eylemleriyle tanınan Ukraynalı FEMEN grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İstanbul Sultanahmet'te eylem yaptı. Eylemcilerle polis arasında arbede yaşandı. FEMEN üyesi kadınlar gözaltına alındı. 


-MİT'çilerin ifadeye çağrılma talebi- 
9 Mart 


- İstanbul Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner ve eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş ile 2 MİT mensubunun ifadeye çağrılması talebini Başbakanlığa gönderdi. 


11 Mart 


- Esenyurt'ta bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı çadırlarda çıkan yangında 11 işçi hayatını kaybetti. 


- Ankara Kumrular Caddesi'ndeki patlamayla ilgili 3 kişi tutuklandı. 


- Anadolu Ajansı, Balkanlar Bölge Müdürlüğü merkezli Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça (BHS) yayına başladı. 


12 Mart 


- BM ve Arap Birliği özel temsilcisi Kofi Annan, 10 Mart'ta Suriye Devlet Başkanı Esad ile yaptığı görüşmenin ve Katar temaslarının ardından Türkiye'ye geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Annan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile çalışma yemeğinde buluştu. Mısır, Suriye, Katar temasları ve Suriye'deki duruma ilişkin izlenimleri hakkında bilgi veren Annan, Türkiye'de ayrıca Suriye Ulusal Konseyi Başkanı Burhan Galyun başkanlığında 6 Suriyeli muhalefet temsilcisi ile görüştü. 


- İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Odatv davası kapsamında tutuklu yargılanan Nedim Şener, Ahmet Şık, Şait Çakır ve Coşkun Musluk'un tahliyesine karar verdi. 


-Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Esenyurt'ta 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin, çadırlarda karşılıklı çıkış kapılarının olmadığının tespit edildiğini belirterek, "İş yeriyle ilgili ruhsatından denetimine kadar hangi noktada olduğunu rapor halinde alacağız ve gerekli açıklamaları daha detaylı bir şekilde yapacağız" dedi. 


-Sivas davasında 7 sanık hakkında zaman aşımı- 
13 Mart 


- Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Oteli'nin yakılması 
ve 37 kişinin ölümüne ilişkin ana davadan dosyaları ayrılan 7 sanık hakkındaki davanın, 2 
sanık yönünden ölmeleri, 5 sanık yönünden ise zaman aşımı nedeniyle düşürülmesine karar verdi. Kararın ardından, adliye önünde çıkan olaylara polis biber gazı ve tazyikli su kullanarak müdahale etti. 


- Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın akrobasi timi Türk Yıldızları'na ait F-5 tipi uçağın Konya'da düşmesi sonucu bir pilot yüzbaşı şehit oldu. 


- Belgesel çekmek için yaklaşık bir hafta önce Suriye'ye giden "Gerçek Hayat" dergisi Ortadoğu temsilcisi Adem Özköse ve kameraman Hamit Coşkun'dan 4 gündür haber alınamadığı bildirildi. İki Türk gazetecinin rehberi Suriyeli Bahaddin Şerm, 29 Martta yaptığı açıklamayla Özköse ve Hamit Coşkun ile tutuklu kaldıklarını ve gazetecilerin iyi olduğunu duyurdu. 


- MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan ortak açıklamada, "İki kurum arasında ileri düzeydeki işbirliğinin vazgeçilmez unsuru olan kurumlar arası bilgi paylaşımının, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla devam edeceği" bildirildi. 


14 Mart 


- Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması ve 37 
kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davanın sanıklarından 7 kişinin dosyasının zaman aşımına uğramasıyla ilgili, "Yargı süreci daha devam ediyor" dedi. 


- Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Sivas davasının zaman aşımına uğrayarak sonuçlandırılmasından Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üyesi olmanın ötesinde hukukçu olarak, bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak derin bir acı duyuyorum. Çünkü bir kitleye karşı hiçbir ayrım yapılmaksızın toptan hedef gösterilerek yapılmış bir saldırı, insanlık suçudur" dedi. 


- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da "Madem ki mahkeme 'kamu görevlisi olsaydı yargılamaya devam ederdik' diyor. Belki yıllar sonra olacak ama olayın bu boyutunun yeni bir sayfasını açması da mümkün. O da şudur; bu katliam gibi feci olayda kusuru bulunan veya kusurlu oldukları düşünülen kamu görevlileri hakkında bir soruşturma başlatılıp, bunlarla ilgili bir yargılama yapılabilir" diye konuştu. 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye giriş yapan ve Hatay'daki çadır kentte bulanan Suriye vatandaşlarının Kilis'te Hac Konaklama Merkezi olarak kullanılan tesislerdeki konteyner kente yerleştirileceğini açıkladı. 


- Esenyurt'ta bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesindeki çadırlarda çıkan ve 11 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin tutuklanan 6 kişi, Metris Cezaevi'ne konuldu. 


-Gül: "Olay aydınlatılmamıştır"- 
15 Mart 


- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Sivas olayları davasıyla ilgili, Yargıtay Başkanı Nazım 

Kaynak'ın yargılama sürecinin bitmediğini söylediğini hatırlatarak, "Dava devam ediyor demektir. Bu olay, yakın siyasi tarihimizin en acı ve en utanılacak olaylarından birisidir. 

Bunun bütün veçheleriyle ortaya çıkartılması lazım. Bu olay tam aydınlatılmamıştır, tam aydınlatılması gerektiği kanaatindeyim" dedi. 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran düzenlemenin amacını açıkladı. Erdoğan, "Bugün eğitim sisteminde yaptığımız reform ideolojik değil, pedagojik bir reformdur. Yaptığımız düzenleme, Türkiye'nin ihtiyaçlarını, eğitimin ve ekonominin ihtiyaçlarını gözeten, modern, büyüyen Türkiye'ye denk düşen bir düzenlemedir. Kesintisiz eğitimi getirenler, kesintisiz eğitime destek verenler nasıl bu ülkeye yazık ettilerse bugün kademeli eğitime karşı çıkanlar da aynı mantıkla hareket ediyorlar. Şunu herkes bilsin, zorbalıkla gelen bir düzenlemeyi, biz demokrasiyle ortadan kaldırıyoruz. Topla, tankla gelen, Sincan'da yürüyen tanklarla gelen bir uygulamayı, biz millet iradesiyle Meclis'te düzeltiyoruz" dedi. 


- Türkiye, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ni ilk imzalayan ve onaylayan ülke olarak onay belgesini Avrupa Konseyi'ne sundu. 


- Dünyanın en itibarlı üniversitelerinin açıklandığı 2012 sıralamasında ABD'nin Harvard ve 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) üniversiteleri ilk iki sırayı aldı, ODTÜ ilk 100 
üniversite arasına girdi. 


- Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Suriye'de kaybolan Türk gazetecilerle ilgili, "Bugün sağ oldukları ama Suriye rejim yanlısı görevlilerin elinde bulunduklarına dair haber alındı. 
Öncelikle memnunum. Hayatta olduklarının haberini aldık. Onların Türkiye'ye getirilmelerini de Dışişleri Bakanlığımız takip edecek" dedi. 


- Beyoğlu'nda Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı midibüsün geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin 7 kişi tutuklandı. 


- Hatay'da etkili olan yağışlar nedeniyle hava trafiğini tehlikeye atmamak için 29 Ocak'ta uçuşa kapatılan, pist ve aprondaki suların çekilmesiyle 3 Şubat'ta ulaşıma açılan ancak yağışların artması ve Amik Ovası'ndaki suyun tahliye edilememesi nedeniyle 7 Şubat'ta yeniden ulaşıma kapatılan Hatay Havaalanı'na 37 gün aradan sonra ilk uçak indi. 


-Barış Gücü'nde 12 şehit- 
16 Mart 


- Afganistan'da NATO'ya bağlı Uluslararası Güvenlik Destek Gücü (ISAF) bünyesinde Kabil Bölge Komutanlığı'nda görevli Türk askerlerini taşıyan helikopterin düşmesi sonucu 12 asker şehit oldu. 


4'üncü Kolordu Komutanlığı'na bağlı Barış Gücü Tugay Komutanlığı'nda 20 Mart'ta şehitler düzenlenen askeri tören sonrası 7 şehit askerin naaşı, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan 
uçaklarla memleketlerine gönderilerek toprağa verildi. Ankara Kocatepe Camisi'nde ise 5 
şehit için cenaze töreni düzenlendi. 


Törene, şehit ailelerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve kuvvet komutanları, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, yüksek yargı organlarının başkanları, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kabinenin çok sayıda üyesi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer siyasi partilerin genel başkanları da katıldı. Şehitlerin cenazesi Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in kıldırdığı namazın ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde defnedildi. 


- Yemen'de kadınların güvenliği ve kadın hakları konusundaki çalışmalarından dolayı geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Tevekkül Karman, Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen Karman, Konya'da Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. 


-Türkiye'nin 3. yüz nakli- 
17 Mart 


- Türkiye'nin 3. yüz nakli, 6 yıl önce ateşli silah yaralanmasıyla burun, üst çene, damak ve üst dudak bölgesinde çok ciddi doku kaybı olan 20 yaşındaki Kahramanmaraşlı Hatice Nergis'e yapıldı. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde gerçekleşen nakilde İstanbul'da hayatını 


kaybeden 28 yaşındaki vericiden alınan burun, üst dudak ve üst çene kemiğini içeren kompozit doku Nergis'e nakledildi. 


- 16. Altın Portakal Şiir Ödülü Mahmut Temizyürek'e verildi. 
18 Mart 
- Suriye'deki olaylarda Türk tır şoförü Mustafa Üçtaş (33) vurularak hayatını kaybetti. 


- "Erken Nevruz" kutlamalarında olaylar çıktı. Diyarbakır'da aralarında BDP milletvekillerinin 
de bulunduğu gruplar, Bağlar İlçesi'ndeki Nevruz alanına girdi. Güvenlik güçleri, biri polis 2 
kişiyi yaralayan ve 10 aracı yakan gruba müdahale etti. İstanbul'daki izinsiz Nevruz kutlamaları sırasında çıkan olaylarda da bazı polisler ve göstericiler yaralandı. 


19 Mart 


- Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Adnan Çimen, terör örgütü KCK'ya yönelik soruşturmayı tamamlayarak Prof. Dr. Büşra Ersanlı ve Belge Yayınları yetkilisi Ragıp Zarakolu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında hazırladığı iddianameyi özel yetkili İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 


20 Mart 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin barış gücü unsuru olarak Afganistan'da görev yapması ile ilgili tartışmalar konusunda, "Bütün bu kararları alırken biz TBMM'de kararımızı alıyoruz. Parlamento kararıyla da bu süre uzatılıyor. Burada da yapılan budur. Yani bizden Türkiye'de siyaset yapan ya da kenarda köşede bir şeyler yazanlar bir butik devlet mi istiyorlar? Türkiye bir butik devlet değildir. Güçlü bir devlettir. Birilerinin söylediği veya kendine göre oluşturduğu rol haritasına Türkiye Cumhuriyeti uymaz. Biz olması gereken neyse onu yaparız. Atılması gereken adım neyse bu adımları atarız. Hiçbir zaman küçük düşünmeyiz büyük düşünmeye mecburuz" dedi. 


-Pozantı raporu tamamlandı- 
21 Mart 


- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Ogün Samast'a, "tasarlayarak Hrant Dink'i öldürmek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından verilen 22 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. 


- Adalet Bakanlığı, Pozantı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile ilgili raporunu tamamladı. 
Raporda, "kötü muamele ve cinsel taciz" iddiaları yöneltilen 18 tutuklu çocukla ilgili adli işlem yapılması gerektiği, kurum müdürleri ve infaz koruma baş memurlarından oluşan 6 kişi hakkında adli ve idari yönden işlem yapılmasının yerinde olacağı belirtildi. Hazırlanan rapor, adli ve idari yönden gereğinin yapılması için ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, okullarda ana sınıfı ile 5. sınıf arasında eğitim gören çocuklara her gün süt dağıtımına başlanacağını açıkladı. 


- Erdoğan, şehitlerin dul ve yetimleri ile gazileri ilgilendiren kanun ve KHK'lerdeki 20 
maddeyi değiştirerek, terör olaylarında hayatını kaybeden sivillerin de şehit kapsamına alınacaklarını, terör olayları sebebiyle göreve gidiş dönüşler esnasında meydana gelen kazalarda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin de şehitler ve gazilerle ilgili kanun kapsamına alınacağını bildirdi. 


- Şırnak'ın Silopi İlçesi Cudi Dağı kırsalında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 5 polisin şehit düştü. 


22 Mart 


- "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklardan Ö.Y'nin MİT görevlisi olması nedeniyle hakkındaki yargılamanın durdurulmasına karar verdi. 


- Yüksek Seçim Kurulu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nin 2011 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi. Buna göre, İstanbul'un milletvekili sayısı 85'ten 87'ye, Ankara'nın 31'den 32'ye ve Edirne'nin 3'ten 4'e çıktı. Elazığ, Manisa, Ordu ve Van'ın milletvekili sayıları da 1'er düştü. 


23 Mart 


- Sağlık Bakanlığı'nda toplanan Kompozit Doku Nakli Bilimsel Danışma Komisyonu, Gazi, Akdeniz ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan nakilleri değerlendirdi. Komisyon, Hacettepe Üniversitesi'nin Kompozit Doku Nakli Merkezi ruhsatının iptal edilmesine karar verdi. Akdeniz Üniversitesi'ne de bacak nakli konusunda kriterlere uyulmadığı gerekçesiyle uyarı verildi. Ayrıca, bundan sonra kompozit doku nakillerinin 18 yaşından küçüklere yapılmaması, yüz nakillerinde alıcıyla donör arasındaki yaş farkının 5'i geçmemesi kararları alındı. 


-Uğur Acar taburcu edildi- 
24 Mart 


- Türkiye'nin ilk yüz nakli yapılan 19 yaşındaki Uğur Acar, ameliyatından iki ay sonra taburcu edildi. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Acar'ın yakın takip altında tutulacağını ve belirli aralıklarla kontrole geleceğini kaydetti. Uğur Acar, taburcu olduktan sonra doğum yeri olan Manavgat'ın Cebece köyünü ziyaret ederek yakınlarıyla hasret giderdi. 


25 Mart 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Nükleer Güvenlik Zirvesi öncesi Güney Kore'nin başkenti Seul'de ABD Başkanı Barack Obama ile bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet 


Davutoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da katıldı. 


26 Mart 
- Türkiye, Şam Büyükelçiliği'nin bütün faaliyetlerini askıya aldı. 


- "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davasının tutuklu sanığı eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ hakkında "görevsizlik ve yetkisizlik" kararı verilmesi talebini reddetti. 


- Genelkurmay Başkanlığı, elde edilen ilk bulgulara göre, Afganistan'da düşen helikopterin teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğradığını, enkazla ilgili parçaların Türkiye'ye getirilerek teknik incelemelere başlandığını açıkladı. 


- Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Hancağız Barajı'nın su pompalama ünitesinde meydana gelen patlamada enkaz altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti. 


- TSK'dan Afganistan'da düşen helikoptere ilişkin yapılan açıklamada, "Elde edilen ilk bulgular, Afganistan'da düşen helikopterin teknik bir arıza nedeniyle kaza-kırıma uğradığı yönündedir. Helikopter enkazı ile ilgili parçalar Türkiye'ye getirilmiş ve teknik incelemelere başlanmıştır" denildi. 


-Başbuğ: "Savunma yapmayacağım"- 
27 Mart 


- CHP, milletvekili emekli aylığını düzenleyen kanunun bazı maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. 


- Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un tutuklu yargılandığı "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davasında yargılanmasına devam edildi. Savunması sorulan Başbuğ, "Bir Genelkurmay Başkanının böyle iddialarla suçlanmaya çalışılması, yetersizliğin komedisidir. Bu iddianameye hiçbir itibarım yoktur. Bana terör örgütü yöneticisi diyenlere şaşarım. Bu suçlama hiçbir zaman kişisel suçlama olarak kabul edilemez. Bu suçlama gerçekte şahsım üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'ne de yöneltilen ağır bir suçlamadır. 
Anayasa'nın 148. maddesi gereğince yargılanacağı yer, Yüce Divan. Bu nedenle mahkemenizin beni yargılamakta görevli olamadığını düşünüyorum. Savunma yapmayacağım, hiçbir soruya da cevap vermeyeceğim" dedi. 


- Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Lefkoşa-İstanbul seferini yapan Atlasjet uçağını kaçıran 2 sanığa verilen 27 yıl 6'şar ay hapis cezasını az bularak bozdu. 


- Tutuklu Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, "Haliç'te Yaşayan Simonlar" adlı kitabında ismi geçen Osman Hilmi Özdil'e "iftirada bulunduğu" gerekçesiyle 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlaştırıldı. 


- Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde yapılan kurtarma kazısında, bin 100 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen Bizans döneminden kalma kilise ve 3 insan iskeleti bulundu. 


- Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası soruşturması kapsamında tutuklu bulunan muvazzaf asker Nedim B, tahliye edildi. 


28 Mart 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İran ile nükleer görüşmelerin İstanbul'da yapılmasına ilişkin, "Sayın Salihi bu konuda zaten İstanbul'da yapılmasını daha önce de söylemişti. Şimdi karşı tarafta da bu konuda Kore Zirvesi'nde aldığımız bilgilerle olumlu gelişmeler var. Öyle zannediyorum ki onların açıklamasını da beklemek durumundayız. Biz de bu sürece olumlu katkıda bulunmayı arzu ediyoruz. Çünkü baştan itibaren bu konuyu en yakın takip eden üçüncü ülke konumundayız" dedi. 


- Ankara'da, yurdun çeşitli illerinden gelen KESK üyeleri, zorunlu eğitimi 12 yıla çıkaran kanun teklifi ve Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun tasarısını protesto etti. 


29 Mart 


- Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'na "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca bir hisle ve eziyet ederek öldürmek" suçundan verilen 24 yıl hapis cezasını onadı. Daire, Cem Garipoğlu'nun babası Mehmet Nida Garipoğlu'nun beraat kararını da "suçluyu kayırma suçunu işlediği" gerekçesiyle bozdu. 


- Doğubayazıt'ta 5 Şubat'ta alışveriş yaptıktan sonra arabasına doğru giderken uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Hakan Kılıç'ın öldürülmesine ilişkin 5 kişi tutuklandı. 


- Özel Yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcıları Savaş Kırbaş ve Hüseyin Kaplan, "Balyoz Planı davası kapsamında 250'si tutuklu 365 sanık hakkında hazırladığı 920 sayfalık mütalaayı İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Mütalaada, Orgeneral Bilgin Balanlı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan ve Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Abdullah Can Erenoğlu'nun da aralarında bulunduğu 250'si tutuklu 365 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini, cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs" suçundan, eski TCK'nın 147 ve 61. 
maddeleri gereğince 15 ila 20'şer yıl arasında hapis cezasına çarptırılması istendi. 


- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çift kol nakli yapılan Atilla Kavdır, ameliyattan 69 gün sonra taburcu edildi. Kavdır'ın taburcu edilmesiyle nedeniyle hastanede basın toplantısı düzenlendi. Kavdır, taburcu edildiği için mutlu olduğunu ifade etti ve kendisine organ bağışlayan aileye teşekkür etti. Kavdır, "Bugünden itibaren evimde olacağım için çok mutluyum. Çocuklarımla bu akşam evimde buluşacağım" dedi. 


- Eski bakanlardan Hurşit Kemal Cantürk 86 yaşında vefat etti. Cantürk, 20 Eylül 1980'de kurulan Bülend Ulusu hükümetinde dışarıdan Ticaret Bakanlığı yaptı. 


- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Giresun Üniversitesi Rektörlüğü'ne, Yükseköğretim Kurulu'nun önerdiği adaylar arasından Prof. Dr. Aygün Attar'ı atadı. 


30 Mart 


- Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran kanun teklifi yasalaştı. Başbakan Erdoğan, 
kanunla ilgili, "Bizler tarihimize kara bir leke olarak yazılmış, bin yıl süreceği iddia edilen 28 
Şubat'ın son izini, 28 Şubat'tan 15 yıl sonra, geri dönmemek üzere tarihin tozlu raflarına Allah'ın izniyle gönderdik" dedi. Erdoğan, Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in hayatının seçmeli ders olarak okutulmasıyla ilgili, "Halkımız bize diyor ki 'Düz liselerde, ortaokulda Kur'an-ı Kerim ve peygamberimizin hayatı seçmeli ders olsun'. Kimse buna mecbur edilmiyor. Bu derse isteyen girecek, istemeyen girmeyecek " dedi. 


- Bağımsız milletvekilleri Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk ile BDP Milletvekili Hasip Kaplan, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" davasına şahıs ve DTP tüzel kişiliği adına müdahil olmak için talepte bulundu. 


- Özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Özgür Gündem gazetesinin yayınının durdurulması yönündeki kararı kaldırdı. 


- Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler- Arap Ligi Suriye Özel Temsilcisi Kofi Annan ile telefonda görüştü. Annan, görüşmede Suriye Halkının Dostları Grubu'nun | Nisan'da İstanbul'da yapacağı toplantıya şahsen katılamasa bile, kendisini temsilen güçlü bir heyet göndereceğini ifade etti. 


31 Mart 


- Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Hatay, Gaziantep ve Kilis'te kurulan çadır kentlerde, ülkesindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriye vatandaşı sayısının 
18 bin 158'e ulaştığını açıkladı. 


- Bodrum'da Kore gazisi Mehmet Tanrıkorur, evinde ölü bulundu. 


ÇAKMAKTAŞLAR, MEĞER EVRİM TEORİSİ'NE KARŞIYMIŞ! 


7.1.2009-sabah 


Sussex Üniversitesi'nde ders veren akademisyen James Williams, beş yaşına gelen çocuklara evrimin öğretilmesi gerektiğini savunurken Çakmaktaşlar'a çattı! Williams, Taş 

Devri, Barney& Friends gibi yapımlarda çocukların dinozorlar ve insanların aynı dönemde yaşadıklarını görüp etkilendiğini ve bunun yaradılışçıların eline koz verdiğini iddia etti. 


Yaradılışçıların, popüler kültürde oluşan bu yanlış algıdan faydalanıp cennette dinozorların da resmedildiği bir literatür oluşturduklarını iddia etti. Daily Mail 


İNGİLİZ PROFESÖR JONES: "EVRİM TEORİSİ BİLİMSEL YANILGI OLARAK BİLİNİYOR" 


10 Mart 2009 Salı-CHA - haberler.com/ 


İngiltere'deki University College London'da Görevli Profesör Steve Jones, Evrim Teorisinin 


"Bilimsel Yanılgı" Olarak Bilindiğini Söyledi. 


İngiltere'deki University College London'da görevli Profesör Steve Jones, Evrim teorisinin 


"bilimsel yanılgı" olarak bilindiğini söyledi. 


Jones, Daily Telegraph gazetesindeki Evrim teorisi konulu yazısında hala dünyada tartışma 


konusu olan önemli noktalara değindi. 


Kendisinin geçmişte insanoğlunun evrimleştiğine dair bazı çevrelerden taleplerle karşılaştığını, ancak insanların evrimleştiğine dair hiç bir delil bulamadığını anlatan Steve Jones, bazı basın yayın organlarında Darwin teorisiyle ilgili yayınlanan haberlerin gençleri bu yöne itmeye sebep olabilecek nitelikte olduğunu yazdı. 


Jones, bunun "kendi kendini kandırmaca olduğunu" belirterek, "Eğer biz yeryüzünde kendi varlığımızı bilimsel olarak kanıtlayamıyorsak, o zaman yaratılış gerçek olmalı" dedi. Steve Jones ayrıca, kendisinin bir gün Türk iş adamlarıyla 'halüsinasyon' konusunu tartıştığını, Türklerin kendilerini Hz Adem'e bağlı dev bir ırkın soyundan geldiklerini gördüklerine dikkat çekti. Bilim adamlarının evrim teorisi problemini, özünden uzak şekilde ele aldıklarını yazan Steve Jones, birçok bilim adamının kendilerini 2 + 2 = 5 eder mantığına kurban ettiklerini vurguladı. 


Dünya üzerinde insanoğlunun evrimleştiğine benzer çok sayıda inanç olduğuna dikkat çeken Jones, "Bütün bu ilginç inançlar nerden geliyor? Bu inançların bazıları akıl hastalığına yakalananlardan çıkıyor" diyor. 


Yeni ortaya çıkan bazı bilimsel verilere de değinen Steve Jones, "Bilimsel verilere göre, beyinde çok küçük yer kaplayan 'beyin korteks'i, kişinin kendisinde ve hislerinde merkezi bir görev üstleniyor. İnsanları maymunlarla karşılaştırdığımızda, insanlarda çok daha geniş ve kapsamlı olduğu görülüyor. Ayrıca insanlardaki bu korteks diğer hiç bir varlıkta olmayan bir şekilde kendini özel hale getirmiştir. Yapılan deneylerde görülüyor ki, bu korteks annenin çocuğuna baktığında ya da insanların güldüğünde parladığı fark edilmiştir" diye konuştu. 


Beyni zarar gören ancak beyin korteksi zarar görmeyen bir insanın tüm hafızasını kaybedebileceğini yazan Prof. Steve Jones, ancak yine de bu insanın kendisini ve etrafındaki insanları tanıyabileceğini söyledi. 


(CİHAN) 


TÜBİTAK'TAN EVRİM YASAĞI 
14 ocak 2013-kanalb.com.tr/ 


Önce sansüre uğramıştı, şimdi tamamen yasaklandı.. TÜBİTAK, Darwin'in evrim kitaplarının basımını ve satışını sonlandırdı.. Sadece Darwin değil, evrime ilişkin diğer kitaplar da TÜBİTAK'ın satış listesinde artık yer almıyor.. Bilim insanları ise bu karara inanmakta güçlük çekiyor... 

İlk tartışma 2009 yılında başlamıştı.. UNESCO'nun 200'üncü doğum yıldönümü nedeniyle 
tüm dünyada 2009'u Darwin yılı ilan etmiş, TÜBİTAK da Bilim ve Teknik Dergisi'nin 15 
sayfasını ve kapağını Evrim Teorisi”nin sahibi Darwin'e ayırmıştı. Ancak, Yönetim Kurulu derginin bu halini beğenmemiş, Darwin'le ilgili 15 sayfa dergiden atılmıştı.. Kapağı hazırlayan Genel Yayın Yönetmeni de işinden olmuştu.. 


O dönem büyük tartışma yaratan olayın bir benzeri de şimdi yaşanıyor.. TÜBİTAK artık Darwin'i tamamen sildi.. TÜBİTAK yayınları, evrim teorisini anlatan kitapların basımını ve satışını durdurdu.. 


Prof. Dr. Ali Demirsoy : " Bunu dünyada 2 ülke yasaklamış vaziyette; biri Arabistan diğeri Afganistan. şu anda tutuculuğun simgelerinden biri olan İran'da dahi biyoloji kitaplarının üçte biri evrime ayrılmış vaziyette. Bu son derece vahim sonuçlar doğurabilir. Eğer Tübitak böyle bir karar almışsa önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde Türkiye'nin durumu inanılmaz kötü olacaktır." 


O kitaplar arasında sadece Darwin'e ait olanlar yok.. TÜBİTAK'ın vetosuyla karşılaşan evrim kitaplarının listesi uzun.. 


Prof. Dr. Ali Demirsoy: " Tübitak'ın başka işi yokmuş gibi evrimle ilgili kitapları yasaklaması kulağının bir tarafının şu andaki yönetimde olduğunu gösteriyor. Bu bir bilim kurulu ve bilim adamları için hiç de kabul edilebilecek bir husus değil. Muhtemelen birileri şaka yapıyor..." 


TÜBİTAK'tan evrim yasağı 
14 Ocak 2013 -t24.com.tr/ 


TÜBİTAK, Darwin'in evrim kitaplarının basımını ve satışını sonlandırdı. Sadece Darwin değil, evrime ilişkin diğer kitaplar da TÜBİTAK'ın satış listesinde artık yer almıyor. 


İlk tartışma 2009 yılında başlamıştı. UNESCO'nun 200'üncü doğum yıldönümü nedeniyle tüm 
dünyada 2009'u Darwin yılı ilan etmiş, TÜBİTAK da Bilim ve Teknik Dergisi'nin 15 
sayfasını ve kapağını Evrim Teorisi”nin sahibi Darwin'e ayırmıştı. Ancak, Yönetim Kurulu derginin bu halini beğenmemiş, Darwin'le ilgili 15 sayfa dergiden atılmıştı. Kapağı hazırlayan Genel Yayın Yönetmeni de işinden olmuştu.. 


KanalB 'nin haberine göre, o dönem büyük tartışma yaratan olayın bir benzeri de şimdi yaşanıyor. TÜBİTAK artık Darwin'i tamamen sildi. TÜBİTAK yayınları, evrim teorisini anlatan kitapların basımını ve satışını durdurdu. 


O kitaplar arasında sadece Darwin'e ait olanlar yok. Zooloji Profesörü Richard Dawkins'e ait Kör Saatçi ve Gen Bencildir kitapları, Alan Moorehead?'dan Darwin ve Beagle Serüveni, Stephen Jay Gould'dan Darwin ve Sonrası ve Mahlon Hoagland'dan Hayatın Kökleri kitaplarının da aralarında bulunduğu pek çok kitap, listeden çıkartıldı. TÜBİTAK'ın eski satış listesinden geriye tek kalan ise Linda Gamlin'in Evrim kitabı oldu. 


TÜBİTAK yasağı yalanladı 


KanalB'nin haberinde yer alan söz konusu yasağa ilişkin T24'e konuşan TÜBİTAK. yetkilisi, yapılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Yetkili "Aslı astarı olmayan bu 

haberlerin nereden çıktığını anlayamadık. Söz konusu kitapların baskısı tükendi ve yeni baskılar basım aşamasındadır. TÜBİTAK olarak gerçeği yansıtmayan bu haberler içinde herhangi bir yazılı açıklama yapmayacağız" dedi. 


KOMÜNİST LAİKLİĞİ AYIRT ETMEK 
13.04.2021-Aydemir Güler-sol.org.tr/ 


Türkiye, gericiliğin iktidarında böyle bir noktaya doğru gidiyor. Biz artık göz kırpan bu noktayı şeriatın ilan edileceği gün olarak düşünmüyoruz. O gün laiklikte yeni bir sayfa açılacak. 


Laik sözcüğü için sözlükler “halka ait olan” anlamını veriyor ve kökenini Latince laicus, Yunanca laikos'a dayandırıyor. Ölü bir dil olan Latinceden türemiş dillerde halk sözcüğü bu kökten ayrılmış, ama günümüz Yunancasında laos olarak kullanılıyor. 


Türkiye laikliğiyle veya Kemalist laiklikle sık sık eşleştirilen Fransız laisizminin şekillenmesine emek verenler arasında bazı Marksistler de sayılır. Bunların başında gelen Jean Jaurös bir yerde, tekrar etmek durumundayım, diyor, demokrasi ve laiklik özdeştirler. 
Ben orijinal bir kaynakta değil çağdaş bir makalede denk geldim. 1 


Başlarken Kemal Okuyan'ın 2012 tarihli son derece zengin yazısını yeniden herkese tavsiye etmek istiyorum.2 Gericiliğin laikliğe karşı yürüttüğü “kazıma” operasyonunun tarihinde laiklik ile laikçilik arasında yapılan ayrım kritik bir basamak oluşturmuştu. Kemal'in yazısında ele aldığı başlıklardan biri de bu. 


O sıralar laiklik derken “din ve devlet işlerinin ayrılmasından” giderek “devletin bütün inançlara eşit mesafede durması” gibi bir tanıma kayılıyor, devlet bu anlamda inançların hizmetine koşuluyordu. Haliyle böyle bir laiklik meczuplar dışında kimsenin saldırısına uğramazdı. Hatta Erdoğan'ın o evre için geçerli tezine göre devlet laik olmalıydı, ama kişiler laik olamazdı. 


Devletin laikliğinin kişilerin dinlerini yaşamalarının güvencesi olacağı görüşü elbette geçici bir formül olabilirdi. Laikçiliğin tırnakları söküldükten sonra sıra laikliğe gelecekti. Geldi de. 
İnanç bekçisi olarak eşit mesafe laikliği iyiydi, hoştu; ama ah yok muydu, o laikçiler! Onlar dini tasfiye etmek için uğraşmış, Müslümanlara kök söktürmüşlerdi... 


Bu anlatı teorik olarak tamamen safsatadır. Laiklik siyasetin din karşısında müdahalesizliğe mahküm edilmesi değildir. Ama eşit mesafe uydurmasına da bir anda gelinmedi, bu değişim bir şok yaratmadı. Açıkçası, öncesinde laiklik bir mücadele süreci olmaktan çıkarılarak dondurulmuştu. Laiklik devlet ve dinin “kendi işlerine bakması” biçiminde bir statüko olarak tanımlana tanımlana aşındırıldı, katledildi. Sorun dinin çok uzun çağlar boyunca egemenlik kurduğu toplumsal yaşamdan kişisel, özel alanın sınırları içine ittirilmesiydi. Komünistler laiklik diye bir duruma değil, evet tam da laikçilik diye bir mücadeleye konsantre olmak durumundadır. 


Halkçı ve demokratik 


Bu üç değini, yani laiklik ile halkçılık ve demokrasi kategorilerinin ilişkisi ve laikliğin bir durum değil mücadele süreci olarak kavranması, okumaya başladığınız bu kısa yazının çerçevesini oluşturuyor. İşçi sınıfı laisizmi veya komünistlerin laiklikle ilgili konumlanışları modern veya burjuva laisizminden ayırt edilmelidir. 


Etimoloji her zaman, kavramların içeriğini dümdüz ele vermez. Pekâlâ, bir sözcüğün anlamı da evrim geçirebilir, kökeninden saparak başka bir içerikle yüklenebilir. Laiklik bu açıdan şanslı bir terim; deforme olmamış... Çok eski çağlarda da, bugün de bir “halka ait olma durumu”ndan söz edebiliyoruz. 


Halk kategorisinin sabit olmadığı açıktır. Çok sayıda dönem birbirinden ayırt edilebilirse de, burada yalnızca tek bir karşılaştırmayla yetinelim. Burjuva devrimlerinin yükseliş çağında halk kategorisinin eski düzenin sahiplerini ve savunucularını dışlamakla yetindiğini not etmeliyiz. Aristokrasi, onunla iç içe olan feodalite ve bunların ideolojik savunusunu yürüten ruhban kesim, kesinlikle halk değildir. Ne diğerleri onları kendilerinden sayar, ne de bunlar halka karışmayı arzularlar. Sahip oldukları otorite, siyasal egemenlik, maddi zenginlik, haklar vb.nin kaynağı olarak bu dünyaya ait bir şey göstermezler, gösteremezler. Asıl olan toprak mülkiyetidir ve neden bir sınıfın toprağa tanımı gereği, doğuştan sahip olduğunu, başkalarınınsa -bazen çok sınırlı biçimde sahip olabilse de- genel olarak toprağın kölesi, emekçisi olabildiğini toplumsal ilişkilere dayanarak nasıl açıklayabilirsiniz? Çalışıp da kazanmış olamazlar! “Çalışıp kazanmak” burjuvazinin iddiası olacaktır. İddiaya göre emekçi üretim sürecine emeğini katarken, burjuvazi de sermayesini koymakta ve ücret ile kâr bu katkıların karşılığı olmaktadır. Burjuva ideolojisi ağırlığını hissettirene kadar, egemen feodalaristokratik dünyada, yaşamak için emek harcama zorunluluğu aşağı bir durum sayıldı. 


Eski sınıf kendisini bu dünyanın ötesinde bir gerekçeyle meşrulaştırabilirdi. Halk ise dünyalıdır. Kapitalizm öncesi egemen güçler mülkiyet ve otorite kaynağını tanrıyla açıklarlar. 
İnsanlar eşit doğmaz ve din bu eşitsizliği geniş kitlelere kabul ettirmek için muazzam bir kurumsallaşmaya ulaşmış, siyasallaşmış ve egemenlik mekanizmalarının en önemlilerinden biri haline gelmiştir. Burjuva Aydınlanmasının kilise karşıtlığına evrilmesi, Fransız Devriminin en radikal döneminde rahipleri giyotine yollaması ne rastlantıdır ne sürpriz. Halk ise, eşittir genel nüfus eksi aristokrasi ve ruhban. 


Her şey sınıfsal; kavramlar da... Eski düzenin sahiplerinin eksiktilmesiyle ulaştığımız kapsam, halk'ın burjuva tanımıdır. Kapitalizm çağında yaşadığımız için bu tanımın genel olarak geçerli olması şaşırtıcı değil, ama mutlaklaştırılması için de bu bir gerekçe değil. Kaldı ki, bugün halk “sıradan insanlar” anlamına çoktan kavuşmuş durumda. Marksist bilimsel sınıf tanımının devreye giremediği gündelik dilde, nüfusun birbirine benzer yaşam biçimlerini 


sürdüren büyük çoğunluğu halk sayılırken, servet ve otorite sahibi olmalarıyla bu çoğunluktan uzaklaşan kesimler ayrı tutulur. Bildiğimiz şey... 


Burjuva devrimcileri de, yine bizim kendi ülkemizin tarihinden bildiğimiz gibi ulus ve halkı eşitlemeye, kayda değer bir sınıfsal ayrışma yaşanmadığını iddia ederek sınıf mücadelesinin bize uymadığını kanıtlamaya uğraşmışlardır. Bu çaba kapitalizmin gelişmesinin erken evrelerinde de beyhudedir, ama gelişimin belirli bir noktasından sonra sürdürülebilir olmaktan tamamen çıkar. Zenginlerin artık halkın arasına karışması mümkün değildir. Zaten onlar da, topluma yaymakta yarar gördükleri ideolojide değil, ama kendi gündelik duygulanımları anlamında kendiliğinden ideolojilerinde giderek eski aristokratlar gibi algılamaktadırlar dünyayı. Onlar doğuştan böyledirler, zenginliği hak etmişlerdir. Tanrı öyle yaratmıştır! 


Burjuva ideolojisi burjuva devriminden koparken kendini inkâr eder ve geriye döner. 
Kaçınılmaz olarak süreç içinde ve sürece eşlik eden ideolojik mücadeleler sayesinde halk'ın bir de proleter tanımı şekillenmiştir. İşçi sınıfı, mücadele ederek etkilediği ve kendine bağlayabildiği veya yakınlaştırdığı diğer toplumsal sınıfları, pozitif bir kategori olarak geçmişten devraldığı halk’ın içine katar. Düşman sömürücü sınıfı ise yaklaştırmaz. 


Elbette bunun için işçi olmanın, emeğiyle yaşamanın, kentli, modern bir yaşam biçimine ve kültürel gelişime açıklığın ve dahası geleceğe yönelik eşitlikçi, özgürlükçü bir tasavvurun taşıyıcılığının toplumun genelinde onay görmesi, öykünme yaratması gerekir. Burjuvazinin mücadelede üstünlük sağladığı kimi dönemler bu öykünmenin de silikleştiğine tanık oluyoruz. 
İşçilerin bile işçi olarak anılmak istemediği karanlık dönemler... 


Bütün bunlar bir kenarda ve akılda tutularak söyleyebiliriz ki, laiklik komünistler için, etimolojisinde olduğu gibi halka ait bir kategoridir. Laiklik burjuva devlet tarafından tanımlanan, eğitim sisteminin tasarlanmasında dikkate alınan vb bir yönetim enstrümanı, bir rejim özelliği olarak sınırlandığında komünistlerden uzaklaşmaya başlar. Bizim için laiklik, halkın siyasal konumlanışını belirleme mertebesinden başlayarak gündelik yaşam pratiklerine uzanan geniş bir yelpaze içinde din referansından uzaklaşma mücadelesidir. Bu mücadele dönüp laikliğin yönetim enstrümanı olarak nasıl hayata geçirileceğini de etkileyecektir. 
Laikliğin bir halk hareketi karakteri kazanması kapitalizm koşullarında da laiklik rejimini koşullar. 


Türkiye'de laiklik uzun süre burjuva devlet katında benimsendi, ama öte yandan halk kitleleri tarafından soğuk bir kayıtsızlıkla karşılandı, bir heyecan konusu olmadı. Bu verinin laikçilik ve elitizme yorulduğunu görüyoruz. Demek ki deniliyor, toplumun normal süreçleri fazla zorlanıyor, bir tür jakobenizmle kesilip biçilmeye kalkışılıyor... Bu liberal yaklaşım laikçiliği de yersiz bir toplum mühendisliği olarak mahküm etti. 


Oysa sorunu, laikliği halk kitlelerini sarıp sarmalayacak bir ideolojik-politik ve kültürel mücadele olarak kavramayan, tersine bundan bucak bucak kaçan egemen güçler yaratmıştır. 
Bu güçler aslında bin yıllık dinsel birikimi fazla zorlamış ve inançlı halkın nasırına basmış değillerdi. Tam tersine halk kitlelerinin mücadele potansiyelini kurutmayı bizzat seçmişler, yalnızca düzenin ihtiyaç duyduğu dozda bir modernleşmeyle yetinmişlerdi. Dinci gericilik tarafından elitizmle suçlanan burjuva laisizmi, komünistlerin baktığı taraftan, yapılması gerekeni yapmamakla, bu anlamda pasifizmle, halk kitlelerinin mücadeleye katılmasına bilinçli olarak engel çıkarmakla eleştirilmelidir. 


Dinsel ideoloji ve kültürün “halka” ilettiği mesaj, insanın düşüncesinin ve eyleminin dünyayı anlamak ve değiştirmek açısından mutlak sınırları olduğudur. Devrimci burjuvazi bu teze meydan okumuş ve aydınlanmacı, anti-ekleziastik bir kimlik geliştirmiştir. İktidara gelen burjuvazi ise hızla pozisyon değiştirir, dinsel ideoloji ve kültüre hak vermeye başlar. İşçi sınıfının da dünyayı anlamak ve değiştirmek için önünde engel tanımaması burjuvazi için kabul edilebilir bir durum değil, bir kâbus olurdu. Burjuva laisizminin sınırı buradan geçer. 
Burjuva laisizmi geri halkın dini duygularını rencide ettiği için değil, halkın devrimci potansiyelinin önüne set çektiği için yanlış ve eksiktir. 


Komünist veya işçi sınıfı laisizmi bir kitle hareketi olmak zorundadır. Komünistlerin laikliği emekçilerin örgütlü mücadelesinin bir kimlik özelliği olarak yapılandırmayı hedeflerler. 


Demokrasi bir diğer ara kavram... Demokrasinin bir devlet biçimi olduğu doğrudur. Burjuva demokrasisi de, mülk sahibi sınıfların karar alma mekanizmalarına katılımını güvence altına alan, yönetilen sınıfları bundan yoksunlaştıran bir sistemdir. Oy kullanmak için artık mülk veya para sahibi olma koşulu ve cinsiyet kriteri çoğunlukla yok, ama siyasal katılımın oydan ibaret olmadığını, ideolojik araçların, medyanın belirleyici önemini, siyasetin metalaşması sayesinde seçimin, parayla üretilen ve tüketiciye arz edilen bir meta hizmet haline geldiğini biliyoruz. 


Öte yandan demokrasi, yine devrimci dönemlere referansla halkın aktif katılımını anlatır. 
Anlatılanın tersine Jakoben Terör dönemi bir taban demokrasisidir. Marx'ın aynı anda bir diktatörlük ve demokrasi olarak kavramlaştırdığı proletarya diktatörlüğü teorisinin buradan esinlendiği biliniyor. Paris Komünü'nde barikatların ardında sonsuz tartışma için zaman yoktu belki, ama karar mekanizmasının parçası olmaya gözü gibi sahip çıkan emekçiler vardı. 
Burjuva teorisine bakılırsa demokrasi bir yönetim sistemidir. Devrim ve ona eşlik eden alt üst oluşlar, büyük kitle hareketleri demokrasinin kurulacağı bir zemini hazırlıyor olabilirler. Ama demokrasinin varlık kazanması için bu dönem geçmeli, sular durulmalıdır. Yani aktif katılım halindeki yığınlar evlerine, işlerine güçlerine döndükten sonra demokrasi kurulabilir... 


Son derece tutarlı, çünkü kapitalizm ancak emekçi kitleler durağanlaştığında yönetilebilir hale gelecektir. Demokrasi de bu anlamda bir yönetim rejimi, bir devlet biçimidir. 


Demokrasi ve laiklik arasındaki özdeşliğin özüne az önce değindik. Demokrasi, sıradan insanın kendisini yetkin ve yetkili saymasının başlangıç noktası, dinin dayattığı kısıtlamanın reddidir. Din insanı belirlenmiş, tabi bir varlık durumuna ittirir. Hareket edecekse de gerçek toplumsal ilişkilerin içinde hareket etmez. Kişi ile tanrı arasında gerçek olmayan bir başka ilişki tanımlanır. İnsan bunu anlamaya ve bu ilişki için tarif edilen yolda hareket etmeye çağrılmaktadır. 


Kuşkusuz kurumsal-siyasal din ile esas olarak kültürel nitelikte olan ve zaman zaman “halk dini” olarak adlandırılan versiyonlar arasında bir ayrım yapılması gerekir. Ancak bu ayrım hakkında da yanlış yargılar söz konusudur. Bir kere dinsel düşünce her koşulda insanın değiştirme gücüne sınır çeker; halk dini bu açıdan farklı bir konum almaz, insanın yetkinliğini onaylamaz, desteklemez. Kişisel tevekkülle dinci gericilik arasında bir geçişkenlik vardır. 


Siyasallaşmış din kurumları ile kurumsal değil töresel olan halk dini arasındaki fark dozajla da ölçülemez. Halk kültürünün parçası olan dinsel yargılar siyasal din kurumu tarafından göreve çağrılmayı bekleyen bir potansiyel güçtür. Kurumlar yalnızca “tepeden” işlemez, 


tabanı da dönüştürür. Bu noktada siyasal din ile halk dini arasında elbette tam bir örtüşme değil gerilimli bir ilişki vardır; ama vardır. 


Mütedeyyin denilen “sıradan insanların” dinci gericiliğe tepki gösterdikleri veya uzak durdukları örnekler yukarıda söylenenin karşısına dikilebiliyor. Ama bu, halk dininin ilerici olduğuna yorulmak yerine, söz konusu geniş ve heterojen yapının bir mücadele alanı olduğunun kanıtı olamaz mı? 


Ama dikkat; söz konusu mücadelenin tarafları iki tür dinsellik değil. Dinsel yapıların geniş kitlelere uyarlanması sırasında, kaynağını modem yaşantı biçimlerinden alan veya din-öncesi pagan geleneklere kadar inen bir dizi faktör mücadelenin parçası olacaklardır. İnançlı işçilerin sınıf mücadelesine örgütlenmelerinin bu insanların bilincinde yaratacağı yansılar en kolay anlayacağımız, en yakın örnek olsa gerek. 


Kısa olmayan bir süredir AKP çevreleri tartışıyor. Dinselleşme operasyonu gerçekten de ortalama inananları gerçeklikten uzaklaştırma yönünde aşırı sıkıştırıyor ve bunun ilginç sonuçları oluyor. Dinselleşen Türkiye?de dinden uzaklaşma yönünde bir ters akıntının ortaya çıkması çok anlaşılır bir durumdur. 


Açıklamayı kapatalım artık. Komünist laiklik veya laisizmin (laikçilik) dinsel dogmaların toplumsal yaşamda referans kaynağı olarak oynadıkları role karşı yürüttüğü mücadele, halkçıdır ve demokratiktir. Yalnızca halk katılımını çoğaltarak verilebilen bu mücadele, aynı anlama gelmek üzere yönetim biçimi olarak değil, insanların kendi kaderlerini ellerine almaları anlamında demokratiktir de. Burjuvazinin yönetim biçimi olarak demokrasi, tam tersine bunun inkârıdır. 


Kazanımlara sahip çıkmak 


Komünistlerin tarihsel ilerlemenin kazanımlarına sahip çıkması mücadelenin yeni bir özelliği değil. Türkiye?de bağımsızlıkçılığın burjuvazi tarafından öksüz bırakılmasının tarihi Kurtuluş Savaşını takip eden yıllarda Batıyla frekans tutturma girişimlerinde başlatılabilir. O evrede kalıcı bir sonuç çıkmadığı, Türkiye Cumhuriyeti Batı emperyalizmi-Sovyet sosyalizmi arasında bir denge oyununu sürdürdüğü için sonraki süreçlere göz atarak devam edebiliriz. 
Ama daha NATO üyeliğine gelmeden önce Nazi yandaşlığına takılacağımız kesindir. 
Kapitalist Türkiye bağımsızlık gibi kazanımları en fazla bir pazarlık unsuru, çoğunlukla da sırtında yük saymıştır. Bütün bu süreçte ve örneklerde Türkiye'de bağımsızlıkçılığın kıskançlıkla sahiplenilmesi bir komünist karakteristiği olmuştur. Bu tutumu solun kemalistleşmesine yormak saçmadır. 


Laiklik için de aynı şey. Komünizm eski dinsel yapılara yönelik burjuva devrimci operasyonu, yalnızca eksik bırakıldığı için eleştirir. Burjuvazi sınıf karakteri nedeniyle çoğu örnekte ve Türkiye'de mücadeleyi yarıda terk etmiştir; çünkü dinci gericiliğin aşiretçi, tarikatçı, saltanatçı, hilafetçi yanlarının karşısına halk kitlelerinin çıkması beklenir. Bu yapıların engel olduğu, en başta sıradan emekçi yurttaşların dünya üzerinde kaderlerini kendilerinin oluşturmasıydı. Burjuvazinin bu mücadeleye izin vermesi, halkın içinde yaşadığı dünyayı anlama ve değiştirme gücünün en yüksek bayraklara yazılmasını gerektiriyordu. 
Egemen sınıfın en korktuğu şeydi bu. Hal böyle olunca geri yapılara ve ideolojilere karşı mücadele komünizmle özdeşleşti. Liberalizm burada da el çabukluğuyla komünistleri burjuva-kemalist kuyrukçuluğuyla suçlar. Oysa ortada takılacak kuyruk falan yoktur. 


Tarih böyle; ve komünistlerin pozisyonu nasıl geçmişte “devrimci” burjuvaziyle özdeş olmadıysa bugün de yalnızca kazanımların korunmasından ibaret olamaz. Türkiye'de burjuva laisizmi bir tarihsel ilerlemedir, ancak pratiğinin büyük bölümü devlet işleriyle din işlerinin ayrılması formülü altında devletin dinin alanına karışmaması biçimini almıştır. Burjuva laisizmi, kendini toplumsal ilişkilere müdahale etmekten alakoyma ihtimali bulunmayan dinin özerk alanına onay vermiş, onu meşrulaştırmıştır. 


Liberal kesimler Diyanet İşleri Başkanlığını laiklik ilkesinin ihlali, devletin bir “daire” kurup din işlerine burnunu sokması olarak eleştirdiler. Laik devletin dinin işine karışmamak biçiminde bir taahhütte bulunması genel ilke değil, yalnızca burjuva laisizminin özelliğidir. 
Laiklik dini kişisel alana ittirmek olduğuna göre hiç kuşkusuz işe karışacaktır. Türkiye egemen güçleri bunu fazla yaptıkları için değil, eksik yaptıkları için suçludurlar. 


Laik devlet dinin işine nasıl karışmayacak? Burada konu çoğunlukla inanç gruplarının, tarikat veya cemaatlerin kendi finans ve kadro kaynaklarını yaratmalarına gelip dayanır. Mülk sahibi sınıflar, tarihin kıvrımlarına nüfuz eden birikimler, her zaman mümkün olan dış kanallar... 
laik devlet dinin alanını özgürleştirecek ve bütün bunları meşrulaştıracak, öyle mi? 


Yeri gelmişken, AKP döneminde dinci gericiliğin merkezi devlet örgütlenmesi haline gelen ve kapatılması talebi doğru olan Diyanet İşleri Başkanlığının tarihi daha yakından incelenmek durumunda. Komünistler din alanını denetlemek ve yönlendirmek için birtakım araçların geliştirilmesini gözetirler ve sosyalizmin kuruluşu sırasında bu tür mekanizmalar kuracaklardır. 


2021 itibariyle AKP'nin açtığı, ne zaman ne kadar üstüne gidileceği belirsiz bir gündem 
maddesi de Anayasa değişikliği. Bu gündemin toptan gayrimeşru sayılıp yolun bloke edilmesi gerektiği açıktır. Bu bir yana, AKP'nin muradı Anayasa'dan laiklik ilkesini çıkartmak mıdır? 
Öyleyse bu mümkün müdür? 


Bir kere, AKP'nin yirmi yıllık karşıdevriminin de, uygun düşerse Türkiye kapitalizminin tarihinde 20.yüzyılın ortasından da geriye götürebildiğimiz “uzun karşıdevrimde” de laikliğin sanılandan çok daha dirençli çıktığını saptayabiliriz. Düşünsenize, 1980'lerde elde ayet miting kürsülerine çıkan bir asker devlet başkanı görmüş memleketimizde neredeyse yirmi yıldır şeriatçılar hükümette! Sonuç olarak Türkiye laik bir ülke olmaktan çıkmış olsa da, Anayasada laikliğin yerine ne yazılacağı açıktan dile getirilemiyor. Az yukarıdaki sorunun yanıtı belli: AKP laikliği feshetmek istiyor. Ama boşalacak satıra “Türkiye bir İslam devletidir” diye yazmak hâlâ ufukta görünmüyor. 


Baştan beri burjuva laikliğinin kısıtlarına göndermede bulunduktan sonra, bu direnci neyle açıklayacağız? Halk kitlelerinin laikliği içeren büyük bir mücadele yükselttiğini de henüz iddia edebilecek durumda olmadığımıza göre... 


Laiklik Türkiye?de tarihsel ve maddi bir gereksinime denk düşmektedir. Türkiye ölçeğinde bir ülkeyi bir arada tutan faktörlerin başında laiklik gelmektedir ve bu nitelik tasfiye edilmeye kalkışıldığında toplumsal yapı kaçınılmaz biçimde çatırdayacaktır. Şimdiden bu çatırdama toplumsal ve kurumsal çürüme olarak kendini hissettiriyor. 


Bu durum laikliği savunan güçlerin birikiminden ileri gelmiyor. Bunu hafife almayalım, ama önce ülkemizin herhangi bir Balkan, Ortadoğu veya Kafkas ülkesinden geri kalmayacak çeşitlilik barındırdığını hatırlayalım. Laikliğin feshi bir Sünni yapı kurma yönünde kesin kılıç 


atılması demektir ve bu kılıç yalnızca diğer mezhepleri, laikleri ve inançsızları değil aynı zamanda sünni de olabilen diğer kimlikleri de hesaplaşmaya çağıracaktır. En büyük nüfus grupları onlar olduğu için öyle söyleyeyim; laiklik olmadığında Türk ve Kürt Sünniler arasında bir köprü kurulması bile hayaldir. Din kimlikleri birleştirmez, böler. Dinselliğin kamusal alanda egemen olduğu an, bütünü oluşturan bütün parçalar ve kimlikler kendi özerklikleri yönünde harekete geçeceklerdir. Yapının çözülmesi kaçınılmazdır. 


Ama böylesi bir durum şeriatçılık tercihinin tek bir sonuç vereceğini gösterir: Egemenlerin yönetme ehliyetinin krize girmesi değil tükenmesi! 


Türkiye, gericiliğin iktidarında böyle bir noktaya doğru gidiyor. Biz artık göz kırpan bu noktayı şeriatın ilan edileceği gün olarak düşünmüyoruz. O gün laiklikte yeni bir sayfa açılacak. Halkçı, demokratik ve sosyalist bir laiklik. Herkes kılıç atacaksa, en güçlüsünü ve geleceği belirleyecek olanı işçi sınıfı ve emekçiler atacak. Komünistler şimdi buna hazırlanıyor, bunu hazırlıyorlar... 


1.Georges Gastaud, “Pour une approche marxiste de la laïcité”, https://Www.initiative- communiste.fr/articles/culture-debats/pour-une-a... (yazım tarihi: 1 Mart 2015; son erişim 5 Nisan 2021) 


2.Kemal Okuyan, “Cumhuriyet Neden Yenildi?”, Gelenek 114, Ocak 2012, https://gelenek.org/cumhuriyet- neden-yenildi/ (son erişim: 5 Nisan 2021) 


EVRİMİ NEDEN SAVUNUYORLAR? 
Sefa Saygili -Şubat 23, 2021-Fikriyat 


Modem evrim teorisinin karşısında bu kadar kanıt varken, bu tutarsız teorinin taraftarları niyehala vardır ve üstelik neden savunmaya devam etmektedirler?Bu sorunun cevabı büyük oranda konjonktüreldir ve bunun sebebi, tüm taraftarlar arasında aynıolmadığı gibi, iki bilim adamı arasında bile aynı olmayabilir. Ama kabaca konuşursak; bilim,insan girişimidir ve insan zaafları ile maluldür. Tarihçiler ve bilim felsefecileri; aksine kanıt olsada, oldukça başarılı olanlar da dâhil bilim adamlarından pek çoğunun uzun süre lehindeoldukları teorilere bağlı kalma eğilimi gösterdiklerini ortaya çıkarmışlardır. Meşhur söz üzere,bilimde değişiklik cenazeden cenazeye ortaya çıkar. Kişinin laboratuvarda yinelenebilendoğrudan deneylerden çok tekrarlanamayan geçmiş olaylardan çıkarımlarla, sıklıkla uğraştığıköken bilimi için bu tespit özellikle geçerlidir. 


Söz konusu teori evrim olduğunda ise bu söz daha da geçerlidir. Çünkü Yaratıcıyı reddetmek için,madde ve enerji dışında hiç bir şeyin olmadığı görüşünü yaymak için evrimin yaşamsal önemdeolduğunu ileri sürerler. 


O zaman, evrim teorisi taraftarları görüşlerine uyan fazla bir kanıt olmamasına rağmen buteoriye olan desteklerini nasıl mazur göstereceklerdir? Evrim teorisinde sorunlar olduğunu kabuledenler gerekenin yalnızca zaman olduğunu, teoriyi kabul etmemiz gerektiğini ve zaman içindebilimin eksik kanıtları bulacağını söylemektedirler. İddialarına göre ise, aksini yapmak "bilimeboş vermek olacaktır". 


Tamamen kör evrimsel mekanizmalar öbeğinin etrafımızdaki tüm yaşam çeşitliliğini üretebileceği fikrine boş vermek, aslında bilime değil, Darwinizm saçmalığına boş vermektir. 
Bu bir paradigmanın kanıta galip gelmesini reddetmektir. Her halükârda, kökenler biyolojisiumut verici araştırmaları takip etmeyi sürdürmelidir ve böylece evriminin neleri 


yapıp neleriyapamayacağı daha iyi anlaşılacaktır. Ama bu, temelde yeni formların ve bilgilerin kökeniniaçıklamak için tek bir çıkarıma bağlı kalmanın gerekçesi olamaz. 
Evrim Ağacı 


Modem evrim teorisi yaşamın cansız maddelerden tesadüfen ortaya çıkmış tek bir canlıhücreden oluşan bir organizmadan başladığı ve yeni formlara dönüştüğü, sonunda etraftagördüğümüz sayısız canlı formlar çeşitliliğine ulaştığımız fikrine dayanmaktadır. Görüş genellikleyaşam ağacının aşamalı olarak dallanması ile gösterilir. Ama hangi formlar hangi atalardan köken almışlardır? Kediler nereden evrimleşmiştir? Ayılar ve kediler yakın iki tür müdür? Yoksauzaktan ilişkili midir? Kaplumbağalar nereden türemiştir? Ya balinalar? 


Tüm canlıların ortak bir atadan evrimleştiğini kabul etsek bile, özgül türlerin evrimsel yaşamağacının neresinde durduklarına ilişkin binlerce cevaplanması gereken soru vardır. Bu ayrıntılarıdoldururken, bilim adamları canlı ve fosil formları kullanırlar ve formlar arasındaki benzerözellikleri ararlar. Karşılaştırma için genetik, biyokimyasal veya morfolojik özellikler dekullanılabilmektedir. 

Evrimciler, ayrıca benzerliklerin evrimsel akrabalığı gösterdiği varsayımında da bulunurlar. 
Amabir bilim insanı iki ayrı canlı formu arasındaki belli bir benzerliğin, yalnızca birbirindenevrimleşmeye değil akıllı tasarıma bağlı olabileceği fikrine de açık olmalıdır; tıpkı tekerleklerinpek çok bağlamda yararlı bir tasarım stratejisi olması gibi. Ama modern Darwinist'ler tasarımihtimalini doğrudan yok saymakta ve farklı canlı formları arasındaki benzerliklerin ortak birtasarım stratejisi ile açıklanamayacağında ısrar etmektedirler. 


Açıklığa kavuşturulması gereken diğer bir nokta ise evrimcilerin türler arasındaki her benzerliğinbu özelliği taşıyan ortak bir atadan geldiğini varsaymamalarıdır. Evrimciler yakınsak evrim adınıverdikleri kavram için istisnalar tanımaktadırlar. Evrim sürecinin canlılık tarihi içinde sözkonusu ortak özelliği birden fazla kez yarattığı durumlardan söz etmektedirler, örneğin balıklarınve yunusların ayrı ayrı evrimleşmiş oldukları halde benzer olan beden formları gibi. 


Fakat genellikle, benzerliklerin söz konusu özelliği taşıyan ortak atadan geldiği kabuledilmektedir. Ve kabaca konuşursak, iki tür birbirine ne kadar benziyorsa, ortak ataları o kadargünümüze yakın yaşamıştır. Böylece, örneğin vaşakların ve A frika aslanlarının ortak atalarınınaslanların ve ayıların ortak atalarından çok daha yakın bir dönemde yaşadıkları varsayılmaktadır. 

Evrim ağacı yapmak için elde bulunan veri setleri doğası itibariyle eksiktir ve zoraki yorumadayalıdır. Bu, rehbersiz evrimdeki ortak ata görüşü bakımından kendi başına ölümcül bir zafiyetdeğildir. Ancak, ölümcül olabilecek başka bir zafiyet vardır: Hangi veri setinin kullanıldığınabağlı olarak, radikal derecede farklı ve çelişkili evrim ağaçları oluşturulması mümkündür. 

Evrimciler bitkilerin, hayvanların ve mikropların formlarını (morfoloji) kullanarak evrim ağaçlarıoluşturduklarında, DNA dizilimlerini kullanarak oluşturdukları evrim ağaçlarından çok farklı birağaç ortaya çıkmaktadır. DNA dizilimlerine dayanan evrim ağaçlarında bile farklılıklar vardır. 


Genomumuz çok büyük ve karmaşıktır. Bulguları karşılaştırmanın yönetilebilir olması için, evrimbiyologları genomun bir bölümüne odaklanmakta ve farklı türler arasında yalnızca bu kısmıkarşılaştırmaktadırlar. Böylece bir genetik evrim ağacı, bir genomun yalnızca bir parçasınadayanmaktadır. İkincisi bir başkasına. Üçüncüsü de bir başkasına. Ve böyle devam 


etmektedir.Böylelikle her biri kendi evrim ağacını oluşturmakta ve bir diğeri ile bazen çarpıcı olan çelişkilergösterebilmektedir. 


Evrimcilerin pek çoğu hala tutarlı bir evrim ağacı oluşturma umudu içinde olsalar da bu pekihtimal dâhilinde görünmemektedir. Ağaçlar tek bir gerçek yaşam ağacı oluşturmak üzereyakınlaşmak yerine daha da çeşitlenmektedirler. Soruna örnek olarak tek bir çarpıcı örneğialacak olursak ve biyoloji-mühendisi Matti Leisola ve ortak-yazar Jonathan Witt'in prestijli dergi Nature'da 2013'de yayınlanan bir makalede dedikleri gibi, "Sorunun büyüklüğü aydınlatılmıştır. Yazarlar yirmi farklı mayadan 1070 geni karşılaştırmışlar ve 1070 farklı türde evrim ağacıortaya çıkarmışlardır." 


Bu çelişkili evrim ağaçlarının çoğalmasını ne yapacağız? Tüm yaşam gerçekte ortak bir atadangeliyorsa, ortada tek bir gerçek evrim ağacı olmalıdır. Evrimin gerçek dallanma tarihinioluştururken bilim adamlarının biraz çelişkili görülmesi makuldür, ama evrim teorisi doğruysabu çelişkili ağaçların sürekli artmasını da beklemeyiz. Bu tür bir eğilim daha ziyade çeşitli yaşamtürleri tek bir ortak ataya bağlı değil de ortak bir tasarıma bağlı ise daha mantıklı olacaktır.Arabalar, uçaklar ve bisikletler gibi icatlar yapımcıları için iyi bir tasarım mantığıoluşturduğundan hiçbiri diğerinden evrimleşmediği halde pek çok ortak özellikleribulunmaktadır. 


Bu arada şuna dikkat edilmelidir ki, burada aşırı bir pozisyon alınmaması gereklidir. 
Akıllıtasarım biyolojide farklı türlerde gördüğümüz yineleyen tasarımın pek çoğunu açıklayabilirse de,ortak ata görüşü de örneğin kedilerde olduğu gibi yakından ilişkili türler arasındaki ortak yönleriaçıklayabilir. Yani, belki de Dünya'da gördüğümüz tüm farklı kedi çeşitleri tek bir kedi atadangelmiş olabilir. Ama akılsız doğal süreçlerle tüm canlıların ortak bir atadan gelmesi mümkünmüdür? Karşılaştırmalı veriler bu görüşe oldukça fazla şüphe düşürmektedir. 


İndirgenemez Komplekslik 


Canlı organizmalarda bulunan tüm karmaşık yapıları düşündüğümüzde aklımız şaşmakta,hayretler içinde kalmaktayız. Bu yapıların pek çoğu sayısız zorunlu kısımlar içerir ve sisteminişlemesi için tümünün de mevcut ve yerli yerinde olması gereklidir. Bu, indirgenemeyen komplekslik olarak bilinmektedir. Ayrıca bu sistemlerin pek çoğu, organizmaların sağkalabilmesi için diğer indirgenemeyen komyplekslikler ile birlikte çalışmak zorundadır:İndirgenemez kompleks sistemlerin indirgenemez kompleksliği. Bu koordine sistemler akıllatasarlanma bakımından tutarlılık göstermekle kalmaz, aynı zamanda bunlar inanılmaz derecedesofistike oluşları ile mevcut en parlak zekâlı mühendislerin kapasitesinin çok üzerindedirler.Darwin'in evrim teorisinde olduğu gibi kılavuzsuz süreçlerin bırakın tam ve eşgüdümlüformlarını, bu sistemlerin herhangi bir parçasını bile oluşturmayacağı sonucuna varmak için çokfazla kanıt vardır. 

Bazıları indirgenemez kompleksliği uyarlanma (ko-opsiyon) veya nötral evrim gibi varsayımsalsüreçlerden oluştuğu gerekçesiyle veyahut biyolojik sistemler arasındaki benzerlikler nedeniylereddetmişlerdir ama bu yanıtların hiçbiri temelde yeni biyolojik formların veya bilgininüretilmesini sağlayan sebebi belirleyememiştir. 


Diğerleri doğrudan sorunu ötelemektedirler. Ya evrim için başka kanıtları olduklarını söylemekteveya evrimcilerin sonunda zamanla her şeyi bulacaklarını iddia etmektedirler. 
Bilim kesinlikleyavaş ilerler ve bu ilerleme yürüyüşünde sabır şarttır; ama sıklıkla mevcut bir 


teoriye karşı kanıtbulunduğunda ya da kanıttan daha iyi olduğu gösterilen alternatif bir açıklama ortayakonulduğunda bilimin araştırma yapması elbette makul tek yoldur. 


Darwin teorisinin modern çağdaki formu neo-Darwinizmin destekçileri tesadüfi genetikmutasyonların üzerinde etki eden doğal seleksiyonun harikalar yaratabileceğini savunmaktadırlar. Ama rastgele mutasyonlar büyük oranda nötral (gözlenebilir etkisi olmayan)veya hasar vericidirler. Tek kayda değer konu bazı hasar verici mutasyonların küçük avantajlaroluşturuyor olmasıdır. Evet, şaşırtıcı bir şeydir bu, ama kör evrimin yeni formlar ve bilgiler inşaettiğine kanıt olamaz. Mutasyon/seleksiyon mekanizmasının en fazla bir sedan aracın üstünüaçıp üstü açık araba yapmak gibi ılımlı, eksiltici varyasyonlara imkân sağlayabileceğine ilişkinkanıtlar çoktur. 


Mutasyon/seleksiyon mekanizmasının bu kısıtlılıklarını kabul eden evrimciler yine de ortak atalehine kanıt bulduklarını düşündükleri için hala bu görüşü ısrarla savunmaktadırlar. Ama ortakata görüşü pek çoklarının savunduğundan çok daha zayıftır. Farklı türlerde ortak özelliklerinvarlığı, herhangi bir kanıt değerlendirilmeden daha başlangıçta akıllı tasarım seçenek dışıbırakılırsa güçlü bir argüman olabilir. Ve Darwin'in önerdiği evrim ağacı anlaşılmaz bir öneridirçünkü önerilen pek çok ağaç, taht için birbirleri ile yarışmaktadır. 


İleri gelen bilim adamlarının ezici çoğunluğunun evrimi kabul ettiği söylenir. Ama bilimsel birteorinin doğruluğu çoğunluk oyuyla belirlenmez. Ve gerçekte, bilim tarihi bir zamanlar belli biralanda bilim adamları tarafından el üstünde tutulduğu halde şu anda çöplükte olan pek çok teoriile doludur. Ve ayrıca çalışmaları çok prestijli bilimsel kurumlarda yapılmış ve isabetlikarşılanmış, kendi bilimsel müktesebatları da dolu dolu olan ama evrim görüşüne muhalif pekçok bilim adamı da vardır. 


Modem evrim teorisine karşı meydan okumaların arttığı dikkate alındığında, belki de muhtemelaçıklama olarak masaya akıllı tasarımı yeniden koymanın ve kanıtlar nereye götürüyorsa orayagitmenin zamanı gelmiştir. Bu seçenek yaşamın merkezindeki hayranlık uyandırıcı biyolojiksistemlerin daha iyi anlaşılmasına doğru yeni bir yol sunabilir. 


Not: Bu yazı çeşitli eserlerden derlenmiştir. 


Fikriyat ©fikriyatcom “Tamamen kör evrimsel mekanizmalar öbeğinin etrafımızdaki tüm yaşam çeşitliliğini üretebileceği fikrine boş vermek, aslında bilime değil, Darwinizm saçmalığına boş vermektir.” Prof. Dr. Sefa Saygılı'nın kalemin... 


HARUN YAHYA'NIN ERBAKAN HAYRANLIĞI 
Siyaset / 17 Şubat 2010 Çarşamba-beyazgazete 


Harun Yahya olarak bilinen Adnan Oktar'ın tam bir Erbakan hayranı olduğu ortaya çıktı. 
“Darwin'in Evrim Teorisi”ne karşı yaptığı çalışmalarla ve belgesellerle tanınan Adnan Oktar bir videosunda eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'a duyduğu hayranlığı dile getiriyor. 


Dini savunan her siyasetçiyi sevdiğini söyleyen Adnan Oktar “Anti Darwinizm'ci her partiyi desteklediğini belirtti. 

Oktar, bu siyasetçiler arasında en çok Necmettin Erbakan'ı sevdiğini ve dünyaya gelen çok önemli şahsiyetlerden biri olduğuna dikkat çekti. 


Erbakan'ın da her gittiği konferansta “Harun Yahya kitaplarını okuyun” dediğini hatırlatan Adnan Oktar, Necmettin Erbakan'ın siyasi karaktersizliğe karşı bir siyasetçi olduğu açıkladı. 


İNSANA “İYİ Kİ ATEİST OLMUŞUM? DEDİRTİYORLAR 
Serdar Turgut-30 Nisan 2002- hurriyet 


FİLİSTİNLİ gençlerin canlı bomba olma hevesleri, onların gelecek hakkından tek bir umutlarının kalmamasıyla açıklanıyor. Bu dünyada güzel bir şey olabileceğini düşünmüyorlar artık, bari öteki dünyada iyi yaşamamızı sağlayacak eylemler yaparak işi sağlama bağlayalım diyorlar. 


Bütün bu mantıksızlık sürerken, Arap ülkeleri de resmen destekliyor bu çılgınlığı. Canlı bomba olarak hayatını kaybeden çocukların ailelerine büyük para yardımı yapılıyor. 


Ben diyorum ki, acaba ölümü teşvik etmek için değil de, yaşamı teşvik etmek için para dağıtmaya başlasalar daha iyi olmaz mı? 


Çocuklarını canlı bomba olmaktan alıkoyan ailelere para yardımı yapılmaya başlansa, tüm Ortadoğu cehenneminde çözüme ulaşılması biraz daha kolaylaşır bence. 


Ama biliyorsunuz ki Arap ülkelerinde rejimler, masum vatandaşlarının ölümünü sağlama konusunda son derece yaratıcı olma geleneğine sahip olduklarından, onlara mantıki çözüm önermek de abes kaçıyor gayet tabii ki. 


İsrail, çöl ortasında yoktan bir demokrasi yarattı. 


Fikirlerin serbest tartışılması geleneğinin hiç olmadığı bir coğrafyada, hiç durmadan savaştığı halde kendi içinde özgürlükleri yaşattı. 


Ama orada da din adına delirmek isteyenler çok sayıda. 
Ve din adına delirme başladığı anda insanların nerede duracağı belli olmadığından, İsrail de belki bölgeye örnek olabilecek bir sistemi, kendi demokrasisini, gözü dönmüşler sayesinde 


tehlikeye atıyor şimdi. 


Ha bu arada Katolik kilisesinde olan bitenler hakkında pek haber, yazı çıkmıyor bizim medyada. 


Tüm dünyada ise bu haber manşetlerde her gün. 

İnsanlara durmadan namustan, ahlaktan bahseden bazı Katolik din adamları, özel yaşamlarında ilk fırsat buldukları anda küçük kızları, ama daha çok küçük oğlanları taciz etmişler. 

“Bazı”? dediysem de sayının hiç de az olduğunu zannetmeyin. Öylesine şeyler anlatılıyor ki, insan tüm Katolik kilisesinin boş zamanlarında seks partisi âlemiyle eğlendiğini filan 


zannetmeye başlıyor. 


Kriz büyüyünce Roma'da toplantı yapıldı ve küçük çocuklara cinsel tacizin günah olduğu, 


Katolik kilisesinin bundan böyle sıfır toleransla konuya yaklaşacağı açıklandı. İyi ki söylediniz ya, siz açıklamasaydınız bütün bunları biz akıl edemeyecektik. 


Eğer ben bir Katolik olsaydım, sadece o açıklama bile dinimi anında reddetmem için yeter de artardı bile; o kadar sahtekârlık akıyor her yanından yani. 


Suudi Arap prensi, Başkan Bush ile görüşmek için Amerika'ya uçarken, kadın hava kontrol yetkililerinin kendi uçağına rota çizmemelerini istemiş. 


Bunu bile bir günah olarak görüyor. 
Bunu önerecek kadar kafayı yemiş durumda yani. 


Böyle şeyler din adına yapılıyor ve bunun temelde utanç verici bir önerme olduğunu bile algılayamıyor insanlar. 


Bütün bunları okuyunca, din adına, dindarlık adına yapılanları izleyince kendi seçimimin daha doğru olduğunu da düşünmeye başladım sevgili okurlar. 


Gündelik yaşamın bütün moral bozucu gelişmelerine, yaşamdaki kötülüklere, şanssızlıklara rağmen hayatı bir ateist olarak yaşama kararını almıştım ben. 


Zaman zaman beni çok zorlayan ve açıkça söylemek gerekirse birçok zaman da bir tutunma noktasından yoksun bırakan karardı bu. 


Ve yaşlandıkça da bu kararımı zorlayacağımı sanıyordum hep. 


Ama olan biteni, mantıksızlıkları, din adına yapılan sahtekârlıkları, kötülükleri görünce kendimi o kadar da fazla sorgulamama neden olmadığına yine karar vermiş durumdayım. 


MÜSLÜMAN MAHALLESİNDE ATEİST OLMAK 
Serdar Turgut-01.12.2012-haberturk 


Amerikan araştırma kurumu Pew Research Center, 2010 yılında Müslüman ülkelerde toplumun ateistlere tavrı üzerine bir araştırma yapmış. 

Mısır'da nüfusun yüzde 84'ünün, ateistlere ölüm cezası verilmesini desteklediği ortaya çıkmış. 
Bu oran Ürdün'de yüzde 86 iken Nijerya'da yüzde 51, Endonezya'da yüzde 30 düzeyinde kalmış. 

İslam Ve Ateistler 

The Economist Dergisi, son sayısında "Ateistler ve İslam" genel başlığı altında konu hakkında güzel bir derleme yayınladı. 

Bundan da görülüyor ki, Müslüman ülkeler bu zor konuda bir fikir birliği içinde değiller. Her toplum kendi tarihi koşullarına göre ve özel durumlarını da göz önüne alarak konuya farklı yaklaşabiliyor. 

Birçok ülkede konuyla ilgili sert cezalar getiren yasalar olsa da bu yasalar metne sadık kalınarak uygulanmayabiliyor. 

İslam âleminde ateistler üzerine teolojik bir tartışma henüz yapılmadı. 


Ya Soru Türkiye'de Sorulsaydı 

Ben bu konu hakkında okurken, "Acaba aynı soru şimdi Türkiye'de sorulsaydı oran ne çıkardı?" diye düşündüm. 

Müslümanlığın kamusal alanda yaşanma biçimine yeni bir yorum getirme ve konuyu modernleştirme imkânına sahip olduğuna inandığım Türkiye'de idam cezası isteyeceklerin çok yüksek çıkmayacağını umanlardanım. 

Konu hakkında elimizde net bilimsel veri olmadığından kesin bir şey söyleyemiyorum, ama sonucun ne çıkacağı da pek belli değil diye düşünüyorum. 


Ladin'in Öldürüldüğü Gün 

Usame bin Ladin'in öldürüldüğü gün tesadüfen Amerika'da bir dostumla birlikteydim. Sabah konuyla ilgili yazımı yazdıktan sonra onunla kahvaltıda buluştuk ve arkadaşım bana, "Sakın ha yazını bu olayı destekler gibi yazma" dedi. 

Ben, "Neden?"' diye sorunca da "Bugün Türkiye'de Bin Ladin'in öldürüldüğüne sevinenlerin sayısının fazla olacağını sanıyorsan fena hale yanılıyorsun, hatta onun öldüğüne üzülenlerin sayısı hayli fazla çıkarsa şaşırmam" cevabını verdi. 

Bu arkadaşım uzun yıllar boyunca medyada üst yöneticilik yapmış ve halkın nabzını çok iyi tutan bir meslektaşımdı. 

Yine söylemeliyim, bazı tavırlarda sertleşme gerçekten var mı net bilemiyorum, ama yine Pew Research Center'in yaptığı bir başka araştırmada, Türklerin yüzde 30'unun Amerikan hedeflerine karşı canlı bomba saldırılarını destekledikleri ortaya çıkmıştı. 

Çok yaygın ve hızlı olmasa da Müslümanların tavırlarında belirgin bir sertleşme, radikalleşme olmaya başladığı da kesin. Bu da şaşırtıcı; çünkü Türkiye'de Müslümanlar AK Parti öncesinde yıllardır süren ezilmişlik ve ikinci sınıf muamelesi görme sürecinden hızla çıktılar ve toplumun her yönüne demokrasi içinde damgalarını vurmaya başladılar. 


Global Markamız 

Global dünyadaki belirleyici markasında "laik, demokratik, Müslüman" ülke yazan Türkiye Cumhuriyeti bunu başaran dünyadaki ilk demokratik Müslüman ülke oldu. 

Türkiye kendisine muazzam güç veren bu markasından uzaklaşır ve o markaya darbe vuracak şekilde davranırsa hem kendisine büyük zarar verir hem de global güç olma yolunda elinde bulunan büyük gücü kaybetmeye başlar. 

Araştırmadan görüldüğü gibi bazı tavırlarda sertleşmeler yaşanırsa Türkiye laik, demokratik, Müslüman ve cumhuriyet olarak kalma şansını kaybeder, bölgedeki diğer ülkelere dönüşür, onlar gibi olur ve sıradanlaşır. 


Liderlik Yarışında Türkiye 

Bugünlerde Türkiye bölgede model ülke ve lider olmak için Mısır'la bir yarışa girdi. 
Araştırmanın gösterdiği gibi eğer hakikaten Mısır'da Müslümanların yüzde 84'ü ateistlere idam cezası verilmesinden yanaysa, yeni global düzende Mısır'ın bölge liderliği konusunda Türkiye'yle yarışabilmesine imkân yok. 


Bölgemizde bütün taşlar yerinden oynadı, şimdi taşların yeniden yerleştirilmesi sürecindeyiz ve bölgeye Müslüman bir lider ülke gerekiyor. 


Modern Hayatı Kucaklayabilecek Müslüman Ülke 

Global dünyada, yeni dünya sisteminde bölgemizin modem hayatı kucaklayabilecek ve global dünyanın yeni dinamiklerini iyi kavrayabilecek lider bir Müslüman ülkeye ihtiyacı var. 

Bu da ancak Türkiye olabilir. Bu yüzden Türkiye'nin bölgedeki diğer Müslüman ülkelerden kendini ayrıştırması ve onlara benzemeye çalışmak yerine kendi farklılığını ortaya koyması gerekiyor. 


Yaşam Tarzı Tercihleri 

Dünyanın ilk ve tek laik, demokratik, Müslüman cumhuriyeti olarak Türkiye, global düzende kendi farklılığını değişik yaşam tarzı tercihlerine olumlu yaklaşım getirerek gösterdi ve umarım yine de gösterecektir. 

Yeni dünya sisteminde farklı hayat tarzlarının bir arada yaşaması, modernliğin yeni tanımı olmuştur. Lider ülkeler, bunu başaran ülkeler arasından çıkacaktır. 

Tek boyutlu olan, farklı hayat tarzlarını ezip tek tipi empoze etmeye çalışan ülkeler, global düzenin yeni kaybedenleri olacaktır. 

Eğer bu konuda Türkiye farklılığını korursa ve bunu ortaya koyarsa, bölgesinin lideri olmakla kalmaz yeni dünya düzeninde de önemli söz söyleme imkânına sahip olur. 

Bu bağlamda ateistlerin toplum içindeki yeri konusunda da Türkiye'nin söyleyeceği önemli bir sözü olmalıdır. Bu konuda çok ihtiyaç duyulan teolojik tartışmayı Türkiye kendi içinde yapmalı ve koyabileceği farklı tavrını dünyaya göstermeli. 


Bunu Niye Yazdım? 

Yazıyı buraya kadar sabırla okuyanlar, kendime toplum içinde bir yer açmaya çalıştığımı, buna uğraştığımı sanabilirler. Net ve açık söyleyeyim: "Hayır ben ateist değilim. Ben sadece deistim." 

Bu açıklamadan hemen sonra muhakkak gelmesi gereken kaçınılmaz bir soru daha var. Buna da hemen cevap vereyim. 

Evet ben de bu soru Einstein'a sorulduğunda onun verdiği cevabı tekrarlayayım: "Ben de Spinoza'nın Tanrı'sına inanıyorum." 


SERDAR TURGUT'UN YAZISI ÜZERİNE 

Zülal Kalkandelen/ Dünyalı Yazılar-Cumhuriyet Pazar Dergi/ 14 Mart 2010- zulalkalkandelen.com/ 

Serdar Turgut, Akşam'daki köşesinde bir süredir 21. yüzyılda inancın güçleneceğini, 


dindarların sayısının artacağını savunan yazılar yazıyor. O yazılardaki temel fikre katılmasam da, hepsini ilgiyle okuyorum. 


Son olarak 5 Mart'taki “Tanrı üzerine” başlıklı bir yazısında, ateistlerin savunduğu görüşlerdeki felsefi meselelere kafa yoran düşünürlerin de ortaya çıktığını söylüyor Serdar 


Turgut. 


Ve bunları ikiye ayırıyor: Birincisi, Norman Mailer gibi dindar olmayan ama evrenin kurgulayıcısı olarak Tanrı'ya inananlar. 


İkincisi, Alain de Botton'un ortaya attığı ateistler için din kavramını benimseyenler. 


Bu kısa bilgiyi verdikten sonra, neden Serdar Turgut'un yazısındaki görüşlere katılmadığımı anlatayım: 


1-Turgut, “ateistler için din” kavramını anlatırken, “İnsanlar tüm bu arayış zahmetine girmeden kendilerini bir dinin rahatlatıcı kucağına bıraksalar daha iyi olmaz mı?” diye soruyor. 


Sonra da diyor ki: “Gayet tabii ki olabilirdi ama modern insanın beyni soru sormadan, sorgulamadan duramıyor işte.” 


Öncelikle, bana göre, Alain de Botton'un öne sürdüğü “ateistler için din” kavramı, yanlış bir çıkış noktasından hareket ediyor. 


Çünkü ateistler, organize dinler varlığı kanıtlanamayan tanrısal gücü savunduğu için onlara inanmayı reddediyor ve gerçekte herhangi bir din arayışında da değil. 


"İnsanların İnançları olmasa da, dini mekanları gezmekten hoşlandığı için dini ritüellere ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle bir butik dinin yaratılması gerektiği" şeklindeki görüş, doğrusu çok temelsiz görünüyor... 


Ayrıca, Turgut'un kendi sorusuna verdiği yanıt, inanç konusunda söylediklerini tutarsız kılıyor. 


Mesele şu ki; ateistler ve agnostikler, “Tanrı'nın olmadığına % 100 inanıyoruz” demiyor. 
Onların dediği şu: “Biz, Tanrı'nın var olduğuna % 100 inanmıyoruz.” 


Kendilerini organize dinlerin kucağına bırakmamalarının nedeni, bu konudaki sorgulamanın yasaklanmış olması... 


Kesin olan şu ki; modern insan beyni, sunulanları tartışmasız kabul etmek yerine, soru sormayı beyinsel faaliyet açısından daha rahatlatıcı buluyor. 


2-Serdar Turgut, “Ateizm Öldü” başlığı altında yazdığı bölümde, 21. yüzyılda inancın güçleneceği öngörüsünde bulunuyor. 


Oysa bunu destekleyen herhangi bir araştırma ya da bilimsel çalışma mevcut değilken; son yıllarda bunun tersini ortaya koyan birçok araştırma yapıldı. 


Örneğin Amerika’da yapılan “The American Religious Identification Survey” adlı çalışmaya göre, ülkede herhangi bir dine bağlı olmadığını açıklayan ateist ya da agnostiklerin oranı, son 18 yılda 50 eyalette birden artış gösterdi. 1990'da % 8 olan bu oran, yaklaşık iki katına çıkarak % 15'e ulaştı. 


Pew Research Center tarafından yapılan bir araştırmada ise, 65 yaş üstündekilerin üçte ikisi, dinin kendileri için çok önemli olduğunu söylerken; bu oranın, 18-29 yaşlarındaki gençler arasında yüzde 44'e indiği görüldü. 

Avrupa'da önemli bir ateizm dalgası olduğu ise bilinen bir gerçek; araştırmalar da bunu destekliyor. Bütün bunlar göz ününde bulundurulduğunda, 21. yüzyılda inancın güçleneceğini iddia etmek, bugün olanaklı değildir. 


Belki bazı ülkelerin kendi iç dinamikleri nedeniyle inanca yönelik eğilimlerinde artış olabilir; ancak bunun bütün dünya ve yüzyıl için geçerli olacağını söylemek, geçerli bir dayanaktan yoksundur... 

BENİM CEMAATİM YOK 

Ağustos 01, 2010- yenisafak 


Son dönemlerde Gülen cemaatine ilişkin yazılarıyla dikkat çeken, bir zamanların ateisti şimdinin kültürel marksisti Serdar Turgut, kendini deist olarak tanımlıyor. 

Don Marguis'a göre "Eğer insanları, düşündüklerine inandırırsanız, sizi severler. Gerçekten düşündürürseniz, sizden nefret ederler." Serdar Turgut, Öteki Türkiye, Beyaz Türk kavramlarını hayatımıza getirdi. Yazılarıyla kendi okurunu bile bazen allak bullak ediyor ve ezber bozuyor. Şimdi de cemaati anlamaya çalıştığını söylüyor. Dini tercihlerini hiç sakınmadan deşifre eden Turgut, cemaatle olan saflarını sıklaştırdı, bakalım şimdi ne yapmaya çalışıyor? Hangisiyiz, düşündüklerine inanan mı yoksa düşünen mi? 


Yıllar önce Öteki Türkiye kavramını ortaya atmıştınız. Öteki Türkiye'ye ne oldu? 


Öteki Türkiye “ben” oldum. Şimdiki Öteki Türkiye'yi ise seküler görüşlü olan insanlar oluşturmaya başlıyor. Böyle bir gidişat var. 


Kötü mü? 


Değil. Bu olmalı ki denge olsun ama bu dengenin sağlanabilmesi için iki tarafta iyi niyet lazım. O iyi niyeti göremiyorum, ama iyi niyetin oluşması için uğraşıyorum. 


Size "Fethullahçı" diyorlar... 
Evet. Çünkü “ortak bir şey yapalım” diye bir çabam var. 
Şucu, bucu demelerini umursuyor musunuz? 


Hiç umurumda değil! Kötü niyetli bir eleştiri çünkü. Cemaat hakkında yazı yazdığım için böyle bir söylem oluştu. 


Bu ülkede cemaatle ilgili yazmak kolay mı? 


Bunu yaparak risk aldım. Çünkü çok geleneksel okur kitlem var. Bu işlerle çok alakadar olmuyorlar. 


Cemaat ile ilgili yazınca okur kitlenizde bir değişme oldu mu? Mesela cemaatten okur kazandınız mı? 


Tabii... Hem çok okur kazandırdı hem de kemiksi okur kitlemi şaşırttı. 
Böyle olacağını biliyordunuz... 

Tabii. Bunu düşünmek zor değil ki... 

Cemaat ile ilgili yazmak size ne kazandırdı? 

Bu yazıları yazarken ne para, ne de çıkar gibi bir beklentim var. 
Amacınız dönüştürmek mi? 

Hayır, kimseyi dönüştürmeye çalışmıyorum. Ben de dönüşmüyorum. 


Gülen Cemaati güçlü bir cemaat. Bu kadar güçlü bir mekanizma üzerine yazı yazmak gücünüzü ikiye katladı mı? 


Hayır. Öyle bir şey hissetmiyorum. 

Cemaat sizi nasıl kabul etti? 

Olduğum gibi... Onlardan bunu bekliyordum zaten. Fethullah Hoca'nın yazdıkları samimiyse bu böyle olmalıydı. Bana özel davranmalarını beklemiyorum. Ortak çözümler üretebiliyoruz ve birbirimize karışmıyoruz. 

Ortak neyi paylaşıyorsunuz? 

Ülkenin gidişatı ile ilgili anlaştığımız çok şey var. 


Siz marksist, ataist, liberal oluşunuzu, dine uzaklık yakınlığınızı deşifre ediyorsunuz. Bize ne Serdar Turgut'un inancından? 


Kimse inancını içinde yaşamamaya başladı ben de kendimde ne olduğunu söyledim. 
Buna ihtiyacınız mı var? 


Herkes dindar olduğunu neden söyleme ihtiyacı hissediyor? Herkes ne ise onu söylesin. 
Kimse birbiriyle ilgilenmesin istiyorum. 


Dönüşümlerinizi dillendirmek hayatınızı kolaylaştırdı mı? 

Ben sadece Türkiye'nin geleceğinin buna bağlı olduğunu söylüyorum. Farklı hayat tarzlarının farklı ruh hallerinin bir arada yaşayabildiği bir toplum olmalı. CHP'li CHP gibi olmayacak artık. Katı, laik ve faşizan söylemlerden çıkacaklar ve sekülerleşecekler. Ben ateist olduğumu 


söylediğim zaman tepki almadım ki... İnandığımı söylediğim zaman tepki alıyorum. 


Nedenlerden biri bir model ortaya koymak mı? 


Hayır. Samimi duygularımı bir tepki alacağımı düşünmeden paylaşıyorum. 

Nabız ölçmek için yazar mısınız? 

Bu tür konularda yapmam. Riskli bir şey. 

Neden yazıyorsunuz peki? 

Batı'yı çok iyi takip ediyorum. Batı'daki marksistlerin artık bunu yaptığını görüyorum. İnanç meselesiyle eski ateist arkadaşlarımız yüzleşiyorlar. Demek ki zamanı geldi. Benim için de geldi. 

Cemaati önce nasıl görüyordunuz? 

Önceden geleneksel katı laik bakışım vardı. Cemaatlerin tehlike olduğunu düşünüyordum. 


Nerede kırılma oldu peki? 


Çok büyük içsel dönüşümler değil. Daha rasyonel, soğuk ve iyimser bir bakışla okuyarak tehlike olmadığını anladım. 


Okudunuz ve fark ettiniz... 

Ben o kavramları kullanmıyorum. Sadece entelektüel gelişimin bir evresi bu. 

Bu evre nereye doğru gider, bir öngörünüz var mı? 

Biraz onlara bağlı. İnancı modern yaşamımızda daha uyumlu hale nasıl getirebiliriz? Bunun çözümü için uğraşıyorum. Siz bunu lüzumsuz görebilirsiniz. "Biz yapıyoruz" diyebilirsiniz ama bir de yapamayanlar var. Onlara da bir şans vermek lazım. 

"Kültürel Solcu'ne demek? 

Böyle düşünen insanlar kültürel solcudur. Kültürel marksist. Sokağa çıkıp "işçi sınıfı haklı devrim olsun" demiyorum. Marksizimin araçlarını kullanarak düşünüp, yazıyorum. Çünkü ben eskiden iyi bir marksistim. Hala öyleyim ama kültürel olarak. 

İnançlara yaklaşımınız beş yıl önce geçirdiğiniz beyin kanamasından sonra ortaya çıktı. İlk zamanlarda duanın gücünü keşfettiğinizi söylemiştiniz. Hala aynı yoğunlukta hissediyor 


musunuz? 


Hayır. O zaman felç olmuştum ve yataktan kalkamıyordum. Daha çok korkuyordum. 
Dönüşüm yaşıyorsunuz ama kalıcı olmuyor. 


Peki yaşadığınız dönüşümleri hayatınızda kullandınız mı? 
Evet. 


Nasıl? 


Orada olanı reddetmenin çok ayıp olacağını düşündüm. Ateizim meselesinden çıkmamın teorik kısmını düşünerek, inanç meselesiyle de uğraşmamın işim olduğuna karar verdim. 
Yapabiliyor muyum? Bilmiyorum. 

Neden işiniz olsun? 

Üzerine çalıştığım bir şey çünkü. 

Dindar mısınız? 

Hayır. 

İnanca kafa yormaya başladıktan sonra gözünüz açıldı mı? 

Ateist olduğum zamanlarda bile gözümdeki perdeleri indirmedim. Benim duruşum hep tutarlıydı. O zaman içgüdüsel yapıyordum. Şimdi daha teori çerçevesinde yapıyorum. 
Üniversitede asistanlık dönemimde türban kavgası yaptığımdan YOK tarafından atıldım. 
Şimdiki gibi değildim, marksisttim. Bugün geldiğim noktada aynı lafları söylüyorum fakat 


içgüdüsel söylemiyorum. 


Bunun fikir olarak söylenmesiyle inanarak söylenmesi arasında çok fark var. İçsel bir aidiyet sorunu yaşamıyor musunuz? 


Kendimi çok ait hissediyorum. 

Bektaşi'nin Türbesi'ne gittiniz ne hissettiniz orada? 

Kendimle çok özdeşleştirdim. Eğer inançlı yaşayacak olsam onun hayatı gibi yaşamak isterdim. Türbedeki hikayeleri, duvardaki yazıları okudum. Türbeden çıkarken karşısında Uğur Mumcu Parkı'nı görünce benim eski Marksist geleneğimle inancım çakıştı. 

Peki ne oldu? 

Bu bana çok huzur verdi. Tasavvufla son derece alakadarım. 


Şu anda huzurlu musunuz? 


Huzurluyum. Kendi yaptığınız şeylere inanırsanız, ki ben inanıyorum, ailenizde sorun yoksa ve gece yattığınızda rahat uyuyabiliyorsanız tamamdır. 


Cemaat konusundaki görüşlerinizde samimiyetinizi sorgulayanlara ne diyorsunuz? 
Sorgulanacak bir şey söylemiyorum. Çünkü ne olduğumu da, ne olmadığımı da söylüyorum. 
“Doğrusu bu” demiyorum. Birine çıkıp “ben senin kadar dindarım” desem bu sorgulanabilir 


tabii ki... 


"Dini metinler okumak benden beklenilen bir şey olmadığı için hoşuma gidiyor" diyorsunuz. 
Neden, tezatlık olduğu için mi? 


Yarın ben oturup Kur'an hakkında esaslı bir yazı yazsam şaşırtıcı olmaz mı? Evet, bu tezatlar olsun istiyorum. Çünkü Türkiye bu tezatların ülkesi olmalı. Bunun görevim olduğunu da düşünüyorum. Hepimizin ortak paylaştığı kültürün olabileceği bir yol olduğunu ve bunu yapabileceğime inanıyorum. Temelini oluşturacak birikime de sahibim. 

Cemaat de tezatların içinde yer alıyor... 

Herkes cemaati “öcü” derken ben cemaatle ilişki kurdum. Okullarına gittim, ortamlarını gördüm. Ben bunu bir aydın eylemciliği olarak görüyorum. Ön yargıların yıkılması gerekiyor. 
Bunu yapacak kişi de benim. 


Ne yapacaksınız mesela? 


Fethullah Gülen'e gideceğim. Onunla en iyi mülakatı da benim yapacağımı düşünüyorum. O bunu biliyor. Meşruiyet sağlamaksa bunu bir tek ben yapabilirim. 


Ne sormak istiyorsunuz? 


"İnançlı olmak için dindar olmak gerekiyor mu?" Uzun zaman önce sormuştum hala cevap bekliyorum. 


Ne demesini bekliyorsunuz? 


“Olabilir” demesini umuyorum ve gerekçesini anlatmasını bekliyorum. O zaman çok hayırlı olacak. Eğer 'olamaz' derse daha zor bir süreçten geçeceğiz. 


Sizi referans alıyorlar mı? 
Kesinlikle! 
Peki cemaat yazılarından sonra insanların kafasında nasıl bir Serdar Turgut var? 


Duyduğum bir şey söyleyeyim; art niyet taşımadan yazdığımı ve bunun için beni okuduklarını söyleyenler var. 


Siz nereye aitsiniz ? 
Benim aidiyetliğim yok. 
Cemaatiniz yok mu? 


Yok. Ama birçok gazetecinin cemaati vardır. Bir kısmı devletle uzlaşır, bazılarının arkadaşları vardır. Ben yalnızım. Asosyal de olduğum için sosyal bir çevrem de yok. Korunmasızım. 


'Tek' de olunabiliniyor demek ki... 
Bazen güçlendiriyor. Beni daha çok çalışmaya itiyor. Arada da korkutuyor. 


Bir cemaatin içinde yer almak daha kolay değil mi? 


Çok daha kolay. Ama olmadı. Birkaç girişimim oldu ama devam etmedim. Onların sizden bekledikleri topluluğun kurallarına uymanız. 


Siz hangi kurala uymuyorsunuz da olmuyor? 


Ben 'kural'a uymuyorum. Cemaatteki ilişkiler beni rahatsız ediyor. Arkadaşlık ilişkisi de deforme oluyor. Cemaatler de çıkar hedefleri üzerine anlaşmış bir grup. 


Ne gibi bir çıkar? 

Birbirini koruyup kollama. Beni koruyan çevrem yok. Kimse de "Var" diyemez çünkü ortadayım. Birine bir yazı yazarsınız, onu savunan bir çok yazar çıkar. Bende öyle bir durum yok. 

YAYIN YÖNETMENLİĞİNİ ÖZLÜYORUM 


Neyi asla, mizah olsa da yazmazsınız? 


Dinle ilgili hiçbir zaman mizah yapmadım. Duyarlılıklar olduğu için. Bazen tepkilerden de korktum. Korkmak güzel bir şey. 


Serdar Turgut korkak biri mi? 

Evet korkularım var. Onları baskı altına almaya çalışırım. Ölümden, sakatlıktan ve bir yakınımı kaybetme korkusu var. Çocuğum olduktan sonra bu korku içimde daha da derinleşti. 
Kötü algılanmaktan da korkarım. Bir sosyal ortama girdiğim zaman o ortama uygun olmadığımı görmek korkutur beni. 

Peki yazarken korkuyor musunuz? 

Hayır. 


Sosyal ortamda kötü algılanmaktan korkarken yazı yazarken korkmuyorsunuz... 


İyi bir yazı yanlış anlaşılacaksa da yazılmalı. Yazının kendi içinde iyi olma kriterlerine bakarım. Cümleler güzel geliyorsa yazarım. 


Başkalarının ne söylediği önemli midir? 

Beğenilmek isterim. 

Eleştirilince geri adım atıyor musunuz? 

Kızarım. Ama belli etmem. 

Niye? 

Kendi beğendiğim takdirde yazının iyi olacağını düşünürüm. 


Yazınız hiç sansürlendi mi? 


Sansürlenmiştir mutlaka. Yirmi yıldır yazıyorum. 
Bu sizi sinirlendiriyor mu? 


Bazen yazıları sansürlemek gerekiyor. Yayın yönetmenliği yaptıktan sonra anladım. 
Değiştirmesini istemek yada çıkarmak normal bir durum. 


Davalık olduğunuz yazılar pişmanlık duyduklarınız mıdır? 
Hayır onlardan pişmanlık duymuyorum. Çünkü haksız davalar da açılıyor. 
Davalık olmak yazar için bir kariyer midir? 


Benim yazılarım fikir suçundan yargılanmadı. Hakaret olarak yargılandı. O yüzden bir şey diyemiyorum. 


Siz kendiniz gibi bir yazara tahammül edebilir miydiniz? 


Gayet tabii. En sevdiğim yazarlar benim gibi yazarlardır. Dediğini korkmadan söyleyen ve rahatsız edebilen insanları seviyorum. 


Baş yazarlarla ilgili onları aşağıya çeken bir yazı yazdınız. Baş yazarlık size itici mi geliyor? 
Evet. Baş yazıda iyi yazmak zordur. İyi yazar da fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü sağ solu her iki tarafi da tatmin edecek, gazetenin hiçbir kitlesini ürkütmeyecek yazılar olması lazım. O da kimliksiz oluyor. O yüzden sevmiyorum. 


Akşam'daki Serdar Turgut ile Haber Türk'teki Serdar Turgut arasında ne fark var? 


Çok fark var. Bir kere burada daha çok çalışıyorum. Çünkü artık günde üç farklı yazı yazıyor gibiyim. O köşe içinde hem ciddi, hem popüler hem de mizah yazıyorum. 


Haber Türk'e transfer olurken kafanızda ne vardı? 


Gelirken “Acaba sırf mizah mı yapsam yoksa ciddi mi yazsam” diye düşünüyordum. 
İkisinden de kopamıyorum. Aynı gün hem ciddi hem mizah yazayım dedim. Bu defa beni çok yormaya başladı. Haftanın üç günü televizyon programı yapmaya başladım. 


Hangisinde daha yetkin bulursunuz kendinizi? Mizahda mı ciddi yazılarda mı? 


Mizahda yetkin olduğum kesindir. Kafam bir mizahçı gibi çalışıyor. Bazen kendi yazdığım cümlelere de gülüyorum. Akademik kariyerim de olduğu için ciddi yazı sevdiğim bir şey. 
Mesela; bugünki yazımı beğendim. "Son savaş ve Türkiye" Ben "referanduma hayır diyeceğim şundan dolayı" demek istemiyorum. O tavırları almak bana kolay geliyor. Farklı bir tavır olacaksa siyasi yazmak istiyorum. 


Hiç neden siyaseti mizah dilinde yazmadınız? 


Siyasi mizahı sevmiyorum. Sonuçta tavır almak gerekiyor. O da yerden yere vurmak oluyor. 
Türkiye'de öyle algılanıyor. Bende kişisel mizah yapmayı uygun görüyorum. Cinsellikle ilgili mizahtan da çıktım artık yazmıyorum. Artık aile ile ilgili mizah yazıyorum. 


Daha mı kolay? 


Daha zor. Çünkü cinsellikle ilgili insanları güldürmek çok kolay. Aile ile ilgili yapmak daha Zor. 


Bugün önceden yazdığınız edepsiz yazıları niteliksiz görüyor musunuz? 


Hayır ama geldiğim noktada sıkıldım. Çünkü onu çok fazla yaptım artık başka şeyler yapmak istiyorum. 


Tekrar yayın yönetmenliği teklifi gelse kabul eder misiniz? 

Hayır. Yazı yazarak mutlu oluyorum. 

Yöneticilik yapmış biri zaman zaman onun getirdiği imkanları özlüyor mu? 

Bazen kendinizi tutmadığınız zaman işlere karışmaya başlıyorsunuz. O da ters olacağı için kendinizi baskı altında hissediyorsunuz. Hep kafanızda "ben olsaydım şöyle yapardım" düşüncesi var. Anlamsız, yaşlı adamlara özgü bir tavır bu. Fatih (Altaylı) benim arkadaşım olduğu için söylediklerimi dinlerler. 

Haber Türk'te kendinizi tutamadığınız zamanlar oluyor mu? 


" 


Hayır. Çünkü onlar da "Çok iyi biliyorsan kendi yayın yönetmeni dönemindeyken yapsaydın diyebilirler. 


Yönetici olmanın 'dayanılmaz hafifliği' nedir peki? 
Para. Daha fazla para alıyorsunuz. O zaman iyi oluyor tabi. 
Saygınlık? 


Yazarlığın saygınlığı bana yetiyor. Ben yayın yönetmenliğine de yazar saygınlığımla geldim. 
Sadece hayatınız kolaylaşıyor. Sekreteriniz oluyor. Şimdi özlüyorum. 


VAKİT GAZETESİ ÇAĞIRIRSA GİDERİM 

Yayın yönetmeninizin arkadaşınız olması ne kadar avantajlı? 

Hiç bir avantajı yok. Zaten benim yayın yönetmenlerim hep arkadaşım oldu. Ertuğrul Özkök de arkadaşımdı. Ama onun avantajlarını gördüm. Bazı durumlarda beni koruyup kolladı. 


Dışarıdan 'atın' tepkisi geldiğinde beni korumuştur. 


Peki Fatih Altaylı sizi korur mu? 


Korur. Ama artık ben o 'atılma' durumunu aştım. O zamanlar yeniydim ve çok uç şeyler yazıyordum. Uçuk şeyler yazmadığım müddetçe bu yazarı kimse 'atın' demez. Çünkü benim varlığım bu gazeteye bir şey katıyor. İnsanlar bu gazeteyle yakıştığımızı düşünüyorlar. 


Yazmayacağınız bir gazete var mı? 


Yazamayacağım var. Vakit Gazetesi'nde ben olabilir miyim mesela? Onlar da beni istemezler herhalde. Ama beni Vakit'e çağırırlarsa giderim. 


Yazılarınızın kemiği var mı? 


Mizah yazısı yazıyorsam, Cumhuriyet beni güldürüyorsa onun sınırlarını zorladığını bile görsem o yazıyı yazıyorum. O yüzden cezalar alıyorum. 


Flitleriniz kim? 


Çok zorlandığım zaman karıma okutuyorum. Ben yazdıktan sonra beş altı defa okuyorum. 
Belanın nereden geleceğini artık hissediyorum. 


Eşinizle ilgili yazdığınız yazılar var. Köşe yazarı yazı kahramanı olarak neden eşini tercih eder? 


Mizah kuralları ile ilgili yazılan bir yazı o kadar. Espri yapacaksınız bir şey yaşamanız gerekiyor. Hayali yapmak daha zor. Rana da bana malzeme veriyor. Ben de onu güzel bir dille anlatabildiğim sürece iyi oluyor. 

Kızdı mı hiç? 

Hayır. Bu konuda ne yapacağımı ve abartacağımı biliyor. 

Serdar Turgut'un eşi olmak zor mudur, bunu konuştunuz mu? 

Evet. Zor olduğumu biliyorum zaten. Ama yaşlanıyoruz artık. Onun için eski streslerimizi azaltıp uzlaşmaya doğru gidiyoruz. Çok kavga ettiğimiz söylenemez. Onun da kocası olmak 


çok kolay bir şey değil. 


Edepsiz yazılarınızı çocuğunuz sizi okuyacak yaşa geldiği için bırakmışsınız. O zamana kadar diğer çocukları neden düşünmediniz? 


Herkes kendi çocuğu ile ilgili kararı kendi verir. Okutmasınlar. 

Siz okutuyor muydunuz ki?.. 

Benim durumum farklı. Bir okula çocuğumu almaya gidiyordum. O gün çok kötü bir yazı yazmıştım. Bazen yazdıklarım beni de utandırıyor. Kapıda bekleyen veliler benim yazımı okuyorlar. Her gün gördüğüm insanlar. Aynı sınıfa giden çocuklarımız var. 


Yazarken utanmıyorsunuz da okuduklarında niye utanıyorsunuz? 


Okuyucuyu o kadar yakından görmek utandırıyor tabi. 


TURGUT, ARTIK ATEİST DEĞİL! 
İnternethaber- 02.01.2005 


Ölümden dönen Serdar Turgut ilk röportajında samimi konuştu. Turgut'un beyin kanaması sonrası inanç dünyasındaki değişimi: "Ben artık ateist değilim" sözü belirtti. 

Nuriye Akman'ın adlı röportajında, Serdar Turgut Akman'a çarpıcı açıklamalar yaptı. Turgut, hayatının beyin kanaması geçirdikten sonra çok değiştiğini anlattı. İşte Akman'ın Turgut'la yaptığı röportaj: 


Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turgut, beyin kanaması geçirdikten sonra acılı bir süreç yaşadı. İyileşip işinin başına döndükten sonraki ilk röportaj bu. 


Onu, eskisinden daha içe dönük, duygusallığı zirvede, beden dili sakinleşmiş, sesinin tonu alçalmış, manevi değerlerini keşif yolculuğuna çıkmış buldum. Hayalperestliğini gizlemedi. 
Gücünü Şanso Panço bir ruhtan aldığını söyledi. Haber ağı zayıf bir gazeteyi sadece yazarlarıyla ayakta tutabileceğine inanıyor. Sağlığına tam anlamıyla kavuşmasını, dini konularda bilgilenme arzusunun sönmemesini ve mesleki hedeflerinde başarılı olmasını dilerim. 


Genel yayın yönetmeni olduğun gün, kader fişini çekti ve seni ölüm gerçeğiyle tanıştırdı. Bu olay iç dünyanda nasıl yankılandı? 


Bu hastalık kurtulduğun takdirde biraz sakatlık bırakıyor insanda. Yürüyemediğimi anladığım an, iç dünyamda gerçek bir fırtına esti. İçime döndüm ve manevi değerleri tanıdım diyebilirim rahatlıkla. 

New York kitabında ateist olduğunu yazmıştın. 

Evet. Ateistim zannediyordum. Şu anda böyle oldum. Bunun nedeni de hastalığımdır. Çünkü çok korktum. Bir anda bir baktım, ne yürüyebiliyorum, ne kolumu kullanabiliyorum. Dehşet verici bir şey. Sonra aştık onları; ama bayağı güç bir süreçten geçtik. Dinin, dua etmenin bana çok yararı oldu. Tekrar düşündüm olayları. İçimde güç alacağım yerler aradım. Ve duanın gücünü keşfettim. Allah'tan yardım istedim. Şimdi her şeyi istiyorum O'ndan. Gazete yaparken de, adımımı atarken de. Kurban kestim hayatımda ilk kez. (Ağlıyor) Ve benim Salim Taşçı abim vardır Ankara'da. Kendisi hem dindar, hem Atatürkçü bir insandır. Dini çok güzel yaşar. O bana bir dua yazdı. Okuyorum ben. Kurban keserken de okudum. Şu anda sol elimde zayıflık var. Normale dönüş zaman istiyor. Biraz sabretmeyi bilmek gerekiyor. 
(Cebinden bir kağıt çıkarıyor. Bana veriyor. Okuyorum:) Allahım senin rızan için adadım bunu ben. Bir daha bize geçmişteki acılarımızı yaşatma. Kötü gün gösterme. Hayır da senden, şer de senden. Bizleri de dostlarının arasına al. Bizleri koru, aileme kötü günler yaşatma. 
Sabır Allah'ım. 

Bu güzel bir şey. Herkes niye itiraz eder anlamam. 

Buna senin de itiraz ettiğin günler oldu yaşamında. 

Çok yanlış. Yalnız ben hiçbir inanan insana itiraz etmedim. En çılgın yazıları yazdığım anda bile “Arkadaş ben böyleyim, sizin yaptığınıza da saygı duyuyorum.” demişimdir. Beyin kanamasından sonra, Almanya?'dayken Kur'an-ı Kerim'i okudum. Diğer kitapları okumadım. 


Fakat onlar hakkında yazılmış kitapları okuyorum. Kendi dindarlığımı destekleyecek bilgi istiyorum. Şöyle dindar olamam ben. Ah işte büyük bir güç var. Ona inanırsan her şey yolunda gidecek. Böyle değil. Daha çok bilgilenmem lazım din hakkında. Onu yapıyorum şimdi. Gayet de mutluyum bu süreçten. 

Bir yazında da “dinciler diye bir kategori oluşturuldu. Hayatımın önemli bir bölümünü bu söyleme inanmakla harcadım. ” diye yazmıştın. Bu kategorize edilen “dincileri” anlama, yansıtma adına gazetende neler yapacaksın? 

Valla dinci kesimle aramda bir duvar olması ihtimali büyük. Bu benim dindar olmamla bağlantılı değil. Çünkü ben kendi dine bakışımı toplumsal bir proje olarak görmüyorum. Çok içe yönelik bir şey bu. Onların da öyle olmadığını iddia etmiyorum; ama siyasi proje olarak sunulmasını sevmiyorum. 

Ama “dinciler” diye bir kategorinin yalan olduğunu yazdığına göre, bu yalanı gazetende ortaya koyacak ne yapacaksın? 

Mesela biz bu başörtüsü meselesini, ağzımıza pelesenk edip, bu işle uğraşmayacağız. Onu bireysel bir özgürlük ve kadının içe dönüşü olarak göreceğiz. 

Laik kesimi de melezleşmeye çağırmıştın... 

Laik kesime kendi Tanrımı anlatabileceğimi zannediyorum. Çünkü laik kesimde spiritüel eksikliği var. Ve onu dolduramıyorlar. Tuhaf şeylere inanışlar dine inanma ihtiyacının göstergesi. Bunun modern insanın kaçınamayacağı bir şey olduğunu görmeleri lazım. Dini inanış deyince başka şeyler düşünmeye başlıyorlar. Eli tespihli, sakallı adam, karıları örtülmüş... Öyle değildir işte. 

Yazılarında insanları durmadan güldürmeye çalışman, bana kendine çok kızdığını düşündürüyor. 

Kendimden hoşlanmadığım bazı durumlar oluyor. Mesela çabuk dolduruşa gelmem, hızlı olmam, çabuk paniklemem. Onu kontrol altına almam lazım. İçe dönmemin çok yararı oldu. 
İçe döndüğünde ne gördün, nasıl bir Serdar varmış orada? 

Huzursuz. Huzursuzluk geçiyor şimdi. O sadece yazıyla, parayla falan gidecek bir şey değil. 
Temel nedeni neymiş o huzursuzluğun? 

Manevi yönün eksik kalması. Ben onu başka türlü dolduruyordum. Olmuyormuş o. Dini anlamaya çalışmak çok huzur verici bir şey. 

Beyninin hiper tansiyon nedeniyle kanadığı söylendi. Onu ne tetikledi? 

Mizacım. Çok endişeli, heyecanlı bir tipimdir. Şimdi daha sakin bakıyorum olaylara. Daha kitaplara çekildim. 

Oğlun iki buçuk yaşına geldi. Baba olarak portreni merak ediyorum. 

Çocuğun olması insana güç veriyor. Bayıldıktan sonra, önce makinenin içinde buldum kendimi, beynimi çekiyorlar. İlk lafım, “Ah! Herhalde kafamı açacaklar. Çocuğumu göremeyeceğim.” (Ağlıyor) Dehşet bir şey. 

Seni üzüyor muyum, bunları sorarak? 

Hayır hayır. (Ağlamaya devam ederek) Tedaviye başladık işte. Çok iyi iki doktorum vardı. 
Onların eline düşmem bir şanstı. Onlara müteşekkirim. Karım müthiş bir şey yaptı. Bütün yükü aldı üstüne. Beni, çocuğu, her şeyi... Ona müteşekkirim. (Tekrar ağlıyor. Sesi zayıflıyor.) 


Sen de olsan aynı şeyi yapardın... 


Ama çok zor işler yaptı. Bütün yükü üstlendi. Oradan oraya koştu, tedavi yerleri buldu. 
Yanımda durdu. Çocuğu aldı, hep birlikte gittik, Almanya'ya. Hastanede ilk hafta gazeteyle ilgilenmeye başladım. Uzaktan da olsa yazımı yazdım, manşetlerle ilgili görüşümü bildirdim. 
15 gündür burada çalışıyorum. Sıhhatim daha iyiye gidiyor. Diğer hastalıklarım da hallolma 
yolunda. 

Hastalığından önce eşin Rana 'yı bir mizah unsuru olarak kullandın. Onun sana eziyet ettiğini düşünmeleri için elinden geleni yaptın. Kışkırttın okuru. 

Şimdi o bir melek olmuş durumda. Şimdi yazılarımda daha rahat espri yapacağım. 

Artık içki içmiyorsun herhalde. 

İçmiyorum. Diyetime bakıyorum. Spor yapıyorum. Rana bana dedi ki: “Gel istiyorsan bu işi bırak. Gidelim evimize oturalım sana iyi gelecekse.” Ama çalışmak bana iyi geliyor. Bu bir şeyin ispatı değil, para kazanmak değil, çalışmaya başladığımdan beri tansiyonum düzeldi. 
Karamehmet”e inanıyorum, borcunu ödeyecek 

Karamehmet, gerçek bir medya patronu mu, yoksa Aydın Doğan'ın söylediği gibi “bir gün lazım olur” diye medya sahibi olan biri mi? 

Bu kadar para harcanan bir şeyi bir gün lazım olur diye tutmak çok pahalı olur. Daha ne olacak, lazım oldu işte. Kullanmadı ki. Bundan sonra da kullanacağını zannetmiyorum. 
İşlerini düzeltecektir. O zaman da “Patron sen şu anda çok iyi durumdasın. İşlerini temizledin, bana bir on milyon dolar ver” diyeceğim. 

Kendin için mi? 

Hayır. Gazete için tabii ki. 

Artık yazılarında dile getirdiklerin sadece seni mi bağlayacak, yoksa Karamehmet'in ne düşündüğüne dair ipuçlarını da bulacak mıyız? 

Yok öyle bir şey. Benim görüşümü yansıt diye bir şey gelmiyor bana. 

Ama sen onu zaten içgüdüsel olarak hissedersin. Yani azar işitmeden, talimat almadan iş yapmak görevin. 

Ahmet Tulgar bir Kürt bildirgesine imza attı biliyorsunuz. Gayet tabii ki patron bundan endişe duydu. Kendi müdürleri ile beni arattı. Ne oluyor dediler? “Sakin olun. Bu konuda yazı yazacağım.” dedim. Ve “Ahmet Tulgar'ın yerinde olsaydım, ben atmazdım.” diye yazdım. 
Benim gerçek fikrim o, patron istedi diye değil. Ahmet'e söyledim, “Böyle şeyler lütfen yapma.” diye. “Önce vatan” diyorsak eğer, böyle PKK'lı bildirilere imza atmayacaksın. 
Patronunun devlete yüklü borçları var. Bu senin kendini ezik hissetmene yol açıyor mu? 
Valla o konuda fazla bilgim yok. Fazla oturup konuşmuşluğumuz yok. Zaten beni içine çekmiyor bu konular. Bu konularla ilgili müdürleri var, bankacıları var, finansmancıları var. 
Tabii olan problemleri biliyorum, hiç bilmiyor değilim. Olmasa daha iyi tabii. Çünkü Karamehmet bu memlekete büyük şeyler kurmuş adamdır. İlkleri vardır; çok kişi çalışıyor holdinginde. Kötü olması, Türkiye'nin de kötü olması demek. Onun şirketlerinin iyi olması hepimiz için iyi olacaktır. Bunların yapacağım haberlerle de bağlantısı olacağını zannetmiyorum. Borçlarını da ödeyeceğine eminim. 

O kadar iyi mi tanıyorsun ki onu eminsin? 

Tanıdığım kadarıyla ona inanıyorum. Çünkü bir akşam beraber yemeğe gittim. Ortak yanımız kitap okumak. Ben böyle konularda insana inanırım. Kitap konuştuk. İşadamı olarak takdir ediyordum zaten daha öncesinde. 

Bir hatası olmadı mı hiç? 


Bu konuda fazla kafa yormuyorum. Karamehmet çok yoğun bilgi ve birikimi olan, entelektüel bir insan. Bu hoşuma gidiyor. Fazla konuşmaz, diyorlar. Bence güzel espriler yapıyor. 
Çukurova Grubu'nun içinde bulunduğu durumu çözecek Amerikalı bir adam çıktı, biliyorsun. 
Onu bilmiyorum. Ben Almanya?'daydım onlar çıktığı zaman. 

4,1 milyar dolar kredi vereceğini söyledi, ortadan kayboldu. 

Ben şunu duydum. Konsorsiyum kurulmuş, dediler. Getirecek konsorsiyum bu parayı. Ona inanıyorum. Çünkü bu grup çok büyük yatırımları ve gücü olan bir grup. Ülke içinde bir konsorsiyum buna ortak olmak isteyebilir. Konsorsiyumun insanları bunun yayılmasını, medyada çıkmasını istemiyorlarmış. Duyduğum bu, doğru yanlış. 

Amerika'nın eşkıyalığını bazı ruhsal gerekçelere dayandırdın. Marduk gibi, büyük kıtlık beklentisi gibi. 

Ben inanıyorum Marduk'a. 

Niye, Engin Ardıç söyledi diye mi? 

Yok, ben de okudum o kitaplardan bazılarını. Bazı kutsal kitaplarda yazan olayların gerçekten olduğuna inanıyorum. Fantezi değil. Yani insanlar bir büyük gezegeni görmüşler. Dünyada birtakım felaketler olmuş. Marduk gibi bir olayın da Allah'la bağlantısı olduğuna inanıyorum ben. 

2012'de ne yapacaksın? 

Bir şey yapmayacağım. 2012'de geleceği de şüphelidir. Belki başka bir zamanda gelecek. 
Sorunun başına dönelim. Amerika bu gibi olağanüstü tehlikelere karşı bir güvenlik tedbiri olsun diye mi insanların gidip ülkelerini işgal ediyor? 

Yoo Amerika'nın varoluş nedenidir işgal. Savaşma gücüdür Amerika. Anayasa ve sembollerinde hedef olarak bu vardır. Amerikan parasının arkasında bile bu vardır. 
Sembollerle “savaşalım” diyor. Doların arkasında piramit vardır. O Mısır medeniyetine gidiyor. Orada ilginç bağlantılar var, Marduk'a kadar gelir. O dönemki ilahi şeylerle, manevi şeylerle bağlantılıdır. Oradan masonluğa giden bir çizgi vardır. Onlar savaşmak için var oluyorlar. Bu savaş biterse başka savaş bulacaklar. 

Peki bizler ne yapacağız? 

Direneceğiz. Var olmaya çalışacağız. 

Peki böyle hafif gazetelerle, üçüncü sayfa, arka sayfa güzelleriyle nasıl direneceğiz? 

Canım onlarla alakası yok ki. Amerika en fazla eğlenceye yatırım yapan ülke. 

Çünkü insanlar uyusun da atı alan Üsküdar'ı geçsin diye. 

Yok eğlendirirken, fikir de verebilirsiniz. Benim amacım o işte. “Önce vatan” demenin gereğini yapalım, insanlar seksi de okusunlar, farklı şeyleri de. 


KAPAK - ZÜLKARNEYN KISSASI 
Mart 2020- Mehmet Şentürk-ilkadimdergisi.net/ 


Kur'an'da yer alan Zülkarneyn kıssasıyla ilgili ifadeler oldukça veciz ve müphemdir. Bu durum kıssayla ilgili tarihi bir çerçeve belirlemeyi güçleştirmektedir. Biz burada siz kıymetli okuyucularımıza güvendiğimiz bazı kaynaklardan; gerek İslam Ansiklopedisinden gerekse Diyanetin Kur'an Yolu tefsirinden aktarımlar yaparak konuyu izaha çalışacağız. 


Hazreti Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz, Mekke'de yaşamış olan eski kavimlerin başından geçen ibretli hâdiseleri anlatırken Yahüdiler ve İranlılar, geçmiş 


ümmetlerin hikâyelerini kendilerine göre anlatmaya başladılar. Medine'de ahir zaman Peygamberi'nin kendi içlerinden çıkacağına inanan Yahüdiler vardı. Bunlar, Mekkeli müşriklere: “Orada bir peygamber çıkmış, eğer o hakiki bir peygamberse kendisine Ashâb-ı Kehf, Zülkarneyn ve rühun mâhiyeti hakkında mâlumat sorun! Şâyet Ashâb-ı Kehf ile Zülkarneyn için tam, rühun mâhiyeti hakkında da kısmen cevap verirse, hakikaten peygamberdir; kendisine tâbi olun! Fakat o, bu üç şeyden haber veremezse, yalancıdır!” 
dediler. 


Mekkeli müşrikler de Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz'e gelerek: “Ashâb-ı Kehf ve doğu ile batıya sefer yapan Zülkarneyn kimdir? Rühun mâhiyeti nedir?” 
diye sordular. Bunun üzerine Kehf Süresi nâzil oldu. 


“(Ey Resulüm!) Sana, Zülkarneyn'i sorarlar. De ki: Size, onun (hâlinden)de, haber söyleyeyim: Hakikaten biz, onu, yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona, (muhtaç olduğu) her şeyden bir sebep (bir yol) verdik. O da (batıya doğru) bir yol tuttu. Nihayet, güneşin battığı yere ulaşınca, onu, kara bir balçıkta batar buldu. Bunun yanında da, bir kavm buldu. 


(Kendisine) dedik ki: Zülkarneyn! (Onları) Azaba uğratmanda da haklarında güzellik (tarafını) tutmanda da serbestsin! Dedi ki: Amma kim zulmederse, biz onu, azaba uğratacağız. 


Sonra da, o, Rabbine döndürülür de O da kendisini, şiddetli bir azâba duçar eder. 
Amma kim de imân eder, güzel de hareket eylerse onun için en iyi bir mükâfat vardır. 


Ona, emrimizden kolay (taraf)ını da söyleyeceğiz. Sonra, o, başka bir yol tuttu. Nihayet, üstüne güneşin (ilk önce) doğduğu yere ulaştığı zaman, onu, öyle bir kavmin üzerine doğuyor buldu ki, biz onlar için buna karşı (korunacak) hiçbir siper yapmamıştık. (Ne elbiseleri vardı, ne evleri) İşte (Zülkarneyn'in işi) böyle idi. 


Hâlbuki onun yanında (neler vardı) ki, biz, hepsini, İlm(imiz)le kuşatmışız. Sonra (0), yine bir yol tuttu. Nihayet, iki dağ arasına ulaştığı zaman, onların önünde, hemen hiç söz anlamaz bir kavim buldu. Onlar: Zülkarneyn! Hakikat, Ye'cüc ve Me'cüc, bu yerde fesad çıkaran (kabile)lerdir. Bizimle, onların arasına bir sed yapman üzerine, sana bir vergi verelim mi? dediler. (Zülkarneyn): Rabbimin, beni, içinde bulundurduğu (nimet, sizin vereceğinizden) daha hayırlıdır. Haydin, siz, bana bedeni kuvvetle yardım ediniz de, sizinle onların arasına sağlam bir mani yapayım. 


Bana, demir kütleleri getiriniz! (O karşılıklı iki dağın) İki yanı, tam denkleştiği vakit: Lifleyiniz, dedi. Nihayet, onu (demiri) bir ateş haline koyduğu zaman da: Getiriniz bana, üstüne, erimiş bakır dökeyim, dedi. Artık, onu, aşmaya da güç yetiremediler, onu delmeye de, muktedir olamadılar. Bu, Rabbimden, bir merhamettir. Fakat Rabbimin va'di gelince, o, bunu, dümdüz yapar. Rabbimin va'di, bir haktır, dedi.” (Kehf: 83-98) 


Yüce Allah, Zülkarneyn'i yeryüzünde güç, kuvvet, ilim, irfan ve her türlü maddi ve manevi imkâna sahip bir lider kıldı. Bu imkânlar sayesinde dilediğini elde edebiliyor ve dilediğini yapabiliyordu. O bu imkânları Allah yolunda kullanmak üzere cihad ve fütuhata çıktı. 
Tefsirlerde nakledildiğine göre Zülkarneyn, batıda Atlas Okyanusu'na veya Karadeniz'e kadar gitti. Orada güneşin deniz ufkunda batışını seyretti. Güneş, sislerle kaplı deniz ufkunda, sanki 


balçıklı bir su gözesine veya sıcak su gözesine gömülür gibi batıyordu. Kur'an burada coğrafi ve kozmografik bilgi vermemiş, bakanın ufukta gördüğünü tasvir etmiştir. 


Tefsircilerin kanaatine göre Zülkarneyn'in sahilde karşılaştığı kavim inkârcı bir topluluk idi. 
O yüzden Allah Teâlâ onu, bu kavmi cezalandırmak veya eğitmek ve böylece iyilikle yola getirmek arasında serbest bıraktı. (Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sabrettin Gümüş, Kur'an Yolu: 111/494.) 


Zülkarneyn batıda işlerini bitirdikten sonra doğunun yolunu tuttu. Neticede, muhtemelen Afrika'nın veya Asya'nın doğu kıyılarına, Hint Okyanusu'na yahut Hazar denizine ulaştı. 
Âyetlerin akışından anlaşıldığına göre burada medeni hayat gelişmemişti. Zülkarneyn'in karşılaştığı insanlar, medeniyetten uzak olduklarından, güneşin sıcağına ve yağmura karşı korunmak için ne elbise dikip giymesini biliyorlardı ne de barınabilecekleri evleri vardı, topraklarında güneşe karşı koruyabilecek bitki örtüsü de bulunmuyordu. (Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sabrettin Gümüş, Kur'an Yolu: 111/495.) 


Zülkarneyn üçüncü defa ordusunu hazırlayıp seferlerine devam etti. Bu seferin hangi istikamete yapıldığı Kur'an'da açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte, tefsirciler bunun kuzeye yapıldığı kanaatindedirler. Kâmil Miras da Zülkarneyn'in bu üçüncü seferinin güneyden kuzeye doğru gerçekleştiğini savunur ve bunun Kur'an'ın nazmından anlaşıldığını ifade eder. 
(Tecrid-i Sarih Tercümesi, IX, 100) 


Bir görüşe göre Zülkarneyn'in vardığı iki dağ arasından maksat Hazar denizinden Karadeniz'e doğru uzanan dağ sıraları arasında bulunan Demirkapı mıntıkasıdır. Bu dağların Ötesinde Ye'cüc ve Me'cüc bulunmaktadır. (Mevdüdi, III, 179) Diğer bir görüşe göre bu iki dağ doğuda, Türk yurdunun sona erdiği bölgede bulunmaktadır; meşhur Türk müfessirleri Zemahşeri ile Ebüssuüd bu kanaattedirler. Elmalılı da "Bu görüş Çin Seddi'ne bir işarettir" diyerek konuya biraz daha açıklık getirmek istemiştir. Ancak tarihçilerin verdiği bilgiye göre Çin Seddi'ni Zülkarneyn değil Çinliler yaptırmışlardır. Zülkarneyn'in ulaştığı bu iki dağ eğer doğuda ise bunların Tanrı dağları ile Altaylar, seddin de bu iki dağ arasında, Çin Seddi'nden çok daha önce yapılmış fakat zamanla yıkılmış bir set olması gerekir. (Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sabrettin Gümüş, Kur'an Yolu: 111/495.) 


"Nerede ise hiçbir sözü anlamayan bir kavim buldu" diye tercüme ettiğimiz cümleye farklı okunuşa göre "Nerede ise hiçbir sözü anlatamayan bir kavim buldu" anlamı da verilebilir. 
Yani Zülkarneyn'in karşılaştığı kavim, kendi dillerinden başka dil bilmedikleri için Zülkarneyn'in sözlerini anlamıyorlardı veya kendi düşüncelerini ona anlatamıyorlardı. Ama kendisine her türlü imkân lütfedilmiş olan Zülkarneyn, onlarla anlaşma yolunu buldu ve onların teklif ve yardımlarıyla Ye'cüc ve Me'cüc'e karşı büyük bir set yaptı. Kur'an bu seddin nerede ve ne zaman yapıldığı konusunda herhangi bir açıklama yapmamıştır. Ancak genellikle tefsirlerde Zülkarneyn'in karşılaştığı, söz anlamayan veya anlatamayan kavmin Türkler olduğuna işaret edilmiştir. (Zemahşeri, Il, 498; Râzi, XXI, 169; İbn Kesir, V, J91; Elmalılı, V, 3287) Bu durumda olay Orta Asya veya Kafkaslarda meydana gelmiş olmalıdır. 
(Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağrıcı, Prof. Dr. İbrahim Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sabrettin Gümüş, Kur'an Yolu: 111/495.) 


Kur'ân-ı Kerim, Ye'cüc ve Me'cüc'ün kimler olduğu, nerede ve ne zaman yaşadıkları hakkında bilgi vermemiştir. Ancak tarihçiler bunların Hz. Nuh'un oğlu Yâfes'in soyundan gelmiş iki 


kabile olduğunu söylemişlerdir. Bununla birlikte "Yeryüzünde fesat çıkarıyorlar" mealindeki cümle, bunların birçok kabileden meydana gelmiş kalabalık bir kitle olduklarına delâlet eder. 
Nitekim yirmiden fazla kabileden meydana geldiklerine dair rivayetler de vardır. (Elmalılı, V, 
3288) 


Hintli âlimlerden M. Enver Keşmiri, Rusların Ye'cüc, İngiliz ve Almanların da Me'cüc soyundan geldiklerini; bunların tarihte birçok defa çıkış yapıp yeryüzünde fesat çıkardıklarını, son çıkışlarının ise kıyamet alâmetlerinden olacağını ileri sürmüştür. (Kâmil Miras, Tecrid-i Sarih Tercemesi, IX, İÜN 


Ancak, bir milletin geleceğiyle ilgili böyle bir peşin hükümde bulunmak gerek ilmi gerekse dini bakımdan isabetli görülemez. Birçok tefsirci ise Hunların, Moğolların ve Timurluların akınlarını ve savaşlarını göz önünde bulundurarak Ye'cüc ve Me'cüc'ün Moğollar ve Tatarlar olduğunu söylemişlerdir. Hatta Türklerin cengâverliğine bakarak bunların Türkler olduğunu ileri sürenler bile olmuşsa da. ( bk. Ateş, V, 330) Türklerin asırlarca İslâm'ın bayraktarlığını yaptıkları, Kur'an'ın değerlerini kıtalara yaydıkları dikkate alındığında, tamamen yıkıcı topluluklar olan Ye'cüc ve Me'cüc hakkında söylenenlerin Türklere yakıştırılması mümkün değildir. 


Hatta Moğolların ve Tatarların torunlarının da Müslüman olup asırlarca İslâm'a hizmet ettikleri göz önüne alındığında bunların Ye'cüc ve Me'cüc oldukları iddiası da bir yakıştırmadan öteye gitmez. Sonuç olarak muhtemelen Ye'cüc ve Me'cüc ile ilgili anlatılan olay tarihin çok eski dönemlerinde meydana gelmiş; Zülkarneyn'in yaptığı set ise tarihi araştırmaların erişemediği herhangi bir devirde yer küresinin değişimi sonucu harabeye dönüşüp toprağın altında kalmıştır. Nitekim "Rabbimin vaadi gelince O, bunu yerle bir eder" mealindeki 98. âyet buna işaret etmektedir. 


Ye'cüc ve Me'cüc hakkında Hz. Peygamber'den birçok hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan bazıları şöyledir: 


Ebü Hureyre'den rivayet edildiğine göre Rasülullah buyurmuştur ki, "Ye'cüc ve Me'cüc her gün seddi delmeye çalışırlar. Tam delip de güneş ışınlarını görecekleri sırada başlarında bulunan kişi, 'Haydi gidin yarın delersiniz' der. Fakat ertesi gün döndüklerinde seddin eskisinden daha sağlam hale gelmiş olduğunu görürler. Nihayet müddetleri dolup da Allah onları insanların üzerine salmayı dilediği zaman başlarında bulunan adam, 'Haydi gidin inşallah yarın delersiniz' der. "İnşallah" dediği için döndüklerinde seddi, bir önceki gün bıraktıkları biçimde bulurlar. Seddi delerler ve insanların karşısına çıkarlar; suları içerek kuruturlar, insanlar onlardan kaçıp kalelerine sığınırlar. Bunun üzerine onlar oklarını göğe atarlar. Attıkları oklar kana bulanmış olarak yere düşer. Daha sonra onlar, 'Yerde olandan ezdik, gökte olanları yendik' derler. Fakat Allah onların kafalarının içine bir kurt musallat eder, kurt onları öldürür." Rasülullah devamla şöyle buyurmuştur: "Allah'a yemin ederim ki yeryüzündeki hayvanlar, onların etlerini yiyip kanlarını içerek semizleşir, şişmanlarlar. 
(Müsned, II, 510 İbn Mace, "Fiten", 4079-4081; Tirmizi, "Tefsir' 19) 


Aşağıdaki hadis de bu görüşü desteklemektedir. Rasulullah'ın eşi Zeyneb bint Cahş şöyle rivayet etmiştir: "Hz. Peygamber yüzü kıpkırmızı kesilmiş bir halde uykudan uyandı, şöyle diyordu: 'Lâ ilahe illallah! Yaklaşan bir kötülükten, büyük bir fitneden dolayı Arapların vay haline! Bugün Ye'cüc ve Me'cüc'ün seddinden şunun gibi bir delik açıldı!" buyurdu; daha sonra başparmağıyla onu takip eden (şehâdet) parmağını halkaladı. Bunun üzerine Zeyneb, 


"Yâ Rasülullah! İçimizde bu kadar sâlih kimseler varken biz helak olur muyuz?" diye sordu. 
Rasülullah, "Evet! Kötülükler çoğalırsa" diye cevap verdi (Buhâri, "Fiten", 4) 


Aslında Kur'an bu seddi, Ye'cüc ve Me'cüc'ün açmasına ebedi olarak engel olacağını bildirmiş değildir. Allah'ın takdir ettiği zaman geldiğinde seddin tarihi hayatını tamamlayıp yerle bir olacağını bildirmektedir; “Zülkarneyn; Bu, rabbimden bir rahmettir. Fakat rabbimin vaadi gelince O, bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi haktır, dedi.” Şeklindeki 98. âyet bunun gerçekleştiğine işaret ediyor. 


Merhum Zeki Soyak hocamızın Kur'an ve Hadis'te Kıssalar Hisseler isimli eserinin birinci cildinde yer alan Zülkarneyn Kıssası 'nın “Kıssadan Hisseler” bölümünden bir kısmı alıntılayarak yazımızı sonlandırıyoruz. 


Zülkarneyn Kıssasından Hisseler 


1- Aziz kardeşim! Mülk Allah'ındır. Varlık âleminde ne mevcutsa hepsi O'nun mülküdür. Gerçek hükümdar Allah Teâlâ 'dır. 


Kendisine çok büyük bir mülk ve saltanat verilen Zülkarneyn aleyhisselamı düşünelim. Şarka ve garba hâkim, yenilmeyen orduları var. Nur ve zulmet emrinde, Hızır aleyhisselam ordusunda komutanlık yapıyor. Ne müthiş bir güç ve kuvvet. Ne muazzam bir mülk ve saltanat. Gözleri kamaştıran bir ihtişam. 


Şu husus kesin olarak bilinmelidir ki, bir idareci Rabb'ine karşı vazifelerini en iyi bir şekilde ifa ediyorsa, böyle bir yönetici milletine karşı da vazifelerini en mükemmel bir şekilde yerine getirir. Adil olur. Asla zulmetmez. Vatan ve milletine hizmeti kendine şiar edinir. 


Rabb'ine karşı nankörlük eden, isyan eden bir idareci de idaresi altındaki insanlara karşı nankör olur. Haksızlık yapmaktan, zulmetmekten asla fütur etmez. 


Zülkarneyn aleyhisselam kendisine verilen mülk ve saltanatının, çeşit çeşit dünya nimetlerinin şükrünü eda etti de bahtiyarlardan oldu. 


Ya diğerleri? Nemrut ve benzerleri, sahip oldukları mülk ve saltanatı kötüye kullandılar. Şükrünü eda etmek şöyle dursun, mülk ve saltanatları onları azdırdıkça azdırdı da gazab-ı ilâhiyeye uğradılar ve ebediyyen kaybettiler. 


2- Her devirde iyiler ve kötüler olagelmiştir. Hakkın tarafında olanlarla, batıl tarafında saf tutanlar hep mücadele halinde olmuşlardır. Kimileri kötülerin ve kötülüklerin önüne set çekerken, kimileri de iyilerin ve iyiliklerin önüne set çekmişlerdir. 


Zülkarneyn aleyhisselam yeryüzünde fesat çıkaran kötü bir kavim Yec'üc ve Me'cüc'ün önüne aşılmaz, yıkılmaz bir set çekerek Allah Teâlâ'nın takdir ettiği bir zamana kadar onların kötülüklerine mani olmuş, şer ve fesatlarını önlemiştir. Diğer taraftan da mazlum ve mağdurlara yardım etmiş, onları zâlim ve şerirlerin tasallutundan korumuştur. 


Nemrutlar, firavunlar da iyilerin, iyiliklerin önüne set çektiler. Kötülere ve kötülüklere yol verdiler. Onların başını çektiler. Neticede helak olup gittiler. 


3- Aziz kardeşim! Zülkarneyn seddinden kendi nefsimiz için de hisse almalı, ders çıkarmalıyız. 
Nefsimizle, günahlar arasına bir set çekmeliyiz. Öyle bir set ki, ne nefsimiz günahlara ulaşabilsin, ne de günahlar bize bir yol bulabilsin. 


Hani Zülkarneyn aleyhisselam iki dağ arasını demirle doldurmuş, sonra körükleyip kor halinde bir ateş olunca üzerine eritilmiş bakır dökmüştü ya. 


Gel can kardeşim! Biz de öyle yapalım. Biz de nefsimizle, kötülükler, günahlar arasına demir- den, çelikten daha muhkem Kur'an ahkâmını, Kur'ani hakikatleri koyalım. Sonra iman körügüyle üfleyip aşk ve muhabbet ateşi haline getirelim, üzerine de sünnet-i seniyye, ahlak-ı Muhammediyye iksirini dökelim. Böylece öyle bir set yapalım ki o seddi aşmaya cüret eden, yıkmaya yeltenen her kötülük, her kötü, her âsi, her günah, hasir olarak geri dönsün. Nefsimiz kötülük yapmak, günahlara dalmaktan ümidini kessin. 


ABD ULUSAL BİLİMLER AKADEMİSİ'NE CELAL ŞENGÖR MEKTUBU! 
09/12/2015- radikal 

600 akademisyen ve öğrenci Prof. Dr. Celal Şengör için üyesi olduğu ABD Ulusal Bilimler 
Akademisi'ne (NAS) gönderilmek üzere bir mektup hazırladı. İmzacılar Prof. Dr. Şengör'ün 


"Dışkı yedirmek işkence değildir" sözlerinin ardından NAS'taki 15 yıllık üyeliğinin gözden geçirilmesi istedi. 


RADİKAL - Çoğunluğu akademisyen ve yüksek lisans öğrencilerinde oluşan 600 kişi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ve Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği'nin desteğiyle, Prof. Dr. Celal Şengör için üyesi olduğu ABD Ulusal Bilimler Akademisi'ne (NAS) gönderilmek üzere bir mektup hazırladı. İmzacılar Prof. Dr. Şengör'ün “Dışkı yedirmek işkence değildir” sözlerinin ardından NAS’taki 15 yıllık üyeliğinin gözden geçirilmesi istedi. 


“Nazi Doktorları Gibi? 


Hürriyet gazetesinden Tolga Tanış'ın haberine göre, Harvard Üniversitesi'ne bağlı Joslin Diyabet Merkezi'nde öğretim üyesi olan Dr. Emrah Altındiş, kampanyayla ilgili şunları söyledi: “Şengör'ün açıklamalarını okuduğumuzda aklımıza gelen Nazi rejimi için atom bombası yapmaya çalışan fizikçiler ya da insanlar üzerinde deneyler yapan “vatansever? bilim insanları ve insanlığa verdikleri zararlar oldu. İçinde ailelerinde de işkence mağdurları bulunan bir grup akademisyen olarak bir araya geldik. Şengör'ün NAS üyeliğinin yeniden değerlendirilmesi talebi ile kampanyamızı başlatıyoruz.” (Hürriyet) 


Celal Şengör'e HDP'lilerden 'dışkı' tepkisi: Kendisine afiyet olsun 


23/11/2015- radikal 


'Dışkı yedirilmesi'ni işkence olarak görmediğini açıklayan Prof. Dr. Celâl Şengör'e HDP'lilerden de tepki geldi. Gültan Kışanak "Eğer dışkı yedirmeyi hâlâ savunuyorsa, bunu işkence olarak görmüyorsa bunu savunabilir. O zaman da bize afiyet şeker olsun demek düşer"derken, Sırrı Sakık ise "Bilim adamı değil film adamı. Zaten kendisi diyor ki 'dışkıyı bal gibi yerim.' Kendisine afiyet olsun" diye tepki gösterdi. 


12 Eylül dönemine ilişkin yaptığı değerlendirmede “dışkı yedirilmesi”ni işkence olarak 
görmediğini açıklayan Prof. Dr. Celâl Şengör'e tepki yağdı. Milliyet'ten Namuk Durukan'ın haberine göre Şengör'ün Armağan Çağlayan'a yaptığı ve Radikal'de yayımlanan açıklamalarına HDP'liler de sosyal medyada sert tepki gösterdi. HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, “B.. yemeye ve yedirmeyi makul gören insanla konuşacak hiç bir şey yoktur" derken, Ağrı Belediye Başkanı Sırrı Sakık, "Bilim adamı değil film adamı. Zaten kendisi diyor ki “dışkıyı bal gibi yerim.” Kendisine afiyet olsun. Eski vekil Sebahat Tuncel 'Türkiye'deki, eğitim sistemini bir kez daha gözden geçirmek gerekir. Irkçı, faşizan birisinin profesör jön takıntısı ile toplum içinde gezmesi zarardır" diye tepki gösterirken, Hatip Dicle ise "Bunu gerçekten yorumlamaya ve görüş belirtmeye değer görmüyorum. Ayıplıyorum" dedi. 


Afiyet Olsun 


En sert tepkilerden birini Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak verdi. 
Kışanak şunları dile getirdi: "Aklı selim bir insanın söyleyebileceği cümleler değil. Akıl ve ruh sağlığı yerinde mi diye bakmak lazım. Bu kişi bir profesör. Acilen tedbir alınması lazım. 
Onun eğitimci sıfatı tehlikeye işaret ediyor. Toplumda niye bu kadar sorun sıkıntı var diye düşünüyorum. Ama kendi şahsi görüşüdür. Eğer dışkı yedirmeyi hâlâ savunuyorsa, bunu işkence olarak görmüyorsa bunu savunabilir. O zaman da bize afiyet şeker olsun demek düşer." 


Ben Utandım 


90”'larda Yeşilyurt köylülerine dışkı yedirilmesi olayını haberleştiren Gazeteci Celal Başlangıç da Şengör'ün sözleri için, “Zorla dışkı yedirilen insanların durumuna çok yakından tanık oldum. Onlar anlatırken ben utandım. Onlar da anlatırken çok utandı. Kimseyi bir daha o durumda görmek istemem. Buna Celal Şengör de dahildir” yorumunu yaptı. 


CELAL ŞENGÖR, GÜZİN ABLA'YI AYDINLATTI: KIL MI TÜY MÜ? 


31/08/2015- radikal 


İTÜ'de görev yapan Profesör Celal Şengör, Hürriyet gazetesinde okurlardan gelen sorulara yanıt veren Güzin Abla'yı uyaran bir mektup yazdı: Vücudumuzu kaplayan tüy değil kıl... 


RADİKAL - Hürriyet gazetesinde Güzin Abla 'Vücudumuzu kaplayan tüy mü, kıl mı? 
başlıklı bir yazı kaleme aldı. Yazıda Progesör Celal Şengör'den gelen bur uyarı mektubuna da yer verildi. Yazı şöyle: 


"Geçtiğimiz günlerde bir okurumun lazer epilasyonla ilgili bir sorusu üzerine, vücudumuzdaki fazla tüylerden kurtulmak için neler yapılabileceği konusunda bir yazı yazmıştım. 


Sayın Prof. Celal Şengör hocamız, bu yazı nedeniyle beni hem uyaran, hem de bilgi veren bir mail gönderdi. 

Her şeyden önce kendisine teşekkür ederim. 

Daha sonra da hem sayın hocamızın bilgilendiren yazısını, hem de internetten yaptığım araştırmalarda bu konuyla ilgili bazı yazıları sizlerle paylaşmak istedim. 

Hocamız bilimsel olarak çok haklı. Ancak baktım ki tüm internet sitelerinde gerek kadınların bacak ve kollarındaki kıllarla ilgili, gerekse tüm tüy ya da kıl dökücü ilaç ve aletlerle ilgili açıklama ve reklamlarda, kıl değil, tüy sözcüğü kullanılıyor. 

Bu nedenle sayın hocamızdan özür diliyor, genele uyduğum için bağışlanmamı diliyorum. 
Ancak bu konuda gerekli uyarıların yapılması gerektiğini de hatırlatıyorum. 


Memelilerde tüy değil, kıl var 


Biz insanların da dahil olduğu memelilerde sadece kıl vardır. Kadınların bacaklarındaki ve kollarındaki de tüy değil, kıldır. 


Muhterem Feyza hanım, tüyler sadece Dinosauria sınıfında bulunur (kuşların da Dinozor oldukları 20'nci yüzyılın son 20 senesinin en önemli buluşlarından biridir). 

Biz insanların da dahil olduğu memelilerde ise sadece kıl vardır. Kadınların bacaklarındaki ve kollarındaki de tüy değil, kıldır. 

Ülkemizde biyoloji bir yana, genel bir doğa bilimi kültürünün sıfır olduğu malumdur. 
İstirham etsem de bari siz köşe yazarları böyle fırsat düştükçe yardımcı olsanız. 

Doğa bilimlerinin hiyeroglifler kadar bilinmez olduğu ülkemizde her yardıma ihtiyaç var. 
Sevgi ve saygılarımla. 

* A. M. Celal Şengör 

sengor©itu.edu.tr 


Çok haklısınız hocam... 


Bir de şu sürekli kafamızı ütüleyen ağda ve bunun gibi uygulamalarla ilgili TV reklamlarına sanırım. 

Bir de internetteki açıklamalara göz atalım. Çocukluktan çıkıp genç kızlığa ulaşıldığı çağda genç kızların vücutlarında büyük değişiklikler ve gelişmeler olduğu biliniyor. 

En başta dikkat çeken de vücutta başta genital organlarda oluşmaya başlayan 

tüylerdir. 

Erkeklerin ise kıllarından şikayetçi oldukları bölgelerden biri de göğüs ve karın bölgesidir. 
Vücudumuzdaki kıllar ve tırnakların ne işe yaradığını izah etmemiz gerekmektedir. 

Hemen yeri gelmişken, altını kalın çizgilerle çizmek gerekir ki, kuşlar harici hayvanlarda "tüy" bulunmaz ve "tüy", "kıl"ın küçüğü değildir! 

Hayvanlarda kılların evrimiyle ilgili pek çok düşünce mevcuttur. Bunların çoğu olasıdır. 
Dolayısıyla genel ve tüm düşünceleri kapsayacak bir kuramda birleştirmek gerekir. 

Kıllar derimizin "dermis" tabakasında üretilirler. 

Çoğunlukla da bir protein olan keratin içeriklidirler. Kıllar genellikle yaygın olarak memelilerde bulunur ve aslında memelileri diğer canlılardan ayıran özelliklerden biridir. 
Kılların evrimiyle ilgili olarak, şu bilgiyi vermekte fayda vardır: Viyana Tıp Okulu'nun 2008'de yaptığı bir araştırma kılların evriminin memelilerin, kuşların ve sürüngenlerin atası ve yaklaşık 310 milyon yıl önce yaşamış olan bir türden itibaren başladığını göstermektedir. 
Bu şekilde, ortak atada evrimleşen ve torun türlerde gözlenen özelliklere sinapomorfi denir. 
Yapılan bu araştırma göstermiştir ki, tavuklar, kertenkeleler ve insanlarda alfa keratin, yani kılın ana maddesini üreten genler tamamen aynıdır. 

İnsanlarda ataları ve yakın kuzenlerindeki gibi yoğun kıl bulunmamasının nedeni, pek çoğumuzun bildiği, bilimsel olarak net açıklamalarının yapılabildiği gibi, vücudumuzun adaptasyon sürecinde gösterdiği uyum sonucu kıllarımızı kaybettiğimizdir." 


YÖK'TEN PROF. DR. CELAL ŞENGÖR'E SORUŞTURMA 


28.03.2008- cnnturk 


Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), dünyaca ünlü yerbilimci Prof. Celal Şengör hakkında "üniversiteden atılması" talebiyle soruşturma başlattı. 

Soruşturmanın gerekçesi, Şengör'ün İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki görevi sürerken, bir yandan da aile şirketi olan 'Şengör Gayrımenkul Yatırım Sanayi ve Tic. A.Ş.'de yönetim kurulu üyesi olması. 


Soruşturma dosyasının 17 Nisan'da toplanacak Genel Kurul'da gündeme gelmesi bekleniyor. 
YÖK Yasası ve disiplin yönetmeliğine göre, tam zamanlı çalışan öğretim üyelerinin izinsiz bir başka özel şirkette çalışması yasak. Buradaki amaç öğretim üyelerinin çift maaş almasını 


önlemek. 


YÖK soruşturmayı buna dayanarak açtı. Dosya, YÖK Denetleme Kurulu tarafından inceleniyor. 


Kurul, Şengör hakkındaki iddiaları yerinde bulursa, üniversiteden atılması konusunda son kararı YOK Genel Kurulu verecek. 


Şengör, soruşturmayı CNN TÜRK muhabiri Göksel Göksu'ya değerlendirdi: 


Prof. Dr. Şengör: "Üniversiteye YÖK emir veriyor. Diyor ki açtığınız soruşturmayı durdurun 


ve onun üzerine benden de savunma isteyen gizli kaidesiyle bir yazı verildi bana. Ben de o yazıyı aldım bana bildirilen saatte savunmamı yapacağım." 


Şengör, aile şirketlerinden birinde adının yönetim kurulu üyesi olarak geçmesinin bilgisi dışında olduğuna dikkat çekerek bu durumun farkedildiğinde hemen düzeltildiğini söylüyor. 


Peki 2'si deneme 14 kitap, 148 uluslararası tebliğ ve 194 bilimsel makalede imzası olan sayısız ödül sahibi olan Şengör, üniversiteden atılırsa ne olur? 


Prof. Dr. Şengör: "Benim için bir şey farketmez. Benim başıma gelen mühim değil. ABD'de herhangi bir üniversiteye ben geliyorum desem anında girerim. Çünkü ben Amerikan Bilimler Akademisi üyesiyim, Rus Bilimler Akademisi üyesiyim, Avrupa Bilimler Akademisi üyesiyim. Biz bilimadamları olarak her zaman siyasetin dışındayız. Ama bir şeye izin vermeyiz, üniversiteye müdahale ettirmeyiz. 


Üniversite hakkında şöyle kanunlar yapılabilir, devlet veriyorsa maaşı budur... Ama ben üniversiteye hangi öğrenciyi alırım, hangi öğrenciyi hangi şartlarda mezun ederim, ne öğretirim bunların hepsi herkesten bağımsızdır. Buna müdahaleye asla izin vermeyiz. Yani üniversite olsun istiyorsanız bize dokunamazsınız. Çünkü serbest düşüncenin olmadığı bir yerde ulusal bilimsel camianın uluslararası bilime entegre edilmediği yerde üniversiteden bahsetmek mümkün değildir" 


Salı günü savunmasını verecek 


8 Nisan 2008 Salı günü savunmasını verecek olan Şengör, YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan 
için, "Üniversitede asistan bile olamaz" demişti. Ardından Üniversitelerarası Kurul tarafından YOK üyeliğine aday gösterilmişti. 


YÖK Başkanı Özcan ise, Şengör'ün atamasını onay için Cumhurbaşkanlığı'na göndermemiş, gerekçe olarak da Şengör'ün seçimindeki oylamada usül hatası olduğunu öne sürmüştü. 


Bu süreçte, Üniversitelerarası Kurul, Şengör'ün seçildiği oylama sonuclarını tekrar YÖK'e gönderdi ama YOK, bu kez de hakkındaki soruşturmayı gerekçe göstererek Şengör'ün dosyasını Köşk'e göndermedi. 


PROF. CELAL ŞENGÖR'E YÖK'TEN SORUŞTURMA 
28.03.2008 — hurriyet 


Yükseköğrenim Kurumu YÖK, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Celâl Şengör'ün "üniversiteden atılması" talebiyle soruşturma başlattı. 


"YÖK Başkanı'nı asistan bile yapmam" diyen Prof. Şengör, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından YÖK üyeliğine aday gösterilmişti. Bir şirkette yönetim kurulu üyesi olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonucuna göre Prof. Şengör üniversiteden atılabilecek. 


Yükseköğretim Denetleme Kurulu tarafından "gizli" kaydıyla ve Prof. Dr. Ziya Sacit Önen ve 


E. Tümg. Kemal Ay imzasıyla gönderilen mektupta şöyle deniliyor: 


"İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü'nde tam zamanlı öğretim üyesi olamanıza rağmen, İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre, 14 Haziran 2006 tarihinden bu yana Şengör Gayrımenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş'de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığınız, bu sebeple Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 11 (a-1) maddesinde ifade edilen disiplin suçunu işlediğiniz iddiasıyla, hakkınızda açılan disiplin ve ceza soruşturmasıyla ilgili ifade vermek üzere 8 Nisan 2008 Salı günü saat 14.00'te İstanbul Teknik Üniversitesi Röktörlüğü”nde hazır bulunmanızı, bulunmadığınız takdirde Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 24. maddesine göre savunma hakkından vazgeçmiş sayılacağınızı bildirir, gereğini rica ederiz." 

Şirket aile içi mal paylaşımı için kuruldu 

Prof. Şengör, gayrımenkul işine girmek üzere kurulan bir şirketin yönetim kurulunda bulunduğuna dair haberlerin iki yıl önce Milliyet Gazetesi'nde yayımlanması üzerine aynı gazeteye şu açıklamayı yapmıştı: "Böyle bir şirket var, kuruldu. Bunun sebebi ise aile içi bir mal paylaşımına gidiliyor olması. Onun için de kanun gereği şirket kuruldu. Tamamen bir aile şirketi. Aile içinde mal paylaşımını sağlayacak. Mallar bölündükten sonra da feshedilecek. 
Ancak kesinlikle konut işine girmeyeceğiz. Konut yapma gibi bir amacımız yok. Ben kesinlikle böyle bir şey yapmam." 


PROF. ŞENGÖR NEYİN UZMANI? 
04 Ekim 2006, Çarşamba -Emre Aköz-sabah 


Harp Akademileri'nin yeni öğretim dönemindeki ilk dersi Prof. Celal Şengör vermiş. Kimdir Şengör? Jeoloji alanında son derece önemli bir isim. Yurtdışında ödüller kazandı. Kamuoyu onu 1999'daki depremlerden sonra tanıdı. Prof. Şengör yıllardır özellikle İstanbul depremine dikkatimizi çekiyor. "Tedbir alın" diyor. "Deprem büyük yıkıma yol açacak" diyor. 

Şengör'ün Harp Akademileri'ndeki ilk dersi verdiğini duyanlar, "İşte Silahlı Kuvvetler bir konuda daha öncülük ediyor" diye düşündüler: "Sivil yöneticiler deprem meselesine gereken önemi vermiyor. Asker ise ilk derse Prof. Şengör'ü davet ederek, deprem tehlikesinin altını bir kere daha çiziyor." 

Ama o da ne? Meğer Şengör uzmanlık dalıyla ilgili konuşmamış! Peki ne 


yapmış? Atatürk'ün eğitim anlayışını anlatmış. 


Güzel konuşmuş Şengör. Örnekler vererek Atatürk'ün nasıl çağdaş, rasyonel, hür ve eleştirel bir eğitim felsefesinden yana olduğunu göstermiş. 

Eminim esaslı bir konuşma yapmıştır hoca. Zaten sözlerinin bitiminde subaylar ve konuklar tarafından uzun uzun alkışlanmış. 

Ancak benim anlamadığım bir nokta var. Harp Akademileri eğitim seviyesi gayet yüksek bir kurumdur. Uzmanlık esastır. 

Peki o zaman uzmanlığı jeoloji olan bir hocaya niye Atatürk'ün eğitim felsefesi anlattırılıyor? 
Prof. Şengör bu alanda neticede bir amatördür. 

' Amatör' kelimesini küçümsemek için kullanmıyorum. Bazı amatörlerin, uzman geçinen kimi şahıslardan çok daha iyi olduğunu biliyoruz. Eminim Şengör de Atatürk'ün eğitim anlayışını epey incelemiştir. Yoksa oraya çıkıp konuşmazdı. 

Ama dediğim gibi neticede konunun uzmanı değildir. Niçin Celal Şengör tercih edildi, anlayamadım. Şu ülkenin üniversitelerinde Atatürk'ün eğitim felsefesini anlatacak başka hoca 


yok mu? 


CELAL ŞENGÖR? 
24 Kasım 2015, Salı — Emre Aköz-sabah 


Geçen gün yayınlanan bir söyleşide... 12 Eylül 1980 darbe döneminde yapılan zulümlere ilişkin olarak... "Dışkı yedirmenin işkence olmadığını" söyleyen Celal Şengör'e yönelik eleştirilere iki nokta daha eklemek isterim: 

1) Bizzat dışkıyı yedirenler, bu eylemi mahkümlara işkence etmek için yapmıştı... O halde Celal Şengör'e ne oluyor? 

2) Ünlü bir bilimcinin böylesine insanlık- dışı bir demeç vermesi, bilim dünyasına atılmak 


üzere olan gençler için çok kötü bir örnektir. 


CELAL ŞENGÖR'ÜN MANTIĞI 
31 Ocak 2008, Perşembe — Emre Aköz-sabah 


Fizik, kimya, biyoloji gibi "pozitif bilimler" adını verdiğimiz alanlarda çalışan hocalar, bazen toplumsal meseleleri kavramakta zorluk çekiyor. 

"Jeoloji" alanındaki uzmanlığı tartışılmaz olan Prof. Celal Şengör bunlardan biri. Bakın ne demiş: "Üniversitede türban olmaz. Türbanı taktın mı 'şeriat istiyorum' demektir." 

Hoca şuna cevap versin: 

Türbanlı olup da CHP'yi destekleyen birçok kadın var. Onlar da mı şeriat istiyor? 
Üniversitede türban taktın mı, şeriat istemektesin ama sinemada takarken "normal" vatandaşsın. Bu nasıl mantık? 

Şurası kesin: Celal Hoca bilim yaparken bu tutarsız akıl yürütme biçimini kullanmıyor. 


Doğaya bakarken duruşu mantıklı; topluma ise esas duruşta bakıyor. 


DOĞA BİLİMCİLERİ TANRITANIMAZ MI? 
Emre Aköz-03.02.2008 - dunyabulteni 


Çok ilginç bir oyunla karşı karşıyayız: Üniversitede türbana karşı çıkanların silahı şimdiye kadar " hukuk " idi. 


Bunu nasıl yaptıklarını biliyorsunuz: Anayasa'daki muğlak "laiklik" ilkesini kendilerince yorumladılar... Bu da yasağı, hukuku "kullanarak" sürdürmek anlamına geliyordu. 


Hukuku, ideolojiye peşkeş çekmeyi hala sürdürüyorlar. Ancak yeni bir tezgah daha kuruldu: Bilim... 


Özellikle de doğa bilimleri. 
Şimdi de fizik, kimya, biyoloji gibi doğa bilimlerini öne sürerek yasakları savunuyorlar. 


Mesela jeoloji profesörü Celal Şengör şöyle diyor: Biz üniversitede bilim öğretiyoruz... Bilim ile inanç çelişir... Türban takan kız, "Ben senin bilimine inanmıyorum" demiş oluyor... Biz böyle bir kişiye ders vermeyiz... Aklı ve eleştiriyi kabul etmeyen hiçbir sistemi üniversite kapısından içeriye almayız... İcap ederse, ülke yöneticileri akıllarını başlarına alana kadar o kapıları kapatırız... 


Buradaki kritik söz, "Bilim ile inanç çelişir" cümlesidir. 
Çünkü bilim yaparken... Pratikle test edilen... Ya "doğru" yada" yanlış " olan " önermeler " kullanılır. 


İnanç ise teste tabi tutulan, sınanan bir şey değildir. Mesela Tanrıyı gözünle görmezsin, kulağınla duymazsın ama inanırsın. 


Peki, Prof. Şengör haklı mı? Söyledikleri makul mu? 
Öncelikle şunu saptayalım: 


Farkında mı bilmiyorum ama... Prof. Şengör bu iddiasıyla bütün doğa bilimcilerinin " ateist " yani " tanrıtanımaz" olduğunu ileri sürmekte. 

Öyle ya... Bilimle inanç arasında kökten bir çelişki, bir uyuşmazlık varsa... Bilim öğreten üniversitede inancın hiçbir yeri yoksa... O halde bütün doğa bilimciler tanrıtanımaz olmak zorunda... 


Ara notu: Tabii bir başka şık da, inançlı doğa bilimcilerinin " takiye " yaparak, kendilerini gizlemeleri. 


Prof. Şengör, bu iddiasını... Kendisini YÖK üyeliğine aday gösteren... Üniversitelerarası Kurul'un 219 üyesine gönderdiği mektupta dile getirdi... 

Ben şimdiye kadar, o 219 üyeden buna itiraz eden olduğunu duymadım. İtiraz etmediklerine göre... Ya okuduklarını anlamıyorlar... Ya da gerçekten hepsi tanrıtanımaz... 


Tanrıtanımaz olmak ne suç, ne de ayıp... Ancak 219 üyenin birden böyle olması, gerçekten tuhaf bir durum. Bu " yığılma " nasıl gerçekleşmiş acaba? 


Gelelim hayatın gerçeklerine... 
Şunu biliyoruz: Batı üniversitelerinde çok sayıda dindar hoca ve öğrenci var. Çoğu Hıristiyan, 


bir kısmı da Müslüman ve Yahudi bu insanların... 
Bu inançlı kişiler... 


Ya bilimi geliştirmek için araştırmalar, deneyler, gözlemler yapıyor... 

Ya da mezun olduktan sonra... Okulda öğrendikleri bilimi kullanarak... Gökdelenler dikiyor, hastaları tedavi ediyor, uzaya uydular gönderiyorlar. 

Celal Şengör'ün akıl yürütmesine göre, böyle bir şeyin mümkün olmaması gerekir. 


Ama oluyor işte! 

İnsanlar hem bilim yapıyor... Hem de, mesela Hıristiyan olanlar, elde İncil, pazar ayinine katılıyor. 

Buyurun bakalım... 


Arkadaşlar! 

Ben size geçen gün de söyledim: 

Celal Şengör bilim yaparken... Yani uzmanı olduğu jeoloji alanında çalışırken; elbette mantıklı bir insan gibi düşünüyor. 


Ama iş; " toplumsal, siyasi, ideolojik " meselelere gelince... O mantık, o tutarlılık, o sağlıklı ve olgun akıl yürütme becerisi uçup gidiyor. 
Tekrarlayalım: "Doğaya bakarken duruşu mantıklı; topluma ise esas duruşta bakıyor." 


DARWİN http://Wwww.bilimtarihi.org/darwin.htm 


Charles Darwin'in (1809-1882) doğumunun 200. ve evrimle ilgili fikirlerini açıkladığı eseri Türlerin Kökeni'nin yayımının (1859) 150. yılı münasebetiyle içinde bulunduğumuz 
2009 yılı DARWIN YILI olarak ilan edildi. 2008 yılı ortasından başlayarak, dünyanın çeşitli 
ülkelerinde yüzlerce bilimsel etkinlik gerçekleştiriliyor. Bu etkinliklerin 

bazılarına Darwin200, Darwinday ve Darwin2009 sayfalarından ulaşabilirsiniz. 
Almanya'daki doğa bilimleri müzelerindeki etkinlikler için tıklayınız 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Darwin'in elyazısı, G. A. Ataç'ın kitabından 


Türkiye'de Latin alfabesinin kabulünden hemen sonra, Maarif Vekaleti, ünlü bilim insanlarının tanıtıldığı "Büyük Adamlar Serisi"ni yayımlamaya başlar. Seri'nin ilk kitapları, Dr. Galip Ata'nın (Ataç) yazdığı Pastör (1930) ve Darvin (1931) başlığını taşıyan biyografileridir Bunları, Avni Bekir Başman'ın Madam Curie ve Radyumun Keşfi (1931) adlı kitabı izlemiştir. Dr. Galip Ata'nın Darvin'i, Türkiye'de Darwin'i ve onun evrim teorisini 


tanıtan ilk Latin harfli Türkçe eserdir. Yaklaşık 80 sene önce yayımlanmış bu küçük popüler bilim eserini, Geçmişten Yayınlar'da inceleyebilirsiniz. 


Türkiye'deki etkinlikler 


Yeni Türlerin Kökeni'nin Yayınlanmasının 150. Yılında TI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu 
23-24 Mayıs 2009, Boğaziçi Üniversitesi. Bilgi için tıklayınız. 


Sabancı Üniversitesi, Darwin'in 200. doğum yılını kutlamak üzere "Darwin ve Ötesi" başlıklı bir dizi etkinlik düzenliyor. İlk etkinlik, 10 Nisan 2009, saat 16.00'da İstanbul'da Sakıp Sabancı Müzesi'nde yapılacak. Tufts Üniversitesi'nden Prof. Daniel Dennett, "Darwin's Strange Inversion of Reasoning" başlıklı bir konuşma yapacak. Etkinliklerin programı 

için tıklayınız. 


"Doğumunun 200 Yılında Darwin, Ortaya Çıkışının 150. yılında Evrim Teorisi" Semineri (Ankara Üniversitesi,12.03.2009) ve "Darwin 2009 - İlk Toplantı" (ODTÜ, 25 Mart 2009). 


Son güncelleme: 01.11.2016 

RİNOVİRÜS, COVID-19'UN ÇOĞALMASINI ENGELLİYOR cev. Nehar Kadıoğlu, yaklasansaat.com. 

Makale Özeti: 


1-Eski Çalışmalar: Daha önce 2009'da yapılan bir çalışmada Rinovirüsün(nezlede en sık görülen virüs), İnfluenza HINI yani domuz gribinin yayılmasını önlediği/geciktirdiğine dair kanıtlar bulunmuş, yine bir başka çalışmada Rinovirüsün, vücuttaki interferonları(virüslere, bakterilere saldıran bir protein) arttırarak immün bir cevap oluşturduğunu ve İnfluenza A 


virüsüne karşı koruyucu olduğu belirtilmiş. 


2-Metod: Bu çalışmada insan solunum dokuları(bronşlardan almışlar) laboratuvar ortamında çoğaltılmış, ardından hem Rinovirüs(HRV) hem Covid-19 hem de her ikisiyle bu dokular 


enfekte edilmiştir. 


3-Sonuçlar: 

a-) Covid-19'un(SARS-CoV-2) tek başına enfekte ettiği hücrelerle, Rinovirüs ile enfekte ettiği hücreler arasında çoğalma hızı bakımından çok zıt olgular izlendi. İlk 24 saatte covid-19 hem tek başına hem de Rinovirüsle beraber enfekte ettiği hücrelerde çoğalmış ancak 48 saate gelirken koenfeksiyonlu(Rinovirüsle beraber enfekte ettiği) hücrelerde Covid-19'un çoğalma hızı azalmış ve tespit edilemez hale gelmiştir. Bunun yanında Sadece Covid-19'la enfekte edilen hücreler 96. saatte dahi çoğalmaya devam etmişlerdir. Rinovirüs(HRV) ise hem tekli hem Covid'le beraber enfekte ettiği hücrelerde aynı ivmeyi göstermiş ve ilk 24 saatte (hücre 


çoğalma hızı) artıp sonra azalmıştır. Doğal bir ortamda enfeksiyonların eş zamanlı 


gerçekleşmesinin zor olmasından dolayı; bu deney, ilk olarak hücreleri Rinovirüs ile enfekte edip(HRV) 24 saat sonra Covid-19 verilmesi ile yapılmış ve ardından bunun zıttı da yapılmıştır. Eş zamanlı deneylerde de olduğu gibi her iki enfeksiyon sırlamasında Covid-19 çoğalması ciddi şekilde azalmıştır. 

b-) (HRV) Rinovirüs'ün Covid-19'u engelleme mekanizması nedir? 

-ACE2 reseptörlerini(Covid-19'un bağlandığı reseptörler) incelemişler ve reseptör sayısının tekli ya da ikili enfekte edilen hücrelerde değişmediğini görmüşlerdir. Yani HRV, Covid- 
19'un girişini engellemiyor. 

-İnterferon(virüslerle savaşan protein) aracılığıyla doğal immunite aktivasyonunun bunu yapabileceğini düşündüler. Yapılan çalışmalarda spesifik olarak İnteferon üretimini arttıran, gen tarafından kodlanan Mxa proteininin; tek Covid-19 enfekteli hücrelerde çok az üretilirken, Rinovirüs ile beraber enfekte ettiği hücreler bu proteinin üretiminde artış olduğu saptandı. Ayrıca sadece Rinovirüs enfekteli hücrelerde de Mxa proteini oldukça fazla ifade ediliyordu. 

Sonuç olarak Rinovirüs(HRV)'ün, Covid-19 (SARS-CoV-2)a kıyasla daha hızlı ve muhtemelen daha güçlü bir interferon(IFN) tepkisini tetiklediğini doğruladık. Bu nedenle, SARS-CoV-2 çoğalmasında gözlemlenen bu azalmanın, Rinovirüs tarafından tetiklenen doğal bir bağışıklık tepkisine bağlı olduğunu varsaydık. 

c-) Simülasyon: HRV'nin oldukça yaygın olması göz önüne alındığında, popülasyondaki yeni COVID-19 vakalarının sayısı üzerinde bir etkisi olup olmayacağını test etmek istedik. 
Yapılan matematiksel simülasyonlar sonucu HRV enfeksiyonlarının sayısı arttıkça yeni SARSCOoV-2 enfeksiyonlarının sayısının azaldığını ve bu azalmanın, HRV'nin daha çok yayılması ile ve daha uzun müdahale etkisi ile arttığını göstermektedir . SARS-CoV-2 büyüme oranları düşük olduğunda, HRV sirkülasyonu SARS-CoV-2 enfeksiyonlarının yayılmamasına neden olabildiği gibi, HRV yokluğunda ise üstel(geometrik) büyüme beklenir. 


4- Tartışma: 

Ortaya çıkan bulgular, Rinovirüs(HR V) dahil olmak üzere oldukça yaygın, hafif soğuk algınlığı virüs enfeksiyonlarının neden olduğu bağışıklık aracılı etkilerin, SARS-CoV-2'ye karşı bir miktar koruma sağlayabileceğini ve potansiyel olarak COVID-19'un şiddetini azaltabileceğini öne sürdükleri için önemli çıkarımlara sahiptir. HRV'nin yüksek bulaşıcılığı ve yaygınlığı göz önüne alındığında, bu etkinin, farklı yaş grupları arasındaki HRV yayılımına bağlı olarak beklenen heterojenliklerle birlikte, popülasyon ölçeğinde COVID- 
19'un neden olduğu hastalık yükü üzerinde bir etkisi olabilir. Örneğin, bu etkileşim sonucunda, okul çağındaki çocuklar (HRV oldukça yaygındır) ve yetişkin popülasyonlar (HRV daha az rastlanır) arasındaki SARS-CoV-2 bulaşmasındaki farklılıkların anlaşılmasına katkıda bulunabilir... 


Not: İnsan Rinovirüsünün tercih edilmesi genel poplülasyondaki sıklığından dolayıdır. (Rino 


latince burun demektir, burun virüsü, nezlenin en sık sebebidir.) 


Güncelleme: 24/04/2021 

Kaynak: Kieran Dee, Daniel M Goldfarb, Joanne Haney, Julien A R Amat, Vanessa Herder, Meredith Stewart, Agnieszka M Szemiel, Marc Baguelin, Pablo R Murcia, "Human rhinovirus infection blocks SARS-CoV-2 replication within the respiratory epithelium: implications for COVID-19 epidemiology", The Journal of Infectious Diseases, 2021, jiabl147, (https://doi.org/10.1093/infdis/jiab147), cev. Nehar Kadıoğlu, yaklasansaat.com. 


"YAKLAŞAN SAAT PAKETİ" "SES"LE AÇILACAKTIR! 
Yaklaşan Saat, 11/04/2021 


"Yaklaşan Saat" yaklaştıkça yaklaştı ancak insanlık kazığından kopmuş bir at gibi hızla İblis'in peşinden akıbetine koşmaktadır. Dünyanın hakimleri yularını İblis'e kaptırmış, İblis'in bile yapamayacağı katliam ve cinayetlerle insanlık, özellikle mazlumlar(mustazaflar) kıyım kıyım kıyılarak yeni şeytani bir "Dünya Düzeni" adım adım hazırlanıyor. İslam coğrafyasının "İslam"la hemen hemen hiçbir ilgisi ve ilişkisi yok. Mazlumların feryatları göklerde yankılanıyor! En makul gözüken ülkeler ve liderleri Sonsuz Yüce Allah'ın Planı'ndan habersiz, gelecek hesapları yapıyor. İslamcı geçinenler ve din adamları dahil hiçbir topluluk böyle bir plandan haberdar değil maalesef. Çünkü Kur'an ve KUR'AN merkezli DİN'in yerini çoktan dünya hesapları almış bulunuyor. Batılı egemenler: Özellikle Ehli Kitab, şirk batağlığında yüzerken, tutundukları şeytan ipinin kendilerini kurtaracağını sanıyor. "Şirk" 


dünya ölçeğinde egemen olmuş, gözler kör, kulaklar sağır, kalpler kaskatı olmuştur! 


Yaklaşık 40 senedir, Sonsuz Yüce'nin verdiği uyarı mesajları; depremler, volkanik patlamalar, kasırgalar, iklim değişikliği, seller, yangınlar vb. olaylar, uyarı modundan çıkarılarak uyduruk 


yorumlarla uyarılardaki mesajlar buharlaştırılıyor. 


İnsanlık tarihi Sonsuz Yüce'nin gönderdiği Resuller(Elçiler)i dinleyip anlamak istemeyen kavimlerin helak tarihidir. Bugün tüm insanlık bir ümmet(kavim)tir ve son Elçi Hz. 
Muhammed(sav)in getirdiği "Din İslam"dır ve Fiili Kıyamet'e kadar Peygamberlik edecek olan da KUR'AN'dır. Ancak Ehli Kitab, Kur'an'ın ve İslam'ın düşmanıdır ve Şeytan'a teslim olmuştur. İslam Dünyası diye bir dünya yoktur, Kur'an'dan hicret eden bu Dünya şirk bataklığında yüzmektedir. O halde Sünnetullah işleyecek, daha büyük uyarılarla beraber felaketler kapımızı çalacaktır. Kur'an ve alemlere rahmet olan Elçisi Peygamberimiz, Yaklaşan Saat'te, gerçek İslam'a kucak açmayanların nasıl helak olacağını apaçık ortaya 


koymuştur. 


Bu helak süresi de çok uzun değildir. Bu süre Rabb'imiz tarafından yoğunlaştırılarak Deccal süresi; 3.5 yıla adeta zip edilmiştir. Vakit yakındır, vakit gelmiştir, kesin zamanı elbette Rabb'imizden başkası bilemez, ancak alametlere dayanarak tahminde bulunabiliriz. Yaklaşan Saat Paketi'nin ilk işareti ve paketin açılışı "SES"le olacaktır. SES, Cebrail'in SUR'a üflemesidir. Bu birinci SUR'a üfleme, PAKET'deki felaketlerin habercisidir. Ve Cebrail'in Sur'a üflemesi Ramazan ayında olacaktır. Diğer 2 kere SUR'a üfleme ise FİİLİ KIYAMET'de 


gerçekleşecektir ve bu SUR'a üfleme; "öldürme ve diriltme" üflemesidir. 


Aşağıda "Yaklaşan Saat Helak Paketi'nin habercisi ve açılış işareti olan "SES"in delillerini vermekteyiz. Bu deliller; KUR'AN, HADİS, KİTABI MUKKADDES VE SAKLI METİNLER'e dayanmaktadır. 


KUR'AN 


Ey insanlar! Rabb'inizden korkup-sakının! Muhakkak (Yaklaşan) Saat'in zelzelesi, büyük bir şeydir. 

O gün sen görürsün, her bir emziren emzirdiğini unutur ve her bir yük sahibi hamile yükünü bırakır. Sen o gün insanları sarhoş sanırsın. Onlar sarhoş değildir lakin Allah'ın azabı şiddetlidir. 


(IHACC(22)1-2) 


Onlar diyorlar ki, şayet doğru sözlüler iseniz, vaad(tehdit) ne zaman? De ki: "Umulur ki, o acele ettiğiniz (tehditin) bir kısmı; Redife(takipçi) (ile) gerçekleşir. 
INEML(27)/71-72) 


Redife: Tabi olmak, terkisine binmek, arkadan gelen hadise/olay, takipçi, kendisinde ölüm olan. 


Recife: Sarsılmak, şiddetle sallanmak, sarsıcı, ölüm. 


O gün Sur'a üfürülür, Göklerde ve Yerde kim varsa Allah'ın dilediği müstesna dehşete kapılır ve her biri O'na boyun eğerek gelirler. 
[NEML(27)/87] 


Derler ki şayet doğru söyleyenlerseniz vaad ne zaman? 

Onlar tartışırken, beklemiyorlar tek bir Sayha(SES) bekliyorlar. 

(Bu SES'ten sonra) Böyle olanlar artık ne birbirlerine tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. 

Ve sura üflendi, o zaman onlar kabirlerden Rablerine doğru akarlar. 
[YASİN(36)/48-51] 


Sad, Zikir sahibi Kur'an'a and olsun. 

Bilakis Kafirler Bir izzet ve ayrılık içindedirler. 

Biz kendilerinden önce, nice nesilleri helak ettik, onlar feryad ettiler. Artık kaçmak için çok geç. 

[SAD (38)/1-3) 


Razi, Sad(38)/1-2 Tefsirinde "sad- 5"'ı şöyle açıklıyor: "Sada-yankı" kelimesi bu "musadda" kökünden olup, tenhada sesin katı cisimlere çarparak yansımasıdır. "Sayha", "sahhat" (sad 


harfiyle başlar), "sada-yankı"(musadda) (sayha- ga: çığlık, azap, ses, sayha). 


Bunlar da, dönüşü olmayan tek bir 'sayha'dan başkasını beklemiyorlar. 
Dediler ki: "Rabb'imiz, hesap gününden önce payımızı çabuklaştır." 
ISAD(38)/15-16) 


Onların(Müşriklerin) söylediklerine sabret. Rabb'ini Güneş doğmadan önce ve batmadan önce hamd ile tesbih et. 

Gecenin bir kısmında ve secdelerin arkasından O'nu tesbih et. 

(Ey Muhammed!) Münadi'nin yakın bir mekandan sesleneceği gün (o SESİ) işit! 

O gün onlar o hak sayhayı(SESİ) işitirler. İşte o (Yaklaşan Saat'e kalkacakların) Huruç günüdür. 

Muhakkak Biz, diriltir ve öldürürüz, dönüş Bize'dir. 

O gün Arz, onlardan(Huruç edenlerden) ayrılır. Haşir(toplanma) Bizim için kolaydır. 
(KAF(50)/39-44) 


Gökten düşmekte olan bir parça görseler, üst üste yığılmış bulutlar derler. 
Onları çarpılacakları(saika günüyle) başbaşa bırak. 
(TUR(52Y44-45| 


Saika: Gök gürültüsü, şimşek çakması, ölüm, bayılma, sesin şiddeti, işittiği sesten aklı 


gitmek, ölmek. 


Bu önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır. 
Yaklaşmakta olan yaklaştı. 

Allah'tan başka onu kaldıracak yoktur. 
INECM(53)/56-58| 


O zaman ki Nakur'a(Boruya) üfürülür! 
O gün (insanlar için) zor bir gündür. 

O gün kafirler için hiç de kolay değildir. 
IMÜDDESSİR(74)/8-10) 


Nkr - 5: Davul, ud vb. çalmak, oyuk, kovuk 

Nakura - 2 Żú ; Boru, ses çıkarsın diye kendisine üflenmek özelliği olduğundan dolayı bu isim verilmiştir. Arapça bu lafız ses demektir. Mücahid ve başkaları şöyle demiştir: Bu boru, bir çeşit borazan şeklindedir. Bu da birinci üfürüşü kastetmektedir. Çünkü genel ve dehşetli ilk çetin üfürüş odur.(Kurtubi Tefsiri) 


Hayır; Ay'a andolsun, 

Döndüğü zaman geceye, 

Aydınlandığı zaman sabaha, 

Muhakkak o, büyük (ayetlerden) biridir. 
Beşer için, bir uyarıdır. 

Sizden dileyen öne geçsin, dileyen geri kalsın! 
(IMÜDESSİR(74Yy/32-37| 


O gün, o Recife(sarsıcı-SES) sarsar. 
Ona, Redife(takibeden felaketler) tabi olur. 
(INAZİAT(79)/6-7| 


Recife: Sarsılmak, şiddetle sallanmak, sarsıcı, ölüm, sarsıcı ses. 
Redife: Tabi olmak, terkisine binmek, arkadan gelen hadise/olay, takipçi, kendisinde ölüm 


olan. 


Übey b. Kab'dan, Resulullah(sav) gecenin 2/3'ü geçince kalkar ve şöyle derdi: "Ey insanlar, kalkın! Allah'ı zikredin! Recife geldi, ardından redife onu takib eder. Ölüm geldi, kendisinde ölüm olan geldi." 

Tirmizi, C.2, Hno: 2497 


O büyük Sağhat(kulakları sağır eden şiddetli SES) geldiği zaman, 

O gün kişi, kardeşinden kaçar, 

Annesinden ve babasından, 

Eşinden ve çocuklarından. 

O gün, onlardan her bir kimse kendisiyle meşguldür(kimseyi gözü görmez). 
(ABESE(80Y/33-37) 


Sağhat ASLAN; Kulakları sağır edecek derecede şiddetli ses, şiddetinden kulakları sağır eden sayha. Birbirine çarpan kayalardan çıkan ses, konuşan kişinin sesinin şiddeti, dürtmek- 


vurmak-yarmak, kulak vermek. Kendisini dinleten ve kulakları sağır eden şiddetli ses. 
HADİSLER 


RAMAZAN'DA SES: CEBRAİL'İN Mİ? 


Feyrez ed-Deylemi'nin bildirdiğine göre Resulullah(sav): 

"Ramazan'da bir SES olacaktır" buyurdu. "Ya Resulallah! Bu SES Ramazan'ın başında mı, ortasında mı yoksa sonunda mı meydana gelecek?" diye sordular: 

"BİLAKİS RAMAZANIN YARISINDA, BU YARISININ CUMA GECESİNDE 
GÖKTEN BİR SES OLUR. Bu SESLE beraber yetmiş bin kişi bayılır(ölür) yetmiş bin kişi dilsiz kalır, yetmiş bin kişi kör olur. Yetmiş bin kişi de sağır olur" buyurdu. "Ya Resulallah! Ümmetinden kimler bu felaketten kurtulacak?" diye sordular. Şöyle buyurdu: "Evinden ayrılmayan, secdeye kapanarak (Allah'a) sığınan, Allah'ı aleni olarak yüceltenler (kurtulacak). Sonra onu bir ses takip eder. İLK SES CEBRAİL'İN SESİDİR. İkincisi ise Şeytan'ın sesidir. SES RAMAZANDA OLUR, savaş çığlıkları Şevval'de atılır, kabileler Zilkade'de tefrik edilir, hacılara Zilhicce'de saldırılır. Ve Muharrem. Muharrem nedir? Başı ümmetim için bela olurken sonu ferahlığa dönüşür. 
O zaman mümin için binip kurtulacağı eğerli bir deve, yüz bin kişilik saraydan daha hayırlıdır." 

Mecma'uz-Zevaid ve- Menbau'i-Fevaid, C.12, Hno:12373 


SUR'A ÜÇ KEZ ÜFLENİR 


Ebu Hureyre'den rivayet etti ki; Resulullah(sav), ashabından bir gruba hitaben şöyle buyurmuştur: 

"Doğrusu Cenab-ı Allah göklerle yerin yaratılışını tamamladıktan sonra Sur'u yaratıp İsrafil'e teslim etti. O, Sur'u ağzına dayamış, gözlerini Arş'a dikmiş, (üflemesi için) kendisine emir verilmesini bekliyor." 

Ebu Hureyre: "Ey Allah'ın Resulü, sur nedir?" 

"Boynuzdur" 

"Nasıldır o?" 

"Çok büyüktür. Beni hak dinle gönderen Zata yemin ederim ki; ondaki bir dairenin genişliği, göklerle yerin genişliği kadardır. Ona üç kez üfleyecektir: İlki korku ve panik 

üflemesidir. İkincisi düşüp ölme üflemesidir. 

Üçüncüsüyse Alemlerin Rabb'inin huzuruna gidip toplanma üflemesidir. Cenab-ı Allah, İsrafil'e ilk üfleme için emir verir ve 'KORKU VE PANİK ÜFLEMESİNİ YAP' der. Bu üfleme yapılınca gökteki ve yerdeki varlıkların-Allah'ın diledikleri dışında tümü paniğe kapılır. Üfleyişi uzatması, Allah tarafından İsrafil'e emredilir. Ara vermeden uzunca üfler. Bu uzun üfleyiş hakkında Cenab-ı Allah şöyle buyurmuştur: 'BUNLAR DA ANCAK, BİR AN GECİKMESİ OLMAYAN TEK BİR ÇIĞLIK BEKLEMEKTEDİRLER.'(Sad(38)/15)" 

İbn Kesr, Ölüm Ötesi Tarihi, s.171-172 


Ebu Hureyre, Resulullah(sav)dan SUR'u tarif etmesini isteyince, Resulullah(sav) şöyle buyurmuşlardır: "SUR çok büyüktür. Allah'a yemin olsun ki, SUR'un genişliği Dünya ve 


Göğün çapından büyüktür. SUR'a 3 defa üfürülecektir. Birincisi, bütün canlılara korku salmak içindir. İkincisi, bütün canlıların ölmesi içindir. Üçüncü SUR ise bütün ölülerin dirilip Allah'ın huzuruna gelmesi içindir." 

Allah Teala şöyle buyuruyor: "Bunların beklediği sadece tek bir SES'tir/çığlıktır. O ansızın gelir/hiç gecikmez." (SAD(38)/15) 

SUR'a bu ilk defa üfürülmesi RAMAZAN ayının yarısındaki bir CUMA günü gerçekleşecektir. O gün dağlar yerinden koparılıp bulutlar gibi sürüklenecek sonra da toz bulutu gibi dağılıp gidecektir. Sonra yeryüzü üstünde ne varsa fırlatıp atacaktır. "O gün bir sarsıntıyı bir başka büyük sarsıntı izleyecektir. O gün herkesin yüreğini bir korku saracaktır."(NAZİAT(79)/6-8) Yeryüzü o gün dalgalı denizdeki bir gemi gibi 

sallanacak. "Hamile olanlar karnındakileri düşürecek; süt emziren anne, çocuğunu unutacaktır."(HAC(22Y/1-2) 

İmam Kurtubi, Ölüm ve Ahiret Halleri, s. 243 


RAMAZANDA ALAMETLER 


Makil, Peygamber(sav)den: "Ramazan ayının BAŞINDA ya da sondan iki gecesinde göklerde bir alamet olur. Şevval heder olur, Zilkade'de kargaşa çıkar, Zilhicce'de olaylar vuku bulur. Muharrem ne Muharrem'dir." 

Hammad, Kitabul Fiten, 577 


İbn Mesud'dan, Resulullah(sav): "Ramazan ayında SAYHA olduğu zaman, Şevval'de kargaşa olur, kabileler Zilkade'de tefrik edilir, Zilhicce'de kanlar dökülür ve Muharrem, ne Muharrem'dir o" dedi ve bunu üç kere tekrar etti. "Heyhat, heyhat. 
İnsanlar onda kargaşa ile öldürülür." 

Biz dedik ki: "Ya Resulullah, sayha nedir?" 

Resulullah(sav) dedi ki: "Ramazan ayının bir yarısında, cuma gecesinde olacak bir hiddedir. O hidde uyuyanı uyandırır, kıyam etmiş olanı oturtur, genç kızlar odalarından fırlarlar. O cuma gecesi, pek çok deprem ve soğuğun olduğu senededir. Ramazan ayının cumaya denk gelen bir gecesinde olur. O cuma günü, Ramazanın yarısında, sabah namazını kıldığınız zaman evinize girin. Kapılarını kilitle, perdelerini kapat ve kendini korumaya al, kulaklarını kapat. Sayhayı hissettiğin zaman, Allah'a secde et ve söyle: SUBHANEL KUDDÜS, SUBHANEL KUDDÜS, RABB'UNAL KUDDÜS. Her kim böyle yaparsa kurtulur, her kim de yapmazsa helak olur." 

Hammad, Kitabul Fiten, 589 

Hidde ( 5349): Ağır bir şeyin düşme sesi, gökten düşen bir şeyin sesi, bir direğin, duvarın ya 


da dağın bir yanının düşme sesi, havada çarpışma sesi, gök gürültüsü sesi. 


Peygamber(sav): "Zamanın sonunda doğudan bir yıldız doğar. Bu yıl Ramazan da sayha olur. Onda 70 bin ölür, 70 bin kör olur, 70 bin kaybolur." 


Denildi ki: "Ey Allah'ın Resulü, bu olursa bize neyi emredersin?" 

Dedi ki: "Size, sadakayı, namazı, tesbihi, tekbiri, Kur'an okumayı tavsiye ediyorum." 
"Ey Allah'ın Resulü, bu senede olmamasının alameti nedir?" 

Dedi ki: "Eğer Ramazanın yarısı geçtiyse olmadıysa, o sene GÜVENDEdir." 

İbnuş Şeceri, Emali Kitabı 


NASIL DUA EDELİM? 


Resulullah(sav) 74/8 ayeti ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: "Ben nasıl hayattan haz alayım ki, Sur'a üfürecek melek, Sur'u ağzına almış, başını eğmiş emir beklemektedir." 
Ashabı: "Bu durumda nasıl dua edelim?" diye sordular. Resulullah(sav) ise: "Allah bize yeter. O ne güzel yardımcıdır deyin" buyurdu. 

Mecmauz-Zevaid, C.12, Hno: 11453, s.80 


GÜNLERİN EN EFDALİ: CUMA 


Peygamber(sav): "Muhakkak günlerinizin en eftali cumadır. Adem o günde yaratıldı ve onda öldü. Ve onda NEFHA(SURA ÜFÜRME) ve SAİKA(yüksek SES) vardır..." 
Ebu Davud, Kitabul salat, 1047 


Saika: Gök gürültüsü, şimşek çakması, ölüm, bayılma, sesin şiddeti, işittiği sesten aklı 


gitmek, ölmek. 
KİTABI MUKADDES 


İŞAYA, BAB: 13/6-9, 13-14 


6 Uluyun! çünkü RABBİN günü yakındır; her şeye Kadir olan tarafından bir yıkım gibi 
geliyor. 

7 Bundan ötürü bütün eller gevşiyecek, ve her insan yüreği eriyecek; 

8 ve şaşıracaklar; onları ağrılar ve elemler tutacak; doğuran kadın gibi ağrı çekecekler; şaşkın 
şaşkın birbirlerine bakacaklar; yüzleri alev yüzü. 

9 Memleketi çöl etmek için, ve onun içinden suçlu olanlarını helâk etmek için, işte, RABB'İN 
günü, acımıyan gün, gazapla ve kızgın öfke ile geliyor. 

13 Bundan ötürü GÖKLERİ (Sesle) TİTRETECEĞİM ve ordular Rabb'inin gazabında 
ve kızgın öfkesi gününde dünya yerinden oynayacak. 

14 Ve vaki olacak ki, kovalanan ceylan gibi, ve toplayanı olmayan koyunlar gibi, herkes 


kavmine yönelecek ve herkes memleketine kaçacak. 


YEREMYA BAB: 30 


5- "RAB diyor ki: KORKU SESİ duyduk, Esenlik değil, DEHŞET SESİ. 

6- Sorun da görün: Erkek, çocuk doğurur mu? Öyleyse neden doğuran kadın gibi her erkeğin ellerini belinde görüyorum? Neden her yüz solmuş? 

7-Ah, ne korkunç gün! Onun gibisi olmayacak. Yakup soyu için sıkıntı dönemi olacak, 


Yine de sıkıntıdan kurtulacak. 


SEFANYA, BAB: 1 


Rab'bin Büyük Günü 

14. RAB'bin büyük günü yaklaştı, Yaklaştı ve çabucak geliyor. RAB'bin gününün SESİ! En yiğit asker bile acı acı feryat edecek. 

15. O gün gazap günüdür, sıkıntı ve darlık günü, harabiyet ve viranlık günü, karanlık ve karaltı günü, bulutlar ve koyu karanlık günü, 


16. Surlu kentlere, köşelerdeki yüksek kulelere karşı Boru ve Naralar günüdür SAKLI METİNLER 
EZRA METNİ 


7) Ölü Deniz balık verecek, geceleyin çoğu kişi için bilinmeyen, ama herkes tarafından duyulacak bir ses yankılanacak. 

18) "Yeryüzünde yaşayanları yargılamaya geleceğim zaman yaklaştı. 

19) Günahkârların kötülüklerini araştıracağım zaman, 

23) Yüksek sesli, şiddetli bir boru sesi olacak, işiten herkesin kalbinde dehşetli bir korku esecek. 

24) O zaman arkadaşlar, sanki düşmanlarıymış gibi dostlarıyla savaşacaklar, yeryüzünde yaşayanlar dehşete kapılacak. Üç saat boyunca akan ırmaklar duracak. 
Deuterokanonik (Apokrif) Kitaplar, 4. Ezra, kutsal-kitap.net 


İBRAHİM METNİ 


60) Ve O bana dedi ki, "Kalbinin arzuladığı şeyi sana anlatacağım, çünkü sen, dinsiz uluslar için hazırlamış olduğum ve yerin çağlarının 12. Saatine geçerken önceden belirlenmiş olan on vebayı görmek istedin. Sana anlatacaklarımı dinle, şöyle olacak. Birincisi: Izdırap veren bir hastalık ağrısı( Kanser). İkincisi: Bir çok şehrin yanması. Üçüncüsü: Bulaşıcı hastalıklarla hayvanların ölmesi. Dördüncüsü: Tüm dünyada açlık. Beşincisi: Dünyayı yönetenler arasında deprem ve kılıçla ölüm(savaş). Altıncısı: Dolu ve karın artması. Yedincisi: Vahşi hayvanlar onların mezarı olacak. Sekizinci: Açlık ve salgın hastalıkları yıkım takip edecek. 
Dokuzuncusu: Kılıçla cezalandırma( Savaş) ve ızdırap içinde kaçış. Onuncusu: Gök gürlemesi, SES ve yıkıcı deprem." 

J. H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha- Apocalyptic Literature and 


Testaments, C.I(Apocalypse of Abraham), C.II, Hendrickson Publishers, Massachusetts- 
USA, 2011 


DANİEL'İN APOKALİPSİ (13. Bölüm) 


Ve şu alametler olacak: 

Meleklerin sesi gibi ve göksel orduların gürültüsü duyulacak. 

Yüksek dağlar, düzlüklerle eşit olana kadar gökten büyük bir SES olacak. 

The Syriac Apocalypse of Daniel, Mohr Siebeck Publishing, Editor: Matthias Henze 


İNCİL 
MATTA, BÖLÜM:24 


30-0 zaman İnsanoğlu'nun belirtisi gökte görünecek. Yeryüzündeki bütün halklar ağlayıp dövünecek, İnsanoğlu'nun gökteki bulutlar üzerinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. 

31- Kendisi, güçlü bir BORU sesiyle meleklerini gönderecek ve MELEKLER, O'nun 


seçtiklerini, göğün bir ucundan öbür ucuna dek dünyanın dört bucağından toplayacaklar. 


1. KORİNTLİLER, BÖLÜM: 15 
51-52. İşte size bir sır açıklıyorum. Hepimiz ölmeyeceğiz; son BORU çalınınca hepimiz bir anda, göz açıp kapayana dek değiştirileceğiz. Evet, BORU çalınacak, ölüler çürümez olarak 


dirilecek, ve biz de değiştirileceğiz. 


1. SELANİKLİLER, BÖLÜM: 4 
16. İsa Mesih'in kendisi, bir emir ile, Başmeleğin(Cebrail'in) BORU SESİYLE, gökten 


inecek. 


GRUP YORUM'UN DEVRİMCİ AHLAKI 
27 Nisan 2021 Salı — haksozhaber 


Dilan Ekin adlı Grup Yorum üyesinin gruptan aforoz edildiği bilgisini Grup Yorum Twitter hesabı üzerinden paylaşırken hayranları ve destekçilerini de Dilan Ekin'e karşı linç, aforoz ve sosyal şiddet uygulamaya çağırdı. 


Grup Yorum üyeleri bir süredir DHKP-C silahlı örgütüne üye olmak suçundan dolayı yargılanıyor. Kimi Grup Yorum üyeleri hapis yatarken kimi üyeleri de açlık grevleri ile hayatını kaybetti. Grup Yorum üyeleri arasında olan kimi grup üyelerinin beraat etmesi tepki çekti. Grup Yorum'un bazı kaçak üyeleri hakkında da yakalama kararı bulunuyor. 


Grup Yorum üyelerinden İbrahim Gökçek açlık grevi ile hayatına son verirken kendisine refakatçilik yaptığı iddia edilen Dilan Ekin adlı Grup Yorum üyesinin serbest kalmasının ardından İbrahim Gökçek'in ailesini araması ve görüşmek istemesi Grup Yorum için ihanet 


olarak anıldı. Serbest kalmasını bir ihanet sürecine çeviren Grup Yorum Dilan Ekin hakkında halktan ondan uzak durması talebinde bulunarak görüldüğü yerde yüzüne tükürülmesi gereken bir kişi olduğunu belirten açıklaması şöyle, 


DİLAN EKİN”LE İLGİLİ AÇIKLAMAMIZDIR! 


DİLAN EKİN'LE İLİŞKİ KURMAYIN! 
O BÜTÜN DEĞERLERİNİ ÇİĞNEMİŞ BİRİDİR! 


Eskiden Grup Yorum üyesi olan Dilan Ekin, Ölüm Orucu direnişi sürecinde Helin Bölek'in refakatçısıyken Helin'in şehitliğinden sonra ona verdiği söze ihanet etmiş, şehidimizi, yoldaşlarını satmış, onca tutsaklığın olduğu, faşizmin en yoğun saldırdığı dönemde, en dar günümüzde, tahliyelerin olmasını dahi beklemeden, yoldaşlarını yarı yolda bırakmış, kendi rahat, bencilce yaşamı için arkasına bile bakmadan çekip giden ikiyüzlü bir korkaktır. 


Yedi Nota'nın Komutanları Helin Bölek, İbrahim Gökçek, Adalet Savaşçılan Mustafa Koçak ve Ebru Timtik'i ve daha birçok devrimciyi katledenlere "ben bırakıyorum, bütün değerlerimi satıyorum. Bana bulaşmayın" mesaji vermiştir, Tüm değerlerine, inandıklarına ihanet etmiş ama bunun ağırlığını bile taşımayan birisidir 


Çekip gittiği halde, İdil Kültür Merkezi'nin telefonuna kendi ihanetini meşrulaştırmaya çalışan yazılar yazarak kendini; Melin'i, İbo'yu katledenlere bıraktığı sözünü verdiğini ispat etmiştir Kendini böylesine alçaltmıştır. 


Bütün değerlerini, ona verilen emekleri çiğneyerek, utanmadan Helin Bölek'in annesini arayıp görüşmek İstediğini Ikiyüzlüce söyleyebiliyor. "Ben evdeyim artık, seni görmek istiyorum” diyebiliyor. 


Tutsaklarımızın ailelerini arayıp onları kirli beyniyle zehirlemeye çalışıyor. Kendi düzen ideolojisini, kirli, yozlaşmış, satılmış ruhunu... çevremizde görüştüğümüz Insanlara aşılamaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. 


Sevgili Grup Yorum dinleyicileri, halkımız; 


Dilan Ekin selam vermeye değmeyen birisidir. Ona selam vermeyin, görüşmeyin, Onunla ilişki yürütmeyin. Onun safı Işkencecilerin, Helin", İbo'yu katledenlerin safıdır. 


Bizim yüzümüz Ise her zaman "Yedi Nota'nın Komutanları" Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'e dönük olmalıdır! 


Şehidimiz İbrahim Gökçek'in dediği gibi: “Çocuklarımıza tertemiz bir dünya bırakacağız." 


Düşünü kurduğumuz bu tertemiz dünyamızda, “Dilan Ekin" gibi yoldaşım satanlara, kirlenmişlere yer yok. 


Helin için, İbo için... değerlerimizi korumak, onları yaşatmak için 


Dilan Ekin'i gördüğünüz yerde yüzüne tükürün, lanetleyin, gördüğünüz, tanıdığınız herkese yaptığı ihaneti anlatın 


Bu bizim Helin ve İbo'ya borcumuzdur. 
İbo ve Helin'in yarattığı değerleri ancak böyle koruyabiliriz. 


Değersizleşmeye, çürümeye... karşı Dilan Ekinler'in değil, direnen direnç çiçeklerinin yanıdır safımız. 


GRUP YORUM 
27 Nisan 2021 


Açlık grevleri ile yıllardır sol hakim paradigmanın tetik sesi olan Grup Yorum kendilerine haksızlık yapıldığını iddia ederek mağdur edebiyatı ile bugüne kadar haklarında açılan tüm “DHKP-C bağı” iddialarını reddederken şarkı sözleri ile aleyhte beyanda bulunduğu gerçeğini kimsenin görmeyeceğini düşünüyor. 


Grup Yorum 
DILAN EKİN İLE ILGILI AÇIKLAMAMIZDIR! 


Bütün değerler a verilen emekleri çiğneyerek, utanmadan Helin Bölek'in annesini arayıp görüşmek istediğini ihiyüzlüce söyleyebiliyor. “Ben evderim artik, seni görmek İstiyorum” Ciyehiiyor 


utsatlarımının öileerini arayıp onları kirli beyniyle zehirlemeye çalışıyor. Kendi düzen ideolojisini, orii, yorlaşmış, satılmış rumu. çevtemizde görüştüğümür insanlara aşılamaya çalışıyor. Buna izin vermeyeceğiz. 


Sevgili Grup Yorum dinleyi halkımız; 


Dilan Ein selam vermeye değmeyen binsidir. Ona selam vermeyin, görüşmeyen. Onunla ilişki 


yürütmeyin, Onun safı işkencecilerin Ibo'yu katiedenlerin safıdır 


Bizim yüzümüz ise her saman "Yedi Nota'nın Komutanları" Helin Bölek ve İbrahim Gökçek'e dönük olmalıdır! 


Şehidimiz ibrahim Gökçek'in dediği gibi "Çocuklarıma tertemiz bir dünya bırakacağız.” 


Düşünü kurduğumuz bu tertemiz dünyamızda, “Dilen Ekin" gibi yoldaşını satanlara, Kilenmişlere yer yak. 


Helin için, İba için... değerlerimizi korumak, onları yaşatmak için 


DİNİ ALGI VE YAŞAYIŞTA YOZLAŞMA 


26 Nisan 2021 Pazartesi - Talha Kılıç / Haksöz Haber 


Haksöz Okulu YouTube kanalında Ramazan programlarının üçüncüsü olan “Dini Algı ve Yaşayışta Yozlaşma” konusu canlı yayınla gerçekleştirildi. 


Haksöz Okulu'nda Ramazan programları devam ediyor. Üçüncü programda canlı yayının konuğu Ali Bulaç olurken sunuculuğu Murat Ayar yaptı. 


Ali Bulaç konuşmasına “Din Allah için değil, insan içindir. Dinin gayesi insanı ıslah etmektir. 
Ahlaki ve manevi bakımdan olgunlaşmak için dine ihtiyacımız var” sözleriyle başladı. 
Devamında yozlaşma konusuna değinen Bulaç, yozlaşmanın ahlaki açıdan dejenere olmak anlamına geldiğini belirtti. Ardından dejenere olmanın ölçüsünün Allah ve Resul'ünün çizdiği çizgiden uzaklaşmak olduğunu söyledi. 


Daha sonra modernlik konusuna değinen Bulaç “Modernlik Aydınlanma felsefesinin yeni bir insan, toplum ve evren yaratma düşüncesidir. Birey, sekülerleşme ve ulus devlet modernleşmenin üç temel ayağıdır. Modern hayatı tüketmek isteyen Müslümanlardan bazıları modern hayata karşı koyamadıkları için teslim oldular. Bazı Müslümanların Kemalizm'e teslim olduklarını görüyoruz. Bu ahlaki bir zaafın sonucudur. : Hayat yaşanırken belirli bir disiplin içerisinde yaşanmıyorsa hayatın bir anlamı yoktur” sözlerini beyan etti. 


Ali Bulaç, devamında şu sözlere yer verdi: “İnsanı saptıran şeylerden birisi kullandığı gücü kendisinden bilmesidir. Gücün ahlaki çizgisi adalettir. Şehvete, iştaha sahip olmak fitridir. 
Ancak ahlaki sınır iffettir. Bilgi sahibi olmanın ahlaki sınırı ise hikmettir. Bazı muhafazakâr ailelerin sonradan zenginleşmiş çocuklarına dinin emir ve yasakları ağır gelmeye başlıyor. Bu emir ve yasaklardan kurtulmak için dini terk edebiliyorlar. İnsanın kendisini tam merkeze oturttuğu bir vasat mevcut. Sonradan zenginleşmiş dindar insanlarda böyle düşünüyor. Deist olduklarını söylüyorlar ancak deizmi de tam olarak bilmiyorlar. Gündelik hayatında insanlarla ilişkisi olmayan insanlar zaman içerisinde aşırılıklara kaçabiliyor. Bu durumun çaresi insanın diğer insanlarla irtibat halinde olmasıdır.” Bulaç, “Allah muradını gerçekleştirecek, bundan hiç şüphemiz yok. Ümitsizliğe kapılmamak lazım” diyerek sözlerine son verdi. 


“BİZDE KIZILDERİLİ SOYKIRIMINI TANIRIZ? ARGÜMANI AMERİKALILAR 
İÇİN BİR ŞEY İFADE ETMİYOR” 
26 Nisan 2021 Pazartesi —haksozhaber 


Yıldıray Oğur, Biden'ın Ermeni tehciriyle ilgili “soykırım” ifadesini kullanmasına tepkiler sadedinde dile getirilen “Biz de Kızılderili Soykırımını tanırız” argümanını değerlendirdiği yazısında bunun ABD'liler için bir şey ifade etmediğini söylüyor. 


Yıldıray Oğur'un Karar gazetesinde yayımlanan yazısı (26 Nisan 2021) şöyle: Hrant Dink'in Onca Emeğinden Sonra... 
“Bu Meclis'te kaç kişi benim gibi Holokost anmasına gittiğinde “Bir daha asla” sözünü 


duydu? Aynı kıtada, aynı bölgede yine aynı ölüm kampları. Yine aynı şey yaşandı ve yaşanıyor. Bu sefer Yahudilere değil, bilhassa Müslümanlara yapılıyor. Bize taraf tutmayın 


dediler, ben taraf olmak için buradayım. Tarihte Müslümanlar ve Hırvatların da yaptığı zulümler olmuştur. Ama onlar tecavüz kampı kurmadılar, ölüm kampları inşa etmediler. 
Belirli bir etnik veya dini gruba karşı plan bir şekilde toplu katliam yapmadılar. Buna soykırım denir, soykırım! Mladiç, Karadziç, Miloseviç savaş suçlusudur, Himmler'den farkları yoktur. Bunu izleyecek miyiz!” 


1995'de ABD Senatosu'ndaki Bosna oturumu sırasında Bosnalılara uygulanan silah ambargonun kaldırılması için verdiği önerge üzerinde bu ateşli konuşmayı yapan ve Bosna'da yaşananlara iki kez “soykırım” diyen senatör Joe Biden'di. 


Biden'in siyasi kariyerine bakınca başkan seçilmesinden sonraki ilk 24 Nisan anmasında, 
1915 için de iki kez “soykırım” diyebileceğini tahmin etmek zor değildi. 


1972'de 30 yaşındayken seçildiği senatoda 2008'e kadar 36 yıl boyunca Delaware eyaletini temsil etti Biden. 


Seçimlerde zafer konuşmasını da yaptığı memleketi Wilmington, Delaware'in en büyük ve kalabalık şehri. 


Wilmington, 19'uncu yüzyıldan bu yana Yunanların göç ettiği, 1934'den beri bir Rum Ortodoks Kilisesi olan, her yıl festivaller yapacak kadar örgütlü ve kalabalık bir Yunan nüfusuna sahip bir şehir. 


1974 Kıbrıs Harekatı olunca Wilmington'daki Rum Ortodoks cemaati harekete geçti. Tabii ilk 
yaptıkları eyaletin kongre üyelerine ulaşmak oldu. Bunlardan biri de 32 yaşındaki genç senatör Biden'di. 


Genç Biden, bu yüzden 1974'ten itibaren Yunan tezlerinin güçlü bir savunucusu oldu. 


Senato Dış İlişkiler Komitesi'nin bir üyesi olarak, NATO ittifakı ve Sovyet tehdidi yüzünden Türkiye'ye yakın duran Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'la da karşı karşıya geldi. 


Kıbrıs Harekatı sonrası ABD senatosundan geçirilen Türkiye'ye ambargo kararı için çalışan senatörlerden de biriydi. 


1980 yılının nisan ayında 38 yaşında genç bir senatör olarak Ankara'ya gelme amacı da 
NATO'ya dönmek isteyen Yunanistan'la ilgili Türkiye'nin vetosunu kaldırması için lobi yapmaktı. 


80'ler, 90”lar boyunca da Biden'ın ABD Senatosu'ndaki tüm “Ermeni soykırımı tanınsın” tasarılarında imzası vardı, Türkiye'yi Kıbrıs ve Yunanistan yüzünden sürekli eleştiren senatörlerden biri oldu. 


80'ler ve 90”lardaki gazete arşivlerinde Biden hakkında “Yeminli Türk düşmanı”, “Çirkin Amerikalı”, “Perakende terbiyesiz”, “Rum kuklası” başlıklı pek çok haber bulunabilir. 


Biden sadece Türkiye'yle ilgili bu eleştirel sicili yüzünden değil, Bosna konuşmasında net bir şekilde görünen idealist dış politika çizgisi nedeniyle de bunu söylemeye yatkındı. 


Ama bu idealizmini hiçbir realist endişeye kapılmadan ifade etmesi için herhalde 2021 yılı kadar uygun bir iklim bulunamazdı. 


Trump fırtınası, Kongre baskını, Black Lives Matter hareketi sonrası ABD?sinde başkan seçilen Biden, içeride yaralı Amerikan demokrasisini onarmaya çalışıyor, bu yüzden ülke tarihinin en renkli kabinesini kurdu, Pentagon'un başına siyahi bir bakan atadı. 


Ayrıca Biden ABD'si, dışarıda da yeniden geleneksel “özgür dünyanın lideri” pozisyonunu geri kazanmaya çalışıyor. Bu konuda çok tavizsiz gidiyorlar. Türkiye'den daha dişli olan Çin'e karşı Uygurların yaşadıklarına “soykırım” dediler. Putin'le Navalny kavgası veriyorlar, Dünya Demokrasi Kongresi toplamaya çalışıyorlar. Demokrasi, ABD dış politikasının merkezinde yer alıyor. 


Ama bütün bunlara rağmen bir NATO müttefikine yine de bunu yapmayabilirdi. 
İşte burada da en büyük yardımı ona Türkiye yaptı. 


Eğer Türkiye, bu Türkiye olmasaydı belki Biden'ı bile Obama gibi Ermenilerin soykırım yerine kullandıkları “Medz Yeghern” demeye ikna etmek mümkün olabilirdi. 


Ama Türkiye, hem dünyanın demokraside, hukukta en çok gerileyen ülkesi olarak hem de dış politikada aldığı S-400 ve benzeri kararlar yüzünden bunu kolaylaştırdı. 


Türkiye, artık Batı'da doğru-yanlış hakkında her şey söylenmesi serbest ülkeler statüsünde. 


Az kalsın aralarında iç savaş çıkacak Demokratlar ile Cumhuriyetçilerin üzerinde anlaştıkları nadir konulardan biri Türkiye'nin artık güvenilir bir müttefik olmadığı. 


Geleneksel olarak Türkiye yanlısı bilinen çevreleri bile pes ettirip, havlu attıran bir Türkiye var. 


Üstelik bu yıl Biden'a baskı yapan Ermeni lobisini daha da öfkelendiren bir Karabağ savaşı yaşandı. 


Bütün faktörler üst üste gelince Biden da 24 Nisan konuşmasında iki kez “Soykırım” demiş oldu. 


Bunu yaparken olayların Osmanlı döneminde geçtiğini vurguladı, Türkiye Cumhuriyeti'ni işin içine karıştırmadı. 


24 Nisan'daki mesajında soykırım diyeceğini de bir gün önce telefon açtığı Erdoğan'a 
söyledi. 


Erdoğan'ın ona ne söylediğini hala bilmiyoruz. Resmi açıklamalarda bundan hiç bahsedilmedi. 


Anlaşılan Ankara hem siyasi hem de ekonomik şartlarının farkında olarak bu karara öyle yüksek perdeden karşı çıkmayacak. 


Daha önce Fransa, Almanya soykırımı kabul ettiğinde geri çağrılan büyükelçiler, boykot çağrıları, yakılan kravatlar, buzdolapları gibi abartılı tepkiler verilmedi, verilmeyecek. 


Zaten soykırım açıklamasının hemen öncesine “denk? düşen, MSB'nin rap klibi eşliğinde çıktığı yeni PKK operasyonuyla milliyetçi hissiyat başka bir yere kanalize edilmeye çalışıldı, iktidar sözcüleri ABD'ye diyemediklerini, muhalefete söyledi, sanki başında Biden varmış gibi milli spor olarak yine HDP dövüldü. 


Şu anda Ankara'nın önceliğinin atalarımızı korumaktan çok, 8.1'in üstüne çıkmış, boşalan Merkez Bankası rezervleri yüzünden de önü açık olan dolar kuruna karşı Türk lirasını korumak olduğu anlaşılıyor.. 


Nihayet ABD, aralarında Fransa, Almanya, İtalya ve Rusya'nın da olduğu Ermeni soykırımını resmen kabul eden 30 ülkeye katılmış oldu. 


Her soykırım diyen ülkeden elçi çekilseydi, Türkiye'nin NATO üyesi ülkelerin çoğunda elçisi kalmazdı. 


Üstelik alternatif olarak bu kez bir Rusya da yok. 1915'in 100. yıl anmaları için 2015'de bizzat Erivan'a gidip soykırım anıtına çelenk koyan Putin'di. 


Bu ülkelerin 100 yıl önce yaşanmış bir olay için Türkiye'yi mahkeme önüne çıkarıp, tazminat ödemeye mahkum etmeye zorlayacağını düşünmek siyasi paranoyadan başka bir şey değil. 


Soykırım artık sadece hukuki yaptırımı olan bir kavram değil, aynı zamanda acıyı ve öfkeyi tarif eden de bir kelime. 


Türkiye, Bosna'da olanlara, Çeçenistan'da olanlara, 2009 yılında bizzat başbakan Erdoğan'ın ağzından Doğu Türkistan'da olanlara, Myanmar'da olanlara, Gazze'de olanlara işin hukuki tarafını düşünmeden çok rahat soykırım demişti. 


Eğer Türkiye uzun yıllar boyunca total inkar yerine, 1915 ile ilgili kendi kelimelerini üretebilseydi, bu kelimeye karşı bu kadar korunmasız kalmaz, bu kavram da kendisine karşı bu kadar ısrarla ve öfkeyle kullanılmazdı. 


Ama Biden'ın açıklaması sonrası yeniden tozlu raflarından indirilen total inkar argümanları, soykırım kavramının şiddetini artırmaktan, tartışmayı yeniden güncelleştirmekten başka bir işe yaramıyor. 


Mesela soykırım kavramının hukuki bir kavram olduğunu ve sadece Yahudi Soykırımı için kullanılabileceğini söylemek Türkiye'nin derdine çare değil. 


Kavramı Yunanca Genos (ırk) ve Latince —cide (Öldürmek) kelimelerden birleştirerek yaratan ve Soykırım Sözleşmesi'nin ilham kaynağı olan Polonyalı Yahudi hukuk profesörü Raphael Lemkin, bu kavrama ilham kaynağı olarak 1921'de Berlin'de Talat Paşa'yı öldüren Tehliryan'ın yargılandığı davaları gösteriyor, bizzat kendisi Ermenilerin başına geleni Yahudi Soykırımı'nın öncülü sayıyor. 


https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title—File(03AThe Genocide Word by Rapha el Lemkin.ogv 


“Siz de yaptınız” argümanının haklı bir tarafı var. Dünyada kendi ulus devletini kurarken etnik temizlik, soykırım, katliam yapmamış millet az. 


Hatta yaşayan en büyük sosyologlardan Michael Mann Demokrasinin Karanlık Yüzü kitabında etnik temizlikleri ulus devletlerin ve demokrasilerin kurulması süreçlerinin bir parçası olarak anlatır. 


Demos ve ethnos birbirine karışınca, iki rakip etnik grup aynı topraklarda kendi devletlerini isteyince işin sonu dünyanın pek çok yerinde güçlü olanın zayıf olanı etnik temizlikle ortadan kaldırıp, demokrasi için zaruri olan homojen ulusu kurmasıyla sonuçlanmıştı. 

Ama “yaptık yine yaparız”, “yaptık ama bir sor niye yaptık” diyerek olay sanki dün olmuş gibi atalarına bu kadar kuvvetle kefil olan pek kalmadı. 


O yüzden Biden'ın kararına kızıp, “Biz de Kızılderili soykırımını tanırız o zaman” demek Amerikalılar için bir şey ifade etmiyor. 


Bu tartışmalar oralarda çoktan yapıldı, ahlaken bunun yanlış olduğu çoktan teslim edildi, 19. 
yüzyılın ortalarından itibaren yerli Amerikalılara rezervazsyon denen özel alanlar tahsis edildi, 70'lerde eğitim, 90”larda yönetimde özerklik verildi. 


Yerli İşleri için özel bir bakanlık kuruldu. Bugün o bakanlığın sitesine girince ABD'nin uzun yıllar uyguladığı asimilasyon politikalarının eleştirisiyle karşılaşıyorsunuz. Son olarak Biden bu bakanlığın başına yerli kökenli bir ismi atadı. 


Bizzat Kaliforniya Valisi, eyaletinde yaşanan yerli katliamlarına soykırım deyip, resmen özür diledi. Pek çok yerde katliamlar için anıtlar var. 


Yani Meclis'ten “Kızılderili Soykırımı”nı tanıma kararı çıkarılırsa bu sadece hakaret kabul edilen “Kızılderili” kelimesi yüzünden Amerikan yerlilerini öfkelendirir. 


Sanki bunlar üzerine binlerce film yapılmamış, buradaki Amerikan devletinin politikaları yerden yere vurulmamış gibi ABD'nin Kore'de, Afganistan, Vietnam'da, Irak'taki katliamlarını hatırlatanlar da Kore'de ve Afganistan'da Türkiye'nin de ABD'yle müttefik olduğunu, Irak'a da son anda reddedilen tezkereyle girmediğimizi, hem Vietnam hem de Irak savaşlarına karşı ABD'de büyük toplumsal hareketler ortaya çıktığını, hatta bu yüzden başkanların seçim kaybettiğini unutuyor. 


“Savaş koşullarında oldu, bizi arkadan vuracaklardı yoksa” argümanı ise “Peki Adapazarı'ndaki, Kütahya'daki Ermeni kadınlardan, çocuklardan hangi ihaneti gördünüz” sorusu karşısında ne diyebilir? Aynı argümanla Naziler, “1941'de Rusya'ya savaş açınca cephe gerisini temizlemek gerekti” diyerek Yahudi Soykırımı'nı aklayabilir, 1944”de Nazilerle işbirliği yaptıkları gerekçesiyle Stalin'in Kırım Tatarları için verdiği sürgün emri de meşrulaştırılabilir. 


Aslında Türkiye, 90'lar ve 2000”ler boyunca yapılan hararetli tartışmalarla, artan akademik çalışmalarla, Hrant Dink'in hem yaşarken hem de öldürüldükten sonra kurmayı başardığı dille bu eski argümanları terk etmeye başlamış, 2014'den bu yana 24 Nisanlarda devletin resmi taziye yayınlamaya başladığı özgüvenli bir pozisyona ulaşmıştı. 


Ama maalesef demokrasinin diğer alanlarında yaşanan gerilemeden bu birikim de nasibini aldı. 


Bir asır boyunca Türkiye'nin başını daha fazla ağrıtmaktan, karşıdaki insanları daha fazla tahrik etmekten başka bir işe yaramamış, empati duygusundan yoksun eski total inkar argümanları geri döndü. 


Biden'ın “soykırım” tabirini kullanması da esas olarak Türkiye'de 1915 olayları ile ilgili bugüne kadar alınmış mesafeye zarar vermiş oldu. 


Muhalefet iktidarın daha da gerisine düştü. 


İki toplumu makul bir yere çekmek için hayatını ortaya koymuş Hrant Dink'in onca emeğinden sonra... 


UZAY İÇİN YENİ BİR ULUSAL GÜVENLİK POLİTİKASI ÇERÇEVESİ 


Seçkin Deniz, 27.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, 2007-2011 yılları arasında İç Güvenlik Komitesi'nin Yönetim, Soruşturmalar ve Gözetim Alt Komitesi Başkanı olarak görev 

yapan Pennsylvania'nın 10. Kongre Bölgesini temsil eden Kongre üyesi, Pentagon'da küresel terör tehdidine odaklanan kıdemli bir terörle mücadele ve siber güvenlik analisti olarak çalışan Christopher “Chris” Carney'e aittir ve Siber saldırılara karşı, Amerika'nın teknolojideki küresel liderlik rolünün önemini güçlendirmeye de hizmet eden uzay için akıllı bir düzenleyici yaklaşım geliştirmeye odaklanmaktadır. Analiste göre, "4BD, Avrupa Birliği (AB), Japonya gibi "tekno-demokrasiler" ve diğer demokratik müttefikler ile Rusya ve Çin gibi "tekno-otokrasiler" arasındaki rekabette değerlerimizi geliştirmenin ve çıkarlarımızı savunmanın bir yolu Dijital Gücü kontrol etmektir." Türkiye bu karmaşık ve aldatıcı demokrasi-otokrasi ayrımlı tekno yönetimler arasında seçim yapmak ve rekabetlerinde taraf olmak zorunda değildir ve kendi çizdiği rotada ilerleme hakkını sonuna dek kullanmalıdır. 


Başkan Biden ve politika yapıcılar, Rusya ve Çin gibi "rakipler tarafından yapılan siber saldırıların artmasına" yanıt vermeye hazırlanırken, onları, Amerika'nın teknolojideki küresel liderlik rolünün önemini kabul etmekle kalmayıp, onu güçlendirmeye de hizmet eden uzay için akıllı bir düzenleyici yaklaşım geliştirmeye teşvik ediyorum. Bunu yapmanın aciliyeti, yalnızca Solar Winds ve Microsoft saldırılarının ortaya çıktığı bağlamda vurgulanmaktadır: Son iki yıl içinde dünya genelinde kuruluşların siber güvenliğini tehdit eden karmaşık izinsiz girişlerde yüzde 400 gibi şaşırtıcı bir artış. CrowdStrike'ın yeni küresel tehdit raporuna göre, "hem siber suçluların hem de devlet destekli grupların hackleme çabaları 2020'de büyüdü ve 2021'de pes etme olasılığı düşük." 


Washington'un, American Edge Project'in çözümleri katkıda bulunan yazarlar Amiral James Stavridis, USN (Ret.) ve eski Beyaz Saray Terörle Mücadele ve İç Güvenlik Danışmanı Frances Townsend'in onlarca yıllık deneyim ve uzmanlığıyla şekillenen yeni ulusal güvenlik politikası çerçevesindeki yaklaşımı benimsemesi akıllıca olacaktır. 


Ülkemizin rekabet üstünlüğünü tamamen farklı değerlere sahip yabancı kuruluşlara bırakan politikaların derin güvenlik risklerini detaylandıran rapor, ABD dijital gücü için gerekli mimarinin oluşturulması çağrısında bulunuyor. Ek olarak, rapor, bu gücü dağıtmak ve böylelikle Amerikan teknolojisinin üstünlüğünü korumak için bir başlangıç çerçevesi olarak üç temelin ana hatlarını çiziyor. 


Amerika Birleşik Devletleri geleneksel olarak askeri gücün sert gücünden yumuşak gücün hassas diplomatik manevralarına kadar değişen bir taktik karışımından yararlanırken, tüm dünyada tırmanan siber çatışmalar arasında ülkemizin ulusal güvenlik çıkarlarını ilerletmek için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç vardır. 


Yazarların yazdığı gibi dijital güç sırayla, "Amerikan teknoloji yenilikçiliğini güçlendirecek ve ABD, Avrupa Birliği (AB), Japonya gibi "tekno-demokrasiler" ve diğer demokratik müttefikler ile Rusya ve Çin gibi "tekno-otokrasiler" arasındaki rekabette değerlerimizi geliştirmenin ve çıkarlarımızı savunmanın bir yolu olarak bunu küresel olarak tanıtacaktır. 


Bu nedenle dijital güç, ülkemizin böylesine değerli siber uzayın bu kadar kötü niyetli kişilere asla bırakılmayacağından emin olabileceği kritik bir araçtır; sanal bir boşluk asla yaratılmaz ve kesinlikle asla yabancı düşmanlar tarafından doldurulmaz. Ve dağıtımı, yenilik yapma yeteneğini koruma, ABD siber ve verilerini güvence altına alma ve demokratik ve açık bir interneti ilerletme gibi yukarıdaki üç sütun aracılığıyla gerçekleştirilebilir. 


Gelişmekte olan teknolojilerdeki rahat liderliğimizi Çin gibi ülkelere kaybetmemiz, özellikle 5G dağıtımı ve ticari drone pazarı gibi diğer önemli teknoloji alanlarına doğru ilerlediğimiz için, ülkemizin güvenlik talepleri ile tersine çevrilmesi gereken rahatsız edici bir trend. 
Yenilik yapma yeteneğini korumak, ABD ulusal güvenliği için zorunludur. Ve teknodemokrasiler, yönetim kurulu genelinde en yetenekli ve en son teknolojilerin en önde gelen lideri olarak yeniden ortaya çıkmalı ve öyle kalmalıdır. 


Bu arada, son Solar Winds ve Microsoft hack'leri, gelişmiş siber güvenlik yoluyla ABD ağlarını, verilerini ve teknolojisini güvence altına alma konusundaki korkunç ihtiyaç söz konusu olduğunda neyin tehlikede olduğuna dair üzücü hatırlatıcılar görevi görüyor. Bilinen SolarWinds hedeflerinin büyüyen listesi, "ABD'nin Ticaret, Savunma, Enerji, Ulusal Güvenlik, Eyalet, Hazine ve Sağlık bakanlıkları" gibi devleri içerirken, Microsoft saldırısından etkilenen kurbanların sayısı "on binlerce ve bu sayı daha da yükselebilir. " 


Bu nedenle, dijital gücün konuşlandırılması için hayati önem taşıyan, özellikle teknootokrasilerin yurtdışındaki veri korumalarını ne ölçüde göz ardı ettiği göz önüne alındığında, Amerikan vatandaşlarının, işletmelerinin ve devlet kurumlarının siber ağlarının burada evde savunulmasıdır. ABD teknoloji endüstrisi, gelecekteki siber tehditleri tespit etmek, caydırmak ve bunlara karşı savunmak için bu çabada harekete geçirilebilir ve harekete geçirilmelidir. 


Son olarak, yazarların haklı olarak belirttiği gibi, ABD teknoloji endüstrisi, yalnızca verileri savunma kapasitesi nedeniyle değil, aynı zamanda yeni teknolojileri geliştirme çalışmaları nedeniyle tekno-otokrasilere karşı bu yarışta hükümetimizin en büyük müttefiklerinden biridir. Ülkemiz, bu dijital ürünleri ve programları her ihraç ettiğimizde demokratik, açık internet ve ifade özgürlüğü gibi değerleri ihraç etmektedir. Ve bu nedenle, rapora göre, "ABD dijital gücünü ihraç etmek için, hükümet özel sektörle ortaklık kurmalı ve ABD teknoloji endüstrisinin evde ve dünyanın her yerinde gelişmeye devam etmesini sağlamaya yardımcı olmak için yerel inovasyonu teşvik etmelidir." 


Amerika'nın yerel teknoloji sektörü ve ona güç veren insanlar, açıkça ABD ulusal güvenlik çıkarları için vardır. Ancak daha genel olarak, bizimki gibi tekno-demokrasilerde doğan yenilikler, değer verdiğimiz temel değerlerin altını oymakla tehdit eden Rusya ve Çin gibi rekabet eden küresel tekno-otokrasilere panzehirdir. Bu sektöre yönelik herhangi bir akıllı politika yaklaşımı, ülkemizin yabancı aktörlere karşı rekabet gücünü kaybetmekten kaçınmalı ve bunun yerine onu güçlendirmeye çalışmalıdır. 


Kongre, ülkemizin kendi üstünlüğünü güçlendirmek için çalışabilmesi için bu plan üzerine inşa etmelidir. 


Chris Carney, 17 Mart 2021, Real Clear Defense 


(Christopher “Chris” Carney, 2007-2011 yılları arasında Pennsylvania'nın 10. Kongre Bölgesini temsil etti ve burada İç Güvenlik Komitesi'nin Yönetim, Soruşturmalar ve Gözetim Alt Komitesi Başkanı olarak görev yaptı. Bundan önce, Pentagon'da küresel terör tehdidine odaklanan kıdemli bir terörle mücadele ve siber güvenlik analisti olarak çalıştı.) 


KANAL İSTANBUL ERDOĞAN'IN KİŞİSEL PROJESİ Mİ, TÜRKİYE'NİN ULUSAL 
PROJESİ Mİ? 


Seçkin Deniz, 24.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Gazze merkezli basılı ve çevrimiçi gazetecilik yapan, Londra merkezli Middle East Monitor'un kadrolu yazarı Motasem A Dalloul'a aittir ve Kanal İstanbul Projesi'nin Türkiye'nin Ulusal Projesi olup olmadığına odaklanmaktadır. Analizin içeriği, küresel kamuoyunun konuya ne kadar vakıf olduğunu netleştirmesi açısından önemlidir. Türkiye bu tür yayınların artması için dikkatli bir yol haritası izlemelidir. 


Mart 2021 sonunda Türkiye, İstanbul'un kuzeyindeki Karadeniz'i Marmara Denizi'ne bağlayacak ve tahmini maliyeti 75 milyar lira (9,2 milyar dolar) olan İstanbul Kanalı'nın yapım planlarını onayladığını duyurdu. Bu sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri olacak. 


Sazlıdere barajına bakan yol 12 Haziran 2018'de İstanbul yakınlarındaki küçük sahil köyü Karaburun'da çekildi. (YASIN AKGUL / AFP / Getty Images] 


Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul, küresel deniz ticaretinde önemli bir işlevi yerine getirerek Türkiye'nin lojistik gücünü ve altyapısını tamamlayacak uluslararası bir su yolu görevi görecek" dedi. "Çok kısa bir süre sonra Kanal İstanbul'un yapımına başlanacak." diye ekledi. 


45 kilometre uzunluğundaki (31 mil) kanalın, 15 milyonluk şehri ikiye bölerek İstanbul'un 
Avrupa yakasında şehir merkezinin batısında yapılması planlanıyor. 20,75 metre (68,1 ft) 

derinliğe, yüzeyde 360 metre (1,180 ft) genişliğe ve altta 275 metre (902 ft) genişliğe sahip olan devasa su yolunun günde 160 gemi geçişi kapasitesine sahip olacağı öngörülmektedir. 
Sık sık sıkışan ve İstanbul için çevresel tehdit oluşturan Boğaziçi su yolunu rahatlatacaktır. 


The Trade Winds, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2003'te iktidara gelmesinden bu yana Türk Boğazlarını dönüştüren bir dizi altyapı projesinde İstanbul Kanal planının en iddialı proje olduğunu bildirdi. Türk hükümeti, kanalın deniz trafiğini rahatlatacağını onayladı. Dünyanın en işlek deniz yollarından biri olan İstanbul Boğazı'ndaki nakliye trafiği rahatlayacak ve İstanbul Kanalı'nın yapımı, Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda yaşanan son olaya benzer kazaları önleyecekti. 


National Geographic, Türk su yollarına olan büyük taleple ilgili olarak şunları yazdı: "Panama Kanalı'ndan geçen yaklaşık 12.000 gemiye ve Süveyş Kanalı'ndan geçen 17.000 gemiye kıyasla, 2017'de Boğaz'dan geçen 53.000 sivil ve askeri geminin bir kısmını binlerce petrol tankeri oluşturuyor." 


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çarşamba günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Milli Kütüphanesi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul Kanalı mega projesinin Türk milleti için daha büyük bir gönül rahatlığı sağlayacağını iddia etti. Anadolu Ajansı'na göre, "Kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tam anlamıyla tesis edeceğimiz çalışmaları hayata geçiriyoruz." dedi. 


Projenin inşaat sırasında ve kanalın tamamlanmasının ardından 20.000 yeni iş üretmesi bekleniyor. T.C.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na göre, Kanal İstanbul yatırımcılar için cesaret verici bir atmosfer oluşturacak, trafik sıkışıklığını çözecek ve çevresel kaygıları sona erdirecek yeni mega projeler getirecek. Ancak Erdoğan'ın kanal projesine itiraz etmek için 15 nedeni olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi projeyi eleştiren çok sayıda kişi var. 


İmamoğlu, "Kanal İstanbul bir ihanet projesi değil, bir cinayet projesidir" dedi. "16 milyonun (İstanbul'da yaşayanların) varlığına ve 82 milyonun (Türk vatandaşlarının) güvenliğine karşı bir afet projesidir." Muhalefetinin nedenlerinden biri olarak kanalın neden olabileceği olası su kıtlığı diye açıklıyor: "Proje hayata geçirilirse, 8.500 yıldır var olan İstanbul hem yer altı hem de yer altı su kaynaklarını kaybedecek. Diğer 14 sebebi bir kenara bırakın, bu sebep tek başına projenin rafa kaldırılmasını şart koşuyor." 


Kanalın şehirde deprem riskini tetikleyebileceğini ve daha fazla vergilere yol açacağı için vatandaşlar üzerinde ekonomik sonuçlar doğurabileceğini de vurguluyor. Diğer nedenlerin yanı sıra, kanal projesinin "Türkiye'yi ve Karadeniz'e kıyısı olan ülkeleri koruyan" Montrö Sözleşmesini ihlal edeceğini ve etkisinin yedi uluslararası anlaşmayı daha ihlal edeceğini belirtiyor. 


Kanal İstanbul projesinin haritası [Wikipedia] 


Bazı sözde uzmanlar, projenin ciddi ekolojik sonuçları olabileceğini öne sürüyor. Türkiye'de kentsel gelişim üzerine çalışan ve İstanbul'daki bir grup çevre aktivistinin oluşturduğu Kuzey Ormanları Savunması'nın üyesi olan Cihan Baysal, "Biz aslında bunlara '-ekosid-çevre soykırımı' projeleri diyoruz," diyor. 


Görünüşe göre bu iddia edilen endişelerin tümü, onları gündeme getiren kişilerle Türkiye'nin iktidar partisi arasındaki siyasi veya muhtemelen dini anlaşmazlıklardan kaynaklanıyor. Türk yetkililer, muhalefetin ve onların dışındaki pek çok kişinin dile getirdiği tüm endişelerin, uzmanlar ve bilim adamları tarafından on yıldan fazla süren müzakere ve araştırmalar sırasında ele alındığını açıkça belirtmişlerdir. 


Türk gazeteci Hamza Tekin bana 204 Türk uzman ve bilim adamının projenin istişarelerinde, planlamasında ve hazırlıklarında çalıştıklarını bildirdi. 27 Mart 2018 tarihinde 507 kamu ve özel kuruluş tarafından tartışmaya açılmış olan bu bağımsız projenin gerçekleştirilmesini tavsiye eden nihai karar verilmeden önce hepsi görüşlerini belirtmişlerdir. 


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığının projeyi onayladığını belirterek, "Bakanlık, İstanbul'un hava, su, orman, toprak, yeşil alanlar, göller, deniz ve ekolojik dengesini çevreyi ve doğayı koruma stratejisiyle ele aldı." dedi. Akademisyenlerin, çevre uzmanlarının, kurumların ve STK'ların konuyla ilgili görüşlerini ve istişarelerini sunduklarını doğruladı. 


Çevre ile ilgili olarak Tekin, "Proje kapsamında 4,67 milyon metrekare orman, 86,7 metrekare yeşil alan, park, meydan ve yeşil oyun alanı sağlanacak." diyor. 


Montrö Sözleşmesi ve diğer uluslararası anlaşmaların ihlali ile ilgili olarak, Türk yetkililer, kanal projesinin Montrö Sözleşmesine dokunmayı hedeflemediğini çok net belirttiler. Ancak bu sözleşme, Türkiye'nin kendi boğazlarıyla ilgili haklarını tam olarak ele almamakta ve egemenliğine saygı duymamaktadır. 


Erdoğan, "Montrö Sözleşmesi ile hiçbir ilgisi olmayan Kanal İstanbul projesi Türkiye'ye daha fazla rahatlık ve barış getirecek." diyerek projeyi savunuyor: "Kendi bağımsızlığımızı, kendi egemenliğimizi tam anlamıyla tesis edeceğimiz işleri hayata geçiriyoruz." 


Erdoğan ve partisi sözleşmeyi feshetme niyetini gizlemedi. Bir muhabir, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop'a Erdoğan'ın "Montrö Sözleşmesini feshedip feshedemeyeceğini" sordu, Şentop "Teknik olarak evet" cevabını verdi. 


Erdoğan, sözleşmenin feshedilmesi konusunda, "İleride böyle bir ihtiyaç ortaya çıkarsa, ülkemize daha iyisini sunmak için her sözleşmeyi gözden geçirmekten çekinmeyeceğiz ve onları uluslararası tartışmaya açacağız" dedi. 


Bu projeyle ilgili süregelen tartışmalara ve Türk lirasını vuran istikrarsızlığa rağmen, Türkiye ekonomisi hala istikrarlıdır ve dünyadaki diğer birçok büyük güç gibi çalınan servete veya diğer ulusların mülkiyetine dayanmamaktadır. İstanbul Kanalı, Türkiye'yi borçlu bir devletten alacaklı bir devlete dönüştüren ve kişi başına düşen GSYİH'yi 2003'te 4.760 dolardan 2019'da 9.126 dolara çıkaran Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yürüttüğü bir dizi büyük projenin bir parçasıdır. Erdoğan'ın hayali kişisel değil, ulusal bir projedir. 


Motasem A Dalloul (abujomaaGaza) 16 Nisan 2021, Middle East Monitor (MEM) 


(Motasem A Dalloul, Gazze merkezli basılı ve çevrimiçi gazetecilik yapan, Londra merkezli Middle Fast Monitor'un kadrolu yazarıdır.) 


İRAN'IN NÜKLEER SİLAHLAR DAHİL ANA PLANI YOK 


Seçkin Deniz, 24.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Why America Misunderstands The World yazarı ve National Interest editörlerinden Paul R. Pillar'a aittir ve 2015 yılında imzalanan, ancak ABD Başkanı Trump'ın çekildiği İran'ın Nükleer faaliyetlerini sınırlamayı amaçlayan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA)'na odaklanmakta ve ABD'nin anlaşmaya dönmesini savunmaktadır. Analist ilginç bir şekilde İran Velayet Sistemi'nin tezlerini desteklemekte ve bunu da anlaşmaya uyan bir İran'ın nükleer silah yapmayacağı varsayımına dayandırmaktadır. Daha da ilginç olan, nükleer silah sahibi ABD, Rusya, Fransa, Çin, İngiltere gibi ülkelerin, İsrail gibi ülkelere yönelik herhangi bir yaptırım uygulama düşüncesinin olmaması ve buna karşılık İran ve Pakistan ve bunların dışında Türkiye gibi ülkelerin nükleer silaha sahip olmasını engelleme çabasıdır. Bu açık bir 'paylaşılmış hegemon alanlar'ın zarar görmemesi girişimidir. Türkiye, bu gelişmeleri dikkatle izlemelidir. 


Psikologlar tarafından tanımlanan yaygın bir insan eğilimi, kişinin kendi benzer davranışı, doğuştan gelen herhangi bir şeyden ziyade koşullara gerekli bir yanıt olarak açıklansa bile, o kişinin istenmeyen davranışını doğuştan gelen niteliklerine atfetmektir. Uluslararası ilişkilerde bu eğilim, düşman bir rejimi hükmetmeye, saldırmaya, istikrarı bozmaya ya da kötü bir şey yapmaya kararlı olmakla ve böyle bir kararlılığın rejime bağlı olduğunu varsaymakla suçlama biçimini alır. 


Bu bakış açısı genellikle devlet davranışının yanlış bir şekilde yorumlanmasıdır. Neredeyse her devletin dış ve güvenlik politikalarının büyük ölçüde diğer devletlerin kendisine yaptıklarına ve yerel rakiplerden veya ABD'den algılanan tehditler de dahil olmak 


üzere büyük güçlerden algılanan tehditler tarafından şekillendirildiği hatırı sayılır ölçüde ıskalanmaktadır. 


İran hakkındaki birçok Amerikan yorumu bu miyop perspektifi sergiliyor. Sorun, kısmen tembel ve klişeleşmiş kelime dağarcığının özensiz kullanımından kaynaklanıyor. "Hain, istikrarsızlaştırıcı davranış" ve "bölgesel hakimiyet dürtüsü" gibi söylemler baskındır. Bu tür moda sözcüklere güvenmek, İran'ın sınırları dışındaki davranışlarının dikkatli bir şekilde incelenmesinden kaçınmak demek ve bu da İran'ın bölgede diğer devletlerin yaptıklarına büyük ölçüde tepki gösterdiğini ortaya koyuyor. Aynı zamanda, İran'ın neden kendi ulusal çıkarlarına aykırı olacak bazı şeyleri iddia ettiğine dair herhangi bir analizden ya da büyük ölçüde Sünni ve Arap bölgesinde açık bir hakimiyeti olmadığı halde İran'ın menzilinde olacağını düşünmekten de kaçınmak demek. 


Benzer özensizlik, İran'ın nükleer faaliyetleri hakkındaki yorumları bozuyor. Ana akım medya bile zaman zaman olgusal olarak ama hatalı bir şekilde İran'ın "nükleer silah programına" atıfta bulunuyor. 


Ana akım medyanın dışında, İran'ın sözde bir "nükleer silah programına" doğuştan gelen bir determinizmi atfetmek, terminolojik dikkatsizliğin ötesine geçiyor. Gabriel Noronha'nın, gerçek anlamda, İran'ın nükleer silah edinmeye kararlı olduğunu varsayan makalesi buna bir örnek olarak verilebilir. Sadece bu da değil, aynı zamanda Tahran tarafından bu hedefe ulaşmak için uydurulan onlarca yıllık büyük bir master planı olduğunu varsayıyor. Noronha, İran'ın nükleer faaliyetlerini geciktiren ve ciddi şekilde kısıtlayan Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) bu planın bir parçası olduğunu, çünkü İran'ı bomba için kaçabileceği daha iyi bir ekonomik konuma getireceğini söylüyor ve "İran'a nükleer silaha giden daha kolay ve uluslararası olarak yasal hale getirilmiş bir yol sağlıyor." diyor. 


Noronha böyle bir planın varlığına dair hiçbir kanıt sunmuyor; hiçbir ifade, sızan belge veya başka bir şey yok. Hepsi saf bir varsayım. 


Bu varsayımda yer alan İran kararlılığının resmi, nükleer silahların yayılması tarihinin büyük bir kısmıyla ve doğuştan gelen determinizmden çok daha fazla bir hesaplama ve reaksiyon meselesi olduğu gerçeğiyle çelişiyor. Bu tarih, büyük ölçüde, başlangıçta Nazi Almanya'sının bir nükleer silah geliştirmesinden kaynaklanan korkular tarafından harekete geçirilen ABD Manhattan Projesi'nden başlayarak belirli bir tehdidi caydırmak veya bunlara yanıt vermek için alınan kararlardan ibarettir. Bundan sonra, İngiltere ve Fransa'nın Sovyetlere, İsrail'in Araplara, Hindistan ve Pakistan'ın birbirlerine ve Kuzey Kore'nin dünyanın geri kalanına karşı tehdidine karşı bir caydırıcılık oluşturmak için benzer şekilde hesaplanmış çabalar gelmiştir.. 


En azından Arjantin, İsveç ve Güney Kore gibi nükleer silah geliştirme kapasitesine sahip olan ancak bunları inşa etmemeye karar veren İran gibi, hiçbiri büyük güç olmayan bu devletlerin maliyete karşı fayda hesaplamaları da öğretici oldu. Gerçekte nükleer silaha sahip olan ancak onlardan vazgeçmeye karar veren diğer orta güçlerin - özellikle Ukrayna ve Güney Afrika - hesaplamaları da öğretici. 


En önemlisi, Noronha”nın varsayılan büyük planı İran'ın kendi davranışıyla büyük ölçüde çelişiyor. Yaklaşık yirmi yıl önce devam eden bazı silah tasarım çalışmaları göz önüne alındığında, İran'ın nükleer silahlarla ilgilendiğini biliyoruz. Daha sonra, on yıl boyunca, bu çalışma durdu ve İran, yaptırımların hafifletilmesi karşılığında nükleer faaliyetlerini kısıtlama konusunda ABD'ye diplomatik tekliflerde bulundu. Bu gelişmenin ve ardından gelen İran 


eylemlerinin tek mantıklı yorumu, İranlı liderlerin, nükleer silahlı ancak ağır bir şekilde yaptırım uygulanan bir parya olmaktansa, uluslararası topluma ve küresel ekonomiye tam anlamıyla entegre nükleer silah sahibi olmayan bir devlet olmanın daha iyi olduğunu hesapladıklarıdır. 


Zahmetli bir müzakerenin ardından 2015 yılında yürürlüğe giren JCPOA uyarınca, İran düşük zenginleştirilmiş uranyumunun yüzde 97'sinden vazgeçti, daha yüksek bir seviyeye zenginleştirilmiş uranyumun tamamını bıraktı, zenginleştirme kaskadlarını söktü, bir nükleer reaktörü parçaladı ve birkaç aydan yaklaşık bir yıla kadar bir bomba yapmaya karar verirse, tahmini "çıkış" süresini değiştiren çok sayıda gerekli diğer adımları attı. Ayrıca, uluslararası topluma nükleer programının barışçıl kaldığı konusunda güvence vermek için kalıcı bir müdahaleci teftiş ve izleme düzenlemesini de kabul etti. 


Tüm bunları yapmak, nükleer silah inşa etmek için uzun vadeli bir planın parçasıysa, bu çılgınca bir yoldu. İranlı liderler deli değil. 


Noronha”nın ifadesiyle, İran'ın JCPOA kapsamında yaptırımlardan kurtulduktan sonra "canlanan İran ekonomisinin etkisiyle nükleer silah geliştirebileceği" fikrine gelince, bu herhangi bir ulusun Nükleer silah geliştirmek için en büyük adımı atması, banka hesabında kaç riyale sahip olduğunun değil, güvenlik açmazı durumunu ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesi olduğunu görmezden gelmek demek. 


Eski Pakistan başbakanı Zülfikar Ali Butto, Pakistanlıların gerekirse nükleer silah yapmak için "ot yiyeceğini" söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, muhtemelen doğru bir şekilde, Kuzey Kore rejiminin nükleer silahlarından vazgeçmeden önce halkına aynı şeyi yaptıracağını değerlendirdi. Benzer bir önceliklendirme, sekiz yıllık İran-Irak Savaşı sırasında ciddi bir güvenlik tehdidi karşısında katlanmaya istekli olduğu yoksunluğu gösteren İran rejimi için de, eğer nükleer silah üretmeye karar verirse geçerli olacaktır. 


Şu an itibariyle, İranlıların yaklaşık yirmi yıl öncesinden nükleer silahlı ve onaylanmış bir parya olmanın ya da olmamanın göreceli değerine ilişkin hesaplamaları değişmedi. Bu, Tahran'ın JCPOA'ya taraf olan her tarafın bu anlaşmaya tam olarak uyması konusundaki ısrarı ile kanıtlanmıştır; Trump yönetiminin anlaşmadan dönmesine cevaben İran'ın yaptığı nükleer ilerlemeleri geri almak zorunda kalması anlamına gelen her şeyle. 


İran'ın nükleer sorunu bir dönüm noktasındadır ve taraflar arasında ciddi görüşmeler nihayet duruşun yerini almıştır. İran'ın buradan nereye gideceği büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin JCPOA'ya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı Kararı ile tamamen uyumlu hale gelip gelmediğine bağlı olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu yapmaması (İran'ı nükleer faaliyetleriyle ilgili ne yaparsa yapsın, yaptırım uygulanmış bir parya olacağı sonucuna götürmek), Tahran'ı önceki hesaplamalarını tekrar gözden geçirmeye ve belki de nükleer silahlara sahip olması gerektiğini düşünmeye her şeyden daha fazla motive edecektir. 


Paul R. Pillar, 5 Nisan 2021, The National Interest 


(Paul R. Pillar, National Interest'te katkıda bulunan bir editör ve Why America Misunderstands the World'ün yazarıdır.) 


BİLL GATES, ABD'DEKİ EN BÜYÜK ÖZEL TARIM ARAZİSİ SAHİBİDİR. 
NEDEN? 


Derya Beyaz, 23.04.2021, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, Aşağı Brule Sioux Kabilesi üyesi, 2014 yılında Yerli bir direniş örgütü olan Kızıl Ulus'u kuran, New Mexico Üniversitesi Amerikan çalışmaları yardımcı doçenti Nick Estes'e aittir ve ABD'de 242 bin dönümlük tarım arazisini satın alarak ülkedeki en büyük toprak ağası olan Bill Gates ile Ted Turner'in ABD'de sahip olduğu devasa tarım arazisine odaklanmaktadır. Yazarın, "Silah ve kırbaç bu sefer arazi alımlarına eşlik etmeyebilir. Ancak milyarder sınıfı, orijinal bekçilerden daha iyi bilen filozof krallar ve iklim bilincine sahip yatırımcılar olduklarını iddia ediyorlar, 21. yüzyılda ultra zenginler, iklim krizi ve gelişen yeşil kapitalizmin hakimidir." Bir ABD yerlisinin gözünden vahşi kapitalizmin ve milyarder zorbalığın net bir resminin çiziliyor olması dikkate değerdir. 
Türkiye'de de farklı maskelerle 56 bin dönümden fazla arazi satın aldığı iddia edilen Bill Gates'in durdurulması ve karanlık planlarının önüne set çekilmesi gerekiyor. 


Bill Gates hiçbir zaman çiftçi olmadı. Öyleyse Land Report neden bu yıl ona “Çiftçi 

Bill” adını verdi? Gezegendeki en zengin üçüncü adam bitkilerden anlamıyor. 
Yiyeceklerimizi yetiştirmek ve bundan çok daha az övgü alan mütevazı insanların yaptığı yıpratıcı emeği de o sarf etmez. Bu tür bir sıkı çalışma onu zengin yapan şey değildi. Rapora göre Gates'in başarısı, ABD'deki tarım arazilerinin en büyük özel sahibi olmasıdır. 
Geleneksel Yakama bölgesi olan 14.500 dönümlük birinci sınıf doğu Washington tarım arazisinin 2018 yılında 171 milyon dolara satın alınması, bu unvanı almasına yardımcı oldu. 


Toplamda, Gates toplam değeri 690 milyon dolardan fazla olan yaklaşık 242.000 dönümlük tarım arazisine sahiptir. Bunu bir perspektife oturtmak gerekirse, bu neredeyse Hong Kong büyüklüğünde ve kayıtlı bir üyesi olduğum Aşağı Brule Sioux Kabilesi'nin toprağının iki katı. 
Beyaz bir adam tüm yerli milletimden daha fazla tarım arazisine sahip! 


ABD, egemen sınıfının aşırılıklarıyla tanınıyor. Ama neden bir avuç insan bu kadar çok araziye sahip? 


Toprak güçtür, toprak zenginliktir ve daha da önemlisi, toprak ırk ve sınıfla ilgilidir. Toprakla olan ilişki -kimin sahibi olduğu, kimin çalıştığı ve kimin önemsediği- ABD'de ve aynı zamanda dünyada sömürgeciliğin ve beyaz üstünlüğünün müstehcen eşitsizlik ve miras seviyelerini yansıtmaktadır. 


Zenginlik birikimi her zaman sömürü ve mülksüzleştirme ile başa baş gider. Bu ülkede, önce köleleştirilen Siyah işçiler çalıntı Kızılderili topraklarının üzerine ABD servetini inşa ettiler. 
1862 Homestead Yasası, beyaz yerleşim için ABD topraklarının % 10'una denk gelen 270 
milyon dönüm yerli toprak açtı. Siyah, Meksikalı, Asyalı ve Yerli insanlar, elbette, beyaz servetin nesillerini sübvanse eden ve koruyan federal bir programın avantajlarından kategorik olarak dışlandılar. 


Milyarder medya kralı Ted Turner, bu tür eşitsizliklerin bir örneğini veriyor. 2 milyon dönümlük araziye ve dünyanın en büyük özel sektöre ait bufalo sürüsüne sahip. Halkım için kutsal olan ve yerleşimciler tarafından neredeyse nesli yok edilmek üzere avlanan bu 


hayvanlar, bugün Güney eyaletinin batı yarısında, 1868 Fort Laramie Antlaşması bölgesi sınırları içinde yaklaşık 200.000 dönümlük Turner çiftlik arazisinde korunuyor. Dakota, bir zamanlar ABD hükümeti tarafından Lakota halkı için "kalıcı bir yuva" olarak garanti edilen arazi. 


Silah ve kırbaç bu sefer arazi edinimlerine eşlik etmeyebilir. Ancak milyarder sınıfının, filozof krallardan ve asıl bakıcılardan daha iyi bilen iklim bilincine sahip yatırımcılar olduklarına dair iddiaları, 21. yüzyılın toprak gaspı anlamına gelen oyunlardan biraz daha fazlasıdır; "yeşil" çözümler arayan kar amaçlı bir ekonomide büyük ödemeler yapıyorlar. Ve Bill Gates'in yeni kitabı How to Avoid a Climate Disaster (İklim Felaketinden Nasıl Kurtulunur), kendisini atmosfere sera gazları sokmayı nasıl durduracağınız ve yoksul çiftçilerin iklim değişikliğini azaltmalarına yardımcı olmak için başka bir yerde "küresel yeşil devrim" olarak adlandırdığı şeyi nasıl finanse edecekleri konusunda bir düşünce lideri olarak konumlandırıyor. Gates'in iklim bilimi veya tarım alanında zengin olmanın ötesinde sahip olduğu uzmanlık herkesin tahminidir. 


Reddit'teki bir kitap tartışması sırasında neden bu kadar çok tarım arazisini yuttuğu konusunda ısrar edildiğinde Gates, "İklim [değişim] ile bağlantılı değil" iddiasında bulundu. 
Yetkili, kararın "yatırım grubundan" geldiğini söyledi. Bu satın almaları yapan firma olan Cascade Investment, Gates tarafından kontrol ediliyor. Ve firma bunun "sürdürülebilir tarımı çok desteklediğini" söyledi. Ayrıca bitki bazlı protein şirketleri Beyond Meat and Impossible Foods'un yanı sıra tarım ekipmanları üreticisi John Deere'nin de hissedarıdır. Şirketinin en büyük tarım arazisi satın alımı, 2017 yılında Kanadalı bir yatırım firmasından 500 milyon dolarlık 61 tarım mülkü satın almasıyla gerçekleşti. 


Ekilebilir topraklar sadece kârlı değildir. Daha ince bir hesap var. Yatırım firmaları, tarım alanlarının sürdürülebilir yatırım portföyleri için "karbonsuz" hedefleri karşılayacağı argümanını oluştururken, tarımsal verimlilik ve gelirde bir artış öngörüyor. Bill Gates kitabında çizburger yemekten endişe ederken - et endüstrisinin büyük ölçüde zengin ülkelerin tüketimi için ürettiği sera gazları miktarı için - devasa karbon ayak izinin kişisel diyetiyle çok az ilgisi var ve daha fazla karbon üretmek için daha fazla arazi satın alması affedilemez. 


2020 Oxfam tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın en zengin “01'i en yoksul 
%50'nin iki katı karbon yayılmasına neden oluyor. Forbes'a göre, dünyadaki milyarderler servetlerinin 2020'de 1,9 trilyon dolar arttığını görürken, 22 milyondan fazla ABD'li (çoğunlukla kadın) işçi işini kaybetti. 


Zenginlik gibi, arazi mülkiyeti de giderek daha az elde yoğunlaşıyor ve bu da monokültürler için daha fazla itme ve daha fazla getiri sağlamak için daha yoğun endüstriyel tarım teknikleri ile sonuçlanıyor. Bir rapora göre, dünyadaki çiftliklerin yüzde biri dünyadaki tarım alanlarının %70'ini kontrol ediyor. Son yıllarda küçük çiftliklerden büyük çiftliklere en büyük değişim ABD'de yaşandı. 


Hepimizin yaşadığı topraklar sadece birkaç kişinin malı olmamalı. 
Bill Gates gibi özel tarım arazileri sahiplerinin başlıca tehlikesi, genellikle hayırsever 


çalışmalarda bulunan sürdürülebilir tarıma verdikleri destek değildir; gıda sistemlerimizi ve arazi kullanım kalıplarımızı belirlemede oynadıkları tekelci roldür. 


Küçük çiftçiler ve Yerli halk arazi kullanımı konusunda daha temkinlidir. Yerli bakıcılar için arazi kullanımı yatırımların geri dönüşüne dayanmamaktadır; Gelecek nesil için toprağı korumak, şimdiki toprakların ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam çeşitliliğine saygı duymaktır. 
Bu nedenle, dünya çapında hala yerli halklar tarafından yönetilen topraklar, 

dünyadaki biyoçeşitliliğin % 80'ini koruyor ve sürdürüyor, endüstriyel tarımı dışlıyor. 


Sıradan bir insanın Bill Gates ya da Ted Turner gibi mega toprak sahipleriyle hiçbir ortak noktası yoktur. Hepimizin yaşadığı topraklar sadece birkaç kişinin malı olmamalıdır. 
Endüstrinin bu devlerinin kaçırdıkları vergi, halka yaptıkları sözde hayırsever bağışlarını her zaman çok aşacaktır. 


"Milyarder en iyisini bilir" zihniyeti, sömürgeciliğin ve beyaz üstünlüğünün köklü gerçeklerinden uzaklaşır ve toprağı nasıl kullanacağını ve onunla nasıl yaşayacağını gerçekten en iyi bilenleri görmezden gelir. Toprağımız bize verilmediği sürece, bu milyarderlerin gezegeni kurtarmak için bize sunabileceği hiç bir şey yok. 


Nick Estes 5 Nisan 2021, The Guardian 


(Nick Estes, Aşağı Brule Sioux Kabilesi vatandaşıdır. New Mexico Üniversitesi Amerikan çalışmaları bölümünde yardımcı doçenttir. 2014 yılında Yerli bir direniş örgütü olan Kızıl Ulus'u kurdu. Tarihimiz Gelecek: Standing Rock Versus the Dakota Access Pipeline ve Long Tradition of Indigenous Resistance (Verso, 2019) kitabının yazarıdır.) 


ÇİN VE RUSYA, İRAN'I NÜKLEER BOMBA YAPMAKTAN ALIKOYACAK 


Seçkin Deniz, 23.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Al-Quds Üniversitesi Amerikan Çalışmaları eski yardımcı doçenti, The Jerusalem Post ve Orta Doğu Forumu (MEE) 

yazarı, Orta Doğu Raporlama ve Analiz Merkezi'nin yönetici direktörü İsrailli Seth J. 
Frantzman'e aittir ve eski ABD Başkanı Trump'ın çekildiği, İran'ın nükleer faaliyetlerini sınırlayan Çin, Fransa, Almanya, İran, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği tarafından imzalanan 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA)'na ve ABD'nin yeniden masaya dönmesi ile ilgili tartışmalara odaklanmaktadır. Biden yönetimi İran'la anlaşmaya yeniden dönmeye çalışırken, İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisleri'nde 11 Nisan'da yaşanan büyük bir patlama sonrası Tahran'ın saldırının arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürdüğü günlerde, İsrailli liderlerin saldırıyı İsrail'in yaptığına yönelik demeçlerini sonlandırması için Tel Aviv'e baskı yaptığı ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki analiz, ABD'nin, anlaşmanın imzacılarından Çin ve Rusya'dan İran'ın nükleer silah yapmasını engellemesini istemesi durumunda İranlı liderlerin şantajlarından kurtulabileceğini önermektedir. Hatta yazar, Türkiye'nin de İran'ın nükleer silah edinmesini istemeyeceğini ve İran için engelleyici bir görev yüklenmesinin istenebileceğini düşünmektedir. Türkiye'nin İsrail'e yönelik politikalarında, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikaların değişmesi halinde yaşanacak olan yumuşama, bu tür tartışmaları da içerecek şekilde İsrail tarafından genişletilmektedir. Türkiye bu kritik dönüşüm zamanını doğru ve çok boyutlu bir yaklaşımla ele almakta ısrarcı olmalıdır. 


ABD'nin İran anlaşmasına dönüş arayışı, Viyana'da yapılan son görüşmelerin, çalışma gruplarının Tahran ve Washington'u bir dizi anlaşmaya yaklaştırabileceğini göstermesinin ardından yeni bir ivme kazandı. Orijinal 2015 Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) Çin, Fransa, Almanya, İran, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği tarafından imzalandı. Karmaşık anlaşmanın yaptırımların hafifletilmesi karşılığında İran'ın nükleer silaha giden yollarını kapatması gerekiyordu. Aynı zamanda İran'la 

savaşı önleyecekti. 


ABD'nin yeni bir İran anlaşmasına girmemesi halinde, nükleer silah geliştireceği iddialarıyla ilgili tartışmalarda Çin, Rusya ve hatta Türkiye'nin bomba yapma yolunda İran'ın ilerlemesini engelleyip engelleyemeyeceğiyle ilgili sorular büyük ölçüde yok. Tartışmanın çoğu ABD ve İran'a odaklandığı için, Tahran'ın Pekin ve Moskova ile bağları büyük ölçüde görmezden geliniyor. 


İran geçtiğimiz günlerde Çin ile 25 yıllık bir işbirliği anlaşması imzaladı. Hem Çin hem de Rusya nükleer silahlı bir İran istemiyor ve İran'ın komşusu Türkiye muhtemelen İran'ın bölgede nükleer silahlarla donanmasını istemeyecek. Bu nedenle, İran'ın nükleer hedeflerindeki gerçek kısıtlama bir ABD stratejisi veya yeni bir İran nükleer anlaşması olmayabilir, daha ziyade İran'ın diğer otoriter rejimleri memnun etme ihtiyacı olabilir. ABD, İran ile görüşmelerinde bunu dikkate almalıdır. 


Son zamanlarda İran, JCPOA'nın imzacılarıyla Viyana'da bir araya gelirken ABD, Washington'un Trump yönetimi altındaki anlaşmadan çekilmesi nedeniyle kenara çekildi. 
İran'ın taleplerine boyun eğmesi için Biden yönetimi üzerinde çok fazla baskı var. Sorunun merkezinde İran'ın nükleer programına yönelik mevcut kısıtlamaların yanlış anlaşılması yatıyor. İran, Batı'yı Tahran yaptırımlarını rahatlatmaya teşvik etmek için bir kaldıraç olarak nükleer zenginleştirmeyi kullanıyor ve esasen nükleer bomba inşa etmemesi karşılığında nakit talep ediyor. 


İran bunu ustaca yapıyor. ABD'ye baskı yapmak için zenginleştirme faaliyetleri hakkında periyodik olarak bilgi yayınlıyor. Örneğin, son haberlerde İran elinde 2015 anlaşmasını ihlal eden bir stok olan 55 kilo yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum olduğunu söyledi. Tahran'ın mesajı, ABD'nin anlaşmaya geri dönmesi gerektiği ve ardından İran'ın stoklarını azaltacağı yönünde. 


İran nükleer malzeme stoklarını neden açıkça telgrafla yayınlıyor? 2015 anlaşmasından önce İran hiçbir zaman bomba yapmadı. Bunun yerine, diğer ülkelerden tavizler koparmak için "nükleer silaha doğru ilerlediğini" iddia etti. Ayrıca ABD'yi pazarlık masasına oturtmak için siyasi "tutucular" ve "Orta Doğu'da başka bir savaş" korkusuyla ilgili vurguları kullandı. 
Şimdi İran, ABD'nin yeni bir anlaşmayı kabul etmemesi halinde, taraftarların yaklaşan bir seçimi kazanabileceğini iddia ederek bir kez daha “sert taraflar” denklemini ortaya sürdü. Bu, İran'ın sadece Batı ile yaptığı görüşmelerde kullandığı bir konuşma noktasıdır; kendi medyasında ya da Rusya, Çin ve Türkiye ile görüşmelerinde katı kişilerden (tutuculardan) hiç bahsetmiyor gibi görünüyor. 


Bu, İran'ın Pekin veya Moskova'yı, bu ülkeler İran'ın taleplerine boyun eğmemesi durumunda ortaya çıkabilecek "tutucularla" tehdit etmeyeceği anlamına geliyor. İran anlaşmasının bir parçası olan Çin ve Rusya, İran'ı nükleer silah geliştirmekten alıkoyuyor çünkü İran anlaşmanın dışına çıkarsa Moskova ve Pekin'i kızdıracaktır ve İran bu ülkelerle bağlarını riske atamaz. 


İran, uranyum zenginleştirmesi, siyasi tutucular ve olası savaş açıklamalarını Amerika Birleşik Devletleri üzerinde bir kaldıraç olarak kullanıyor. Ancak Pekin, Moskova ve Ankara'daki liderlerin, İran'ın Orta Doğu'da bir bomba mı yapacağı yoksa savaşa mı gireceği dahil olmak üzere, bu tür konular hakkında fazla endişeleri yok gibi görünüyor. Bunun nedeni, Çin ve Rusya'nın İran'ın istikrarsızlaştırıcı politikalarını ABD'ye karşı koymak ve dikkatini dağıtmak için kullanmaktan mutlu olmaları ve görünüşe göre İran'ın JCPOA'yı fiilen bir bomba inşa edecek kadar ihlal etmeyeceğini fark etmeleridir (anlaşmadan önce bunu yapmak için bolca fırsatı vardı). 


Ya ABD, Çin ve Rusya'nın İran'ın nükleer hedeflerini sınırlamasını teklif ederse? Bu onlara sıcak bir patates verir ve ABD'yi İran'ın tehditlerine sürekli yanıt verme ihtiyacından kurtarır. 
Çin'in Orta Doğu'daki ekonomik politikası nükleer çatışmaya değil, istikrara dayalıdır. Yeni Çin anlaşması büyük olasılıkla İran'ı nükleer hırslarıyla işleri altüst etmemeye teşvik ediyor. 


Amerika, Çin ve Rusya'nın nükleer silah inşa etmesini istemediğini bilerek İran'ın blöfünü gördüğünü ilan etmelidir. Masanın dışında, İran'la mollalarına “zenginleşme” ve olası savaş tehditleriyle bütün kozlarını vermeyen daha iyi bir tartışma yapılabilir. 

Seth J. Frantzman, 12 Nisan 2021, The Hill 


(Seth J. Frantzman, Orta Doğu Raporlama ve Analiz Merkezi'nin yönetici direktörüdür. Al-Ouds Üniversitesi'nde Amerikan Çalışmaları'nda eski bir yardımcı doçent, The Jerusalem Post için Orta Doğu'yu anlatıyor ve Orta Doğu Forumu'nda(MEE) Ginsburg / Milstein yazarlık yapıyor. “IŞİD'den Sonra: Hilafeti Yenmek Nasıl Ortadoğu'yu Sonsuza Kadar Değiştirdi” adlı kitabın yazarıdır. Yeni kitabı “Drone Wars” 2021'de yayınlanacak.) 


TAYVAN'IN GÜVENLİĞİ İÇİN KRİTİK OLAN TEDARİK ZİNCİRLERİ 


Seçkin Deniz, 28.03.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, San Diego, California Üniversitesi'nde Doktora sonrası araştırma görevlisi James Lee'ye aittir ve ABD-Çin rekabetinin merkezindeki teknoloji üretim merkezi Tayvan'a ve ABD'nin 'Tek Çin' stratejisindeki 'Belirsiz' Tayvan politikasına (yazar açıkça Çin yararına işleyen bu politikanın korunması gerektiğini iddia etmektedir) odaklanmaktadır. Yazarın, "ABD'nin Tayvan'a ve onun mikroelektronik tedarik zincirine olan bağımlılığı, stratejik netlikle ilişkili riskleri ortaya çıkarmadan caydırıcılığı artırıyor." cümlesindeki ısıran dili, Çin kontrolündeki Tayvan'la ilgili 'seçkinci' yaklaşımı açıkça vurgulamaktadır: "Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) adlı bir şirket, fason yonga yapımında dünya pazar payının yüzde 30'sine sahip. 5G akıllı telefonlardan otonom araçlara ve yüksek performanslı bilgisayarlara kadar sözde Dördüncü Sanayi Devrimi'ni başlatacak teknolojiler, TSMC'nin ürettiği çiplere ihtiyaç duyacak." Tayvan küresel tedarik zincirlerinin merkez ülkelerinden biri, Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen, 'küresel tedarik zincirlerinde merkezi bir rolü güvence altına almak ve Tayvan'ı yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi için önemli bir üs haline getirmek' için hükümetinin öncelikleri olarak altı temel stratejik endüstri belirlemiştir: bilgi teknolojisi ve dijital ekonomi, siber güvenlik, sağlık hizmetleri, yeşil ve yenilenebilir enerji, savunma sanayi üssü ve stratejik stoklar. 21. yüzyıl, tedarik merkezlerini ve zincirlerini 


değiştirecek olan gelişmiş bir Türkiye'ye ne kadar muhtaç olduğunu açıkça ilan etmektedir; Türkiye sayılan altı temel stratejik endüstri alanında çok hızlı yol alma kapasitesine sahiptir ve yeni merkez olmayı başarmak zorundadır. 


Tayvan Boğazı'nda gerilim artıyor. Çin savaş uçakları, neredeyse her gün Tayvan'ın hava savunma tanımlama bölgesine giriyor. Dış politika uzmanlarından alınan yanıtlara dayanarak hazırlanan Dış İlişkiler Konseyi'nin (The Council on Foreign Relations-CFR) Önleyici Öncelikler Anketi, Tayvan'ı 'Seviye 1' (yüksek öncelikli) acil durum seviyesine yükseltti 

ve yakın tarihli bir rapora göre, "[ABD-Çin] rekabetini doğrudan çatışmaya dönüştürmek için en büyük potansiyele sahip konu Tayvan'dır. 


Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan Boğazı'nda barışı korumak için uzun vadeli bir stratejiye ihtiyacı var. ABD'nin Tayvan'a ve onun mikroelektronik tedarik zincirine olan bağımlılığı, stratejik netlikle ilişkili riskleri ortaya çıkarmadan caydırıcılığı artırıyor. 


Çin'in gücü artıyor, ancak Tayvan'ın gücü de artıyor. Tayvan Yarı İletken Üretim Şirketi (TSMC) adlı bir şirket, fason yonga yapımında dünya pazar payının yüzde 50'sine sahip. 5G akıllı telefonlardan otonom araçlara ve yüksek performanslı bilgisayarlara kadar sözde Dördüncü Sanayi Devrimi'ni başlatacak teknolojiler, TSMC'nin ürettiği çiplere ihtiyaç duyacak. 


Bu, ABD'yi, Tayvan'ın Çin kontrolü altına girmesi durumunda ne olacağı konusunda endişelenmesine neden oldu. TSMC, son teknoloji ürünü beş nanometre süreci için Arizona'da bir fabrikasyon tesisi kurmayı kabul ederek ABD'nin endişelerine yanıt verdi. 
Ancak 2024'te üretime başladığında, beş nanometre artık son teknoloji olmayacak. TSMC, bu yıl üretime başlaması beklenen üç nanometrelik bir süreç geliştirdi. Apple sıradaki ilk müşteri ve diğerleri bekliyor. 


ABD şirketlerinin ve ABD ordusunun TSMC'ye nasıl bağlı olduğu düşünüldüğünde, ABD'nin mikroelektronik tedarik zincirlerinin güvenliği konusunda endişelenmesi doğaldır. Ya 5G telefonlara, bulut bilişim sunucularına ve otonom araçlara ve silahlara giren çipler, Çin'e zorla entegre edilmiş bir Tayvan tarafından üretilirse? 


Bu senaryo endişe verici olsa da, Tayvan Boğazı'ndaki uzun vadeli ABD stratejisinin anahtarını da elinde tutuyor. ABD'nin Tayvan'a bağımlılığı stratejik bir sorumluluk değil; stratejik bir varlıktır. 


Jeoekonomik eğilimler, Tayvan Boğazı'ndaki caydırıcılığı arttıracaktır. Bilindiği gibi, Amerika Birleşik Devletleri, bir Çin saldırısı durumunda Tayvan'ın savunmasına müdahale edip etmeyeceğini açıkça belirtmeyi reddeden 'stratejik belirsizliği' sürdürme konusunda uzun süredir devam eden bir politikaya sahip. Bu politikaya yönelik eleştiriler arttı, ancak stratejik netliğin kendi riskleri var: Tayvan'ın savunmasına kesin bir bağlılık, Pekin tarafından Tayvan'ın bağımsızlığına nihai ABD desteğinin bir işareti olarak yorumlanacak ve aynı zamanda gelecekteki Tayvan hükümetlerini kışkırtıcı politikalar benimsemeye teşvik edecek. 


Pekin savaşa hevesli olmayabilir ama Pekin blöf yapmıyor. Jeoekonomik eğilimler, stratejik netlikle ilişkili riskleri ortaya koymadan Tayvan'ın savunmasına ABD'nin müdahale olasılığını artırarak caydırıcılığı arttıracaktır. Statükoyu değiştirmeden Pekin'e net bir sinyal göndereceklerdir. 


Eleştirmenler, ABD müdahalesi olasılığını arttıran herhangi bir faktörün, stratejik netlik politikasının yaratacağı risklerin aynısını getireceğini iddia edebilir. Ancak Çin, ABD'nin TSMC'ye bağımlılığına bakar ve bunu ABD'nin sonunda Tayvan'ın bağımsızlığını destekleyeceğinin bir işareti olarak yorumlayabilir mi? Gelecekteki bir Tayvan hükümeti, ABD'nin TSMC'ye bağımlılığına bakar ve Birleşik Devletler'in bağımsızlığın sınırlarını zorlamak için ona güvence vereceği sonucuna varır mı? Amerika Birleşik Devletleri zaten TSMC'ye bağımlı ve bu senaryoların hiçbiri ortaya çıkmadı. 


Jeoekonomik eğilimler, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni bir Tayvan politikası benimsemesini gerektirmez. Birleşik Devletler?in yeni bir stratejik duruş veya Tayvan'ın siyasi statüsü konusunda yeni bir pozisyon açıklamasına gerek yok. Amerika Birleşik Devletleri, onlarca yıldır sürdürdüğü tek Çin politikasını basitçe sürdürebilir ve piyasaların siyasi açıklamaların yapamayacağı işi yapmasına izin verebilir. 


ABD politikasının zaten bu yönde ilerlediğine dair kanıtlar var. Portföysüz Tayvanlı Bakan John Deng, yakın zamanda nihai bir ABD-Tayvan serbest ticaret anlaşmasının geleceği konusunda iyimserliğini dile getirdi. Şubat ayının başlarında, Amerika Birleşik Devletleri ve Tayvan, Biden döneminin ilk ikili ekonomik diyaloglarını gerçekleştirdiler ve bu sırada iki taraf, otomotiv endüstrisi için yüksek kaliteli çip kıtlığının ortasında Tayvan'ın küresel tedarik zincirlerindeki rolünü tartıştılar. Bu gelişmeler, tek Çin politikasıyla tutarlıdır, çünkü ABD'nin yeni koşullara ve yeni fırsatlara uyum sağlamasına izin verecek kadar esnektir. 


TSMC, Tayvan'daki tek büyük yarı iletken şirket değil. MediaTek, United Microelectronics Corporation ve diğer birçok firma, Tayvan'ın yarı iletken endüstrisinin merkezindeki yerini sağlamlaştırdı. Tayvan, diğer yüksek teknoloji endüstrilerinde de 

rekabetçidir: Google, Amazon ve Microsoft, Tayvan'a yatırım yapmayı planladığını duyurdu. 


Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen ikinci açılış konuşmasında 'küresel tedarik zincirlerinde merkezi bir rolü güvence altına almak ve Tayvan'ı yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi için önemli bir üs haline getirmek' için hükümetinin öncelikleri olarak altı temel stratejik endüstri belirledi. Bu endüstriler arasında bilgi teknolojisi ve dijital ekonomi, siber güvenlik, sağlık hizmetleri, yeşil ve yenilenebilir enerji, savunma sanayi üssü ve stratejik stoklar bulunmaktadır. 


Tayvan Ulusal Kalkınma Konseyi, bu endüstrileri 2021-2024 Ulusal Kalkınma Planının merkezine yerleştirdi. Tayvan geleceğinin anahtarı olarak jeoekonomi üzerine oynuyor; Amerika Birleşik Devletleri de aynısını yapmalı. 


James Lee, UC San Diego, 10 Mart 2021, East Asia Forum 


(James Lee, San Diego'daki California Üniversitesi'nde Doktora Sonrası Araştırma Görevlisidir.) 


ORANTILI CAYDIRICILIK: BİR NÜKLEER DURUŞ İNCELEMESİ MODELİ 


Seçkin Deniz, 17.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, nükleer strateji ve nükleer silahların yayılmasını önleme; siber çatışma ve stratejik teknolojilerin uluslararası kamu-özel yönetimine yeni yaklaşımlar konularında araştırmalar yapan George Perkovich ile Carnegie Uluslararası Barış Vakfı (Carnegie Endowment for International Peace) Nükleer Politika Programı üyesi Pranay Vaddi'nin ortak çalışmasıdır ve Joe Biden-Kamala Harris yönetimindeki ABD'nin Nükleer Duruşu'na yönelik tespitlerde ve önerilerde bulunmaya odaklanmaktadır. NATO üyesi Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olup olmadığını tartışan Amerikalıların gittikçe arttığı bir dönemde, bu tür Nükleer Duruş incelemelerinin detaylarının ne kadar önemli olduğu unutulmamalıdır. Türkiye, ABD'nin bütün Nükleer Duruşlarının temelinde olan bir ülke olarak gücünün farkına varmalı ve Biden yönetiminin şantajlarına, tehditlerine boyun eğmemeli ve Biden'ın başkan olarak seçilmeden seçilmeden önce, Erdoğan'ı devirmek için işbirliği yapacağını ilan ettiği CHP-İP-HDP-SP-GEP-DAP gibi parti 
görünümlü örgütleri, FETÖ- PKK-DAEŞ-DHKP-C gibi terör örgütlerini ve 4 Nisan 2020 
gecesi darbe bildirisi yayınlayan 104 emekli amiral grubu gibi yapıları dikkatle izlemelidir. 


1990'lardan bu yana, her ABD başkanlık yönetimi, nükleer stratejisinin, doktrininin ve talep edilen kuvvetlerin arkasındaki gerekçeleri açıklayan bir Nükleer Duruş Değerlendirmesi yayınlıyor. Burada öngörülen ve özetlenen gözden geçirme, mevcut ve olası alternatif nükleer politikalarla ve güçlerle birlikte gelen ikilemleri, belirsizlikleri ve ödünleşmeleri açıkça aydınlatmaktadır. 

İçindekiler 

Giriş: ABD Nükleer Politikasının Hedefleri 

Bölüm 1: ABD Nükleer Silah Politikasının Ele Alması Gereken Tehditler 

Bölüm 2: Bildirim Politikası 

Bölüm 3: İstihdam Rehberliği ve Hasar Azaltma 

Bölüm 4: Nükleer Kuvvet Duruşu ve Nükleer Komuta, Kontrol ve İletişim 

Bölüm 5: Balistik Füze Savunmaları 

Bölüm 6: Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma 

Son Düşünceler: 2021 ve Ötesi için Nükleer Duruş 

Ek A: Minuteman Ill'ün Ömrünü Uzatmanın Daha Fazla Keşfi 

Ek B: Füze Savunma Testleri: Amaçlar ve Sonuçlar 

Yönetici Özeti 

1992'de Bill Clinton'ın seçilmesinden bu yana, her ABD başkanlık yönetimi, nükleer 


stratejisinin, doktrininin ve talep edilen kuvvetlerin arkasındaki mantığı açıklayan bir Nükleer Duruş İncelemesi (NPR) yayınladı. Bu incelemeler, ABD hükümet personelini, 


vatandaşlarını, müttefiklerini ve düşmanlarını ülkenin nükleer caydırıcılık ve gerekirse savaş yürütme niyetleri ve planlanan yetenekleri hakkında bilgilendirmeye yardımcı oldu. Ocak 2021'de göreve başlayan yönetim, yeni bir NPR yürütebilir veya yürütmeyebilir, ancak ulusal güvenlik stratejisi ve politikalarının genel yeniden kalibrasyonunun bir parçası olarak nükleer politikaları değerlendirecek ve güncelle yecektir. 


Sivil toplum analistleri, yetkililerden daha az kısıtlanarak, ihtiyatlı bir şekilde tolere edilebilen risklerle nükleer caydırıcılık elde etmenin zorluklarını araştırarak sağlam politika yapımına katkıda bulunabilir. Buna göre, burada öngörülen ve özetlenen gözden geçirme, mevcut ve olası alternatif nükleer politikalar ve güçlerle birlikte gelen ikilemleri, belirsizlikleri ve ödünleşmeleri açıkça ortaya koymaktadır. Bu gözden geçirme kapsamında, mevcut bildirim politikasını, sınıflandırılmamış istihdam politikasını ve saldırı ve savunma gücü duruşları için yapılan planları analiz ediyor ve ardından bunların birçoğunda değişiklikler öneriyoruz. 
Ayrıca, silahların kontrolüne yönelik yenilikçi yaklaşımlara duyulan ihtiyacı vurgulayacağız. 


Abd Nükleer Politikasının Hedefleri (Giriş) 


En iyi nükleer doktrin ve kuvvet duruşu şudur: 


. düşmanları caydıracak ve müttefikleri ve ortakları güvence altına alacak kadar inandırıcıdır; 
. caydırıcılık başarısız olursa, tırmanmayı tetikleme olasılığı en düşüktür, ancak 


meydana gelirse düşman tırmanışından kurtulabilir; ve 


. silahlı çatışma yasasını akılda tutarak nükleer savaş durumunda gerekenden daha fazla yıkıma neden olmayacak ve gerginliğin azalmasına neden olacaktır. 


Bununla birlikte, en iyi nükleer politika, siyasi düşmanlar arasında istikrarlı caydırıcı ilişkileri teşvik eden, nükleer silahların yayılmasının ve olası kullanımının önlenmesinde uluslararası işbirliğinin korunmasına ve güçlendirilmesine yardımcı olurken aynı zamanda tehditlerin ve cephaneliklerin azaltılmasını teşvik eden bir politikadır. Gerçek dünyada en iyi sonuçların nadiren elde edilebileceğini kabul eden bu inceleme, ABD nükleer politikasını ideale yaklaştırmak için üstesinden gelinmesi gereken bazı zorlukların altını çiziyor. Bütün bunlarda, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerinin karşılaştıkları tehditler ile onları caydırmak veya yenilgiye uğratmak için izledikleri amaç ve araçlar arasında orantılılık için çabalamaya prim verilmektedir. 


ABD Nükleer Politikasının Ele Alması Gereken Tehditler (Bölüm 1) 


Nükleer silahlar, başka yollarla caydırılamayacak veya yenilemeyecek büyüklükte ve türdeki tehditleri caydırmak için ayrılmalıdır. Rusya, Çin ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) bugün bu tür tehditlerin tek potansiyel kaynağıdır. (1) Bu ülkeler nükleer silahlara ve bazı durumlarda biyolojik silahlar da dahil olmak üzere artan nükleer olmayan yeteneklere ve ABD ve ABD müttefiki komşularıyla düşmanca ilişkilere sahiptir. Buradaki zorluk, Rusya, Çin ve Kuzey Koreli liderleri, ABD'yi müttefiklerini savunmak için gerektiği şekilde tırmanıştan caydırırken, nükleer ve nükleer olmayan yeteneklerinin bölgesel çatışmaları başarılı bir şekilde kovuşturmalarını sağlayabileceğine inanmaktan caydırmaktır. 


Rusya, nükleer cephaneliği ile ABD nükleer caydırıcılık durumunu tehdit ettiği ve ABD kuvvetleri için en büyük hedefleri oluşturduğu ölçüde ABD'nin nükleer gereksinimlerinin çoğunu etkiliyor. Rusya, düşmanlarını gerekli en düşük şiddet düzeyiyle zayıflatmaya 


çalışıyor ve bunu yapmak için bilgi savaşı ve siber saldırılar, siyasi yıkım ve ekonomik baskı dahil olmak üzere bir dizi araç geliştirdi. Bölüm 2'de açıklandığı gibi, Rusya ayrıca, bölgesi ve kıtalararası görevler için sofistike konvansiyonel saldırı silahları ve yeni nükleer sistemleri konuşlandırmıştır veya geliştirmektedir. Rusya, bu yeni yetenekleri sebepsiz yere değil, ABD ve diğer NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) devletleriyle bir eylem-tepki dinamiğinin parçası olarak elde etmiştir. 


Silahlı çatışma seviyesinin altındaki Rus tehditlerini caydırmak veya yenilgiye uğratmak için NATO ve Amerika Birleşik Devletleri dirençlerini güçlendirmeli, siyasetlerini birleştirmeli ve konvansiyonel askeri ve diğer zorlayıcı yeteneklerini geliştirmelidir. Ve Rusya nükleer silahlardan zorlayıcı bir değer elde ettiği için, ABD ve NATO politika yapıcıları, inandırıcı bir şekilde karşı koymaya yetecek kadar nükleer yetenekleri ve savunmaları konuşlandırmalı ve böylece Rusların tırmanan silahlı çatışmalarda galip gelme girişimlerini caydırmalıdır. Bu, karşılıklı tehdit azaltmanın tüm ilgili kişiler için daha faydalı olacağı netleştirilerek yapılabilir. 


Çin ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ve ortakları için sayısız ve büyüyen zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu zorlukların çoğu ekonomik ve diplomatiktir ve bu nedenle nükleer caydırıcılığın merkezinde değildir. Daha uygun bir şekilde, Çin, ABD'yi müttefiklerini ve ortaklarını, özellikle de Japonya ve Tayvan'ı savunmaktan caydırırken, çevresi etrafındaki çatışmalarda galip gelmek için çok çeşitli kinetik ve kinetik olmayan yetenekler edinmeye devam ediyor. Çin aynı zamanda nispeten küçük nükleer gücünün karmaşıklığını, sayısını ve hayatta kalabilirliğini artırıyor, ancak Rusya (ve Amerika Birleşik Devletleri) ile karşılaştırıldığında, retoriğinin, doktrininin ve tehdit projeksiyonunun ön saflarına nükleer silahları yerleştirmedi. 


Rusya'da olduğu gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve müttefiklerinin ve ortaklarının önceliği, nükleer olmayan caydırıcılık ve savunma yeteneklerini Çin ile kasıtsız nükleer tırmanma risklerini arttırmayacak şekilde güçlendirmek ve nükleer silahları 

cesaretini, istikrarsızlaştırıcı silah yarışlarını ve iki tarafın da makul bir şekilde kazanamayacağı potansiyel savaşların tırmanışını kıracak şekillerde konuşlandırmak olmalıdır. 


Kuzey Kore de Güney Kore'ye ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne konvansiyonel ve nükleer tehditler oluşturmaktadır. Bununla birlikte, bu tehditler, ABD'nin Rusya veya Çin ile tırmanan çatışmaları caydırmak veya yenilgiye uğratmak için kullanacaklarının ötesinde nükleer yetenekler gerektirmez, çünkü kısmen DPRK'nın mobil nükleer silahlarını tehdit edecek yeni yetenekler edinme çabaları muhtemelen ABD- Çin ilişkilerindeki istikrarsızlıkları artıracaktır. 


Bu gözden geçirme, ABD nükleer politikası için temel genel zorluğun, bölgesel çatışmanın tırmanışını nasıl caydıracağını veya önleyeceğini ve herkes için felaketten nasıl kaçınılacağını vurgulamaktadır. Özellikle yeni siber ve kinetik teknolojiler nükleer kuvvet operasyonlarıyla karıştıkça, artış, hesaplama ve / veya dikkatsizlik yoluyla gerçekleşebilir. Bir nükleer savaşta on veya yüz milyonlarca insanın ölme ihtimalinin ötesinde, bazı nükleer savaş senaryoları, nükleer bir değişimin ürettiği atmosferik partiküllerin iklimsel ve çevresel zararının neden olduğu bir yok olma sınıfı olayın gerçekleşme olasılığını üretir. Nükleer silahlı tüm ülkelerdeki politika yapıcılar, son on yılda bu tehlikeyi ihmal ettiler, ancak son modelleme görmezden gelmenin sorumsuzca olduğunu gösteriyor. 


Bildirim Politikası (Bölüm 2) 


Devletler genellikle birbirlerinin yeteneklerine ve eylemlerine beyan ettiklerinden daha fazla değer verirler. Aynı zamanda, bir devletin nükleer politikaları ve güçleri, onlara rehberlik edecek gerekçeler gerektirir. Bildirim politikası, hükümetin nükleer silah kullanmanın ihtiyatlı ve haklı olabileceğini düşündüğü zamanları yansıtarak, kişinin nüfusuna ve savunma yapısına ve müttefiklerine ve düşmanlarına bu tür gerekçeleri ve niyetleri ifade eder. Yeteneklerle ilgili karar vermenin bazen kendine ait bir mantığı olsa bile, tespit politikası, güçlerin elde edilmesi ve duruşunun yanı sıra gereksiz veya istikrarı bozucu yetenekleri azaltma çabalarına rehberlik etmelidir. 


Kusursuz veya sorunsuz bir tespit politikası yoktur. Her türlü saldırganlığı caydırmak umuduyla, belirsizlik veya belirsiz nükleer savaş tehditleri yayınlamak cazip gelebilir. Yine de caydırıcılık başarısız olabileceğinden, gerçekleşmesi halinde kendi kendini yenilgiye uğratacak tehditlerde bulunmak aptallık olur, bunu yapmaktan daha iyi bir alternatif olmadığında nükleer silah kullanmayacağına söz vermek de mantıksızlık olur. 


2010'dan beri ABD'nin beyan politikası, Amerika Birleşik Devletleri'nin "nükleer silahların yalnızca ABD'nin, müttefiklerinin ve ortaklarının hayati çıkarlarını savunmak için aşırı koşullarda kullanılmasını düşüneceğini" öne sürüyor. (2) Bu formülasyon - aşırı koşulları veya hayati çıkarları tanımlamayarak - orantılılığın önemini yeterince aktarmıyor. Savunma Bakanlığı Harp Hukuku El Kitabının da belirttiği gibi, "Devletin savaşa başvurmadaki genel amacı, savaşın vermesi beklenen zarara karşı ağır basmamalıdır. (3) 


Birçoğu tarafından tercih edilen bir politika alternatifi, ABD'nin bir çatışmada nükleer silahları asla ilk önce kullanmayacağına söz vereceği ilk kullanım (NFU) değildir. Bununla birlikte, Avrupa ve Doğu Asya'daki bazı ABD müttefikleri, NFU ilanını ABD'nin kendilerini savunma kararlılığının zayıflaması olarak algılayacaktır. Bu arada, Rusya ve Çin, ABD'nin nükleer caydırıcılarını önceden vurma planlarının bir parçası olarak gördükleri nükleer ve konvansiyonel güçleri ve füze savunmalarını kaldırmaz veya önemli ölçüde azaltmazsa, Rusya ve Çin bir NFU deklarasyonuna inanmaz veya güvenmezler. Yine de, bir başkanın NFU'yu yerel muhaliflerin ve kilit müttefik devletlerin itirazları karşısında merkezi bir politika olarak tanıtmak için harcayacağı siyasi sermaye, saldırı ve savunma gücü duruşunu değiştirmeye yönelik geleneksel direnişin üstesinden gelmek için çok az şey bırakabilir (önerdiğimiz gibi). 


Bir başka alternatif de, ABD nükleer kuvvetlerinin "tek amacının" düşmanların nükleer silah kullanımlarını caydırmak veya yenilgiye uğratmak olduğunu ilan etmektir. Nükleer saldırı, nükleer olmayan yollarla yenilemeyecek tek düşman tehdidi olsaydı, bu iyi bir tavsiye olurdu. 
Bununla birlikte, eğer Rusya veya Çin, ABD ve müttefik nükleer olmayan güçleri yeniyor ve nüfuslarına büyük zarar verme tehdidinde bulunuyorsa, o zaman nükleer silahların orantılı kullanımını göz ardı etmek mantıksız olacaktır. Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Asya'daki ABD müttefikleri ve ortakları, konvansiyonel askeri yeteneklerini, askeri kuvvetlerinin ve toplumlarının direncini ve genel işbirliği ve uyumlarını önemli ölçüde geliştirmiyorlarsa, bunu yapmak özellikle tedbirsizlik olacaktır. 


Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri'nin "nükleer silahları yalnızca ABD'ye, müttefiklerine veya ortaklarına karşı varoluşsal bir saldırıyı durdurmak için geçerli bir alternatif bulunmadığında kullanacağını" ilan eden bir varoluşsal tehdit politikası (ETP) benimsemesini tavsiye ediyoruz. Başka bir nükleer silahlı devlete karşı nükleer silah 


kullanımının sınırlı tutulup tutulmayacağını ve artıp artmayacağını kimse bilmiyor. Acil tehdit, nükleer savaşın olası sonuçlarından daha tehlikeli olmadıkça nükleer silah kullanmak mantıklı olmaz. Varoluşsal tehdit politikasının orantılılığı, ABD'nin silahlı çatışma hukukuna uyma taahhüdünü destekleyecek ve tırmanan nükleer savaşın risklerinin ve sonuçlarının daha gerçekçi bir şekilde değerlendirildiğini gösterecektir. 


Mevcut "aşırı koşullar" formülasyonu dahil olmak üzere herhangi bir bildirim politikasında belirsizlik kaçınılmazdır. Bu inceleme, nükleer kullanımı haklı olarak haklı çıkarabilecek tehditleri tartışan resmi ABD veya diğer devletlerin politika belgelerinden daha ileri gidiyor. 
Bu konularla ilgili uluslararası tartışmaların ilgili herkes için eğitici olduğuna ve başta Rusya ve Çin olmak üzere diğer hükümetleri ulusal ve uluslararası hukukun davranışlarına rehberlik edip etmeyeceğini ve nasıl yönlendireceğini açıklığa kavuşturmak için uluslararası baskının harekete geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 


İstihdam Rehberi Ve Hasar Azaltma (Bölüm 3) 


İstihdam politikası, caydırıcılığın başarısızlığa uğraması ve bir düşmanın nükleer olmayan yollarla durdurulamayacak bir askeri harekât —en açıkçası nükleer saldırı— yapması durumunda ABD nükleer kuvvetlerinin nasıl kullanılması gerektiğini yönlendirir. 


Bugünün güvenlik ortamında birincil zorluk, Rus, Çinli ve Kuzey Koreli liderleri ABD müttefiklerini ve ortaklarını ciddi şekilde tehdit edebileceklerini düşünmekten alıkoymak ve ardından ABD'yi onları yenmek için gerekli kuvvetleri konuşlandırmaktan ve kullanmaktan caydırmak veya engellemektir. Bu tür yarışmalarda, Amerika Birleşik Devletleri'nin, ABD'yi savaşmayı bırakıp yenilgiyi kabul etmeye zorlayacak şekilde nükleer silah kullanma planlarını caydırması veya yenilgiye uğratması gerekir. 


Bunu yapmanın bir yolu, kullanılmadan önce rakip nükleer kuvvetlere saldırmaktır; önleyici hasar sınırlaması. Soğuk Savaş'ın ilk yıllarında, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bunu makul bir şekilde ancak nükleer silahlarla başarmaya çalışabilirdi. Zamanla her iki taraf da karşılıklı yıkım gerçeğini kabul etmeye başladı, ancak bu farkındalık onların karşı kuvvet saldırılarına hazırlanmayı bırakmasına neden olmadı. Bugün aynı zamanda nükleer olmayan hassas vuruş silahları ve belki de bu amaçla kullanılabilecek siber yetenekler geliştiriyor ve kullanıyorlar. Yine de, önleyici yetenekler arayışı yalnızca silahlanma yarışlarını ve aşırı cephanelik tedarikini yönlendirmekle kalmıyor; aynı zamanda düşmanların nükleer silahları önceden veya gelen saldırı uyarısı üzerine fırlatmaları üzerindeki baskıyı da arttırıyor. Bu, hatalı veya kasıtsız nükleer kullanım riskini arttırmaktadır. Ek olarak, büyük ölçekli nükleer karşı kuvvet saldırıları, yaygın radyoaktif serpinti ile birlikte nükleer kışla ilişkili dünya çapında feci iklim etkilerini üretmeye yetecek yangınlara neden olabilir. Bu nedenle, savaşın kendi kendini yok edecek şekilde tırmanmasını önlemeye yönelik stratejik zorunluluk, alternatif kuvvet duruşlarının, politikalarının ve planlarının uygulanmasını gerektirir. 


Nükleer savaşın potansiyel küresel yıkıcılığı, ABD ve Rus nükleer silahlarının, özellikle önleyici hasar sınırlayıcı saldırılar için en uygun hedefler olan silo temelli silahların sayısı ve patlayıcı verimlerinin karşılıklı olarak azaltılmasıyla azaltılabilir (bölüm 4 ve 6'da tartışıldığı gibi). Amerika Birleşik Devletleri, Rus (ve Çin) nükleer kuvvetlerine yönelik önleyici saldırı planlarından daha erken vazgeçebilir ve bunun yerine ABD nükleer saldırılarını, Rusya ve Çin'in bölgesel bir çatışmayı kazanma veya ABD ile genel bir nükleer savaşta kabul edilemez hasarlardan kaçma olasılığını yok etmek için gerekli hedeflere odaklayabilir. 


Bütün bu durumlarda, Amerika Birleşik Devletleri, düşman saldırıları ve / veya (kısmi) teknik arızalardan kurtulabilecek ve yine de başkanlık nükleer istihdam emirlerinin yerine getirileceğine dair yeterli güven sağlayabilecek yükseltilmiş nükleer kuvvetlere ve komuta, kontrol ve iletişim sistemlerine (NC3) ihtiyaç duymaktadır. Savunma Bakanlığı uzun zamandır başkana, tespit edilen bir saldırının onları yok etmemesi için Orta Batı'daki silolarda savunmasız bir şekilde duran kıtalararası balistik füzeleri (ICBM'ler) dakikalar içinde fırlatma seçeneği sunmaya hazırlanıyor. Bu uygulama saldırı altında başlatma (LUA) olarak bilinmektedir. Bununla birlikte, bu kara tabanlı tesislere yönelik olası bir saldırıyı tespit etmeyi amaçlayan sensörler ve sistemler hesaplamalarında hata yaparsa veya gelen saldırının büyüklüğünü yanlış bir şekilde değerlendirirse, Amerika Birleşik Devletleri yanlışlıkla bir nükleer savaş başlatma veya tırmandırma riskini alacaktır. 


Bu zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli seçenekler mevcuttur. Pek çok nedenden dolayı şiddetle takip edilmesi gereken en büyük öncelik, NC3'ün beka kabiliyetini güçlendirmektir. 
ABD liderleri, denizaltı ve hava kuvvetlerinin hayatta kalabileceğinden ve bunlarla bağlantılı komuta ve kontrol bağlantılarından emin iseler, ABD karşı saldırıları başlatmadan önce, savunmasız kara kuvvetlerine yönelik tespit edilen bir saldırıyı daha güvenilir bir şekilde değerlendirme seçeneğini kullanabilir. Bu, yanlış uyarıların ve gelen saldırıların değerlendirilmesindeki riskleri azaltabilir. 


Genelkurmay eski başkan yardımcısı ve NORAD komutanı James Winnefeld, gelen büyük bir saldırı ile ilgili hatalı veya yanlış uyarı üzerine savunmasız ICBM'leri başlatma risklerini gidermek için, saldırı altında karar vermek amacıyla planlar ve yetenekler geliştirmeyi önerdi (DUA). DUA uyarınca, bir başkan ABD saldırıları için önceden planlanmış emirlerin gerçekleşmesini gecikmeli olarak iletebilir. (4) Bu gecikme, yetkili bir ABD saldırısının iptal edilmesine veya ayarlanmasına ve ayrıca hayatta kalan kuvvetlerin (muhtemelen bombardıman uçakları ve balistik füze denizaltıları (SSBN'ler) |) emirleri uygun zamanda yerine getirecek şekilde konumlandırılmasına izin vermektedir. Bir LUA senaryosunda programlanan acil müdahalenin aksine, tespit edilen saldırının yanlış olduğu veya yanlışlıkla değerlendirildiği kanıtlanırsa, DUA uyarınca başkan önceden planlanan emirleri iptal edebilir veya ayarlayabilir. Elbette, savaş koşullarında, başkanın veya halefinin hayatta kalacağına ve gecikmiş bir fırlatma emrini iptal etmede veya değiştirmede başarılı olacağına dair hiçbir garanti yoktur. Ancak, günün emri LUA olsaydı, bunu yapma imkanı olmayacaktı. 


Nükleer Kuvvet Duruşu Ve Nükleer Komuta, Kontrol Ve İletişim (Bölüm 4) 


ABD ve Rus nükleer kuvvetleri, diğer herhangi bir ülkeden çok daha büyük ve daha yıkıcı olmaya devam ediyorlar. Silahların kontrolünün ortadan kalkmasıyla şimdi daha da kaygı verici hale gelen, Soğuk Savaş'ın karşı kuvvet nükleer savaş ve silah yarışları kavramları tarafından hâlâ aşırı derecede yönlendiriliyorlar. Hassas vuruşlu nükleer olmayan silahların ortaya çıkması, bu iki ülke ve olasılıkla Çin arasındaki caydırıcılığı ve silah kontrolü diplomasisini daha da karmaşık hale getiriyor. Bu inceleme, hava, deniz ve karada konuşlanmış kuvvetlerden oluşan ABD nükleer üçlüsünün mevcut ve planlanan unsurlarındaki ana silah sistemlerinin her biri lehindeki ve aleyhindeki argümanları analiz etmektedir. Bu özet, en tartışmalı dört sisteme odaklanmaktadır. 


B-61 nükleer bomba. Avrupa'da konuşlandırılan bu nükleer bomba askeri olarak gereksizdir ve Uzun Menzilli Standoff seyir füzesi konuşlandırılırsa ve / veya Düşük Verimli Trident D5 (LYDS) konuşlandırılmış durumda kalırsa daha da gereksiz olacaktır. Ancak NATO bu silahın kaldırılmasını talep edene kadar, onu Amerika Birleşik Devletleri kıtasına çekmenin 


siyasi ve caydırıcı sonuçları, Rusya anlamlı bir şekilde karşılık vermedikçe, silahsızlanma kazancından daha maliyetli olacaktır. 


Trident D5 denizaltısından fırlatılan balistik füzeler (SLBM) için Düşük Verimli W76 savaş başlığı. Amerika Birleşik Devletleri kısa süre önce yirmi 90 kiloton (kt) W76-1 savaş başlığını W76-2 olarak adlandırılan 5—7 kt varyantları ile değiştirdi. (5) (Karşılaştırmalı bir perspektif için, 5-7 kt'lik bir savaş başlığı, Ağustos 2020'de Beyrut limanını tahrip eden kimyasal patlamanın etkisine ilişkin çeşitli tahminlerden yaklaşık on kat daha güçlüdür. (6)) Savunma Bakanlığı, bu bölümde araştırılan önemli sorulara cevap verebilecek yeterli kongre brifingi ve tartışması olmadan savaş başlıklarını değiştirdi. Yine de, çok daha yüksek verimli öncülleriyle değiştirileceklerse, bu savaş başlıklarını şu anda kullanımdan kaldırmanızı önermiyoruz. Nükleer silahlar, hem yasal hem de stratejik nedenlerle ve nükleer savaşın potansiyel iklimsel etkilerini azaltmak amacıyla, meşru hedefleri yok etmek için gerekenden daha fazla verime sahip olmalıdır. 


Nükleer silahlı denizden fırlatılan seyir füzesi (SLCM). Eski başkan Donald Trump'ın yönetimi, Rusya'nın şu anda feshedilmiş olan 1987 Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı (INF) ihlal etmesine "stratejik olmayan bölgesel mevcudiyet, garantili bir yanıt yeteneği ve INF-Antlaşmasına uyumlu bir yanıt" sağlamak için bu silahı geliştirmeye çalıştı. 
Bununla birlikte, bu silah, özellikle Kuzeydoğu Asya'da, onu taşıyacak saldırı denizaltılarının hayati konvansiyonel savaş misyonlarından uzaklaşabilir. ABD deniz kuvvetleri konvansiyonel odaklarını korumalı ve nükleer silahlı SLCM iptal edilmelidir. 


Yer Tabanlı Stratejik Caydırıcı (GBSD) ICBM. Siloya dayalı nükleer silahlı ICBM'ler, konumları sabit ve iyi bilinmesi nedeniyle ABD'nin stratejik nükleer caydırıcılığının en savunmasız unsurudur. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya'nın (veya başka herhangi bir rakibin) dezavantajlı bir şekilde her bir ABD ICBM savaş başlığını hedef almak için birden fazla silah harcamasını zorunlu kılmak için ICBM'lerini birkaç yerine yalnızca bir savaş başlığı taşıyacak şekilde sınırlayarak istikrar sorununu düzeltmiştir. Yine de, silo tabanlı ICBM'lerin savunmasızlığı, liderler üzerinde, gelen bir Rus saldırısının onları imha edebilmesinden önceki dakikalar içinde bu silahları fırlatmaları için baskılar üretmektedir ve yukarıda açıklandığı gibi ilgili riskler vardır. 


Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetlerinin Ekim 2020'de Northrop Grumman'la 13,3 milyar dolarlık ilk sözleşmeyi imzalamasıyla birlikte, yeni bir ICBM olan Yere Dayalı Stratejik Caydırıcı'yı geliştirmek için tahmini 264 milyar dolar (ömür boyu maliyet olarak) harcamayı öneriyor. Şu anda gereksiz olan bu programı (kesinlikle hafife alınmış maliyetleri ile) duraklatmanızı öneririz. Bunun yerine, Amerika Birleşik Devletleri mevcut Minuteman kuvvetinin ömrünü uzatmalıdır; bu, sayıları azaltılırsa ve bazı yaşlanan bileşenler iyileştirmelerden geçerse mümkün olabilir. Rusya ile ikili stratejik kuvvet azaltımlarını müzakere etme çabaları başarısız olursa, Birleşik Devletler yeni bir ICBM satın almayı yeniden düşünebilir. 


Balistik Füze Savunmaları (Bölüm 5) 
ABD'nin füze savunma politikası ve konuşlandırmaları, düşmanları artan çatışmalardan 


caydırmak, müttefiklere güven vermek ve istikrarsızlaştırıcı ve aşırı maliyetli silahlanma yarışlarından kaçınmak bağlamında düşünülmelidir. 


ABD füze savunmaları çeşitli şekillerde gelir ve farklı yeteneklere, teknik güvenilirliğe, hedeflere ve maliyetlere sahiptir. Ayrıca müttefiklerden ve düşmanlardan farklı tepkiler almaktadırlar. İleri konuşlandırılmış füze savunmaları bölgesel caydırıcılıkta rol oynarlar. 
Amaçlandığı gibi çalışırlarsa müttefikleri, ABD kuvvetlerini ve müttefik topraklardaki kritik askeri ve sivil tesisleri koruyacaklardır. ABD topraklarındaki ve yakınlarındaki füze savunma sistemlerinin, Kuzey Kore'nin fırlatabileceği ölçekte balistik füze saldırılarına karşı ABD anavatanını savunması gerekiyor. Temel politika sorusu, bu tür savunma sistemlerinin konuşlandırılmasının, Rusya ve / veya Çin ile ABD'yi ve müttefiklerini ve ortaklarını daha az güvende bırakacak olan istikrarsızlaştırıcı silah yarışları ve tırmanma baskılarına neden olmadan yapılıp yapılamayacağıdır. 


Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore ve / veya İran saldırılarını caydırmayı veya engellemeyi amaçlayan bölgesel savunmaların Rus ve Çin stratejik nükleer caydırıcıları için tehdit oluşturmadığında ısrar etti. Ancak Moskova ve Pekin bu ifadelere inanmadıklarını iddia ediyorlar. Rusya ve / veya Çin, bu tür savunmalara karşı stratejik saldırı yetenekleri geliştirdikçe, bölgesel İran ve / veya Kuzey Kore füzelerine karşı savunmanın faydaları maliyetlerden ağır mı basıyor? 


Amerika Birleşik Devletleri ayrıca bölgesel güçlerini, müttefiklerini ve ortaklarını daha kısa menzilli Rus ve Çin geleneksel silahlı ve nükleer başlıklı füzelerden korumak için daha fazla yetenek arıyor. Bu, Çin'in askeri güç projeksiyon yeteneklerinin artmaya devam ettiği Doğu Asya'da özellikle önemlidir. Yine de Çin için bu menzildeki füzeleri eklemek, ABD'nin bunlara uygun bir şekilde karşı koymak için savunma sistemleri eklemesinden daha kolay ve daha ucuzdur. 


Bir başka muamma, balistik füzelere karşı ABD vatan savunmalarıyla ilgili. Bugün, bu savunmalar yenilgiye uğratılacak ve dolayısıyla Kuzey Kore'nin ABD topraklarına nükleer silah fırlatmasını caydıracak şekilde ölçeklendi. Ancak Çinli liderler, bu tür savunmaların, ABD'nin konvansiyonel veya nükleer silahları tarafından saldırıya uğradıktan sonra, ikinci vuruş uzun menzilli caydırıcı gücü olan yaklaşık 180 füzenin uygulanabilirliğini tehdit ettiğini gerçekten algılarlarsa, Çin'in nükleer gücünü inşa etmek veya fırlatmayı hızlandırmak için bir gerekçeleri olacaktır. Rusya halihazırda mevcut ve beklenen gelecekteki ABD füze savunma yeteneklerini ortadan kaldırmak için ek uzun menzilli nükleer dağıtım sistemleri geliştiriyor ve kullanıyor. 


Politika yapıcılar, saldırı ve savunma silahlarındaki sınırsız rekabetin, Rusya ve Çin tavizleri karşılığında ABD füze savunmalarının bazı unsurlarını sınırlandıracak potansiyel anlaşmalara tercih edilebilir olduğuna inanırsa, mevcut ABD füze savunma politikası yeterli olacaktır. 
Ancak, bir yandan, şeffaflık ile bazı ABD füze savunma yeteneklerine ilişkin potansiyel sınırlamalar arasında hangi olası takasların müzakere edilebileceğini ve diğer yandan, mevcut ve muhtemel saldırı yeteneklerinin bir kısmındaki Rus ve Çin indirimleri ve / veya kısıtlamaları keşfederek ABD -ve müttefiklerinin ve dünyanın geri kalanının- çıkarlarına daha iyi hizmet edilebilir. Bu olasılıkları değerlendirmenin en umut verici yolu, bölgesel ve anavatan füze savunma sistemlerinin tasarlanıp tasarlanmayacağını ve ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışını devam ettirecek ilk saldırılarına karşı başarılı bir şekilde karşılık vereceğine dair gerçek bir caydırıcılık beklentisini üretmeden, İran ve Kuzey Kore'nin oluşturduğu füze tehditlerine karşı koruma sağlamak için nasıl konuşlandırılacağını araştırmak olacaktır. 


Silahların Kontrolü Ve Silahsızlanma (Bölüm 6) 


Rakipler, silah yapımında ve kullanımında rekabetin maliyetlerini ve risklerini, özellikle de kasıtsız veya kazara tırmanma risklerini artıran karşılıklı menfaatleri kabul ettiklerinde silah kontrolünü “sürdürürler”. Silahların azaltılması, caydırıcılığın başarısız olması durumunda oluşabilecek hasar seviyesini de düşürebilir. Ek olarak, öngörülebilirliği yıllar boyunca arttırarak, silahların kontrolü, katılımcıların silah yarışlarının maliyetlerini ve risklerini ve krizlerde riski artırabilecek kuvvetler hakkındaki yanlış algılamaları azaltmalarına yardımcı olur. 


Soğuk Savaş'ı kontrol altına almaya ve sona erdirmeye yardımcı olan eski silah kontrol anlaşmaları yapmak zordu. Yirmi birinci yüzyılda silah kontrolünü yeniden icat etme görevi daha zor olacak. Hepsi birbiriyle rekabet eden ve birbirlerine cevap veren yeni oyuncular - en önemlisi Çin - var. Artış riskleri artık yalnızca tanıdık füzelerden değil, sayılması ve uzaktan izlenmesi daha zor olan çoklu kullanımlara sahip yeni teknolojilerden de kaynaklanıyor. 
Kullanılması daha cazip olabilecek bu yeni teknolojiler, çatışmayı caydırmak ve bunun nükleer savaşa ve bu savaş yoluyla tırmanmasını ciddi şekilde karmaşıklaştıracak şekillerde nükleer sistemlerle karıştırılacaktır. 


Yalnızca caydırıcılık mantığıyla yönlendirilmek yerine, silahların kontrolünü düzenleme ilkesi, tırmanan savaş olasılığını azaltmak ve Rusya ve nihayetinde Çin ile birlikte, caydırıcılığın başarısız olması durumunda ortaya çıkacak potansiyel ikincil hasarı ve uzun vadeli sonuçları fiziksel olarak sınırlamak olmalıdır. Hiçbir düşman, sayısı ve patlayıcı gücü yalnızca kendi uluslarını yok etmekle kalmayıp, aynı zamanda masum seyirci toplumlar üzerinde de yıkıcı etkileri olan silahları kullanmamalıdır. 


Caydırıcılık teorisi, ABD'nin, rakip liderlerin, ABD liderlerinin bu hedefleri vurmasına neden olabilecek eylemlerde bulunmamayı seçeceklerine değer verdiği şeyleri yeterince yok etmekle tehdit etmesi gerektiğini öne sürüyor. Rusya ve Çin'i caydırmak için ne kadar hedefin yeterli olduğunu kimse kesin olarak bilmiyor; Her halükarda, Birleşik Devletler nükleer silahları yalnızca nükleer olmayan yollarla yok edilemeyen veya devre dışı bırakılamayan hedeflere karşı kullanmayı planlamalıdır. Bu tür hedeflerin sayısı, Rusya'nın ve ardından Çin'in müzakere yoluyla kaç tane nükleer silahı ortadan kaldırmaya istekli olduğuna bağlı olarak muhtemelen azalacaktır. Dahası, nükleer savaşın iklim felaketine yol açma olasılığının azaltılmasından elde edilen küresel güvenlik kazancı, “ne kadar yeterli olduğuna karar verirken caydırıcılık teorisi ile birlikte hesaba katılmalıdır." Rusya'nın kabul edeceği asgari düzeye indirimleri müzakere etme genel riski - Çin'in paralel sınırlarıyla birlikte - her iki ülkenin de daha büyük cephaneliklere sahip olması risklerinden daha azdır. Amerika Birleşik Devletleri, bu tür indirimleri gerçekleştirmek için bir teklifte bulunarak, nükleer silahların kontrolü ve silahsızlanma konusundaki tartışmaların yükünü Rusya'ya kaydırarak uluslararası siyasette fayda sağlayacaktır. 


Yasal olarak bağlayıcı anlaşmaların, öngörülebilir gelecekte silahların kontrolü için tek yöntem olma olasılığı düşüktür. Yeni teknolojileri hesaba katma konusundaki karmaşık ihtiyacın ötesinde, Washington'daki siyasi dinamikler anlaşmaları onaylamayı zorlaştırıyor. 
Çin'in silah kontrolündeki Amerikan niyetlerine dair şüpheciliği, anlaşma müzakerelerinin başlamasını bile engelliyor. Washington ve Pekin'de büyük bir siyasi değişimin olmaması, sürdürülen stratejik diyaloglar, yürütme anlaşmaları ve karşılıklı güven artırıcı önlemlerin tümü, silahların kontrolünde ilerleme kaydetmek için gerekli olacaktır. 


Rusya 


Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya için, silahların kontrolünde karşılıklı menfaatlere hizmet etmenin en uygun yolu, Şubat 2021'de sona erecek olan Yeni BAŞLATMA'yı (Stratejik Silahları Azaltma Anlaşması) uzatmaktır. New START'ın kapsamadığı tüm eleştirilere rağmen Trump yönetimi, ABD'nin onsuz daha iyi durumda olacağını ikna edici bir şekilde açıklamayı başaramadı. 


New START'ın uzatıldığı varsayılırsa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya için bir sonraki ortak hedefler şöyle olmalıdır: 


. stratejik istikrar ve artan risklere ilişkin geniş tabanlı tartışmalar; . New START için bir devam anlaşmasının müzakeresi; ve 
. yasal olarak bağlayıcı olmayan güven ve güvenlik artırıcı önlemlerin müzakere 


edilmesi (bu bölümde tartışılan üç seçeneğe bakınız). 
Çin 


Çinli liderler yıllardır, bırakın müzakereleri, silahların kontrolünden kaynaklanan diyaloğa direndiler. Siyasi, bürokratik ve belki de kültürel faktörlerin ötesinde, temel sorun, Çinli liderlerin ABD'nin Çin ile stratejik rekabetinin, ilk saldırılar veya füze savunmalarıyla kaçılamayacak nükleer misillemeye karşı karşılıklı savunmasızlığa dayandığını kabul etmeye ve ifade etmeye hazır olduğundan şüphe duymalarıdır. Amerika Birleşik Devletleri bu gerçeği kabul etmeli ve Pekin'in, Çin'in gelecekteki gelişimi ve nükleer güçleri ve stratejik istikrarı sarsabilecek diğer yetenekleri konuşlandırması konusunda daha fazla şeffaflık oluşturan sürdürülebilir, üretken stratejik diyaloğa girerek karşılık verip vermeyeceğini test etmelidir. 


ABD müttefikleri ve ortakları, karşılıklı ABD-Çin savunmasızlığı ilişkisinin netleştirilmesinin caydırıcılığı zayıflatacağını ve Çin'in iddiasını artıracağını endişelendirecek. Yine de Çin'i karşılıklı fayda sağlayan şeffaflık, güven oluşturma ve nihayetinde silahların kontrolüne götürebilecek bir sürece çekmenin faydaları, mevcut eğilimlerin devam etmesine izin vermekten daha büyüktür. Çin ile girişilen angajman başarısız olursa, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ve ortakları, Çin baskısına karşı koymak için gereken yetenek yelpazesini desteklemek için daha sağlam bir siyasi zeminde olacaklar. 


ABD müttefikleri ve ortakları, karşılıklı bir ABD-Çin kırılganlığı ilişkisinin açıklığa kavuşturulmasının caydırıcılığı zayıflatacağından ve Çin'in iddiasını arttıracağından endişelenecekler. Yine de Çin'i karşılıklı yarar sağlayan şeffaflık, güven oluşturma ve nihayetinde silahların kontrolüne götürebilecek bir sürece çekmenin faydaları, mevcut eğilimlerin devam etmesine izin vermekten daha büyüktür. Çin ile girişilen angajman başarısız olursa, Amerika Birleşik Devletleri ve müttefikleri ve ortakları, Çin zorlamasına karşı koymak için gereken yetenek yelpazesini desteklemek için daha sağlam bir siyasi zeminde olacaklardır. 


Aşağıdaki üç konu, ABD-Çin istikrarı konusunda diyalog için olası temellerdir: 


. 500 kilometreden daha uzun menzilli füze fırlatma sistemlerinin toplam sayısı üzerindeki iki taraflı veya bölgesel sınırların fizibilitesini araştırmak; 

. bölgesel füze savunmalarının sınırlarını çizmek; ve 

. nükleer komuta ve kontrol sistemlerine karşı siber operasyonların risklerini 


araştırmak. 


Nükleer Silahsızlanmanın İlerlemesi 


Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşmanın (NPT) ortak üreticisi ve uzun süredir şampiyonu olan Amerika Birleşik Devletleri (diğer nükleer silah devletleriyle birlikte), nükleer silah yarışının durdurulmasına ve nükleer silahsızlanmaya ilişkin etkili tedbirler konusunda iyi niyetli müzakereler yürütme yükümlülüğünü ciddiye almalıdır. 


Amerika Birleşik Devletleri, NPT'nin VI. Maddesinde ifade edilen silahsızlanma ilkelerine olan bağlılığını göstermek için, tüm devletleri kapsayacak bir prototip nükleer silahsızlanma rejimi tasarlamalı ve bunun üzerine uluslararası tartışma ve münazaraya davet etmelidir. 
Herhangi bir nükleer silahlı devlet için etkili ve sürdürülebilir nükleer silahsızlanma tasarlamak, savaş başlıklarını söküp bölünebilir malzeme stoklarını kontrol etmekten çok daha fazlasını gerektirir. İlgili tüm ABD devlet kurumlarından uzmanlar bu çabaya katkıda bulunmalıdır. Doğrulanabilir nükleer silahsızlanmanın uygulanması ve icra edilmesi için potansiyel gereklilikler konusundaki düşüncesini göstermiş olan Birleşik Devletler, diğer tüm nükleer silahlı devletleri ABD modeline uymazlarsa aynısını yapmaya davet etmelidir. 


Son olarak, Joe Biden ve Kamala Harris yönetimi, nükleer savaşın olası iklimsel etkileri üzerine mevcut çalışmaları değerlendirmek için Ulusal Bilimler Akademisi'ni görevlendirmelidir. Buradaki ulusal güvenlik zorunluluğu, ABD'li karar vericilerin ve vatandaşların nükleer silah kullanımının potansiyel sonuçlarını ve ayrıca silah sayılarında ve veriminde azalma ve caydırıcılık başarısız olursa gereksiz acı çekme ihtimalini azaltacak hedef seçimindeki değişiklikler olasılığını daha iyi anlamalarını sağlamaktır. Amerika Birleşik Devletleri, diğer nükleer silahlı devletleri ABD çalışmasına ilişkin benzer çalışmaları veya eleştirileri yürütmeye ve yayınlamaya çağırmalıdır. 


George Perkovich, Pranay Vaddi, 21 Ocak 2021, Carneige Endowment For International Peace 


(George Perkovich esas olarak nükleer strateji ve nükleer silahların yayılmasını önleme konularında çalışıyor; siber çatışma; ve stratejik teknolojilerin uluslararası kamu-özel yönetimine yeni yaklaşımlar. Pranay Vaddi, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nda Nükleer Politika Programında üyedir.) 


Notlar 


l. 2010 ve 2018 NPR'lerde belirtildiği gibi, diğer devletler Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesine İlişkin Antlaşma (Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması; NPT) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ederse, daha sonra ABD'nin kendisini, müttefiklerini ve ortaklarını savunmak için nükleer silah kullanma tehdidinin hedefi haline gelebilirler. 


2. ABD Savunma Bakanlığı, Nükleer Duruş İncelemesi (Washington, DC: ABD Savunma Bakanlığı, 2010), 17, 

https://dod.defense.gov/Portals/1/features/defenseReviews/NPR/2010 Nuclear Posture Review Repor t.pdf. 


3. ABD Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanlığı Savaş Hukuku Kılavuzu (Washington, DC: General Counsel of the Department of Defense, Aralık 2016), 86, https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/ DoD% 20Law% 200f% 20War% 20Manual% 20-% 20Haziran% 202015% 20Updated% 20Dec% 202016.pdf? Ver = 2016-12-13-172036-190 . 

4. James A. Winnefeld Jr, "Felaket Bir Nükleer Karardan Kaçınmak İçin Sağduyu Politikası", Carnegie Endowment for International Peace, 10 Eylül 2019, 


https://carnegieendowment.org/2019/09/10/commonsense-policy-for- kaçınma-felaket-nükleer-kararpub-79799 . 


5. ABD Savunma Bakanlığı, "W76-2 Düşük Verimli Denizaltı Fırlatılan Balistik Füze Savaş Başlığının Saha Savunması Hakkında Bildiri," 4 Şubat 2020, https://Wwww.defense.gov/Newsroom/Releases/Release/Article/2073532 / w76-2-düşük-verimlidenizaltı-fırlatılan-balistik-m /. 


6. SE Rigby, TJ Lodge, S. Alotaibi ve diğerleri, "Sosyal Medyadan Video Görüntüleri Kullanarak 
2020 Beyrut Patlamasının Ön Verim Tahmini", Shock Waves 30 (22 Eylül 2020), DOI: 10.1007 / 
s00193-020-00970 -z. 


RUSYA UKRAYNA'YI VE ÇİN TAYVAN'I AYNI ANDA İSTİLA EDER Mİ? 


Seçkin Deniz, 16.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, savaş bölgelerinde dört kez görev almış, ABD Ordusunun eski yarbayı Daniel L. Davis'e aittir ve Rusya-Ukrayna, Çin-Tayvan gerilimi üzerinden ABD politika yapıcılarının alacağı stratejik tutuma odaklanmaktadır. 
Analistin, ABD'nin aynı anda hem Rusya hem de Çin ile savaşamayacağını, savaşırsa da kazanamayacağını ve ordusunu zayıflatacağını ifade eden tespitleri Biden yönetimi tarafından ciddiye alınmış olmalı ki, 14 Nisan 2021 günü, 14-15 Nisan'dan 4 Mayıs'a gerekli geçiş izinlerini almış olmasına rağmen ABD Türkiye'ye Savaş gemilerinin boğazlar üzerinden Karadeniz'e geçmeyeceğini bildirmiştir. Durum açıktır, ABD yenilmezliğini kaybetmiştir ve korkarak Ukrayna'yı Kırım'ı kaybettiği dönemde olduğu gibi yine yalnız bırakmıştır. Yazarın ifade ettiği gibi "Ancak gerçek şu ki, Birleşik Devletler şu anda ne Tayvan'ın ne de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya muktedirdir." Savaşa cesaret edemeyen Beyaz Saray, 15 Nisan 2021 günü, 10 Rus diplomatı sınır dışı ederek, 14 Haziran 2021'den sonra Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilecek ruble cinsinden veya ruble dışı tahvillerin ABD'li finans kuruluşları tarafından 
alınmasına yasak getirdi. 16 Nisan 2021 günü, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 10 
ABD'li diplomatı sınır dışı edeceklerini ve her iki ülkenin elçilerinin de mevcut durum karşısında üstleriyle istişarelerde bulunmaları gerektiğini söyleyerek ABD'nin Rusya Büyükelçisi John Sullivan'ın Washington'a dönmesini tavsiye etti. Ukrayna'ya TB2 bayraktar satan, ABD'yi Montrö çerçevesinde 'kontrol altında' tutan, Rusya'ya da 'isterseniz size de SİHA satarız' diyen Türkiye, özgül ağırlığını net bir şekilde hissettirebileceği yeni bir döneme girdiğini fark etmiş ve fark ettirmiş olmalıdır. 


ABD dış politikasının en önemli amacı - ve Silahlı Kuvvetlerimizin temel amacı - Amerika'yı ve vatandaşlarımızı güvende tutmaktır. Güvenliğimize yönelik riski gereksiz yere artıran her şeyden kaçınılmalı ve buna katkıda bulunan her şey sağlam bir şekilde güçlendirilmelidir. 
ABD güvenliği için mutlak en kötü durum senaryosu, hem Çin hem de Rusya ile iki cepheli bir savaşa girmek olacaktır. 


TI. Dünya Savaşı'ndan bu yana böyle bir olasılık, çok az ciddi düşünmeyi gerektirecek kadar uzaktı. Ancak son olaylar, potansiyeli olasılık alanına itti. Aynı anda hem Moskova hem de Pekin'e karşı savaşma kabusu senaryosuyla karşı karşıya olduğumuzdan, olaylar kontrolümüzün dışına çıkmadan gerilimi azaltmak için büyük özen gösterilmelidir. 


İki Cephe Savaşı Nasıl Başlayabilir? 


Hint-Pasifik ve Doğu Avrupa'da, Washington tarafından iyi yönetilmediği takdirde, ABD ordusunun korkunç bir ikilemle karşı karşıya kalacağı noktaya gelebilecek dinamiklerin kesiştiği yeni bir nokta var: saldırgan güçler karşısında savaşmayı reddederek Silahlı Kuvvetlerimizi ölümcül bir şekilde yalnız bırakabilir veya aşağılama ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir. 


Böyle bir duruma yol açabilecek potansiyel parlama noktası, Pekin'in eşzamanlı olarak Tayvan ile yeniden birleşmesi ve Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki iki vilayeti ele geçirmek için güç kullanma kararı olacaktır. Koordineli olayların gerçekleşme şansı, göründükleri kadar tuhaf değildir. 


Çin, Tayvan'ı anakarayla yeniden birleştirmek için güç kullanma istekliliği konusunda hiçbir zaman doğrudan davranmadı ve açık olmadı. Çin Komünist Partisi (ÇKP), 

nihayetinde Tayvan'ı komünist kesime “geri döndürme” ihtiyacıyla ününü tehlikeye attı. 
Rusya defalarca NATO'nun gerçek sınırına ilerlemesinin kırmızı bir çizgi olduğunu ve aşılması halinde askeri bir tepkiyi tetikleyebileceğini gösterdi. Bununla birlikte, şimdi farklı olan şey, hem Pekin hem de Moskova'nın, son zamanlarda güç kullanma tehdidine göre hareket etmesi gereken önemli, fiziksel eylemlerde bulunmasıdır. 


Son birkaç aydır Çin, Tayvan hava sahasının yakınına veya içine uçan hava kuvvetleri savaşçılarının ve bombardıman uçaklarının sayısını ve sıklığını önemli ölçüde arttırıyor, ayrıca Güney Çin Denizlerinin sularından geçen savaş gemilerinin ve diğer gemilerin sayısını arttırıyor. Çin, Tayvan'a bir saldırı başlatacak olsaydı, Tayvan ordusunu savaş gemilerinin ve uçakların rutin varlığına duyarsızlaştırarak gerçek saldırının önüne geçecekti, böylece gerçek saldırı geldiğinde Taipei cevap vermekte yavaş davranacaktı. 


Ukrayna temsilcisi Dmytro Razumkov, 22 Mart'ta Brüksel'de NATO liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından, Ukrayna'nın "yakın gelecekte" NATO'ya resmi bir davetin habercisi olan Üyelik Eylem Planına davet edilmesinin beklendiğini söyledi. Günler sonra, Ukrayna sınırında ve yakınında Rus askeri seferberliklerine dair haberler çıkmaya başladı. Beyaz Saray Basın Sekreteri Jen Psaki, 8 Nisan'da Ukrayna karşısındaki Rus askerlerinin sayısının 2014'ten bu yana en yüksek sayıya ulaştığını söyledi. Bu eşzamanlı Rus ve Çin askeri hareketleri tek başlarına koordinasyonu göstermiyor. Bununla birlikte, diğer eylemlerle birleştirildiğinde, eylemler bazı endişeleri ortaya çıkarıyor. 


Çin ve Rusya, en azından 2000 yılından bu yana, her birinin ABD askeri müdahalesinin yükselen bir tehdit olarak gördüğü şeye açık bir tepki olarak, işbirliği ve ortaklıklarını arttırıyorlar. Kasım 2019'da işbirliği yeni bir seviyeye yükseldi ve özgüllük kazandı. 


Cumhurbaşkanları Xi Jinping ve Vladimir Putin, "Çin-Rusya ilişkilerinin gelişimindeki ivmeyi yüksek seviyede" korumak için 2019'da Brezilya'da bir araya geldiler. İşbirliğinin birincil amacının "tek taraflılığa, zorbalığa ve diğer ülkelerin işlerine müdahaleye karşı çıkmak" olduğunu söylediler. Tam olarak bir yıl sonra, Asya medyası bir Çin-Rusya füze saldırısı erken uyarı sisteminin tamamlanmaya yakın olduğunu bildirdi ve bu, "Çin-Rusya askeri entegrasyonunu ve karşılıklı bağımlılığı, ABD'nin Fransa ve Birleşik Krallık gibi ülkelerle geliştirdiği ileri ittifak ilişkilerinin düzeyiyle eşleştirecektir. " 


Daha sonra geçen ay Pekin'de, Çin ve Rusya Dışişleri Bakanları bir araya geldi - Razumkov'un NATO'nun Üyelik Eylem Planına katılma davetini yakında uzatmasını beklediğini söylemesinin ertesi günü - ve işbirliği seviyelerini büyük ölçüde daha da 


artırdıklarını söylediler. Batının "egemen bir ulusun içişlerine 'demokrasiyi ilerletme' bahanesiyle müdahalesi kabul edilemez." 


Çin, Tayvan ile olan sorunlarını “bir iç mesele” olarak görüyor ve Rusya, Ukrayna'yı - özellikle Rusların çoğunlukta olduğu Luhansk ve Donbas illerini - neredeyse Rusya'nın bir parçası olarak görüyor. Xi, askerlerine - daha geçen ay - "savaş hazırlıklarını hızlandırmalarını" söyledi. Rusya'nın o zamanki cumhurbaşkanı Dmitry Medvedev daha önce Gürcistan'a karşı yürütülen 2008 savaşlarının NATO'nun daha fazla genişlemesini durdurmayı başardığını söylemişti. 


Rusya ve Çin arasında en yüksek seviyelerde artan işbirliği göz önüne alındığında, her birinin Tayvan ve Ukrayna ile kendi sorunlarını varoluşsal terimlerle ele aldığına dair tekrarlanan iddialar ve bu konumların yakınında her iki ülkenin savaş gücünün eşzamanlı artışı göz önüne alındığında, mantıksız değildir. Çin ve Rusya'nın fiilen eşzamanlı saldırılar başlatması durumunda ABD için tahakkuk edecek olan riski incelenmelidir. 


Pekin ve Moskova arasındaki artan işbirliğinin yanı sıra, Amerika Birleşik Devletleri hem Tayvan hem de Ukrayna ile olan ilişkisini artırdı. Washington'da Tayvan'a özel güvenlik garantileri verilmesini savunan sesler oldu ve Kiev'deki ABD Savunma Ataşesi, Rusya'nın askeri birikimine yanıt olarak ABD'nin "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü mümkün olan her şekilde desteklediğini" söyledi. Ancak gerçek şu ki, Birleşik Devletler şu anda ne Tayvan'ın ne de Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunmaya muktedirdir. 


Yakın zamanda yaptığım bir analizde detaylandırdığım gibi, Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in Tayvan'ı zorla geri alma girişimi tarafından düz bir şekilde yakalanırsa, onları durdurmak için başarılı bir şekilde müdahale edemeyiz. Hem Rusya Doğu Ukrayna'ya saldırır hem de Çin Tayvan için savaşırsa, Başkan Biden kazanılamayan bir ikilemle karşı karşıya kalır: Çin ve Rusya ile kazanamayacağımız savaşa girmek ya da Ukrayna'ya destek olarak savaşmayı reddetmek ve muhtemelen Tayvan'ın zalimlerin eline düşmesini çaresizce izlemek. 


Çin ve Rusya'nın bu tür önceden tasarlanmış bir savaş eylemine verilecek olan kesin doğru yanıt, ABD'nin acil bir tepkiden kaçınması ve dünya ülkelerinin çoğunu Pekin ve Moskova'ya karşı çıkarken aynı zamanda kendi savunmamızı güçlendirmek amacıyla diplomatik olarak bir araya getirmesi olacaktır. Washington'da acil yanıt talep edecek pek çok kişi olsa da, gerçek şu ki hem Çin hem de Rusya bu savaşlarda kendilerini dramatik bir şekilde zayıflatacaklar ve ABD'ye veya müttefiklerimize karşı herhangi bir ek saldırı başlatamayacaklar, ordumuz ise tam güçte olacak. 


Öte yandan gururumuza yenik düşüp, bir veya her iki yerde konvansiyonel savaşa girmeye devam edersek, Silahlı Kuvvetlerimize çok büyük zararlar vereceğiz. Savaş, muhtemelen her iki ülkenin de hedeflerine ulaşmasını engellemeyecektir ve bizim doğrudan topraklarımızı bile savunma kabiliyetimiz ciddi şekilde zayıflayacaktır. Bu, elbette, en kötü sonuç değil: Bir nükleer değiş tokuşla sonuçlanan bir hata veya yanlış hesaplama, tüm ABD şehirlerinin yerle bir edilmesine neden olabilir. 


Unkthinkabale (İmkansız, Akılalmaz) Nasıl Önlenir 
Böylesine korkunç bir ikileme düşme olasılığından bile kaçınmak için, Amerika Birleşik 


Devletleri'nin dünyanın geri kalanıyla ilişki kurma biçimini acilen reformdan geçirmesi gerekiyor. Gerçek şu ki, ABD ordusu şu anda dünyadaki en güçlü ordudur (hem Rusya hem 


de Çin, kuvvetlerini modernize etme konusunda önemli adımlar atmış olsa da) ve Çin ve Rusya dahil olmak üzere herhangi bir ulusu ülkemize karşı kışkırtılmamış bir saldırı düzenlemekten caydırabilir. Ama aynı zamanda ordumuzun yenilmez olmadığını, irademizi dünyanın tüm uluslarına aynı anda dayatamayacağını kabul etmeliyiz. 


Bu, dünya çapında verdiğimiz güvenlik garantileri ve korumak için savaşa girmeye istekli olduğumuz devletlerin sayısı konusunda daha mantıklı olmamız gerektiği anlamına geliyor. 
Tayvan ve Ukrayna, Çin ve Rusya için bölgesel öneme sahip konulardır, ancak tek başlarına, ikisinin de düşüşünün mutlaka bir bölgesel savaşa veya dünya savaşına yol açacağı anlamına gelmez. 


Amerika'nın en önde gelen önceliği, Birleşik Devletler'in güvenliğini ve özgürlüğünü sağlamak olmalıdır. Kendimizi aşırı zorlarsak, çok fazla şey yapmaya çalışarak gücümüzü dağıtırsak, bir gün diğer herkesi güvence altına almak için yanlış yere koyulmuş bir arzumuzla kendi güvenliğimizi kaybettiğimizi keşfedebiliriz. Acı gerçek şu ki, herkes için her şeyi yapamayız. Hem Çin hem de Rusya ile iki cepheli bir savaş gibi, düşünülemez bir gerçekle yüzleşmeden önce bu gerçeğe kabul etmeliyiz. 


Daniel L. Davis, 11 Nisan 2021, 19fortyfive 


(Daniel L. Davis, savaş bölgelerine dört kez konuşlanmış ABD Ordusunda eski yarbaydır ve "The Eleventh Hour in 2020 America" nın yazarıdır.) 


AMERİKA ÇOK YAŞLANDIĞINDA HERKES BEDELİNİ ÖDEMELİ 


Seçkin Deniz, 13.04.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Bloomberg Opinion yazarı ve Stony Brook Üniversitesi finans doçenti Noah Smith'e aittir ve azalan doğurganlık ile göçmen akışının durması sonrası yaşlanan Amerikan nüfusuna odaklanmaktadır. Analistin 'çalışan nüfusun azalması' karşısında yaşadığı panik dikkate değerdir; acıdır ki, Amerikan toplumunun, eşcinsel ilişkilerin, uyuşturucu kullanımının yasallaştırılarak yaygınlaştırılmasına, evlilik kurumunun, dinin ve ahlakın yok edilmesine yönelik federal devlet politikalarının, satanizmin aktif projelerinin kurbanı olarak yaşadığı travmaların en önemli sonucu olarak doğurganlığın azalması milyarderlerin çalışan sorunu açısından değerlendirilmektedir. Bu akıllı insanların üzerinde çokça düşünmesi gereken bir insanlık suçudur. Türkiye, kadın istihdamını arttırarak mevcut erkek çalışanlarını atıl duruma düşürürken 'doğurganlık oranları azalan kadınlar' gerçeğine gözlerini kapatmamalıdır. Küresel ve Yerel Sermaye'nin köleleri olarak aile olgusundan koparılan kadınların hem kendilerine hem de insanlığın geleceğine verdikleri zararı hesaplamak yayınladığımız çevirinin kapsamını aşmaktadır, ancak her şey gözümüzün önünde cereyan ederken bu suça ortak olmamak da verebileceğimiz en iyi tepki olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni bir istihdam politikası üreterek, sistemin çarklarında öğütülen kadınlar dolayısıyla azalan doğurganlığı temel insani kaygılarla ele almalıdır. Vahşi Kapitalizm'in, Neoliberal sömürgeciliğin gittiği yer Amerikan 


toplumunun genel fotoğrafında somut olarak gözlenmektedir; aynı çıkmaz sokağa girmek ancak ahmakların işidir. 


ABD'nin ulusal bir nüfus stratejisine ihtiyacı var. Düşen göç, doğurganlıktaki düşüşle birleşerek, insanların kağıt üzerinde zengin olduğu ancak yine de artan sayıda yaşlıyı destekleme ihtiyacından dolayı kendilerini sıkışmış hissettikleri Avrupa ve Doğu Asya kulübüne katılma tehlikesi üretiyor. 


Nüfus politikası fikri birçok Amerikalıya yabancı görünecek. Ama bu çok uzun süredir çok şanslı olduğumuz içindir. ABD, zengin bir ülke için alışılmadık derecede sağlam bir doğurganlığı, sürekli yüksek göç seviyeleri ile birleştirdi. Ancak bu avantajlardan ilki hızla buharlaşıyor ve ikincisi tehdit altında. 


1990'larda ve 2000'lerde ABD, zengin dünya akranlarına göre doğurganlık avantajına sahipti. 
Ancak 2008'deki Büyük Durgunluk'tan bu yana, bu avantaj ortadan kalktı: 


Bebekler Yolda 
ABD 2010'dan beri doğurganlık avantajını kaybetti 


/US Z UK Canada / France / Australia 


Bunun çoğu, şu anda kadın başına 2,1 çocuk olan ikame oranının altında olan 

Hispanik Amerikalılar arasındaki doğurganlık oranlarındaki büyük düşüşten 

kaynaklanıyor. Bunun nedeni sadece Hispanik göçmenliklerdeki ani bir düşüş değil (göçmenler daha fazla çocuğa sahip olma eğiliminde olduğu için), aynı zamanda muhtemelen Hispanikler arasında değişen normlar ve değerlerden de kaynaklanıyor. Ve bu, doğum oranlarını daha da düşüren Covid-19 salgınından önce gerçekleşen bir durumdu. Bu son düşüşün ne kadarının kalıcı olacağını kimse bilmiyor. 


Göçmenlik de azaldı. Meslektaşım Justin Fox iyimser, Amerika'da daimi ikamet eden insan sayısının Donald Trump yönetimi ve salgın yoluyla arttığına dikkat çekiyor. Ancak ABD tarafindan verilen yeni vize sayısı 2020'de neredeyse yarı yarıya düştü: 


Pandemi Almadı 


Göçmen vizeleri 2020'den önce düşüyordu 


m Visas issued by the US, State Department, by fisc 
600K 


1992 94 ‘96 98 '00 'Q 04 06 '08 


Bu düşüş devam ederse, sürekli ikamet eden insan sayısını azaltacaktır 


Yedek doğurganlık ve azalan göç ile Amerika daha gri bir gelecekle karşı karşıya. Yaş bağımlılık oranı - çalışma çağındaki yetişkinlerin içindeki yaşlı oranı- Trump'ın başkanlığı ve salgından önce zaten yükseliyordu ve son eğilimler bunu daha da artıracak. 


Amerika'nın Grileşmesi 


ABD zaten Trump yönetiminden önce yaşlanıyordu 


Elbette, ABD'nin, dünyanın en yaşlı toplumunu üretmek için uzun ömürlülük ve kronik olarak düşük doğurganlığın birleştiği Japonya ile aynı kategoriye girmesi biraz zaman alacak. Ancak ABD'nin nüfusun yaşlanmasının ısırığını , daha yavaş büyüme, devletin sağlık ve emeklilik sistemlerine daha fazla talep ve yaşlı bakımına daha fazla kaynak ve zaman harcanması 

ile hissetmeye başlaması çok uzun sürmeyecek. 


Yaşlanma ekonomik bir ölüm cezası değildir; ülkeler, yaşlanmanın getirdiği zorlukları hafifletmek için bir dizi şey yapabilirler. İşgücü kıtlığını telafi etmek için daha fazla otomasyon kullanabilirler. İnsanları daha uzun süre çalışmaya devam etmeye teşvik edebilirler. İşgücünde cinsiyet katılımı açığı olan ülkelerde, hükümetler Japonya'nın 2010'larda başarılı bir şekilde yaptığı gibi daha fazla kadını çalışmaya teşvik edebilirler. 
ABD'de de bir cinsiyet farkı açılmış olabilir, bu yüzden orada bazı fırsatlar var. 


Ancak bu önlemler sadece bir yere kadar gidiyor. Otomasyon teknolojileri genellikle ikame olmaktan çok insan çalışanları tamamlayıcı niteliktedir, bu nedenle kaç kişiyi makinelerle değiştirebileceğimizin bir sınırı vardır. Yaşlıların ve işten ayrılanların sadece daha fazla çalışmasını sağlamanın sınırları da aynı şekilde. ABD, başka bir ağaran, durgunlaşan zengin bir toplum olmaktan kaçınmak istiyorsa, daha fazla genç insan edinmelidir. 


Göçü teşvik etmek, herhangi bir nüfus stratejisinin önemli bir parçasıdır. Dört yıllık göçmen karşıtı söylem ve politikaların ardından, ABD liderleri, eski Başkan Ronald Reagan'ınkine benzer şekilde göçmen yanlısı söylemler kullanmalıdır. Herkese Amerika'nın kapılarının 


tekrar açıldığı ve dünya insanlarını kucakladığı duyurulmalıdır. Üstelik ABD, vergi tabanını en çok artıracak göçmen türlerini aktif olarak işe almak için yeni programlar oluşturmalıdır. 
En iyi iki fikir, Kanada'nın Federal Nitelikli İşçi Programına benzer yeni bir program oluşturmak ve (yine, Kanada'nın yaptığı gibi) eyaletlerin ve şehirlerin göçmenlere istihdam temelli yeşil kartlar için sponsor olmalarına izin vermektir. 


Sonra doğurganlık var. Pek çok zengin ülke doğurganlık oranlarını yükseltmek için çabaladı, çoğu zaman da başarılı olamadı. Ancak ekonomist Lyman Stone, çok çeşitli araştırmalara bakarak, insanlara daha fazla çocuk sahibi olmaları için ödeme yapmanın doğum oranları üzerinde mütevazı bir etkiye sahip olduğu sonucuna varıyor. Yani doğurganlığı biraz artırmak mümkün. 


Şu anda Başkan Joe Biden, Senatör Mitt Romney ve diğerleri tarafından önerilen çocuk yardımları, Amerikan doğurganlığını mütevazı bir destek verecek türden bir şey 

olacaktır. Çocuk bakımının yüksek maliyetini düşürme çabaları, aynı şekilde çocuk sahibi olmanın mali ve zaman maliyetlerini de azaltabilir. Bu önlemlerden mucizeler bekleyemeyiz - bebek patlaması geri gelmeyecek - ancak doğurganlık oranını sürdürülebilir ikame düzeyine biraz daha yaklaştırabilirler. Nüfusu istikrara kavuşturmak için 2.1'e geri dönmemize gerek yok - göç bunun bir kısmını yapabilir - ancak birçok zengin ülkenin yaptığı gibi 1,5'e düşmek yerine 1,8 veya 1,9'da sabitlemek büyük bir sorun olacaktır. . 


En önemlisi, ABD'nin zihniyetini değiştirmesi gerekiyor. Nüfus istikrarı daha önce asla endişelenmemiz gereken bir şey değildi, ama şimdi öyle. Neyse ki, Matt Yglesias gibi bazı yazarlar şimdi şiddetle daha yüksek nüfus artışı istiyorlar. Umarım bu konu önümüzdeki birkaç yıl içinde daha fazla ilgi görür. 


Noah Smith, 11 Şubat 2021, Bloomberg 


(Noah Smith, bir Bloomberg Opinion köşe yazarıdır. Stony Brook Üniversitesi'nde finans profesör yardımcısıydı ve Noahpinion'da blog yazıyor.) 


KÖLELİĞİN ŞEKİLLENDİRİCİLERİ: İMPARATORLUK - 3. BÖLÜM (A) 
Tamer Güner, 14.03.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Winter Oak Org internet sitesinde yayınlanmıştır ve "Küresel yönetici elit, "ekonomik totalitarizmi" yerleştirmeye çalışıyor; bu, Dünya'yı teknokrasiye, trans hümanizme ve hayatımızın her yönü üzerinde tam kontrole dayalı olarak düzenlemenin yeni bir yoludur." cümlesiyle özetlenebilecek insanların köleleştirilmesi olgusuna odaklanmaktadır. İçeriği dikkatle ve özenle incelediğinizde açık ve resmi kaynaklardan elde edilen ve hiç de gizli tutulma gereği duyulmayan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve ortaklarının tasarladığı şeytani ardıl hedeflerin gerçekte neyi yansıttığını gözlemleyebileceksiniz. Umarız, komploların tam ortasında, içinde ve derinliklerinde ya da yüzeyinde yaşayan, ancak göz önünde cereyan eden 


komploları göremeyen, görmek istemeyen bütün insanlar, bu komploları teorilerle çözen dürüst insanların varlığına müteşekkir olmaları gerektiğini fark ederler. 


Dünya Ekonomik Forumu (WEF), Küresel Şekillendirme Topluluğunu merkezler aracılığıyla organize ediyor - bunlardan yaklaşık 150 farklı ülkede 400'den fazla var. 


Buradaki düşünce, dünya çapında bir gençlik hareketi, Dünya Ekonomik Forumu (WEPF)'in toplumumuz ve yaşamlarımız için Great Reset (Büyük Sıfırlama) çağrısını destekleyen yeni nesilden bir fikir dalgası izlenimini vermektir. 


Ancak, gerçekte Küresel Şekillendiriciler kurgusu bir “topluluk” değil, genç adayların, şovu yürütenler için sadece kuklalar ve itaatkâr sözcülerden ibaret olduğu merkezi bir yapıdır. 


Küresel Şekillendiriciler'in arkasındaki gerçek gündem, önceki yazımızda yaptığımız gibi, lider kadrosuna bakılarak çok net bir şekilde ortaya koyulmuştu. 


Tüm bu yüzlerce merkezde yer alan Şekillendiriciler, WEF patronu Klaus Schwab, Çinli Büyük İlaç Endüstrisi milyarderi Eric Tse ve CIA bağlantılı Carlyle Group'tan David Rubenstein gibi insanların istekleri doğrultusunda etkin bir şekilde çalışıyor. 


A 
M Sick, 
BB. CoMMUNM 
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Bu dünya, insanlar ve doğal "sermaye" üzerine kârlı bir "sosyal etki yatırımı" dünyası; sermaye fonları ve ilaç işletmelerinin blockchain, robotik ve yapay zekâ dünyası; "kapsayıcılık", "sürdürülebilirlik" ve "sistemik değişim" retoriğinin arkasına gizlenmiş üstel bir kâr ve sömürü dünyasıdır. 


Gündemleri, küresel kurumsal kontrolün hayal bile edemeyeceğimiz bir düzeye hızlanmasından; insanlığın % 99,99'u için özgürlüğün kaldırıldığı tam bir tekno-tiranlığın dayatılmasından ve gelecek nesillerin, asalak seçkinlerin karı için dijital olarak yetiştirilen sığır statüsüne düşürülmesinden başka bir şey değildir. 


Bu şok edici gerçeği gözümüzde canlandırılabilmek için, Şekillendiricilere ve Londra, Brüksel, Silikon Vadisi, Pekin, Lagos ve Yeni Delhi gibi bazı önemli küresel konumlardaki bağlantılarına daha yakından bakacağız. 


Londra 


Küresel Şekillendiriciler'in Londra merkezi, kendisini "büyük, enerjik ve son derece farklı özelliklere sahip; Londra'da ve daha geniş anlamda dünyada bir etki yaratmayı derinden önemseyen gençlerden oluşan bir grup" olarak tanımlıyor. 


Londra merkezi şu anda dört projede yer alıyor: 


Modanın Şekillendirilmesi: "Koronavirüs salgını artık evde ve güvende kalmamızı gerektirdiğinden; Modanın Şekillendirilmesi ve Moda Devrimi, vatandaşların dijital aktivasyonu ve güçlendirilmesi için güçlerini birleştirmiştir". 


Avrupa'da Covid Aksiyonu: "Bu girişim, Şekillendiriciler aracılığıyla, dolaşmakta olan herhangi bir söylenti veya potansiyel yanlış bilgi hakkında DSÖ için bilgi toplama firsatı sunar". 


C19'a Karşı Birleşin: "Evde kalın. Yanlış bilgilerin yayılmasını durdurmaya yardımcı olun 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COVID ile mücadele edin. Yanlış bilgilendirmeyi durdurun: "Okuyucuları duydukları herhangi bir söylenti veya olası yanlış bilgiyi paylaşmaya çağıran bu proje, DSÖ Avrupa için COVID-19 hakkındaki bağlantılarını bilgilendirmek için bilgi üretmeye çalışır". 


EU.ndustry Days 


5-6 February 2019 


Maan Peores. 


Rory Daniels 


42 merkez üyesinin arasında yükselen yıldızlardan biri Rory Daniels’tır. 


Daniels, 2017 Genel Seçimlerinde Llanelli'nin Liberal Demokrat adayı olarak henüz 19 
yaşındayken kamuoyunun dikkatini çekti . 


"AB tutkunu" olarak sunulan Daniels, beş aday arasından 548 oyla sonuncu oldu ve hatta yatırdığı depozitoyu bile kaybetti. 


Ancak demokratik yetki eksikliği onu engelleyemedi. Daniels, 2019'da Stockholm'deki UNESCO konferansında bir konuşma yaptı. Burada “Avrupa Komisyonu, Genç Endüstri Lideri” olarak listede yer alan Daniels, Eylül 2019'dan beri Uluslararası Af Örgütü'nün ilk Küresel Gençlik Görev Gücü'nün üyesidir. 


ni oere 


Dünya Demokrasi Forumu 


Jeremy Corbyn'in NHS'nin (Ulusal Sağlık Sistemi) Brexit sonrası satışına ilişkin uyarılarını "Rus dezenformasyonunun" bir parçası olarak tanımlayan Daniels, Kasım 2019'da Strazburg'da düzenlenen "Bilgi Çağında Demokrasi Tehlikede mi?" başlıklı Avrupa Konseyi "Demokrasi için Dünya Forumu" etkinliğine katıldı. 


Daniels, Eylül 2020'de Wikipedia tarafından "hayırsever" olarak tanımlanan özel sermaye kralı Peter Lampi tarafından kurulmuş bir hayır kurumu olan Sutton Trust'ın yeni yönetim kurulu üyesi seçildi. 


2020'de, "COVID-19'un sosyal hareketlilik üzerindeki etkisine ilişkin brifingler" veren Sutton Trust, "iş deneyimini ve stajları çevrim içine taşımanın herkese daha adil bir fırsat verebileceği ve işverenlere de fayda sağlayabileceği" sonucuna varıyordu. 

Londra merkezinin kurucu küratörü Kate Hampton, Addis Ababa, Pekin, Londra, Nairobi ve Yeni Delhi'de ofisleri bulunan "bağımsız bir hayırsever organizasyon" olan Children's Investment Fund Foundation'ın [CIFF] (Çocuk Yatırım Fonu Vakfı) genel müdürüdür. 


FOUNDING CURATOR 


Kate Hampton 
Joined 19 Nov 2012 
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Kate Hampton 


CIFF, "gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların ve ergenlerin yaşamlarını dönüştürmeye çalışan bir dizi ortakla" birlikte çalışarak, "çocukları desteklemek" ile ilgilendiğini iddia ediyor . 


Ama aynı zamanda "sistemik değişime odaklanan özel bir hayırseverlik" kuruluşu olduğunu ve "çocukları yaşam boyunca takip eden bütünleşik çözümler" aradığını da açıklıyor. 


Bu, çok açık bir şekilde, Alison McDowell'in bizi uyardığı sosyal etki yatırımıdır. 


CIFF, "çevik" olmayı ve "potansiyel getirinin büyük olduğu durumlarda risk almayı" planladığını söyleyerek bu tespiti doğruluyor. 


Bunlara ilaveten CIFF'ın sitesinde şu ifadeler yer alıyor: “Çocukların erken gelişim dönemi ve ergen kızlar gibi alanlara yapılan akıllı yatırımların getirisinin de özellikle yüksek 


olduğunu biliyoruz”. 


Çocukları "destekliyor" musunuz yoksa onları kâr için sömürüyor musunuz, Bayan Hampton? 


Chris Hohn 


CIFF'ın sözde “akıllı hayırseverlik” olarak adlandırılan icraatları, 2002 yılında, yatırım fonu milyarderi Chris Hohn ve o zamanki eşi Jamie Cooper tarafından başlatılmıştır. 


2014'te David Cameron'un İşçi Partisi (Tory) hükümeti tarafından şövalyelik unvanı verilen Hohn'un, 2019'da 50.000 sterlin bağışladığı Extinction Rebellion'a, buna ilaveten Hampton'a bağlı CIFF tarafından da 150.000 sterlin verildiği ortaya çıktı. 


Aynı zamanda Hohn'un, bir dizi yatırım şirketi aracılığıyla Heathrow Havalimanı'nda 630 
milyon sterlinlik bir hisse oluşturduğu da bildirildi. 


Hampton, etki dünyasına dahil olan tek Londra merkez üyesi değil. 


"Önceden Mitsui & Co'da Kıdemli Yatırım Yöneticisi" olan Vyonne Bajela, bugün "İngiltere merkezli bir girişim sermayesi fonu olan Impact X Capital'in Kurucu Üyesi ve Müdürüdür", 


Yvonne Bajela 
Startup Investor 


Yvonne Bajela 


Jasnam Sidhu, Social Impact Lab ile ünlü çok uluslu bir profesyonel hizmetler ağı ve “Social 


Enterprise NL ve Ashoka platformlarının kurucu ortağı” olan PricewaterhouseCoopers, ya da kendini ifade ettiği şekilde PwC için çalışmaktadır. 


Social 


Impact 
Lab 


Pwc Sosyal Etki Laboratuvarı 


Köleliğin şekillendiricileri:Liderlik makalemizde de belirttiğimiz gibi, Ashoka, "hayır kurumları" tarafından finanse edilen, Antonis Schwarz gibi ultra zengin bireyler ve Rob Hopkins gibi “aktivistler” arasında bağlantılar kuran ve ayrıca Dünya Bankası dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlara tavsiyelerde bulunan garip bir organizasyondur. 


Sidhu'nun "tipik bir günü", "blockchain, yapay zekâ veya drone gibi yıkıcı teknolojileri ayrıntılı bir şekilde planlamayı" içerir. 


Jon Sew - Arti 
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Jasnam Sidhu 


Kenny Imafidon, ClearView Research Ltd'nin kurucu ortağı ve genel müdürü: "Farklı kitleler hakkında kültürel olarak bilgilendirilmiş içgörüler toplamak, iş ve pazarlama stratejilerini bilgilendirmek ve sosyal etki değerlendirmesini desteklemek konusunda uzmanız" diyor. 


Kenny Imafidon'un kişisel web sitesine göre: “Impact Squared tarafından dünya çapında (25 yaş altı) 100 genç liderden biri olarak seçildi ve dünyamızı dönüştürmek için sosyal bir etki yarattı” ortaya koymaktadır. Imafidon’un Kraliyet ailesi ile de yakın ilişkisi var. 


ve a 


Kenny Imafidon 


Joran Abdi, 2018'de, Londra'daki Imperial College tıp bölümünden mezun olduktan sonra, Pekin'deki Tsinghua Universitesi'ndeki Schwarzman Koleji'nde yüksek lisans bursu için Schwarzman Bursiyeri seçildi. 


Jordan Abdi 


Abdi şöyle diyor: “Çin benzersiz siyasi ve ekonomik bir sisteme sahip ve Çin'in daha büyük bir rol oynadığı bir dünyada, sistemlerini anlamak, başarılı çok taraflı angajman için hayati bir öneme sahip olacaktır.” 


“Girişimcilik geçmişim ve kamu politikasına olan ilgim, bu programı bana çok çekici kılıyor çünkü modülleri, gelecekteki ortak zorluklarımızı çözmek için daha fazla küresel işbirliğine ihtiyaç duyulacağı bir zamanda iş, politika ve uluslararası ilişkileri kapsıyor”. 


Gerçekleştirdiği modelleme ile “salgının” başlangıcında yüksek bir ölüm oranı öngören Imperial College, Abdi'nin bursuyla ilgili raporunda; Abdi'nin, Çin ile “güçlü bağlara sahip" ve "Birleşik Krallık'ın Çin ile en iyi akademik araştırma işbirlikçisi olduğunu övünçle ifade ediyor 


Çin'de bulunduğu zamanlarda Abdi'yi finanse eden Schwarzman Scholars'ın başkanı Stephen A. Schwarzman, küresel özel sermaye şirketi Blackstone'u kuran eski bir Lehman Brothers milyarderidir ve Donald Trump'ın “uzun süredir arkadaşıdır”. 


Abdi, “sağlık hizmetlerinin otomasyonu” ve robotlar tarafından bakılan yaşlı 

insanlarla yakından ilgilenmektedir. 

Bir “seri girişimci” olarak şimdilerde "veriye dayalı tıp", "davranışsal sağlık ve sinirbilim" ve "ilaç şirketleri arasında yenilik" alanlarında faaliyet gösteren, Singapur merkezli uluslararası ticaret şirketi Holmusk için "strateji ve iş geliştirme lideri" dir. 


Abdi daha önce 2020 yılında, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un, “Bu İngiltere için harika bir yıl olacak” twitini retweet etmiş ve sonradan “2021 harika olacak” şeklinde bir twit atmıştı. 


Ama tam olarak kim için harika? 


Merkez üyesi Faheem Ahmed, "sürdürülebilir sağlık finansmanı, teslimat ve yenilik konusunda uzmanlaşmış küresel bir etki yatırım danışmanı ve ESG analisti" dir. 


Dr. Faheem Ahmed, MD MPH 
MBA is a global impact investment advisor and ESG analyst, specialising in sustainable healthcare 


financing, delivery and 


innovation. 


Eylül 2020'de Forbes iş dergisine "Bütün Halk Sağlığı Yolları Özel Sermayeye Çıkıyor" başlıklı bir makaleye katkıda bulundu. 


Faheem Ahmed coşkuyla şöyle diyor: "Küresel sağlık hizmetleri, özel yatırımcılar için en hızlı büyüyen ve en kazançlı sektördür ve yalnızca 2019'da 100 milyar dolar değerinde anlaşma gerçekleşmiştir". 


Ahmed, "sosyal güvenlik için yapılan hükümet harcamalarındaki kesintilerin sürdürülmesinin, dünya çapında özel sermaye için kazançlı fırsatlar sunduğunu" ifade ediyor. 


Bu ifade sadece bize mi tiksindirici geliyor? 


Ahmed şu sonuca varıyor: “Riskli, ortalama borçlanma oranlarından etki odaklı hasta sermaye artışına geçilmesiyle, PE (Özel Sermaye] hepimizin bağlı olduğu hassas sağlık ve sosyal bakım sistemlerini desteklemek için çok ihtiyaç duyulan bir yaşam hattı sağlayabilir. Sonuçta, tüm halk sağlığı yolları özel sermayeye çıkar ”. 


Ahmed'in London Business School web sitesinde yer alan profilinde, "sosyal etki için iş dünyası, hükümet ve STK'ları bir araya getiren" Wheeler Ticaret ve Geliştirme Enstitüsü'nün bir üyesi olarak atandığı belirtilerek; "Sosyal girişimcilik tutkusunun" onu 2017 yılında HealthMakeSpace'i kurmaya yönlendirdiği ifade ediliyor. 


HealthMakeSpace, "klinik olarak yönlendirilen yeniliği teşvik etmek için endüstri ve girişimcileri klinisyenlerle buluşturarak Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) genelinde değişimi hızlandırmayı hedefliyor". HealthMakeSpace projesi "Imperial College Health Partners ile ortaklaşa geliştirildi". 


Yine Imperial College! Projeleri Covid salgını anlatısını sürdürmeye odaklanan Londra Küresel Şekillendiricileri'nin, yaptığı projeksiyon paniği artırmaya yardımcı olan kurumla da 


bağlantılı olması ne tesadüf! 


Winter Oak, 11 Ocak 2021, WinterOakOrg 


KÖLELİĞİN ŞEKİLLENDİRİCİLERİ: İMPARATORLUK - 3. BÖLÜM (B) 
Tamer Güner, 23.03.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 

Bien King, "Birleşik Krallık'ta ve dünya çapında çok disiplinli projeler sunan etki odaklı organizasyonlara olanak sağlama konusunda 15 yıldan fazla deneyime sahip deneyimli bir 


etkin bir proje yönetimi uzmanı, topluluk oluşturucu ve gençlik lideridir". 


Dolayısıyla, Haziran 2020'de Londra merkezine katıldığında, muhtemelen şu anki yaş sınırı olan 27'nin oldukça üzerindeydi! 
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Bien King 
Joined 30 Jun 2020 


».n 
King, "değer ve fırsatları yeniden keşfetmek" ile ilgilenen ve "toplumumuzun farklı kesimlerinin tam temsilini teknolojinin geleceğine başarıyla entegre etmek için, farkındalık ve 


fırsatlar yaratmaya yönelik sağlam bir kolektif eylem gerçekleştirmeyi" amaçlayan Let's Reinvent'in kurucusudur. . 


King, “Pfizer / Biontech COVID-19 aşısını olmak için sabırsızlanıyor”. 


IMPACT OFFICER © 


Laura Round 


Joined 12 Jan 2020 


Merkez üyesi Laura Round, Muhafazakâr Parti aktivisti ve Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve Uluslararası Kalkınma Bakanlığı'nın eski özel danışmanıdır. 


Round, "PR şirketi freuds'un müşterilerine, amaca yönelik ve sosyal etki projeleri konusunda danışmanlık yapan yardımcı direktör ve "özel sektörün sürdürülebilir kalkınmada oynayabileceği rolün güçlü bir savunucusudur". 


Round, 4 Ocak 2021 tarihinde, İngiltere'nin katılımıyla Hindistan'ın ilaç düzenleyicisi AstraZeneca Covid aşısını onaylaması konusunda memnuniyetini ifade eden bir tweet attı. 


Diğer Londra merkez üyeleri arasında yer alan Maxine Mackintosh'un araştırması, "elektronik sağlık kayıtlarından rutin olarak toplanan verileri" içeriyor. “Dijital sağlık yaklaşımlarının destekleyicisi olan Mackintosh, veri analizinin sağlık hizmetlerine yönelik geleneksel yaklaşımları dönüştürme potansiyeline sahip olduğunu savunuyor”. 


Yy p Maxine Mackintosh 
Q 
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Maxine Mackintosh 
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Durumu idrak ettiniz. Veri toplama, özel sermaye, risk sermayesi ve sosyal etki yatırımına takıntılı İyi bağlantılara sahip ve varlıklı genç girişimciler... 


Londra gençliğinin tipik bir kesiti! 


Brüksel | 
Brüksel 


Şehrin Küresel Biçimlediricileri'ne göre Brüksel, sınırlarının kapsayıcı projelerin temellerini oluşturduğu, Belçika'daki çeşitliliğinin bir ulus haline geldiği ve Avrupa Birliği'nin kalbi niteliğindeki bir başkenttir. 


Yine onlara göre; “Brüksel, Avrupa projesinin temelini oluşturan büyük vizyona ve mahalle düzeyinde toplulukların karşılaştığı zorluklara ev sahipliği yaptığı için, küresel düşünme ve yerel hareket etme kavramını en iyi şekilde somutlaştırıyor”. 


Brüksel Merkezi şu anda dört projede yer alıyor: 


Geleceğin Müzesi: “Şirketler ve kurumlar Dördüncü Sanayi Devrimi'nin değişikliklerini önceden tahmin edebilmeli ve hızlı bir şekilde adapte olabilmeli ve şehirler ve topluluklar da aynısını yapabilmelidir. Şekillendiriciler, ister sanal gerçekliğin, yapay zekanın, büyük verinin isterse Nesnelerin İnterneti'nin etkisini anlamak olsun; tüm aktörlerin Brüksel'in geleceğini şekillendirmede aktif bir rol oynamasını sağlamak istiyor”. 


İşin Geleceği: “Hayatımızın üçte biri, gelişen teknolojiler tarafından hızla dönüştürülen bir çalışma ortamında geçiyor. Küresel Şekillendiriciler, İşin Geleceği'ni etkileme fırsatına ve sorumluluğuna sahiptir”. 


Brüksel Mutluluk Projesi: "İnsanların gelişimlerini paylaşabilecekleri ve eşdüzey tavsiyesi, cesaretlendirme ve destek alabilecekleri çerçeveyi sağlar". 


Oy Ver!: “Farkındalığı, müzakereyi ve nihayetinde genç seçmen katılımını ve bir sonraki Avrupa Parlamentosu seçimlerine katılımı artırmaya adanmış bir projedir”. 


LUROPL 
Brussels Hub 


Brüksel Merkezi 


31 kişilik merkezin kilit isimlerinden biri de eski küratör David Timis tir. 


Timis'in kişisel web sitesi onu; "yapay zekanın işin geleceği üzerindeki etkisine odaklanan bir açılış konuşmacısı" olarak tanımlıyor ve onun "Birleşik Krallık'taki Cambridge Üniversitesi ve Avrupa Koleji gibi ünlü üniversitelerde konuk olarak dersler vermiş ve Google, Avrupa Komisyonu ve AIESEC dahil olmak üzere çok çeşitli müşteriler için sunumlar yapmış" olduğunu belirtiyor. 


"İnsan sermayesi" ile ilgilenen Timis, 2018'de, "Google'da Proje Yöneticisi olarak, Romanya'daki en iddialı dijital beceri eğitim programı olan Atelierul Digital'i koordine eden kişi” oldu. Bu proje aynı zamanda gençlere “girişimcilik” öğretti. 


Timis 2017'de - Londralı Jasnam Sidhu ile ilgili olarak ve ayrıca Köleliliğin Şekillendiricileri: Liderlik makalesinde bahsettiğimiz garip organizasyon " Ashoka'da sosyal bir inovasyoncu" oldu. 


g é David Timis 


EUROPE CAN FIGHT IT! 


David Timis 
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David Timis 


Timis ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun Vatandaşlar için Avrupa Programı tarafından finanse edilmekte olan, Avrupa'nın Geleceği girişiminin ("Avrupa için yeni anlatı: Avrupa Birliği'ne Daha Fazla Birlik Getirmek") bir parçası olan Avrupalı Kahramanlar'ın kurucu ortağı ve proje yöneticisidir. 


Diğer merkez üyesi Nadine Khouzam, küçük çocukların beyinlerini yaklaşmakta olan teknotiranlığın gereksinimleri için biçimlendirme girişimlerinde yer alıyor. Onun CodeNPlay 


şirketi, "sayısal düşünmeyi - 'makinelerin düşünce sürecini' - robotik yoluyla 6 yaş ve üzeri çocuklara eğlenceli bir şekilde öğretiyor”. 


miz 
CODENPLAY GOES TO PRIMARY 
SCHOOLS 


Nadine Khouzam 


Bir rapora göre: “CodeNPlay, en fazla 12 öğrenciden oluşan sınıflarda, 6 yaşından itibaren, programlamanın mantığını robotlar ve kodlama yardımıyla oyun şeklinde öğretir”. 


NOS PARTENAIRES 


DİBITAL irin Google 


CodeNPlay'in ortakları “Digital Belgium”, “perspektif. brussels? (Brüksel Planlama Ajansı) ve Google'dir. 


Oana Popescu, Avrupa İnovasyon Konseyi'nde "İş Hızlandırma Hizmetleri" bölümünde çalışıyor. Bu Avrupa-organı, "Avrupa Birliği'nde yüksek riskli, yüksek etkili teknolojilerin ticarileştirilmesini desteklemek için Avrupa Komisyonu tarafından tanıtıldı". 


Oana Popescu 


Joined 11 May 2018 


Avrupa İnovasyon Konseyi (EIC) "Avrupa Yeşil Anlaşması" nı ve "dijital çağa uygun bir Avrupa" yı desteklemek için çalışıyor. 


"Avrupa'nın risk sermayesi piyasasının gelişmemiş durumda kalmasından" endişe duyuyor ve “Avrupa'yı bir sonraki atılım ve özellikle fiziksel ve dijital ürün ve hizmetleri yeni teknoloji iş modellerine dayalı olarak birleştiren ve yeni pazarlar yaratan yıkıcı yenilik dalgasının zirvesine taşımayı hedefliyor.” 


Proje elbette, kamu parasını “gelecek ve gelişen teknolojileri” geliştiren işletmelere kanalize etmekle ilgili. 


Uğur Can Hekim, uluslararası ticaret avukatı ve "enternasyonalizmi, küreselciliği ve insan haklarını" teşvik ettiğini ve Black Lives Matter'ı desteklediğini bildiren Paris merkezli hukuk derneği Jus Gentium'un başkan yardımcısıdır. 
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Ugur Can Hekim 
Joined 23 Now 2017 


Jus Gentium, web sitesinde şu açıklamada bulunuyor: “Ağımızın yasal, entelektüel ve politik etki geliştirmesi için bir platform sağlıyoruz. Jus Gentium'un temel amacı, değişim yaratan gençleri, diplomatları, ekonomistleri, hükümet görevlilerini ve uluslararası hukukçuları eğitmek ve yetiştirmektir”. 


Youssef Kobo, bir "girişimci ve stratejik inovasyon danışmanı" ve Brüksel Dijitalleşme Sekreteri'nin eski danışmanıdır. 


A Seat at The Table (Masada Bir Koltuk) adlı bir kuruluş da dahil olmak üzere "Avrupa, Afrika ve Orta Doğu'daki savunmasız toplulukları güçlendirdiği" iddia edilen birkaç projenin kurucusu ve genel müdürüdür. 


A Seat At The Table ay > | ' 


4PM-5PM 
ONLINE IMPACT MONDAY 


Youssef Kobo 


Kobo, “Gençlere ilham vermek ve onlara ne kadar hırslı olabileceklerini ve böylece kendi fırsatlarını yaratabileceklerini göstermek istiyoruz” diyor. 


Bu ifadenin bağlamı, Brüksel Impact House web sitesinde; “sosyal girişimcilerin, destekleyici kuruluşların, etki yatırımcılarının, kapsayıcı şirketlerin ve sivil toplumun bir araya gelmesi” şeklinde yer almaktadır. 


impact sepeti ie dg Şa 


IMPACT CAPITAL ASHOKA BELGIUM OYA SEED 


Impact House (Etki Evi) 


Impact House'a dahil olan kuruluşlar arasında şunlar yer alıyor: Impact Capital ("etki odaklı ekosistem"); Oya Seed ("yıkıcı olun ve sistemi değiştirin"); SI2 Fund ("beşeri ve finansal sermayeyi dağıtmak"); Shaerpa ("yatırım fonlarını etkilemek için yönetim hizmetleri sağlar"); Klimaatzaak ("Belçikalı yetkilileri iklim vaatlerini yerine getirmeye zorlar"); C2C Platformu ("şirketleri Cradle to Cradle (C2C) sertifikasyonuna yönlendirir"); ve elbette sosyal inovasyonu hızlandırmak ve sistemik değişimi tetiklemek için bu değişim yaratanları belirleme, irtibatlandırma ve destekleme” misyonu ile her yerde karşımıza çıkan Ashoka.. 


Palo Alto (Silikon Vadisi) 


Küresel Şekillendiricilerin Palo Alto merkezi, kendisini "savunuculuk, girişimler ve projeler yoluyla fark yaratmaya çalışan, çeşitli profesyonel ve kültürel geçmişlere sahip bir grup hayalperest ve gerçekleştirici" olarak tanımlıyor. 


“Silikon Vadisi'nin kalbinde yer alan Merkez, gençliğin çözüm oluşturma, politika oluşturma ve kalıcı etki için merkezi olduğu bir dünyada, bölgesel ve küresel zorlukları ele almak için son derece başarılı genç bireyleri bir araya getirerek benzersiz konumundan yararlanmaya çalışıyor.” 


Bu merkez, yalnızca Küresel Şekillendiriciler sitesindeki bir projeyle, yani Eşitsizliği Azaltacak Teknoloji projesi ile bağlantılıdır. “Palo Alto, yapay zekâ, büyük veri analitiği, mobil tabanlı yaşam tarzı takibi, 3D baskı ve nanoteknoloji gibi Dördüncü Sanayi Devrimi ile ilişkili birçok yeniliğin ana merkezidir. Yine de bu teknolojileri tasarlayan liderler ile etkiledikleri nüfus arasında bir iletişim boşluğu bulunmaktadır.” 


"Palo Alto, ancak kapsayıcı diyalog yoluyla Dördüncü Sanayi Devrimi'ni şekillendirebilecek ve şehrin ve vatandaşların ortak hedeflerini yansıtan bir gelecek yaratabilecek". 


Palo Alto Merkezi 


Palo Alto merkezinin listelenmiş 18 üyesi vardır. 


Andrea Carafa, “sosyal ve ekonomik etki için yeni çıkan teknolojileri yönetme” üzerine Avrupa Komisyonu için çalışmış bir "girişimci, tasarım düşünürü ve eğitimci" dir. Carafa ayrıca Avrupa Nükleer Araştırma Örgütü (CERN)'de “teknolojik yörüngeleri belirledi ve toplumu olumlu yönde etkileyebilecek yeni teknolojilerin ortaya çıkışını hızlandırmanın yollarını önerdi”. 


ANDREA CARAFA ABOUT mor conws o 


Technology — 


Carafa, küresel özel sermaye şirketi Blackstone'da (ayrıca bkz. Yukarıdaki Londra merkez raporu), işi "yeni teknoloji girişimlerini tohumlamak ve kuluçkaya yatırmak" olan bir "yerleşik girişimci " dir. 
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Andrea Carafa 
Joined 19 Nov 2012 


“Başkan Obama'nın Küresel Girişimcilik Zirvesi'nde Etki Girişimcilik Girişimi'ne başkanlık etti ve Birleşmiş Milletler'de Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin oluşturulmasını savundu”. 


Bir teknoloji girişimcisi olan David Capelli, TECH Miami'nin kurucusudur ve uzun yıllar “eşitlikçi akıllı şehirlere giden yolu açmakta” görev almıştır. 


David Capelli 


2016 yılında Capelli ile yaptığı çalışmayı anlatan Akıllı Şehirler uzmanı Carla Mays şöyle 
diyor: “Mevcut araştırmamız, akıllı şehir altyapısı inşa etmek ve sürdürmek için gelir modelleri etrafında stratejiler ile sadece maliyet tasarrufu ve modernizasyon çabalarını içeriyor”. 


Mays yaptıkları işi ise şöyle tanımlıyor: "Artan otomasyon ve küresel işgücünün eğilimi ile ilgili olarak akıllı şehirler için dijital kamu altyapısını desteklemek için stratejik ortaklıklar". 


“Konular arasında siber güvenlik, kamu sektörü kuruluşları için yeni iş ve gelir modelleri geliştirme, yeni pazarlar oluşturmak için sermayeye erişim, yeni pazar büyümesini desteklemek için girişimcilikte çeşitlilik ve katılım, topluluk ve ekonomik kalkınmanın bozulması ve yenilenmesi, yapay zekâ kullanımları, blok zincir kamu sektörü kurumsal bulut ve mobil cihazlarda fintech ve akıllı sözleşmeler.” 


"21. yüzyılın neredeyse 17 yılındayız, İnovasyon yapmalı ve Amerikalıların inovasyon ekonomisinde rekabet etmelerine ve çeşitli akıllı şehirlerde gelişip yaşamalarına yardımcı olan bir "Yeni Anlaşma" ya yatırım yapmalıyız ". 


Akıllı şehirleri zorlamanın akıllıca bir yolu, bir şekilde "yeşil" olduklarını iddia etmektir; ancak genel olarak Dördüncü Sanayi Devrimi gibi, onların dijital “bağlanabilirlik” dünyaları da, sanayileşme ve güç üretiminin ve dolayısıyla çevresel yıkımın hızlanmasını içerir. 


Akıllı Şehir Toronto 


Capelli ve Mays şu anda, "Akıllı ve Sürdürülebilir Şehirlerin Gelişimi için 1 numaralı kapsamlı program" olan #SmartCohort Program'ı üzerinde birlikte çalışıyorlar. 


2017 tarihli bir makalede Capelli ve Mays, "kamu sektörünün şu anda Akıllı Şehirler 
gelişimini finanse etmek için büyük ölçüde kurumsal sürdürülebilirliğe ve hayırsever finansmanına güven duyuyor" oluşundan şikâyet ederek; "Kamu yönetiminin, Akıllı Şehirler geliştirme, tasarım ve uygulama için adil çerçeveler oluşturmaya liderlik etmesi” konusunda ısrar ediyorlar. 


Palo Alto merkez üyesi Jimmy Au , Küresel Şekillendiriciler'in resmi ortaklarından biri olan, Time dergisinin sahibi ve WEF'in San Francisco'daki Dördüncü Sanayi Devrimi Forum Merkezi'nin açılış başkanı milyarder Marc Benioff'un başkanlık ettiği bulut bilişim şirketi Salesforce için çalışıyor. 


Bu Salesforce videosunda, Au kendi sesiyle, Einstein Yapay Zekâ "tahmin oluşturucu" ekibinin kıdemli bir ürün yöneticisi olduğunu açıklıyor. Slayt gösterisi bize şunu söylüyor: "Akıllı otomasyon, bir sonraki üretkenlik düzeyini getirecek". 


Ine Challenge; Managing AR Growth 


Salesforce Einstein 


Structured & Unstructured Data 
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Salesforce Einstein? 


Au aynı zamanda, Silikon Vadisi ve Hong Kong'daki “teknoloji topluluğu” nu birbirine bağlamak için kurulmuş bir kuruluş olan FoundersHK veya # 81 A' 
da danışmanlık yapmaktadır. 


FoundersHK misyonunun "Hong Kong'u dünyanın bir sonraki teknoloji merkezi olarak inşa 


etmek" olduğunu söylüyor ve kendisini "Hong Kong kurucuları için Silikon Vadisi ve dünyanın geri kalanına bir giriş yolu" olarak görüyor. 


Au'nun #$ ĝl'daki diğer akıl hocaları arasında Microsoft'ta kıdemli ürün pazarlama müdürü 


Frances Lam ve girişim sermayesi şirketi Race Capital'in ("insanlık için önemli olan şeylere yatırım yapıyoruz") genel ortağı Edith Yeung yer alıyor. 


Diğer bir danışman ise, Alibaba Hong Kong Girişimciler Fonu'nun yönetici müdürü Cindy Chow. 


Köleliğin Şekillendiricileri: Liderlik başlığını taşıyan makalemizde görüldüğü gibi; Alibaba kurucusu Jack Ma, Küresel Şekillendiriciler Topluluğunun Kurucular Kurulunda listelenmişti. 


Winter Oak, 11 Ocak 2021, WinterOakOrg 


KÖLELİĞİN ŞEKİLLENDİRİCİLERİ: İMPARATORLUK - 3. BÖLÜM (C) 

Tamer Güner, 18.04.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 

Pekin 

Küresel Şekillendiricilerin Pekin merkezi , "teknoloji, internet, sağlık hizmetleri, eğitim, sanat ve çok daha farklı sektörlerle uğraşan; yatırımcılar, girişimciler, sanatçılar, doktorlar ve şirket 


yöneticileri de dahil olmak üzere geniş ve çeşitli kesimlerdeki gençlerden oluşan bir gruptan oluştuğunu” belirtiyor. 


Küresel Şekillendiriciler web sitesinde merkezle ilişkili üç proje var: 


Moda Şekillendirme: “Bu, Covid-19'dan sonra sürdürülebilir bir moda endüstrisi aramak için harika bir zaman. Koronavirüs salgını artık evde kalmamızı ve güvende kalmamızı gerektirdiğinden, Moda Şekillendirme ve Moda Devrimi, vatandaşların dijital aktivasyonu ve güçlendirilmesi için güçlerini birleştirdi ”. 


Shapers Connect: COVID-19 Küresel Dayanışmayı Teşvik Etme: "Küresel salgın nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki okullar kapanıp çevrimiçi öğretime geçmek zorunda 


kalıyor... COVID-19 sonrası dünyada eğitimi yeniden hayal edin". 


WeStillHaveArt2020: "İnsanları günlük sanat yaratmaya ve COVID-19 salgınının zor döneminde birbirlerine ilham vermeye teşvik eden küresel bir çevrimiçi sanat hareketi". 


CURATOR 


Liu Ruoxi 


Joined 25 Oct 
2018 


Mesaj çok tutarlı. "Salgın" nedeniyle, hayatta yaptığımız her şeyin artık çevrimiçi yapılması gerekiyor! 


Merkez küratörü Liu Ruoxi şu anda "sosyal girişimciler, hükümet yetkilileri ve risk sermayesi yatırımcıları arasındaki boşluğu azaltmak için çalışıyor" ve projenin "sosyal kredi sorunlarını çözmek için blok zinciri ve büyük veri teknolojilerinden yararlanan birkaç sosyal girişim" içerdiğini açıklıyor. 


Liu Ruoxi, New York ve Hong Kong merkezli bir büyüme özsermaye girişim yatırım şirketi olan Tau Investment Management şirketinde danışman olarak çalışıyor . 


Tau'ya, aynı zamanda uluslararası teknoloji liderliğindeki hizmetler ve ödemeler uzmanı EQ (Eguiniti Group plc) ve 1982 yılına kadar görkemli Dünya Düzeni Enstitüsü adı altında 


faaliyet gösteren Dünya Politika Enstitüsü'nün kurullarında yer alan, Münih'te eğitim almış Oliver Niedermaier başkanlık ediyor. 
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Oliver Niedermaier 


Firma, 2014 yılında, Bangladeş'teki tekstil sektörüne 200 milyon dolarlık yatırım yaptı. Bu tutar, Bangladeş ve benzerleri gibi gelecek vaat eden hazır giyim destinasyonlarında hazır giyim ve tekstil tedarik zincirini geliştirmek için, Clinton Küresel Girişimi'nin bir parçası olarak önümüzdeki üç yıl içinde küresel tedarik zincirini değiştirmeyi hedefleyen milyar dolarlık Tau Dönüşüm Fonu'nun bir kısmını oluşturuyor. 


Tau şirketi web sitesinin "fırsat" bölümünde şu ifadeler yer alıyor: "E-ticaret küresel giyim pazarlarında yaygınlaştıkça, tüketiciler çok çeşitli giyim ürünlerinin bulunabilirlik ve hızlı teslimatının önemini vurguluyor. Küresel hazır giyim markalarının hızla gelişen moda trendlerini belirlemesi ve müşterilerine doğru kıyafeti hem hızlı hem de yüksek kalitede tedarik ederek pazarı yakalamalarını sağlamaları artık bir zorunluluktur ”. 


İsterseniz bize alaycı deyin, ancak bu noktada, Pekin merkezinin “Moda Şekillendirme” projesine katılımıyla bir bağlantı olabilir mi? 


Tau Şirketi 


Pekin merkez üyesi olan Chen Xiaohan, Ocak 2017'de WEF'in Davos konferansına davet edilen üç genç Çinli Şekillendiriciden biriydi. 


Chen Xiaohan 
Joined 25 Feb 2016 


Xiaohan, WEF sitesindeki bir röportajda, sosyal medyanın avantajları konusunda coşkuyla şu ifadeleri kullanıyor: "Çinli bir üniversite öğrencisi, Weibo sayesinde son dakika haberlerini elinin altında bulabilir ve bir Batı Afrika sosyal inovasyon projesini tartışmak için, LinkedIn grubunda tanıştığı partneriyle WeChat'te bir konferans görüşmesi başlatabilir”. 


Chen, Londra Küresel Şekillendiriciler ve Imperial College mezunu Jordan Abdi gibi uluslararası Schwarzman Burslularına ev sahipliği yapan Tsinghua Üniversitesi, Schwarzman Koleji'nde halkla ilişkiler müdür yardımcısı olarak çalışıyor ( yukarıya bakın ). 


Kolej ve burs, Palo Alto merkezinden Andrea Carafa'yı istihdam eden küresel özel sermaye şirketi Blackstone'u kuran eski Lehman Brothers milyarderi Stephen A. Schwarzman'ın adını almıştır ( yukarıya bakınız ). 


Pekin merkez üyesi Shaogian "Steve" Deng de, "makine öğrenimi, endüstri veri analizi ve bilgisayar mimarisi" alanlarında uzman olduğu Tsinghua Universitesi'nde çalışıyor. 


"MATRIX blok zinciri için makine öğrenimi algoritmaları ve donanım mimarileri 


tasarlamaktan" sorumlu olan Deng, Eylül 2021'de Londra'daki İş Tasarım Merkezi'ndeki Blockchain Expo'da bir konuşma yapacak. 


STEVE DENG 
Ehlef 40 Sedan 


E 
© 


Steve Deng- blok zinciri 


Peki Deng’in projesi neyle ilgili? Matrix AI Network web sitesinde yer alan 2018 tarihli bir makale bu konuya biraz olsun ışık tutuyor: 


“Yapay Zeka (AI'nin ilerlemesi, kendi teknik zorlukları tarafından sekteye uğradı. Rahatsız edici bir ekonomik paradoks, dönüştürücü teknolojiler hakkındaki şüpheciliği beslemeye devam ediyor ”. 


Görünüşe göre sorun şu ki, “reel ekonomide üretkenlik için hâlâ büyük bir kopukluk var” ve teknolojik ilerleme yeterince karlı değil. 


"ABD'de işgücü verimliliği büyüme oranı istikrarlı bir şekilde 2005'teki oranının yarısının altına düştü". 


J a Matrix Al Network 


o Ni K Mİ 


bU a MATRIX Al NETWORK 


Matrix Al Network 


Steve Cheng / Matrix Twitter 


Bir Matrix Al Network makalesi, Deng ve ekibinin, yavaş işlem hızları, siber güvenlik riskleri ve "kıt bilgi işlem kaynaklarından sıfır değer yaratma" gibi "yapay zekâ blok zincirinin büyümesini engelleyen alanlarda çığır açan ilerlemeler yapabileceği yollar" keşfettiğini ortaya koyuyor. 


“Blockchain'in diğer tüm teknolojilerin omurgası olarak hizmet etme vaadi, blockchain'i Al ve Nesnelerin İnterneti (IoT) gibi teknoloji uygulamalarıyla entegre ederek ekonominin tüm sektörlerini yeniden yapılandırmak için bir istek dalgasını teşvik etti. 


"Hükümetler, işletmeler ve büyük bankalar blockchain'in hızlı büyümesinden endişe duymaya devam ederken, ilk harekete geçenler bu yeniliğin bir sonraki bulut olmadığına - bir sonraki internet olduğuna inanıyor." 


Steve Deng 


Pekin (Küresel Şekillendiriciler) Merkez üyesi olan Dai Wei, projelerini bir akıllı telefon uygulaması aracılığıyla yürüten bisiklet paylaşım (Çev: Halka açık bisiklet kiralama) şirketi ofo'nun kurucusu ve CEO'sudur. 


Dai Wei 
Joined 31 Mar 2017 


Her şey bir süredir çok iyi gidiyordu, ancak 27 Aralık 2020'de South China Morning Post'ta yayınlanan bir rapor, sonuçta Ofo'nun “nakit sıkıntısına yönelik taktiklerinin işe yaramadığını” söylüyor . 


28 Aralık 2020 tarihli MSN haberine göre, Ofo'nun "mali durumu kötü ve bu yılın başlarında 
bisiklet paylaşım arayüzünü terk etti ve kendisini bir alışveriş uygulamasına dönüştürdü". 


Tehlike kapıdaydı. Forbes, Aralık 2018'de Dai'nin "borç yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir Pekin mahkemesi tarafından kara listeye alındığını" bildirdi. 


Ofo, yakın zamanda gözden kaybolan Çinli milyarder Jack Ma'nın iş imparatorluğu Alibaba'dan ve aslında Küresel Şekillendiricilerin Vakıf Kurullarının çevrimiçi versiyonundan destek aldı (bkz . Köleliğin Şekillendiricileri: liderlik). 


Eric S Y Tse 
Joined 25 Oct 2018 


En yüksek profilli Pekin merkez üyesi, Çin'in küresel liderlik düzeyinde temsilcisi olarak Ma'nın yerini almış görünen Eric Tse'dir. 


Büyük İlaç Endüstrisi 8(Big Parma)milyarderi genç Tse, Hong Kong'lu olmasına rağmen, "Çin anakarasındaki politikacılar" ile "yakın bağları" olduğu söyleniyor. 


Babası Tse Ping daha önce ülkenin en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halkının Siyasi Danışma Konferansı'nın (CPPCC) bir komite üyesiydi. 


CNN, Çin Halk Cumhuriyeti kuruluşunun 70. yıldönümü olan 1 Ekim 2019'da "genç Tse'nin sadece davetli misafirlere ve ileri gelenlere açık Pekin kutlamalarına katıldığını" bildirdi. 


7 Aralık 2020'de Tse'nin Sino Biopharmaceutical şirketi, CoronaVac aşısının arkasındaki 
şirket olan Sinovac'a 515 milyon dolar yatırım yaptı. 


Sinovac 


Brezilya'da çoktan "güvenli" ilan edilen CoronaVac, Aralık ayı başında Latin Amerika ülkesine bir milyondan fazla doz olarak ulaştı. 


Bir raporda şu ifadeler yer alıyor: “7 Aralık Pazartesi günü, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Endonezya'nın gelecek yılın başlarında Endonezya'da potansiyel olarak aşı dağıtmaya hazırlık olarak 1,2 milyon doz CoronaVac aldığını söyledi. Endonezya ayrıca Ocak ayında 1.8 milyon CoronaVac dozu daha almaya hazırlanıyor ”. 


Sino Pharmaceutical'ın yatırımı ile “daha fazla hisse senedi karşılığında CoronaVac'ın daha fazla geliştirilmesi, kapasitesinin artırılması, yayılım ve üretiminin finanse edilmesi bekleniyor”. 


Sinovac, yeni finansman akışının şirketin üretim kapasitesini iki katına çıkararak, şirketin yılda 600 milyon doz CoronaVac üretmesine yardımcı olacağını söyledi. 


Devasa aşı yatırımı haberlerine tepki olarak, Küresel Şekillendirici Tse'nin Sino Pharmaceutical şirketinin hisseleri "yüzde 4.93 değer kazandı". 


Lagos 


Afrika, 2020'lerin kurumsal sömürü gündeminin temel hedeflerinden biridir. 


Cory Momrningstar'ın Ekim 2020 tarihli 'Afrika'nın Kuşatılması? başlıklı makalesinde yazdığı 


" 


gibi, "Afrika vatandaşlarını tek kolonyal özneler olarak yeniden kolonileştirme yarışı başladı". 


Nijerya'da yer alan Lagos, Afrika'nın en kalabalık şehridir ve kıtanın tamamı için önemli bir finans merkezidir. 


Bu nedenle, Küresel Şekillendiriciler web sitesinde “Lagos Merkezinin oluşturulan ilk Küresel Şekillendiriciler Merkezlerinden biri olduğu” ifşasına çok şaşırmamalıyız. 


Web sitesinde, "toplumumuzu olumlu yönde etkilemeye kararlı" olan 37 üyenin, "Nijerya ekonomisinin ana sektörlerindeki; iş dünyası, kâr amacı gütmeyen, özel ve kamu hizmetlerinden gelen dinamik genç liderler" olduğu ifade ediliyor. 


Lagos merkezi dört projede yer almaktadır: 
Moda Şekillendirme: Yukarıda Pekin'e bakın. 


Covid-19 Diyalog Serisi: "Ülkedeki pandemiyi yöneten uzmanlar başta olmak üzere tıp uzmanlarını, insanları eğitmeye ve şu anda sosyal medyada dolaşan mitlere netlik kazandırmaya davet ediyoruz". 


Covid-19 Yardım Lagos: "COVID-19 salgını, nüfustaki en yoksullardan bazılarının geçim kaynakları üzerinde yıkıcı bir etki yarattı". 


COVID-19: Küresel Durum ve Stratejik Yön: “Mevcut pandeminin geçmişteki pandemilerle karşılaştırıldığında en büyük farkı, farklı kaynaklardan gelen yaygın yanlış bilgilerdir. Sürecin amacı entelektüel destek ve İlerleme ve Kapsayıcı Gelişim Merkezi (CPID) adlı bir düşünce kuruluşuyla işbirliği içindi, bu etkileyici bir sonuçtu ”. 


Lagos merkez küratörü olan April Amorighoye, bir “kurumsal iletişim ve stratejik marka yönetimi uzmanıdır.” 


ge“ SHAPERS _ 
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April Amorighoye 


April Amorighoye, 2019 tarihli bir videoda, Köleliğin Şekillendiricileri tişörtü giyerken ve WEF'in "Şehrimin Geleceğini Şekillendirme" projesini "savunurken" görülüyor (bkz Köleliğin Şekillendiricileri: Plan ). 


Amorighoye, "Lagos'ta sürdürülebilir bir şehir ve topluma ulaşmak kulağa çok Herkül'e özgü bir görev gibi geliyor" derken, "Dördüncü Sanayi Devrimi ile geleceğin erişilebilir tasarımlarını" teşvik ettiğini söylüyor. 


Amorighoye, “Kötü binalar ve kötü yapılar nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiği” bir yerde durduğunu ifade ediyor. 


Merkez küratörü, WEF'in "Dördüncü Sanayi Devrimi'nde ihtiyaç duyulacak iş modellerini, teknolojileri ve sürdürülebilir büyüme stratejilerini keşfeden şirketleri" onurlandıran "Yeni Şampiyon Ödülleri" nden yeni şeyler öğrendiğini söylüyor . 


Amorighoye, "bu şehrin geleceğini şekillendirmeye" çalışarak, "topluma olan borcumu ödemeyi planlıyorum" diyerek konuşmasını bitiriyor. 


Görünen o ki; Amorighoye ve WEF, küresel kurumsal köle yöneticileri için Nijeryalıların "beşeri sermaye" durumuna indirgeneceği, tam kontrol ve gözetlemenin dijital hapishanesi olacak "sürdürülebilir" bir akıllı şehre alan açmak için Lagos'un eski kısımlarının yerle bir edilmesini istiyor. 


Amorighoye ayrıca WEF'in web sitesinde Haziran 2020'de yayınlanan bir makalesinde görüşlerini ifade ediyor: 


"COVID-19 salgını, dijital ve çevrimiçi eğitimde küresel olarak devrim yaratıyor ancak Nijerya'nın Lagos Eyaleti'ndeki kırsal bölgelerde ve yetersiz hizmet alan topluluklarda bulunan çocuklar, yeni öğrenme yöntemlerine uyum sağlayacak veya geçiş yapacak donanıma sahip olmadıkları için geride kalıyorlar." 


Bu durum, megaloman teknokratların Afrika'yı ve tüm dünyayı ("kapsayıcılık" adına) çevrimiçine zorlamak ve dolayısıyla kendi kontrol ve sömürü düzenlerini sağlamak için kullanılan sahte-insani bir hikâye anlatı terimi olan ünlü “dijital bölünmedir”. (Çev: Dijital Bölünme için bkz. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/30511) 


Amorighoye, "gelecekte bir adım önde olmak için gerekli becerileri kazanmamış, ciddi şekilde azalan bir genç yetişkin havuzu" olabileceğinden endişeleniyor. 


“Nijerya, gençlerini geleceğin işyerine hazırlamada çoktan geride kaldığı için, pandeminin etkileri bu sorunu daha da kötüleştiriyor. 


"Pandeminin acil ihtiyaçları azaldığında, uçurumu kapatmaya yardımcı olmak için alınması gereken önlemler var. Bu önlemler büyük ölçüde Kamu-Özel Ortaklıkları (KÖİ'ler) ve hükümet yardımı etrafında toplanıyorlar ”. 


Amorighoye şöyle yazıyor: “Eğitim sektörünün tamamen yenilenmesinin yanı sıra geleceğin eğitim araçlarına yatırım yapmak için devlet yardımına ihtiyaç var. 


“Pandemi sonrası ulusal müfredatta yapılacak reformlar, eşitsizlikteki boşluğu doldurmanın etkili bir yolu olacaktır. 


"Öncelikler, öğrencileri Dördüncü Sanayi Devrimi çağına sokabilecek ve onları geleceğin işlerine hazırlayabilecek kodlama ve robotik gibi derslerin başlatılmasını içermelidir", 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Amorighoye'nin makalesi, kendi web sitesinde: “Nijerya'daki milyonlarca çocuk, onlara başarılı bir gelecek sağlayacak mükemmel bir eğitime erişemiyor” ifadeleri yer alan Nijerya için Öğret projesini tavsiye ediyor. 


Nijerya İçin Öğret 


"Bu, giderek daha fazla insanın yoksulluk döngüsüne katılmaya devam etmesine neden oluyor ve ulusumuzun daha iyi bir gelecek vizyonuna ulaşmasını gittikçe zorlaştırıyor. Nijerya İçin Öğret, bu anlatıyı değiştirmek için var ”. 


Nijerya İçin Öğret'in arkasındaki gerçek "vizyon", aşağıda yer alan "ortakları" tarafından ortaya koyuluyor: 


Aluko ve Oyebode: "Bankacılık ve finans alanındaki çalışmalarıyla tanınan" bir hukuk firması. 


Africapractice: "Sanayi ve hükümetin bağlantı noktasında faaliyet gösteren stratejik bir danışmanlık firması", 


ExxonMobil: “Geleceğin gelişen enerji ortamı için iyi konumlanmış” 


ABD petrol devi. 


FBNOuest: "Sahra altı Afrika'daki en güçlü ve en güvenilir finansal hizmet gruplarından biri olan FBN Holdings Plc'nin Ticari Bankacılık ve Varlık Yönetimi işlerinin birleşik markası". 


Pwc: PricewaterhouseCoopers, Social Impact Lab ile ünlü çok uluslu bir profesyonel hizmetler ağıdır ( bkz . Yukarıda Londra ). 


Grace Lake Ortakları: "Nijerya'da önemli toplumsal ihtiyaçları karşılayan ve aynı zamanda GLP ve hissedarları için ekonomik değer yaratan karlı işletmeler kuran ve işleten" bir yatırım ve danışmanlık firması. 

Sterling Bankası: "Nijerya'da tam hizmet veren bir ulusal ticari banka". 


Swift: "Güvenli finansal mesajlaşma hizmetlerinin küresel sağlayıcısı". 


Verod Sermaye Yönetimi: "Esas olarak yabancı ve kurumsal yatırımcılardan oluşan zengin bir birleşimle desteklenen" önde gelen bir Batı- Afrika özel sermaye yatırımcısı. 


Amorighoye'nin Lagos "toplumuna olan borcunu ödeme" planı, açıkça, onları küresel finans için daha "üretken" kılmak anlamına geliyor. 


O şöyle yazıyor: “Bu yönde sağlanan yardım, insan sermayesine yapılan bir yatırım olarak görülebilir”. 


Winter Oak, 11 Ocak 2021, WinterOakOrg 


KÖLELİĞİN ŞEKİLLENDİRİCİLERİ: İMPARATORLUK - 3. BÖLÜM (D) 
Tamer Güner, 22.04.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 
Lagos merkezinin kurucu küratörü Osayi Alile'dir. Nijerya'nın 2019'dan beri "Afrika'nın en 


büyük bankası" olan ve 2020'nin üçüncü çeyreğinde "gelirlerinde büyük bir artış" yaşayan Access Bank'ta danışman olarak çalışıyor. 


OSAYI ALILE 
CHIEF EXECUTIVE OFFICER 


Alile aynı zamanda, Access Bank tarafından desteklenen Aspire Coronation Trust (ACT) Vakfı'nın da CEO'sudur. 


ACT sitesinde şunları duyurdu: "Afrika'da sürdürülebilir etki yaratma misyonumuz bizi sınırların ötesine taşıyor". 


ACT, Afrika'nın son yıllarda izlediği yol hakkındaki endişelerini dile getiriyor. 


Raporda şöyle deniyor : “İşsizlik ve eksik istihdam oranları kıtanın her yerinde yükselmeye devam ederken, insan sermayesinin değeri ve kalkınma hızı düşmeye başlıyor. 


“Bugün, bazı aşırı siyasi ve dini kuruluşlar, giderek kontrol altına alınması zor hale gelebilecek durumdan yararlandılar. 


Bu nedenle, Afrika'daki işsizlik sorununa karşı koymak için sürdürülebilir çözümlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. 


“Girişimciliğin, çoğu gelişmiş ekonomide büyümeyi yönlendirmenin anahtarı olduğuna inanıyoruz; bu nedenle, desteğimiz kapsamlı bir şekilde inovasyonun merkezinde yer alan 


genç nüfusa yöneliktir. 


“Gençlerin zihnine girişimci değerleri aşılayarak, Afrika toplumlarında sürdürülebilir sosyoekonomik etki yaratmayı amaçlıyoruz”. 


Başka bir makalede, Alile'nin örgütü, "kıtanın zayıf gelişiminin, zengin insan ve doğal kaynaklardaki engin potansiyelle yan yana getirildiğinde, etkileyici olmadığından" şikâyet 


ediyor. 


ACT, bu beşeri ve doğal sermayeyi daha iyi kullanmak için, “A frika'daki liderliği canlandırmaya kararlıdır”. 


ACT, yeni “liderlik” çağrısının Afrika'nın Kalkınması için Yeni Ortaklık (NEPAD) programı tarafından da paylaşıldığını açıklıyor. 


* NE? PAD 


TRANSFORMING AFRICA 


Afrika'nın Kalkınması için Yeni Ortaklık (NEPAD) 


20 yıl önce başlatılan NEPAD programı, "Afrika ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini ve 
entegrasyonu hızlandırmakla" ilgileniyor ve Dünya Bankası, G8, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Kurulu (UNECA) ve diğerleri dahil olmak üzere uluslararası kalkınma finans kurumlarıyla ve özel sektörle ortaklıklar kuruyor. 


NEPAD'ın devam eden projeleri şunları içerir: 


. Afrika'da bir 'yeşil devrim' in başlatılması. 


. Çok sayıda sınır ötesi altyapı projesi ve Pan Afrika Altyapı Geliştirme Fonu'nun başlatılması. 


. Birkaç büyük bilişim teknolojisi şirketi ile ortaklaşa "e-okul programı". 


NEPAD, Haziran 2015'te, Tony Blair Afrika Yönetişim Girişimi ile Afrika Dünya Ekonomik Forumu'nda gerçekleşen özel bir oturuma katıldı (bkz. Köleliğin Şekillendiricileri: Liderlik ). 


NEPAD, Blair'in Küresel Şekillendiriciler liderlerinden biri olan arkadaşı Tony O. 
Elumelu'nun coşkulu desteğine sahip. 


Elumelu ve Blair 


Örneğin Nijeryalı milyarder Elumelu, 2017'de şunları söyledi: “Kurumsal yatırımcıları harekete geçirirken riske maruz kalmalarını sınırlandırmak için tutarlı ve koordineli bir yaklaşıma ihtiyaç var. 


"Afrika hükümetlerinin, kıtanın büyümesi ve gelişmesi için çok önemli olan bu yatırımları çekmek için elverişli ortamlar yaratmaya çalışması gerekiyor." 


Bir diğer merkez üyesi olan Temitope Adediran, Afrika'da çeşitli yerlerde operasyonel kampüslere sahip olan Amerikan şirketi Andela'da yazılım geliştiricisi olarak çalışıyor. 


Şirketin kurucu ortağı ve CEO'su Jeremy Johnson, daha önce ("dünya standartlarında çevrimiçi yüksek öğretime güç veriyoruz") sloganını kullanan 2U'yu kurmuştur. 


10. Temitope Adediran - Software Developer at Andela 


Andela kendisini "şirketlerin uzaktan mühendislik ekipleri kurmalarına yardımcı olan küresel bir yetenek ağı" olarak tanımlıyor. Johnson, Eylül 2020'de mutlu bir şekilde şöyle diyor: "Covid-19, uzaktan çalışmaya yönelik eğilimi çarpıcı bir şekilde hızlandırdı". 


Andela'ya göre, "kalıcı uzaktan çalışmaya hızlı bir geçiş, mühendislik liderlerinin personel stratejilerini yeniden düşünmelerine, üretkenliği ve kültürel çeşitliliği artırabilecek daha küresel kaynaklardan yararlanmalarına olanak tanıyor". 


Andela şirketinin sitesinde şu bilgiler yer alıyor: "Andela, Generation Investment Management, Chan Zuckerberg Initiative, Spark Capital ve Google Ventures dahil olmak üzere çeşitli yatırımcılar tarafından destekleniyor". 


Lagos merkez üyesi Sinmisola Nojimu- Yusuf, DevelopAfrika sitesinde bir röportaj gerçekleştirdi (röportajın yer aldığı sayfa, "Afrikalı Gençler" ve "Etki Yaratan Gençler" olarak etiketlendi). 


Sinmisola Nojimu- Yusuf, röportajda şöyle diyor: 


“Nijerya, hepimizin bildiği gibi, gelişmekte olan bir ulus olarak nitelendirilebilecek bir ülkedir. Ancak acı veren şey, bu gelişimin çok yavaş bir süreç içinde gerçekleşiyor olmasıdır. 
Çok az ilerleme var veya hiç ilerleme yok ve bir salyangoz hızında ilerliyoruz. İstediğim geleceği yaratma konusunda kendimi sorumlu hissediyorum ”. 


İstediğimiz Gelecek. Güzel bir WEF sloganı! 

Nojimu-Yusuf şöyle devam ediyor: “Dünyanın örgün eğitimin ötesine geçtiğine inanıyorum ama yine de tüm değerimizi ona veriyoruz. Gençleri işin geleceğinde başarılı olmak için gereken sosyal becerilerle donatmaya ihtiyaç var ”. 

İşin Geleceği. Bir diğer slogan. Bravo! 

Kişisel web sitesinde 2018'e dönüp bakıldığında ise şu ifadeler yer alıyor: “Dünya Ekonomik Forumu Küresel Şekillendirme Lagos Merkezi'ne kabul edildim! Bu platformla, küresel 


ölçekte bir ulus ve kıta kurucusu olma yolculuğumda bir adım daha ileriye gidiyorum. 


“Yoksulluğun azaltılmasına odaklanan Project Zeros adlı fantastik bir STK'da strateji ve yapı liderliği rolü bana teklif edildiğinde elbette bunu memnuniyetle kabul ettim”. 


Sinmisola Nojimu- 
Yusuf 


Görünüşe göre STK aslında Project Zero olarak adlandırılıyor ve "okula gitmeyen veya okulu bırakma eşiğinde olan çocukları destekleyerek ve yeniden kaydettirerek okul dışı çocukların tehdidiyle mücadele etmek için görevlendirildi ". 


"Lagos Eyaleti Evrensel Temel Eğitim Kurulu (LASUBEB) ile ortaklaşa yürütülen girişim, COVID-19 salgınının sosyoekonomik etkileri nedeniyle okulu bırakan çocukları izlemek, mobilize etmek ve desteklemek için uygulanıyor". 


Başka bir raporda, bu "sosyal iyileştirme projesinin" aynı zamanda "bazı özel ortakları" da içerdiği açıklanıyor. 


Temmuz 2020'de LASUBEB'in "12.000'den fazla İlkokul Öğretmeni için ATB Technosoft Solutions ile ortaklaşa Microsoft tarafından imkân sağlanan 10 günlük bir dijital okuryazarlık eğitim programı başlattığını" öğreniyoruz. 


Rapor şöyle devam ediyor: “LASUBEB Başkanı, teknolojinin öğrenme için önemini vurgularken, küresel olarak işlerin yapılma şekillerini değiştiren Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasıyla (teknoloji ve öğrenme arasındaki) alaka düzeyinin daha da belirginleştiğini belirtti”. 


Yeni Delhi 


Yeni Delhi merkezi kendisini, "Şekillendiricilerin ilginç bir profilini oluşturan ve sayısız girişim gerçekleştiren "Hindistan'daki en eski Küresel Şekillendiriciler Topluluk Merkezlerinden biri" olarak tanımlıyor. 


Merkez, “Bireysel ve kurumsal sektör uzmanları ve etki odaklı yerel kuruluşlar” ile çalıştığını söylüyor. 


ZN 


Merkez, Küresel Şekillendiriciler Topluluğu'nu "genç insanlar ağı" olarak tanımlıyor ve Hindistan'daki faaliyetlerinin "daha geniş kamusal yarara odaklandığını" vurguluyor. 


Yeni Delhi merkezi şu anda sekiz projeyle bağlantılı: 


Sokak Hayvanları için Sihirli Tasma Girişimi: "Köpek ve büyükbaş hayvanlara 1.100 
tasma takılacak". 


Akıllı Mobilite: "Akıllı teknolojiler ve sensörler aracılığıyla trafik akışını düzenleyin". 


Marjinal Topluluklardaki Kızlar İçin Beceri Arttırma: "Maksimum olası etkiye yönelik projeler". 


Güney Asya'da COVID-19: “Bu virüse karşı mücadele her düzeyde görülüyor; küresel ölçekten yerel belediyelere ”. 


Endojen Maskeler - Covid, İklim & Sanat: "Çok paydaşlı teori üzerinde işleyerek pandemik tepki, sanat ve iklim ve biyolojik çeşitliliğin korunmasının kesişme noktasında yer alan karma bir proje çerçevesi". 


COVID-19: Küresel Durum ve Stratejik Yön: "Mevcut pandeminin geçmişteki pandemilerle karşılaştırıldığında en büyük farkı, farklı kaynaklar yoluyla yaygın olarak gerçekleşen yanlış bilgilendirilmedir". 


Bölgesel Dillerde COVID-19 Kaynakları: "Önemli efsane avcıları ve daha fazlası" 


Sanal Topluluk Toplantısı ve Web Semineri Serisi: "Büyük işletmeler üzerindeki etkiyi tartışmak ve COVID-19 sonrası dünyayı anlamak". 


Yeni Delhi Merkezi 
Biri Utkarsh Amitab olmak üzere, Yeni Delhi merkezinin 32 üyesi bulunuyor. 


Amitab, çeşitli şekillerde “eşler arası (Peer to Peer) bir mentorluk topluluğu” ve “Öncelikli Uzaktan Çalışma” olarak tanımlanan; “104 ülkeden 100.000'den fazla akıl hocasından oluşan küresel bir kabile” haline gelmek için organik olarak büyüyen NNetwork Capital şirketinin kurucusudur. 


Utkarsh Amitabh 


Profilinden şu bilgileri ediniyoruz: “Kamu-özel ortaklıkları konusunda tutkulu bir insan olan Utkarsh, Hindistan'ın en büyük mentorluk programını oluşturabilmek için, Network Capital ile Hindistan Hükümeti'nin Atal İnovasyon Misyonu arasındaki ortaklığı şekillendirmiştir.” 


Bu program, "okullar, eğitim kuruluşları, araştırma enstitüleri ve endüstriler arasında bir yenilik ve girişimcilik ortamını yaratmak ve teşvik etmek" için oluşturuldu. 


Temel girişimleri arasında yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti ve siber güvenlik gibi alanlarda “teknolojik yeniliği” desteklemeye odaklanan Atal Incubation Centres bulunmaktadır. 


Ayrıca, “Yapay tasarım, tasarım ve bilişimsel düşünme, adaptif öğrenme, vb. gibi yeni teknolojilerde beceri geliştirmeleri ve ustalaşmaları için Sınıf 6 ila 12 arasındaki öğrencilerin 


öğrenme alanları olarak tanımlanan Atal Tinkering Labs'ı geliştiriyor. 


"Modüller, Microsoft, Adobe, SAP Labs, Wipro ve diğer bu tür önde gelen teknoloji tabanlı şirketler gibi ortaklar tarafından oluşturulmuştur". 


Amitabh, "Ashoka Üniversitesi Genç Hindistan Kardeşliği lideri" olarak da tanınmaktadır. 


Okuyucular Ashoka'nın "hayır kurumları" tarafından finanse edilen tuhaf bir organizasyon olduğunu hatırlayacaklar. 


Ashoka'nın “liberal çalışmalar flagship yüksek lisans diplomasına” yönelik başvuru broşüründe kullanılan dil ve görsellerde çok tuhaf ve kült benzeri bir şeyler var. 
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Broşürde kullanılan bazı ifadeler: 
"Hayat Arkadaşı" ve "Kardeşlik Asla Bitmez". 


“Yeni normale uyum sağlamak, problem çözme ve liderlik için empatiye dayalı, işbirlikçi ve disiplinler arası bir yaklaşım gerektirecektir. 


“Genç Hindistan Kardeşliği üyeleri birlikte, toplum üzerinde dönüşümsel etki yaratmaya yönlendirilen, hayatın her kesiminden farklı liderler ve değişim yaratanlardan oluşan bir topluluk oluşturuyor. Topluluk üyeleri, Kardeşlik ve Ashoka'ya karşı bir hizmet ruhu sergilemeye devam ediyor ”. 


Broşür, "2011'den beri Genç Hindistan Kardeşliği üyelerinin, 21. yüzyıl için 1700'den fazla sosyal anlamda bilinçli lider ve değişim yapıcıyı hazırladığını" ortaya koyuyor. 


Burada "hazırlamak" kelimesinin kullanımı ilginçtir. 


Amitabh'ın önderlik ettiği program tarafından sunulan "burs sonrası yollardan" biri "Sosyal Etki Yaratın" başlığıdır. 


Broşür, “toplumda anlamlı bir değişim yaratmak” ile ilgilenen genç Hintlilerin, “Ashoka Üniversitesi Sosyal Etki ve Hayırseverlik Merkezi'ndeki 18 aylık değer odaklı Rahibe Teresa Burs programına başvurmaktan” hoşlanabileceğini öne sürüyor. 


Create Social Impact 


Amitabh hakkında bonus gerçek: "Daha önce Microsoft'ta çalıştı ve Hindistan'ın ilk akıllı köyünün kurulmasına yardım etti ". 
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Yeni Delhi merkez küratörü Mitali Nikore kendisini, “altyapıyı, toplumsal cinsiyet ve yapısal engelleri inceleyen feminist bir ekonomist” olarak tanımlıyor . 


Kendisi, “Politika etkinliğini ve tasarımını amaçlayan gençlerin liderliğinde bir politika ve araştırma grubu” olan Nikore Associates'in kurucusudur. 


Nikore, Klaus Schwab'ın Büyük Sıfırlama gündemine tamamen katılıyor. 


Örneğin ısrarla şu fikirleri savunuyor: “Gelişmekte olan ülkelerde dördüncü sanayi devriminin temelini atmak için akıllı altyapı şarttır.” 


"Hükümetler ve özel sektörün birlikte çalışma zamanı geldi, böylece yetersiz hizmet alan nüfuslar yeni normallerine sıçrayabilsinler". 
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Smart infrastructure is essential to lay 

the foundation for the fourth industrial revolution in developing countries. 

It is time for governments and private 

sector to work together, so that underserved populations can leapfrog to their new normal, 


5 Şmarı Innovations to Bridge infrastructure Suppty Gaps 


Mitali Nikore, Fouruer, Niko Associate: 


Hindistan Times için yazmış olduğu makalede Nikore, “dijital altyapıya yatırımı artırma ihtiyacını vurgulayarak, Hindistan'ın 5G'ye geçişe hazır olduğunu belirtiyor ve | trilyon dolarlık dijital ekonomiye ulaşmak için 4 aşamalı bir eylem planı öneriyor”. 


Nikore, Eylül ayında WEF'in 2020 Sürdürülebilir Kalkınma Etki Zirvesi'ne katıldı. 


("Dünyayı sürdürülebilir, eşitlikçi ve kapsayıcı bir büyüme yoluna geri döndürmek, küresel bir iyileşmeden daha fazlasını gerektirecek; sosyal ve ekonomik sistemlerde Büyük bir Sıfırlama gerekecek" ). 


Bir video sunumunda ise Nikore, şu anda Asya Kalkınma Bankası'na Hintli işletmelerin “rekabet gücünü ve verimliliğini artırma” planı konusunda danışmanlık yaptığını açıklıyor. 


Nikore aynı zamanda “Dünya Bankası'na nakliye ve lojistik konusunda danışmanlık yapıyor” ve “Hindistan kadar büyük ve geniş bir ülkede lojistik maliyetlerinin nasıl azaltılacağını” araştırıyor. 


Bu düşünceyle birlikte Nikore, "düşünce kuruluşu" Nikore Associates'in amacının; "toplumsal cinsiyet ve altyapı üzerinde birlikte çalışmak ve endüstrilerle, özel sektörle birlikte gerçekte nasıl çalışabileceğimizi görmek ve onları kadınları işyerlerine kazandırmak için gerekli yatırımları yapmaya ikna etmek” olduğunu ifade ediyor. 


Mitali Nikore 
Founder 


Nikore Associates'in cinsiyet meselelerine olan ilgisi, ekibinin 2019'un büyük bir kısmını, The Indian Woman's Journey: The Last Five Decades adlı kitap için bir bölümü derleyerek geçirmesi gerçeğine yansımış. 


Ekibin derlediği bölüm, “bağımsızlığından bu yana kadınların Hindistan ekonomisine katılımını analiz ediyor”. 


Peki bölümün başlığı? " Kadınların İnsan Sermayesi", 

Nikore ayrıca BRICS Ticaret Odası'nın (BRICS CCI) danışmanıdır. 

BRICS devletlerini (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika) kapsayan bu uluslararası organizasyon, pazarlama sloganı olarak “geleceğe hazırlanmak” ifadesini 


kullanıyor. 


BRICS Ticaret Odası sitesinde, “sistemi değiştirmeye kararlı olduğunu ve eğitim ve iş dünyaları arasındaki boşluğu kapatmak için yoğun bir şekilde çalıştığını" belirtiyor. 


Başkan Vishwas Tripathi, web sitesinin okuyucularına verdiği ‘mesaja’, "evrende barış" için dua etmekten söz ederek başlıyor . 


Ancak organizasyon bunun, en iyi silah ticareti ile uğraşarak başarılacağını düşünüyor gibi görünüyor! 


BRICS CCI Havacılık ve Savunma ve İç Güvenlik ekibi, "onlarca yıllık savunmaya özgü danışmanlık deneyimine" sahip olmasıyla övünerek "Savunma Bakanlığı, Ön Cephe Komutanlığı ve tedarik zinciri için müşterilere kapsamlı iş, teknik, üretim ve proje çözümleri' sunduğunu belirtiyor. 


BRICS CCI kendisini "Endüstrinin çıkarlarını en iyi şekilde destekleyen tek pencereli bir platform / ses" olarak tanımlıyor. 
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Merkez üyesi Sonakshi Chaudhry de, Nikore Associates'in “Kadınların İnsan Sermayesi” olarak adlandırdığı şeyle ilgileniyor. 


Chaudhry, Outlook India sitesindeki Haziran 2020 tarihli bir makalesinde, "kadınların ülkedeki işgücünden endişe verici bir oranda ayrıldığına" dair endişelerini dile getirerek; "eğitim ve öğretimdeki artışa rağmen, tahminlerin 2020'de Hindistan'da işgücüne giren gençlerin sadece yüzde 15'inin kadın olmasını öngördüğünü” belirtiyor. 


Chaudhry, “Hintli kızların ve kadınların her zamankinden daha eğitimli” olmasına rağmen bu durumun ortaya çıkmasından şikâyet ederek şöyle soruyor: "Bu, 'gerçek' dünyadaki işlere dönüştürülmüyorsa, o zaman Hindistan'da eğitimin amacı nedir?" 


Derin düşüncelere dalan Chaudhry: "İnanma ayrıcalığına sahip olan bizler için, eğitim kendi başına bir son olabilir, ama ..." diyor. 


Ama tam olarak ne? Aslında, inanılmaz görünse de Küresel Şekillendirici Chaudhry, Hintli kızlar ve kadınlar için eğitimin kötü bir şey olduğunu savunuyor! 


Nitekim, söz konusu makalenin başlığı şöyle: 'Eğitim, Kadınların Hindistan'ın İşgücünden Kaybolmasının Nedeni mi? 


Woman in The Workforce - Part 2 
Is Education The reason Women Are 
Disappearing From India's Workforce? 


Di pia Q0000 


Chaudhry suçu “özlemler, beceriler ve kullanılabilirlik arasındaki uyumsuzlukların” üzerine atıyor. 


Durumu şöyle açıklıyor: “Ülke genelinde artan okuryazarlık oranları, kalifiye potansiyel kadın işçilerin sayısında katlanan bir artışa yol açtı. 


“Bu büyüme fırsatına rağmen, mevcut beyaz yakalı işlerde eşdeğer bir artış olmadı çünkü istihdam yaratma büyük ölçüde kayıt dışı sektörde gerçekleşti. 


Bu nedenle, Hindistan'ın kadınları daha eğitimli hale gelirken, sahip oldukları eğitimin nitelikleriyle orantılı işleri her zaman bulamıyorlar. 


"Dr. Deshpande bunu kısa ve öz bir örnekle şöyle özetliyor: '10. sınıfı veya 12. sınıfı bitirmiş bir kız beden işçisi olmak istemeyebilir...” 


Sonakshi 
Chaudhry 


Joined 24 Dec 2020 


Chaudhry, gençlerin şu anda anladığımız şekilde eğitilmek yerine “21. yüzyıl işleri için gerekli becerilerle” eğitilmesi gerektiğini söylüyor. 


Bu, emeği kâr için sömürmeyi uman ve gündeminde Chaudhry gibi kurnaz anlatıları dikte eden işletmeler için elbette iyi bir haber olacaktır. 


Nitekim Chaudhry , makalesinde liderlerinin konumuna atıfta bulunuyor: “Bir Dünya Ekonomik Forumu projesi, ülkenin beceri açığını kapatmanın 2028 yılına kadar Hindistan'ın GSYİH'sına 1,97 trilyon ABD doları ekleyebileceğini öne sürüyor. 


"Bu nedenle, Hindistan gençliğinin modern iş piyasasına hazırlıksız olmasının ekonomik sonuçları, eğitimi güncellemeyi ve beceri programları eklemeyi acil bir ihtiyaç haline 


getiriyor". 


Chaudhry aynı zamanda Women In Labour Podcast'te araştırma ve yayın yönetmenidir. 


Women In Labour sitesinde yer alan "Hakkında" sayfasında bunun, "kadınlar ve işle ilgili bir podcast" olduğu yazıyor”. 


Site, Chaudhry tarafından Outlook Hindistan makalesinde dile getirilenlerle aynı endişeleri ifade etmeye devam ediyor. 


“2005'ten bu yana, ücretli işte çalışan Hintli kadınların yüzdesi 9035'ten 9024'ün altına düştü, ancak kimse nedeninden bahsetmiyor. Biz bahsettikten ve Women In Labor (İşçi Kadınlar) doğana kadar. 


“Ciddi bir konuyu komik bir şekilde ele alan Women In Labor, kadınlar, iş, aile, güç ve aradaki her şeyle ilgili gerçek bir konu şöleni üzerinde çalışıyor. Hintli kadınlar neden dünyadaki en fazla ücretsiz işi yapan insanlardır? Neden iş e-postalarımıza 'Sadece merak ediyordum ...' ile başlıyoruz? Neden hala kadınların rolleri oynadığı filmleri izliyoruz? Ve önemli soru - bizi Hindistan'ın işyerlerinden uzak tutan şey nedir? " 


Sayfanın alt kısmında yer alan 'Büyük bir teşekkür' başlıklı bir bölüm şöyle diyor: “Yeni Delhi'deki Amerikan Merkezi'nde vizyonumuzu destekleyen ve bunu mümkün kılan harika bir tutkulu kadın ekibine minnettarız. Ancak, burada yasal kısım şu; podcast'imizin görüşleri mutlak anlamda Amerikan Merkezinin veya ABD Hükümeti'nin görüşlerini temsil etmiyor ”. 


" Mutlak anlamda "! 
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Amerikan Merkezi 


Yeni Delhi merkezinin kurucu küratörü, küresel kurumsal alanda önemli deneyime sahip bir insan olan Neeraj Bharadwaj'dır . 


ABD'de Pennsylvania Üniversitesi Wharton School'dan mezun oldu ve Harvard Business School'dan İşletme Yüksek Lisans derecesi aldı. 


Daha önce The Goldman Sachs Group (bir Amerikan çok uluslu yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi), McKinsey & Co (dünya çapında bir Amerikan yönetim danışmanlık şirketi) ve Morgan Stanley Dean Witter & Co'da (başka bir Amerikan çokuluslu yatırım bankası ve finansal hizmetler şirketi) üst düzey görevlerde bulunmuştur. 


Bharadwaj, teknoloji şirketi Accel India'da genel müdür ve özel sermaye yatırım grubu Apax Partners'da ortaktı. 


Şu anda LinkedIn'in kurucu ortağı Jay Kreps tarafından başlatılan 4,5 milyar dolar değerinde bir Silikon Vadisi bulut bilişim şirketi olan Confluent Software'in direktörüdür. 


FOUNDING CURATOR 


Neeraj Bharadwaj 


Joined 1 Nov 2012 


Bharadwaj aynı zamanda “teşhis, rehabilitasyon ve diğer hastane hizmetleri” ile ilgilenen Yeni Delhi'deki Global Health Pvt Ltd'nin de direktörüdür . 


Bharadwaj, “küresel hayvan sağlığı alanında değer yaratmayı” amaçlayan “küresel kapsama alanına sahip entegre bir ilaç şirketi” olan Mumbai merkezli SeOuent Scientific Ltd'nin “bağımsız icrada görevi olmayan” direktörüdür . 


Genel müdür Manish Gupta, halihazırda 165 milyon dolarlık sağlam bir yıllık ciroya sahip olmasına rağmen, firmanın "en iyi küresel hayvan sağlığı şirketlerinden biri" haline gelebileceği "yeni bir gelişim aşamasına iyi hazırlandığını" söylüyor. 


Bu iyimserliğin sebebi nedir? SeOuent'in "yeni bir destekleyici grubu" var ve şu anda "Hindistan Sağlık Hizmetleri sektörüne yabancı olmayan", "pazarı derinlemesine anlayan ve değer yaratma yeteneği olan" ve SeQuent işleminin kendileri için "Hindistan'daki en büyük 


kontrol anlaşması" olduğu büyük bir ortaklık ile destekleniyor. 


Bu yeni iş destekçisinin kimliği nedir? Neden, Küresel Şekillendiriciler: Liderlik makalesinde gördüğümüz gibi; 2003 yılında “askeri-endüstriyel-kompleks-Bush-Cheney-dostlukkapitalizm yönetiminin merkez üssü” olarak tanımlanan ve silah endüstrisiyle yoğun bir şekilde ilgilen Carlyle Group'tan başkası değil? 


Küresel Şekillendiriciler liderliğinin bir parçası ve CIA bağlantılı Amerikalı bir milyarder olan David M. Rubenstein, Carlyle Group'un kurucu ortağı ve CEO'sudur. 


Ve Carlyle India Advisors Private Limited'in "Hindistan'daki sektörler arasında büyüme sermayesi ve satın alma fırsatları" ile ilgilenen genel müdürü kimdir? 


Bu kişi, tüm Hindistan'da “daha büyük kamu yararına odaklanması” ile ünlü “genç insanlar ağı Küresel Şekillendiriciler Yeni Delhi merkezinin kurucu küratörü olan Neeraj Bharadwaj'dir. 


Neeraj Bharadwaj 
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MELEKLER VE İMAN BAĞLAMINDA CİN, İNS, NEFS, RUH, İBLİS VE ŞEYTAN 
Fevzi Zülaloğlu-Haksöz Dergisi Sayı: 96 - Mart 1999 


Giriş 
Gaybi varlıklar hiyerarşisinde melekler en üstte yer almaktadır. Yüce Allah Kur'an'da teşbihi 


veya mecazi bağlamlarla sınırlandırılamayacak kadar açık ve kesin bir şekilde meleklere özel isimler de vererek onlardan şahıslaştırmak suretiyle söz etmektedir (2/Bakara, 98). 


Gaybi varlıklardan biri olan melekler Allah'ın yaratması, biçim vermesi, kainattaki düzeni idare etmesi ve sürdürmesi esnasında görevi olan memur varlıklardır. 


Meleklerin, şekli ve mahiyetleri, bünyeleri, sayılan hakkında çok az bir bilgiye sahibiz. 
Onların tam olarak nasıl varlıklar olduğunun te'vilini Allah'a bırakmak gerekir. Rabbimizin onlar hakkında verdiği yakini bilgi ile yetinmek gerekir. 


Meleklerin şekli, sayısı vb. gaybi konularda bilinemeyecek olanın ardına düşüp "Allah bu misalle ne demek istedi?" diyerek konunun te'vilini araştırmak kalplerinde hastalık olanların bir özelliğidir (Bkz. 74/Müddessir, 31). 


18. yy'dan beri pozitivizmin, modernizmin etkisi ile gaybi varlıklar, özelde melekler insan yaşamından kovulmak istenmiştir. Bu kültürün etkisinde kalan birçok müslüman da sözde meleklere imandan bahsettiği halde, yaşantısında onların etkisini gözardı eder olmuştur. 


Meleklerden Kur'an'da o kadar çok söz edilmiş, şahıslaştırılmış, somut etkileri gösterilmiştir ki, onları modernizmin etkisi ile iyiye hizmet eden tabiat kuvvetleri diye yorumlamak imkansızdır. İsimleri belirtilen, görevleri ve Allah'a bağlılıkları uzun uzun açıklanan melekler, Kur'an'da ontolojik bağlamda şahıslaştırılarak anlatılmıştır. 


Meleklerle İlişkisi bakımından Cin, İblis, Şeytan, Ruh vb. kavramlarla birlikte ele almak istediğimiz bu konuda amacımız birtakım kelime çözümlemeleri yapmak değildir. Fakat kelimelerin sözlük, terim ve kavram anlamları üzerinde durmak mesajın daha iyi anlaşılmasına, hizmet edecekse anlamlıdır. Bunun İçin melekler ve onlarla ilintili olan Kur'an kavramlarını incelemek bu çalışmanın amacıdır. 


A) KUR'AN'DA CİN TERİMİ 
Cin Kelimesinin Terimsel ve Kavramsal Anlamı 


C-N-N kök harflerinden türeyen "cenne" fiili karanlığa boğmak, gizlemek, örtmek, korumak, saklamak, karanlık ile örtmek anlamlarına gelir. Bu anlamda ana rahmindeki çocuğa çıplak gözle görülemediği için aynı kökten türeyen cenin denilmiştir. Yine savaşçıların kullandığı kalkana rakibin saldırılarını engellediği için "cunne" denilmiştir. Toprağı güneşten koruduğu için Araplar bahçeye "cenne" demişlerdir. Işığı örttüğü için gecede cin kelimesinin anlam alanında yer alır. 


Terim olarak cin, gözden ırak olan duyularımızla kavrayacağımız alanın dışında yer alan kendilerine özgü karakterleri bulunan varlık türü demektir. 


İnsanın kavrayamayacağı soyut veya somut nesnel gerçekliği bulunan varlıklara işaret için kullanılır. Görünmez varlıklar anlamında melekler de cinlerdendir. Meleklerle cinler arasında genel ve özel mutlaklık söz konusudur. Bu bağlamda her melek cindir. Fakat terimsel anlamda cinler melek değildirler. Çünkü ontolojik olarak cinlerle melekler ayrı varlık türleridir. 


Müşrik Araplar duyuları ile kavrayamadıkları soyut şeylere cin diyorlardı. Melek, cin, ruh gibi soyut konularda kafaları karışık olan müşrikler cinlerle melekleri birbirinden ayıramıyorlar, soyut olan bütün şer ve hayır güçlerine, cin diyorlardı. 


"O gün, Allah onların hepsini biraraya toplar. Sonra meleklere der ki: Bunlar size mi kulluk ediyorlardı? Melekler: "Seni tenzih ederiz. Bizim velimiz sensin. Onlar değil. Hayır onlar cinlere kulluk ediyorlardı. Çoğu onlara inanıyorlardı" derler" (34/Sebe, 40-41). 


Sözlük anlamı itibariyle İblis de cinlerdendir. "Ve biz meleklere Adem'in önünde secde edin dediğimiz zaman, İblis dışında, onların hepsi yere kapanmıştı. İblis cinlerdendi, böylece Rabbi'nin buyruğu dışına çıktı..." (18/Kehf, 50; Ayrıca bkz. 6/112, 128). 


Terimsel anlamda cin, bizim duyularımızın kavrayışına kapalı olan, bizden farklı bir hayat tarzı sürdüren, bizim gibi sorumlu olup iyileri ve kötüleri olan ruhsal güçlerin ortak adıdır. 
(Bkz. 6/100; 37/158; 114/6). 


Cinlerin özellikleri 


Duyularımızın ötesinde bir mahiyet taşıyan cinlerle ilgili Allah'ın bildirdiklerinden başka fazlaca bir bilgiye sahip değiliz. Rabbimizin bildirdiklerinden edindiğimiz malumata göre cinlerin bazı temel özellikleri şunlardır: 


1-Yaratılış itibariyle özlerinde dumansız ateş taşımaktadırlar. Rahman süresi 15. ayet ateşin niteliğini dumansız ve her şeye nüfuz edici olarak betimlemektedir. (Ayrıca bkz. 15/Hicr, 27). 


2-Cinler de insanlar gibi sorumlu varlıklardır. Bütün varlıkların gayeleri Allah'a kulluktur. 
Amaçsız yaratılış zaten düşünülemez. 


"Cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım" (51/Zariyat, 56; Ayrıca bkz. 
3/Al-i Imran, 191; 10 Yunus, 5; 16/Nahl, 12, 36; 21/Enbiya, 16; 38/Sa'd, 27; 44/Duhan, 38- 39; 45/Casiye, 22; 75/Kıyame, 36; 86/Tank, 14 vd.) 


3-Cinlerin sorumlu olmaları bilinçli ve iradeli olduklarını gösterir. Mükellefiyetin ilahi hatırlatmayı zorunlu kıldığı düşünülürse insanlar gibi onlara da Rabbani mesajın elçilerinin gönderilmiş olması gerekir. En'am süresi 130. ayet cinlere de kendi içlerinden peygamber gönderildiğini göstermektedir: "Ey cin ve insan topluluğu içinizden size ayetlerimi anlatan ve sizi bu güne (ahirete) kavuşmakla uyaran rasuller gelmedi mi?" 


4-Cinlerin peygamberi cinlerdendir. Bazı kimseler cinlerin peygamberlerinin insanlardan da olabileceğini iddia etmektedirler. Bu bağlamda Hz. Muhammed'in cinlerin de peygamberi olduğu ileri sürülmüştü. Buna delil olarak da cin süresindeki anlatılanları göstermektedirler. 
Cin süresinin ayetleri bütüncül olarak incelendiğinde cinlerin Peygamberimizi (s) ve Kur'an'ı dinlediklerini öğrenmekteyiz. Ancak Peygamberimizin onlarla bir temasının olmadığını, Kur'an'ı dinlediklerini vahiy yoluyla öğrenmekteyiz: 


"De ki; Bir grup cinnin, dinleyip şöyle dediği bana vahyedildi: Biz hayret verici bir Kur'an işittik" (72/Cin, 1). Ayetin üslubunda görüldüğü gibi Peygamberimizin cinlerin Kur'an'ı dinlediği ile ilgili malâmatı vahiy yoluyla olmaktadır. 


İsra süresi 95. ayette de açıkça her varlık türüne kendi cinsinden peygamber göndermenin sünnetullah, Allah'ın değişmez yasası, olduğu belirtilmektedir. 


"De ki, eğer yeryüzünde yürüyen ve nimetlerimden istifade eden melekler olsaydı, biz onlara elçi olarak gökten bir melek indirirdik". (Ayrıca bkz. 2/Bakara, 129, 151; 6/En'am, 19; 14/İbrahim, 4; 18/Kehf, 10; 25/Furkan, 6-8; 41/Fussilet, 6; 64/Teğabün, 6 vd). 


5-Cinlerin de tıpkı insanlar gibi iyi olanları da kötü olanları da vardır: 


"İçimizden iyi olanlar da var, olmayanları da var. Biz, türlü türlü yollara ayrılmışız" (72/Cin, 
11). 


"Bizden müslüman olanlar da var, sapmış olanlarımızda var..." (72/Cin, 14) vd. 


6-Gaybı bilmezler.: "O Kur'an'ı şeytanlar (cinler) indirmedi. Bu, onlara yaraşmaz ve zaten yapamazlar da. Çünkü onlar, işitmekten uzaklaştırılmışlardır" (26/Şuara, 210-212; Ayrıca bkz. 72/Cin, 8-10). 


7-Cinler insanlardan daha önce yaratılmış olup ontolojik olarak farklı yapıdadırlar: ",.. Cinleri ise ondan çok önce yakıcı ateşten yaratmıştık" (15/Hicr, 27). 


8-İnsanlara göre daha alt seviyede bir dereceleri vardır. Ayet-i kerimelerden anladığımız kadarıyla cinler insanlardan daha dehşet verici bir tabiata sahiptirler. Fakat gözle görülmez olmaları bir avantaj gibi gözükmekle birlikte Allah Teala insanoğlunu daha üst bir derecede yaratmıştır: 


"Biz insanı en güzel şekilde yarattık" (95/Tin 4) 
Cinlerle İlgili İleri Sürülen Batıl İnançlar 


Müşriklerin Allah'a ortak koştukları şeyler arasında cinler de vardır. Fırtına, hastalık vb somut olaylara cinlerin yol açtığını, Allah ile cinler arasında akrabalık bağı olduğunu iddia etmişlerdir. 


"Ama bazıları cinleri Allah'ın yanında bir yer yakıştırmaya başladılar. Halbuki onların tümünü yaratan O'dur. Ve cehaletleri yüzünden O'na oğullar ve kızlar isnad ettiler" (6/Enam, 100). 


Allah ile cinler arasında benzerlik kurularak, soy birliği ileri sürülmüştür. Yüzeysel basit düşünen cahiliye mensupları gözle görülmemesi bakımından Allah ile cinler arasında akrabalık bağı olduğunu iddia etmişlerdir. Tıpkı hristiyanların Hz. İsa ile Allah arasında varsaydıkları soy ilişkisinde olduğu gibi: "Şimdi onlardan sana cevap vermelerini iste. Senin Rabbinin kızları var da onların (yanlız) erkek çocukları mı var?" (37/Saffat, 149; Ayrıca bkz. 
7/Araf, 28; 16/Nahl, 57; 21/Enbiya, 26; 37/Saffat, 150-158; 43/Zuhruf, 15-21, 81, 82 vd). 


Ortak koşanlar cinleri tapılası varlıklar olarak algılamışlardır. Oysa cinler gaybı bilmeyen, aciz varlıklardır. Kendileri yaratılmış ve muhtaç olan bütün varlıklar gibi soyut varlıklar da, Allah'a denk olmalarını bırakalım, bayağı durumlardan kurtarabilecek bir yapıda değillerdir: "... Yere yıkılınca cinlerin gaybı bilmedikleri ortaya çıktı. Böyle olmasaydı kendilerini alçaltan azap içinde kalmazlardı" (34/Sebe, 14). 


"... Hayır onlar cinlere tapıyorlardı. Çoğu onlara inanmıştı" (34/Sebe, 41). 


Müşrikler vahyin kaynağının cin şeytanları olduğunu iddia etmişlerdir (Bkz. 26/Şuara, 210- 
211). 


Bazı tasavvuf üstadları İblis'in meleklerin imamı olduğunu ileri sürmüşlerdir. Örneğin Hallac- ı Mansur ve Abdülkerim el-Cili bu görüştedirler. İblis'in Adem'in önünde yere kapaklanmamasını, insanın üstünlüğünü kabul etmemesini de, böyle kimseler, tevhid ehli 


oluşuna bağlayarak Kur'an'ı yanlış yorumlamışlardır. (Bkz. Prof. İbrahim Sarmış, Teorik ve Pratik açıdan Tasavvuf ve İslam sh. 158-159, Yöneliş Yay. 1993, İstanbul). 


B) İNSAN VE CİN KAVRAMLARI 


İns, görünür olmayı; cin, görünmezliği temsil eder. Bu bağlamda cin, ins'in karşıtıdır. Fakat Araplar tanımadıkları, bilmedikleri yabancı insanlara cin tabirini kullanmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de de cin kelimesi bu anlamıyla bazı yabancı insanları anlatmak için terimsel ve kavramsal olmayan bir bağlamda ele alınmıştır. 


Mekkelilerin tanımadığı yabancı bazı kimselerin Kur'an'ı dinledikleri olayı anlatılırken Ahkaf süresinde insanlardan cinler diye söz edilmiştir: "Hani cinlerden bir grubu Kur'an'ı dinlesinler diye sana yöneltmiştik" (46/Ahkaf, 29; Ayrıca bkz. 30, 31,32. ayetler). 


Arapların tanımadıkları insanlara cin demeleri gerçeğinden hareketle bazı yorumcular Cin suresindeki anlatılan kimselere de insan demektedirler. Oysa bu yorum yanlıştır. Çünkü süreyi bütüncül okuduğumuzda özellikle 8. ayetin soyut varlık anlamındaki cinlerden terimsel bağlamda söz ettiğini görmekteyiz: 


"Biz göğü yokladık ve onun şiddetli bir koruma ve alevle dolu bulduk. Oysa bizim dinlemek için oturma yerlerimiz vardı. Şimdi kim dinlemek istese onu gözeten bir alev yakalıyor" (72/Cin, 8-9). 


a- Hz. Süleyman ve Cinler 


Hz. Süleyman'ın emrindeki cinler de insanlar anlamındadır. Yani Süleyman (a) kıssasında geçen cin tabirleri terimsel ve kavramsal anlamda değildir. Esir, köle, niteliksiz, kimliksiz, vasıfsız insan anlamındadır. Kıssadaki bazı ayetleri alıntılayarak konuyu Kur'an'dan takip 

edelim: 


",.. Cinlerden bir kısmı da Rabbi'nin emriyle onun emrinde çalışırdı. Onlardan, kim emrimizden çıkarsa ateş azabından tattırırdık" (34/Sebe, 12; Ayrıca bkz. 13. ayet). 


"Denize dalan ve bundan başka işleri de gören şeytanları da ona boyun eğdirdik. Onları gözetenler de biz idik" (21/Enbiya, 82). 


Kur'an'da Hz. Süleyman'ın ordusunun cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluştuğu belirtilmektedir: 


"Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan ordusu bölük bölük toplandı" (27/Neml, 17). 


Bu ayette geçen cin terimsel anlamda değildir. Ontolojik anlamda cinler olsaydı bu kimseler ordunun en önünde yer almışlardı. İnsanüstü varlıkların savaşması ile de insan birliklerinin gücüne ihtiyaç hasıl olmazdı. Çünkü soyut varlıklara düşmanın ok ve mızraklarının, kılıçlarının zarar vermesi imkansızdı. 


Sâd süresi 37-38. ayetlerde bu kimselerin zincire vurulmuş, demir halkalarla birbirlerine bağlandıkları, kötülüğü hak ettikleri vurgulanmaktadır. Bu tasvir bize ruhçu insanları ve eski çağlarda ayakları ve boyunları bağlanmış esirleri çağrıştırmaktadır. Bu yüzden bu kimselere kötü, şerli anlamında şeytan denilmektedir. 


Ayetlerde bu şeytan tabiatlı kimselerin Hz, Süleyman'ın emrine verildikleri, onun için dalgıçlık yaparak inci, mercan, sünger çıkardıkları, heykelcikler yaptıkları, savaştıkları ve itaatten çıkamadıkları anlatılmaktadır. 


Ontolojik anlamda bu kesimler cin şeytanları olamazlar. Çünkü şeytan ile insanın mücadelesi Kur'an'daki beyanlara göre kıyamete kadar sürecektir. Şeytanın insanın emrine girmesi diye bir durum söz konusu olamaz. 


b- İns: İnsan için Kur'an'da üç kelime kullanılmaktadır: Beşer, Adem, insan. 


aa- Beşer Kavramı: Beşer kelimesi sözlükte derinin üst kısmı, dış yüzeyi demektir. 
Kavramsal anlamda beşer insanın dış yapısı, dış görünüşü, dış özelliklerini ifade etmektedir. 
Bu yönüyle beşer insanın toprak yönünün, fiziksel yapısını temsil eden bir anlam çağrışımı içermektedir: 


"Sizi topraktan yaratması O'nun mucizevi işaretlerinden bindir ve sonra baktınız ki, birbirinizden farklı beşerler olup çıkmışsınız" (30/Rum, 20). 


Toprağın çeşitli aşamalarından yaratılan, özünde tüm görünür varlıklar gibi su taşıyan beşer fiziki ihtiyaçlarla kayıtlı olmayı ifade eder. 


"Ve beşeri sudan yaratan ve onu soysop ve evlilik yoluyla kazanılan yakınlık, bağlılık duygusuyla donatan O'dur. Çünkü Rabbin sınırsız kudret sahibidir" (25/Furkan, 54). 


Aşağıdaki ayetlerde beşer, maddi ihtiyaçlarla kayıtlı hastalık ölüm gibi illetlerle bağımlı olmak anlamında kullanılmıştır: 


"... Bizim gibi bir beşerden başka bir şey değilsin. Eğer doğru sözlü biriysen, bize bir mucize getir de görelim" (26/Şuara, 154; Ayrıca bkz, 1 VHud, 27; 14/İbrahim, 10; 23/Müminun, 24; 15/Hicr, 28;36/Yasin, 15). 


Yusuf süresi 31. ayete melek ile beşer kelimeleri birbirine zıt iki varlık kategorisini anlatır: 


"... Kadınlar Yusuf'u görünce güzelliği karşısında şaşırıp kaldılar ve şaşkınlıktan ellerini kestiler. Aman Allah'ım dediler. Bu bir beşer olamaz. Olsa olsa gözde bir melek bu", 


bb- Adem Kavramı: İsfehani'ye göre Adem "edim" kelimesinden türetilmiştir. Edim, iç yüzey, iç katman demektir. 


Adem, beşerden bir ileri aşamayı ifade etmektedir. Adem, işitme, görme, duyumsama, ikincil kavram oluşturma, böylece bilgiyi yeniden üretme, akletme özellikleri dolayısıyla meleklerin secdesine mazhar olmaktadır. 


Adem, isimleri bilme, eşyaya isim verme yeteneği sayesinde meleklerden üstün olabilme potansiyeline sahip olduğunu göstermiştir. Bilmek, Adem'e meleklerle girdiği sınavı kazandırmıştır. O halde Adem'in Beşer'e göre bir iç boyutu, iç gelişimi sözkonusudur. 


"Evet gerçekten de sizi yarattık, sonra size biçim verdik ve sonra meleklere; Adem'in önünde secde edin, dedik..." (7/Araf, 11; Ayrıca bkz. 15/Hicr, 29; 32/Secde, 9 vd.). 


cc- İnsan Kavramı: İsfehani'ye göre N-S-Y kök harflerinden if'ilan kalıbından türetilmiş bir kelimesi olan insiyan kelimesinden bozularak elde edilen insan kelimesinin çağrışımları arasında unutkanlık, nankörlük, tartışmacılık, acelecilik, zalimlik gibi anlamlar vardır. 
Rabbimiz Tâhâ süresi 115. ayette Adem'in yapısal olarak unutkan olduğunu belirtmiştir. 
Azimkar, sebatkar olmayan, aceleci olan insanoğlu kelimenin kök anlamında da görüldüğü gibi sürekli hatırlamaya ve hatırlatılmaya ihtiyaç duyar. Bunun için Yüce Allah tarih boyunca peygamberlerin elçiliği ile zikr indirmiş, kesintisiz olarak unutkan insanoğluna görevlerini hatırlatmıştır: 


"Ve gerçek şu ki, biz Adem'e önceden buyruğumuzu ulaştırmıştık. Ne var ki o bunu unuttu. 
O'nu yaratılışındaki amaçta azimli ve gayretli bulmadık" (20/Taha, 115). 


Ancak Kur'an-ı Kerim'de kul olma bilinciyle davranan insanlar da mükerreren övülmektedir. 
Bu boyutuyla Kur'an'da övülen ve yerilen insandan bahsedebiliriz. 


İnsan, beşer ile Adem'in işlevlerinin birleşimini ifade etmektedir. Beşeri boyut, insanın unutkan, aceleci zayıf bir varlık oluşunu ifade eder. Ademi boyut ise insana Allah'ın 


kazandırdığı iç özellikleri temsil eder. Bu iç güzelliklerin başında kalbin sembolize ettiği algılama, kendi durumunun farkında olma, bilinçli olma insanı Ahsen-i Takvim yapar. Ahsen- i Takvim Tin süresinde belirtildiği gibi en güzel yaratılış demektir. 


Allah Teala'nın iki eli ile yarattığını belirttiği insanoğlu kalbi hasletlerini köreltir, aklını beşeri boyutunun, toprak yönünün elinde heba ederse bırakalım meleklerin secdesine mazhar olmak, hayvandan aşağı bir derekeye düşer. 


"Allah, ey İblis, dedi. Kendi ellerimle yarattığım şu varlığın önünde yere kapanmaktan seni alıkoyan nedir? Kibirli misin yoksa kendini üstün görenlerden misin?" (38/Sad, 75). 


C) NEFS VE RUH KAVRAMLARI aa- Nefs Kavramı 


Nefs kelimesinin sözlüklerde geçen anlamlan şunlardır: Kişi, kendi, iç, zât, kalp, kimse, bizzat, yan, kan, kat, idrak, can, öz, kemgöz, azamet. 


Nefs terim olarak başka bir anlama geldiğine ilişkin kesin bir delil olmadığı sürece insanın bizzat kendisini ifade eder. Gramer yapısı müennes olduğu için Kur'an'da nefse izafe edilen zamirler dişildir. Ancak dişilik kelimenin semai müennes olmasından kaynaklanmaktadır. 
Yıldız, ay, güneş kelimeleri gibi. Birçok ayetle kadın-erkek insan cinsinin ortak özü, ortak nitelikleri, kimliği bağlamında kullanılmıştır. (Örnek olarak bkz. 3/Al-i İmran, 30; 4/Nisa, 1;32/Secde, 13). 


Bir kısım ayetlerde nefs, insan, kişi, zat, şahıs anlamında kullanılmıştır (Bkz. 2/Bakara, 72, 286; 18/Kehf, 74; 20/Taha, 40; 28/Kasas, 19, 33 vd). 


En'am süresi 93. ayette insanın canı bağlamında geçmektedir: "... Canlarınızı (nefslerinizi) çıkarın, bugün Allah'a karşı haksız olanı söylediğiniz ve O'nun ayetlerinden büyüklenerek yüz çevirmeniz dolayısıyla alçaltıcı bir azapla karşılık göreceksiniz..." (Ayrıca bkz. 9/Tevbe, 55, 
85). 

İnsanı insan yapan öz ve bu özü niteliklerini anlamında nefs terimi Şems sûresi 8. ayette geçmektedir: 

"Andolsun nefse, takvasını ve fücurunu ilham edene" (Ayrıca bkz. 75/Kıyamet, 2; 79/Naziat, 40; 80/Abese, 7; 87/A'la, 140; 91/Şems, 9-10). 

Kur'an'da nefs, insanın bireysel kişiliğini ifade etmesinin yanında Ra'd süresi 11. ayette toplumsal kişilik anlamında da geçmektedir. 

Bazı mistik akımlar. Yeni Eflatuncular yabancı dillerden yaptıkları çevirilerde nefse ruh 


anlamı yüklemişlerdir. Bedenin karşıtı anlamında nefse ruh diyemeyiz. Kaldı ki Kur'an'dan ruha da bedenin karşıtı anlamını yüklememize elverecek bir karineye sahip değiliz. 


bb- Nefsin Tekamülü 


İnsan kişiliği anlamına gelen nefs hem fertlerin özü, hem de fertlerin tek tek kendisi demektir. 
İnsanların ahlaki yapısı Kur'an'da nefsle ilintili olarak dörde ayrılmaktadır: 


I-Nefs-i Emmare: Kötülüğün peşinde koşan iyilikten nasipsiz insan (Bkz. 12/Yusuf, 24, 53; 53/Necm, 39). 
2-Nefsi Levvame: Özünü eleştiren, kendini temize çıkarmayan, hatasını kabul edip tevbe eden, 


hatasından pişmanlık duyarak dönen insan (Bkz. 3/Al-i İmran, 135; 53/Necm, 32; 75/Kıyame, 
2). 


3-Nefs-i mutmainne: Allah'a gönül bağladığı, O'nu andığı için huzura eren, doygun insan (Bkz. 6/Enam, 125; 13/Ra'd, 28; 89/Fecr, 27). 


4-Nefs-i Raziyye-Marziyye: Hoşnutluk içinde, halinden memnun ve Rabbi de kendisinden memnun kişi (Bkz. 89/Fecr, 28). 


Görüldüğü gibi nefs terimi Kur'an'da iki yönlü bir özdür. İyiye de yönelebilir kötüye de. Nefs felsefecilerin dediği gibi bedenin karşıtı anlamında ruh değildir. Tasavvufçuların iddia ettiği gibi nefs, bütünüyle yok edilmesi gereken bir unsur değildir. İnsanı arındıracak, ilahi vahyi algılayıp kendisini olgunlaştıracak öz de nefsde yer almaktadır. Kısaca Kur'an'da nefs kavram olarak insanın özünü teşkil eden iki yönü takva ve fücuru bünyesinde bulunduran yeteneklerin, eğilimlerin merkezidir. 


d- Ruh Kavramı 


Ruh kelimesinin kök anlamında üfürmek, esmek, rüzgar, güç, kudret, ümit, rahatlık, beklenti, güzel koku gibi manalar geçmektedir. Aynı kökten türeyen diğer kelimeler şunlardır. Rih. 
Riyah, Rauh, Rayhan (Bkz. 3/Al-i İmran, 164; 7/Araf, 57; S/Enfal, 46; 10/Yunus, 22; 12/Yusuf, 87, 94; 46/Ahkaf, 24; 55/Rahman, 12; 56//Vakıa, 89). 


Kök harflerinden elde edilen kelimelerde görüldüğü gibi Ruh'un sözlük anlamı, bir rüzgar gibi hafif ve görünmez, güzel kokular taşıyan hayat ve ümit veren unsurdur. İsfehani Ruh'u, "canlıda hayatı meydana getiren şey" diye tarif etmiştir. 


Terim anlamı ise, Allah'ın kendisi ile insana bilgi, bilinç, inanç kazandırdığı insana özgü niteliklerin tamamı demektir. İnsan kendisine ruh üfürüldükten sonra meleklerin secdesini hak etmektedir. Çünkü ruh, insana üstünlük kazandıran bilme kabiliyetine sahip olmayı doğurmaktadır. Allah topraktan biçim verdiği insanın ruh üfürerek keyfiyetini belirlemektedir: 


"Sonra ona biçim verdi, ona kendi ruhundan üfledi ve sizin için kulaklar, gözler, gönüller yarattı. Ne kadar az şükrediyorsunuz" (32/Secde, 9; Ayrıca bkz. 15/Hicr, 29; 38/Sa'd, 72). 


Ruh ile üfürmek arasında kurulan ilgi, Allah'ın izni ile çamurdan kuşlara hayat veren Hz. 
İsa'nın mucizesi olarak Al-i Imran 49. ayette geçmektedir. 


"... Ben çamurdan kuş yapar ona üflerim. Allah'ın izni ile hemen kuş olur..." 


Ruhun üfürülmesi bu bağlamda bir varlığa Rabbimiz katından canlılık verilmesi anlamındadır. Ancak verilen bu canlılığın mahiyeti varlık türüne göre farklı özellikler taşımaktadır diyebiliriz, 


Ruh'un diğer bir bağlamı da ilahi vahiyle ilgilidir. Ruh nasıl insana nitelik kazandıran, onu dirilten, secde edilmesini sağlayan bir unsur ise Kur'an vb. vahiyler de ruhtur. Çünkü toplumsal yaşamın zulmü ve baskısı altında şeytanın adımlarına uyan, kalbini ve duyargalarını körelten insan mecazi anlamda ancak yeniden dirilişini Kur'an'la gerçekleştirebilecektir. 


"İşte sana da böyle emrimizden bir ruh (gönüllere can katan bir söz) vahyettik..." (42/Şura, 52; Ayrıca bkz. 6/Enam, 122; 8/Enfal, 24; 16/Nahl, 2; 17/İsra, 85; 40/Mü'min, 15; 58/Mücadele. 22; 97/Kadir, 4; 2/Bakara, 87). 


e- Ruh'un Mahiyetinin Bilinemezliği 


Secdeye konu olan hasletleri "ruh"un üfürülmesi ile kazandığımız gerçeği açıktır. Fakat üfürmenin keyfiyeti müteşabih olduğu için, konunun te'vilini araştırmak boşunadır. 
Cevaplanması imkansız bir soru şöyle olabilir: "Biz Allah'tan bir cüzzü taşımaktayız, bir cüzün kopması O'nu eksiltmez mi?" böyle soruların cevaplandırılmaya çalışılması boş bir çabadır. Bilinemeyecek olanın ardına düşmektir. Bu durumda bizim gözümüz somut olanda, ruh'un üfürülmesi ile elde edilen keyfiyetlerde olmalıdır. 


İnsanın öldükten sonra canlılığının ruhla devam edip etmediği tartışması da müteşabihin te'vilinin peşine düşmektir. Kesin olan bir şey varsa, o da bedenimizle hesap için diriltileceğimizdir. Kabir olayından derken ruh'un gezintiye çıkıp çıkmadığı, ölmediği iddiası mesnetten yoksundur. Bu konuda fazla bir bilgiye sahip değiliz. Bu durumda biz ruh'un niteliklerini insana kazandırdıklarını bilebiliriz. Fakat niceliği hakkında bir görüş ileri sürmeyiz. 


Ruh'un tamamen bilinemez olduğunu söyleyen bazı kimseler, aslında vahiyden ve vahiy meleği Cebrail'den bahseden İsra süresi 85. ayetini insan ruh'u bağlamında ele almaktadırlar: 


"Sana ruh'tan sorarlar. De ki: Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ilimden pek az bir şey verilmiştir" 


Zemahşeri, Fahreddin Razi, Kurtubi, M. İzzet Derveze, Muhammed Esed bu ayette geçen ruh'dan kastedilenin insana canlılık kazandıran unsur anlamında değil, Kur'an vahyi, Kur'an'ı getiren vahiy meleği anlamında olduğunu söylemişlerdir. 


D) İBLİS: İNSAN HAYATININ FİTNESİ 


B-L-S kök harflerinden türemiş bir kelime olan İblis, if'al kalıbına uyarlandığında elde edilen eblese fiilinin ismidir. Eblese'nin mastarı İblâs'tır. İblâs ise suskunlaşmak, umutsuz hale gelmek demektir. İblis umutsuzluğun, laneti hak etmiş olmanın sembol ismidir. 


Eblese fiilinin ismi faili En'am süresi 44. ayette yalın kelime anlamı itibariyle geçmektedir: 


"... Ve kendilerine bağışlanan şeylerden zevk alarak yararlanmaya devam ederlerken onları apansızın yakaladık. İşte o anda bütün ümitlerini kaybettiler (Müblisün)" 


Daha geniş anlamıyla İblas fiili üzülmek, hayret etmek, ümitsizliğe kapılmak, gamdan kaynaklanan süküta gömülmek, dayanaksız olmak anlamlarına gelmektedir. 


İsim ve fiil halinde Eblese'nin türevleri beş ayette geçmektedir (Bkz. 6/44; 23/77; 30/12, 29; 43/75) kavram olarak İblis İse Kur'an'da onbir ayette geçmektedir. Bunlardan onu Mekki, biri Medeni ayette yer almaktadır. İblis'in kavramsal anlamı; Yüce Allah'ın emrine karşı gelip isyanda bulunan, şeytani güçlerin babası olan, karanlık faaliyetlerde beyin görevini yapan, Rabbi'nin rahmetinden ümidini kaybetmiş, huzurundan kovulmuş insan düşmanıdır. 


Şeytani güçlerin babalığını yapan İblis Kur'an'da tekil olarak geçtiği halde şeytan çoğul olarak geçmektedir. Nasıl Adem insan soyunun prototipi olarak babası saydırıyorsa, İblis de şeytanların prototipidir. 


İblis görünmez güçlerden olması bakımından cinlerdendir (Bkz 18/Kehf, 50). İnsana secde etmesi emredilene kadar da meleklerdendi. Allah, İblis'e secde emrini verene kadar İblis'in haysiyetine, gururuna dokunacak bir emir vermemiştir. O halde, secde emrine kadar İblis ontolojik anlamda melek değildi. Fakat melekler gibi saf ve temizdi. Ancak "secde" emri ile imtihan edilince özünde varolan kötülük ortaya çıkmış oldu (Bkz. 2/Bakara, 34). 


İnsanoğlu da "yasak meyve" ile imtihan edilmeden önce bütünüyle iyi gözüküyordu. Fakat yasak meyve fitnesi Adem'in günah İşleme potansiyelini açığa çıkarmış, görünür kılmıştır. 


İsra süresinde belirtildiği gibi yasak meyve gibi İblis de insanoğlu için bir imtihan vesilesidir. 
"Haydi, şimdi onlardan gücünün yettiğini sesinle ayart, atlarınla ve adamlarınla onların üzerine yüklen ve böyle "onların mallarıyla çocuklarıyla (ilgili olarak işleyecekleri) günahlara ortak ol; onlara vaadlerde bulun. Çünkü (onlar bilmezler ki) şeytanın vaadettiği her şey sadece akıl çelmek içindir" (17/İsra, 64). 


İblis, Rabbi'nin huzurundan taşlanmış, lanetlenmiş bir şekilde ümitsiz olarak kovulunca insanı da kendisi gibi yapmak, ümitsiz duruma düşürmek için imtihan vesilesi olarak izin almıştır. 


İblis'in izinli olması tamamen bağımsız bir şahsiyet olmadığını, Allah'a ortaklık gibi bir dava güdemeyeceğini gösterir. Zaten Allah'ın varlığını tasdik eden biridir. Asıl amacı insanı saptırmaktır. 


İblis: "Madem öyle 'ey Rabbim' dedi, bana ölümden kalkılacağı güne kadar zaman tanı. 
Pekala öyle olsun diye buyurdu Allah. Kendilerine zaman tanınanlardan biri olacaksın. Vakti bilinen o güne kadar" (15/Hicr, 36-38). 


Dikkat edileceği gibi İblis tamamen serbest biri değildir. O insan İçin fitne sınama vesilesi olma izni almıştır. Bu izin de süresiz değil, belli bir zaman dilimini kapsamaktadır (Bkz. 
38/Sa'd, 80-81). Sınamanın önünde insanların şeytanı dost tutarak onun gibi suskun, ümitsiz lanetlenmiş, bu yüzden cehennemi hak etmiş olanlardan mı, yoksa ümitli bir şekilde olan, alçak olan dünyada aşağılıklardan bayağılıklardan uzak durarak Allah'ı dost tutanlardan mı olacaklarını denemektir (Bkz. 15/Hicr, 30-40; 18/Kehf, 50-51). 


a- Peki İblis Neden Secde Etmedi? 


Kur'an'ın beyanlarından anladığımız kadarıyla İblis, ateşin topraktan üstün olduğuna inandığı için secde etmemiştir. Bu hareketi ile Iblis ırkçılığın babası unvanını almıştır. 


O Adem'e üfürülen ruh'un insana kazandıracağı nitelikleri görmezden gelmiştir. Kıskançlık, kibir ve ırk davası güderek enformatik cehaletin de sembolü olmuştur. Aslında bilgiçtir o. 
Ama cahildir. Çünkü toprak ile ateş farklı ontolojik düzlemlerin birer unsuru olduğu halde onları karşılaştırmıştır. Böyle karşılaştırmalara kıyas-ı butlan (batıl karşılaştırma) denilmektedir (Bkz. 7/Araf, 12. ayet). 


İblis insana ruh üfürme ile verilen ilahi emanetin değerinin farkına varamamıştır. Yüzeysel fiziksel görünümle ilgilenmiş, öze dikkat etmemiştir. Toprağı küçük görmüş, kendi yaratılışındaki özü ateşi büyük görmüştür. 


İblis bencilliğinin, kendini beğenmesinin, hevasını yüceltmenin kurbanı olmuştur. Allah'a inanmış ama nevasına tabi olmuştur. Tıpkı yeryüzündeki sınavı kaybeden müşrik insanlar gibi. Yandaşları olan insanların imanı kendilerine nasıl bir yarar sağlanıyorsa amelleri hevalarına tabi olmalarından dolayı nasıl boşa çıkıyorsa, İblis'in eskiden melekler gibi olması da ona bir yarar sağlayamamıştır. 


İblis'in düşmanı Allah değildir. Onun düşmanı insandır. Allah'ın insana secde et (saygı göster) emrine, kendini büyük ve üstün gördüğü, Adem'in dış görünüşünü beğenmediği, kabuğa takılıp öze dikkat etmediği için itaat etmemiştir. (Bkz. konu ile ilgili 2/Bakara, 168, 208; 6/En'am, 142; 7/A'raf, 11, 12, 22; 15/Hicr, 28-39; 17/İsra, 27, 53, 62-64; 38/Sa'd, 76; 35/Fatır, 6; 12/Yusuf, 51 19/Meryem, 142; 36/Yasin, 60; 43/Zuhruf, 62). 


b- Adem İle İblis Arasındaki Nitel Fark 


Adem de, İblis de yasaklanan] işlemiş ancak Adem suçuna itiraf edip tevbe etmiştir. İblis gururunu yenememiştir. Adem suçunu kabullenmiş, İblis ise kabullenmemiştir. 


Adem işlediği günahtan dolayı kendini temize çıkarmamış, nefsini kınamıştır. İblis böbürlenmiş kendini temize çıkarmaya çalışmıştır. Temize çıkarma şekli de ırkçılık yapmak suretiyledir. Adem Allah'ın rahmetinden ümidi kesmediği için tevbe etti. İblis ümitsizliğe düştü. İblis günahının yükünü Allah'a yüklemeye çalışarak yaratıcıyı suçladı. Adem Rabbi'ni suçlamadı özür diledi, lanetlenip kovulan İblis gibi olmadı. 


"Bir zaman meleklere 'Adem'e secde edin' demiştik. Secde ettiler. Yanlız İblis etmedi. 'Ben çamurdan yarattığın kimseye secde eder miyim' dedi. 'Şu benden üstün yaptığını gördün mü? 
Andolsun eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen, onun zürriyetini, pek azı hariç 


kökünden koparıp sürükleyeceğim' dedi" (17/İsra, 61-62; Ayrıca bkz. 2/Bakara, 37 ve şerri Allah'a nisbet eden şeytanlaşmış insanlardan söz eden ayet için bkz. 29/Ankebut, 10). 


E) ŞEYTAN: İBLİSİN FAAL HALİ a- Şeytan Kelimesinin Anlamı 


Şeytan kelimesinin kok anlamı ile ilgili iki görüş ileri sürülmüştür. Ş-T-N kök harflerinden türetildiğini söyleyenler, şeytanın uzaklaşmakla ilgili bir kök anlamının olduğunu ifade etmişlerdir. 


Ş-Y-T'den türetildiğini iddia edenler ise işe yaramaz hale gelmek, öfkeden yanıp tutuşmakla alakalandırmışlardır. Bize birinci görüş daha uygun gözükmektedir. Çünkü şeytan Allah'ın huzurundan kovulmuş, Rabbin rahmetinden uzaklaşmıştır (Bkz. 3/36; 15/17, 34; 38/77 vd). 


Ş-T-N harflerinden türeyen bir isim olan şeytan İblis'in faaliyetlerini, etki gücünü, tarzını ifade etmektedir. İblis şer güçlerin babası ve kaynağıdır. Şeytan ise İblis'in eylemsel halidir. 
Görünmeyen varlıklardan olmak anlamında cinlerdendir (Bkz. 6/128). 


Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette geçen şeytan kelimesi 70 yerde tekil, 18 yerde çoğul olarak kullanılmıştır. Fakat, İblis tekil olarak geçmektedir. Bu da göstermektedir ki, Kur'an'ın müteşabih anlatımında Adem ve İblis birer prototip olarak ele alınmaktadır. İnsanın cennetten indirildikten (Bkz. 2/Bakara, 38) yani sınav başladıktan sonra ise Adem bir cins isim olmaktan çıkıp özel isimli insanlar olarak, İblis de şeytanlar olarak işlevlerini sürdürmeye başlamıştır. 


b- İblis'in Askerleri 


Kur'an'da anlatılan yaratılış kıssasında kötülük İblis'le şahıslaştırılmış, insanlar ise Adem'le şahıslaştırılmıştır. İblis'in isyanından ve Adem'in yasak meyveyi yemesinden sonra İblis'in yerini şeytanlar almıştır. Şeytanlar İblis'in askerleri olarak tavsif edilmiştir: 


"Onlar ve azgınlar tepe taklak oraya atılırlar. İblis'in bütün askerleri de" (26/Şuara, 94-95; ayrıca bkz. 17/İsra, 61). 


İnsanın sınav sürecinde kötülüğü şeytanlar temsil etmektedir. Fakat İblis kavramı insanın sınav sürecinin sonunu değerlendirirken de karşımıza bir defalık çıkmaktadır. 


"Andolsun İblis, onlar hakkındaki zannını doğru çıkardı, inanan bir bölükten (insanlar) başka hepsi ona uydular" (34/Sebe, 20). 


Şeytan kelimesinin çoğul olarak, kullanıldığı birçok ayette daha çok bir şahıstan değil, İblis'in emellerini yerine getiren insan ve cin dostlarından bahsedilmektedir. Fakat kavramın şahıslaştırıldığı, mecaza hami edilemeyecek açıklıkta varlık türünden söz ettiği açık olan ayetler de vardır. 


"Böylece biz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık. Aldatmak için birbirine yaldızlı sözler fısıldarlar..." (6/Enam, 112). 


"Rabbine andolsun ki, onları ve şeytanları mutlaka toplayacağız, sonra onları, diz çökmüş vaziyette cehennemin çevresinde bulunduracağız" (15/Meryem, 68). 


"Ey Ademoğulları, şeytan, ana babanızı, çirkin yerlerini onlara göstermek için elbiselerini soyarak cennetten çıkardığı gibi, sizi de şaşırtıp bir belaya düşürmesin..." (7/A'raf, 27). 


Şeytan şahıs anlamında Mekki sürelerde çoğul, Medeni sürelerde genelde tekil kullanılmıştır. 


Şeytan Allah'ın değil insanın düşmanıdır. Babası İblis gibi şeytanlar da insanı saptırmak için gayret ederler. Yoksa şeytan eski İran dini Zerdüştlikte olduğu gibi şeytan ve Allah iki blokun sembolü değildir. Bilindiği gibi ateşperest Zerdüştler bütün felsefelerini mutlak iyiyi ve ışığı 


temsil eden Ahuramazda ile kötülüğü temsil eden Ehrimen arasında bitmeyen kavgalar üzerine kurarlar. Oysa şeytan Allah'ın varlığını ve kudretini onaylar (Bkz. 14/İbrahim, 22; 59/Haşr, 16). 


Kavga insan ile şeytan arasındadır. İnsanın görevi şeytanın adımlarına uymamaktır: "Ey insanlar, yeryüzünde meşru ve iyi ne varsa ondan nasibinizi alın ve şeytanın izinden gitmeyin, zira o sizin apaçık düşmanınızdır" (2/Bakara, 168; Ayrıca bkz. 2/bakar, 208, ö/Enam, 143; A'raf, 22-24; 18/Kehf, 50; 35/Fatır, 6 vd). 


c- Kötülüğün Sembolü Olarak Şeytan 


Her şeyi çift kutuplu yaratan Allah bütünüyle iyi olan meleklere karşın şeytanı yaratmıştır. 
Fakat ilginç olan Kur'an'dan edindiğimiz bilgilere göre şeytanlarla melekler arasında ateşperest İran kültüründe olduğu gibi bir çatışma yoktur. Şeytanın asıl kavgası insanlardır. 
Meleklerin görev alanlarım deline, anlamı itaat zeminlerini ihlal etme, nedeni de daha çok insanla ilgilidir. 

İnsanlarla olan mücadelelerinde gaybın kapılarını zorlayan cin şeytanlarının Allah'ın ilminin temsili adı olan levh-i mahfuzdan bilgi sızdırma çabalan boşunadır. Çünkü vahyin ve sağlam inancın koruma duvarını delemezler. 


"Ve onları kovulmuş her türlü şeytani güce karşı koruma altına aldık" (15/Hicr, 17; Ayrıca bkz. 22/Hac, 52-54; 67/Mülk, 17; 72/Cin, 8-9). 


İnsanı Allah'ın yolundan saptırmak için türlü dolaplar çeviren şeytan ümitsizliğin, ümitsiz hale gelmenin sembolüdür. İnsanları, kendisi gibi Allah'ın rahmetinden uzaklaştırmak için kurnazca çalışır (17/Araf, 16-17; Bkz. 15/Hicr, 32-40), 


Şeytan iç kuruntu ve kışkırtılar ile insanları sapıklığa sürüklemek ister. Fakat şeytanın mü'minleri saptıracak gücü yoktur. Allah'ın fıtrata derkettiği temiz akıl onun kuruntularının üstesinden gelmek için yeterli donanımı verir. (Bkz. 7/Araf, 199-202, 15/Hicr, 42; 16/Nah, 98-99; 17/İsra, 65; 21/Enbiya, 82; 34/Sebe, 12-14). 


Allah'a karşı asi olan şeytan insanı da kendisine benzetmek için nankörlüğe, taşkınlığa, zulme, hakları çiğnemeye sevkeder (Bkz. 4/Nisa, 117;22/Hacc,3;37/Saffat, 7). 


Şeytan dostlarını yanlız bırakan sahte bir dosttur. Kendi adımlarını izleyen kardeşlerini, grubunu Allah'a hesap verirken yalnız bırakır. (Bkz. 2/Bakara. 168, 208-209; 5/Maide, 56; 6/E-nam, 140-142; 7/Araf, 27; 17/İsra, 17; 24/Nur, 21; 25/Furkan, 29; 58/Mücadele, 19-22). 


Amellerinin faydalı hiçbir meyvesi olmayan şeytan insanın zaafları kuvvetlendiren bunlardan yararlanan bir güçtür. Şeytanın aldatması insanı sorumsuz kılmaz. Fakat İnsanın aşağılık duyguları şeytanın işini kolaylaştırır. İlahi yol göstericilik insanın fitri İyilik eğilimlerini güçlendirir. İnsan şeytandan kendini takva ile korur (Bkz. 4/Nisa, 117; 12/Yusuf, 53; 22/Hacc, 3; S9/Haşr, 16 vd.). 


Şeytan günahları süsler. İnsanın içini okşayan iltifatlarla gururunu, duygularını kamçılar. 
Günaha cevap elbisesi giydirip pazarlar. Günahlar insandaki kötülüğe meyleden fücur yönünün şeytana açılması ile oluşur. Böylece şeytan avının kendisine açılan fücur kapısından girer kötülüğe teşvik eder. Cazip, çekici tekliflerle insanı aklını çeler. Dumura uğratır. Ancak şunu da eklemek gerekir ki, şeytanın ontolojik bağlamında insanın içine girmesi söz konusu değildir. Fakat mecazi olarak damarlarımızdaki kan gibi dolaşabilir içimizde Fakat onun hilesi zayıftır (Bkz. 4/Nisa, 119; 5/Maide, 90; 7/Araf, 20-22; 8/Enfal, 11; 27/Neml; 29/Ankebut, 38; 43/Zuhruf, 80; 25/Furkan, 29; 17/İsra, 64). 


Dinmeyen kin ve düşmanlık tohumlan ekmek isteyen şeytan, insanlar arasında içki, kumar, kehanet faiz gibi günahları teşvik ederek toplumda düşmanlığın, güvensizliğin, haksızlığın, 


sömürünün artması ile Allah'ı unutturmayı amaçlar. (Bkz. 5/Maide, 19, 90-91 12/Yusuf, 42; 43/Zuhruf, 36). 


Mü'minlerle savaşa sevkeden şeytanlar dostlarının kalplerine korku salarak, Allah'ın hükümlerini koparmayı salık verir. İnsanlar içerisinden karanlığa, şeytana bağlılık gösteren toplum liderleri olan tağutlarla savaşmak mü'minlerin temel ödevlerinden biridir (Bkz. 3/Al-i İmran, 175; 4/Nisa, 60, 76; 6/Enam, 121). 


Allah yolundan harcasınlar diye şeytan insanları israfa sevkederken, mü'minleri de İnfak etmesinler diye yoksullukla, rızık endişesi ile korkutur (Bkz. 17/İsra, 27; 24/Nur, 21). 


Şeytan insanlara nüfus, mal vb. dünyevi güçler biriktirerek ölümsüzleşeceklerini vaadederek kandırır. Belki de insanın şeytana karşı en zayıf yanı bu ebediyet (huld) içgüdüsüdür. Zaten ilk insanı da bu zaafından yararlanarak kandırmıştır. İnsanın yeryüzündeki sınavında yeniden ebedi cennet mükafatını haketmesini sağlayacak, insanın fitnesi, şeytandır. O insana sağından yaklaşır, solundan yaklaşır kötülüğü fısıldar. 


Zan ekip vehim biçer şeytan sürekli, bıkmadan vesvese verir infaktan alıkoymak için fakir düşmekle korkutur. Bir gün zamanı gelir diye sürekli biriktirmeyi, ihtiyaç olmasa da fare gibi yığmayı öğütler. Böylece ölümsüzleşecekleri sanal vaadini durmadan usanmadan tekrar eder. 
Maalesef insanlık tarihi göstermektedir ki insanın ihmali, şeytan gibi gurur ve kibri İblis'in kuruntularını haklı çıkarmıştır. Fakat Allah'ın mü'min kullarına şeytanın etkin bir gücü yoktur. 
(Konu ile ilgili bkz. 2/Bakara, 268; 7/A'raf, 20; 17/İsra, 62-65; 20/Taha, 117-121; 36/Yasin, 
47 vd). 


F) MELEKLER a- Meleklerle İlgili Batıl İnançlar 


Müşrikler Allah'ın elçilerinin melekler olması peygamberlerin onlar gibi soyut varlıklar, olağanüstü özellikler gösteren kimseler olması gerektiğini iddia ederler (Bkz. 6/Enam, 50, 89; 25/Furkan, 7). 


Yahudiler ilahi vahyi Hz. Muhammed'e getirdiği için, İsrailoğulları'na getirmediği vahiy meleği Cebrail'e düşmanca hisler beslerler (Bkz. 2/Bakara, 97-98). 


Müşrikler melekleri Allah'ın kızları olarak görerek Rabbimizle soy bağı iddiası ileri sürerler (21/Enbiya, 26). 


Müşrikler meleklerin Allah katında kendilerine torpil yapacak aracı kurumlar gibi düşündükleri için, Lât, Menât, Uzzâ gibi dişi isimler verdikleri putlara tapınırlar. Bu yanlış şefaat anlayışı putperestliğin felsefesi olarak İleri sürülmektedir (Bkz. 21/Enbiya, 28; 53/Necm, 26). 


b- Meleklerin İman Esası Olmasının Hikmetleri 


Her şeyden önce meleklerin iman esaslarından birisini oluşturmasının sebebi tenzih içindir. 
Kur'an'da gösterilen temel iman esaslarından birisi de gaybi varlıklar olan meleklere imandır, yinelemek gerekirse melekler, Allah'ın yaratması, biçim vermesi, kainattaki düzeni idare etmesi ve kainatla ilgili işlerin akibetini takibetmesi esnasında görevli kıldığı bir tür memur varlıklardır. Ontolojik bağlamda şahıslaştırılmış varlıklardır. Allah maddi ve soyut bütün varlıklardan aşkındır. Oysa bazı müşrikler Allah ile melekler arasında soybağı iddia etmişlerdir. Nasıl maddi varlıklar Allah'ın yaratıcı kudretinin eseri ise, O'na ortak değilse soyut varlıklar da O'nun ortakları değil görevlendirilmiş hizmet ehlidir. 


Her muktedirin yanında O'na hizmet eden, sözünü dinleyen, buyruğundan çıkmayan kadrolar vardır. İşte melekler de Allah'ın hizmet ordusudur. 


Melekleri tasavvurun zorluğu insana Allah'ı tasavvurun daha da zor olduğunu O'nun zatını idrak etmenin imkansızlığını öğretir. Böylece meleklere iman, Allah'ı soyut varlıklara benzetmekten insanları alıkoyan bir işlev görmüş olmaktadır (Bkz. 42/11,37/180). 


Gizli âlem varlıklarına isnad edilen kudret ve kuvvetin maddi alem üzerinde meydana getireceği etkinin kaynağının ve buyruk merkezinin Allah'ın şanlı makamından çıktığına inanmak, şirki önlemektedir. Çünkü meleklere iman Allah'a imandan sonra gelmekte ve sıfatları itibariyle buyruktan çıkmayan, itaatkar varlıklar şeklinde anılmaktadır. 


c- Meleklerin Çeşitleri 


Meleklerin çeşitli dereceleri vardır. Fakat hangisinin hangisinden üstün olduğu ile ilgili kesin bir karineye sahip değiliz (Bkz. 37/Saffat, 164-165). 


Derece farkı gözetmeden sıralamak gerekirse meleklerin Kur'an'da geçen çeşitleri şunlardır: 


1) Hazenetü'l-Cehennem Melekleri: Görevleri cehennemi beklemek, korumaktır. Son derece şiddetli, korkutucu bir görünümleri vardır. Fakat Allah'a karşı son derece uysaldırlar (Bkz. 
40/Mü'min, 49; 66/Tahrim, 6; 74/Müddessir, 30-31). 


2) Kadir gecesi esenlik için yeryüzüne inen melekler (Bkz. 97/Kadir, 3-5). 


3) Arş'ı, Allah'ın kudretinin sembolü tahtında taşıyan melekler (Bkz. 40/Mü'min, 7-9; 69/Hakka, 16-17). 


4) Arş'ın etrafında koruyuculukla görevli melekler (39/Zümer, 75). 


5) İstiğfar melekleri: Mü'minlere İslami mücadeleyi üstlenen öncülere Allah'tan bağışlanma dileyen melekler (40/Mü'min, 7-9; 42/Şura, 5). 


6) Sicil melekleri: Kiramen katibiyn diye de bilinir. İnsanların bütün yaptıklarını dosdoğru yazar, kayıt altına alırlar. İnsanın sağ ve sol tarafında yer alarak sevap ve günahlarını eksiksiz arşivlerler (Bkz. 8/Enfal, 10-12; 10/Yunus, 21; 43/Zuhruf, 80; 50/Kaf, 17-18; 82/İnfitar, 7- 
12). 


7) Mikail (Bkz. 2/Bakara, 97-98). 
8) Gözlemci melekler: İnsanların amellerini gözlerler (13/Ra'd, 11). 


9) Hafaza melekleri: Şer güçlerden insanları korumakla görevlidirler (13/Ra'd, 11; 86/Tarık, 4; 82/İnfitar, 10-12). 


10) Ölüm melekleri: İnsanların canlarını almakla görevlidirler. Mü'minlerin canlarını güzel, kafirlerinkini ise acı bir şekilde alırlar. Azrail ismi Kur'an'da geçmemektedir. Ölüm melekleri çoğul olarak geçmektedir. Can alma görevinin sadece Azrail tarafından yerine getirildiği iddiasının Kur'an'da bir dayanağı yoktur (Bkz. 6/Enam, 61, 93; 16/Nahi, 28, 32; 32/Secde, 1; 33/Ahzab, 43). 


11) Mukarreb melekler, Allah'a diğer meleklere göre derece olarak daha yakın olan seçkin meleklerdir. Melekler derece olarak birbirine eşit değildirler (Bkz. 37/Saffat, 8, 164, 165). 


12) Sur'a üfüren melek tüm canlıların ölüme garkolduğuna tanıklık eden birinci, yeniden diriliş tanıklık eden ikinci üfürüşle görevlidir (Bkz. 39/Zümer, 68). 


13) Yardım Melekleri: İslami mücadele yürüten kadrolara, cihad esnasında gaybi yardımların elçiliğini yaparlar. (Bkz. 2/Bakara, 254; 3/Al-i İmran, 124-125; 5/Maide, 56; $/Enfal, 9, 12, 19, 26, 43, 50; 9/Tevbe, 26; 17/İsra, 60; 33/Ahzab, 9; 34/Sebe, 23; 48/Fetih, 4, 27; 58/Mücadele, 22; 92/Leyl, 7). 


14) Azab Melekleri: İnkarcılara dünyevi ve uhrevi azapla görevlidirler (Bkz. 9/Tevbe, 26; 66/Tahrim, 6; 67/Mülk, 9; 74/Müddessir, 30-31). 


15) Helak melekleri: Azgınlıkta ve taşkınlıkta ıslah edilemeyecek kadar günaha batmış müfsid toplumları yok etmekle görevlendirilmiş meleklerdir (Bkz. 11/Hud, 81). 


16) Müjdeci melekler: Peygamberleri ve salihleri ahirette cennetle müjdeleyen melekler (Bkz. 
11/Hud, 69-74; 19/Meryem, 17-19; 41/Fussilet, 30). 

17) Vahiy meleği: Allah'ın mesajını peygamberlere taşıyan, elçilik eden melek vahiy meleği Kur'an'da üç isimle anılmaktadır. 


a) Cebrail (Bkz. 2/Bakara, 87, 253, 5/Maide, 110; 16/Nahl, 102; 26/Şuara, 193; 70/Mearic, 4; 78/Nebe, 38; 97/Kadir, 4). 


b) Ruh ve ruhü'l-kuds: Kutsal ruh (Bkz 2/Bakara, 87, 253; 5/Maide, 110; 16/Nahi, 102). 
c) Cibriyl (Bkz 2/bakara, 97-98, 66/Tahrim, 4). 
Sonuç 


Pozitivizmin ve modemizmin etkisiyle tüm alanlarda olduğu gibi inanç konularında da materyalist eğilimler ortaya çıkabilmiştir. Oysa incelememizde ve çalışmamızda da görüldüğü gibi özellikle meleklerle ilgili vurgular. İsimlerinin, görevlerinin açıkça belirtilmesi nedeniyle uzun uzadıya detaylı açıklamalar melek, cin, İblis ve şeytan gibi gaybi varlıklar hakkında yapılan sembolleme (allegoriye ve metaforizma) göreli yorumları batıl addetmemizi (saymamızı) gerektirmektedir. 


Bu olayda iyice idrak etmeliyiz ki melekler, tüm hayatımızı Allah'tan izinli olarak kuşatmıştır. 
Melekleri hesaba katmadan yaşamak bir mü'mine yakışmaz. Hayatın birçok alanında meleklerin Allah tarafından belirlenmiş etkin görevler vardır. 


Özellikle İslami mücadele yürütürken şeytanın yönlendirici ve engelleyici olumsuz fonksiyonu yanında melekleri de hesaba katarak yola çıkmak bize cesaret, güven ve onur verecek, başarının kapılarını açacaktır. 


YENİ ŞAFAK YAZARI HÜSEYİN LİKOĞLU'NDAN PERİNÇEK'İN ULUSAL 
KANALINA GÜZELLEME 
30 Aralık 2020 Çarşamba —haksözhaber 


İslami hareketlere düşmanlığı ve Çin lehine nüfuz ajanlığı yapmayı kendisine misyon edinmiş Doğu Perinçek'in Ulusal Kanal'ına bir güzelleme de Yeni Şafak gazetesi yazarı ve Ankara temsilcisi Hüseyin Likoğlu'ndan geldi. 


İktidar partisi ve ona yakın muhafazakar medya organlarının bir kısmının Doğu Perinçek aşkı bitmek tükenmek bilmiyor. Ortada aşkın sahibinin gözünü kör ettiği bir basiret bağlanması ve dahi akıl tutulması yaşanıyor adeta. Mazisi İslami değerlere karşı açık düşmanlıkla, İslami oluşumları etkisizleştirmek amacıyla ispiyonculuk yapmakla ve Çin, Rusya hatta Esed Rejimi adına nüfuz casusluğu iddiaları ile dolu; “Şeytan Ayetleri”ni Türkçeye çeviren ve 28 Şubat darbesi sürecinde bizzat rol almış Doğu Perinçek ve tayfası her ne hikmetse 15 Temmuz'dan sonra adeta kahraman olarak sunulmakta. Üstelik konjonktürel olarak her ne kadar iktidara ve Müslümanlara şirin gözükmeye çalışsa da Perinçekgillerin mesela hükümetin Suriye, Mısır, Karabağ vb. Müslüman beldelerde izlediği politikalar karşısındaki hazımsızlığı da sürmekte. 


1990'larda Sırp çetelerin kadınlara tecavüzlerini savunan, bugün Doğu Türkistan toplama kamplarına methiyeler düzen Perinçek'e duyulan bu aşkın hiçbir izahı bulunmuyor. 


Gel gör ki kimileri Perinçekgillerin tüm kirli geçmişlerini, suçlarını ve halihazırda sürmekte olan Çin adına nüfuz ajanlığını yok saymamızı, paranteze almamızı, unutmamızı istiyor. 


Bu kervana katılan son kişi Yeni Şafak gazetesi yazarı ve Ankara temsilcisi Hüseyin Likoğlu oldu. 


Perinçek tayfasının Ulusal Kanal'ının etkin olması amacıyla başlatılan “5 milyon ev daha aydınlansın! Var mısın!” kampanyasına destek çıkan Hüseyin Likoğlu, şu ifadeleri kullandı: “Çok sesliliğin ne kadar önemli olduğunu ülke savunması açısından 15 Temmuz'da gördük. 
15 Temmuz'da medyamızın çok sesliliği sayesinde büyük bir darbe girişimi ve işgal girişimi 
püskürtüldü. Türkiye'de çok seslilik içerisinde Ulusal Kanal'ın özel bir yeri var. Ne zaman Türkiye dara düşse, Türkiye'ye karşı bir tehdit, saldırı olsa en yüksek ses Ulusal Kanal'dan çıkıyor. Bu kanalın çok daha güçlü bir şekilde yayın hayatına devam etmesi gerekir. Bu konuda kimse desteğini esirgememeli. ” 


ETİKSİZ BİLİM OLUR MU? 
Cumhuriyet, Bilim Teknik 15.12.2006-Celal Şengör 


Eski Yunancada (karakter, davranış, terbiye) kelimesinden gelen etik, yani ahlak, aynı zamanda ahlakın kurallarını inceleyen bilim dalının adı olarak da kullanılır. Etiğin bir bilim olup olmadığının tespiti için önce, onun nesnel (yani gözlemle tespit edilebilecek) temelleri olup olmadığına karar vermemiz lazımdır, çünkü bilim, bugün en yaygın olarak kabul edildiği şekliyle, «gözlemle yanlışlanabilecek düşünce sistemlerine verilen bir addır» (1) yani gözlemle tespit edilebilecek nesnel bir dayanağa sahiptir. 


Meşhur «Altın Kuralyın tüm etiğin temeli olabilecek bir aksiyom olduğunu kabul ederek işe başlayalım. Altın Kural: Kendine nasıl davranılmasını istiyorsan, başkalarına öyle davran. 


Giriş: Etik (ahlak) kavramının nesnel temelleri var mıdır? 


Yirminci yüzyılın en büyük filozoflarından addedilen Lord Bertrand Russell 1908 ve 1910 
yılında yayımladığı etiğin öğeleri ile ilgili bir seri makalede (2) etiğin en temel öğelerinin «iyi» ( good ) ve «kötü» ( evil ) olduğunu söylemiş, ancak bu kavramların «yapılması gereken» ve «gerçekten yapılan» ile hiçbir doğal ilişkilerinin olmadığını göstermişti. Bir diğer deyişle «iyi» ve «kötü» yaptığımız veya yapmamız gerekenle herhangi bir otomatik ilişki içerisinde olmayan kavramlardır. «İyioyi de «kötü»yü de yapabiliriz veya yapmayı düşünebiliriz. 


Bu kavram çiftinden sonraki en temel kavramlar, Russell'a göre «doğru» ( right ) ve «yanlış» (wrong ) kavram çiftiydi. Russell doğruyu «bir insanın yanılmadığını sandığı bir işi yaparken ortaya çıkan durumun betimlenmesi» olarak tanımlamıştı. Russell, doğru olanın yapılması halinde yapılanın iyi olacağını, yanlış olanın yapılması halinde ise yapılanın kötü olacağını iddia ediyordu. Birey, nesnel olarak doğru olduğunu bilemediği hallerde doğru olduğuna inandığı işleri yaptığı takdirde ahlaklı, bunun tersi hallerde de ahlaksızca hareket etmiş 


sayılmalıydı. Tüm bu değer yargılarının uygulanmasının mümkün olabilmesi için ise bireyin tamamen hür olarak hareket etme imkânının olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Yani birey davranışında determinizmin (belirlenimciliğin) geçerli olmaması gerekir. Aksi takdirde kişi bir otomattan farksız olur ve dolayısıyla yaptıklarından sorumlu tutulamaz. 

Tüm omnipotent (her şeye kadir) Tanrı fikrini içeren dinler ise bireyin hareket özgürlüğü fikriyle mantıken çelişir. Bunu en açık bir şekilde İranlı büyük matematikçi, astronom ve şair Omer Hayyam , silojistik bir yapıda yazdığı bazı rubailerinde göstermiştir (3): 

«Tanrı bizi çamurdan yarattığı zamanda 

Biliyordu işimiz dünyada ne olacak. 


İşlediğim günahlar hep onun emriyledir, 


O halde kıyamette beni niçin yakacak!.» 


«Madem kudretli Tanrı yaratmış insanları, 
Sonra şu âkıbete mahküm etmiş ne için? 
Eğer iyi olduysa neden kırıp döküyor, 


Mükemmel olmadıysa bundaki kusur kimin?...» 


« Yolumun üstünde bir tuzak kurdun, 
Bir de diyorsun ki: Yürü iznim var! 
Cihanda kudretin her şeye hâkim, 


Beni yürüten sen, adım günahkâr...» 


«Ezelde bir avcı bir tuzak kurmuş 
Bir av yakalamış ve insan demiş. 
Ne yapsak bizlere kabahat bulur, 
Halbuki kendinden geliyor her iş ..» 


(Tüm tercümeler Vasfi Mahir Kocatürk'ündür (4) 


Hayyam'ın eleştirisinden, «her şeye kadir olan Tanrı, bu çelişkiyi de ortadan kaldırır» demekle kurtulmak mümkün değildir, zira insana hareket özgürlüğünün verilmesi demek, Tanrı'nın, her şeyi bilen sıfatından vazgeçmesi demektir. Aksi takdirde insanlara bile bile kötülük yaptırıyor durumuna düşer ki bu da onun yargıç özelliğini ortadan kaldırır. Demek ki her şeye kadir bir tanrı fikrini içeren dinler (bunlara Musevilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık dahildir), ahlak kavramının dayandırılabileceği bir temel olamazlar. Ancak Sokrates 'ten beri (İÖ 5. yy.), dinsel düşünce taraftarları, ahlak kavramının temelini tanrı fikrine dayandırmaya çalışmışlardır. Sokrates'ten de önce, İsrailoğulları'nın peygamberlerinden Musa, On Emir 'de özetlediği davranış kurallarını nesnel bir temele dayandıramadığı için Tanrı buyruğu olarak sunmak gereğini duymuştu. 


Nihayet Lord Bertrand Russell da 1910'da nesnel dayanakları olabileceğini düşündüğü etiğin, hiçbir nesnel dayanağı olmadığını, kitabının 1966 yılında yapılan yeni basımına yazdığı bir önsözde kabul etmek zorunda kalmıştı: 


«(Bu baskıdakil en önemli değişiklik bu kitaptaki ilk denemeyi yazdığımda (Moor'u izleyerek) inandığım nesnel etik değerlerin mevcudiyetine artık inanmamamdır» (bkz. 
Philosophical Essays, Routledge, London, s. (7) 


Altın Kural 


Demek ki etik bir bilim olamaz. Peki o zaman etik kurallar topluluğu neye dayanır? Nesnel gözleme veya mantığa dayanamayacağına göre, etik kurallar, matematik veya hukuk gibi aksiyomlara, yani bazı kabullere, dayanabilirler (5). Tüm aksiyomatik düşünce sistemlerinde sistemin mümkün olduğu kadar az kabule dayanması ve kendi içinde tamamen tutarlı olması arzu edilir. Örneğin Kurt Gödel' e kadar matematik bu tür, kendi içinde tamamen tutarlı aksiyomatik bir sistem sanılıyordu (hatta Bertrand Russell'ın Alfred North Whitehead ile yazdığı Principia Mathematica (1910-1913 bu iç tutarlılığı ispat için yazılmıştı; ancak sonunda Russell ve Whitehead'in yanıldıkları Gödel tarafından ispat edildi.) 


Biz, bir çalışma varsayımı olarak, meşhur «Altın Kural» ın tüm etiğin temeli olabilecek bir aksiyom olduğunu kabul ederek işe başlayalım. Altın Kural: Kendine nasıl davranılmasını 


istiyorsan, başkalarına öyle davran (6). 


Örneğin, Musa'nın On Emrinin, bu emirlerin Tanrı'dan geldiğini söyleyen ilk üçü hariç tümü bu basit aksiyomdan türetilebilir (7): 


IV. Babanı ve anneni say (çünkü kendi çocuklarının da seni saymalarını istersin). 
V. Öldürme (çünkü başkalarının seni öldürmesini istemezsin). 

VI. Zina yapma (çünkü sen de aldatılmak istemezsin). 

VII. Hırsızlık yapma (çünkü sen de malının çalınmasını istemezsin). 


VII. Komşuna karşı yalancı şahitlik yapma (çünkü onun da sana karşı yalancı şahitlik yapmasını istemezsin). 


IX. Komşunun karısına göz dikme (çünkü onun da senin karına göz dikmesini istemezsin). 


X. Komşunun malına göz dikme (çünkü onun da senin malına göz dikmesini istemezsin). 


Musa'nın içinde yaşadığı basit kabile hayatının ihtiyaçlarına cevap verebilecek bu kurallar ilk üç emirde Tanrı'nın sözde buyruğuna bağlanmıştır, çünkü kendime yapılmasını istemediğimi başkasına yapmamamı gerektirecek, eleştirel akıl dışında, hiçbir nesnel dayanak yoktur. 


Tanrı'nın buyruğu olduğu söylenenler de insana doğrudan değil yalnızca Musa'nın sözü ile ulaştırılmıştır. Musa'nın sözüne itimat edilmemesi durumunda, on emrin hiçbir nesnel dayanağı kalmayacağı düşünülebilir. 


İşte bu noktada eleştirel akıl devreye girmektedir: İnsan düşünebilir ki, bu yedi emrin uygulanmadığı bir toplum kendi rahat ve emin yaşamı için tehlikeli olabilir. Yani insan eleştirel akılcı bir tutum çerçevesinde tamamen egoistçe hareket ediyor olsa da bu yedi emre uymak onun yararınadır. 


Peki insanı emin ve rahat yaşamaya dürten nedir? Bu dürtünün kaynağı, hayatta kalma içgüdüsüdür ki bu evrimin bizlere (ve tüm canlılara) bahşettiği bir davranış şeklidir. 


Ancak hayatta kalma içgüdüsü tüm canlılarda her zaman aynı şiddette ortaya çıkmaz. 
Örneğin, örümceklerde, erkek çiftleştikten sonra dişi tarafından yenilir. Bu hep olduğu halde, çiftleşmeyi reddeden erkek sayısı herhalde yalnızca anormal hallerle sınırlıdır. 


Şimdi, burada Altın Kural işlememekte midir? Bunun cevabı «hayırmdır, çünkü, yukarıda değindiğimiz gibi Altın Kural'ın işlemesi için eleştirel akla ihtiyaç vardır. 


Ancak eleştirel akıl, Altın Kural'ı işletmek için bireye seçim yaptırmak zorundadır. Bu seçim neye göre yapılacaktır? Bir diğer deyişle, örneğin hayatta kalmak, üreme dönemini arkada bırakmış bir birey için niçin hâlâ önemlidir? Acılar içinde kıvranan bir hasta niçin intiharı seçmemektedir? Veya, ender de olsa bazı hastalar niçin kendilerine ötanazi yapılmasını isteyebilmektedir? 


Etikte Değerlerin Önemi 

Burada karşımıza «değer» kavramı çıkmaktadır. Altın Kural her kişiye göre ancak o kişinin değerler sistemi içinde işler. Kimisine göre, hayatta kalmak önemlidir; bazıları ise ölüp, ölümden sonra olduğunu sandıkları ve bu dünyadaki hayattan daha çok değer verdikleri mutlu âhirete kavuşmak için acele edebilirler. Örneğin, 11 Eylül'de New York'ta uçakları binalara çarptıran fanatikler bu tür değerleri olan kişilerdi. 


Peki kişi değerlerini nasıl seçer? Değer seçimi için nesnel kıstaslar olabilir mi? 


Değer seçimi de temelde eleştirel aklın süzgecinden geçirilebilir. Hiretin mutluluğu için çırpınanları, gene Hayyam şu rubaisiyle akıllarını kullanmaya davet etmiştir: 


«Hiç kimse cehennemi cenneti görmemiştir. 
Ey gönül! O âlemden var mı bir geri gelen? 


Bir addan başka bir şey ortada görünmüyor 


Korktuğumuz ve ümid ettiğimiz nesneden... »(8) 


Burada şu basit kurallar uygulandığı takdirde, birey «yalancı değer» diyebileceğimiz yanılsamalara ( illusion ) kapılmaktan kendini koruyabilir: 


1. Seçilen değer eğer bir sürece veya nedene dayanıyorsa o süreç veya nedenin gerçekle temasa gelebiliyor olması, yani nesnel kontrole imkân vermesi şarttır. Aksi takdirde, değerin dayandığı temel kontrol edilemez olur (Ör. ölümden sonra bir yaşam olduğu ve bu yaşamda insanların belirli dinsel normlara göre değerlendirilecekleri inancı hiçbir şekilde kontrol edilemez, ama mesela intihar bombacıları gibi pek çok insanı katil yapmaktadır). 


2. Seçilen değerlerin, temel biyolojik dürtülerle çelişmemesine dikkat edilmelidir (Ör. cinsel ilişkiden men edilen Katolik papazlarının içine düştükleri sapıklıklar, temel bir biyolojik dürtüyle çelişen bir değerin eseridir). 


3. Seçilen değerin, bireyi Altın Kural dışına çıkmaya zorlamaması gerekir (Ör. İkinci Dünya Savaşı sırasında milyonlarca masum Yahudiyi fırınlayan SS subaylarına öğretilen değerler, Altın Kural'la tam bir çelişki halindeydi). 


Buraya kadar söylediklerimizden etik kurallar hakkında şu temel sonuca varabiliriz: Etik kurallar, zaman ve mekâna göre değişiklik gösterebilecek değer yargılarına göre değişiklik gösterebilirler. Etiğin uygulanmasında en önemli şey, eleştirel aklın mutlaka kullanılması ve bunun, kontrolü gözlem ve/veya mantıkla mümkün olmayan hiçbir varsayıma dayandırılmaması şartıdır. 


Şimdi bu söylediklerimiz ışığında etik/bilim ilişkilerine bakabiliriz. Önce bilimin ne olduğunu tekrar hatırlayalım: 


«Bilim, gözlemle yanlışlanabilecek düşünce sistemlerine verilen bir addır» (Popper, 1933, 
1934). 


Bilimin olabilmesi için 1) gözlem raporlarına güvenilebilmesi, 2) eleştirinin samimiyetine güvenilmesi gerekir. Bunların güvenilirliğini sağlayan değer temeli ise bilim insanının gerçeği bulmak arzusunun samimiyetidir. Amacın gerçeği aramak dışına çıktığı hiçbir yerde bilim olamaz. 


Örneğin: «Sırf insanlığa hizmet edeceğim» diye bilim yapılamaz. Sözümona sırf insanlığa hizmet aşkıyla yola çıkanlar (ör. komünist rejimler) 20. yüzyılda yaklaşık 100 milyon insanın ölümüne neden olmuşlardır (10). 


«Milletime hizmet edeceğim» diye bilim yapılamaz. Sırf milletine hizmet için yola çıkanlar (ör. Nazi Almanyası), «bilimsel bir görüş» adına (Nazizm) 6 milyon masum insanı fırınlamışlardır. 


«Çevreyi temizleyeceğim» diye bilim olmaz. Sırf çevre aşkına yola çıkan Greenpeace, Vezüv fünikülerine engel olarak Vezüv yanardağı konisinin çöplüğe dönmesine neden olmuştur. 


Şimdi bu söylediklerimiz ışığında etik/bilim ilişkilerine bakabiliriz. Ben bunu güncelliği olan üç ana örnek üzerinde yapmak istiyorum: 


1) Bilimde yalancılık (intihal dahil) 


Bilimde yalancılık çeşitli şekiller alabilir: Bunların kuşkusuz en tehlikelisi yapılmayan gözlemi yapılmış göstererek böyle bir yalandan sonuçlar çıkarmaktır. Bu tür sonuçlara dayandırılacak daha sonraki bilimsel çalışma ve teknolojik yenilikler büyük felaketlere neden olabilir. 


Bunun en son örneklerinden biri 2006'da ortaya çıkarılan, Güney Kore'de Seoul Ulusal Üniversitesinde Prof. Woo-Suk Hwang tarafından yapılan klonlama sahtekârlığıydı. Bu sahtekârlık hem biyolojik, hem parasal kaynak ziyanına, pek çok insanın kariyerinin perişan olmasına neden olduktan başka, toplumun çok hassas tıbbi bir konuda bilime olan güveninin ciddi olarak sarsılmasına ve yobaz grupların bundan cephane çıkarmalarına neden oldu. 


İntihal ise bir hırsızlık türüdür. Bu nedenle Altın Kural, yapılmamasını emreder. Ancak buradaki zarar yalnızca malı çalınan kişiye değil, tüm topluma da yansır, zira bilimden, sorunlarına özgün çözümler bekleyen toplum, bir birey tarafından aldatılmış olur. Bunun ayrıca bilimin dokusunu gevşeterek insan yaşamını hayati olarak etkileyen bir faktörün dejenere edilmesini intaç ettiği görülür. Örneğin, intihal suçuyla üniversiteden atılan Başbakanlık Müsteşarı Ömer Dinçer, tüm bir toplumun, bilim insanının toplum yönetimdeki rolünü olumsuz değerlendirmesine neden oldu. 


2) Bilimin tüm sonuçlarının toplumla aynen paylaşılması 
Bu başlık altında aslında iki değişik sorun gizlidir: 


a) Yalancı bilim ile toplumu aldatmak (ör. Güneş tutulması/deprem ilişkisini konu alan yalancı bilimsel bir haberle tüm Niksar halkının taciz edilmiş olması.) 


b) Gerçek bilim ile zamansız verilecek veya verilmeyen bilgilerin toplum yaşamını tehlikeye atması. Buna da en güzel örnek beklenen İstanbul depremi hakkında sivil yönetimlerin topluma verdikleri yanıltıcı bilgilerdir. Toplumda bilimsel çalışmalar sonucu gerekli tedbirlerin alındığı izlenimi yaratılmaya çalışılmaktadır. 


3) Bilimin savaş emrinde kullanılması 


Büyük fizikçi Albert Einstein , aynı zamanda inançlı bir pasifistti. Birinci Dünya Savaşı süresince ve hatta daha sonra da, tüm dünya gençlerinin hükümetlerinin orduya katılma çağrısını reddetmelerini tavsiye eden yazılar yazıyor, konuşmalar yapıyordu. 


Aynı Einstein, 1939 yılında ABD. Cumhurbaşkanı Franklin Delano Roosevelt 'e bir mektup yazarak atom bombası yapılması gerektiği konusunda ipucu vermiştir. Peki Einstein'ı bu radikal karar değişikliğine sevk eden neydi? (11) Kuşkusuz, Finsteın, Nazi Almanyası'nın dünya için nükleer bir bombadan daha tehlikeli olacağını değerlendirmiş olmalıydı. Einstein burada haklı mıydı? Pek çoğumuz buna olumlu cevap verebiliriz. Ancak Lord Russell'ın nükleer tehlikeye maruz kalmaktansa dikta rejimleri altında yaşamayı tercih edeceğini söylediğini unutmayınız (12). Burada her ikisi de özgürlüğe ve adalete hayran iki zeki ve bilgili insanın etik bir konuda taban tabana zıt düşünceleri savunabildiklerini görüyoruz, zira her ikisinin vazgeçilmez kabul ettikleri değerler bu konuda değişiktir (Russell için yaşam, Einstein için özgürlük temeldir). Demek ki hangi değerleri temel kabul ettiğimizi belirtmeden, 


etik konusunda tartışmamız mümkün değildir. Değerler, etikte matematikteki temel aksiyomlarla hukuktaki temel kabullerin (9) rolünü oynayan ifadelerdir. 


Sonuç 


Etiğin her yer ve zamanda geçerli, nesnel temelleri yoktur. Ancak Altın Kural pek çok halde kişiyi ahlaksızlıktan koruyabilecek en temel aksiyom olarak alınabilir. Eleştirel akıl eşliğinde hemen hemen tüm etiğin bu aksiyom üzerine inşası mümkün görünmektedir. 


Ancak Altın Kural'ın işlemediği ve buna rağmen etik içerisinde değerlendirilebilecek durumlar vardır. Örneğin Albert Einstein'in Başkan Roosevelt'e milyonlarca kişiyi öldürebilecek güçte bir bombanın yapılmasını öneren teklifi bu çerçevede değerlendirilebilir. 


Yazımı iki dâhinin temelde aynı mesajı veren şu iki ölümsüz sözüyle bitirmek istiyorum: «Tehdit esasına dayanan ahlak, bir fazilet olmadıktan başka itimada da şâyan değildir.» 
M. KEMAL ATATÜRK (13) 


«İnsanın etik davranışı, karşılıklı anlayış, eğitim ve toplumsal bağlara dayanmalıdır; hiçbir dinsel temel gerekli değildir. İnsan yalnızca ölümden sonra ödül veya ceza korkusuyla dizginlenebiliyorsa, zavallı bir durumda demektir.» 


ALBERT EINSTEIN (http://www.wisdomguotes.com/; ne yazık ki bu sözün kaynağı adı geçen sitede verilmemiş (14). 
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CELAL ŞENGÖR MÜLAKATI 
Nuran TALAY Zaman: Pzt, 04/01/2010- politikadergisi 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR kimdir? 


M. Celâl ŞENGÖR 24 Mart 1955'te İstanbul'da doğdu. 1973 yılında Robert Academy'yi bitirdi, 1978'de State University of New York at Albany'den jeolog olarak mezun oldu. 
1979'da master, 1982'de de aynı üniversiteden doktora derecesi aldı. 1981'de İTÜ Maden Fakültesi, Genel Jeoloji kürsüsüne asistan oldu. 


1984 yılında Londra Jeoloji Cemiyeti'nin “Başkanlık Ödülü”nü, 1986'da TÜBİTAK'ın 
Bilim Ödülü'nü aldı. Aynı yıl İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalında doçent oldu. 1988'de Neuchâtel Üniversitesi Fen Fakültesi'nden şeref bilim doktoru (Docteur ès sciences honoris causa) pâyesi aldı. 1992 yılında İTÜ Maden Fakültesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı'nda profesörlüğe yükseltildi. 1993 yılında Türkiye Bilimler Akademisi kurucu üyesi oldu, Akademi konseyine seçildi, aynı yıl TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine seçildi. 


1990 yılında Academia Europaea'ya ilk Türk üye olarak seçilen Celal ŞENGÖR, 86 ülkenin 
bilimler akademisi'ne üye. ŞENGÖR'ün yayınlanmış 1826 makalesi var. Bu makalelere 12658 atıf yapılmış. Yurtdışında birçok üniversitede bulunmuş olan Prof, ŞENGÖR birçok uluslararası ödülün de sahibi. ŞENGÖR ayrıca pek çok uluslararası dergide editör, yardımcı editör ve yayın kurulu üyeliği yapmıştır ve yapmaktadır. 


Nuran TALAY: Türkiye gündemi hızla değişiyor. Son dönemde hakkında en çok konuşulan konu “Kürt Açılımı”. Bu açılım hakkında siz ne düşünüyorsunuz? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Bunu nasıl algıladığınıza bağlı. Bu insanlar kim? Kürt kim? 


Geçmişe baktığımız zaman bu kimliğin çok yakın tarihte oluştuğunu görürsünüz. Dilleri ise karmakarışık, bir geçmişi yok. Yalnızca bir grup kendini Kürt olarak addediyor. Hepsi aynı düşüncede değil. Bu bilinç ile hareket eden çok küçük bir grup. Böyle bir grubun oluşması için bir ortam oluşturuldu. Evvela bu ortamı ortadan kaldırmak lazım! Bir ayrışmaya gitmek istemiyorsak bu sorunu çözmek lazım. 


Şimdi bunun tam tersini yapıyoruz Etkene destek veriyor yardımcı oluyoruz. Dolayısı ile buna yardımcı olursanız, bu küçük grubun yaratıcılarına ve gruba fayda sağlamış olursunuz. 
Korkunun ecele faydası yok ayrılırsınız, sonunda bu olur. 


“Kürt Açılımı”nda kontrol yitirilmiş durumda. Durumun ne olduğunu bilmiyorlar. 
Entelektüeller de işin farkında değil. Orada burada yazan köşe yazarları da farkında değil. 
Orada yaşayan halkın tümü değil, ayırma çığırtkanlığı yapan küçük bir grup; onu çözelim. 
AKP doğuda çok fazla oy aldı. Çünkü ilk defa onların dilini konuşan bir grup gördüler. Bir de bunu deneyelim diyenlerin sayesinde oy aldı. 


Bugün birçok köşe yazarı Kürtçe diyor. Kürtçe ne demek, Kürt ne demek, bilmiyorlar. Bir defa Kürt Açılımı hakkında yazmadan önce, Kürt kelimesinin ardında ifade edilen tarihi kültürü bilmek, ona göre hareket etmek lazım. Ben Kürt açılımın bu şekilde entelektüel bir alt yapıya sahip olmadığı inancındayım. Olmadığı için de sorunu küçük bir grup insanın, Türkiye'nin doğusunda yaşayan halkı, nüfusu yönlendirerek, Türkiye'den ayrı bir “birlik” haline getirme çalışmasıdır. Buna mani olmamız bu şartlar altında artık mümkün değildir. 


Sorunu entelektüel geçmişini bilmeden çözemezsiniz. 
Nuran TALAY: Toplumun bu konuda sessiz oluşunu neye bağlıyorsunuz? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Toplum her şeyden habersiz. Toplum cahil. TV kanallarında gösterilen diziler çok kötü. Rol kabiliyeti olmayan birçok kişi boy gösteriyor. Aktör yok. Ben en son “O Şimdi Asker” filmini izledim eşimle. Çok güzeldi. Her Türk askerlik yapar. 
Herkesin iyi ya da kötü bir askerlik anısı vardır. Ve bu ruhu çok iyi yansıtmışlar ekrana. Bunu seyirciye hissettirmeyi başarmışlar. O filmle anılarımız yeniden canlandı. İzlediğinde insanı yeniden o günlere götürebiliyor. Şimdi de diyorlar ki “Nefes” de çok müthiş. Gitmek istiyorum mutlaka. 


Nuran TALAY: Evet ben de izleyeceğim mutlaka. Bir arkadaşım izlenimlerini paylaşmıştı; o sahneleri izlerken donup kaldığını, saatlerce ağladığını, hatta aynı sahneleri gerçekten askerliği sırasında yaşadığını söylemişti. Ve tüm gerçekliğe rağmen teröristlerin kahramanca karşılanmasına içerlediğini söylemişti. 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: İnanılmaz bir şey, bırak kahramanca karşılamayı, akıllardan silinmeyecek görüntülerdi. Biz kendi ordumuzu kahramanca karşılamayı geçtim, kendi ordumuza “tü-kaka” demeye başlayan “aptal” bir milletiz. Toplumda araştırma, sorgulama yok. Sunulanla yetinen bir millet. 


Osmanlı, Anadolu toplumunu taş devrinde tutmuş. Atatürk'ün devraldığı dönem korkunç bir dönemdi. Mesela Ahmet Haşim'in 1919'da Anadolu'nun halini anlattığı yazısına göre halkın durumu o günkü gibi tam bir fecaat. Duvardaki Atatürk resmine bakıp bakıp, ya sen nasıl başardın, diyorum. İnanılmaz... 


Nuran TALAY: Türkiye'de eğitim sistemini nasıl değerlendiriyorsunuz? Yabancı dille eğitim hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Türkiye'de nitelikli eğitim veren üniversite yok. Adam gibi adam yetiştiren üç okul var. Bunlardan bir tanesi de Harp Okulu. Adam gibi adamdan neyi anlıyoruz? Dünya ile rekabet edebilecek donanımda bir kişiyi. Sizin üniversite mezununuz dünyada aynı konuda iyi bir okuldaki adamla aynı mı kabul ediliyor? Bizim Harp Okulu'nun mezunu aynı değerde kabul ediliyor. Hem de tek tek değil, tüm sınıf olarak. Herkes diyor ki; Türk subayı, dünyanın en iyi yetişmiş subaylarından biridir. Türk pilotu dediğiniz zaman dünyanın en iyi pilotudur. Hiç tartışması yok, muhteşemdirler. Bir “teknik üniversitede” veya ODTÜ'de bir sınıf olarak kaliteli adam yetiştiremiyoruz. Ne sınıfça kaliteli bir kütüphane, ne sınıfça kaliteli teknisyen var. 


Yabancı dil ile eğitimi ilk önceleri doğru bulmuştum. Hatta İstanbul Teknik Üniversitesi'nin değerli hocaları, yabancı dil ile eğitim olmaz, dediklerinde, hayır olur, demiştim. Hatta yabancı dil ile eğitim dahi verdim. Ancak gördüm ki öğrencilere ulaşamıyorum. 
Anlattıklarımız tam anlaşılmıyor. Sonra değerli hocalarımıza, siz haklıymışsınız, demiştim. 
Önce kendi kültürünü, dilini iyi öğrenecek ki öğrenci, öğretmenin ne anlattığını anlayabilsin. 
Yabancı dili öğrenmek uluslararası literatürleri takip etmek için mutlaka gerekli. Ama bugün yabancı dille eğitim verildiği halde kimse doğru düzgün yabancı dil konuşamıyor. Ve öğrenmesi gereken bilgileri de tam olarak kavrayamıyor. O yüzden Türkçe eğitimden yanayım. 


Nuran TALAY: ÜAK tarafından YÖK üyeliği için önerilmiştiniz, ancak halen sonuçlanmadı. 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Bilmiyorum, Cumhurbaşkanı istemiyor herhalde. Çeşitli bahaneler sunuluyor. Bunlardan bir tanesi de aile şirketlerimin birinde sekreter hatası ile yönetici olarak gösterilmişim. “Aaa, sen tam gün çalışıyorsun bir şirkette” dediler. Tüm gün şirkette çalıştığın görülüyor, dolayısı ile üniversiteden atılman lazım, dediler. İnceleme heyeti suçsuzluğuma karar verdi; ancak yanlışlıktan yani sekreter hatası ile yönetici olarak görüldüğümü bilmediğimden dolayı kınama cezası aldım. Bunun üzerine başkan bir mektup gönderdi. İncelemede suçsuz olduğun açık olsa da ben atılman gerektiğini düşünüyorum ve atılmanı isteyeceğim dedi. Bir türlü de yazmadı bu mektubu. Bunun üzerine ABD'den bir mektup geldi. Biliyorsunuz, ABD Ulusal Bilimler Akademisi üyesiyim. Nasıl davranıyorsunuz bilim adamlarınıza, diye mektup geldi. Hatta biz bundan 500 yıl önce aynı hatayı Galileo'ya da yaptık. Bunu önermiyoruz artık diye yazmışlar. 


O nedenle hakkımda bit türlü karar verilemiyor. Cumhurbaşkanı beni atamasa dünyaya ne diyecek, atasa kendi etrafındakilere ne diyecek? Beklemedeyiz... 


Nuran TALAY: “YÖK Başkanı için benim asistanım dahi olamaz” şeklindeki değerlendirmenizin nedeni nedir? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Evvela akademik geçmişine bakarım. Ve bir akademik geçmişi yok. O nedenle bu şekilde değerlendirdim. 


Nuran TALAY: (Bu arada) Sizce YÖK kaldırılmalı mı? Yoksa yeniden mi yapılanmalı? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Hayır asla. YÖK'ün kaldırılması söz konusu olamaz. YÖK'ün kaldırılması ile üniversitelerin düzeni, iletişimi bozulur. Başıboş kalır. Sistemde bir hata yok. 
İyi yönetebilen yöneticilere ihtiyaç var, o kadar. 


Nuran TALAY: YÖK başkanlığına Ergenekon tarafından önerildiğiniz, bu nedenle de evinizin arandığı söylenmişti. 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Evet, duymuştum. Hatta savcıyı aradım ve şehir dışında olduğumu, gerekirse gelebileceğimi söyledim. Ancak böyle bir şey olmadı. Aranmadım. 


Nuran TALAY: Genç Mucitler adında bir programda jüri üyeliği yapmıştınız, o programa katılan genç yeteneklere ne oldu? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Evet çok güzel bir programdı. Çok iyi düşünülmüş projeler gördük. Yarışma sonunda ödül verildi. Ancak o genç çocuklara sahip çıkan bir kurum yok. Bu çok acı. 


Nuran TALAY: Chicago Üniversitesi tarafından 9 Ekim'de “Onur Doktorası” aldınız. 
Ülkemizde bilim adamlarımıza neden değer verilmiyor? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Nasıl davranacağımızı ve ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz da ondan 


Nuran TALAY: Gündeme dair konuların arasında kendine yer bulamayan konumuz deprem. Deprem ülkemizin kaderi mi, gerçeği mi? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Tabii, “kader” deyince ne anladığınıza bağlı. Deprem, Türkiye olduğundan beri var. Bundan sonra da olacak. Türkiye'nin jeolojik yapısı gereği belirli aralıklarla, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde çeşitli o büyüklüklerde depremler olmak mecburiyetinde; çünkü oynak bir yapısı var Türkiye'nin. Onun gereği de deprem kaçınılmaz. 


Nuran TALAY: Depremlerin, doğal afetlerin ilahi adalet olarak değerlendirmesi hakkında düşünceniz nedir? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Türkiye'nin jeolojik yapısı ortada. Ben bu açıdan değerlendiririm. 
Sosyolog değilim, doğa bilimciyim. Toplumun psikolojisini sosyologlar düşünmeli. 
Türkiye'nin yapısı gereği deprem kaçınılmaz. 


Nuran TALAY: Japonya'da 6,8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Herhangi bir zarar olmadı. 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Biliyorsunuz, Kobe'de deprem oldu. Epey bir zarar gördüler. 
Mesela Los Angeles'ta bir deprem oldu, birçok kişi öldü, başları ciddi derde girdi. 
Depremden korunabilmek için deprem nedir, nasıl olur, hangi sıklıkta olur, ne türlü olur, nerede olur; evvela bunları bilmek lazım. Bunları halkın anlaması lazım! Bunu bugün dünyanın her yerinde halka anlatmak çok zor! Çünkü dünyanın her yerinde insanlar giderek doğa bilimlerinden koptular. Bugün 19. yüzyılda olduğu gibi doğa bilimlerine merak, ne hikmetse, kalmadı insanlarda. 20. yüzyıl çok feci bir yüzyıl olarak geçti. Biliyorsunuz, insan hürriyetini kısıtlayan çeşitli rejimler ortaya çıktı. Sovyetler Birliği 70 sene bir toplumun dünya ile, bilim ile ilişkisi kesildi. Saçma sapan şeyler öğrendiler. Çin mesela, aynı şekilde 1980'e kadar başına gelenler... Almanya, İtalya kısa bir dönem benzer bir rejimin altında yaşadı. 
Balkanlar halen bu korkunç durumları yaşıyor. Dolayısı ile insanlık çok kötü bir dönemden geçti, halen de geçiyor. Bunun etkileri muazzam. Mesela Amerika'ya bakıyorsunuz, giderek şahlanan bir din Rönesansı var. Dinler, tekrar insanların kafasında yer etmeye başlıyor. Ben de anlamıyorum neden böyle olduğunu, ama Avrupa'da böyle bir gelişme var. Dolayısıyla biz doğa bilimlerinden büyük ölçüde koptuk, insanlık olarak. Tabii doğa bilimlerinden kopunca, depremi veya doğal afetlerin ne zaman geleceği, nasıl geleceği, neler olacağı konusunda halkı eğitmek zorlaşıyor. Örneğin; Hollywood'da bir fay basamağını gösterdiler, belli ki aktif fay. 
Ama bu aktif fayın üzerinde iki apartman bloğu var. Bir başka yanda koskoca apartmanda boydan boya çatlak var. Tüm bunlara karşın insanlar oturuyor. ABD'de böyle oluyorsa ortalama tahsil düzeyi düşük ülkemizde bunun çok daha beterini görüyorsunuz. Türkiye?de politikacılara bakıyorsunuz, bu konuda hiç bir şey anlatmıyor, yapmıyorlar. 


Din adı altında bir etkileme durumu söz konusu. Cehaletin üstüne çıkmak, ortamınız müsait 
değilse çok zor. Avrupa 1000 sene boyunca Ortaçağ seviyesinde yaşadı. İslam'a bakalım, 400 
yıl boyunca muazzam yaşamışlar. Mesela Araplar her türlü şarta gelebilen insanlar. Bu tip adamlardan iyi asker olur. Bu adamlar birçok kültürle temasa geçmişler ve sünger gibi bu kültürleri kendilerine göre almışlar. Bu iyi dönemleri. Din, bu cemiyeti tekrar boğazlayana kadar sürdü. 


Mesela Rönesans, birkaç akıllı adamın işi! Tarihe ne kadar etki ediyor bu tip insanlar, müthiş. Tarih, insanların sırtında gider. Mesela Marksistler tarihin kendine göre kuralları var dese de böyle bir kural yok. Tarihi adam yaratır. Onun için adama yatırım yapacaksın. Çok mühim bu! 


Nuran TALAY: Dünyada oluşan depremler birbirini tetikliyor mu? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Uzun zamana kadar böyle bir etkinin olmadığı düşünülüyordu. 
Fakat şimdi fikirler değişti. Depremlerin birbirini etkilediği, bunun iki şekilde olduğu ortaya çıktı. Birincisi; çok kısa zaman içinde bir yerde deprem olduğu zaman, derhal onun çevresinde birçok depremi tetiklediği de ortaya çıktı. 1999 depremi olduktan sonra ilginç bir 


çalışma gösterdi ki Yunanistan'da birden bire depremler arttı. Dolayısıyla tetikleme olayının olduğunu gösterdi. 


İkinci olarak; uzak mesafeler, uzak zaman aralıklarında meydana gelenler var. O da dünyanın birçok yerinde faylar tam kırılmanın sınırında duruyor. Bu yüzden böyle bir deprem olduğu zaman bu depremin yarattığı gerilmeler geniş alanlara yayılıyor ve bu geniş alanların su basıncını, kaya içindeki su basıncını değiştiriyor ve bu depremi tetikliyor. Tabii bu çok büyük mesafelerde olmuyor. Bir de hangi levha sınırı üzerinde olduğu önemli. Örneğin Pasifik'teki bir deprem Afrika'daki bir depremi tetiklemez. 


Nuran TALAY: İstanbul yağmura dahi teslim olan bir şehir? Deprem olunca ne olacak? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: İstanbul her şeye teslim olur. İstanbul'un altyapısı akıllıca kurulmamış. 1950'den sonra bir patlama şehrine döndü. Birçok insan buraya geldi ve bu gelenler son derece cahil. İstanbul'da aklına geldikleri yere ev yaptılar. Ev de denemez, kulübe. Derenin sel yatağına adı üstünde taşkın ovası da deriz. Buraya gelir ev yaparsanız, gelir sizi vurur. Bu çok normal. İstanbul'un belli akılcı bir yapısı olmadığı için İstanbul'u etkileyen doğa olaylarından insanların etkilenmesi kaçınılmaz. 


Yağmurda bir yerden bir yere ulaşmak dahi çok zor. Deprem olduğunda bir felaket olacak tabii. Hastaneye ulaşamayacaksınız, ulaşsanız dahi sağlık personeli ulaşamamış olacak. 
Telefonlar çalışmayacak, yardımlar ulaşamayacak. Tüm bunları rasyonel düşünürsek bu tip durumlarda ne yapması gerektiğini bilen tek bir kurum var; o da TSK. Derhal sahra hastaneleri ile acil müdahalede bulunuyorlar. Ama bu sefer TSK buna yetişebilecek mi, bilemiyoruz. Çünkü çok büyük bir felaketten söz ediyoruz. TSK ile diyalog içinde olabilen yöneticiler de kalmadı. Asker ile konuşmaları da mümkün değil zaten. TSK 21. yüzyılda yaşıyor, yöneticiler ortaçağda. 


Nuran TALAY: Peki, “küresel ısınma”nın depremle bir ilişkisi var mı? 


Prof.Dr. Celal ŞENGÖR: Deprem ile doğrudan ilgisi yok; çünkü atmosfere empoze ettiği bir şey. Atmosferin depremi bir iki hal dışında etkilemesi söz konusu değil. Buz çağından, buzullar çağından giriyoruz. Biz insanlar olmasak da dünya ısınmaya başlayacaktı. Biz bu ısınmaya küçücük bir katkıda bulunuyoruz. Ama bu küçücük katkı atmosfere çok büyük bir etki yapıyor. Isınmanın neticesinde sular yükselebilir. Bangladeş”i su basacak, o kadar kişiyi nereye koyacaksınız? Sahil ovalarını su basacak. Bu insanları nereye yerleştireceksiniz, bunlarda sıkıntı görülebilir. Görülemez sıkıntı da; biz iklim olaylarını tahmin edebiliyoruz diyoruz, ancak eşik değerlerinin olduğu ortaya çıkıyor. Eşik değerlerini bulduğu zaman ısınma, bizim tahmin edemediğimiz atmosfer olayları karşılık veriyor. 


Nuran TALAY: Belediyelerin, depreme ilişkin somut çalışmalarının olmayışının nedeni nedir? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Çünkü kapasite yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iyi niyetle yapılan çalışmalar var, ancak yetersiz. Tüm bunları tam anlamıyla yapacak entelektüel kapasite yok. Türkiye'de belediye başkanı, İstanbul'un haritasını çizelim bana iyi jeologlar lazım dese, yok. Neden yok derseniz, yetiştirememişiz. 


Nuran TALAY: İstanbul depremi Türkiye'nin bağımsızlığını tehlikeye atar mı, atarsa neden? 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Evet atacağı kanaatindeyim. İstanbul depremi, Türkiye”nin sırtına çok büyük bir mali yük bindirecektir. Daha deprem olmadan zaten dünyaya el açar durumdayız. Şu anda 2010'da hazine piyasadan para toplamak zorunda, çünkü tahviller almış ve bu tahvilleri ödemek zorunda. Nereden alacak bu paraları, sizin cebinizden. Şu an Türkiye'nin kaynağı yok. Bunu karşıladığı zaman ekonomide çok durağan bir durum mevzu bahis! Dolayısıyla bunu karşılamak için İMF'ye gitmesi şart. Para alması gerekecek. Borç verecek birini bulacak. Yurt dışında adı İMF olur veya başka bir yer bulacak ve ülkeye mutlaka para getirmesi gerekecek. Türkiye vergi toplayamıyor. Mevduatı yok. İkisi de 
olmadığı için bir başkasının mevduatını kullanmamız lazım. Bu da yurtdışında bir yer. 50 
milyar dolar daha içeri girmek demek. Altından kalkamayacağın bir mali yük, bu mali cephesi! 


İkinci yönü; İstanbul gibi bir şehir yıkıldığı zaman bir sürü kültür öğesi de yok olur veya zarar görür. Bunların hepsi bizim değil. Bizans'ın kalıntıları var, Roma'nın kalıntıları var. 
Şimdi bunları gelip tamir edin diyecek. Sizin elinizde İstanbul'u kültürel olarak restore edecek entelektüel birikim yok. 


E, ne yapacaksınız, mecburen bunu da dışarıdan alacaksınız. Dışarıdan adam gelecek diyecek ki; 1999 da deprem olduğunda para verdik ne yaptın parayı? Buna verebileceğimiz cevap yok. 
Gene veririz para ama bu sefer biz geliriz, belli ki siz yapamıyorsunuz diyecektir. “İşte gitti bağımsızlık”. 


Gayet basit aslında! Yani siz göbeğinizden bağlı olmak zorundasınız. 50 milyar içeri gireceğiz. 

Nuran TALAY: Sorularım bu kadar. Vakit ayırdığınız için ve misafirperverliğiniz teşekkür ederim. 


Prof. Dr. Celal ŞENGÖR: Ben de teşekkür ederim. 


PROF. CELAL ŞENGÖR VE YÖK'ÜN UTANDIRAN TUTUMU 
2 Ocak 2009- Tufan Türenç-hurriyet 


PROF. Dr. Celal Şengör, dünyanın saygın bilim adamlarından biri. Deprem konusunda uzmanlıkları: Yapısal jeoloji, tektonik ve stratigrafi. 


Şengör, dünyanın pek çok ünlü üniversitesinde bilimsel çalışmalar yapıyor, oralarda dersler veriyor. 


Böyle değerli ve ülkenin gurur kaynağı olan bir bilim adamını YÖK ödüllendireceğine, onu 


üniversiteden atmak istiyor. 

Nedeni de şu: Şengör varlıklı, holding sahibi bir ailenin çocuğu. Ailenin büyüklerinin artık yaşlanması, gençlerin de ticaretle uğraşmak istememeleri nedeniyle holdingin tasfiyesine karar veriliyor. 


Bunun için holdingin mal varlıklarının aile bireylerine geçmesi gerekiyor. 


Maliye mevzuatına göre aile bireylerinin bu malları devralıp satabilmeleri için birer şirket kurmaları zorunlu. 


2007 yılında şirketler kuruluyor. Celal Şengör de zorunlu olarak bu şirketlerden birinin 
yönetim kuruluna giriyor. 


Şengör, devlet memuru olduğu için bunun sakıncalı olabileceği konusunda profesyonelleri uyarıyor. 


2008'de yönetim kurulu üyeliğinden istifa ederek yerini eşine bırakıyor. 

Bu süreçte hiçbir toplantıya katılmıyor, hiçbir belgeye imza atmıyor. 

Celal Şengör, Üniversitelerarası Kurul tarafından YÖK üyeliği için aday gösterilince dinci gazeteler bu yönetim kurulu üyeliğini haber yapıyorlar. 

YÖK bunu ihbar kabul ederek soruşturma açıyor. 

Soruşturmayı yürüten iki YÖK temsilcisi, ticaret yapma suçunun oluşmadığı sonucuna varıyor, Celal Şengör'e yönetim kuruluna girdiği için sadece bir kınama cezası verilmesini 


öneriyor. 


Ancak YÖK Başkanı, Celal Şengör'ün üniversiteden uzaklaştırılması gerektiğini YÖK'e tavsiye ediyor. 


Başkanın bu öfkesinin esas nedeni Şengör'ün iktidar karşıtı tutumu. 


Yaşamının hiçbir döneminde ticaret yapmayan, sadece bilimle uğraşan Prof. Celal Şengör'ü YÖK, üniversiteden atmaya kararlı. 


Bu ilkel, bilim karşıtı tutum ve davranış, dünya bilim çevrelerinde duyulunca kıyamet kopuyor. 


Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Bilimler Akademisi ve birçok bilimsel kurumdan Gül'e, Erdoğan'a, Hüseyin Çelik'e ve İTÜ Rektörüne olayı protesto eden 


mektuplar yağıyor. 


Dünyanın en iyi üniversiteleri, Prof. Şengör'e reva görülen bu bilim dışı tutum ve davranış karşısında Türk bilim adamına kapılarını sonuna kadar açıyor ve kendisini davet ediyor. 


Bir yanda dünyanın en büyük bilim kurumları ve üniversitelerinin sahip çıktığı Prof. Celal 


Şengör... 


Öbür yanda üniversiteleri iktidarın güdümüne sokmakla görevlendirilen YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan... 


Şimdi hem iktidara, hem de görevlendirdikleri YÖK Başkanı'na şu soruyu soruyorum ve onları bir akıl ve vicdan muhasebesi yapmaya çağırıyorum. 


"Celal Şengör gibi dünyada bilim adamı olarak büyük saygınlığı olan bir profesörü üniversiteden atmak kime zarar verir?" 


Ne Cumhurbaşkanı'nın, ne Başbakan'ın, ne Milli Eğitim Bakanı'nın, ne de YÖK Başkanı'nın bu soruya vicdani ve akli bir yanıtları olabileceğini sanmıyorum. 


Not Yorum 


BEN Başbakan Erdoğan'ın Melih Gökçek'i ekarte etmeyi göze alabileceğini düşünmüyordum. 


Nitekim alamadı. 
Melih Bey'i de kendisi için pek onurlu geçmeyen bu süreci içine sindirdiği için kutluyorum! 


SOLCULARIN PARAYLA İMTİHANI 
Yurdagül Atun, 01.01.2016, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Medya, 


"CTP'nin “Ben Türkiye'ye karşı dik durdum, onun için 13. maaşlar ödenmiyor” sözleriyle yaptığı Don Kişot'luk, sol düşüncenin namusunu mu kurtaracak?" 
Ankara Devlet Tiyatrolarında izlemiştim Azizname'yi. Aziz Nesin'in eserleri bir oyunda 


toplanmıştı. Kara mizah türünde, şahane bir oyundu. Yücel Erten, Rüştü Asyalı, Ahmet Mümtaz Taylan, Hüseyin Avni Danyal'lı kadrosuyla 4 yıl kapalı gişe oynamıştı. 


Aziz Nesin'in bu oyunu seneler öncesinden bugünü anlatmış. Ve onca yıl içinde bir şey değişmemiş insan fıtratında. Hele bir solculuk kısmı var ki, kopyala, bugüne yapıştır. Zerre fark yok bugünle. 


İzleyenler bilir, ama izlemeyenler için aklımda kaldığı kadarıyla özetleyeyim; 


Gençten bir çocuk... Fakir bir aileden gelme. Üniversite çağında tam bir sosyalist. Kapitalist düzene lanetler yağdırıyor, yaşasın komünizm nutukları atarak geziyor. Gel zaman git zaman işleri yaver gidiyor, yavaştan yavaştan para kazanmaya başlıyor. Biraz biriktir, biraz aklını kullan derken ülkenin önemli fabrikatörleri arasına giriyor. 


Emrinde adam çalıştırmaya başladığında bizim eski solcu, “Canım şu kapitalist sistem de pek fena bir şey değil... Çalışsınlar, onların da olsun ” demeye başlıyor. İşler büyüdükçe, kapitalist sisteme övgüler artıyor, sosyalizm yerden yere vuruluyor. Derken rüzgar tersine dönüyor, eski solcu fabrikatörün işleri bozuluyor. Tabi işlerle beraber siyasi görüşleri de 


değişiyor fabrikatörün. Yeniden fabrika ayarlarına dönüyor, sermayeye küfretmeye, “emek, bölüşme” nutukları atmaya başlıyor. 


Yani, şimdilerde sosyal medyada paylaşılan “Feminizm kocayı, komünizm parayı bulana kadardır” sözünün tiyatro oyunu haline getirilmişi... 


Hükümet uzunca bir süredir su tartışmalarının ara finalini yaşıyor. 


Türkiye, suyun yönetimi konusunda yapılan anlaşmaya uymayan KKTC'yi ufak yollu uyarıyor, parayı keserek. 


Basit bir mantıkla baktığınızda KKTC'nin tepkilerini haklı bulabilirsiniz. “Kendi ülkesi canım, elbette o dağıtacak” demeniz normal, ama kazın ayağı öyle değil. Türkiye bu parayla terbiye işinde yerden göğe haklı. Niye mi? 


Su çalışmalarının sürdüğü 5 yıl boyunca parmaklarını kıpırdatmayanlar -Bakanlıklar, belediyeler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri dahil- iş bitince dağıtma, yani rant kısmına talip oldular. Suyu dağıtmak için gereken altyapının maliyetini düşünseler zaten böyle bir teklif yapamayacaklar ancak düz mantıkla baktıklarından ötürü kafalarından geçen, “Zaten bizim sularımızı dağıttığımız borular yok mu? Onlardan akıtırız olur biter!” 


Oysa kabataslak 600 milyon liralık yatırım gerektiği söyleniyor dağıtım için. Çünkü bunun arıtılması var, içme suyunun arıtma tesisinden yerleşim bölgelerine ve bu bölgelerdeki dağıtımında kullanılacak boruların “ductilefond? çelik döküm boru olması var, su kaybının önlenmesi için çalışmalar var, içme suyu sistemi ile birlikte kanalizasyon sisteminin yenilenmesi var, atıksu tesisinin yapılması var, var da var... 


Bu para tabii ki de ne devlette var, ne de -çoğu batık- belediyelerde. Zaten olsa bile atı alan Üsküdar'ı çoktan geçmiş. Yıllar önce imzalar atılmış, şartlar konmuş, suyun yönetimi Türkiye'ye verilmiş. 


Geçtiğimiz aylarda Ankara'da düzenlenen “KKTC Su Temin Projesi ve Doğu Akdeniz'de Değişen Dengeler” Çalıştayı'nda konuşmacıların ortaya koyduğu veriler ve yaptıkları çalışmalar, bugünkü tartışmaların ne kadar boş olduğunu anlatıyor. 


Elimize tutuşturulan dosyanın üzerinde bir komite adı yazıyor. “Suyun Dağıtımı Komitesi” ne zaman kurulmuş dersiniz? 2010 yılında! Suyun gelmesi için temellerin atıldığı ama buradan birçoklarının inanmayarak dalga geçtiği yılda. 


Her şey bilimsel temellere göre hazırlanmış. Tüm olumsuzluklar takip edilmiş, en sağlıklı sonuçlar için gece gündüz çalışmışlar. Dosyada uykusuz geceler yok, ama binlerce sayfalık 


çalışmaların özeti var. Bize gelen suyun geçtiği güzergahın topografisini bizden iyi biliyorlar. 


Ki; yukarıda da söylediği gibi zaten atı alan Üsküdar'ı geçmiş. KKTC hükümeti Türkiyeye 


suyun dağıtımının yap-işlet-devret modeliyle yapılacağına dair taahhüt vermiş. Dönemin başbakanı İrsen Küçük ile TC Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay bu konuda protokol ımzalamış, DP-UG ile CTP koalisyon hükümeti de aynı protokole imza koymuş. 


Anlaşmaların altında hem UBP'nin, hem CTP'nin hem de bundan önceki CTP- DP-UG Hükümeti adına Özkan Yorgancıoğlu'nun imzası var. Yani imza Meclis'teki üç partiyi de bağlıyor. 


Durum böyleyken CTP Genel Başkanı Mehmet Ali Talat'ın birilerine hoş görünme adına yaptığı konuşmaların yarattığı sonuç sadece “pişmiş aşa su katmak” olarak nitelendirilemiyor. 
(Suyu biz yönetmeliyiz diyen aynı Talat, Türkiye'nin önceki protokolde ayda 30 milyon TL verme yönündeki taahhüdünü yerine getirdiğini, sorunun reformlara bağlı aktarılacak olan kaynaklarla ilgili olduğunu, reformların hiç biri yapılmadığı için Türkiye'nin parayı vermediğini söylemişti. ) 


İki ülkenin anlaşamadığı su yönetimi konusu sadece memurların 13'üncü maaşını etkilemiyor, hükümeti çatır çatır sallıyor. Türkiye, “Anlaşmanın arkasında dur, paranı al” diyor açıkça. Ki bir devlet olmanın koşulu da bu. 


Yılın son gününün sorusu şu: Peki şimdi ne olacak? 


CTP'nin “Ben Türkiye'ye karşı dik durdum, onun için 13. maaşlar ödenmiyor” sözleriyle yaptığı Don Kişot'luk, sol düşüncenin namusunu mu kurtaracak? 


CTP ve “Türkiye ne seni, ne paranı” diyen bilumum zatlar CTP'ye destek verecek mi? 


Özetle, 13. Maaşlar ve para konusu solcuların imtihanı olmuş durumda, zira sağcılar zaten attıkları imzanın ve yaptıklarının arkasındalar... 


PERİNÇEK: “AİHM?'DE KAZANDIĞIMIZ ZAFER RAUF DENKTAŞ'INDIR” 
Yurdagül Atun, 17.10.2015, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Medya, 
“Biz kazanacağız dedi.” 


Doğu Perinçek, AİHM’ de kazanılan zaferin, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın eseri olduğunu kaydetti. Rauf Denktaş”la 2005 yılında Lozan'da birlikte olduklarını kaydeden Perinçek, “Denktaş, Lozan Meydanında taşın üzerine çıkarak yaptığı konuşmasında, boyun eğmeyeceğiz, kazanacağız dedi ve kazandık” ifadelerini kullandı. 


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)"soykırım"ı inkârın cezalandırılmasının ifade özgürlüğü ihlali olduğunu teyit etti. Mahkeme, Perinçek'in 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddiaları hakkındaki açıklamaları nedeniyle İsviçre'de ceza alması konusunda verilen ihlal kararıyla ilgili bu ülkenin yaptığı itiraz başvurusunu 7'ye karşı 10 oyla reddetti. 


Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) “Perinçek-İsviçre” davasında kararını açıkladı. 
Mahkeme, "Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır” sözleri nedeniyle İsviçre'yle davalık olan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek lehine karar verdi. Kararla ilgili olarak Haberal Kıbrıslı Gazetesi'ne konuşan Perinçek, AİHM'in kararını “ufuk açıcı bir karar” olarak nitelendirdi. 


“En büyük mücadeleyi Denktaş verdi” 


Türk milletinin tarihsel gücünü ve kabiliyetini ortaya koyan bu davanın, Kıbrıs konusunda da yol gösterici olacağını ifade eden Perinçek, bu davada en büyük mücadeleyi, KKTC'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın verdiğini söyledi. 


“Öncelikle şunu belirteyim, bu büyük mücadelemizde bize yol gösteren KKTC'nin kurucusu, büyük vatanperver Rauf Denktaş'ın ve Talat Paşa'nın anıları karşısında saygıyla eğiliyorum” diyen Perinçek, dünkü AİHM kararına uzanan süreçte Rauf Denktaş'ın büyük emeği olduğunu yineledi. 


“Kıbrıs açısından da önemli...” 


Rauf Denktaş'la 2005 yılında Lozan'da, Paris'te bir araya geldiklerini belirten Doğu Perinçek sözlerini şöyle sürdürdü: 


“AİHM/”in kararı, ufuk açıcı, Türk Milletinin gücünü, kabiliyetini ortaya koyan bir karardır. 
Kıbrıs davası açısından da önemi büyüktür. Davanın esin veren birçok yönü var. 


“Denktaş, taşın üzerine çıkarak “Boyun eğmeyeceğiz? dedi” 


Davayı 2005 yılında açmıştık. 10 yıl süren bir dava... 2005 yılında, Denktaş'la Lozan'da, buluştuk. Lozan Meydanında birlikte yürüdük. Orada yaptığı konuşmayı hiç unutmuyorum. 
Taşın üzerine çıktı ve ‘boyun eğmeyeceğiz” diye seslendi. O bize cesaret verdi. AİHM'e dava açacakken görüştük. 


“Açalım, kazanacağız? dedi. 
“Biz kazanacağız dedi.” 


O dönem bazı kişilerden baskı geldi bize. Bizi yıldırmak için çeşitli yollara girdiler. Biz yılmayınca yasak savmak kabilinden dilekçe verdiler. Doğu Perinçek'i olsa olsa Denktaş dizginler düşüncesiyle, “Doğu'yu ikna et, dava açmasın? demişler. Denktaş bana “Doğu Bey, bizi hain ilan edeceklermiş, ama bu dava açılsın, biz kazanacağız? dedi. Buna yürekten inanıyordu. Nur içinde yatsın, bize ışık bıraktı, kararlılık bıraktı ve biz bu davayı kazandık. 
Bugün bu kararda en büyük emek onundur. Sizin aracılığınızla tüm Kıbrıs halkına selam ve 


sevgilerimi gönderiyorum.” 


TGB'NİN ÇUVALI'NDAN ÇIKAN NEOCON SONUÇ: "TÜRK'ÜN TÜRK'TEN 
BAŞKA DOSTU YOKTUR" 
Tamer Güner, 17.11.2014, Sonsuz Ark, Çevirmen Yazar, Çeviri 


"Türkiye oldukça kutuplaşmış bir ülkedir, fakat her kesimi bir araya getiren bir şey varsa o da Türklerin, ABD ve onun bölgedeki kötü niyetlerine yönelik komplo teorilerine olan sevgileridir." 


| Foreign Policy’ 


Sonsuz Ark'ın Notu:Önce Sonsuz Ark'ın çevirip yayınladığı “Türk Halkı ABD'ye Olumlu Bakmıyor” başlıklı neocon PEW anketini, sonra İşçi Partisi ile organik bağı bulunan TGB'nın 
12 Kasım'da NATO Tatbikatı dönüşü İstanbul'a uğrayan ABD'li askerlerin kameralar 
eşliğinde başına çuval geçirme girişimini (SHaber,'Etrafta hiç sivil polis yok' diyen fon sesi ile bu girişimin görüntülerini dakikalarca yayınladı) ve Foreign Policy adlı neocon kuruluşta yayınlanan aşağıda çevirisini verdiğimiz, Türkiye'yi yalnızlaştırmayı amaçlayan, Perinçek'in TGBlilerini 'Milliyetçi' diye tanımlayan, Türkiye'yi 'oldukça kutuplaşmış bir ülke' olarak tasvir edip, tüm kutuplaşmaların ABD karşıtlığında eridiğini, her kesimin bir araya geldiğini 'iddia' eden, iddiasını da PEW'in yayınladığımız üretilmiş anketi ile destekleyen Türk isimli 
bir analistin 14 Kasım tarihli analizini ve bu analizin içeriği ile tıpatıp aynı içeriğe sahip 17 
Kasım 2014 tarihli (90'lı yıllarda PKK lideri Öcalan'ı Bekaa Vadisi'nde ziyaret edip onunla keyifli yemekler yiyen, şimdinin PKK karşıtı, 68 kuşağının solcu liderlerinden, 28 Şubat destekçisi, Erdoğan'a darbe planlayan Ergenekon Terör Örgütü hükümlüsü) Doğu Perinçek'in açıklamalarını okuyacaksınız. En sonda da Doğu Perinçek'in Wikipedia'dan aldığımız öz geçmişini inceleyecek ve işbirliğinin fotoğrafını net bir şekilde göreceksiniz. 


Amerikalıların Gaziler Günü'nü kutlamasının ertesinde dünyanın farklı bir parçasında dikkatleri nahoş bir şekilde çekmek amacıyla üç Amerikan donanma askeri seçilmişti [1]. Bir grup Türk milliyetçisi, Karadeniz'deki NATO tatbikatının ardından, Amerikan donanma gemisi Ross'un dört günlüğüne İstanbul'a demirlemesini protesto etmek amacıyla İstanbul'un turistlerce sık ziyaret edilen bir mekânında gösteri düzenledi. 


Türk Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, denizcilere yaklaşarak onları tartakladı hatta başlarına elbise başlığı (Çuval) geçirmeye çalışt—.bu, 2003 senesinde gerçekleşen ve Kuzey Irak'ta Amerikan birliklerinin bir grup Türk askerini tutuklayarak üç gün boyunca alıkoyduğu onur kırıcı bir olaya yapılan göndermeydi. 


Grup tarafından yayınlanan bir videoda [2] bir TGB üyesi şöyle diyor: “Amerikan ordusuna mensup olduğunuzu doğruladınız. Biz sizi katil olarak tanımlıyoruz. Sizden ülkemizi terk etmenizi istiyoruz. Size karşı protesto hakkımızı kullanıyoruz !” 


Bunları söyleyen kişi ve diğerleri daha sonra denizcilerden birinin başına çuval geçirmeye çalışarak şöyle bağırıyor: “Yankee go home! | Amerikalılar evinize dönün|” 


Donanma tarafından yapılan bir açıklamaya göre [3] denizciler olay yerinden zarar görmeden 
kaçıp kurtulmayı başardı ve güvenli bir şekilde gemilerine geri döndüler. Olayın ardından 12 
kişi gözaltına alındı. 


ABD Ankara büyükelçiliği tarafından sosyal ağlara gönderilen olay videosu hakkında bir Twitter mesajı yayınlandı ve olay “dehşet verici” olarak tanımlanarak [4] şöyle denildi: “Barışçıl protesto hakkına ve fikir özgürlüğüne saygı duyarken İstanbul'da bugün gerçekleşen olayı kınıyoruz.” 


Büyükelçilik, “Türkiye'nin ünlü misafirperverliğine gölge düşürecek böyle bir eylemin reddedilmesinde Türk halkının büyük çoğunluğunun bizimle aynı fikirde olduğundan şüphemiz yoktur” ifadelerini kullandı. 


İki ülkenin onlarca yıldır yakın askeri müttefikler olduğu göz önüne alındığında olayın tamamı oldukça dikkat çekicidir. Türkiye, NATO'ya 1952 senesinde katılmış ve 600.000 
kişilik aktif birlikleriyle ABD'nin hemen ardından ittifaktaki ikinci büyük ordu haline gelmiştir [5]. 


Türkçede en sık kullanılan sözlerden birisi “Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur” sözüdür. 
Bu söz, I. Dünya Savaşı'nın ardından yenilgiye uğramış Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıntıları arasından doğmuş genç Türkiye Cumhuriyeti'nin hissiyatını oldukça güçlü bir şekilde yansıtmaktadır. 


Fransa, Büyük Britanya, İtalya ve Yunanistan Osmanlıların çöküşünün ardından şimdi Türkiye topraklarını oluşturan bölgeyi işgal ettiler; Türkler onları, daha sonra Türk devletinin kurucusu olan Kemal Atatürk liderliğindeki bir bağımsızlık savaşıyla topraklarından kovdu. 


Pew Research Center (Pew Araştırma Merkezi) tarafından elde edilen kamuoyu verileri bahsedilen sözün günümüzle bağlantısını ortaya koymaktadır. Bu senenin başlarında yayınlanan bir araştırmaya [6] göre Türkler en çok İsrail'den hoşlanmıyor: Türklerin 9486'sı İsrail'den hoşlanmadıklarını belirtirken bunu %75 ile İran hakkındaki hoşnutsuzluk izliyor. 
ABD ve Rusya, yüzde 73 hoşnutsuzluk oranı ile üçüncü sırayı paylaşıyor. 


Türkler ayrıca uluslar arası kuruluşlar hakkında da olumsuz düşüncelere sahipler. Türklerin *070'i NATO'dan hoşlanmadığını ifade ederken *066'sı Avrupa Birliği'ne olumlu bakmıyor. 


Pew araştırmacıları yazılı bir beyanatlarında şöyle diyor: “Aslında Türk halkının gerçekten hoşlandığı herhangi bir ülke veya organizasyon bulmak oldukça zordur, tabi ki Türkiye haricinde. Bahar 2012'de gerçekleştirilen ankete göre [7] Türklerin 9678'i ülkeleri hakkında memnuniyetlerini ifade ediyor.” 


Türklerin İsrail'i sevmemesi bir sürpriz değil. 2010 senesinde İsrailli komandolar tarafından Türklerin silahsız Mavi Marmara gemisine bir baskın gerçekleştirildi ve 10 Türk aktivist öldü. 
Yakın zamanda Uluslar arası Ceza Mahkemesi (ICC) Gazze'ye doğru yol alan filonun bir parçası olan bu gemiye yapılan baskın nedeniyle İsrail hakkında kovuşturma açılmayacağını (bununla birlikte mahkeme, savaş suçlarının işlenmiş olabileceği noktasında “makul dayanakların” bulunduğunu vurgulamıştır) ifade etmiş olsa da [8], Başkan Erdoğan ve Türk halkının büyük kesimi gayri meşru olarak gerçekleştirilen bu baskının bir savaş gerekçesi olduğu görüşünü paylaşıyor [9]. 


Başkan Esed'in Şam rejimine güçlü bir şekilde destek veren İran ve Rusya'nın neden Türkler arasında sevilmediğini ve kendi insanlarına vahşet uygulayan Suriye başkanından Türklerin neden nefret ettiklerini anlamak hiç de zor değil. ABD'nin tam da tersine bu ülkelerin Ankara ile stratejik bir ortaklığı söz konusu değildir. 


Türkiye ve ABD arasında 60 yıldan beri var olan ittifaka rağmen Türkler Amerika hakkında yıllardan beri müphem görüşlere sahipler. Hoşnutsuzluk, Irak Savaşı'nın ardından Türklerin 9083'ünün ABD hakkında olumsuz görüş belirtmesiyle rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 


4 Temmuz 2013 tarihinde gerçekleşen ve Kuzey Irak Kürt bölgesinde, Amerikan güçlerinin 
11 Türk özel operasyon askerini tutukladığı olayın acısı bugün hala unutulmamıştır. 


Türkler, elleri kelepçelenen, başlarına çuval geçirilen ve 60 saat sonra salıverilmelerine kadar genelde terörist muamelesi gören askerlerinin tutuklanmasını, Washington'dan Ankara'ya bölgeden uzak durması için yapılan münasebetsiz bir uyarı olarak yorumladı. 


ABD'nin, en seçkin askerlerine terörist muamelesi yaparak kendilerini aşağıladığına inanan Türk hükümeti ve halkı çileden çıkmıştı [10]. Bu olay, Amerikan istilası sebebiyle zaten kötü olan Türkiye'deki Amerika imajını iyice kötüleştirdi. Hatta bazı Türkler Amerika'yı Türkiye için en büyük güvenlik tehdidi olarak görmeye başladılar. 


TGB, Amerikan karşıtı düşünceleri ile tanınan marjinal bir milliyetçi gruptur ve çoğunluğun görüşlerini temsil ettiğini iddia etmek abartılı bir ifade olacaktır. Bununla birlikte Türkiye'yi ziyaret eden her Amerikan yetkilisi ve servis üyesi bu grubun varlığından haberdardır. Bu onların ilk olayı değildir ve şüphesiz son olayları da olmayacaktır. 


Önemli olan Türkiye'deki Amerikan karşıtı duyarlılığın [11] seviyesidir ki neredeyse her zaman şiddet içermeyecek şekilde ifade edilen bu duyarlılık, Pakistan ve Filistin'in de içinde bulunduğu İslam ülkelerininkilerden daha baskındır. 


Ankara'ya bir müttefik olarak güvenmeye devam eden Amerikalılar için Türk hissiyatının yoğunluğu biraz muammadır. 


Türklerin Amerikan karşıtı düşüncelerinin nedenleri Amerikan dış politikalarının altında yatmaktadır ki bunun büyük kısmını Washington'un İsrail'e olan desteği oluşturmaktadır. 
Fakat bunun yanında daha özel bir mesele olan Kürt sorunu da sebepler arasında yer almaktadır. 


Türklerin büyük kesimi Amerika'nın sadece Iraklı Kürtleri değil aynı zamanda PKK militanlarını da desteklediğine ve amacının Türkiye'yi bölmek olduğuna inanmaktadır. Türk seküler kesimi ABD'nin politik İslam'a yaklaşımını eleştirerek ABD'yi Erdoğan hükümetine izin vermekle itham etmektedir. 


Türkiye oldukça kutuplaşmış bir ülkedir, fakat her kesimi bir araya getiren bir şey varsa o da Türklerin, ABD ve onun bölgedeki kötü niyetlerine yönelik komplo teorilerine olan sevgileridir. 


ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, 21 Kasım tarihinde Türk liderler ile gerçekleştireceği görüşmeler için Türkiye'ye gidecek. Tek bir görüşmeden çok fazla şey beklemek pek gerçekçi olmayabilir, fakat Washington ve Ankara arasında var olan gerilimin yumuşatılması her iki ülkenin ortak menfaatine hizmet edecektir. 

Berivan Oruçoglu, 14 Kasım 2014, Foreign Policy 


Doğu Perinçek'in 17 Kasım 2014 Tarihli Açıklamaları: 


İŞÇİ Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri tarafından Amerikan askerlerinin başına çuval geçirilmesiyle ilgili, "Amerika'nın Türkiye?de içimizi karıştırdığı, bölücü terör örgütünü açıkça desteklediği koşullarda bu çuval geçirilmesi olayını, 
2003 yılında Süleymaniye'de askerimizin başına çuval geçirilmesine bir cevap olarak 
görmeyip, önümüze baktığımız zaman Amerika'ya bir uyarı bu" dedi. 


İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Trakya turu kapsamında Edirne'nin Keşan İlçesi'nde konferans verdi. Konferans öncesi düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Perinçek, geçen Çarşamba günü Karadeniz'de yapılan NATO tatbikatından dönen ve İstanbul Sarayburnu'nda demirli bulunan 71 bordo numaralı USS ROSS adlı ABD savaş gemisinin askerlerinin başına TGB üyeleri tarafından çuval geçirilmesi olayıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Doğu Perinçek olayı gerçekleştiren gençleri kutladığını belirterek şöyle dedi: 


"Tam zamanında Türkiye'nin çok kritik bir sorunuyla ilgili olarak bu eylemi başardılar. 
Amerika Birleşik Devletleri artık gizlemiyor, PKK'ya silah veriyor, PKK'yı destekliyor. 
Hatta 'Ortadoğu'da ki müttefikim artık Türkiye değildir, Kürtlerdir, Kürdistan'dır.' Hatta daha da ileri gidiyor 'Müttefikim PKK'dır? diye açıklamalarda bulunuyorlar ve bu bütün dünyanın gözü önünde oluyor. Okullar ateşe verildi. Mehmetçiğimiz Hakkari'de vuruldu kahpece arkadan. Diyarbakır'da yine astsubayımız vuruldu. Mehmetçiğe sıkılan bu kurşunlar Amerika'dan, askerimize, polisimize sıkılan kurşunlar Amerika'dan. Amerika dikkat ediniz çok önemli bir uyarı geldi, Genelkurmay Başkanı bir açıklama yaptı. "Türkiye'de kalkışmalar olabilir, hazır olmalıyız bu kalkışmalara' şeklinde. Amerika'nın yine bunu kışkırttığını yine Genelkurmay Başkanı söyledi. O bakımdan Amerika'nın Türkiye'de içimizi karıştırdığı, 
bölücü terör örgütünü açıkça desteklediği koşullarda bu çuval geçirilmesi olayını, 2003 
yılında Süleymaniye'de askerimizin başına çuval geçirilmesine bir cevap olarak görmeyip önümüze baktığımız zaman Amerika'ya bir uyarı bu. İP Genel Başkanı Doğu Perinçek, ilçedeki bir düğün salonunda ülkenin genel sorunlarıyla ilgili konferans verdikten sonra Keşan'dan ayrıldı. 


Doğu Perinçek Kimdir/Wikipedia: 


Doğu Perinçek, Ergenekon örgütü soruşturması kapasamında 21 Mart 2008 günü saat sabah 04:30 sıralarında, evine baskın yapılmak suretiyle, Cumhuriyet gazetesi imtiyaz sahibi ve baş yazarı gazeteci İlhan Selçuk, İstanbul Üniversitesi eski rektörü Kemal Alemdaroğlu ve pek çok İşçi Partilinin de aralarında bulunduğu isimlerle birlikte gözaltına alındı. Yapılan sorgunun ardından tutuklandı. 


Perinçek; silahlı terör örgütü kurma, yönetme, zorla hükümeti ıskata teşebbüs, TC hükümetine karşı silahlı isyana tahrik, açıklanması yasak belgeleri temin etme suçlamasıyla İstanbul 13. 
Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmştır ve 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında 117 yıl hapis cezasına çarptırılmıştır.|191 06. Mart 2014 tarihinde Özel Yetkili Mahkemelerin TBMM kararı ile kaldırılmasının ardından 10 Mart 2014 akşamında tahliye edilmiştir. 


28 Şubat sürecindeki aktif tutumuyla öne çıkan Perinçek, bu dönemde "Cumhuriyet Devrimi 
Kanunları Uygulansın" kampanyasını başlattı, "Ordumuz tankları resmi geçit için almadı", "TSK, Cumhuriyet devriminin mevzilerine girmiştir" sözleriyle dikkat çekti. 1991 yılında 2000'e Doğru dergisi genel yayın yönetmeni iken, Lübnan'a giderek Bekaa Vadisi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan'la görüştü. Görüşmeler önce dergide yayımlandı, ardından kitap olarak basıldı. 


Mart 1968'de tamamladığı "Türkiye'de Siyasi Partilerin İç Düzeni ve Yasaklanması Rejimi" adlı doktora teziyle, hukuk doktoru oldu. Yine aynı zamanlarda Fikir Kulüpleri Federasyonu (Dev-Genç) genel başkanlığı görevini üstlendi ve 1968'de gerçekleşen kitlesel gençlik eylemlerinin önderlerinden oldu. 1968 Kasım'ında arkadaşlarıyla birlikte Aydınlık dergisini kurdu. Milli Demokratik Devrim tezlerini savunan Perinçek 1969'da illegal Türkiye İhtilalci İşçi Köylü Partisi (TİİKP) örgütünü kurdu. 12 Mart 1971 Muhtırası'nın ardından tutuklandı ve TİİKP davasında, Türk Ceza Kanunu'nun 141. maddesi uyarınca 20 yıl hapse mahküm edildi. 
İki buçuk yıl kadar hapis yatmasının ardından, 1974 Temmuz'unda genel afla serbest kaldı. 
Bu dönemde Perinçek'e orduya sızma suçlaması da yöneltildi. Perinçek'le bağlantısı olduğu öne sürülen devrimci subaylar, 12 Mart dönemindeki "Kara Kuvvetleri Devrimci Subaylar Örgütü" ve "Şafak Subaylar grubu" davalarından yargılandı. 


28 Ocak 1978'de Türkiye İşçi Köylü Partisi'ni kurdu; aynı yılın 20 Mart'ında Aydınlık'ın 
günlük gazete biçiminde yayımlanmasına öncülük etti. Aydınlık gazetesinin bu dönemde yayınladığı "Bilinmeyen Sol" yazı dizisi büyük ses getirdi. 


12 Eylül 1980 Darbesi'nin ardından tutuklandı. 8 yıl hapse mahküm edilen Perinçek, Mart 
1985'te serbest kaldı. 


Çeviri Metnin Orijinali: 


http://transitions.foreignpolicy.com/posts/2014/11/14/the, turk has no friend but the turk?utm, content—buffer Sa7ee&utm mediumsocial&utm sourceztwitter.com&utm campaign—buffer 


Çeviri Analizin Referansları: 

[1] http://www.dailymail.co.uk/news/article-2831595/Turkish-protesters-rough-US-sailors-Istanbul.html 
[2] https://www.youtube.com/watch ?v-SCuY2yElyVO&feature—youtu.be 

[3] http://cne-cna-c6f.dodlive.mil/navy-statement-on-istanbul-turkey-incident/ 

[4] http:/Wwww.buzzfeed.com/hayesbrown/turkish-ultra-nationalists-attack-three-american-sailors 

[5] http://en.wikipedia.org/wiki/Member. states, of NATO#Military personnel 


[6] http://www.pewresearch.org/fact-tank/2014/10/3 1/the-turkish-people-dont-look-favorabl y-upon-the-u-s-orany-other-country-really/ 


[7] http://www.pewglobal.org/2012/07/10/most-muslims-want-democracy-personal-freedoms-and-islam-in- political-life/ 


[8] http://news.yahoo.com/war-crimes-court-wont-prosecute-over-israels-gaza-113720123.html 
[9] http:/www.todayszaman.com/diplomacy, erdogan-mavi-marmara-raid-was-cause-for-war 256509.html 
[10] http://www.theguardian.com/world/2003/jul/08/turkey.michaelhoward 


(11) http://www.pewresearch.org/fact-tank/20 14/07/15/which-countries-dont-like-america-and-which-do/ 


İSRAİL'İN (IDF) ÖZEL OPERASYON BİRLİKLERİ KİEV AYAKLANMASINDA 
NE ARIYOR?/ ÇEVİRİ 
Tamer Güner, Sonsuz Ark, 01.03.2014, Çeviri, 


Ukrayna'da Yahudi Bir Askeri Birlik: “Maidan'ın Mavi Miğferleri” 


İsrailli Komutan Kiev'i Korumak İçin Savaşıyor 


Birliklerini “Maidan'ın Mavi Miğferleri” olarak adlandırıyor, fakat Ukrayna devrimine katılan Yahudi bir askeri birliğin başındaki Delta lakaplı komutanın giydiği başlık kahverengi. 
Miğferinin altında ayrıca kippa var. 


İsrail ordusunun (IDF) eski bir mensubu olan Ukrayna doğumlu Delta, pazar günü kimliğini açıklamadan JTA'ya konuştu. Givati piyade tugayının, Shu'alei Shimshon keşif taburunda kazandığı savaş yeteneklerini Kiev'in sokak savaşçıları arasında yükselmek için nasıl kullandığını açıkladı. Hükümet güçleriyle çarpışan, kadın ve erkeklerden oluşan 40 kişilik bir gücün-içlerinden bazıları IDF kökenli-başında bulunuyordu. 


İçlerinde ülkenin Haham Moshe Azman'ın da bulunduğu bazı Ukraynalı Yahudiler, Delta'nın, henüz tamamlanmamış Ukrayna devrimindeki rolünü doğruladılar. 


Delta'nın söylediğine göre “Mavi Miğferler” ismi, geçen ay Ukrayna polislerinin bulunduğu bir binayı yakmak isteyen çetenin, komuta ettiği birlik tarafından engellemesinin ardından 
BM Barış Gücü'ne atfen verilmişti. Delta,“İçeride onları canlı canlı yakmak isteyen 1200 
gösterici tarafından sarılmış onlarca polis vardı” dedi. “Göstericileri ikna ederek polislerin güvenli bir şekilde çıkmalarını sağladık.” 


Problem emirler gereği polislerin silahları olmadan çıkmayı reddetmeleriydi. Delta, komuta ettiği birliğin polisleri silahlarını bırakarak teslim olmaları için ikna ettiğini ifade etti. Delta: “Bir katliam olabilirdi ve fazla seçeneğimiz yoktu.” dedi. 


Otuzlu yaşların sonlarında ve Azman Brodsky Sinagoguna devam eden bir Ortadoks Yahudi olan Delta'nın belirttiğine göre Mavi Miğferler, 5 eski IDF askeri tarafından yönetiliyor ve içlerinde Yahudi olmayan 35 erkek ve kadını bulunduruyor. Delta, özel hayatı konusunda konuşmaktan ise kaçındı. 


1990'larda İsrail'e göç eden Delta, birkaç yıl önce Ukrayna'ya geri dönerek işadamı olarak çalışmaya başladı. Söylediğine göre hükümet güçlerinin öğrencilere uyguladığı şiddeti görerek 30 Kasımda gönüllü olarak protestolara katılmıştı. 


Delta, “Hiçbir askeri tecrübesi olmayan silahsız sivillerin üstüne üstün nitelikli askeri araçlarla gidildiğini görünce kan beynime sıçradı. Daha sonra onlara katılarak öğrendiğim kentsel savaş manevralarını uygulamaya başladım. Bundan sonra kendimi çocuk denebilecek yaştaki gençlerin oluşturduğu müfrezenin başında buldum.” diyor. 


Daha sonra eski bir arkadaşı tarafından yönetildiğini duyduğu Mavi Miğferlere başka bir eski IDF piyadesi katılmış. 


Delta, müfreze lideri olarak emirleri, sıkça anti-semitlikle suçlanan ve üyeleri protestoların organizasyonunda kritik görevler alan, ultra-milliyetçi Svoboda Partisi ile bağlantılı aktivistlerden aldığını söylüyor. 


Delta; “Svoboda'ya üye değilim fakat emirleri onların takımından alıyorum. Benim İsrailli, Yahudi ve eski bir IDF askeri olduğumu biliyorlar. Bana “kardeş” diyorlar. Svoboda hakkında söyledikleri abartılı, bu gerçeğin farkındayım. Onlardan hoşlanmamamın sebebi tutarsız oluşları, anti-semitizm meselesi değil” ifadelerini kullanıyor. 


Washington merkezli Heritage Foundation düşünce kuruluşunda kıdemli bir araştırmacı olan Ariel Cohen'e göre Svoboda'nın devrimdeki rolü bir sır değil. 


Cohen JTA'ya verdiği beyanatta, “Maidan'da özel birliklerin ve kendilerine ateş eden keskin nişancıların üzerine yürüyen, beyaz sektör olarak isimlendirilen itici güç milliyetçilerdir.” 
diyor. 


Hala pek çok Yahudi devrimi destekliyor ve aktif olarak görev alıyor. 


Bu haftanın başında Mayıs ayında yapılacak seçimlere kadar görev alacak, içinde azınlık gruplarından bakanların da bulunduğu geçici bir hükümet ilan edildi. 


Haham Azman, daha önce Vinnytsia şehrinin belediye başkanı olan ve şimdi bölgesel politikalar bakanı olarak görevlendirilen Volodymyr'in bir Yahudi olduğunu söylüyor. 


Cohen, “Halihazırda endişelenmek için bir sebep yok, fakat Batı azınlık haklarının açık bir şekilde ortaya koyulmasını istiyor” diyor. 


Çarşamba günü Rus Devleti Duma Başkanı Sergey Naryshkin, Ukrayna'daki radikal grupların anti-semitik söylemlerinden Moskova'nın rahatsız olduğunu açıkladı. 


Fakat Delta, Kremlin'in anti-semitizm kartını yanlış bir şekilde Ukrayna'yı Rusya'nın etki sahasından uzaklaştıran devrimi pasifize etmek için kullandığını söylüyor. 


Delta, bunun bir saçmalık olduğunu, gösteriler sırasında anti-semit bir durumla asla karşılaşmadığını, tam tersi bir durumun harekete katılmasına sebep olduğunu ve Yahudilerin duyarlı olduklarını göstermeye çalıştıklarını ifade ediyor. 


Yine de Delta'nın ismini açıklamama sebepleri onun kendisini bir yabancı olarak hissettiğini açığa vuruyor. “Eğer Ukraynalı olsaydım bir kahraman olmuştum. Fakat burada barış ve huzur içinde yaşamayı sürdürebilmem için adımı söylememem daha iyi” diyor. 


Yahudi arkadaşları onu Svaboda ile çalışmakla suçluyor. “Bazıları beni 'Shalom' (İbranice “merhaba”) yerine 'Sieg heil' (Nazi Almanyasında “yaşasın zafer” anlamında kullanılan slogan) diyerek selamlayabileceklerini söylediler. Bunu çok gülünç buldum.” 


Delta'nın yabancı olmaktan kaynaklanan bazı hayal kırıklıkları var. “Bazen kendime , 'Burada ne yapıyorsun? Bu senin ordun değil. Hatta burası senin ülken değil' diyorum.” 


Institutskaya Caddesinde geçen hafta 12 protestocunun öldüğü çok şiddetli çatışmalardan biri yaşandı. 


Delta olayı şu şekilde anlatıyor; “Keskin nişancılar bize plastik mermilerle ateş etmeye başladı. Ben de plastik mermilerle karşılık verdim. Daha sonra gerçek mermi kullanmaya başladılar. Arkadaşım bacağından vuruldu. Bize atış poligonundaymışız gibi ateş ediyorlardı. 
Arkadaşımı taşırken diğerlerine geri çekilmelerini emrettim. Çocuklar korkmuştu. Onlara ailelerine telefon etmeleri için biraz para verdim. Üniformalarını çıkartarak daha sonra 


verilecek talimatları beklemek üzere uzaklaşmalarını söyledim. O gün başka birinin ölümünü görmek istemiyordum.” 

Şu anda Mavi Miğferler 3 aydan beri devam eden kaostan kurtulmaya çalışan 3 milyonluk şehirde yağma ve vandalizmi engellemek amacıyla polis hizmeti veriyor. 


Fakat Deltanın başka ciddi projeleri var: Azman ile birlikte protestolarda ciddi şekilde yaralanan -hiçbiri Yahudi olmayan-protestocuların ciddi ameliyatlarının gerçekleşmesi için İsrail'e nakliyesinde görev almak. 


Delta, Institutskaya'da yaralan 19 yaşındaki bir kadının gözüne isabet eden merminin beynine kadar girdiğini anlatıyor. Azman, gelecek hafta 17 hastayı taşıyan bir uçağın, özel yardımlar ve İsrail 'in Ukrayna Büyükelçiliğinin desteğiyle havalanacağını umut ettiğini söylüyor. 


Haber-Yorum'un orijinali: 


http://www.tümesofisrael.com/israeli-militia-commander-fights-to-protect-kiev/ 


Sonsuz Ark'ın Notu: 


IDF, İsrail Savunma Kuvvetleri; İsrail Savunma Kuvvetleri ( IDF, 83% 7371 28W) Tzva Hahagana LeYisra'el, "İsrail için Savunma Ordusu "; İsrail'de yaygın İbranice kısaltmasıyla Tzahal ( 7x"9 ), İsrail Devleti'nin askeri güçleridir. IDF kara kuvvetleri , hava kuvvetleri ve donanmadan alınan özel askerlerden oluşur. İsrail'de hiçbir sivil yargı denetiminde olmayan IDF'nin başkanlığını Genelkurmay Başkanı , yapmaktadır. 


http://en.wikipedia.org/wiki/Israel Defense Forces. 


BU BÖYLE OLMUŞTU; AHISKA TÜRKLERİ 1 
Melek Öz, 06.08.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Makale, Çeviri-Analiz 


"Ahıska Türkleri, Sovyet yönetimi tarafından rehabilitasyon edilemeyen tek halk unvanını taşıyor. Uzun yıllar süren mücadele boyunca bu yönde hiçbir hak elde edemediler. Gürcistan hükümeti Stalin tarafından sürülen Ahıska Türklerini vatanlarına almamak için hala direniyor." 


Ahıska Türkleri 1 


Ahıska Türkleri sayıca fazla kalabalık olmayan, son derece trajik bir kadere sahip bir halktır. 
SSCB oluşturulduğu zaman Ahıska Türklerinin ikamet ettiği topraklar Gürcistan Sovyet Cumhuriyeti sınırları içindeydi. Oranın yerli halkı olarak Gürcistan'ın güneyinde yaşıyorlardı. 
1920'li yılların sonuna doğru bu bölgede beş yeni ilçe oluşturuldu: Adigon, Ahıska, Aspinza, Ahıkelek ve Bogdanovka. Adigon ilçesinde Türkler nüfusun yüzde seksenini, Bogdanovka?'da yüzde yetmişini, Aspinza'da yüzde altmış altısını, Ahıska'da yüzde elli birini oluşturuyordu. 


Belgelerden Türkleri bu bölgelerden sürme planının sürgünden çok daha önce yapıldığı anlaşılıyor. Bu amaçla savaşın daha ilk yıllarında Borjomi?'den Vale'ye 70 kilometrelik bir 


demiryolu hattı döşendi. Türkleri sürgün kararı 31 Temmuz 1944 yılında alındı, 20 Eylül'de ise 001176 No'lu NKVD emri verildi. 


Sürgünden önce Ahıska Türklerine nüfusa Gürcü olarak kaydolmaları için baskılar yapıldı. 
Halk bu baskılara boyun eğmedi ve kökenlerine sahip çıkmaya devam etti. 


1944 Kasımının başlarında Ahıska Türklerinin ikamet ettikleri topraklar askeri birliklerce 
çevrildi. Sıkıyönetim ilan edildikten sonra, 14 Kasım 1944 tarihinin sabahında sivil halkın insanlık dışı tehciri başladı. 


Birkaç gün içerisinde 220 köyden 125.000 insan sürgün edildi. İçlerinde 115.000 Türk, 7.000 
Kürt ve 3.000 Hemşinli vardı. Bu sırada 46.000 Ahıska Türkü İkinci Dünya Savaşının cephelerinde savaşıyordu. Savaşan Ahıska Türklerinden 26.000 kişi hayatını kaybetti. Sağ kalanlar ise döndüklerinde sürgün yerlerine gönderildi. 


22 gün süren yolculuğun sonunda ilk vagonlar Taşkent ilçesine vardı. İnsanlar kışın giyecek 
elbiseleri olmadan, kırık yük vagonlarında aç ve susuz gitmek zorunda kaldılar çünkü çıkmadan önce onlara sadece üç günlük yemek almaları emredildi. 


Bu barbarca operasyonun ilk altı ayında 37.000 kişi öldü. İçlerinden 17.000”i çocuktu. 
Sürülen Ahıska Türkleri Orta Asya Cumhuriyetlerinin ve Kazakistan'ın kırsal alanlardaki köylere yerleştirildi, bütün vatandaşlık hakları ellerinden alındı, 28 Nisan 1956 yılına kadar 
12 sene boyunca özel yerleşimciler statüsünde yaşamak zorunda kaldılar. 


Savaş bittikten sonra akrabalarını bulmaya çalışsalar da çok az kişi bunu başardı. Ahıska Türklerini sadece vatanlarından sürmediler, aynı zamanda tarihlerini de yok etmeye çalıştılar. 
Büyüklerine ait birçok mezar yerle bir edildi. 


1989 yılında sürülen Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadıkları Özbekistan'ın Fergana 
Vadisinde kanlı olaylar patlak verdi. Provokatörlerin saldırısına maruz kalan halk yaşadıkları yeri tekrar terk etmek zorunda kaldı ve ikinci sürgün başladı. 


Ahıska Türkleri, Sovyet yönetimi tarafından rehabilitasyon edilemeyen tek halk unvanını taşıyor. Uzun yıllar süren mücadele boyunca bu yönde hiçbir hak elde edemediler. Gürcistan hükümeti Stalin tarafından sürülen Ahıska Türklerini vatanlarına almamak için hala 


direniyor. 


Dünyada 458.000 civarında Ahıska Türkü yaşadığı belirtiliyor. Şu an tarih boyunca yaşadıkları topraklara dönme imkânını bulamayan halk dünyanın 10 farklı ülkesinde yaşıyor. 


SÜRGÜNE UĞRAMIŞ AHISKA TÜRKLERİ 


“Bu Böyle Olmuştu” kitabına dönelim: 
“Kalabalıktan Gelen Ses 
..Kalbim o kadar acıyor ki, bu acıyı yazmaya kalksam bir nehir dolusu mürekkep akar. 


Sürüldüğümüz zaman babam savaştaydı. Biz annemizin etek ucuna tutunarak ağlıyorduk ve nereye gittiğimizi soruyorduk. Annem de bizimle beraber ağlıyordu. Yanımıza sadece alabildiği kadar yemek aldı çünkü yanımızda hiç erkek yoktu. Köyümüzden cepheye giden bütün erkeklerin hiç biri geri dönemedi. Bir kişi bile dönebilseydi, belki o kadar kederlenmezdik! 


Vatanımızdan kopardıkları gün on yaşındaydım. Annem yolda öldü, bizi, sekiz kardeşi yetim bırakarak. Hayatta kalmak o kadar zordu ki! Yaşamak da hiç kolay değildi; yiyemiyorduk, içemiyorduk, doğru düzgün bir şey giyemiyorduk. Günyüzü görmeden çalışıyorduk, yeter ki başımızı sokabilecek bir yerimiz olsun diye. Gece gündüz çalışıyorduk. Az bir şey biriktirebildiğimiz zaman ise Özbekistan'da yeni bir bela başımıza geldi. 


Eşimle beraber ipek kozası yetiştiriciliği yapıyorduk. Bu zor bir iştir. Bir gün, hasadı topladık, alım noktasına teslim ettik. Tam eve dönerken haydutların saldırısına uğradık; eşimi öldürdüler. Yirmi yedi sene boyunca aynı çiftlikte gece gündüz çalışıp hep daha fazla iş vermeleri için uğraşırdı... 


Şimdi yine çocuklarla yalnız kaldım. Ne başımın üzerinde çatı, ne de dünyada yaşayacak bir yerim var. Ne için, neden evsiz kaldık? Vatansız kalmamız kimin suçu? Herkesten daha mı 


kötüyüz, nedir suçumuz? Bize Vatanımızı geri verin! Evimize dönmek istiyoruz!" 


Kaydeden V. Tütünnik; Şubat 1990 


Seni Düşünüyorum 
Mülteci kadının mektubu. 


"Küçükken annemin yaşadıkları hakkında şarkılar uydurup söylediğine çok sık şahit olurdum. 
Halkımızı savaş zamanında evlerinden nasıl tahliye ettiklerini, nasıl zorla vagonlara doldurduklarını, nasıl yirmi gün boyunca ahırlardan çıkmalarına izin vermediklerini anlatırdı. Annem bu dehşeti ve o günlerden kalan korkuyu gözyaşları içerisinde hatırlardı. 
Ben ise bütün bunları zihnimde canlandırmakta zorlanırdım. 


Ve sadece şimdi, bize, Ahıska Türklerine tekrar acı yetiştiği zaman, o günlerin bütün dehşetini anladım. Aşırıkçı gruplar tarafından kovularak geride evlerimizi, dostlarımızı bırakıp Özbekistan 'ı terk etmek zorunda kaldık ve mülteci olduk. Benim acım sonsuz, çünkü onları tekrar göremeyeceğim. Onların arasında artık yakın akraba gibi olduğumuz hem Koreliler, hem Ruslar, hem Tatarlar, hem Özbekler, hem Azeriler bulunuyordu. 


Kırk beş sene Özbekistan'da yaşadık. Namusumuzla çalıştık, pamuk tarlaları ektik, diğerleri gibi pamuk topladık. Yaşadığımız kasabada pamuk yetiştiricileri Türk grupları vardı, onların başında da Türkler bulunuyordu. Bizim anne-babalarımız ve ağabeylerimiz o pamuk tarlalarına o kadar emek verdiler ki! Ve şimdi... fazlalık olduk, kendi ülkemizde mülteci olduk. 


Şimdi hepimiz farklı yerlere dağıldık ve yine ortak bir evimiz yok. Halkımın sesine katılıyorum ve “Bize Vatanımızı verin!” diyorum. Bir tek şunu anlayın: ayrı yaşadığımızda bize ait her şeyi unutabiliriz. Geleneklerimizi, dilimizi... Biz kendi kültürümüzü ve tarihimizi bile bilmiyoruz. 


Halkımızı Gürcistan 'dan sürdüler. Tarihimizi, köklerimizi orada aramalıyız. Savaş yıllarında birçok Türk cephede savaştı ama nedense onlar hakkında kimse bir şey yazmıyor. Mesela benim amcam Refik Rasulov savaştan dönmedi. Ve birçok ailenin oğulları da öyle. Ama biz kendi kahramanlarımızı tanımıyoruz. Yine bütün Sovyet halkına, bütün milletvekillerine sesleniyorum, bize yardım ediniz. Evet, Stalin suç işledi, biz onun yüzünden sürgünde kaldık. 
Ama artık Stalin dönemi geçti ve yaşadıklarımıza son verilmesinin zamanı gelmedi mi? 
Vatansız insan yoksundur. 


Evet, size bir mektup gönderiyorum. Onu Özbekistan 'daki yeğenimin arkadaşı yazdı. Onlar çocukluğundan beri birlikte büyüdüler, beraber kreşe, okula gittiler. Onları Fergana olayları 


ayırdı. Benim kalbime bile üzüntü ve keder okları saplandı ama onlar henüz sekiz yaşındalar. 
Bu mektubu okuyunuz: “Merhaba sevgili Valide, sana Galya yazıyor. Ninen nasıl? Deden, sen, Leyla, Enver amca, Abit, nasılsınız? Havalar nasıl? Bizde hava kötü. Okulun nasıl gidiyor? Ben sadece beş ve dört alıyorum. Seni çok özledim. Okuldan eve dönüşümde hep seni düşünüyorum. Senin için ağlıyorum. Raifa da senin arkandan ağlıyor. Ne olur bize gel. 

Kaifa 'ya gidip birlikte oyun oynarız. Hoşça kal. Bana yaz.” 


Bir gün görüşebilirler mi?.. 
Saadet Pipinova. Rusanovo köyü, Kursk; 30 Aralık1989 


Kitabın Orijinal Metni: http://Wwww.e-reading.club/bookreader.php/1028371/Alieva - 
Tak eto bylo Nacionalnye repressii v SSSR. 1919-1952 gody.html 


BU BÖYLE OLMUŞTU; AHISKA TÜRKLERİ 2 
Melek Öz, 13.08.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Makale, Çeviri- Analiz 


"Ahıska Türkleri, Sovyet yönetimi tarafından rehabilitasyon edilemeyen tek halk unvanını taşıyor. Uzun yıllar süren mücadele boyunca bu yönde hiçbir hak elde edemediler. Gürcistan hükümeti Stalin tarafından sürülen Ahıska Türklerini vatanlarına almamak için hala direniyor." 


Ahıska Türkleri 2 
“Gözlerimle Gördüm... 


1937 yılından itibaren biz Ahıska Türkleri için zor zamanlar başladı. O dönemde ailemle 
birlikte Gürcistan Cumhuriyetinin Adigon ilçesinde yaşıyordum. Köylerden eğitimli kim varsa, herkesi tutuklayıp götürüyorlardı. 1941 yılında okulu bitirmiş neredeyse bütün genç erkekler cepheye seferber edildi. 


Cepheye gidenlerin arasında babam ve ağabeyim de vardı, ikisi de öldü. Yirmi altı kişi kuzenlerim ve amcalarım vardı. Şu an içlerinden sadece Kursk ilinde yaşayan bir kişi sağ kaldı. Yarısı savaştan dönemedi. Kimi ise sakat da olsa döndü ama sürgünün zor şartlarına dayanamayarak savaştan sonra öldü. Geçen sene savaşta sakat kalan bana en yakın insan, kuzenim vefat etti. Ne söylenebilir ki. 


Köylerde çocuklardan, kadınlardan ve yaşlılardan başka hiç kimse kalmadığında, halkımızın yaşadığı bütün zorlukları kendi gözlerimle gördüm. 15 Kasım gecesi 1944 yılında köylerimize Beriya'nın önderliğinde NKVD'nin askeri birlikleri girdi. Bir gece ansızın neredeyse hiç erkeğin kalmadığı yaklaşık 235 köyden oluşan beş bölgeden bütün Türkleri sürdüler. Bazı köylerin nüfusu karışıktı. Böyle köyler az da olsa, insanlar orada ezelden beridir kardeşlik içerisinde yaşıyorlardı. Yarısı Türk, yarısı Ermeni olan köyler vardı. Bizim ilçede, Ude 


köyünde ise Türkler ve Gürcüler birlikte yaşıyordu. Vale ve Boladjur köylerinde az sayıda Gürcü vardı. Onlar hala orada yarı boş kalan köylerde yaşamaya devam ediyorlar, çünkü sürülenler sadece Müslümanlardı. 


Savaşta ölen 26.000 erkeğin aileleri Kazakistan'a ve Orta Asya'ya sürüldü. Kışın hayvanların bile taşınmasına müsaade edilmeyen vagonlara insanların nasıl doldurulduğunu kendi gözlerimle gördüm. Varış yerine kadar her trene yaklaşık elli asker eşlik ediyordu. Ural ve Kazakistan'dan geçerken yol boyunca çoğunluğun çocukların ve yaşlıların oluşturduğu insan cesetlerinin defnedilmeden, demir yollarına nasıl atıldığını gördüm. Ölenler arasında dedem de vardı. Onun ilk oğlu, benim babam 1938 yılından beri askerde bulunuyordu, 1940'ta süvari birliğiyle beraber Letonya 'ya gönderildi ve bir daha eve dönmedi. Sınır birliklerinde görev yapıyordu ve iz bırakmadan kayboldu. Onun akıbetini öğrenmek için üç kere 

Moskova 'ya başvurdum. Diğer oğlu, benim amcam, yaralandıktan sonra sekiz sene 

Aşkabat taki askeri hastanesinde yattı. Bizi soğuk ve yoksul Mircazel bozkırına sürdüklerinde toplam beş-altı bin aile civarındaydık. Şimdi Özbekler bu yere Gulistan diyorlar. Ellerimiz orayı gülistana çevirdi. 


1944 yılında 17 yaşındaydım. O zaman okulumu yeni bitirmiştim. Bizi köylerimizden 
Studebaker kamyonlarıyla götürüyorlardı; Ahıska 'ya doğru dağ yollarında giderken bazı arabalar devrilip aşağıya yuvarlanıyorlardı. Ahıska 'da bizi yük trenlerine doldurup, kimse kaçmasın diye kapılara tahtalar çakıyorlardı. Kaçakları ise ölüm bekliyordu. Yine de kaçmaya çalışanlar vardı; onlara ateş ediliyordu... Diğer insanları da aynı şekilde ölüm bekliyordu, bu sefer yavaş ve acı, önünde iki askerin beklediği vagon kapılarının arkasında ya da soğuk ve yabancı bir memlekette. 


Her vagona yaklaşık 18 aile bindirildi. Nadiren, bazı istasyonlarda askerler bize kova ve ekmek için sepet hazırlamamızı söylüyorlardı. Bir vagon için iki üç tane ekmek ve yarım kova, bazen ise bir kova kadar çorba veriliyordu. Yemeği bize ancak Mahaçkale 'ye vardığımızda vermeye başladılar. Böylece, dört konvoy halinde hepimizi farklı yerlere naklettiler. Kimi Mircazel'e, kimi Sirderya 'ya, kimi de Velikoalekseyevskaya 'ya düştü. Dördüncü tren son durakta, Zolotaya Orda şehrinde durdu. Ve her taraf aç ve yoksul bozkır. Yolculuk yirmi sekiz gün sürdü. Dışarısı artık kara kıştı. Herkes son durağa ulaşamadı, çok kimsenin ölmüş bedeni demiryolu raylarında kaldı. 


Sürgün yerinde yönetimin korkunç baskısı altında kaldık. Köyün dışına çıkmamız bile yasaktı. 
Rejim ihlali yapanları araştırmadan, soruşturmadan yirmi beş yıl ceza bekliyordu. Bizden çok kişiyi Sibirya 'ya sürdüler. Her on günde bir herkes, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar dâhil yoklamaya tabi tutuluyordu. Kontroller bazen gece saatlerinde evlerde yapılırdı. Bütün bunlar 1956 yılına kadar devam etti. Sibirya 'ya gönderilenlerin yarısı geri dönmedi, ya öldü, ya da onlardan haber alınamadı. 

Sürgünümüzün ilk iki ay içinde açlıktan, hastalıktan ve işkenceden 17.000'den fazla Türk öldü. 1945-1946 yılları arasında kendi ellerimle ölen Türklerin defnedildiği 64 tane mezar kazdım. Onlar sıradan çiftçilerdi. Daha ne diyebilirim ki?... 


Özbekistan'ın bozkırında, Sirderya ilçesinde kendi gözlerimle gördüklerimi hatırlıyorum. 


İlk sene inşaatta çalıştım. O zaman, 1943'te küçük bir ekmeğin fiyatı on rubleydi. Bir keresinde 320 ruble topladık. Çalışma arkadaşlarım bu parayı bana verdiler, onlar yerleri kazarken benim pazara gidip ekmek almamı söylediler. O zaman gençtim. Alışverişimi yaptım, geri dönerken (3,5 kilometre kadar yol gitmem gerekiyordu), “Sosyalizm” adını taşıyan köyden geçerken gölgede oturan bastonlu yaşlı bir adam gördüm. Çok küçük ve zayıftı. Oturup bir şey düşünüyordu. O gün çok sıcaktı ben de adamın yanına oturup biraz dinlenmeye karar verdim. Yanına yaklaştım, selam verdim. O da bizden biri, bir Ahıska Türkü çıktı. Yavaşça doğuruldu ve öylece ayakta düşünmeye devam etti, sanki beni hiç fark etmiyordu bile. Bir tane ekmek çıkarttım, ortadan böldüm ve ona “Dedeciğim, beraber yiyelim”, dedim. Ekmeğe baktı, sonra elimden yarım ekmek kaptığı gibi, evin içine kaçtı. O zaman gençtim, şaşırdım. Yaşlı adamın peşinden eve girdim. Yerde kamış seriliydi, onun üzerinde on beş - on altı yaşlarında bir kız çocuğu yatıyordu. O kadar güzeldi ki, beyaz tenli, bakamıyordum bile. Yaşlı adam ona: “Fatıma, Fatıma, ekmek getirdiler! Ye, aç gözlerini artık!” dedi. Kız gözlerini açtı ama yemek yiyemedi. O zaman adama “Ekmeği su ile ver, belki o zaman yer”, dedim. Adam suyu getirdi, kızı zorlukla kaldırdık. Biraz yedi. Sonra beş altı tane ekmek daha çıkardım ve adama: “Dedeciğim, al ekmeği, sen de ye”, dedim. O ise bana: “Hayır. Biz bu eve girdiğimizde on iki kişiydik. Herkes öldü, eşim, oğullarım, bütün çocuklar. Bir tek Fatıma kaldı. Her gece sabaha kadar dua ediyorum, Rabbimden bir tek dileğim var, beni daha önce alsın ki, artık kalan tek kızımın ölümünü görmeyeyim diye. Yemin ettim, o yüzden bir şey yemeyeceğim. Nasılsa öleceğim. Ekmek içinse, çok teşekkür ederim! 
Kızıma birkaç gün yeter. Sonra biri onu alır götürür buradan. ” 


Gerçekten de böyle oldu. Bir hafta sonra o köyden tekrar geçiyordum. Yaşlı adam ölmüştü. 
Bunu komşularından öğrendim. Aynı komşular bana çiftlikte Fatıma'nın akrabalarının bulunduğunu ve babasının ölümünden sonra onu aldıklarını anlattılar. 


Yaklaşık on sene sonra Fatıma 'yı tekrar gördüm; artık evliydi, iki oğlu ve bir kızı vardı. Evet, bütün bunlar “Sosyalizm ” köyünde, Velikoalekseyevskaya demiryolu istasyonunun yanında yaşandı. 


Özbekistan'dan Fergana olaylarından çok önce ayrıldım. 1950 yılından sonra bir de Orta Asya'da inşaatta çalıştım, 1958 yılından sonra birçok Türk'le birlikte Azerbaycan'a, Saatlıya, Mugan vadisine gittik. Hiç kimse hiçbir zaman bize iyi toprak vermiyordu. Azerbaycan'da da öyle oldu... 


T SR E s N > 
1927 yılında Stalin'in emriyle Ahıska ilçesini bölgelere böldüler. Ben okulda okuduğum 
sırada, 1936 yılına kadar kitaplarımız Türkçeydi, gerçi öğretmenlerimiz Azeri 'ydiler. 1936 
yılından sonra bize Azerice öğretmeyi başladılar. Bize ne yapmadılar ki! Önce Türk'tük, sonra Azeri olduk, sonra Gürcü. 1944 yılında yine Türk olduk ve bizi sürdüler. Hâlbuki biz normal insanlardık ve sıradan hayatlarımıza devam ediyorduk. 


Ahıska'da karma evlilikler çoktu. Ude köyünde onlarca karma evlilik vardı, orada nüfusun yarısı Gürcü, yarısı Türk'tü. Bize Gürcüce öğreten Latifşah Barataşvili'nin karısı Gürcü 'ydü, o öldükten sonra bir Tatarla evlendi. Herkes bunu Stalin'in emriyle yapıyordu. Eşleri Gürcü, Ermeni ya da Rus olanlar eşleriyle vedalaşmalıydı. Eşi yaşadıkları yerde kalabiliyordu ya da giderse, ona bütün eşyalarını yanına almaya müsaade ediyorlardı. Kocası ise, Türk olarak vatanını terk etmeliydi. Garip bir olay, Türk'sen, insan değil misin? 


Bizim vatanımız orada, Ahıska'da. Öz topraklarımızdan bizi süren Çar ya da faşistler değil, SCCB yönetimiydi. Onlar halkımızı geri getirmelidir. Size şöyle söyleyeyim. Dün Fergana vadisinde bir trajedi oldu, aynısı Taşkent'te de yaşandı. Yarın bu trajedi Frunze'de, Almatı'da, herhangi bir yerde tekrar yaşanabilir. Bugünlerde her millet kendi topraklarını elinde tutmaya çalışıyor. Ya bizim toprağımız nerede? 


Bazıları Gürcülerin bizim dönmemizi istemediklerini söylüyor. Bunun böyle olmadığını söyleyebilirim. Biz Gürcü kardeşlerimizle asırlar boyunca barış içinde yaşadık. Şimdi ise bize karşı düşmanca kışkırtmalar yapılıyor... Ahıska'nın yüzölçümü 8.600 metrekare. Gürcü kaynaklara göre bugün orada 190.000 insan yaşıyor. Ama onların yarısı yazlık sahibi, Tiflis'te, Kutaisi'de, başka kentlerde yaşıyorlar. Türklerin oraya sığamayacağı söyleniyor. 
Sizi temin edebilirim ki, bu sorunu akıllıca çözersek, Ahıska 'ya üç, üç buçuk milyon insan yerleştirilebilir. Bu sene bizden birkaç kişi oraya gittiler. Gördüler ki eskiden bir tane köy, şimdiki bütün Ahıska bölgesinden daha çok üretim yapıyordu. 


Ahıska, çok büyük bir alan. Orada bahçeciliği ve bostancılığı yeniden canlandırabilir ve geliştirebiliriz. Bir zamanlar bütün Gürcistan'ın sebze ve meyve ihtiyacı bu bölgeden karşılanıyordu. Orada pamuk hariç her şey yetişirdi. Yüksek kalitede bal üretilirdi. Çok meşhurdu ve her hanede bulunurdu. Arıların ekstra beslenmesi gerekmiyordu, bütün doğa büyüleyiciydi. Hala hatırlıyorum. Dağların arkasında Kutaisi, Gürcü toprakları vardı. Dağın diğer tarafıysa, Türkiye topraklarıydı. Biz ise dağların arasındaki vadide yaşıyorduk. 
Yanımızda Acar dağı vardı, onun arkasında Acara toprakları başlıyordu. Her iki tarafta da çok güzel çam ormanı vardı. Bu ormandan elde edilen ağaç bütün Gürcistan'ın ve hatta 


Azerbaycan'ın tahta ihtiyacını karşılıyordu. O zamanlar değerli kereste nehir yoluyla dağıtılıyordu. 


Ben yine de anlayamıyorum. Çar döneminde bizi koruyorlardı, şimdi ise kimsenin umurunda değiliz. Daha yeni duydum, Krasnodar bölgesinde Türkleri orayı terk etmeleri için zorluyorlar. İkametgâh, iş vermiyorlar. Sadece Rus komşuları yardım ediyorlar, hatta yemek veriyorlar. İşte böyle. Mültecinin elinde neyi var ki? Sorunlarından başka hiçbir şeyi yok. 
Diğer yerlerde de durum daha iyi değil. 


Rusya'da, Kabardey-Balkarya'da, Kuzey Osetya'da, Çeçen-İnguşya'da, Dağıstan'da ve yaşadığımız diğer yerlerde... Nerede yokuz ki! Bir tek Azerbaycan'a daha önce yerleşen Türklerle beraber sayarsak, yüz bin kişi sayabiliriz. Her yerde yabancıyız, hiçbir yerde istenmiyoruz. Adalet nerede? Bize ne yapmaya çalışıyorlar? 


Şimdi yaklaşık 17.000 Türk Stavropol Bölgesinde yaşıyor. İkametgâh olmadan, sanki havada asılı yaşıyorlar. Azerbaycan'da da durum aynı. Gerçi biz düzenledikleri yardım için Azerilere müteşekkiriz. Onlar insanlardan un toplayıp mülteci ailelere dağıttılar. Aile başı 50 ruble kadar para yardımı da yaptılar. Sonuçta bu zamana kadar kimse mülteci Türklere bankada hesap açmadı. Biri bunu basında dile getirse, yine o kadar içimiz yanmazdı. Bizim bir tane gazetemiz bile yok, hiçbir şeyimiz yok. Ama anlatacaklarımız var. 


10-12 Haziran 1989 tarihlerinde Özbekistan 'dan Kuzey Kafkasya demir yoluyla mülteci akını başladığında, kendi gözlerimle bavullarda ölmüş çocukların cesetlerini taşıyan anneler gördüm. Bütün bunlar 1989'da oldu, XX yüzyılın sonunda! 


Ve bugün, insanlarımız Kursk'ta ya da Orlovsk'ta öldüklerinde akrabalar onları oraya defnetmiyor. Yemin ederim onlarca cenazeyi bize, Kabardey-Balkarya 'ya, Azerbaycan'a ya da güneyde bulunan başka şehirlere vatan topraklarına daha yakın, Müslümanca defnedebilmek için götürüyorlar. Bizim parlamentomuz ne düşünüyor ki? Yoksa onların kalbi taştan mı? Nasıl duymazlar çığlığımızı, nasıl görmezler gözyaşlarımızı, halkımızın acısını nasıl hissetmezler? 


Neyimiz kaldı? Gözyaşlarımız, umudumuz ve onurumuz. Bir de şu çalışkan eller. Başka hiçbir şeyimiz kalmadı. Böyle yaşıyoruz. 1944 yılından itibaren gözyaşlarımız aynı yere aksaydı, tuzlu deniz oluşurdu. Suçsuz yere dökülen kanımızı toplasak, yine deniz birikirdi. 45 sene boyunca çığlığımıza hiçbir yerden yanıt gelmedi. Bu şekilde yaşıyoruz. Yaşıyoruz ve unulamıyoruz." 


Şubat, 1990, Nazım Aliyeviç Aliyev (1927 doğumlu). 

Kitabın Orijinal Metni: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1028371/Alieva, - 

Tak eto bylo Nacionalnye repressii v SSSR. 1919-1952 gody.html 


BU BÖYLE OLMUŞTU; KARAÇAYLAR 
Melek Öz, 20.08.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Makale, Çeviri- Analiz 


"İki gün içerisinde 69.267 kişi (15.980 aile) yük trenlerinin vagonlarına bindirilip ülkenin doğusuna gönderildi. Aralarında 12.500 erkek, 19.444 kadın ve 36.670 çocuk bulunuyordu. 
Bu operasyona 60.000 NKVD askeri katıldı." 


1943 yılının Kasım ayında Kuzey Kafkasya halklarının toplu sürgünü başladığı zaman, 
sürgüne gönderilen halkların ilki Karaçaylardı. Sürgün operasyonunu yöneten M. A. Suslov ileride şöyle demişti: “Karaçayları dağ vadilerinden kovduk, şimdi de onların oradaki ruhundan kurtulmamız gerekiyor.” 


1941 yılından 1945 yılına kadar süren Büyük Vatan Savaşının ilk başladığı aylarda halkın 
neredeyse bütün erkek nüfusu, 15.600 kişi cepheye çağırıldı. Bunun haricinde savunma hatlarının inşası için Karaçaylardan 2.000 kadın ve erkek gönderildi. 12 Ağustos 1942-18 Ocak 1943 tarihleri arasında Karaçay Bölgesinin toprakları Alman ordusunun işgali altında bulunuyordu. Ve o sırada Karaçay halkının Almanlarla işbirliği içerisinde olduğu ilan edildi, halk vatan haini olmakla suçlandı.12 Ocak 1943 yılında Karaçay halkının sürgün emri çıkarıldı ve 2 Kasım 1943'te bütün Karaçay halkı Kazakistan ve Orta Asya'ya gönderildi. 
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İki gün içerisinde 69.267 kişi (15.980 aile) yük trenlerinin vagonlarına bindirilip ülkenin doğusuna gönderildi. Aralarında 12.500 erkek, 19.444 kadın ve 36.670 çocuk bulunuyordu. 
Bu operasyona 60.000 NKVD askeri katıldı. İnsanların yanlarına sadece birkaç günlük yemek ve biraz giysi almasına müsaade ediliyordu. 20 gün süren yolculuk boyunca hastalıktan, soğuktan ve açlıktan 653 kişi hayatını kaybetti. 


4 gün sonra, 6 Kasım 1943 yılında Karaçay Özerk Bölgesinin toprakları üç parçaya bölündü. 
Güney kısım Gürcistan topraklarının; Kuzey, Doğu ve Batının bir kısmı Stavropol bölgesinin, kalan Batı kısmı ise Krasnodar bölgesinin idaresine geçiyordu. Aynı zamanda yerleşim yerlerinin adları aceleyle değiştirildi ve artık hiçbir şey, evvelinde orada yaşayan Karaçay halkını hatırlatmıyordu. 


Sürgün yerinde 12.298 Karaçaylı aile (45.427 kişi) Kazakistan'a, 5432 aile (22.900 kişi) Kırgızistan'a yerleştirildi. Ağır yaşam şartları, temel sosyal ve yaşam ihtiyaçlarını sağlayacak koşullarının olmaması, açlık ve bulaşıcı hastalıkların sık sık ortaya çıkması halkın genel sağlığını zayıflattı ve çok sayıda ölüme yol açtı. Halkın yaklaşık 9030'u hayatını kaybetti, sadece çocuklar arasında hayatını kaybedenlerin sayısı 22.000'den fazlaydı. 


1957 yılında Mayıs ayının başında Karaçay halkı on dört senelik sürgünün ardından 
vatanlarına dönmeye başladı. 3 Mayıs tarihi Karaçay-Çerkesya'da Diriliş günü olarak ilan edildi. Çünkü o gün tehcir edildikleri yerden vatanlarına dönen ilk kafile Çerkessk şehrine ulaşmıştı. 


“Menekşe Kokusu 


Neydi bu, bilmiyorum. Birden ve en olmadık yerlerde; ayazda ya da sıcak bir günde ben dışarıdayken, ders sırasında sınıftayken, ya da gece derin bir uykudayken; sanki taze, hoş kokulu bir bulut beni sarıyordu. Hatırlıyorum, bu anlık hafif esintiyi biraz daha uzatabilmek, onu yakalayabilmek için anı dondurmaya, sonra da çaresizce bu kokunun kaynağını bulmaya çalışıyordum. Ruhum çırpınışlar içerisinde bu kokuyu adlandırmak istiyordu. Ben de ona menekşe kokusu adını verdim. 


Yaşadığımız Frunze şehrinde veya yakınlarında hiç menekşe yoktu. Bahar aylarında şehir çiçeklenen ağaçların buketleriyle süslenirdi. Şanghay'ın arkasındaki dağ etekleri ve demir yolunun yanındaki kasaba bütünüyle pırıl pırıl parlayan sarı ve al lalelerle kaplanırdı. 
Evlerimize kucak dolusu laleler götürürdük. Topraktan çeşit çeşit renkler ve çiçekler fışkırırdı, bir tek menekşeler açmazdı. 

Orman menekşesini net hatırlayamıyordum, sadece bilinçaltımda bir yere yerleşmişti. Onun muğlak ve hoş kokulu hayali annemin ve babamın uzak ve güzel vatanımız Kafkasya hakkında anlattıkları öykülerden doğuyordu. Bizim için ulaşılamaz olan gizemli Kafkasya benim çocukluğumda yaşıyordu. Ellerimizden alınmış. Bize yasak. 


Korkunç bir şeydir, yasak. Yasak, insanı özgürlüğünden koparmaktır, en doğal hakkı olan bağımsız karar verebilme yetisini elinden almaktır. Adalete olan güvenini daha çocukken sarsmaktır. Nedense birilerine mubah olan bir şey, diğerlerine yasaktı. Farklı zamanda sürgüne gönderilen çocuklar olarak bizim nasıl yetişmemiz gerekiyordu? Hangi sözcükler suçsuz yere suçlanan ve kısıtlamaların esiri olmuş, kafese sıkıştırılan bir çocuğun aklındaki düşünceleri ve kalbindeki duyguları ifade edebilir? Ruhu yasakların pençesindeyken nasıl şekillenebilir? Bir insan kendi isteğiyle günlerce, aylarca dışarı çıkma ihtiyacı duymadan bir odada kalabilir ama o oda kilitlendiği anda, dışarıdaki dünya onu karşı konulamaz bir güçle içine çekmeye başlar. 


Babamın bana Kafkasya hakkında anlattığı masallar beni bitmeyen bir özlem duygusuyla kaplıyordu. Oranın toprağı sevgi dolu ve bereketli... Temiz ve hızlıca akan nehirlerin kıyısında, tepelerin yamaçlarında yabani elma, armut, ceviz ağaçlarının ve kızılcık çalılarının 


olduğu ormanlar var. Kanyonlarda, devasa çamlar, çınarlar ve menekşeler... Menekşeler baharda çıkan ilk çimleriyle birlikte görünürdü ve ben onları Maşuk Dağı'nın yamaçlarında Nalçik'in masalsı ormanında toplardım. 


Kafkasya benim için bitmeyen bir acıydı, ulaşılamaz bir hayaldi, sihirli bir masaldı, dokunulamaz bir sırdı. Bilinçsizce ama net bir şekilde Kafkasya hakkında konuşmanın yasak olduğunu biliyordum. Kafkasya'da doğduğunu ve suçlu millet Karaçaylara dâhil olduğunu söylemek utanç vericiydi. Ve sadece Karaçay halkının değil, aynı zaman Balkarların, İnguşların, Çeçenlerin de kötü ırk olmaları içimizi rahatlatmıyordu. Onlara “Haydutlar” 
deniyordu. Üstelik sadece günlük hayatta da değil. Benim kocaman, zeki ve güçlü 33 
yaşındaki babamın bizden gözyaşlarını saklayarak Büyük Sovyet Ansiklopedisinin sayfalarını karıştırırken şöyle dediğini hatırlıyorum: “Bir düşünün, böcek bile ansiklopedideki yerini buldu ama Rus klasiklerinin yücelttikleri Karaçay halkı, bulamadı! Anlıyor musunuz, doğada ve dünyada Karaçay halkı diye bir şey yok! 


Savaş hala sürüyordu ve daha okula başlamayan ben bile bu halkların affedilemez büyüklükte bir suç işlediklerini düşünüyordum. Bu halklar ve benim ait olduğum millet resmi olarak vatan haini ilan edilmişti. Annem ve babam, vatan hainleriydi, aynı şekilde cephede yaralanan amcamlarım. Sabahtan akşama kadar Rusça ve Balkarca şiir okuyan, babamın dostu Kaysın Kuliyev, vatan hainiydi. O da savaştı ve Frunze 'ye apoletsiz de olsa, üniformalı geldi. Babamın apoletsiz askeri üniformalı, nişan ve madalyalı başka arkadaşları da vardı; hepsi çok iyi ve sevecen insanlardı. Ve şimdi anladığım kadarıyla hepsi çok gençti. Onların vatan haini olmadıklarını biliyordum ama nedense öyle sayıldılar ve benimle beraber efsanevi Kafkasya'dan uzaklaştırmakla cezalandırıldılar. 


Babamın ve dostlarının evde anlattıkları hayatımın bir yüzüydü, hayatımın diğer, bambaşka bir yüzü ise okulumdu. Ben de okulda ve evde farklıydım. Ruhumun bu parçalanmışlığı bir süre boyunca aniden geliveren hoş bir menekşe kokusuyla bastırılıyordu... 


Kafkasya'nın toprağı güzel ve bereketlidir. Güzel ve onurlu insanlar yaşıyor orada. Ama bana ve diğerlerine vatan olan Kırgız toprakları da aynı şekilde güzel. Onun karlı dağları, hızlı nehirleri, çiçekleri ve benzersiz Issık-Kul... Hangisi benim için daha yakın, bilmiyorum. 
Kafkasya'da menekşeler var ama onların kokusu farklı... Ben daha bebek iken elimden alınan ve ruhumun sığınağı olan vatanım neresi? 

Svetlana Aliyeva; Moskova, 1988.” 


Sürgün yıllarında Karaçaylılar 


Sınır dışı edilen kurbanların anısına Uçkeken köyünde dikilen anıt; Karaçay - Çerkes Cumhuriyeti 


Sınır dışı edilen kurbanların anısına Karaçayevsk”te yapılan anıt; Karaçay - Çerkes Cumhuriyeti 


Kitabın Orijinal Metni: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1028371/Alieva, - 
Tak eto bylo Nacionalnye repressii v SSSR. 1919-1952 gody.html 


BU BÖYLE OLMUŞTU; BALKARLAR 
Melek Öz, 27.08.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Makale, Çeviri- Analiz 


"8 Mart 1944 sabahında yaşlılara, kadınlara ve çocuklara bir an evvel yolculuğa hazırlanmaları emredildi. Balkarları sürgün operasyonu sadece 2 saat sürdü. Orta Asya'ya gönderilen 14 tren içinde 37.713 Balkar bulunuyordu." 


Balkarlar 


Tarih boyunca Karaçaylar ve Balkarlar birlikte yaşadılar. Kendilerine Tavlı (dağlı) diyorlardı. 
Sovyetler Birliği döneminde Karaçaylar, Karaçay- Çerkes Özerk Cumhuriyeti'ne, Balkarlar ise Kabardey-Balkar Özerk Cumhuriyetine bağlandı. Karaçaylar ve Balkarlar aynı dili, tarihi ve kültürü paylaşırlar. Birbirinden Elbruz Dağı ile ayrılırlar. Stalin'in yönetime gelmesiyle beraber maalesef aynı trajik kaderi de paylaşmak zorunda kaldılar. 


8 Mart 1944 sabahında yaşlılara, kadınlara ve çocuklara bir an evvel yolculuğa hazırlanmaları 
emredildi. Balkarları sürgün operasyonu sadece 2 saat sürdü. Orta Asya'ya gönderilen 14 tren içinde 37.713 Balkar bulunuyordu. Aynı diğer halklarda olduğu gibi, Balkar erkekleri de o sırada savaştaydı ve sürülenlerin yüzde elli ikisini çocuklar, yüzde otuzunu kadınlar ve yüzde on sekizi savaşta yaralanan ve eve dönen erkekler ve ihtiyar oluşturuyordu. 


Bu keyfi sürgüne yasal bir görüntü verebilmek için bir ay sonra, 8 Nisan 1944 tarihinde Balkar halkının devlet oluşumunun ortadan kaldırılması emri çıkarıldı. Bu kararnameyle Elbruz Dağı bölgesi Gürcistan'a, kalan bölgeler ise Kabardey Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetine geçiyordu. Aynı günlerde Balkarların hatırasını yok etmek için yerleşim yerlerinin isimlerinin değişimi emri verildi. 


Zorla yerlerinden sürülen Balkarlar mülklerini sonsuza kadar kaybettiler, geride bıraktıkları köyler ise bakımsızlıktan harap oldu. Giderken aile başına 500 kg yiyecek ve eşya almalarına izin verilse de toplanmaları için 20 dakika süre vardı. Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar evlerini aç, susuz, ellerinde küçük valizlerle terk etmek zorunda kaldılar. On sekiz gün süren yolculuk sırasında 562 kişi hayatını kaybetti. 


Orta Asya'da ve Kazakistan'da yerleştirme küçük gruplar halinde gerçekleştiriliyordu. Balkar halkı on üç sene boyunca zor sürgün şartlarında ve özel denetim altında tutularak yaşamak zorunda kaldı. 


1948 yılında SSCB Yüksek Sovyet Konseyi aldığı bir kararla Balkarların ve sürülmüş diğer 
halkların geriye dönme haklarını ellerinden alıp, sonsuza kadar sürüldükleri emrini çıkardı. 
Bu kararla özel yerleşim bölgelerinin rejimi de sertleştirildi. Özel yerleşimciler çapı sadece 3 
kilometrelik bir alanda serbestçe dolaşabiliyordu. Bu alanın dışına çıkması, kaçmaya teşebbüs olarak değerlendiriliyordu. 

1942-1948 yılları arasında Balkarlar'ın ölüm oranı doğum oranını aştı ve halk yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Balkar halkı bu çetin imtihanı olağanüstü azim, çalışkanlık ve yerli halkın desteği sayesinde atlatabildi. 


Stalin rejiminin en korkunç olaylarından biri de 1942'nin Kasım - Aralık aylarında yüksek dağlık Balkar köylerinde gerçekleştirdiği savunmasız sivil halkın katliamıdır. Bu katliam uzun süre boyunca saklandı ve yaşanılanların suçu Alman ordusuna yüklenmeye çalışıldı. 


27 - 30 Kasım tarihleri arasında beş yerleşim yeri imha edildi: Yukarı Balkarya, Sautu, 
Kunüm, Yukarı Çeget ve Glaşevo köyleri. İlk üç köy yakıldı. 1.500”den fazla kişi öldürüldü. 
Çerek katliamı konusunda hala suskunluk hakim. 


Aşağıdaki hikâye 1942 Kasımının sonunda Çerek vadisindeki Sautu, Glaşevo, Myhol, Ogyarı Çeget köylerinde gerçekleşen vahşetin belgesidir. 


“O gece yayılan ay ışığı alışılmadık derecede parlaktı. Sakin miydi gece? Köyün bütün erkeklerinin cepheye gittiği, geriye sadece kadınların, çocukların, sakatların ve yaşlıların kaldığı bir köy ne kadar sakin olabilirse, o kadar sakindi. Köyün yanından daha yeni geri çekilen 37. Ordu bölükleri geçmişti. Ya düşman gelirse, ne olacak? Ama bela, beklenmedik yerden geldi... 


Kırılan camların, kapılara vuran tüfeklerin korkunç sesleri geldi. Bütün halkın uyuduğu köye askerler girdi. Sovyet askerleri. Koruyucular. Evlere girip herkesi kurşuna dizdiler. İstisnasız herkesi. Hiçbir açıklama yapmadan ve herhangi bir suçlamada bulunmadan. 


Engelli annem ve ben sobanın arkasına saklandık, diye anlatıyor o sırada sekiz yaşında olan Jamilat İnalovna Biçeyeva. Evin içerisi karanlıktı ve kapıyı açanlar evin boş olduğunu zannetti. Gürültü seslerine evin diğer tarafından kucağında yeni doğmuş bebeğiyle gelin çıkıp geldi. Onun arkasından da seksen yaşındaki nine. İkisi de oracıkta öldürüldü. Daha sonra aynısını babama da yaptılar. 


Saklanabilen, ahırlara ve gizli odalara saklanmıştı. Sabah olunca da gruplar halinde toplanmaya başladılar; birlikteyken o kadar korkunç değildi sanki. 


Hâlbuki uyarmışlardı! Gidin buralardan, katliam hazırlanıyor, diyordu bilen bir adam. Ama ne için? İnanmıyorlardı ona. Hem nasıl inanacaklardı ki. Kendi devleti... Hem ne için, neden? Ve işte katliam. Bir hafta boyunca insanları özellikle arayıp öldürüyorlardı. Cesetleri ise yakmaya çalışıyorlardı. 


Ahmat Misirov, askeri hastaneden döneli üç ay oldu. Sakattı, katiline doğru bir adım attı, pasaportunu ve askeriyeden muaf belgesini uzattı. Beni karargâha götürün, orada her şey anlaşılır, dercesine. Sıkılan bir kurşunla birden yere yığılıverdi, elinde kâğıtları tutarak. 


“Bana bir tane kurşunu mu çok görüyorsunuz, beni vurun! ”, yalvarıyordu yakınlarına on iki yaşındaki kız çocuğu. Vücudunda on bir tane silah yarası vardı. Bu yaralarla on üç gün daha yaşadı. 

Üç yaşındaki yaralı çocuk cesetlerden başını kaldırarak biraz su istedi. Cevabı ise kurşun oldu. 


Züleyha Glaşeva'nın annesi kocasının sessizce katline ve aynısını on yedi yaşındaki kızına yapılmasına dayanamadı ve sabaha doğru öldü. Arkasında, en küçüğünün daha kundakta olduğu yedi tane çocuk bıraktı. 


Üç tane genç çocuk emniyetli bir yere ulaşmaya çalışırken askere rastladı. Asker onları sakinleştirmeye çalıştı: “Korkmayın, size dokunmayacağım ” dedi ve köyün askerlerce ablukaya alındığını söyledi. On dört yaşındaki Muhiddin Baysiyev giriş kapısı ve duvarları gübreyle sıvanmış evin içerisine gizlenebildi. Bu evde yedi gün boyunca aç ve susuz otuz kişi saklandı. 


Halimat Misirov'u, ablasını ve iki erkek kardeşini annesi bodrumun üstündeki camsız odaya itip girişleri gübreyle kapatmaya ve kamufle etmeye yetişebildi. Çocuklar saklandıkları yerden evin kapısının büyük bir gürültüyle tıklandığını ve babalarının kapıyı açtığını duydular. Eve girenler eşyaları karıştırmaya başladılar. Sonra yakaladıkları insanları, altmış kişi civarında, çadıra götürdüler. Çocuklar korkuyla ağlıyorlardı. Sonrasında silah sesleri duyuldu. Halimat bağırmamak için ağzını elleriyle kapatmaya çalışıyordu... Gece bacadan dışarıya çıktılar. Sıcak bir şey giyemeden, ayakkabısız bir şekilde dağlara kaçtılar. 


Askerler köyü terk ettikleri zaman sağ kalanlar yangın yerine dönmeye başladılar. O kadar çok ceset vardı ki, tamamen yanmayanların kime ait olduğunu tespit edebilmek ve bir an önce toprağa verebilmek mümkün değildi. Diğerlerinden geriye kalan ise küpe, elbise parçası, küllerin arasında yanmış kemiklerdi. Onları bez torbalarına topluyorlardı. 


Yan köylere haber gönderdiler. Askerlerin uğramadığı köylerden insanlar şaşkınlık içerisinde gelip defnetmeye yardım ediyorlardı. Cenaze işlemlerinden sonra geri dönenler acınacak haldeydi, tamamen yıkılmışlardı... 


Sautu'da katledilenlerin isimleri basit bir okul defterine yazılı. 323 isim. Bu listeyi Yukarı Balkarya köyünden bir öğretmen, Hüseyin Osmanoviç Biçeyev, 30 yılda hazırladı. Kendisi olanların şahidiydi, o sırada karşıda, nehrin öte tarafındaki köyde yaşıyordu. Sonra görgü tanıklarını aradı, verileri topladı. 


Bu korkunç satırlara bakın: 


Temirjanov ailesi- toplam 81 kişi: Rahimat 44 yaşında, Mahmut 47, Sensabiy 3, Fatimat 1, Zarıyat 35, Abukerim 5 , Jamilat 3, Salihat 1, İndris 75 yaşında... 


Misirov ailesi — toplam 116 kişi: Muhayn 6 yaşında, Abidat 4 yaşında, Musa 62 yaşında, Fatıma 50 yaşında, Ramazan 2 yaşında, Mustafa 5 yaşında, Batırbiy 85 yaşında... 


Son verilere göre 28 Kasımı 29 Kasıma bağlayan gece Glaşevo köyünde 76 kişi öldürüldü. 
33'ü kadın, 21'ion altı yaşından küçük çocuklar, 2 savaş gazisi, kalanlar da yaşlılar. 


Glaşevo köyünün kurbanlar listesine bakıyorum: Akbiçe (anne) 35 yaşında, Marjanat (kızı) 6 
yaşında, İllayka (kızı) 4 yaşında, Najabat (kızı) yaşında, Bagalı (kızı) 3 yaşında, erkek ve kız çocuğu (ikizler) 6 aylık... 


“Sau tur!” diyor Balkarlar karşılaştıklarında. “Hayatta kalınız!” anlamında. Sautu köyünün isminin ne anlama geliyor bilmiyorum belki de hiçbir anlam taşımıyor. Ama kabul edelim, yapılan analoji ürpertici. Olanlara inanamayacağını söyleyen adamı çok iyi anlıyorum. Acı ve korkunç. 


Böyle bir vahşet bir nebze olsun haklı görülebilir mi? Hayır! Savaşı öne sürerek ya da güya oralarda bulunan haydut çetelerine gönderme yaparak ( böyle bir temize çıkarma versiyonu var) bu katliam aklanabilir mi? Hayır! O zaman ahlaki üstünlüğümüzden gurur duyduğumuz faşistlerden ne farkımız var? Hayatını kaybedenlerin listelerine bakınca haydutlukta suçlanabilecek yaşta ve kapasitede olan erkeklerin sayısı 10'u bile geçmez. 


Eskiden Sautu köyünün olduğu yerde şimdi sadece yıkıntılar var. Yolun kenarında ise bir anıt dikili. 


“Dur yolcu! Stalin Soykırımının sadık köpekleri, NKVD güçleri tarafından Kasım 1942 
yılında canavarca öldürülen, sonra yakılan bu köyün 470 çocuğunun, kadınının, yaşlısının hayatını anmadan geçme. Hatıranızı asırlar boyu koruyacağız. 1989. Balkarya'dan ”. 


Anıt halk tarafından yerleştirildi. Olanların resmi bir değerlendirmesi bu zamana kadar mevcut değil. Ne bir gazete yayını, ne de az çok ciddi bir araştırma çalışması. Hiçbir yerde, hiçbir zaman, hatta kapalı kapılar ardında bile. Bu konu hemen dokunulmazlar listesine girmişti. Hiç kimse yönetimin bu suçunu hatırlatmaya cesaret bile edemedi. Cumhuriyetin yönetimini yıllar boyunca ilgilendiği ise bir halkın soykırımından çok büyük baş hayvanların kırımı oldu. Ayrıca bu trajediyi belgeleyen dokümanlar hala “çok gizli” kategorisinde bulunuyor. Neden? Bunların kime faydası olur? Bir ümit, er ya da geç bu korkunç suça bulaşanların bütün isimleri açıklanır. 


Nalçik. Araştırma S. Loginova.” 


Çerek trajedisinin anısına 


"Dur yolcu! Stalin Soykırımının sadık köpekleri, NKVD güçleri tarafından Kasım 1942 
yılında canavarca öldürülen, sonra yakılan bu köyün 470 çocuğunun, kadınının, yaşlısının hayatını anmadan geçme. Hatıranızı asırlar boyu koruyacağız." 


1989. Balkarya'dan 

“Bütün bunlar unutabilirdi — 
Kırgınlık, keder ve acı, 

Savaşta değil de sürgünde, 
Ölenler dönseydi geri. 

Bir gün dağları dinliyordum, 
Sabahın şafak vaktinde, 

Gördüm ki, eski kahverengi ceketli 
Ak saçlı Balkar taşları öpüyordu." 


Balkar folkloru. 


Sürgün sırasında çocuklarını kaybeden baba 


Kitabın Orijinal Metni: http://Wwww.e-reading.club/bookreader.php/1028371/Alieva, - 
Tak eto bylo Nacionalnye repressii v SSSR. 1919-1952 gody.html 


BU BÖYLE OLMUŞTU; ÇEÇENLER VE İNGUŞLAR -1- 
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"23 Şubat 1944 tarihinde Çeçen ve İnguş halklar 24 saat içerisinde Orta Asya'ya ve Sibirya'ya sürgün edildiler. Yolda ve on üç yıllık sürgün süresince Çeçenlerin yüzde ellisi hayatını kaybetti." 


Çeçenler ve İnguşlar 1 


23 Şubat 1944 tarihinde Çeçen ve İnguş halklar 24 saat içerisinde Orta Asya'ya ve Sibirya'ya 
sürgün edildiler. Yolda ve on üç yıllık sürgün süresince Çeçenlerin yüzde ellisi hayatını kaybetti. Sovyet yönetiminin işlediği en korkunç katliamlardan biri Haybah köyünde bir at ahırında 700 - 1.000 arasında yaşlı, kadın ve çocuğun canlı canlı yakılması vak'asıdır. Bir diğeriyse Çeçenistan'ın Galancoş ilçesinde 5.000 sivilin katledilmesi ve bedenlerinin Galancoş gölüne atılması olayıdır. 


Sürgün başladığında Çeçen-İnguş Cumhuriyetinin hastanelerinde bulunan hastalar öldürüldü. 
En bilinen olay, Urus-Martanovsk köyünün hastanesinde gerçekleştirilen hasta katliamı. 


Resmi verilere göre 29 Ocak 1944 tarihinde NKVD tarafından hazırlanan “Çeçen ve İnguşların tahliye prosedürü hakkındaki gizli talimatlar” onayladı, 31 Ocak 1944'te ise Çeçen-İnguş Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin imhası kararı alındı. Halkın faşist istilacılarla suç ortaklığı yaptığı gerekçesiyle ilk önce Sibirya'ya sürgün kararı alındı, daha sonra son durak olarak Orta Asya ve Kazakistan belirlendi. 


Hâlbuki Alman ordusu Çeçen-İnguşya”nın topraklarına hiçbir zaman girmemişti. Buna rağmen bütün halkı sürdüler, ülkenin her köşesinden Çeçenleri toplayıp Sibirya'ya gönderdiler. Bu sürgün, Çeçen halkının tarihte uğradığı üçüncü soykırım oldu. Vaynahların (Çeçen ve İnguşların) sürgün operasyonunun kod adını “Çeçevitsa” koydular. 


Resmi sayımlara göre şubat ayının sonuna doğru Orta Asya'ya ve Kazakistan'a 478.479 kişi gönderildi. Aralarında 91.250 İnguş ve 387.229 Çeçen bulunuyordu. NKVD birliklerinin şefinin raporuna göre 65 vagonluk 180 trenin içinde 493.269 kişi gönderildi. Yolda 56 bebek doğdu ve 1.272 kişi öldü. 


85.000 aile (yaklaşık 411.000 kişi) Kazakistan'a, 20.000 aile (85.500 kişi) Kırgızistan'a gönderildi. Resmi verilere göre operasyon sırasında 780 kişi öldürüldü, 2016 kişi tutuklandı ve 6.544 kişi dağlara kaçabildi. Birçok araştırmacının ulaştığı veriler resmi verilerden farklılık gösteriyor. Araştırmacılara göre sürülenlerin sayısı 650.000'den daha az değildi. 


Sürgünden hemen sonra Çeçen-İnguş Cumhuriyetinin topraklarını böldüler. Üç parça Osetya'ya, Dağıstan'a ve Gürcistan'a geçti, dördüncüsünden de Grozny ili oluşturuldu. 


Sonrasında Moskova'dan bütün Çeçen ve İnguş yerleşim yerlerinin adlarının değiştirilmesi talimatı geldi. Çeçen ve İnguş dillerinde yazılan okul kitapları toplanıp devasa ateşlerde yakılıyordu. Aynı zamanda yerli halk tarafından senelerden beri yazılıp biriktirilen yerel tarih dokümanları ve o sırada halk arasında en yaygın olan dini kitaplar yakıldı. 


1956 yılına kadar Çeçen ve İnguş dillerinde yazılan gazete, dergi ve kitapların çıkarılması 
yasaktı. Genç erkekler askere çağırılmıyordu ve orta ve yükseköğretim gören öğrenciler için kısıtlamalar bulunuyordu. 1956 yılında Çeçenlerden ve İnguşların oluşturduğu ilk gruplar özel yerleşim bölgelerini terk edip Kafkasya'ya geri dönmeye başladılar. 


9 Ocak 1957 yılında Çeçen- İnguş Özerk Sovyet Sosyal Cumhuriyetinin yeniden kurulması 
kararı alındı. Bir sene içerisinde yüz elli bini aşkın Vaynah vatanına döndü. Halkın büyük 


kısmı evlerini sürgünden sonra oraya yerleştirilen yeni sahiplerinden satın almak zorunda kaldılar. Çeçen-İnguş halkının 1944 yılındaki sürgünü 2004 yılında Avrupa Parlamentosu tarafından Soykırım olarak kabul edildi. 


Sürgünden dönüş; 1957 
“Sabır 


Bir grup gencin yanından sarhoş bir süvari geçti. Yanlarına gelince hakaret etmeye başladı. 
Gençler küstah adamın hakkından gelmek istedi ama yanlarında bulunan ve her şeyi gören yaşlı adam onlara süvariyi bırakmalarını söyledi. Öfkeli gençler dişlerini ve yumruklarını sıkarak ihtiyara itaat ettiler ve süvarinin peşinden sadece baktılar. O ise ileride giden bir grup gence yetişti ve onlara da aynısını yaptı. Orada onu attan indirdiler ve iyice dövdüler. 
İhtiyar, gençlere: “Bakınız, onu sizin sabrınız dövüyor”, dedi. 


İnguş hikâyesi. 
Bunlar 23 Şubat 1944 Tarihinde Oldu. Halkımın Trajedisi... 


1944 yılının başlarında her İnguş ve Çeçen ailesinin evine askerler yerleştirildi. Şehirde bu 
kadar çok askeri kamyon daha önce hiç olmamıştı; evlerin avlularında, sokaklarda, her yerdelerdi. Bunun, ordunun lokasyon değiştirmesi ile alakalı olduğu söyleniyordu ve yerli halk askerlerle ilgileniyordu. Cepheye gitmeden önce askerleri ısıtmaya, onlara ev yemekleri yedirmeye çalışıyorlardı. 


Çeçen ve İnguşların tahliye söylemleri yavaşça ortaya çıktı ve gizliden gizliye konuşulmaya başladı. Ben tahliyenin ne olduğunu soruyordum, babam ve annem beni susturup büyüklerin 


konuşmalarına karışmamamı söylüyorlardı. Ama "askerler", "yeniden dağıtım" ve "tahliye" kelimelerini git gide daha çok duyuyorduk. 


Babamın kardeşi Murat amcam, dostları Sultan Pliyev, Cemalettin Yandiyev, Hamzat Osmiyev ve diğerleri her gün evimize gelirdi. Sürekli bütün milletin toplu tahliyesinin mümkün olup olmadığı tartışıp duruyorlardı. İmkânsız olduğunda karara vardılar. Ama Karaçayları çoktan sürmüşlerdi, o zaman bizi de sürebilirlerdi. Fakat ne için? Nasıl? 


Ya Murat amca her sabah bize gelirdi ya da babam apartmanın yan girişinde bulunan evlerine giderdi. O sabah babam Murat amcaya gitti ve çok çabuk yüzü solmuş ve endişeli bir 


halde geri döndü. 


“Geçen gece Murat'ı bütün ailesiyle birlikte sürdüler, — dedi. Bütün Çeçen ve İnguş aileleri 


, 


apartmanımızdan götürdüler.’ 


Murat amcanın aynı apartmanda oturan abisiyle vedalaşmasına dahi izin vermediler. 
Kapkaranlık gecede hızlı ve sessizce götürdüler, biz duymadık bile. Bu olay 22 Şubatı 23 
Şubata bağlayan gece oldu. 


On - on beş yıl sonra tüm yaşananların aslını öğrendim. Köylerde on dört yaşından büyük bütün erkekleri Kızıl Ordunun bayram kutlaması için düzenlenen mitinge toplamışlardı. Ve güya yer değişiminde bulunan, Çeçen ailelerin evlerinde öz çocuklar yerine konan bu Kızıl Ordu, halkın trajedisine sebep oldu. Bir emirle askerler, miting için toplanan erkeklerin etrafını sardılar ve tüfeklerle tehdit ederek oraya getirilen Studebaker kamyonlarına binmeye zorladılar. Aynı zamanda “misafirlerinin” namlularının gölgesinde, şaşırmış kadınlar ve yaşlılar “on beş dakika içerisinde ” çıkılacak yolculuğa hazırlanıyorlardı. Aile başına en fazla yüz kilo bagaj alma hakları vardı. 


Onlardan ne istiyorlardı? Şubat ayında nereye ve neden götürülüyorlardı? Neler oluyordu? 
Evlerin reisleri, babaları, abileri, oğulları neredeydi? Endişe, gözyaşı, şaşkınlık, tedirginlik insanları sarmıştı. Her bir taraftan toplanmış bu insanları ablukaya alınmış demir yolu istasyonuna, üzerinde “Hainler”, “Yamyamlar” yazılı vagonların yanına getirip trenlere bindiriyorlardı. Sağlam insanlar ve tifo hastaları, yaşlılar ve çocuklar, erkekler ve kadınlar hep birlikte bu vagonlara doldurulup, kapılar dışardan üzerlerine kitleniyordu. Böylece tutukluların treni yola hazır oluyordu. 


Görgü tanıkları, yıllar boyunca seslendirmeye korktukları kâbusu anlatıyorlardı. Belki sadece en yakınlarına, fısıldayarak söyleyebiliyorlardı. Susuyorlardı. Hatta kimsesi olmayan ihtiyarların oldukları yerde vurulduklarını ya da sadece uçurumdan aşağıya atıldıklarını da anlatıyorlardı. Bazen insanlar canlı canlı yakılıyordu. 


Gitmek istemeyenlerin halk düşmanı olarak adlandırılıp oldukları yerde imha edilmeleri için Beriya'nın özel talimatı vardı. 


Çeçenistan'ın dağlık Haybah köyünde, yolların olmaması bahanesiyle insanları konvoy oluşturmak için Kollektif çiftliğinin ahırında topladılar. Aralarında yaşlılar, amalar, hamile kadınlar, toplam sekiz yüz kişi bulunuyordu. Kapıları kilitlediler, ahırı samanla çevreleyip ateşe verdiler. Çılgına dönmüş insanların baskısıyla kapı açılıp da dışarıya akın ettiklerinde tüfeklerle tarandılar. Beriya'nın emirleri sorgusuz sualsiz yerine getiriliyordu. 


Tsharlatı köyünde herkes sürülürken Ozdoyev soyadlı yaşlı bir adam ve torunu unutuldu. 
Tahliye yapılırken dağlarda hayvan güdüyorlardı ve hiçbir şeyden haberleri yoktu. Kimsesiz kalan köyü görünce askerlerin yanına gelip ailesinin yanına göndermeleri için rica ettiler ama tren gitmişti ve onları oracıkta vurdular. Emrin yerine getirildiğinin ispatı olarak da aksakallı ihtiyarın ve küçücük çocuğunun başlarını kesip NKVD ye götürdüler. 


Dağlarda kalan çobanlar tahliyeyi dürbünlerden gördüler ve gördüklerini şöyle anlattılar. 


Targim ve Hamhi köylerinden insanları yürüyerek çıkarıyorlardı. Arabaların gidebileceği yere kadar yirmi beş kilometreden fazla yol katetmeleri gerekiyordu. İnsanlar eşyaları yüklenmiş, kimi sırtında yaşlıları taşıyarak, kimi el arabaları iterek gidiyorlardı. Herkes gittikten sonra askerler geride kalan kimsesiz ve güçsüz ihtiyarları bir yerde toplayarak canlı canlı yaktılar. 


Magomet Tsutskiyev, Çernoreçenskoye kasabasında iki kız kardeşiyle birlikte yaşıyor. 
Onların ve komşularının gözleri önünde annelerini öldürdüler. Sadece yağmacı bir subayın göz koyduğu eşyalarını yanına almak istemişti. Üç tane küçücük çocuğun gözleri önünde annesinin bedenini ahıra attılar. Annesiz, babasız çocuklarıysa toplayıp üzerinde “Vatan hainleri” yazılı yük vagonuna bindirdiler. 


Faşistler, yaşadığımız yere kadar ulaşamadı. Sadece uçakları bazen gelip gidiyordu. Ama bizde yaşananlar faşizm değil miydi? O korkunç günlerin çocukları, bugünlerin yaşlıları bunlara şahitlik ediyor. Onlar, milletin canlı hafızasıdır. Ve onlar sadece kötülüğü hatırlamıyorlar. Askerlerin gözyaşlarını gizlemeden perişan annelere eşyalarını toplamaya yardım ettiklerini de hatırlıyorlar. Bazıları yolda en çok ihtiyacı duyulacak şeyleri seçiyorlardı; gramofonları, halıları atıp, mısır, un, sıcak kıyafetleri yüklüyorlardı. Kimi de hayvanları kesip, hızlıca eti tuzluyordu, çünkü sürülenleri uzun ve zor bir yolun beklediğini tahmin ediyorlardı. Halk onlara, gösterdikleri bu insanca davranışlarından dolayı minnettar. 


Yerinde kalanlar sürülenleri uğurlarken çoğu zaman ağlıyordu, gizlice çocukların ve yaşlıların ellerine hızlıca toplanmış yemek paketleri sıkıştırıyorlardı, adres bildirmelerini rica ediyorlardı. Yerli Osetya milliyetçileri ise sevinçten dans edip şarkılar söylüyorlardı, yoldan geçen kamyonlara ve tren vagonlarına taş atıyorlardı. 


Sürgün bu şekilde başlamıştı. Beş gün içerisinde eskiden beri İnguşetya ve Çeçenistan'a ait topraklarda bir tane bile İnguş ve Çeçen kalmamıştı... 


Yarım milyon insan hayvanların taşındığı trenlere bindirildi. Vagonların çoğunda yatak ve hiç birinde soba yoktu. Vagonlardaki delik ve çatlaklardan dondurucu şubat rüzgârları sızıyordu. Yatakların olduğu yerde yaşlıları ve hastaları yatırabiliyorlardı. Kadınlar ve çocuklar yerde oturuyordu. Gençler ise ayakta gidiyordu, birbirine tutunarak uyumaya çalışıyorlardı. Gece yataktan kaldırılarak, aç ve üstünü dahi giyinmeden yola gönderilen aileler vardı. Herkes onlarla ne varsa paylaşıyordu. Bomboş bozkırda ara sıra duraklanan iren on sekiz gün buyunca yol aldı. Kapılar açılıyordu ve insanlar ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıya iniyorlardı. Sağa sola fazla bir adım kaçma teşebbüsü olarak değerlendiriliyordu. Aynı zamanda duraklarda vagonlar ölenlerden temizleniyordu; Çeçenler ve İnguşlar için en korkunç şey cenazeyi toprağa verememekti. O yüzden vardıkları yerde defnetmek ümidiyle cenazeleri saklıyorlardı. Ama askerler tüfeklerle tehdit ederek ölenleri vagonlardan atmaya zorluyorlardı. Bazen yüzük ya da küpe karşılığında cenazenin üstünü karla örtmeye izin veriyorlardı. Tren yoluna devam ediyordu, ölen anneler, babalar, kardeşler ve çocuklar karların içinde geride kalıyordu... 


Aza Bazorkina” 
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Çeçen ve İnguşlar 2 


Dağıstan'ın batısında Çeçenistan'ın sınırında bulunan Auh bölgesinde eskilerden beri Akkin Çeçenleri yaşıyorlardı. Akkin Çeçenlerin toprakları Dağıstan'a resmi olarak 1921 yılında 

geçti.1943 yılın sonundan Şubat 1944 yılına kadar Auh ilçesi varlığını sürdürdü. 1944 yılının şubat ayında ise Akkin Çeçenleri Çeçen - İnguşya”daki kardeşlerinin acı kaderini paylaştılar. 


Halk, Stalin sürgünü sonucunda Kazakistan'a gönderildi, Auh ilçesi ise feshedildi. Çeçenlerin yaşadıkları evlere çoğunlukla Dağıstan'ın dağlık bölgelerinden gelen Avarları ve Lakları zorla yerleştirdiler. 1957 yılında tehcir edilmiş halklara eskiden yaşadıkları topraklara geri dönme izni verildikten sonra Çeçen - İnguş Cumhuriyetinde yaşayan Çeçenler geri dönebilse de, Dağıstan'dan sürülen Akkin Çeçenleri bunu yapamadılar. Sovyet yönetiminin yaptığı sürgünler, keyfi toprak paylaşımları ve zorla yaptırılan göçler Kafkasya'da hala süren etnik çatışmalara zemin hazırladı. 


“Hatırlıyorum 

1944'ün şubat ayı bizim kan kardeşlerimiz Çeçenler ve İnguşlar için olduğu gibi, ezelden beri Dağıstan topraklarında yaşayan biz, Akkin Çeçenleri için de ölüm ayı oldu. Aramızda bir kişi bile yoktu ki vatan topraklarından acımasızca yapılan ve hiçbir makul sebeple açıklanamayan bu tahliye ona dokunmasın. Bela hepimize ayrı ayrı geldi. O zamanlar artık beş yaşındaydım ve birçok şeyi iyi hatırlıyorum, biraz ailemi anlatayım. 


Babam, Umalatov Zulumhan, 1942 yılının başında cepheye çağrıldı. Üç kişi kalmıştık; annem, ağabeyim, Selamgirey ve ben. Daha doğrusu dört kişiydik. Annem, 6 yaşlarında, evsiz bir Avar kızına acıyıp kızı yanımıza almıştı. 23 Şubat günü köy sakinlerini bir kulüpte topladılar ve herkesi tahliye edeceklerini söylediler. Toparlanmamız için iki saat verdiler. 
İnsanlar, yanlarına almalarına izin verilen eşyaları kamyon kasalarına atıyorlardı, daha sonradan kendileri biniyorlardı. 


Sıra bize de geldi. Asker, listeye bakıp dört kişi olmamız gerektiğini söyledi. Avar kızını kastediyordu. Annem onu bilerek evde bırakmıştı çünkü Avarları sürmüyorlardı. Bizi nereye götürecekleri ve başımıza neler geleceği ise hiç kimse bilmiyordu. Ama askere bunu anlatamadık. Eşyalarımızın bulunduğu kamyona binmemize izin vermedi. Bıraktığımız kızı almaya gittiğimizdeyse araba çoktan gitmişti. Bizi bir sonraki kamyona bindirdiler ve Hasavyurt demiryolu istasyonuna vardığımızda daha önce yola çıkanların trenle gönderildiklerini öğrendik. Onlar ile beraber bizim eşyalarımız da gitmişti. Annem, sürgüne gönderildiğinde üç küçük çocuktan başka bir şey yoktu elinde. Allah'a şükür ki parası vardı. 
Parası olmasaydı daha yoldayken açlıktan ölürdük. 


Şimdiden söyleyeyim ki Avar kızını bizden daha sonra aldılar ve çocuk esirgeme kurumuna verdiler. Akıbeti hakkında hala bir bilgimiz yok. Bizi Kuzey Kazakistan'ın Priişımskiy bölgesinin üç numaralı çiftliğine getirdiler. Çocuk hafızası çok keskindir. 1945 yılından sonra yaşanan birçok şeyi çok net hatırlıyorum. 


Yazın, hasat mevsiminden sonra tarlada dolaşıp, toplanmadan kalan başakları bulmaya çalışırdık. Bulduğumuz buğdayları evde, el değirmeninde öğütürdük. Bu değirmenin taşını çevirmek çok zor olmasına rağmen, bunu her gün yapmak zorundaydık. Bahar aylarındaysa sonbahardan kalma donmuş patatesleri topraktan gizlice toplardık. Bu donmuş çürük patatesler haricinde ısırgan ve ismini dahi bilmediğim başka otlar yiyorduk. Ölüm, insanları acımasızca pençesine düşürüyordu. 


Aynı odayı paylaştığımız aileyi, yaşlı karı koca çiftini, Alip, Rayhanat ve oğullarını hatırlıyorum. İlk ölen Rayhanat oldu. Defnederken onu sarabileceğimiz bir kefen yoktu. 
Annem elimizdeki tek çarşafı verdi. İhtiyar Alip tamamen kördü ama bir şekilde ormandan kereste toplamayı başarabiliyordu. Oğluysa güneşin ilk ışıklarından gecenin geç saatlerine kadar çalışıyordu. Yakın zamanda ihtiyar da hayata gözlerini yumdu ve bizim keçeli paspasımız ona kefen oldu. 


Daha sonra bizimle aynı odada yaşayan on beş yaşındaki Movladin öldü. Sürgünden önce 


teyzesinin yanına misafirliğe gelmişti. Teyzesiyle beraber sürgüne gönderildi. Anne ve babasının akıbetini ise çocuk hiçbir şekilde bilmiyordu. Movladin, kışın öküzlerin üstünde saman taşırdı. Kalın bir giysisi yoktu. Üşütüp hasta olmuştu. Acıklı inlemelerini hala duyuyorum. Anne, babasının yanına gidebilmek ya da ailesinin yanına gelmesi için teyzesine yalvardığını hatırlıyorum. Kapıya bakarken öylece öldü. 


Sonra iki küçük çocuk, Kamaludin ve Jamaludin kardeşler hayatını kaybetti. Yine soğuk algınlığından kuzenim Yahmat da öldü çünkü Kazakistan soğuklarına dayanabilecek giysi kimsede yoktu. Kyahi Murtazaliyev açlıktan öldü ve sadece 1945 yılı içerisinde ismini hatırlamadığım pek çok çocuk hayatını kaybetti. 


1946 yılında hala birkaç aileyle birlikte aynı evde yaşıyorduk. Açlık sürüyordu. Çürük 
buğday, arpa, yulaf ve darıdan yapılmış ekmekler yiyorduk. Bir keresinde köyde çokça bulunan evsizler çaldıkları taze ve güzel buğdayları şapkalarının içinde anneme getirdiler. 
Annem bu buğdayı bir şeylerle takas etti ancak yakında polis ve askerler gelip arama yaptılar ve buğdayı aldılar. Bu olaydan sonraysa annemi sürekli komutanlığa çağırıp durdular. 


1947 yılının yazında Andreyevka köyüne taşındık. Kafkasya'dan, Auh Çeçenlerinden, İlyas 
adında Avar bir adamın geldiğini duyduk. Avarlar ülke çapında serbestçe seyahat edebiliyorlardı. Biz ise özel izin olmadan köyümüzün dışına bile çıkamıyorduk. Yine de annem gizlice Andreyevka 'ya gitme cesaretinde bulundu. 


Annem İlyas'a Frunze ilindeki özel yerleşim bölgesinde hakkımızda hiçbir şey bilmeyen babasının, yani dedemizin yaşadığını söyledi. Babasına yaşadığımıza dair bir haber yollamak istemişti. İlyas hepimizi kendi ailesiymiş gibi göstererek hep birlikte Kırgızistan'a gitmeyi teklif etti. Annem ona güvenerek bu büyük riski göze aldı ve biz İlyas ile birlikte Petropavlovsk şehrine doğru yola çıktık. 


Annem, İlyas'a teşekkür olarak 1.000 ruble verdi ve valizinde yolda ihtiyaç olursa diye 3.000 
ruble daha olduğunu söyledi. Bütün mal varlığımız ve paramız bu valizin içindeydi. 
Karanlıkta gara ulaştık. İlyas bize onun küçük valizini almamızı ve tıklım tıklım insan dolu gara girmemizi, bizim büyük ve ağır valizimizi kendisinin taşıyacağını söyledi. O zamanlar benim çeneme kadar gelen valizin kolundan tutup anneme, bu valizi kendimiz taşıyalım, dediğimi hatırlıyorum ama İlyas beni kabaca iterek “Ananın peşinden git ufaklık” demişti. 


Ben kapıdan arkamı döndüğümde onun karanlıkta hızlıca kaybolduğunu gördüm. Polis hemen yanımıza gelerek evraklarımızı, kimliklerimizi ve çıkış iznimizi göstermemizi istedi. Doğal olarak annemin hiçbir şeyi yoktu. Bizi karakola götürdüler. Polislerin hakkını vermek gerekir. 
Birkaç saat boyunca İlyas'ı bekledik. Annem onlara sürekli yanımızda bir adam olduğunu ve evrakların onda bulunduğunu anlatıp duruyordu. Elbette bütün bekleyiş boşunaydı. Karakola kimse gelmedi. İlginç ama İlyas gerçekten de Kırgızistan'a, dedemin yanına gitmişti ve dedeme bizimle görüştüğünü, sağ olduğumuzu ve ona selam söylediğimizi iletmişti. 


Bizi yeniden yerimize, üç numaralı çiftliğe gönderdiler. Annemi ise ilçe merkezine çağırdılar 


ve 1930 yılına kadar ondan haber alamadık. Selamgirey 10, ben 7 yaşındaydık ve elimizde ne kıyafet, ne para, ne yemek vardı, her şeyimiz çalınmış halde ve elimizde tek bir şey bile yokken yabancı insanların yanında yaşamak zorunda kaldık. Çok yakında bizi acımasızca sokağa attılar ve artık biz de evsizdik. 


Köylülerin verdiği ufak tefek yardımlarla günü geçiyorduk. Soğuklar bastırdığında dayım bizi yanına aldı. Dayımın kalabalık bir ailesi vardı ve karısı bu davetsiz misafirlere hoş bakmadı. 
Özellikle abimi hiç sıcak karşılamadı. Onu ağır bir şekilde, yetişkin insanlar gibi çalıştırıyordu ve aç bırakıyordu. Ara sıra çocukça yaramazlıklar yaptığımızda suçlu hep abim oluyordu ve onun çocukları bunu koz olarak kullanıyorlardı. 


Selamgirey uzun süre sabretti. Ancak baharın gelişiyle birlikte evi terk etti ve çobanlık yapmaya başladı. Çiftlikteki öküzleri gütmeye yardım ediyordu. Eve beni görmeye geldiğinde kabaca kovuluyordu. Abime çok acıyordum ve geceleri herkes uyuduğunda onu sessizce eve alıyordum. Birlikte, giriş kapısının yanında uyuyorduk. Bunu fark ettiklerinde beni çok azarlıyorlardı. Bir keresinde elimden geldiğince tarlada çalışırken kuzenim dayıma işten kaytardığımı söyledi. Dayım çok sinirlendi ve bana sopa kaldırdı. Ondan kaçtıktan sonra da bağımsız, göçebe hayatım başlamış oldu. 


İlk gece camından girdiğim okulda sabahladım. Sabahın erken saatlerinde okulun temizlikçisi beni buldu ve tehditlerle dışarı kovdu. Diğer geceleri sokakta kurulan fırınların yanında geçirdim. Köylüler fırınları gübreyle yakıp yemek pişiriyorlardı. Fırınlar sıcağını geceye kadar korurlardı ve ben onlara yaslanıp toprağın üzerinde kıvrılıp uyurdum. Sabahları ev hanımları kahvaltı hazırlamaya başlamadan önce kalkıp sokak sokak dolaşırdım. 


Bir gece şiddetli bir fırtına bastırdı. Baştan ayağa ıslanmıştım. Üşüyor ve korkuyordum. 
Nereye kaçacağımı bilemedim. Gördüğüm ilk eve girdim. Evin girişine adımımı attığım anda bir nine çıktı ve... beni kovmadı, bana hırsız da demedi. Aksine acıyıp eve aldı. Üzerimdeki ıslak çamaşırları çıkartıp kuruttu, beni doyurdu ve bana yumuşak bir yatak verdi. 7 yıllık hayatım boyunca daha tatlı bir uyku ve bu kadar rahat bir yatak görmemiştim. Nine bana bir de yorgan ve yastık vermişti. Sabah elbette gittim ama bu iyi kalpli kadına sonsuza dek minnettar kaldım. 


Kazakistan'da çok sık fırtına yaşanır. Bir dahaki seferde daha deneyimliydim ve geceyi geçirmek için bir römork buldum. Tarlada çalışan işçiler römorkun içinde üstlerini değiştiriyorlardı. Çobanlık yapan abim de yanlarındaydı. Çalışanlar yaz boyunca sürekli bu römorkla beraber yer değiştiriyorlardı. Önceden nereye gittiklerini öğrenip peşlerinden üç dört kilometre yürürdüm. 


Özellikle bir geceyi unutamıyorum. O gün römork köyden uzakta ormanın girişinde duruyordu. Buraya hava henüz aydınlıkken gelmiştim. Aşçılar bana acıyordu ve bazen yemek veriyorlardı. Grup, işini bitirip köye döndü. Abim onlarla gidip gitmeyeceğimi sordu. 
Reddettim çünkü kalacak bir yerim yoktu. Hepsi gittiğinde sıcak bir şeyler bulma ümidiyle etrafta biraz dolaştım. Belki çalışanlardan biri bir yelek bırakmıştı. Ama elim boşum döndüm, 


vagona girdim ve çıplak yere yatıp uyudum. Çok yakında sivrisinek ısırıklarından dolayı uyandım. 


Römorkun kırık penceresinden bir sürü sinek girmişti. Sivrisineklerden kurtuluş yoktu. O zaman, içinde yemek pişirilen kocaman bir kazana girip kapağı da üstüme kapatmayı akıl ettim. Yuvarlak, derin zeminde uyunmuyordu ama hiç olmazsa sineklerden kurtulmuştum. Bir süre kazanın çelik duvarlarının soğukluğu içime işleyerek kıvrıldıktan sonra mecburen çıktım. 
Soğuktan titreyerek sabırsızca sabahı bekledim. 


Dışarı çıkma düşüncesi korkunçtu çünkü kurtlar bozkırın her tarafındaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber bir çoban römorka yaklaştı. Bana acımıştı, kendi yeleğini verdi. Saman yığının içine girmemi tavsiye etti. İçerisi sımsıcaktı. Sonunda uyuyabilmiştim. O zamandan beri o römorkta bir daha hiç uyumadım. Söğüt dallarından yapılmış ve çeşitli yüklerin taşındığı sepetlerin içinde yatmaya başladım. Sonbahar yağmurların sıklaştığı dönemde de demirci atölyesinin yanında duran traktörün kabininde yatmaya başladım. Bazen ekim aracında uyuyordum, yine de çok soğuktu. 


Zamanla bu hayat tarzına alıştım ve Çeçen, yani en aşağılık insan olduğumdan dolayı duyduğum alaylı sözleri doğal bir şeymiş gibi karşılamaya başladım. 


Bir keresinde köyde uzun boylu, kalın sakallı, sırtında torbasıyla yürüyen bir adam gördüm. 
Pantolonu ve askeri paltosu yırtık pırtıktı. Onun arkasından ise bir grup çocuk koşuyordu. 
Hepsi bir şekilde alay ediyordu. Adam hiç geri bakmıyordu. O kadar zayıf ve bitkindi ki, yürürken sallanıyordu. Bana yaklaştığı zaman Çeçence “Açlıktan ölüyorum” dediğini duydum. 


Köydeki bütün çocukları tanıyordum. Onlar beni incitmiyordu, tam tersine besleyip ellerinden geldiği kadar kimi ekmek dilimi, kimi salatalık, kimi de soğan getiriyordu. Çocuklara adamın açlıktan fenalaştığını söyledim. Hemen ciddileştiler. Alayı bırakıp evlerine döndüler. Ben yolcuyu yere oturtur oturtmaz, onlar ellerinde ev yemekleriyle geri döndüler. Yemeği görünce, aç adamın gözleri parladı ama ağızına hiçbir şey koymadı. Titreyen elleriyle bütün yemekleri torbasına dizdi. Ağır ağır doğruldu ve geri gitti. 


Büyükler bana daha sonraları adamın Çeçen Kırımsultan Goymasov olduğunu ve sekiz kilometre ötede bulunan Kazakistan'ın Bekseyit köyünde yaşadığını söylediler. Goymasov çok geçmeden öldü. Onu üzerindeki yırtık paltosuyla gömdüler, defnederken bedenini saracak kefen yoktu. 


Sonbaharda çok hastalandım ve yine dayımın geniş, kazak tarzında, balçıktan yapılmış evine gitmek zorunda kaldım. Girişte yatak olarak da kullanılan büyük ve alçak bir soba vardı. 
Karnım dayanılmaz bir şekilde ağrıyordu. Bazen dayımın karısı bile bana acıyordu. Deri şapkasını ısıtıp bana atıyordu. Onun sıcaklığı karnımdaki acıyı biraz hafifletiyordu. 


Gizlice abim gelirdi. Karanlıkta onu girişe alırdım, o da sabahları erkenden kimse görmeden 


evden ayrılırdı. Günden güne kötüleşiyordum. Artık kalkamıyordum. Abim beni merkez hastanesine götürmeye karar verdi. Günde bir kere oraya posta almaya giderlerdi. Abim beni sırtına yüklendi ve posta arabasına sürüklemeye başladı. Selamgir'in ayakları ağırlığı taşıyamıyordu, kendisi de çok bitkindi. Sürekli duruyorduk. Yaşlı Çeçen kadın Fatıma bunu fark etti, beni at arabasına kadar taşımaya yardım etti. Ama arabacı yerli askeri doktorun sevki olmadan beni merkez hastanesine almayacaklarını söyledi. Buradaki nöbetçi doktor köyümüzün sekiz kilometre uzağındaki bir numaralı çiftlikte bulunuyordu. Ne yapacaktık? 


İyi kalpli Fatıma teyze beni sırtında doktora götürdü. Tam sekiz kilometre! Askeri doktor hemen hastaneye sevkimi verdi, beni götürecek bir araba ayarladı. Hastanedeki doktorlar distrofi, vücudun tükenmesi teşhisi koydular. Hastanede bir ay boyunca yattım. Oradan çıkmayı hiç istemedim! 


Köyüme döndüğüm zaman yine aç kaldım. Yine kış geldi ve biz yine dayımın evinin girişinde saklanıyorduk. Bir keresinde dayanamayarak çığlık attım. Uzun ve vahşice. Dayımın karısı odasından başını uzatıp sinirli bir şekilde “Kurtlar gibi ulumayı bırak!”, dedi. Abim, şımarmadığımı, açlıktan acı çektiğimi söyledi. O zaman o bir kova buğday ve el değirmenini getirdi, poğaça yapacağına söz vererek bize un yapmamızı söyledi. 


Abim akşama kadar var gücüyle değirmen taşlarını çevirdi. Ben ise ona yardım edemiyordum, kollarım ip gibi sarkıyordu. Bütün buğdayı öğüttü ama yine de kimse bize poğaça vermedi. 


Soğuklar çok şiddetlendiğinde ve girişteki sıcaklık ile sokaktaki sıcaklık neredeyse eşitlendiğinde bizi eve aldılar. Hatta kimi zaman yemek artıklarını bile veriyorlardı. 
Sabahları saat beşte beni kaldırıyorlardı ve amcamın bakmakta olduğu kolektif çiftliğindeki hayvanları donmayan göle su içmeye götürmem için gönderiyorlardı. Bu evden üç yüz metre kadar uzaktaydı. 


Bir keresinde çok şiddetli fırtına vardı ve omuzlarımda ne varsa koparıyordu. Ben rüzgârdan korunmak için kar kütlesinin arkasına saklandım ve bilincimi kaybettim. Orada beni donmuş ve baygın halde at bakıcısı buldu ve kolunun altına alarak eve getirdi. 


Çocukluğumun hatıralarını yazmak çok zor; bu acı ve keder dolu günler silsilesidir. Kâh mezarlıkta yatmak zorunda kaldığım, kâh gölde boğulduğum, kâh traktör altında kaldığım beliriveriyor hafızamda. Nasıl hayatta kaldığımı ben bile bilmiyorum. Gerçi biliyorum. 
Elbette iyi insanlar sayesinde. Ne olursa olsun, sürgün sırasında onlara kötü insanlardan çok daha fazla rastladım. Onları hatırlıyorum ve hepsine de minnettarım. 


6 Ocak 1950 tarihinde annem köye döndü. Soğuklar bitene kadar bize sığınacak bir köşe 
bulundu, yazın ise topraklı çimlerden kendimize sığınak yaptık ve orada beş sene boyunca yaşadık. Elli beş yılında Kırgızistan'a, dedemin yanına taşınabildik, orada akrabaların yardımlarıyla gerçek bir ev inşa ettik. Özel yerleşim rejimi kaldırıldığı ve vatanımıza daha yakın bir yere gidebilme imkânı doğduğunda, evimizi çok düşük bir fiyata sattık ve Dağıstan 'a 


taşındık. 


Artık köyümüz çok yakındı ve biz de tabii ki baba evimize girmeyi hayal ediyorduk ama evimize giden bütün yollara askeri kontrol noktaları yerleştirilmişti. Bizi yerleştirdikleri yerlerin etrafına askeri korumalar dikilmişti. Vatana dönüş sözde kaldı. 


Hala bizi yerleştirdikleri yerde yaşıyoruz. Babalarımızın, dedelerimizin ve onların babalarının evleri bize çok yakın ama orada şimdi yabancı insanlar yaşıyor. Okulda diğer 


, 


çocuklarla birlikte “Benim sevgili geniş ülkem...” ve “Canım ülkem, mutlu çocukluğumuz için teşekkür ederiz... ” diye şarkılar söylediğimi hatırlıyorum. Söylüyordum ve hiçbir şey 


anlamıyordum! 
Kuzey Kafkasya halkları geri döndüklerinde bizim gençlerimiz büyük vatanı korumak ve savunmak için tekrar askere çağrılmaya başladı. Ama bizim işkence görmüş ve parçalanmış 


küçük vatanımız korumasız ve savunmasız kaldı... Yoksa sonsuza dek mi? 


D. Umalatov; 1990” 


Sürgün kurbanları Akkin Çeçenlerin anısına; Dağıstan. 
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Çeçen ve İnguşlar 3 


Çeçenler, Stalin yönetimi tarafından sürülen sayıca en kalabalık gruptur. Teorik olarak normal şartlarda böyle bir tehcirin mümkün olamayacağı düşünülebilir. Fakat vicdanların doğal olarak anlamayı reddettikleri bu vahşi sürgünü, Sovyet yönetimi istikrarlı bir şekilde planlayıp uygulamaya koydu. 


Daha önce de söylendiği gibi, diktatör yönetimin ilk hedefi Müslüman halklardı. Ne yazık ki gayelerine ulaştılar ve XX. yüzyılın en büyük Soykırımı gerçekleşmiş oldu. Yapılanlardan, 


sadece o gün hayatta olan Müslümanlara değil, atalarına ait her türlü hatırayı da yeryüzünden silme amacı güdüldüğü anlaşılıyor. 


1990 yılında kaydedilen bir rapora göre Grozni şehri yakınlarında bir yığın haline getirilmiş 
6.000 mezar taşı bulunduğu tespit edildi. Her biri sanat eseri olan bu anıt mezarlar Çeçen ve İnguşların atalarına ait hatıralardı. Onlar Vatan topraklarından sürüldükten sonra, mezar taşları Grozni şehrindeki bir otobanın kenarında 3 kilometre boyunca uzanan bordür görevi yapmıştı. Hatta o dönemde köprü, bina ve ahırların yapımında bile kullanılmıştı. Sonra bu mezar taşlarından bazıları ölenlerin aileleri tarafından tanındı ve eski yerlerine dikildi, kalanlar ise, aileleri sürgünde hayatlarını kaybettikleri için sonsuza kadar sahipsiz kaldı. 


1992 yılında, Cahar Dudayev yönetimde olduğu sırada bu mezar taşları toplandı ve Grozni 
şehrinde yapılan anıt mezarlıkta yerlerini aldı. Anıtın arkasındaki duvarda Çeçence dilinde “Yıkılmayacağız! Ağlamayacağız! Unutmayacağız!” yazılıydı. Birinci Çeçen Savaşı bittiğinde bombardıman sırasında zarar gören anıtın restorasyonundan sonra son cümle “Bırakmayacağız!” olarak değiştirildi. 
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“Yıkılmayacağız! Ağlamayacağız! Unutmayacağız!” 


2014 yılında Cahar Dudayev tarafından yapılan bu anıt demonte edildi ve Grozni'nin başka 
bir bölgesine nakledildi. Bu işlemin, İçkerya'nın ilk Cumhurbaşkanının hatırasını unutturma amacıyla yapıldığı söyleniyor. 


İnguş ve Çeçen insan hakları savunucularına göre sürgünün boyutları hala tam olarak tespit edilebilmiş değildir ve sınır dışı edilen Vaynah kurbanlar hakkında tek güvenilir kaynak, onların torunlarıdır. 


Zorba rejim her ne kadar Müslümanları yok etme amacı edinse de, belki de hesaba katmadıkları, onlardan bağımsız gelişen olaylar binlerce insanın ayakta kalmasını ve soylarının devam etmesini sağladı. Aşağıdaki hikâye Kazakistan yerlilerinin zor günlerde yardım eli uzattıklarının, tehcir edilmiş mazlum insanlara sahip çıktıklarının hikâyesidir. 


“Halkın Kaderleri 


23 Şubat 1944. Suçlu ilan edilmiş Cumhuriyetin her bir köşesinden toplanan insanlar daha 
önce özellikle hazırlanmış arabalarla demir yolu istasyonuna taşındı. Şaşırmış, korkmuş, olanlara hiçbir anlam veremeyen dağlıları yük trenlerine binmeye zorluyorlardı. Vagonlar tıklım tıklım dolduktan sonra sıkıca kapatılıp kilitleniyordu ve tren yola çıkıyordu. Nereye gittiğini ise, kimse bilmiyordu. 


Bazı vagonlarda şubat soğuğunu az olsun kıran demir sobalar bulunuyordu, diğerleri ise sıcak vagon olarak adlandırılmalarına rağmen hiçbir şekilde ısıtılmıyordu. Vagonların deliklerinden karlar giriyordu ve yeri buz tutuyordu, Kafkasya'nın hafif geleneksel kıyafetlerini giymiş insanlar ise iliklerine kadar işleyen soğuktan kurtulabilmek için çaresizce bir birbirlerine yapışıyorlardı. 


Yolculuk iki hafta sürdü. Yol boyunca yemek vermiyorlardı, duraklarda indirmiyorlardı, insanları hayvan sürüsü gibi götürüyorlardı. İnleyen, ağlayan, bağıran, Allah'ın yardımını dileyen insanlar dolusu vagonlar tam hızla büyük istasyonlardan geçiyordu. Soğuktan, açlıktan ve pislikten hastalıklar türemeye başlamıştı. İnsanlar tifodan ölüyorlardı ve ölülerin defnedilmesine izin verilmiyordu. Askerler bomboş bozkırlarda ara sıra duran trenlerin vagonlarında dolaşıp, cenazeleri dışarı çıkartıyorlardı. Karşı çıkan yakınlarının gözleri önünde ölülerin üzerleri hızlıca karla kapatılıyordu oracıkta. Bundan sonra insanlar cenazeleri saklamaya başladı. 


Bir çavuşla askerin bizim bulunduğumuz vagonda cenazeleri aradığını hatırlıyorum. Bir köşede oturan garip, saçı sakalı karışmış bir adamın yanına geldiler. Yanında zayıf bir kadın kıvrılarak ona yaslanmıştı. Birden kadın ayağa fırladı ve vücuduyla adamı kapatmaya çalıştı. 
Çavuş onu kabaca itti ve tüfeğin ucunu adama batırdı. Adam ağır bir şekilde yana yıkıldı. 
Kadının bağırmalarına aldırmayan çavuş ve asker ölen adamı ellerinden ayaklarından çekerek çıkışa götürmeye başladılar. Kadın insanın içini parçalayan çığlıklarla ve çılgına 


dönmüş gözlerle çavuşa saldırdı. Çavuş cenazeyi bırakıp tüfeğe sarıldı ve o saniyede kadını vurdu. Vagondakiler korkudan geri çekilip iki ölmüş bedeni nasıl dışarı atıp sonra demir kapıları sıkıca kapattıklarını izledi sadece. 


Bu yüzden insanların yalnızca yarısının son durağa kadar varabilmesi şaşırtıcı değil. 
Kalanlar ise yolda öldü. Mezarlarıysa meçhul. 


Bizim tren Kuzey Kazakistan'ın “52'nci kilometre” adlı istasyonunda durdu. İnsanların nihayetinde tekerlekli hapishaneden çıkıp gözyaşları içinde birbirlerine nasıl sarıldıklarını unutamıyorum. 


Koşturarak akrabalarını ve tanıdıklarını arayıp ölenlerin yasını tutuyorlardı. “Vah... Bize ne olacak! Vah... Şimdi biz ne yaparız!” diye inliyorlardı kadınlar. Her birinin kucağında ve sırtında çocuklar ağlıyordu. Erkekler, her zaman ki gibi gözyaşlarına hakim 

olarak, getirdikleri cenazeleri kimse gelip almadan hemen orada gizlice gömmeye başladılar. 


Trenden inen kalabalığı orada bekleyen asker birliği çevirmişti. Bu genç çocuklar ne hissediyordu? Birçoğunun gözlerinden acı çektiği anlaşılıyordu. 


Korumaların arkasında, yeni gelen işgücünün dağıtımıyla ilgili bir toplantı yapılıyordu. 
Kolektif çiftliklerin ve fabrikaların temsilcileri özel yerleşimci ailelere dikkatle bakarak, kendilerine çevik, genç olanları ve yanında yük eşya bulunanları seçiyorlardı. Kalabalık gitgide azalıyordu. Geriye sadece hiçbir şeyi olmayan ihtiyarlar ve çocuk sahibi yalnız kadınlar kaldı. 


Her birinin kaderi farklı gelişti. Ben sadece bir tanesinden söz edeceğim. 


Yedi yaşındaki Anzor korku içerisinde çalışabilir durumdaki insanların nasıl at arabalarıyla bir yere götürüldüklerini izliyordu. Gitmekten korkmuyordu, asıl burada, açık havada, soğukta ve rüzgâr altında kalmaktan korkuyordu. Annesi çaresizce bohçaların üzerinde yatıyordu; onun oturmaya dahi gücü yoktu. Ağır hasta olduğu hemen anlaşılıyordu. Anzor, onları da alacakları ümidiyle her arabanın arkasından koşuyordu. Ama hiç kimse onlarla ilgilenmiyordu. Sonuçsuz koşuşturmacadan yorulan Anzor annesinin yanında uyuya kaldı. 
Bekist uyuyan oğluna bakıyordu, ona yardım edebilmek için elinden hiçbir şey gelmiyordu. 
Uyurken sürekli huzursuzluk içerisinde sıçrayan çocuğu okşayacak bile gücü yoktu. 


- Nerede o? Nerede? — sıçradı Anzor, - Nereye gitti, anne? 
- Kim, oğlum? Şefkatle sordu annesi. 
- Babam! Ben babamı gördüm. Nerede o? — Çocuk şaşkınlık içerisinde etrafa bakınıyordu. 


- Baban savaşta oğlum. Sen rüya gördün. 


Anzor içini çekti ve ağlamaya başladı. 

O sırada yanlarına uzun boylu, iri yarı bir kazak kadın yaklaştı. Üzerinde belinde kuşakla bağlanmış yere kadar uzun bir kürk vardı. Başında tilkiden yapılmış şapkası, elinde bükülmüş bir kamçı. Anzor anında ağlamayı bıraktı, kadına atladı ve kamçısına yapıştı. Hiçbir şey söylemeden yalvarırcasına kadının gözlerine bakıyordu. Kadın çocuğu şefkatle okşadı. 
“Öyleyse “Kızıl Oktyabr” çiftliğine gidelim mi küçük dağlı? ” dedi. 

Anzor kadının söylediği Kazakça cümleyi anlayamadı. Kadın aynı sözleri Rusça tekrarladı. 
- Elbette! — Çeçence bağırdı Anzor ve sevinçten zıplayıp, kurtarıcısına sımsıkı sarıldı. 

- Anne, anne, kalk! Bizi alıyorlar, - diye bağırdı annesine. 

Kazak kadın Bekist'e doğru eğilerek: 

-Kocan yok mu? dedi. 

- O cephede, savaş başladığından beri, dedi Bekist. 


- Ben Nagima, kolektif çiftliğin başkan yardımcısı. Toparlanın, gidelim! 


Bekist zar zor doğruldu. Onun ne kadar zorlandığını gören Nagima başını sallayarak: - Bekle, şimdi ben arabayı buraya çağırırım, - dedi. 


Kısa süre sonra boyunduruklardan arabalı bir öküzü tutarak döndü. Kadının arkasından çiftliğin başkanı olabilecek bir adam atıyla yaklaştı. 


- Nedir senin bu yapmaya çalıştığın şey, Nagima? 


- Ne demek nedir? Bu aileyi alıyorum, — dedi Kazak kadın omuzlarını silkerek. Başkan dudağını bükerek: 


- Onları ne yapalım ki? —dedi. 
- Nereye gitsinler? Karda donsunlar mı? Görmüyor musun, kadın hasta. 


- Görüyorum. İşte bize lazım olmamalarının sebebi de bu. Bize çalışacak insan lazım, hastalarla başkaları ilgilensin. 


- Yok ya, - başını kaldıran Nagima'nın şapkasındaki kuyruk sallandı. - Onlar da insan, biz de insanız. Sen korkma, ben onları yanıma alırım. 


Nagima, Bekist'i ve Anzor'u evine getirdi. Savaşta bir bacağını kaybeden sakat kocasıyla yaşıyordu, bir de Beskemper adında oğulları vardı. Beskemper Anzor'la aynı yaştaydı. Kazak aile yerleşimcileri sıcak bir şekilde karşıladı. Onları doyurdular ve hastanın bakımını sağlayarak iyileşmesine yardım ettiler. 


Baharın gelmesiyle birlikte Nagima, Bekest'e iş buldu. Yaz bitince de Anzor'u okula gönderdi. 
Hayat, aynı diğer sürülenlerde olduğu gibi zorluklar içerisinde devam ediyordu. Bekist için ise her şey daha da zordu. Yerleşimciler komutanlığa her hafta belirli bir gün ve saatte gelmek zorundalardı. 


Komutanlık çok uzaktaydı ve on beş kilometrelik yolu yürüyerek kat etmesi gerekiyordu. 
Ayrıca özel izin olmadan köyün dışına çıkmak kesinlikle yasaktı. Yasağın ihlali üç ila on yıl arası hapisle cezalandırılıyordu. 


Bekist kocasından haber alamadığı için çıldırıyordu. Yeni adresinden gönderdiği mektupların hiçbirine cevap alamadı. Ailesini ve tüm hemşerilerini bulan bu beladan kocasının haberi var mıydı? Mektuplarını alabiliyor muydu? Kimileri bütün Çeçen ve İnguşların cepheden çağırılıp, ailelerin peşinden sürgüne gönderildiğini söylüyordu... Doğru muydu bunlar, kimse bilmiyordu. 


Çatışmada hayatını kaybeden kocasının akıbetinden Bekist'in haberi yoktu. Büyük bir özlemden ve ona çok ağır gelen hayat şartlarından dolayı göz göre göre eriyordu. En sonunda dayanamayarak yataklara düştü. Ölmeden evvel oğlunu yanına çağırdı: 


- Anzor, Nagima teyzeye ve Sabir amcaya her zaman müteşekkir ol, onlar çok iyi insanlar. Bu aileye fazla yük olmamaya çalış. Ağır işten çekinme, oğulcuğum. Çalışkan ve dürüst bir insan ol. Babanı bekle! Nerede, hayatta mı, bilmiyorum ama her halükarda o bir kahraman, çünkü baban gerçek bir erkektir. Onun gibi ol! Genel olarak, Vatanını unutma oğulcuğum! Bu sözlerden sonra annesi sonsuza kadar gözlerini yumdu. 


Bir sonraki gün Bekest'i defnettiler. Yabancı insanlar sedyeyle tabutunu taşıyordu, Anzor ise durdurmak istercesine sedyeye tutunmaya çalışıyordu. Sanki annesinin bu dünyadaki varlığını biraz daha uzatmak istiyordu. Mezarlığa kadar gitmedi, sadece uzaklaşan tabuta bakakaldı. 
Gitgide küçülüyordu ve nihayet gözden kayboldu. Küçük bir çocuk için dünya anlamını kaybetti. 


- Bitti, titreyen dudaklarla fısıldadı Anzor yanında duran Beskemper'e. —Annem artık yok ve ben bittim! 


Beskemper dostuna sımsıkı sarıldı: 
- Asla! Atam birlikte yaşayacağımızı söyledi. Sana sahip çıkacağız. 


Nagima ve Sabir, Anzor'a acıyıp, ona öz oğulları gibi davranıyorlardı. O da onların bu ilgisinden dolayı müteşekkirdi ama zamanın geçmesine rağmen anne özlemi bir türlü geçmiyordu. Çok az yemek yiyor, iyi uyuyamıyor ve memleketine gitme arzusu günden güne kafasında büyüyordu. 


Bir gün Anzor çocuklarla birlikte okuldan dönerken Rahim adında bir çocuk ona sataşmaya başladı: 


- Neden bana kopya vermedin? Cevabını biliyordun! Sizi Kafkasya'dan sürdüklerinde çok haklılardı! Hepiniz hainsiniz! 


Beskemper hızlıca yetişip Rahim 'e çantasıyla vurdu. 


- Bakma sen ona. O sadece bir aptal, - dedi, kırgınlıktan kızaran Anzor'u sakinleştirmeye çalışırken. 

Ertesi sabah Anzor hiç kimseye hiçbir şey söylemeden kayboldu. Nagima her yerde çocuğu arıyordu. Her yere mektuplar gönderiyordu ama nafileydi. Seneler sonra kaçaktan bir mektup alabildi. Anzor, hiçbir zaman, bir an bile olsa ona yapılan iyilikleri unutmadığını yazmıştı. 
Sonra kısaca kendisinden bahsetti. 


O, bir istasyonda yakalanıp polis tarafından götürülene kadar çok uzun zaman farklı şehirlerde dolaşmıştı. Evsiz olduğu için bir çocuk kolonisine gönderdiler ama hayat orada da daha kolay değildi. Koloniden kaçtı ve hırsız çetesine girdi. Çetede her şey olabilirdi. O da bir gün hırsızlıktan yakalanıp, üç seneliğine hapse girdi. O zamana kadar Çeçen ve İnguşların rehabilitasyonu ilan edildi ve Anzor, hapisten çıkıp vatanına gitti. Ama orada da acı üstüne acı yaşadı. Ne oturacak bir evi vardı, ne de parası. Aklına intihar etme düşüncesi geliyordu. Ona bir mucize yetişti: tesadüfen babasıyla birlikte savaşan bir adama rastladı, adam çocuğunun babasına inanılmaz benzerliğinden dolayı Anzor'u tanıdı. Babasının cephe arkadaşı, Anzor'a işinde, ev bulmada yardım etti ve en önemlisi, babasının nasıl cesur bir adam olduğunu anlattı. Duydukları Anzor'a güç verdi. Babası sonuna kadar pes etmemişti, oğlunun da pes etmeye hakkı yok. Hayat her ne kadar acımasız da olsa, babasının, dedesinin soyu devam etmeliydi... 


Magomed Musayev.” 


Kitabın Orijinal Metni: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1028371/Alieva, - 
Tak eto bylo Nacionalnye repressii v SSSR. 1919-1952 gody.html 
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Melek Öz, 24.09.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Makale, Çeviri- Analiz 


"Tarihçiler, sürgünün ilk yıllarında yaklaşık 100.000 insanın, yani halkın neredeyse yarısının hastalıktan, açlıktan ve soğuktan öldüğünü söylüyorlar." 


Kırım Tatarları 1 


13 Mayıs 1944 yılında Kırım yarımadası Nazi askerlerinden kurtarıldı. 18 Mayıs, sabahının 
3'ündeyse Kırım Tatarlarının sürgünü başladı. Her yerde olduğu gibi, Kırım'dan sürülen de çoğunlukla kadınlar, çocuklar ve yaşlılar oldu. Erkekler henüz cepheden dönememişlerdi. 


Üç gün içinde Kırım'dan yaklaşık 180.000 kişi sürüldü. Bir kısmını da 27 -28 Haziranda Ermeniler, Bulgarlar ve Yunanlarla birlikte sürdüler. Tehcir edilenlerin toplam sayısı 200.000'den fazlaydı. Milli hareketin aktivistleri tarafından 1960 yılında yapılan sayıma göre sürülen Kırım Tatarlarının sayısı 238.000”di. Çoğu Özbekistan'daki özel yerleşim yerlerine nakledildi. 


Kızıl Orduda savaşan Kırım Tatarlarına sadece birkaç yıl sonra ailelerinin yanına gidebilmeleri için izin verildi. Savaş bittiğinde Kırım Tatarlarından yaklaşık 9.000 eski asker Sibirya ve Ural'ın çalışma kamplarına gönderildi. 


1945 yılında Kırım, Özerk Cumhuriyet statüsünden, il statüsüne düşürüldü. 1948 yılında 
binden fazla Tatar yerleşim yerlerinin ismi değiştirildi. Yarımada 1954 yılında Ukrayna'ya bağlandı. 


Tarihçiler, sürgünün ilk yıllarında yaklaşık 100.000 insanın, yani halkın neredeyse yarısının hastalıktan, açlıktan ve soğuktan öldüğünü söylüyorlar. 1956 yılında Kırım Tatarlarına özel yerleşim yerlerini terk etme izni verildi. 1967 yılına kadar Kırımlılar resmi olarak “Vatan haini” olarak adlandırılıyordu. Sonraları suçlamalar kaldırıldı ama Vatan topraklarına ancak geçen asrın 80'li yıllarının sonlarında dönmeye başlayabildiler. 


18 Mayıs, Kırım Tatarlarının Hakları İçin Mücadele Günü olarak kabul edilmiştir. 


Sabahları annem genelde omzuma dokunarak sevgi dolu bir sesle beni uyandırırdı. Bu sefer 


sarsarak kaldırıp ayaklandırdı. Bir türlü uyanamıyordum, ayaklarım tutmuyordu ama o beni yine de ayaklarımın üzerine dikmeye çalışıyordu ve ağlamaklı ses tonuyla tutarsız bir şeyler söyleyip duruyordu. Annemin elleri titriyordu ve cansız koluma kadife ceketimi giydirmeyi bir türlü başaramıyordu. Gaz lambasının sönük ışığı odanın içinde yanıyordu. Postal sesleri geliyordu, kaba, sabırsız konuşmalar duyuyordum. Üç buçuk senelik işgalden sonra artık her çocuğun tanıyabileceği barut kokusunu alıyordum. Pencerelerin arkası karanlıktı ve bu kadar erken bir saatte bize kimin gelebileceğini bir türlü akıl edemiyordum. 


Beş yaşıma henüz yeni girmiştim ve gördüğüm bütün asker üniformalı adamların yüzleri bana aynı görünüyordu. Düşmanlarımı annemin ve ninemin yüz ifadelerine bakarak tanımayı öğrendim. Sonra dedem bana bizim askerlerimizin başlığında mutlaka bir yıldız olması gerektiğini anlatmıştı. Bize gelen askerlerin kapaklarında yıldızlar vardı. Ama yüzleri neden bu kadar kızgındı ve neden annem ve ninem bu kadar şaşkın ve tedirginlerdi? Neden dedemin yüzü bembeyaz kesilmiş halde duvara yaslanarak taburede oturmaya çalışıyordu? Herhâlde yine kalbi tutmuştu. Birinci Emperyalist Savaşından beri kalbi sık sık tutuyordu. 


Birkaç gün önce faşistlerin köyün kenarında bir kere bile atış yapmadan askeri bataryayı nasıl bırakıp kaçtıklarını kendi gözlerimle gördüğüm için olanları anlamlandırmakta zorlanıyordum. Bir ya da bir buçuk saat sonra ise bizim Büyük Aktaçı köyümüze Sovyet askerlerinin öncü birlikleri girdi. Saki 'ye giden yoldan askeri kamyonlar geçmeye başladı. O sıralar erguvanlar görkemli bir şekilde açmıştı ve yerde bolca bozkır çiçeklerinden 

vardı. Köy sakinleri yol boyunca toplanıp dizilmişti. Askerleri sevinç içinde karşılıyorlardı. 
Arabaların kabinlerine, arkalarına, tekerleklerin altına çiçek buketleri fırlatıyorlardı. 
Askerler gülüyorlardı, el sallayıp bir şeyler bağırıyorlardı, erguvan demetlerine yüzlerini sürüyorlardı. Bazen askerlerden biri araba hareket ederken yere zıplayıp kalabalığa doğru koşuyordu. Annesine, eşine, kız kardeşine, yakınlarından birine rastlayınca da gözyaşları ve sarılmalar başlıyordu. Sonra sarıldığı akrabalarından koparak tekrar onu yol kenarında bekleyen arabaya koşuyordu. 


Peki ya yüzü hiç gülmeyen bu askerler kimdi? Bizimkiler değil miydi, yabancı mıydı yoksa? 


- Sovyet yönetimi adına!.. Vatana ihanetten!.. Toplanmanız için beş dakika! Toparlanın! Kişi başına en fazla yirmi kilo eşya! Hızlı, hızlı!.. 


Annemi ve ninemi daha önce hiç böyle görmemiştim. Gerçi onlardaki bu bitkin hal, gestapo askerleri babamı götürmeye geldiklerinde de vardı. Yani yalnızca bir sene önce. Her şeyi çok net hatırlıyordum. Lavaboya henüz uzanamıyordum ve o sabah annem yüzümü mutfakta kendisi yıkıyordu. Tam yüzümü sabunlamıştı ki, kapı büyük bir gürültüyle açıldı. Annem hızlıca girişe koştu ama orası üniformasıyla korku salan gestapo askerleriyle dolmuştu bile. 
Annemi kenara ittiler ve babamın birkaç gündür yüksek ateşler içinde hasta bir şekilde yattığı odasına girdiler. Sabun gözlerimi yakmaya başlamıştı ve ben bir türlü musluğa uzanamıyordum. Ninem hızlıca yüzümü duruladı ve odaya koştum. O sırada babamı dışarı çıkarıyorlardı, iç çamaşırların üstünde sadece omuzlarına attığı paltosu vardı. Beni kollarına alıp göğsüne bastırdı ve ben yüzümde onun uzamış sakalını hissettim. Biri beni onun 


kollarından çekip yere fırlattı ve başımı sandığın alt kenarına çarptım. 


Evet, o sabah annem ve ninem aynı öyle korkmuşlardı. Neden korkmasınlardı ki. İlk gelenlerin kalpaklarında kuru kafa ve çapraz kemikler vardı. Bunlarda ise kızıl yıldız! 
Sokaktan emir sesleri ve kadınların ağlamaları geliyordu. Köpekler, depremi haber verir gibi ugulduyorlardı. Sonra silah sesleri geliyordu ve köpekler inleyip bir süre sonra susuyorlardı. 
Annem bahçeye gömülü valizi çıkartmak için izin istedi. İyi ki onu hatırlamıştı. Alman askerler gelmeden önce babam el yazması eserlerini, akraba ve dostların fotoğraflarını içeren bu valizi bahçeye gömmüştü. Bu belgeler faşistlerin eline geçseydi, başımız beladan kurtulamazdı. Babam, Osman Amit, şairdi ve Kırım'da tanınmış bir kişiydi. Ayrıyeten Rus ve Ukrayna klasiklerini anadiline çeviriyordu. Onun çalışmaları sayesinde okurlar Puşkin, Krılov, Şevçenko, Lermontov'un eserleriyle tanışma fırsatı buldular. 1941 yılında babamın kendi şür kitabı çıkacaktı ama savaş engel oldu. Kitap, el yazması olarak kaldı. Valizin içinde babamın üzerinde birkaç senedir çalıştığı ve savaştan sonra bitirmeyi hayal ettiği “Seyitoğlu Seydamet” şiirinden bazı bölümler de vardı. Hayali gerçekleşemedi. Saki şehrinde, gestaponun hapishanesinde uzun günler süren işkencelerin sonunda şair Osman Amit idam edildi. 


Annemin ricada bulunduğu asker koridora çıkıp komutanına danıştı. Anneme valizi bahçeden çıkartmasına izin verdiler. Valizin saklandığı yeri tam olarak bilmiyordu, sadece babamı onu ağaçların arasına gömerken pencereden görmüştü, yine de kazmayı alıp askerler eşliğinde bahçeye yöneldi... 


O kâbus dolu sabahın bazı detaylarını çok daha sonra öğrendim ama sanırım onlardan tam burada söz etmek yerinde olacaktır. Bundan birkaç saat evvel, gece yarısı ninem, birinin evin camına yavaşça tıklamasıyla uyanmış. Kapıyı açtığında bundan birkaç gün önce evimizde yatıya kalan Binbaşıyı tanımıştı. Binbaşı hızlıca kapıdan eve girip fısıldayarak konuşmaya başlamıştı: “Ben büyük bir riski göze aldım ama sizi uyarmadan edemeyeceğim. Bundan üstlerimin haberi olursa, hepimizin başı belaya girecek. Yani... - duraksadı, söylemeye zorlanıyordu; gözlerini kaçırarak- sabah hepinizi sürecekler. O yüzden hızlıca en değerli eşyalarınızı paketleyin. Djankoy'un yakınlarında bir arkadaşım hayatımı kurtarmaya çalıştığı sırada vuruldu. O da buralıydı. Yakınlarını düşündükçe kalbim sızlıyor. Hiçbir şey sormayın! 
Başka hiçbir şey anlatamayacağım! Hoşça kalın!”, deyip karanlıkta kaybolmuş. 


Ninem dedemi uyandırdı. O dindar bir insandı. Biraz düşünüp şöyle dedi: “Böyle bir şey olamaz, Allah izin vermez. Hem bizi neden sürsünler ki?” 


Lambayı yakmadan, uzun süre susarak oturdular. Aklındakileri dile dökmeye korkuyorlardı. 
Binbaşının sözlerinden korkunç bir soğukluk esiyordu: “Sabah hepinizi sürecekler. ” Yahudiler ve Çingeneler, faşistler tarafından daha yeni sürülmüştü. Hepsini götürüp öldürüyorlardı... 


.. Dedem sabahın ilk ışıklarıyla sokağa çıktı ve birkaç dakika sonra geri döndü. Dedi ki: “Galiba bir şeyler olacak. Köy askerlerce çevrilmiş. Ben evden çıkar çıkmaz hemen “Geri 


git! Ateş edeceğim!” diye bağırdılar. Hiçbir şey anlayamıyorum. ” 


Beş buçukta kapıyı tıkladılar. Önceden uyarılmış olan ninem ve dedem bile yanlarına ne alacaklarına karar veremiyorlardı. “Ne duruyorsunuz? Zaman geçiyor! ”, dedi askerlerden biri ve sesinde sanki acıma duygusu vardı: “Evde ekmek var mı? Ya da un? Yolda ne yiyeceksiniz? ” Askerler iki kişiydi. Annem bahçede gömülen valizi ararken onlar duvardan kilimi kopardılar, sandıkta ne varsa içine boşalttılar, halatlar yardımıyla çapraz bir şekilde bağladılar ve ikisi birden kaldırarak: “Çıkın!” dediler. 


Bağırışların ve ağlama seslerinin geldiği arabanın yanına bir asker tarafından sırtından iteklenen yetmiş yaşındaki ihtiyar Abdülvahap Akay yaklaştı. Sımsıkı sarıldığı birkaç soba borusu taşıyordu. Savaşın daha ilk günlerinde tek oğlunun ölüm haberini almıştı. Bir sene önce hayatını kurtaran gelini tifodan öldü. Dört yaşındaki torununu akrabalarından biri yandaki köye götürdü. O ise yapayalnız, tek başına kaldı. 


- Tamamen sıyırdı ihtiyar, - gülüyordu asker. Ben ona “Yiyecek bir şey al!” diyorum, o yırtık bir namazlığı alıyor. Ben seccadeyi attım, oda bu borulara sarıldı... “Eh, ne yaparsan yap, dedim. ” 

İhtiyarın elinden boruları da alıp attılar, kendisini de artık tıklım tıklım dolan kamyonete bindirdiler. Ninem ve dedem bohçanın üzerinde birbirlerine sarılarak oturuyorlardı. Ben dedemin dizlerine oturdum. Beni sıkıca tutuyordu, sanki kaybetmekten korkuyordu. 
Gözyaşının boynuma aktığını hissettim. 


Kapye teyze yanımızda çömelmiş oturuyordu. İki küçük çocuğa sarılıp bomboş gözlerle önüne bakıyordu. Ne düşünüyordu ki? Büyük ihtimalle o sırada cephede savaşan kocasını ve dört büyük oğlunu düşünüyordu. Geriye sağ olarak sadece bir tanesinin, ortanca Server'in döneceğini henüz bilmiyordu... 


Askerler deli gibi bağırıyorlardı. Annem yüzünden durduğumuz aklımıza bile gelmiyordu. O ise o sırada valizi arıyordu. “Çabuk, çabuk! Bütün arabalar seni bekliyor!” Her yeri kazıyordu, nihayet kürek yumuşak toprağa gömüldü. Aradığını bulana kadar bahçenin yarısını kazmıştı. Üç buçuk sene boyunca toprakta kalan valiz çürümüştü. Komutan, valizi annemin ellerinden çektiğinde valiz dağıldı ve fotoğraflar, kâğıtlar, kitaplar, içinde ne varsa yere döküldü. Komutan ayağıyla her şeyi karıştırdı, değerli bir şey bulamayınca bağırmaya başladı. “Bunlar yüzünden mi başımızı yedin!” Annem bütün kâğıtları topladı, toprağa bulanmış kâğıtları valizin içine soktu. Tekrar eve dönmesine izin vermediler ve o, valize sarılarak arabalara doğru gitti. 


Bizi, şehirden ve yakın köylerden toplanan diğer insanlarla beraber Saki demir yolu istasyonuna getirdiler. Hayvanları taşıdıktan sonra yeri süpürmeye dahi tenezzül etmedikleri vagonlara bindirdiler. Dayanılmaz bir şekilde gübre ve idrar kokuyordu. Girişin sağ ve sol tarafında geniş ranzalar vardı. Biz şanslıydık; yerimiz üst katta, dikenli telli pencerenin yakınındaydı. Buraya temiz hava ulaşıyordu ve daha kolay nefes alıyorduk. İnsanlar aşağıda, ranzalarda ve ranzaların altında birbirlerine sıkıca sarılmış oturuyordu. Birisi bir yere 


gitmek istediğinde, diğerlerinin üzerinden atlayarak ilerlemek zorundaydı. 
Kapı gürültüyle kapandı... Kapkaranlık oldu. Tren harekete geçti. 


.. Bu şekilde yaşlıları, kadınları ve çocukları yok etme mekanizması hayata geçirilmiş oldu. 
Hiç kimse nereye ve neden götürüldüklerini bilmiyordu. Hiç kimse halka, aslında Kırım Tatarlarına ölüm fermanı olarak ilan edilen 11 Mayıs 1944 tarihindeki emri açıklamaya gerek duymadı. Biri, hükümlülerin bu kararı duymalarına gerek olmadığına kanaat getirdi, yeter ki kararı uygulayanlar bilsindi. 


Emil Amit.” 


Kırım'dan sürülen halkların anısına; Evpatorya, Kırım 


Sürülenlerin anısına; Kerç, Kırım 


Kitabın Orijinal Metni: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1028371/Alieva, - 
Tak eto bylo Nacionalnye repressii v SSSR. 1919-1952 gody.html 


BU BÖYLE OLMUŞTU; KIRIM TATARLARI 2 
Melek Öz, 01.10.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Makale, Çeviri- Analiz 


"Tarihçiler, sürgünün ilk yıllarında yaklaşık 100.000 insanın, yani halkın neredeyse yarısının hastalıktan, açlıktan ve soğuktan öldüğünü söylüyorlar." 


Kırım Tatarları 2 


“Dünyaca, Kardeşlerimize Yardım Etmek. 


Bazı insanlar Kırım Tatarlarının daha ne istediğini hala açıkça anlayamıyor. Yeni yerleşim yerlerinde iş sahibiler, giyecekleri ve başlarını sokabilecekleri bir evleri var... Ama bu bakış vicdansız bir insanın bakışıdır. Kendi tarihini, kendi vatanını hatırlamayan bir mankurtun bakışı. Kırım bilimcisi, Maksimilyan Voloşın, Kırım Tatarlarının daha vatan topraklarında yaşadıkları sırada, 1925 yılında Tatarlar hakkında şöyle yazıyordu: 


“Her Tatarın içinde çok ince ve kendini koruyamayacak kadar hassas bir kültürel miras hissediliyor... ” Kültürleri hakkında yaptığı bu gözlem, özellikle bu “kendini koruyamama” olgusu, Kırım Tatarlarının Orta Asya'ya ve Sibirya 'ya, yani başka bir kültürel ortama zorla yerleştirildikleri zaman daha iyi anlaşıldı. Saklamaya gerek yok, kırk yılı aşkın sürgün boyunca Kırım Tatarları Özbeklerin ve başka halkların kültürleriyle özdeşleşemedi. Hep ayrı kaldılar ve bu izolasyondan dolayı hep acı çektiler. Özbek ve Kırım Tatar kültürlerinin sentezi ortak İslam kökenlerinden dolayı güzel sonuçlar verebilirdi. Ama bunun için kültürlerin bağımsız ve doğal bir şekilde gelişmeleri gerekiyordu. Kırım Tatar halkı ise uzun yıllar boyunca “suçlu halk” damgasını taşımış. 


Uzun süren yolculuğun sonunda Mayıs 1944'te Özbekistan ‘da trenlerinden indiklerinde, hala onlara yapılanların sorumlusunun Beriya olduğunu düşünüyorlardı. “Büyük ve adaletli önder” Stalın'in bu haksızlığı öğrendiğinde onları hemen vatanlarına geri döndüreceğine inanıyorlardı. Bu yüzden eşyalarını açmadan ve yeni, onlar için yabancı yerlere yerleşmeden bir süre daha beklediler. Onların bu “adaletli önder inancı” yolda hayatını kaybeden yüzlerce insanın yanında yeni yerleşim yerlerinde de 40.000 kişinin hayatına mal oldu. 
Ölenlerin hepsi, yaşlı, çocuk ve kadınlardı. 


Diğerleri ise yerli Özbek, Kazak halklarının anlayışı ve merhameti sayesinde hayatta kalabildiler. Yerli halk, Stalinist yöneticilerin katı tutumlarına rağmen bir kere bile ne sözleriyle, ne de yaptıklarıyla sürgüne gönderilenleri incitmedi. Onlar sadece ocaklarının sıcaklığını değil, aynı zamanda arazilerini, topraklarını da paylaştılar. Üstelik Tatarların yerleştirildikleri yerde yerli nüfusun işsizlik oranı hat safhada olduğu halde. Ancak Özbekler, Stalin'in “vatan hainleri” propagandasına rağmen, bu dünyada her şeyden çok emeğe değer veren Tatarların da aynı kendileri gibi ekmeklerinin peşinde olduklarını, onlara has bilgelikleri, ferasetleri, başkasının derdine duyarlılıkları ve merhametleri sayesinde anlıyorlardı. Gerçi hemşerilerimin çoğunun da, yaşım büyüdükçe ve yerleşimcilerin acı kaderleri üzerine tefekkür ettikçe, kendi kendime sorduğum soruyu sorduklarını düşünüyorum. 
Neden bizim eşsiz ve benzersiz vatanımız, Özbekistan topraklarımız, başka bir halkın cezalandırma, sürgün yeri olmuştu? Bunu yapan bizim vatan sevgimizle de alay etmemiş miydi? 


Stalin'in baskıları Kırım Tatarlarının yapısına ve karakterlerine de yansıdı. Bir zamanlar herkese açık ve neşeli olan halk içine kapanmış ve bastırılmış bir hale geldi. Halkın yalnızca kültürünün temelleri değil, ekonomik becerileri de git gide zayıflıyordu. Çiftçilik, bahçıvanlık, üzüm yetiştiriciliği git gide unutuluyordu. Maalesef aydın kesim de, özellikle yazarlar, bu yabancı çevre şartlarında kültürlerini çürümekten koruyamadılar. Kültürlerini korumaları 


imkânsızdı, çünkü eserlerinde Kırım'ın hem sürgünden önceki, hem sonraki hayatından, hem de sürgün sırasında halkın başına gelenlerden söz edilmesi kesinlikle yasaktı... 


Savaştan önce Kırım 'da Rusların, Ukraynalıların, Ermenilerin, Bulgarların, Yunanlıların yanında yaklaşık iki yüz elli bin Kırım Tatarı yaşıyordu. Neredeyse altmış bin kişi Vatan Savaşı'nın cephelerine çağırıldı. Yarısı hayatını kaybederken kimileri de habersiz bir şekilde kayboldu. Kırım Tatarları 'nın faşizmin üzerindeki zaferde rolü bunlar. Küçük bir kısmının yaptıklarından dolayı bütün halka “suçlu halk” damgasını vurmak ahlaksızdır. Kırım Tatarları'nın anlattığı onlarca olaya şahit oldum. Neticede bu sürgünün Stalin'in özel intikamı olduğu kanısına vardım. Ukraynalıları, kolektif çiftlik mülkiyetine direndikleri için açlığa mahküm etti, Özbekleri ve Kazakları, büyük baş hayvanlarını devletle sevinçle paylaşmadıkları için yok etti, Kırım Tatarlarına da onların en aydın kesimini, en iyi insanları öldüren NKVD 'ye, Stalin'in ulusal politikasının sapkınlıklarına karşı oldukları için diş biledi... 


Timur Pulatov, 1988.” 
“Tarihle mücadele 


Tatarların Kırım 'dan nasıl sürüldüklerini görmedim ama o zamana kadar eskiden beri Kırım-Tatar isimlerini taşıyan köylerin adlarının nasıl değiştirildiğini çok iyi hatırlıyorum. Bu görev “Kızıl Kırım” yayın organının o zamanki icra sekreterliğini yürüten yaşlı bir gazeteciye verildi. Kendisi sesiz sakin, çalışkan, titiz, başkalarına ve kendine karşı sorumluluk sahibi bir insandı. Onu iyi tanıyordum. İşte bunlar böyle yaşandı. 


Yerleşim yerlerinin isimlerinin değiştirilmesi, İl Konseyinin açılış oturumunun gündemine dâhil edildi. Oturum sabah açılıyordu. Gece herkes dağıldıktan sonra gazeteye telefon geldi. 
O gece icra sekreteri telefon hattında nöbetçiydi. İl idaresinden telefon geldiğinde telefona sekreter cevap verdi. Birkaç sayfalık uzun bir liste gönderdiler. Uzun asırlar boyunca bu yarım adanın topraklarında Gotların ve İskitlerin, Yunanlıların ve Cenevizlilerin yaşadığı biliniyor. Aynı zamanda Tatarlar ile birlikte Karaylar ve Kırımçaklar da yaşıyordu. Daha kimler yoktu ki. Bütün bunlar elbette sadece nehirlerin ve dağların isimlerine değil, Kırımın şehirlerinin isimlerine de yansıdı. Ancak konseye sunulacak olan acil değiştirilecek isimlerin listesini hazırlayanlar Cenevizlerin Sudak şehrini, Türk olan Calman şehrinden ayıracak kapasitede değillerdi. 


O zamana kadar benzer bir işle uğraşmayan gazete sekreteri çok şaşırdı. Hayal gücü sınırlıydı, kendini bildi bileli hiçbir şey yazmamıştı. Tek işi başkaları tarafından yazılan makaleleri ve haberleri düzeltmekti. Şimdi ise eski, çocukluğundan iyi bildiği ve insanın kendi evine, toprağına alışır gibi alıştığı yerleşim yerlerine, şehirlere, kasabalara yeni adlar vermesi gerekiyordu. Gazete henüz imzalanmamıştı, matbaadan yeni basılmış sayfalar gelmeye devam ediyordu, o ise işe nereden başlayacağını, hangisine öncelik vereceğini bilemiyordu. Dürüst ve çalışkan bir kişiliğe sahipti ama konumuz bu değil. Hiç vakti yoktu ve zor durumdaydı. 


Birden çalışma masasının üstündeki kalın kitabı fark etti. Bu, uzun yıllar boyunca gerektiğinde başvurduğu eski bir rehber kitabıydı. Kısaca bu Rayevski tarafından yazılan ve bir önceki yüzyılda basılan “Meyve Okulu” kitabıydı. Rayevskiy bir zamanlar Kırım'da meyve ve çilek yetiştiriciliği ile uğraşıyordu. Hem sekreterler, hem de gazetenin tarım bölümü çalışanları bu kitaba büyük değer verirlerdi. Rehberi eline aldı. Ve çok gecikmeden listedeki eski isimlerin yerini bu kitaptan alınan yeni isimler aldı. Dediğim gibi, gazete henüz onaylanmamıştı ve sürekli onunla ilgilenmek zorunda kalıyordu ama en azından bir başlangıç yapmıştı. Çıkış yolu bulduğunu fark edince rahat bir nefes aldı. Önce büyük meyvelerin isimlerine yüklendi, daha sonra çekirdekli meyvelere geçti. Bir süre sonra bu kitabında başlarda zannettiği gibi isim bulma açısından zengin bir kaynak olmadığını fark etti. Ve git gide daha küçük meyvelere geçiş yapmak zorunda kaldı. 


O zaman yeni bir fikir geldi aklına. Kendisi asker olmasa da, savaş yeni bitmişti ve birçok askeri kelime sıklıkla kullanılıyordu. Bir gazeteci olarak hepsini biliyordu ve bu kelimelerden yararlanmaya karar verdi. Üstelik bu sefer masanın üstünde duran başka bir kitap gözüne ilişmişti. Bu, yazarı tarafından ona yeni hediye edilen “ Kırım'ın Kurtuluş Savaşlarında” adlı kitaptı. Artık bu zor durumla nasıl başa çıkacağından emindi. Sabaha doğru kendi listesini sundu. 


Bundan dolayı şimdi Kırım'a gelenler Ayvovoye ( Ayvalı), Abrikosovoye (Kayısılı), Tankovoye gibi isimlerle karşılaşıyorlar. 


Sadece bu yüzden! 

Vasiliy Subbotin; “Literaturnaya Gazeta” 30 Ocak; 1991” 

Sürgüne gönderilen halkların acıları sadece şiir ya da nesire yansımadı. 

Kırımlı ressam Rustem Eminov halkın yaşadığı trajediyi çizdiği tablolara yansıttı. 1975 
yılından beri Özbekistan'da ve yurtdışında 80'i aşkın sergi düzenledi. O, Sovyetler Birliğinde ve Dünyada Kırım Tatar sürgününü resmeden sanatçıların ilkiydi. Resmettiği serinin ilk 


bölümü, dünya çapında bir üne kavuştu ve “ Sürgün” ismini aldı. 


Serinin ikinci bölümün adı “Dönüş”. Sürgün günlerine dair fazla görsel doküman bulunmadığından, tablolarını tanıkların ifadelerine dayanarak çizdi. 


“Ölüm Treni 1” 


“Unutma 2” 


“Kara Şafak. 18 Mayıs, 1944” 


“Soykırım 3” 


Kitabın Orijinal Metni: http://Wwww.e-reading.club/bookreader.php/1028371/Alieva - 
Tak eto bylo Nacionalnye repressii v SSSR. 1919-1952 gody.html 


BU BÖYLE OLMUŞTU; SÜRGÜN EDİLEN DİĞER HALKLAR VE GULAG 
KAMPLARI 
Melek Öz, 08.10.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Makale, Çeviri-Analiz 


Bu seri şuursuzca bir yönetimin korkunç icraatlarının sadece küçük bir kısmına ışık tutuyor. 
Yazılan ve yazılacak olan hikâyelerin dışında birçok belge artık hiçbir zaman gün yüzüne çıkamayacak. 


Stalin'in iktidarda kaldığı dönem Büyük Terör olarak adlandırılıyor. Bir taraftan farklı etnik gruplar toplu halde sürülürken, diğer taraftan muhaliflere yoğun baskı ve sindirme politikası uygulanıyordu. Siyasi tutuklulardan kimi idama mahküm edilip kurşuna diziliyordu, kimi de ülkenin her yerinde oluşturulan çalışma ve ıslah kamplarına gönderiliyordu. 


Sovyet yönetimi tarafından gerçekleştirilen sürgünler sonucunda tehcir edilen halkların çoğu Kazakistan'a, Sibirya'ya ve Orta Asya'ya gönderildi. Bu durum Kazakistan'da çok uluslu bir devletin ortaya çıkmasına sebep oldu. 1 Mayıs Kazakistan'da Halkların Birlik Günü olarak kabul ediliyor. Kazakistan sürgün bölgesi yapılmadan önce orada büyük kıtlık dönemi yaşandı. 1931-1932 yılları arasında zorunlu kollektivizasyon sonucunda halk aniden fakirleşti, büyük baş hayvan sayılarında büyük azalma meydana geldi ve iki buçuk milyon Kazak'ın açlıktan öldüğü kıtlık yılları yaşandı. Kazak aileler hayatta kalabilmek için Çin'e göç ediyordu. 


Sürgünler başladığı zaman ise Çeçenler, İnguşlar, Balkarlar, Karaçaylar, Ahıska Türkleri, Kürtler, Azeriler, Kırım Tatarları, Hemşinliler dışında başka halklar da sürgün edildi. 


1936 yılının aralık ayında Polonyalılar, Kazakistan'a, Volga bölgesine, Komi Özerk 
Cumhuriyetine ve Sibirya'ya gönderildi. Sürgünün sebebi, Polonyalıların güvenilmez halk olarak görülmeleriydi. Ukrayna'nın ve Beyaz Rusya'nın batı bölgelerinden, eski Polonya topraklarından yaklaşık 400.000 Polonyalı sürüldü. 30'lu yılların başlarında Ukrayna'da ve Beyaz Rusya'da 670 Polonyalı okul, 2 üniversite, 3 tiyatro, 23 gazete vardı. Kitaplar Polonyaca basılıyordu. Sürgünle birlikte bütün hakları ellerinden alındı. 


Hükümetin 21 Ağustos 1937'de çıkarttığı emirle Japon ajanların sızmalarını önlemek amacıyla Uzak Doğu sınır bölgelerinde ikamet eden bütün Koreliler sürüldü. Bugünlerde Koreliler çoğunlukla Özbekistan ve Kazakistan'da yaşıyorlar. Baskı ve sürgün yılları boyunca kendi dillerini ve kültürlerini unuttular. 


Eylül 1941- Ocak 1942 tarihleri arasında Sovyet Almanların sürgünü gerçekleşti. Eylül 


ayında Volga bölgesinden Sibirya'ya ve Kazakistan'a 376.700 kişi sürüldü. 25 Aralık 1941 
yılına kadar 15 Cumhuriyetin tamamından toplam 894.600 Alman gönderildi. 1945 yılına kadar 900.000 Sovyet Alman özel yerleşimciler statüsünde bulunuyordu. 


1942, 1944 ve 1949 yıllarında Kara Deniz kıyılarında ve Kafkasya'da yaşayan Yunanlar sürgüne gönderildi. Eskilerden beri Yunanlılar Moldova'da, Kırım'da, Abhazya'da, Gürcistan'da, Odesa, Donetsk bölgelerinde yaşıyorlardı. Bazı araştırmalara göre sürülen Yunanların sayısı 60.000 - 80.000 arasında. Bazılarına sürgün yeri seçme imkânı tanınıyordu. 


Kırım'daki Yahudiler Stalin tarafından Uzak Doğu'ya gönderildi. 7 Mayıs 1934 tarihinde oluşturulan ve Birobican şehrinin başkenti olduğu Yahudi Özerk Oblastı hala varlığını koruyor. 


Kalmuklar Sibirya'nın farklı yerlerine nakledildi. Toplam 91.919 Kalmuk sürüldü, onlardan %60 aşkın 16 yaşından küçük çocuklardı. Sürülenler Sibirya'nın 128 bölgesine yerleştirildi. 
Çoğu zaman trenler insanları ilk planlanandan farklı yere getiriyordu. Tehcir edilen Kalmuk halkı arasında ölüm oranı çok yüksekti. 


Sürülenler arasında İngria Finlileri de vardı. 1932-1934 yılları arasında 10.000 Finli, Finlandiya sınırlarından gönderildi. 1937-1938 yıllarında Finlilere ait bütün okullar, gazeteler, yayın organları ve ibadethaneler kapatıldı. 1942 yılında 25.000 civarında Finli özel yerleşimci olarak Kazakistan'a gönderildi. 


24 Ocak 1919 günü Rus Kazakların soykırımı başlangıcı olarak kabul ediliyor. Bu tarihte 
başlayan baskılar sonucunda 1.250.000 Kazak hayatını kaybetti. 


1932 ile 1933 yılların arasında Ukrayna'da yaşanan Holodomor (açlıktan ölüm) kıtlık dönemi 
süresince 3,5 - 4 milyon arasında Ukraynalı hayatını kaybetti. 


Aslında Komünist yönetimin başa gelmesiyle büyük terörün başlangıcı da verilmiş oldu. 
İnsanlar sadece etnik kökenlerinden dolayı değil, muhalif düşüncelerinden dolayı de tutuklanıp sürgüne gönderiliyordu. 


Topluca tutuklamalar ve idamlar, insanların özgürlük taleplerine ve hakları aramalarına uygulanan tedbirler en başından beri Sovyet rejiminin değişmez özelliğiydi. Zorunlu çalışma kampları ve kolonileri, baskıcı ve totaliter rejimin ve sürekli genişleyen büyük terörün kaçınılmaz neticesiydi. Sovyetlerin ceza sistemi ülkenin daha ilk kurulduğu yıllarda şekillenmeye başladı. Bu sisteme göre hükümlüler çoğunlukla cezaevlerinde değil, sürekli çalışmak zorunda oldukları ve şehirlerden uzakta bulunan kamplarda tutuluyordu. 


N 


Hie 7 SEND a x á S 
Gulag, Sovyetler Birliğinin cezai çalışma kampları sistemidir. Harflerin açılımı Çalışma ve Islah Kampları Baş İdaresi anlamına geliyor. İlk çalışma kampları Bolşeviklerin yönetime gelmesiyle birlikte 1918 yılında oluşturuldu. 1929 yılında Stalin’in emriyle kampların sayısı çoğalttırıldı. Yeni açılan NKVD arşivlerine göre SSCB’de en az 476 kamp idaresi vardı. Her birinin idaresinde Sibirya ve Orta Asya bozkırlarında yerleştirilmiş yüzlerce, hatta binlerce 


çalışma kampı bulunuyordu. 1929 - 1953 yılları arasında bu kamplarda 18 milyon insanın tutulduğu söyleniyor. Cezaevlerin tutuklu kontenjanı sürekli yenileniyordu. 


Gulag'dan söz ederken, özellikle bu kamplarda tutulan çocuklardan da söz etmek gerekiyor. 
İlk yıllarda reşit olmayan çocuklara cezalar uygulanmasa da 1926 yılında çocukların 12 
yaşından itibaren hırsızlıktan, mala zarar vermekten, öldürmekten yargılanabileceklerini öngören yasa kabul edildi. 7 Nisan 1935 yılında çıkan yasayla reşit olmayan çocuklar için idam cezası getirildi. 1940 yılında demiryollarına zarar verme suçu için idam cezası uygulanıyordu. 


Reşit olmayanlar, çocuk kolonilerinde tutuluyordu ama sık sık büyüklerin çalışma kamplarına gönderildiği olurdu. Sovyet döneminde Gulag kamplarında tutulan çocuklar hakkında belli sebeplerden dolayı konuşulmazdı. Okul kitapları Sovyet rejim ve Leninizm propagandasıyla dolup taşıyordu. “Her şey çocuklar için!” tarzında sloganlarından geçilmiyordu ama durum hiç de öyle değildi. 


SSCB'nin kurulduğu ilk yıllarda NKVD askerleri mahkeme kararı olmaksızın çocukları öldürüyordu. 1920 yılında Arhaneglsk şehrine Ölü şehir adı verildi. O dönemde 12- 16 yaş arası çocuklar sorgusuz sualsiz kurşuna diziliyordu. Sonra Stalin tarafından planlı bir şekilde Ukrayna'da, Volga Bölgesinde, Kazakistan'da oluşturulan suni kıtlık, halkı sindirme mekanizması olarak kullanıldı, sonra da bütün ülkeyi kapsayan bir baskı sistemi oluşturuldu. 


1930'lu yıllarında kimsesiz çocuk sayısı yedi milyon civarındaydı. O dönemde bu problemi Gulag aracılığıyla çözdüler. Kimsesiz çocuklar Gulag kamplarının sakinleri ve “asrın inşaatlarına” bedava işgücü oldu. Gulag, insan hakları ihlalinin, adaletsizliğin, ağır çalıştırmaların sembolüydü. Çalışma kamplarında bulunan ve çoğu zaman işlemedikleri suçlardan dolayı ağır çalışmalara mahküm edilen çocuklar birkaç kategoriye ayrılıyordu: 


- Kamplarda doğan çocuklar: Sovyet yönetiminin ilk yıllarında kadınlar kamplara hamile veya yeni doğan bebekleriyle birlikte girebiliyorlardı. Doğum gerçekleşene kadar kadınlar çalışmaya devam ediyordu. Bebekler doğduktan sonra anneler bebeklerine sadece gardiyanların gözetiminde bakabiliyordu. Bazı kamplarda bebekler anneleriyle beraber gece kalabilse de, çocuklar 4 yaşına, 1936 yılından itibaren de 2 yaşına gelince annesinden alınıp 


çocuk esirgeme kurumuna gönderiliyordu. 


- Çiftçi çocukları: Köylerin zorunlu kolektif sisteme geçişi sırasında kaçan ama sonradan yakalanan ve çalışma kamplarına gönderilen çocuklar. 


- “Vatan hainlerinin” çocukları: 12 yaşından büyük çocuklar “Vatan haini aile üyesi” suçlamasıyla kamplara 3-8 yıl arası sürece gönderilirdi. 1947-1949 yılları arasında artık bu suçlamaya 10 - 25 yıl hapis öngörüyordu. 


- Özel yerleşimcilerin çocukları: Topluca sürülen halkların çocukları aileleriyle birlikte çalışma kamplarının sakinleri oldular. İlk yıllarında tehcir edilen halkların ölüm oranı % 27civarındaydı. Ölenlerin çoğu çocuktu. 


Resmi rakamlara göre 1940 yılında Gulag’ın 50 çocuk kolonisi, 90 bebek evi bulunuyordu. 
1938 yılına kadar tutuklu velilerin ellerinden 17 355 çocuk alındı. 1939 yılında çalışma 
kamplarında 4.500 bebek bulunuyordu. Annelerinden alınan çocuklara yeni isimler ve soy isimler veriliyordu. Çocuklardan kim olduklarını, kökenlerini unutmaları isteniyordu. 


Arşivlerde çocuk kamplarından çok az fotoğraf bulunuyor. Sovyet yönetiminin on binlerce küçük çocuğu çalıştırdığı yerlere fotoğraf makinesi sokmak yasaktı. 


Savaş yıllarında Alman askerler, çocukları Almanya'ya, Stalin yönetimi ise Orta Asya'ya, Kazakistan'a, Doğu bölgelere sürüyordu. O dönemde kampların korkunç şartlarında hayatını kaybeden çocuk sayısı belli değil. Gulag'ın arşivleri düzgün tutulmuyordu ve sistematik bir şekilde yok ediliyordu. O yüzden hastalıktan, açlıktan ve soğuktan ölen çocukların sayısı tam belli değil. O şartlarda çocukların hayatta kalmaları imkânsızdı. Kimi çalışma ve ıslah kamplarına üç yıldan başlayarak yirmi beş yıla kadar hapse mahküm ediliyordu, kimi idama çarptırılıyordu. Sürgün sırasında kirli vagonlarda ya da çalışma kamplarında doğan çocuklar ölüyordu. Büyüklerin bile dayanamadıkları çalışma kamplarının ağır şartlarında çocuklar aklını yitiriyordu. 


Kamplarda bulunan çocukların önlerinde ve sırtlarında annelerine ait hükümlü numaraları 


bulunuyordu. 


Bu seri şuursuzca bir yönetimin korkunç icraatlarının sadece küçük bir kısmına ışık tutuyor. 
Yazılan ve yazılacak olan hikâyelerin dışında birçok belge artık hiçbir zaman gün yüzüne çıkamayacak. 


Geçmişini hatırlamayan insan, gelecekte olası diktatörlüğün girişimleri sırasında o günlerin tezahürü ve tekrarlarını fark edemeyebilir. Her halükarda insanlık tarihin kara sayfalarını hafızasında tutmak zorundadır. 
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BU BÖYLE OLMUŞTU; KÜRTLER 
Melek Öz, 30.07.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Makale, Çeviri- Analiz 


Verilere göre 1926 Laçin'de 48.000 civarında Kürt yaşıyordu, 1979*daki nüfus sayımından sonra Azerbaycan'da Kürtlerin yaşamadığı açıklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda Stalin 


tarafından uygulanan tehcir politikası sonucunda 50.000 Kürdün hayatını kaybettiği söyleniyor. " 


Kürtler 


SSCB”de yaşayan Kürt halkı Stalin döneminde iki sefer toplu tehcire uğradı. SSCB'nin kurulduğu yıllarda Kürtler genel olarak Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'da yaşıyorlardı. 
16 Temmuz 1923 yılında Azerbaycan Sovyet Cumhuriyetinin sınırları içerisinde ilçe 
statüsünde olan ve başkentliğini Laçin'in yaptığı, Kelbecer, Laçin, Kubatlı ve Zengilan bölgelerini kapsayan Kürdistan Uyezdi oluşturuldu. 8 Nisan 1929 yılında bu oluşum lağvedildi ve onun yerine 25 Mayıs 1930 yılında Sovyet Kürdistan Bölgesi oluşturuldu. 


30'lu yıllarda Kürt özerkliğinin kaldırılma süreci başladı. Halka yönelik eğitim faaliyetleri durduruldu, okullar ve gazeteler kapatıldı, “Kürt” kelimesinin kullanımı yasaklandı. 


1937-1938 yılları arasında Azerbaycan'daki ve Ermenistan'daki Kürtler Orta Asya Cumhuriyetlerine, Sibirya'ya ve Kazakistan'a toplu olarak sürüldü ve özerklik kaldırıldı. 
Üç gün sürmesi gereken yolculuk son derece ağır şartlar altında bir ay içerisinde tamamlandı. 
Sürgün kışın yapıldığı için çoğu kişi yolda açlıktan ve soğuktan öldü. Götürüldükleri yerlerde başka etnik gruplar içerisinde eritilmek üzere aileler yerleşim yerlerine 3-4 aile olarak yerleştiriliyordu. Bu şekilde tehcir edilen Kürt halkı 110 ayrı bölgeye dağıtıldı. İlk seferde sürülen insan sayısı 30.000 civarındaydı. 1939 yılında Kazakistan'da yapılan nüfus sayımında 2.400 Kürt bulunuyordu. Diğerleri yolda hayatlarını kaybetmişti. 


İkinci sürgün Kasım 1944 yılında yapıldı. Yine bir kış günü Gürcistan ve Türkiye sınırlarında yaşayan Müslüman Kürt halkı ikinci sefer sürgüne gönderildi. Eşyalarını toplamaları için halka birkaç dakika verildi. O dönemde neredeyse bütün erkekler süregiden savaşın cephelerinde savaştığından, sürülen genelde kadın, çocuk ve yaşlılar oldu. Sürgüne karşı çıkanlar oldukları yerde kurşuna diziliyordu. Çok kişi yolda donarak öldü. 20 sene boyunca, 1937- 1957 yılları arasında Kazakistan'daki kamplarda Kürt halkı özel yerleşimciler statüsünde bulunuyordu. Rehabilitasyon süreci başladığı zaman sürülen Kürt halkı çoğunlukta geri dönmeyerek Kazakistan'da kalmayı tercih etti. 


Verilere göre 1926 Laçin'de 48.000 civarında Kürt yaşıyordu, 1979”daki nüfus sayımından sonra Azerbaycan'da Kürtlerin yaşamadığı açıklandı. Yapılan araştırmalar sonucunda Stalin tarafından uygulanan tehcir politikası sonucunda 50.000 Kürdün hayatını kaybettiği söyleniyor. 


“Bu Böyle Olmuştu” kitabında Kürt halkının tehcirine tanklık yapan birinin anlattığı hikâye şöyle: 


“Vatan neresi? Ne için savaştık? 
Cepheden asker geldi... 


Siperlerde, hastane yatağında, şiddetli saldırı esnasında ya da ateşi yükseldiğinde, baba ocağı, köyü, akrabaları sürekli aklına geliyordu. Savaşa onları faşistlerin istilasından korumak için katılmıştı. 

Ve işte böyle... Cepheden döndüğüne sevinemedi. 


Astsubay Ziya Aliyev'i doğup büyüdüğü ve babasının dedesinin inşa ettiği evinin bulunduğu ilçeye dahi girmesine izin vermediler. 


Düşmanın ocağını yıkıp, ailesini katletmesini anlayabilirdi. Çünkü o düşmandı ama baba evini harap edip yakınlarını bilinmeyen bir yöne doğru sürenler ise yabancı değil, kendi devletiydi. 


Diğer askerlerle birlikte faşistlere hücum ederken “Vatan için! Stalin için!” diye bağırıyordu. 
Meğer vatanı yokmuş. Stalin tarafından imzalanan bir kâğıt vatanını ve ailesini ondan aldı. 


Aliyev ailesinin beş kardeşlerden beşi de 1941 yılında aynı evden ayrıldılar. Murathan, Behçet, Şevket ve Atabaş öldüler. O ise, Ziya, hayatta kaldı. Ağabeyleri evliydi, küçük kardeşleri ise henüz evlenmemişti... Ziya kendisinin de ölmediğine, sadece yaralandığına üzülüyordu. Neden yaşayacaktı ki? Cepheye giderken arkasında annesini, eşini, bir yaşındaki oğlunu, çok sevdiği küçük kız kardeşini bıraktı. Hepsi kontrplaktan yapılmış yük vagonlarında belirsiz yerlere, uzaklara götürüldükleri zaman açlıktan ve soğuktan öldüler. Neden hayatta kaldı ki astsubay Ziya Aliyev? 


Bugün o, Stalingrad'dan Berlin'e kadar nasıl yürüdüğünü anlatıyor. Kızıl Yıldız madalyasını, Birinci Derece madalyasını ve daha yarım düzine madalya gösteriyor. Her madalyanın arkasında sergilediği kahramanlıkları... 

Yatışmış mı o acı? 

Yok. Her sene daha da artıyor. 

Kürtlerin üçte birinin bir anda, 1944 yılının soğuk Aralık ayında yerlerinden koparılarak her tarafı acık, cereyanlı yük trenlerine doldurulduğunu ve yolda hayatlarını kaybetmeleri nasıl 


unutulabilirdi? 


Ayrıca savaştan geri dönemeyen binlerce insan vardı. Ama onların kahramanlıklarını ve 


yaşadıkları ülkeye yaptıkları hizmetleri kim hatırlıyor ki? 


Bir de yeni yerleşim yerlerinde, Almatı'nın yakınlarında bahar aylarında Kürtlerin, yeni çıkan yeşil otları yediklerini nasıl unutabilirsin? Ya da termometre ibresinin eksi kırk derecenin aşağısına düştüğü o şiddetli kış boyunca soğuktan nasıl donarak öldüklerini? Bu kadar soğuk olabileceğini hayal bile edemiyorlardı. Çıplak, aç, evsiz barksız, bulabildikleri paçavralara sarılarak ahırlara, bodrumlara sığınmaya çalışıyorlardı. 


Hatırlamak bile korkunç! 


“Kazaklar yardım etti. Sağ olsunlar!” diyorlar o korkunç kışı hatırladıklarında. 
Muhataplarım, üç kişi. Evin sahibi Ziya Batırhanoviç Aliyev ve eskiden beri komşuları olan Azılhan Mustafayeviç Mustafayev ve Aydan Suluoğlu Aliyev. Üç kişiler ama kaderleri aynı. 


Trajik hayatlar! Farklılıkları yalnızca ayrıntılarda saklıdır. 


Mesela Mustafayev. 1941 senesinden beri savaşta cephe aldı. Kursk muharebesinde bacağından yaralandı. İki ay sonra yine cepheye gitti. Harkov'da, Lihaçovskaya istasyonundaki çatışmalarda yine yaralandı. Bu sefer sol kolundan. Yine askeri hastanede yattı, sonra tedavinin bitmesi için eve gönderildi. Baba köyüne, Ahgid'e gitti. Çok mutluydu. 
Savaşın bitmesini beklemeden sevdiği Gürcü kız Maria ile evlendi. 1944 yılının sonbaharında izni bitti, cepheye hazırlanmaya başladı ama o gün olan oldu. Birden sokaklarda askerler belirdi. “Hangi tüfekle savaştıysak, o tüfekle bizi sürdüler” 


Hüzün içerisinde anlatıyor Azılhan ağa. 


Akrabaları genç hanımını yerinde kalması için ikna etmeye çalışıyorlardı ama Maria kararlıydı: “Kocamı nereye götürürlerse, ben de oraya giderim. O ölürse, ben de ölürüm!” 


Dekabrist eşlerini herkes bilir, onlar hakkında şiirler döşenmiştir. Ya bizim annelerimiz, hükümetin zararlı ırk olarak ilan ettiği ulusların temsilcilerini sevip, kocalarından vazgeçmeyip, onlarla beraber bütün zorluklara katlananlar... Onlara layık şarkıları kim yazar? Maria tam 38 sene sonra anne ve babasıyla görüşebildi. Yine de daha o zamanlar 
1944 'te getirildikleri yerde, bu buluşmanın bir gün mümkün olabileceğini hayal bile 
edemiyordu. İnsanlar yolda ardı ardına ölüyorlardı ve vagonlardan çöp gibi yokuş aşağı atılıyorlardı. Hatırlamak bile korkunçken insanın bütün bunlardan sonra aklını kaybetmeden nasıl yaşayabileceğini anlamak asla mümkün değildir. Gerçi bazıları aklını kaybediyordu... 


O ölmekten, gereksiz bir eşya gibi aşağıya atılmaktan korkuyordu. Ama ölmekten daha kolay bir şey yoktu; sıcaktan, dilin kuru bir odun gibi ağzını doldurduğu zaman; açlıktan, gözlerin karardığı ve ayaklarının tutmadığı zaman; iliklerine kadar işleyen soğuktan, bedenini ve ruhunu hissetmeyi bıraktığın zaman. Yardım çağrısına hiçbir yerden cevap gelmiyordu. 
Gardiyanlar hiç umursamıyordu ve cevaben sadece : “Kapa çeneni, vururum! ”, diye bağırıp tüfeklerine sarılıyorlardı... 


Aydan Aliyev bezi çözüp masanın üstüne bir sürü madalya bıraktı. Cesaret madalyasını, Askeri Başarı madalyasını... Ceketinin yakasında Askeri Muhafızlar rozeti ve Vatan Savaşı nişanı var. Kahramanlık nişanını bir kenara koydu. 1941'den beri savaşıyordu, zaferden sonra “halkların babası” ismini taşıyan Stalingrad'ı kalkındırması için oraya gönderildi. 
“Halkların babası” demek onun gayet babacan bir tavırla dağlardaki öz evlerinden açlık içindeki bozkırların çöllenmiş topraklarına gönderilen Kürt halkı. Aydan bütün yakınlarını kaybetti, onları özlüyordu. Bir Rus askerinden annesini, babasını, kardeşlerini bulması için yardım istedi. Yazmadıkları yer yoktu! 


Nihayet Aspin ilçesinden cevap aldılar; onlara Orta Asya ve Kazakistan'ın göçmenler bürosuna başvurmaları söylendi. Aydan mektubu okudu ve aklına Myskhako'daki o korkunç 
225 gün geldi, sonra Kiev'deki çatışmalar, Jıtomir, ağır yaralandığı Karpatlar... Kanlar 
içinde karda yatarken, ailesinin çoktan sürgüne gönderildiğini bilmiyordu. Sebepsiz yere. 
Kürtlerin başına beklenmedik felaketin geldiğini nereden bilecekti. Ama dağdaki Ahçiya köyünden savaşa giden asker madalya için düşmanla savaşmıyordu ki... 


Onların yakınlarının evlerinde çektiklerinin cephede savaşmaktan daha kolay olmadığını biliyorlardı. Sonra, yeni yerleşim yerinde onlar da hakları olmadan yaşamanın acısını fazlasıyla tattılar. Sabahtan akşama kadar çalışma ve bitmeyen açlık. Her şey hepi topu yarım kilo ekmek için. Köyü şehre bağlayan yolu geçersen, bir de üstelik şehre gidersen, tutuklanırsın ve anında hapsedilirsin. İlçe merkezine gidersen, 25 sene ağır sürgün yersin. 


Aydan, bir keresinde, dalgınlıktan yeşillik pazarına elek, bir de ufaktan başka bir şeyler de almaya gittiydi, tutukladılar. Görünüşü ele verdi. On beş günlüğüne hapishaneye gönderdiler. 
Şimdi ise 25 yıl hapis almadığı için şanslı olduğunu düşünüyor. Herhalde orada işçilere ihtiyaç vardı. 


Onlar işten kaçınmazdı; biçiyorlardı, ekiyorlardı, su kanalları kazıyorlardı. Azılhan ağa yaralı olan sol koluyla toprak yüklü tahtaları tutamıyordu, o da kementle omzuna bağlamayı 
akıl etti. Askerin sivri zekâsı! Şimdi sol kolunun sakatlığı belli olmuyor ama o zaman, 1955 
yılında, engelli belgesini bile ondan aldılar. Sadece aldılar, hiçbir açıklama, gerekçe, tıbbi muayene yapmadan. Onlar, hakları olmadan yaşamaya alışıklar, tek dertleri ölmeden o vahşice dönemini atlatan çocuklarını, torunlarını ayağa kaldırabilmekti. Ve onlar ölüme inat hayatta kaldılar...” 


Aziz Aliyev; Almatı, 1991. 


Kitabın Orijinal Metni: http://Wwww.e-reading.club/bookreader.php/1028371/Alieva - 
Tak eto bylo Nacionalnye repressii v SSSR. 1919-1952 gody.html 


BU BÖYLE OLMUŞTU; AHISKA TÜRKLERİ 2 
Melek Öz, 13.08.2017, Sonsuz Ark, Konuk Yazar, Makale, Çeviri- Analiz 


"Ahıska Türkleri, Sovyet yönetimi tarafından rehabilitasyon edilemeyen tek halk unvanını taşıyor. Uzun yıllar süren mücadele boyunca bu yönde hiçbir hak elde edemediler. Gürcistan hükümeti Stalin tarafından sürülen Ahıska Türklerini vatanlarına almamak için hala direniyor." 


Ahıska Türkleri 2 
“Gözlerimle Gördüm... 


1937 yılından itibaren biz Ahıska Türkleri için zor zamanlar başladı. O dönemde ailemle 
birlikte Gürcistan Cumhuriyetinin Adigon ilçesinde yaşıyordum. Köylerden eğitimli kim varsa, herkesi tutuklayıp götürüyorlardı. 1941 yılında okulu bitirmiş neredeyse bütün genç erkekler cepheye seferber edildi. 


Cepheye gidenlerin arasında babam ve ağabeyim de vardı, ikisi de öldü. Yirmi altı kişi kuzenlerim ve amcalarım vardı. Şu an içlerinden sadece Kursk ilinde yaşayan bir kişi sağ kaldı. Yarısı savaştan dönemedi. Kimi ise sakat da olsa döndü ama sürgünün zor şartlarına dayanamayarak savaştan sonra öldü. Geçen sene savaşta sakat kalan bana en yakın insan, kuzenim vefat etti. Ne söylenebilir ki. 


Köylerde çocuklardan, kadınlardan ve yaşlılardan başka hiç kimse kalmadığında, halkımızın yaşadığı bütün zorlukları kendi gözlerimle gördüm. 15 Kasım gecesi 1944 yılında köylerimize Beriya'nın önderliğinde NKVD ’nin askeri birlikleri girdi. Bir gece ansızın neredeyse hiç erkeğin kalmadığı yaklaşık 235 köyden oluşan beş bölgeden bütün Türkleri sürdüler. Bazı köylerin nüfusu karışıktı. Böyle köyler az da olsa, insanlar orada ezelden beridir kardeşlik içerisinde yaşıyorlardı. Yarısı Türk, yarısı Ermeni olan köyler vardı. Bizim ilçede, Ude köyünde ise Türkler ve Gürcüler birlikte yaşıyordu. Vale ve Boladjur köylerinde az sayıda Gürcü vardı. Onlar hala orada yarı boş kalan köylerde yaşamaya devam ediyorlar, 

çünkü sürülenler sadece Müslümanlardı. 


Savaşta ölen 26.000 erkeğin aileleri Kazakistan'a ve Orta Asya'ya sürüldü. Kışın hayvanların bile taşınmasına müsaade edilmeyen vagonlara insanların nasıl doldurulduğunu kendi gözlerimle gördüm. Varış yerine kadar her trene yaklaşık elli asker eşlik ediyordu. Ural ve Kazakistan'dan geçerken yol boyunca çoğunluğun çocukların ve yaşlıların oluşturduğu insan cesetlerinin defnedilmeden, demir yollarına nasıl atıldığını gördüm. Ölenler arasında dedem 


de vardı. Onun ilk oğlu, benim babam 1938 yılından beri askerde bulunuyordu, 1940 ta süvari birliğiyle beraber Letonya 'ya gönderildi ve bir daha eve dönmedi. Sınır birliklerinde görev yapıyordu ve iz bırakmadan kayboldu. Onun akıbetini öğrenmek için üç kere 

Moskova 'ya başvurdum. Diğer oğlu, benim amcam, yaralandıktan sonra sekiz sene 

Aşkabat taki askeri hastanesinde yattı. Bizi soğuk ve yoksul Mircazel bozkırına sürdüklerinde toplam beş-altı bin aile civarındaydık. Şimdi Özbekler bu yere Gulistan diyorlar. Ellerimiz orayı gülistana çevirdi. 


1944 yılında 17 yaşındaydım. O zaman okulumu yeni bitirmiştim. Bizi köylerimizden 
Studebaker kamyonlarıyla götürüyorlardı; Ahıska 'ya doğru dağ yollarında giderken bazı arabalar devrilip aşağıya yuvarlanıyorlardı. Ahıska 'da bizi yük trenlerine doldurup, kimse kaçmasın diye kapılara tahtalar çakıyorlardı. Kaçakları ise ölüm bekliyordu. Yine de kaçmaya çalışanlar vardı; onlara ateş ediliyordu... Diğer insanları da aynı şekilde ölüm bekliyordu, bu sefer yavaş ve acı, önünde iki askerin beklediği vagon kapılarının arkasında ya da soğuk ve yabancı bir memlekette. 


Her vagona yaklaşık 18 aile bindirildi. Nadiren, bazı istasyonlarda askerler bize kova ve ekmek için sepet hazırlamamızı söylüyorlardı. Bir vagon için iki üç tane ekmek ve yarım kova, bazen ise bir kova kadar çorba veriliyordu. Yemeği bize ancak Mahaçkale 'ye vardığımızda vermeye başladılar. Böylece, dört konvoy halinde hepimizi farklı yerlere naklettiler. Kimi Mircazel'e, kimi Sirderya 'ya, kimi de Velikoalekseyevskaya 'ya düştü. Dördüncü tren son durakta, Zolotaya Orda şehrinde durdu. Ve her taraf aç ve yoksul bozkır. Yolculuk yirmi sekiz gün sürdü. Dışarısı artık kara kıştı. Herkes son durağa ulaşamadı, çok kimsenin ölmüş bedeni demiryolu raylarında kaldı. 


Sürgün yerinde yönetimin korkunç baskısı altında kaldık. Köyün dışına çıkmamız bile yasaktı. 
Rejim ihlali yapanları araştırmadan, soruşturmadan yirmi beş yıl ceza bekliyordu. Bizden çok kişiyi Sibirya 'ya sürdüler. Her on günde bir herkes, yaşlılar, çocuklar ve kadınlar dâhil yoklamaya tabi tutuluyordu. Kontroller bazen gece saatlerinde evlerde yapılırdı. Bütün bunlar 1956 yılına kadar devam etti. Sibirya 'ya gönderilenlerin yarısı geri dönmedi, ya öldü, ya da onlardan haber alınamadı. 

Sürgünümüzün ilk iki ay içinde açlıktan, hastalıktan ve işkenceden 17.000'den fazla Türk öldü. 1945-1946 yılları arasında kendi ellerimle ölen Türklerin defnedildiği 64 tane mezar kazdım. Onlar sıradan çiftçilerdi. Daha ne diyebilirim ki?... 


Özbekistan'ın bozkırında, Sirderya ilçesinde kendi gözlerimle gördüklerimi hatırlıyorum. 


İlk sene inşaatta çalıştım. O zaman, 1943'te küçük bir ekmeğin fiyatı on rubleydi. Bir keresinde 320 ruble topladık. Çalışma arkadaşlarım bu parayı bana verdiler, onlar yerleri kazarken benim pazara gidip ekmek almamı söylediler. O zaman gençtim. Alışverişimi yaptım, geri dönerken (3,5 kilometre kadar yol gitmem gerekiyordu), “Sosyalizm” adını taşıyan köyden geçerken gölgede oturan bastonlu yaşlı bir adam gördüm. Çok küçük ve zayıftı. Oturup bir şey düşünüyordu. O gün çok sıcaktı ben de adamın yanına oturup biraz dinlenmeye karar verdim. Yanına yaklaştım, selam verdim. O da bizden biri, bir Ahıska Türkü 


çıktı. Yavaşça doğuruldu ve öylece ayakta düşünmeye devam etti, sanki beni hiç fark etmiyordu bile. Bir tane ekmek çıkarttım, ortadan böldüm ve ona “Dedeciğim, beraber yiyelim”, dedim. Ekmeğe baktı, sonra elimden yarım ekmek kaptığı gibi, evin içine kaçtı. O zaman gençtim, şaşırdım. Yaşlı adamın peşinden eve girdim. Yerde kamış seriliydi, onun üzerinde on beş - on altı yaşlarında bir kız çocuğu yatıyordu. O kadar güzeldi ki, beyaz tenli, bakamıyordum bile. Yaşlı adam ona: “Fatıma, Fatıma, ekmek getirdiler! Ye, aç gözlerini artık!” dedi. Kız gözlerini açtı ama yemek yiyemedi. O zaman adama “Ekmeği su ile ver, belki o zaman yer”, dedim. Adam suyu getirdi, kızı zorlukla kaldırdık. Biraz yedi. Sonra beş altı tane ekmek daha çıkardım ve adama: “Dedeciğim, al ekmeği, sen de ye”, dedim. O ise bana: “Hayır. Biz bu eve girdiğimizde on iki kişiydik. Herkes öldü, eşim, oğullarım, bütün çocuklar. Bir tek Fatıma kaldı. Her gece sabaha kadar dua ediyorum, Rabbimden bir tek dileğim var, beni daha önce alsın ki, artık kalan tek kızımın ölümünü görmeyeyim diye. Yemin ettim, o yüzden bir şey yemeyeceğim. Nasılsa öleceğim. Ekmek içinse, çok teşekkür ederim! 


, 


Kızıma birkaç gün yeter. Sonra biri onu alır götürür buradan.’ 


Gerçekten de böyle oldu. Bir hafta sonra o köyden tekrar geçiyordum. Yaşlı adam ölmüştü. 
Bunu komşularından öğrendim. Aynı komşular bana çiftlikte Fatıma'nın akrabalarının bulunduğunu ve babasının ölümünden sonra onu aldıklarını anlattılar. 


Yaklaşık on sene sonra Fatıma 'yı tekrar gördüm; artık evliydi, iki oğlu ve bir kızı vardı. Evet, bütün bunlar “Sosyalizm ” köyünde, Velikoalekseyevskaya demiryolu istasyonunun yanında yaşandı. 


Özbekistan'dan Fergana olaylarından çok önce ayrıldım. 1950 yılından sonra bir de Orta Asya'da inşaatta çalıştım, 1958 yılından sonra birçok Türk'le birlikte Azerbaycan'a, Saatlıya, Mugan vadisine gittik. Hiç kimse hiçbir zaman bize iyi toprak vermiyordu. Azerbaycan'da da öyle oldu... 


1927 yılında Stalin'in emriyle Ahıska ilçesini bölgelere böldüler. Ben okulda okuduğum 
sırada, 1936 yılına kadar kitaplarımız Türkçeydi, gerçi öğretmenlerimiz Azeri 'ydiler. 1936 
yılından sonra bize Azerice öğretmeyi başladılar. Bize ne yapmadılar ki! Önce Türk'tük, sonra Âzeri olduk, sonra Gürcü. 1944 yılında yine Türk olduk ve bizi sürdüler. Hâlbuki biz normal insanlardık ve sıradan hayatlarımıza devam ediyorduk. 


Ahıska'da karma evlilikler çoktu. Ude köyünde onlarca karma evlilik vardı, orada nüfusun 

yarısı Gürcü, yarısı Türk'tü. Bize Gürcüce öğreten Latifşah Barataşvili'nin karısı Gürcü 'ydü, o öldükten sonra bir Tatarla evlendi. Herkes bunu Stalin'in emriyle yapıyordu. Eşleri Gürcü, Ermeni ya da Rus olanlar eşleriyle vedalaşmalıydı. Eşi yaşadıkları yerde kalabiliyordu ya da 


giderse, ona bütün eşyalarını yanına almaya müsaade ediyorlardı. Kocası ise, Türk olarak vatanını terk etmeliydi. Garip bir olay, Türk'sen, insan değil misin? 


Bizim vatanımız orada, Ahıska'da. Öz topraklarımızdan bizi süren Çar ya da faşistler değil, SCCB yönetimiydi. Onlar halkımızı geri getirmelidir. Size şöyle söyleyeyim. Dün Fergana vadisinde bir trajedi oldu, aynısı Taşkent'te de yaşandı. Yarın bu trajedi Frunze'de, Almatı'da, herhangi bir yerde tekrar yaşanabilir. Bugünlerde her millet kendi topraklarını elinde tutmaya çalışıyor. Ya bizim toprağımız nerede? 


Bazıları Gürcülerin bizim dönmemizi istemediklerini söylüyor. Bunun böyle olmadığını söyleyebilirim. Biz Gürcü kardeşlerimizle asırlar boyunca barış içinde yaşadık. Şimdi ise bize karşı düşmanca kışkırtmalar yapılıyor... Ahıska nın yüzölçümü 8.600 metrekare. Gürcü kaynaklara göre bugün orada 190.000 insan yaşıyor. Ama onların yarısı yazlık sahibi, Tiflis'te, Kutaisi'de, başka kentlerde yaşıyorlar. Türklerin oraya sığamayacağı söyleniyor. 
Sizi temin edebilirim ki, bu sorunu akıllıca çözersek, Ahıska 'ya üç, üç buçuk milyon insan yerleştirilebilir. Bu sene bizden birkaç kişi oraya gittiler. Gördüler ki eskiden bir tane köy, şimdiki bütün Ahıska bölgesinden daha çok üretim yapıyordu. 


Ahıska, çok büyük bir alan. Orada bahçeciliği ve bostancılığı yeniden canlandırabilir ve geliştirebiliriz. Bir zamanlar bütün Gürcistan'ın sebze ve meyve ihtiyacı bu bölgeden karşılanıyordu. Orada pamuk hariç her şey yetişirdi. Yüksek kalitede bal üretilirdi. Çok meşhurdu ve her hanede bulunurdu. Arıların ekstra beslenmesi gerekmiyordu, bütün doğa büyüleyiciydi. Hala hatırlıyorum. Dağların arkasında Kutaisi, Gürcü toprakları vardı. Dağın diğer tarafıysa, Türkiye topraklarıydı. Biz ise dağların arasındaki vadide yaşıyorduk. 
Yanımızda Acar dağı vardı, onun arkasında Acara toprakları başlıyordu. Her iki tarafta da çok güzel çam ormanı vardı. Bu ormandan elde edilen ağaç bütün Gürcistan'ın ve hatta Azerbaycan'ın tahta ihtiyacını karşılıyordu. O zamanlar değerli kereste nehir yoluyla dağıtılıyordu. 


Ben yine de anlayamıyorum. Çar döneminde bizi koruyorlardı, şimdi ise kimsenin umurunda değiliz. Daha yeni duydum, Krasnodar bölgesinde Türkleri orayı terk etmeleri için zorluyorlar. İkametgâh, iş vermiyorlar. Sadece Rus komşuları yardım ediyorlar, hatta yemek veriyorlar. İşte böyle. Mültecinin elinde neyi var ki? Sorunlarından başka hiçbir şeyi yok. 
Diğer yerlerde de durum daha iyi değil. 


Rusya'da, Kabardey-Balkarya'da, Kuzey Osetya'da, Çeçen-İnguşya'da, Dağıstan'da ve yaşadığımız diğer yerlerde... Nerede yokuz ki! Bir tek Azerbaycan'a daha önce yerleşen Türklerle beraber sayarsak, yüz bin kişi sayabiliriz. Her yerde yabancıyız, hiçbir yerde istenmiyoruz. Adalet nerede? Bize ne yapmaya çalışıyorlar? 


Şimdi yaklaşık 17.000 Türk Stavropol Bölgesinde yaşıyor. İkametgâh olmadan, sanki havada asılı yaşıyorlar. Azerbaycan'da da durum aynı. Gerçi biz düzenledikleri yardım için Azerilere müteşekkiriz. Onlar insanlardan un toplayıp mülteci ailelere dağıttılar. Aile başı 50 ruble kadar para yardımı da yaptılar. Sonuçta bu zamana kadar kimse mülteci Türklere bankada 


hesap açmadı. Biri bunu basında dile getirse, yine o kadar içimiz yanmazdı. Bizim bir tane gazetemiz bile yok, hiçbir şeyimiz yok. Ama anlatacaklarımız var. 


10-12 Haziran 1989 tarihlerinde Özbekistan'dan Kuzey Kafkasya demir yoluyla mülteci akını başladığında, kendi gözlerimle bavullarda ölmüş çocukların cesetlerini taşıyan anneler gördüm. Bütün bunlar 1989'da oldu, XX yüzyılın sonunda! 


Ve bugün, insanlarımız Kursk'ta ya da Orlovsk'ta öldüklerinde akrabalar onları oraya defnetmiyor. Yemin ederim onlarca cenazeyi bize, Kabardey-Balkarya 'ya, Azerbaycan'a ya da güneyde bulunan başka şehirlere vatan topraklarına daha yakın, Müslümanca defnedebilmek için götürüyorlar. Bizim parlamentomuz ne düşünüyor ki? Yoksa onların kalbi taştan mı? Nasıl duymazlar çığlığımızı, nasıl görmezler gözyaşlarımızı, halkımızın acısını nasıl hissetmezler? 


JÀ NAR : «elm. ta 


Neyimiz kaldı? Gözyaşlarımız, umudumuz ve onurumuz. Bir de şu çalışkan eller. Başka hiçbir 


şeyimiz kalmadı. Böyle yaşıyoruz. 1944 yılından itibaren gözyaşlarımız aynı yere aksaydı, tuzlu deniz oluşurdu. Suçsuz yere dökülen kanımızı toplasak, yine deniz birikirdi. 45 sene boyunca çığlığımıza hiçbir yerden yanıt gelmedi. Bu şekilde yaşıyoruz. Yaşıyoruz ve unulamıyoruz." 


Şubat, 1990, Nazım Aliyeviç Aliyev (1927 doğumlu). 


Kitabın Orijinal Metni: http://www.e-reading.club/bookreader.php/1028371/Alieva, - 
Tak eto bylo Nacionalnye repressii v SSSR. 1919-1952 gody.html 


ÇİN, ORTA ASYA'DA FARKLI ALANLARA YÖNELİYOR 


Seçkin Deniz, 02.02.2021, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu:Çevirisini yayınladığımız analiz, Avustralya Ulusal Üniversitesi Düzenleme Okulu ve Küresel Yönetişim ve Ulusal Güvenlik Koleji araştırma görevlisi Dirk van der Kley'e aittir ve Çin'in, Orta Asya'nın dört ülkesi, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Kırgızistan'daki yatırımlarına odaklanmaktadır. Analiz, Çin'in altyapı yatırımlarından yerel üretime ve ihracata dönen yeni yatırım politikalarının bu dört ülkeyi nasıl etkilediğini özet olarak yansıtmaktadır; bununla birlikte Çin'in Pasifik, Güney Doğu Asya, Güney 


Asya, Afrika, Avrupa ve Türkiye'ye yönelik yatırım yayılmacılığı da aynı politik perspektifle ve neocon-satanist güruhun yönettiği ABD'nin onayıyla sürmektedir. Türkiye'nin hareket alanını genişleten Türkiye-Çin demiryolunun bu bağlamda doğru bir politik zeminde aktif olarak kullanılması ve Çin'i kontrol edebilecek olan kaldıraç etkisinin zamana ve tabana yayılması önemlidir. 


Yollar, boru hatları, kömürlü termik santraller: artık çok değil. 


Pekin rotasını değiştirdi. Şu anda Orta Asya'daki büyük altyapı projelerine nadiren fon sağlıyor. Bunun yerine Çin Halk Cumhuriyeti üretim alanlarına geçti: burada bir otobüs fabrikası, orada bir çimento fabrikası. Pekin hala kendi politika bankalarından (Çin Kalkınma Bankası ve Çin Eximbank), ancak tercihen yerel ortaklardan veya diğer ülkelerden ortak finansman sağladıktan sonra kredi veriyor. 


Özbekistan/Taşkent'te Huawei. Huawei, gözetim ekipmanları için bir üretim tesisi kurmayı kabul etti. Tamamlanırsa, Özbekistan artık teknoloji ekipmanı ithal etmeyecek. Üretecek. 
(fotoğraf: David Trilling) 


Son iki veya üç yılda odak noktası haline gelen bu değişimin iki itici gücü oldu: Alıcı devletler istihdam, ihracat ve endüstriyel kapasite sağlayan projeler talep ediyorlar ve tarihsel olarak altyapıyı finanse eden Çin politika bankaları artık risklerini yaymak istiyor. Bu, her Orta Asya devletinde farklı bir şekilde gelişiyor. 


Kazakistan 

2007 ile 2013 yılları arasında Kazakistan'daki Çin yatırımlarının ilk dalgası, esas olarak 
hidrokarbon çıkarımı ve Orta Asya petrol ve gazını ÇHC'ye taşımak için boru hatlarına odaklandı. 


Son üç veya dört yıldaki yatırımlar, aksine, daha çeşitli hale geldi; bu genel olarak "endüstriyel kapasite geliştirme" olarak tanımlandı. 


Chinese FDI into Kazakhstan, USD million 


Kazak hükümeti, ortak kalkınma projelerine öncelik vererek yıllarca Pekin ile yakın bir şekilde çalıştı. 2019 listesi, kimya mühendisliğinden inşaata, tarıma ve altyapıya kadar her şeyi içeriyordu. 


Projelerin çoğu, Nur-Sultan'ın hiçbir yükümlülüğü olmadığı Çinli işletmeler tarafından finanse edilen yatırımlardır. Bunlar arasında günlük 2.500 ton klinker çimentosu üretimi için tasarlanan yeni bir Çin-Kazak çimento fabrikası, Orda cam fabrikası ve Karaganda bölgesinde yapımı devam eden yeni bir Yutong otobüs fabrikası bulunmaktadır. İmalat, şu anda Kazakistan'daki Çin ekonomik angajmanının bel kemiğidir. 


Bu sırada Nur-Sultan kredileri borçlarını ödüyor. Aşağıdaki grafik, tüm Kazak hükümetinin ve devlete ait kuruluşların (KIT) Çin'e olan borcunu göstermektedir. Yatırım artarken devlet borcu düşüyor. 


Kazakh government and SOE debt to China (USD millions) 


Çin Kalkınma Bankası (CDB) hala Kazak devlet kuruluşlarına kredi veriyor, ancak şimdi masaya yerel finansman kaynaklarını getirmeye çalışıyor. Örneğin, şu anda Atyrau'da yapım aşamasında olan 2,6 milyar dolarlık bir polipropilen tesisi, Kazakistan'n CDB'den 2 milyar dolar borç almış olan ve geri kalanını kendisi finanse eden bağımsız varlık fonlarından birinin bir yan kuruluşu tarafından finanse ediliyor. Devlete ait KazMunayGas (çoğunluğu aynı egemen varlık fonuna aittir), tesisi China National Chemical Engineering Co. tarafından inşa edildikten sonra işletilecek. 


Çinli firmalar ayrıca Kazakistan'daki güneş ve rüzgar çiftlikleri gibi Avrupa tarafından finanse edilen projelerin sözleşmelerinde daha iyi hale geliyor. 


Özbekistan 


Özbekistan, Çin finansmanı ile kendisini bir üretim ve hidrokarbon işleme santraline dönüştürmek istiyor. 


Taşkent, DYY akışları veya menşe ülkeye göre dış borçlanma hakkında ayrıştırılmış istatistikler yayınlamamaktadır. Ancak Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, ülkenin, uzun süre liderliğini yapan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'un ölümünden sonra açılmasıyla birlikte 
2018 ile 2019 yılları arasında toplam doğrudan yabancı yatırımların 3,2 kat artarak 2,9 milyar 
dolardan 9,3 milyar dolara çıktığını iddia ediyor. 


CDB'nin, sentetik yakıtlar üreten 3.6 milyar $ 'lık Oltin Yo'l gazdan sıvılaştırma tesisine 2.3 
milyar $ katkıda bulunan uluslararası bir konsorsiyumun parçası olarak 1 milyar $ vaat ettiği bildirildi. Çin'in üçüncü ülke fon sağlayıcılarıyla (bu durumda Güney Kore, Japonya ve Avrupa) birlikte çalıştığı plan, Taşkent'in yalnızca bir hidrokarbon kaynağı olmaktan çıkarıyor, bu kaynakları işleme ve değer katma kapasitesine sahip bir konuma geçiş hedefine yardımcı oluyor. 


Aynı şekilde Taşkent, devlete ait bir yatırım aracı olan CITIC Group ve Huawei ile ev içi kullanım için dijital altyapı oluşturmak amacıyla 1 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı. İlk 
300 milyon dolarla gözetim ekipmanı için bir üretim tesisi inşa etmesi planlanıyor. Anlaşma 
uygulanırsa, Özbekistan artık teknoloji ekipmanı ithal etmeyecek. Üretecek. 


Bunun ötesinde, Çin 2016'dan beri çimento fabrikaları kurdu ve tekstil fabrikalarına 250 
milyon dolardan fazla para harcadı; sektöre 130 milyon dolar daha ayrıldı. Kazakistan'da olduğu gibi, imalat artık Çin'in ülkedeki ekonomik angajmanının bel kemiğidir. 


Özbekistan, Orta Asya'da Çin borcunun muhtemelen arttığı tek ülkedir (belki de hiçbir dış gözlemcinin borçlanmasının gerçek boyutunu bilmediği kadar opak olan Türkmenistan hariç). 
2016 sonlarında Kerimov'un ölümünden önce, Özbekistan yurt dışından sadece küçük 
miktarlarda borç aldı. 2017 ve 2019 arasında Eximbank'ın yeni hidroelektrik santralleri inşa etmek için 144 milyon dolar harcadığı ve daha fazlasının planlandığı bildirildi. CDB'nin ayrıca bu yılın başlarında Uzbekistan Airways tarafından üç Bocing 787-8 Dreamliner satın alımını finanse ettiği bildirildi. 


Tacikistan 
Çin hükümetinin Tacikistan'a verdiği büyük ölçekli krediler son beş yılda kurudu. 


Pekin frene basarken, Çinli firmalar madencilik, çimento, tekstil ve tarıma yönelik yatırımları (bazen ortak girişimler şeklinde) istikrarlı bir şekilde arttırdı. Eximbank'tan alınan kredilerin aksine, Tacik hükümeti bunları geri ödemek zorunda değil. Ortak girişimler için Çinli ortak tipik olarak sermaye yatırımının çoğunluğunu yapacak, Tacik tarafı arazi ve düzenleyici onayı sağlayacak. Tacik hükümeti, çoğunlukla Çin yatırımları için vergi avantajları veya ücretsiz arazi sağlıyor. 


Seçilmiş sektörlerde, bu Çinli yatırımcılar bir ihracat sektörü yarattı. Bir Çin-Tacik ortak girişiminin üretimin yüzde 70'inden fazlasını oluşturduğu altın üretimi 2012'de 2,4 

tondan 2019'da 8,1 tona yükseldi. Benzer şekilde, 2013 yılında Tacikistan sadece 30.000 ton çimento üretti ve yaklaşık 3 milyon ton ithal etti. Ülke 2018 yılına kadar 3,8 milyon 

ton çimento üretti ve 1,4 milyon ton ihraç etti. Bunların neredeyse tamamı Çinli firmalar tarafından yapıldı. Çinli bir tekstil firması, döviz kazançları açısından Tacikistan'ın en büyük ihracatçısı olduğunu iddia ediyor. Gümüş üretimi de 2019'da yüzde 17 arttı. 


Ancak Tacikistan'da pazarın küçüklüğü ve zor iş koşulları nedeniyle, büyük projelerin hayata geçirilmesi daha zor. 


Birkaç Çinli yatırımcı, son yıllarda ülkenin en büyük endüstriyel varlığı olan Talco alüminyum izabe tesisini modernize etme planlarını açıkladılar. Tacikistan'ın sınırlı enerji arzının yüzde 40'a kadarını kullanan Sovyet döneminden kalma tesisin ciddi bir şekilde yenilenmesi gerekiyor. Duşanbe, yabancıların mülkiyet hissesine izin verecek şekilde yasayı değiştirdi, ancak Talco, Başkan Emomali Rahmon'un ailesi tarafından kontrol 

edilmeye devam ediyor ve hükümeti, herhangi bir anlaşmanın şartlarını (eğer varsa) gizli tutuyor. 


Duşanbe'yi kancaya koyabilecek tek istisna, 2013 yılında kararlaştırılan ve devlete ait Taciktransgaz'ın Çin ile ortak girişim olarak faaliyet göstermesini sağlayacak olan, Türkmenistan'dan Çin'e uzanan tartışmalı bir doğalgaz boru hattının 3.2 milyar dolarlık Tacik bölümü olabilir. National Petroleum Corporation. Proje para kaybederse, Tacik tarafının muhtemelen borcun bir kısmını geri ödemesi gerekecektir. D Hattı'nın ekonomisi şu anda ilk önerildiğinden daha az uygulanabilir görünmektedir, ancak çok az ilerleme kaydedilmiştir. 


Talco yenileme veya Line D'den herhangi biri devam edecek olursa, bir Çinli firma Tacik bütçe gelirlerinden önemli bir pay üreten projelerde büyük bir paya sahip olacaktır. 


Kırgızistan 
Kırgızistan'da da, Kırgız hükümetinin borç yükü konusundaki endişeleri nedeniyle, Çin 


hükümetinden alınan krediler düşüyor. Ve Tacikistan'da olduğu gibi, Kırgız hükümetinin hiçbir sorumluluk taşımadığı ülkede Çin özel yatırımlarının istikrarlı bir akışı var. 


|, , China Eximbank loans vs FDI to Kyrgyzstan (USD millions) 


Büyük yatırımlar petrol arıtma ve altın madenciliğidir. Ancak, yabancı şirketlere, özellikle Çinlilere karşı halkın güvensizliği, sermaye akışını engelliyor. Kırgızistan'daki büyük yatırımlar, bu yılın başlarında 275 milyon dolarlık bir lojistik merkezinin iptali de dahil olmak üzere üretimi durduran halk protestolarıyla karşı karşıya. 


Yeni cumhurbaşkanının yabancı yatırımı çekme umutlarını tersine çeviren yerel protestocular geçen ay yaşanan siyasi karışıklık sırasında Çin madenlerinin kontrolünü ele geçirince iş adamları daha da dehşete düştü. Kırgızistan ve Tacikistan'daki Çinli yatırımcılar, düşük rekabetin olduğu pazarlar arayan ilk denizaşırı yatırımcılar olma eğilimindedirler. Kırgız dağlarında yanmakta olan yeni bir cevher işleme tesisinin resimleri güven vermeyecektir. 


Dirk van der Kley, 23 Kasım 2020, EurasiaNet 


(Dirk van der Kley, Avustralya Ulusal Üniversitesi Düzenleme Okulu ve Küresel Yönetişim ve Ulusal Güvenlik Koleji'nde araştırma görevlisidir. Araştırması, Avustralya Savunma Bakanlığı Stratejik Politika Hibe Programından fon almıştır. İfade edilen görüşler kendisine aittir ve Avustralya Savunma Bakanlığı'nın görüşlerini yansıtmayabilir.) 


AMERİKANIN SAATLİ BORÇ BOMBASI 
Seçkin Deniz, 06.10.2020, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri ve Yansımalar 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Başkan George H.W.Bush döneminde Beyaz Saray ekonomi politikası direktörü ve Tiger Management hedge fonunun genel müdürü olan Todd G. Buchholz'a aittir ve Amerika Birleşik Devletlerinin yaşadığı borç krizine odaklanmaktadır. Todd G. Buchholz, II. Dünya Savaşı'nda yaşanan borç krizini yönetmek ile günümüzde yaşanan borç krizini yönetmenin aynı tekniklerle mümkün olmadığını söylemekte ve Neoliberal Soygun Sistemi'ne karşı uyarılarda bulunarak, İrlanda, Avusturya, Belçika gibi ülkeler ile birçok Amerikan Üniversitesi gibi ABD'nin ağır borç yüküne karşı torunlarını da borçlandıracak olan 100 yıllık Devlet Tahvilleri'nin piyasaya sürülmesini önermektedir. 
Muhtemelen çok tartışılan postkapitalizm bu değildir. ABD'nin çöküşünü yavaşlatmayı umduğunu düşündüğümüz bu analiz, borçlarını yönetmeyi başaramayan küresel rezerv para birimi sahibi bir ABD'nin dünyanın sırtında ağır bir yük gibi yüzyıl boyunca sürükleneceğini göstermektedir. Türkiye, ABD'nin artık kontrol edilemez hale gelen ekonomisini dikkatle izlemeli ve alacağı tedbirleri hızlı ve dolarizasyondan uzak bir şekilde konumlandırmalı ve ABD ile birlikte Avrupa Birliği'nin çöküşüne karşı koruma sistemleri üretmelidir. 


Amerika Birleşik Devletleri bugün sadece hasta görünmekle kalmıyor, aynı zamanda parasız kalmış durumda. ABD Merkez Bankası ve Kongresi, salgının neden olduğu "Büyük Duruş" u dengelemek için, ekonominin, 1930'ların 'çorba mutfağı' seviyelerine düşeceği korkusuyla şaşırtıcı miktarda teşvik harcaması yaptı. 2020 federal bütçe açığı GSYİH'nın yaklaşık % 18'i olacak ve ABD'nin borç-GSYİH oranı yakında % 100 sınırını aşacak. Harry Truman, II.Dünya Savaşı'nı bitirmek için Japonya'ya B-29'lar gönderdiğinden beri bu tür rakamlar görülmedi. 


Amerika'nın sonunda COVID-19'u yendiğini ve Terminatör benzeri bir distopiye dönüşmediğini varsayarsak, yaklaşan mali uçurumdan ve ulusal iflastan nasıl kaçınacak? Bu tür soruları yanıtlamak için, borcu GSYİH'nın % 119'una kadar yükselmesine rağmen ABD'nin iflas etmediği İkinci Dünya Savaşı'ndan çıkarılacak dersler üzerinde düşünmeliyiz. 
1960'larda Vietnam Savaşı sırasında bu oran % 40'ın biraz üzerine kadar çıkmıştı. 


İkinci Dünya Savaşı, yaklaşık % 40 vergi ve % 60 borç kombinasyonu ile finanse edildi. Bu borcun alıcıları cüzi bir getiri elde etti ve Fed bir yıllık Hazine tahvillerinin getirisini % 2-4 olan barış zamanı oranlarına kıyasla % 0.375 civarında tuttu. Bu arada, on yıllık notlar sadece “o 2 vermişti, bu da bugünlerde kulağa yüksek geliyor. 


Çoğunlukla nominal değeri 25 ABD Doları veya daha düşük olan bu ABD tahvilleri, ağırlıklı olarak Amerikan vatandaşları tarafından vatanseverlik görevi anlayışı ile satın alındı. Fed çalışanları da, kimin ofisinin daha fazla tahvil alabileceğini görmek için yarışmalar düzenleyerek eyleme katıldı. Nisan 1943'te, New York Fed çalışanları 87.000 $ değerinden fazla kağıt topladılar ve satın aldıklarının Ordunun 105 milimetrelik bir obüs ve bir Mustang avcı-bombardıman uçağı satın almasını sağladığını söylediler. 


Vatanseverlik bir yana, birçok Amerikalı, diğer iyi seçeneklerden yoksun olduğu için Hazine bonosu satın aldı. 1980'lerin kuralsızlaştırılmasına kadar, federal yasalar bankaların tasarruf sahiplerine yüksek oranlar önermesini engelledi. Dahası, ABD dolarını daha yüksek getirili yabancı varlıklarla değiştirme düşüncesi gülünç görünüyordu ve bunu yapmak J. Edgar Hoover'ın FBP’ını kapınıza getirmiş olabilirdi. 


ABD hisse senedi piyasaları yatırımcılara açıkken (Dow Jones Industrial Average 1942'den sonra yükseldi), komisyoncuların komisyonları ağırdı ve Amerikan ailelerinin sadece yaklaşık % 2'si hisseye sahipti. Borsaya yatırım yapmak, Park Avenue dalgalanmaları ya da 1929'daki çöküşü unutan unutkanlar için en uygun şey gibi görünüyordu. Aksine, bugün Amerikan hanelerinin çoğunluğu hisse senedine sahip. 


Her halükarda, İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD hane halkı tasarrufları büyük ölçüde tahvillerle arttı. Ancak Hazine kağıdı, önemsiz bir getiri, uzak bir öngörü ve eski bir başkanın sert görünümlü imajını taşıyordu. Öyleyse, anıtsal savaş borcu sorunu nasıl çözüldü? Üç faktör öne çıkıyor. 


Birincisi, ABD ekonomisi hızlı büyüdü. 1940'ların sonlarından 1950'lerin sonlarına kadar, ABD'nin yıllık büyümesi ortalama % 3,75 civarındaydı ve Hazine'ye büyük gelirler akıttı. 
Dahası, ABD'li üreticiler birkaç uluslararası rakiple karşılaştı. İngiliz, Alman ve Japon fabrikaları savaşta enkaza dönmüştü ve Çin'in ilkel dökümhaneleri otomobil ve ev aletlerini üretmekten çok uzaktı. 


İkincisi, hükümetin fiyat kontrollerini geri çekmesiyle birlikte enflasyon savaştan sonra yükseldi. Mart 1946'dan Mart 1947'ye kadar fiyatlar, iş yapmanın gerçek maliyetlerini yansıtmaya başladıkça % 20 arttı. Ancak, devlet tahvilleri 1941 ile 1951 arasındaki fiyatlardaki % 76 artıştan çok daha az ödediği için, devlet borç yükümlülükleri reel olarak keskin bir şekilde düştü. 


Üçüncüsü, ABD borçlanma oranlarının uzun süreli olmasından yararlandı. 1947'de ortalama borç süresi on yıldan fazlaydı, bu da bugünün ortalama süresinin yaklaşık iki katıdır. Bu üç faktör nedeniyle, 1961'de Dwight Eisenhower'ın yönetiminin sonunda ABD borcu GSYİH'nın yaklaşık % 50'sine düşmüştü. 


Peki bugün alınacak olan ders nedir? Başlangıç olarak, ABD Hazinesi yarının çocuklarına 50 
ve 100 yıllık tahviller çıkararak ve bugünün cılız faizlerini ömür boyu sabitleyerek bir mola vermelidir. 


Hükümetin 50 ya da 100 yıl içinde ortalarda olmayabileceğini söyleyenlere karşı çıkanlara, birçok şirketin bu tür uzun vadeli tahvilleri başarılı bir şekilde müzayedeye çıkardığını belirtmek gerekir. Disney, 1993 yılında 100 yıllık "Uyuyan Güzel" tahvillerini çıkardığında, piyasa onları topladı. Norfolk Southern, 2010 yılında 100 yıllık tahvil ihraç ettiğinde benzer bir karşılama yaşadı. (Bir demiryolundan yüzyıllık tahvil satın aldığınızı düşünün.) Ve Coca-Cola, IBM, Ford ve düzinelerce başka şirket 100 yıllık borç ihraç etti. 


Pek çok yükseköğrenim kurumu pandemi tarafından tehlikeye atılmış olmasına rağmen, Pennsylvania Üniversitesi, Ohio Eyalet Üniversitesi ve Yale Üniversitesi de 100 yıllık tahvil ihraç ettiler. Ve 2010'da alıcılar, 1827'ye kadar uzanan devalüasyon geçmişine rağmen Meksika'nın 100 yıllık tahvillerini bile satın aldılar. Daha yakın zamanlarda, İrlanda, Avusturya ve Belçika'nın tümü 100 yıllık tahvil ihraç etti. 


Elbette borç sorununu çözmek için daha uzun bir süre yeterli olmayacak; ABD'nin emeklilik programlarında da mecburen reform yapması gerekiyor. Ama bu başka bir günün tartışması. 


Son olarak, savaş sonrası enflasyonla ilgili deneyim ne olacak? Borcu küçültmek için fiyatları stratosfere taşımaya çalışmalı mıyız? Bunu tavsiye etmem. Yatırımcılar artık 1940'larda oldukları gibi tutsak kitleler değiller. "Tahvil kanunsuzları" bir devalüasyon planını önceden tespit ederek, faiz oranlarını yükseltir ve doların değerini (ve Amerikalıların onunla satın alma gücünü) düşürür. Borcu şişirmek için atılacak herhangi bir adım altın ve kripto para sahipleri ve istifçileri için bir patlama ile sonuçlanacaktır. 


Askeri operasyonların aksine, COVID-19'a karşı savaş bir bombalama baskını, bir antlaşma veya Times Meydanı'ndaki kutlamalarla bitmeyecek. Aksine, aklımızda tutmamız gereken görüntü, saatli bir borç bombasıdır. Onu etkisiz hale getirebiliriz, ancak eğer politika ataletine ve aptallığa karşı savaşı kazanabilirsek. Bu savaş bir patlamayla bitmeyecek, ancak çok iyi bir şekilde iflasla sonuçlanabilir. 


Todd G. Buchholz, San Diego, 20 Ağustos 2020, Project Syndicate 


(Başkan George H. W.Bush döneminde Beyaz Saray ekonomi politikası direktörü ve Tiger Management hedge fonunun genel müdürü olan Todd G. Buchholz, Harvard Ekonomi Bölümü tarafından Allyn Young Öğretim Ödülü'ne layık görüldü. New Ideas from Dead Economists and The Price of Prosperity-Ölü Ekonomistlerden Yeni Fikirler ve Refahın Bedeli kitabının yazarıdır.) 


A. HİTLER İLE M. KEMAL BİRBİRİNE BENZER Mİ HİÇ? 


08 Aralık 2019 Pazar- Selahaddin E. Çakırgil-Star 


Alman resmi tv. kanallarından ARD'de A. Hitler ile M. Kemalin benzerlikleri üzerinde bir yayın yapılmış, Dersim'de onbinlerce sivil insanın öldürülmesiyle bastırılan “1937 İsyanı” sırasında yapıldığı ileri sürülenler üzerine. Türkiye o zaman ‘K. Atatürk? imzasıyla Almanya'dan kimyasal gaz istemiş ve 2 ton satın alınmış ve kullanılmış, güyâ... 


Burada, kesinlikle bir benzerlikten söz edilemez. Çünkü, her şeyden önce, Adolf Hitler'i övmek, lehinde konuşmak kesinlikle yasaktır; burada ise tam tersi... O halde bu konuyu hür akıl ve insafla, rahatça anlamaya çalışmak hâlâ da imkansız... 


Bu bakımdan, o iddialar karşısında, “Biz yapar mıyız hiç?’ gibi ındi mülahazaların, gelişigüzel beyanların hiçbir ciddiye alınacak hiçbir tarafı yoktur. 


Eğer bu kimyevi silahların İsmet Paşa'nın imzasıyla istendiği sözkonusu edilseydi, eminim ki bu kadar gürültü olmazdı. Çünkü, ona atış serbest... O zaman, M. Kemal, en üst makamda... Ama sanki hiç ilgisi-bilgisi yokmuş gibi, kenarından geçilir. Suçlular başkalarıdır. 


Halbuki, özellikle bir karakola yapılan ve 20 kadar askerin ölümüyle sonuçlanan baskınla başlayan o isyana karşı, “askeri sindirme harekâtı'nın başlatılması emrinin bizzat M. 
Kemal tarafından (“yok edilmesi, ezilip geçilmesi” mânâsında) “Tenkil!? diye verildiğini, o harekâtın son döneminde Başvekil olan Celâl Bayar yazmıştır hâtırâtında... 


Aynı kadronun 1925”lerdeki Şeyh Said Hareketi?nin ve 1930”lardaki “Ağrı İsyanı'nın nasıl bastırdığı da bilinmiyor değil... Şeyh Said ve idâm olunan diğer arkadaşlarının mezarları bile olmadı, nerede oldukları hâlâ da bilinmez. 


Bu ülkeye milletin sevdiği bir Başvekil olarak 10 yıl hizmet eden Adnan Menderes ve arkadaşlarının nasıl idâm edildikleri ve kemiklerinin ailelerine ancak 28 sene sonra verildiği de unutulmamalıdır. Kezâ, 24 Mart 1960'da vefat edip Urfa'da defnedilen Said Nursi'nin cesedinin bile, iki ay sonra gerçekleşen 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesi? nden hemen sonra bir gece, Urfa'daki mezarından çıkarılıp bir helikopterle, nereye atıldıysa veya nasıl yok edildiyse, geride bir iz bırakmayışı? 


Sanki, laik-kemalist güçlerin, “Cumhüriyeti korumak” adına yaptığı ya da yarım kalmış bütün darbe hıyanetlerinde de askerin nasıl davrandığı bilinmiyor mu? 


Dersim'de o da resmi bilgilere göre, 13 bin insanın öldürüldüğünü sadece Başbakan Erdoğan, 2011'de yani 75 sene sonralarda açıklayıp özür dilemiştir. Ama bu, o ilkel intikamcılığın utancını temize çıkarmak için değildi. 


Seyyid Rızâ'nın gözünün önünde önce oğlunun, sonra da kendisinin idâm edildiğini, o zaman Emniyet Gn. Müdür Yard. olan ve 30 yıl sonra da yıllarca Dışişleri Bakanlığı yapan İhsan Sabri Çağlayangil söylememiş miydi? 


Ve dahası, Dersim İsyanı'nda “savaş uçağı pilotu? olarak vazifelendirilen ve o bölgeye giderken, kendisine bir de özel bir tabancanın bizzat M. Kemal tarafından hediye edildiğini anlatan “Sabiha Gökçen? de yıllar sonra yaptığı o hava bombardımanlar sırasında, aşağıdaki sivil insanları nasıl ezip geçtiğini zevkle anlatmamış mıydı? 


Dersim İsyanı'nın, mezhebi temele dayanan bir “alevi ayaklanması” olduğu kanaatinde değilim, şahsen. Dersim vilayeti de hem yoksulluk, hem coğrafi şartların çetinliği, hem hükümetin halka tamamen yabancılaşması gibi zaaflarından dolayı, o bölgede zâten sık sık yaşanan “eşkıyalık? hareketlerinin bir sonucuydu. 


Seyyid Rızâ da o yöredeki halkın büyük ekseriyetini teşkil eden “kürd alevileri'nin lideri. 
Halkın vergi vermediği de söylenir ama verecek bir şeyi olmayan bir halk, vergi olarak neyi verecekti? Sadece şu kadarı ifade edilebilir ki, türk alevileri onları “kürd? oldukları için, o yöredeki sünni kürd kitleleri de, onların “alevi” oldukları için desteksiz bırakmışlardı, yalnızdılar ve kıstırılmışlardı. 


O utandırıcı mâziyi hür olarak tartışamıyorsak o da, “Hitler benzetmesi yapılıyor? diye almanlara kızmakla ne elde edilebilir? 


OLAĞANÜSTÜ HALLERİN SAHTE MESİHLERİ 


04 Eylül 2015 Cuma-haksözhaber 


Eski düzenin bekçileri 180 aydın, 'Hitler Almanya'sı 2015' başlıklı bir bildiri yayınladı. Akın İpek'in şirketlerine yönelik düzenlenen operasyona tepki amacı taşıyan bildiriye Yıldıray Oğur, tartışmanın arka planına dair güzel bir yazıyla cevap vermiş. 


"Mesih soluklu" tembel aydınlar... 


Yıldıray Oğur / Türkiye 

“Tek Adam olma umudu tükenince ve 17-25 Aralık'ın ortaya dökülmesi kaçınılmazlaşınca, oyunun son perdesi başladı.” 

Türkiye'nin adı sanı belli aydınlarının imzaladığı o bildiri bu cümleyle başlıyor. 

İmza attıkları bildiriye “1 Kasım'da seçime gidilirken neden tek adam umudu tükensin” ki, ne oldu da “17/25 Aralık'ın ortaya dökülmesi kaçınılmazlaştı” ya da niye bir holdinge baskın “oyunun son perdesi olsun” diye soracak sufli meselelerle ilgilenmemekteler. 

Çünkü karşımızda yine büyük bir felaket öncesi bizi kurtarmak için beyaz atlarına binip gelmiş epik Türk aydınları var. 

O yüzden de bildirilerine “Hitler Almanya'sı 2015” diyecek kadar iddialılar, birazdan trenlere doldurulup götürülecekleri toplama kampları öncesi son kez bizi aydınlığa çağırıyorlar. 
Muhtemelen bir kısmının bu bildiriyi tatilde, bir brunchın ortasında, sahilde yürüyüş yaparken, içinde Erdoğan geçen öfke nöbetlerinden nöbetlerine koşan bir yazının daha tam 


başına oturmuşken imzalamaları onları hakikate bağlamaya yetmemiş. 


2000”lerin meşhur “bugünkü şartlar Atatürk'ün Samsun'a çıktığı zamandan ağır” diyen 


ulusalcı aydınlarının şanlı yolunda yürümekteler... 


İnanmazsanız şunu okuyun: 


“1 Eylül Dünya Barış Günü, Koza İpek Holding'in firmaları, sahibinin evi, İpek Üniversitesi 


sabah saatlerinde arandı.” 


Bu denk gelişin olağanüstü tuhaflığına geçmeden, 1 Eylül Dünya Barış Günü'ne bir parantez 


açmalıyız. 


1 Eylül 1939'da Nazilerin Polonya'yı işgalinin yıldönümü komünist ülkelerde Dünya Barış 
Günü olarak kutlandı yıllarca. Tabii sol örgütler sayesinde bizde de. Sonra Birleşmiş Milletler 1981'de 21 Eylül'ü Dünya Barış Günü ilan etti. Doğu Bloku'nun yıkılmasından sonra da dünya, barışı hep birlikte kutlamak için 21 Eylülde karar kıldı. Türkiye hariç. 


Dünyadan kopuk, entelektüel aklının ortasından hâlâ doğu blokunun geçtiği bir aydın sınıfı 


için tuhaf olmayan referanslar bunlar. 


Yine de mantık için daha da azı bile yeterliydi. Koza İpek Holding'in neden 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde basıldığı gibi hurafelerle uğraşan bir akıldan hâlâ onu beklemeliyiz mi, yine 


de konduramıyor insan. 


Bazen kızına/oğluna iyi bir eş için her denilen mezar taşına koşup çaput bağlarcasına, önüne gelen her bildiriyi imzalayan ruh halini “duyguları istismar edilen” klişesine sığınarak 


açıklamak istiyor insan. Yoksa şunun altına imza atmak o kadar kolay olmazdı: 


“AA'nın bildirdiği gerekçe: 'Teröre finansman sağlamak." İroni korkunç: Aynı gün, Holding'in Bugün Gazetesi, 'IŞİD'e Silah Malzemeleri Akçakale'den' manşetiyle çıkınca, Kanaltürk ve 


Bugün TV polis tarafından “örgüte destek' suçlamasıyla basıldı.” 


O haberin baştan sona uydurma olduğuyla ilgili çıkmış her şeyden bihaber, Türkiye sınır kapısını, su borusu olarak girenin roket olarak çıktığı bir silah fabrikası olarak hayal edecek kadar hayalperest, grubun o gazetelerin o haber için basıldığını zannedecek kadar kolay gaza 


getirilebilir bi aydın sınıfı bu. 


Tam da o baskının yapılacağını bildikleri için o gün uydurma bir IŞİD-Türkiye haberiyle çıkarak PR konusundaki uzmanlıkları ve yaşadıkları ülkeye olan bağları hakkında epey fikir 


veren cemaatin av sahasında gezen ceylanlar gibiler... 


Bir sonraki cümle ise bunun gönüllü bir aptala, cahile yatma olduğunu düşündürmekte: 


“Cumhuriyet Gazetesi de, “İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar' manşetiyle MİT TIR'ları skandalını açıklayınca Can Dündar, 'Hesabını verecek; yanına bırakmam' diyen Erdoğan'ın “devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk' suçlamasına muhatap olmuş, 2 müebbet ve 42 yıl 


hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı.” 


Hâlâ o silahların IŞİD'e ya da El Kaide'ye gittiğini neye dayanarak iddia ettiğiyle ilgili basit sorulara cevap verememiş bir gazetecinin arkasına dizilmek de o yüzden çok tuhaf değil. 
Bitiyor, imzaya az kaldı: 

“Şimdi sırada, topun ağzında Aydın Doğan Grubu olmak üzere, yandaş olmayıp biat etmeyen başka holdingler ve bağımsız medya organları (Taraf, Cumhuriyet, Sözcü) dizilmiş vaziyette. 
Oynanan ve sürdürülmek istenen oyunlar ortaya dökülmesin diye Erdoğan rejimi son kozlarını bütün şiddetiyle oynuyor.” 

Aydın Doğan'dan Sözcü'ye, Cumhuriyet'e uzanan siyasi bir hat çekip, medyanın yüzde 70'ini elinde bulunduran muhalif basının önüne demokratik canlı kalkan olarak yatmanın bir hazzı 


olduğu kesin. Esas mesaj Erdoğan rejimi sözünde. 


Bir darbe bildirisinden alınmış kadar gayri-meşruiyet çağrıştıran bir terkip bu. Epey tehlikeli, demokrasi ve batıyla yeniden iyi ilişkiler için darbe yapacak bir cuntanın ağzını sulandıracak 


tarifler tespitler bunlar.... 


Sonuna geldik. Kendine yalanlardan bir diktatörlük kurup, başına da bir Hitler yerleştirmenin, 


argumentum ad Hitlerum safsatasının zirvesine ulaşmış durumdayız: 


“Bu filmi başkaları daha evvel yaşadı. Önceleri inanmış bir Nazi Partisi seçmeni olan Alman ilahiyatçı Martin Niemöller 1946'da şöyle anlatmıştı: Naziler önce komünistler için geldiler, bir şey demedim...” 

Klişenin dibini tam görmeye gerek yok. 

Son cümleyle esas işimiz: 


“Biz bu filmi yaşamadık, görmedik, ama çok iyi biliyoruz. Türkiye'ye yaşatmayacağız.” 


İşte yine beyaz atlarına binip geldiler onlar... 


Halkımızı eğitmek, aydınlatmak görevi yüklenmiş bir aydın kuşağının çocuklarıydılar. 


27 Mayısçılar darbeyi yapar yapmaz kendilerine yol göstersin diye uçağa doldurup Ankara'ya 
getirmişti onları. Sonra 60'lar boyunca bir ilerici cuntanın demokrasi denen gerici emperyalist saçmalığa bir son vermesini beklediler. O olmayınca bu kez devrim olup bütün meselelerin kökünden çözülmesini... 

Avrupa Birliği'ne bir girsek her şey harika olacak da aslında bunun kuzeniydi. Batı ise her zaman buradaki saçmalıklara bir dur diyecek büyük ağabey... 

Olağanüstü hallerin aydınları onları. Yaşanan her olay tarihi, karşılaşılan her sorun kırılma noktası, büyük badire... Her sözleri büyük uyarı. O yüzden dünyanın en çok toplu imzalı bildirileri çıkan ülke burası. Sürekli bir boy gösterme, uyarma, aktör olma çabası bu. 
Parlamenter demokrasi içinde siyaset yapmak, ikna etmek, konuşmak yerine üst perdeden imzalarla ve titrlerle dövmenin, ilmiye sınıfının kelle isteriz havasını basmanın daha itibarlı 


olduğu bir dünya bu... 


Demokraside her sorun diktatörlük, her beğenilmeyen zaman Hitler dönemi, polisin gazı 


neredeyse Hiroşima, her kriminal olay Saraybosna'da Avusturya arşidükünün öldürülmesi... 


Sürekli büyük yıkımların habercisi, sürekli büyük kurtuluşların peşindeler. 


Bir kıyamet yaklaşmakta, bir uçuruma doğru gitmekteyiz ve onlar o uçurumun başında durup 


bize doğru yolu gösteren "mesihler..." 


Daha azına razı değiller. 


Bir boy küçük eleştiri, azıcık daha az kibirli bir muhalefet onları kesmiyor. İlle başımızda bir Hitler olacak, ille ülke uçuruma doğru yuvarlanacak ve ille onlar o "Mesihan sözleri" 


söyleyecekler. 


Derslerine çalışmaya, iyi gazeteler çıkarmaya, ter dökülmüş kitaplar yazmaya, emek isteyen raporlar, verilerle güçlendirilmiş makaleler kaleme almaya arada çözümün bir parçası olmaya 


bünyeleri hiç alışık değil. 


Halbuki Türkiye daha pek çok ülke gibi sorunlarıyla, çatışmalarıyla yaşayıp gidiyor. 


O uçurum kenarına gelmiyor bir türlü, iç savaş çıkmıyor, hayallerdeki Hitler bir türlü toplama kampları için talimat vermiyor. 60 yıllık bir demokrasi, güçlü ve çok dinamik bir ekonomi 


kendi rutininde yoluna devam ediyor. 


Hayat devam ediyor. Ve beyaz kıyafetler giyip ellerinde asalarıyla yol başlarını tutmuş, kurtuluşumuz için nutuklar söyleyen "mesih soluklu" aydınlar hayatın bu olağan akışının 


yanında meczuplar gibi kalıyorlar... 


Kurtuluşu iç savaşta gördüğünü yazanı, iç savaş çıktı çıkacak diye bekleyeni, darbe olabilir diye sustalısını demokrasi için endişeleniyormuş numarası çekerek göstereni... Ancak büyük 


bir yıkımdan sonra, ancak büyük kalkışmadan sonra her şeyin düzeleceğini dahi savunan... 


TSK'nın eteklerinde geçmiş uzun yıllardan sonra devlet içinde devlet olmuş, yalan söylemekte Göebbels'ten, düşmanlarını bir buzdolabı arkasından çıkan flash bellekle içeri 


tıkmakta Gestapo?'dan aşağı kalır yanı olmayan cemaatin kolları arasında, YDG-H gibi SS 


çeteleri, kara gömleklileri sokaklarda her gün terör estiren PKK'nın ağzının içine bakarken bir de meşru sivil iktidarı Hitler'e benzetebilen aydınlar... 
Altına imza attıkları bir bildirinin daha sonuna geldik. 


Kıyamet bu kez de kopmadı. Bu sahte mesihler bizi yine kandırdı... 
Yayınlanan bildiri şöyle: 
Hitler Almanya'sı 2015 


Tek Adam olma umudu tükenince ve 17-25 Aralık'ın ortaya dökülmesi kaçınılmazlaşınca, oyunun son perdesi başladı. 1 Eylül Dünya Barış Günü, Koza İpek Holding'in firmaları, sahibinin evi, İpek Üniversitesi sabah saatlerinde arandı. AA'nın bildirdiği gerekçe: “Teröre finansman sağlamak.” 


İroni korkunç: Aynı gün, Holding'in Bugün Gazetesi, “IŞİD'e Silah Malzemeleri Akçakale'den” manşetiyle çıkınca, Kanaltürk ve Bugün TV polis tarafından “örgüte destek' suçlamasıyla basıldı. Cumhuriyet Gazetesi de, “İşte Erdoğan'ın yok dediği silahlar' manşetiyle MİT TIR'ları skandalını açıklayınca Can Dündar, “Hesabını verecek; yanına bırakmam” diyen Erdoğan'ın “devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk' suçlamasına muhatap olmuş, 2 müebbet ve 42 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalmıştı. Şimdi sırada, topun ağzında Aydın Doğan Grubu olmak üzere, yandaş olmayıp biat etmeyen başka holdingler ve bağımsız medya organları (Taraf, Cumhuriyet, Sözcü) dizilmiş vaziyette. Oynanan ve sürdürülmek istenen oyunlar ortaya dökülmesin diye Erdoğan rejimi son kozlarını bütün şiddetiyle oynuyor. 


Bu filmi başkaları daha evvel yaşadı. Önceleri inanmış bir Nazi Partisi seçmeni olan Alman ilahiyatçı Martin Niemöller 1946'da şöyle anlatmıştı: “Naziler önce komünistler için geldiler, bir şey demedim çünkü komünist değildim. Sonra Yahudiler için geldiler ve bir şey demedim çünkü Yahudi değildim. Sonra sendikacılar için geldiler ve bir şey demedim çünkü sendikacı değildim. Sonra Katolikler için geldiler ve bir şey demedim çünkü Katolik değildim. Ve sonra benim için geldiklerinde ise çevremde benim için bir şeyler diyecek kimse kalmamıştı.” Biz bu filmi yaşamadık, görmedik, ama çok iyi biliyoruz. Türkiye 'ye yaşatmayacağız. 


Necati ABAY Haldun AÇIKSÖZLÜ Kadir AKIN Mahmut AKPINAR Murat AKSOY Kamil AKSOYLU Ayhan AKTAR Cengiz AKTAR Hüseyin ALATAŞ Ahmet Turan ALKAN 
Şahin ALPAY Mehmet ALTAN Garbis ALTINOĞLU Ali Halit ARSLAN Bülent ATAMER Sabri ATMAN Yıldız AYDIN Erkam Tufan AYTAV Ergun BABAHAN Hayko BAĞDAT Nivart BAKIRCIOĞLU Türkan BALABAN İrem BARUTÇU Fikret BAŞKAYA Özgür BAŞKAYA Erhan BAŞYURT Ayşe BATUMLU Sennur BAYBUĞA Oya BAYDAR Yavuz BAYDAR Rıdvan BİLEK Abdülhamit BİLİCİ Mücahit BİLİCİ Akın BİRDAL Hale BOLAK Hasan BURGUCUOĞLU Abud CAN Mahmut CANTEKİN Hasan CEMAL Orhan Kemal CENGİZ Perihan ÇAKIROĞLU Koray ÇALIŞKAN Cengiz ÇANDAR Tuba ÇANDAR 
Tuma ÇELİK Sait ÇETİNOĞLU Hatice ÇEVİK Tamar ÇITAK Kemal ÇİÇEK Sinan ÇİFTYÜREK Tamer ÇİLİNGİR Mustafa ÇOLAK Mehmet DEMİROK Fatma DİKMEN Atilla DİRİM Erdal DOĞAN Ekrem DUMANLI Can DÜNDAR Neşe DÜZEL Murad EKMEKÇİOĞLU Aydın ENGİN Alev ER Füsun ERDOĞAN Muzaffer ERDOĞDU 
Abdulbaki ERDOĞMUŞ Doğu ERGİL Yalçın ERGÜNDOĞAN Mehmet ERKEK Oktay ETİMAN Mehveş EVİN Şebnem Korur FİNCANCI İnan GEDİK Adnan GENÇ Ramazan GEZGİN Gül GÖKBULUT Ali GÖKKAYA Nuh GÖNÜLTAŞ İştar GÖZAYDIN Mehmet 


GÜÇ Kazım GÜNDOĞAN Selçuk GÜLTAŞLI Ertuğrul GÜNAY Hasan GÜRELLİLER Seyfettin GÜRSEL Jozef HADODO Garbis HATEMO İnci HEKİMOĞLU Memik HORUZ Ayşe HÜR Aykut IŞIKLAR Nazlı ILICAK Şaban İBA Ercan İPEKÇİ Erdal KALKAN Ercan KANAR Yusuf KANLI Eser KARAKAŞ Ümit KARDAŞ Hasan KAYA Feyaz KERİMO 
Eren KESKİN Ferhat KENTEL Suat KINIKLIOĞLU Ahmet Hulusi KIRIM Emre KOCAOĞLU Serdar KOÇMAN Mahmut KONUK Adnan Challma KULHAN Murat 
KUSEYRİ Ergun KUZENK Ömer LAÇİNER Ömer MADRA Recep MARAŞLI Faruk 
MERCAN Nuray MERT Erkan METİN Özcan METİN Nil MUTLUER Yavuz OĞHAN Adil OKAY Baskın ORAN Sadettin ORHAN Yener ORKUNOĞLU Garabet ORUNÖZ Orhan OĞUZ Niyazi ÖKTEM Pınar ÖMEROĞLU Hüsnü ÖNDÜL Osman ÖZARSLAN Bilal 
ÖZCAN Haluk ÖZDALGA Mehmet ÖZER Değer ÖZERGÜN Doğan ÖZGÜDEN A.Hicri İZGÖREN Kermo READA Bekir REYHAN Cafer SOLGUN İnci TUĞSAVUL Mümtar'er TÜRKÖNE Erkan SAKA Suzan SAMANCI Meral SARAÇSEVEN Vecdi SAYAR İbrahim SEVEN Özcan SOYSAL Hanna BETH-SAWOCE Nora ŞENİ Güngör ŞENKAL Zeynep 
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ÜÇ YÜZÜĞÜN HİKÂYESİ 
06 Nisan 2021 Salı- Sinan Ön- haksozhaber 


Başlığımız 18. asırda oldukça meşhur olan bir hikâyeden mülhem. Aynı hikâye Alman şair Lessing”e ait “Bilge Nathan” isimli “Dinsel hoşgörü” üzerine yazılmış dramaya da kaynaklık etmiş. Ama buradaki dinsel hoşgörüden kasıt; dine ve dindarlara hoşgörü değil, din dışı ya da hâkim dinin dışında farklı bir anlayışa sahip olanlara dönük bir hoşgörü. 


Hikâye bu ya; Müslüman bir hükümdar zengin bir Yahudiyi sarayına çağırır ve onu sıkıştırmak için şu soruyu sorar: “Senin hâkim bir insan olduğunu işitiyorum. Öyle ise söyle bana, ortada üç din var sana göre hangisi hâk dindir?” Yahudi şu cevabı verir: “Zengin bir adamın hazinesinde eşi benzeri olmayan, kıymetine paha biçilemeyen bir yüzük varmış. 
Adam bu yüzüğü ebedi bir aile yadigârı olarak satılamaz ibaresiyle oğluna bırakmış. Yüzüğe sahip olan kimse bütün servete de sahip olacakmış. Birkaç kuşak sonra yüzüğü miras alan varisin üç oğlu olmuş. Oğulları arasında seçim yapamadığı için gizlice, aslına tıpa tıp benzeyen iki yüzük daha yaptırmış ve üç oğluna da ayrı ayrı vermiş. Kimse çıkıp hakiki yüzüğü tayin edemediği ya da etme ihtiyacı duymadığı için herkes kendini asıl mirasçı sanarmış. İşte tanrının üç kavmine verdiği üç dinde bunun gibidir. Herkes kendi dininin hâk olduğuna inanır. Ancak iş hikâyede anlatılan yüzüklerdeki gibidir.” 


Bu hikâye tüm dinlerin gerçekliğine karşı şüphe oluşturmaya dönük olarak anlatılsa da, kanaatimizce Yahudi oldukça kurnaz bir manevra yapmıştır. Üç yüzükten hangisinin gerçek olduğu, yüzüğe sahip olanlar tarafından bilinmese ya da bilinmek istemese bile bir tanesi gerçektir. Ve biliriz ki, zengin adamda ilk önce var olan asıl yüzük gerçek, sonradan yapılan ikisi imitasyondur. Burada asıl kurnazlık ise, bu üç din içinde Yahudiliğin ilk din olması ve Yahudi'nin dolaylı da olsa “gerçek dinin” cevabını vermesidir. 


Şüphe oldukça insani bir duygudur. İçinde inanma arzusunu barındırıyorsa, samimiyetle çıkılan yolda hâkikatin bulunmasına vesile olacaktır. Buna mukabil şüphenin merkezinde inkâr olgusu varsa, insanı yiyip tüketen bir girdaba dönüşecektir. 


Bilim, eşyanın tabiatını anlamaya ve nesnel tespitlerde bulunmaya yarar. Dünyayı anlamlandırmanın önemli araçlarından biridir. Sanırım en büyük amacı insanların şüphelerini gidermek olsa gerek. Oysa bilimin de bazen içinden çıkamadığı durumlarda metafizik yorumlara başvurduğuna şahit oluruz. Buna en güzel örnekleri, özellikle hayvanlar âlemini anlatan belgesellerde görmek mümkün. Hayvanların davranışlarını anlatırken anlatıcılar, sanki hayvanın içsel sesini tercüme ediyorlarmış gibi davranırlar. Örneğin karıncalar sürekli olarak birbirlerinin izlerini takip eder. Hatta bazen baştaki karınca, kendi ekseni etrafında dönmeye başlayınca arkasından gelen karıncalarda bu iz üzerinde daire çizerek dönmeye başlar ve kilitlenirler. Bu dönüş yorgunluktan ölünceye kadar devam eder. Buna “karınca değirmeni” deniliyor. 


Modern Avrupa tarihi de, özellikle din konusunda kendi fasit dairesinde dönüp duran, takipçilerinin karınca misali ayak izlerini takip ederken yorulup intihar ettiği bir değirmeni andırıyor. Tüm değerleri öğüttükçe öğütüyorlar. 


Bugün birçokları tarafından “Hür düşünce imparatoru, modem kafalı insan” olarak anılan Kutsal Roma Cermen İmparatoru Friedrich, 13. asırda: “Dünyanın üç “sahtekâr? tarafından iğfal edildiğini” iddia ettiğinde; Allah'ın varlığına, vahyine ve elçilerine karşı şüpheci tavrın ilk örneği değildi. Sanırım bu tavır kıyamete kadar da son bulmayacak. Bununla birlikte inkâra dönüşen şüpheci tavrın tek bir rengi de yok. 


Örneğin sadece deizm denen olgunun dahi birkaç farklı tanımını yapabilmek mümkün. 
Kimileri deizmi “Tanrı var ancak tanrı herhangi bir din göndermedi” diyerek dinsizlik olarak tanımlarken; tanrıyı kabul edip, vahyi ve peygamberleri inkâr ederler. Diğerleri “Tanrı vardır ama evreni kendi haline bırakmış, ilgilenmemekte hatta evrende olanları bilmemektedir” derler. “Aristocu deizm” olarak adlandırılan bu anlayış ile ilki arasındaki fark, ilki tanrının evrenle ilgilenmediğini düşünmez. Başka bir deizm tanımına göre ise “Tanrı var, din de gönderdi ama tanrı evrene müdahale etmez. Evrene müdahale etmek için doğa yasalarını kullanır” demektedir. Buna “teistik deizm” diyorlar. Bu anlayışa göre “Allah evreni yaratmış, doğa yasaları üzerinden yönetmektedir.” 


Bu üç anlayışta da tanrı inancı vardır ancak tanrıya dair ortak bir kanaat yoktur. Bununla birlikte üçünde de olmayan şey vahiy ve elçi olgusudur. İslam'ın mümini için iman esaslarından olan, kitaplar ile peygamberlerin önemini hatırlatmaya gerek yok sanırım. Ancak İslam'ın değil de, insanların din anlayışları üzerinden İslam'ı tanımlayıp şüphelerine cevap bulamayanlar, çareyi deizme kucak açmakta buluyorlar. Sanırım pireye kızıp yorgan yakmak bu olsa gerek. 


2003 yapımı “Büyük Balık” filminde Edward Bloom sürekli hayal dünyasında yaşayan, 
anlattığı hikâyelerle ince mesajlar vermeye çalışan bir karakterdir. Sahnelerden birinde Fransız gelinine Afrika'dan bahseder: “Kongo?'daki papağanlar yalnızca Fransızca konuşur. 
Onlara İngilizce öğretmek olanaksızdır. Ormanda dolaşan insanlar onların çok güzel Fransızca konuştuklarını duyarlar. Bu papağanlar politika, sinema, moda her konuda konuşurlar. Din hariç her konuda. Çünkü din hakkında konuşmak kabalıktır. Kimi incittiğin belli olmaz.” 


Burada doğal olarak “Kongo'daki papağanların neden sadece Fransızca konuştuğuna” takılabilir ya da “Din konuşmanın neden incitici bir eylem olduğuna” odaklanabiliriz. Sanırım modern Batı iki konuda da oldukça incitici bir geçmişe sahip. Avrupa sömürgeciliğinin, emperyal dürtülerle dünyanın diğer halklarına nasıl tahakküm ettiğini, bugün Afrika'da konuşulan Avrupa dillerine bakarak anlayabiliriz. Afrika'nın farklı bir bölgesinde yaşayan papağanların da yalnızca İngilizce konuştuklarını söylemekte mümkündür. 


Din üzerinden yaşanan içsel savaşların, engizisyon mekanizmasının katlettiği insanların ve misyonerler üzerinden dayatılan dinsel tahakkümün varlığı ise “Din konuşmanın inciticiliğine” sebep olsa gerek. Dolayısıyla “Din konuşmak incitir” diyenler, arka planda yaşananlardan elde ettikleri tecrübe ile konuşuyorlar. Ve doğal olarak bu insanların önemli bir kesimi “Konuşulması dahi inciten” bu olgudan yani dinden kaçarak kurtulmaya çabalıyorlar. 
Başka bir ifadeyle dinleri ile değil, dinlerinden kurtularak özgürleşmeye çalışıyorlar. 


Biz Müslümanlar karınca misali modern Batı'nın ayak izlerini takip etmekle değil, Allah'ın rızasını kazanmakla mükellefiz. Dolayısıyla bizim için din konuşmak incitmez, çünkü bu bir anlama çabasıdır. Son nefesle nihayete erecek bir anlama çabası. Belki hâkikata ulaşamayacağız, ama çabamız hâkikat olacak, kaçış değil. Bizlere yolunda yürüyebilme iradesi bahşeden Allah'ın izni ile... 


“GERÇEKÜSTÜ” YAZARINDAN ERDOĞAN'A HİTLER İMASI! 
21 Ekim 2020 Çarşamba - Abdurrahman Güner / Haksöz Haber 
Artıgerçek isimli sol tandanslı sitenin evlere şenlik haberleri devam ediyor. 


Doğan Özgüden imzalı yazıda, Türkiye'nin Karabağ'da desteklediği Azerbaycan yönetimi ve Kıbrıs seçim sonuçlarından hareketle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “Hitler” imasında bulunuluyor. 


Çok değişik bir perspektife sahip olan yazar, Kıbrıs'taki Türkiye işgalinin(!) Ersin Tatar'ın seçim galibiyetiyle kesinleştiğini belirtiyor. Siyasi olarak Akıncı ve Tatar'ın durdukları yeri tamamen kendi zaviyesinden değerlendiren Özgüden, Ersin Tatar'ı Türkiye'ye yakın politikalarından dolayı tahkir ederken ister istemez Mustafa Akıncı'yı apolitize ediyor. 
Akıncı'nın Türkiye ve İslam karşıtı politik tutumunu herhangi bir yere yamamaya çalışmayan Özgüden, Tatarı ise Norveç'i işgal eden Nazilerle işbirliği yapan Vidkun Çuisling'e benzetiyor. 


Aynı saçma mantaliteyi Azerbaycan için de işleten yazar kişimiz, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'a harekât gerçekleştiren Aliyev yönetimini Türkiye ile iş birliği içinde olduğu için “Quisling” olmakla itham ediyor. Tabi ki tüm bunların neticesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bu toprakları “İslamcı teröristleri” eliyle istila etmeye çalışan “Hitler” iftirası atılıyor. Türkiye'nin Libya, Suriye, Karabağ, Kıbrıs'taki haklı mücadelesini daha önce de hedef alan site! kurduğu bu saçma analoji ile hepten politik olarak durduğu sol-faşist çizgiyi açığa vurmuş oldu. 


Doğan Özgüden, Ersin Tatar Batı dünyasıyla, İlham Aliyev'de Rusya ile politik ve ideolojik iş birliğine girişseydi meseleyi aynı perspektifle mi ele alacaktı acaba? Aynı zamanda oldukça fazla komplocu tezler içeren uzun ve sıkıcı yazısında Özgüden, mantıktan uzak nefret dolu 


yaklaşımını okuyucularına göstermiş oluyor. Türkiye solu açısından son derece olağan olan bu duruma itiraz eden bir sol-sosyalist görmek ise mümkün değil neredeyse. Ne diyelim, vehimlerle dolu olan kafalar kaybetmeye de mahkumlar aslında! 


https://Wwww.haksozhaber.net/turkiye-solu-muttefiki-ve-dostu-rusyayi-uyariyor-135198h.htm 


KUYU! “BURADAKİ HESAP BURADA BİTMEYECEK!” 
09 Şubat 2009 Pazartesi —haksozhaber 


Birini öldürüyorlar, sonra öldüreni de öldürüyorlar... Cesetleri yok etmek için fıçı içinde asitle eritip kuyuya atıyorlar. Kongo'da Lumumba'ya yapıldığı gibi yani... “Şehirden kırsala doğru açıldıkça daha neler duyacaksınız!” diyor bölge insanı; kim bili 


Bugünkü yazısında son günlerde gündeme gelen Ergenekon cinayetlerine değinen Vakit yazarı Abdurrahman Dilipak, bölge insanının tanıklıklarına da yer vererek ürperten iddialara yer veriyor. Değişik örnekler üzerinden zalimlerin tek bir ümmet olduğu gerçeğine dikkat çeken Dilipak, "Ergenekon'un muvazzaflar arasındaki uzantılarının hâlâ neden üzerine gidilmiyor?" diye soruyor. Ergenekoncuların yöntemlerinin Nazi subaylarınınkinden farklı olmadığını belirten Dilipak, "Buradaki hesap burada bitmeyecek!" diyerek belgelerin saklanamayacağı, ölülerin dirilip geleceği Ahiret Günü'nü hatırlatıyor... 


KUYU! 
Abdurrahman Dilipak / Vakit 


"Kuyunun suyunu içmeyin" demişler. Kimine göre, kuyuya ceset atılmış, üzerine çürüsün, kimlikleri belli olmasın diye asit dökülmüş.. Hem ceset var hem de asit. Başkaları da bunları içip ölmesin diye söylenmiş sanki.. 


Albay Uğur diye birinden söz ediliyor. "Ergenekon tutuklusu emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un ismi kayıtlara 'PKK öldürdü' şeklinde giren Albay Rıdvan Özden cinayetinde de geçmişti. 'Fatih' kod adlı PKK itirafçısı, Albay Özden'in dönemin Kızıltepe İlçe Jandarma 
Komutanı emekli Albay Hasan Atilla Uğur'un kurduğu ve kendisinin de içinde bulunduğu 9 
kişilik 'yetkileri sınırsız' ekip tarafından öldürüldüğünü söyledi. Ergenekon tutuklusu Albay Uğur, Şener Eruygur'un Jandarma Genel Komutanı olduğu dönemde Jandarma İstihbarat Teknik Daire Başkanıydı." 


Tuncay Güney, Silopi'de öldürülerek asit çukurlarına atılan çok sayıda Kürt olduğunu öne sürmüştü. Güney, "Küçük'ün ekibi ve JİTEM'cilerin kullandığı mekanlar buralarıydı. Net adres olarak, Habur sınır kapısına giderken Mardin'in eski ilçesi Cizre'den sınıra yakın yerde solda karşına bir tesis çıkar, askerler koruyordur. Orayı kazarsan çok ceset çıkar. BOTAŞ'ın Diyarbakır, Batman, Adıyaman'da da işletmeleri var, oralara da bakılsın" diyordu.. 


Ceset fışkıracak toprağı sıksan! 


Eğer asit kuyuları doğru ise, yeni bir skandalla karşı karşıya kalacağız demektir.. Bu, tarihe malolacak bir katliamın ortaya çıkması anlamına geliyor.. 


İddialar doğru ise Nazi subaylarının işkence ve cinayetlerinden ne farkı var bunun? 


Genelkurmay'ın Basın Sözcüsünün açıklamaları bu iddialar karşısında çok da inandırıcı gelmiyor.. 


Peki, mesela Albay Özden'in PKK tarafından değil de, Ergenekon tarafından infaz edildiği ortaya çıkarsa, o zaman bu açıklamayı yapanlar / yaptıranlar istifa edecekler mi? 
Sorumlulardan hesap sorulabilecek mi? 


Bu işler olurken, zamanın Genelkurmay, ordu ve kuvvet komutanlarının bu işlerden hiç mi haberleri yoktu ya da vardı da susuyorlar mıydı, yoksa onlar da işin içinde miydiler?. 


Ergenekon'da artık dönemin Genelkurmay başkanlarının adları da telaffuz edilmeye başlandı.. 
Karadayı, Kıvrıkoğlu, bazı kuvvet komutanları, Koman ve diğerleri. 


Sahi Ergenekon'un muvazzaflar arasındaki uzantılarının hâlâ neden üzerine gidilmiyor? 
Bu iddiaların en kısa zamanda araştırılarak gerçeğin ortaya çıkartılması gerek. 

Daha ilk günden bulgular, ne yazık ki, iddiaların doğruluğunu gösteriyor.. 

Birini öldürüyorlar, sonra öldüreni de öldürüyorlar.. 

Bu işlerin vatanseverlikle ilgisi yok.. 

YÖK eski Başkanı Gürüz'ü ulusalcı bilirdik, Amerikancı çıktı.. 


Doğan Media da ulusalcılara destek veriyordu değil mi, Alex Springer gerçeği bize başka şeyler söylüyor.. 


Zaten bu çeteyi soğuk savaşta ABD, NATO kurmadı mı, onlar eğitmedi mi, parasını onlar vermedi mi? Aynı ülkenin çocuklarını birbirine kırdıran kimdi? 


Tavşana kaç, tazıya tut! Sonuçta dostlar alışverişte görsün.. 
Nereyi kazsan bomba çıkıyor. 


Günlerdir Gazze vesilesi ile Güneydoğu'dayım.. Mardin, Diyarbakır, Urfa, Batman, Bitlis, Midyat, Siverek... Vatandaşa soruyorum, "Bu haberlere ne diyorsunuz?" diye.. Herkes bu iddiaların on katı daha vahim en az 10 olay anlatıyor.. Daha sıra buralara gelmedi. "Şehirden kırsala doğru açıldıkça daha neler duyacaksınız" diyorlar.. 

Tuncay Güney'e göre öldürülenlerin kemiklerini bulamazlar. Çünkü önce plastik fıçılarda cesetleri eritip sonra kuyulara döküyorlarmış.. 


Belçikalılar Kongo'da Lumumba'ya yapmışlardı aynı şeyi.. Patrice Lumumba (2 Temmuz 
1925 - 17 Ocak 1961), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı idi. Belçika 
Kongosu'nun Kasavi bölgesinde doğdu. Kongoluların kurduğu bir misyoner okulunda eğitim gördü ve Leopoldville (Kinşasa) ve Stanleyville'de (Kisangani) rahip ve gazeteci olarak çalıştı. Ardından 1955'te Lumumba bir sendikanın başkanı seçildi ve Belçika Liberal Partisi'ne katıldı. 1958'de Kongo Ulusal Hareketi'ni kurdu. Beyazların eğittiği bir siyahtı. 
Ama onların dediği gibi yapmayınca önce iftiraya uğradı.. Malum media, aleyhinde yayın 
kampanyası başlattı. Tehdit edildi. Sonrada Lumumba iki arkadaşıyla birlikte muhtemelen 17 
Ocak 1961 saat 9:40'la 9:43 arasında infaz edildi.. Şubat 2002'de Belçika hükümeti "Lumumba'nın öldürülmesinde sorumluluk sahibi olduğunu" kabul etti. Temmuz 2002'de ABD hükümeti ve CIA'in, Lumumba karşıtlarına para ve politik destek yardımında bulunarak ve Mobutu'ya silah ve askeri eğitim sağlayarak Lumumba'nın öldürülmesinde rol oynadığı ortaya çıktı. 


Orada da halkın dili, şehir isimleriyle uğraşmışlar. Kıyafetleri ile, yedikleri, içtikleri ile.. 
Toplumu çağdaşlaştıracaklar ya! Dinleri ile uğraştılar.. Sonra da öldürdüler.. Fransa'nın Çad'da yaptığı farklı bir şey miydi? Ya da Hindistan'da, Çin'de yaptıkları? Amerikalıların 


Kızılderililere yaptığı.. Sonuçta çıkarları sözkonusu olunca ilkelerini unutuyorlar. "Bir damla kan, bir damla petrol" hesabı.. 


Bugün Gazze'de olanlar da dün olanlardan farklı değil.. 


Sahi bugün CHP'nin, ÇYDD'nin, ADD'nin, bazı vakıf, sermaye grubu, media grubunun yaptığı farklı bir şey mi? 


Sonunda zalimler de tek bir ümmettir.. Bunun Türkü, Arabı, Kürdü, ya da Belçikalısı, İngilizi, Fransızı, Amerikalısı, Rusu olmuyor.. 


Hep aynı şey! Tarih tekerrür ediyor. "Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi" der Akif! 
Artık ders alsak iyi olacak.. 


Ergenekon gerçeğinin patenti belli.. Ulusalcılık, birileri için sadece ucuz bir makyaj malzemesi.. Birileri aynı ülkenin çocuklarının kanları ve gözyaşları üzerinden kendilerine iktidar ve servet arama peşinde.. Bu tuzağa düşmeyelim.. 


Ha! Bu arada Tolon paşamız da tahliye olmuş. Gözü aydın.. Önümüzdeki günlerde müşteki olduğu davanın yeni bir duruşması var, bekleriz efendim! Nereden nereye.. Hani derler ya "Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste" diye.. "Etme-bulma dünyası" burası.. Buradaki hesap burada bitmeyecek daha, bir de ahiret boyutu var.. Buradaki daha ne ki! O gün kimse belgeleri saklayamayacak ve ölüler dirilip gelecekler.. 


Selam ve dua ile.. 


TÜRKİYE KIRGIZİSTAN'A KARŞI NOTAYLA YANIT VERDİ 
07 Haziran 2019 Cuma — haksozhaber 


Kırgızistan'ın dün Türkiye'ye nota vermesi üzerine bugün de Türkiye Kırgızistan'a nota verdi. 


Anadolu Ajansı'nın Dışişleri Bakanlığı'ndan edindiği bilgiye göre Kırgızistan Ankara Büyükelçisi Kubanıçbek Ömüraliyev bugün bakanlık binasına çağrıldı ve kendisine Türkiye'nin Kırgızistan'ın içişlerine karışmasının söz konusu olmadığı iletildi. 


Büyükelçi Ömüraliyev'e, Kırgızistan'ın şikayetçi olduğu Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ın görev sorumluluğu içerisine hareket ettiği ve Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ilişkinin her zamanki gibi kardeşlik anlayışıyla yürütülmek istendiği aktarıldı. 


Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, dün Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı bakanlık binasına çağırarak nota vermişti. 


Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Büyükelçi Fırat'a Kırgızistan'ın içişlerine karışmaması ve yasalara saygı göstermesi gerektiği söylendi. 


Notanın nedeni ise Büyükelçi Fırat'ın Kırgızlarla Ahıska Türklerinin kavga ettiği Orok köyüne gitmesi. 


Kırgızlar, Ahıska Türkleri, Kürtler ve Tatarların yaşadığı köyde yaşanan bir gerginliğin 
ardından büyük bir kavga çıkmış, yaklaşık 350 ailenin yaşadığı köyde Kırgız basınına göre 32 
kişi gözaltına alınmıştı. 


Kırgız basını, kavganın ilk olarak 5 Haziran akşamı 3 kişi arasında çıktığını, sonra büyüyerek Kırgız ve Ahıska Türklerinin karşı karşıya gelmesine yol açtığını, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını, 15 evin camının kırıldığını ve bir kulübenin ateşe verildiğini aktardı. 


Ülkenin kuzeyinde, başkent Bişkek'e 25 kilometre mesafede bulunan köydeki olayların yatışmasının ardından gözaltına alınan 32 kişinin de serbest bırakıldığı ancak sonrasında bölgede yeni bir gerginlik yaşandığı belirtiliyor. 


Kırgız basınında yer alan haberlerde, Büyükelçi Fırat'ın köyde bulunan hamile bir elçilik çalışanını olay yerinden çıkarmak için köye gittiğini açıkladığı yazıyor. 


Büyükelçi Fırat daha önce de bir iftar yemeğini terk etmesiyle gündeme gelmişti. 


Fırat, 7 Mayıs tarihte Bişkek'te düzenlenen iftara Gülen yapılanması üyelerinin de katıldığını görmesi üzerine "Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız" demiş ve iftarı terk etmişti. 


Kaynak: BBC 


23 ŞUBAT 1944: ÇEÇEN-İNGUŞ SÜRGÜNÜ 
23 Şubat 2021 Salı-haksozhaber 


Kafkaslarda Stalin tarafından gerçekleştirilen katliamların en bilinenlerinden Çeçen-İnguş sürgününü yıldönümünde Mepa News'in kapsamlı çalışmasını sizler için iktibas ediyoruz. 


Bitmeyen Mezalimin Stalin Versiyonu: 1944 Çeçen-İnguş Sürgünü 


Stalin dönemi Sovyet Rusya'sı, XX. yüzyılın en baskıcı ve en totaliter yönetimlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Siyasi cinayetler, yargısız infazlar ve işkencelerle özdeşleşen Stalin yönetimi, en büyük insanlık suçlarından birisini de II. Dünya Savaşı'nın sona ermek üzere olduğu bir dönemde Nazi Almanya'sına yardım ettikleri ithamıyla pek çok halkı topyekün bir biçimde yurtlarından çıkartıp hayat şartlarının en zor olduğu yerlerden Batı Sibirya ve Orta Asya bozkırlarına tehcir etmek suretiyle işlemiştir. Bu süreçte Karaçay-Balkarlar, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarıyla birlikte Stalin zulmüne maruz kalan halklardan birisi de Kafkasya'da tarih boyunca Rus emperyalizmine karşı direnişte her zaman baş aktör konumunda öne çıkan Çeçen-İnguşlar (Vaynah) olmuştur. 


Kafkas-Rus ilişkilerinin tarihi arka planı 


Rusya'nın sömürgeci bir güç olarak dünya siyaset sahnesine çıkmasının ardından izlediği yayılmacı politikalardan tarih boyunca en fazla etkilenenler, büyük ölçüde Müslüman halklar olmuştur. Çar I. Petro ile birlikte jeo-stratejik olarak sıcak denizlere açılma politikasını kendisine milli bir hedef haline getiren Çarlık Rus İmparatorluğu, aynı zamanda 1453'te İstanbul'un Osmanlılarca fethiyle tarihe karışan Bizans İmparatorluğu'nun yerine Ortodoks-Hristiyanlığın siyasi hamisi rolüne de soyunmuştu. Bu nedenle, Bizans'ın intikamını alma motivasyonuyla olsa gerektir ki; Çarlık Rus İmparatorluğu, XVI. yüzyılın ortalarından itibaren İdil-Ural havzasında ele geçirmeye başladığı Altınordu bakiyesi hanlıkların ülkelerinde Müslüman halklara yönelik büyük katliamlara imza attı. 


XVIII. yüzyıl boyunca Türkistan coğrafyasını büyük ölçüde hegemonyası altına alan Çarlık Rusya, hedefine ulaşmadaki en büyük engeli teşkil eden Kafkas Dağları'nı ise bölge halklarının uzun yıllar süren direnişlerini kırabildikten sonra ancak XIX. yüzyılın ortalarında zapt edebildi. Özellikle XVIII. yüzyılın sonlarından itibaren yoğunlaşan Rus askeri harekâtına karşı verdikleri savaşlarda büyük insani kayıplara uğrayan Kafkasya hakları, işgalin resmen tamamlandığı 1864 tarihinden itibaren de Çarlık rejimi tarafından Osmanlı topraklarına sürgün edilerek tarihi yurtlarından koparılmış oldular. Kahir ekseriyeti Müslümanlardan oluşan ve kimisinin bölgedeki varlığı tarih öncesi zamanlara dayanan pek çok etnik gruptan meydana gelen Kafkasya halkları, bu süreçte ya tamamen yahut çeşitli oranlarda ülkelerinden sürgün edildi. Öte yandan; Rus hegemonyasına karşı direniş ruhunun hiçbir zaman tamamen yok olmadığı Kafkasya'da, işgal sonrasında çeşitli düzeylerde dini ve milli referanslara dayanan bağımsızlık yanlısı hareketler ortaya çıkmakla birlikte bu hareketler de ülke sathında yeterince yayılamamaları ve dışarıdan yeterli siyasi-askeri destek sağlayamamaları nedeniyle fazla uzun soluklu olamadılar. Bununla birlikte; “93 Harbi” olarak anılan 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve I. Dünya Savaşı esnasında ortaya çıkan bu bağımsızlık hareketleri neticesinde Kafkasya halklarına yönelik topyekün bir yeni sürgün politikası izlenmedi. Bu dönemlerde, sadece hareketlere önderlik eden kişiler ve onlara destek veren bazı bölgelerin ahalileri lokal düzeyde cezalandırılmaya maruz kaldı. 


Sovyet döneminde Stalin iktidarı ve “Yarım Kalan Sürgün”ün tamamlanması 


Rusya'da I. Dünya Savaşı esnasında patlak veren iç savaşın Bolşeviklerin lehine sona ermesi, Çarlık döneminde Rus hegemonyası altında yaşayan kavimler açısından yeni arayışları da beraberinde getirmişti. Hatta Rus işgali altında bulunan pek çok ülkedeki Müslüman topluluklarda olduğu gibi Kafkasya'da da siyaseten Bolşevikleri destekleyen din âlimleri dahi mevcuttu. Ne var ki; Lenin'in devrimin başlangıcında özellikle Müslüman halkların desteğini kazanabilmek için self-determinasyon (halkların kendi kaderini tayin hakkı), dini özgürlükler gibi vaatleri bolca dile getirmesine rağmen halklarının çoğunluğu Müslüman olan Türkistan'daki ülkeler, yeni kurulan sistemde birer birlik cumhuriyeti statüsü alırken Kafkasya ise doğrudan Moskova'ya bağlı ancak etnik özelliklerine göre birbirinden ayrılan özerk/muhtar cumhuriyetler şeklinde tanzim edildi. Bununla birlikte; Rus milliyetçiliğinden sıyrılıp bir “Sovyet milleti” oluşturma projesini uygulamaya koyan Lenin döneminde etnik bakımdan Rus/Slav olmayan Sovyetler Birliği ülkelerinde, Marksist-sosyalist resmi ideoloji çerçevesinde de olsa halkların kendi milli kültürlerine ait unsurların korunması ve geliştirilmesine yönelik bazı serbestlikler sağlandı. Ancak 1920'lerin sonlarında iktidara gelen Stalin döneminde Sovyet rejiminin baskıcı yönünün artması ve akabinde patlak veren II. 
Dünya Savaşı, Kafkasya'daki bazı halklar açısından yeni büyük felaketleri beraberinde getirecekti. 


23 Şubat: "Ağlamayacağız, unutmayacağız, affetmeyeceğiz!” 


23 Şubat 1944 tarihi, Kafkasya'nın Rus işgali sürecinde maruz kaldığı felaketlerden bir 
yenisine sahne oldu. 1942 yılının sonlarında Alman orduları, Kafkasya'nın kuzeyindeki bazı bölgeleri ele geçirmiş ancak Stalingrad yenilgisinden sonra bölgeden geri çekilmişti. Bu dönemde Kafkasya halklarından Sovyet yönetimine karşı herhangi bir kalkışma yaşanmamış 
olmasına rağmen Sovyetler Birliği'nin Politbürosu ve Ulusal Savunma Komitesi, henüz 1943 
yılının Şubat ayında yapılan bir toplantı sonucu, kendi güvenlikleri açısından tehdit olarak algıladıkları bazı halklarla ilgili tehcir kararı almışlardı. Bunlardan Çeçen-İnguş halkları için öne sürülen iddialar şunlardı: 


1. Alman faşist zorbalarına karşı yüksek kumandanın emirlerine riayeti reddetmeleri; 


2. Sovyet ordularına karşı gelmek için milli bir ordu vücuda getirip Alman faşist zorbalarıyla birleşmek teşebbüsünde bulunmaları; 


3. Alman faşistleri tahrik ve kendi ajanlarını Kızıl Ordu'nun birliklerine saldırmaları; 
4. Vatani vazifelerini ihmal ve memlekete ihanet etmeleri. ! 


Stalin döneminde Sovyetler Birliği'ndeki polis devleti nizamını en sert şekilde icra eden kuruluş olan NK VD (İçişleri Bakanlığı Halk Komiserliği)’ nin bir yetkisiyken daha sonra Avrupa'ya iltica eden Albay Tokayev, 23 Şubat gününü şöyle anlatıyor: 


"Henüz 1944 yılının başlarında Kuzey Kafkasya, özellikle Çeçen-İnguş bölgeleri, NKVD mensupları ile doldurulmaya başlanmıştı. Evvelki gün, Kızıl Ordu Günü arifesinde her tarafta mitingler düzenlenmişti. NKVD albayı kürsüye gelerek şöyle dedi: “Esas mevzua girmeden evvel şunu haber vereyim ki, miting NKVD birlikleriyle çevrilmiştir ve bütün firar teşebbüsleri derhal ve yerinde kurşuna dizilerek cezalandırılacaktır.” Ahali neye uğradığını bir türlü anlayamıyordu. Albay elini kaldırarak başının üzerinde bir daire çizdi. Bu bir işaretti. 
Etraftan mitralyözler şakırdayarak onun sözlerini teyit etti. Birkaç kişi hançerini çekerek albayın üzerine atlamaya teşebbüs ettiyse de makineli tüfeklerin ateşi onları birer yaprak gibi düşürdü. Birisi firara kalktıysa da onu da mitralyöz ateşi biçti. Genç bir İnguş, mitralyözcünün üzerine atıldı fakat o da aynı akıbete uğradı. Sağ elinde bir tabancayı, sol elinde de Milli Emniyet Komitesi'nin kararnamesini tutan albay sözlerine devam etti: “Adil ve âkil Stalin, siyaseti sizin çok milliyetli sosyalist vatanında inkişâf etmeniz için her şeyi yaptı." 


Herkes başları önünde bu mutat sözleri dinliyordu. Fakat Albay, bütün Çeçen-İnguşları Almanlarla iş birliği yapmakla suçlayınca, bütün halk bir ağızdan bağırmaya başladı: “Yalan, iftira! Biz Almanlara yardım etmedik!’ 


Albay devamında; "Sovyet hükümetinin emri üzerine Çeçen-İnguş Özerk Cumhuriyeti bu dakikadan itibaren lağvedilmiştir. Sürgüne müstahak olan bütün halk tevkif olunmuştur ve hükümetin tespit ettiği yerlere gönderileceklerdir. Siz de hazır duran trene, silahlı kuvvetlerin muhafazasında götürüleceksiniz. Bu dakikada aileleriniz istasyona nakledilmişlerdir. Nüfus başına yalnız 40 kilo eşya alınmasına müsaade vardır. Evleriniz askerler tarafından işgal edilmiştir. Hiçbir bahane ile evlerinize dönemezsiniz." 


Nazilerle çarpışırken sol kolunu kaybetmiş olan Kızıl Ordu kumandanlarından uzun boylu bir zat müsaade ile salona girmişti. Almış olduğu nişanların hepsi üniformalı elbisesine takılıydı. 
Kürsüye yaklaşıp albaydan söz için izin istedi. Ve “Ey hemşehrilerim!” hitabıyla söze başladı: 


"Görüyorsunuz ben de sizden biriyim. Kolumu bu savaşta kaybettim. Çeçenler, İnguşlar, Osetler, Kabardinler, Çerkesler, Adigeler ve Karaçavlardan birçoğunun yaptığı gibi ben de memleketimin müdafaası uğruna ne kanım ne de hayatım için zerre kadar tereddüt etmedim. 
Şimdi bize “vatanınıza ihanet ettiniz” diyorlar. Bu kocaman bir yalandır! 


Albay ona susmasını emretti. Kumandan istifini bozmadan göğsüne takılı nişanların hepsini çekip kopardı ve albayın ayakları altına attı. Salon, patlayan silah gürültüsüyle doldu. 
Başından kan fışkıran kumandan yere yıkıldı ve ebedi uykusuna daldı.” 


Yine ilerleyen yıllarda Batı'ya iltica eden bir başka eski NKVD subayı Yarbay Burlutski de Tokayev'in bu ifadelerini teyid etmiştir. Burlutskiy?'e göre; alay kumandanı muavini kürsüye çıkmış, kısa ve kuru nutkunda Komünist Partisi ile Sovyet Hükümeti'nin kararını ilan etmiştir. Kararın muhtevası şu şekildedir: 


“Sovyetler Birliği toprakları Alman faşist orduları tarafından işgal edildiği zaman Çeçen-İnguş Muhtar Sovyet Cumhuriyeti ahalisi Çeçenler ve İnguşlar Alman ordularına yardım ettiler. Bunu nazara alan Komünist Partisi ve Sovyet hükümeti, Çeçen-İnguş ÖSSC halklarını Sovyetlerin başka bölgelerine göç ettirme kararı vermiştir. Herhangi bir mukavemet ve emirlerimizin icrasında boyun kaçırmak yolundaki teşebbüsler partinin ve Sovyet hükümetinin kararlarına itaatsizlik telakki edilecek ve ordu ikaz etmeden silah kullanacaktır.”? 


Vaynah (Çeçen-İnguş) halklarının bu sürgününe 19 binden fazla NKVD polisiyle farklı cephelerden çekilen yaklaşık 100 bin kişiden oluşan ordu personeli katıldı. Bunların önemli bir kısmı daha evvel Karaçay ve Kalmukların yurtlarından tahliyesine katılmış, bilahare de Balkarların sürgününe dahil edilecek birliklerden oluşmaktaydı. 23 Şubat günü sabah erken saatlerde başlayan tahliye işlemini NKVD'nin başındaki isim olan ve Stalin'in kendisi gibi Gürcü kökenli en yakın adamlarından Lavrenti Beriya bizzat yönetiyor ve gelişmeleri düzenli olarak Sovyet diktatörüne rapor ediyordu. İnsanların yalnızca birkaç parça şahsi eşyalarını yanlarına almalarına izin verilmişti. Isıtmasız hayvan taşıma vagonlarında ve dondurucu kış soğuğunda gerçekleştirilen bu tahliye işleminde özellikle çocuk, hasta ve yaşlılardan on binlercesi henüz Orta Asya'daki yeni iskân yerlerine ulaşamadan soğuktan, açlıktan ve tifo hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Bunların sayısı, bazı kaynaklarca 70 bin civarında olarak tahmin edilmektedir." 


Ünlü Çeçen tarihçi ve siyaset adamı Abdurrahman Avdorhanov, Stalin yönetiminin bu gaddarca eyleminin sebeplerini şöyle açıklıyordu: 


“Stalin'in yüzbinlerce masum insanın hayatını kaybetmesine sebep olan bu kararları hakkında yorum yapmadan evvel 1942-1944 arasında Kafkasya'daki askeri faaliyetlerin haritasına bakmak ve Çeçen-İnguş topraklarının hiç işgale uğramadığını görmek faydalı olacaktır. Kaldı ki öyle olsa bile bu, tek başına Almanlarla işbirliğinin delili olamazdı.” 


Sürgünün sebepleri gerçekten de farklıydı. Avdorhanov'un belirttiği gibi dağlı halkların dolaylı yoldan imhasını amaçlayan bu mezalim politikasının başlıca sebepleri olarak şunlar gösterilebilir: 


e Çeçenlerin ve Kafkas dağlılarının ulusal bağımsızlıkları için yüzyıllardır aralıksız mücadele etmeleri. Yine onların Sovyet sömürge rejiminin despotik sistemine boyun eğmemeleri 


e Moskova'nın, Batı ile gelecekteki muhtemel bir savaşında Kafkasya'dan ortaya çıkabilecek bir iç tehdidi ortadan kaldırma arzusu 

e Kafkasya'yı sadece stratejik bir üs olarak iç tehditler ve istikrarsızlık açısından değil, burasını aynı zamanda gelecekte Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan gibi ülkelere yönelik bir nevi sıçrama tahtası haline getirme stratejisi.” 


Bunlar, resmen deklare edilen nedenler olmasa da dönemin Kremlin yöneticilerinin Kafkas halklarını imha etmeye yönelik politikalarına rehberlik ettikleri açıktır. Öyle ki, Nazi birliklerinin yakınlarından dahi geçmedikleri Gürcistan'ın Türkiye sınırında meskün bulunan Ahıska/Mesket Türklerinin de aynı gerekçeyle sürgün edilmelerinin başka makul bir açıklaması yoktur. 


Öte yandan; 1944 sürgünü esnasında, Çeçenya ve Kafkasya”da Çarlık döneminde çokça işlenen toplu katliamlara yenileri eklendi. Çeçenistan'ın dağlık kesimlerinde yer alan Haybah köyünde NK VD ve ordu birliklerince “taşınamaz” olarak görülen çoğunluğu yaşlı, hasta, kadın ve çocuklardan oluşan yaklaşık yedi yüz kişi ahırlara doldurularak canlı canlı yakılmak suretiyle hunharca katledildi. Dönemin Çeçen-İnguş Sovyet Sosyalist Özerk Cumhuriyeti'nde Adalet Bakanı yardımcılığı görevi yapmış Ziyauddin Malsagov, Kafkasya tarihindeki en büyük insanlık facialarından biri olan Haybah Katliamı'nı şöyle anlatıyordu: 


“Cumhuriyet'in diğer bölgelerindeki Çeçenlerle İnguşlar vatanlarından sökülüp Kazakistan'a yollanmaktaydı. Fakat buradakileri nakletmek mümkün değildi. Çevre köylerden toplanan halk yola çıkarıldı. Hastalar, yaşlılar ve zayıflar ertesi günü helikopterlerle taşınacakları söylenerek arkada bırakıldılar. Kadın, çocuk ve gençlerin bir kısmı da onlarla kaldı. Kalanlar 650-700 kişi kadardı. 27 Şubat 1944 günü sabah saat dokuzda çevre avullardan ve Haybah'tan toplanan bu insanlar bir ahıra sürüldü. Bu ahıra, Lavrentiva Pavloviça Beriya”nın “Örneklik Beygir Ahırı” denilmekteydi. Bu ahıra daha önce, dışardan ateşlenince içeriyi tutuşturacak şekilde kuru ot ve saman yığılmıştı. Bu insanlar ahıra sürülüp üstlerine kilit vuruldu. Ardından ahır ateşe verildi. Ateş tutuştuğu zaman ben fazla uzakta değildim. İnsanlar ahırın kapısını zorlayıp kırdı ve dışarıya çıktı. Gvişiani de o an emretti: “Ateş!” Meğer makineli tüfekler daha önceden mevzilenmiş. Makineli tüfeklerin biçtiği ceset yığınları kapı çıkışını tamamen kapattı. Bir iki kişi firara kalkıştı. Onları da öldürdüler. 650-700 insan ahırın içinde diri diri yakılarak öldürüldü.” 


Beriya ve Stalin 


Sürgün sırasında çok sayıda Çeçen'in ölümüne neden olan bir başka hadise de Sotni köyünde yaşandı. Çeçen ve İnguşları sürmekle görevlendirilen Kızıl Ordu askerleri ve NKVD polisleri, Sotni köyü erkeklerini topladıktan sonra yine çoğunluğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan çok sayıda Çeçen'i, buzun onları taşımayacağını bildikleri halde buz tutmuş Galançoy gölünü geçmeye zorladılar ve binlerce Çeçen, Galançoy gölünde can verdi. 


Bu katliamlar, sömürgeci Rus imparatorluğunun ismi değişse de özellikle Müslüman halklara yönelik uyguladığı mezalim politikalarının hiç değişmediğini göstermiştir. Nitekim Haybah ve Galançoy katliamları, Sovyetlerin selefi Çarlık Rusya?'sının XIX. yüzyılda Dadi-Yurt'ta, Germençuk'ta, Ahhulgoh'da ve Gimri'de işlediği insanlık suçlarının bir tekerrüründen ibaretti. Tıpkı Sovyetlerin halefi Rusya Federasyonu'nun da yakın tarihte Çeçenistan'ın Samaşki, Novie Aldı; Dağıstan'ın Karamahi ve Çabanmahi köylerinde gerçekleştirdiği topyekün katliamlar gibi... Yine çok yakın bir geçmişte bir başka İslâm beldesi olan Suriye'deki savaşa müdahil olmasının ardından burada hastaneleri, okulları, mescidleri ve hatta mültecilerin yaşadığı çadır kentleri özellikle hedef alarak on binlerce insanın ölümüne ve sakat kalmasına sebep olması da aynı bağlamda değerlendirilmelidir. 


İade-i itibar: Sürgünden dönüş 


Stalin'in emriyle yurtlarından sürgün edilen diğer halklar gibi Çeçen-İnguşlar da yerleştirildikleri bölgelerde oldukça ağır hayat şartlarıyla mücadele etmek zorunda kaldılar. 
Sürgünün ilk yıllarında da ağır iklim ve çalışma şartları ile çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle on binlerce insan hayatını kaybetti. Toplama kamplarını andıran yeni yerleşim yerlerinde de Beriya'nın NKVD çetesinin baskıları devam ediyordu. Her 10 haneye birer gözlemci verilen Çeçen-İnguşların her ay yoklama yaptırmaları ve en ufak bir iş için dahi olsa polisten izin almaları zorunluydu. 


Nihayet XX. yüzyılın en büyük diktatörlerinden Stalin'in 1953'te ölümünün ardından Sovyetler Birliği'nin başkanlık koltuğuna oturan Nikita Kuruşçev döneminde, özellikle 
1956'dan itibaren “de-Stalinizasyon” adı verilen politikalar başladı. Kuruşçev, 25 Şubat 1956 
tarihinde toplanan Komünist Parti'nin 20. Kongresi'nde yaptığı konuşmada “Aklı başında bir insanın; kadın, çocuk, yaşlı, komünist ve komsomol ayrımı yapmadan tüm milleti, bireylerin veya bir grup insanın yaptığı hareketlerden sorumlu tutmak suretiyle toplu halde sürgün ederek cezalandırmasını anlaması zordur.” ifadelerini kullanıyordu. Akabinde 16 Temmuz 1956'da SSCB Yüksek Şura Kurulu, sürgün edilmiş olan Çeçenlere uygulanmakta olan yasal kısıtlamaları kaldıran bir karar yayımladı. Ancak ülkelerine geri dönme ve müsadere edilen mülkiyet haklarının iadesi konusunda herhangi bir açıklamada bulunulmadı. Ardından Komünist Partisi Merkez Komitesi, 24 Kasım 1956'da Çeçenlerin ve İnguşların ulusal özerkliklerinin yeniden verilmesi kararını aldı. Nihayet 9 Ocak 1957'de Sovyetler Birliği Yüksek Şurası, aldığı bir kararla 1944 yılında topyekün tehcir edilen Çeçen-İnguşların 


yurtlarına dönmelerine izin verdi ve Çeçen-İnguşetya”nın RSFSC bünyesinde ÖSSC olarak yeniden kurulmasını karara bağladı. Ancak bu kararnamede sürgün sırasında ne kadar insanın öldüğü ne kadarının katledildiği ve maddi zararın boyutu hakkında bilgi verilmedi.9 Bu açıdan bakıldığında Kuruşçev tarafından verilen Çeçen-İnguş halklarının yurtlarına dönme izninin de tam anlamıyla bir iade-i itibar olduğu söylenemez. 


Öte yandan; Çeçen-İnguşların sürgünde olduğu zaman zarfında ülkedeki şehir merkezlerine Rus, Yahudi ve Ermeni gibi unsurlar yerleşmiş, kırsal alanların da bir kısmı komşu Kafkas halkları arasında paylaştırılmıştı. Bu politikayla Sovyet yönetimi, Kafkas halkları arasında gelecekte patlak verecek bazı etnik ve toprak temelli çatışmalarının da temelini atmış oluyordu. Mesela; 1992 yılında İnguşlarla Osetler arasında yaşanan çatışmanın arka planında bu dönemde İnguşlara ait bazı toprakların Osetlere verilmesi vardı.” Yine ülkenin doğu kesimlerinde yer alan bazı köyler de çeşitli Dağıstan kabilelerine verilmişti ve bundan dolayı bazı Çeçen ve Dağıstanlı kabileler arasında günümüze kadar uzanan anlaşmazlıklar olagelmiştir. 


Bununla birlikte, sürgün edilen halklar arasında Çeçen-İnguşlar diğer bazılarına nispeten avantajlı sayılabilirdi. Nitekim aynı dönemde bu mezalime maruz kalanlardan Kırım Tatarlarının anayurtlarına dönebilmeleri ancak Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonraya tekabül ederken, Ahıska Türkleri ise Gürcistan'ın Türkiye sınırında bulunan tarihi yurtlarına hiçbir zaman dönebilmiş değillerdir. 


Geçtiğimiz yüzyılda işlenen en büyük insanlık suçlarından birisi olduğundan şüphe etmediğimiz 23 Şubat sürgünü, özellikle Çeçen halkının toplumsal hafızasında derin izler bırakmıştır. Yüzyıllar boyunca savaş, istila ve sürgünlere maruz kalmış bulunan Çeçenlerin Sovyetler Birliği'nin dağılışının ardından siyasi kimliklerinin oluşmasında da sürgünün etkisinin büyük olduğu söylenebilir. Sovyet sonrası dönemde Çeçenistan'da ortaya çıkan bağımsızlık yanlısı milli ve dini hareketler içerisinde öne çıkan Cevher Dudayev, Zelimhan Yandarbiyev, Aslan Maşadov, Ahmed Zakayev ve İsa Umarov gibi isimlerin hepsinin de çocukluklarının sürgünde geçmiş kimseler olmaları buna işaret etmektedir. Makalemizi, Sovyetler Birliği'nin dağılışından sonraki süreçte bağımsız Çeçen devleti mücadelesine önderlik eden merhum Cevher Dudayev'in, 23 Şubat 1994'te sürgününün 50. yıldönümünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasındaki şu sözleriyle tamamlamak istiyoruz: 


“Düşmanlarımız, Çeçen halkını ebedi bir yas içerisinde görmek istemişti fakat bu hiçbir zaman olmayacak! Şu andan itibaren bu gün, Çeçen halkının dirilişiyle halkımızı imha olmaktan kurtaran iman ve sebat günü olacaktır." 
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ORTA ASYA KÜRTLERİ 
07 Ekim 2020 Çarşamba — Haksozhaber 


Orta Asya denilince gözümüzde Türklerin yüz yıllardır yaşadığı bölge canlanıyor. Lakin değişik zamanlarda Orta Asya'ya sürülmüş Kürtlerin sürgün edilme hikâyeleri ve yerleştikleri bölgedeki yaşantıları, bugüne kadar çok fazla irdelenmemiş. 


Samir Babaoğlu'nun kaleme aldığı makale Orta Asya denilince akla gelen kalıplaşmış düşünceleri zorlayan bir hüviyete sahip. Orta Asya'daki Kürt nüfusun farklı idareler altındaki siyasal ve kültürel durumlarına odaklanan makale SSCB idaresinin bölge halklarına yönelik zulümlerini de okuyucuya hatırlatıyor. 


Orta Asya Kürtleri 


Geneli Rusça kaynaklarda yazılı Orta Asya Kürtlerinin hikâyesiyle ilgili bağımsız bir araştırma ve akademik çalışma da maalesef yok gibi. Bu kısa araştırmanın, küçük bir boşluğu dolduracağını ve daha ayrıntılı çalışmalar yapmak isteyenlere ilham olacağını umuduyla... 


Orta Asya sınırlarına Kürtlerin ilk göçü 17'nci yüzyılda Safevi hükümdarı Şah Abbas'ın Türkmenlerden gelen saldırılara karşı kalkan görevi üstlenmesi için Kürt aşiretleri İran'ın kuzeydoğu sınırlarına yerleştirmesi ile başlamıştır. 


1881'deki Göktepe Savaşı sonrası, Rusya İmparatorluğu”'nun Türkmenlerin yaşadığı bölgeyi işgal etmesiyle, İran sınırındaki Kürtlerin göçü bugünkü Türkmenistan'ın içine doğru hızlanmıştır. 


Kürtlerin Orta Asya'ya en kapsamlı göçü ise, Josef Stalin'in emriyle, 1937-1944 yılları arasında Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) sınırları içinde yaşayan birçok farklı milletin yerlerinden-yurtlarından sürgün edilmesi sürecine denk geliyor. 


1922'de Lenin”in hastalanıp yatağa düşmesinden sonra karar verici konumda olan Stalin yönetimi, eski Rusya İmparatorluğu sınırları içinde kalan bölgelerde ilerde etnik çatışmaları körükleyecek yeni özerk idari bölgeler oluşturdu. 


e 1920'de Kızıl Ordu'nun işgaliyle SSCB”ye katılan Azerbaycan'da iki özerk bölge, bir de kaza meydana getirildi. 1923”de Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi ve Kürdistan Uyezdi (Kızıl Kürdistan), 1924”de de Nahçıvan Özerk bölgesi bu şekilde sahneye çıktı. 


7 Temmuz 1923'de SSCB merkezi komite kararıyla, Azerbaycan'a bağlı, “Kızıl 
Kürdistan” diye bildiğimiz Kürdistan Uyezdi (kazası) oluşturuldu. Uyezd şu anda Ermenilerin işgali altında bulunan Azerbaycan'ın Laçın, Kelbecer, Zengilan, Kubatlı ve Cebrail'in bir bölümünden oluşuyordu. Uyezd'in başına da Azerbaycanlı Bolşevik Hüsü Hacıyev getirildi. 1926 sayımına göre Kürdistan Uyezdi'nin nüfusu 51 bin 426 kişiydi ve bu sayının “672,3*ü Kürt etnik grubuydu. İlginç olan şuydu: 51 bin 426 kişinin %92,5’i ana dilinin Türkçe (Azerbaycan Türkçesi) olduğunu ifade etmişti. 


8 Nisan 1929'da Kürdistan Uyezdi lağvedildi ve yerine 30 Mayıs 1930'da “Kürdistan 
Okrugu” oluşturuldu. Kürdistan Okrugu, İran ve Türkiye'deki Kürt nüfusun sempatisini kazanmak ve ileride bu ülkelere yönelik Kürtler üzerinden oluşturulabilecek Sovyet politikalarını desteklemek için oluşturulsa da, yeni atanmış Sovyet Dışişleri Bakanı Georgi Çiçerin?in Kürt hareketine açık desteğin Türkiye ve İran'la ilişkilere zarar vereceğini bildirmesi üzerine, Kürdistan Okrugu da 23 Temmuz 1930'da lağvedildi. 


İkinci Dünya Savaşı'nın başlaması sonrası Sovyetlerde etnik mühendisliğin en ağır operasyonu yapıldı ve birçok halk toplu olarak sürgün edildi. 


SSCB sınırları içinde yaşayan Kürtlerin ilk kapsamlı sürgünü NKVD'nin (İçişleri Halk Komiserliği) 28 Kasım 1937 tarihli kararıyla yapıldı. Ermenistan sınır bölgelerinden 425 Kürt ailesinin (2 bin 100 kişi) Kırgızistan'a yerleştirilmesine karar verildi. 


1944-1945 yılları arasında Gürcistan'ın güney bölgelerinden toplam 94 bin 995 kişi doğuya ve Özbekistan'a sürgün edildi. Bu dönemde sürgüne uğrayanların 8 bin 694'ü Kürt, geri kalanların büyük çoğunluğu Ahıska Türkleriydi. 


Kafkasya'nın belli bölgelerinden sürgün edilen Kürtler Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'ın farklı bölgelerine küçük küçük gruplar halinde yerleştirildi. Stalin'in ölümünden sonra 1956'da SSCB Yüksek Konseyi tarafından sürgün edilmiş halkların haklarının iadesi için çıkarılan karar sonrası, birçok halk yerlerine- yurtlarına dönseler de belli bir kısmı sürgün edildikleri yerlerde hayatlarını idame ettirmeye çalışmışlardır. 


Sovyetler'in dağılmasından sonra bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya cumhuriyetlerinde Kürt nüfusuyla ilgili olarak, ülkelerin resmi rakamları dışında, bazen resmi rakamların 
10 katı fazla Kürt nüfus gösterilmektedir. Bunun başlıca 2 sebebi vardır: 


1. Orta Asya'daki nüfus sayımında Kürtler geldikleri ülkelerin isimlerini yazdırmışlardır. Mesela Azerbaycan'dan sürgün edilen Kürtler, nüfus sayımında etnik kimliklerini değil, daha önceden vatandaşı olduğu ülkelerin adlarını yazdırmışlardır. Örneğin, “Azerbaycanlı”, “Gürcistanlı” gibi. 

2. Farklı dillerde yayınlanan Kürt yazılı kaynakları, Kürtlerin sayısını gereğinden fazla göstermeye meyillidir. 


Türkmenistan?'daki Kürtler 


2010 sayımına göre Türkmenistan'da Kürt nüfusun sayısı 6 bin 900. Ama bazı Rusça Kürt 
kaynaklar bu sayının 50 bin civarında olduğunu ifade ediyorlar ki bu abartılı bir rakam gibi duruyor. 


Başkent Aşgabat ve civarında yaşayan Kürtlerin en yoğun yaşadığı yer, Kiyoşi bölgesidir. 
Kürtler neredeyse 4 asırdır bu bölgede yaşıyorlar ve dillerini, kültürlerini büyük ölçüde korumayı başarmışlar. 


e Sovyet döneminde kültürlerini, dillerini koruyabilecekleri okul, gazete gibi olanaklara sahip olduklarını söyleyen Türkmenistan Kürtleri, Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanmasından sonra Devlet Başkanı Saparmurat Niyazow'un milliyetçi politikaları sonrası kültürel asimilasyona uğradıklarını ifade ediyorlar. 


Türkmenistan'daki Kürtler, devletin kendilerini Türkiye, İran ve Irak'taki ayrılıkçı Kürt gruplarla bağlantı kurabilecek olağan şüpheliler olarak gördüğünden şikâyetçiler. 
Türkmenistan?'daki Kürtlerin çoğunluğu Sünni mezhebine mensup olsalar da aralarında çok az sayıda Şii, Yezidi ve Aliallahi'ler de mevcut. Hayvancılık, tarım, halı dokumacılığı en çok uğraştıkları mesleklerdir. 


Özbekistan”daki Kürtler 


Özbekistan'da resmi rakamlara göre 3 bin civarında Kürt nüfus var. Bazı Kürt kaynaklar ise rakamın 10 bin civarında olduğunu iddia ediyor. Özbekistan'daki Kürtlerin bu ülkeye gelişinin 3 ayrı zaman diliminde gerçekleştiği belirtiliyor: 


1. 7'nci yüzyılda Türkmenistan-İran sınırına yerleştirilen Kürt aşiretlerinden, Türkmenistan üzerinden Özbekistan'a göç edenler, 

2. 1937-1945 yılları arasında Stalin tarafından Kafkasya'dan sürgün edilenler, 

3. İran'da 1946 yılında Sovyet destekli Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin kurulup, 11 
ay sonra dağılması sürecinden sonra İran'da bulunan Mustafa Barzani ve taraftarlarının Özbekistan'a sığınması sırasında gelenler. 


Stalin döneminde Kafkasya'dan sürülen Kürtlerin çoğunluğunun Kırgızistan ve Kazakistan'a gönderilmesiyle ilgili hem Sovyet arşivlerinde, hem de Kürt kaynaklarında bilgiler olsa da, Özbekistan'a sürülen Kürtlerle ilgili yeterli bilgi yoktur. Bu sebeple, bahsedilen dönemde kaç Kürt ailesinin Özbekistan'a geldiğini bilmiyoruz. 


22 Ocak 1946'da Sovyetler'in desteği ile İran'da kurulan Mahabad Cumhuriyeti'ne katılan 
Barzani Aşireti 17 Aralık 1947'de Mahabad Cumhuriyeti'nin İran ordusu tarafından dağıtılması sonrası önce Irak'a geçmeye çalıştı. Lakin kardeşi Şeyh Ahmed Barzani'nin Irak hükumeti tarafından hapsedilmesi sonrası, Molla Mustafa Barzani ve taraftarları Azerbaycan'a kaçmayı başardılar. Bir süre dönemin Azerbaycan Komünist Parti Sekreteri Mircefer Bağırov'un desteği altında Bakü'de yaşayan Molla Mustafa Barzani ve taraftarları, daha sonra anlaşmazlıklar üzerine Özbekistan'da gönderildi. 1947-58 yılları arasında Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te bulunan Molla Mustafa Barzani ve bazı taraftarları, Stalin’den sonra iktidarı devralan Nikita Kruşçev'le anlaşarak Kuzey Irak'a döndüler. 


Kırgızistan?'daki Kürtler 


1937-45 yılları arasında Kazakistan'dan sonra en fazla Kürt ailesinin sürgün edildiği yer 
Kırgızistan'dır. 2009 sayımına göre Kırgızistan'da 13 bin civarında Kürt nüfus yaşıyor. 1989 
sayımına göre ise ülkedeki Kürt nüfusun sayısı 14 bin 300 civarında. Kürt kaynakların iddiası ise bu rakamın 30 bin olduğu yönünde. 1937 yılında SSCB İçişleri Halk Komiserliği?nin kararıyla Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan'dan 2 bin 100 Kürt, 1944 yılında da bin 
533 Kürt Kırgızistan'a sürülmüş. Sürgün edilen Kürtler, Suzak ve Çüy bölgelerinin dağlık 
kesimlerine ve Talas bölgesinin Kızıl Kiya ve Kök Jangak gibi madencilik kasabalarına yerleştirilmişler. 


1990 yılında Kırgızistan'ın güneyindeki Oş bölgesinde Kırgızlarla Özbekler arasında 
çıkan etnik çatışma sebebiyle güneydeki Suzak ve Kızıl Kiya bölgelerindeki Kürtler, Çüy bölgesine taşındılar. 


Yaklaşık 75 yıldır Kırgızistan'da yaşayan Kürtler gelenek, görenek ve dillerini korumayı başarmışlardır. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Kırgızistan Kürtlerinin eğitim seviyesinin ülke ortalamasına göre çok düşük olduğu gözlemlenmektedir. 


Kırgızistan Kürtlerin başkent Bişkek”de diaspora çalışmalarını yürüttüğü “Midya” isimli bir dernekleri mevcut. Türkçe, Rusça, Kırgızca bilen çoğu Kırgızistan Kürdü, Kürtçenin Sorani lehçesinin farklı bir şivesinde konuşuyorlar. 


2017'de Kuzey Irak'da Barzani yönetimin bağımsızlık için yaptığı referandum Kırgızistan Kürtlerini de heyecanlandırmıştır. Bu sebeple başkent Bişkek’de “Midya” derneği bir kutlama şenliği tertip etmişti. 


Ülkenin sosyal ve siyasi hayatında ciddi etkileri olmayan Kırgızistan Kürtlerinin en önemli temsilcisi sayılabilecek kişi, 2011-2012 yıllarında Kırgızistan başbakanlığı görevini yürüten Omürbek Babanov'dur. Babanov'un annesi, Talas bölgesinden bir Kürttü. 


Kazakistan Kürtleri 


Kazakistan, en fazla Kürt nüfusa sahip Orta Asya ülkesidir. 2017 sayımına göre ülkede resmi olarak 44 bin 768 Kürt yaşıyor. Ülkedeki Kürt diasporası ve bazı Kürt kaynakları ise bu rakamın 46 ila 150 bin arasında olduğunu iddia ediyor. Rakamın bu kadar yüksek olmasının da etnik olarak bazı Kürtlerin kendilerini nüfusa Azerbaycanlı ve Türkiyeli olarak kaydettirmelerinden kaynaklandığını söylüyorlar. 


Bu ülkeye yerleşen Kürtler 4 ayrı zaman diliminde farklı sebeplerle gelmişlerdir: 


1. 1937-1994 döneminde Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan sürülenler ( 
%60), 

2. 1989°da Özbekistan'ın Fergana Vadisi’nde Ahıska Türkleri ve Özbekler arasında çıkan etnik çatışmadan dolayı bölgeden yaşayan Kürtlerin komşu Kazakistan'a göç etmesi (0- %26), 

3. 1990 ve 2010 yıllarında Kırgızistan?daki Kırgız-Özbek etnik çatışmalarından kaçarak Kazakistan'a sığınanlar (0- %26), 

4. 1989-1994 Dağlık Karabağ savaşında bölgeden Kazakistan'a göç edenler (%10). 


1995'de Kazakistan'daki Kürtler arasında yapılan anket çalışmasına göre, Kürt nüfusun Kazakistan'da en fazla olduğu yerleşim bölgeleri Almatı (15 bin) ve Jambıl bölgesidir (15 bin). Kazakistan'daki Kürtler hızlı nüfus artışıyla dikkat çekiyor. 


e Nüfus olarak yoğunlukta oldukları bölgelerde Kürt çocuklar için ortaokullarda Kürt dili ve Kürt edebiyatı ders olarak okutulmaktadır. Ayrıca bazı bölgelerde liseyi Kürtçe okuyabilecekleri okulları da mevcuttur. 


Diğer Orta Asya ülkelerine köre Kazakistan'daki Kürt aydınlar ve Kürt diasporası ülkenin sosyal hayatında daha aktifler. Daha örgütlü çalışmaları olan Kazakistan Kürtlerinin kendilerine ait “Kürdistan” adında gazeteleri, “Barbang” Kürt Derneği gibi sivil toplum kuruluşları mevcut. En büyük çatı kuruluşu görevini yapan “Barbang” Kazakistan Kürt Derneği 1993'de kurulmuştur ve ülkenin 7 ayrı bölgesinde de şubeleri mevcuttur. Derneğin bünyesinde “Nübar” adında edebiyat-sanat dergisi ve “Kürtlerin Hayatı” (O(KuüHa kypx) adında 3 dilde (Kazakça, Rusça ve Kürtçe) aylık gazete yayınlanıyor. 


Barzani yönetiminin 2017'de bağımsız bir Kürt devletinin kurulması için Kuzey Irak'ta referandum girişiminde bulunması, Kazakistan'daki Kürtler tarafından sevinçle karşılandı ve ülkenin belli bölgelerinde kutlamalar ve gösteriler yapıldı. 


Diğer Orta Asya cumhuriyetlerinin aksine Kazakistan Kürtleri genelde şehirlerde yaşıyorlar ve eğitim seviyeleri daha yüksek. Ülkenin eğitim ve iş dünyasında önemli temsilcileri bulunan Kürtler, Kazakistan devletinin ve Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in onlara karşı tutumundan da memnunlar. Kazakistan Kürtleri ana dillerini korumakla birlikte, Rusça ve Kazakça da biliyorlar. 


Kaynak: Samir Babaoğlu-gzt.com 


KIRGIZİSTAN, 'TÜRKİYE İÇİŞLERİMİZE KARIŞMAMALI' DİYEREK 
ANKARA'YA NOTA VERDİ 
06 Haziran 2019 Perşembe- Haksozhaber 


Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Kırgızistan Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat'ı bakanlık binasına çağırarak nota verdi. 


Bakanlığın internet sitesinde yer alan habere göre, Büyükelçi Fırat'a Kırgızistan'ın içişlerine karışmaması ve yasalara saygı göstermesi gerektiği söylendi. 


Notanın nedeni ise Büyükelçi Fırat'ın Kırgızlarla Ahıska Türklerinin kavga ettiği Orok köyüne gitmesi. 


Kırgızlar, Ahıska Türkleri, Kürtler ve Tatarların yaşadığı köyde yaşanan bir gerginliğin 
ardından büyük bir kavga çıkmış, yaklaşık 350 ailenin yaşadığı köyde Kırgız basınına göre 32 
kişi gözaltına alınmıştı. 


Kırgız basını, kavganın ilk olarak 5 Haziran akşamı 3 kişi arasında çıktığını, sonra büyüyerek Kırgız ve Ahıska Türklerinin karşı karşıya gelmesine yol açtığını, yaralanan iki kişinin hastaneye kaldırıldığını, 15 evin camının kırıldığını ve bir kulübenin ateşe verildiğini aktardı. 


Ülkenin kuzeyinde, başkent Bişkek'e 25 kilometre mesafede bulunan köydeki olayların yatışmasının ardından gözaltına alınan 32 kişinin de serbest bırakıldığı ancak sonrasında bölgede yeni bir gerginlik yaşandığı belirtiliyor. 


Kırgız basınında yer alan haberlerde, Büyükelçi Fırat'ın köyde bulunan hamile bir elçilik çalışanını olay yerinden çıkarmak için köye gittiğini açıkladığı yazıyor. 


Büyükelçi Fırat daha önce de bir iftar yemeğini terk etmesiyle gündeme gelmişti. 


Fırat, 7 Mayıs tarihte Bişkek'te düzenlenen iftara Gülen yapılanması üyelerinin de katıldığını görmesi üzerine "Biz burada 35 milyon dolara cami yaptıralım, siz bizi teröristlerle aynı masaya oturtacaksınız" demiş ve iftarı terk etmişti. 


Kaynak: BBC 


İSLAMİ BASIN KÜRT SORUNU FORUMUNU NASIL GÖRDÜ? 


02 Ağustos 2010 Pazartesi -Serdar Bülent Yılmaz-Haksozhaber 


İslami basın ilk oturumda geçen basit bir gerginlik hakkında yaptığı gayr-ı ciddi haber dışında forumla ilgili (küçük bir iki istisna dışında) bir tek kelimelik dahi haber yapmadı. Vakit gazetesinin ilk gün yaşanan haberi çarpıtarak ilk sayfadan vermesi, sonrasında gönderdiğimiz tekzibi dahi yayınlamaması cabası. Böylesi önemli bir forumun içeriği ile değil de magazinel boyutuyla ilgilenilmesi oldukça düşündürücü bir durum. Bölgenin dinamiklerinin soruna getirdiği çözüm önerilerinin neler olduğunu okuyucuya duyurmak, tartışmak ve bundan hareketle sorunun çözümüne katkı sunmak imkanı da böylece tepilmiş oldu. Bu durum 


herhalde İslami kesimin Kürt sorununa duyarsızlığından hareketle eleştirilerde bulunanlar için taze bir örnek olacaktır. 


Günlük gazeteler dışında haftalık iki gazetede forumla ilgili bir takım yazılar yayınlandı. 
Ancak haftalık bu iki gazetenin haberi görüş biçimi oldukça tartışmalı. Mustazaf-Der çevresinin yayın organı olan Doğru Haber gazetesi forumu iki yazıyla gördü. Forumun konuşmacılarından olan ve aynı camianın çıkardığı Kelha Amed dergisi editörü Necat Özdemir'in değerlendirme yazısı ile Mustafa Canan'ın izlenim yazısı. İkincisini geçerek gazetenin manşetten verdiği ve bu nedenle gazetenin ve bağlı olduğu camianın görüşlerini yansıtması nedeniyle Necat Özdemir'in yazısını değerlendirmek istiyorum. 


Haberde dikkat çeken husus birinci sayfadan verilen haberde forumu düzenleyen kurumun isminin hiçbir şekilde yer almaması. İç sayfada da bu tutum hissediliyor. Özgür-Der adı katılımcıların çoğunluğunun Özgür-Der mensupları olduğunun ifade edildiği cümlede geçiyor ilk olarak. İkinci olarak neden ifade edildiği anlaşılamayan şu parantez içi cümlede: “(Özgür-Der'in Müslüman ve Muvahhid Türk kardeşlerimiz tarafından kurulmuş ve başörtüsü yasağını merkeze alan bir anlayışla ortaya çıktığı bilinmektedir.)” Özgür-Der'i kuranların Türk olduğu vurgusu öne çıkarılıyor ancak kurucular hiç de kendilerini Türk olarak adlandırmıyorlar ve birçoğu da Türk değil. Arap, Laz, Çerkez, Kürt gibi unsurların ağırlıkta olduğu bir etnik görünüm var. Kaldı ki illa bu konuda bir vurgu yapılacaksa Kürt sorunu forumunu düzenleyen Diyarbakır şubesine vurgu yapılmalı değil miydi? Özgür-Der ismi üçüncü kez yazının sonunda Rıdvan Kaya'nın titri olarak ifade ediliyor. 


Yazı iki kısımda oluşuyor; birincisi forum izlenimi ikincisi de Kürt sorununa çözüm önerileri. 
İzlenim kısmı üç maddelik bir eleştiri üzerine inşa edilmiş. Birincisi forumun bir platform yerine Özgür-Der tarafından tek başına organize edilmiş olması eleştiri konusu yapılıyor. 
Böyle bir gerekliliğin nereden kaynaklandığı, hangi teamüle dayandığı ve bunun faydalarının ne olacağı ise belirsiz bırakılmış. 


İkinci olarak forumun yapıldığı yer eleştiriliyor. Seçimin yanlışlığını vurgulamak için ise BDP'li Belediye ifadesi yerine “Sosyalist Kürd cenahın tek temsilcisi sayılabilecek silahlı bir örgütün türevlerine ait bir yerde” ifadesi kullanılmış. Yer seçiminin yanlış görülmesi böyle bir yerde konuşmacıların kendilerini özgürce ifade edemeyecekleri vehmine bağlanıyor. Hatta PKK'nin yeterince eleştirilmeyişi bile buna bağlanıyor. Oysa bunun nedeninin tutulan salonla ilgili olmadığı gayet iyi biliniyor. Kaldı ki orada dileyen konuşmacının PKK'yi eleştirdiği ise izleyicilerin malumu. Orada çıkarılan gerilimin faturası dahi böylece Özgür-Der'e çıkarılmış oluyor. 


Necat Özdemir kendi konuşması sırasında çıkan tartışmaya atıf yaparak (ve hala taze olan hassas bir konuya atıf yaparak tepkilere neden olduğunu görmezden gelip) gösterilen tepkileri salonun BDP'li belediyeye ait olmasına bağlıyor. Oysa tepki gösteren kişiler tutulan salondan dolayı değil konudan dolayı oradaydılar ve tepki gösterenler sadece PKK“li gençler değildi. 


Yine Necat Özdemir (aynı şeyi Mustafa Canan da yapıyor) söz konusu tartışma sonrası salon yönetiminin Özgür-Der'i uyardığını, forumu iptal etmek istediğini ve kendileri aleyhine konuşulamayacağını dile getirdiklerini söylüyor fakat sonuçta ne olduğunu ifade etmeyerek okuyucunun zihninde Özgür-Der'in buna alet olduğu ve konuşmacılara sansür uyguladığı şüphesini uyandırıyor. Oysa PKK aleyhine konuşmama şeklinde bir uyarıya maruz kalmadık. 
Forumun iptal istemi de güvenliğin sağlanamayacağı gerekçesine dayandırıldı ancak biz bunu kabul etmedik ve forum devam etti. Ayrıca BDP ile başkanı ve Sur Belediye başkanı salon görevlilerinin tavrını onaylamadıklarını da ifade ettiler. Diğer yandan içerideki konuşmacılar bu gelişmelerden tamamen habersizdiler ve forumun sonuna kadar da haberdar olmadılar. 
Yine kendileri aleyhine konuşulamayacağı şeklinde bir ültimatom verildiği de doğru değil. 


Yazar son olarak “Kürd halkının İslami kimlik noktasında kahir ekseriyetini temsil eden Mustazaf-Der ve benzeri camiaların gereğince temsil edilmesine olanak oluşturulmadığı”nı ifade etmekte. Kürd halkının İslami kimlik noktasında kahir ekseriyetini temsil eden ifadesiyle Mustazaf-Der ifade ediliyorsa burada diğer camiaların küçümsendiği ve görmezden gelindiği sonucu çıkar. “ve benzeri camialar” ifadesiyle ise kimlerin kastedildiğini anlamak mümkün değil. Orada bölgede faaliyet gösteren iki önemli camia yoktu ki bunlar Nübihar ve Ayder camiasıydı ki bu camialar davet edildiler ancak kendi tasarrufları olarak foruma 


katılmadılar. 


Ortada bir meclis teşkili varmış da yeterince temsil edilmemiş gibi bir anlayış var. Oysa bu bir forum ve her camiaya eşit söz hakkı verilmeye çalışıldı. Nicelik tartışmalarına girmek gibi bir niyetimiz yok ancak bu tür toplantılarda niceliğe göre temsil diye bir şeyin olmayacağı da çok açık. Kaldı ki forumu düzenleyen kurumun tercihlerine saygı göstermek daha yerinde bir tavır olacaktır. Yazarın Kürt halkının temsilini PKK ve Hizbullah arasında pay etme şeklindeki yaklaşımını ise kabul etmemiz biryana hoş karşılamamız dahi mümkün değil. 


Absurdizmin Derin Sularında Boğulmak Ya Da Saldırganlığın Dayanılmaz Hafifliği 


Foruma sayfalarında yer veren diğer bir gazete ise Özgün Duruş gazetesi. Gazetede forum hakkında yayın yönetmeni Yahya Ayyıldız, Bilal Medeni, Hasan Postacı, Ramazan Kayan, Ersin Eryılmaz'ın yazıları ile Haber Merkezinin haberi yer alıyor. 


Yahya Ayyıldız dışında kalanlar forumla ilgili tutarlı analizler yapıyor, birebir gözlemlerini objektif bir bakış açısıyla okuyucu ile paylaşıyorlar. 


Ancak gazetenin birinci sayfadan yer verdiği hem bu nedenle de hem de yazarın yayın yönetmeni kimliği nedeniyle doğal olarak haberi gazetenin sahiplendiği görüşü olarak algıladığımız yazı bu özellikte bir yazı değil. Yazı bırakın objektif olabilmeyi öznellik nitelemesini dahi hak etmiyor. Forumu izlemediği sadece sonuç bildirgesini yarım ağız okuduğu anlaşılan yazarın yazdıkları son derece haksız ve yanlış. Sansasyon peşinde koşan acemi bir gazetecinin işini andırıyor ancak gazete yönetiminin bu yazıya nasıl izin verdiği ayrıca mutlaka cevaplandırılması gereken bir soru. 


Ayyıldız, yazısına bildik ve doğru bir ezberle başlıyor; 1991'deki Refah Partisi MÇP koalisyonu ile Legal İslami kesimin (Milli Görüş) Kürt sorunundan tasfiye edildiğini dile getiriyor. Bu bildik ve doğru başlangıcı sonraki yanlışlarına yatak kılıyor ve 17 Temmuz'da İstanbul'da yapılan (ve aslında Kürtler arasında çok olumlu karşılanan) “kardeşlik yürüyüşü” ile (bölgede büyük bir heyecan meydana getiren) Kürt Sorunu Forumu vasıtasıyla bu kez de illegal kanadın tasfiye edildiğini söylüyor. Ayyıldız, “1991'den bugüne geldiğimizde operasyonun eksik kalan kısımlarının 2010'da uygulamaya sokulduğunu” söylüyor. Yazar 
91 ile 2010'u kurnazca aynı operasyonun iki parçası haline getirerek böylece iki olayı bir nevi 
ihanet şeklinde sunuyor. Absurdizmin sığ sularında saçmalamaya böyle başlıyor. 


“İslamcılar suya götürülüp susuz getiriliyorlar” diyor yazar. Kimdir bu götürüp getirenler belli değil. Fail ile mefulü aynı kişilikte toplayan yazar burada da aynı şeyi mi yapıyor anlamıyoruz. Yazara göre İslamcılar kendi kendilerini bilinçli bir şekilde bir operasyonun ikinci parçası olarak tasfiye ediyor ve sahanın dışına atıyorlar. Neden? Belli değil. Açıklama ihtiyacı duymuyor çünkü bu saçmalığın açıklanacak bir yanı yok. 


Taksim yürüyüşünde İslamcı Kürtlerin ana gövdesinin yürüyüşe davet edilmediği iddiasından hareketle Taksim yürüyüşünün İslamcı Kürtleri dışladığını ve yok saydığını öne sürüyor. 
Bunu tasfiyenin bir parçası olarak sunuyor ve bizi tembihliyor: “Bunu bir kenara not edin.” 
Yazar İslamcı Kürtlerin ana gövdesi derken kimi kastettiğini izah etmiyor. Böyle bir yapıdan haberdar ki söylüyor diye düşünüyoruz ama öyle bir ana gövde bulamıyoruz. Zira “ana gövde”, diğer parçaların kendinden neşet ettiği ana akımı ifade eder ki böyle bir yapıdan biz 


haberdar değiliz. Yazar biliyorsa bize bunu anlatmalı. Ancak öyle görünüyor ki yazar açıkça sansasyon peşinde olduğu için provokasyona alet olabilecek bir tarzı ve ana gövde ifadesini rast gele kullanıyor. 


Yazar sözü foruma getirerek forumun sonuç bildirgesinden bir cümleyi itinayla ve cımbızla çıkarıyor. Tahfif ve istihza ile “PKK, şiddetin çözümü noktasında muhatapmış.” diyor ve devam ediyor: “Bölge Müslümanlarını muhatap almayanlar, PKK'nın muhatap alınması için yarışa girmişler. Bu sonuç bildirgesinin anlamı, “PKK'nın kanatları altına girmek ve “PKK üst kimliği”ni kabul etmektir. Geç kalmış PKK'lılıktır bu. Bağımsız Kürt İslamcıların ana gövdesini dışladıktan sonra geri kalanını da PKK'nın safına itmektir.” 


Evet, bu tezviratı ve hezeyanı ciddiye alıp cevap yazmamak gerekir belki ama yazı birinci sayfadan koca koca puntolarla verildiğinden cevabı hak ediyor. 


Şimdi gelelim tezvirata. Birincisi yazar kimi veya kimleri suçladığının farkında mı bilmiyorum. Sonuç bildirgesini başta bu gazeteyi çıkaran camianın önemli isimlerinden Ramazan Kayan olmak üzere foruma katılan tüm konuşmacılar onayladılar. Zaten onaylanmasa sonuç bildirgesi yayınlanamazdı. 


İkincisi, ana gövde kimdir, muhatap alınmayan bölge Müslümanları kim, kimler onları muhatap almıyor, bunların hiç birinin cevabı yok. Zaten olamaz da çünkü olsa fail ile meful aynı olmuş olacaktır. 


Üçüncüsü, yazarın tüm bu kesin yargılara üzerinden vardığı muhataplıkla ilgili cümlenin neresine itiraz ettiği de anlaşılmıyor. Yazar, “şiddetin muhatabı bölge Müslümanlarıdır” şeklinde bir ifade mi bekliyordu? Şiddetin tarafı kimse muhatabı da odur şeklindeki basit bir mantık önermesini anlayamayacak kadar zihinsel yetersizliği olan bir kişi nasıl olur da bir gazetenin yayın yönetmeni yapılır, bunun da cevabını gazete yetkilileri vermeli. Nitekim yazarın bu cümle üzerinden vardığı sonuçlar aklın sınırlarını zorlayan sayıklamalardan başkası değil. Öte yandan sonuç bildirgesindeki “Kürt sorununun muhatabı ise tüm kesimleriyle Kürt halkıdır” ifadesini görmeyişi peşin hükümlülüğün ötesinde bir kötü niyet işareti olsa gerek. 


Dördüncüsü, sonuç bildirgesinin anlamının, “PKK'nın kanatları altına girmek ve “PKK üst kimliği”ni kabul etmek olduğunu söylemesi edep ve terbiyenin sınırlarını zorlayan, “Geç kalmış PKK'lılıktır” cümlesi ise düpedüz edepsizleşmenin ifadeleridir. İftira, hezeyan, itham hepsi bir cümleye sığdırılmış. Ortada bir İslami terbiye sorunu olduğu açık. 


Yargı kesin; İslamcılar Kürt sorununda tasfiye edildiler ve olay bitti! Yazar bir cümleden kalkarak vardığı kesin yargılara devam ediyor. “1991’deki tasfiye sonrasında nasıl akan kan zirveye çıktıysa, bu tasfiye sonrasında da meşum olayların sökün edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın.” Böylece bu arada akacak (ve zaten akmakta olan) kanın sorumluluğunu da Müslümanlara yıkmış oluyor. Yazar bu yolla hem Türk hem de Kürt Müslümanları (başka etnik gruptan Müslümanlar bu ülkede yaşamıyormuş gibi kullanılan bu genellemeler de son derece can sıkıcı) aslında bizzat kendisi mahkum ettiğinin farkında mı hiç sanmıyorum. 


Son olarak hezeyan, sayıklama ve tezviratlarına bir de tehdit ekliyor: “Ya her geçen gün milliyetçi ayrışmaya tabi olacağız ya da Müslüman millet üzerinde oynanan oyunları deşifre edip kumpaslarını beyinlerinde parçalayacağız.” Tek kelimeyle serserilik... 


Ve gazete yetkilileri bu saçmalığı sahiplenerek birinci sayfadan büyük puntolarla verebiliyorlar. Gazetenin bu çarpıtma, itham ve iftiralardan dolayı okuyucudan, sonuç bildirgesinin sahibi olan otuz konuşmacıdan ve forumu düzenleyen Özgür-Der'den özür dilemesi gerekiyor. 


Selam ve dua ile... 


RUSYA'DA İKTİDARI ELEŞTİRMENİN BEDELİ: ÖLÜM 
08 Şubat 2016 Pazartesi —haksozhaber 


Rusya'da Kremlin'in politikalarını eleştirebilme cesareti gösteren farklı kesimlerden muhalif isimler ya doğrudan hedef alınarak tasfiye ediliyor ya da "şüpheli" ölümlerle hayata veda ediyor. 


7 Ekim 2006: Rus gazeteci Anna Politkovskaya Moskova'daki Ramstor merkezinden 
ayrılarak evine doğru yola çıktı. En son 15.30 civarı oğlunu arayarak eve gelmek üzere olduğunu söylemişti. Eve doğru giden yolda yalnız değildi. Alışveriş merkezindeki ve yoldaki güvenlik kameraları incelendiğinde kendisini takip eden iki kişinin olduğu ortaya çıkmıştı. 
Oturduğu apartmana geldi, anahtarlarıyla dış kapıyı açtı, apartman boşluğuna girdiği anda Rusya'da muhalif olmayı göze alan çoğu kişinin başına gelen o malum son O'nun da kaderinin bir parçası oldu, vahşice öldürüldü. Katili silahı ve susturucuyu olay yerinden 


bırakıp oradan hızla uzaklaştı. 
Gerçeği haykırmaktan vazgeçmeyen ses: Anna Politkovskaya 


Kremlin'in Çeçenistan'da yürüttüğü savaş politikasının etkin bir muhalifi olarak bilinen gazeteci yazar Anna Polikovskaya, hayatının tehlikede olduğunu biliyordu. Rusya'nın az sayıda bağımsız gazetelerinden biri olan Novaya Gazeta'da çalışan Politkovskaya, Çeçenistan'da yaşanan insan hakları ihlallerini konu eden bir belgeselde “Niçin hala hayattayım? Ciddi konuşmak gerekirse bunun bir mucize olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir mucize” diyordu. Anna Politkovskaya, Kremlin'in ve Kadirovw'un yaptığı insan hakları ihlallerini bir gazeteci olarak açığa çıkarıyor, Rusya ve Çeçenistan'da gerçekleşen yolsuzlukları araştırıyordu. Putin rejiminin Çeçenistan'da yürüttüğü kirli savaşı tüm dünyaya duyurmanın insani bir görev olduğuna inanıyor, savaş nedeniyle hayatları mahvolan masum kurbanlar hakkında yazılar kaleme alıyordu. Bir Rus birliğinin Çeçenistan'da yaptığı tecavüz ve toplu katliamları belgelemişti. Yine Rus birliklerinin masum halkın yaşadığı köyleri basarak tüm erkekleri köylerden çıkardığını ve bu insanlardan bir daha haber alınamadığını 


yazıyor, bu korkunç trajedileri tüm dünyaya duyurmaya çalışıyordu. 


Çeçenistan'da yürüttüğü bir araştırma sırasında FSB tarafından tutuklanmış ve casusluk yapmakla suçlanmıştı. Günlerce bir yer altı sığınağında tutuldu. FSB elemanları tarafından defalarca sorguya çekildi, tecavüzle ve ölümle tehdit edildi. Basın kuruluşları ortadan kaybolduğunu fark edip bu konu hakkında yazmaya başladıktan sonra serbest bırakıldı. 
Beslan baskını yaşandığında, eylemcileri ikna etmek için Beslan'a gitmeye karar verdi. 
Uçakta ikram edilen çaydan zehirlenerek hastalandı ve uzun süre komada kaldı. Bu olaydan sonra hiçbir zaman tam olarak eski sağlığına kavuşamadı. Politkovskaya, Beslan krizine dahil olmasının Kremlin tarafından istenmediği için, uçakta gördüğü FSB yetkilisinin kendisini 


zehirlediğini düşünüyordu. Kadirov ve onun milis güçlerinin işlediği suçlarla ilgili araştırması 


hakkında Politkovskaya ile öldürülmesinden iki gün önce bir söyleşi yapılmıştı. Kadirov'un doğum gününe denk gelen bu söyleşide Politkovskaya, "Kadirov'un doğum günü için şahsen tek bir hayalim var: Bir gün, yasal standartlara harfi harfine uygun bir mahkemede, işlediği tüm cürümlerin listesi çıkarılmış ve incelenmiş bir şekilde sanık sandalyesinde otururken hayal ediyorum onu" demişti. Politkovskaya'nın ölümünün arkasındaki sis perdesi, ne yazık 


ki hala aralanamadı. 
Kafkasyalı din adamlarına baskı 


2 Şubat 2016 günü Çeçenistan'ın başkenti Grozni'de Kafkasya'da gerçekleştirilen bir 
toplantıya katılan Kadirov, İnguşetyalı muhalif iki din adamı olan Hamzat Çumakov veŞeyh 


İsa Tseçoyev hakkında sert ifadeler kullanarak tehdide varan sözler sarf etti. 


İsa Tseçoyev hakkında “En büyük şeytanlardan biridir. Eğer bu tür insanlar Çeçenya'da vaaz edebilir mi diye sorarsanız, belki birincide yanlışlıkla olur. Ama ikinciye cesaret ederlerse kelleleri uçar” ifadesini kullanan Kadirov, İnguşetya yönetimini bu iki muhalif din adamı için önlem almaya davet ederek, onlar önlem alamıyorlarsa bizim bu isimleri durdurmamız zor değil, dedi. İnsan Hakları Konseyi Üyesi ve İşkence Karşıtı Komite Başkanı İgor Kalyapin yaptığı açıklamada, Kadirov'un ifadelerinin Rusya Anayasası'na aykırı olduğunu söyledi. 
Kadirov'un sözlerinin tahrik unsurları içerdiğini düşünen Kalyapin, “Kadirovw'un sözlerinden etkilenen insanlar elbette çıkacaktır. Onlar Kadirov'un ifadelerini yorumlamayacak, olduğu gibi anlayacaktır. Kadirov, sürekli bu şekilde konuşuyor. Çeçenya?'da, Kadirov'un ideolojisi ile örtüşmeyen ve Kadirov'un ağır sözleriyle muhatap olmamış, Kadirov tarafından tehdit edilmemiş tek bir siyasi veya dini grup yoktur” dedi. Muhaliflerin sürekli ölümle tehdit edildiği Kafkasya ve Rusya'da İmam Hamzat Çumakov da daha önce yaptığı bir açıklamada İnguşetya Devlet Başkanı Yevkurov'un kendisini ölümle tehdit ettiğini söylemiş, Yevkurov'un kendisinden, İnguşetya”da yaygın olan yolsuzluk ve rüşvet olaylarının üzerine gitmemesini istediğini iddia etmişti. Sosyal medyada büyük bir yankı uyandıran bu olay üzerine İnguşlar, bir devlet adamının bölgede otorite sahibi olan bir din adamını açıkça tehdit etmesinin kabul edilir olmadığını, Federal yönetimin böyle bir olayın yaşanmasına nasıl olup 


da müsaade ettiğini tartışmıştı. 
Son kurban muhalif siyasetçi Boris Nemtsov 


Boris Nemtsov, Rusya'da Enerji Bakanlığı ve Başbakan yardımcılığı yapmış, Putin'e muhalif olmasıyla tanınan ünlü siyasetçilerinden biriydi. Parnas Partisi eş Başkanı Boris 

Nemtsov Moskova'nın merkezinde, Kızıl Meydan yakınlarındaki Vasilyevskiy Spusk Meydanı'nda uğradığı silahlı saldırı sonucunda, 27 Şubat 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Bu suikastin hangi odaklar tarafından gerçekleştirildiği büyük tartışmalara yol açtı. 


Memorial İnsan Hakları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Oleg Orlov, Nemstov'un öldürülme sebebi olarak, yürüttüğü muhalif siyasi faaliyetleri gösterdi. Rusya Bilimler Enstitüsü Doğu Bilimleri uzmanı Ruslan Kurbanov, yaşanan suikast sonrası yaptığı açıklamada, “Benzer bir çok olayda olduğu gibi, bu cinayette de çok sayıda karanlık nokta kalacak. Cinayetin ardında kim var? Batı mı, radikal örgütler mi, yoksa teröristler mi? Sanık sandalyesine kim oturtulursa oturtulsun, şüpheler devam edecek. Fakat bu cinayet, Rusya toplumunda derin bir iz bırakacak” dedi. 


Öldürülen Nemtsov ile birlikte Parnas Partisi'nin eş başkanlığını yürüten Vladimir Rıjkov ise cinayetin bir tek nedeni olabileceğini düşünüyordu: “Bana göre bir tek ihtimal var, o da Nemtsov'un görüşleri ve siyasi faaliyetlerinden dolayı cezalandırılmış olması. Bu, iktidarı 


eleştirmenin bedelidir.” 
Estemirova'dan Kuaşevw'e sayısız suikast 


Putin Rusyasının önemli karakterlerinden Kadirov'un adının karıştığı sayısız cinayet bulunmakta. Anna Politkovskaya”nın yakın arkadaşı Natalya Estemirova, İnsan Hakları Örgütü Memorial’ ın Grozni”deki çalışmalarını yürütüyor, Çeçenistan'da yaşanan insan hakları ihlallerini raporluyor, kayıpların bulunması ve cinayetlerin açığa çıkarılması için çalışmalar yürütüyordu. Kadirov tarafından açık bir dille tehdit edilen Estemirova, kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırılarak 15 Temmuz 2009 tarihinde öldürüldü. Anna Politkovskaya'yı öldürenlerin açığa çıkması için çalışmalar başlatan ve bu ölümden Putin'i sorumlu tutan eski KGB ajanı Aleksandr Litvinenko, kendisine cinayetle ilgili bilgiler vereceğini iddia eden iki KGB ajanı tarafından zehirlenerek öldürüldü. Hastanede uzun süre neyle zehirlendiği belirlenemese de sonunda sadece Rusya'da üretilen Polonyum 210 isimli radroyaktif bir maddeden zehirlendiği ve vücudunda bu maddenin ölümcül dozunun 10 katı oranında bulunduğu açıklandı. Zehir önce bardaki görüşmede Litvinenko'nun içeceğine, daha 


sonra otelde devam eden görüşmede de çayına eklenmişti. 


Rusya'da iktidarı eleştirmenin bedelini canıyla ödeyen farklı kesimlerden onlarca insan bulunmakta. Rusya Merkez Bankası başkan yardımcılarından Andrei Kozlov, kara para aklamanın engellenmesinde önemli görevler üstlenmiş bir bürokrattı. Politkovskaya'nın öldürülmesinden bir ay önce Moskova'da izlemeye gittiği bir maç sonrası, stadyum çıkışında öldürüldü. Kremlin destekli İnguşetya valisini eleştiren, İnguşetya'da etkili bir web sitesinin sahibi olan Magomed Yevloyev, polis tarafından tutuklandıktan sonra kafasından vurularak öldürüldü. Dağıstan'da, televizyon muhabiri Telman Alishayev, kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından vuruldu. Zarema Sadulayeva ve eşi Alek Dzhabrailov Çeçenistan'da savaştan etkilenen çocuklara yönelik faaliyetler yürütmekteyken 9 Ağustos 2009 tarihinden üniformalı askerler tarafından kaçırıldılar. 10 Ağustos tarihinde cesetleri kurşunlanmış bir şekilde Dzhabrailovw'un arabasının bagajında bulundu. Gadzhi Abashilov 21 Mart 2008 tarihinde 


öldürüldüğünde, Dağıstan'da televizyonculuk yapmaktaydı. Aynı tarihte Dağıstanlı gazeteciyazar İlyas Shurpayev de evinin önünde, arabası yakılarak öldürüldü. Öldürülmeden kısa bir süre önce, blogunda “Şimdi ben muhalifim” başlıklı bir yazı yayımlayan Shurpayev, yazılarının artık Dağıstan gazetesinde yayımlanmadığından bahsetmekteydi. İnsan hakları aktivisti ve avukat Stanislav Markelov 19 Ocak 2009'da, Çeçen kızı Elza Kungayeva'nın katili albay Yuri Budanov'un serbest bırakılmasını eleştirdiği basın toplantısından dönerken Moskova'da öldürüldü. Markelov'un yanında Novoya Gazeta çalışanı Anastasya Baburova da vardı. Saldırıda ağır yaralanan gazeteci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Rus güvenlik güçlerinin bu saldırıya göz yumduğu iddia edildi. Kabardey-Balkar İnsan Hakları Merkezi Başkanı Valeri Hatıjukov, Rus albay Yuri Budanov'un katlettiği Çeçen Kızı Elza Kungayeva'nın ailesinin, avukatı Markelovw'un öldürülmesini "İnsan hakları savunucularına gözdağı vermek amacıyla işlenmiş siyasi bir cinayet" olarak değerlendirdiğini söyledi. 
Hatıjukov, Markelov cinayetinin, Rus gazeteci Anna Politkovskaya cinayeti ile aynı listeye konulması gerektiğini belirterek “Cinayetin, Markelov'un hem Budanov davası hem de yabancı düşmanlığı sebebiyle işlenen suçlar hakkındaki çalışmalarıyla ilgisi var” deyip ekledi: "Stanislav Markelov'u iyi tanıyordum. O çok büyük, üstün özellikleri olan bir avukattı. 


Çeçenya'daki insan hakları ihlalleri konusunda Strasbourg'daki birçok davayı destekledi." 


Kabardey-Balkar'da bağımsızlık gazetecilik yapan ve Kafkasya'da yayın yapan Dosh dergisinin Nalçik muhabiri olan Timur Kuaşev, 31 Temmuz 2014 tarihinde kayboldu. Bir gün sonra cesedi Nalçik yakınlarında bulundu. Timur Kuaşev'in cesedinde şüpheli enjeksiyon izleri tespit edildi. Timur Kuaşev özellikle 2005 Nalçik baskını davası ve insan hakları ihlallerini gündeme taşımasıyla tanınıyordu. Kuaşev ayrıca 21 Mayıs'ta, Çerkes Soykırımının 
150. yıldönümü dolayısıyla Nalçik'te yapılan eylemde gözaltına alınmış, bu olayın ardından 


polislerden tehdit almaya başladığını açıklamıştı. 
Rusya'nın hak ihlalleri listesi kabarık 


Rusya gazeteciler sendikasının verdiği bilgilere göre, 1991 yılından 2014 yılına kadar, en az 
350 gazeteci mesleki faaliyetlerinden dolayı kayboldu ya da öldürüldü. Sürdürülen davaların 
çok büyük bir bölümü bir sonuca bağlanamadı. Cinayetlerin arkasındaki odakların kim olduğu, kimler tarafından azmettirildiği bir türlü ortaya çıkmadı. Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar her geçen gün artarken, uluslararası faaliyetler yürüten sivil toplum kuruluşlarına da baskı yapılmaya devam ediliyor. Özellikle Kafkasya üzerine gazetecilik yapan bir çok muhalif gazetecinin Rusya Federasyonu topraklarına girmesi yasaklanıyor, havalimanlarında alıkonuluyorlar. Rusya'da muhalif olmak, toplumu Rusya'da olup bitenler hakkında bilgilendirmek istemek, ne yazık ki büyük bir cesaret gerektiriyor. Bu cesareti gösterenler, doğruyu söylemek için canlarını feda ederek, insanlık tarihinin sayısız 


kahramanlarından biri olarak anılmayı hak ediyor. 


AA 


